Vakantieweek 2025
Vrijdag 4 juli 2025

Diverse wekkers gaan wat eerder af dan normaal. Niet alleen bij de leiding, maar ook bij de
groep. We gaan vandaag weer naar huis, dus moet alles voor 10.30 uur (koffietijd) ingepakt
zijn en dan wil je niet te laat beginnen... Op mijn loopje van mijn slaapkamer naar de zaal
kom ik langs de receptie en zie daar tot mijn verbazing al een koffer staan, die is tenminste
op tijd... Vandaag geen dagopening dus kunnen we ‘gewoon’
om 8.45 uur aan het ontbijt. Als
aan het eind van de maaltijd
gemeld wordt dat de kamer
uiterlijk 10.30 uur leeg moet
zijn, blijkt dat bijna driekwart de
koffer al op de gang hebben
staan en de sleutel in de deur
hebben hangen. Dat rust maar
weer. Er staat nog wel een
aantal zaken op het programma
. vanmorgen, want Ageeth is
vandaag jarig en ook Truus
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verjaart vandaag. En als je 90
wordt, dan mag er best
getrakteerd worden en dat
gebeurt dan ook. Er is flink taart
ingekocht en niet omdat we zoveel honger hebben, maar je moet toch al die 90 kaarsjes
kwijt kunnen. Eén grote en twee kleinere taartjes zouden voldoende moeten zijn om de
kaarsjes een plekje te geven, daarna volgt een huzarenstukje pyromanie: het aansteken van
de kaarsjes. Ook dat lukt en dan is het tijd voor LANG ZULLEN ZE LEVEN! Waarna de kaarsen
worden uitgeblazen. Gek genoeg smaakt dat toch wel weer lekker.

Dan is het tijd om onze spellenkoningin-trofee uit te reiken. Na een quiz, het spellen-parcours
en het letterspel is er een eindstand. Anke mag de kleinste van de 3 bekers meenemen,

Hennie J. is 2¢ geworden en Nelly N. wordt als koningin gekroond. Gefeliciteerd dames! We
vervolgen de koffietijd met het uitdelen van de kampboekjes. Conny heeft er weer nachtwerk
van gemaakt en de boekjes weer tiptop voor elkaar gemaakt. Een schitterend boekje waarin




de groepsfoto, de namen, het Zentangle kunstwerk en diverse folders van de trips die we
hebben gemaakt. Een mooi aandenken en praatstuk voor als we thuiskomen. Klasse werk
Conny, bedankt! Dan treedt Gerda S. naar voren en wil het woord. In een mooie speech
bedankt ze de leiding voor al het werk wat er gedaan is voor deze vakantieweek: het zoeken
van een juiste locatie met alle wensen en eisen, het bedenken van het programma, de
dagopeningen, alle goede zorgen en oplettendheid voor de groep vooral tijdens de hitte,
waarbij soms wel eens wat aan de planning van het programma moest worden veranderd.
Gerda eindigt met de wens dat de voltallige leiding het nog een jaar met de groep zou willen
proberen en laat dat nou ook de wens van de leiding zijn! Er wordt een cilindervormig
cadeau overhandigd, wat een grote fles water zou moeten voorstellen. De fles is echter met




een andere, vaste substantie gevuld, “om iets leuks met jullie partners mee te doen.” Daar
weet de leiding wel raad mee! En bedankjes vliegen over en weer. Het is voor de leiding ook
een feestje geweest om voor de groep te staan en te zorgen, en een bedankje (nou ja,
bedanklJE) in welke vorm dan ook doet je dan wel wat. Als de speeches zijn gedaan, is het
ook allemaal gedaan. Een enkeling probeert de puzzel nog af te krijgen, maar het gaat niet
lukken om deze heel in de doos te krijgen, dus pakken we ‘m maar in. De tafels en stoelen
buiten worden weer van het gras op het terras gezet, de laatste dozen uit de zaal gehaald, de
beamer opgeruimd en de zaal ziet er weer uit alsof er niets gebeurd is de afgelopen week.
Maar wij weten beter...



