
Vakantieweek altijd feest, ook als het regent. 

Woensdag 3 juli. De vogels fluiten dat het een lieve lust is, maar dat komt zeker niet omdat de 
zon schijnt, want die zit achter een dik pak wolken. Wolken waaruit het soms miezert, maar waar 
ook regelmatig iets meer uit valt. Maar daar heb je, als je binnen zit, geen enkele last van. 
Vandaag opent Jeannette die het schrijven van een opening niet altijd even gemakkelijk vindt, 
iets waar ze als een muur tegenop zag. Toen ze dit thuis vertelde waren haar zoons op het idee 
gekomen om hier A.I. (Artificial Intelligence) voor te gebruiken. Een wereld ging open voor haar 
open en de muur waar ze tegenop zag werd een deur die opengemaakt kon worden. Het bleek 
dat het aangeven van haar grenzen, anderen de mogelijkheid gaf om haar te helpen. Hoe mooi! 
Jeannette nam ons kort mee in de wereld van ChatGPT door een verhaal te maken aan de hand 
van een aantal gegevens waar ChatGPT dan een mooi verhaal van maakte. Bijzonder om te zien. 
Dit kan veel mensen helpen, maar als kanttekening werd ook opgemerkt dat eigen inbreng op 
deze wijze minimaal is en dat het de mens lui maakt. Een ander groot nadeel is, dat deze 
techniek veel energie slurpt en het de klimaatverandering geen goed doet, maar het was zeker 
leuk om een keer deze nieuwe techniek in werking te zien. 

Na de lunch werd de grote zaal weer omgebouwd 
tot gymzaal en ging heel Bosgoed weer in 
beweging. Daarna was de koQie/thee met koekje 
weer dik verdiend. Een letterspel stond op het 
programma. Zes teams van 4 personen werden 
gevormd en moesten per team naar voren komen 
waarna een ieder een soort jasje aankreeg waar 
een letter op de buik en een letter op de rug 
stond. Met deze letters kon je dan woorden 
maken van 4 letters. Spelleider Ageeth ging nu 
een vraag stellen zoals bv: “Druiven hangen aan 

een …”. Het antwoord is TROS en vervolgens moest dan het team dit woord vormen door met de 
letter op de buik of de rug naar voren te staan en in de juiste volgorde. Als het publiek het woord 
kon lezen verdienden ze een punt. Binnen 2 minuten moest men zoveel mogelijk woorden goed 
zien te krijgen. En na een spannende en hilarische wedstrijd met nog een finaleronde, kwam er 
uiteindelijk een winnend team uit naar voren die als hoofdprijs een reep chocolade in ontvangst 
nam. Veel pret voor de uitvoerders, maar nog meer plezier voor de toeschouwers! 

De lunch had dit keer als extraatje een bal gehakt met wat satésaus. Ja, elke dag is het feest. 

Deze middag die gaandeweg steeds droger werd, was vrij in 
te vullen waarbij er gelegenheid werd geboden om per auto 
of fiets naar Lunteren te gaan om daar rustig te shoppen. 
Thuisblijven was ook een optie om lekker te puzzelen, een 
wandelingetje te maken, te kletsen, te appen met het 
thuisfront of even op de kamer wat uit te rusten. Een andere 
mogelijkheid was om een replica te maken van de 
kampplaat die we in 25 stukken hebben geknipt en waarvan 
een ieder op zijn eigen wijze, zijn stukje van de kampplaat 
mag reproduceren op een schildervlak. Een mooi palet is 

reeds ontstaan, maar is pas echt af als iedere deelnemer en leiding zijn of haar stukje heeft 
geschilderd. Eigenlijk dus best wel een druk dagje voor een “rustig aan dagje”!  



Nadat iedereen per fiets, auto of lopend weer het thuishonk had 
gevonden en er diverse tasjes van TerStal waren gesignaleerd werd het zo 
langzamerhand tijd voor het diner. Dit keer stond er een groentesoep en 
boeuf bourguignon met appelcompôte (met een vioolbloemetje) en een 
warme wafel met warme kersen en ijs met slagroom op het menu, dus 
toch nog het nodige fruit binnengekregen.  

De avond werd geopend door 
Nelleke die haar dagopening van 
maandag voorlas. Een mooi en 
volledig overzicht dat in het 
kampboek een mooie plek zal krijgen. Daarna werd de zaal 
verduisterd en werd het filmdoek uitgerold. De film “The 
Old Oak” stond op de rol. Een mooie realistische film over 
integratie van Syrische vluchtelingen in een vervallen 
Noord-Engels mijnwerkersdorp, waarbij vooroordelen en 
negativiteit op mooie wijze omgebogen werd naar een 

positief samenleven. Een aanrader en een 
mooie aansluiting en aanvulling op het 
thema “grenzen verleggen”. We sloten de 
avond af met het wachterslied, wat tevens 
het startsein was voor een spelletje Keezen 
voor de fanatici onder ons en voor de 
anderen om gezellig aan de borrel te gaan. 

 

Het Vakantieweek Team 

 


