Vakantieweek in beweging.

Dinsdag 2 juli. Met een druilerig weertje lijkt de haast om uit bed te komen iets minder urgent te
zijn dan de afgelopen dagen. Geen nood, vanmorgen doen we wat rustig aan, even op adem
komen na de lange dag van gisteren. Even na achten lijkt er dan toch beweging in de gang te zijn
en loopt de zaal vol voor de dagopening van Ageeth. Tal van grensverleggende voorbeelden
passeren in haar verhaal, waarbij bv nieuwe technieken als bv Kunstmatige Intelligentie
voorbijkomen. En soms, horen we van Ageeth, als dingen goed zijn zoals ze zijn, zonder een
grens te hoeven te verleggen, ook goed. Gelukkig maar.

Na een stevig ontbijt zijn we er klaar voor:
Nederland in Beweging! De leiding heeft dit vooraf
geweten, want zij hebben zich er qua kleding goed
op voorbereid. Echter aan de uitvoering van de
oefeningen zullen we verder maar geen woorden
vuil maken. Enigszins moe, maar zeker voldaan zijn
we toe aan de thee of koffie. Tijdens de koffie wordt
. ) \ naar de website van de Doopsgezinde Gemeente
gekeken Waar we de dagverslagen lezen. Leuk dat het al zo snel op de site staat (dank aan
Mariska van de websitecommissie)! Aangezien het weer wel aan het opknappen is, maar nog
geen reden is om buiten te gaan zitten, doen we nog een kleine quiz met cryptische
omschrijvingen van Nederlandse steden, zoals bv. “Ik houd slechts van zomers, vandaar dat ik
voor...Winterswijk” of “Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar nu scheelde het
weinig of hij...Hattum”. Toegevoegd met kleine wetenswaardigheidjes van desbetreffende stad of
dorp. En zo vliegt de ochtend voorbij en komt de zon stiekem door de wolken piepen.

De lunch is weer een klasse apart en wordt
voorafgegaan door een heerlijke flammkuchen. Wat
een fantastische keuken!

Nagenoeg direct na de maaltijd nemen de fietsers de
benen en stappen op richting Barneveld. De rest volgt
per auto. Een tocht van ca. 9 km brengt ons bij het
Borduurmuseum “Het Losse Steekje”. Een werkelijk
overdonderende hoeveelheid aan borduurwerk ging
aan onze ogen voorbij. De groep werd in 2-en
verdeeld en kregen om beurten uitleg over diverse
borduurwerken zoals die van Marjolein Bastin. Dat
mensen zoveel geduld kunnen opbrengen om dit
soort moeilijke borduursels te maken is voor mij een
groot raadsel maar kunstig is het zeker! Op de 1°

etage was nog een houtsnijwerk
afdeling waar ook uitleg werd
gegeven door een man die ook liet
zien hoe het in zijn werk ging. Ook
daar vergaapten we ons aan de
hoeveelheid artikelen per



vierkante meter. Malle Pietje kon er nog een puntje aan zuigen! Halverwege de presentatie werd
ons koffie en thee aangeboden met een bescheiden appelkoek met slagroom en hoorden we
een goedgemutste vrolijke man met veel humor aan die het verhaal vertelde over het ontstaan
van borduren en van het museum. Deze man hoort thuis op de biihne met een “one man show”!
Daarna kon men nog even op eigen gelegenheid door het museum struinen. Buiten was het
inmiddels heerlijk weer geworden en werd de terugtocht aanvaard.

Deze avond zal Nederland tegen Roemenié voetballen in de
achtste finale op het EK. De keuken had ons aangeboden een
lopend buffet te maken en te zorgen dat op een groot scherm
deze wedstrijd (die om 18.00 uur begon) te zien zou zijn. Een
mooi aanbod en mede ook door de uitslag (3-0 voor Nederland)
een zeer geslaagd begin van de avond! Hierna werd meteen de
crea-avond ingezet waarbij we kaarsen zijn gaan schilderen,
hetgeen misschien wel iets makkelijker was dan dat het leek,
zeker gezien de mooie resultaten die we aan het einde van de
avond zagen. Elke keer blijkt dat er weer hele mooie dingen
worden gemaakt bij een creatieve avond. Ook hier speelt
leeftijd wederom geen rol!

We sluiten af met het wachterslied waar de bar wordt bestormd
en het Keezen-spel weer uit de kast wordt gehaald, en de
fanatiekelingen weer plaatsnemen rond het bord. Soms heb ik

wel het idee dat er regels bij worden verzonnen om maar te
___,_4 winnen, lijkt het...

En als de glazen leeg zijn en de spelletjes gespeeld zijn, dooft het licht in de grote zaalenis er
helaas weer een dag voorbij, maar wel weer een dag met mooie herinneringen.

Het Vakantieweek Team



