Ellen van Houten bij de Vakantieweek

Zondagochtend 7:15 uur, het is nog stil in de grote zaal. Buiten fluiten de vogels en bij de
voordeur van het hotel scharrelt een eekhoorn op zoek naar wat voedsel. Langzamerhand wordt
de groep wakker, waarbij de leiding verrassend genoeg al voor 8 uur compleet in de zaal aan een
kopje thee zit. Maar ruim voordat we aan tafel gaan is iedereen weer op de been en staat er een
arsenaal aan diverse broodsoorten, broodbeleg, yoghurtjes en drankjes klaar. We komen niets te
kort, dat is duidelijk. Vandaag hebben we een dienst met Ellen van Houten, die net voor het
einde van het ontbijt binnenkomt en nog gezellig een hapje mee kan eten.

De zaal wordt klaargezet voor de kerkdienst en
de muzikale ondersteuning getest. Wilma Broere
is weer zo aardig geweest om muziek op de piano
W inte spelen en op te nemen, zodat wij digitaal

s worden ondersteund bij de liederen die we
zingen. Wat een geweldige uitvinding.

Na een mooie dienst komt de koffie op tafel die
buiten in het zonnetje genuttigd kan worden, al is
het duidelijk iets frisser dan gisteren. Zonder
gebak geen vakantie en zo is er wederom een
traktatie bij de koffie, gelukkig maar...

Ellen verlaat ons na de lunch,
maar niet nadat we een
groepsfoto met haar hebben
gemaakt. Ellen wordt bedankt
voor haar komst en haar bijdrage.
Hopelijk kunnen we volgend jaar
weer een afspraak maken.

In de middagis er een
keuzemenu met betrekking tot
het amusement. Er kan gefietst,
gewandeld, gelezen, gekletst,

geslapen of gewoon niks gedaan worden. Dat
is ook wel eens lekker. De fietstocht behelst
een korte route van ca. 12 km met als
tussenstop een wandeling langs een trap die
ons door de tijd terugbrengt tot de
sabeltandtijger. En datin 100 mtr lang! Een
andere groep had een wandeling door de
bossen gemaakt maar ook zijn er korte
middagtukjes gedaan en puzzels opgelost of
een boek gelezen. Echt chill!




Na het heerlijke diner met wellicht een iets te
volumineus toetje (maar wel lekker), was het tijd voor
het avondprogramma, de Pubquiz! Een fantastische
avond waarbij de plantenkennis, de muziekkennis,
oud-Aalsmeer plaatjes en veel meer voorbij kwamen.
In 5 groepen werd gestreden en uiteindelijk gingen de
Lunterse Meisjes er met de hoofdprijs vandoor,
proficiat. “Morgen weer vroeg uit de veren, dus snel
naar bed!” was het devies van de leiding waar
eenieder gehoor aan gaf en zo was het rond 23.00uur
weer rustig in ons hotel Het Bosgoed.




