Vakantieweek begonnen!

Zaterdag 29 juni. De deuren van zorghotel Het Bosgoed in Lunteren stonden wagenwijd open en
iedereen werd hartelijk ontvangen.
De koffie en thee stonden klaar,
zodat ook de chauffeurs even rust
konden nemen en konden rondkijken
waar we deze week verblijven. De zon
scheen heerlijk op het terras en een
koel windje waaide onder de
parasols door. Een beter begin
hadden we niet kunnen wensen.
Nadat de koffie/thee was genuttigd

; en de familie en vrienden ook weer
hwswaarts waren gegaan was het tijd om de koffers uit te pakken en een rondje te doen. Al snel
voelen we ons weer thuis op deze vertrouwde plek waar we ook in 2022 te gast mochten zijn.

Het terras bleef voor vanmiddag nog veruit favoriet en er was natuurlijk genoeg te vertellen aan
elkaar. En voor je het weet is het
dan weer tijd voor het diner. Een
zoete aardappel soepje met
pesto, daarna kip met venkel
aangevuld met doperwten,
salade en verse patat met een
kloddertje mayo. Als afsluiting
een heerlijk dessert van
pannacotta met frambozengelei.
Heerlijk!! En alles weer met een
bloempje versierd. De trend was
weer gezet!

De avond begon met koffie en thee met (uiteraard) gebak, die door Conny was gebakken en
vreemd genoeg bleef er geen stukje over!? De avond werd geopend met het bekendmaken van
de kampplaat en een mooie uitleg van het thema “Grenzen verleggen”. Nu werd het tijd om
elkaar wat beter te leren kennen en dit hebben we gedaan aan de hand van diverse vragen als
“wie heb je laatst nog blij kunnen maken” of “zijn er nog dingen die je graag zou willen doen of
bereiken” of “waar ben Je geboren en opgegroeld” Leuke vragen met soms verrassende
antwoorden. En zo kwam de vraag
voorbij waar de term SPIJKERBAK
vandaan kwam van onze plaatselijke
harmonie. Dit werd na even zoeken op
het wereldwijde web haarfijn uit de
doeken gedaan en waren we allen weer
een anekdote rijker! De avond werd zoals
gebruikelijk afgesloten met het
gezamenlijk zingen van Het
Wachterslied. Dit betekent trouwens niet
dat de avond dan klaar is, want dan gaat
de bar open en komen de echte
gesprekken op gang. Heerlijk om in dat




achtergrondgeluid een verslag te
schrijven...Het is na een
verfrissend buitje lekker fris
geworden buiten en langzaam,
heel langzaam vertrekken onze
gasten naar hun kamer want
morgen wacht een nieuwe dag
met nieuwe gesprekken en
gezelligheid op ons. Kom maar

op!




