
Orde van dienst voor de oecumenische viering op 12 november 2023 in de Open Hof Kerk 
te Aalsmeer. 
 
Thema: Zoekend naar licht 
 
Voorganger: Franka Riesmeijer 
Met medewerking van Oecumenische liturgiewerkgroep van de  
Raad van Kerken Aalsmeer 
Muzikale begeleiding: Kees van Oudenallen - saxofoon 
 
Opening 

Welkom en mededelingen        
     
Liedboek: 601, Lied aan het licht: Licht dat ons aanstoot in de morgen. 1,2,3  

 
Bemoediging en groet        
Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige,  
Die liefde is en grond van ons bestaan, 
Die ons stelt in Zijn licht en ons roept tot Zijn dienst, 
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 
Vrede zij U. 
De wereld zij vrede. 
Amen. 
 
Inleiding op het thema                                                                                                            
intussen worden de lichtjes aangestoken    
Welkom zusters en broeders, samen in een kerk. Misschien dezelfde plek als iedere 
zondag, misschien moet u even comfortabel worden op minder bekende stoelen, maar 
ieder die hier vandaag is, of meekijkt online, welkom.  
 
De liturgiegroep vroeg mij om deze dienst voor te gaan, en toen ik de datum noteerde in 
mijn agenda zag ik dat het vandaag ook Diwali is, het hindoeïstisch lichtjesfeest. Het is 
een van de belangrijkste feestdagen voor hen, en voor ons is dit juist een van de 
oecumenische diensten waarin wij vrij zijn een thema te kiezen. De thema’s van Diwali 
zijn echter wel enorm inspirerend, we hebben hier veel ideeën uit geput voor vandaag. 
Vandaag is dus een viering van de overwinning van licht over het duister, iets wat we de 
komende maanden goed kunnen gebruiken, nu het guur is en vroeg donker is. Het is ook 
een feest van familie en gemeenschap, van samen zijn, samen vieren, samen eten. Ook 
dat kunnen we als oecumenische groep vandaag niet negeren. 
 
Anita steekt kaarsjes aan, terwijl we bidden voor licht: 
God, schenk ons licht op donkere dagen, als we eenzaam zijn en onze medemens nodig 
hebben. 
God, schenk ons licht, om er te zijn voor onze broeders en zusters, vrienden, familie, 
buren en vreemdelingen. 
God, schenk ons licht in onze relaties, dat we mogen luisteren tot in het zwijgen, dat we 
een veilige schouder mogen zijn om op uit te huilen, dat we sterke handen mogen 
hebben om te helpen, dat we er mogen zijn voor de ander. 



God, schenk ons licht in onze keuzes, helderheid over wat wij mogen en kunnen doen 
voor de wereld, kleine en grote daden voor onze medemens en de wereld. 
God, schenk ons het licht om onze plek te zien in de wereld, bewust te zijn van onze 
kansen, onze blinde vlekken, onze privileges en onze plichten. 
God, schenk ons licht om te zien in de conflicten in de wereld. Als we alleen maar 
rampen, geweld, oorlog en genocide op het journaal zien. Geef ons hoop, geef ons een 
richting, geef ons een pad om te bewandelen. 
God, schenk licht aan de mensen in Oekraïne, Palestina, Israël, de Democratische 
Republiek Congo, en alle andere plekken in de wereld waar conflict is.  
God, schenk ons het licht, om licht te zijn. 
Amen. 
   
Saxofoon en piano Nobody knows the trouble I have seen 
 
Liedboek 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht, 1 en 3 
 
Gloria: Liedboek 362, Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, 1 en 2 
(zelfde melodie als 221) 
 
Kinderlied 

   
Viering van het woord 
 

Gebed opening van de Schrift        
Eeuwig Woord, 
Ik dank U voor Uw woord, maar Uw woord is in mensenhanden.  
Daarom bid ik dat ik Uw woord mag verstaan zoals Gij het bedoeld heeft: Als een 
woord van bevrijding, een woord waaruit blijkt dat Uw liefde zich uitstrekt over alle 
mensen, alle mensen zijn opgenomen in uw licht. 
Amen 

       
1e lezing: Jesaja 48: 17 en 18 (NBV 2004) 
 
Liedboek: 686, De Geest de Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 1 en 3 

     
  2e lezing: 1 Korintiërs 12: 4-12a (NBV 2004)        
      

Overweging 
 
Vandaag vieren miljoenen mensen het feest van de overwinning van licht over het 

duister, de overwinning van het goede over het kwaad, de overwinning van wijsheid 
over onwetendheid. Met de woorden van Jesaja, dat vrede en gerechtigheid mogen 
vloeien door de wereld.  

 
Deze overwinning gebeurt niet zomaar. Deze overwinning is het resultaat van onze 

werken, onze keuzes en handelingen. De manier waarop we met elkaar omgaan, de 
producten die we kopen, de verhalen die we vertellen, de mensen die we een 
podium geven, de goede doelen die we steunen, nu relevant: op wie we stemmen, 



de gewoontes die we onszelf aanleren, zelfs de maaltijden die we op tafel zetten en 
met wie we die delen. Grote en kleine beslissingen, die samen onze invloed laten 
gelden op de wereld. Ik ga u hier geen stemadvies geven, maakt u geen zorgen. Mijn 
advies gaat niet verder dan bij alle keuzes door te denken, welk effect heeft dit op 
het leven van onze medemensen en de planeet, als ik dit doe, koop, zegt, steun, stem 
of zelfs eet. En de keuzes van een persoon zijn misschien een druppel op een 
gloeiende plaat, maar als gemeenschap maken wij een verschil, staan we samen 
sterk. 

 
Paulus benadrukt dit gemeenschapsgevoel: we hebben allemaal gaven gekregen, we 

hebben allemaal talenten, maar het is belangrijk om te beseffen dat deze zijn 
gegeven zodat we elkaar en God kunnen dienen. Als we onze gaven gebruiken, als we 
bewust bezig zijn met de gaven inzetten om te dienen, dan zal het licht overwinnen 
over het duister, dan is het koninkrijk Gods iets op aarde.  

 
We krijgen allemaal wel gaven, we hebben allemaal talenten. Zo kunnen we elkaar 

aanvullen. Het zou onhandig zijn als we allemaal goed waren in hetzelfde. Paulus 
viert onze diversiteit, juist doordat we allemaal anders zijn, passen we bij elkaar. Na 
deze overdenking zingen we “Vlammen zijn er vele, een is het licht.” Talenten zijn er 
vele, maar een is de bron waaruit ze zijn ontstaan, is er maar een, de Geest. Vanuit 
de Geest hebben we allemaal een geschenk gekregen, wat ons uniek maakt.  

 
Een gave is tegelijkertijd voor Paulus, en hier ben ik het zeker met hem eens, een 

opdracht, een taak. Je krijgt je gave niet voor jezelf, voor je eigen gewin. De gave die 
je krijgt is om je gemeenschap te dienen. Een gemeenschap die aan elkaar geeft, die 
elkaar steunt, die elkaar uitdaagt tot groei en ontplooiing. In onze hedendaagse 
maatschappij, waar alles internationaler wordt, waar de maaltijd die je op tafel zet 
uit alle windstreken komt, is je gemeenschap een groot begrip. Je gemeenschap is je 
eigen gezin, je buren en dorpsgenoten, maar ook de boer die het land bewerkt in een 
land hier ver vandaan, de naaister in een fabriek kilometers van ons verwijderd, de 
vluchteling op weg naar een veilige plek, de mensen die nu al de effecten van 
klimaatverandering merken. Moge jouw keuzes ook hun leven licht brengen. 

 
Bij het gebruik van ons talent mogen we dus een licht zijn, een licht voor elkaar. Voor je 

naaste, maar ook voor de ander die je nooit zal ontmoeten, maar toch verbonden 
mee bent. Dat is een hele uitdaging, een overweldigende realiteit. Iedere keuze die jij 
maakt heeft invloed op een hele reeks mensen, dichtbij en ver weg. Hoe laten we ons 
leiden in het maken van deze beslissingen? Als kerkgemeenschap is een van de 
bronnen waaruit we putten God, Jezus en de Bijbel. 

 
We zijn allemaal gezegend met een Goddelijke vonk, Gods liefde waaruit onze liefde 

groeit. In de ontmoeting met onze medemens ontmoeten we de gereïncarneerde 
Jezus, de idealen en lessen die Jezus ons heeft geleerd in een dagelijkse ontmoeting 
van onze medemens. Het licht van deze Goddelijke vonk kan stralen door elke 
handeling van ons. Persoonlijk zie ik deze Goddelijke vonk als een vlammetje, 
ontstoken in ons vanaf onze geboorte. Dit vlammetje kan je laten branden, groter 
laten groeien, als een vuurzee. Je kan je Goddelijke vonk zo hard laten oplichten dat 
iedereen die je ontmoet zich kan warmen aan jou, dat in iedere handeling het licht 



zichtbaar is. Of je kan deze vlam langzaamaan doven, door je af te keren van je 
talent, je gave en je gemeenschap.  

 
Vandaag vieren miljoenen mensen het feest van de overwinning van licht over het 

duister, de overwinning van het goede over het kwaad, van wijsheid over 
onwetendheid. God, schenk ons de moed om licht te zijn, schenk ons kracht om aan 
de kant van het goede te staan, schenk ons inzicht om te weten wanneer aan de kant 
van wijsheid staan en nederigheid om te weten wanneer we onwetend zijn. Op deze 
manier kunnen wij ons licht voegen bij het licht van onze wereldwijde gemeenschap, 
onze talenten en gaven toevoegen aan de inzet die overal vertoond wordt, om te 
komen tot een overwinning. Een overwinning van een betere wereld, die begint bij 
onszelf, maar daar niet eindigt. 

         
        Saxofoon en piano Romance, Ronald Binge 

 
   Liedboek 970, Vlammen zijn er vele 1,2,3,4 en 5 

 
Dienst van gebeden.  
        
        Voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Wij bidden om licht 
voor die wijde wereld 
en voor de plaats waarin wij wonen: 
nieuw licht, 
overal waar de stoppen van 
de hoop zijn doorgeslagen. 
Nieuw geloof, 
overal waar mensen zich terugtrekken 
en niet meer geloven 
dat de vrede 
het winnen zal 
op de oorlog. 
Nieuwe liefde, 
overal waar de aandacht 
voor elkaar is verflauwd. 
Nieuwe ogen, 
overal waar mensen het niet meer zien 
en op elkaar zijn uitgekeken. 
Wij bidden om licht, 
overal waar duister en dood 
het leven hebben aangevreten, 
van het grote moorden 
tot het kleine handgemeen, 
van de grote honger 
tot ieders eenzaamheid, 
van het grote wantrouwen 
tot ieders gebrek aan mededogen. 
Misintenties 



 
Collecte: 1e Raad van Kerken in Aalsmeer      
                 2e Diaconie 
Tijdens de collecte: Saxofoon en piano: Bridge over troubled water Simon and Garfunkel 
 
Vredeswens         
 
Vrede is iets wat we samen doen. Laten we elkaar vrede wensen. Gezien 
gezondheidsargumenten vraag ik u dit te doen met uw hand op uw hart en een knik 
naar uw buren, in plaats van het schudden van handen.  

        
       Slotlied, Liedboek 1005: Zoekend naar licht, hier in het duister: 1,2,4 en 5  
        
       Zegen         

We mogen ons als mensen gezegend weten, vanaf ons eerste moment tot ons laatste, 
onze namen staan in de palm van Gods hand. Deze zondag mag ik u op pad sturen met 
de herinnering dat u gezegend bent, en dit doe ik met een zegenbede van een 
Benedictijner non, een zegen die ons aanzet tot handelen, tot het zijn van licht in de 
wereld, tot de inzet van onze gave voor onze wereldwijde gemeenschap: 

God, zegen ons met onrust 
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden 
en oppervlakkige relaties. 
Zodat er diepgang mag zijn in onze harten. 

  
God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, 
onderdrukking en de uitbuiting van mensen. 
Zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, 
vrijheid en vrede. 

 
God, zegen ons met tranen voor hen die lijden door pijn, 
verstoting, honger en oorlog. 
Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
Om pijn in vreugde te veranderen. 

 
En God, zegen ons met voldoende dwaasheid 
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld. 
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
Maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door Zijn Geest. 

 
Amen. 

 
 


