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Vandaag was het toch anders wakker worden. Geen drukkende warmte en een zon 
die zich zo af en toe schuil houdt achter de wolken. Dat is ook wel weer eens lekker. 
Zo rond 8.15 uur druppelen de dames weer de grote zaal in, even een thee 
inschenken en dan richting het terras. Een kwestie van routine en dus komt de groep 
als vanzelf weer in beweging als de klok 8.30 uur slaat. Dat is het moment waarop de 
dagopening plaatsvindt. Dit keer is het de beurt aan Jacco, die de grote problemen 
van de wereld en de machteloosheid van de eenling ter tafel brengt en ons oproept 
om altijd je stem te laten horen ook als het zinloos lijkt, want vele eenzame stemmen 
kunnen aanzwellen tot 1 grote stem die wel gehoord wordt en het verschil kan 
maken, en zo de link met het thema “Denk groot, begin klein” maakt. 

Het ontbijt smaakt weer als vanouds, heerlijk dus. Er zijn 
door het hotel LUPA’s gemaakt, want we gaan na de 
koffie op pad en zullen rond het middaguur niet thuis 
zijn. Als de koffie (met koek) op is gaan we aanstalten 
maken om naar De Hessenhof te gaan. De groep wordt 
in 3 ritjes met onze auto’s naar de plaats van 
bestemming gebracht een kleine 5 minuten rijden van 
ons hotel. Binnen 3 kwartier zitten alle zielen veilig in het 
kasje van de biologische kwekerij De Hessenhof, waar 
we door de 2e generatie kweker/eigenaar van dit 
prachtige en unieke bedrijf worden geïnformeerd over 
wat er zich allemaal heeft afgespeeld de afgelopen 
decennia. Uit alles hoor je dat hier een man met passie 
spreekt en dat alleen maakt het al heel speciaal om hier 
te zijn. Klanten komen vaak terug om 1 van de ruim 
8000 soortjes te kopen of, in sommige gevallen, planten 
mee te nemen uit het buitenland om aan de kwekerij te 
schenken om te zien of dat hier ook goed groeit en bloeit en zo mogelijk aan het 
sortiment toegevoegd kan worden. Grond? Nee hoor, gecomposteerde bladeren uit 



het bos, een kilometer of 2 hier vandaan. Kunstmest, geen sprake van, 
schapenwolkorrels, rijk aan stikstof (10%) en dit komt langzaam vrij in de grond. De 
koffie kan je zelf uit de automaat halen, maar je moet zelf onthouden dat je moet 
betalen. We hebben in het kasje heerlijk ons lunchpakket opgegeten en daarna was 
het tijd om de landerijen te ontdekken. Het 4,5 ha grote perceel staat volgepakt met 
bloeiende vaste planten in allerlei maten en 
kleuren. Het gonst er van de bijen en vlinders 
fladderen van bloem tot bloem. Hier is de natuur 
in zijn element, en wij ook! Maar aan alles komt 
een eind en ook wij moeten weer terug naar het 
hotel. Daar worden verschillende zaken geklaard. 
De laatste spellen van de spellenronde worden 
gespeeld, de nieuwe puzzel wordt gelegd, er 
wordt een uiltje geknapt, een boek gelezen, niks 
gedaan en een enkeling gaat winkelen in Ede. En 
zo komt als vanzelf het diner in zicht, ons laatste 
diner in ons hotel… 

Het avondprogramma blinkt uit in diversiteit. 
Allereerst horen we onder de koffie (met koek) 
het dagverslag van Anneke en daarna bekijken 
we de dagverslagen op de website van de DGA. 
We melden dat Mariska ervoor zorgt dat de 
verslagen snel op de site komen en de typefouten van de dagverslagen eruit haalt. 
Dank aan Mariska! Daarna wordt het 4-letterspel gespeeld waar 4 deelnemers met 
elk een letter op de buik en de rug worden “aangekleed” en een vraag krijgen waarbij 
het antwoord een woord van 4 letters is, welke dan in de juiste volgorde gezet 
moeten worden. Best lastig en fantastisch om naar te kijken. Een korte pauze en dan 
komen de Boomwackers ten tonele. Dunne plastic buizen die elke een specifieke 



kleur en toonhoogte hebben die zich laat horen als je er bijvoorbeeld mee in je 
handpalm slaat. Na een instructiefilmpje gaan we het ook proberen. Eerst wat 
twijfelachtig, ongelijk en rommelig, maar het duurt niet lang of we spelen als een prof 
het nummer WakaWaka van Shakira mee. Ik weet niet wat muziek met mensen doet, 
maar echt slecht kan het niet zijn. Het wordt een feestje en het swingt de pan uit. 
Daarna worden de glazen ingeschonken, komen de blokjes kaas en plakjes worst op 
tafel, en trekt de leiding zich heel even terug, om daarna, verkleed als bedienden van 
het Best Exotic Marigold Hotel een prachtig verhaal te vertellen waarin iedere 
deelnemer aan bod komt met zijn ‘eigen aardigheden’. De avond wordt uiteraard 
besloten met het wachterslied, wat niet mag ontbreken. Er wordt nog wat gezellig 
nagepraat maar kort daarna druppelt de zaal langzaam leeg, het loopt tegen 
middernacht. De laatste dag breekt in alle donkerte aan…  


