Vakantieweek 2025
Dinsdag 1 juli

We worden wakker met weer heerlijk weer, misschien wel iets TE heerlijk: code rood. Daar is
nu nog niets van te merken. Niets anders dan gistermorgen, en als je vroeg in de ochtend
buiten op het windje zit, zou je bijna (nou ja, bijna) een dun truitje aan doen. Na de opening
van Ageeth die het thema “Denk groot, begin klein” koppelt aan het bereiken van grote
dingen door met kleine stapjes elke keer een stukje verder te komen. Een bijzonder
voorbeeld hiervan laat het boek “The great Marc Evens” zien, een waargebeurd verhaal van
een autistische jongen met een verstandelijke handicap, die vanuit een onmogelijke situatie
samen met zijn ouders en met heel veel doorzettingsvermogen op 18-jarige leeftijd 5
medailles haalt op de Paralympics en tal van wereldrecords op zijn naam heeft staan met
zwemmen. Een ontroerend verhaal en een bijzondere link met ons thema.

Het ontbijt wacht op ons, en we
moeten iets van haast maken.
Ondertussen wordt een klein
transportbusje opgehaald en is ook
Mieke gearriveerd om zo de trip
naar het Kijk & Luister museum
in Bennekom mogelijk te maken
met “eigen vervoer”. ledereen (en
Jacco het meeste) is blij dat ze dit
kan en wil doen. Het museum blijkt
een schot in de roos. We kunnen
iedereen voor de deur afzetten en
parkeren doen we 100 meter
verderop. In het museum is het
heerlijk koel en worden we
meegenomen in de wereld van
speeldozen, fluitende vogeltjes,
dansende gitaristen en poppen die
hun hoofd lijken te verliezen.
Allemaal gebaseerd op de
ontwikkeling van de speeldoos
door de jaren heen. Daarna is er
koffie en eindelijk weer eens
gebak! En daar weten we wel raad
mee! Als de calorieén weer binnen
zijn krijgen we nog uitleg over
diverse hoofdkapjes die hier
vroeger door boerinnen gedragen
werden. Een hoofdkapje om te
werken in de schuur bij de koeien,
eentje voor als je in huis aan het
werk bent, een voor naar de kerk,
eentje voor ’'s nachts, eentje voor
de zondag, eentje voor als je erg
in rouw bent, of als je een beetje in
rouw bent, maar als er niets aan '
de hand was, had je een mooie kap op en was je “goed gemutst”. Mannen kwamen er met




een simpele puntmuts vanaf, maar ach wij mannen zijn met weinig tevreden. Ook krijgen we
een lesje in de evolutie van het ondergoed waarbij de meest vreemde maar ook praktische
broekjes de revue passeren tot en met de gebreide bakpakken en hansoppen aan toe.
Leerzaam, maar vooral hilarisch! En dan is het afgelopen en kunnen we nog een kwartiertje
rondlopen om daarna in een verzengende hitte weer in de auto’s te stappen die gelukkig
allemaal van airco zijn voorzien, lang Ieve de que Thuis aangekomen schuwen we meteen
aan voor de lunch en wordt er , :

weer post uitgedeeld waarbij het
aantal wel tegen de 30 kaarten
aan loopt, dat is leuk!!!
Ondertussen is de temperatuur
tot boven de 35 graden
gestegen, een record voor de
vakantieweek, maar of we er
echt blij mee zijn?

De middag is tot 15 uur vrij te
besteden en daar weten we wel
raad mee. Boeklezen,
kruiswoordpuzzels, een
middagtukje, onder de boom in
de schaduw en puzzelen aan de
plaat. En als je daar met 6 man
mee bezig bent, schiet het hard
op! Sterker nog, om 15:23 uur
wordt het laatste stukje
aangelegd en is de puzzel veel
eerder dan verwacht klaar.
Vooral Gerda K. en Hanneke
hebben heel veel stukjes
aangelegd. Wat een prestatie!

Een hele middag niks doen lukt
ons niet en daarom gaat we aan
de slag onder leiding van
Jeannette. Ingrediénten:
aquarelpotloden, een kwastje,
een beetje water, een kleurplaat
en met tot slot een beetje lef,
kom je al een heel eind. Het lijkt
in het begin niet al te
gemakkelijk, maar gaandeweg
krijgen we de smaak te pakken
en overstijgen we allen ons
eigen kunnen. Wat is het
ontzettend leuk om te doen! En
wat een prachtige aquarellen
zetten we op het papier. Af en
toe zien we er een Van Gogh of
Rembrandt in, of is de warmte
naar ons hoofd gestegen, nee
toch?




Tijdens het diner hebben we
even tijd om uit te rusten en
die trend trekken we door in de
wel heel zwoele avond. Het
duurt even voor alles klaar is
gezet en dat geeft ons tijd om
even naar de dagverslagen te
kijken op de website.
Gemakkelijk te vinden vanaf
de hoofdpagina gewoon
doorscrollen naar beneden, en
daar staan ze! We lezen de
eerste 3 dagen onder het
genot van een bakkie koffie of
thee. We vervolgen de avond
door in de tuin, waar het nu
qua temperatuur goed te doen
is, zeker nu de schoenen en
sokken uitkunnen en we onze
voeten een duik gunnen in het
frisse water, ooooooooooh wat
fijn! Vijf pierenbadijes op het
gras, gevuld met koel water. “ ;
Daar waren we wel even aan toe. Meer is vanavond niet nodig. Rond elk badje wordt heerluk
gekletst, gespetterd en worden de voeten door de knikkers in het bad gemasseerd. Wat
wenst een mens nog meer...De avond gaat als vanzelf voorbij en om klokslag 10 uur staan
we rond de vlag (van het hotel) in de tuin om het wachterslied te zingen en klinkt het
WELTERUSTEN ALLEMAAL! Maar daar wordt nog lang niet door iedereen gehoor aan
gegeven. Topdrukte bij de bar en naast yahtzee komt nu ook het Keezen spel op tafel. Tja,
en dat kan lang duren...




