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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Kerst, het verhaal van 
verbondenheid en vrede
Een poosje geleden mijmerde ik over het verhaal van 
Mozes en de brandende braamstruik en over de ervaring 
van Mozes op heilige grond te staan. Op heilige grond 
staan, wat betekent dat eigenlijk? Ik zou het een ervaring 
van kwetsbaarheid willen noemen en dat je je ín die 
kwetsbaarheid beschermd en omringd weet door de 
liefde van God. Een ervaring die je niet snel vergeet 
en die je leven een andere richting geeft. 
Het Kerstverhaal van Lucas 2 vertelt 
ons met de geboorte van Jezus 
een verhaal van verbondenheid, 
verwachting en vreugde. Het 
gaat daarbij niet alleen om de 
geboorte van een kind, maar 
om het begin van een relatie 
die alles verandert. Het is een 
krachtige herinnering aan de 
ervaring van verbondenheid met 
God en met elkaar, zoals Mozes ooit 
bij de braamstruik.
Het verhaal van Lucas begint met de reis 
van Maria en Jozef naar Bethlehem, gedwon-
gen door een volkstelling die hen van hun huis in 
Nazareth wegvoert. Ondanks de omstandigheden van 
hun reis vinden ze een plaats om te overnachten, al is 
het in een stal, een plaatsje van niets. Maar is het niet vaak 
zo dat ervaringen die je leven veranderen of richting ge-
ven, je op de meest onverwachte plaatsen en momenten 
overkomen? Jezus werd niet in een paleis geboren, maar 
in een stal, in een herberg of huis, tussen eenvoudige 
mensen en volgens St. Franciscus omringd door dieren 
die het kindje verwarmden met hun adem. Het zijn de 
kleine dingen die het doen. Zo lijkt ook Gods werk in deze 
wereld zijn weg te vinden. Kleine daden van liefde maken 
het verschil.
Maria en Jozef werden met de geboorte van Jezus een 
heus gezin. De kracht van familie en die van de generaties 
kan heel krachtig zijn. Het is een onverbrekelijke band. 
Ook al kunnen we misschien niet altijd echt samen zijn - 
en soms ook niet meer, en dat is verdrietig genoeg -, door 
de kracht van de liefde blijven we verbonden. Het is in 
die verbondenheid dat we kracht, moed en steun kunnen 
vinden, juist in tijden van onzekerheid en pijn. Het is ook 
wat de liefde van God en de weg die Jezus is gegaan ons 
kunnen geven. 
“Vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Het was 
wat de engelen in die donkere kerstnacht zongen. Licht 

in de duisternis, ooit voor de herders en in deze tijd voor 
ons. Het is de boodschap van hoop die geboren is in de 
wereld, van een liefde zicht- en tastbaar geworden in een 
kind. Een liefde die het mooiste in je losmaakt, die rust 
geeft en mild maakt. Wat een verschil met de praatjesma-
kers in deze wereld die zeggen dat ze het beste met ons 
voor hebben en tegelijkertijd mensen uitsluiten, dood-
verklaren en nog erger.
Vrede is niet alleen een abstract begrip, maar een heel 

concrete uitnodiging aan ons allen om relaties te 
herstellen en te verdiepen – in onze 

families, met de mensen waar we deel 
van uitmaken en met God zelf. 

De geboorte van Jezus is een 
uitnodiging om samen te zoeken 
naar manieren om vrede en 
verzoening te brengen.
We zijn geroepen om naar elkaar 
om te zien en te volharden in het 

geloof en de hoop dat het ánders 
kan! Net zoals de herders naar 

Bethlehem kwamen om het kind te 
aanbidden, worden ook wij uitgenodigd 

om elkaar en anderen in liefde te ontmoe-
ten. Elke daad van liefde, hoe klein ook, helpt 

om Gods nieuwe wereld en de vrede een stukje 
dichterbij te brengen.

Lucas 2 herinnert ons eraan dat we deel uitmaken van 
Gods familie, dat we geroepen zijn om liefdevol te zijn en 
dat de vrede die Jezus heeft gebracht ons daarbij helpt. 
De liefde die ons zomaar op heilige grond kan plaatsen.
Vrede en alle goeds! 

Ellen van Houten
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Kerkdiensten

15 dec	 ds. Paul F. Thimm, 3e advent (collecte St. Bootvluchteling)	
22 dec	 zr. Ellen van Houten met Denktank Zinvol Ouder Worden,  
		  4e advent. (collecte St. Bootvluchteling) 
25 dec	 ds. Paul F. Thimm m.m.v. DG Kerkkoor, 1e kerstdag.  
		  (collecte DG WereldWerk)
29 dec	 br. Willem van Bloemen (collecte ADS Gemeenteondersteuning)
  	1 jan	 Geen dienst  
  	5 jan	 br. Menno Hofman (collecte Jeannette Noëlhuis), zondagsschool
	12 jan	 ds. Jolan Gaaikema (collecte Jeannette Noëlhuis)
	19 jan	 ds. Paul F. Thimm, oecumenische Viering in de Open Hofkerk
	26 jan	 ringpredikanten, viering World Fellowship Day in DG Hoofddorp	

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, tel. 0297 32 15 82. 
Na overleg kan er een haal- en brengschema opgesteld worden. 

Agenda

Di	 17 dec	 Gebedsmoment in de adventstijd	 12.00 uur
Di	 17 dec	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur
Wo	 18 dec	 Kring Elia	 20.00 uur
Do	 19 dec	 Kring Oase	 14.30 uur
Do	 19 dec	 Kring Ruth	 20.00 uur
Di	 24 dec	 Kerstspel van de Binding	 16.00 en 20.30 uur	
Zo	   5 jan	 Kring Shalom, nieuwjaarsontmoeting	 16.30 uur
Di	   7 jan	 Bijbelkring	 20.00 uur
Wo	   8 jan	 Kring Mijdrecht	 14.30 uur
Wo	   8 jan	 Maaltijdgroep	 18.00 uur
Wo	   8 jan	 Kring JoB	 20.00 uur
Zo	 12 jan	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur
Ma	 13 jan	 Zin-Inn: cursus Sacrale Dans	 14.00 uur
Do	 16 jan	 Kring Oase	 14.30 uur
Do	 16 jan	 Kring Ruth	 20.00 uur
Di	 21 jan	 Bijbelkring	 20.00 uur
Wo	 22 jan	 Kring Elia	 20.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 10 januari mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
25 januari 2025.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje ,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
Br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl

Wereldbroederschapsdag 
Graag uw aandacht voor de Wereldbroederschapsdag op 26 januari 
2025. Het doperdom bestaat dan precies 500 jaar, dus wel een punt om 
even bij stil te staan. We gaan dat doen in een gezamenlijke dienst in de 
doopsgezinde Gemeente Hoofddorp, samen met alle Gemeenten in de 
ring Noord-Holland/Zuidwest. Het is het begin van een aantal 
activiteiten in het kader van dit jubileum. Dus zet deze datum vast in uw 
agenda. En wellicht is het handig om tijdig wat af te spreken om met 
elkaar mee te rijden naar Hoofddorp. Carpoolen, heel duurzaam. Maar 
voor het zover is, nog hele fijne feestdagen in december gewenst. 

De kerkenraad
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BIJ DE COLLECTEN  

Jeannette Noëlhuis
Ook dit jaar collecteren wij weer voor het Jeannette 
Noëlhuis. Het JN-huis is een leefgemeenschap in 
Amsterdam-Zuidoost, gebaseerd op eenvoud, 
gastvrijheid, gebed en actie voor een betere en 
rechtvaardiger samenleving. Zij bieden onderdak aan 
mensen zonder verblijfsvergunning, die juridische en 
procedurele steun van andere bekende organisaties 
krijgen. Op de website http://noelhuis.nl is allerlei 
informatie te vinden. Omdat het JN-huis onafhankelijk 
is bestaan de inkomsten geheel uit giften. Wij steunen 
deze organisatie graag, vandaar dat wij er ook dit jaar 
weer voor gaan collecteren. De eerste collecte is er een 
in natura. U kunt uw levensmiddelen op 15 december 
afgeven vóór de kerkdienst. De levensmiddelen moeten 
goed houdbaar zijn zoals conserven in blik of glas, koffie, 
thee, toiletartikelen, pasta, rijst etc. Het hoeven geen 
fairtrade artikelen te zijn, maar dat zou wel mooi zijn. 
Mocht u niet in staat zijn naar de kerk te komen en toch 
iets willen geven dan komen wij graag even langs om uw 
giften op te halen. Bel dan naar 06 53 25 71 79 en u krijgt 
Ger aan de lijn. Verder zijn er nog de gewone collectes op 
5 en 12 januari in het nieuwe jaar 2025. 

Namens Tabitha, Ger van Alphen 

Collecte opbrengsten van de maanden januari t/m 
oktober 2024
Stichting Jeanette Noëlhuis	 ;	 222,96
Voedselbank	 ;	 334,95
ADS inzake MWC	 ;	 340,12
Leprazending	 ;	 307,00
St. voor doopsgezinde 	 ;	 554,15 
geloofsopbouw en solidariteit	
De Boterhammenman	 ;	 981,65
SDMF	 ;	 323.14
Stichting COME	 ;	 194.70
DGWW Oekraïne	 ;	 132.85
Partnergemeente	 ;	 117,30
Christian Peacemaker Team Nederland	 ;	   80,20
St. Vrienden van OZ 100	 ;	 571,18
Inloophuis Almere	 ;	 141.37
NBG	 ;	   72.40
MCC Midden-Oosten	 ;	 220,00
Vocational Open School Shirati	 ;	 615.31
Vluchtelingenwerk Nederland	 ;	 824,62
Tent of Nations	 ;	 154,50
Stichting wensambulance	 ;	 318.35
Ouderenwerk DGA 	 ;      1.119,97
Jongerenwerk DGA	 ;	 993,95
	
	 ; 	 8.620,67
	               
Totaal 2e collecte voor het werk van de DGA 	 ; 	 6.740,72

John Venema, penningmeester

GEESTELIJK WERKERS

Een prachtige boom-quilt in onze kerk
Misschien hebt u hem in onze kerk al zien hangen: de 
nieuwe boom-quilt. Hij hangt als je de kerkzaal binnen-
komt linksboven de zijbank.

Deze prachtige quilt is ontworpen en gemaakt door de 
zusters van de quiltgroep. Het is een levens- en 
herdenkingsboom. Als we afscheid moeten nemen van 
een overledene in onze Gemeente, zullen we een houten 
blaadje aan een tak hangen met de naam, geboorte- en 
sterfdatum van de overledene. Op de houten blaadjes zijn 
ook de contouren van onze kerk afgebeeld.

Op de herdenkingszondag in november willen we de 
blaadjes aan de nabestaanden meegeven als herinnering.

Om dit tot een levens- en herdenkingsboom van onze 
Gemeente te maken, kunnen aan de takken ook 
eventueel bloemen of vruchten gehecht worden met de 
namen van kinderen van een kinderdankzeggingdienst of 
de namen van hen die in een bepaald jaar lid geworden 
zijn van onze Gemeente.
Aan het einde van het jaar kunnen deze ook als herinne-
ring mee naar huis genomen worden. Zo maakt de boom 
iets zichtbaar van gedenkwaardige momenten in het jaar 
van onze Gemeente.

Paul F. Thimm

 GELOVEN  MET  EEN  GLIMLACH

Na de kerst
Noach komt van zijn zoveelste inspectieronde door de ark 
bij zijn vrouw terug. “Zeg, wij hebben toch twee ganzen 
mee de ark in genomen, maar ik heb er maar één geteld. 
Hoe kan dat?” “Lieverd”, antwoordt zijn vrouw, “je vergeet, 
wij hebben net kerst gehad…”

Paul F. Thimm
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GEMEENTEWERK 

Herfstontmoeting van de Bezoekgroep  
Op 23 oktober werd de Herfstontmoeting georganiseerd 
met als thema ‘Een boom vol herinneringen’. 
Met een ferme handdruk bij de deur worden we verwel-
komd door een herfstig geklede voorzitter. In de kerkzaal 
beginnen we met koffie/thee en een mergpijpje als van 
‘Tokkeneer’, onze voormalige overbuur. Schuberts ‘Herfst’ 

klinkt. En we zingen: Komt nu met zang van zoete tonen. 
Iedereen heeft wel herinneringen, maar die hangen we 
niet direct in een boom, voor iedereen te kijk. Toch werd 
van een tiental aanwezigen een dierbare herinnering 
verwoord. Hun namen hingen in de boom aan de kansel. 
Van een huwelijk in Amerika, de Vogelkop, het Wad tot 
een fietstocht naar het Groenendaalse Bos, jeugdherin-
neringen en Aalsmeerse/Zwitserse geschiedenis. Wat een 
werk om dat te organiseren, Wim cs. Voorafgegaan door 
een eigengemaakte feeërieke film met herfstige natuur-
impressies. Wat een klus, Wim! Volop genieten en zingen 
van ‘M’n opa’ en ‘Het dorp’. Tussendoor nog een 
versnapering en even relaxen en bijpraten. Onze Ellen 
had weer een prachtige memorabele overdenking waarin 
de oude eik in de tussenberm van de A58 bij Ulvenhout, 
die niet kan hollen maar wel goed kan stilstaan, een 
hoofdrol speelt. Overpeinzend zijn plek in het voorma-
lige bos, maar zijn vruchten worden volgens afspraak 
verspreid door een Vlaamsche gaai. Zoveel verdiepende 
lagen! 
Tot slot koffie/thee met verrassend lekkere pannenkoek 
met stroop/suiker. We luisteren naar Trijntje Oosterhuis 

met ‘Een huis vol mensen’ 
[we waren wel met z’n 
honderden] en zongen 
zelf nog met Anke aan 
de piano ‘God heeft het 
eerste woord’ en ‘Zegen 
ons Algoede’. Moe maar 
voldaan keerden we 
huiswaarts. 

Jan Broere sr. 

Verslag van de Bazar op 16 november
Word je zomaar op een september zondagmiddag ge-
vraagd of je wilt helpen bij de Bazar. Geen twijfel, leuk! Als 
weken later de vraag komt hoeveel dagen ik beschikbaar 
ben zeg ik spontaan: “Drie en deel me maar ergens in.”  
Donderdagochtend 14 november sta ik om half tien 
paraat en word ik warm ontvangen en rondgeleid. Ik ben 
ingedeeld bij de rommelmarkt en begin voorzichtig met 
het uitpakken van dozen en tassen en val al direct van de 
ene verbazing in de andere. Wat worden er veel spullen 
aangeleverd en wat zijn er veel mensen in touw. Tijdens de 
eerste koffieronde tel ik al snel 50 vrijwilligers. De donder-
dag vliegt voorbij met uitpakken, gezellige gesprekjes, 
koffie/thee en lunchmomenten. Aan het eind van de dag 

voldaan naar huis om ’s avonds nog even terug te komen 
om mijn eigen doos met spullen in te leveren.  
Als ik vrijdagochtend rond half tien binnenwandel wordt 
er alweer druk gewerkt. Het lijkt bijna of er niet geslapen 
is. Naast het uitpakken van kleding, rommelmarktspullen, 
boeken en cd’s wordt de kerk ingericht voor alle overige 
verkoopactiviteiten. Elke kring heeft zijn eigen hoekje in 
de kerk en het inrichten is begonnen. Aan het eind van de 
dag staat alles in de steigers en kan de grote dag 
beginnen. Zaterdagochtend is om half tien de opening 
voor de vrijwilligers. Als ik naar binnen loop staan er wer-
kelijk buiten al mensen te wachten om als eerste naar 
binnen te kunnen. Na een mooi openingswoord van Elise 
(en Nelleke) start, onder het genot van een kopje koffie, 
het Rad van Fortuin voor de vrijwilligers. De lootjes waren 
in no time uitverkocht en het draaien van het Rad leidde 
tot hilarische taferelen. Na de gezelligheid moest er toch 
echt worden gewerkt, iedereen naar zijn post en om half 
elf de toeter als startsignaal. Wat er dan gebeurt, daar kun 
je je bijna geen voorstelling van maken. Tot vijf uur een 
constante stroom van mensen. De vrijwilligers worden 
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constant voorzien van een natje en een droogje, wat een 
service! Wat er om vijf uur gebeurt is onvoorstelbaar, 
iedereen die aanwezig is gaat opruimen. Chaos, je denkt 
geen organisatie, maar twee uur later is alles opgeruimd, 
spullen zijn weer opgehaald, kerkvloer aangedweild, 
stoelen weer teruggezet, kortom alsof er niets is gebeurd. 
Onder het genot van heerlijke soep en broodjes, verzorgd 
door de keukenploeg, wordt het resultaat van de dag 
bekendgemaakt. Ongelooflijk: €25.148,35 schoon aan de 
haak. Wat een organisatie, wat een hulp, wat een 
saamhorigheid en wat een bedrag! Klasse!

Annette Kramer 

Bedankt!
De Bazar: Wat was het een fantastische dag! Een echte 
Gemeentedag. Zoveel mensen, zoveel ontmoetingen, 
herinneringen werden gedeeld en geld werd royaal uitge-
geven. Een dag met een geweldige opbrengst van netto 
€28.795! Hoe is dat toch mogelijk? Dankzij de vele hulp van 
alle kanten, sponsoring en natuurlijk door alle mensen die 
de Bazar een warm hart toedragen. En dat zijn er zo enorm 
veel! Heel veel dank voor alle hulp, heel veel dank aan 
iedereen die van de Bazar een feestdag heeft gemaakt.

Een tevreden en dankbare Bazarcommissie

Kerkkoor zingt op Eerste Kerstdag
Het Doopsgezind Kerkkoor oefent elke woensdagavond 
met veel plezier in het achterzaaltje van de kerk.  
Eerste Kerstdag zullen we weer van ons laten horen in de 
dienst. We bestaan inmiddels al 94 jaar en hopen volgend 
jaar december de 95 jaar aan te tikken. Heeft u interesse 
in ons koor, schroom dan niet om eens te komen kijken 
en luisteren op de woensdagavond. 
Info bij Janina van der Laarse: kerkkoor@dgaalsmeer.nl

Terugblik kerkdienst ‘Herinner je de namen’  
Geleid door ds. Paul F. Thimm en ouderenpastor 
Ellen van Houten  
Op 24 november noemden we op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar de namen van de overledenen van het 
afgelopen jaar in een kerkdienst met het thema ‘In het 
huis van mijn Vader 
zijn vele woningen’ 
Johannes 14:2. 
We staken een 
lichtje aan voor hen 
en er werd door de 
nabestaanden van 
de mogelijkheid 
gebruik gemaakt 
dat lichtje zelf te 
ontsteken. Zo 
herdacht de 
Gemeente hen die 
ons zijn ontvallen. 

Het prachtige liturgische bloemstuk (zie foto) was ge-
maakt door Jeannette Heil. 

Willy Karssing 

Op weg naar Kerst 
Op woensdag 26 november werden stalletjes, gedichten, 
gedachten, herinneringen, herders, engelen, een 
Canadese bevrijdingspop, een korte overdenking en een 
bloemlezing gedeeld op weg naar Kerst. Met 36 mensen 
waren we tijdens deze Zinvol Ouder Worden ochtend 
samengekomen. Verwachting, Verlangen, Verwondering 
& Vrede stonden centraal. Het werd een weg van donker 
naar licht naarmate meer lichtjes gingen schijnen. 
We dronken warme chocomelk met slagroom, aten kerst-
kransen en namen afscheid met een feestelijk versierde 
sinaasappel en een kerstgroet. Een mooie ochtend met 
tijd voor verstilling en bezinning, waarin onze blijdschap 
en zorgen over onze wereld werden gedeeld. We wisten 

ons daarbij gedragen door liederen en muziek van 
Stef Bos, Brahms en het Russisch Onze Vader. Een ochtend 
die ons terugbracht bij de boodschap van Kerst, de 
geboorte van het Christuskind, de geboorte van het Licht 
in ons midden.

Ellen van Houten

VAN DE REDACTIE

Afscheid van Levenslicht  
Het nummer dat u nu leest is het laatste Levenslicht voor 
mij, als ‘maker’. Door drukke werkzaamheden en een  
nieuwe baan kan ik de redactie van Levenslicht niet meer 
doen. Hanneke (Niermeijer), met wie ik samenwerkte, gaf 
al eerder aan met haar bezigheden te stoppen. Dat vond 
ik een goed moment om plaats te maken voor een nieuw 
team dat de redactie van het lijfblad van de DGA vorm 
gaat geven. Ik heb het 10 jaar met plezier gedaan en er 
geen moment spijt van gehad. Na bijna 80 nummers (8 
per jaar), fijne contacten met tal van mensen die mooie 
stukjes aanleveren, zeker ook veel geleerd te hebben op 
divers vlak, is het mooi geweest. (Ik wens de opvolger niet 
zulke lange  zinnen toe die ik hier in dit stukje schrijf, maar 
ik wil wel meegeven dat het heel dankbaar werk is!)

Joke van der Zee
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KRINGWERK

Grenzen verleggen bij kring JoB 
Op woensdag 9 oktober kwamen we samen in de  
Bindingzaal waar we een gezellige en waardevolle avond 
hadden met elkaar. Jacco, Ageeth en Jeannette verzorg-
den dit keer het programma en het ging over het thema 
bij de vakantiereis (en ook de kampen): ‘Grenzen  
verleggen’. Jacco las een tekst voor die hij ook gelezen 
had bij een ochtendprogramma tijdens de vakantiereis. 
Het ging over zijn opvoeding, zijn zoektocht naar hoe hij 
in het geloof staat en dat hij zich bij de doopsgezinde 
Gemeente thuis voelt. 
Ageeth deed een oefening met stellingen over grenzen 
verleggen. Het leek een stoelendans, maar het was een  
interactieve manier van steeds nieuwe groepjes vormen 
om met elkaar over de stelling te praten. Jeannette sloot 
de rij met de kampplaat van de ouderen. Zij hebben hun 
grenzen verlegd door de plaat na te schilderen - allemaal 
een klein stukje. Dit bleek voor sommigen best een uitda-
ging. Het is een prachtige plaat geworden. Verder sloten 
we af met een mooi gedicht. En bliezen we de kaars uit!

Carla Jooren

Vogels van de Geerplas bij Shalom 
Op donderdag 10 oktober was er weer een traktatie van 
een bruidspaar: Peter en Els waren 45 jaar getrouwd. Ook 
mochten we twee nieuwe kringleden ontvangen. Wat zijn 
we een gelukkige groep. Deze avond stond een lezing op 
het programma over de ‘Vogels van de Geerplas’, door 
Gert-Jan Pieterse 
en Stef Strik. 
Ietwat verborgen 
in het Zuid-Hol-
lands veenweide-
landschap liggen 
de Langeraarse 
plassen. De meest 
noordelijke van 
de drie plassen 
is de Geerplas. 
Het ca. 45 ha grote gebied bestaat naast de Geerplas uit 
een landschap van weilanden, legakkers, water, moeras, 
hakhout en bos. Na de vervening heeft zich rond de 
Geerplas niet de grootschalige opengrondteelt en later 
de glastuinbouw ontwikkeld. Daardoor is er veel van het 
oorspronkelijke landschap bewaard gebleven en kon 
natuur zich hier ontwikkelen.
In de lezing werd aandacht besteed aan de historie van 
het gebied en uiteraard kwamen de vogels aan bod die 
er kunnen worden gespot. Stef Strik en Gert-Jan Pieterse 
doen sinds 1997 tellingen in het gebied en hebben een 
selectie gemaakt van vogelsoorten. Het werd een 
boeiende lezing met prachtige foto’s. Willen jullie ook een 
bijzondere vogel spotten dan is het bekende Laarzenpad 
de enige toegankelijke wandeling.

Ineke van der Stroom

Mini-Bazar bij Oase
Op donderdag 17 oktober bestond de bijeenkomst van 
Oase uit twee heel verschillende delen, hoewel deze bij 
nader inzien toch met elkaar te maken hadden. 
Eerst laat ik Elise aan het woord; zij las de tekst voor die 
haar moeder, Rie 
Eveleens, op 2 maart 
2015 geschreven 
heeft. Een gedeelte 
daaruit: “Als je de zon 
brengt in het leven 
van anderen, kun je 
de stralen niet weg-
houden van jezelf.”
Iedereen die weleens 
wat doet voor een 
ander, weet hoe fijn dat voelt voor jezelf. Zo simpel is het! 
Bij een bezoekje aan een kennis waar je weet van zijn of 
haar zorgen, kun je na je vertrek de warme handdruk nog 
lang voelen. 
Maar wat als we zelf geholpen moeten worden? Daarmee 
wordt vaak geworsteld. We willen het zelf doen! Toch 
moet je je uiteindelijk overgeven. Anderen helpen is 
mooi, maar geholpen worden ook. Helpen in liefde, ont-
vangen in dankbaarheid.”  Tot zover Rie Eveleens, die niet 
vergeten is! Over helpen gesproken: de Stichting Anders 
Amstelland was toen aan de beurt. Er werd een film 
vertoond van deze stichting, waaruit blijkt dat zij steun 
bieden aan mensen met een (te) kleine beurs. Soms 
bestaat dat bijvoorbeeld uit een goed bed leveren voor 
een van de gezinsleden. Diverse ondernemingen 
verlenen steun aan deze stichting.  
Jolande vertelde daarna over de diverse projecten in o.a. 
Tanzania; een deel van de opbrengst van de Grote Bazar 
zal daaraan worden besteed.  Zoals altijd vertelde 
Clazien over Lief en Leed; Gré v.d. Meulen las het verslag 
van de vorige bijeenkomst; een nieuw element voor Oase. 

Na de pauze was de gezellige mini-Bazar! 
We konden lootjes kopen voor de twee quilts; ware kunst-
werken! Er waren kaarten, plantenbakken, diverse soorten 
jam en als ‘toetje’: het Rad van Avontuur, gratis. Iedereen 
ging met een prijs opgewekt naar huis na deze zinvolle en 
gezellige middag. Natuurlijk zongen we nog een (geeste-
lijk) lied!

Gré Kalf 

de MiniBazar
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Kring Elia op 23 oktober
Na het aansteken van de kaars vertoonde Wim de film 
‘The heart of Jenin’. Een indrukwekkende film die zich 
afspeelt in Israël en op de Westelijke Jordaanoever. De 
Palestijnse jongen Ahmed Chatib wordt in november 
2005 gedood door een Israëlische soldaat. Ahmeds vader 
Ismael neemt binnen twaalf uur na de dood van z’n zoon 
een opmerkelijke stap. Hij besluit om de organen van zijn 
zoon te schenken aan zes Israëlische kinderen. Dankzij 
dit gebaar zijn vier van deze kinderen twee jaar later nog 
altijd in leven. Met regisseur Leon Geller volgen we Ismael 
op zijn reis door Israël langs drie van deze kinderen. Wat 
hebben de donororganen van Ahmed betekend voor de 
betreffende families? ‘The heart of Jenin’ toont niet alleen 
mensen die hun vooroordelen dankzij de actie van Ismael 
overboord hebben gezet maar ook ouders die het moei-
lijk hebben met de wetenschap dat hun kind leeft dankzij 
een Arabisch orgaan.  We waren na het zien van deze film 
eerst een poosje doodstil. En daarna hebben we lang met 
elkaar nagepraat over zowel de film als over alle ellende 
die op het ogenblik in de Palestijnse gebieden en Israël 
aan de hand is. Oplossingen hadden we niet maar het 
delen van onze grote zorgen met elkaar verlichtte wel iets.

Ineke van Dam-Menkhorst

Shalom bekijkt Lemon Tree
Donderdag 31 oktober: Weer een bruidspaar, Paul en 
Maria bijna 50 jaar getrouwd. Zij ontvingen de bekende 
Shalom kaasplank. Het was ook filmavond. We keken naar 
Lemon Tree, een film uit 2008. Na de dood van haar man is 
de Palestijnse Selma erin geslaagd zijn citroenboomgaard 
en die van zijn vader bloeiend te houden en daarmee haar 
zelfstandigheid te bewaren. Het zuur van haar vruchten 
laat de Israëlische regisseur Eran Riklis (1954) haar proeven 
in zijn film - die op ware gebeurtenissen is gebaseerd - op 
de dag dat haar nieuwe buren arriveren: de minister van 
Defensie en zijn vrouw. Plotseling neemt de geheime 
dienst de plantage over en moeten alle bomen om veilig-
heidsredenen worden gekapt. Er zouden zich eens terro-
risten tussen willen verschuilen. Palestijnse citroenbomen 
versus een Israëlische minister, dat is het tragische en 
absurde vertrekpunt van de film. Het was een heftige film. 
Nog steeds actueel; er is weinig veranderd in de tijd.

Shalom ging 21 november met aanhang naar de voorstel-
ling van Vincent Bijlo in Hoofddorp. Het was een einde-
jaarsvoorstelling. Het hele jaar kwam aan bod! Je zou bijna 
iets vergeten. We hebben anderhalf uur genoten en veel ge- 
lachen. Na een lekker glaasje ging ieder weer huiswaarts.  

Ineke van der Stroom

Kring JoB in het FAM
Op 6 november verzamelde kring JoB zich in het Flower 
Art Museum, waar kringleden Frank en Mariska enthou-
siaste vrijwilligers zijn. Mieke Keessen opende de avond 
toepasselijk met een bloemrijk gedicht van Marcel 

Harting, onze Aalsmeerse dorpsdichter. 
Mariska gaf ons daarna een boeiend kijkje achter de 
schermen van dit museum voor hedendaagse kunst, 
geïnspireerd door bloemen en natuur. Ook lichtte zij een 
tipje van de sluier op van de mooie uitbreidingsplannen 
van het FAM. En toen was het tijd om de expositie 
‘Bloeiende Melodieën’ te bezoeken. Geïnspireerd door 
een serie werken van negen speciaal hiervoor door het 
FAM uitgezochte kunstenaars had de bekende pianist en 
componist Mike Boddé composities gemaakt. Deze 
werden afgespeeld tijdens de rondgang door negen 
‘kamers’. Zo werden verschillende zintuigen geprikkeld. 
Tot slot werd in de laatste ‘kamer’ het werk bewonderd 
van Rens Dekker, zoon van onze voormalige organist 
Theo Valk. Rens maakt alle artwork voor Ilse de Lange. 
Dit keer dus kunst geïnspireerd door muziek. Ook de 
installaties van bloemsierkunstenaar Annet Lagendijk 
voor haar Proeve van Meesterschap in de kleine zaal 
oogstten veel bewondering. De avond vloog om en er 
was zoveel te beleven en met elkaar uit te wisselen dat 
de doe-opdracht die Mariska en Frank nog voor de 
Jobbers in petto hadden, moest worden geskipt. Niet erg. 
Het was een prachtige avond.
De expositie Bloeiende Melodieën is nog t/m 19 januari te 
zien en te beleven.

Mariska de Graaf

Kring Ruth knutselt voor de Bazar
Op 7 november jl. stond de bijeenkomst van kring Ruth in 
het teken van de naderende Bazar.
Er moest gewerkt worden…
Na het aansteken van de kaars, woorden van welkom en 
het delen van lief en leed door Barbara, gingen we aan de 
slag. Er werden smakelijk uitziende vogeltaarten  
gedecoreerd en feestelijk ingepakt. Aan een andere tafel 
werden prachtige kaarten gemaakt (en al onderhands 
verkocht) en dan waren er nog een heleboel potten 
vijgen-, pruimen-, bessen-, aardbeien/rabarberjam en 
druivengelei die voorzien moesten worden van fleurige 
stoffen hoesjes, kaartjes en lintjes. Ondertussen werd er 
onder het genot van koffie, thee of een sapje gezellig 
gekwekt en gelachen en ging de lijst voor de bezetting 
van de stand rond. Wat een organisatie…! Om kwart voor 
tien was alles klaar, konden we gaan opruimen en na het 
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Kaarsen beschilderen bij Oase
Donderdag 21 november om 14.30 uur kwam Kring Oase 
bijeen in de Binding. Na het welkom van Elise, Margot en 
Jolande kregen we eerst koffie of thee. 
Er waren 23 dames aanwezig o.a. de jarige Nellie, die een 
heerlijke traktatie had meegenomen n.l. petitfours. Even 
gekletst met elkaar en daarna vertelde Elise over de Bazar. 
Het was de hele dag zo druk geweest. Het was heel gezel-
lig en het heeft een fantastisch bedrag opgebracht: 28.950 
euro en 32 cent. De helft is voor de eigen Gemeente en de 
rest wordt verdeeld over verschillende goede doelen.
Corrie heeft het verslag van de vorige vergadering voor-
gelezen i.p.v. Clazien, die wegens ziekte niet aanwezig was. 
Tussendoor nog een keer lekker koffie met koek.
Margot las nog een kort verhaal voor over de 4 kaarsen.
De 1e kaars heette Vrede, de 2e kaars Vertrouwen, de 3e 
kaars Liefde en de 4e kaars Hoop. De eerste 3 kaarsen zijn 
uitgegaan maar de 4e kaars, de Hoop, kan altijd nog weer 
een andere kaars aansteken. Gezamenlijk hebben we daar-
na een kaars versierd naar eigen inzicht, die we mee naar 
huis mochten nemen. Alle kaarsen waren mooi geworden. 
Als afsluiting zongen we nog een lied: ‘Jezus zegt dat Hij 
hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in 
de nacht…’ Daarna ging iedereen voldaan naar huis.

Tineke Vreeken

Op weg naar Advent met Kring Zorgcentrum
Maandag 25 november was de laatste Kringmiddag van 
het jaar. De maand december is altijd een drukke maand 
in het Zorgcentrum met diverse vieringen en bezoek van 
en aan familie. Daarom vierden we alvast een klein beetje 
Advent. Uit verschillende kerstkaarten kozen we er een 
die ons het meest aansprak en vertelden we over onze 
Kerstfeesten als kind op de (Westhill) zondagsschool en 
thuis. Over echte kaarsjes en een lont dat ontstoken werd 
waardoor op een haast magische wijze van onder naar 
boven alle kaarsjes werden aangestoken. Iets wat later op 
last van de brandweer, helaas, maar ook heel begrijpelijk 
niet meer mocht. Aan het eind met een sinaasappel en 
een boekje ging je blij naar huis. 
Zelf moest ik denken aan de kerstnachtdienst ‘s morgens 

uitblazen van de kaars keerden we tevreden met het  
resultaat huiswaarts. Kring Ruth kijkt terug op een mooie 
en productieve werkavond!

Clazien van Dam

Kring Elia op 20 november
Lou opende de kringbijeenkomst door het aansteken van 
de kaars en gaf uitleg over het verloop van de avond. 
An zou de avond verder leiden. Aan de hand van de 
mooie foto’s die An in de loop van de jaren heeft 
verzameld was het de bedoeling dat ieder van ons een 
kaart zou uitzoeken die een herinnering opriep uit ons 
eigen leven. Lou haalde een stukje uit de Bijbel aan over 
de profeet Elia die in turbulente tijden van Israël werd 
gestuurd om het volk aan te moedigen terug te keren 
naar de Heer. Deze boodschap kan gebruikt worden om 
orde te scheppen in onze huidige politieke chaos: 
Nederlanders die elkaar belachelijk maken en erger. 
Hij citeerde een gedichtje van Annette Waterhout:
‘Zijn’
Eenzaam, niet kunnen delen
Pijn, niet kunnen voelen                                                                
Verdriet, niemand die het ziet 
Schaamte voorbij, het mag er nu zijn 
Ik kan eindelijk mezelf zijn
                                                                                                                                                    
Wat hadden we, na het zoeken van een herinneringskaart, 
elkaar veel te vertellen: vrolijke herinneringen, pijnlijke, 
herinneringen aan de grote betekenis van de stilte in de 
natuur, aan de Bindingkampen. En met al het water in 
Aalsmeer was het logisch dat water bij ons veel opriep. 
We gaven een rijkdom van gevoelens aan elkaar en heb-
ben nog lang nagepraat over onze herinneringen. 

Ineke van Dam-Menkhorst

Het werd een actieve kringmiddag met het beschilderen van 
kaarsen.

Er moest wel voorbereidend werk worden gedaan.
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Kerstspel 2023

om 5 uur. Als we dan thuiskwamen brandden de lichtjes 
in de boom, had mijn moeder de tafel gedekt met een wit 
damasten kleed met rode linten en aten we kerstbrood, 
mandarijntjes en kersttimpjes. Niemand van de Kring wist 
wat dat waren. Als ik eraan denk kan ik ze zo proeven. Het 
zijn rozijnen-krenten-kerstbroodjes met sukade, waarvan 
ik tijdens deze middag pas hoorde dat dat een typisch 
Rotterdams kerstbroodje is. Heerlijk. Ik ga er deze 
december zeker naar op zoek! Tussendoor genoten we 
van mooie gedichten en verhalen. Een fijne middag waar-
op ook de kerstkransjes en traktaties niet ontbraken.

Ellen van Houten

VAN DE BINDING

Kerstspel 2024 – ‘Liefde in de steigers’
Op dinsdag 24 december presenteert de Binding weder-
om het Kerstspel! De jongeren van de Binding hebben dit 
stuk zelf geschreven en zijn al weken hard bezig met 
oefenen, decors bouwen, kostuums bedenken, en alles 
wat er verder bij de voorstelling komt kijken. Ook de band 
is al hard aan het repeteren om het stuk te voorzien van 
live muzikale ondersteuning. Waar het stuk precies over 
gaat houden we natuurlijk nog even geheim, maar het 
draagt de titel ‘Liefde in de Steigers’, en er lijkt dit jaar een 
warm en liefdevol verhaal van te worden gemaakt. 

Er zijn dit jaar weer twee voorstellingen. De middagvoor-
stelling start om 16.00 uur (deuren open vanaf 15.30 uur, 
let op, dit is een half uur vroeger dan voorgaande jaren) 
en de avondvoorstelling start om 20.30 uur (deuren open 
vanaf 20.00 uur). Kaarten voor het Kerstspel kunnen 
kosteloos worden gereserveerd via onze website 
www.debinding.nl/kerstspel. Na afloop van beide voor-
stellingen wordt er gecollecteerd en is er gelegenheid 
om met de spelers en muzikanten na te praten onder het 
genot van een drankje. De opbrengst van de collecte gaat 

zoals elk jaar voor de helft naar de Binding zelf en voor de 
andere helft naar een goed doel. Kijk voor meer informa-
tie over de voorstelling op www.debinding.nl/kerstspel. 
Voor vragen kunt u mailen naar kerst@debinding.nl. We 
hopen u te mogen verwelkomen op 24 december, in de 
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer.

Inge de Haan

Documentaire ’75 jaar Kampen’ onder de aandacht!
In 2017 is er een documentaire gemaakt door Ton 
Offerman, naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van 
de Bindingkampen. Stichting Oud Aalsmeer vertoont elke 
maand een historische film over Aalsmeer, de Film van de 
Maand. In januari 2025 zal de documentaire ’75 jaar 
Kampen’ centraal staan. Dit betekent dat de documentaire 
tweemaal op TV Aalsmeer wordt uitgezonden, op vrijdag 
10 januari (11.00 uur) en zaterdag 11 januari (13.00 uur). 
De uitzendingen worden voorafgegaan door een 
inleidend interview met een medewerker van Oud Aals-
meer. Dit interview door presentator Jan van Veen is te 
beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer op zaterdag 4 
januari tussen 12.00 en 13.00 uur. Daarnaast is de 
documentaire een maand lang te bekijken op de website  
www.stichtingoudaalsmeer.nl (onder het menu ‘Film van 
de Maand’). We kijken ernaar uit om deze documentaire 
weer onder de aandacht te brengen en zo met elkaar 
mooie herinneringen op te halen aan de vele jaren kampen!

TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 
12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. 
Voor meer informatie over het inleidende interview op Radio 
Aalsmeer, ga naar www.radioaalsmeer.nl.

Inge de Haan

VAN DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 15 oktober 
Na de opening door Gerbrand (een poëtisch 
scheppingsverhaal van Willem D. Drees) luisteren we naar 
Bas Middelkoop die namens de commissie Toekomst 
kort aanschuift om verslag te doen. Het blijkt nog niet 
zo eenvoudig te zijn om ‘out of the box’ te denken 
over toekomstplannen. Binnenkort zal er een enquête 
verschijnen die hen hopelijk helpt wat meer richting te 
bepalen. Er zijn zeker stappen gemaakt en aanbevelingen 
geschreven maar de zoektocht naar de stip op de 
horizon gaat voort. Er zal verslag worden gedaan in de 
najaarsgemeentevergadering. Er zijn geïnteresseerden 
die Vriend van de Gemeente willen worden, een mooie 
mededeling. Voor de Rouwkas (initiatief Aalsmeer 
voor Hoop) die in december bij het raadhuis zal staan 
zullen Paul Thimm en Willem van Bloemen enige tijd 
beschikbaar zijn voor bemensing. Er gaat nog een 
DGA-Nieuws uit voor meer vrijwilligers. Jan Walch zal 
Adrie Maarse vervangen in de Commissie Hoogendoorn. 
Naar vervanging voor de functies van secretaris en 
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boekhouder binnen deze commissie wordt nog gezocht. 
De zoektocht naar nieuwe kerkenraadsleden verloopt 
helaas ook stroef. De najaarsledenvergadering wordt 
voorbereid en de puntjes worden op de i gezet. Joke 
v.d. Zee heeft aangegeven na 10 jaar te gaan stoppen 
als redactie van Levenslicht. Er wordt gezocht naar 
vervanging. Hanneke Niermeijer zal per maart haar 
taken voor Levenslicht neerleggen. Ook voor haar zal 
vervanging gevonden moeten worden. Er wordt gekeken 
naar een digitaal weekbericht i.p.v. dagelijkse DGA mail. 
Een volle vergaderavond wordt om kwart over elf door de 
voorzitter afgesloten.

Namens de kerkenraad, Jacco Piet

Uit de kerkenraadsvergadering van 26 november
Deze vergadering was de duurzaamheidscommissie op 
bezoek bij de kerkenraad. De duurzaamheidscommissie 
organiseert via de app ‘challenges’ op het gebied van duur-
zaamheid. De appgroep bestaat ongeveer uit 20 personen. 
Dat zijn ook de mensen die de kringavonden bezoeken. 
Het is de bedoeling om jaarlijks drie kringavonden te orga-
niseren en eenmaal een bijdrage aan de duurzaamheids-
dienst op een zondagochtend te leveren. De kringavonden 
zijn open kringavonden, iedereen is welkom. Er wordt 
door Leo gewezen op Iris Speckmann, werker bij de ADS 
in het kader van duurzaamheid en vrede, om ook met haar 
contact te zoeken. Ook wordt bij Doopsgezind Wereldwerk 
gewerkt aan een duurzaamheidsgroep. Misschien ook  

interessant om in de gaten te houden. Verder konden we 
terugkijken op een aantal goede activiteiten en mooie 
kerkdiensten. De herfstontmoeting was een groot succes 
met zo’n 90 bezoekers. De Bazar was een ander evenement 
dat ook dit jaar weer heel erg geslaagd was met - niet 
onbelangrijk - een prachtige opbrengst. De herdenkings-
dienst voor de overledenen was een hele mooie sfeervolle 
dienst. En we keken natuurlijk ook weer vooruit. Als u dit 
leest zijn in de adventstijd op 3 dinsdagen van 12.00 tot 
12.30 uur weer gebedsmomenten gehouden. We kijken 
vooruit naar kerst, het feest van vrede. Die is helaas op veel 
plaatsen ver te zoeken. Mij rest niets meer dan u een goede 
kerst toe te wensen en een voorspoedig 2025.

Namens de Kerkenraad, Jan Joore

GEMENGDE BERICHTEN

Anabaptist World Fellowship Sunday
Leden van de Doopsgezinde Gemeenten van Aalsmeer, 
Haarlem en Haarlemmermeer worden van harte uitgeno-
digd voor de Anabaptist World Fellowship Sunday, op 
26 januari 2025, in de Doopsgezinde Kerk in Hoofddorp. 
Het thema van de ochtend is ‘Moed om lief te hebben’.

De ontvangst begint met koffie en thee vanaf 10.00 uur, 
daarna is er een kerkdienst van 10.30 tot 11.30 uur, daarna 
is het tijd om te lunchen, 12.00 uur. 

In memoriam de heer Johannes Versteeg (4 maart 1933 – 9 oktober 2024)
Op donderdag 17 oktober jl. hebben we in een dienst in de kerk afscheid genomen van 
Johannes Versteeg, partner van zr. Tineke Stolp. Hannes is 91½ jaar geworden.
Hannes Versteeg was een blijmoedige, positieve man. Hij kon van het leven genieten en 
was niet bang voor de dood.

Hij was heel handig, altijd bereid om anderen te steunen en te helpen met klussen in en 
om huis. Ook stond hij altijd klaar om als chauffeur leden van ons kerkkoor of de kinderen 
van de Westhill-zondagsschool op te halen en weer thuis te brengen.
Hannes had veel plezier in het maken van houten modellen van schepen en molens.

Hij werd geboren in Haarlemmermeer en daar groeide hij op. In de Hervormde kerk werd hij als kind gedoopt. Later 
werd hij Vriend van onze Doopsgezinde Gemeente. Hij voelde zich hier thuis door de gezellige en warme sfeer.

In de afscheidsdienst lazen we woorden uit de Filippenzenbrief 2 3-5 die bij hem en zijn bescheiden en dienstbare 
levensinstelling passen. Daar schrijft de apostel Paulus:

	 “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,
	 maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
	 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen,
	 maar ook die van de ander.
	 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.”

We zongen o.a. het lied ‘Ik voel de winden Gods vandaag’. Hannes had gezegd dat hij graag wilde dat dat bij zijn afscheid 
gezongen zou worden. We wensen Tineke en allen die Hannes nastonden veel sterkte en Gods nabijheid nu ze Hannes missen.

Paul F. Thimm
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De thema-ochtend is voorbereid door de kerkelijk 
werkers in de Ring - gezamenlijk - met materiaal van de 
Mennonite World Conference. In 2025 bestaat het 
Doperdom 500 jaar. Mooi om dat samen in de Ring te 
vieren, u komt toch ook?

Gelegenheidskoor
Zingt u graag? In de viering zal een gelegenheidskoor 
optreden, waarvoor u zich kunt opgeven. 
-	 �Opgave voor het gelegenheidskoor graag vóór 17  

januari 2025 per e-mail: thimmstelwagenac@gmail.com
-	 Na opgave krijgt u de muziek toegestuurd
-	 �Oefenen van het koor is op zaterdag 18 januari van 

11.00 – 12.30 uur, in de Doopsgezinde Kerk in  
Hoofddorp, Hoofdweg Westzijde 691, Hoofddorp

Daarna eten we samen onze zelf meegebrachte lunch
Het koor zal worden geleid door Paulien Walch uit  
Aalsmeer.

Telefoonnummer Wijkcontactcoördinator
Het telefoonnummer van de Wijkcontactcoördinator 
Paulien Walch in het artikeltje in Levenslicht van oktober 
is per abuis verkeerd vermeld. Dit moet zijn: 06 10 50 01 91.
 

BEDANKT  

Wij waren in september 45 jaar getrouwd. Wij waren blij 
verrast met de felicitaties. Heel hartelijk dank hiervoor.

Peter en Els Boogaard

Hartelijk dank voor de mooie kaart en bloemen om het 
overlijden van Wim een jaar geleden te gedenken. Een 
warm gevoel geeft dit.  
 
Linda Tas-van Harskamp

We waren nog maar net terug van een mooie reis, toen 
Paulien en Jan Walch ons de bloemen uit de kerk kwamen 
brengen, dit omdat onze tante Erna een jaar geleden is 
overleden. Het was toen een heftige tijd. 
Maar terugkijkend is het afgelopen jaar weer heel snel 
voorbijgegaan. De kaart en mooie tekst van Mariska de 
Graaf deed ons goed. Hartelijk dank!

Co en Janina van der Laarse 

Beste Doopsgezinde Gemeente, 
Hartelijk bedankt voor jullie lieve wensen bij ons 60-jarig 
huwelijk!

Groeten van Kees en Jos Buis

Via Levenslicht wil ik graag heel veel mensen bedanken.
Hoe kon ik nou een hartaanval krijgen dacht ik. Maar 
helaas was het echt zo. Paniek en angst overviel mij. Mijn 
dementerende man thuis, hoe moet dat allemaal. Na 
zoiets ergs in je leven ervaar je pas hoe je zoon, buren en 
heel veel vrienden klaarstaan om het allemaal te regelen. 
Gelukkig was ik op tijd om geopereerd te worden.
Het gaat gelukkig weer goed met me. Maar ik wil heel 
graag Ellen bedanken voor haar enorme steun. Ook de 
vele vrienden van de Doopsgezinde Gemeente hebben 
mij verrast, met heel veel kaarten, telefoontjes, en 
bezoekjes en bloemen.

Lieve groet Gerrie Maarse 

KRONIEK
Overleden
Op 9 oktober 2024 is overleden de heer  
Johannes (Hannes) Versteeg, partner van  
zr. Tineke Stolp, in de leeftijd van 91 jaar.

Verhuisd
Mevrouw G. Visser-Bol, van Oosteinderweg 76, 
1432 AM Aalsmeer, naar Verpleeghuis Rozenholm, 
kamer 111, Molenpad 4, 1431 BZ Aalsmeer.
De heer A. Spaargaren, van Aalsmeerderweg 180, 
1432 CV Aalsmeer, naar Verpleeghuis Groenelaan, 
afd. Molenhof kamer 3, De Helpende Hand 9, 
1186 AB Amstelveen.

Jubilea
20 december 2024, fam. Venema-Hogervorst, 
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer, 50 jaar 
getrouwd. 
28 december 2024 fam. Keessen-van den Heuvel, 
v. Leeuwenhoekstraat 4, 1433 BM Kudelstaart,  
40 jaar getrouwd. 
30 december 2024, fam. Van Alphen-Bol,  
Herenweg 34/C, 1433 HA Kudelstaart,  
50 jaar getrouwd. 
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Lezing 500 jaar doperdom
Lezing Henk Stenvers, president van de Mennonite World 
Conference, over 500 jaar anabaptisme/doperdom op 
dinsdag 11 februari 2025 - 19.30 uur.
Toegang gratis/inclusief kopje koffie of thee.
Meer info volgt t.z.t.

kerstmandarijn, 
maar dan in de 
verschijning van 
een sinaasappel, 
te kennen uit haar 
jeugd. In de 
naoorlogse jaren 
was voedsel schaars. 
Nog lang bleven 
sommige artikelen op de bon. Met name kinderen leden 
onder het gebrek aan gezond voedsel. Er waren appels 
en peren van Nederlandse boomgaarden maar alleen in 
het seizoen. In december arriveerden sinaasappels en 
mandarijnen, vers geoogst uit Spanje. Verlekkerd keken de 
kinderen in de etalage, hoe zouden die vrolijk gekleurde 
vruchten smaken? Hun ouders hadden hen graag willen 
verwennen met deze lekkernij vol vitamine C, maar helaas! 
Dit fruit was veel te duur voor gewone gezinnen. Gelukkig 
waren er kerken en scholen, die wilden bijdragen aan de 
gezondheid van kinderen. Was een mandarijn of sinaas-
appel niet een heerlijk cadeau en het Kerstfeest niet een 
prachtig moment daarvoor? Zo werd de kerstmandarijn 
geboren. Een heel speciaal geschenk voor kinderen van 
toen. 

Mandarijnen en sinaasappels zijn tegenwoordig zo’n
beetje het hele jaar door verkrijgbaar. Kinderen van 
tegenwoordig zien ze als dagelijkse kost, misschien zelfs 
als verplicht nummer. Kon ik in mijn jeugd nog aankomen 
met mandarijnen als verjaarstraktatie op school, bij 
‘traktatie’ denken kinderen nu aan chips en snoep. 
Maar de kerstmandarijn? Hoe ervaren kinderen van nu 
dit stukje fruit? Mag die wat hen betreft van de kerstdis 
verdwijnen of zullen ze er later als ze oud zijn met net 
zulke warme herinneringen aan terugdenken als de 
huidige ouderen? 

Carolien Cornelissen (Dit artikel verscheen eerder in DGU 
Magazine)
Franka Riesmeijer, die het artikel aanleverde, zegt erover: 
"Wij hebben geen kerstdiner, maar wel een tasje voor de 
kinderen mét mandarijntje".

ZIN-INN
Zentangle-cursus door Carla Jooren
Vrijdag 14 februari 2025 - aanvang 15.00 uur. 
Vrijdag 28 februari 2025 - aanvang 15.00 uur.
Vrijdag 14 maart 2025     - aanvang 19.30 uur
Eigen bijdrage: 5 euro p.p. inclusief kopje koffie of thee. 
Maximum 20 personen per cursus. 

KERSTVERHAAL

Het mysterie van de mandarijn
Bijna vijfentwintig jaar geleden zag ik hem voor het eerst. 
In glanzend oranje met een prachtig groen blaadje eraan 
prijkte hij op een kerstservetje. Het was kerstavond in de 
DGU (Doopsgezinde Gemeente Utrecht), we zaten in de 
Gemeentezaal. Stapels boterhammen lagen hoog opge-
tast in het midden van elke tafel, bij elke zitplaats lag een 
servet met mandarijn. Het zag er kleurig uit. In de jaren 
erna verscheen hij telkens weer bij de kerstmaaltijd. Toen 
ik een paar jaar later naar Alkmaar verhuisde, trof ik hem 
ook daar aan, op een bordje dit keer. Het was een geheel 
andere maaltijd, met andere decoratie en andere etens-
waren. Alleen de mandarijn, die bleek ook in doopsgezind 
Alkmaar een vaste traditie te zijn. 
Ooit waagde ik de suggestie om een appeltje of banaan 
aan de fruitweelde toe te voegen. Verbijstering was mijn 
deel. Resoluut werd mijn voorstel van de hand gewezen. 
Een appel of banaan? Die horen toch niet bij kerst? Andere 
soep of ander beleg, een pannenkoek, kroket of huzaren-
salade, alles mocht, alles kon, als je maar van de mandarijn 
afbleef. En zo was het ook in Utrecht. Toen ik hier een 
kleine tien jaar geleden terugkeerde, was de mandarijn 
nog steeds de constante factor bij de kerstmaaltijd. 

Ik heb mij daarover verwonderd. Niet slechts over de 
eeuwige aanwezigheid van de kerstmandarijn, maar voor-
al over de emoties die deze oproept. In voorbesprekingen 
tovert de mandarijn zachte glimlachen op gezichten, ogen 
weerspiegelen warme herinneringen. De vraag of kinde-
ren van nu met kerst zitten te wachten op een mandarijn, 
die ze immers elke dag kunnen eten, wekt onbegrip. 
De mandarijn is het stralende middelpunt, het pièce de 
résistance van de doperse kerstmaaltijd. Begin december 
loopt de spanning bij de groenteman in de buurt op. 
Zenuwachtig belt hij zijn leverancier: “Hoe staat het met de 
mandarijnenoogst? Zijn de schepen met citrusfruit reeds 
onderweg?” En ondertussen knaagt er een stemmetje aan 
zijn vertrouwen: willen ze in de DGU nog wel mandarijnen 
of heeft de Gemeente zich overgegeven aan nieuwlichterij 
en worden het dit jaar – God verhoede – kiwi’s?  

Wat is dat toch met mandarijnen en kerst? Ooit legde ik 
deze vraag voor aan mijn ouders. Mijn moeder bleek de 
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