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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Kerstsfeer en kerstboodschap 
of: het verhaal van Stille Nacht

Het prachtige kerstlied ‘Stille nacht, heilige nacht’ heeft 
een boeiende achtergrond, die ook past in onze roerige 
tijd. Het is het meest gezongen kerstlied ter wereld (in 
vele talen). Het gaat met dat lied zoals vaak met het 
kerstverhaal. We strooien er ‘poedersuiker overheen’ om 
het zoet en smakelijk te maken hoewel dat helemaal niet 
hoeft. Daarom iets meer over de achtergrond van dit  
beroemde lied.

‘Stille nacht, heilige nacht’ werd in 1818 gedicht en  
gecomponeerd voor de kerstavonddienst. Het ontstond 
in het arme plaatsje Oberndorf - in een roerige tijd. 
Oberndorf was toen al twee jaar door oorlogsomstandig-
heden onder Napoleon door een willekeurig getrokken 
grens gescheiden van de stad Laufen. De dorpelingen van 
Oberndorf konden dus niet over de grens naar de kerst-
dienst in de grote parochiekerk van de stad. Het orgel van 
de kleine dorpskerk in Oberndorf zelf was uit geldgebrek 
helaas defect en volledig ontstemd. Het was immers 
oorlog. Toch zou in die kerk een kerstmis plaatsvinden. 
Het orgel raakte uitgerekend op 24 december helemaal 
buiten spel en bleek op zo’n korte termijn niet meer te 
repareren. Speciaal voor die kerstdienst heeft de hulp-
priester Joseph Mohr (1792-1848) in de haast ‘Stille Nacht’ 
gedicht. Zijn vriend, de jonge schoolmeester van het dorp 
en organist Franz Gruber (1787-1863) heeft de melodie 
gecomponeerd.
Oorspronkelijk is dit gelegenheidslied (of ‘verlegenheids-
lied’) niet bestemd voor samenzang. Mohr en Gruber 
zongen het in de kerstmis van 1818 als duet met begelei-
ding van een gitaar. Het kerkkoor herhaalde dan telkens 
de laatste twee regels. De koorleden en kerkgangers van 
Oberndorf waren heel gewone mensen: vlotschippers, 
bosarbeiders, dagloners met hun gezinnen. 
In de tijd dat het leger van 
Napoleon heel Europa over-
stroomde met oorlog en ge-
weld is dit lied dus ontstaan. 
Als we dat weten, dan krijgen 
de woorden van dit lied een 
andere, diepere lading: 

in deze woelige gewelddadige tijd betekende dit lied iets 
van protest en troost en bemoediging. Het heeft de radi-
cale vredesboodschap van de engelen opnieuw opgeno-
men en in de eigen tijd van verwoesting en oorlog in alle 
eenvoud vertaald. Het is van oorsprong niet een gezellig 
deuntje maar een lied dat hunkert naar heil en vrede.

In 2018 schreef de KRO-NCRV een wedstrijd uit om een 
nieuwe tekst te bedenken voor deze ‘kerstklassieker’.  
De wedstrijd werd gewonnen door Cees Rutgers, met 
onderstaande tekst:

Stil is de nacht. Schitterend zacht  
straalt van ver sterrenpracht. 

Mensen komen, mensen gaan.
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 

ademt eeuwige kracht.
Wonderlijk stil is de nacht.

Kijk om je heen. Mensen bijeen 
zingen zacht: stille nacht. 

Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, 
houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 

Volg de stem van je hart, 
Zing door het nachtelijk zwart.

Stil is de nacht. Iedereen wacht 
op het licht, op de kracht 
die verdrijft de duisternis, 

en die groeien doet al wat er is, 
die verzoent en verzacht.

Wonderlijk stil is de nacht.

Verkondiging aan de 
herders, Beate Heinen, 1985 
ars liturgica Buch- & Kunst-

verlag Maria Laach, Nr. 5415

Vervolg op pagina 2, onderaan
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Kerkdiensten

10 dec	 ds. Yko van der Goot, 2e advent (collecte Vrienden van Mikondo)	
17 dec	 ds. Paul F. Thimm, 3e advent (collecte Vrienden van Mikondo)
25 dec	� ds. Paul F. Thimm, m.m.v. het Bindingkoor, 1e Kerstdag  

(collecte Vrienden van Mikondo)     
31 dec	 geen dienst 
	 1 jan	� Nieuwjaarszangdienst o.l.v. zr. Paulien Walch  

(collecte Jeannette Noëlhuis), 15.30 uur
 	 7 jan	 ds. Paul F. Thimm (collecte Jeannette Noëlhuis), zondagsschool 
	14 jan	 Oecumenische dienst in onze kerk, ds. Arianne Geudeke
	21 jan	 ds. Marieke Meiring (collecte Leprafonds)

Aanvang om 10.00 uur tenzij anders vermeld. 
Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt  
u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, Baanvak 30, 1431 LK Aalsmeer,  
tel. 06 50 80 53 79.

Agenda

Wo    	 6 dec	 Maaltijdgroep	 18.00 uur
Do     	 7 dec	 Kring Oase	 14.30 uur
Do     	 7 dec	 Kring Ruth	 20.00 uur
Ma     	 8 jan	 Zin-Inn: Muziek luisteren met Peter den Ouden	 20.00 uur
Di       	 9 jan	 Bijbelgesprekskring	 20.00 uur
Ma  	 11 dec	 Zin-Inn: cursus Sacrale dans	 14.00 uur
Di    	 12 dec	 Gebedsmoment in de Adventstijd	 12.00 uur
Wo  	 13 dec	 Kring Elia	 20.00 uur
Do   	 14 dec	 Kring Shalom	 20.00 uur
Vr    	 15 dec	 Kerstconcert Bindingkoor	 20.00 uur
Za    	 16 dec	 Fairtrade wijnproeverij in de Bindingzaal	 15.30 uur	
Zo   	 17 dec	 Familiekerstfeest
		  Inloop	 14.00-15.30 uur
		  Viering	 15.30-16.30 uur
Di     	 19 dec	 Gebedsmoment in de Adventstijd	 12.00 uur
Zo    	 24 dec	 Binding Kerstspel	 16.30 uur en 20.30 uur	
Wo     	 3 jan	 Maaltijdgroep	 18.00 uur
Zo      	 7 jan	 Kring Shalom
Ma     	 8 jan	 Zin-Inn: cursus Sacrale dans	 14.00 uur
Ma     	 8 jan	 Zin-Inn: Muziek luisteren met Peter den Ouden	 20.00 uur
Do    	 11 jan	 Kring Oase	 14.30 uur
Zo    	 14 jan	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur
Di     	 16 jan	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur
Wo  	 17 jan	 Zin-Inn: Lezing Geert Rozema	 20.00 uur
Do   	 18 jan	 Kring Ruth	 20.00 uur
Za    	 20 jan	 Binding en Zin-Inn: Snert & Spel	 16.00 uur
Ma   	 22 jan	 Zin-Inn: Muziek luisteren met Peter den Ouden	 20.00 uur

Om alvast te noteren
Wo 	 31 jan	 Winterontmoeting voor ouderen	 11.00-15.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 5 januari mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
20 januari 2024

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl
Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje ,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Gedempte Sloot 44, 1431 CR Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Voorzitter:
br. B. Middelkoop, 
Cyclamenstraat 51,1431 RZ Aalsmeer,
tel. 06 20 61 33 66.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962

Ook in deze tekst ervaar ik het protest, de troost en de bemoediging die 
uitgaat van die nacht waarin Jezus geboren werd. Voor alle volkeren, voor 
vrede en verdraagzaamheid. Een lied voor elke tijd, om steeds weer te 
zingen...

(Bron: Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek 
der Kerken, Prof. G. van der Leeuw-Stichting, Amsterdam 1977, col.391-395)

Paul F. Thimm en Akke-Clara Thimm-Stelwagen 

Vervolg van pagina 1 
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BIJ DE COLLECTEN  

Jeannette Noëlhuis
Ook dit jaar collecteren wij weer voor het Jeannette Noël-
huis. Het JN-huis is een leefgemeenschap in Amsterdam-
Zuidoost, gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en 
actie voor een betere en rechtvaardigere samenleving. Zij 
bieden onderdak aan mensen zonder verblijfsvergunning 
die juridische en procedurele steun van andere bekende 
organisaties krijgen. Op de website http://noelhuis.nl is 
allerlei informatie te vinden. 
Omdat het JN-huis onafhankelijk is, bestaan de inkomsten 
geheel uit giften. Wij steunen deze organisatie graag, 
vandaar dat we dit jaar weer voor hen gaan collecteren.
De eerste collecte is er een in natura. U kunt uw 
levensmiddelen op 10 en 17 december afgeven vóór de 
kerkdienst. Let op: Ons gezellige ‘corona-kraampje’ zal 
er dit jaar niet staan. De levensmiddelen moeten goed 
houdbaar zijn zoals conserven in blik of glas, koffie, thee, 
toiletartikelen, pasta, rijst etc. Het hoeven geen fairtrade 
artikelen te zijn, maar dat zou wel mooi zijn.
Mocht u niet in staat zijn om naar de kerk te komen 
en toch iets willen geven dan komen wij graag even 
langs om uw giften op te halen. Bel naar 06 53 25 71 79 
en u krijgt Ger aan de lijn.  Verder zijn er nog ‘gewone’ 
collectes op 1 en 7 januari 2024 voor dit prachtige doel.

Namens Tabitha, Ger van Alphen

Collectes voor het Adventsproject
Op 10, 17 en 25 december wordt gecollecteerd voor  
Mikondo. We kennen Stichting Vrienden van Mikondo van 
de Naaischool waar inmiddels al 300 meisjes en vrouwen 
een goede vakopleiding naaien en knippen hebben  
afgerond. De stichting richt zich op de ondersteuning 
van onderwijs aan de allerarmsten in de achterstandswijk 
Mikondo (Kinshasa, Congo). Er is een aanvulling nodig 
van het aantal computers voor de leerlingen. Een aantal 
computers is in de afgelopen jaren kapotgegaan of  
werkt niet meer goed. Om de leerlingen een basis mee te 
kunnen geven op ICT-terrein zijn er voldoende computers 
nodig om een klas te kunnen laten oefenen. Door deze 
collectes kunnen we een steentje bijdragen aan het 
bestrijden van analfabetisme 
bij kinderen en ouderen die 
door extreme armoede geen 
toegang hebben tot school 
en kennis. Er is verdubbeling 
bij de OSA aangevraagd. 
U kunt uw bijdrage ook over-
maken op de bankrekening 
van de Doopsgezinde 
Gemeente:
NL47RABO0300121962 
o.v.v. Mikondo. 
Informatie: 
www.mikondo.nl.

Namens Tabitha,  
Jeannette Heil-Philippo

GEESTELIJK WERKERS

Boek ‘Patroon’
Het boek ‘Patroon’ is op 27 september door Alex Noord 
aangehaald bij zijn inleiding over het thema ‘Vergeving’. 

Hier volgt een korte 
beschrijving:
Mylo is de hoofdpersoon 
in het boek. Mylo en 
zijn beste vriend Mees 
experimenteren met een 
kogel uit het dienstgeweer 
van opa. De een slaat 
erop met een hamer en 
treft de ander dodelijk 
in het hoofd. Steeds ziet 
Mylo Mees voorovervallen. 
Hij zou willen dat hij 
dat moment ongedaan 
kon maken, maar het is 
onherroepelijk. Mees, zijn 
beste vriend is dood. In dit 
boek komen grote vragen aan de orde naar de vrije wil 
en het (nood)lot, naar schuld en wat dat doet met een 
mens en hoe diezelfde schuld ooit vergoed kan worden. 
Hoe vrij ben je als schuldbewustzijn je achtervolgt? En het 
gaat ook over vergeving en om vergeving vragen.
Wie het boek wil lenen kan dat aangeven bij zr. Ellen van 
Houten. Met het boek ontvangt u tevens de inleiding die 
door Alex Noord gehouden is.

Ellen van Houten 

Anabaptist World Fellowship Sunday (AWFS)
Wat was het een feest om in januari 2023 in de Doops-
gezinde kerk te Haarlem samen de Doopsgezinde 
Wereldgemeenschaps-dag te vieren. Dit jaar mogen wij 
als Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (DGA) mensen uit 
de zustergemeenten uit onze ring bij ons ontvangen om 
deze dag te vieren, op 28 januari.
’s Ochtends is er een gezamenlijke dienst met medewer-
king van de voorgangers en koorzangers uit de Doops-
gezinde Gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem en Aals-
meer. We sluiten de AWFS af met een gezamenlijke lunch. 
Het thema wordt ons deze keer aangereikt door Doops-
gezinden uit het werelddeel Zuid-Amerika:  
Mozaïek – deel worden van Gods kunstwerk.		
Als u wilt kunt u met het gelegenheidskoor (bestaande 
uit leden van de Doopsgezinde Kantorij Haarlem, 
Bindingkoor en Doopsgezind kerkkoor Aalsmeer) 
meezingen. De bladmuziek voor het instuderen is bij een 
van de koren of bij Paul F. Thimm te krijgen. Er zal oppas 
tijdens de dienst zijn voor kinderen onder de 4 jaar.
World Fellowship Sunday biedt de kans om elkaar over 
gemeentegrenzen heen te ontmoeten, met elkaar te 
vieren, van gedachten te wisselen, samen te eten.

Namens voorbereidingsteams voor AWFS, 
Paul F. Thimm
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Van je familie moet je het maar hebben
Bijbelkring over de Jozefverhalen

Op dinsdagavond 9 en 23 januari, 6 en 27 februari, 12 
maart, 9 en 23 april 2024 van 20.00-21.45 uur komt de 
Bijbelkring weer samen om de zo herkenbare familiever-
halen van Jozef (uit Genesis) te lezen en erover te praten. 
Van harte welkom!

Paul F. Thimm

😃   GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Op verzoek van verschillende mensen uit onze Gemeente 
stuur ik bijgaand krantenartikel dat ik in de dienst van 
19 november in de Open Ruimte voorlas.

Aalsmeerse Uitspattingen
Op zaterdag 18 november jl. – exact 10.30 uur - opende 
het grootste en gezelligste gokpaleis en warenhuis van 
Aalsmeer zijn deuren, tevens het meest gastvrije waren-
huis en culinaire restaurant van Nederland.
Wie goed keek kon aan allerlei dingen en de gemoede-
lijke sfeer zien dat dit gebouw anders als Doopsgezinde 
Kerk in gebruik is. Dit evenement – in de volksmond beter 
bekend als de Doopsgezinde Bazar - is een jaarlijks terug-
kerend evenement voor liefhebbers van leuke loterijen, 
heerlijke hebbedingetjes, prachtige planten, geweldig 
gebak en ongedwongen ontmoetingen. De opbrengst 
is voor de helft voor verschillende goede doelen, onder 
andere steun aan een ziekenhuis in Tanzania en een 
zonnepanelenproject in Ghana en andere duurzame en 
diaconale projecten. De andere helft is bestemd voor het 
werk van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.
Het hele jaar door zijn vrijwilligers in touw met de Bazar. 
Vooral in de week voor dolle zaterdag zijn ze druk bezig 
met de voorbereidingen en het vermoeiende werk op 
de dag zelf. Verbazingwekkend detail: de volgende dag 
zitten ze weer in de kerk voor de zondagse dienst - bijna 
allemaal. Wat een wonderlijk daadkrachtig en vroom volk-
je die Doopsgezinde seringen van Aalsmeer.

Paul F. Thimm (amateur-journalist)

PS: Ondergetekende heeft in de Open Ruimte een 
kaars aangestoken met de wens ‘dat de opbrengst 
van onze Bazar een licht en een zegen mag zijn 
voor de doelen waarvoor al dit noeste werk is 
verzet’.

OECUMENE

Heb God lief… en je naaste als jezelf
Op zondag 14 januari is onze Doopsgezinde 
Gemeente gastkerk voor een oecumenische 
viering. In deze dienst gaat ds. Arianne Geudeke 
uit Wilnis voor en wordt de muzikale omlijsting 
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verzorgd door een kwartet uit 
Uithoorn. Voor deze viering staat 
het thema van de Week van Ge-
bed centraal. De liturgiegroep van 
de Raad van Kerken Aalsmeer be-
reidt de viering weer mede voor.
De Week van gebed voor eenheid 
van christenen is dit jaar van 21 
tot en met 28 januari en staat in het teken van het grote 
gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als 
jezelf. Verschillende kerken in Aalsmeer verzorgen die 
week korte gebedsdiensten, aanvang 19.30 uur. De DGA 
werkt mee aan de dienst op maandagavond 22 januari in 
de Karmelkerk.

Van harte uitgenodigd. 

Mariska de Graaf

GEMEENTEWERK
 
Terugblik Belijdenis Doopdienst  
Op 15 oktober hebben we in een  
feestelijke belijdenis- en doopdienst 
gevierd dat Mattie Keessen, Mandy van 
der Zwaard en John Venema toetraden 
tot onze Gemeente nadat zij ter voor-
bereiding hadden deelgenomen aan 
de Geloofsoriëntatiecursus met ds. Paul F. Thimm. 
Jeannette Heil zorgde voor de bloemen die alle ruimten 
van het gebouw versierden. Het liturgisch bloemstuk 
werd gemaakt door Dick van Leeuwen. Er was mooie 
muziek, als dat al mogelijk was overtrof de organist 
zichzelf. In de dienst werden de namen ingeschreven in 
Het Ledenboek. Niet duidelijk voor iedereen was dat dit 
onderdeel vormt van het indrukwekkende ritueel.  
Dat is een verbeterpunt voor de toekomst. Het was een 
ontroerende dienst waar we allemaal zeer naar hebben 
uitgekeken. Na afloop werden de nieuwe leden van harte 
gefeliciteerd door de hele Gemeente. Bij de koffie en de 
thee was een door de kerkenraad zelfgebakken traktatie. 

Willy Karssing
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Herfstontmoeting met Shantykoor  
Wat een vrolijke binnenkomst was het tijdens de Herfst-
ontmoeting op 18 oktober: het bestuur in zeemanspakjes. 
Dat zorgde gelijk voor hilariteit! 
We kregen thee met een heerlijk stuk appeltaart, daarna 
een hartelijk woord door voorzitter Elise. Zij verwelkomde 
maar liefst 96 aanwezigen. Er heeft een bestuurswisseling 
plaatsgevonden, Ageeth Vieveen-Eveleens is vervangen 
door Geeske Maarse-Koningen. Geeske stelde zichzelf aan
ons voor. Elise vertelde over het programma van deze 
middag waarop Shantykoor ‘De Marconisten’ was uitge-
nodigd. Het thema was: Geen zee te hoog. We zongen 
lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht. Na de tweede 
keer thee kwamen de koorleden achter elkaar, in 
zeemanskleding, de kerkzaal binnen. 18 personen op de
doopvloer, 17 mannen en één vrouw. Zij speelde 
accordeon evenals de kapitein en er was een drummer.   
Zeeman Co van der Laarse kondigde de liederen aan. Voor 
velen wel bekend, er werd uit volle borst meegezongen 
en wij deinden op de golven mee. Wat een vreugde gaf 
het ons! Even waren we de narigheid in de wereld ver- 
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VAN DE REDACTIE
De redactie is blij met alle kopijschrijvers, die zorgen immers voor een mooi gevuld Levenslicht. Ook het komende 
jaar gaat de redactie weer haar uiterste best doen om achtmaal een informatief en leesbaar blad te maken. Voor het 
productieproces is het handig of eigenlijk noodzakelijk om tijdig* aan te leveren en via het bekende adres: 
levenslicht@dgaalsmeer.nl. Rest ons om alle lezers een vredige kerst en een gelukkig nieuwjaar te wensen!
*De uiterste inzend-dag wordt altijd via de kopijherinnering doorgegeven en staat tevens vermeld in elk Levenslicht op 
bladzijde 2 links bovenaan.  

geten en konden we 
de knop omdraaien. 
Na dit vreugdevolle 
optreden was er een 
drankje en collecte 
voor het ouderenwerk. 
Daarna vond de 
verloting plaats. We 
hadden allemaal één lootje gekregen. Jaap husselde 
de nummers in de hoge hoed waaruit Margreet de 
lotnummers trok en opnoemde. Altijd weer spannend, 
wat zal het prijsje zijn?
Na alle pret en gein kwam het serieuze gedeelte. 
Ouderenpastor Ellen hield de overdenking. Ze haakte 
in op het thema ‘Geen zee te hoog’ dat zoveel betekent 
als nergens tegenop zien. Zij las uit Mattheus 14:22-33. 
Over de bootreis op het meer van Galilea. Was voor Jezus 
geen zee te hoog? Zag hij dan nergens tegenop? Toch 
wel, toen hij gevangen werd genomen en wist dat zijn 
einde naderde. De overdenking sloot heel mooi aan bij 
het thema van de middag. We zongen lied 935: Je hoeft 

niet bang te zijn, al gaat 
de storm tekeer. Leg 
maar gewoon je hand in 
die van onze Heer! Een 
prachtig lied; het geeft 
je innerlijke rust.  
Daarna de 
broodmaaltijd, een 
feestje op je bord, zo 
leuk! Hulde aan Jaap, 
Albertie en Margreet. 
Zij hebben het zelf 
bereid en kregen een 
verdiend applaus. 
Elise sloot voldaan de 
middag af met het 
zingen van lied 904: 
Beveel gerust uw wegen.
Het was een 
fantastische 
Herfstontmoeting, veel 
dank aan het bestuur 
en alle medewerkers.

Lyda Zondag-Koningen

Levenslicht nr. 8 | December 2023



6

Inloop van 5 november 
Ondanks storm en regen was er op 5 november toch nog 
een tiental mensen afgekomen op een gezellig samen- 
zijn. Tineke, Corrie en Erna hadden samen met Leon  
ervoor gezorgd dat koffie, thee en koekjes klaarstonden. 
We luisterden naar een paar bezoekers die iets met ons 
wilden delen en vervolgens spraken we over het boek van 
A.J. Palacio: Wonder. Daarin wordt verteld over August, 
een jongen met een zeer zeldzame genetische afwijking 
die een gezichtsvervorming veroorzaakt. Die is zo ernstig 
dat het bij de eerste aanblik bij bijna alle mensen een 
schrikreactie veroorzaakt. Gelukkig heeft August ook een 
paar heel mooie eigenschappen meegekregen: hij is een 
geboren verteller, heeft aanstekelijke humor en veel  

hulp, kunnen we alles 
bemannen, wordt er wel 
genoeg ingebracht? 
Natuurlijk, het blijft span-
nend. Maar als ik zaterdag 
18 november het kerkplein 
kom oplopen staan de eer-
ste klanten al voor de deur 
en zit de Bindingzaal weer helemaal vol met vrijwilligers. 
Het komt altijd weer goed en het is een feest om erbij te 
horen. 
Eerst drinken we koffie, dan een rondje rad van avontuur 
voor de vrijwilligers en om 10.30 uur gaat het beginnen. 
“Op uw plaatsen”, wordt er geroepen en de eerste mensen 
vallen direct de rommelmarkt, de kledingstand en het 
boekenplein binnen. Ook voor de lp’s en cd’s is enorme 
belangstelling. Er is van alles te doen, het blijft de hele 
dag druk ondanks het slechte weer. Er was weer een  
kinderplein, er kon worden gesjoeld, de kringen met hun 

doorzettingsvermogen. En hij groeit op in een fijn gezin.
We volgen in het boek zijn eerste schoolervaringen die 
zwaar zijn maar uiteindelijk wordt hij de held van het jaar; 
iedereen heeft hem in zijn hart gesloten.
De mentor van de klas van August schreef iedere maand 
een nieuw principe op het bord om de leerlingen te  
inspireren. Het principe van de eerste schooldag van 
August luidde: “Als je kunt kiezen tussen gelijk krijgen en 
aardig zijn, kies dan voor aardig zijn”. (Wayne W. Dyer)
Aardig zijn was voor alle leerlingen in deze klas in dit  
geval een hele uitdaging. Maar het is gelukt!
Hierna was er ook nog tijd voor een spelletje.

Erna Belandi-Parzer

De Bazar, een prachtig evenement 
Een evenement waar al een heel jaar naar uitgekeken 
wordt is de Bazar. In de week voor zaterdag 18 november 
wordt de Bazar op poten gezet. Dat begint met het letter- 
lijk ombouwen van de kerkzaal om alle activiteiten, groot 
en klein, een plekje te geven. Het opbouwen van de 
Deense karren, het indelen zodat iedereen naar tevreden-
heid zijn of haar stand kan inrichten. Vanaf woensdag- 
middag moet alles staan en kunnen vanaf 13.00 uur  
spullen ingebracht worden tot vrijdag 13.00 uur - en dan 
kan het inrichten beginnen. De Bindingzaal wordt omge-
turnd tot restaurant en de jonge keukenploeg kan zijn 
gang gaan om ervoor te zorgen dat er zaterdag weer 
heerlijke soep is, pannenkoeken, broodjes, ingebrachte 
cakes, taarten en ga zo maar door. De hele zaterdag wor-
den alle medewerkers ook goed verzorgd door dit team. 
Op gezette tijden koffie of thee met allerlei heerlijkheden 
en niet te vergeten soep met broodjes. In de tijd naar 
zaterdag toe vraagt men zich altijd weer af: is er genoeg 
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jaar was er gelegenheid voor de nabestaanden dat lichtje 
zelf te ontsteken. Daar werd dankbaar gebruik van 
gemaakt. Zo herdacht de Gemeente hen die ons ontvallen 
zijn. Het liturgisch bloemstuk, gemaakt door Dick van 
Leeuwen, sloot prachtig aan bij het thema ‘Behoed en 
bewaar Jij ons’. Er was mooie muziek van Valerya Zakopay.

Willy Karssing

Gebedsmoment in de adventstijd 
Het is inmiddels een traditie aan het worden: het gebeds-
moment. Een korte meditatie met een lied, stilte, een 
tekst, een gebed en het ontsteken van kaarsen. 
Een rustmoment en inspiratie in de tijd die naar Kerstmis 
loopt. De ervaring leert dat het gebedsmoment heel 
open is, voor iedereen. Welkom om aan te schuiven om 
juist in de adventstijd de vrede te verwelkomen. Er zijn 
gebedsmomenten op 12 en 19 december, van 12.00 uur 
tot 12.30 uur.

Vredesduif
De vreselijke strijd tussen 
Israël en Hamas deed mij 
besluiten om iets te schrijven 
over mijn ‘duifbroche’.
Tweemaal per jaar is er in  
Dopersduin, Schoorl, een 
handwerk-weekend. Dan  
nemen mensen ook spullen 
mee die zij niet meer gebruiken. De laatste keer zag ik op 
de tafel een broche van olijfhout liggen. Ik vroeg of ik die 
kon kopen. Die mocht ik meenemen op voorwaarde dat 
ik zou uitleggen hoe ik eraan kwam. Dat beloofde ik.  
Mevrouw had haar gekocht van een vrouw in de Gaza-
strook tijdens een bezoek aan Israël. Ik zal hem nu vaker 
dragen! Laten we hopen en bidden dat het snel over is 
met die vreselijke strijd!

Arida van Oudenallen

Proeverij Fairtrade wijn
Op zaterdag 16 december gaan we een wijnproeverij 
houden van de diverse merken en soorten fairtrade wijn 
die in de Wereldwinkel te koop zijn. We hebben Frans  
Misset bereid gevonden vóór te proeven en zijn kenners-
licht te laten schijnen over de verschillende wijnen.  
En die gaan we natuurlijk zelf ook proeven! Uiteraard kunt 
u na afloop een flesje wijn kopen. De middag begint om 
16.30 uur in de Bindingzaal.

Commissie Fairtrade, Jolande Amorison

Vacature administrateur Eilandencommissie
De Eilandencommissie beheert en verhuurt de ongeveer 
70 eilanden van de DG in het Westeinderplassengebied. 
De commissie vergadert ongeveer zesmaal per jaar,  
gewoon bij verschillende commissieleden thuis.  
Daarnaast zijn er tijdens het seizoen van tijd tot tijd  
‘vergaderingen rond de motorkist’. Dan vaart de  
commissie uit om eilanden te inspecteren, kleine  

eigengemaakte spullen, de grote quilt, het krentenbrood 
en zo kan ik nog wel even doorgaan. Te veel om op te 
noemen. Een nieuw evenement was de grote verloting 
die ook opbracht wat men ervan verwachtte, zeker voor 
herhaling vatbaar. In het restaurant draaide de hele dag 
het rad van avontuur. 
Gezellig bijpraten met elkaar, mooie ontmoetingen, het is 
ook een prachtig sociaal gebeuren. En dan is het vijf uur 
en in betrekkelijk korte tijd is de kerk weer gewoon de 
kerk. Een mooie opbrengst, meer dan in 2022, bruto 
27.288,75 euro, hoe is het mogelijk. We kunnen terug-
kijken op een succesvolle en vooral gezellige dag.

Anneke Eveleens

Terugblik kerkdienst 
‘Herinner je de namen’ 
De kerkdienst ‘Herinner je 
de namen’ op 26 november 
werd geleid door ouderen-
pastor zr. Ellen van Houten 
en ds. Paul F. Thimm. In deze 
speciale dienst noemden 
we op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar de namen 
van de overledenen van het 
afgelopen jaar en staken we 
een lichtje voor hen aan. Dit 

Jacob zegent de kinderen van Jozef
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Lezing over de islam bij Elia
Op 25 oktober kwamen de Elianen voor de tweede keer 
dit seizoen bij elkaar en beleefden een leerzame avond. 
De schoondochter van ons lid Nel Lanser kwam vertellen 
over de islam en zijn gebruiken. Zelf praktiserend  
islamiet wist zij er boeiend over te vertellen. Na de  
opening en het aansteken van de kaars kreeg Suzanne 
het woord. Zij had voor deze gelegenheid een prachtige 
presentatie gemaakt, die zij ons vol enthousiasme toon-
de. Daarbij vertelde zij over het geloof en legde uit over 
onder meer het vijfmaal per dag bidden en hoe daar mee 
om te gaan. Het houden van de Ramadan en aansluitend 
het Suikerfeest vieren. Ze vertelde over voeding en ritueel 
slachten en nog veel meer. Wij hingen aan haar lippen, 
dat het laat werd vond niemand een bezwaar. Suzanne 
was zo enthousiast en wij zo leergierig dat de tijd er niet 
toe deed. Er werd na afloop nog veel nagepraat, ook met 
Suzanne. Het was weer een zinvolle avond.

Anny Bolhuis

Minibazar bij  
Zusterkring Oase
Het was een goed idee 
van het bestuur om 
voor ‘het Grote  
Gebeuren op  
18 november’ op  
9 november een mini-
bazar te houden. Het 
resulteerde in een  
vrolijke middag met 
een grote opkomst. 
Eerst werden we  
welkom geheten door 
Elise en herdachten 
we de overledenen. Er werden kaarsjes aangestoken voor 
Gijs de Boer, Ammy Maarse, echtgenoot van ‘onze’ Yvonne 
Lamers en ook voor  een familielid van Nelly Nieuwkoop, 
alsmede voor hen die lijden door oorlogsgeweld. 
Jolande ging ons voor in een gebed, waarbij ze begon 
met een gedicht van de bekende Phil Bosmans:

De nacht kan niet zo donker zijn 
of er is ergens een kleine ster te vinden. 
De woestijn kan niet zo troosteloos zijn, 

of er is toch ergens een kleine oase!

Het is, alsof het voor deze tijd geschreven is, waarin de 
wereld op drift lijkt te zijn! Zoals altijd deed Clazien op 
haar eigen wijze verslag van de vele activiteiten van Lief 
en Leed. Jolande vertelde over de goede doelen in 
Tanzania die gesteund worden door geld van de Bazar. 
Na de pauze was er dus gelegenheid om ons storten op
de minibazar, waaraan met veel plezier meegedaan werd! 
Er konden lootjes gekocht worden voor de werkelijk 
prachtige quilt vervaardigd door de quiltgroep: ieder jaar 
weer een lust voor het oog. Men kon raden hoeveel  
pepernoten erin een pot zaten. Dat werd overigens  
gewonnen door iemand die geen pepernoten lust! 

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, huurders te 
ontmoeten of gewoon gezellig rond te varen. De commis-
sie is op zoek naar iemand die de administratieve zaken 
van de huidige  ‘administrateur’ wil overnemen. De werk-
zaamheden betreffen: éénmaal per jaar het versturen van 
de facturen voor de huur, het beheer van de contracten 
en een paar keer per jaar, bij een nieuwe huurder, een 
nieuw (standaard) contract opmaken. Het is handig  
wanneer deze persoon enige kennis en ervaring heeft 
met MS-office en met name Excel. Wanneer u vragen 
heeft of nu al mateloos enthousiast bent over de kans toe 
te treden tot het selecte maar gezellige gezelschap van 
‘Westeinderridders’ kunt u contact opnemen met de  
voorzitter van de commissie: Henk van Leeuwen, via tel.  
06 51 63 32 04 of info@eilandhuren.nl.

KRINGWERK

Oase krijgt palingvisser Rekelhof op bezoek
Op 19 oktober kwam kring Oase bijeen. Margo stak de 
kaars aan, ook een kaarsje voor zuster Erna van der Haak, 
die op 96-jarige leeftijd overleed. Zij is jarenlang een 
trouw lid van Oase geweest. We herdachten haar met een 
moment stilte.

Elise ging voor in gebed. Zij verzorgde ook de opening met
het voorlezen van het gedicht ‘Herfst’, geschreven door haar
moeder Rie Eveleens. Hierna kreeg onze gast het woord, 
Theo Rekelhof uit Kudelstaart. Zijn presentatie ging over 
vissen op de Westeinder. Theo begon met te vertellen over 
de geschiedenis van het familiebedrijf Rekelhof aan de 
Herenweg. Visserijbedrijf Rekelhof is een traditioneel 
familiebedrijf dat vier generaties geleden (in 1871) werd 
gestart. Theo vist op paling en is daar alom bekend van. 
Wat kan hij boeiend vertellen over het leven op en in het 
water van de Poel. Het gaat momenteel goed met de 
palingvangst. Zodra het licht is gaat Theo het water op tot 
halverwege de ochtend. Daarna is hij in de winkel of doet 
hij andere werkzaamheden. Denk aan palingroken, schoon-
maken, netten onderhouden etc. In de pauze werden we 
getrakteerd op een toastje met paling, heerlijk! De naam 
van de boot is ‘Duc in Altum’, Latijn voor ‘Vaar uit naar het 
diepe’, Lucas 5:4 in de Bijbel. Jolande bedankte Theo voor 
zijn boeiende vertelling met een boeket bloemen. 

Rietje Vonk
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Er waren prachtige zelfgemaakte kaarten en eigenge-
maakte jam en peertjes op sap. Er kon zelfs gesjoeld 
worden. Alles voor het goede doel. En natuurlijk was er 
een verloting en was er zelfs een taart te winnen. Voorts 
werd ons een kijkje gegeven in het verloop en de afloop 
van de echte Bazar. We raakten onder de indruk van zowel 
de opbouw als de afbouw en over de ‘restverwerking’. 
Alles krijgt weer een bestemming. Na het zingen van een 
lied, gingen we opgewekt huiswaarts!

Gré Kalf 

Kring Ruth: Tesselschade Arbeid Adelt
De enthousiaste presentatie op 19 oktober werd voor 
onze kring en enkele belangstellenden gehouden door 
de voorzitter van het landelijk studiefonds: Antoinette 
Stockmann.

Er was eens een vrouw, schrijfster Betsy Perk, die de  
vrouwenvereniging Arbeid Adelt oprichtte met als doel 
om onbemiddelde, beschaafde vrouwen een zinvol leven 
te laten leiden. Ze konden de door hen gemaakte hand-
werken verkopen zodat ze iets verdienden dat zou leiden 
naar economische zelfstandigheid. Maar Arbeid Adelt 
wilde meer. Ze richtte zich ook op de meisjes die financi-
ële steun nodig hadden voor het volgen van een oplei-
ding. Dit gaf wat verwarring in de vereniging op praktisch 
regelgevend gebied. Er ontstond een splitsing. De afge-
splitste groep kreeg de naam Tesselschade, genoemd 
naar de dichteres Maria Roemers Visscher. Jeltje de Bosch 
Kemper werd een van de oprichtsters. Beide verenigingen 
hadden nog steeds dezelfde werkwijze en doelstelling. 
Beide zorgden ook voor fondsen voor de opleidingen 
voor jonge vrouwen. De gezamenlijke initiatieven ten 
bate van die fondsen verliepen succesvol. In 1948 kwam 
het tot een fusie. Samen gingen ze verder onder de naam 
Tesselschade Arbeid Adelt met als logo ‘Elk Syn Waerom’. 
Ieder zijn argumenten. Het Tesselschade studiefonds 
wordt gevoed door de verkoop van handwerken, legaten 
en donaties.
De vereniging heeft 22 afdelingen door het hele land. 
De besturen bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Er zijn 
enkele winkels voor de verkoop van handwerken en huis-
accessoires. Ook is er een webwinkel. Dit alles voor de 
opleidingen. Er wordt met zorg gekozen wie er gebruik 

van mogen maken. Het moet een realistisch plan zijn. Dit 
werd met voorbeelden uit de praktijk duidelijk gemaakt. 
Het moet leiden tot onafhankelijkheid. Sommige studen-
ten worden geholpen met het aanvragen van een cursus. 
De aanpak is bedrijfsmatig. 
Van de rondvraag die volgde werd goed gebruik gemaakt. 

Martha Spaargaren-Maarsen

Shalom is creatief
Het was herfstvakantie, donderdag 26 oktober, en er 
waren nogal wat leden met vakantie. Door omstandig-
heden ging het oorspronkelijke programma niet door.  
Het bestuur wist in korte tijd toch iets voor elkaar te  
krijgen. We werden in twee groepen verdeeld. De ene 
groep moest van sliertjes papier proberen het oorspron-
kelijke gedicht samen te stellen. Mijn groepje is het aardig 
gelukt. Hilarisch bleek later dat een groep nog 4 sliertjes 
in de enveloppe had laten zitten. Tja, dan is het niet mak-
kelijk een gedicht samen te stellen! De andere groep ging 
met Elise ‘strijken’. Als je dat al eens gedaan hebt weet je 
hoe leuk en creatief deze activiteit is. Hele mooie kunst-
werkjes zijn er gemaakt. Al met al een heel genoeglijke 
avond.

Ineke van der Stroom

Iconen bij Kring Mijdrecht 
Op 1 november kwam kring Mijdrecht weer bijeen voor 
de maandelijkse kringmiddag. Wim van Leeuwen had 
prachtige afbeeldingen meegenomen van eigentijdse 
iconen, gemaakt door Anne-Marie van der Wilt. 

Eleousa ‘Moeder Gods van de tederheid’.
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Deze kunstenares begon haar werkzame leven als ver-
pleegkundige, maar volgde daarna een opleiding tekenen 
en ging theologie studeren. Zij heeft zich gespecialiseerd 
in het gebruik van beeldende kunst om thema’s uit leven, 
geloof en Bijbel uit te drukken. Als predikant, theoloog en 
beeldend kunstenaar werkt ze voor kerken, ziekenhuizen, 
zorgcentra, huizen van bewaring en andere instellingen. 
Daar ervaart ze dat verbeelding en kleurgebruik van 
groot belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving 
van de zin van het bestaan. Ze laat zich inspireren door 
de eeuwenoude traditie van het icoon schilderen. Iconen 
worden van oudsher ‘vensters op de hemel’ en ’brengers 
van Licht’ genoemd. Toch zijn haar iconen heel eigentijds. 
Zij nodigen uit om de Bijbelverhalen met nieuwe ogen te 
bekijken. Licht is voor haar een intens symbool van 
goddelijke warmte, goddelijke liefde en nabijheid. In haar 
glasiconen heeft zij een perfect medium gevonden om 
dit licht zichtbaar te maken. Het glas en andere 
materialen zoals bladgoud, weerkaatsen dit licht in het 
gezicht van degene die kijkt.
We bekeken diverse van haar iconen, lieten de afbeel-
dingen op ons inwerken en spraken erover wat ze in ons 
opriepen. Het was een heel bijzondere middag. Dank je 
wel, Wim.

Hanneke Niermeijer

Kring JoB: muziekavond met Hanneke en Rob
Na de geslaagde pubquiz met Jacco en Mieke op de 
kringavond in oktober mocht kring JoB zich op 
8 november opmaken voor een nieuwe quiz: in de mooie 
lesruimte bij Hanneke Maarse en Rob Koopman in  
Noorden kregen we de uitdaging om de juiste beeld- en 
geluidsfragmenten en muziek en beeldende kunst te 
combineren. 
Hanneke en Rob hadden hun best gedaan filmmuziek te 
vinden die qua tempo overeenkomt met beelden uit een 
heel andere film, maar met een compleet andere sfeer. 
Hilarisch om Laurel & Hardy te zien dansen op het James 
Bond thema. Ook heel mooi gevonden was de muziek in 
een fragment met Duitse officieren in The longest day: 
‘de stervende zwaan uit Tsjaikovski’s Zwanenmeer’. 
In het laatste onderdeel speelde Hanneke op de vleugel 
stukken van klassieke componisten en was het de  

bedoeling het juiste schilderij of kunstwerk erbij te kiezen 
qua stroming, tijdsbeeld of gevoel. Deed je dat nu met je 
hoofd (theorie, kennis) of met je hart (gevoel)?  
We hoorden prachtige werken van Debussy, Mozart, 
Gershwin, Bach en Chopin. Rob legde uit wat er zo  
bijzonder was aan deze componisten en welke beelden 
Rob en Hanneke daarbij hadden gezocht.
Toen was het aan ieder van ons de beurt te vertellen wat 
muziek met ons doet. Dat muziek een belangrijke rol in 
ons leven speelt bleek wel uit alle verhalen. Laura gaf 
daarbij aan dat het zo’n indruk maakt dat zwaar  
dementerenden door muziek weer helemaal kunnen  
opveren en onverwacht mee kunnen zingen, terwijl er 
geen gewone communicatie meer mogelijk is.  
Muziektherapie is dan ook onmisbaar in de behandeling 
van mensen met dementie. 
Ageeth sloot af met het gedichtje dat ’s ochtends in de 
indrukwekkende uitvaartplechtigheid van Ammy door 
dochter Marjanne was gelezen: ’Vandaag is de dag. Hij 
komt maar één keer, morgen dan is het vandaag al niet 
meer. Niet zeuren. Geniet van het leven, het mag, maar 
doe het vandaag want vandaag is de dag'.
Wat een rijke avond was het weer!  

Mariska de Graaf

Werkavond Kring Ruth op 9 november
We hadden er weer zin in. De Bindingzaal was uitnodi-
gend ingericht om direct aan de slag te gaan. Heel veel 
potten jam stonden klaar om te worden voorzien van een 
gezellig hoedje en etiket met informatie over de inhoud. 
Onze inmiddels beroemde kerst- en wenskaarten werden 
gemaakt en de vogeltaarten stonden klaar om versierd 
te worden, zodat ook de vogels met kerst een waar feest-
maal kunnen krijgen. We hebben hard gewerkt zodat we 
weer een mooie verkooptafel op de Bazar konden pre-
senteren. Inmiddels weten we dat alles verkocht is en we 
weer een mooi bedrag bij elkaar geknutseld hebben. Een 
stimulans om het volgend jaar weer te proberen!
De kaarten zijn vanaf half januari weer te verkrijgen bij 
Tillie Overbeek, Emmastraat 7 tel. 0297 325 918 en Nelie 
Stuiver,  Zwarteweg 33 tel. 0297 331 039.
We vinden het fijn om het hele jaar kaarten te verkopen 
zodat we weer een leuk startbedrag hebben voor de vol-
gende Bazar.

Nelie Stuiver

Kring Elia 22 november
Op de avond van de verkiezingsdag kwam Kring Elia bij 
elkaar. Nadat we, onder de bezielende begeleiding van 
Hielke op de piano, een lied hadden gezongen was het 
woord aan Paul Thimm. Onderwerp was het jaarthema: 
Een wereld van verschil. We somden met elkaar een aan-
tal verschillen op tussen de eigenschappen van mensen 
en ook de omstandigheden waarin zij verkeren.
Er werd gediscussieerd over sociaaleconomische verschil-
len, over verschillen in leefomstandigheden in diverse 
landen en ook over verschillen waar wel of niet iets aan 
te veranderen is. We kregen ook een aantal Bijbelteksten 
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voorgelegd; we werden gevraagd aan te geven waar in de 
teksten voor ons de wereld van verschil lag. Omdat ieder-
een nieuwsgierig was naar de uitslag van de verkiezingen 
werd ‘de aangeklede na-zit’ deze keer geskipt.

Neeltje Peters

Fotografen vertellen bij Shalom
Donderdag 23 november kwamen Monic Persoon en 
Reint Baarda vertellen over hun uit de hand gelopen 
hobby. Beiden werken nog en zijn elkaar jaren geleden 
bij de kunstroute Aalsmeer tegengekomen en het klikte. 
Monic kan er niet tegen dat er dingen verdwijnen, daar is 
het mee begonnen. Ze is gaan fotograferen: foto’s maken 
beelden inzichtelijker. Ze is een veelzijdig persoon die ook 

haar kleren zelf maakt. Ze krijgt een idee en dat werkt ze 
uit. Zo heeft ze een jurk gemaakt van merklappen die ze 
o.a. bij Dorcas verzameld heeft. Dan maakt ze een foto 
van het melkmeisje van Vermeer op haar wijze! Alles via 
de computer tegenwoordig. Foto’s met humor. Samen 
met Reint, die in het dagelijks leven theatertechnicus is, 
versterken ze elkaar. Ze stimuleren elkaar, waarbij Reint 
sterk is in fotoshoppen. Reint is architectuurfotograaf, hij 
legt uit hoe moeilijk het is om perspectiefloos te fotogra-
feren. Het vergt heel veel knip-en-plakwerk. Soms helpt 
het wel als hij de bouwtekening nog heeft. Hij heeft veel 
gebouwen in Aalsmeer gefotografeerd die er al niet meer 
zijn. Samen hebben ze hele leuke foto’s gemaakt van bij-
voorbeeld een ouder stel dat bij de historische tuin zit in 
nagemaakte en echte klederdracht. We hebben nog tijd 

In memoriam zuster Erna van der Haak-Olivier                                     (1 jan. 1927 - 3 okt. 2023)
Op 3 oktober 2023 is zuster Erna Petronella van der Haak-Olivier overleden in de leeftijd 
van 96 jaar. Erna was een mens die graag de regie in eigen hand hield. Zo heeft ze voor haar 
afscheid verschillende liederen en teksten uitgezocht en ons aangereikt. 
Erna was heel leergierig naar Bijbelkennis en zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en 
verbondenheid van Doopsgezinden en haar Hugenoten-voorouders van vaders kant.
Ze volgde haar opleiding en werk als secretaresse en ging aan de VU Frans studeren. Ze 
werkte daarna vele jaren bij modezaak Leeser. Dat heeft ze met heel veel plezier gedaan. 
Omdat ze enig kind was en ze zelf geen kinderen had, hebben Janina en Co heel veel voor 
haar betekend. Erna is in 1951 in de Singelkerk gedoopt en lid geworden. In 1952 is zij met 
Peter van der Haak getrouwd. Peter was voor zijn werk veel op reis. Erna was daardoor veel 
alleen. Het plotselinge overlijden van Peter kort na zijn pensionering was een enorme klap 

voor haar. Ze verhuisde van Zeist terug naar Aalsmeer en sloot zich weer aan bij onze Gemeente en verschillende 
kringen. Ook ging ze zo nu en dan voor als lekenpreekster en ze bezocht zolang ze kon de diensten.
Erna was niet altijd gemakkelijk. Ze was een gelovig mens, maar kende ook haar twijfels en moeilijke momenten.
We hebben Erna herdacht en afscheid van haar genomen met woorden uit Psalm 139: 
	 ‘Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,…
	 U doorziet van verre mijn gedachten…
	 met al mijn wegen ben U vertrouwd….”
Erna is bijgezet in het graf waar haar man Peter ook begraven is – in Aalsmeer.

Paul F. Thimm

In memoriam broeder Gijsbert de Boer
Op 27 oktober is in de leeftijd van 93 jaar rustig ingeslapen broeder Gijsbert de Boer, die wij 
kenden als Gijs. Hij werd geboren in een Doopsgezind gezin. Gijs trouwde met Jans Kooij op 
20 april 1960. Zij kregen drie kinderen en negen kleinkinderen. Jans en Gijs waren eigenaar 
van De Boer Interieur in de Zijdstraat. Op 14 april 1957 werd Gijs door dominee Sipkema ge-
doopt op zijn belijdenis. De Doopsgezinde vredesgedachte lag hem na aan het hart. Gijs heeft 
veel voor de Gemeente betekend, zo was hij jarenlang voorzitter van de kerkenraad en van 
de restauratiecommissie. Gijs was een hartelijke man en een begenadigd verteller, die het fijn 
vond als je kwam. Op 1 januari jongstleden brak hij zijn heup, waarna hij niet meer van bed is 
gekomen. Bewonderenswaardig waren zijn optimisme en hartelijkheid die hij wist te behou-
den. Gijs zijn afscheid is door zijn kinderen verzorgd. Van hem werd op donderdag 2 novem-
ber in de aula van de algemene begraafplaats afscheid genomen, waarna hij bij zijn vrouw 
Jans te ruste is gelegd. 

Ellen van Houten
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om hun prachtige foto’s en boeken te bewonderen en 
raken niet uitgepraat, komen gewoon tijd te kort. Als je 
van tevoren denkt: het wordt een avondje foto’s kijken 
kom je bedrogen uit. Wát een boeiende avond en wat 
een veelzijdige mensen. We hebben genoten.

Ineke van der Stroom 

VAN DE BINDING

Winter-kerstconcert van het Bindingkoor
Ook dit jaar verzorgt het Bindingkoor weer een sfeervol 
en gevarieerd concert in de kersttijd. Het vindt plaats 
op vrijdag 15 december. Het koor zal o.a. enkele koralen 
zingen uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, u hoort 
het Paternoster en Ave Maria van A. de Klerk en u kunt 
genieten van een aantal prachtige liederen uit de 
‘Wintersongs’ van Ola Gjeilo. Natuurlijk zal het koor ook 
enkele Carols van John Rutter en anderen ten gehore 
brengen. Ditmaal is er ook ruimte voor 
een in september opgericht project-
kinderkoor ofwel het Bindingkinderkoor. 
Een twintigtal kinderen in de leeftijd van 
8 tot 11 jaar, waaronder ook enkele 
kleinkinderen van Bindingkoorleden, 
zal vol enthousiasme kerstliedjes voor u 
zingen. Achter de piano neemt Charlie 
Bo Meijering plaats en de algehele 
leiding is in handen van Annelies Smit. 
Het concert is inmiddels uitverkocht. 
Meer info via bindingkoor@gmail.com 
of 0297 244 969. 
 
Marlies van Leeuwen
 

Kerstspel 2023 – Ticket to paradise
Op zondag 24 december presenteert de Binding  
wederom het kerstspel! De jongeren van de Binding  
hebben weer zelf een stuk geschreven en zijn al weken 
hard bezig met oefenen, decors bouwen, kostuums 
bedenken en alles wat er verder bij de voorstelling komt 
kijken. Ook de band is al hard aan het repeteren om het 
stuk te voorzien van live muzikale ondersteuning. Waar 
het stuk precies over gaat houden ze natuurlijk nog even 
geheim, maar het draagt de titel ‘Ticket to Paradise’, en 
het belooft een spannend geheel te worden.

De middagvoorstelling start om 16.30 uur (deuren open 
om 16.00 uur) en de avondvoorstelling start om 20.30 uur 
(deuren open om 20.00 uur). Kaarten voor het kerstspel 
kunnen vanaf 11 december kosteloos gereserveerd 
worden door te mailen naar kerst@debinding.nl. In de 
mail graag de namen vermelden met wie u naar de 
voorstelling komt en of het om de middag- of avond-
voorstelling gaat. Na afloop van beide voorstellingen 
wordt er gecollecteerd en is er gelegenheid om met de 
spelers en muzikanten na te praten onder het genot van 
een drankje. De opbrengst van de collecte gaat zoals 
ieder jaar voor de helft naar de Binding zelf en voor de 
andere helft naar een goed doel. Dit jaar is het goede doel 
‘Justice and Peace’. Deze organisatie zet zich in voor het 
verdedigen en aanmoedigen van respect voor mensen-
rechten en sociale gerechtigheid, wereldwijd en in 
Nederland. Kijk voor meer informatie over dit goede doel 
op www.justiceandpeace.nl, en voor meer informatie over 
de voorstelling op www.debinding.nl. We hopen u te 
mogen verwelkomen op 24 december, in de Doopsge-
zinde Kerk.

Inge de Haan

Kerstspel van vorig jaar
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In memoriam broeder Ammy Maarse                                                         (1 juni 1956 – 1 nov.2023)
Diepgeraakt en aangedaan hebben we op woensdag 8 november afscheid moeten nemen 
van broeder Ammy Cornelis Maarse. Ammy was een warme, liefdevolle man, een levens-
genieter. Hij was iemand die rust uitstraalde en goed kon luisteren. Yvonne en Ammy zaten 
zes jaar met elkaar in dezelfde klas, gingen naar de vakantiekampen van de Binding. In hun 
studententijd in Amsterdam kregen ze een hechte relatie met elkaar. In de Pinksterdienst 
van 1975 deed Ammy belijdenis, liet zich dopen en werd lid van onze Gemeente. Ammy 
was heel intelligent en bescheiden. Hij studeerde scheikunde, promoveerde in de mole-
culaire biologie. Later studeerde hij wiskunde en werd docent op zijn oude school, zeer 

gewaardeerd door zijn collega’s en leerlingen. In 1987 kwamen Ammy en Yvonne terug naar Aalsmeer en trouwden 
in deze kerk. Ze kregen twee lieve dochters: Marjanne en Moniek. Het gezin heeft heel zware tijden doorgemaakt: 
met de ernstige beenmerg-aandoening van Ammy en stamceltransplantatie dankzij zijn zus Aline. Ammy had een 
enorme wilskracht om te leven. Hij was sterk en kwetsbaar. Helaas moest hij veel te vroeg stoppen met zijn werk als 
docent. Dat was voor hem heel moeilijk te verwerken. Er was ook de spannende tijd toen Yvonne heel ziek werd. 
Ammy was een trouw lid van onze Doopsgezinde Gemeente. Als het kon kwamen Ammy en Yvonne samen naar de 
dienst, want dit is voor hen beiden een geestelijk thuis, een plek om steun en verbondenheid te vinden en kracht 
voor hun leven en geloof. We luisterden in de afscheidsdienst naar woorden uit Hooglied (8:6-7): “Sterk als de dood is 
de liefde,…haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed van de Heer.”

Paul F. Thimm

In memoriam zuster Anny Been- van den Heuvel
‘Degene die ik liefheb verlaat ik, om degene die ik liefhad terug te vinden’
Op 1 november jl. overleed in de leeftijd van 86 jaar zuster Antje Been-van den Heuvel, weduwe van Dirk Been. We 
kenden haar als Anny. Anny werd op 17 augustus 1937 in Leiden geboren. Het gezin Van den Heuvel telde 3 kinderen. 
Anny haar vader had rooms-katholieke wortels, haar moeder was van hervormde huize. Dirk was van Doopsgezinde 
komaf en daar vond Anny haar geestelijk thuis. Dirk en Anny raakten beiden betrokken bij de Westhill zondags-
school en op 10 april 1960 werden ze gedoopt op hun belijdenis. Op 27 september 1960 traden ze in het huwelijk, 
waar dominee Sipkema de tekst uit 1 Corinthe 13 las. Bij het afscheid van Anny klonken ook deze woorden over de 
liefde. Annie en Dirk genoten van hun werk voor hun rozenkwekerij, Dirk als kweker, Anny als boekhoudster. 
Na 14 jaar samen adopteerden ze een jongen en een meisjestweeling die als baby al bij hen kwamen. Anny was een 
lieve, zorgzame moeder en oma, ze wist zich rijk met 9 kleinkinderen. Het overlijden van Dirk in 2008 was een groot 
verdriet dat Anny nooit geheel te boven is gekomen. Het is de liefde van haar kinderen en kleinkinderen geweest, 
zoals ook die van haar nichtje en haar gezin en haar familie-buren waar ze voor en van leefde. Op 7 november 
hebben we in de kerk afscheid van haar genomen. Liefdevol klonken de woorden die ter nagedachtenis aan haar 
zijn uitgesproken. Aan de liefdevolle en oneindige goedheid van de Eeuwige hebben we Anny toevertrouwd, 
waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden. Moge zij rusten in vrede.

Ellen van Houten

VAN DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 17 oktober 
Het was de laatste vergadering voor de Najaars-
gemeentevergadering. Hier werden de laatste puntjes 
op de i gezet. Zijn alle verslagen er? De kerkenraad gaat 
akkoord met de begroting voor volgend jaar ondanks 
dat er ook dit jaar weer een tekort is. Dit zijn wel zorgen 
waar we mee te maken hebben. Met dit feit en het 
gegeven dat onze Gemeente ook steeds krimpt hebben 
we met een aantal kerkenraadsleden gekeken hoe we 
de toekomst tegemoet gaan. Dit heeft geleid tot een 
wens en een opdracht. Deze opdracht willen we aan de 
Gemeentevergadering voorleggen met de vraag of we 
hier een commissie voor in het leven mogen roepen. 

Naar aanleiding van een mail van de fairtradecommissie 
wordt ook besloten om alle groepen die regelmatig in het 
kerkgebouw aanwezig zijn te verzoeken zoveel mogelijk 
fairtradeproducten te gebruiken om de titel fairtradekerk 
te mogen blijven voeren. We konden terugkijken op een 
mooie doop- en belijdenisdienst. We kunnen ook nog 
vooruitkijken naar de Wereldbroederschapsdag. Op deze 
dag wordt een dienst gehouden in samenwerking met 
de doopsgezinde gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer 
en IJmond. Met een kleine lunch als afsluiting. Met dit 
lekkere vooruitzicht wil ik afsluiten.

Namens de kerkenraad, 
Jan Joore
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Veiling voor nieuwe vloer Bindingzaal 
Met onze nieuwe stoelen is de Bindingzaal enorm ver-
fraaid! Maar de zaal kan nóg veel mooier worden: name-
lijk met een nieuwe vloer (en een nieuwe bar). De kerken-

raad heeft besloten om in 
januari of februari een veiling 
te organiseren om dit te  
realiseren. Daarvoor hebben 
we úw medewerking nodig! 
We zijn op zoek naar mooie 
kavels voor deze veiling. Wilt 
u nadenken over wat u zou 
kunnen inbrengen? Heeft u 
speciale talenten, zoals het 

bakken van een lekkere taart of het maken van een grote 
pan soep? Of wilt u iemand helpen bij het opknappen 
van een tuin of het schoonmaken van een huis? Ook 
zou u een boottochtje (met hapjes en drankjes) kunnen 
aanbieden of het gebruik van uw vakantiehuis. Laat 
uw fantasie welig tieren! De voorbereidingscommissie 
bestaat uit Co van der Laarse, Annigje Leighton en 
ondergetekende. We kunnen nog meer ondersteuning 
gebruiken! Mocht u een mooie kavel willen aanbieden 
of de commissie willen versterken wordt u verzocht te 
mailen of bellen naar neeltjepeters@traction-it.com of 
tel. 06 29 73 27 57. Wij horen graag van u!
 
Neeltje Peters

In memoriam mevrouw Aagje Maria van der Schilden
Met liefde heb jij geleefd en gezorgd. Tob niet, ’t komt toch anders.
Op 10 november overleed in de leeftijd van 90 jaar mevrouw Aagje Maria van der Schilden-
Muilwijk. Aagje werd op 3 januari 1933 in een Aalsmeers gezin geboren dat 5 kinderen telde. 
Ze was een hartelijke en belangstellende vrouw met een warme persoonlijkheid die positief 
in het leven stond. Zorgen voor anderen deed ze het liefst. Ze werkte met plezier in de  
manufacturenzaak van de familie, reed verstandelijk beperkte mensen naar waar ze werden 
verwacht, werkte 15 jaar als vrijwilligster in Rozenholm en maakte deel uit van de senioren-
raad van de ANBO. Daarnaast zorgde ze voor haar moeder en later met veel plezier voor haar 
gezin. Vissen en tuinieren gaven haar de nodige rust en ontspanning. Door haar broer kwam ze in contact met de 
Binding van de Doopsgezinde Gemeente. Op 20 juli 2017 verbond ze zich als vriend aan de Gemeente. Aagje leerde 
Dick van der Schilden kennen en op 27 mei 1959 gaf ze hem het ja-woord in een dienst waarin ds. Sipkema voor-
ging. Samen kregen ze drie kinderen en acht kleinkinderen en tot hun grote vreugde ook een achterkleinkind. Aagje 
kwam graag met Dick naar onze ontmoetingen voor ouderen. Ook gingen ze met plezier ’s zomers met het bootreis-
je mee. Jammer was dat Aagje aan huis gebonden raakte. Toch hield ze altijd hoop en keek ze naar wat wel kon. Blij 
en rijk was ze met haar grote familie en met alle goede zorg van de Thuiszorg. Tijdens de afscheidsdienst op maan-
dag 20 november lazen we over de liefde uit 1 Korinthe 13. De liefde die van God komt en uitnodigt tot naasten- 
liefde. Ten slotte hebben we Aagje toevertrouwd aan de liefde van de Eeuwige. Op het kerkplein vormden we een 
erehaag, waarna Aagje in stilte naar het crematorium is gebracht. Moge zij rusten in vrede.

Ellen van Houten

In memoriam de heer Aldert Been                                                              (6 febr. 1948 – 10 nov. 2023)
Op 10 november overleed in de leeftijd van 75 jaar de heer Aldert Been, echtgenoot van 
Willy Been-Tas. Amper een jaar geleden is Petra, hun oudste dochter en vrouw van  
Dennis overleden. Boten bouwen en varen waren Alderts vak en zijn passie. Eerst heeft hij 
op de scheepswerf van Theo Otto gewerkt. Stap voor stap heeft hij een eigen bedrijf voor 
het bouwen en onderhouden van boten opgebouwd. Ruim dertig houten boten heeft hij 
gebouwd. Gevaren heeft hij op de Westeinderplassen, later vaak naar de Waddeneilanden, 
naar Scandinavische landen en over de Oostzee. Op 28 juli 1967 heeft Haasje Buijs hun 
huwelijk ingezegend. Aldert was een vriendelijke, sterke man van weinig woorden, een 

harde werker en iemand die graag anderen hielp. Hij kon ongedurig worden als stilzitten hem te lang duurde. Hij 
had zijn vaste opvatting over hoe hij dingen gedaan wilde hebben. Als kind ging hij naar de zondagsschool, zo 
ontstond zijn verbondenheid met onze Gemeente. In de laatste jaren kwam hij met Willy vaak naar de kerkdiensten. 
Daar zocht hij bezinning en kracht voor zijn leven en zijn geloof. In de afscheidsdienst hebben we uit Spreuken 30 de 
verzen 18 en 19 gelezen:	´Drie dingen zijn te wonderlijk voor mij, vier dingen kan niet bevatten:
	 de weg van de adelaar aan de hemel, de weg van een slang over een rots,
	 de weg van een schip door het hart van de zee, de weg van een jonge man naar een jonge vrouw.,”

Paul F. Thimm
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GEMENGDE BERICHTEN

Doopsgezind Jaarboekje 2024
Al vele jaren geeft de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
het Doopsgezind Jaarboekje uit, een praktische publicatie. 
Ook in 2024 zal het jaarboekje weer verschijnen. 
Het boekje kunt u tot 8 januari bestellen bij 
Willy Karssing-van Leeuwen, tel. 06 12 35 66 07, 
secretariaat@dgaalsmeer.nl of via een intekenlijst op de 
kerktafel achter in de kerkzaal.

Waarschuwing voor bankfraude 
We vernemen het via de media, we zien politieborden 
op straat: ‘Pas op, geef nooit uw bankpas af’ of ‘Pas op, 
bankfraude ook in deze buurt’. Het gaat om de zogeheten 
‘Babbeltruc’ waarmee mensen (proberen) met een in 
elkaar gezet verhaal anderen over te halen zowel bankpas 
als pincode af te geven. Ze geven zich uit als medewerker 
van een bank. Hoeveel we ook gewaarschuwd worden, 
het gebeurt tóch, ook dicht bij ons.
Onlangs zijn mensen uit onze Gemeente hier ook 
slachtoffer van geworden. Het is onbegrijpelijk dat er 
lieden zijn die anderen dit aandoen, maar het kan ons 
allemaal overkomen. Deze mensen zijn zo geraffineerd en 
wij zijn goed van vertrouwen.

Een paar tips: 
-	 �Zorg voor een laag dag-limiet op je bankrekening. De 

oplichter kan dan niet de hele bankrekening leeghalen
-	 Geef nóóit pincode en/of pinpas af aan vreemden
-	 Bel direct met uw bank om de fraude door te geven
 
De kerktuin
Langzamerhand 
begint de kerktuin 
een tuin te worden 
waarmee insecten 
uit de voeten 
kunnen. Hun stand 
is kwetsbaar, dat 
weet u vast wel. In 
de Zijdstraat, waar 
weinig bloeit en 
groeit moet onze 
tuin een oase voor 
hen zijn. Dat is ook 
terug te zien in ons 
insectenhotel. Er 
werd veel gevlogen en in de gaatjes of bamboestokken 
huisden er heel wat. De tuin is veranderd naar meer bloei 
het hele jaar door. In de tweede week van november 
zijn er 400 bollen geplant. Wat zal dat opvrolijken in het 
voorjaar. Irissen, tulpen, narcissen, sneeuwklokjes en 
ui-achtigen. In allerlei kleuren. 
Ik zoek voor de kerktuin nog 40 tegels van het formaat 
30x30cm. Heeft u nog overbodige tegels, ik kom ze graag 
ophalen. 

Gert Karssing (tel. 06 30 07 43 17). 

KRONIEK
Nieuwe leden van de Gemeente
Op 15 oktober 2023 zijn door doop en/of  
belijdenis toegetreden tot de Gemeente:
Zr. M.E. (Mattie) Keessen, Uiterweg 86,  
1431 AP Aalsmeer.
Br. J.D. (John) Venema, Oosteinderweg 349,  
1432 AX Aalsmeer.
Zr. M. (Mandy) van der Zwaard-Eggink,  
Zeemanhof 28, 1433 LN Kudelstaart.

Nieuwe vriend van de Gemeente
De heer B. (Bart) Bakker, David Ricardostraat 192,  
1066 LH Amsterdam.
De heer D. (Dick) Lodder, Einthovenhof 22,  
1433 BT Kudelstaart.

Overleden
Op 27 oktober 2023 is overleden br. Gijsbert (Gijs)  
de Boer, weduwnaar van Jans de Boer-Kooij, in de 
leeftijd van 93 jaar.
Op 31 oktober 2023 is overleden de heer Willem  
Pieter Tas, echtgenoot van Linda Tas-van Harskamp,  
in de leeftijd van 68 jaar.
Op 1 november 2023 is overleden zr. Antje (Anny) 
Been-van den Heuvel, weduwe van Dirk Been,  
in de leeftijd van 86 jaar.
Op 1 november 2023 is overleden br. Ammy Cornelis 
Maarse, echtgenoot van zr. Yvonne Lamers, in de  
leeftijd van 67 jaar.
Op 10 november 2023 is overleden mevrouw Aagje 
Maria (Aag) van der Schilden-Muilwijk, echtgenote 
van br. Dick van der Schilden, in de leeftijd van 90 jaar.
Op 10 november 2023 is overleden de heer Aldert 
Been, echtgenoot van Willy Been-Tas, in de leeftijd 
van 78 jaar.
Op 14 november 2023 is overleden br. H.P. (Han)  
Schotanus, in de leeftijd van 83 jaar.

Verhuisd
Zr. A. (Ali) Trommel-Buis, van Ketelhuis 26,  
1431 LT Aalsmeer, via ‘Het Flevohuis’, Amsterdam,  
naar ’t Kloosterhof, kamer 106, Clematisstraat 16,  
1431 SE Aalsmeer.
Br. J.J. (Co) en zr. J. (Janina) van der Laarse-Schutte, 
van Rijshornstraat 88, 1435 HJ Rijsenhout, naar  
Gerberastraast 35, 1431 RA Aalsmeer.

Jubilea
13 dec. 2023, fam. Ouwerkerk-van Leeuwen,  
Elspeterbos 48, 2134 LD Hoofddorp,  
50 jaar getrouwd. 
21 dec. 2023, fam. Van Leeuwen-Buis,  
Machineweg 149, 1432 EP Aalsmeer,  
50 jaar getrouwd. 
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BEDANKT  

Allemaal bedankt voor de mooie bloemen met kaart, 
gebracht door Hennie Jooren. Het was erg gezellig. 
Herstel van mijn hand verloopt voorspoedig, al moet ik 
wel wat geduld hebben. Zo’n lieve attentie doet goed.

Conny Lanser 

Broeders en zusters, wat heerlijk dat ik dat nu mag 
zeggen. Het warme gevoel kwam in volle glorie na de 
doopdienst en danst nog altijd door mijn hart. Mijn doop 
en daarmee mijn verbintenis met het pad van Jezus, met 
het geloof in de Eeuwige, heeft het leven voor mij nu al 
in positieve zin veranderd. Het was een gebeuren om 
nooit meer te vergeten; belijdenis doen, de doopdienst 
en alle ceremonies eromheen. Het was fantastisch. 
Hoewel, ik noem het nu eerbiedig ceremonies, maar er 
zijn momenten geweest dat ik dacht… ‘Wat een reuring, 
wat een opwinding, móet dat nou allemaal?’ Vooral 
het gesprek bij de kerkenraad waarbij je je belijdenis 
voorleest, vond ik vooraf echt vréselijk. Maar zoals de 
dominee en mijn kringgenoten al zeiden, het viel reuze 
mee. Ik ben Paul ontzettend dankbaar voor zijn steun 
en vertrouwen in de weg naar de doop, ik kon altijd op 
hem rekenen. De felicitaties voor en na de doop waren 
overweldigend, ik ben letterlijk overspoeld. Het was een 
massaal en zeer warm welkom en ik hoop dat ik niemand 
ben vergeten te bedanken. Als cadeau kreeg ik de boeken 
waaraan Gabe Hoekema meewerkte; Aangeraakt door de 
Eeuwige.
 
Mandy van der Zwaard

Na de Doopdienst op 15 oktober kwamen Jopie en 
Peter Eveleens mij in Zorghotel De Kim verrassen met de 
preek van die ochtend en een prachtig boeket met een 
bemoedigende, door Jopie geschreven kaart. Dat deed 
mij erg goed, net als alle lieve kaarten en telefoontjes, die 
ik na mijn knieoperatie mocht ontvangen. Het is fijn te 
weten dat de Gemeente met je meeleeft. Hartelijk dank! 

Clazien van Dam

Heel hartelijk dank voor het kleurrijke herfstboeket uit de 
dienst van eind oktober, dat Marlies en Wim ons in Wilnis 
kwamen brengen met de kaart met de bemoedigende 
inhoud, door Jopie geschreven. Ook dank voor de kaarten 
die ik ontving. Het doet goed te merken dat ook op 
afstand wordt meegeleefd. Het gaat langzaam beter met 
mijn voet. Mijn mooie, speciaal aangemeten, schoenen 
mag ik nog steeds niet dragen maar als dat straks wel het 
geval is, hoop ik toch weer eens naar Aalsmeer te kunnen 
komen.

Guus Stein

Zondag 15 oktober werd ik verrast met een bezoek van 
Jan Broere. 
Hij kwam namelijk namens de Doopsgezinde Gemeente 
een heel mooi boeket bloemen brengen. Er zat een hele 
lieve kaart bij, geschreven door Jopie Eveleens-Hilverda. 
Ik werd hier onwijs emotioneel door. Zulke lieve woorden 
over je moeder te lezen deed niet alleen mij heel veel 
maar ook mijn zussen Jacqueline en Tanja. Om te lezen 
dat jullie ook nog steeds aan haar denken (de Quiltgroep 
o.a.) geeft een warm gevoel. 17 oktober was haar eerste 
sterfdag. Bij ons gaat er geen dag voorbij dat we niet aan 
haar denken. 
Ook namens mijn zussen, heel erg bedankt!

Conny van Leeuwen-Kroes 

Begin juni maakte ik op Texel een onfortuinlijke val, 
waardoor ik behoorlijk letsel opliep aan nek en hoofd. 
Graag wil ik via deze weg iedereen bedanken voor alle 
aandacht. 
Jolande en Leo brachten persoonlijk een prachtig boeket, 
Corrie Cuiper kwam namens Lief en Leed, ik kreeg appjes, 
telefoontjes en kaarten. Een warm bad! 
Zo krijg je weer vertrouwen in de mensheid, ondanks de 
barre tijden.
 
Gré Kalf
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