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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

50 jaar Bazar op zaterdag

In een ver verleden werd na de kampen een avond 
gehouden met foto’s en dia’s met lotenverkoop voor een 
jeugdhuis. Dit breidde zich uit tot een middag en avond 
met steeds meer Bazarachtige activiteiten. In 1975 werd 
een hele zaterdag hiervoor gehouden, de geboorte van 
de Bazar. 

Aan de basis van de organisatie is niet veel veranderd, 
hoogstens uitgebreid en geperfectioneerd. 
De Bazarcommissie (waarvan één persoon 
al vanaf het begin deel uitmaakt) zorgt 
ervoor dat alles wordt geregeld. In de 
voorbereidingsweek zijn heel veel 
mensen actief. Spullen uit de kelder 
halen, Deense karren schoon-
maken, op de juiste plek in de kerk 
zetten en ingebrachte spullen 
sorteren. Planten en boeketten 
worden binnengebracht. 
En iedereen wordt op tijd voorzien 
van koffie en thee door de 
keukenploeg. 

De diverse groepen en kringen zorgen 
ervoor dat er goedgevulde verkooptafels 
zijn. Wie wil er niet een heerlijk potje zelf-
gemaakte jam kopen of een handgemaakte quilt 
winnen. En als je sokken nodig hebt zijn die ook op de 
Bazar te verkrijgen.

Waarom doen we dit zo enthousiast met z’n allen? 
Het gevoel om iets voor anderen te doen, maar ook de 
gezelligheid met elkaar. We zeggen weleens: we hebben 
Gemeenteleden, maar ook Bazarleden. Mensen die het 
hele jaar niet in de kerk komen zijn, zodra de Bazarweek 
nadert, weer present. Zij vinden de sfeer zo warm en 
gezellig.
  
De Bazar leeft in een groot deel van Aalsmeer en ver 
daarbuiten. Het hele jaar worden thuis spullen verzameld 
en hoe vaak wordt ons niet gevraagd wanneer de Bazar 
weer is. En vanaf wanneer kunnen we spullen inleveren? 
We moeten het huis van een familielid leeghalen, hebben 
jullie ruimte voor de spullen? Die ruimte is er in principe 
niet, maar vaak wordt een oplossing gevonden.
Als de Bazardag aangebroken is, stroomt om 8.30 uur de 
kerk al vol met medewerkers. We drinken met zo’n 100 
medewerkers koffie met zelfgebakken cake, het rad draait 

een paar rondes en we horen waar iedereen om 
10.30 uur verwacht wordt. De stemming zit er goed in, 
het is heel gezellig en we hebben zin in de dag die voor 
ons ligt. Klokslag 10.30 uur gaat de deur open en stromen 
de mensen binnen. En dat gaat de hele dag door.

Aan het eind van de dag worden de uitslagen van de 
verlotingen bekendgemaakt, er komt een verse 
opruimploeg, voor overgebleven spullen is een volgende 
bestemming gezocht en meestal ook gevonden. Er wordt 

gesopt en gedweild en alles wordt weer op z’n plek 
gezet alsof er die dag niets gebeurd is.  

Er wordt een maaltijd voorbereid van soep 
en broodjes. Als alles opgeruimd is 

gaan de laatste helpers (zo’n 40 à 50 
mensen) met elkaar eten. En dan het 
spannende moment, wat is dit jaar 
de opbrengst? Er klinkt gejuich, 
het is weer een topopbrengst. Een 
bedrag waarvan de helft voor de 
eigen Gemeente is en de andere 
helft voor een aantal kleinschalige 
goede doelen.

Dit zijn zo de momenten waar we het 
voor doen. Saamhorigheid, ontmoeting, 

zuinig zijn met spullen en ze een tweede 
leven geven. Een mooi bedrag bij elkaar 

brengen voor mensen die het slechter hebben dan 
wij. En dat alles in een sfeer die niet te beschrijven is. 
Je moet het gewoon meemaken.

Loes van Leeuwen

Bazar
jaa r

Doopsgezinde
Gemeente
Aalsmeer

Levenslicht nr. 7 | Oktober 2025



2

Kerkdiensten/vieringen

26 okt		  Groene dienst | ds. Paul F. Thimm en Kring Duurzaamheid  
		  (collecte Eirene NL)
2 nov		  br. Bas Middelkoop (collecte Eirene NL) en zondagsschool
9 nov		  ds. Wikke Huizing (collecte Ouderenwerk)
16 nov		 Oecumenische viering olv Bernadette Dullens (collecte Jongerenwerk)
23 nov		 ds. Paul F. Thimm, zr. Ellen van Houten, Herdenken overledenen  
		  (collecte Stichting  
 		  voor Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit)
30 nov		 ds. Paul F. Thimm, 1e advent, Avondmaal (collecte adventsproject)
7 dec		  ds. Paul F. Thimm, 2e advent, Viering 95-jarig bestaan Kerkkoor  
		  (collecte adventsproject), zondagsschool  
14 dec		  ds. Jelle Waringa, 3e advent (collecte adventsproject en collecte  
		  in natura Jeannette Noëlhuis) 
21 dec		  ds. Paul F. Thimm, 4e advent (collecte adventsproject)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Indien u op zondag niet op 
eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u contact opnemen met 
br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en 
brengschema opgesteld worden.

Agenda

Zo	 26 okt	 Opening DGA-Bibliotheek	 11.15 uur
Ma 	 27 okt 	 Kring Zorgcentrum Aelsmeer	 15.00 uur
Do 	 30 okt	 Kring Shalom	 20.00 uur
Zo	 2 nov	 Inloop op zondagmiddag	 15.00 uur 
Ma	 3 nov	 Zin-Inn cursus meditatie (1)	 19.30 uur 
Woe	 5 nov	 Kring Mijdrecht	 14.30 uur 
Woe	 5 nov	 Zin-Inn Maaltijdgroep	 18.00 uur 
Do	 6 nov	 Kring Ruth	 20.00 uur 
Ma	 10 nov	 Zin-Inn cursus meditatie (2)	 19.30 uur 
Di	 11 nov	 Bijbelgesprek over de Jakobusbrief (3)	 14.00 uur 
Za	 15 nov	 Bazar	 10.30-17.00 uur	  
Ma	 17 nov	 Zin-Inn cursus meditatie (3)	 19.30 uur 
Di	 18 nov	 Najaarsgemeentevergadering	 19.30 uur 
Woe	 19 nov	 Ringavond, thema: ‘Dreiging van oorlog 	 17.30-20.00 uur 
		  en hoe daarmee om te gaan’ 	  
Woe	 19 nov	 Kring JoB	 20.00 uur 
Do	 20 nov	 Zusterkring Oase	 14.30 uur  
Do	 20 nov	 Kring Shalom	 20.00 uur 
Ma	 24 nov	 Kring Zorgcentrum Aelsmeer	 15.00 uur
Di	 25 nov	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur 
Woe	 26 nov	 Zinvol Ouder Worden	 10.00 uur 
Woe	 26 nov	 Kring Elia	 14.00 uur
Do	 27 nov	 Open avond Kring Ruth, met Mark van Leeuwen	 20.00 uur
Zo	 30 nov	 Inloop op zondagmiddag	 15.00 uur
Di	 2 dec	 Adventsmoment	 12.00-12.30 uur 
Woe	 3 dec	 Kring Mijdrecht	 14.30 uur
Woe	 3 dec	 Zin-Inn Maaltijdgroep	 18.00 uur 
Zo	 7 dec	 Winter/kerstconcert Bindingkoor	 15.30 uur 
Di	 9 dec	 Adventsmoment	 12.00-12.30 uur 
Wo	 10 dec	 Plantenactie Bezoekgroep 
Wo	 10 dec	 Kring JoB	 20.00 uur 
Do	 11 dec	 Kring Shalom	 20.00 uur 
Zo	 14 dec	 Kerst KliederZin en Familiekerstfeest	 14.00 uur 
Di	 16 dec	 Adventsmoment	 12.00-12.30 uur 
Di	 16 dec	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 28 november mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
13 december 2025.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. Ilse Zethof  (eindredactie),
tel. 06 53 66 02 62.
ilse@zethof.nl 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl
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BIJ DE COLLECTEN

Het adventsproject: Paz Holandesa
Stel je voor: een wereld waarin elk kind, ongeacht zijn of 
haar achtergrond of medische conditie, de kans krijgt op 
een gezond en gelukkig leven. Dit is waar Stichting Paz 
Holandesa voor staat. Het is 25 jaar geleden begonnen 
met de focus op kinderen met een hazenlip (schisis) of 
een open rug (spina bifida). Het is nu uitgegroeid tot een 
alomvattend zorgprogramma voor die kinderen waar in 
de reguliere zorg in Peru geen plaats voor is, omdat de 
zorg niet betaald kan worden door de ouders. 
Sinds 2000 worden er, door Paz Holandesa, ieder jaar 2 tot 
5 operatieprojecten georganiseerd. Per project worden er 
40 of 50 kinderen geopereerd. Niet alleen de operatie is 
gratis voor de kinderen, ook de noodzakelijke nazorg. Paz 
Holandesa wordt ondersteund door medici (vrijwilligers) 
uit verschillende landen, die enkele weken per jaar de  
operatieteams bemannen. Deze gratis projecten richten 
zich op kinderen van 0-16 jaar uit de allerarmste lagen 
van de bevolking. Het verzorgingsgebied beslaat het  
midden en zuiden van Peru en is ongeveer zo groot als 
Frankrijk met een bevolking van 7 miljoen mensen waar-
van 40% tussen 0 en 16 jaar is. Als je dit leest dan vraag 
je je toch af waar begin je aan? Maar gelukkig zijn er 
mensen die zich dit niet afvragen maar ‘gewoon’  
aanpakken. Dat kun je niet gewoon noemen dat is  
gewoon heel bijzonder! De medici werken dan wel 
gratis, maar de operatiespullen moeten wel ingekocht 
worden. Dat behoeft ondersteuning. Daarom willen wij 
in deze tijd voor kerst de collecte aan dit doel besteden. 
Veel meer informatie kun je vinden op de website van de 
stichting: www.pazholandesa.com 

Namens Tabitha, Jan Joore

Jeannette Noëlhuis
Ook dit jaar collecteren wij weer voor het Jeannette 
Noëlhuis. Het JN-huis is een leefgemeenschap in 
Amsterdam-Zuidoost, gebaseerd op eenvoud, gastvrij-
heid, gebed en actie voor een betere en rechtvaardigere 
samenleving. Zij bieden onderdak aan mensen zonder 
verblijfsvergunning, die juridische en procedurele steun 
van andere bekende organisaties krijgen. Op de website 
http://noelhuis.nl is allerlei informatie te vinden. Omdat 
het JN-huis onafhankelijk is, bestaan de inkomsten geheel 
uit giften. Wij steunen deze organisatie graag, vandaar dat 
wij ook dit jaar weer voor hen gaan collecteren. De eerste 
collecte is er één in natura. U kunt uw levensmiddelen 
op 14 december afgeven vóór de kerkdienst. De levens-
middelen moeten goed houdbaar zijn zoals conserven in 
blik of glas, koffie, thee, toiletartikelen, pasta, rijst etc. Het 
hoeven geen Fairtrade artikelen te zijn, maar dat zou wel 
mooi zijn. Mocht u niet in staat zijn naar de kerk te komen 
en toch iets willen geven, dan komen wij graag even 
langs om uw giften op te halen. Bel dan naar 06 53 25 71 
79 en u krijgt Ger aan de lijn.  

Namens Tabitha, Ger van Alphen 

Eirene NL
In de diensten van 26 oktober en 2 november willen wij 
graag collecteren voor Eirene NL, een praktische vredes- 
organisatie. Het is opgericht in maart 1957, slechts 
een maand na de oprichting van Eirene International 
in Amerika. De Nederlandse tak bestond uit Stichting 
Oecumenische Hulp (SOH), Het Genootschap van de 
Vrienden (Quakers), Kerk en Vrede en de Doopsgezinde 
Vredesgroep. De visie van Eirene NL is een rechtvaardige 
en geweldloze samenleving waarin iedereen waar ook ter 
wereld, een vredig en goed leven kan leiden op de plek 
die hij of zij verkiest. De missie is daarom bij te dragen aan 
het waarmaken van de visie door intensieve ontmoeting, 
dialoog en samenwerking om zo onrechtvaardigheden, 
onbegrip en conflicten te helpen oplossen. Dit proberen 
zij onder andere te bereiken door aandacht te vragen 
voor vredeswerkers, en in het bijzonder vredesmissies 
zonder wapens, door mensen uit te zenden naar partner-
organisaties en projecten. Ook ondersteunen zij projecten 
financieel die binnen de missie van Eirene vallen. 
Het is jammer dat na bijna 70 jaar Eirene nog steeds 
nodig is. Daarom willen wij van Tabitha de collectes voor 
deze organisatie van harte aanbevelen.
Voor meer informatie: https://eirene-nederland.org 

Namens Tabitha, Jan Joore

MET DE BIJBEL ERBIJ 

Samen (ver-)dragen…
Nooit zal ik het vergeten, de eerste keer dat ik voor moest 
gaan in een rouwdienst. Het ging om de dochter van 
een vriendin van mij, ze was nog geen 4 jaar en in de 
sloot tegenover hun huis onder water geraakt. Na vijf 
bange dagen en nachten overleed ze. “Jij bent nu toch 
klaar als dominee: we willen graag dat jij de rouwdienst 
leidt”, zei mijn vriendin. Maar hiervoor hadden ze me 
niet toegerust, hier had ik geen woorden voor. Achteraf 
denk ik: God heeft ons gedragen. We hebben gehuild 
en gerouwd, samen met familie. Ik heb de dienst geleid, 
we hebben gezocht naar woorden. God gebeden en 
gevraagd om bij ons te zijn. Nooit zullen we het vergeten, 
nooit zullen we háár vergeten. Langzaam kwam er weer 
wat licht in het leven van mijn vriendin. Nooit meer zoals 
daarvoor, maar toch.
Sindsdien zijn er in mijn leven veel mensen overleden, 
soms mocht ik de afscheidsdienst leiden. Elke keer 
verdiep je je in het levensverhaal van iemand, iemand die 
voortaan gemist zal worden.
Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen (12:15): 
‘Wees blij met wie zich verblijdt,
heb verdriet met wie verdriet heeft’. 
In een geloofsgemeenschap wordt met elkaar mee-
geleefd, wordt samen gedragen; gevierd maar ook 
gerouwd. Ik vind dit zeer waardevol, om elkaar bij te 
staan en vast te houden in moeilijke dagen. Het is een 
belangrijke taak van de Gemeenteleden, een uitdaging.
In onze Gemeente wordt in november, aan het einde 
van het kerkelijk jaar, stilgestaan bij de overledenen. 
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We herdenken onze overledenen samen met de 
betrokkenen, familieleden en echtgenoten. We steken 
een kaars aan, ten teken van het leven van de dierbare. 
We ontsteken de kaarsen aan dat ene, grote Licht – het 
licht van God, die leven geeft. We dragen en verdragen 
op deze wijze samen ons verdriet. Geven het een plaats 
en helpen elkaar verder te gaan met ons leven. Er is ook 
ruimte voor het herdenken van andere overledenen, 
waarvan we de herinneringen levend willen houden en 
die we nog steeds missen.
We nodigen iedereen van harte uit, om samen met ons 
de overledenen te herdenken. Laten we ons verdriet 
samen (ver-)dragen!

Akke-Clara Thimm-Stelwagen

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Bijbelgespreksgroep 
In drie bijeenkomsten en met een enthousiast en 
gedreven groepje van zes personen is de Jacobusbrief 
behandeld. Leerzaam hoe zo’n korte brief van zo’n groot 
belang geweest is voor de geschiedenis van de doops-
gezinden! Op 11 november is er nog één bijeenkomst 
over deze brief. We lezen deze dag hoofdstuk 3 t/m 5. 
Wilt u daar nog bij zijn? Paul geeft graag een samen-
vatting van de eerste bijeenkomsten.  
Het programma voor komend jaar is nog niet helemaal 
bekend, maar laat u daardoor niet tegenhouden. Om 
tegemoet te komen aan de behoefte om niet meer 
’s avonds naar buiten te hoeven, is de gespreksgroep 
verplaatst naar de middag. Iedere tweede dinsdag van 
de maand zien we u graag om 14.00 uur voor een goed 
gesprek over Bijbelse verhalen. Noteert u maar vast in 
uw agenda: dinsdagmiddag 13 januari, 10 februari, 
10 maart en 14 april van 14.00 tot 16.00 uur.  
Aanmelden kan via bijbelgespreksgroep@dgaalsmeer.nl 
of via Mandy van der Zwaard, 06 16 06 75 77. Ook als 
u vervoer nodig heeft. We zien u graag.  

Paul F. Thimm

Mooie dingen moet je delen
Soms ben je op bezoek en komt er ineens iets moois in de 
ander op, zoals bij zr. Grietje van Leeuwen. Ze reciteerde 
een prachtig gedicht. Of ik het gedicht kende? Zeker! 
We besloten het in te sturen aan Levenslicht. Te mooi om 
alleen samen van te genieten.

Avondliedeke, Alice Nahon 

‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken  
Nog even voor het slapen gaan  
Of ik van dageraad tot avond  
Geen enkel hert heb zeer gedaan.  
Of ik geen ogen heb doen schreien  
Geen weemoed op een wezen lei  
Of ik aan liefdeloze mensen een woordeke van liefde zei.  

En vind ik in het huis mijns herten  
Dat ik één droefenis genas  
Dat ik mijn armen heb gewonden  
Rondom één hoofd, dat eenzaam was…  
Dan voel ik, op mijn jonge lippen  
Die goedheid lijk een avond-zoen…  
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken 
en zo z’n ogen toe te doen. 

Ellen van Houten

LOODSBERICHTEN

De Gemeente als oefenplaats van geloof, 
hoop en liefde
‘Geloof, hoop en liefde en de meeste daarvan is de liefde’ 
(1 Kor. 13), een tekst die velen na aan het hart ligt. 
Het gaat over de liefde die van God komt. Maar hoe 
doe je dat eigenlijk, liefhebben? Er zijn vele vormen van 
liefhebben, zo is er eros, de verliefdheid en het in de 
wolken zijn, maar ook philia, de verbondenheid tussen 
vrienden en het onvoorwaardelijke vertrouwen. Ludus, 
de speelsheid, het charmante en het lichtvoetige plagen, 
agape, de onbaatzuchtige liefde die compassie en 
naastenliefde teweegbrengt, pragma, de duurzame en 
volwassen liefde die keuzes maakt vanuit liefde én 
verstand en philautia, de zelfliefde die staat voor gezonde 
zelfwaardering, grenzen stellen en jezelf rust gunnen. 
Toch weer mooi dat de oude Grieken zich hier al mee 
bezig hielden en het onderscheid beschreven hebben. 
Als je ‘in love’ bent op een leuke partner, op je nieuwe 
baan, je collega’s of als je pas gedoopt bent en deel uit 
bent gaan maken van een Gemeente, dan zit je op rozen 
en een wolk, heerlijk! Maar om de liefde daadwerkelijk 
handen en voeten te geven, daarin volwassen te worden, 
dan gaat het om meer dan het eerste jubelende begin. 
De Britse filosoof Alain de Botton zegt: “Liefde bestaat niet 
alleen uit het bewonderen van iemands kracht, maar ook 
uit het tolereren van iemands zwakte of kwetsbaarheid; 
het gaat erom je te verhouden tot zoiets ingewikkelds 
als ambivalentie. Het jubelende begin is alleen de eerste 
stap van een lange gewaagde reis. Geloven is wagen, 
je verbinden aan een Gemeente een waagstukje. Met 
al onze liefde en goede bedoelingen hebben we ook 
te maken met dat wat ons triggert in de ander. Het zijn 
kansen om te groeien, maar het kan ook soms pijnlijk en 
ongemakkelijk zijn. Als je dat dan toch tegenkomt, waar 
en met wie je dan ook 
liefdevol wilt leven, 
dan toch het liefst, zeg 
nou zelf, 
in de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer.

Ellen van Houten
﻿
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GEMEENTEWERK 

Adventsmoment ´Op weg naar het Kerstfeest´
Ook dit jaar komen we voorafgaand aan Kerstmis gedu- 
rende 4 weken iedere dinsdag samen voor een moment 
van verstilling, het ontsteken van kaarsen, het zingen van 
een lied en het lezen van een gebed. Tijd om even afstand 
te nemen van de dagelijkse drukte, om stil te staan bij de 
weg van de wijzen die zich in het donker door een ster 
lieten leiden, omdat ze gehoord hadden van de geboorte 
van een nieuwe koning. De ervaring leert dat het Advents- 
moment heel open is en voor iedereen van betekenis kan 
worden. Welkom om juist in deze tijd samen een weg door 
het donker naar het Licht te gaan. We komen van 12.00 
uur tot 12.30 uur samen in de Bindingzaal op dinsdag 2, 9, 
16 en 23 december. Na afloop drinken we een kopje koffie 
of thee en is er gelegenheid om na te praten.

Ellen van Houten

Opening DGA-bibliotheek
Zondag 26 oktober, na de dienst, wordt onze eigen 
DGA-bibliotheek officieel geopend. Het duurde even 
maar dan heb je ook wat. Met vier leden hebben wij ons 
hiervoor ingezet, en hebben we geprobeerd er iets moois 
van te maken.  We hebben een prachtige kast gekregen, 
(die alweer bijna te klein is), we hebben hem met veel 
enthousiasme gevuld, wat een hele uitzoekerij is 

geweest (wat wel, 
wat niet). Nu hopen 
we natuurlijk dat u 
er gebruik van komt 
maken. Het 
uitleensysteem 
staat op de kast. 
Zondag tijdens het 
koffiedrinken na de 
dienst zal er iemand 

aanwezig zijn voor uitleen of teruggave.
Gedurende de week ligt er een intekenlijst waarop u zelf 
kunt aangeven wat u meeneemt of terugbrengt, zodat wij 
er controle over houden. U  kunt dus altijd lenen en komt 
nooit voor niets. Stel, u komt voor een kringbijeenkomst, 
koor of anderszins, de boeken zijn altijd beschikbaar.
We hebben tien categorieën gesorteerd, dus hopelijk 
voor elk wat wils.  
KOMT HET ZIEN, en maak er gebruik van. 

Namens de DGA bibliotheekcommissie, 
Anny Bolhuis

5

95 jaar Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer
We gaan dat vieren in een kerkdienst op zondag 
7 december aanstaande. Het kerkkoor is ooit begonnen 
als ondersteuning in de zondagse diensten. In oktober 
1930 riep ds. De Lange in Levenslicht op om naar de 
kerkdienst van mevrouw A. Mankes-Zernicke te komen 
luisteren, want zij nam een koor mee dat a capella het 
eerste vers van elk lied zong. Daarna kon de Gemeente 
de volgende verzen met orgelbegeleiding zingen. In 
navolging van deze dienst werd hier een koor gevormd. 

Mevrouw Bon-de Jong was de eerste leidster vanaf 
12 december 1930. Inmiddels zijn we vele jaren en 
dirigenten verder en bestaan we nu 95 jaar, een 
respectabele leeftijd. We hebben veel leden die al jaren 
aan het koor verbonden zijn en misschien nog veel meer 
over het koor kunnen vertellen. We hopen u allen te zien 
in de dienst van 7 december om ons jubileum te vieren.

Janina van der Laarse
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BAZAR
Hij komt er weer aan, de jaarlijkse Bazar, op zaterdag 15 november

Zaterdag 15 november, de 50e Bazar!
50 jaar geleden was de eerste Bazar op een zaterdag en 
dus is dit jaar de 50e editie van de Bazar. Dat belooft een 
bijzondere dag te worden waar je bij wilt zijn. Wij zijn al 
druk bezig met de voorbereidingen, maar uw hulp is zoals 
altijd onmisbaar.

Brengen van spullen voor de Bazar
Heeft u schone, bruikbare spullen waar u van af wil, maar 
waar een ander nog plezier van kan hebben? Breng ze 
vanaf woensdag 12 november 13.00 uur tot vrijdag 14 
november 13.00 uur langs. Is zelf langsbrengen een 
probleem, dan is in overleg ophalen een mogelijkheid. 
Neem daarvoor contact op via cie-bazar@dgaalsmeer.nl.

Waar zijn we op zoek naar
Voor de kledinghoek zijn we op zoek naar winterkleding, 
schoenen, maar ook handdoeken en handwerkspullen 
zijn welkom. Voor dekbedden en hoofdkussens hebben 
we geen plaats meer. Voor de rommelmarkt is bijna alles 
welkom, maar grote meubelen als boekenkasten en 
dressoirs helaas niet. Daarnaast zijn computers  en oude 
beeldbuistelevisies niet gewenst. Uiteraard zijn we ook 
weer op zoek naar boeken uit een rookvrije ruimte, 
platen, Cd’s, Lp’s en Dvd’s. Ook dit jaar willen we weer 
een beroep op u doen voor het aanleveren van lege ver-
pakkingen voor de kinderhoek, uiteraard met een klein 
cadeautje voor kinderen erin (geen etenswaren). Tot slot 
zijn prijzen voor de diverse verlotingen ook altijd welkom.

Grote quilt loten
De quiltgroep heeft weer een prachtige grote quilt 
gemaakt. Loten hiervoor zijn op de Bazar zelf, maar ook in 
de voorverkoop te koop à €1,00. Dit kan na de kerkdienst 
bij de leden van de quiltgroep.

Donaties
Kunt u er niet bij zijn op de Bazar, maar wil u wel een 
donatie doen? U doneert uw gift rechtstreeks op de 
rekening van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer op 
bankrekeningnummer IBAN: NL47 RABO 0300 1219 62 
o.v.v. Bazar

Wat kunt u nog meer doen
-  Verzamel al uw spaarzegels, bonnenboekjes, 

cadeaubonnen en lever ze in op de kerktafel of bij de 
staf (Nelleke (tel. 06 40 91 89 74) en Elise 
(tel. 06 28 64 41 25)). 

-  Bak iets lekkers voor het restaurant, zoals een taart of 
cake en breng dit de vrijdag voor de Bazar langs.

-  Helpen tijdens de opbouwdagen of de Bazar zelf. 
We kunnen altijd extra handen gebruiken bij een 
spelletje, een verloting of op bijvoorbeeld de rommel-
markt. Ook om 17.00 uur, na afloop van de Bazar 
kunnen we mensen gebruiken voor het afbreken van 
de Bazar en het weer op orde brengen van het kerk-
gebouw. Zet uw naam op de lijst op de kerktafel of 
neem contact op met de staf.

-  Vergeet niet uw kring/groep te vragen of ze willen 
helpen.

-  Voor het Levenslicht zijn we op zoek naar iemand die 
een verslag van de Bazardag wil schrijven. 

- Meer informatie staat op www.dgaalsmeer.nl.

We heten u van harte welkom op zaterdag 15 november, 
vanaf 10.30 uur.

Arjen van Leeuwen namens de Bazarcommissie

DE GOEDE DOELEN VAN DE BAZAR 2025

50 Procent van de opbrengst is bestemd voor het werk 
van de Doopsgezinde Gemeente. De overige 50% gaat 
naar de volgende 7 goede doelen:

La Tulipe in Kinshasa (Congo) – 30 extra laptops
We steunen via de Stichting Vrienden van Mikondo de 
toekomst van LA TULIPE, een kleuter-, lagere en middel-
bare school in Kinshasa!
In de lessen werken we met groepen van wel 60 tot 80 
leerlingen tegelijk. Helaas hebben we op dit moment 
minder dan 15 laptops beschikbaar. Dat is natuurlijk veel 
te weinig om iedereen goed te laten oefenen. De laptops 
hebben het zwaar: intensief gebruik en de omstandig-
heden zorgen voor snelle slijtage. Gelukkig krijgen we 
soms tweedehands laptops aangeboden. Zo kwamen er 

6

Levenslicht nr. 7 | Oktober 2025



7

BAZAR
zaterdag 15 november

in maart 22 binnen, waarvan we er 8 hebben kunnen op-
knappen en inzetten. Een mooie opsteker!
Toch hebben we nog zeker 30 extra laptops nodig om 
alle leerlingen de kans te geven mee te doen. Iedere 
laptop maakt een groot verschil. Wil jij ons helpen om 
dit mogelijk te maken?

Voor dit project hebben wij verdubbeling van de 
opbrengst bij de OSA aangevraagd.
Website: www.mikondo.nl

Peace Home – Asomdwee Fie 
(Ghana) – Snoezelruimte
We steunen opnieuw ‘Asomdwee 
Fie – Peace Home’ in Ghana. 
We willen een bijzondere plek 
realiseren voor de leerlingen: een 
snoezelruimte (sensory room). 
Dit wordt een rustige omgeving waar kinderen zich 
kunnen terugtrekken, ontspannen en hun zintuigen op 
een positieve manier kunnen prikkelen. Vooral voor 
kinderen met autisme zal dit een enorme meerwaarde 
zijn. Een gulle donateur heeft al toegezegd een bijdrage 
te leveren, maar dit is helaas niet genoeg om het 
gebouwtje neer te zetten én in te richten. Met jouw 
steun kunnen we deze droom werkelijkheid maken. 
Iedere bijdrage, groot of klein, brengt ons dichter bij een 
plek waar kinderen zich veilig en gezien voelen.

Voor dit doel vragen we verdubbeling van de opbrengst 
aan bij de OSA.
Website: https://www.peacehomebusua.com/

Dental unit in Shirati (Tanzania) – 
Röntgenapparaat
Al een aantal jaren steunt onze Gemeente 
het doopsgezinde Shirati Ziekenhuis in 
Tanzania. Vorig jaar is een dental unit 
gebouwd op het terrein van het ziekenhuis, 
ook met ondersteuning van de Bazar-
opbrengst. De inrichting is nu zo goed als 
klaar, daar heeft het ziekenhuis zelf voor 
gezorgd. Alleen ontbreekt het nog aan een 
röntgenapparaat, speciaal voor het maken van 

gebitsfoto’s. Dat is 
ook een vereiste van 
de overheid om een 
goede tandartsen-
praktijk te kunnen 
uitvoeren.
Voor dit doel vragen 
we verdubbeling van 
de opbrengst aan bij 
de OSA.

Website: https://dgwereldwerk.nl/werkgroepen/
de-mara-werkgroep-tanzania/

Laboratorium klaslokaal in Mugumu (Tanzania) 
Bij de medische opleiding tot clinical officer (basisarts) 
van het Kisare College of Health Sciences is een belangrijk 
onderdeel van het lesprogramma de praktijkles in een 
laboratorium. Voorheen werd het laboratorium van het 
ziekenhuis daarvoor gebruikt, maar om accreditatie van 
de overheid te verkrijgen voor de opleiding is een 
praktijklokaal in de school vereist. De lokale gemeen-
schap heeft intussen het fundament gerealiseerd en de 
school kan ook een deel bijdragen, maar er blijft nog een 

substantieel 
bedrag nodig. 
Een deel van 
de Bazar-
opbrengst 
willen we 
voor dit doel 
bestemmen.

Voor dit doel vragen we verdubbeling van de opbrengst 
aan bij de OSA.
Website: https://dgwereldwerk.nl/werkgroepen/
de-mara-werkgroep-tanzania/

Bazar
jaa r

Doopsgezinde
Gemeente
Aalsmeer
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Chamavita / SPOT Tanzania
Help meebouwen aan een 
duurzame toekomst in Tanzania!
Chamavita, partner van SPOT Tanzania sinds 1996, 
heeft al 25 dorpen in het Lushoto District geholpen aan 
toegang tot schoon drinkwater. Nu zetten ze een grote 
stap richting financiële onafhankelijkheid met de start 
van het Chamavita Agriculture Resource Centre (CARC): 
een agrarisch bedrijf van 32 hectare dat vanaf juli 2025 
inkomsten gaat genereren uit lokale teelten zoals mais, 
bonen en watermeloen. Binnen vijf jaar wil Chamavita 
hiermee structureel bijdragen aan water- en landbouw-
projecten, met als doel meer zelfredzaamheid, betere 
sanitaire voorzieningen en duurzame landbouw-
ontwikkeling. Samen investeren we in een structurele 
oplossing.

Voor dit project hebben wij verdubbeling van de 
opbrengst bij de OSA aangevraagd.
Website: https://spottanzania.nl/

Stichting Participe 
Amstelland (Nederland)
Participe is een stichting die als 
doel heeft dat elke inwoner van 
Amstelland zich thuis voelt en kan functioneren in zijn 
of haar buurt. Van de gemeente Aalsmeer ontvangt 
Participe subsidies, maar met een donatie kunnen extra 
activiteiten worden gedaan. 
Een grote wens is om een lotgenotengroep op te zetten 
voor mensen met kanker en hun naasten. Samen met 
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Adamas, die veel expertise heeft op dit gebied, wil men 
een laagdrempelige inloop realiseren waar je ervaringen 
kan delen, activiteiten kan doen en ondersteuning kan 
vragen op sociaal en emotioneel vlak.

Website: www.participe-amstelland.nu

Adoptieprogramma Doopsgezind WereldWerk
(Brazilië, Paraguay, Tanzania) – Geef een kind een kans!
Het adoptieproject ‘Geef een kind een kans’ is het oudste 
project van Doopsgezind WereldWerk. Al ruim 40 jaar 
krijgen kinderen uit diverse landen een financieel 
steuntje in de rug om een schoolopleiding of opvang in 
een dagverblijf mogelijk te maken. Het adoptie-
programma van WereldWerk helpt samen met lokale 
partners aan duurzame armoedebestrijding en blijvende 
verbeteringen in de levensomstandigheden van 
kinderen. Het adoptieprogramma gaat uit van hun kracht 
en talenten en ondersteunt kinderen bij het opkomen 
voor hun rechten. We werken aan concrete en blijvende 
verbeteringen in hun levensomstandigheden en richten 
ons hierbij op bescherming en onderwijs.

Website: https://dgwereldwerk.nl/werkgroepen/adoptie-
programma-geef-een-kind-een-kans/

Namens Tabitha,
Nico Eveleens

Bazar
jaa r

Doopsgezinde
Gemeente
Aalsmeer

Geslaagde feestavond 50 jaar zaterdag-Bazar
Op vrijdag 10 oktober was het dan eindelijk zover, een 
feestavond ter gelegenheid van 50 jaar Bazar op zaterdag. 
Deze avond was door een subgroepje van de Bazar-
commissie voorbereid. Ik kan u zeggen dat we een hele 
gezellige avond hebben gehad, waar 
we genoten hebben van de 
prachtige film die Marlies van 
Leeuwen heeft gemaakt over alles 
rondom de Bazar van 2024. Er was 
een kort openingswoord en een 
woord vanuit de kerkenraad. 
Gré van der Meulen las het eerste 
verslag van de zaterdag-Bazar voor 
uit 1975, met ook de kritische 
aantekeningen erbij. Het was leuk 
om te horen dat er eigenlijk nog niet 

heel veel veranderd is in al die jaren. Tevens was er een 
hilarische quiz over de Bazar, je kon je naam zetten op 
een ‘boek’ voor een unieke Bazarprijs, een echte Bazartas. 
En we sloten af met een aantal rondes aan het rad. Geluk-
kig was er ook tijd om bij te kletsen onder het genot van 

een drankje en een hapje. Wij als 
commissie zijn iedereen heel 
dankbaar voor alle hulp die er altijd 
gegeven wordt. Ook deze avond, net 
als bij de Bazar zelf, kon niet zonder 
de vrijwilligers. Bezoekers, 
organisatoren en keukenploeg 
heel hartelijk bedankt voor deze 
geweldige avond.  Op naar 
15 november 2025, de 50e Bazar!

Nelleke de Graaff
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Zinvol Ouder Worden over Hoop
Het thema op 24 september was ‘Hoop’. We verheugden  
ons met een grote opkomst. Leny opende met een  
inspiratietekst van Vaclav Havel. De openingszin luidt: 
'Diep in onszelf dragen wij hoop. Als dat niet het geval is, is  
er geen hoop’. Hoe toepasselijk. Het programma omvatte 
ook een samenspraak met twee jongeren: Stef Lanser,  
de kleinzoon van Anneke Eveleens en Tess Westerhof.  
Zij was helaas ziek, maar haar woorden werden 
vertolkt door Anny Bolhuis. Anneke vertelde hoe haar 
hoop eruitziet. De onrustige wereld versus de ontwikke-
ling van haar kleinkinderen. Ze hoopt dat mensen hun 
verstand gebruiken en inzien dat vrede en gerechtigheid 
iets moet zijn voor alle mensen op aarde. Ze vroeg aan 
Stef hoe hij erin staat. Hij haalt hoop uit kleine dingen, 
voetballen en trainen, met vrienden leuke dingen doen 
en muziek maken. Op zijn werk steeds meer dingen 
leren en nog meer, daar haalt hij hoop uit. Tessa heeft veel 
idealen en doet haar best daarnaar te handelen. Positieve 
dingen behouden en negatieve negeren. Ze heeft zich 
geabonneerd op een nieuwsbrief via ‘HetkanWEL.net’ die  

positief klimaatnieuws brengt. Deze geeft een hoopvolle 
boodschap en daar kan ze meer mee. Stef vertelde weer 
iets over zijn vrijwilligerswerk bij Zorgcentrum Zuidoever 
in Amsterdam. Tessa vertelde over een moeilijke  
periode in haar leven en hoe ze nu toch weer geniet van 
de dagelijkse dingen. Tot slot vertelde Anneke dat ze  
leuke dingen doet in het leven waar ze extra energie 
uithaalt. Hopelijk zal iedereen een steentje bijdragen en 
zo voor een betere wereld zorgen. We gingen in groepjes 
uiteen om te praten over: Waar hoop ik op? Wat helpt om 
hoop te houden? En hoe houd ik hoop in de tijd en de 
wereld waarin we nu leven? Altijd heel prettig zo’n klein 
groepje. We hopen op een rustigere wereld, waarin je  
eigen gezin gezond blijft. In kleine kring positief blijven 
en dit ook uitstralen. De eindconclusie: geloof, hoop en 
liefde en die liefde moeten we vasthouden. Het mooie is 
dat een andere groep ook tot deze conclusie was  
gekomen. Houden we dit vast, dan is er zeker hoop!

Ineke van der Stroom

KRINGWERK

Open avond Kring Ruth
Op 27 november komt Mark van Leeuwen bij Kring Ruth 
vertellen over zijn betrokkenheid bij de Stichting 
Hart4OnderwijsNepal. Deze stichting helpt kinderen in 
Nepal aan leermateriaal zodat zij in staat worden gesteld 
onderwijs te volgen. Zij doen dit vanuit de gedachte 
Dat kinderen de toekomst zijn;
Dat bestrijding van armoede bij de basis begint;
Dat een goede opleiding kansen biedt om zelf een betere 
toekomst te creëren;
Dat elk kind in Nepal in principe onderwijs moet kunnen 
volgen.

De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan 
de koffie en de thee klaar.
Het belooft een interessante avond te worden en we 
nodigen iedereen die belangstelling heeft uit deze open 
avond bij te wonen. U bent van harte welkom. 

Hanneke Niermeijer
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Zusterkring Oase viert 65 jaar bestaan
Op donderdag 18 september was het feest in de mooi 
versierde zaal van De Binding. Oase was jarig!
Aan het begin maakte de koster in de kerk een foto van 
de aanwezigen; een vrolijke start. En aan het einde van 
deze jubeldag zongen we, op de melodie van ‘Eens als 
de bazuinen klinken’. 

Heer, wij willen u graag danken, op Oases jubileumfeest
zingen wij met blijde klanken, dank voor al wat is geweest
vijfenzestig jaar, samen met elkaar,
dat is veel, wij danken u.
Gij was altijd in ons midden, in een lied of geestlijk woord,
samen konden wij ook bidden, lief en leed werd zo verwoord,
Ook gezelligheid was er op z’n tijd.
Ja, Oase ga zo voort!

En zo ging men voort, 65 jaar lang, nadat Haasje Buis 
het initiatief genomen had tot oprichting van deze en 
andere kringen. Volgens mij heeft Haasje de mooiste stoel 
toegewezen gekregen in de hemel voor al haar werk.
Een commissie had een verrassingsprogramma samen-
gesteld. Uiteraard werden we welkom geheten en werd, 
zoals gewoonlijk, de kaars aangestoken als teken van 
verbondenheid. Leo Bakker feliciteerde ons als voorzitter 
van de kerkenraad en hij kwam niet met lege handen: bij 
de koffie werden we getrakteerd op heerlijk gebak. 
Leo sprak de oudste kring toe, waarin hij de nadruk legde 
op samen zijn en verbondenheid. Elise hield een mooie 
‘preek’, waarin zij ook haar moeder Rie Eveleens niet 
vergat. Elise had een koffertje met het Oase-verleden 
gevonden, waarin alles werd bewaard over de gang van 
zaken van de kring. Heel ontroerend. Natuurlijk vertelde 
Clazien Meivogel over de gang van zaken bij lief en leed, 
ook namens Corrie Cuiper. Lief en Leed is werkelijk een 
onmisbare commissie. Na het ‘tweede bakkie’ kwam 
Gré van der Meulen aan het woord. Enthousiast vertelde 
zij over de geschiedenis van Oase. Er zijn 500 bijeen-
komsten geweest; eerst ’s avonds, maar nu worden de 

bijeenkomsten ’s middags gehouden. Er werden 60 reisjes 
georganiseerd en men ging zelfs weleens ‘op weekend’ 
naar Elspeet of Steenwijk. Er waren de geweldige kerst-
vieringen en als kring hielp men met de activiteiten van 
de bekendste Bazar in de omtrek. Gré liet het verleden 
weer leven. Zij heeft ook wel haar steentje bijgedragen 
gedurende vele jaren, samen met Rie Eveleens.
Zij sprak aan het einde van haar betoog over een ‘frisse 
wind’, bedoelende het drietal Elise, Jolande en Margo, die 
met enthousiasme kring Oase leiden. En natuurlijk was er 
het ‘glaasje met’ en werden we verrast met een 
heerlijke, eigengemaakte lunch. Als afsluiting van het 
eerste gedeelte was er het komisch duo, bestaande uit 
Ellen van Houten en Paul Thimm. Een komisch duo met 
een ernstig verhaal. Een geweldig optreden. Na dit op-
treden werden we aan het werk gezet: het was de 
bedoeling om een placemat te knutselen. We kregen 
het benodigde materiaal en het resultaat was verrassend - 
daar kon men mee thuiskomen. Het was het einde van een 
zeer geslaagde viering. De commissie kon tevreden zijn.

Welkom bij Oase, 
Kom binnen en vertel je verhaal!
Warm je aan het vuur, dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht!

Gré Kalf
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Jaarvergadering Kring Ruth 
De start van het nieuwe seizoen begon op 18 september 
met een potluckmaaltijd. Er was een hele variatie en aan 
de tafels werd heel wat afgepraat en gelachen!  
De jaarvergadering werd geopend door voorzitter  
Barbara Eveleens. We konden een nieuw lid verwelkomen: 
Ireen de Boer. Zij stelde zich even voor. Bij het jaarverslag 
van de secretaresse werd teruggekeken op het afgelopen 
seizoen, dat afgesloten werd met het reisje naar de  
BroekerVeiling. Het jaarverslag van de penningmeester 
zag er prima uit en werd met een applaus goedgekeurd 
en beloond. Toen kwam het afscheid van voorzitter  
Barbara. Zij werd hiervoor bedankt door medebestuurslid 
Gerda Stieva. Ze ging in vogelvlucht de vier jaren door 
hoe Barbara de kring geleid heeft. Zij werd beloond met 
een schaal, die Gerda ooit kreeg bij haar afscheid jaren 
geleden als bestuurslid. Als nieuwe voorzitter werd  
Jacqueline Tas benoemd.  

De agenda voor het komende tijd werd doorgenomen 
met ook een mededeling over het 50-jarig bestaan van 
onze kring in oktober volgend jaar. Bij de trekking van  
het eendagsbestuur kwamen vier namen tevoorschijn.  
Zij zullen met elkaar een avond verzorgen en het pro-
gramma maken, hetgeen altijd weer een verrassing is. 
Het was een gezellige avond en bij de rondvraag werd 
het gedicht voorgelezen ‘Ik ben nog fit van lijf en leden’  
van Annie M.G. Schmidt, ook passend bij Kring Ruth. 

Aaltje Buis 

Potluck bij Kring Shalom 
Wat was het fijn om elkaar 
op 25 september weer te 
zien na de vakantie. 
Traditiegetrouw startten 
we met een potluck-
maaltijd. Wim had weer 
voor mooie placemats 
gezorgd met de foto’s van 
onze vakantieherinne-
ringen. Wat was er weer 
veel te eten en zo 
gevarieerd. We begonnen 
met pompoensoep en de 
kaasstengels van Jaap 
mochten niet ontbreken. 
Veel verschillende 
gerechten en niet een 
hetzelfde. Toen we dachten 
genoeg gegeten te hebben kwamen de toetjes! 
Heerlijk allemaal. De placemats met de foto’s werden 
doorgesproken, van wie zijn ze en waar zijn ze genomen. 
Heel leuk! Diverse 50-jarige bruidsparen werden met een 
kaasplank gefeliciteerd, want Shalom houdt van tradities. 
Nog even napraten en de eerste avond van het seizoen 
hebben we gepast gevierd.

Ineke van der Stroom
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Kring Zorgcentrum: Wat vertellen onze handen ons?
Een fijne ontmoeting op 29 september, waarbij onze 
handen centraal stonden. Handen kunnen troost geven, 
denk aan je hand op een schouder of arm leggen. 
Je gezicht beschermen als je schrikt. Handen kunnen 
creatief zijn en delen, zoals Gerrie deed vanwege haar 
60-jarig huwelijksfeest. Het waren onze mond én handen 
die de heerlijkheden daarna verorberden. We lazen mooie 
gedichten over handen en het verhaal waar Jezus zijn 
handen om de kinderen heen legt. We zongen ‘Kind’ren 
van een Vader’ en wisten ons verbonden met God en 
met elkaar. Stemmen 
waren, ondanks de soms 
hoge leeftijd, nog krachtig 
en inspirerend, zoals die 
van zr. Grietje Westerhof 
én we verwelkomden een 
nieuw lid: Allie Maarse, de 
andere jubilaris. We zijn 
een kleine kring, maar we 
‘strijden’ dapper verder. 

Ellen van Houten

Wat wil Toon Tellegen zeggen op de JoB-avond?  
Woensdag 8 oktober was ds. Paul op bezoek bij Kring JoB. 
Enthousiast vertelde hij over zijn ervaringen met de 
verhalen van Toon Tellegen en uiteraard had hij ook een 
boek meegenomen. Daaruit las hij de opening van de 
avond voor en vertelde hij dat het de bedoeling was 
dat we een eigen verhaal kregen en daarna in groepjes 
uiteengingen om erover te praten. De verhalen van 

Toon Tellegen staan bekend om een breed scala aan 
dieren dat voorbijkomt. Allen behept met menselijke 
karaktertrekken en al dan niet in herkenbare situaties 
waarin ze terechtkomen. Na de opening – een verhaal van 
Toon, uiteraard - gingen we uiteen in kleine groepjes en 
centraal stonden de vragen: wat doet het verhaal met jou 
en hoe ‘vertaal’ je het naar het leven in onze Gemeente. 
Dit leverde mooie gesprekken op, waarbij het niet alleen 
over dichtbij ging, maar toch ook over ver weg. Hoewel 
de verhalen als kinderachtig gelezen zouden kunnen 
worden, maken de diepe lagen het juist interessante kost 
voor volwassenen. Misschien is het een leuke aanvulling 
voor de bibliotheekkast.  

Mandy van der Zwaard

Natuur centraal bij 
Kring Shalom
Kring Shalom kwam 9 oktober 
weer bij elkaar. Na het welkom en 
het vermelden van de afwezigen
feliciteerde Wim alweer een  
bruidspaar van 50 jaar.  Dit keer 
was het de beurt aan Albertie en 
Meindert. 
Wim had een mooi verhaal voor hen over bitterkoekjes en 
groene thee (bitter en zoet) en natuurlijk de kaasplank. 
Vervolgens openden Loes en Jaap de avond en legden uit 
waarom zij zo graag op 9 oktober openden. Jaap had een 
schrift van vroeger en daar stond het eerste verslag van 
een Shalom-avond in! Precies 9 oktober 1961 startte Kring 
Shalom onder leiding van Jeltje Adema. Loes las voor uit 
het eerste verslag. Twee leden van het eerste uur zijn nog 
steeds lid: Loes van Leeuwen en Kees van Oudenallen. 
Hoe bijzonder is dat.  
Het thema van deze avond was: ‘Wonderbaarlijke wande-
ling langs foto’s waar een verhaal bij hoort’ en Gert kwam 
hierover vertellen. De wandeling gaat over leren luisteren 
om te horen. Hij begon te vertellen over bijen. In Neder-
land alleen al bestaan er 352 soorten bijen. De honingbij 
is er één van en ook de enige die kan steken! De wolbij is 
een solitair levende bij. Gert liet pijpjes zien waar de bij 
nesten in maakt, maar ook foto’s van de vijanden van de 
wolbij, zoals schijnwespen, die in de nesten met legboor 
hun nakroost leggen. Maar er kwam nog meer aan bod. 
Het verhaal van de ezelmest die zo goed is voor zijn 
tomaten en paprika’s. Over de rivierkreeften die al zijn 
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planten en kikkers in zijn vijver hebben opgegeten. Een 
verhaal over de hoornaar met foto van de eitjes, brrrr. 
Slakken die tweeslachtig zijn. Uiteindelijk de conclusie: de 
natuur heeft altijd voor ons gezorgd, laten wij dat nu ook 
andersom blijven doen! Het werd een boeiende avond. 
Gert werd bedankt met een vogelhuisje en nu maar 
hopen dat de koolmezen of pimpelmezen (hangt van het 
vlieggat af ) erin gaan nestelen.

Ineke van der Stroom

VAN DE KERKENRAAD

Najaarsgemeentevergadering
De najaarsgemeentevergadering zal plaatsvinden op 
dinsdag 18 november om 19.30 uur. De stukken zult u 
2 of 3 november ontvangen. Als u de stukken digitaal 
wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven via secretariaat@
dgaalsmeer.nl. Dat kan veel papierwerk schelen!

Ringavond 19 november 2025: Dreiging van oorlog en 
hoe daarmee om te gaan
Woensdagavond 19 november 2025 vindt in onze kerk 
een Ringavond plaats met Iris Speckmann, functionaris 
duurzaamheid en vrede van de ADS. Het thema is 
‘Dreiging van oorlog en hoe daarmee om te gaan’. Het 
doel van de avond is helpen doordenken en gesprekken 

voeren over onderwerpen als militarisatie, pacifisme, 
gewetensbezwaren en meer. Leden, vrienden en 
belangstellenden van de doopsgezinde Ringgemeenten 
Aalsmeer, Haarlem, IJmond en Haarlemmermeer zijn 
welkom. De avond start om 17.30 uur met het welkom en 
de inleiding door Iris Speckmann. Om 18.00 uur is er een 
maaltijd, gevolgd door een lied en de groepsgesprekken. 
Om 19.25 uur is de plenaire sessie waarin we met elkaar 
in gesprek en discussie gaan. De avond eindigt om 19.45 
uur. Graag aanmelden vóór 16 november bij Arida van 
Oudenallen: am_van_oudenallen@hotmail.com
Dit onderwerp gaat iedereen aan, daarom van harte 
welkom!

Jan Joore

In memoriam Arie Hendrik van Klaveren
11 januari 1944 – 16 juni 2025

Arie had zich zo verheugd om weer mee te gaan met de reis in mei naar de vrienden van 
onze Duitse Lutherse partnergemeenten. Maar dat was niet te doen. Arie had veel pijn in 
zijn been. “Ik blijf thuis, maar ga jij wel mee, Clazien.” Wij beseften toen nog niet, hoe 
ziek Arie was. De paar weken die volgden waren heftig: onderzoeken, de schokkende 
diagnose kanker in vergevorderd stadium, pijnbestrijding. Op maandag 16 juni is Arie 
thuis overleden. Veel mensen kwamen naar de Open Hof Kerk om samen met zijn 
dierbaren afscheid van hem te nemen.

Arie was een harde werker. Als plantenkweker van allerlei soorten bloemen wist hij zijn bedrijf uit te breiden en te 
vernieuwen, ondanks moeilijke omstandigheden. Hij en Cobi vulden elkaar goed aan. Hij zat altijd vol grootse 
plannen, zij remde hem zo nodig af met haar houding van voorzichtigheid. In 1985 viel Arie bij het schilderen van 
het dak en werd snel met de ambulance opgehaald. Hij vertelde dat hij toen een bijna-doodervaring heeft gehad: 
“Het was heel mooi en vredig, met prachtige muziek, licht en engelen.” Gelukkig genas hij van zijn val.
Arie had een drijfveer om dingen mooi en mooier te maken: zo ook bij het ontwerpen en inrichten van een nieuw 
huis. Zijn tuin met prachtige planten en zijn beeldhouwwerken voor buiten en binnen tonen zijn fijne gevoel voor 
schoonheid. Hij genoot niet alleen van mooie dingen, maar ook van koken, lekker eten en drinken, van muziek 
en van reizen naar bijzondere plekken. En hij genoot heel veel van zijn kinderen en van zijn kleinkinderen, die hij 
meenam voor boottochten. 
Zo hebben we bij zijn afscheid de woorden gelezen van ‘Prediker 3:9-13’ met onder andere die ene zin die bij Arie 
past: ‘Ik heb moeten erkennen dat er voor de mens niets goeds is dan vrolijk te zijn en zich tegoed te doen in zijn leven. 
Kortom, ieder mens dat eet en drinkt, en het goede zal zien bij al zijn zwoegen – dat is een gave van God.’
Dat zijn kinderen, familie en Clazien troost en kracht mogen vinden, nu ze hem missen. En God hun herinneringen 
aan hem moge zegenen.

Paul F. Thimm
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Verslag kerkenraadsvergadering 16 september 2025	
	

In november moet een datum gepland worden voor een 
dienst waarin nieuwe vrienden worden welkom geheten. 
De toekomst van de DGA is een belangrijk agendapunt 
voor de Gemeentevergadering in november. Ook zullen 
de begroting en het jaarverslag in deze vergadering aan 
de orde worden gesteld. De conceptagenda najaars-
gemeentevergadering wordt goedgekeurd, met invulling 
van herkiesbaarstelling van een aantal kerkenraadleden. 
Uitbreiding met één lid is aan de orde; er wordt naarstig 
gezocht naar een kandidaat. 
Er wordt teruggeblikt op de dienst tijdens de startzondag; 
een dienst die wellicht wat aan de lange kant was, maar 
een prachtige start was van het nieuwe seizoen. 
De expositie Aalsmeer over Hoop is met een goede 
toespraak door Paul geopend op 15 september. De 
samenwerking is goed voor de verbinding tussen de 
diverse geestelijke Gemeenten. Zo’n 72 personen waren 
hierbij aanwezig.
Vooruitblikkend wordt gemeld dat voor een kerstmaaltijd 
in onze Gemeente samen met Participe op 17 december 
al contacten zijn gelegd; in de organisatie moet worden 
samengewerkt. Andere grote bijeenkomsten zijn de 
reünie van de Bazar op 10 oktober en de herfst-
ontmoeting voor ouderen op 13 oktober. 
De DGA-bibliotheek zal op 26 oktober na de dienst met 
een kleine ceremonie officieel worden geopend. 

Annigje Leighton-van Leeuwen

KRONIEK
Overleden 
Op 27 augustus 2025 is overleden mevrouw 
Willemijna de Graaff-van Saarloos, moeder en 
schoonmoeder van Dick en Nelleke de Graaff, 
oma van Leon, in de leeftijd van 89 jaar.

Op 26 september 2025 is overleden 
de heer Rick Molema, echtgenoot van Fleur 
Molema-Moolhuijsen, in de leeftijd van 41 jaar.

Huwelijksjubilea
29 oktober 2025, familie Vreeken-Dragt, Einstein-
straat 51,1433 BD Kudelstaart - 50 jaar getrouwd. 

6 november 2025, familie Overbeek-Keessen,  
Emmastraat 7, 1432 EW Aalsmeer - 
55 jaar getrouwd.       

Nieuwe vrienden 
De heer J.J. van Leeuwen (Jochem), Aalsmeer-
derweg 201, 1432 CL Aalsmeer 

Mevrouw L.M. Zandvliet-van Leeuwen 
(Marleen), Lijndraaierhof 7, 1431 DC Aalsmeer 

De heer R.P. Zandvliet (Ronald), 
Lijndraaierhof 7, 1431 DC Aalsmeer

Verhuisd 
Neeltje Peters (Stommeerweg 102, 1431 EZ) 
is samen gaan wonen met Jan van Lent 
(Kudelstaartseweg 174, 1433 GP) op hun 
nieuwe adres aan de Uiterweg 245A, 
1431 AG Aalsmeer.

GEMENGDE BERICHTEN
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De Doopsgezinde Kerk opent haar deuren
Vanaf eind september staan de deuren iedere dinsdag-
ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur voor iedereen open. 
Zeker ook voor mensen die niet betrokken zijn bij de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en nieuwsgierig 
zijn naar het gebouw, wat voor kerk het is en wat de 
doopsgezinden doen. Loop gerust binnen voor een 
kijkje, stel uw vragen 
of schuif aan voor een 
kop koffie. Ontmoet, 
ontdek en geniet…
Voel u vrij om gewoon 
eens binnen te lopen. 
U bent van harte 
welkom!

Mondig op Zondag
Op zondag 28 september was er geen kerkdienst in de 
Doopsgezinde Gemeente. We vertrokken om 9.30 uur met 
een grote groep met een bus naar Mennorode in Elspeet 
waar we een dag vol inspiratie beleefden. Er was een 
viering en een gezamenlijke lunch. Er waren workshops 
over onderwerpen die onze verantwoordelijkheid diep 
raken. Maar het allermooiste was de ontmoeting met 
zoveel doopsgezinden uit het hele land. Een kans die 
we allemaal met beide handen hebben aangegrepen. 
Om 15.30 uur kwamen we weer veilig aan op het 
Waterlelieplein in Aalsmeer.

Willy Karssing

BEDANKT  

Lieve Gemeente,
Een wat late reactie op de bloemen en bijgevoegde 
mooie tekst van Jopie. Het is toch altijd een eer als er 
zoveel aandacht aan je besteed wordt. Vaak zit er ook 
een diepere betekenis achter.
Helaas is het voor mij weer een verdrietige. Ik moet na 
vijf jaar weer aan de chemo omdat mijn Non-Hodgkin 
terug is. En wat ik ook erg waardeer is dat mijn man ook 
bloemen kreeg. Hij verblijft nu in het Zorgcentrum kamer 
8. Voor hem heel moeilijk te accepteren en eigenlijk ook 
omdat hij niks met de kerk heeft. Maar toch vond hij het 
heel leuk dat hij ook bloemen kreeg. Van Ellen, zei hij… 
Dit is het bewijs dat hij nog wat herkent en dat wij heel 
dankbaar zijn en weten dat de Doopsgezinde Gemeente 
er voor iedereen is. Daar geloven we in en ervaren het.
Heel erg bedankt voor alle aandacht.
Lieve groet,

Allie en Gerrie Maarse 

Wat een verrassing dat Loes de bloemen uit de kerkdienst 
kwam brengen en een mooie kaart met warme woorden 
van Jopie. Dank hiervoor en voor de gezellige middag. 

Corrie Cuiper

Wat een verrassing dat de bloemen uit de dienst van 
14 september jl. door Willem van Bloemen bij ons in 
Wilnis werden gebracht met de kaart met mooie woorden 
van Mariska daarbij. Dit nog ter gelegenheid van de 90e 
verjaardag van Guus. Dit gebaar gaf ons weer eens het 
gevoel verbonden te zijn met ‘Aalsmeer’.  Heel veel dank.

Guus en Vera Stein

Dat ons 50-jarig huwelijksjubileum niet ongemerkt 
voorbij is gegaan, blijkt wel uit de vele hartelijke 
felicitaties in de vorm van kaarten en appjes die we 
mochten ontvangen. We willen jullie hier graag hartelijk 
voor bedanken. Het heeft de feestvreugde alleen maar 
groter gemaakt!

Marlies en Wim van Leeuwen-Visser

Hartelijk dank voor de bloemen uit de dienst met kaart, 
die ik ontving vanwege een vervelende oogoperatie aan 
de macula. Liever wil je niet aan de beurt zijn voor de 
bloemen, maar als het dan wel het geval is, is het heel fijn 
te weten dat er aan je gedacht wordt. Het deed me goed!

Marlies van Leeuwen

Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt u de Gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van ‘Mondig’, folders en actuele nieuwsbrieven van diverse organisaties, berichten over cursussen en 
Gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt regelmatig informatie over de projecten die we financieel steunen. 
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Arthur Dalm Zin-Inn goochelen 

Op 24 oktober bij de Zin-Inn verzorgde Arthur van 
Kring JoB, bij hoge uitzondering en eenmalig, een 
goocheldemonstratie én een workshop voor kinderen 
tussen 6 en 10 jaar. Reden om eens te vragen waarom hij 
dat zo leuk vindt. 

Arthur: “Als jong kind had ik al een fascinatie voor 
goochelaars op televisie, maar pas toen ik achter in de 
dertig was ging ik er concreet iets mee doen. Bij toeval 
kwam ik in Haarlem in een goochelwinkel terecht en 
kocht mijn eerste trucs. 

Na heel wat oefenen ben ik begonnen met optreden en 
heb op aardig wat kinderfeestjes gegoocheld, maar ook 
op scholen en bruiloften. Wel altijd voor kinderen. Zo ook 

voor een aantal kinderen van de leden van onze 
Kring JoB.

Het mooiste om te zien is altijd de 
verbazing op de gezichten. Bij kinderen, 

maar zeker ook bij de volwassenen die 
toekeken. Je doet iets en van tevoren 

weet jij wat er gaat gebeuren. Om 
dan naar dat ‘ene onverwachte 

moment’ voor je publiek 
toe te werken... 
Dat is zo leuk 
om te doen. 

ZIN-INN

Ik ben al een aantal jaren geleden gestopt. Ik volg het 
goochelen meer vanaf de zijlijn, maar vind het nog altijd 
leuk om het te volgen en naar te kijken. En nu dan weer 
eenmalig even terug te komen op de planken.”  

Mandy van der Zwaard

Cursus meditatie 
3, 10 en 17 november 2025 om 19.30 uur
Door Zenlerares Joke van der Zwaan. 

Ze geeft uitleg over en oefent met diverse soorten 
van meditatie, waaronder Zenmeditatie. 

Kosten: je geeft wat je het waard vindt.  
Meer informatie en aanmelden via  
zininn@dgaalsmeer.nl 

Neeltje Peters
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