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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Goede doelen…

De Bazar is weer in aantocht, er circuleren alweer lijsten 
voor de verloting, kringen zijn bezig om spulletjes te 
maken, er wordt weer creatief nagedacht over leuke acties 
en het rad wordt weer afgestoft. Een belangrijke activiteit 
in onze Gemeente is weer in de maak en er is weer 
nagedacht over de goede doelen voor de Bazar. Tenslotte 
wordt de helft van de opbrengst aan goede doelen 
geschonken en het is zaak om daar van tevoren goed over 
na te denken, je te oriënteren 
en uiteindelijk daar ook 
keuzes in te maken. Fijn dat 
we Tabitha daarvoor hebben 
anders heeft de kerkenraad 
er nog een enorme klus bij. 

Vanuit doopsgezind 
WereldWerk kunnen we 
ook altijd (weer) rekenen op 
steun vanuit de Bazardoelen 
en wikken en wegen we ook 
goed af welk doel hiervoor 
nou het meest geschikt is. Dit 
jaar is dat de nieuwe Dental 
Unit van het ziekenhuis 
in Shirati geworden. Een 
tandartspraktijk - zeg maar - en de achtergrond is dat 
er in de hele regio van het Mara district nauwelijks 
tandheelkundige hulp voorhanden is en dit een hele 
mooie nieuwe dienstverlening wordt voor de mensen 
uit het district. Er wordt een mooi nieuw gebouwtje 
neergezet met goede voorzieningen en daar kunnen dan 
de vele patiënten die zorg nodig hebben voor hun gebit 
in de nabije toekomst terecht. 
Niks mis mee zou je zeggen. Toch merken we als Mara 
werkgroep van dg WereldWerk dat er vragen zijn, steeds 
meer vragen. Jullie steunen dat ziekenhuis in Shirati al 
zo lang, wanneer kan het nu eens op eigen benen staan? 
Ook vanuit dg WereldWerk zelf komen die vragen boven, 
hoe lang steun je een project, wanneer is het genoeg? 
En mensen uit onze omgeving vragen steeds maar weer, 
zie je nu vooruitgang, gaat het nu ook beter?

En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dat helemaal 
nog niet zo duidelijk is. Natuurlijk zou je moeten kunnen 
zien dat op de langere termijn er best vooruitgang is. 
Maar wat ons vooral opvalt is dat het verschil met hier 
eigenlijk alleen maar groter wordt. Wat we zien is dat 
je een aantal mensen kunt helpen maar daarvoor in de 

plaats komt er weer een veelvoud aan nieuwe behoeftes 
en zorgvragen. En het aantal kinderen groeit met een 
zodanig duizelingwekkend tempo dat de voorzieningen, 
de scholen, de voedselketen, de zorg, dat gewoon niet 
kunnen bijhouden. Hoe ga je daarmee om, dat vinden 
ook wij best wel eens een moeilijke vraag. 

Maar moet je dan maar stoppen met hulp verlenen, 
geen zorg meer bieden, de kinderen dood laten gaan 
omdat er te veel zijn? Bizarre vraag natuurlijk. Maar 

ergens zal de wal het schip 
moeten keren. Intussen 
is ons enige houvast dat 
voldoende goed onderwijs 
daarvoor moet en kan gaan 
zorgen. En dat we in die 
tussentijd moeten blijven 
samenwerken om de nood 
te lenigen. Ook al is het 
soms dweilen met de kraan 
open, maar niet dweilen is 
geen optie. 
We blijven geloven dat we 
samen met zovele andere 
mensen die er ook in 
geloven, mogen werken 
aan een betere wereld, 

waarin liefde en wijsheid leidend zullen zijn. Dat het 
nut heeft om onze schouders eronder te zetten en dat 
we hardwerkend voor en genietend van de Bazar weer 
enkele mooie goede doelen kunnen ondersteunen. 

Jolande Amorison en Leo Bakker
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Kerkdiensten

20 okt  dhr. Herman O. de Roode (collecte Tent of Nations)
27 okt  ds. Paul F. Thimm m.m.v. Con Amore (collecte Jongerenwerk DGA)
  3 nov ds. Paul F. Thimm (collecte Ouderenwerk DGA), Zondagsschool
10 nov ds. Jaap Brüsewitz (collecte St. DG Geloofsopbouw en solidariteit)
17 nov ds. Teus Prins, Oecumenische dienst in de Karmelkerk, aanvang 9.30 uur
24 nov zr. Ellen van Houten en ds. Paul F. Thimm, herdenken overledenen 
  (collecte St. Bootvluchteling)
  1 dec  ds. Paul F. Thimm, 1e advent, Avondmaal  
  (collecte St. Bootvluchteling) Zondagsschool
  8 dec  ds. Jolan Gaaikema, 2e advent (collecte St. Bootvluchteling) 
15 dec ds. Paul F. Thimm, 3e advent (collecte St. Bootvluchteling) 

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, tel. 0297 32 15 82. 
Na overleg kan er een haal- en brengschema opgesteld worden. 

Agenda

Zo    20 okt Reünie Vakantiereis 15.30 uur
Di     22 okt Zin-Inn: lezing Rob Maanen ‘Actieve Hoop’  20.00 uur
Wo   23 okt  Herfstontmoeting voor ouderen 15.00–19.00 uur
Wo   23 okt Kring Elia 20.00 uur
Ma   28 okt Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Wo   30 okt Bijbelkring 20.00 uur 
Do   31 okt Kring Shalom 20.00 uur 
Zo     3 nov Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur
Di       5 nov Zin-Inn: lezing Eduard Disch ‘Voor de kinderen’ 20.00 uur
Wo     6 nov Kring Mijdrecht 14.30 uur
Wo     6 nov Maaltijdgroep 18.00 uur
Wo     6 nov Kring JoB 20.00 uur
Do      7 nov Kring Ruth 20.00 uur
Ma    11 nov Zin-Inn: cursus Sacrale Dans 14.00 uur
Za     16 nov Bazar 10.30-17.00 uur
Di      19 nov Najaarsgemeentevergadering 19.30 uur
Wo    20 nov Kring Elia 20.00 uur
Do     21 nov Kring Oase 14.30 uur
Do     21 nov Kring Shalom, theaterbezoek   
Zo     24 nov Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur
Ma    25 nov Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Di      26 nov Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Wo    27 nov Zinvol Ouder Worden 10.00 uur
Wo    27 nov Bijbelkring 20.00 uur
Do     28 nov Kring Ruth 20.00 uur
Di        3 dec Gebedsmoment in de Adventstijd 12.00 uur
Wo      4 dec Kring Mijdrecht 14.30 uur
Wo      4 dec Maaltijdgroep 18.00 uur
Ma      9 dec Zin-Inn: cursus Sacrale Dans 14.00 uur
Di      10 dec Gebedsmoment in de Adventstijd 12.00 uur
Wo    11 dec  Plantenactie Bezoekgroep
Wo    11 dec Kring JoB 20.00 uur
Do     12 dec Kring Shalom 20.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 29 november mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
14 december 2024.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje ,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
Br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl

Najaarsgemeentevergadering
De najaarsgemeentevergadering zal plaatsvinden op dinsdag 19 november 
om 19.30 uur. De stukken zult u in november ontvangen, maar de datum 
kunt u alvast noteren. Als u de stukken digitaal wilt ontvangen, kunt u dit 
doorgeven via secretariaat@dgaalsmeer.nl. Dat kan veel papierwerk schelen!
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BIJ DE COLLECTEN  

Stichting Bootvluchteling
De adventscollectes zijn dit jaar bestemd voor de 
stichting Bootvluchteling. Stichting Bootvluchteling 
staat voor het verlenen van humanitaire (nood)hulp. 
Waar systemen onmenselijk worden en compassie 
wordt verloren, daar komt de stichting in actie. De acties 
zijn gericht op mensen op de vlucht aan de randen 
van Europa. De stichting helpt sinds 2015 mensen 
die op de vlucht zijn. Ze bieden hulp van zo dichtbij 
mogelijk - binnen of buiten een kamp. Zij werken op 
diverse locaties in Griekenland. Duizenden mensen 
op de vlucht verblijven hier maanden tot jaren onder 
mensonterende omstandigheden. Met medische hulp 
en psychische steun proberen zij het leed van deze 
mensen te verzachten. Nu de vluchtelingen bij ons 
nog harder aangepakt zullen worden zal de druk op de 
buitengrenzen alleen maar toenemen. De collectes zijn 
op 24-11, 1-12, 8-12,15-12 en 22-12. Wij hopen dat we 
weer een mooi bedrag kunnen overmaken naar stichting 
Bootvluchteling.

Namens Tabitha, Ger van Alphen 

MET DE BIJBEL ERBIJ

Bronnen om uit te putten
“Daarom lijkt iedere schriftgeleerde die leerling is geworden 
voor het rijk der hemelen op een mens, een huiseigenaar, die 
uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen haalt.” 
Matteüs 13:52

Deze uitspraak raakt me elke keer als ik die lees of hoor 
sinds ik bewust met geloof bezig ben. Het is misschien 
wel de kortste gelijkenis van Jezus.
In het jodendom en blijkbaar daarna ook in het 
christendom zijn schriftgeleerden mensen die de 
bronnen van geloof blijven lezen en met anderen 
daarover praten - soms zelfs hartstochtelijk discussiëren 
en samen daarvan leren voor hun leven.

De Bijbel is een onuitputtelijke bron van eeuwenoude 
geloofservaring en levenswijsheid. Wij zijn immers 
niet de eersten die daarmee bezig zijn, maar we leren 
van leerlingen en zoekers vóór ons. Dat kost tijd en 
inspanning maar het is de moeite waard. En het is 
onmisbaar en van onschatbare waarde om samen 
de Bijbel te lezen en voor onze situatie en tijd uit te 
leggen, want daar komt nieuws (vernieuwing) en ouds 
(verbinding) uit voort. 

In de reformatietijd werd herontdekt dat de Bijbel 
kracht- en inspiratiebron is voor de kerk. Juist de oude 
doopsgezinden (voorgangers en bestuurders en andere 
vrouwen en mannen) hielden zich intensief bezig met de 
Bijbel. Hun tegenstanders waren verbaasd over hoe goed 
ze hun geloof vanuit hun Bijbelkennis konden uitleggen 
en verdedigen.

Het meedoen aan een Bijbelkring is zeer boeiend en 
wezenlijk voor het ontwikkelen en onderhouden van ons 
geloof en het oefenen van onze geloofstaal. Om kritischer 
en bewuster over geloof te kunnen praten en daaruit te 
leven is dat heel belangrijk.
Daarom is het wezenlijk dat jij naar de Bijbelkring kunt 
komen om persoonlijke inzichten en vragen in te brengen 
– niet zozeer voor de dominee, maar voor jezelf en voor 
een Gemeente die het geloofsgesprek koestert en niet 
verwaarloost. Daarom: wees welkom bij de Bijbelkring!  
             
Paul F. Thimm

Bijbelkring 
De Bijbelkringavonden vinden plaats van 20.00 tot 21.45 
uur in ons kerkgebouw. Het gaat om de volgende data:

-  Contextueel Bijbellezen aan de hand van schilderijen  
uit verschillende landen in de wereld op 30 oktober en 
27 november

-  De brief van Jacobus op zes dinsdagavonden, te weten 
op 7 en 21 januari 2025, 18 februari, 4 en 25 maart 
en 8 april. Met op de laatste avond extra een speciaal 
onderwerp (info volgt op 25 maart).

U kunt alle reeksen volgen, maar ook voor een of twee 
kiezen.
Graag aanmelden bij Mandy van der Zwaard per e-mail 
naar m.eggink1@live.nl of per telefoon of via Whatsapp 
naar haar nummer 06 45 80 34 35 met vermelding van de 
reeks(en) die u wilt volgen.

Opgave bij Mandy, dan weten we hoeveel le(e)smateriaal 
en hoeveel thee en koffie nodig is.

Frans Misset, Mandy van der Zwaard en Paul F. Thimm

Bijbel Erbij
‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, 
Openbaring 21:8

Even waande ik me in gezelschap van hen die ooit naar 
Polen gingen om daar de graven van Mennonieten op te 
knappen…een ontroerend moment. Mijn vader is  
12 jaar geleden overleden en begraven in Rotterdam op 
een prachtige oude begraafplaats. De bomen ruisen er en 
waken over hen die gestorven zijn. Met enige regelmaat 
gaan mijn man en ik met mijn moeder naar het graf zodat 
ze er ‘even bij kan verwijlen’. We maken het graf weer 
netjes en mijn moeder legt dan op de losse steentjes 
rozen neer. Een rode roos voor mijn vader en een witte 
roos voor mijn overleden broertje, van wie de naam op de 
steen wordt genoemd, maar waar geen graf meer van is. 
Gedenkwaardige momenten. De laatste keer schrokken 
we ervan hoe het graf eruitzag, vol met blaadjes en 
onkruid tussen de stenen. We maakten terstond plannen 
om het op te knappen. Dat is een heel verhaal geworden 
waar ik voor de geïnteresseerde luisteraar nog best een 
keer iets over wil vertellen. Uiteindelijk hebben we in 
Mierlo nieuwe stenen gevonden en zijn mijn man en ik 
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met emmers, groene zeep en borstels op een zomerse 
dag aan de slag gegaan met een prachtig resultaat. Het 
mooiste was dat toen we er met mijn moeder waren, 
mijn man vroeg wat het lievelingslied van mijn vader 
was geweest. Daar hebben we toen naar geluisterd (met 
dank aan YouTube). We werden er stil van. Bijzonder is 
dat rond het ziekbed van Hielke mij de liturgie van het 
afscheid van Miek onder ogen kwam. Ook toen is de tekst 
uit Openbaring gelezen. Voor mij kwamen op die zonnige 
zomerdag in Rotterdam de woorden van Johannes 
dichterbij. Door de jaren heen ben ik mijn vader na zijn 
overlijden met andere, nieuwe ogen gaan zien en vóór 
ons lag dat mooie, frisse graf. Hemel en aarde als nieuw.

Ellen van Houten

 GELOVEN  MET  EEN  GLIMLACH

Gewetensbezwaren
Een dienstweigeraar werd ondervraagd naar zijn 
gewetensbezwaren. Zijn antwoord: “Ik ben bang.” De 
onderzoekscommissie vraagt door: “Bent u bang om 
gedood te worden?” – De dienstweigeraar schudt zijn 
hoofd: “Nee, om te doden.”

Man en vrouw
Op een trouwerij zegt de dominee plechtig: “Geef 
elkaar nu een hand. Jullie zijn vanaf nu man en vrouw.” 
Geïrriteerd vraagt de bruidegom: “O ja? En wat waren we 
dan tot nu toe?”

Paul F. Thimm

OECUMENE

Vredeswandeling
Bijgaand de foto van de deelnemers aan de Vredes-
wandeling 2024 vanuit de Open Hof Kerk. Een klein maar 
select groepje o.l.v. Frank. Met pauzes om toepasselijke 
teksten te lezen, begunstigd door de nazomerzon.

Vredeslezing
De afgelopen Vredesweek, met het thema: ‘Samen voor 
vrede.Nu' kende vele mooie en goedbezochte activiteiten, 
georganiseerd door de Oecumenische Ambassade van 
Vrede. Een daarvan was de Vredeslezing op woensdag 18 
september in de kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer. Met inspirerende bijdragen van burgemees-
ter Oude Kotte (over Vrede, vrijheid, de democratische 
rechtstaat, de verklaring van verbondenheid, samenleven 
vandaag de dag en ondervonden bedreigingen), ds. Paul 
Thimm (levenslessen en Shalom, ‘hoe meer een samenle-
ving investeert in de kwetsbaarsten, des te beschaafder 
en des te gezonder wordt de samenleving’), Bas Middel-
koop (geweldloze, verbindende 
communicatie), Sem van Hest (er-
varingen van zijn bezoek aan Op-
per Volta), Betty Kooij (Fair Trade 
gemeente en OSA) en Frank van 
Itterzon (Amnesty International). 
Na afl oop bood Frank namens de 
Vredeswerkgroep de sprekers een 
Fairtrade vredesduif aan. 

Mariska de Graaf-van der Zande

Oecumenische viering in Karmelkerk
Op zondag 17 november is er een Oecumenische viering 
in de Karmelkerk. Deze begint om 9.30 uur. Ds. Teus Prins 
gaat voor en de viering wordt weer voorbereid met de 
liturgiewerkgroep van de Raad van Kerken in Aalsmeer. 
Moniek Zandvliet en dochter Michelle verzorgen de 
muziek op dwarsfl uit en viool, samen met organist 
Nico van Geijlswijk. Van harte uitgenodigd.
Er is deze ochtend geen dienst in de Doopsgezinde kerk.

GEMEENTEWERK

Coördinator voor de wijkcontacten 
Met ingang van heden ben ik de coördinator voor de 
wijkcontacten in onze doopsgezinde Gemeente. Elke wijk 
in Aalsmeer/Kudelstaart/Ronde Venen heeft een wijk-
contactpersoon of soms meerdere, die zorgt voor het 
rondbrengen van de Paas-, Pinkster- en Kerstgroet en 
soms ook het Levenslicht. Ook kan een wijkcontact-
persoon ervoor zorgen dat de geestelijk werkers op de 
hoogte worden gebracht van uw wel en wee, als dat nodig 
mocht zijn. Als u contact wilt met uw wijkcontactpersoon 
voor een vraag of voor het doorgeven van iets, en u weet 
niet wie dat is of u komt haar of hem in de buurt niet tegen,

Burgemeester Oude Kotte
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neem dan gerust contact met mij op dan breng ik jullie 
‘tot elkaar’. Ik ben bereikbaar op 
06 10 50 01 09 of via pdevries870@gmail.com. 

Paulien Walch-de Vries

Gebedsmoment in de adventstijd 
Het is inmiddels een traditie aan het worden: het 
gebedsmoment. Een korte meditatie met een lied, stilte, 
een tekst, een gebed en het ontsteken van kaarsen. Een 
rustmoment en inspiratie in de tijd die naar Kerstmis 
loopt. De ervaring leert dat het gebedsmoment heel 
open is, voor iedereen. Welkom om aan te schuiven om 
juist in de adventstijd de vrede te verwelkomen. We 
komen samen op dinsdag 3, 10 en 17 december, van 
12.00 uur tot 12.30 uur.

Zomerontmoeting ‘Groeien en Bloeien’ 
Op 7 augustus vond in De Bindingzaal de Zomer-
ontmoeting plaats. Het verslag is per ongeluk niet 
meegegaan in de voorgaande editie van Levenslicht 
(excuses van de redactie).
Voor wie:    diegenen voor wie het bootreisje op 
 31 juli te lang was
Ingrediënten:  2 mooie liederen om samen te zingen, ‘Dit 

is een morgen’ en ‘De Kastanjeboom’ (‘Fier 
en stil te bloeien’) Tini, dank je wel voor de 
begeleiding. 

  2 mooie liedjes om naar te luisteren, ‘Als de 
liefde niet bestond’ en ‘Ik geef je een roosje 
mijn roosje’ 

  een mooie column van Thomas van der Meer. 
  een prachtig boeket bloemen, de aanleiding 

waardoor we met elkaar in gesprek raken 
  een mooi verhaal, ‘De Tuin’ van Arnold Lobel 

een mooi gedicht, ‘Rozen had ik in de tuin’ 
een potje met grond om ‘Vergeet me niet-
jes’ te zaaien gesprekken over…. wie we zijn 
binnen de Doopsgezinde Gemeente’,  herin-
neringen aan bloemen (vorm/kleur/geur) 
van vroeger en welke voorkeur we voor 
welke bloem nu hebben. Is dat de anjer, de 
roos, de zonnebloem, de gerbera, de  
campanula, het lelietje van dalen? 

  een kopje koffie/thee/glaasje fris met iets 
lekkers erbij 

  een groep (19 in totaal) betrokken mensen 
en een lieve Ellen (onze ouderenpastor) die 
ons begeleidde

Resultaat:   Beslist een middag die zo maar om was, 
met een gouden randje, waarvoor het  
bestuur van de bezoekgroep iedereen heel 
hartelijk bedankt voor zijn/haar inbreng.

Albertie Vreeken-Dragt

Enquête op komst – houd uw mail in de gaten 
De Toekomst Commissie van onze doopsgezinde 
Gemeente, in het leven geroepen door de Kerkenraad, 
heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Behalve 

tijdens een paar zomerse weken waren de leden van de 
commissie onvermoeibaar en dachten met elkaar na en 
brainstormden over het onderwerp: waar gaan wij in 
onze Aalsmeerse doopsgezinde Gemeente naartoe de 
komende jaren? Wat kunnen of zelfs moeten we doen om 
overeind te blijven in een steeds veranderende wereld?
Daartoe heeft de commissie zich opgesplitst in drie 
groepjes die zich over verschillende onderwerpen 
hebben gebogen. Na vele gesprekken en positieve 
discussie heeft de commissie besloten een enquête op 
te stellen waarin ook u uw mening en ideeën kwijt kunt, 
aan de hand van een aantal stellingen. Er wordt in de 
enquête, die u binnenkort kunt verwachten, ingegaan 
op allerlei facetten van onze kerkgemeenschap, over ons 
geloof, over onze activiteiten, over alle leeftijden met 
hun specifieke wensen enz. enz. De Toekomst Commissie 
zou het geweldig vinden als u allemaal deze enquête wilt 
invullen zodat wij ons een goed beeld kunnen vormen 
van de wensen en ideeën die in onze doopsgezinde 
Gemeente leven. Op deze manier kunt ook u uw stem 
laten horen en uw betrokkenheid tonen. Wordt vervolgd!

Namens de Toekomst Commissie,
Bas Middelkoop en Paulien Walch

Terugblik Iona Gemeenteavond en viering 
Ouderenpastor Ellen van Houten heeft vorig jaar haar stu-
diedagen doorgebracht in de abdij van Heeswijk-Dinther 
en daar is het plan geboren om samen met haar studiege-
noten op pelgrimage te gaan naar Iona, een klein eiland 
voor de Schotse kust. Zij neemt ons tijdens de Gemeente-
avond op 3 september mee op haar prachtige reis in mei. 
De reis alleen al is de moeite waard. We genieten van de 
prachtige beelden. In het klooster van de oecumenische 
Iona Community geniet ze van het verblijf dat een combi-
natie is van vieren en praktisch werk. Een beleving waarin 
een appèl wordt gedaan op onze verantwoordelijkheid 
om een bijdrage te leveren aan rechtvaardigheid en 
vrede. Valeryia Zakopay is bekend met de Iona liederen 
en zij begeleidt ons deze Gemeenteavond op de piano. 
We zingen veel die avond en genieten van de eenvoud 
en de Keltische spiritualiteit van deze liederen. Samen 
met ds. Paul Thimm vergelijken we de teksten met de 
mooie maar vaak moeilijke teksten uit het Liedboek. Hoe 
veelzeggend kan eenvoud zijn. De viering op zondag 15 
september, waarin ouderenpastor Ellen en ds. Paul samen 
voorgaan, is helemaal uitgevoerd in de geest van Iona, 
geïllustreerd met beelden van Chagall. De kunstschilder 
Chagall heeft met zijn schilderijen van Bijbelse beelden en 
van de natuur hetzelfde voor ogen gehad. Bij de opening 
van het Chagall museum op 7 juli 1973 zei hij: “Ik wilde 
mijn schilderijen achterlaten in dit Huis, zodat mensen 
kunnen proberen wat rust, een zekere spiritualiteit, een 
religiositeit, een zin in het leven te vinden. Naar mijn 
mening vertegenwoordigen deze schilderijen niet de 
droom van een enkel volk, maar van de hele mensheid.” 
Tijdens de dienst zijn er veel Iona liederen gezongen met 
muzikale begeleiding van Valeryia Zakopay.

Willy Karssing
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Zo ben je nog aan het nagenieten van de Bazar in 2023 
en zo is het alweer bijna tijd voor de Bazar van 2024. 
De eerste vergadering zit er al op en ook dit keer is de 
boodschap dat we niet zonder uw hulp kunnen. Samen 
gaan we er weer een gezellige dag van maken.

Brengen van spullen 
Heeft u spullen waar u van af wilt, maar waar een ander 
nog plezier van kan hebben? Breng ze vanaf woensdag 
13 november vanaf 13.00 uur tot vrijdag 15 november 
13.00 uur langs. Vanzelfsprekend moeten de artikelen nog 
wel bruikbaar en schoon zijn. Is zelf langsbrengen een 
probleem, dan is in overleg ophalen een mogelijkheid. 
Neem daarvoor contact op via cie-bazar@dgaalsmeer.nl.

Waar zijn we naar op zoek 
Voor de kledinghoek zijn we op zoek naar winterkleding, 
maar ook dekbedden, handdoeken en handwerkspullen 
zijn welkom. Voor de rommelmarkt is bijna alles welkom, 
maar grote meubelen als boekenkasten en dressoirs 
helaas niet. Daarnaast zijn oude beeldbuis-tv’s en 
computers niet gewenst. Uiteraard zijn we ook weer 
op zoek naar boeken, platen, cd’s, lp’s en dvd’s. En dit 
jaar willen we ook weer een beroep op u doen voor het 
aanleveren van lege verpakkingen voor de kinderhoek, 
uiteraard met een klein cadeautje voor kinderen erin 
(geen etenswaren). Tot slot zijn prijzen voor de diverse 
verlotingen ook altijd welkom.

Grote quilt loten
De quiltgroep heeft weer een prachtige grote quilt 
gemaakt. Loten hiervoor zijn op de Bazar zelf, maar ook 
in de voorverkoop te koop à €1,00. U kunt ze kopen na de 
kerkdienst bij de leden van de quiltgroep.

Donaties
Kunt u er niet bij zijn op de Bazar, maar wilt u wel een do- 
natie doen? U doneert uw gift rechtstreeks op de rekening 
van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer op bankreke-
ningnummer IBAN: NL47 RABO 0300 1219 62 o.v.v. Bazar.

Wat kunt u nog meer doen
-  Verzamel al uw spaarzegels, bonnenboekjes, cadeau-

bonnen en lever ze in op de kerktafel of bij de staf 
(Nelleke (tel. 06 40 91 89 74) en Elise (tel. 06 28 64 41 25). 

-  Bak iets lekkers voor het restaurant en breng dit de 
vrijdag voor de Bazar langs.

-   Help tijdens de opbouwdagen of de Bazar zelf.  
We kunnen altijd extra handen gebruiken bij een spel-
letje, een verloting of op bijvoorbeeld de rommelmarkt. 
Ook om 17.00 uur, na afloop van de Bazar, kunnen we 
mensen gebruiken voor het afbreken van de Bazar en 
het weer op orde brengen van het kerkgebouw. Zet uw 
naam op de lijst op de kerktafel of neem contact op met 
de staf. 

-  Vergeet niet uw kring/groep te vragen of ze willen 
helpen.

-  Vind je schrijven leuk en ben je aanwezig tijdens de 
Bazar, schrijf een verslag voor Levenslicht. 

-  Meer informatie staat op www.dgaalsmeer.nl.

We heten u van harte welkom op zaterdag 16 november, 
vanaf 10.30 uur.

Arjen van Leeuwen namens de Bazarcommissie.

De Grote Verloting
Het afgelopen jaar was de eerste Grote Verloting ‘nieuwe 
stijl’. We hopen dat het goed is bevallen. Ondertussen 
zijn we volop bezig met de nieuwe editie, waarbij we 400 
losse loten verkopen van een tientje per lot. Dat levert 
een mooi bedrag op van €4.000,- voor onze Bazar.

Er zijn 8 mooie prijzen te winnen: 
Hoofdprijs: Westeinderpas ter waarde van €300,-. 
Tweede prijs: Bon van de Bloemenzegelwinkeliers ter 
waarde van €150,-. 
Derde tot en met achtste prijs bestaan uit een diner voor 
2, een lunch voor 2 en een high tea voor 2, een mooie 
bon bij de Wereldwinkel en nog twee andere prijzen, alle 
met een minimale waarde van 50 euro.

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken om een lot te kopen. Maar mocht u tot nu toe 
niet in de gelegenheid zijn geweest om aan een lot te 
komen, dan kan dat alsnog. Het enige dat u daarvoor 
hoeft te doen is te bellen of te Whatsappen naar een van 
onderstaande contactpersonen. Het advies is wel om 
dit zo snel mogelijk te doen, want heel veel loten zijn 
ondertussen al verkocht. 
 
Team Grote Verloting (kortweg TGV), 
Albertie Vreeken-Dragt, tel 06 13 24 92 86 
Nico Eveleens, tel 06 24 21 80 19

BAZAR
Hij komt er weer aan, de jaarlijkse Bazar, op zaterdag 16 november
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DE GOEDE DOELEN VAN DE BAZAR 2024
50% van de opbrengst is bestemd voor het werk van de 
Doopsgezinde Gemeente. De overige 50% gaat naar de 
volgende 5 goede doelen:

La Tulipe in Kinshasa                                
We steunen via de Stichting Vrienden van Mikondo de 
toekomst van La Tulipe, een kleuter- lagere en middelbare 
school in Kinshasa.

Bij La Tulipe in Kinshasa krijgen meer dan 1200 kinderen 
de kans op kwalitatief onderwijs, ondanks het gebrek 
aan overheidssteun. Dankzij een toegewijd team zijn alle 
examenkandidaten geslaagd.
Hoewel het schoolgebouw is opgeknapt blijven 
onderhoudskosten en leermiddelen een uitdaging. De 
banken zijn versleten en leraren hebben stoelen nodig 
om hun belangrijke werk te kunnen doen.
Met ons ‘2024 Project Opknapactiviteiten’ hebben we al 
een toiletruimte gemaakt maar er is meer nodig. Jouw 
steun kan het verschil maken voor de toekomst van deze 
leerlingen! 

➔  Voor dit project hebben wij verdubbeling van de 
opbrengst bij OSA aangevraagd.

Website: www.mikondo.nl.

Dental unit in Shirati (Tanzania)        
Al een aantal jaren steunt onze Gemeente het doops-
gezinde Shirati Ziekenhuis in Tanzania. Vorig jaar is begon-
nen met de bouw van een afdeling voor tandartsenzorg, 
een langgekoesterde wens. Het ziekenhuis draagt zorg 
voor de gezondheid van de bewoners van een grote regio 
in het Mara District en een goede tandartspraktijk ontbrak 
al jaren. Soms wordt een tandarts ingehuurd die dan in 
een soort kantoortje in het ziekenhuis een tandartsenstoel 
heeft staan waar hij patiënten kan behandelen. Het casco 
van het nieuwe gebouwtje staat nu maar toen was het 
geld op. De volgende fase; ramen, deuren en stucwerk, 
kan hopelijk nu gerealiseerd worden met een bijdrage van 
de Bazar. De afwerking en inrichting worden dan door DG 
WereldWerk gerealiseerd en door het ziekenhuis zelf.

➔  Voor dit doel vragen we verdubbeling van de opbrengst 
aan bij OSA.

Website: https://dgwereldwerk.nl/werkgroepen/
de-mara-werkgroep-tanzania/

Peace Home–Asomdwee Fie (Ghana)                         
We steunen opnieuw ‘Asomdwee Fie–Peace Home’ 
in Ghana. Sinds anderhalf jaar zijn de deuren offi  cieel ge-
opend en loopt het dagcentrum voor kinderen met een 
beperking steeds een stukje soepeler. Het team is 
ontzettend gegroeid en bestaat nu uit 16 professionals 
die zich elke dag inzetten voor de lichamelijke en mentale 
ontwikkeling van de kinderen. We hebben een bus 
aangeschaft waar we de kinderen mee kunnen ophalen 
en zijn bezig met renovaties voor meer toiletten en een 
mooie parkeerplaats.

We steunen dit project voor 2 onderdelen.
Het dak moet gerenoveerd worden na de hevige regenval 
tijdens het regenseizoen. Dit moet zo spoedig mogelijk 
gebeuren en is een behoorlijke investering.
Verder hebben we ook een gebrek aan kleding, schoenen 
en verpleegartikelen in het dagcentrum. De kleding en 
schoenen gebruiken we als de kinderen hebben 
gedoucht. Dan is het belangrijk dat er schone kleren 
beschikbaar zijn. Verder is er een grote medische ruimte 
waar fysiotherapie wordt gegeven, maar waar ook de 
kinderen worden behandeld als ze ziek zijn. De verpleeg-
producten die we in grote hoeveelheid hadden 
aangeschaft raken op en we zijn toe aan een nieuwe 
lading verband, medicatie en andere nodige spullen. 

Website: https://www.peacehomebusua.com/

➔  Voor dit doel vragen we verdubbeling van de opbrengst 
aan bij OSA.

BAZAR
zaterdag 16 november
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KRINGWERK

Kring JoB over vakantieverhalen
Op woensdag 4 september kwamen we bijeen in de 
Bindingzaal voor de start van ons nieuwe kringseizoen. 
Zoals altijd begonnen we met een gezellige inloop met 
koffie, thee en wat lekkers. 
Na het aansteken van de kaars las Margreeth een 
geweldig verhaal voor. Een anekdote over haar 
zoon in zijn jonge jaren - erg grappig. Ageeth las de 
mededelingen voor in Toon Tellegen stijl. Het belooft een 
mooi jaar te worden, met ook nog veel verrassingen. 
We hadden Leo Bakker op bezoek. Leo bezoekt alle 
kringen. De ‘Commissie Toekomst’ werd besproken. 
Deze commissie houdt zich bezig met de toekomst van 
de DGA. Wat is er nodig om onze Gemeente levendig te 
houden? De commissie bestaat uit vertegenwoordigers 
van alle leeftijden. Ze hebben zes kernthema’s gekozen. 
Bas en Mariska zitten vanuit onze groep in de commissie. 
Leo geeft aan: “Alles wat bij ons leeft aan vragen, 
opmerkingen en ideeën zijn van belang, dus schroom 
niet en kom met jouw ideeën.”  
Hierna deden we een leuke activiteit. Mieke (K), had 
een Powerpointpresentatie gemaakt. Ieder van ons 
had een zomerfoto opgestuurd die je mooiste of meest 
waardevolle zomerverhaal vertelde. Wat een heerlijke 
manier om naar elkaars zomerverhalen te luisteren en te 
kijken. 

Carla Jooren 

65e kringseizoen van Oase geopend
De eerste Oase kringmiddag ging van start op 19 
september en 25 zusters werden welkom geheten, 
waaronder een nieuw lid. Het was een blije en vrolijke 
ontmoeting na maanden en bij binnenkomst was er 

Zinvol Ouder Worden 
Op woensdag 25 september kwam 
de groep Zinvol Ouder Worden 
samen. Het thema was: heeft God 
zich vergist? Ruim 20 aanwezigen 
bogen zich hierover, na de inleiding 
van Gert Karssing. Conclusie: nee 
dat heeft Hij/Zij niet. Na de 
Schepping overzag God wat er 
ontstaan was: en het was goed. Maar toen we met 
André Kuipers mee terugkeken naar de aarde, zagen 
we dat het niet goed meer was: gaten in de ozonlaag 
e.d. Met respect voor elkaar en delen op een eerlijke en 
rechtvaardige manier moet het goed kunnen komen, 
volgens een chief van de Navajo’s. Daarover gingen we, 
na een tweede kop koffie/thee, in groepjes in gesprek. 
Er kwam veel los en op tafel. Diep persoonlijke zaken en 
al. Algehele eindconclusie: ‘Verbeter de wereld en begin 
bij jezelf’. An Bolhuis las tot slot een gedicht van Dag 
Hammerskjöld
Wat is de weg lang… Maar al die tijd… hoezeer heb ik die 
nodig gehad om te weten waar hij mij voorbij voert. Niet waar 
de weg mij heenvoert nee… waar de weg mij voorbij voert
Geen fixatie op het doel, maar stap voor stap. In totale 
aanwezigheid, in aandacht die schreden zetten. Die wel 
ergens tot een uitkomst zullen leiden.

Jan Broere

ANDERS Amstelland (Nederland)                            

Tijden veranderen, en wij als samenleving mogen mee 
veranderen. De tijd dat de overheid ons volledig ‘verzorgt’ 
is over. Dit zorgt ervoor dat we worden uitgedaagd om 
meer naar elkaar om te zien en elkaar meer te helpen 
waar nodig. Dit is een ontwikkeling die stichting ANDERS 
veel bestaansrecht geeft. De missie van Stichting ANDERS 
is: Samen bijdragen aan een mooiere wereld. Dit doet 
Stichting ANDERS door bedrijven en mensen met een 
hulpvraag met elkaar in contact te brengen. Jij biedt je 
hulp aan iemand en die persoon die jouw hulp heeft 
ontvangen probeert binnen zijn/haar mogelijkheden ook 
weer hulp te bieden. Je betaalt je hulpverlener niet terug 
maar betaalt door hulp die binnen jouw mogelijkheden 
ligt door te geven aan een ander. Pay it Forward.

Website: https://stichtinganders.nl/amstelland/

Adoptieprogramma Doopsgezind WereldWerk 
(Brazilië, Paraguay, Tanzania)             
Adoptieprogramma Doopsgezind WereldWerk 

Geef een kind een kans op een betere toekomst. Het 
adoptieprogramma van WereldWerk helpt samen met 
lokale partners aan duurzame armoedebestrijding en 
blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van 
kinderen. Het adoptieprogramma gaat uit van hun kracht 
en talenten en ondersteunt kinderen bij het opkomen 
voor hun rechten. We werken aan concrete en blijvende 
verbeteringen in hun levensomstandigheden en richten 
ons hierbij op bescherming en onderwijs. Onderwijs is 
belangrijk voor elk kind en staat niet alleen in relatie tot 
betere toekomstperspectieven maar ook in relatie tot 
vermindering van problemen zoals tienerzwangerschappen.
Het adoptieprogramma van WereldWerk helpt met een 
goede schoolopleiding en alles wat daar voor nodig is.

Website: https://dgwereldwerk.nl/werkgroepen/
adoptieprogramma-geef-een-kind-een-kans/

Namens Tabitha, Nico Eveleens
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meteen een gezellige sfeer. Margot opende de middag, 
die zeker door de lekkernijen van Elly Maarse en Jo 
Maarse extra feestelijk was. Bij het aansteken van de kaars 
sprak Margot de wens uit “dat wanhoop in de wereld ooit 
hoop” mag worden. Nieuw is dat elke kringmiddag het 
verslag van de vorige keer uit Levenslicht voorgelezen 
wordt. Jolande las, voordat zij het gebed uitsprak, nog 
een prachtig gedicht uit het boekje ‘Op vleugels van 
verwondering’ van Janneke Nijboer. En toen was het de 
beurt aan Clazien, die ons op haar eigen humorvolle wijze 
op de hoogte bracht van de activiteiten van de dames 
van Lief en Leed. Als verrassing eindigde ze met een 
toespraak voor Aukje, die 20 jaar lang samen met haar, 
en later ook met Corrie, de mensen bezocht heeft. Veel 
herinneringen werden opgehaald en als dank kreeg Aukje 
een mooie plantenbak.
Dank je wel, Aukje!
Toen volgde de jaarvergadering met eerst het financiële 
verslag door Jolande, dat was prima voor elkaar en de pot 
was gelukkig niet leeg! Elise liet ons met haar jaarverslag in 
vogelvlucht nog even nagenieten van alles wat we in het 
afgelopen jaar hadden beleefd. Na de pauze luisterden we 
naar elkaars vakantiebelevenissen van dit jaar, maar ook 
van vroegere jaren. We zongen nog wat kampliedjes en 
toen was het alweer tijd om te stoppen! Margot besloot 
deze gezellige kringmiddag met het uitblazen van de kaars 
en noemde de datum (17 oktober) voor de volgende keer. 
Het was weer een middag als vanouds!  

Gré van der Meulen 

Bruidsparen bij Shalom
Donderdag 19 september startten we het seizoen 
traditioneel met een Potluck. Wat leuk dat als je niets met 
elkaar afspreekt er toch een gevarieerd buffet op tafel
 komt.  Heerlijke eenhaps-saucijzenbroodjes, gevulde 
tomaatjes, aardappelsalade, gevulde uien, een 
champignon-
kipgerecht, te veel 
om op te noemen. 
Maar we moesten 
wel een plekje 
overhouden, want 
er waren wel vijf 
verschillende toetjes! 
Bitterkoekjes-

pudding, tiramisu, lange 
vingers, limoncello, allerlei 
verse vruchten, ricotta 
ijs. Oh wat was het weer 
lekker allemaal. Degenen 
die er niet waren vanwege 
o.a. vakantie misten een 
heleboel. De placemats 
waren verzorgd door 
Marlies, een collage van onze bruidsfoto’s. Raden wie 
wie is. Dit keer was er weer een bruidspaar dat 50 jaar 
getrouwd was. Shalom is een gelukkige kring. Na het 
eten vertelden we elkaar hoe we de ander hadden leren 
kennen. Het werd een prachtige avond met zoveel 
verschillende mensen bij elkaar, blijft bijzonder.

Ineke van der Stroom

Start seizoen Kring Elia
Op woensdag 25 september kwam Kring Elia bijeen ten 
huize van Nel Lanser voor de opening van het nieuwe 
seizoen 2024-2025. Traditioneel begint de eerste avond 
met een Potluckmaaltijd en ook dit keer genoten we van 
de ingebrachte gerechten en wijnen. 
Na de maaltijd werden door de leden de nodige interes-
sante en leuke suggesties en voorstellen ingebracht 
voor onze maandelijkse bijeenkomsten. Voor de 
Adventsviering bij Ineke van Dam is dit keer voor een z.g. 
open inbrengavond gekozen: elk lid mag onderwerp, 
vorm en inhoud van zijn/haar bijdrage zelf bepalen. 
 
Om gezondheidsredenen waren helaas enige leden 
afwezig; voor de aanwezigen was het een mooie avond 
met een boeiend jaarprogramma in het verschiet.

Frans Misset  

Jaarvergadering Kring Ruth  
We begonnen het nieuwe kringjaar op 26 september 
met een potluckmaaltijd. Er was een keur aan lekkere 
soepjes, salades en toetjes. Ieder had iets klaargemaakt 
en meegenomen. Voorafgaand aan de maaltijd zongen 
we het lied ‘Maaltijd van vreugde’ en was er een moment 
van stilte, daarna hebben we heerlijk gesmuld van al 
dat lekkers en de koks werden hartelijk bedankt voor de 
geslaagde potluckmaaltijd.

Om 20.00 uur was het tijd voor de jaarvergadering. 
Barbara heette ons welkom.  De notulen werden 
voorgelezen en vervolgens zijn de ingekomen stukken 
en het jaarverslag behandeld. Onze penningmeester 
Astrid gaf ons een nauwkeurig financieel overzicht. Dat is 
goedgekeurd door de kascommissie. Astrid wil graag nog 
vier jaar onze penningmeester blijven. Zij is een genie 
voor onze kring. Na de pauze hoorden wij de nieuwe 
kringdata en thema's. Dat belooft ons weer een goed 
seizoen. Er is een wisseling in de reiscommissie en het 
eendagsbestuur is na lootjes trekken samengesteld. De 
rondvraag leverde nieuwe suggesties op. De voorzitter 
sloot de vergadering en er stond na afloop een drankje 
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voor ons klaar. Het was een goede vergadering en we 
gaan het nieuwe seizoen met vreugde tegemoet. 

Lyda Zondag-Koningen

Herfst buiten en binnen het Zorgcentrum
Maandag 30 september werd een 
bijzondere middag. De helpsters 
hadden hun best gedaan om de herfst-
oogsttafel te versieren met hortensia's, 
groente en fruit. We spraken over de 
oogst van ons eigen leven. Over het 
mooie en het moeilijke. Wat onze 
zegeningen waren en wat ons kracht 
had gegeven. We lazen gedichten, 
herdachten hen die ons ontvallen waren, vierden de 
verjaardagen van onze jarigen en staken ook kaarsjes aan 
voor hen om wie we zorgen hebben. En dat alles nadat 
Albertie Vreeken ons over de plannen van de Bazar en de 
Grote Verloting had verteld. Herinneringen aan de dagen 
van weleer werden wakker geroepen. Met het gedicht 
‹Herfst› van R.M. Rilke sloten we af: ‹Wij allen vallen› 
(als herfstbladeren).Toch is er Iemand die dit algemene 
vallen oneindig teder met zijn hand omvat.

Ellen van Houten

VAN DE KERKENRAAD

Een veilige Gemeente
Een vertrouwenspersoon voor de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer
Dat de Gemeente een plek is waar ieder mens veilig is, 
lijkt logisch. En heel vaak is dat ook zo. Maar het kan 

altijd verkeerd gaan. Dat kan zijn in de 
sfeer van grensoverschrijdend gedrag of 
zelfs seksueel misbruik. Daar moeten we 
alert op zijn. In landelijk verband zijn we 
via de ADS aangesloten op het initiatief 
van de Raad van Kerken aangaande de 
verklaring ‘de kerk als veilige plek‘. Ook 
ondersteunt de ADS Gemeenten hoe 
je om moet gaan met alle vormen van 
onveiligheid binnen de Gemeente. Zij 
doen dit met diverse protocollen maar ook door het 
stimuleren van bijvoorbeeld geweldloos communiceren. 

Mocht er nu iets aan de hand zijn dan kunt u uiteraard 
altijd contact opnemen met iemand van de geestelijke 
leiding of de kerkenraad. Maar het kan ook zijn dat het 
nodig is om een onafhankelijk persoon te raadplegen, 
een vertrouwenspersoon. 

In samenwerking met de ADS kunnen we in onze Gemeente 
ook gebruik maken van een dergelijke vertrouwens-
persoon. Mocht het nodig zijn dan kunt u in voorkomende 
gevallen contact opnemen met deze externe vertrouwens- 
persoon, Monique Blaauw. Zij is bereikbaar via e-mail 
(blaauw.care.management@ziggo.nl) en telefoon  
06 15 05 53 07. Alles wat met de vertrouwenspersoon 
wordt gedeeld wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
Natuurlijk hopen we dat dit nooit nodig zal zijn, maar het 
is beter om goed voorbereid te zijn mocht er onverhoopt 
toch iets gebeuren. En dan zijn we blij met deze 
mogelijkheid om je verhaal kwijt te kunnen. 

Monique is een gecertificeerd extern vertrouwens-
persoon. Zij heeft haar opleiding gedaan bij de LIVP, het 
Landelijke Instituut Vertrouwenspersonen en heeft zich 

In memoriam mevrouw Annie Alberdina Spaargaren-Bol
Op 15 september jl. is mevrouw Annie Spaargaren in de leeftijd van 94 jaar rustig in 
haar slaap overleden. Annie werd op 2 november 1929 geboren op de Oosteinderweg 
als derde kind in het gezin Bol. Ze trouwde met Kees Kaslander en samen kregen ze een 
zoon. Verdrietig genoeg werd Annie al snel weduwe. Gelukkig vond ze daarna in Alderd 
Spaargaren, vader van een zoon en een dochter, een goede echtgenoot. Samen kregen 
Annie en Alderd nog twee dochters. Het gezin Spaargaren werd mede door de inzet en 
de zorgzaamheid van Annie en Alderd een warme en hechte familie.  
 
Annie was een lieve en zorgzame vrouw, moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-

moeder. Ze genoot van zeilen en van het eiland op de Poel. Annie heeft ook in haar jeugdjaren veel verlies gekend. 
Het gemis kon haar overvallen en verdrietig maken. De dankbaarheid voor haar gezin en hun liefdevolle aandacht 
was daarom ook groot. Als kind ging Annie naar de Westhill zondagsschool en ging ze mee met de kampen naar 
Almen. Ze werd vriend van de Gemeente en lid van Kring Oase. Van het geloof uit haar kinderjaren had ze  
meegekregen ’s avonds te bidden, dat troostte haar nog altijd in dagen van verdriet. Annie heeft kort in Rozenholm 
gewoond, waarna ze de laatste acht jaar in Zorgcentrum Aelsmeer verbleef.

In uitvaartcentrum Haarlemmermeer hebben we op maandag 23 september afscheid van haar genomen.  
We luisterden naar ‘Nearer, My God, to Thee’ en ‘Ik voel de winden Gods vandaag’, waarna we Annie hebben  
toevertrouwd aan de oneindige goedheid en de liefde van de Eeuwige. Moge zij rusten in vrede.

Ellen van Houten
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aansluitend verdiept in integriteitkwesties. Zij is lid van de 
LVV, de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. 
Zij is deskundig in de omgang met benadeelden en 
betrokken. Monique is een open, toegankelijk persoon 
en oprecht geïnteresseerd in mensen. Vanuit haar 
levenservaring en professionele achtergrond biedt zij een 
luisterend oor en kan zij mensen op hun gemak stellen 
en ondersteunen in het maken van de juiste keuzes en 
eventuele (vervolg)stappen. Zij is een sparringpartner 
voor alle lagen binnen de organisatie. Daarmee draagt zij 
bij aan een sociaal veilige en integere werkomgeving. 

Medewerkers en Gemeenteleden kunnen bij een
vertrouwenspersoon terecht als zij worden geconfron-
teerd met situaties waarin zij ongewenst gedrag ervaren 
of getuige zijn van integriteitskwesties. Als externe 
vertrouwenspersoon neemt Monique een onafhankelijke 
positie in binnen de organisatie, zorgt voor opvang en 
begeleiding, adviseert en informeert zij de werkers en het 
bestuur. Zij is geen lid van een doopsgezinde Gemeente. 
Met de ontvangen informatie van een melder wordt 
absoluut verder niets gedaan, tenzij daar uitdrukkelijke 
toestemming voor wordt gegeven. Laten we hopen dat we
nooit een beroep op haar hoeven te doen, maar mocht het
nodig zijn, schroom niet om contact met haar op te nemen. 

Namens de kerkenraad, Leo Bakker

  BEDANKT  

Wat een verrassing toen ik na mijn heupoperatie zo veel 
lichtpuntjes toegestuurd kreeg in de vorm van bloemen, 
kaarten, telefoontjes en zelfs kroketten en soep!
Een warm gevoel dat zo veel mensen aan je denken.
Domien Verton

Op 4 augustus ontvingen wij via Tini de bloemen uit de 
dienst. Een hele verrassing deze blijk van belangstelling. 
Met mij gaat het inmiddels goed. Onze dochter Suzanne 
heeft nog een zware operatie en herstel voor de boeg. Wij 
hopen op een goede afl oop. 
Janny van Leeuwen-Buis

Veel dank voor het meeleven, de niet-aflatende steun en 
aandacht, die ik de afgelopen periode (en al véél langere 
tijd) steeds maar weer vanuit de Gemeente heb mogen 
ontvangen. Daar ben ik eenieder heel dankbaar voor. Na 
mijn operatie heb ik nog hersteltijd nodig maar mede 
dankzij jullie ga ik met goede moed verder.
Yvonne Lamers

Wij waren in september 45 jaar getrouwd. Wij waren blij 
verrast met de felicitaties.
Peter en Els Boogaard

Hartelijk dank voor alle gelukwensen en feestelijke 
kaarten ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. We zijn 
dankbaar voor zoveel betrokkenheid van onze 
Doopsgezinde Gemeente.
Hermen en Mariska de Graaf

KRONIEK
Geboren
Op 25 juli 2024 is geboren Elin van der Dussen, 
dochter van Lennart en Monique van der Dussen, 
kleindochter van Gea en Ton van der Schilden en 
de achterkleindochter van Martha Root-de Boer.

Verhuisd
Zr. D. (Dit) Been, Zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer, van kamer 131 
naar kamer 10. 

Jubilea
14 nov. 2024, fam. Keessen-Regier, Gedempte 
Sloot 54, 1431 CR Aalsmeer, 50 jaar getrouwd. 
14 nov. 2024, fam. V.d. Schilden-Root, 
Oosteinderweg 205/F , 1432 AS Aalsmeer, 
40 jaar getrouwd.
12 dec. 2024, fam. Hansen-Middelkoop, 
Baanvak 94, 1431 LM Aalsmeer, 40 jaar getrouwd. 

Overleden
Op 15 september 2024 is overleden mevrouw 
Annie Alberdina Spaargaren-Bol in de leeftijd 
van 94 jaar.

GEMENGDE BERICHTEN

Duurzaamheid 
Hemels groen: online serie gespreksavonden 
met Iris Speckmann. ‘Aan welke kant staat 
de Bijbel in het debat over duurzaamheid en 
ecologisch bewustzijn?’ 

Op vijf maandagavonden in de wintermaanden 
organiseert Iris Speckmann, sinds mei functionaris 
Duurzaamheid en Vrede bij de ADS, een online Sessie 
voor de Ziel-serie over duurzaamheid en de Bijbel. Tijdens 
de avonden worden de verschillende hoofdstukken van 
het onlangs verschenen boek Hemels Groen van Matthijs 
de Jong en Cor Hoogerwerf kort ingeleid, maar de nadruk 
tijdens de bijeenkomsten ligt op onderling gesprek. Data: 
18 november, 2 december, 13 en 27 januari, 10 februari. 
Inloggen vanaf 19.45 uur, start stipt om 20 uur. Aanschaf 
van het boek is aan te raden (€24,95). Aanmelden via:  
https://doopsgezinden.nl/achtergrond/sessie-voor-de-
ziel-hemels-groen/

Mariska de Graaf-van der Zande
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Maaltijdgroep 6 november en 4 december 
Op woensdag 6 november komt de Maaltijdgroep 
bijeen. Eten brengt mensen samen, zorgt voor 
verbroedering en rust in de dag. We willen met een 
gezellige groep mensen eens per maand samenkomen 
om een eenvoudige maaltijd te delen. De maaltijd is open 
voor iedereen; jong of oud, lid, vriend of belangstellend 
of helemaal niet betrokken. Verschillende leden van 
de groep zullen het op zich nemen om te koken, of om 
de avond te openen met een gebed, gedachte of gedicht. 
Het is dus echt een groepsactiviteit. De hele avond is voor 
de groep en door de groep. Schuif je aan? We beginnen 
om 18.00 uur en het zal ongeveer een uurtje duren. We 
vragen een vrijwillige bijdrage van €2,-. Als jullie interesse 
hebben, horen wij dit graag. Aanmelden is voor deze 
activiteit nodig via kosterij@dgaalsmeer.nl, zo zorgen we 
dat niemand de hond in de pot vindt. 
De hierop volgende Maaltijdgroep is op 4 december.

Sacrale dans 11 november en 9 december
Sacrale Dans is een verstillende dansvorm die ons een 
reis naar binnen biedt. Sacrale dans is voor iedereen. 
We beginnen om 14.00 uur, om 13.45 uur zijn de deuren 
geopend met een kopje koffie of thee. We vragen een 
bijdrage van €2,-. Op 11 november is de eerstvolgende 
Sacrale dans, daarna op 9 december weer.

Lezing Actieve Hoop Rob Maanen 
Op dinsdag 22 oktober bent u van harte welkom bij de 
lezing over ‘Actieve Hoop’ van Rob Maanen. Als we naar 
de staat van de wereld kijken worden we nog wel eens 
moedeloos. Actieve hoop is een vorm van groepswerk 
die door Joanna Macy werd ontwikkeld als antwoord 
op de vraag hoe de mensheid kan leren leven met grote 
mondiale problemen als de grenzen aan de groei, de 
nucleaire dreiging, klimaatverandering en grootschalige 

sociale onrechtvaardigheid. Het werk stimuleert het 
vermogen om deel te nemen aan de heling van het 
leven op aarde. Rob Maanen benadrukt een ruimte voor 
rouwen, de mogelijkheid om de wereld met nieuwe ogen 
te zien en dan een manier vinden om door te gaan met 
ons inzetten voor deze wereld, ónze wereld. 
Er is een collecte aan het einde van de lezing. 

Lezing Eduard Disch – Voor de kinderen
Dertig dagen zat Eduard Disch voor het kantoor van de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag. Hij hield 
een hongerstaking voor een onmiddellijk kinderpardon 
voor alle kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland 
wachten op een verblijfsvergunning. Na dertig dagen 
moest hij helaas wegens gezondheidsredenen stoppen, 
maar na een week ging hij verder: deze keer niet staken 
maar waken. De aandacht voor deze kwetsbare en 
kostbare kinderen blijft hoognodig. Eduard haalde 
hiermee landelijk het nieuws. 
Zijn handelen is enerzijds heel bijzonder, anderzijds heel 
herkenbaar. Hij was zo geraakt door de verhalen van deze 
kinderen dat hij besloot er iets aan te doen, want stilzitten 
kon hij niet. Disch bedacht zijn actie nadat hij in het NOS 
Jeugdjournaal een item had gezien over de 13-jarige 
Ariana die mogelijk wordt uitgezet naar Oezbekistan. Het 
greep hem zo aan dat hij diezelfde dag nog in de trein 
stapte naar Den Haag. “Ik ben hier en ik blijf hier, totdat 
er recht wordt gedaan aan de kinderen”, vertelde hij aan 
stadsomroep AT5. “Dit mag je een kind niet aandoen. 
Kinderen mogen nooit en te nimmer het slachtoffer 
worden van het handelen van volwassenen.”

Disch komt vertellen over wat hem motiveert. Zijn verhaal 
van activisme hoort zeker thuis in onze vredeskerk. U 
bent van harte welkom op dinsdag 5 november, 20.00 
uur. Na de lezing is er een collecte. 

Bindingkoor Kerstconcert en ander nieuws 
Met het aanstaand kerstconcert van zondag 8 december en het 60-jarig 
jubileumconcert op 24 mei 2025 staan we als koor voor een paar flinke 
uitdagingen. Zeker ook omdat onze dirigent Annelies Smit het om ge-
zondheidsredenen rustiger aan moet doen en ons koor tot de kerst los 
moet laten. Dit is een domper voor haar en voor ons maar gelukkig heeft 
Annelies voor een vervangende dirigent gezorgd in de persoon van Mi-
chiel ter Heide. Michiel is klassiek zanger en dirigent en onder zijn leiding 
zullen we ons kerstconcert ten gehore brengen.
Het repertoire is zoals u van ons gewend bent weer gevarieerd, voor elk 
wat wils met bekende en soms ook onbekende nummers. Sfeervol zal het 
zeker weer worden!
Noteert u alvast de datum, het volgende Levenslicht komt na ons concert 
uit. Ook ditmaal kunt u de kaarten reserveren zodat u zeker bent van een 
plaats. We zien u graag op 8 december om alvast in de kerstsfeer te ko-
men!

Marlies van Leeuwen, secretaris
bindingkoor@gmail.com
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