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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

De Bazar draait door…	

Ook dit jaar is er weer een Bazar, op zaterdag 18 
november. U leest er meer over in dit Levenslicht. Sinds 
22 november 1975 is onze Bazar op een zaterdag. Toen 
nog aangekondigd als ‘Familie-Gemeentedag’. In de jaren 
hieraan vooraf was er een middag/avond in de kerk met 
terugblik op de zomerkampen en een mini Bazar ten bate 
van een te bouwen Jeugdhuis. Tot het idee werd geboren 
om een Bazar op zaterdag te organiseren. Met succes en 
inmiddels alweer voor de 48e keer, waarvan twee keer 
met aanpassingen vanwege corona.
Die eerste zaterdag werd ik gevraagd voor het rad. De 
plek waar ik lange tijd Tom Dueck assisteerde en later zijn 
opvolger werd. Naast mijn werk was ik er zoveel mogelijk 
om mee te helpen. Na 15 jaar bleek ik genoeg ervaring te 
hebben en werd ik in de commissie gevraagd A Het rad 
bleef mijn vaste plek. Er 
kwamen veel ‘raddraaiers’ 
voorbij en graag noem ik 
ds. Gabe Hoekema, die ons 
soms moest afremmen 
om niet al te hebberig te 
worden! Genieten was het 
om met commissieleden 
naar Baarle-Nassau te gaan 
om gulzig inkopen te doen 
voor het rad én andere  
onderdelen van de Bazar. 
En natuurlijk met een  
lekkere lunch aldaar!  
Jarenlang verzorgde ik ook 
het bakken van speculaas 
op de school waar ik lesgaf. 
Daar waren altijd helpers 
m/v genoeg voor en we bakten steeds meer! Een favoriet 
‘lekker’ onderdeel van de Bazar. In 2004 werd ik staflid 
naast Elise en Nelleke (zie foto). Een nieuwe uitdaging en 
met z’n drieën voelde dat goed! Mede door het enthou- 
siasme van de commissieleden die, tot op de dag van 
vandaag, met hart en ziel voor de Bazar gaan! Dat bewijst 
ook de lange zittingstermijnen. Bijvoorbeeld ook van 
zwager Jan Joore, al vanaf 1975. 
Toch heeft u in een eerder Levenslicht kunnen lezen dat 
ik besloten heb om de commissie, na 33 jaar, te verlaten. 
“Vond je het niet leuk meer”, vroeg iemand mij. Leuk is én 
blijft het zeker! Maar misschien kon de vraag beter zijn: 
“Wat heeft je bewogen om zolang in de commissie te 
blijven?” Volmondig kan ik daarop zeggen dat het voelt 

als de leukste commissie binnen onze Gemeente, die heel 
goed bij mij paste. Mede door de korte ‘actieperiode’, de 
gezelligheid, saamhorigheid, de ontmoetingen, de  
puntjes op de i, de sfeer en het enthousiasme van zoveel 
medewerkers. Met als ontknoping de zaterdag met veel 
(trouwe) bezoekers, zelfs van heinde en ver, met een grote 
gunfactor voor onze Bazar. Dat geeft veel voldoening en 
heerlijk om daaraan mee te hebben mogen  
organiseren! Van dinsdagavond t/m zaterdagavond, ik 
wilde het liefst niets missen, en alles voor het goede doel! 
‘Daden gaan woorden te boven’. Bestuurlijk ligt de Bazar 
nu achter me en het voelt goed om plaats te maken voor 
verjonging, zoals voor onze zoon Arjen. Super is ook de 
nieuwe, jonge keukenploeg. 
Natuurlijk blijf ik actief en ik hoop vanaf nu de Bazar als 
fysiek minder zwaar te ervaren. Met mijn medestafleden 
Elise en Nelleke wil ik iedereen bedanken waarmee ik in 

deze 33 jaar heb mogen 
samenwerken voor  
‘Misschien wel de leukste 
bazar van Nederland’.  
Ik weet dat zeker! 
De Bazar draait door… 
en hopelijk nog heel veel 
jaren! 
Tot ziens op 18 november.    
                 
Jaap van Leeuwen
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Kerkdiensten

22 okt		  br. Nico Eveleens (collecte Vredesorganisatie Pax)
29 okt		  ds. Paul F. Thimm (collecte Ned. Bijbel Genootschap)  
			   kerstverkoop WereldWinkel na de dienst.
  5 nov		  ds. Paul F. Thimm (collecte Jongerenwerk DGA), zondagsschool
12 nov		�  zr. Franka Riesmeijer, Oecumenische dienst in de Open Hof Kerk. 
			   Thema: Licht(jesfeest)
19 nov		  ds. Paul F. Thimm (collecte ADS Gemeenteondersteuning)
26 nov		�  zr. Ellen van Houten en ds. Paul F. Thimm, herdenken overledenen 
			   (collecte Ouderenwerk DGA)
  3 dec		  ds. Paul F. Thimm, 1e advent Avondmaal (collecte Vrienden van 
			   Mikondo), zondagsschool
10 dec		  ds. Yko van der Goot, 2e advent (collecte Vrienden van Mikondo)

Aanvang om 10.00 uur.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u 
contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, Baanvak 30, 1431 LK Aalsmeer, 
tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en brengschema worden opgesteld.

Agenda

Ma	 23 okt	 Zin-Inn: Adjan van Dongen,  
		  ‘Amsterdam en haar Tweede Gouden Eeuw’	 20.00 uur
Di	 24 okt	 Bijbelgesprekskring	 20.00 uur
Wo	 25 okt	 Kring Elia	 20.00 uur
Do	 26 okt	 Kring Shalom	 20.00 uur
Ma	 30 okt	 Kring Zorgcentrum	 15.00 uur
Ma	 30 okt	 Zin-Inn: Een korte pelgrimage	 19.30 uur
Wo	 1 nov	 Maaltijdgroep	 18.00 uur
Zo	 5 nov	 Inloop op zondagmiddag	 15.00 uur
Di	 7 nov	 Bijbelgesprekskring	 20.00 uur
Wo	 8 nov	 Kring JoB	 20.00 uur
Do	 9 nov	 Kring Oase	 14.30 uur
Do	 9 nov	 Kring Ruth	 20.00 uur
Zo	 12 nov	 Zin-Inn: Irina Dzhul, ‘Van idee tot beeld’	 15.00 uur
Ma	 13 nov	 Zin-Inn: cursus Sacrale dans	 14.00 uur
Za	 18 nov	 Bazar	 10.30-17.00 uur
Di 	 21 nov	 Najaarsgemeentevergadering	 19.30 uur
Wo	 22 nov	 Kring Elia	 20.00 uur
Do	 23 nov	 Kring Shalom	 20.00 uur
Zo	 26 nov	 Inloop op zondagmiddag	 15.00 uur
Ma	 27 nov	 Kring Zorgcentrum	 15.00 uur
Di	 28 nov	 Bijbelgesprekskring	 20.00 uur
Wo	 29 nov	 Zinvol Ouder Worden, thema: Lichtdrager zijn	 10.00 uur
Di	 5 dec	 Gebedsmoment in de Adventstijd	 12.00 uur
Wo	 6 dec	 Plantenactie bezoekgroep	 10.00-12.00 uur
Wo	 6 dec	 Maaltijdgroep	 18.00 uur
Do	 7 dec	 Kring Oase	 14.30 uur		     
Do	 7 dec	 Kring Ruth	 20.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 24 november mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
9 december 2023

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje ,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Gedempte Sloot 44, 1431 CR Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Franka is t/m 22 november met verlof

Voorzitter:
br. B. Middelkoop, 
Cyclamenstraat 51,1431 RZ Aalsmeer,
tel. 06 20 61 33 66.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
dhr. J. Venema,
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962
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MET DE BIJBEL ERBIJ
  
Mijn man en ik gaan er graag op de fiets opuit en dan 
kom je soms zomaar ongedacht en onverwacht mooie 
dingen tegen. Zoals dit kunstwerk in de tuin van de 
Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk van Lissewegge nabij 
Brugge. Je staat ervoor en je leest de tekst en je leest hem 
nog eens om tot je door te laten dringen wat er nu 
eigenlijk staat. Althans zo verging het mij die dag. 
Een vondst en prachtige vraag, als een gebed. Het was 
wat Jezus met regelmaat deed, een plek zoeken, vaak op 
een berg om tot rust, bij zichzelf en bij zijn Vader te zijn 
om op te laden. Om later, afdalend naar beneden, geïn-
spireerd weer verder te kunnen. Nu ik de jaargang ‘Zorg 
voor de Ziel’ volg en zo af en toe op kan laden in de abdij 
van Heeswijk Dinther, weet ik weer meer dan daarvoor 
wat dat aan goeds betekenen kan. Echt een wereld van 
verschil als je dat weer een beetje in je vingers krijgt. 
Zalig!  …om in Katholieke sfeer te blijven…

Ellen van Houten

😃   GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Twijfel over de twijfel
Een scepticus of agnost of atheïst is een kerk aan het 
bezichtigen. Bij het altaar doet hij een diepe buiging. 
Een vriend die hem begeleidt wrijft verbaasd in zijn ogen 
en zegt tegen hem: “Ik dacht altijd dat je niet in God 
gelooft.” “Dat doe ik ook niet”, antwoordt zijn vriend hem, 
“maar hoe kan ik weten of ik ook gelijk heb?”

Niet alleen het geloof, ook abstracte wetenschappen 
zoals de moderne natuurkunde raken de grenzen van 
het menselijk bevattingsvermogen. Op een dag legde 
Albert Einstein voor een uitgelezen kring zijn beroemde 
relativiteitstheorie uit. Een toehoorder stond op en riep 
zelfbewust: “Mijn gezond verstand wijst alle dingen af die 
ik niet kan zien. Einstein antwoordde koeltjes: “Zou u als-
tublieft naar voren willen komen en uw gezond verstand 
hier op tafel willen leggen?” Iedereen barstte uit in enorm 
gelach…en dan een grote stilte.

Paul F. Thimm

OECUMENE

Zondag 12 november gaat zr. Franka Riesmeijer  
om 10.00 uur voor in de oecumenische viering in de  
Open Hof Kerk (Ophelialaan 247).

Als thema voor deze dienst is gekozen voor Divali, het 
Lichtjesfeest in het Hindoeïsme. Divali wordt symbolisch 
bedoeld als ‘de overwinning van het goede over het  
kwade, overwinning van het licht over de duisternis, over- 
winning van de gelukzaligheid over de onwetendheid’. 
Het is een feest voor iedereen, voor jong en oud, man en 
vrouw, arm en rijk. Divali wordt gevierd om het licht te 
verwelkomen in het leven. Licht wordt namelijk altijd 
geassocieerd met succes en hoop.

De viering is samengesteld met medewerking van de  
oecumenische liturgiecommissie van de Raad van Kerken 
Aalsmeer met afgevaardigden uit onder meer de Karmel- 
parochie, de Open Hof Kerk en de Doopsgezinde  
Gemeente.

De dienst zal ook via de livestream mee te beleven zijn 
via de site van de Open Hof kerk (https://pgaalsmeer.nl/
kerkdiensten/). De link vindt u ook in de agenda op onze 
website www.dgaalsmeer.nl. Ons eigen kerkgebouw is die 
ochtend gesloten. Van harte uitgenodigd.

Mariska de Graaf

Vredeswandeling
In het kader van de Vredesweek werd een Vredeswandeling 
gehouden, die na de oecumenische dienst plaatsvond en 
werd geleid door Frank van Itterzon. Op de foto leest Kees 
Vrooland een gedicht voor.
	

GEMEENTEWERK 

Gebedsmoment in de adventstijd
Het is inmiddels een traditie aan het worden: het gebeds-
moment. Een korte meditatie met een lied, stilte, een 
tekst, gebed en het ontsteken van kaarsen. Een rust-
moment en inspiratie in de tijd die naar Kerstmis loopt. 
De ervaring leert dat het gebedsmoment heel open is, 
voor iedereen. Welkom om aan te schuiven om juist in de 
adventstijd de vrede te verwelkomen. We komen samen 
op dinsdag 5, 12 en 19 december, van 12.00 tot 12.30 uur. 
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Brengen van spullen voor de Bazar
Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar waar een ander 
nog plezier van kan hebben? Breng ze vanaf woensdag 
15 november vanaf 13.00 tot vrijdag 17 november 13.00 
uur langs. Vanzelfsprekend moeten de spullen nog wel 
bruikbaar en schoon zijn. Is zelf langsbrengen een probleem 
dan is in overleg ophalen een mogelijkheid. Neem daar-
voor contact op via cie-bazar@dgaalsmeer.nl.

Waar zijn we naar op zoek?
Voor de kledinghoek zijn we op zoek naar winterkleding. 
Voor de rommelmarkt is bijna alles welkom, maar grote 
meubelen als boekenkasten en dressoirs helaas niet. 
Daarnaast zijn oude beeldbuis-tv’s en computers niet ge-
wenst. Uiteraard zijn we ook weer op zoek naar boeken, 
platen, cd’s en dvd’s.

Grote quilt loten
De quiltgroep heeft weer een 
prachtige grote quilt gemaakt. 
Loten hiervoor zijn op de Bazar 
zelf maar ook in de voorver-
koop te koop à €1,00. U kunt 
ze kopen na de kerkdienst bij 
de leden van de quiltgroep.

Donaties
Kunt u er niet bij zijn op de Bazar maar wil u wel een 
donatie doen? U doneert uw gift rechtstreeks op de 
rekening van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer op 
bankrekeningnummer IBAN: NL47 RABO 0300 1219 62 
o.v.v. Bazar.

Wat kunt u nog meer doen?
• Verzamel al uw spaarzegels, bonnenboekjes, niet-
gebruikte cadeaubonnen en lever ze in op de kerktafel of 
bij de staf: Nelleke, tel. 06 40 91 89 74 en Elise, 
tel. 06 28 64 41 25. • Bak iets lekkers voor het restaurant.
• Helpen tijdens de opbouwdagen of de Bazar zelf. We 
kunnen altijd extra handen gebruiken. Ook na afloop 
kunnen we mensen gebruiken voor het afbreken van de 
Bazar en het weer op orde brengen van het kerkgebouw. 
Zet uw naam op de lijst op de kerktafel of neem contact 
op met de staf. Vergeet niet uw kring/groep te vragen of 
ze willen helpen. • Schrijven van een verslag na afloop van 
de Bazar. Meer informatie staat op www.dgaalsmeer.nl.

De grote verloting
Sinds corona hebben we bij de Bazar geen grote verloting
meer gehouden. Dat vinden we jammer. Daarom hebben
we nu een herstart in een iets andere vorm. Maar wat blijft
is dat we graag willen dat iedereen de gelegenheid heeft 
een lot te kopen voor deze grote verloting ‘nieuwe stijl’, 
voor een mooie opbrengst op onze Bazar op 18 november 
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GEZELLIGSTE BAZAR VAN NEDERLAND OP ZATERDAG 18 NOVEMBER

De dagen worden korter, de zomer is op z’n einde maar gelukkig kunnen we uitkijken naar 
de jaarlijkse Bazar. De voorbereidingen zijn in volle gang en daarbij kunnen we niet zonder uw hulp. 

Samen gaan we er weer een gezellige dag van maken.

voor een aantal goede doelen en de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer. 

Dit gaan we doen: we verkopen 350 loten van elk een 
tientje. Ja, dat is even wennen, maar we zijn er zeker van 
dat het toch goed zal komen. En, bedenk dat je ook met 
z’n tweeën 1 lot kunt kopen, gezellig samen lunchen, 
dineren enz. Als het lukt dan levert dat een mooi extra 
bedrag op van bruto €3.500,00. Daar gaan dan nog wel 
de kosten van een aantal mooie prijzen vanaf.
 
Er zijn 7 mooie prijzen te winnen:
Hoofdprijs: 	VVV-bonnen ter waarde van €250,00
2e prijs: 	� Bon Bloemenzegelwinkeliers ter  

waarde van €150,00
3e prijs: 	� Bon verrassingsmenu Brasserie ‘Legends’ 

voor 2 personen
4e prijs: 	� Bon lunch bij Het Tuinhuis voor 2 personen
5e prijs: 	� Bon Appelpuntrondvaart Aalsmeer Oost voor 

4 personen
6e prijs: 	 �Bon High Tea Brasserie ‘Oevers’ voor 2 personen
7e prijs: 	� Bon Wereldwinkel
 
We proberen om zoveel mogelijk mensen te bereiken om 
een lot te kopen. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen 
is te bellen of te WhatsAppen naar een van onderstaande 
contactpersonen: Albertie Vreeken-Dragt, tel. 06 13 24 92 86 
of Nico Eveleens, tel. 06 24 21 80 19.
Wij kijken uit naar de Bazar en hopen op een geslaagde 
dag met een mooie opbrengst. Tot 18 november!
 
Arjen van Leeuwen namens de Bazarcommissie

De goede doelen van de Bazar 2023
50% van de opbrengst is bestemd voor het werk van de 
Doopsgezinde Gemeente. De overige 50% gaat naar de 
volgende 6 goede doelen:

Uitbreiding van het laboratorium van het ziekenhuis 
in Mugumu (Tanzania)
Het lab is momenteel veel te klein voor alle onderzoeken 
die het ziekenhuis moet doen. Een van de belangrijkste 
aandachtspunten hierbij is de toenemende resistentie 
van bacteriën voor antibiotica, een hele vervelende ont-
wikkeling in de wereld omdat het uiteindelijk de werking 
van antibiotica zal verminderen. De medical director van 
het ziekenhuis geeft aan dat de volgende redenen de 
uitbreiding noodzakelijk maken:
• �Uitbreiding van het bacteriologisch onderzoek, kweek- 

en gevoeligheidstesten voor antibiotica, dit met het oog 
op de snel toenemende resistentie van bacteriën voor 
antibiotica. Die moet worden teruggedrongen.

• ��Betere diagnostische testen om het voorschrijven van 
antibiotica te optimaliseren.

Levenslicht nr. 7 | Oktober 2023



5

• ��Voldoen aan de standaarden die het Ministerie stelt aan 
ziekenhuislaboratoria in Tanzania.

De totale kosten voor het project bedragen €8000,00.

Voor dit doel vragen we verdubbeling van de opbrengst aan 
bij OSA. Naast de opbrengst van de Bazar en de mogelijke 
verdubbeling (OSA) zal ‘Stuwkracht 10’ meewerken om het 
totaalbedrag te completeren. 

Warmwatervoorziening voor de kraamafdeling van 
het Doopsgezinde ziekenhuis in Shirati (Tanzania)

Al een aantal jaar on-
dersteunt de DGA het 
ziekenhuis in Shirati. 
De medisch directeur, 
dr. Bwire Chirangi, 
heeft in april nog een 
praatje gehouden  
tijdens een van de 

diensten en deze zomer is gecollecteerd voor de lepra- 
afdeling van het ziekenhuis. Vanuit het ziekenhuis kwam 
nu de vraag voor een warmwatervoorziening m.b.v. 
zonnecollectoren voor de kraamafdeling. Tot nu toe is 
er alleen koud water beschikbaar voor de pas bevallen 
moeders en hun baby’s en dat is niet echt prettig en 
comfortabel, zeker niet in de winter. De kraamafdeling is 
een drukke afdeling met 50 bedden, zo’n 10 bevallingen 
per dag en ook moeders met premature of zieke baby’s 
verblijven er.
Een voorziening op zonne-energie heeft de voorkeur en is 
redelijk simpel te installeren. Zonne-energie is goedkoop: 
vrijwel altijd schijnt de zon.

Voor dit doel vragen we verdubbeling van de opbrengst aan 
bij OSA.

Sheltersuit (Honduras)
Sheltersuit is een mooi, oorspronkelijk Nederlands goed 
doel dat ernaar streeft om onderkoeling onder daklozen 
tegen te gaan door het uitdelen van compacte slaapzak-
ken. Deze slaapzakken worden vaak of in de vorm van 
een tas of in de vorm van een jas gemaakt met materialen 
waaraan het doel een nieuw leven geeft (door middel 
van upcycling en/of hergebruik). De organisatie is met 
name actief in Nederland, New York en Zuid-Afrika maar 
organiseert ook projecten in andere landen waaronder op 
het moment in Marokko. De visie van het sheltersuit is om 
ieder mens die gedwongen is op straat te slapen, warm 
te houden en beschutting en comfort te bieden en op die 
manier de symptomen van dakloosheid te verlichten.

Voor dit doel vragen we 
verdubbeling van de opbrengst 
aan bij OSA.

Meer info op https://sheltersuit.com/nl/. 

‘Spot Tanzania’: Project Watervoorziening 2024 (Tanzania) 

Zwaartekracht leidingsysteem 
Ndabwa - 1.100 inwoners - krijgt water in het jaar 2024. 
Het water wordt opgevangen vanuit een bron 100 meter 
boven het dorp en met een leiding van 5.7 km over het 
hele dorp verspreid. Elk gehucht één openbare kraan. 
In het laatste kwartaal van de constructie krijgt beheer 
en onderhoud (B&O) veel aandacht. Dat heeft een finan-
cieel/sociaal aspect (waterbetaling, structuur van deze 
betaling, wie is er verantwoordelijk) en een technisch en 
organisatorisch aspect van B&O (onderhoudsplanning, 
kwaliteit en wie is verantwoordelijk).

Regenwateropvang vanaf het dak 
Regenwateropvang, 25 tanks 
voor 2024, elke tank voor één 
woonhuis. Twee metselaars 
bouwen deze tanks. Tank-
capaciteit is 10.000 liter. De 
familie is zelf verantwoordelijk 
voor het onderhoud.

Voor dit dubbele doel vragen we 
verdubbeling van de opbrengst 
aan bij OSA.

Meer info op: https://nieuwesite.spottanzania.nl/
project-2023/.

Zonnepanelen voor Peace Home Busua 
(Ghana) 
Busua is een klein dorp met ongeveer 
3000 inwoners aan de kust van West-Gha-
na. Dit is de plek waar Holly, Sarah en 
Shalu uit Nederland, samen met het lokale 
team van Asomdwee Fie een plek hebben 
gecreëerd voor jongeren met geestelijke 
en lichamelijke bijzondere behoeften. 
Vorig jaar hebben we gecollecteerd voor een hek om dit 
terrein, nu collecteren we voor zonnepanelen.
Vanaf de beginfase van Peace Home praten ze al over het 
installeren van zonnepanelen. Ze vinden het belangrijk 
om bewuste keuzes te maken op het gebied van het 
klimaat en het doel is om Peace Home Busua zelfredzaam 
te maken. In Ghana is de elektriciteit zeer instabiel en valt 
zelfs periodes dagelijks uit. Daarnaast zorgt de stroom er 
vaak voor dat veel apparatuur snel kapotgaat. 
Zonnepanelen lossen deze problemen op. Ook zal het 
schelen in de vaste lasten.

Voor dit doel vragen we verdubbeling van de opbrengst aan 
bij OSA. Meer info op: www.peacehomebusua.com.

Daarnaast is er ons ‘vaste’ Bazardoel: Het kinder-
adoptieprogramma van DG WereldWerk 

Namens Tabitha, Nico Eveleens

5

GEZELLIGSTE BAZAR VAN NEDERLAND OP ZATERDAG 18 NOVEMBER

Levenslicht nr. 7 | Oktober 2023



6

Herdenken overledenen 
Op zondag 26 november is de dienst van het herdenken 
van overledenen. Op woensdag 8 november wordt deze 
dienst voorbereid. Wilt u meehelpen deze dienst voor te 
bereiden? Belangstellenden hiervoor zijn welkom van 
10.00 tot 12.00 uur in de kerkenraadskamer. We denken 
na over de opzet van de dienst, de liederen, een passend 
gedicht, de bloemen enzovoorts. Vindt u het fijn om 
hierbij betrokken te zijn, geeft u zich dan op bij Ellen van 
Houten, via e.vanhouten@dgaalsmeer.nl. Ter voorberei-
ding ontvangt u dan informatie, zoals over de Bijbel-
lezingen. Geïnspireerd? Fijn als u komt en neemt u vooral 
mee wat u aan moois heeft liggen, het zou zomaar pas-
send kunnen zijn in de dienst op zondag 26 november.
 
Mede namens ds. Paul F. Thimm
Ellen van Houten, ouderenpastor 

Bijeenkomst Zinvol Ouder Worden
Op 27 september waren we met een hele grote groep. 
Het thema was ‘vergeving’. Na een welkom, mededelingen 
en een toepasselijk verhaaltje van Toon Tellegen verwel-
komde Ellen onze gast Alex Noord, predikant in Haarlem. 
Hij hield zijn inleiding n.a.v. het boek 'Patroon', een 
jeugdroman van Marco Kunst, dat hij deze zomer las.

Mylo is de hoofdpersoon in het boek. Mylo en zijn beste 
vriend Mees waren erg geïnteresseerd in het dienst- 
geweer van opa. Zij keken naar de kogel en Mylo sloeg 
er met een hamer op en de kogel trof zijn vriend in zijn 
hoofd. Hij viel voorover en Mylo wilde dat hij dát moment 
ongedaan kon maken, maar het is onherroepelijk. Mees, 
zijn beste vriend is dood. In dit boek komen grote vragen 
naar boven. Hoe vrij ben je als schuldbewustzijn je achter- 
volgt. Het gaat ook om vergeven en vergeving vragen. Na 
de inleiding gingen we weer in groepjes uiteen om aan 

de hand van een paar vragen met elkaar in vertrouwen 
en open in discussie te gaan. 

We vroegen ons 
af of wij het altijd 
kunnen opbrengen 
om te vergeven. 
Soms kun je iemand 
vergeven maar het 
niet vergeten. Soms is 
de pijn te groot en is 
vergeven onmogelijk. 
Herkennen wij dat? 
Sorry zeggen is niet 
zomaar een woord, het betekent écht spijt hebben. 
Sorry is geen cliché.  In het Onze Vadergebed bidden 
we ‘vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven 
onze schuldenaren’, m ar hoe moeilijk is dat...? Er is veel 
gepraat, er zijn meningen geuit, diepe groeven gedeeld. 
Het is goed om er eens over te praten en om na te 
denken. Na een zinvolle ochtend ging ieder naar huis en 
we kijken alweer uit naar de volgende keer.

Lyda Zondag-Koningen

Herfstfeest tijdens Inloop 
Met een leuk groepje dames werd op zondag 8 oktober 
genoten van een gezellige middag die in het teken stond 
van de herfst. In een sfeervol versierde zaal met kastanjes, 
hortensia’s, blaadjes, kaarsjes en allerlei versierselen die 
met de herfst te maken hadden, luisterden we naar een 
herfstverhaal, een herfstliedje en er was als verrassing 
heerlijke appeltaart met slagroom. Appeltaart hoort 
zeker bij de herfst. Ook de kinderen van de zondags-
school vierden herfstfeest en kwamen bij ons langs met 
zelfgemaakte koekjes en een hartig hapje. Franka en Bart 
kwamen nog even langs met baby Max, dat was wel heel 
leuk. Na al deze verwennerijen werden er met verve 
spelletjes gedaan. De middag vloog voorbij en zo keer-
den onze gasten blij en tevreden huiswaarts.

 Anneke Eveleens

Kersverse ouders Franka en Bart kwamen langs met Max.

Bloemen voor Alex Noord.
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Van de Fairtradecommissie
Het is misschien wel bekend bij velen: sinds 2009 is onze  
Gemeente Fair Trade Kerk en prijkt het oranje bordje op 
de buitenmuur.
Maar daar blijft het niet bij natuurlijk; die titel moet elke 
drie jaar opnieuw aangevraagd worden door steeds weer 
aan de vereiste voorwaarden te voldoen en bij de aan-
vraag te benoemen wat de Gemeente heeft ondernomen 
om eerlijke handel onder de aandacht te brengen. Dit jaar 
is de aanvraag ingediend en is de titel weer voor drie jaar 
verlengd.
Eén van de criteria is dat je als FT Kerk activiteiten organi-
seert waarin aandacht wordt besteed aan eerlijke handel 
en dat je zoveel mogelijk Fairtrade producten gebruikt bij 
die activiteiten. Uiteraard proberen we ook in het dage-
lijks gebruik in onze kerk daar rekening mee te houden. 
Dat betekent dat als andere groepen onze ruimtes  
gebruiken er Fairtrade sap en -wijn geschonken wordt. 
Van 28 oktober tot 5 november dit jaar vindt de Najaars-
fairtradeweek plaats en wordt in het hele land aandacht 
geschonken aan eerlijke handel. Aalsmeer als Fairtrade 
gemeente heeft bedacht om in die week voedsel centraal 
te stellen en heeft diverse instellingen gevraagd een pan 
soep te koken en uit te delen. En dat gaan wij ook doen! 

Op 29 oktober krijgt u de gelegenheid na de kerkdienst 
en na de koffie een glaasje van deze Fairtradesoep te 
proeven. Het recept vindt u in Levenslicht voor als u deze 
zelf ook wilt maken. Deze ochtend is er ook gelegenheid 
fairtradeproducten te kopen. Trouwens, in de Wereld- 
winkel en de supermarkten zijn heel veel Fairtrade- 
producten te koop. Door hiervoor te kiezen worden  
boeren in ontwikkelingslanden in staat gesteld een beter 
bestaan op te bouwen doordat zij een faire prijs voor hun 
product krijgen.

We staan open voor allerlei leuke ideeën van u allen, voor 
activiteiten, lezingen, als het 
maar met eerlijke handel te 
maken heeft. 

Namens de Fairtrade- 
commissie
Jolande Amorison

Een wereld van verschil, wel of geen comforter 

Opnieuw zijn er in heel Doopsgezind Nederland comforters 
genaaid (190 stuks) om naar Oekraïne te sturen. Ook de 
quiltgroep heeft in de hitte van deze zomer 20 comforters 
gemaakt. Begin september hingen ze allemaal in de kerk 
en het gaf een warm gevoel, de vrolijke kleuren en de 
verschillende patronen waren een lust voor het oog. Het 
allerbelangrijkste voor de mensen die ze ontvangen is dat 
de comforters heerlijk warm zijn. En dat met de winter 
voor de deur. Voorlopig is dit de laatste zending die via 
Duitsland naar Oekraïne gaat. Maar het maken van 
comforters gaat gewoon door want de volgende zending 
gaat in september 2024 weer via MCC naar Syrië, waar de 
mensen nog steeds in onzekerheid leven. De leden van 
de quiltgroep zijn heel blij 
dat we aan dit project 
begonnen zijn en voorlopig 
kunnen we nog voort. Mocht 
u dit mooie stukje ‘hulpwerk’ 
willen sponsoren dan kunt u 
iets overmaken naar de  
penningmeester o.v.v. quilt-
groep comforters. Of een 
enveloppe met een kleine 
bijdrage geven aan Loes van 
Leeuwen, die onze kas 
beheert.  

Hartelijk dank! 

Jacqueline Tas
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KRINGWERK

Kring Zorgcentrum Aelsmeer zingt 
Op maandag 28 augustus beleefden we met elkaar een 
mooie en emotionele middag. Het thema was eenvoudig- 
weg: Zingen. Maar wat brengt dat teweeg. Heel veel  
emotie, een lach en zeker een traan. Na welkom en  
opening door Ellen van Houten luisterden we eerst naar 
het prachtige lied van Ramses Shaffy: Zing, vecht, huil, 
bid, lach, werk en bewonder. Een schitterende tekst die 
alle mensen, hoe ook geaard, tezamen brengt. Dat komt 
zo duidelijk naar voren in de tekst van dit lied. Daarna 
werd aan de mensen gevraagd wat zingen voor hen 
betekende. Heel veel dus, er waren zeker vijf mensen 
die lid van een koor zijn of waren. Mooie herinneringen 
kwamen boven aan hoe het vroeger ging, hoe het bij hen 
thuis was, emotionele momenten kwamen voorbij. 

We zongen wat zondagsschoolliedjes van de Westhill en 
natuurlijk het welbekende lied: Ik voel de winden Gods 
vandaag, vandaag hijs ik het zeil. 
Aan het eind van de middag zongen Ellen en de vrijwilli-
gers de mensen toe: Ga met God en Hij zal met je zijn. En zo 
eindigde een middag met een gouden randje.

Anneke Eveleens

Fairtrade soep 
Van 28 oktober tot 
5 november is het 
Fairtradeweek met 
als thema Fairtrade 
en klimaat. Op 
zondag 29 oktober 
kunt u na de dienst 
de soep proeven, 
die gemaakt wordt 
van pompoen met 
kruidenpasta en 
kokosmelk. Heerlijk! Hierbij alvast het recept. Wie weet 
vindt u het zo lekker dat u het na het proeven ook thuis 
zult maken.

Namens de Fairtradecommissie, 
Miekje Hoffscholte
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Shalom praat bij  
Het lijkt bijna traditie, de eerste avond in het seizoen te 
beginnen met een Potluckmaaltijd. We hadden al een 
opdracht gekregen om een vakantiefoto in te sturen.  
Bij binnenkomst – op 14 september - waren we dan ook 
blij verrast onze foto’s terug te zien op placemats! Wat zag 
dat er leuk uit. 
Halverwege de maaltijd mochten we uitleg geven over  
de foto die je ingestuurd had, bijzondere verhalen. 
Gezellig zo na de vakantie even bijpraten onder het 
genot van een glaasje. En toen kwamen de schalen met 
eten. Wat was het weer veel! Het valt ook niet mee voor 
twee à drie personen te koken. Heel verschillende ge-
rechten kwamen op tafel, van wentelteefjes tot gehakbal-
letjes, heerlijke koolsalade, bijzondere jambalaya. Te veel 
om op te noemen. Maar het toetje moest nog komen!  
Bijzonder: bevroren bokkenpootjes en een overheerlijke 
trifle. Het was een heel gezellige lekkere avond, jammer 
dat een paar kringleden nog op vakantie waren, die 
hebben wat gemist. Nu kan het kringseizoen echt 
beginnen.

Ineke van der Stroom

Heerlijke gerechten.
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Kring JoB: verschillen tussen vakantie en thuis 
Op 20 september was de seizoenstart van kring JoB. We 
kwamen bijeen in het sfeervolle huis van Agnes en Dick, 
waar we genoten van een lekker kopje koffie/thee en een 
heerlijk taartje. De opkomst was groot en het was fijn om 
iedereen weer te zien na de vakantie. 

We begonnen met het ontsteken van de kaars, medede-
lingen, een prachtig verhaal en een mooi gedicht. Daarna 
gaven Ageeth, Mandy en Margreet aan wat er op de plan-
ning staat voor komend seizoen. Het belooft een mooi 
jaar te worden. 

Tijdens deze avond vertelde iedereen over zijn vakantie 
en dan met name het verschil tussen daar en hier. Het 
leverde mooie inzichten op en maakte de vakantieverha-
len levendig, alsof je er soms zelf bij was. Ik zal een aantal 
verschillen noemen. 
• ��Zeilen in het waddengebied is anders dan op de Poel. Want 

soms kom je droog te liggen en moet je wachten op vloed. 
• �In het huis van je zus op vakantie is een mooie afwisseling - 

zeker wanneer zij in een natuurgebied woont. Dichtbij huis 
en toch enorm genieten van ruimte en natuur. Ik begreep 
dat de zus ook weer blij was om die ruimte te hebben thuis. 

• �In Frankrijk werd gekeken naar de start van de Tour. Met 
een vleugje thuis en herinneringen erbij was het mooi en 
melancholisch tegelijk. 

• �Een nudistencamping en een bio camping waren een heel 
andere ervaring dan het luxere thuis. Bloot won het met 
kop en schouders van bio - dat wel. 

• �In Noorwegen is het ruim en wonderschoon. Tussen bergen 
en zee ben je nietig als mens. Daar is ‘mijn land ook jouw 
land’ en mag er overal vrij gekampeerd worden. 

• �In Frankrijk spreekt men Frans, Frans en nog eens Frans! Dat 
is anders dan thuis waar de meeste mensen flexibel zijn met 
taal. 

• �Ook in je eigen woonplaats kan het anders zijn, bijvoor-
beeld wanneer je een familielid weer ziet na lange tijd. Een 
hereniging. 

• �In Oostenrijk zijn er bergen en kun je mooi en lang wandelen. 

En zo waren er allemaal mooie verhalen. Leuk om de ver-
schillen op te merken. Vraag eens om je heen hoe het is 
en voelt op een andere plek. Hoe het anders is dan thuis. 

Ik sluit af met het mooie gedicht van Ageeth: 

In plaats van te denken 
Wat een ander over ons denkt, 

Stel een vraag. 

In plaats van in te vullen
Hoe een ander denkt

Stel een vraag

In plaats van ervanuit te gaan
Wat een ander nodig heeft

Stel een vraag

In plaats van te veronderstellen 
Waarom iemand iets doet of laat

Stel een vraag 

Want dat zijn de vragen
Die deuren openen

Naar nieuwe perspectieven 

En dat zijn de antwoorden 
Die onze wereld verruimen 

In de ander
In onszelf 

En maken een wereld van verschil
Tussen verbittering en verbinding

[Bron onbekend]
Carla Jooren
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Start seizoen Kring Elia 
Op woensdag 27 september waren de leden van Kring 
Elia bij elkaar voor de opening van het nieuwe seizoen 
2023/2024. We waren te gast bij Nel Lanser en we genoten 
van een heerlijke Potluckmaaltijd en van heerlijke wijnen. 
Na het eten werden suggesties ingebracht voor te orga-
niseren bijeenkomsten van de Kring. Een veelheid aan 
onderwerpen en bezoeken passeerde de revue. Er werd 
een kerstcommissie gevormd om de Adventbijeenkomst 
in december voor te bereiden. Het was fijn om elkaar 
weer te zien en de leden verheugen zich op het komende 
programma. 
 
Neeltje Peters

Boeiende presentatie bij Ruth
Op 28 september kwam kring Ruth bij elkaar en luisterde 
naar de presentatie van Barbara Eveleens. 
Dan staan we in de supermarkt bij de afdeling groenten 
en fruit en kiezen bv tomaten, aardbeien, bessen. We 
gaan ook nog even langs de bloemenstand voor een 
bosje gerbera’s. We hebben - ik in elk geval - geen idee 
wat er allemaal aan voorafgaat voordat deze producten 
in de winkel komen en wat voor onderzoeken er zijn 
geweest om deze tomaten enz. hier zo mooi en fris in de 
schappen te krijgen. Nou, sinds 28 september weten we 
het. Barbara werkt op een afdeling van de Wageningen 
University en Research te Bleiswijk. Er wordt daar onder-

zoek gedaan om fruit, groenten, bloemen en bollen te 
verbeteren en zoveel mogelijk circulair met grondstoffen 
om te gaan. Tomaten bijvoorbeeld worden niet meer in 
aarde geteeld maar op water, veen, compost, houtvezel 
enz. Alles wordt geteeld in kassen omdat men dan alles 
kan meten. Watergebruik, belichting in verschillende 
kleuren, groeimiddelen, pesticiden, brandstofverbruik. 
Ook het transport is makkelijker en sneller te realiseren. 
Automatisch plukken en inpakken. Je kijkt je ogen uit. 
Want we konden de processen volgen op een groot 
scherm. Er is contact met bedrijven wereldwijd. Het komt 
erop neer dat het efficiënter is minder bedrijven te starten 
maar wel veel grotere. Sommige bijna zo groot als een 
stad. Wat ook heel spannend was dat er zelfs onderzoek 
wordt gedaan naar groenteteelt in de ruimte. Wat we 
zeker geleerd hebben is dat water in dit proces een heel 
grote rol speelt. We hebben er heel veel van op onze 
aarde maar als ik het goed onthouden heb, is maar 3 pro-
cent geschikt als drinkwater.Ik heb wat aantekeningen 
gemaakt tijdens Barbara’s betoog, ik hoop dat verhaal een 
beetje klopt. Voor mij is er een wereld opengegaan. Als ik 
nu een doosje aardbeien koop dan denk ik nog eens aan 
dit boeiende verhaal. Barbara ging naar huis met een bon 
van onze favoriete winkel, onze dank en een bosje bloe-
men uit mijn tuin waar geen wetenschap aan te pas was 
gekomen.

Gerda Stieva

Kring Zorgcentrum Aelsmeer over zondag 
“Wat deden we op zondag?” Dat was het thema van de 
bijeenkomst op 25 september. Eerst was er aandacht voor 
de jarigen in de voorafgaande maand. Al zijn ze er niet bij, 
ze zijn toch genoemd. Ellen opende met Genesis over het 
ontstaan van de zondag en het lied ‘Dit is een morgen als 
ooit de eerste’. Uit het gebedenboekje van Toon Hermans 
kwam Middelpunt en Schietgebedje. Echt Hermans. 
Al snel de reactie: Waarom geen rust meer op zondag? 
Alles moet doorgaan. Bijvoorbeeld de supermarkt en de 
winkelcentra de hele dag open. Daarop het toepasselijke 
‘Zondag’ van Ivo de Wijs en Paul de Leeuw.

Het verschil in geloof binnen het 
gezin speelde ook nogal eens. 
De een ging links, de andere rechts 
naar een kerk. En wanneer dan 
verliefdheid gaat spelen (twee 
geloven op een kussen...) of eerder 
vriendjes en vriendinnetjes met 
verschillende achtergronden, gaf 
dat regelmatig spanning in het 
gezin. Het speelde vroeger mis-
schien meer dan nu? Iemand zei 
daarop: “Laten we elkaar respec-
teren en zorg ervoor een zo goed 
mogelijk mens te zijn.”
De zondagse duivenberichten, 
de afgelaste sportberichten en 
G.B.J. Hiltermann op de radio. Het 

bekende rolletje King in de tas? Tegen het hoesten of een 
zoethoudertje. Er rolde weleens een op de grond. Oppak-
ken? Het zondagse schort was wit in plaats van bont en 
pa droeg een wit overhemd. Iedereen had wel zondagse 
kleren. Pas op, niet vuil maken! En dan ook nog de grote 
pan soep en over de toetjes raakte men niet uitgepraat. 
Als afsluiting van Godfried Bomans ‘Zondagskind’ en een 
verhaaltje over een regenzondag en wat doe je dan? Daar 
kun je van alles bij bedenken. Een fijne middag met tot 
slot ‘De dag door uwe gunst ontvangen’.
					   
Aaltje Buis
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Kring Oase in beweging
Op vrijdagmiddag 29 september kwam de oudste 
zusterkring weer voor de eerste keer bij elkaar na de 
zomer. Zoals gebruikelijk dronken we eerst thee en kof-
fie met een heerlijke traktatie van een van de zusters, die 
binnenkort 89 jaar wordt! Margo heette ons allen welkom 
en we herdachten zr. Rie Eveleens. Benoemd werd wat zij 
ook jarenlang voor de kring heeft betekend. 
De lief- en leedgroep deed verslag van de vele bezoekjes 
die afgelegd waren en kaartjes die ze gestuurd hadden. 
Heel fijn dat ze dat zo goed bijhouden!
Na het zingen van het lied ‘Geef vrede door van hand tot 
hand’ verzorgde Jolande de opening. Over vrede, want 
onlangs vond de jaarlijkse Vredesweek plaats die lande-
lijk door de vredesorganisatie Pax wordt georganiseerd. 
Ook in Aalsmeer waren er verschillende activiteiten om 

aandacht te vragen voor vrede. Jolande eindigde met een 
mooi gedicht.
Daarna nam Elise ons in vogelvlucht mee door het 
afgelopen seizoen en de verschillende kringmiddagen. 
Ook een financieel verslag ontbrak niet en toonde ons 
dat Oase er best goed voor staat. Bij de rondvraag werden 
door de zusters ideeën geopperd voor kringprogramma’s, 
die varieerden van ‘Oase in beweging’ tot ‘iets creatiefs’ en 
‘een lezing’. Het bestuur gaat ermee aan de slag!
Na de pauze werd er gepuzzeld. Er waren drie puzzels 
gemaakt van foto’s van kringbijeenkomsten en in groepen
werden deze in elkaar gelegd. Fanatiek dat sommige zus-
ters dan worden! Net voor half 5 waren ze alle drie klaar 
en besloten we de middag met een lied.

Jolande Amorison

Shalom over Dierendag
Ineke van der Stroom opende met uitleg over Dierendag, 
tijdens de kringbijeenkomst van donderdag 5 oktober. 
Marja Weverling van de dierenambulance Ronde Venen 
Amstelland kwam ons vertellen over hun werk. Ze begon 
met de vraag: weten jullie wat een dierenambulance 
doet? Het redden van dieren en vervoer van hulp-
behoevende dieren. De ambulance beslaat een gebied 
van Amstelveen, Aalsmeer, Ronde Venen, Stichtse Vecht 
en wordt betaald door de gemeentes. Buiten dit gebied, 
zoals Alphen aan de Rijn, zorgt DierenLot voor hulp en 
opvang. Heel complex allemaal! Waar ze erg tegenaan-
lopen is het niet gechipt zijn van katten terwijl dat wel 
verplicht is in bijvoorbeeld België en Duitsland! De basis 
van de ambulance is Wilnis. Er zijn 28 vrijwilligers die in 
wisseldiensten van 9.00 tot 16.00 uur en dan tot 22.00 
uur werken. Op alle meldingen gaan ze af; er zijn spoed-
eisende zaken, vreemde zoogdieren, noem maar op. In 
Zwanenburg is een spoedkliniek. Er wordt wat afgereden! 
Zwanen worden geholpen, veel vogels in het voorjaar, 
egels in het najaar. Dode katten in januari, februari. Zo 

heeft elk seizoen zijn bijzondere gevallen. Ook hebben we 
gehoord over katten-aids! 
Het was een hele boeiende avond waar we veel over het 
nuttige en aardige werk hebben geleerd!

Ineke van der Stroom

Na de pauze 
werd er 
gepuzzeld.

GEMENGDE BERICHTEN
   
Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 
u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van ‘Mondig’ (nieuwe naam voor Doopsgezind 
nl), folders en actuele nieuwsbrieven van diverse organi-
saties, berichten over cursussen en gemeenteactiviteiten 
bij ons, maar ook elders. Er ligt regelmatig informatie over 
de projecten die we financieel steunen. 
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In memoriam mevrouw Rijkje van der Laarse-Kooij 
Op 17 augustus jl. overleed in de leeftijd van 91 jaar mevrouw Rijkje van der Laarse-Kooij, 
die wij kenden als Rika. Mevrouw Van der Laarse was belangstellende van de Gemeente en 
is vaak met onze vakantieweken meegeweest. Ook was ze een trouw bezoekster van onze 
ouderenontmoetingen. Op haar rouwkaart stond ‘Een dag niet gelachen, is een dag niet 
geleefd’. Een rake typering van hoe we haar kenden.

Ellen van Houten

In memoriam boeder Jan Eveleens (1934-2023)
Op 20 juli jl. is broeder Jan Eveleens in München overleden waar hij 35 jaar geleefd heeft 
met Christel Breβler. Hij is 89 jaar geworden. In München is hij gecremeerd en daar was 
een eerste afscheidsmoment. Jan ging naar de diensten van de Mennonitengemeinde 
in München. Toch bleef hij zich verbonden voelen met zijn geboorteplaats Aalsmeer 
en met onze Doopsgezinde Gemeente waarvan hij altijd lid is gebleven. Zolang 
hij kon kwam hij minstens een keer per jaar terug om zijn familie te bezoeken, om 
spullen voor de Bazar te brengen en een dienst bij te wonen. Het was zijn wens dat 
zijn afscheidsdienst hier in onze kerk zou plaatsvinden en dat hij bijgezet zou worden 
in het familiegraf op de Aalsmeerse Begraafplaats. Op 31 augustus was het zover en 
namen we samen met zijn drie zoons, Jan uit Australië, Derrek en Kik en hun, gezinnen 
en familieleden te midden van zijn vrienden- en kennissenkring en zijn Gemeente 
afscheid van hem. Jan Eveleens was, toen hij voor zijn familiebedrijf plantenkwekerij 

Royal Eveleens werkte heel veel en lang onderweg in Europa en sprak vloeiend Frans, Duits en Italiaans. De kinderen 
moesten hem vaak missen. Wel zijn er mooie herinneringen aan de gezinsvakanties met de boot op het water. Na 
zijn scheiding leerde hij Christel Breβler kennen en trok hij naar München. Met Christel heeft hij ook gereisd. Zo 
bezochten ze in New Orleans het huis van de jazzmusicus Louis Armstrong, van wie Jan een enorme fan was. In de 
dienst hebben we daarom ook naar prachtige liedopnames geluisterd van Armstrong. We hebben hem herdacht 
met woorden uit Psalm 84: Hoe liefelijk is uw woning, Heer…Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de 
wegen naar U.

Paul F. Thimm

In memoriam broeder Piet van der Meijden
Op 17 september is in de leeftijd van 90 jaar overleden broeder Petrus van der Meijden, die 
wij kenden als Piet. Piet was weduwnaar van mevrouw Riet van der Meijden-Koolhaas, vader 
van Anita en Peter en opa van Davy. Piet werd op 22 juli 1933 in Aalsmeerderbrug geboren 
als middelste in een gezin van drie kinderen. Piet was een aardige en hartelijke man die van 
gezelligheid hield en een hechte band had met zijn familie. Dieren en in het bijzonder duiven 
hadden zijn hart. De oorlog en het ongeluk van vader Van der Meijden hadden grote impact 
op het gezin. In zijn vroege kinderjaren ging Piet naar de Westhill zondagsschool en op 14 
april 1957 werd hij gedoopt op zijn belijdenis. Op 20 september 1961 traden Piet en Riet van 
der Meijden in de Hervormde kerk in het huwelijk. Ze woonden in een ark met kwekerij op 
de Uiterweg. Op enig moment namen beiden afstand van de kerk, maar toen Riet ziek werd 
en het hen goed deed dat de Gemeente een bloemetje bracht, werd de afscheidsdienst van 
Riet in de kerk gehouden en werd het ook Piet zijn wens zijn afscheid vanuit deze kerk plaats te laten vinden. Het 
alleen-zijn ging Piet niet gemakkelijk af en hij genoot dan ook erg van bezoek. Piet was al enige tijd ziek en overleed 
ten slotte in het hospice in De Kwakel. Op 21 september namen we afscheid van Piet waarin woorden uit Mattheüs 
6 klonken: ‘Kijk naar de vogels in de lucht en de bloemen op het veld en maak je geen zorgen’, waarna hij vanaf het kerk-
plein in stilte naar het crematorium werd begeleid.

Ellen van Houten
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Kerkenraadsvergadering 19 september
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering: Binnenkort 
kunt u zo maar eens de collecte met een QR-code 
afhandelen, ook wij zijn benieuwd! Beleidsplan voor 
ouderen is nog steeds 'in progress'. De voorbereidingen 
voor de belijdenisdienst op 15 oktober worden 
doorgenomen, een bijzondere gebeurtenis binnen onze 
Gemeente. 
Er zullen mensen benaderd worden om een veiling-
avond te helpen organiseren. Dit om de kosten van 
een nieuwe vloer in de Bindingzaal te dekken. Tevens 
wordt ons een mooi aanbod gedaan een goede piano 
voor in de Bindingzaal over te nemen, gesprekken 
hierover zijn gaande. De Bazardoelen, voorgesteld 
door Tabitha, worden besproken en goedgekeurd. De 
zoektocht naar een nieuw kerkenraadslid is succesvol 
afgerond. Aandacht ook voor de voorbereidingen op de 
Herdenkingsdienst van 26 november, die in uitvoering 
iets aangepast zal worden. Een korte terugblik op een 
geslaagde start van het kerkelijk jaar, op 10 september. 
En tot slot nog een bericht van de eilandcommissie 
omtrent een kavel waarover u in de 
gemeentevergadering wellicht meer zult horen! 

Jacco Piet

BEDANKT

Heel hartelijk bedankt voor alle mooie kaarten met lieve 
woorden die ik mocht ontvangen voor mijn 100ste ver-
jaardag. Erg blij was ik ook met het bezoek van Albertie 
die mij een prachtig boeket kwam brengen namens de 
Bezoekcommissie. 
 
Janny Arnold Bik-Ripping
  
We werden verrast toen Gerda Stieva de bloemen kwam 
brengen en door de hele mooie woorden op de kaart van 
Jopie. Hartelijk dank.
 
Tine en Wim Spaargaren

Marina kreeg de  
bloemen uit de dienst
ter bemoediging. Een 
prachtige driekleurige 
chrysant als hanging 
basket. Niet ikzelf maar 
zr. Jacqueline Tas bracht 
ons de bloemen en zij 
bracht ook Nico mee. 
Wat een mooie opwekkende tekst stond er in de begelei-
dende kaart, geschreven door Jacqueline zelf. Het waren 
gezellige en interessante uurtjes zo met elkaar. Wat een 
opsteker. Temeer omdat onze Kees nu zo zelfredzaam is 
met zijn verlamde rechterzijde in zijn aangepaste huis en 
weer thuis woont. 

Jan Broere sr.

KRONIEK
Geboren

    
25 september 2023: Max Jongsma, zoon van  
zr. Franka Riesmeijer en Bart Jongsma.

Overleden
Op 17 augustus 2023 is overleden mevrouw  
Rijkje (Rika) van der Laarse-Kooij, weduwe van  
Piet van der Laarse, in de leeftijd van 91 jaar.
Op 18 augustus 2023 is overleden zr. Catharina  
(Tokie) de Groot-de Hartog, weduwe van Nico de 
Groot, in de leeftijd van 89 jaar.
Op 17 september 2023 is overleden br. Piet van der 
Meijden, weduwnaar van Riet van der Meijden- 
Koolhaas, in de leeftijd van 90 jaar.
Op 3 oktober 2023 is overleden zr. Erna Petronella  
van der Haak-Olivier, in de leeftijd van 96 jaar.

Jubilea 
1 nov. 2023, fam. Groeneveld-Snijder, Uiterweg 119, 
1431 AD Aalsmeer, 55 jaar getrouwd. 
16 nov. 2023, fam. Spaargaren-Moolhuijsen,  
Hornweg 103, 1432 GE Aalsmeer, 45 jaar getrouwd.
22 nov. 2023. fam. De Rooij-Kniep,  
Anne Frankstraat 7, 1433 PJ Kudelstaart,  
45 jaar getrouwd. 

VAN DE KERKENRAAD

Hulpkosters gezocht
Gelukkig is onze Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
een drukke en actieve Gemeente en daarom gebeurt er 
natuurlijk veel in het kerkgebouw. Om dat allemaal goed 
te kunnen laten verlopen hebben we naast koster Leon 
nog een viertal mensen die als hulpkoster in het gebouw 
actief zijn. Op dit moment zijn dat Geeske, Arida, Adrie 
en Kees. Zij springen soms bij op drukke momenten of 
wanneer Leon vrij heeft. Helaas is het niet altijd mogelijk 
voor de huidige hulpkosters om bij te springen. Daarom 
zoekt de kerkenraad een paar extra hulpkosters. 
Mocht u geïnteresseerd zijn en iets meer over de inhoud 
van dit werk willen weten dan kunt u altijd bij Leon of één 
van de hulpkosters informeren.
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Graag willen we bedanken 
voor het zonnige boeket uit 
de dienst van 19 augustus.  
De kaart met lieve woorden 
was geschreven door Jacque-
line Tas. Ook de kaarten die we  
ontvingen deden ons heel 
goed.

Het was schrikken, wat er ge-
beurde. Nu hopelijk weer op 
de goede weg. 

Coos en Aaltje Buis 

Hartelijk dank voor al het medeleven, de lieve woorden, 
bloemen en vele kaarten die wij mochten ontvangen na 
het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma, 
Rie Eveleens-Nieuwkoop.

Ook de aanwezigheid van zovelen bij de afscheidsdienst 
was hartverwarmend.
 
Albèrt en Sonja
Elise en Johan
Martin en Margreeth
Hilde en Bert
Kinderen en kleinkinderen 

Dank voor alle wensen en felicitaties die wij mochten  
ontvangen voor ons 55-jarig huwelijksfeest. Ook al liep 
alles anders dan gepland, het was voor ons toch genieten 
van alle bloemen en kaarten. Het voelde heel warm dat 
zovelen met ons meeleefden binnen de Gemeente. 

Jacqueline en Nico Tas 

Geroerd door de bloemen en de kaart die ik vanuit de 
Gemeente mocht ontvangen. De betrokkenheid die je 
dan ervaart is daadwerkelijk een steun in het proces van 
herstel. De operatie gaat mij weer wat ruimte bieden om 
uit mijn ‘cocon’ te komen.
Weer vooruit te kunnen kijken. Hartelijk dank aan de 
Gemeente. Aan Jan Broere die de bloemen bracht en 
Jopie Eveleens voor het lieve kaartje.

Liesbeth Hazelager

Het is fijn dat ik na mijn galblaasoperatie werd overladen 
met telefoontjes, appjes en kaarten (van harte beterschap). 
Het geeft een warm gevoel al die betrokkenheid vanuit de 
Gemeente. Nu 2 weken later ben je een ander mens. Wat is 
er allemaal gebeurd, wanneer ben ik weer de oude of…  

Dank voor alle aandacht, bloemen en kaartjes.  
Mede daardoor voel ik mij een ander mens. 

Nico Tas

In Memoriam zuster Catharina de Groot-de Hartog
Op 18 augustus jl. is in de leeftijd van 89 jaar rustig ingeslapen, zuster Catharina de Groot-de Hartog, die wij kenden 
als Tokie. Tokie werd op 30 augustus 1933 in Aalsmeer geboren. Het gezin kende een jongenstweeling en twee 
meisjes. Tokie leerde Nico de Groot kennen, waar ze de liefde voor kunst mee deelde en waarmee ze op 1 augustus 
1956, in een oecumenische dienst in de Oud Katholieke kerk, in het huwelijk trad. Tokie was dankbaar voor het leven 
van haar dochter, schoonzoon en kleinzoon en voor de warme en trouwe vriendschappen die ze in haar leven heeft 
ondervonden. Tokie ontwikkelde zich tot een bevlogen pianolerares en heeft - aan huis - aan zo’n 200 leerlingen 
lesgegeven. Ze hoopte dat haar liefde voor muziek haar ook in haar laatste levensjaren tot steun en troost zou zijn. 
Helaas werd zij getroffen door de ooraandoening, Tinitis. Maar, altijd al geraakt door de beeldende kunst, vond 
ze een nieuwe bron van inspiratie en nieuwe vreugde in tekenen, beeldhouwen en aquarelleren. Tijdens een van 
onze ouderenontmoetingen genoten we daarvan, toen een van haar tekeningen onze liturgieën sierde. Dat was 
bijzonder, want ze exposeerde eigenlijk nooit. Tokie was in haar jonge jaren enthousiast en sterk verbonden met 
de Doopsgezinde Gemeente. Ze ging naar de Westhill zondagsschool, ze werd lid van de jeugdgroep en ze werd 
de vaste pianiste van de jeugddiensten in de Oude Veiling. Ze ging mee met de zomerkampen van de Binding, 
eerst als kind en later als leidster. Op 3 april 1955 werd ze gedoopt op haar belijdenis. Haar vertrouwen in God 
verloor ze echter toen tot haar doordrong wat er in de oorlog was gebeurd en waar God niet had ingegrepen waar 
mensen een verschrikkelijk lot had getroffen. Het maakte dat ze afstand nam van haar geloof. Toch bleef ze lid 
omdat ze zich thuis voelde bij de Gemeente en genoot van de onderlinge verbondenheid. Incidenteel bezocht ze 
onze bijeenkomsten voor ouderen totdat haar gezondheid het haar niet meer toeliet. Dankbaar was ze voor alle 
liefdevolle aandacht die ze vanuit de Gemeente heeft ontvangen. 
Tokie verlangde ernaar ooit weer in vertrouwen haar handen in die van de Eeuwige te kunnen leggen. Moge het zo 
zijn dat aan dat verlangen tegemoet is gekomen en dat ze zich voor altijd geborgen mag weten in de liefdevolle en 
oneindige goedheid van de Eeuwige. 

Ellen van Houten
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ZIN-INN
Adjan van Dongen:  
Amsterdam en haar Tweede Gouden Eeuw
Datum: maandag 23 oktober
Tijd: 20.00 uur
Kosten: €5,00

Sarphati was in zijn tijd 
een fenomeen. Hij werd 
slechts 53, maar was 
verantwoordelijk voor 
belangrijke door-
braken in de gezond-
heidszorg, voedselvoor-
ziening, hotelbranche, 
volkshuisvesting en de 
bankenwereld. Bovenal 
zette hij innovatie (hij 
noemde het nijverheid) 
en sociaal ondernemen 
bovenaan zijn kalender. In zijn tijd werd Sarphati zeer 
gewaardeerd, door Amsterdammers uit alle lagen van de 
bevolking. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er voor 
zijn begrafenis zo’n 20.000 mensen op de been kwamen.      
Sarphati was degene die de aanzet gaf tot een volledig 
nieuwe dynamiek in het lethargische, armoedige 
Amsterdam van het midden van de 19e eeuw. Zijn 
energie werkte aanstekelijk en inspireerde anderen als 
Piet van Eeghen, Gerard Heineken, Bram Wertheim en 
later Floor Wibaut en Berlage om te bouwen aan een 
economisch sterke, maar ook een sociale en bruisende 
stad. En nu, in de 21e eeuw, is hij bijna vergeten! Dat is zó 
onterecht, stelt Adjan van Dongen, want zonder Sarphati 
zou Amsterdam nationaal én internationaal nu minder 
relevant zou zijn. 

Kleine Pelgrimage
Datum: 30 oktober
Vertrektijd: 19.30 uur
Verzamelen om 19.15 uur. Startlocatie voor Kinderboerderij 
Boerenvreugd, Beethovenlaan 118, Aalsmeer.

Een wandeling met verdieping. Onder leiding van Frank 
van Itterzon gaan we wandelen, een wandeling van een 
kleine 5 kilometer. Het is herfst, de bladeren vallen van 
de bomen, en ook wij mogen loslaten. Dat is het thema 
van deze wandeling: loslaten. We gaan op weg met een 
opdracht, een vraag, een uitdaging. Voel je vrij om deze 
te bespreken met elkaar, of om in stilte er zelf mee aan 
de slag te gaan. Vooraf opgeven is verplicht. We houden 
graag contact met elkaar in verband met het weer. We 
zijn niet van suiker, maar met stortregen en windkracht 9 
is wandelen toch niet helemaal ideaal. Aanmelden kan via 
zininn@dgaalsmeer.nl.

Irina Dzhul: ‘Van idee tot beeld’
Datum: zondag 12 november
Tijd: 15.00 uur

Kunstfotograaf Irina Dzhul is uit Oekraïne gevlucht en 
woont anderhalf jaar in Aalsmeer. In die tijd heeft ze ex-
posities gehad in het Flower Art Museum en het Gemeen-
tehuis. Voor deze speciale lezing vertelt ze het verhaal 
achter de foto. Ze neemt ons mee in de verschillende 
stappen van het maken van haar artistieke foto’s. Elke foto 
is een verhaal dat ze op verrassende wijze creëert. Tijdens 
deze lezing vertelt ze alles, van concept tot kostuum, van 
locatie tot perspectief. Haar verhaal wordt afgewisseld 
met toepasselijke pianomuziek van Wilma Broere.
Na de lezing is er een collecte voor een goed doel, ten 
bate van Oekraïne. 

Franka Riesmeijer

Het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam. Tegenwoordig is het 
kantoor van de Nederlandse Bank er te vinden.

Adjan van Dongen.
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