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MA A N D B L A D  VA N  D E  D O O P S G E Z I N D E  G E M E E N T E  A A L S M E E R
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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Focus

Het woord ‘focus’ komt uit het Latijn. Zijn eerste betekenis
is ‘haard’. De haard was het middelpunt in huis waar 
warmte vanuit ging en waar je samen kwam. Maar focus 
betekende ook ‘(wierook)offeraltaar’. Want op die haard 
staken de oude Romeinen welriekend hars in brand. Ik 
vind de samenhang van die beelden haard-offeraltaar 
fascinerend. Wij gebruiken ‘focus’ graag in overdrachte-
lijke betekenis, als we ons bewust richten op iets wat 
belangrijk is en onze aandacht nodig heeft.

Kortgeleden bezochten mijn vrouw en ik een prachtig 
concert in het Concertgebouw. Ik werd mij ervan bewust 
hoe gefocust de dirigent en het 
orkest samenwerken. Ze concen-
treren zich helemaal op het 
muziekstuk en laten zich niet 
afleiden door andere gedachten 
of bezigheden. Alle aandacht is 
gericht op hun focus: een 
meesterwerk scheppen. 

Johannes Hartl, filosoof, theoloog 
en spreker, heeft een prachtig 
boek geschreven over de “Kracht van een leven met focus”. 1 
Hartl zegt dat wij in het ‘tijdperk van de afleidingen’ leven. 
Veel stemmen en meningen dringen zich aan ons op. 
We worden overspoeld door informatie en doen allerlei
dingen tegelijk (multitasking). Maar aandacht in de 
betekenis van focussen is heel belangrijk. Hoe storend is 
het als je bijvoorbeeld steeds op je mobiel kijkt en er niet 
helemaal bij bent bij degene die met je praat. Dus wordt 
het Focussen betekent aanwezig, waar je bent. 

Focussen is je richten op de wezenlijke vragen van het 
menselijk leven zoals: Wat is werkelijk belangrijk? Wat zou 
ik moeten doen en wat niet? Wat is de moeite waard om 
voor te leven? Wat geeft me houvast? Dit zijn maar een 
paar existentiële vragen en keuzes waar ieder mens – 
godsdienstig of niet – voor staat.

Hartl geeft alledaagse voorbeelden van focussen door 
concrete doelen voor jezelf te stellen, bijvoorbeeld:
- in plaats van “ik wil een betere vader zijn” > “ik zal elke 
avond een half uur tijd inplannen voor mijn dochter”,
- of in plaats van “vanaf volgend jaar ga ik wat vaker naar 
de kerk” > “vanaf het nieuwe seizoen ga ik vier uur in de 
week reserveren voor een activiteit in mijn Gemeente en/
of vrijwilligerswerk in mijn woonplaats”.

Om je plannen en doelen ook echt in daden om te 
zetten, noemt Hartl een eenvoudige truc: “Zoek een 
persoon die je vertrouwt en vraag om ‘rekenschaps-
partner’ van je te worden. Dat wil zeggen, delen wat je je 
hebt voorgenomen en regelmatig (bijvoorbeeld wekelijks 
of maandelijks) te delen hoe het staat met je doel. Dat kan 
met een berichtje of een gesprek. Bijvoorbeeld: “driemaal 
gesport deze week” of “deze week had ik het te druk om 
mijn kleinzoon voor te lezen.” Je hoeft je niet te excuseren.
Deze kleine truc kan veel veranderen. Het stimuleert je, 
omdat je met iemand jouw successen en mislukkingen 
deelt en die jou kan steunen en aanmoedigen.

De kracht van gefocust leven is niet dat je steeds meer 
moet presteren en meer moet 
doen, maar dat je een gezond 
evenwicht vindt tussen inspanning 
en ontspanning. En zo kun je wat 
in je leven wilt veranderen beter 
volhouden. Ergens midden in het 
boek vond ik een waardevolle 
doordenker: “Alleen al door een 
doel te verwoorden, neemt de kans 
toe dat je het ook bereikt.”

Wat is belangrijk? Wat is jouw of uw focus? En wat is onze 
focus als geloofsgemeenschap? – Laten we deze goede 
vraag tot een uitdaging maken aan de start van het 
nieuwe seizoen van onze Gemeente (en ook daarna).

Paul F. Thimm

 1 Johannes Hartl, Die Kraft eines fokussierten Lebens, 2025
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Kerkdiensten/vieringen

 	 7 sept	 ds. Paul F. Thimm, zr. Ellen van Houten STARTZONDAG (collecte
                	Jongerenwerk), Gezamenlijke viering voor jong en oud. 	  
14 sept		 ds. Christine Schlette (collecte stichting C.O.M.E.) 
21 sept		 Oecumenische viering in Karmelkerk | ds. Mirjam Vermeij (9.30 uur)  
		  met gelegenheidskoor. Geen eigen viering in de DGA 
	28 sept	 Mondig op Zondag in Mennorode, Elspeet. Geen eigen viering 
		  in de DGA 
	 5 okt	 ds. Arianne Geudeke (collecte ADS Merk) 
	 12 okt	 Kring De Verbinding (collecte stichting C.O.M.E.), met kinderopvang
	 19 okt	 Denktank ZOW en zr. Ellen van Houten (collecte Eirene NL) 
	 26 okt	 Groene dienst | ds. Paul F. Thimm en kring Duurzaamheid 
		  (collecte Eirene NL)
	 2 nov	 br. Bas Middelkoop (collecte Eirene NL)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Indien u op zondag niet op 
eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u contact opnemen met 
br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en 
brengschema opgesteld worden.

Agenda

Za 	 6 sept	 t/m 13 okt. Quilttentoonstelling Oude Veiling
Di	 9 sept 	 Bijbelgesprek over de Jakobusbrief	 20.00 uur
Zo	 14 sept 	 Inloop op de zondagmiddag	 14.30 uur 
Ma	 15 sept	 Opening tentoonstelling Passie voor Kunst	 19.30 uur 
Di 	 16 sept	 t/m zo 21 sept Tentoonstelling Passie voor Kunst13.00 – 17.00 uur 
		  dagelijks tussen 16.00 en 16.30 uur live muziek
Di	 16 sept	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur
Do	 18 sept	 Zusterkring Oase, jubileumviering 65 jaar	 10.30 – 15.30 uur
Do	 18 sept 	 Kring Ruth	 18.00 uur
Zo 	 21 sept	 t/m zo 27 sept Vredesweek
Zo	 21 sept	 Oecumenische vredesviering Karmelkerk	 09.30 uur
Zo 	 21 sept 	 Vredeswandeling vanaf voorplein Karmelkerk	 11.00 uur
Ma	 22 sept	 Bezoekersvergadering	 10.00 uur 
Ma 	 22 sept	 Vredesweek: filmavond Parochiehuis	 20.00 uur
Woe	24 sept 	 Zinvol Ouder Worden	 09.30 uur
Woe	24 sept	 Kring Elia high tea	 15.00 uur 
Woe	24 sept	 Vredesweek: lezing Amnesty International	 20.00 uur
Do 	 25 sept 	 Kring Shalom 	 17.00 uur 
Vrij 	 26 sept	 Vredesweek: Vredesmaaltijd in Het Baken	 18.00 uur
Zo 	 28 sept	  ‘Mondig op Zondag’ in Mennorode, Elspeet
Ma 	 29 sept	 Kring Zorgcentrum Aelsmeer	 15.00 uur 
Wo 	 1 okt	 Maaltijdgroep	 18.00 uur
Vrij 	 3 okt	 Zin-Inn lezing Niels Tuning	 20.00 uur
Za	 4 okt	 Optreden Bindingkoor Korendag Burgerzaal	 11.40 – 12.15 uur
Di 	 7 okt 	 Kring Mijdrecht
Di	 7 okt	 Bijbelgesprek over de Jakobusbrief	 20.00 uur
Woe 	 8 okt 	 Kring JoB	 20.00 uur
Do	 9 okt	 Kring Shalom 	 20.00 uur 
Vrij	 10 okt	 Jubileumavond 50 jaar Bazar	 19.30 uur
Zo 	 12 okt 	 Inloop op zondagmiddag	 14.30 uur
Ma	 13 okt	 Herfstontmoeting voor ouderen,  
 		  Jubileumviering 65 jaar Bezoekwerk	 10.30 – 15.30 uur
Do	 16 okt	 Zusterkring Oase 	 14.30 uur
Do	 16 okt	 Kring Ruth	 20.00 uur 
Di	 21 okt 	 Kerkenraadsvergadering	 19:30 uur 
Wo 	 22 okt 	 Kring Elia	 14.00 uur 
Vrij  	 24 okt	 Zin-Inn goocheldemonstratie/workshop kids	 14.00 uur 
Ma 	 27 okt 	 Kring Zorgcentrum Aelsmeer	 15.00 uur
Do 	 30 okt	 Kring Shalom	 20.00 uur
Zo	 26 okt	 Opening DGA-Bibliotheek	 11.15 uur

Om alvast te noteren
Za 	 15 nov	 Bazar	 10.30 – 17.00 uur 
Di	 18 nov 	 Najaarsgemeentevergadering	 19:30 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 10 oktober mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
25 oktober 2025.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. Ilse Zethof  (eindredactie),
tel. 06 53 66 02 62.
ilse@zethof.nl 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl
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Startzondag 2025 ´Spelen met vuur´
Welkom op zondag 7 september voor 
de openingsdienst van het nieuwe
seizoen. We beginnen om 10.00 uur
met een lekker kopje thee, koffie of een 
frisje voor de kids!  Van 10.30 uur tot 
11.30 uur zingen, bidden en spelen we. 
Niet met vuur uiteraard, maar toch. Na afloop is 
iedereen uitgenodigd om een kop soep met brood 
mee te eten en om nog even gezellig samen te zijn. 
Er is altijd genoeg, samen delen kunnen we als geen 
ander, maar laat even weten of je van plan bent om 
te komen. Dan weten we op hoeveel mensen we 
ongeveer kunnen rekenen. Aanmelden kan via het 
mailadres: secretariaat@dgaalsmeer.nl

BIJ DE COLLECTEN

Stichting C.O.M.E.
Op 14 september en 12 oktober collecteren we voor 
stichting C.O.M.E.. De machteloosheid die bezit van ons 
heeft genomen in het conflict tussen Israël en de Pales-
tijnen kunnen we maar moeilijk van ons afschudden. De 
vernietiging en uithongering van de Palestijnen in Gaza 
gaan ondanks protesten uit de hele wereld gewoon door. 
Een heel klein lichtpuntje in dit conflict zijn de pogingen 
van Stichting C.O.M.E. om jonge Israëliërs en Palestijnen 
met elkaar te laten praten door ontmoetingen tussen 
Israëliërs en Palestijnen te organiseren op neutraal terrein. 
Deze ontmoetingen vinden plaats op Cyprus. Zij proberen 
het wij/zij denken ter discussie te stellen, een soort 
humaniseringsproces in gang te zetten om een beter 
begrip voor elkaar te creëren. Het lijkt haast een onmoge-
lijke taak, maar hun pogingen verdienen onze steun.  

Namens Tabitha, Ger van Alphen

Eirene NL
In de diensten van 19 en 26 oktober en 2 november 
willen wij graag collecteren voor Eirene NL, een praktische
vredesorganisatie. Het is opgericht in maart 1957, slechts 
een maand na de oprichting van Eirene International 
in Amerika. De Nederlandse tak bestond uit Stichting 
Oecumenische Hulp (SOH), Het Genootschap van de 
Vrienden (Quakers), Kerk en Vrede en de Doopsgezinde 
Vredesgroep. De visie van Eirene NL is een rechtvaardige 
en geweldloze samenleving waarin iedereen waar ook ter 
wereld, een vredig en goed leven kan leiden op de plek 
die hij of zij verkiest. De missie is daarom bij te dragen aan 
het waarmaken van de visie door intensieve ontmoeting, 
dialoog en samenwerking om zo onrechtvaardigheden, 
onbegrip en conflicten te helpen oplossen. Dit proberen 
zij onder andere te bereiken door aandacht te vragen voor 
vredeswerkers, en in het bijzonder vredesmissies zonder 
wapens, door mensen uit te zenden naar partnerorgani-
saties en projecten. Ook ondersteunen zij projecten finan-
cieel die binnen de missie van Eirene vallen. Het is jammer 
dat na bijna 70 jaar Eirene nog steeds nodig is. Daarom 

willen wij van Tabitha de collectes voor deze organisatie 
van harte aanbevelen. 
Voor meer informatie: https://eirene-nederland.org 

Namens Tabitha, Jan Joore

MET DE BIJBEL ERBIJ 

Herinneringen markeren 
1 Samuel 6: 18b ‘De grote steen in de akker van Josua bij 
Bet-Semes, waarop de ark van de Heer heeft gestaan,  
herinnert tot op de dag van vandaag aan deze gebeurtenis.’ 
Hoe goed is het om de hoogte- en dieptepunten van ons 
leven en de herinneringen daaraan te markeren. 
We doen dat met foto’s, al dan niet met een lichtje erbij. 
We doen dat in ons persoonlijk leven, maar ook op  
nationaal niveau. Gedenkplaatsen die ons herinneren aan 
hen die de vrede voor ons mogelijk hebben gemaakt. We 
hebben ze nodig om niet te vergeten dat ze er waren en 
wat ze hebben betekend. Zo hebben we in de kerken- 
raadskamer een fotogalerij van onze werkers. Mensen die 
ons hebben geïnspireerd op de weg van het geloof en het 
doopsgezinde gedachtegoed. Zoveel kinderen ‘van toen’ 
die zich nog altijd de verhalen herinneren van de Westhill 
en de godsdienstlessen op school. Foto’s en gedenkplaat-
sen verwijzen zo naar wat goed, kostbaar en waardevol 
was en die nog altijd van betekenis zijn. Liefde, zo blijkt 
maar weer, is nog altijd sterker dan de dood.

Ellen van Houten

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Bijbelgesprekken de Jakobusbrief 
Vanaf het begin heeft voor doopsgezinden de Bergrede en 
de Jakobusbrief een bijzondere plek in hun hart. Beiden 
zijn overtuigd dat geloof niet alleen met denken en praten, 
maar ook met doen te maken heeft of zoals de Jakobusbrief 
zelf zegt: ‘Zo is het met het geloof: als het niet met daden 
gepaard gaat, is het dood.’ (Jak.2:14) Je vindt praktische
 voorbeelden in die brief: over hoe omgaan met armen, 
over je tong in toom houden, over wat is wijsheid?, over 
bidden voor zieken enz. Als je de Bergrede al kent, maar 
de Jakobusbrief (nog) niet is dat een gemis, maar geen 
schande. Er is dus niets te verliezen, maar veel te winnen 
tijdens de Bijbelgesprekken en het is gratis (koffie en thee 
inbegrepen). Ik bied drie gespreksavonden aan om met 
elkaar kennis te maken met dit ‘Bijbelboekje’ op dinsdag 
9 september, 7 oktober en 11 november 2025. We komen 
tussen 20.00 en 21.45 uur samen in onze kerk. Als je je 
aanmeldt via bijbelgespreksgroep@dgaalsmeer.nl weten 
we hoeveel thee en koffie er gezet kan worden en hoeveel 
kopieën we nodig hebben voor de deelnemers. Maar ook 
zonder aanmelding ben je van harte welkom. Voor de 
kennismaking met de Jakobusbrief en met elkaar is het 
een voordeel (geen verplichting) om alle drie de avonden 
te komen.	

			   	
Paul F. Thimm
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Groene dienst of dienst over duurzaamheid
Op 26 oktober 2025 zal de dienst in het teken staan van 
duurzaamheid. Deze groene dienst wordt voor-
bereid door iemand uit de Commissie Duurzaamheid, 
uw predikant en anderen.
Graag hoor ik of je zin hebt om mee te denken en mee 
te werken aan deze dienst. Laat het me telefonisch weten 
via 0297 74 30 44.

Paul F. Thimm 

Fiets
Na mijn oproepje 
kreeg ik een prachtige 
fiets in bruikleen! 

Als u de boom 
herkent, weet u wie 
hem beschikbaar 
heeft gesteld. 
In dank ontvangen.

Ellen van Houten

 GELOVEN  MET  EEN  GLIMLACH

Voor oordeel en integratie
De voorzitster van een kerkelijke organisatie haalt bij een 
cafetaria een bord soep. Ze zet haar bord neer op een 
vrije tafel en hangt haar handtas daaronder. Ze gaat nog 
gauw een lepel halen.
Als ze terugkomt, ziet ze een donkere Afrikaan in alle 
gemoedsrust haar soep oplepelen.
“Ik zet me echt voor integratie in, maar dit gaat me te ver!,” 
denkt ze hevig geïrriteerd. Ze gaat naast hem staan, kijkt 
hem verwijtend aan en begint ook van de soep te eten. 
Zwijgend eten ze het soepbord leeg.
Dan staat de Afrikaan op en haalt een kopje koffie voor 
haar en neemt vriendelijk afscheid. “Mijn les heeft 
gewerkt op zijn geweten,” denkt zij tevreden tot ze 
plotseling merkt dat haar handtas niet meer onder de 
tafel hangt.
“Die gemenerik heeft mij ook nog eens belazerd!,” denkt 
ze ontzet. “Zie je wel, je kunt die lui dus toch niet 
vertrouwen.”
Teleurgesteld en boos kijkt ze om zich heen en verstijft 
ineens: aan de tafel ernaast hangt haar handtas en daarop 
staat een vol bord met soep, niet aangeraakt en inmid-
dels koud geworden en zonder lepel.			 
	
Paul F. Thimm

OECUMENE

Vredesweek 21-27 september 2025
Thema: Niets doen is geen optie
In de Vredesweek organiseren de Open Hof Kerk, de 
Karmelparochie en de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, onder de naam ‘Oecumenische Ambassade van 
Vrede Aalsmeer’, verschillende activiteiten.

Op zondag 21 september is er een Oecumenische 
Vredesdienst. Deze dienst begint om 09.30 uur in de 
Karmelparochie. Ds. Mirjam Vermeij gaat voor in de 
viering die met de oecumenische liturgiegroep van de 
Raad van Kerken is voorbereid. Een gelegenheidskoor 
onder leiding van Lous Zandvliet verleent medewerking 
aan deze dienst. Na de dienst is er koffiedrinken achter 
in de kerk. Daarna starten we omstreeks 11.30 uur bij de 
kerk met een vredeswandeling van ongeveer 2,5 km. 
Het is een wandeling van ongeveer een uur, met liederen, 
gedichten, verhalen, stiltemomenten en vooral ruimte 
voor gesprek.  

Op maandag 22 september is er een filmavond in het 
Parochiehuis, Gerberastraat 6. Op deze avond wordt de 
film ‘Adam’ vertoond. De film begint om 20.00 uur en om 
19.30 uur is de zaal open. De film speelt zich af in Casa-
blanca, waar de zwangere, ongetrouwde Samia op zoek 
is naar onderdak. Ook de deur van Abla blijft in eerste 
instantie gesloten, maar als weduwe en alleenstaande 
moeder weet Abla hoe moeilijk het leven kan zijn en laat 
zij Samia toch binnen. Samia gaat helpen in Abla’s 
bakkerswinkeltje. Samen bakken zij de heerlijkste 
Marokkaanse lekkernijen en tonen ze hun veerkracht. De 
vrouwen vinden steun bij elkaar en ervaren hoe moeilijk 
het is om in deze nieuwe situatie de vrede te bewaren.
Na afloop van de film is er gelegenheid voor nabe-
spreking. Ook is er een collecte die ten goede komt aan 
het Lilianefonds.

Op woensdag 24 september is er in de doopsgezinde 
kerk een lezing door een medewerker van Amnesty 
International. Het onderwerp is: Waarnemingen tijdens 
demonstraties. Na afloop van de lezing is er een collecte 
waarvan de opbrengst naar Amnesty gaat.
De lezing begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk 
open en bent u welkom.

Op vrijdagavond 26 september is er, zoals gebruikelijk, 
een vredesmaaltijd in Het Baken, Sportlaan 86 (achter de 
Open Hof Kerk). De maaltijd begint om 18.00 uur. 
Omstreeks 17.45 uur gaan de deuren van Het Baken open 
en bent u welkom.
De maaltijd bestaat uit vegetarische soep met stokbrood. 
Voor deze avond hebben wij een spreekster van het 
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Lilianefonds uitgenodigd, die tijdens de maaltijd uitleg 
gaat geven over het werk van het Lilianefonds. Tijdens de 
maaltijd en na afloop is er volop gelegenheid om hier met 
elkaar over door te praten.
De maaltijd kost u niets, maar na afloop is er een collecte 
voor het Lilianefonds.
Let op: Het is nodig dat u zich vooraf aanmeldt voor deze 
maaltijd. Dat kan via intekenlijsten die in de hierboven 
genoemde kerken liggen.

Frank van Itterzon, namens de Vredesweekorganisatie 

Kerkkoorjubileum
De repetities van het doopsgezind kerkkoor zijn woens-
dag 3 september, na de zomerstop, weer van start 
gegaan.
We zijn hard aan het oefenen voor ons jubileum. 
De muziekcommissie heeft mooie bekende liederen 
hiervoor uitgezocht. We vieren het 95-jarig bestaan in 
een feestelijke dienst op zondag 7 december. 

Ineke van der Stroom 

Tentoonstelling Passie door Kunst
Van 15 t/m 21 september kunt u diverse kunstwerken 
bewonderen in de kerkzaal tijdens de tentoonstelling 
Passie door Kunst, georganiseerd door ‘Aalsmeer over 
Hoop’.  Het thema is: Aan tafel, delen en samenzijn. 
De opening vindt plaats op maandag 15 september om 
19.30 uur en wordt 
verricht door ds. 
Paul F. Thimm. 
De expositie 
zal dinsdag 16 
september t/m 
zondag 21 
september 
dagelijks te 
bezichtigen zijn 
tussen 13.00 en 
17.00 uur. Tussen 
16.00 en 16.30 uur 
kunt u dagelijks 
genieten van live 
muziek.

5

GEMEENTEWERK 

Met de bus vanuit Aalsmeer naar Mennorode 
Op zondag 28 september 2025 vindt Mondig op 
Zondag plaats op Mennorode, Elspeet. Een dag voor 
alle doopsgezinden en iedereen die zich verbonden 
voelt met de doopsgezinden. Er komen (geloofs)- 
inhoudelijke thema’s aan de orde. De bijeenkomst 
dient ook als moment van ontmoeting, viering en 
inspiratie en is een initiatief van het bestuur van de 
ADS. De uitvoering is in handen van het ADS-bureau, 
in samenwerking met de doopsgezinde geloofs-
gemeenschap. Het thema voor de editie van 2025 is 
‘Voeten in de aarde’ en gaat over duurzaamheid in 
de breedste zin van het woord. Er is veel ruimte voor 
ontmoeting en er zijn onder andere workshops over 
klimaat, activisme in de kerk, hoop, erfgoed en hoe je 
kunt aarden in de kerk. Ook vanuit onze Gemeente is 
er inbreng met twee workshops. Je kunt ouderwets 
bijbelen, er is ruimte voor creativiteit en je kunt  
genieten van de prachtige natuur rond Mennorode. 
Ook zal er een uitgebreid programma zijn voor  
kinderen, jongeren en twintigers. Verder zullen er veel 
organisaties aanwezig zijn om te vertellen over hun 
werk. Hoofdspreker is mensenrechtenactiviste  
Chautuileo Tranamil. Er is voor alle leeftijden iets te 
doen en deze dag wordt u aangeboden door de ADS 
en is gratis toegankelijk. Een uitgelezen kans om 
doopsgezinden buiten de Gemeentegrenzen te 
ontmoeten!
De kerkenraad stelt voor om die dag met een bus 

vanuit Aalsmeer, Hoofddorp en Haarlem naar 
Mennorode te gaan. Hieraan zijn wel kosten ver-
bonden, €25,- pp en er is nog plek. Die zondag zal er 
geen dienst zijn in onze eigen Gemeente. We willen 
graag weten wie er belangstelling heeft om mee te 
gaan. Voor het bespreken van de bus is het van belang 
dat u zich snel opgeeft via secretariaat@dgaalsmeer.nl. 
Ook zal er een intekenlijst liggen op de tafel achter in 
de kerk. 
En vergeet vooral ook niet in te schrijven via deze site: 
https://doopsgezinden.nl/nieuws/mondig-op-zondag-
voeten-in-de-aarde.

Willy Karssing
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Opening DGA-bibliotheek
Zondag 26 oktober, na de dienst, wordt onze eigen 
DGA-bibliotheek officieel geopend. Het duurde even 
maar dan heb je ook wat. Met vier leden hebben wij 
ons hiervoor ingezet, en 
hebben we geprobeerd er iets 
moois van te maken.  
We hebben een prachtige kast 
gekregen, (die alweer bijna te 
klein is), en hebben hem met 
veel enthousiasme gevuld, wat 
een hele uitzoekerij is geweest 
(wat wel, wat niet).
Nu hopen we natuurlijk dat u 
er gebruik van komt maken. 
Het uitleensysteem staat op 
de kast. Zondag tijdens het 
koffiedrinken na de dienst zal 
er iemand aanwezig zijn voor 

Zaterdag 15 november: bazar! 
De voorbereidingen voor de bazar zijn weer begonnen. 
En dit jaar belooft het een speciale editie te worden. 
Het is namelijk de 50ste editie en dat moet gevierd 
worden. Zie de uitnodiging voor de jubileumavond elders 
in dit Levenslicht en hou vrijdag 10 oktober alvast vrij in je 
agenda. Elk jaar zijn vele vrijwilligers tijdens de bazar en 
de dagen ervoor druk met de opbouw bezig. Zonder hulp 
geen bazar. Dus lijkt het je leuk om mee te helpen op de 
dag zelf of tijdens de opbouw de dagen ervoor, laat het 
weten aan Nelleke (tel. 06 40 91 89 74) of Elise (tel. 06 28 
64 41 25). 

Ook deze 50ste editie kunnen we natuurlijk niet zonder 
de inbreng van spullen voor de rommelmarkt, boeken, 
Cd’s, Lp’s en Dvd’s, kleding voor de kledingmarkt en 
prijzen voor het rad van avontuur. Bewaar ze dus alvast, 
vanaf 12 november kun je ze weer inleveren bij de 
Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer. 

Alvast bedankt namens de Bazarcommissie

uitleen of teruggave.
Gedurende de week ligt er een intekenlijst waarop u zelf 
kunt aangeven wat u meeneemt of terugbrengt, zodat wij 
er controle over houden. U kunt dus altijd lenen en komt 

nooit voor niets. Stel, u komt 
voor een kringbijeenkomst, 
koor of anderszins, de boeken 
zijn altijd beschikbaar.
We hebben tien categorieën 
gesorteerd, dus hopelijk voor 
elk wat wils.  
KOMT HET ZIEN, en maak er 
gebruik van. 

Namens de DGA 
bibliotheekcommissie, 
An Bolhuis

Uitnodiging jubileum-
avond 50 jaar 
‘zaterdag’ Bazar
Het is dit jaar 50 jaar  
geleden dat de bazar  
van de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer voor 
het eerst op een zaterdag 
werd gehouden. Al 50 jaar 
een succesformule om trots 
op te zijn. Dit heuglijke feit gaan we vieren op  
vrijdagavond 10 oktober 2025. Bij deze ben je van harte 
uitgenodigd voor een jubileumavond in de doopsgezinde 
kerk waar al die jaren de bazar wordt gehouden.  

Hoe ziet de avond eruit?
•	 Welkom vanaf 19.30 uur met koffie/thee en een trak-

tatie. 
•	 Bij binnenkomst ontvang je twee consumptiebonnen 

en een lot voor het rad van avontuur.
•	 Vertoning van de Bazarfilm 2024. Marlies van Leeuwen 

heeft het hele proces rondom de bazar van 2024  
gefilmd. Dat heeft een prachtig beeld opgeleverd waar 
we deze avond van gaan genieten.      

•	 �Natuurlijk wordt er ook aan het rad gedraaid en wie 
weet brengt je lotnummer geluk.

•	 �Tussendoor wordt op ludieke manier je kennis getest 
over het bazarverleden.

•	 Uit de oude doos: ‘het papieren vel met vakjes’. Zet 
voor €1,- je naam in een vakje en wie weet win jij de 
speciale jubileumprijs. 
En er is ruimte voor ontmoeting en het delen van leuke 
bazarherinneringen.      

•	 Afsluiting rond 22.30 uur.
Graag vóór 20 september aanmelden via  
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cie-bazar@dgaalsmeer.nl of telefonisch bij Elise Mool- 
huijsen, 06 28 64 41 25.

Deze avond wil je natuurlijk niet missen en geef de uit-
nodiging gerust door aan andere helpers van de bazar! 
We hopen op een feestelijke avond en natuurlijk nog op 
een lang vervolg van misschien wel de ‘leukste bazar van 
Nederland’, die dit jaar op zaterdag 15 november  
gehouden wordt. 

Een hartelijke groet namens het 50 jaar bazar-team,
Elise, Nelleke, Loes, Margo, Mieke, Jan en Jaap

Ook dit jaar weer een 
Grote Verloting 
Wat vliegt de tijd. Nog even en we 
hebben weer een bazar. Het is dit 
jaar zelfs een jubileumjaar: 50 jaar 
Bazar. Vast onderdeel is al heel lang 
de Grote Verloting, nu reeds 2 keer 
in een nieuw jasje. Vanzelfsprekend 
willen we dat ook 
nu weer organiseren. Er zijn mooie prijzen te winnen en 
zeker ook belangrijk: het levert een goed bedrag op voor 
de goede doelen en onze doopsgezinde Gemeente.
Vanwege het 50-jarig bestaan van de bazar, willen we 
de lat hoog leggen en streven we ernaar om 500 loten 
te verkopen. Het zou fantastisch zijn als dat lukt. Eén lot 
kost een tientje, maar daar zijn de prijzen ook naar.

Dit jaar liefst 10 mooie prijzen te winnen!
Over de te winnen prijzen leest u in de volgende editie 
van Levenslicht meer. Wat wel bekend is: de hoofdprijs 
is een geldbedrag van 300 euro. Maar ook de 2e tot en 
met de 10e prijs zijn meer dan de moeite waard.
De komende tijd kunt u weer benaderd worden om een 
lot voor deze loterij de kopen. Maar mocht dat voor u 
te lang duren, dan mag u ook contact opnemen met 
ondergetekende.

Alvast hartelijk dank en vriendelijke groet,
Mede namens alle lotenverkopers (m/v) van 
‘Team Grote Verloting’ (kortweg: TGV),

Nico Eveleens – 06 24 21 80 19

Inloop op zondag: Met liefde gemaakt
Veertien dames werden zondag 13 juli welkom geheten 
bij de Inloop. Heerlijk, een uitje op de zondagmiddag. 

Maria Keessen-Regier vertelde over de quiltgroep, waar 
de zusters met liefde en aandacht comforters maken 
voor mensen in Oekraïne. Te midden van moeilijke 
omstandigheden je omhuld weten door een kleurrijk 
doek of slapen onder een warm palet van kleuren en 
patronen kan het leven wat vrolijkheid geven en wie weet 
zelfs een beetje moed of hoop. Als het zo zou mogen zijn! 
We genoten van de uitleg en waren onder de indruk van 
wat Maria ons vertelde en liet zien. We werden blij van al 
die prachtige kleuren en zo gingen we uiteen om onder 
het genot van een drankje en een zoutje gezellig te 
sjoelen, Rummikub of Ski-Bo te spelen. De middag werd 
omlijst door liedjes die raakten van Toon Hermans en 
Liesbeth List over de liefde.

Ellen van Houten
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Bootreisje  
Wat een geweldige dag was woensdag 30 juli. Een beetje 
bewolkt en af en toe heerlijk de zon. Inschepen bij 
Koninklijke De Vries op de Oosteinderweg is al een feest. 
Wat een ruimte om te parkeren. De boot lag al klaar en 
Anja en Ellen stonden aan de loopplank om iedereen 
welkom te heten. Ook in de boot kon iedereen weer 
geholpen worden bij het zoeken naar een mooie tafel 
aan het raam. Precies 10.00 uur voeren we af. 
De kapitein stelde de bemanning voor. Helaas ont-
hielden we niet alle namen, maar zij hebben ons de 
hele dag goed verzorgd. 

Namens het bestuur heette Anja iedereen welkom en 
wenste ons een fijne dag waarop ontmoeting en gezellig-
heid het belangrijkste waren. En gepraat is er. Herkenning 
van plekken waar we langs voeren. En opmerkingen als 
“we varen dezelfde route als verleden jaar, maar toch lijkt 
het wel weer anders”. Vrolijke mensen op het water en 
aan de kant die zwaaiden als zo’n mooie boot vol mensen 
langskwam. Een voorrecht is het dat alle bruggen (en 
dat waren er best veel) keurig voor ons open gingen. 
We hoefden nooit lang 
te wachten. De kapitein 
was zeer behendig om de 
grote boot precies onder 
de brug door te varen en 
de kant te ontzien. Af en 
toe vertelde de kapitein 
ons wat we zagen en 
waar we voeren. 
Na de koffie en een 
gebakje gingen er al veel 
mensen boven naar het 
dek. De wind door de 
haren en het gezicht in 
de zon. 

Daarna weer naar beneden voor een schipperslunch. 
Heerlijke gevulde tomatensoep en een kadetje met 
kroket en een kadetje met kaas met melk, karnemelk of 
koffie en thee. Het was meer dan genoeg. Na de lunch 
geen dutje, maar weer naar boven op het dek. Heerlijk in 
de zon en er werd goed gesmeerd. Prachtige luchten en 
mooie wolken. In de middag heerlijk thee of koffie met 
een lekkere bonbon en tot slot ook nog een glaasje wijn, 
advocaat met slagroom of een sapje. 
Ook al was de tocht hetzelfde, het blijft erg mooi om zo 
Nederland te zien vanaf het water. Hier en daar vergane 
fabrieksterreinen, maar de meest gehoorde opmerking 
was toch wel: “wat een prachtige huizen, tuinen en leuke 
dorpen zijn we gepasseerd”. En in de verte grote steden 
als Leiden, Zoetermeer en Leiderdorp. Dan weer tussen 
de weilanden door met koeien en een veld vol met 
ganzen. En mooie molens, waarvan sommige nog in
gebruik waren. Kortom heel veel gezien!  
We kunnen terugkijken op een heerlijke, gezellige dag vol 
ontmoetingen. Dankbaar kunnen we zijn dat het bestuur 
van de bezoekgroep dat allemaal voor ons regelt. En nu 
thuis nog nagenieten van deze boottocht.  

Jacqueline Tas-Baardse 

Levenslicht nr. 6 | September 2025



9

Zomerontmoeting met thema vlinders
In een gezellige Bindingzaal, versierd met vrolijke 
bloemetjes, servetten met vlinders en op tafel voor 
iedereen een mooie liturgie met vrolijke vlinders, beleef-
den we op woensdag 6 augustus met elkaar een fijne 
ochtend. Deze ochtend was speciaal voor de mensen 
die niet met de bootreis meekonden. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee met een vlinderkoekje werd 
eenieder welkom geheten door Ellen van Houten. Na het 
aansteken van de kaars en het zingen van het lied ‘Dank 
u voor deze nieuwe morgen’ werd er een voorstelrondje 
gedaan. Iedereen noemde zijn of haar naam en mocht 
zeggen welke vlinder hij of zij de mooiste vond. Eigenlijk 
zijn alle vlinders mooi en bijzonder, maar het is niet zo 
best met de vlinderstand gesteld. Ellen hield een inleiding 
over het thema vlinders en Tilly Overbeek las het gedicht 
‘De rups’ voor. Ook werd er gekeken naar een filmpje hoe 
een rups zich ontpopte tot een prachtige vlinder. Dat is 
nog een heel proces. Met Elise werd de vlinderstand in 
Nederland doorgenomen en ze noemde de namen van 
de verschillende vlinders. De meest bekende vlinder is 
wel de Atalanta. De Dagpauwoog wordt ook nog wel met 
enige regelmaat waargenomen. 

Na nog een kopje koffie of thee was er een korte 
meditatie door Elise en zij vertelde over de symbolische 
betekenis van de vlinder. We luisterden naar het lied 
‘Verdronken vlinder’ van Boudewijn de Groot. Ellen 
vertelde een stukje uit de Bijbel en we luisterden naar de 
woorden van ‘Laat mij een vlinder zijn’ van Emma Kok, 
gelezen door Anja Hofman en daarna naar het lied zelf. 
Na de heerlijke lunch met soep en salade luisterden we 
naar een gedicht ‘Vrij als een vlinder’ verteld door Tilly. 
En zo kwam er een einde aan een mooie zomer-
ontmoeting.

Anneke Eveleens

KRINGWERK

Kring Zorgcentrum Aelsmeer 
Met een klein groepje keken en luisterden we op 28 juli 
eerst naar prachtige natuurbeelden van ‘Morgenstim-
mung’ uit de ‘Peer Gynt Suite’ van Edvard Grieg. 
Afwisselend zongen of lazen we lied 218 ‘Dank u voor 
deze nieuwe morgen’. Dat was ook het thema van deze 
middag. Hoe begint jouw dag? Met bijvoorbeeld nog 
even mijmeren, even nasoezen of lekker uitrekken? 
Kan je de dromen of je gedachten van die nacht nog 
herinneren? Natuurlijk hangt het van de situatie of 
omstandigheden af. Je moet soms geduld hebben met 
het wachten op de zorg. Er zijn zovelen die hulp nodig 
hebben. Passend hierbij lied 216 ‘Dit is een morgen als 
ooit de eerste’. Het gezegde ‘Herinner je gisteren, droom 
over morgen, maar leef vandaag’, werd beaamd.  
Het voordeel van een klein groepje is dat iedereen de 
kans krijgt om iets te zeggen. Daar werd dan ook 
dankbaar gebruik van gemaakt. Het afsluitend gedicht 
kregen we mee van Henriëtte Roland Holst-van der 
Schalk. 

‘Gedenk mij’ 
Gedenk mij in Uw gebeden 
Gebeden hebben kracht 
Zij komen als stralen gegleden 
Door onze nacht 
Gebeden zijn gedachten 
Gedrenkt in innigheid 
Gevormd in zuivere 
Ootmoedigheid 
Hun mild-bewogen vrede 
Geneest de eenzame pijn 
Gedenk mij in Uw gebeden 
Opdat ik geheeld moge zijn. 

Aaltje Buis
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KRONIEK
Overleden 
Op 25 juli 2025 is overleden zr. Elisabeth Cornelia 
(Elly) Lanser-Geleijn, echtgenote van 
br. Gert Lanser, in de leeftijd van 85 jaar.

Huwelijksjubilea
16 september 2025, familie Maarse-Gierman, 
Anthony Godinweg 26, 1431 ME Aalsmeer - 
60 jaar getrouwd. 

17 september 2025, familie Van Leeuwen-Visser, 
Geerland 85, 1433 JP Kudelstaart - 50 jaar 
getrouwd. 
 

3 oktober 2025, familie Maarsen-Keim, 
Oosteinderweg 114, 1432 AN Aalsmeer - 55 jaar 
getrouwd.

Nieuwe vriend van de Gemeente 
Mevrouw J.M. (Joke) van Klink-Buffing, 
Jasmijnstraat 21, 1431 RH Aalsmeer.

Met attestatie overgeschreven
Zr. I.J. (Ireen) de Boer, van Doopsgezinde  
Gemeente Wageningen naar  
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering 15 juli 
Op 15 juli 2025 vergaderde de kerkenraad onder voor-
zitterschap van Neeltje. De agenda en de notulen van 
17 juni werden vastgesteld, met aandacht voor o.a. de 
zomerkring, activiteiten van Zin-Inn en een ontbrekende 
brandblusser. Binnengekomen stukken betroffen onder 
andere de brief ‘Nu of nooit’ van de ADS en de geplande 
oplevering van de zonnepanelen (eindelijk). Bij de gees-
telijk werkers werd gemeld dat Ellen van Houten per 1 
mei 2026 helaas stopt. Er wordt een datum genoemd van 
19 april voor een afscheidsdienst. De kerkenraad beraadt 
zich op vervanging en hoopt hier zo spoedig mogelijk 
een plan voor te hebben uitgewerkt. Ellen stelde tevens 
voor om Kerst samen met Participe te organiseren en dit 
zal worden onderzocht. Er wordt gekeken wat de 
mogelijkheden zijn om aan de behoefte voor persoon-
lijke gesprekken bij Kring Zorgcentrum te voldoen. Voor-
bereidingen voor de Vredesweek zijn opgestart. Verder 
werd teruggeblikt op vriendenbezoeken en de vakantie- 
week, waarbij veiligheid bij calamiteiten aandacht vraagt. 
Vooruitgekeken werd naar de teambuildingsdag van 
de kerkenraad, expositie Passie door Kunst (16 t/m 21 
september), Vredesweek (20 t/m 27 september), Mondig 
op Zondag (28 september, thema ‘Voeten in de aarde’) en 
de Kerstviering. Ook praktische zaken kwamen aan bod, 
zoals de OneDrive-instructie, het preekrooster en de  
introductie van een vernieuwd Weekbericht. De verga- 
dering werd om 22.00 uur gesloten.

Jacco Piet

Teambuilding van de kerkenraad en geestelijk werkers
Op zaterdag 9 augustus heeft de kerkenraad samen met 
de geestelijk werkers op een prachtige locatie in een 
loods aan de Uiterweg een teambuildingsdag gehouden. 
Geïnspireerd door de Commissie Toekomst was het  
thema ‘Future Present Past’. Een beknopte samenvatting 
van deze zinvolle dag:

Ellen van Houten opende met de lezing uit ‘Joel 2:28’
‘Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien.’

De inleiding werd afgesloten met 
het gedicht van Jos van Hest, ‘Toe 
Toekomst’, uit ‘Verrijkende woorden’.

Als eerste onderdeel 
van de brainstorm 
zochten we met 
elkaar naar een 

nieuw beeld van de Gemeente zoals we dat in de toe-
komst voor ons zien. Dit beeld moet de kapstok worden 
voor het nieuwe beleidsplan 2026–2030. We bespraken 
dit aan de hand van een set van cartoons met beelden 
van Gemeente of kerk zijn; heel inspirerend. Met name 
het beeld van bruggen bouwen en verbinding maken 
kwam steeds bovendrijven. Dat zou weleens onze 
drijvende kracht voor de Gemeente van de toekomst 
kunnen worden. 

Na de lunch gingen we aan de slag met de vieringen in 
onze Gemeente. Wat vinden we belangrijk, wat is onmis-
baar en wat kunnen we eventueel wel missen in onze 
huidige vieringen. Daarmee kan een nieuwe liturgiegroep 
aan de slag om eventuele vernieuwingen te gaan realiseren.
 
Na afloop van deze zinvolle bijeenkomst maakten we een 
boottochtje met Henk van Leeuwen, die ons veel nieuwe 
plekken op de Westeinderplassen liet ontdekken, waarbij 
we prachtig aangelegde eilandtuinen mochten bezoeken. 
Daar maakten we ook de groepsfoto.
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In Memoriam Elizabeth 
Cornelia Lanser-Geleijn 
3 mei 1940 – 25 juli 2025 

Op 25 juli is in de leeftijd 
van 85 jaar rustig inge- 
slapen zuster Elizabeth 
Cornelia Lanser-Geleijn, 
die wij kenden als Elly. 
Elly werd als tweede 

kind in een gezin van 7 kinderen op 3 mei 1940 in 
Aalsmeer geboren. Tijdens dansles leerde Elly Gert 
kennen en op 11 mei 1960 traden ze in het huwelijk. 
Ze kregen drie kinderen en zeven kleinkinderen. 
Elly was een lieve en zorgzame moeder, oma en zus. 
Je voelde je welkom bij Elly en Gert. Elly was zorg-
zaam, maar ook sterk, nuchter en eerlijk. Ze vond het 
fijn om op vakantie te gaan. Ermelo was daarvoor 
een geliefde plek. Door het contact met ds. Keijzer 
raakten Gert en Elly verbonden met de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer. Op 7 april 1963 werd Elly, een 
jaar na Gert, op haar belijdenis gedoopt. Elly onder-
steunde Gert van harte in zijn werk voor Wijk West 
in Rijsenhout. Ze genoot van wat er in de Gemeente 
gebeurde, maar was zelf niet zo´n kerkgangster. 
Op de zondagsschool hoorde ze als kind de Bijbel-
verhalen. Ze had ze mooi gevonden. De psalmversjes 
die ze op maandagmorgen voor moest dragen, kende 
ze nog altijd. Op zaterdagmorgen 2 augustus hebben 
we in de kerk afscheid van Elly genomen. We lazen 
haar belijdenistekst uit ‘Lucas 22: 32b’ en over de 
liefde uit ‘1 Kor. 13’. Tot slot zongen we ‘Ik voel de 
winden Gods vandaag’, een lied dat Elly voor haar 
afscheid had uitgekozen. 
In het Licht mogen we Elly weten, geborgen in de 
oneindige goedheid van de Eeuwige. Moge zij rusten 
in vrede.

Ellen van Houten

Groepsfoto kerkenraad en geestelijk werkers tijdens de 
teambuilding in Aalsmeer van links naar rechts:
Achterste rij: Arida van Oudenallen-Hooiveld, Ellen van 
Houten-Oranje, Leo Bakker, Jan Joore, Neeltje Peters, Tilly 
Overbeek-Keessen, ds. Paul F. Thimm, Gerbrand Groen-
eveld, John Venema. Voorste rij: Leon de Graaff (koster), 
Annigje Leighton-van Leeuwen, Nelleke de Graaff-Wies 
(zondagschool) en Willy Karssing-van Leeuwen.
Afwezig: Jacco Piet

GEMENGDE BERICHTEN

De Oude Veiling toont…. 
Van 6 september tot 13 oktober 2025 zal er een 
quilttentoonstelling gehouden worden in de ruimte van 
het Cultuurpunt Aalsmeer in de Oude Veiling boven de 
bibliotheek. De quiltgroep heeft het verzoek gekregen 
om daaraan mee te werken en vond het erg leuk om daar 
iets van ons werk tentoon te stellen. Op alle dagen is de 
ruimte open en kunt u genieten van een selectie van 
‘onze’ quilts. Heeft u een uurtje over? Ga dan vooral even 
kijken, het is zeker de moeite waard. De toegang is gratis. 

Jacqueline Tas

Optreden Bindingkoor op Korendag Aalsmeer
Op zaterdag 4 oktober wordt er weer een Aalsmeerse 
Korendag georganiseerd in de Burgerzaal van 
het Raadhuis aan het Raadhuisplein, waar wij als 
Bindingkoor aan meedoen.  We zullen een aantal 
nummers uit ons jubileumconcert ten gehore brengen, 
waaronder een paar delen uit het ‘Stabat Mater’ van 
Karl Jenkins en ‘A Little Jazz Mass’ van Bob Chilcott. We 
worden hierbij begeleid door Charlie Bo Meijering op 
vleugel en de muzikale leiding is in de vertrouwde 
handen van Annelies Smit. Ons optreden is gepland 
tussen 11.40 en 12.15 uur. De gehele Korendag duurt 
van 10.15 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen 
is van harte welkom om te komen kijken en luisteren. 

Marlies van Leeuwen
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BEDANKT  

Het was een verrassing dat Annigje Leighton me op 
een zonnige zomerzondag namens de doopsgezinde 
Gemeente een mooie bos zonnebloemen met een lieve 
brief van Jopie Eveleens kwam brengen. Heel veel dank 
daarvoor! Mijn ogen blijven problematisch, maar dat ik 
weer kan fietsen geeft veel ruimte. 

Tony Janssens-van der Stroom

Bedankt voor de bloemen. 
Tot mijn grote verrassing kwam Miekje Hoffscholte de 
kanselbloemen brengen, een prachtige bos zonne- 
bloemen! Daarbij een kaartje van Jacqueline Tas met een 
bemoediging, ik voel me zeer vereerd. Later kwam er ook 
nog een felicitatie met ons 55-jarig huwelijk, heel veel 
dank daarvoor. 

Geraldine Verbeek-van der Werff 

Lieve Gemeente, 
Dank u wel voor de bloemen, die ik zondag van u ont- 
ving. Ook voor alle lieve attenties die mijn deel worden. 
Vriendelijke groet, 

Ina Been

Zomaar je evenwicht verliezen als je van je fiets afstapt en 
daarbij je beide benen zwaar beschadigt en je knieschijf 
en je ellepijp van je arm breekt, dan zit je behoorlijk in de 
lappenmand. Als je dan vanuit de Gemeente zo verrast 
wordt met veel bezoekjes, kaarten, appjes, telefoontjes, 
bezoek van ds. Paul en ook nog namens de DGA de  
bloemen krijgt met een lieve kaart van Jopie, dan krijg je 
zo’n enorme oppepper dat je alleen maar dankbaar bent 
dat je bij de DGA hoort!! Dan voel je je rijk gezegend, het 
verzacht je leed. Dank aan u allen! 

Lyda Zondag-Koningen 

Blij verrast was ik toen Wim van Leeuwen me bezocht 
na mijn knieoperatie, mét een prachtige bos bloemen 
en een kaart van de Gemeente met bemoedigende 
woorden. Hartelijk dank hiervoor, het heeft me heel goed 
gedaan. Het herstel gaat boven verwachting: ik mag zelfs 
alweer een stukje fietsen! 

Trijnie Burggraaf

ZIN-INN

Waarom is er niet niets? 
Symmetrie en antimaterie in het 
universum
3 oktober 2025 om 20.00 uur 
Een lezing door Niels Tuning. 
Het is een raadsel waarom er materie is 
in het universum. Materie en antimaterie 
zouden elkaar moeten annihileren. Niels 
zal deze asymmetrie met diepgaande 
gevolgen bespreken en ingaan op de 
diepe connectie tussen symmetrie en 
de moderne natuurkunde. Niels werkt 
als senior-onderzoeker bij het Nikhef (Nationaal Instituut 
voor Subatomaire Fysica) en is gestationeerd bij het CERN 
in Genève (European Organisation for Nucleair Research). 
Het Cern onderzoekt de meest fundamentele bouwstenen 
van materie waaruit ons universum is opgebouwd. 
Ze doet dit met behulp van grote deeltjesversnellers. 
Eén van de grootste successen is de ontdekking van het 
HIGGS-deeltje. De toegang is gratis.   

Goocheldemonstratie en -workshop voor kinderen 
24 oktober om 14.00 uur 
Door amateurgoochelaar Arthur Dalm. Voor kinderen 
van 6 tot 10 jaar. Op de laatste vrijdagmiddag in de 
herfstvakantie. 
Kosten: bijdrage €5,- per deelnemer. 
Maximum 12 deelnemers.  
Aanmelden verplicht, via zininn@dgaalsmeer.nl.

Cursus meditatie 
3 en 17 november en 1 december 2025 om 19.30 uur
Door Zenlerares Joke van der Zwaan. Ze geeft uitleg over 
en oefent met diverse soorten van meditatie, waaronder 
Zenmeditatie. 
Kosten: je geeft wat je het waard vindt. 

Neeltje Peters
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