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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Een Wereld van Verschil

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het jaarthema 
voor de Doopsgezinde Gemeenten in Nederland 
‘Een wereld van verschil’. De reden hiervoor is volgens 
Miekje Hoffscholte: “Omdat we daar nog wel een jaar mee 
kunnen vullen.”

Tien september is de Startzondag van 
ons kerkelijk jaar. Dat is ook de 
eerste zondag van het nieuwe 
schooljaar, dat op drie 
september weer begint. 
Een week waarin ook 
veel vakantiegangers 
uit regio Noord weer 
voor het eerst naar hun 
werk gaan. Veel clubs 
en verenigingen in 
onze streek beginnen 
in die week met hun 
bijeenkomsten. 
Alleen de professionele 
voetballers uit de 
Nederlandse competitie 
zijn dan al enkele weken 
aan het werk. Ik weet niet of 
u een voetbalfan bent maar ik 
zie dat toch met lede ogen aan. Niet het voetballen zelf, 
nee, het gaat mij om de supporters of een deel daarvan. 
Het zal ongetwijfeld weer tot rellen, vechtpartijen en 
sloopwerkzaamheden gaan leiden. Waarbij busjes met 
ME’ers en bouwvakkers moeten worden ingehuurd met 
hoge kosten tot gevolg. Verschillende stadions treffen 
allerlei maatregelen om te voorkomen dat supporters 
projectielen het veld op kunnen gooien. Hoe kan het 
toch dat als veel mensen bij elkaar komen om een feestje 
te beleven - wat een wedstrijd toch zou moeten zijn 
zelfs als je team verliest - dat het dan weer uitloopt op 
allerlei ongein en narigheid. Ik las dat in Griekenland 
mensen waren overleden nadat twee rivaliserende 
supportersgroepen elkaar hadden opgezocht. Zo zou 
je dat als supporter toch niet moeten willen? Het is 
tegenwoordig al zo dat bij bijeenkomsten waar mensen 
met dezelfde interesse naartoe gaan, dus zonder 
rivaliserende groepen, het mis gaat. 
Er was een schietpartij bij het Zomercarnaval in 
Rotterdam. Vrolijker kun je het bijna niet hebben en naar 
mijn idee is daar helemaal geen reden te verzinnen om 

meningsverschillen of onenigheid te krijgen. Maar toch 
loopt het uit de hand.

Het kan ook anders. Op zaterdag 5 augustus keek ik een 
paar uurtjes naar de uitzending op tv van de Canal Parade 
boottocht van Pride Amsterdam. Er voeren 80 boten 
mee. Volgepakt met mensen en muziekinstallaties, een 
soort pramenrace dus. Mensen van verschillende komaf. 
Verkleed in allerlei tenues van sexy tot gek, van bij elkaar 
geraapt tot compleet gestyled, van een plaksnorretje 

tot totaal overdone, het zag er fantastisch uit. Er waren 
meer dan 500.000 bezoekers in Amsterdam om al 

die verklede, feestende en hossende mensen die 
voorbijvoeren te bekijken en om met ze mee te 

feesten. De hele LHBTIQ+ gemeenschap en al 
die anderen die niet onder deze afkorting vallen 
maar er wel bij horen waren in Amsterdam 
present. Ondanks de regen scheen de zon 
omdat iedereen zichzelf kon en mocht zijn. 
Het was één groot feest. En het mooiste van al: 

Het kon gewoon. Er hingen geen netten boven 
de grachten om te voorkomen dat er van alles 

naar de boten werd gegooid. Er stonden geen 
busjes met ME’ers klaar om ongeregeldheden de 
kop in te drukken. Er werd niets gesloopt. Er werd 
niet geschoten. Het was gewoon Feesten met een 

hoofdletter F zoals dat dus kan. 
Een Wereld van verschil.

Bas Middelkoop
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Kerkdiensten

  3  sept dhr. Herman O. de Roode (collecte Jongerenwerk DGA)
10  sept ds. Paul F. Thimm, zr. E. van Houten, zr. Nelleke de Graaff, Startzondag 
   (collecte Vredesorganisatie Pax), zondagsschool
17  sept oecumenische vredesdienst in de Karmelkerk 
   o.l.v. Jeroen Hoekstra, aanvang 9.30 uur, m.m.v. gelegenheidskoor,    
   aansluitend Walk of Peace
24  sept ds. Paul F. Thimm (collecte Ouderenwerk DGA)
  1  okt ds. Paul F. Thimm, m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor 
   (collecte Vredesorganisatie Pax), zondagsschool
  8  okt ds. Christine Schlette (collecte DG Zending)
15  okt ds. Paul F. Thimm (collecte Vredesorganisatie Pax)
22  okt br. Nico Eveleens (collecte Vredesorganisatie Pax)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u 
contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, Baanvak 30, 1431 LK Aalsmeer, 
tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en brengschema worden opgesteld.

Agenda

Zo 3 sept Inloop op zondagmiddag 15.00 uur
Wo 6 sept Maaltijdgroep 18.00 uur
Do 7 sept Kring Ruth 18.00 uur
Ma 11 sept Zin-Inn: Sacrale dans 14.00 uur
Do 14 sept Kring Shalom 20.00 uur
Ma 18 sept Vredesweek: filmavond in het Parochiehuis 20.00 uur
Di 19 sept Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Wo 20 sept Kring JoB 20.00 uur
Wo 20 sept Vredesweek: Theatervoorstelling ‘Mijn Story’  20.00 uur   
   door Saleh Hassan Faris, Doopsgezinde Kerk  
Do 21 sept Kring Oase 14.30 uur
Vr 22 sept Vredesweek: maaltijd in de Open Hof Kerk 18.00 uur
Ma 25 sept Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Di 26 sept  Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Wo 27 sept  Zinvol Ouder Worden, thema ‘Vergeving’ 10.00 uur
Wo 27 sept Kring Elia 18.00 uur
Do 28 sept Kring Ruth 20.00 uur
Ma 2 okt   Bezoekersvergadering                                                10.00 uur
Ma 2 okt Mirjam van Veen, Gemeenteavond  20.00 uur   
   ‘Erfgoed en identiteit’ 
Wo 4 okt Maaltijdgroep 18.00 uur
Do 5 okt Kring Shalom 20.00 uur
Zo 8 okt Herfstfeest Zondagsschool: KliederZin 14.00-15.30 uur
   Viering 15.30-16.30 uur
Zo 8 okt Inloop op zondagmiddag 15.00 uur
Ma 9 okt Zin-Inn: Sacrale dans 14.00 uur
Di 10 okt Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Wo 11 okt Zin-Inn: Katrijne Bezemer, Cursus Gnostiek 15.00 uur
Wo 18 okt Herfstontmoeting voor ouderen 15.00-19.00 uur
Wo 18 okt Kring JoB 20.00 uur
Do 19 okt Kring Oase 14.30 uur
Do 19 okt Kring Ruth, open kringavond ‘Arbeid Adelt’ 20.00 uur
Ma 23 okt Zin-Inn: Adjan van Dongen, ‘Amsterdam en 
   haar Tweede Gouden Eeuw’ 20.00 uur

Om alvast te noteren
Di 21 nov Najaarsgemeentevergadering 19.30 uur
Za 18 nov Bazar 10.30-17.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 6 oktober mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
21 oktober 2023.

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje ,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Gedempte Sloot 44, 1431 CR Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Franka is t/m 22 november met verlof.

Voorzitter:
br. B. Middelkoop, 
Cyclamenstraat 51,1431 RZ Aalsmeer,
tel. 06 20 61 33 66.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
dhr. J. Venema,
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962
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BIJ DE COLLECTEN  

De collectes van 10-09, 1-10, 15-10 en 22-10 zijn bestemd 
voor de vredesorganisatie Pax. Pax is de grootste 
vredesorganisatie van Nederland en is voortgekomen 
uit Pax Christi, een katholieke vredesorganisatie die 
opgericht werd in mei 1948 met één groot verlangen: 
NOOIT MEER OORLOG. Dit jaar bestaat Pax 75 jaar. De 
hoofddoelen van het huidige Pax zijn:

 - Het beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld
 - Het beëindigen van gewapende conflicten
 - Het bijdragen aan vreedzame inclusieve samenlevingen. 

Dus een samenleving waarin alle mensen meedoen
Burgers kunnen een grote rol spelen tegen 
oorlogsgeweld. Denk maar eens aan Rusland en Oekraïne 
of Israël en Palestina. Daar probeert Pax alles te doen 
om mensen te informeren over hun mogelijkheden. 
Maar moeilijk blijft het. Oekraïne moet haar burgers 
beschermen en dat kan onmogelijk zonder wapens. Maar 
alleen met wapens gaat het niet lukken. Humanitaire hulp 
en steun voor o.a. democratie en mensenrechten blijven 
belangrijk. 
Het investeren in de wapenindustrie door 
pensioenfondsen, banken en verzekeraars krijgt door 
de Russische invasie in Oekraïne veel aandacht. De 
roep om meer wapens - ook kernwapens - wordt weer 
bespreekbaar, hier probeert Pax een stokje voor te 
steken door financiers van kernwapenproducenten 
of clusterbomfabrikanten op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te wijzen.
Pax is over de hele wereld actief, we noemen Palestina, 
Syrië, Irak, Soedan, Rusland en Oekraïne. 
Wij hopen dat Pax op uw steun kan rekenen.

Namens Tabitha, Ger van Alphen

VAN DE GEESTELIJK WERKERS 

Verlof 
Het nieuwe kerkseizoen is ook een nieuw seizoen in het 
leven van mijn man en ik. Bart en ik verwachten rond 
startzondag onze kleine. Daarna gaan mijn tien weken 
verlof in, wat betekent dat ik op 22 november weer aan 
het werk ga (als alles goed gaat). Deze weken willen we 
ons helemaal richten op ons kleine menneke. We willen 
genieten van elk moment van deze nieuwe situatie, dit 
nieuwe leven.  
Het houdt in dat ik tijdens deze weken niet bereikbaar 
ben. U kunt natuurlijk mijn collega’s bereiken voor al  
uw vragen: Ds. Paul F. Thimm is bereikbaar via  
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl en via tel. 0297 74 30 44. 
Op maandag heeft Paul zijn vrije dag en is hij alleen 
bereikbaar in noodgevallen.  Ellen is bereikbaar via 
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl en via tel. 06 14 14 43 44. 
Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag, 
maar dient zich iets bijzonders aan, ook op andere dagen.
Het baby-verlof betekent natuurlijk niet dat we ons 
helemaal terugtrekken: u zult ons absoluut gaan 

tegenkomen. We verheugen ons om onze kleine man 
aan iedereen voor te stellen - want ik ben er natuurlijk 
van overtuigd dat onze baby vast de mooiste, leukste en 
liefste etc. ooit zal zijn - maar… we doen dat wanneer wij 
voelen dat we er klaar voor zijn.  

We hopen op uw begrip. Tot snel!

Franka Riesmeijer 

Feestelijk! 
Op 16 juli werd ik als lid welkom geheten in de Gemeente. 
Een feestelijke ochtend, ingeluid door voorzitter Bas met 
bloemen en een boek van mijn collega´s over, hoe kan 
het ook anders, de geschiedenis van de Doopsgezinden 
door de eeuwen heen. In de Open Ruimte heb ik iets over 
mijn keuze verteld.  

Dag Hammerskjöld was secretaris-generaal van de Ver-
enigde Naties van 10 april 1953 tot 18 september 1961 
toen hij stierf als gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens 
zijn vredesmissie in Congo. Een verdrietig einde van een 
kostbaar mensenleven. Maar zijn testament is groot. Na  
zijn dood is zijn dagboek gevonden, dat in 1963 is uitge-
geven onder de naam ‘Merkstenen’. Eén van zijn teksten 
gaat over de levensweg. Als je jong bent, denk je dat je 
veel te kiezen hebt in het leven, dat blijkt gaandeweg 
het leven toch iets anders. Hammerskjöld schreef over de 
levensweg: “Niet jij kiest de weg, de weg kiest jou.”

Levensweg 
Vele wegen kent het leven,
Maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
Die ene is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou,  
de keuze is hóe die weg te gaan.
Met onwil vanwege de stenen en kuilen,  
met verzet omdat je de zone en weg die door ravijnen gaat, 
haast niet bereiken kan,  
of…met de wil om aan het einde van de weg milder te zijn 
en wijzer dan aan het begin.
De weg koos jou. Ben jij bereid te gaan?

De weg heeft mij gekozen.
Het is de reden dat ik hier sta.
Wat wijzer en milder dan aan het begin. 

Ik werkte als pedagogisch medewerkster in het Sophia 
Kinderziekenhuis in Rotterdam, mijn man Wim als docent 
op de LTS in Capelle aan den IJssel. We kregen drie hele 
leuke zoons. Een heerlijke tijd. Wim en ik gingen allebei 
theologie studeren en raakten steeds meer betrokken bij 
het kerkgenootschap van het Leger des Heils, waar we 
belijdend lid van waren. Wim meer bij de beleidsmatige 
kant, ik bij het kinder- en jongerenwerk en het pastoraat. 
We gingen er na onze studie ook voor werken, als officier. 
We verhuisden naar Alkmaar waar we verantwoordelijk 
werden voor al het kerkelijk werk en de maatschappelijke 

Levenslicht nr. 6 | September 2023



4

dienstverlening. Mooie, rijk gevulde jaren, maar ook een 
beetje veel. Minder uren werken zou me beter passen. 
En zo kwam ik hier.  
 
Op 1 mei 2010 ben ik begonnen en ik ben er tot mijn 
eigen verbazing en verrassing nog steeds. Als een vis in 
het water. Het was op een van de eerste zondagen dat 
ds. Henriëtte van Dunné preekte over Jona en de walvis. 
Over Jona staat geschreven: “De Heer liet Jona opslokken 
door een grote vis.” Ik heb toen in de Open Ruimte 
gezegd dat ik me op-ge-vist voelde door de Gemeente, 
een nieuwe plek waar ik me thuis voelde en dat ik daar 
heel blij mee was. In mijn achterhoofd klonken toen al 
wel de woorden, die verderop in hetzelfde hoofdstuk 
staan: “Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona 
uit op het land.” Ik dacht: “Er komt een dag dat ik weer aan 
land wordt gezet.” Maar dat gebeurde niet. Ik vertoef nog 
steeds in de buik van de vis die Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer heet. Ik wist niet, ánders dan Jona, dat het daar 
zo fijn kon zijn. Het is daarom ook dat ik met attestatie 
over ben gekomen. Waar ik eerder vriend was, ben ik nu 
lid. Dat heb ik niet kunnen bedenken.
De weg heeft mij gekozen. Ik ben er blij en dankbaar voor, 
een geschenk uit de hemel. 
En tóch… ook altijd nog een beetje verdrietig, dat mijn 
weg zo anders is gelopen dan dat ik had gedacht dat hij 
lopen zou.
Mijn plaats is hier, te midden van jullie, mensen van wie ik 
ben gaan houden, er was geen ontkomen aan. Ooit ben ik 
aangeraakt door de Eeuwige en die aanraking heeft mijn 
leven voor altijd richting en kleur gegeven. Kind van de 
Vader ben ik, geborgen in zijn liefde.“
 
Aansluitend hebben we het lied, ‘Kinderen van één 
Vader’, gezongen net als de zondag daarvoor in de 
vakantiedienst in Doorn.

Kind’ren van één Vader, reikt elkaar de hand;  
waar wij mogen wonen, in wat streek of land,  
hoe wij mogen spreken, in wat tong of taal,  
kind’ren van één Vader zijn wij allemaal.

Mooi was dat de Gemeente elkaar daarop spontaan een 
hand gaf. Het werd een bijzondere morgen. Ook na deze 
ochtend ontving ik mooie en fijne reacties. Maar het blijft 
gewoon ‘Ellen’ hoor, jullie zuster was ik altijd al :)

Ellen van Houten

Startdienst op 10 september 
De startdienst op 10 september belooft een feestelijk 
gebeuren te worden voor alle leeftijden. De kinderen 
zullen heel letterlijk in ons midden zijn. We willen hen 
bijzondere aandacht en ruimte geven.

Thema is ‘Hoe maak je het weer goed?’ Nelleke, Ellen 
en Paul zijn de dienst aan het voorbereiden en zijn er 
enthousiast over en u vast ook. Wij hebben elkaar nodig 

– de kinderen de volwassenen en de volwassenen de 
kinderen. Van harte welkom, aanvang 10.00 uur.

Nelleke, Ellen en Paul

Van je familie moet je het maar hebben
Bijbelkring over de Jozefverhalen

Eind september start weer een Bijbelkring: we beginnen 
met een ander Bijbelboek. Het zal gaan over de 
Jozefverhalen in Genesis 37-50. Er komt jaloezie, angst, 
haat, liefde, gemeenheid, vergeving en meer over 
menselijke relaties in voor. Als u wilt deelnemen – voor 
het eerst of opnieuw – kom erbij.

Wanneer? We komen op dinsdagavond bij elkaar van
20.00-21.45 uur uur op de volgende data: 26 september, 
10 en 24 oktober, 7 en 28 november 2023
en in het nieuwe jaar: 9 en 23 januari, 6 en 27 februari, 
12 maart, 9 en 23 april 2024.
Meer informatie en aanmelding (i.v.m. koffie, thee en 
kopieën van materiaal) bij ds. Paul F. Thimm via 
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl of tel. 0297 743 044.

Belijdenis- en Doopdienst
Het volgende Levenslicht verschijnt pas 21 oktober, 
daarom nu alvast een verrassing en vooraankondiging:
Op zondag 15 oktober aanstaande vieren we als 
Gemeente samen een belijdenis- en doopdienst. Over de 
details – wie, hoe en wat – zal ik u later in een Nieuwsbrief 
meer vertellen. U mag zich natuurlijk alvast daarop 
verheugen en instellen.

Paul F. Thimm

MET DE BIJBEL ERBIJ

Geven aan collecten
Ach ja, allerlei goede doelen trekken voortdurend onze 
aandacht: collectes aan de deur, bedelbrieven, spotjes 
op televisie, social media en de collectezakken in de 
kerk. Soms krijg ik er een slecht geweten van: “Hieraan 
zou ik eigenlijk ook iets moeten geven…en daar zou ik 
ook moeten helpen.” Maar ik weet dat ik niet overal kan 
helpen en niet aan alles iets kan geven.

Als ik me met een bepaald ‘goed doel’ verbonden voel, 
dan geef ik gemakkelijker.

De apostel Paulus schrijft in een brief aan de christenen 
in Korinthe in het kader van een belangrijk project – 
een solidariteitscollecte voor de verarmde gemeente 
in Jeruzalem: “Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten 
heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie 
blijmoedig geeft.”  (2 Korintiërsbrief 9:7)
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Geld of hulp aannemen van iemand die dat met een zuur 
gezicht doet, dat valt niet mee en is ook niet fijn.

Geven en met anderen delen vanuit een blijmoedig hart 
doet goed. Het is een kans om je dankbaarheid te uiten 
voor wat je gekregen hebt. Geven en nemen gaat niet 
vanzelf, maar je kunt het leren.

Toch moet je ook nee kunnen en mogen zeggen, want je 
kunt niet overal en iedereen helpen. Voor mezelf heb ik 
daar een manier op gevonden. Tegen collectanten die mij 
voor langere tijd aan een project willen verbinden zeg ik 
regelmatig duidelijk maar ook vriendelijk: “Helaas kan ik 
niet alle projecten steunen die ik zou willen steunen. Ik 
heb gekozen om bepaalde organisaties en mijn kerk te 
steunen en dat te blijven doen. Uw organisatie doet ook 
heel goed werk, daar ben ik van overtuigd. Daarom wens 
ik u succes met de collecte en hoop van harte dat veel 
mensen geven.”

Paul F. Thimm

OECUMENE 

Vredesweek 2023
Van 16 t/m 24 september 2023 organiseren we weer een 
nieuwe Vredesweek. De Open Hof Kerk, Karmelparochie 
en de Doopsgezinde Gemeente hebben onder de naam 
Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer een vol 
programma voor u gepland. Het thema van de week is 
(On)Vrede, en nu? Bij alle activiteiten wordt gecollecteerd 
voor LifeLine Ukraine, een organisatie die levensmiddelen 
brengt naar de plekken in Oekraïne waar dat het hardst 
nodig is. Daarmee is de Vredesweek niet enkel een feest 
voor ons, maar zetten wij ons ook in voor vrede in Europa. 
Bent u erbij?

Zondag 17 september, 9.30 uur, oecumenische 
viering, Karmelkerk onder leiding van Diaken Jeroen 
Hoekstra (Karmelparochie). De viering wordt muzikaal 
ondersteund door een groot gelegenheidskoor. Na de 
koffie is een Vredeswandeling; een wandeling van een 
klein uurtje met gedichten, verhalen, stiltemomenten en 
vooral ruimte voor gesprek. 

Maandag 18 september, 20.00 uur filmavond, 
Parochiehuis, inloop vanaf 19.30 uur. De film die we 
gaan kijken is The Dictator, een komedie die ons een 
spiegel voorhoudt hoe democratisch en vrij het Westen 
nu eigenlijk is. 

Woensdag 20 september, 20.00 uur, voorstelling, 
Doopsgezinde Gemeente. We gaan van een bijzondere 
voorstelling genieten: Saleh Hassan Faris speelt ‘Mijn 
Story’. Het thema van de voorstelling is: Een persoonlijke, 
ontroerende monoloog van een acteur die zijn land 
verlaat en de vrijheid zoekt; de vrijheid van het lichaam. 
Hij neemt je mee op reis van Bagdad naar Aalsmeer en hij 
vertelt over zijn zoektocht naar een nieuwe wereld en hoe 
hij is geïntegreerd. De kosten zijn €5,00 en achteraf is er 
ook een collecte voor het goede doel.

Vrijdag 22 september, 18.00 uur, soepsteenmaaltijd, 
Open Hof Kerk. De deuren zijn geopend vanaf 
17.45 uur. Een heerlijke soepmaaltijd wordt geserveerd. 
Twee vrijwilligers van het goede doel van de Vredesweek, 
LifeLine Ukraine, vertellen over de activiteiten van hun 
stichting. De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor 
het goede doel. Aanmelden voor deelname kan via het 
intekenvel op de tafel achter in de kerk. 

Franka Riesmeijer

😃   GELOVEN MET EEN GLIMLACH

De geestige Hodja Nasreddin
In de 14e eeuw leefde de beroemde Hodja Nasreddin. Talrijke 
grapjes zijn van deze ‘Turkse Uilenspiegel’ overgeleverd.

Op een dag beklom Hodja de kansel in de moskee en 
sprak: “Beste gelovigen, kennen jullie het onderwerp waar 
ik het met jullie over wil hebben?”
“Nee, we kennen het niet.” riepen zijn luisteraars.
“Ja, hoe moet ik met jullie over iets praten dat jullie 
niet kennen?” antwoordde hij, verliet de preekstoel en 
verdween.
De volgende keer begon hij met dezelfde vraag: “Weten 
jullie, beste gelovigen, wat ik jullie wil zeggen?”
Deze keer kreeg hij natuurlijk het tegenovergestelde 
antwoord: “Ja, we weten het.”
“Waarvoor moet ik met jullie dan daarover praten als jullie 
het toch al weten?” En weer verliet hij de kansel.
Een man stond op en stelde de verlegen geworden 
Gemeente voor: “Als de Hodja weer komt, moeten 
sommigen antwoorden ‘We weten het.’ De anderen 
zeggen gewoon ‘We weten het niet.’ Met dit wijze voorstel 
kon iedereen instemmen.
Toen de Hodja voor de derde keer de kansel beklom en 
zijn vraag stelde, antwoordden sommigen: ‘We weten het’ 
en de anderen: ‘We weten het niet.’
“Heel goed”, zei Hodja Nasreddin. “Laat hen die het 
weten dat delen met hen die het nog niet weten.” En hij 
verdween weer.

Paul F. Thimm
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GEMEENTEWERK 

AED/BHV training
Willem van Bloemen, onze ARBO-coördinator, 
organiseerde op maandagavond 13 juni van 19.30 tot 
21.30 uur een (herhalings-)training AED/BHV in De 
Bindingzaal. Dertien personen hebben deelgenomen. Dit 
ten behoeve van het verlenen van bedrijfshulpverlening 
(BHV), in bijzonder het gebruik van de AED-voorziening, 
tijdens kerkdiensten en groepsbijeenkomsten in ons 
Doopsgezinde kerkgebouw aan de Zijdstraat 55. De 
kosters Leon de Graaff en Adrie Maarse vervullen de 
rol van hoofd BHV, zij waren erbij aanwezig. De vorige 
training was in 2020: hoog tijd voor de herhaling! 

Het doel van deze avond was het kunnen bedienen 
van het AED-apparaat bij iemand met een plotselinge 
hartstilstand. Immers, hoe sneller we de AED-apparatuur 
gebruiken, hoe groter de overlevingskans. Secundair 
doel was dat we op de hoogte zijn en blijven van andere 
bedrijfshulpverleningstaken. De training werd gegeven 
door de trainers Thea Jongkind en Karin Verberne.

De groep werd in tweeën gesplitst. In het eerste 
onderdeel stond het gebruik van de AED centraal. De 
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. In 
het tweede onderdeel werden bepaalde BHV-taken 
behandeld. BHV staat voor bedrijfshulpverlening die 
nodig is binnen elke organisatie of gebouw. De ene helft 
kon blijven zitten voor het eerste deel. De andere helft 
ging naar de kerkzaal voor het tweede onderdeel en na 
de pauze werd er gewisseld.

We hebben weer veel geleerd. Duidelijk is dat herhaling 
heel belangrijk omdat de kennis snel wegzakt.

Willy Karssing 

Nieuwe flyer
In september komt een nieuwe flyer uit, voor het 
najaarsseizoen. Van september tot en met januari 
hebben we weer een vol programma, met voor ieder 
wat. Van zondagsschool tot Gemeenteavond, van 
Bijbelgesprekskring tot de Vredesweek, en natuurlijk, hoe 
kan het anders: heeeel veeeel kerst! U krijgt de flyer thuis 
geleverd, maar het is natuurlijk ook mogelijk om een extra 
flyer te bestellen voor uw buren, vrienden en familie. Het 
is altijd fijn als u mensen enthousiasmeert voor alle mooie 
activiteiten. De beste promotie is natuurlijk mond-tot-
mondreclame, u weet precies welke activiteiten iemand 
aan zullen spreken. Voor meer informatie neem je contact 
op met Willy Karssing, via secretariaat@dgaalsmeer.nl.

Franka Riesmeijer 

Gemeenteavond ‘Erfgoed en identiteit’ 
Datum: maandag 2 oktober
Tijd: 20.00 uur
Door: Mirjam van Veen 

Doopsgezinden zijn rijk aan erfgoed: wandborden, 
verhalen over gevluchte voorouders, boeken uit een 
ver verleden, de Martelaarsspiegel… Dit erfgoed geeft 
uitdrukking aan de Doopsgezinde identiteit en vormt 
die identiteit. Erfgoed is zowel materieel als immaterieel. 
Tot het Doopsgezinde erfgoed behoren concrete 
voorwerpen, maar ook verhalen, idealen. Erfgoed is 
belangrijk: het is niet toevallig dat tijdens grote mondiale 
conflicten mensen elkaars erfgoed vernietigen. In 
Nederland wordt de discussie over religieus erfgoed 
steeds belangrijker. Mede door de secularisatie wordt 
de vraag steeds belangrijker wat we moeten met al dat 
religieus erfgoed en vooral: hoe kunnen we de betekenis 
van het erfgoed duidelijk blijven maken aan mensen die 
met geloof en kerk niet zo veel meer hebben?

Op deze Gemeenteavond staan we stil bij Doopsgezind 
erfgoed. Deelnemers wordt gevraagd een voorwerp 
mee te nemen dat voor hen uitdrukking geeft aan de 
Doopsgezinde identiteit. 

De Gemeenteavond wordt 
verzorgd door
Mirjam van Veen, 
hoogleraar Geschiedenis 
van het Doperdom aan het 
Doopsgezind seminarium.

Franka Riesmeijer 

Inloop over het achtste wereldwonder
We waren benieuwd of er nog bezoekers naar de inloop 
zouden komen, op zondag 9 juli.
Het was heet, er werd in de loop van de middag regen en 
onweer verwacht en een aantal vaste bezoekers genoot 

van een heerlijk weekje weg in Doorn. Maar dat viel mee: 
we waren uiteindelijk met zijn tienen. We luisterden naar 
muziek uit Ethiopië en bekeken afbeeldingen van het 
achtste wereldwonder: de elf Monolithische kerken in 
Lalibela, de hoofdstad van Ethiopië ten tijde van koning 
Lalibela. De koning liet deze kerken, uit één stuk, houwen 
uit lavagesteente waaruit de bodem in dat gebied 
bestaat. Hij noemde het complex Het Nieuwe Jeruzalem.
De aanleiding voor het laten uithouwen van deze 
bijzondere rotskerken in de veertiende eeuw waren 
de Islamitische veroveringen, die het de christenen 
uit Ethiopië onmogelijk maakten om op bedevaart te 
gaan naar Het Heilige Land. Sinds 1978 staan zij op de 
Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties.

Erna Belandi

Bootreisje, een dag met een gouden randje
Maandag 7 augustus was het een drukte van belang bij 
het Zorgcentrum. Menigeen zal zich afgevraagd hebben 
wat er toch aan de hand was. Welnu: De Doopsgezinde 
bezoekcommissie had weer het jaarlijkse bootreisje 
georganiseerd voor ouderen en belangstellenden van 
onze Gemeente. Wat een feest. 110 mensen gingen mee 
op de prachtige boot, The River Dream. 
Vanaf 9.30 uur begon het inschepen. Ellen en Tilly 
stonden bij de ingang om iedereen te verwelkomen en 
andere mensen van de commissie stonden klaar om een 
helpende hand of arm aan te bieden waar dat nodig was. 
De zon liet nog even op zich wachten maar dat mocht de 
pret niet drukken. Iedereen had er zin in en om precies 
10 uur gingen de trossen los en begonnen we aan onze 
mooie tocht. Ik begreep dat het oorspronkelijke routeplan 
iets was aangepast. We gingen richting Leimuiden en 
toen via de Kagerplassen naar Leiderdorp om daar over 
de Oude Rijn via Koudekerk, Alphen aan den Rijn weer op 
het Braassemermeer uit te komen. Van daar ging het weer 
richting ringvaart om via Leimuiden weer naar Aalsmeer 
terug te varen. Wat een vakmanschap om met zo’n grote 
boot alle bruggen te nemen zonder een schrammetje. 
Precies om 17 uur werd er weer aangelegd bij het 

Afbeelding van het achtste wereldwonder: 
onderdeel van de elf Monolitische kerken in Lalibela. 
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muziek uit Ethiopië en bekeken afbeeldingen van het 
achtste wereldwonder: de elf Monolithische kerken in 
Lalibela, de hoofdstad van Ethiopië ten tijde van koning 
Lalibela. De koning liet deze kerken, uit één stuk, houwen 
uit lavagesteente waaruit de bodem in dat gebied 
bestaat. Hij noemde het complex Het Nieuwe Jeruzalem.
De aanleiding voor het laten uithouwen van deze 
bijzondere rotskerken in de veertiende eeuw waren 
de Islamitische veroveringen, die het de christenen 
uit Ethiopië onmogelijk maakten om op bedevaart te 
gaan naar Het Heilige Land. Sinds 1978 staan zij op de 
Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties.

Erna Belandi

Bootreisje, een dag met een gouden randje
Maandag 7 augustus was het een drukte van belang bij 
het Zorgcentrum. Menigeen zal zich afgevraagd hebben 
wat er toch aan de hand was. Welnu: De Doopsgezinde 
bezoekcommissie had weer het jaarlijkse bootreisje 
georganiseerd voor ouderen en belangstellenden van 
onze Gemeente. Wat een feest. 110 mensen gingen mee 
op de prachtige boot, The River Dream. 
Vanaf 9.30 uur begon het inschepen. Ellen en Tilly 
stonden bij de ingang om iedereen te verwelkomen en 
andere mensen van de commissie stonden klaar om een 
helpende hand of arm aan te bieden waar dat nodig was. 
De zon liet nog even op zich wachten maar dat mocht de 
pret niet drukken. Iedereen had er zin in en om precies 
10 uur gingen de trossen los en begonnen we aan onze 
mooie tocht. Ik begreep dat het oorspronkelijke routeplan 
iets was aangepast. We gingen richting Leimuiden en 
toen via de Kagerplassen naar Leiderdorp om daar over 
de Oude Rijn via Koudekerk, Alphen aan den Rijn weer op 
het Braassemermeer uit te komen. Van daar ging het weer 
richting ringvaart om via Leimuiden weer naar Aalsmeer 
terug te varen. Wat een vakmanschap om met zo’n grote 
boot alle bruggen te nemen zonder een schrammetje. 
Precies om 17 uur werd er weer aangelegd bij het 

Zorgcentrum.  
Wat hebben we met z’n allen genoten, van de koffie met 
gebak, de heerlijke lunch, de thee met bonbons. Maar 
vooral van de gezelligheid om met elkaar deze dag weer 
te mogen beleven. Als toegift kwam ‘s middags de zon 
door de wolken schijnen en velen van ons gingen nog 
even boven op het dek zitten. Maar als dat niet mogelijk 
was bleef het beneden op de boot ook gezellig. Wat is er 
veel gepraat die dag, kortom, het was een dag met een 
gouden randje. Toen we dan ook aan het eind van de 
dag afscheid namen klonk een welgemeend: 'BEDANKT 
voor deze geweldige dag' naar het bestuur. Tot ziens en 
hopelijk volgend jaar weer.

Nelie Stuiver 
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om een opleiding te volgen. Iedereen kan zich bij deze 
open avond aansluiten. U bent van harte welkom! 
Om 19.45 uur staan de koffie en de thee klaar. 
Aan het eind zal er een collecte worden gehouden.

Janina van der Laarse

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering 18 juli  
Er werd gesproken over een dit najaar te organiseren 
avond in onze Doopsgezinde Gemeente over de DG 
Identiteit en de DG Geschiedenis. Spreekster zal zijn 
hoogleraar kerkgeschiedenis Mirjam van Veen van de 
Vrije Universiteit. Verder wordt nagedacht over een 
stappenplan voor het ouderenbeleid. Er wordt eind 
januari 2024 een veiling in de DGA georganiseerd om 
geld bij elkaar te brengen voor een nieuwe vloer en 
mogelijk een nieuwe bar in de Bindingzaal. Verder 
kwamen de Akkervaart en de Vakantieweek voor 
ouderen (beide succesvol) aan de orde, evenals het 
nieuw geïnstalleerde buurtkastje. Er is een bijeenkomst 
gehouden met de wijkcontactleden. En ten slotte 
werd er gesproken over een bijeenkomst op 28 juni 
met vertegenwoordigers van alle kerken in Aalsmeer; 
onderwerp: de kerkenvisie. Er verscheen een gedegen 
rapport ‘Kerkenvisie’, opgesteld door de burgerlijke 
gemeente. De discussie wordt vervolgd. 

Neeltje Peters

GEMENGDE BERICHTEN

ADS
Het jaarthema 2023 zal hetzelfde zijn als dat van 2022: 
‘Een wereld van verschil’. Voor meer informatie: https://
doopsgezinden.nl/achtergrond/bij-het-jaarthema/ 

Toneelstuk ‘Ontmoeting met gevolgen’ 
In Leiden wordt op zondag 17 september in de 
Lokhorstkerk het toneelstuk ‘Ontmoeting met gevolgen’ 
opgevoerd. 
Het toneelstuk gaat over twee vrouwen. De ene is 
Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij leeft in de eerste jaren 
van de Reformatie, de periode waarin veel mensen de 
(katholieke) kerk van Rome verlaten, zo rond het jaar 
1550. Zij is de vrouw van de Nederlandse reformator 
Menno Simons die op dat moment een voorman is van 
een groep kerkverlaters en wordt vervolgd. De andere 
vrouw – een verre kleindochter van Geertruydt - heet 
Geerte de Vries. Zij is op dit moment voorganger in een 
Doopsgezinde gemeente en neemt hiervan afscheid 
na haar werkzame leven. Ook zij leeft in een tijd waarin 
mensen de kerk de rug toekeren en heeft te maken met 
een krimpende geloofsgemeenschap. 
Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een 
bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. 

Inloop op zondag 13 augustus 
Het thema van de inloop was: Vakantie, inspanning of 
ontspanning? Er werd een verhaal verteld en we hadden 
het over hoe eenieder over vakantie denkt. De meesten 
vinden vakantie best prettig maar ook een heel gedoe 
om alles bij elkaar te zoeken en soms zelfs te denken: 
Heb ik hier wel zin in, er kan van alles misgaan. Soms 
word je door die gedachte overvallen. Wat ook speelt 
is: blijven we gezond, dat mag je toch wel hopen? De 
journaalbeelden waren de afgelopen tijd ook duidelijk 
vooral waar het mis kan gaan met natuurrampen en dat 
is natuurlijk overmacht. Maar ook hebben we het gehad 
over de positieve kanten van vakantie. Je gaat andere 
dingen doen, je hoopt tot rust te komen, even geen 
verplichtingen, gewoon vrij zijn. 

Na een snel muziekje van Boudewijn de Groot over wat 
er op het strand allemaal gebeurt werden de spelletjes 
opgezocht, dat wordt heel graag gedaan. Tot slot werd 
er een mooi gedicht voorgelezen met de titel: Weinig – 
veel, en zo kwam er een eind aan deze fijne middag. 

Anneke Eveleens 

Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer
Nu de vakanties weer voorbij zijn start het Doopsgezind 
kerkkoor met de repetities.
Iedere woensdag repeteren we in het achterzaaltje van 
de kerk vanaf 20.00 tot 21.30 uur.
Wilt u ook ervaren hoe het zingen in een koor is, dan 
bent u van harte welkom om te komen kijken en 
luisteren. En wie weet sluit u zich bij ons aan.
Informatie: kerkkoor@dgaalsmeer.nl.

Janina van der Laarse

KRINGWERK

Open avond van kring Ruth op 19 oktober
Kring Ruth zal na de zomervakantie weer beginnen 
op donderdag 7 september, we houden dan onze 
jaarvergadering voorafgegaan door een potluck etentje.
We hebben weer een gevarieerd programma 
samengesteld voor dit seizoen en op donderdag 
19 oktober is er een open kringavond waarop Antoinette 
Stockman zal komen vertellen over Tesselschade-
Arbeid Adelt. Hoofdmoot van deze vereniging is het 
studiefonds dat gelden beschikbaar stelt voor vrouwen 

Levenslicht nr. 6 | September 2023



9

Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. 
Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende 
tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen 
terug op die keuze en op de gevolgen voor de toekomst.
Het toneelstuk is geschreven door Korneel Roosma-de 
Vries, die ook het toneelspel van beide vrouwen voor 
haar rekening neemt. Haar echtgenoot, Sikke R. Roosma, 
verzorgt het decor, licht en geluid. 
De Lokhorstkerk bevindt zich aan de Pieterskerkstraat 
1 te Leiden. Het toneelstuk begint om 14.30 uur en de 
toegang bedraagt €10. Een nieuwe kans voor wie de 
voorstelling in Aalsmeer heeft gemist.

In memoriam broeder Jacob (Jaap) Tas
In de morgen van 29 juni jl. is in de leeftijd van 89 jaar rustig ingeslapen, broeder 
Jacob Tas. We kenden hem als Jaap. 

Jaap werd als oudste zoon in een Doopsgezind gezin van vijf kinderen in 
Amsterdam in een ziekenhuis geboren en groeide op kwekerij ‘de Mettenhoek’ aan 
de Oosteinderweg op. 

Jaap ging naar de HBS, waar de basis werd gelegd voor een financieel economische 
loopbaan, die onderbroken werd door militaire dienst. Op accountskantoor Limperg 
leerde Jaap Elly van Dijk kennen, hun liefde groeide en op 8 april 1961 traden ze in 
het huwelijk. Jaap en Elly kregen drie zoons en vier kleinkinderen. Ondanks dat ze 
ver van elkaar woonden, was er een hechte onderlinge band en genoten ze van de 
momenten samen.

Jaap was een aimabele man en een opgewekt mens, ruimdenkend, trouw in zijn vriendschappen en bescheiden. 
Hij was oprecht geïnteresseerd in mensen en genoot van een goede, diepgaande discussie.

38 jaar werkte hij als waarnemend directeur financiële zaken voor Bols jeneverfabriek en als secretaris van het 
pensioenfonds. Jaap hield van fietsen en reizen, hij las graag, hij zou geen krant overslaan en was heel precies in het 
op orde houden van zijn financiën.

Als kind ging Jaap naar de Westhill zondagsschool en de Bindingkampen, later ook als kampleider. 

Op 14 april 1957 werd Jaap gedoopt op zijn belijdenis. Hij was een van de eerste jonge kerkenraadsleden, al was en 
werd hij geen kerkganger. 

Vele jaren was hij lid van de financiële adviescommissie en ook als penningmeester van de commissie Bijzondere 
Noden in de Broederschap. Later maakte hij er deel uit van het algemeen bestuur. Hij werd voorzitter van het 
bestuur van het pensioenfonds van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, later penningmeester van het fonds. Hij 
was een trouw gezicht bij de Gemeentevergaderingen en was als penningmeester en voorzitter van de Binding 
actief. Zijn inzet was groot, het liefst op de achtergrond.

Bij het afscheid in crematorium Haarlemmermeer te Nieuw-Vennep, waar Bols jarenlang was gevestigd, luisterden 
we naar ontroerende afscheidswoorden en naar muziek, zoals de melodie van het lied ‘Blijf bij mij Heer, want de 
avond is nabij. De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!’….en namen we onder 
grote belangstelling afscheid van een dierbare broeder.  
 
Moge hij rusten in vrede. 

Ellen van Houten 

Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 
u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van Mondig (voorheen Doopsgezind nl), folders 
en actuele nieuwsbrieven van diverse organisaties, 
berichten over cursussen en Gemeenteactiviteiten bij 
ons, maar ook elders. Er ligt regelmatig informatie over 
de projecten die we financieel steunen. U vindt o.a. de 
nieuwe folder van Dopersduin.
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BEDANKT 
 
Op 23 juli werd ik verrast door Gerda Misset met een 
bloemetje uit de zondagdienst en een lief kaartje van de 
Gemeente, geschreven door Jopie Eveleens. Gezellig met 
Gerda gepraat.
Het afgelopen jaar heb ik steeds meer pech met lopen. Ik 
val nogal eens. Op straat, maar ook in huis. Buiten kom ik 
niet meer zoveel. Heel soms voor een boodschap.
Maar ook in huis val ik nog wel eens. Deenen die mij 
kennen begrijpen dat opstaan heel moeilijk is door mijn 
overgewicht, maar ook door een slecht evenwicht en 
omdat ik slecht ter been ben.
Ik kan niet meer zonder rollator lopen. Ook heb ik vaak 
rugpijn. En dan is het nog lastig. Geeft allemaal niks hoor. 

Ik ben graag thuis. En voor thuis heb ik nu een hulpdienst 
die mij dan van de vloer op komt rapen. Ik hoef alleen 
maar op het knopje te drukken op mijn armband. Ik heb 
al één keer gebruik van ze gemaakt midden in de nacht. 

Mijn hartelijke dank aan allen en hartelijke groeten, 
Loes Egberink
 
Heel hartelijk bedankt voor alle mooie kaarten en goede 
wensen voor mijn 100e verjaardag. Ik was blij verrast 
hoeveel mensen aan mij gedacht hebben.
 
Wim Kniep

Wij zijn geraakt door de warme betrokkenheid tijdens 
de ziekte en na het overlijden van Jaap. De grote 
belangstelling bij het afscheid, de mooie en herkenbaar 
geschreven kaarten, maar ook de vele bloemen en 
bezoeken geven ons veel steun.
Het is fijn omringd te zijn door zoveel lieve mensen.

Namens ons allen, Elly Tas-van Dijk

Zeer verrast was ik toen Gerda Stieva mij de bloemen uit 
de kerk kwam brengen met de mooie kaart van Jopie 
met troostende woorden. Dit naar aanleiding van de 
plotselinge dood van onze broer Jan Joost. Ook namens 
mijn zus Belia onze dank daarvoor. 

Ank Alderden

Op 25 augustus hebben mijn familie en ik, op prachtige 
wijze, afscheid genomen van mijn lieve moeder: Tokie de 
Groot-de Hartog.
De vele kaarten, brieven en telefoontjes vanuit de Doops-
gezinde kerk zijn een grote steun voor ons geweest. Uit 
de belangstelling bleek dat velen mijn moeder blijvend 
zullen herinneren als een bijzondere persoonlijkheid.
Mijn familie en ik danken u allen op deze wijze heel 
hartelijk voor het getoonde medeleven! Iedereen 
persoonlijk een bedankbriefje sturen bleek niet doenlijk, 
gezien de grote hoeveelheid post.  Vlak voor haar dood 
heeft mijn moeder (Tokie) nog een filmpje ingesproken. 
Ik herhaal hierbij haar woorden: "Ik wens iedereen veel 
geluk en gezondheid toe. Lieve mensen maak er nog wat 
van!"

Trudelies en Cees de Graaf uit Woerden 

KRONIEK
Met attestatie overgeschreven van het Leger des 
Heils te Alkmaar naar de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer:
Zr. E.C. (Ellen) van Houten-Oranje, Florijnstraat 58, 
1827 GL Alkmaar.

Nieuwe vriend van de Gemeente:
Mevrouw Anna-Maria Mantel-Giannattasio, Uiterweg 
82, 1431 AP Aalsmeer.

Overleden
Op 20 juni 2023 is overleden br. Jan Eveleens 
(München) in de leeftijd van 89 jaar.
Op 29 juni 2023 is overleden br. Jacob (Jaap) Tas, 
echtgenoot van Elly Tas-van Dijk, in de leeftijd van 89 
jaar.
Op 13 augustus 2023 is overleden zr. Maria Henriëtte 
(Rie) Eveleens-Nieuwkoop, weduwe van Kees 
Eveleens, in de leeftijd van 93 jaar.

Adreswijziging
Br. J. (Jaap) Bol en zr. E.J.J. (Elly) Bol-Verhoeve, van 
Dorpsstraat 88, 1431 CE Aalsmeer naar Praamplein 35, 
1431 CW Aalsmeer.
Dhr. W.F.A. (Willem) van Bloemen en zr. P.A. (Nel) 
van Bloemen-van Eijk, van Hornweg 138, 1432 GP 
Aalsmeer, naar Schoorsteen 48, 1431 LV Aalsmeer.

Jubilea
25 sept. 2023, fam. Tas-Baardse, Uiterweg 188,  
1431 AT Aalsmeer, 55 jaar getrouwd. 
2 okt. 2023, fam. Van Gaalen-Tas, 
Stommeerkade 10, 1431 EJ Aalsmeer,  
55 jaar getrouwd.
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Als plan A mislukt, bedenk dan 
dat je nog 25 letters over hebt

***

Laat jouw licht vandaag stralen, 
Onbewust help je er velen mee.

***

Soms zou het fijn zijn als je je gevoel 
en gedachten even uit kon zetten

Gewoon alles even loslaten en even niets dat je raakt.
Maar dat is helaas niet mogelijk, die uitknop is er niet.

Probeer daarom bij alles wat je voelt en denkt, vooral het 
mooie niet te negeren.

Want er is altijd iets positiefs te vinden, 
alleen moet je soms wat beter zoeken.

En met positiviteit sta je sterker… elke dag opnieuw!

***

In Memoriam zuster Maria Henriëtte Eveleens-Nieuwkoop (Rie) - 19 september 1929 – 13 augustus 2023

Op zondagochtend 13 augustus - bijna 94 jaar oud - is zr. Rie Eveleens-
Nieuwkoop overleden, thuis in 't Kloosterhof. Zij is de moeder van Albèrt, Elise, 
Martin en Hilde en de weduwe van Kees Eveleens.
Rie was een veelzijdig mens. Ze kon goed organiseren, was zakelijk en praktisch. 
Zo had ze ook nagedacht over haar afscheid: wat voor liederen en muziek haar 
raakten en wat er gelezen zou kunnen worden. Ze koos voor Psalm 121 die 
eindigt met de woorden die haar zo aanspraken: “de Heer houdt de wacht over je 
gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.” (Vers 8)
We hebben deze psalm in de dienst gelezen waarin we haar herdachten. 
Aan het einde van de dienst hebben we haar met de eeuwenoude Bijbelse 
zegen toevertrouwd aan God.
Rie was kunstzinnig: ze had leren pianospelen, hield van muziek. Ze deed de 
opleiding tot bloembindster die heel goed bij haar paste. Ze schreef gedichten. 
Daarin kon ze haar gevoelens, gedachten en ervaringen tot uiting brengen 
zoals in het gedicht ‘Geluk’: Geluk komt vaak in kleine partjes. Geluk is nooit je hele 

leven…Geluk is iets van welbehagen. Soms heel sterk, soms maar voor even…”
Rie was blij en dankbaar voor wat het leven haar gebracht heeft: haar man Kees, haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. En nog veel meer heeft ze als geschenk ervaren.
Rie was een trouw en betrokken lid van onze Gemeente. Zij heeft in de kerkenraad gezeten. Ze heeft heel veel 
betekend voor haar kring Oase als bestuurslid. Haar openingen en toespraken over geloofsonderwerpen werden 
zeer gewaardeerd.

We wensen haar familie en hen die haar bijzonder zullen missen veel kracht en dat ze dat mogen koesteren waarin 
Rie een voorbeeld voor hen is en waar ze trots op haar zijn.

Paul F. Thimm

Volhouden en doorzetten zijn tekenen 
van enorme kracht

Maar soms is een nog grotere 
kracht vereist om te durven loslaten.

***

Elke dag van ons leven is belangrijk op zijn eigen manier
De ene brengt je verdriet en de andere doet je plezier

De ene dag is prachtig, de andere zou je liever overslaan
Maar elke dag voegt iets toe aan ons leven en bestaan

En al zie je het soms anders, toch is elke dag een wonder
En ook op zijn eigen wijze waardevol en bijzonder!

***

Hoop is dat stemmetje dat telkens fluistert:
“Het komt goed”, blijf er vooral naar luisteren!

***

De geest wordt rijk door wat hij ontvangt
Het hart door wat het geeft!

LICHTPUNTJES
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ZIN-INN
Cursus Gnostiek
Data:  woensdag 11, 25 oktober, 8 november 
Tijd:  15.00 uur
Kosten:  €15,- voor de gehele cursus

Met Katrijne Bezemer bespreken we de Nag Hamadi 
teksten, waaronder het evangelie van Thomas, in hun 
historische context en hun relevantie voor nu. De gnostiek 
was een religie die in de eerste eeuwen ontstond en 
waarbij de verwerving van gnosis centraal stond. Gnosis 
is de ultieme kennis die mensen meenden te kunnen 
bereiken. De teksten blijven interessant, drs. Bezemer 
neemt ons niet alleen mee in de geschiedenis, maar wil 
ook met ons kijken wat het nu met ons doet.

Amsterdam en haar Tweede Gouden Eeuw
Datum:  maandag 23 oktober 
Tijd:  20.00 uur
Door:  Adjan van Dongen 
Kosten:  € 5,00

Sarphati was in zijn tijd een fenomeen. Hij werd 
slechts 53 maar was verantwoordelijk voor belangrijke 
doorbraken in de gezondheidszorg, voedselvoorziening, 
volkshuisvesting, hotelbranche en de bankenwereld. 
Bovenal zette hij innovatie (hij noemde het nijverheid) 
en sociaal ondernemen bovenaan zijn kalender. Of 
agenda? In zijn tijd werd Sarphati zeer gewaardeerd, door 
Amsterdammers uit alle lagen van de bevolking. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat er voor zijn begrafenis zo’n 
20.000 mensen op de been waren.      
Sarphati was degene die de aanzet gaf tot een volledig 
nieuwe dynamiek in het lethargische, armoedige 
Amsterdam van het midden van de 19e eeuw. Zijn energie 
werkte aanstekelijk en inspireerde anderen als Piet van 
Eeghen, Gerard Heineken, Bram Wertheim en later Floor 
Wibaut en Berlage om te bouwen aan een economisch 
sterke, maar ook een sociale en bruisende stad.
En nu, in de 21e eeuw, is hij bijna vergeten! Dat is zó 
onterecht, stelt Adjan van Dongen, want zonder Sarphati 
zou Amsterdam nationaal én internationaal nu minder 
relevant zou zijn. 

JEUGD

KliederZin Herfstfeest
Datum:  zondag 8 oktober
Tijd:  14.00-15.30 uur (kliederinloop), 
 15.30-16.30 uur (viering)
Herfstfeest:  het bos

Jong en oud vieren samen de seizoenen. Op zondag 
8 oktober is het tijd voor het Herfstfeest. Denk aan 
paddenstoelen, eekhoorns, vallende blaadjes, regen, 
bomen, vosjes en kabouters, heerlijk herfstig. KliederZin 
is handen uit de mouwen, bouwen, proeven, ontdekken. 
We beginnen met doe-activiteiten, zoals knutsels, een 
speurtocht, spelletjes en meer, gevolgd door een viering 
onder leiding van Nelleke. Welke herfstliedjes ken jij?

KliederZin Zomer 
Voor het begin van de zomervakantie organiseren de 
Zondagsschool en KliederZin samen bezigheden voor 
kinderen. Dit doen we sinds de lockdownperiode, maar 
dit is zo goed bevallen, dat we het zijn blijven doen. Deze 
keer was het thema 'Naar buiten', met speciaal ook een 
boekje voor de (groot)ouders. Er zijn dertig adressen 
die deze enveloppen ontvangen, zo’n 60 kinderen doen 
Zondagsschool op afstand. 
Buiten is veel te ontdekken. Wat zie je allemaal door een 
vergrootglas? Welke kriebelbeestjes leven allemaal in je 
tuin? Aan welke herinnering denk jij bij de kleur oranje? 
Welke boom in het bos doet je het meeste denken aan 
jezelf? En waarom? 
(Een aantal creatieve uitspattingen is gedeeld door de 
ontvangers van de enveloppen)

Franka Riesmeijer
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