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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Geluk verkopen

Er zijn overdenkingen waar ik een klik mee heb. Soms 
zelfs een dubbelklik zoals met die van Paulien (Waar gaan 
we eigenlijk heen?) en Paul van 21 juli. Beiden verwerkten 
de Bijbellezing Prediker 3:1-8, Voor alles is er een tijd in hun 
overdenking. Een tijd van zwijgen en een tijd van spreken, 
een tijd van liefhebben en een tijd van haten, een tijd van 
oorlog en een tijd van vrede. Een tijd voor alles. Zinnen 
die mij raakten. In wat voor een tijd leven we? 

Oorlogen in Gaza, Soedan en Oekraïne. Een tijd van 
bombardementen op scholen en ziekenhuizen.  
Een tijd van het tegenhouden van humanitaire hulp 
omdat honger en dorst als wapens in de strijd worden 
ingezet. Een tijd waarin financiële steun, levering van 
vliegtuigen en wapens aan landen in conflictgebieden 
vanzelfsprekend lijken. Een tijd waarin wereldleiders zich 
meer bezighouden met polarisatie en verkrijgen van 
macht dan zich in te zetten voor vrede. Een tijd waarin 
vrede verder lijkt dan ooit. 

Waar is de tijd gebleven van Martin Luther King die 
elke vorm van geweld afkeurde en zich tegen de 
oorlog in Vietnam uitsprak. “Darkness cannot drive out 
darkness, only light can do that. Hate cannot drive out 
hate, only love can do that.” King blijft voor mij een 
held, mijn voorbeeld. Ik blijf geloven in de kracht van 
geweldloosheid, de kracht van het licht en liefde.

In het verhaaltje van Toon Tellegen dat door Paulien  
werd aangehaald, krijgt de egel voor zijn verjaardag 
zekerheid. Hij durft weer te slapen omdat hij houvast 
heeft en gelooft in de zekerheid dat de zon opkomt.  
De zon die voor mij als metafoor staat voor zonnige tijden 
en geluk. Ik wil me in deze verwarrende tijd niet laten 
lamslaan door het negatieve nieuws maar me richten op 
de vele positieve en mooie gebeurtenissen. Genieten van 
mensen die zich inzetten voor anderen, voor de natuur 
of het klimaat. Genieten van de kleine dingen. Net als de 
egel de zonnige kanten van het leven zien. En net als de 
sprinkhaan proberen daar in mijn naaste omgeving een 
bijdrage aan te leveren.

In ‘Het geluk van de sprinkhaan’ van Tellegen heeft de 
sprinkhaan aan de rand van het bos een winkeltje en hij 
wil niets liever dan dat zijn klanten tevreden naar huis 
gaan. Hij verkoopt daarom ook alles behalve de zon, de 
sterren en de maan. Zo verkoopt hij alle tijd, kostbare 
tijd, zeldzame tijd, lange tijd, korte tijd maar ook gewone 

tijd uit zijn voorraad aan de slak die daar erg blij mee 
is en bij het verlaten van de winkel tevreden tegen de 
schildpad roept: “Ik heb alle tijd!” Laten we ondanks 
deze verwarrende tijd niet vergeten dat er veel mensen 
zijn die de tijd hebben om zich in te zetten voor een 
betere wereld. Tijd om zich tegen elke vorm van geweld 
uit te spreken. Tijd om begrip en aandacht te hebben 
voor mensen in nood. Tijd om liefdevol voor anderen te 
zijn. Laten we ons door hen laten inspireren en binnen 
onze eigen mogelijkheden de tijd nemen om net als de 
sprinkhaan elkaar geluk te verkopen. 

“Verkoop je ook geluk?” Vroeg de meikever.  
De sprinkhaan wreef even over zijn neus en zei: “Ja.” Hij 
kwam vanachter de toonbank naar de meikever toe, 
legde een arm op zijn schouder en zette heel zachtjes een 
danspasje in. Ze dansten samen door de winkel en bleven 
bij de open deur staan waar de meikever zachtjes zei: 
“Dankjewel.”

Mark van Leeuwen
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Kerkdiensten

 1 sept ds. Paul F. Thimm, zr. Ellen van Houten en zr. Nelleke de Graaff,  
  Startzondag, Zondagsschool (collecte: Vocational Open School Shirati)
 8 sept dhr. Herman O. de Roode (collecte: DG WereldWerk, Oekraïne) 
 15 sept ds. Paul F. Thimm en zr. Ellen van Houten 
  (collecte: Vluchtelingenwerk Nederland)
 22 sept mw. Bernadette Dullens, oec. Vredesdienst in de Open Hof Kerk,  
  mmv Karmelkoor
 29 sept ds. Christine Schlette (collecte: Vluchtelingenwerk Nederland) 
 6 okt br. Nico Eveleens en Theehuis Club, Zondagsschool 
  (collecte: Vluchtelingenwerk Nederland)
 13 okt ds. Paul F. Thimm (collecte Vluchtelingenwerk Nederland)
 20 okt dhr. Herman O. de Roode (collecte Tent of Nations)) 

Aanvang om 10.00 uur.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, tel. 0297 32 15 82. 
Na overleg kan er een haal- en brengschema opgesteld worden. 

Agenda

Di    3 sept   Gemeenteavond Op pelgrimage naar Iona 19.30-21.00 uur
Wo  4 sept Maaltijdgroep 18.00 uur
Wo  4 sept Kring JoB    20.00 uur
Di  10 sept Bijbelkring     20.00 uur
Ma 16 sept t/m zo 22 sept Vredesweek 
Ma  16 sept  Vredesweek: film in het Parochiehuis 20.00 uur
Di 17 sept Vredesweek: soepmaaltijd in de Open Hof Kerk 18.00 uur
Di   17 sept Kerkenraadsvergadering  19.30 uur
Wo  18 sept     Vredesweek: lezing burg. Oude Kotte in DGA 20.00 uur
Do  19 sept  Kring Oase   14.30 uur
Do 19 sept Vredesweek: vrijwilligersmarkt i.s.m. De Binding 18.30 uur
Do  19 sept Kring Shalom 20.00 uur 
Wo  25 sept Zinvol Ouder Worden 10.00 uur
Wo  25 sept Kring Elia     18.00 uur
Do   26 sept Kring Ruth  18.00 uur
Ma   30 sept Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Wo 2 okt Bezoekersvergadering 10.00 uur
Wo 2 okt Maaltijdgroep 18.00 uur
Za 5 okt ‘Vergeten vaardigheden’ Historische Tuin 13.00-16.00 uur
Wo 9 okt Kring JoB  20.00 uur 
Wo 9 okt Bijbelkring  20.00 uur
Do 10 okt Kring Shalom 20.00 uur
Vr 11 okt Zin-Inn: Theatervoorstelling “Mooie liedjes” 20.00 uur
Zo 13 okt Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur
Di    15 okt  Kerkenraadsvergadering  19.30 uur
Do   17 okt Kring Oase  14.30 uur 
Do   17 okt Kring Ruth  20.00 uur

Om alvast te noteren
Wo  23 okt  Herfstontmoeting  15.00-19.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 4 oktober  mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
19 oktober 2024.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje ,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
Br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962
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VREDESPLEIN ‘Feest op het plein van de vrede’
Zondag 1 september is het Startzondag in de Gemeente.
Een feestelijke zondagmorgen waarin we elkaar welkom heten en samen een heel nieuw Gemeentejaar binnen-
stappen. Het wordt een dienst van jong en ouder, dus íedereen van 0-101 is welkom! De dienst begint om 10.00 uur. 
Daar is niets nieuws aan, maar laat u zich verrassen op weg naar de kerk en stap gezellig binnen. Neem iemand mee, 
nog leuker 😊

Heeft u ze nog, die oude kinderspellen, zoals klossen of een hoepel, dat springtouw of die tol? Neemt u of neem jij ze 
mee? Voor de allerjongsten is er oppas voor als het nodig is, of als je als ouder even je handen vrij wilt hebben. Tijdens 
de dienst is het terras geopend en schenken we koffie, thee en limonade.

Nelleke, Ellen en Paul

BIJ DE COLLECTEN  

De collectes van 15 en 29 september en 6 en 13 oktober 
zijn bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland. Dat 
ondersteunt vluchtelingen van aankomst naar toekomst. 
Niemand vlucht vrijwillig. Vluchtelingen zijn huis en haard 
ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele 
geaardheid, afkomst of religie. VWN zet zich in voor een 
rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een 
kwetsbare positie verkeren. Naar schatting zijn er 100 
miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. 
Sommigen zoeken in ons land bescherming, worden 
asielzoeker en gaan de asielprocedure in. VWN steunt 
hen tijdens die procedure. We kennen allemaal de vaak 
mensonwaardige beelden uit de opvangcentra. Met steun 
van donateurs probeert VWN de politiek aan te sporen 
tot een humaner vluchtelingenbeleid. Door woningnood 
wordt de situatie van de asielzoeker er niet beter op. 
Het werk van VWN zal er met deze nieuwe regering ook 
niet eenvoudiger op worden. Regels worden nog strenger 
toegepast en onrechtvaardiger. Wij hopen dat de beurzen 
voor deze collectes weer heel wijd opengaan.  

Namens Tabitha, Ger van Alphen

GEESTELIJK WERKERS

Bijbelkring in drie delen
Ook komend seizoen is er weer een Bijbelkring. In het juli-
nummer van Levenslicht heeft u er al over kunnen lezen. 
Er zijn in totaal tien avonden gepland van 20.00 tot 21.45 
uur in ons kerkgebouw. 

Hierna volgen de drie onderwerpen van de Bijbelkring 
met de data: 
1. De brief van Paulus aan Filemon op dinsdagavond 

10 september
2. Contextueel Bijbellezen aan de hand van schilderijen 

uit verschillende landen in de wereld op drie 
woensdagavonden, te weten 9 en 30 oktober en 
27 november

3. De brief van Jacobus op zes dinsdagavonden, te 
weten 7 en 21 januari 2025, 18 februari, 4 en 25 
maart en 8 april. Met op de laatste avond extra een 
speciaal onderwerp (info volgt op 25 maart).

U kunt alle drie reeksen volgen, maar ook voor een of 
twee daarvan kiezen.
Graag aanmelden bij Mandy van der Zwaard per e-mail 
naar m.eggink1@live.nl of per telefoon of via Whatsapp 
naar haar nummer 06 45 80 34 35 met vermelding van de 
reeks(en) die u wilt volgen.

Geeft u zich s.v.p. uiterlijk zondag 8 september bij Mandy 
op, dan weten we hoeveel le(e)smateriaal en hoeveel thee 
en koffie nodig is.

Frans Misset, Mandy van der Zwaard en Paul F. Thimm

Op pelgrimage
Gemeenteavond: pelgrimage op dinsdagavond 3 september 
van 19.30 uur- 21.00 uur

Paul en ik nemen jullie graag mee op pelgrimage naar 
Iona in de Bindingzaal. Een avond met veel zang en 
uitwisseling. Iona, een minuscuul eiland voor de Schotse 
kust heeft een wereldwijde uitstraling door de activiteiten 
van de Iona Community in en vanuit de aldaar aanwezige 
Abbey. In mei was ik op Iona en vertel er graag over!
 
De eenvoud en de Keltische spiritualiteit, de liederen en 
de ontstaansgeschiedenis zijn uniek. Worship & Work 
(Bid& Werk) gaan hand in hand, er is oog voor het milieu, 
voor armoede en ongelijkheid, migratie en vluchtelingen 
en nog heel veel meer onderwerpen die ook in het 
Doopsgezinde geloofs- en gedachtengoed hun plek 
hebben. Welkom!

Mede namens Paul Thimm, Ellen van Houten 
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Iona-viering op zondag 15 september  
Op dinsdagvond 3 september nemen we jullie graag 
mee op pelgrimage naar Iona, waarna we op zondag 
15 september een zondagsdienst in de stijl van de 
Ionavieringen beleven.
De Gemeenteavond en de viering kunnen afzonderlijk 
van elkaar worden meebeleefd.
De combinatie maakt het plaatje compleet!
Van harte uitgenodigd.

Paul F. Thimm en Ellen van Houten

MET DE BIJBEL ERBIJ

“De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.”
Het lied ‘Een mens te zijn op aarde’ is een zwaar lied, 
over 'levenslang geboortepijn' en mijn favoriete zin 'de 
mensen hebben zorgen, het brood is duur, het lichaam 
zwaar'. Dure boodschappen en strak zittende kleding, 
dé problemen waar wij voor staan. Ik weet dat het 
serieuzer is dan dat, maar giechel altijd een klein beetje 
bij die zin. Het is sowieso een te serieus lied voor een 
feestelijke bijeenkomst die ik heb gepland voor mijn 
afscheid hier. Maar de zin 'Bomen hebben wortels, bomen 
mogen stevig staan, maar mensen moeten verder gaan' 
zingt door mijn hoofd. Zelfs de boom in de voortuin is 
vervangen, alles is in beweging, panta rhei, het is nu aan 
mij om verder te gaan. Het hoort bij mens zijn, nieuwe 
avonturen aangaan, volgende stappen nemen. Ik wens de 
boom in de kerktuin dat hij heel stevig mag blijven staan 
en even groot mag groeien als zijn voorganger.

Franka Riesmeijer

Hebt het goede voor met alle mensen
“Lenig de nood van hen die tot God behoren en ontvang 
vreemdelingen gastvrij.
Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor 
met alle mensen.” 
      
Paulus in zijn Romeinenbrief 12:13 en 17

In een dorp in Afrika leefde een kleine groep christenen.
Als minderheid werden ze door de moslims 
gediscrimineerd en uit de dorpsgemeenschap gesloten: 
ze mochten geen water meer halen uit de dorpsput.
Ze merkten steeds weer: wij horen er niet bij; zij willen 
niet meer met ons te maken hebben zolang we ons niet 
aanpassen. De christenen besloten een eigen put te 
graven. En hun waterput leverde rijkelijk en goed water.
Toen enkele jaren later de oude dorpsput opdroogde, 
nodigden de christenen hun islamitische dorpsgenoten 
uit om water uit hun nieuwe put te komen halen. 
Dat bracht een ommekeer in het leven van dat dorp. De 
christenen werden niet meer uitgesloten. De achterdocht 
en angst verdween. Er ontstonden contacten tussen 

moslims en christenen. Aan hun huizen durfden de 
christenen bordjes op te hangen met de woorden: Hier 
wonen christenen. Dat betekende zoveel als: hier is 
iedereen welkom en wordt iedereen geholpen - zonder 
onderscheid. Zo werd de waterput van de christenen een 
zegen voor het hele dorp. Een bron van sjalom – dat wil 
zeggen van harmonie, vrede en welzijn.

Nee, christenen zijn lang niet altijd voorbeeldig. 
Veel achterdocht en haat van moslims komt voort uit hun 
nare en wrede ervaringen met christenen vroeger en nu.
Daarom is het helend als wij christenen ons inzetten voor 
betere of zelfs vriendschappelijke relaties met moslims en 
andere buren in ons dorp of onze stad. 
Ja, ook veel moslims zijn vredestichters in Afrika en overal 
ter wereld. Ook zij helpen om angst, achterdocht en haat 
te overwinnen. 
Laten we Gods heilzame invloed door kwetsbare minder-
heden in de wereld niet onderschatten!

Paul F. Thimm

😃 GELOVEN  MET  EEN  GLIMLACH

Afzien van…
In een treincoupé raken vier heren uit verschillende 
landen met elkaar in gesprek. Op een gegeven moment 
pakt een van hen, een Nederlander, zijn reisproviand uit 
en biedt het de anderen aan: bier, eieren, boterhammen 
met kaas en met ham. Ze nemen dankbaar zijn aanbod 
aan maar iedereen met een bepaald voorbehoud.
De een ziet af van het bier: “Ik ben moslim en drink geen 
alcohol.” De tweede bedankt voor de ham: “Wij Joden 
eten geen varkensvlees.” De derde wil geen boterham 
met vlees: “Ik ben streng katholiek en eet daarom op 
vrijdag geen vlees.”
“Wat gek”, zegt de Nederlander, “dat zoveel godsdiensten 
iets dat zo lekker is verbieden. Waarom toch?”
Een van hen antwoordt: “Allen die aan God geloven zien 
graag van iets af - uit liefde tot God.”
Wat verlegen bromt de Nederlander iets van: “Ik geloof 
ook in een hoger wezen. Ik ben godsdienstig, maar ik ben 
niet lid van een kerk.” “En waar ziet u dan van af?” wordt 
hem gevraagd. Pijnlijke stilte.
Eindelijk om niet bij hen achter te blijven, antwoordt de 
Nederlander vlug: “Van het bidden.”

Paul F. Thimm
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OECUMENE

Vredesdienst Open Hof kerk
Op zondag 22 september is er een oecumenische viering 
in de Open Hof kerk aan de Ophelialaan Aalsmeer. 
Deze vangt aan om 10.00 uur en wordt voorgegaan door 
Bernadette Dullens (geestelijk verzorger Kloosterhof ) 
in samenwerking met de liturgiegroep van de Raad van 
Kerken.
Het Karmelkoor o.l.v. Adriaan van Lunenburg verleent zijn 
medewerking.
De viering kan ook gevolgd worden via een livestream.

Vredesweek
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit 
eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom 
organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden 
mensen de Vredesweek. Ook dit jaar zullen van 14 t/m 22 
september honderden lokale activiteiten samenkomen 
met een gemeenschappelijk doel: vrede. Vrede komt 
natuurlijk niet vanzelf, daar moet je aan werken, met 
elkaar. 
Daarom is het thema dit jaar: Samen voor Vrede. Nu!
De Oecumenische Vredesambassade Aalsmeer 
(Karmelparochie, Open Hof Kerk en Doopsgezinde 
Gemeente) heeft voor u weer een vol programma. 
Voor september krijgt u nog alle details, hier alvast het 
overzicht:

 - Film op maandag 16 september in het Parochiehuis 
met gesprek achteraf. De film is 'All the invisible 
children', een collectie van zeven korte films over 
verschillende kinderen. Het is een indrukwekkende 
film over kindsoldaten, kinderen in de gevangenis, 
kinderen die geld bij elkaar sprokkelen met behulp van 
statiegeld. Een zwaar verhaal, maar een nodig gesprek.

 - Lezing van Burgemeester Oude Kotte over vrede, 
een pluriforme samenleving en onze uitdagingen 
vandaag de dag. Deze vindt plaats in de Doopsgezinde 
Gemeente, woensdag 18 september (Datum - onder 
voorbehoud).

 - Speciaal voor jongeren en jongvolwassenen is  
de vrijwilligersmarkt met barbecue op dinsdag  
17 september. Die wordt georganiseerd in samen-
werking met de Binding. Op een laagdrempelige en 
gezellige manier maak je kennis met jouw nieuwe 
vrijwilligerswerk. Jongeren delen deze zorgen voor de 
wereld en vragen zich af wat zij kunnen bijdragen in 
een complexe wereld. Deze avond biedt handvatten.

 - Op vrijdag 20 september is er een soepmaaltijd in de 
Open Hof Kerk, om 18.00 uur. Hier zal Koen Persoon 
spreken over het goede doel van de week: Stichting 
Anders Amstelland.

 - De week sluiten we af met een gezamenlijke dienst 
op zondag 22 september. Na de dienst is er een 
Walk of Peace. Een wandeling van een klein uur, met 
gedichten, gebeden en andere teksten, die we samen 
lezen.

Tijdens de hele week wordt er gecollecteerd voor 
Stichting Anders Amstelland. Anders Amstelland daagt 
ondernemers uit om een stukje van hun unieke diensten/
producten/talenten beschikbaar te stellen aan mensen 
in de samenleving die dát keihard nodig hebben. Met 
elkaar ontdekken we opnieuw hoe mooi het is om te 
geven en ontvangen. Want geven maakt rijk! Wilt u meer 
weten over dit goede doel? Meld u dan zeker aan voor de 
maaltijd, waar Koen Persoon u meeneemt in zijn werk.

Franka Riesmeijer
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GEMEENTEWERK 

Bootreis 
Op woensdagochtend 31 juli gingen wij vanaf de opstap 
bij Feadship met 105 gezellige mensen op weg voor een 
rondreis door Het Groene Hart met het schip de River 
Dream van Rederij Van Hulst. Ellen opende de dag en gaf 
de groeten door van Paul Thimm, die in gedachten met 
ons meevoer.

De weersvoorspellingen waren gunstig, zonnig met een 
klein beetje wind. Heerlijk om met dit weer op een schip 
te zitten.

De reis ging van start via de ringvaart Haarlemmermeer 
naar verschillende plassen en meren richting Leiden 
en weer terug. Met als obstakels: een ontelbaar aantal 
bruggen, die steeds voor ons open moesten. Of door 
iemand die de brug bediende of iemand op afstand, 
vanuit Heerhugowaard (!) die de brug voor ons 
opendeed. Zo nu en dan even wachten, maar het ging 
goed.

Daarnaast hadden wij te maken met tegenliggers, 
veel overstekende veerponten en overige bootjes met 
zwemmers, die tot mijn verbazing aan de kant van het 
water konden staan. Verschillende bootjes haalden ons in 
met behoorlijke snelheden en bijbehorende hoge golven.
Het was heel leuk naar buiten kijken, met aanwijzingen 
van kapitein Hans en matroos Fred over de omgeving en 

onder het genot van een kopje koffie van het horecateam: 
Joke, Bouke, Sandra en Senium.
Tegen lunchtijd werd er een lekkere kop tomatengroen-
tesoep met balletjes uitgeserveerd, gevolgd door een 
broodje kaas en een broodje kroket met een verfrissend 
drankje.
Wij kwamen langs prachtige huizen, zowel links als rechts 
van de ringvaart met mooie tuinen.
Na zesenhalf uur varen kwam de watertoren van 
Aalsmeer in zicht. Nog een klein stukje en de dag zat 
erop. Wij hebben genoten, het was gezellig en de 
ontmoetingen waren enig.

Astrid Hoeksma 

Inloop op zondagmiddag
Ondanks het warme weer op 11 augustus mochten 
we toch weer een leuk aantal bezoekers ontvangen. 
Het thema van de middag was: Held. Wat is een held? 
Natuurlijk bespraken we ook onze sporthelden van de 
Olympische Spelen. Er zijn veel sporthelden in Nederland, 
het regende medailles met de emoties die bij topsport 
horen. Er werd een verhaal, verteld van Toon Tellegen en 
een eigen verhaal geschreven door Anneke en er klonk 
een prachtig lied van Bette Midler: You are my hero, you 
are the wind under my wings: Jij bent mijn held, je bent 
de wind onder mijn vleugels, ik zou niets zijn zonder jou, 
heb je ooit geweten dat je mijn held bent? Jij bent alles 
wat ik wilde zijn. Eenieder was onder de indruk van de 
tekst. Wie deze held zou zijn in het lied wordt niet verteld, 
maar het spreekt voor zich. Hierna was er nog tijd voor 
spelletjes. Het was een warme en gezellige middag.

Anneke Eveleens (namens team inloop)
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Waarom is de maaltijdgroep zo leuk?
Met elkaar eten verbindt, het is sociaal en er wordt veel 
gedeeld. Er zijn goede gesprekken met aandacht voor 
elkaar. De groep is heel divers, steeds weten weer nieuwe 
mensen hun weg te vinden naar de maaltijdgroep, maar 
na een aantal jaren heeft er zich wel een vaste kern 
gevormd. 

Met elkaar koken is ook heel fijn en er zijn diverse mensen 
die dit op zich willen nemen. Elke keer wordt gevraagd 
wie dat zou willen doen. 
Voor de maaltijd is er altijd een moment van aandacht en 
stilte en wordt er geopend door een van de aanwezigen 
met een gedicht, een verhaal, een gebed of een 
gebeurtenis. Het mag van alles zijn.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het reilen en zeilen 
van deze groep? 
Elke eerste woensdag van de maand bent u van harte 
welkom om 18.00 uur.

Anneke Eveleens

Doopsgezind Kerkkoor
Na een lange zomerstop gaan we op woensdagavond 
4 september weer oefenen in het achterzaaltje van de 
Doopsgezinde kerk.
We zingen van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur.
Er zijn altijd zangers en zangeressen welkom!
Inlichtingen: kerkkoor@dgaalsmeer.nl.

Goed nieuws voor het Wijkcontact en de Bezoekgroep!
Paulien Walch en Elise Moolhuijsen zijn bereid gevonden 
om coördinator te worden van respectievelijk het 
Wijkcontact en de Bezoekgroep.
Paulien zorgt ervoor dat Gemeenteleden en vrienden 
post van de Gemeente ontvangen. Heeft u daar vragen 
over of wilt u meehelpen ongeveer 3 keer per jaar 
Gemeentepost rond te brengen, neemt u dan contact 
met Paulien op via tel. 06 10 50 01 91.
Elise maakt deel uit van het bestuur van de Bezoekgroep 
waar Anja Hofman voorzitter van is. 

Anja is verantwoordelijk voor alle activiteiten en inzet van 
het ouderenwerk, Elise voor het goed verlopen van het 
bezoekwerk.
Stelt u het op prijs om (met regelmaat) bezoek te krijgen 
van iemand van de Bezoekgroep, neemt u dan contact 
met Elise op via tel. 06 28 64 41 25. Dat aanbod is voor 
alle leden en vrienden, ongeacht de leeftijd. Ook als u het 
leuk vindt om zelf een ander te bezoeken, kunt u zich bij 
Elise melden.
Wilt u in geval van lief en leed dit doorgeven aan de 
Geestelijk Werkers en/of aan een van de coördinatoren 
zodat ook zij of uw bezoeker met u mee kan leven als u 
dat op prijs stelt.

Met een broederlijke en zusterlijke groet, Paul F. Thimm en 
Ellen van Houten

KRINGWERK

Kring Zorgcentrum
Maandag 24 juni was Miekje Hoffscholte als gast in ons 
midden. Ze vertelde over haar grootouders en ouders en 
wat zij haar hebben meegegeven in hun leven. Het thema 
van de middag was ‘Positief blijven & Iets betekenen 
voor een ander’. Een vers uit Psalm 55 stond centraal: 
Werpt al uw bekommernis op Hem want Hij zorgt voor 
u. Het maakte de middag licht en blij. Maar niet alleen 
verhalen over familie en gezin werden gedeeld, ook over 
haar werk voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
(ADS) en over de contacten vanuit de ADS met een 
Doopsgezinde Gemeente in Oekraïne, vertelde ze. Kleine, 
hoopvolle verhalen zoals de dankzeggingsdienst voor 
een nieuwgeboren kindje te midden van al het verdriet. 

Een andere vrijwilligerstaak waaraan ze zich verbonden 
heeft is haar werk voor het Flower Art Museum, waarin we 
mochten delen en twee mooie chrysanten meekregen. 
Het werd een vrolijke en kleurrijke middag. Maandag 
26 augustus is ze weer in ons midden, samen met haar 
echtgenoot Joost. We kijken er met plezier naar uit.

Ellen van Houten
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VAN DE BINDING

Kamp Warnsveld 2 
Afgelopen zomer waren we met een groep 12-jarigen op 
Bindingkamp in het kamphuis in Warnsveld, bij Zutphen. 
Het kampthema van de week ‘Grenzen verleggen’ hebben 
we opgevat als ‘mensen die iets aan de wereld hebben 
veranderd’. Elke ochtend vertellen twee van de leiding iets 

over deze personen. Dit zijn ook de leiding-kampnamen. 
Van Marie Curie, Greta Thunberg tot André Hazes. Het 
kookteam heeft gekozen voor Haasje en Ome Bil. Twee 
mensen die in de kampgeschiedenis van Aalsmeer 
verschil hebben gemaakt.

Haasje (Mariët Tas) vertelt over het ontstaan van de 
Aalsmeerse kampen uit de AKC-traditie en hoe dit in en 
na de oorlog verder vorm krijgt. Ik, Ome Bil, vertel over 
het ontstaan van De Binding en hoe Wim van Leeuwen 
daarin een kampleidersrol krijgt. Wat betekenen die 
kampen voor heel veel vaders, moeders en grootouders 
van deze kinderen? En de plek waar we dichtbij zijn: 
Almen.
Op zoek naar de zwemplek in de Berkel, waar de eerste 
kampgroep een week eerder zwom, fietsen Haasje 
en Ome Bil door het bos naar het riviertje. Vlak bij het 
zwembad vinden we de locatie. Daar, in de prachtige 
avondzon, stonden we letterlijk ‘Achter Almen samen 
buiten’. Daar ontstaat een idee.

Haasje contact even met Pieter en Maaike Boschloo, de 
campingbeheerders van ‘De Baankreis’. Ome Bil belt met 
het supermarktje van Almen en bestelt. 
De voorbereidingen zijn gelukt.

In memoriam zuster Louise Elisabeth Egberink

Op 29 juni is in de leeftijd van 71 jaar zuster Louise Elisabeth Egberink, die wij 
kenden als Loes, overleden. Loes werd op 27 augustus 1952 in Jakarta, Indonesië 
geboren. Ze groeide op met een oudere en een jongere broer. Loes haar Indische 
moeder en Hollandse vader hadden elkaar in Nederland leren kennen. Haar vader 
werkte voor de KLM en werd voor een aantal jaar naar Indonesië uitgezonden. 
Het waren mooie en gelukkige jaren. Terug in Nederland kwam het gezin in 
Amstelveen te wonen. Na haar MULO en secretaresseopleiding ging Loes onder 
meer voor een advocatenkantoor werken, totdat ze Bert Vellekoop ontmoette. 
Ze traden in 1980 in het huwelijk en namen de sigaren-en tabakswinkel op de 
Ophelialaan van Bert zijn moeder over. Een mooie tijd. Helaas liep de relatie stuk, 
waarna Loes in Uithoorn ging wonen. In 1993 en 1994 is Loes met onze Gemeente 
mee geweest naar Polen om graven van onze zusters en broeders te renoveren 
en oriënteerde ze zich op het Doopsgezinde geloofs- en gedachtengoed. Op 27 

maart 1994 werd zij door Jeltje de Jong en Gabe Hoekema gedoopt op haar belijdenis. Ze maakte deel uit van het 
Mennokoor en ging mee met de reis naar Amerika. Loes was een hartelijke en belangstellende zuster en trouw 
kerkgangster. Ze was enkele jaren lid van kring Oase en ze werkte mee aan het Gemeenteblad Levenslicht. Loes was 
talentvol en deed mee met de creatieve verwerkingen in de weken voor Pasen en in coronatijd met de creatieve 
onlineactiviteiten. Loes kampte in haar leven met gezondheidsproblemen waardoor ze jammer genoeg in de WAO 
belandde en aan huis gebonden was. 
In moeilijke jaren hebben haar bidden tot God, zoals zij in coronatijd schreef, haar vriendschappen en haar talent 
voor beeldhouwen, grafisch tekenen en borduren veel voor haar betekend.  
Op vrijdag 5 juli hebben we afscheid van Loes genomen in de aula van uitvaartcentrum Finnema. We lazen Psalm 
121, een gebed voor mensen onderweg op hun soms lange en vermoeiende reis naar de tempel in Jeruzalem. 
Ook voor Loes was de reis in haar leven niet altijd even gemakkelijk. Het was haar bidden tot God dat haar door nare 
tijden heen heeft geholpen. Ten slotte hebben we Loes uit handen gegeven en toevertrouwd aan de oneindige 
goedheid van de Eeuwige. Moge zij rusten in vrede. 

Ellen van Houten 

Een van Loes haar creaties.
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Vrijdag gaat de kampgroep (33 kinderen en 10 leiding) op 
weg naar het zwembad. De fietstocht maakt een ommetje 
over het landgoed ‘De Ehze’, het witte bruggetje (waar 
velen speurtochten hebben gelopen of zwommen) door 
het beukenbos het terrein van ‘De Baankreis’ op.
Ondertussen hebben wij de bolussen opgehaald in 
het dorp en het terrein verkend. Wat is er veranderd? 
De kippenschuur is weg. De deel veranderd in een 
winkel. Het voetbalveld is nu kampeerplek. De nieuwe 
schuur is een modern toiletgebouw. Maaike en Pieter 
ontvangen ons hartelijk en we kletsen een beetje bij. 
Gelukkig staan de schommels er nog, het keukentje in 
al haar glorie en daarvoor staat het ‘HaasjeBuijsBankje’. 
De OmeBilTafel staat nog binnen (een beetje zwaar). De 
Bindingvlag wappert nog een keer waar jarenlang de 
witte Bindingtenten stonden.

De lange stoet fietsen is geparkeerd en we zitten op de 
betonplaat voor de nieuwe schuur. Die bolussen lusten 
ze wel! Kinderen gaan op de foto op deze historische 
plek, zodat ook oma Lena of Elise kunnen zien dat ze er 
geweest zijn. Er worden veel vragen gesteld. De leiding 
gaat voor de deel nog even op de foto.
Dan stapt de groep weer op de fiets en in een lange 
slinger langs het kanaal fietsen ze richting het zwembad, 
waar iedereen zich de rest van de middag vermaakt. We 
zwaaien Pieter en Maaike uit. Mooie momenten van het 
kampleven worden bijgeschreven.

Jan Broere, Ome Bil (met toestemming heb ik de naam 
mogen lenen. Bedankt Wim!)

VAN DE KERKENRAAD

Teambuilding kerkenraad en geestelijk werkers 
Op 13 juli heeft de kerkenraad met de geestelijk werkers 
een teambuildingsdag gehouden in de Doopsgezinde 
Gemeente Alkmaar; het thema was ‘Gastvrijheid’. 
Ellen van Houten opende met het verhaal over Abraham 
en Sarah die drie mannen gastvrij ontvingen; zij bleken 
engelen te zijn. “We moeten onze nek uitsteken, 
misschien wel vooral voor hen die in onze ogen 
onmogelijk engelen kunnen zijn. Onze uitdaging is: in 
ieder mens een engel zien! En in onze Gemeente kunnen 
we daarin oefenen.”
Franka leidde ons door ons gebouw; we moeten 
nadenken over wat we willen uitstralen in het gebouw, 
de tuin, de ruimtes, maar ook op onze website, Facebook- 
en de YouTube pagina. We moeten onze identiteit in 
stand houden.
Paul reikte ons bouwstenen aan vanuit het Oude en 
Nieuwe Testament. Het Bijbelse Hebreeuws in het Oude 
Testament is een vertellende taal en kent het woord 
gast(vrijheid) niet. En vertalen is een lastige klus. 
Je kunt de cultuur en beleving van een woord moeilijk 
overbrengen. Daarom blijft altijd uitleg nodig en dat 
gebeurt in een preek of Bijbelcursus. 
Tot slot: het verhaal van de Emmaüsgangers; hij wordt 
uitgenodigd als gast maar Jezus gedraagt zich als 
gastheer. Als je gastvrij bent kan het zomaar gebeuren 
dat de rol van gast en gastheer/vrouw zich omdraait. 
Soms kun je ook iets van de gast ontvangen…
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Na de lunch maakten we een boottochtje door het 
prachtige en historische Alkmaar (waarbij wij regelmatig 
door een regenbui werden overvallen).
’s Middags gingen we in groepjes aan de slag met drie 
casussen.

1) Wat doe je als een verwaarloosd uitziende vreemdeling 
in de kerk komt; hij zoekt een plek om op adem  
te komen en wat warmte te ondervinden.  
Hij maakt gebruik van de open ruimte om zijn 
ideeën te verkondigen, die blijken afwijkend te zijn 
van ons gedachtengoed. Deze situatie heeft zich in 
werkelijkheid voorgedaan.

 Voor iedereen is plaats in de kerk, maar van bepaalde 
denkbeelden willen wij geen deelgenoot worden 
gemaakt. De persoon in kwestie moet de-escalerend 
worden toegesproken. Anderzijds is het ook goed om 
naar afwijkende meningen te luisteren, een gast kan 
ons ook iets leren.

 Wanneer de dreiging te groot wordt dient te worden 
ingegrepen of de politie te worden ingeschakeld.

2) De koster krijgt een telefoontje of de secretaris van 
de kerkenraad krijgt een mailtje met de vraag van 
iemand die graag binnenkort een van de kerkruimtes 
wil huren. Het duurt te lang om op een beslissing 
te wachten tot de volgende vergadering van de 
kerkenraad.

 In beginsel willen we geen uitzonderingen maken 
voor bepaalde groepen of personen maar we moeten 
ons wel kunnen vinden in het gedachtengoed of de 
activiteiten van de organisatie/personen. Het is dus 
maatwerk. De kerkenraad beslist, bij grote spoed het 
DB.

3) De voorzitter van de kerkenraad maakt een rondje 
langs de kringen. Een lid van een kring schiet hem aan 
en geeft aan dat het toch eigenlijk heel lastig is om er 
als relatieve buitenstaander bij te horen. Kunnen we 
daar iets aan doen? 

 Dit signaleren is belangrijk, dus let goed op iedereen! 
Je kunt het niet altijd voor zijn maar voor iedereen is 
plek. Bij het instellen van commissies: eerst algemeen 
vragen, daarna eventueel nog selectief (i.v.m. bepaalde 
kwaliteiten).

Na afloop van deze zinvolle bijeenkomst bij de DG 
Alkmaar werden we door Wim, de partner van Ellen, zeer 
gastvrij ontvangen in het gebouw van het Leger des Heils 
en kregen we uitleg over de Buurtkameractiviteiten die 
daar worden ontplooid. Veel bezoekers maken er gebruik 
van.
Een mooi voorbeeld voor de DG Aalsmeer, waar wij 
wellicht van kunnen leren.

In de door Franka geleide afsluitende evaluatie werd een 
aantal opmerkingen gehoord:
 - Ons gebouw is nu (te) dicht, misschien moet het vaker 

open zijn door de deuren open te zetten -   We voelen 
ons welkom bij het Leger de Heils, o.a. door warmte, 

kleur, meubilair, identiteit van zorgzaamheid.
 - Niet stilstaan in praten maar doen, we leven te veel in 

een vergadercultuur. 
 - We moeten een cultuur zien te kweken van ‘ja zeggen’.
 - We moeten onze vooroordelen loslaten en meer 

proberen een engel in de ander te zien. 

Neeltje Peters

De groepsfoto van de kerkenraad en geestelijk werkers 
is gemaakt tijdens de teambuilding in DG Alkmaar. Vlnr 
op de achterste rij: Tilly Overbeek, Arida van Oudenallen-
Hooiveld, Jacco Piet, Leo Bakker, Ellen van Houten-Oranje, 
ds. Paul F. Thimm, Willy Karssing-van Leeuwen, Gerbrand 
Groeneveld en Leon de Graaff (koster). 
Voorste rij: Nelleke de Graaff-Wies (zondagsschool), 
John Venema, Franka Riesmeijer (Zin-kweker), Jan Joore, 
Neeltje Peters en Annigje Leighton-van Leeuwen.

Kerkenraadvergadering 16 juli  
Het belangrijkste item op deze vergadering was 
de eventuele oprichting van een Coöperatie van 
Zonnepanelen door de DGA. Voorafgaand aan de 
vergadering werd in aanwezigheid van de financiële 
beleids- adviescommissie en de commissie duurzaamheid 
een presentatie gegeven door Rolf Steenwinkel van de 
energiecoöperatie Onze Zon. 
Over de zonnepanelen kunt u elders in deze uitgave van 
Levenslicht uitgebreid lezen.  
Naast dit belangrijke punt kwam het afscheid van Franka 
op 25 augustus aan de orde. Zij gaat zelf voor en de 
dienst zal plaatsvinden in de middag. 
Ook kwam ter sprake het onderzoek van de gemeente 
Aalsmeer naar de huidige situatie en de toekomstplannen 
van de tien kerken in ons dorp. Er komt in september een 
boekje uit met mogelijke modellen voor de toekomst. 
Dit boekje is interessant voor de commissie toekomst.  
De tussenrapportage van de commissie toekomst werd 
besproken.  
Tot slot werd er aandacht besteed aan de geslaagde 
vakantieweek en de akkervaart.  
 
Neeltje Peters
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GEMENGDE BERICHTEN

Zonnepanelen op het kerkdak
Al heel lang is de commissie duurzaamheid bezig om te 
bekijken of het mogelijk is om op het dak van de kerk 
zonnepanelen te plaatsen. Daarmee zouden we een 
mooie bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie 
in het algemeen en aan de verduurzaming van ons 
stroomgebruik in de kerk in het bijzonder. We zijn 
tenslotte een Groene Kerk. Na heel veel overleg is er nu 
op diverse fronten toestemming om ook daadwerkelijk 
zonnepanelen te gaan neerleggen. 
De constructeur heeft bepaald dat het dak sterk genoeg 
is, de welstandscommissie heeft aangegeven dat de 
voorgestelde opstelling van de panelen op het kerkdak 
acceptabel is, ook al is het een Rijksmonument en ten 
slotte heeft netbeheerder Liander aangegeven dat die 
de panelen ook echt op het stroomnet kan aansluiten. 
Kortom groen licht om verder te gaan. 
Intussen is er een plan opgesteld en is er op 21 augustus 
een informatieavond in de kerk geweest om uit te 
leggen hoe dit verder wordt aangepakt. Er wordt een 
energiecoöperatie opgericht waar leden en vrienden en 
belangstellenden van onze Gemeente aan mee kunnen 

doen. Daarmee kunnen zij ook een bijdrage leveren aan 
de energietransitie en kunnen we samen dit project 
realiseren. 

Het is nog mogelijk om deel te nemen aan het project en 
voor één of meerdere zonnepanelen in te schrijven. 
U betaalt dan een bedrag per paneel (€ 495) en krijgt daar 
een jaarlijks rendement voor terug. En daarmee wekt u 
dus in feite een deel van uw elektriciteitsverbruik zelf op. 
Op de website van DGA, www.dgaalsmeer.nl, kunt u hier 
meer informatie over lezen.
Mocht u interesse hebben om mee te doen of meer 
informatie willen, neem dan op korte termijn contact op 

In memoriam broeder Willem Joris Kniep
Op 17 juli overleed in de leeftijd van 101 jaar broeder 
Willem Joris Kniep, weduwnaar van Jopie Kniep-
Veuger. Wim werd op 16 juli 1923 als jongste in een 
gezin van vijf kinderen in Aalsmeer geboren. Samen 
kregen Wim en Jopie twee kinderen, vijf kleinkinderen 
en zeven achterkleinkinderen. Een lang rijk leven 
samen viel hen toe, waarin ze elkaar de ruimte en het 
vertrouwen gaven dat ze nodig hadden.

Wim studeerde scheikunde en wiskunde, werkte voor 
een wetenschappelijke boekhandel in Amsterdam, 
waarna hij 24 jaar les in wiskunde gaf. 
Wim verbleef in zijn leven tweemaal een jaar in een 
sanatorium vanwege TBC en werd als student in de 

oorlogsjaren in Duitsland te werk gesteld. Zijn helder denkvermogen en zijn optimistische aard hielpen hem om in 
moeilijke omstandigheden het goede te ontdekken.  Op 13 oktober 1946 werd Wim gedoopt op zijn belijdenis. 25 jaar 
lang was hij betrokken bij de Westhill zondagsschool en vertelde hij met verve de Bijbelse verhalen. Later in zijn leven 
werd het geloof minder van betekenis, al zong hij het lied Ik voel de winden Gods vandaag graag en van harte mee. 
Wim was een buitenmens en een belezen man. Hij tenniste graag, zeilde en hield van filmen en fotograferen. Hij orga-
niseerde wandeltochten bij het NIVON en genoot van de vrijheid en van de schoonheid van de natuur. In het bijzonder 
van vogels. Wim was trouw lid van Kring Zorgcentrum. Op 27 mei jl. vertelde hij er op 100-jarige leeftijd nog met pas-
sie over.  Wim zijn hart ging uit naar de lijdende mens. Hij las er veel over, over het kwaad dat schuilt in mensen en wat 
dat uit kan halen. Hij maakte zelf ook de balans op van zijn leven. Er was hem veel goeds toegevallen. Hij had fouten 
gemaakt, zonder gaat het niet, zo zei hij, maar eerlijk zijn en het goede doen was wat hem voor ogen had gestaan.  
 
Wim was een eigenzinnig mens en hield van goede gesprekken. Hij genoot van het warme thuis waar zijn Jopie voor 
zorgde. Het zijn de liefde voor de natuur, de cultuur, het lezen en het leven dat hij zijn kinderen heeft meegegeven. 
Een kostbaar geschenk. Op vrijdag 26 juli is in de aula van Crematorium Bouwens afscheid van Wim genomen. 
We gedenken zijn leven in ere en bewaren goede herinneringen in ons hart. Moge hij rusten in vrede. 
 
Ellen van Houten
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met de voorzitter van de kerkenraad. We hopen in de 
tweede week van september een definitief besluit over 
het project te nemen in een extra Gemeentevergadering. 

Leo Bakker, voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Wie weet meer over deze foto’s?
Via Jan van der Zwaard kreeg Stichting Oud Aalsmeer 
een schenking van enkele foto’s. Dat is altijd leuk en 
waardevol, vooral als je weet wat erop staat. Daar zit hem 
nou net de kneep. 
De 1e foto is niet zo moeilijk, deze is gemaakt tijdens de 
nieuwbouw van ons kerkgebouw vanaf de overzijde van 
de Zijdstraat. Er is een foto bij die een raadsel lijkt te zijn. 
Er wordt een koker ingemetseld, is dit bij de kerk? 
De vraag is dus, wie weet hier nog wat van?
Reacties graag naar info@stichtingoudaalsmeer.nl.
 
Henk van Leeuwen 

De Aalsmeerse columnist Pierre Tuning schreef een treffend 
stukje over de zeldzamer wordende oranje postbussen.

Pennenstreek: Ver weg
Het was al erg, maar nu loopt het helemaal de spuigaten 
uit. Het was al een eind lopen naar de brievenbus, maar 
nu gaan er nog meer verdwijnen! Eind augustus worden 
de eerste brievenbussen verwijderd in Noord-Holland, 
Friesland en Groningen. Volgens de Postwet moet in 
woonwijken met meer dan 5000 inwoners altijd een 
brievenbus staan binnen een straal van een kilometer. 
De ACM (Autoriteit Consument & Markt) moet in de gaten 
houden dat er niet méér uit het zicht raken…
Maar weten ze wel hoe ver dat is, één kilometer, voor 
bijvoorbeeld een thuiswonende rollatorbejaarde? Vooral 
als deze niet over een computer beschikt is tante Pos een 
essentieel communicatiemiddel met de buitenwereld. 
Want onze (gemeentelijke) overheid handelt allerlei zaken 
graag schriftelijk af. Als de vergrijsde burger van zich wil 
laten horen betekent dat vaak een half uur strompelen 
over de ongelijk liggende stoeptegels om de vereiste 
brieven op de bus te doen en om daarna weer dezelfde 
moeizame weg naar huis te nemen – voor de rest van de 
dag uitgeteld…
Ach, waar is de tijd gebleven toen er op bijna elke 
straathoek een brievenbus stond, toen je een rekening 
opende bij een bank in je straat, een bank bovendien 
waar je altijd terecht kon…? ‘Weet je nog wel oudje?’ 
Nu kun je zelfs nergens meer pinnen – behalve bij Albert 
Heijn die niet zelden verder weg ligt dan één kilometer.
En dan… laat ik nog even verder zeuren over het 
openbaar vervoer. De tijd dat voor bijna alle Aalsmeerders 
een bushalte van Maarse & Kroon dicht bij huis stond, 
met een directe verbinding naar Leimuiden, Amsterdam, 
Haarlem en zelfs Utrecht, ligt nu zo’n vijftig jaar achter 
ons. ‘Bussie komt zo’ kun je wel vergeten! Ook de beloofde 
‘directe verbinding met Schiphol’ heeft maar één jaar 
bestaan (van 10 december 2017 t/m 8 december 2018). 
Lees de treurige geschiedenis van lijn 342 er maar op na! 
[‘Lijn 342 werd als geheel nieuwe verbinding toegevoegd 
om te voldoen aan de belofte dat alle kernen van minimaal 
10.000 inwoners een directe verbinding met Schiphol 
krijgen.’]

‘Nee mevrouw, nee meneer, het wordt er allemaal niet 
beter op.’ De bejaarde medemens die het toch nog 
waagt zich in de asfaltjungle van de openbare weg te 
begeven moet heel goed oppassen niet door plotseling 
opduikende fatbikes van de sokken te worden gereden. 
George Orwell schreef de voorspellende roman ‘1984’ – 
toevallig net het jaar dat Kees van Kooten en Wim de Bie 
het lied opnamen dat nu, veertig jaar later, steeds meer 
van toepassing lijkt te worden: ‘Ouwe lullen moeten weg / 
ouwe lullen staan alleen maar in de weg!’
[Dit laatste liedje is evenals ‘Weet je nog wel oudje’ nog 
steeds te vinden op YouTube.]
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Overdracht werkzaamheden kerktuin
Het zou maar voor even zijn. Het werd 18 jaar… 
Kees Buis (1938) heeft met veel plezier de tuin van de kerk 
bijgehouden. Letterlijk op zijn knieën bracht hij vele uren 
door met het mooi houden van de heggen, hagen en 
bloemen. “Het is toch het visitekaartje van de kerk”, zei hij. 
Op een mooie zomerdag kreeg Kees een prachtboeket en 
heel veel mooie woorden namens de kerkenraad. “DANK, 
DANK, DANK!” aldus Willy Karssing. De inzet van Kees zal 
nog lang herinnerd worden, de Platanen zijn onder zijn 
handen opgegroeid tot ijzersterke bomen en de tuin staat 
er al jaren prachtig bij. 
Kees was penningmeester toen hij ‘voor even’ de tuin 
ging bijhouden en zou dat doen tot iemand anders het 
kon overnemen. Ruud Eveleens meldt zich nu aan en gaat 
het werk overnemen. Gert Karssing ‘doet’ de bijentuin en 
Leon zorgt voor het bewateren, maar Ruud neemt het 
leeuwendeel op zich. Hulp is altijd welkom. Ruud werkt 
als actieve pensionado nog als taxichauffeur op een 
busje en helpt heel veel mensen met klussen, waaronder 
tuinieren. 
Met een officieel stokje draagt Kees alles over aan Ruud. 
Hij kijkt ernaar uit om het iets rustiger aan te kunnen gaan 
doen. “En anders ga ik wat vaker naar de Historische Tuin”, 
zegt hij met een grote lach. 

Mandy van der Zwaard

Esther van Bloemen-Bartels stelt zich voor
Bij Stichting ANDERS, gevestigd in het bindingkantoor in 
de Doopsgezinde kerk, is vanaf 1 augustus een nieuwe 
collega in dienst getreden: Esther van Bloemen-Bartels.
Gezien de stijging in het aantal hulpvragen, de blijvende 
armoede in Amstelland en de gezamenlijke oplossingen 
en impact die we maken zijn er extra handen nodig.
Binnenkort gaan jullie Esther van Bloemen-Bartels dus 
tegenkomen in het kerkgebouw. Ze is niet geheel een 
onbekende in de Doopsgezinde Gemeente, want haar 
ouders zijn Willem en Nel van Bloemen.
Graag stelt zij zich hieronder aan de Gemeente voor:

Mijn naam is Esther van Bloemen-Bartels, de nieuwste 
aanwinst voor het ANDERS-team van Amstelland. Ik ben 
45 jaar oud, getrouwd met Marcel en moeder van drie 
tieners: twee zonen en een dochter.
Ik ben opgegroeid in Ouderkerk maar woon nu langer in 
Amstelveen. We zijn een half jaar geleden verhuisd naar 
een woning dicht bij het Amsterdamse Bos, daar vind je mij 
dan ook vaak. Ik wandel graag, ik fiets graag en bij mooi 
weer pak ik wel eens de motor om de Randstad te verlaten. 
Verder hou ik van schrijven, goed eten, een koud colaatje (in 
de middag), zitten in de tuin (maar alleen nadat de planten 
water hebben gehad) en van tijd doorbrengen met man en 
kinderen (cliché; ik weet het, maar geluk zit nu eenmaal in 
kleine dingen).
In 2002 ben ik afgestudeerd als HBO-verpleegkundige en 
sindsdien eigenlijk altijd werkzaam geweest in de ouder-
kindzorg. Op het consultatiebureau, bij een medisch 
kinderdagverblijf, bij een moeder-kindhuis maar vooral 
in mijn eigen praktijk als babyverpleegkundige. Zoals de 
naam al doet vermoeden was ik gespecialiseerd in kinderen 
onder de 18 maanden oud en kwam daardoor bij heel veel 
gezinnen thuis.
Na ruim twintig jaar werd het tijd voor wat anders, ik volgde 
een aantal opleidingen op het gebied van woningbouw, 
organizen en (duurzame) interieurstyling. Vol goede moed 
startte ik een onderneming, maar kwam daarvan als snel 
terug tijdens mijn ZAAI-traject. Een programma van de 
gemeente Amstelveen voor startende ondernemers. 
Door ZAAI leerde ik mijzelf wat beter kennen, maar kreeg 
ik ook de gouden tip om eens op de website van stichting 
ANDERS te kijken. Daar vond ik prachtige verhalen en een 
mooie vacature en dat brengt mij vanaf nu wekelijks in 
Aalsmeer.
Ik kijk ernaar uit om - met Koen - een groot verschil te mogen 
maken voor de kwetsbaren in de maatschappij en op (be)
zoek te gaan naar de leukste ondernemers in de regio. 

Kerktafel, prikbord, folderrek
U vindt op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek 
de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van Mondig, folders en actuele nieuwsbrieven 
van diverse organisaties, berichten over cursussen en 
gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt 
regelmatig informatie over de projecten die we financieel 
steunen. U vindt momenteel o.a. de nieuwsbrief van het 
Jeannette Noëlhuis.
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Geloof, hoop en liefde 
Al bijna 500 jaar zijn er Doopsgezinden in de Zaanstreek. 
Er zijn heel wat Vermaningen (Doopsgezinde 
kerkgebouwen) te vinden, al herken je ze vaak niet 
omdat het schuilkerken zijn. Maar waar komen die 
Doopsgezinden eigenlijk vandaan, wat geloven ze? 
Zijn ze orthodox of vrijzinnig? En zijn Doopsgezinden 
ook niet die jongens die dienst weigerden? Is vrede 
een belangrijk thema? En al die mensen die geen eed 
willen afleggen? Wat is de achtergrond van hun denken 
en doen, dat juist ook zo te maken heeft met een eigen 
verantwoordelijkheid en vrijheid in geloof? Waarom zijn 
het schuilkerken? 

De Doopsgezinde Gemeenten van Zaandam, Koog, 
Zaandijk en Westzaan, en van Krommenie willen 
graag een kijkje geven in de geschiedenis en het 
gedachtengoed van de Doopsgezinden. We doen dat 
in een reeks openbare lezingen, een filmavond en een 
excursie: op 5 avonden in het najaar komen belangrijke 
en actuele thema’s aan bod:
9 september Vrijheid – spreker dr. Marius van 
Hoogstraten
23 september Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede 
– spreker dr. Andrés Pacheco Lozano (Engelssprekend)

7 oktober Eigen verantwoordelijkheid - spreker dr. Nina 
Schroeder-van ’t Schip
21 oktober Menno Simons – spreker ds. Alex Noord
4 november Verzoening: filmavond met maaltijd 
vooraf
op 16 november hopen we een bezoek te brengen aan 
de bakermat van de Doopsgezinden, aan Witmarsum 
en Pingjum in Friesland – rondleiding ds. Flora Visser

De avonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 
uur; we streven ernaar om 21.30 uur af te sluiten; locatie 
Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 82 in Zaandam.

De organisatie is in handen van ds. Margarithe Veen, 
predikant van de samenwerkende Doopsgezinde 
Gemeenten te Zaandam en Krommenie, 
ds.margarithe.veen@kpnmail.nl 
en Cocky Brouwer, voorganger van de Doopsgezinde 
Gemeente Koog, Zaandijk en Westzaan, 
cockybrouwer@gmail.com. 
In verband met de koffie is het fijn te weten hoeveel 
aanwezigen er zullen zijn. Iedere lezing is ook afzonderlijk 
te bezoeken. 

We zien uit naar uw komst!

In memoriam mevrouw Jacoba Hendrika Jongkind-van der Meijden
Op 18 juli overleed in de leeftijd van 88 jaar mevrouw Jacoba Hendrika Jongkind-
van der Meijden. We kenden haar als Coby. Op 26 augustus 1935 werd Coby in 
Aalsmeerderbrug geboren. Haar moeder was Doopsgezind. Coby was de jongere zus 
van Mien Jooren en Piet van der Meijden. 
Coby had een heerlijke jeugd. Ze ging in de Rozenstraat naar school en had veel 
vriendjes en vriendinnetjes. De oorlog en het ongeluk van vader Van der Meijden 
hadden echter grote impact op het gezin. Coby doorliep de Huishoudschool en 
werkte daarna bij een van de Aalsmeerse huisartsen. Tijdens het dansen met broer 
Piet leerde ze Gijs, haar maatje, kennen, waarmee ze op 12 april 1961 in het huwelijk 
trad. Ze kregen twee dochters, vier kleinkinderen en een achterkleinkind. Jaren met 
een gouden randje.

Coby had een vrolijke en hartelijke natuur, ze was gastvrij, hield van reizen, zag er altijd mooi uit en stond graag 
mensen bij. Ze hield van haar tuin en in haar huis stonden altijd de Avalance rozen.
Coby ging als kind naar de Westhill zondagsschool. Ze werd assistent en leidster met Alberdien Maarse. Ze genoot van 
de liedjes, de verhalen en de kinderen. Ze ging naar de catechisatie bij dominee De Lange, naar de Jeugddienst en met 
Mien en haar moeder mee naar de kampen in Elspeet. Bij het ziekzijn en afscheid van haar vader en moeder is dominee 
Gabe Hoekema haar tot grote steun geweest. Later in haar leven verwaterde het contact, maar de herinneringen 
bleven. Totdat ze op latere leeftijd meeging met het bootreisje, de vakantieweken en ze naar de ontmoetingen voor 
ouderen kwam. Ze genoot van het contact en op zondag 4 juni 2023 mochten we Coby als vriend(in) in de Gemeente 
welkom heten. 

Eind vorig jaar werd Coby ziek en jammer genoeg niet meer beter. Het viel haar zwaar haar kinderen en (achter)
kleinkinderen los te moeten laten, maar ze was moe, intens moe en verlangde er ten slotte naar dat ‘de Lieve Heer haar 
kwam halen’. 

Op 23 juli konden we afscheid van Coby nemen en de familie condoleren. Bij de koffie was er ‘haar bonbonnetje’. 
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Moge zij rusten in vrede.

Ellen van Houten
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BEDANKT  

Verrast en ontroerd was ik toen Wil Been mij de bloemen 
en de kaart met de mooie woorden van Jacqueline bracht 
namens de Doopsgezinde Gemeente. Dit naar aanleiding 
van het plotseling overlijden van onze broer Jan Joost een 
jaar geleden. Ook namens mijn zus Belia onze hartelijke 
dank.

Ank Alderden

Wat hebben we veel felicitatie-appjes, kaarten en e-mails 
ontvangen ter gelegenheid van onze 50-jarige bruiloft. 
Heel veel dank! Het was een bijzondere en mooie dag 
waar we nog lang van nagenieten.

Gert en Willy Karssing

Wat een fijne verrassing dat Jan Broere zondagochtend 
30 juni voor mijn deur stond met een mooi zomerboeket 
dat hij namens de Doopsgezinde Gemeente kwam 
brengen omdat het de dag daarvoor 1 jaar geleden was 
dat mijn Jaap overleed. Daarbij was een kaart met lieve 
tekst van Jopie Eveleens. Ik wil graag laten weten dat ik 
dit gebaar heel erg heb gewaardeerd.

Elly Tas-van Dijk

Zoveel kaarten en zoveel persoonlijke condoleances 
vanuit de Doopsgezinde Gemeente bij het overlijden 
van onze (schoon)vader Willem Joris Kniep was 
hartverwarmend. Het heeft ons gesteund. 
Heel veel dank daarvoor. 

Anja en Nico Hofman

Corrie Cuiper bracht bloemen namens kring Oase, 
Paul Keessen een prachtig boeket pioenen namens de 
kerk, er waren kaarten, appjes en telefoontjes! En dat 
allemaal omdat ik verhuisd ben van de Linnaeuslaan naar 
een aanleunwoning aan het Molenpad. Hartverwarmend 
om dat te beleven. Hartelijk dank daarvoor!
Het is fijn wonen aan de Brandewijnsloot met uitzicht op 
de Historische Tuin. Kom gerust eens een kijkje nemen!
 
Gré Kalf

Tijdens mijn opname in het ziekenhuis en de dagen 
daarna heb ik opnieuw mogen ervaren hoe belangrijk 
het voor je is dat er aan je gedacht wordt. En mensen dat 
op wat voor manier ook laten weten. Heel hartelijk dank 
daarvoor! 

Jeltje T. de Jong

 
Hartelijk dank voor alle belangstelling die ik rondom 
mijn verhuizing, vanuit de Doopsgezinde Gemeente, heb 
gekregen.

Jetty Lagerweij

Heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket uit de 
dienst van 14 juli dat Jan Broere me bracht wegens mijn 
101ste verjaardag. 

Janny Arnold Bik

KRONIEK
Overleden
Op 29 juni 2024 is overleden zr. Louise Elisabeth 
Egberink in de leeftijd van 71 jaar.
Op 17 juli 2024 is overleden br. Willem Joris Kniep, 
weduwnaar van Jopie Kniep-Veuger, in de leeftijd van 
101 jaar.
Op 18 juli 2024 is overleden mevrouw Coby Jongkind-
van der Meijden in de leeftijd van 88 jaar.

Verhuisd
De heer B. (Bart) Bakker, van David Ricardostraat 192, 
1066 LH Amsterdam, naar Stinzenlaan Noord 172, 
3621 RL Breukelen.
Mevrouw E.P. (Else) de Haan-Jager, van 
Driekolommenplein 79, 1431 LB Aalsmeer, naar 
Zorgcentrum Aelsmeer, kamer 7, Molenpad 2,  
1431 BZ Aalsmeer.
Mevrouw H.W. (Jetty) Lagerweij-Kolle, van 
Gloxiniastraat 23, 1431 VG Aalsmeer, naar 
Kanaalstraat 43, 1431 BV Aalsmeer, (tel.nr. ongewijzigd) 
 
Jubilea
7 sept. 2024, fam. Boogaard-Spaargaren, 
Geerland 101, 1433 JP Kudelstaart, 45 jaar getrouwd. 
9 sept. 2024, fam. Maarse-Roggeveen, 
Dorpsstraat 125, 1431 CC Aalsmeer, 65 jaar getrouwd. 
14 sept. 2024, fam. De Graaf-v.d. Zande, 
Geerland 84, 1433 JV Kudelstaart, 40 jaar getrouwd. 
21 sept. 2024, fam. Eveleens-Clark, Mijnsherenweg 11, 
1424 CA De Kwakel, 45 jaar getrouwd. 

Levenslicht nr. 6 | Augustus 2024



16

ZIN-INN
Vergeten vaardigheden
Kun jij:
 - kleding herstellen?
 - een nieuwe stekker aan een apparaat maken?
 - messen slijpen?
 - je band plakken?
 - planten verzorgen en gezond houden?

 Zo niet, dan hebben wij dé middag voor jou! (Zo wel, stuur 
dit bericht dan door aan je achterneef, buurmeisje, beste 
vriendin van de basisschool, of iemand anders die ‘m kan 
gebruiken.)
In het digitale tijdperk raken we soms de kennis kwijt van 
praktische vaardigheden die ‘vroeger’ heel gewoon wa-
ren en die iedereen in het dagelijks leven kan gebruiken. 
Spijker je kennis bij tijdens deze leuke en laagdrempelige 
middag!
Het repareren en onderhouden van je kleding, apparaten, 
messen, fiets en planten is niet alleen nuttig en goedkoper, 
het is ook nog eens duurzaam. Door producten minder snel 
weg te gooien en te vervangen, help je Moeder Aarde (en 
je portemonnee).
Op zaterdag 5 oktober is het mogelijk om meerdere work-
shops te volgen, waarin je in drie kwartier de basis leert. 
Alle kneepjes, alle 'eigenlijk zou ik dit moeten kunnen', alle 
tips en tricks leer je van handige leraren, zodat je aan het 
einde van de dag naar huis gaat met nieuwe vaardigheden.
Meedoen kost slechts € 7,50. Hiervoor kun je 2 workshops 
doen. Tickets koop je via: https://www.historischetuinaals-
meer.nl/bezoek/agenda/vergeten-vaardigheden/
Deze dag wordt georganiseerd door de Zin-Inn Aalsmeer 
en museum Historische Tuin.

Theater: 'Mooie liedjes'
Wie kent ze niet, al die mooie liedjes... in onze eigen moer-
staal.
Jeffrey Schenk neemt je mee op een reis door de afgelo-
pen 40 jaar, en misschien nog wel wat verder terug, naar 
de allermooiste hits. Hits van Hazes, Neyman, Sonneveld, 
Boeijen en ga zo maar door. Je kent ze allemaal en ze ko-
men allemaal voorbij in deze voorstelling. En bij alle liedjes 
zul je denken; ‘oh ja, weet je nog toen’. Dat is het mooie aan 
muziek, en zeker aan muziek in onze eigen taal. Er kleeft al-
tijd een herinnering aan. Wees er dus bij op 11 oktober, om 
20.00 uur een onvergetelijke voorstelling met muziek voor 
maar €15,00, te bestellen via www.projectgeestdrift.nl.

Actieve hoop
Op 22 oktober bent u van harte welkom bij de lezing over 
'Actieve Hoop' van Rob Maanen. Als we naar de staat van de 
wereld kijken worden we nog wel eens moedeloos. Actieve 
hoop is een vorm van groepswerk die door Joanna Macy 
werd ontwikkeld als antwoord op de vraag hoe de mens-
heid kan leren leven met grote mondiale problemen als de 
grenzen aan de groei, de nucleaire dreiging, klimaatveran-
dering en grootschalige sociale onrechtvaardigheid. Het 
werk stimuleert het vermogen om deel te nemen aan de 
heling van het leven op aarde. Rob Maanen benadrukt een 
ruimte voor rouwen, de mogelijkheid om de wereld met 
nieuwe ogen te zien en dan een manier vinden om door te 
gaan met ons in te zetten voor deze wereld, ónze wereld.
Er is een collecte aan het einde van de lezing.
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