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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Licht in Leven  

Levenslicht, het is eigenlijk een prachtig woord, het past 
bij de zomer. Leven en licht zijn apart van elkaar al  
woorden waar we meestal een positieve gedachte bij 
hebben, maar aan elkaar geschreven heeft het toch iets 
meer dan dat. 

Wij zien leven en licht in onze 
Gemeente! Hoeveel van ons 
de enquête hebben ingevuld 
met allerlei suggesties en 
meningen, hebben meege-
dacht, hebben deelgenomen 
aan de Gemeenteavond… 
het bruiste ons als commissie 
Toekomst, en later de  
kerkenraad, tegemoet. Het 
is natuurlijk een hele klus 
om alles te  ‘ontwarren’ en 
te duiden en daar was de 
commissie Toekomst en is de 
kerkenraad druk mee bezig 
en er worden al vele bakens 
verzet. Bakens verzetten, 
maar de vuurtoren in het oog 
houden, dat wel…

Een saaie manier van door 
het leven gaan, weinig (mogelijkheid tot) beleven en 
wachten op het einde, dat is toch wat we niet alleen zelf, 
maar ook als Gemeente proberen te voorkomen! Soms 
met woelige baren, tegenvallers en dito wind, maar 
vaker met warmte, rust en aandacht voor elkaar. 
Onze Gemeente leeft en probeert daar in de nabije en 
verre toekomst mee door te gaan. Daar kunnen we wel 
wat licht bij gebruiken, zeker nu de vrede in de wereld 
op veel plaatsen ver te zoeken is.
Hoe kunnen we als Gemeente een bijdrage leveren? In 
het groot maar ook in het klein, gewoon om ons heen? 
Leven, licht en vrede brengen daar waar nodig, met in 
gedachten dat dit 2000 jaar geleden ook al door Iemand 
werd gedaan en daarna, vaak in Zijn voetsporen, velen na 
Hem… 

Natuurlijk zijn we af en toe de moedeloosheid nabij, dat 
is waar en mag ook benoemd worden, maar: onder leven 
kan je van alles verstaan, zoals letterlijk in leven blijven, 
maar ook leven vanbinnen, bruisen en genieten, de dag 
plukken en andere mensen en jezelf proberen blij maken. 

Er zijn in ieders leven momenten waarop dat even wat 
minder goed lukt, maar dan is er altijd wel iemand in onze 
Gemeente die jou kan opbeuren, zodat je je weer een 
beetje lichter voelt en een beetje licht geeft als je in de 
spiegel kijkt! Dan kan je het licht ook weer delen en weg-
geven in het leven van een ander. Stel je eens voor dat 
sommige regeringsleiders dat ook eens wat vaker zouden 
doen; dat zou vrede iets dichterbij kunnen brengen…

Het is natuurlijk niet alleen 
licht en leven delen, maar er 
is nog een ander misschien 
net zo belangrijk aspect in 
de wereld: niet zo snel een 
oordeel hebben over het 
doen en laten van anderen. 
We vinden heel gauw iets 
van alles en zijn geneigd om 
dat, soms vaker dan goed is, 
met elkaar te delen en 
elkaar er ‘gek’ mee te maken. 
Ik roep mezelf en jullie op 
om in deze zomertijd te 
proberen niet alleen licht en 
leven met elkaar te delen, 
maar ook elkaar de ruimte 
te gunnen en zo de vrede te 
bewaren en te koesteren.

Ik wens jullie een mooie zomer toe met heel weinig saai-
heid en veel leven, licht en vrede, in de wereld, in onze 
Gemeente, in jullie eigen leven en in dat van jullie naasten.

Paulien Walch
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Kerkdiensten/vieringen

	 13 juli	 zr. Mandy van der Zwaard (collecte Inloophuis De Ruimte, Almere)
	 20 juli	 ds. Paul F. Thimm (collecte Akelo Girls Hostel, Shirati)
	 27 juli	 br. Menno Hofman (collecte Akelo Girls Hostel, Shirati)
  	 3 aug	 ds. Paul F. Thimm (collecte Akelo Girls Hostel, Shirati)
	10 aug	 ds. Marijn Vermet (collecte Ouderenwerk DGA)
	17 aug	 ds. Paul F. Thimm (collecte Akelo Girls Hostel, Shirati)
	24 aug	 ds. Sonja van der Meulen (collecte Akelo Girls Hostel, Shirati)
	31 aug	 ds. Paul F. Thimm (collecte Akelo Girls Hostel, Shirati)
  	7 sept	 ds. Paul F. Thimm, zr. Ellen van Houten STARTZONDAG 
		  (collecte Jongerenwerk), Zondagsschool 
	14 sept	 ds. Christine Schlette

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Indien u op zondag niet op  
eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u contact opnemen met  
br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en  
brengschema opgesteld worden. 

Agenda

Zo	 13 juli	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur
Di	 15 juli	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur 
Wo	 16 juli	 Zomerkring incl. potluckmaaltijd	 17.30 – 19.30 uur 
Vrij	 18 juli	 Inwerkingstelling zonnepanelen kerkdak	 15.30 uur 
Wo	 23 juli	 Kring JoB - zomerontmoeting 
Ma	 28 juli	 Kring Zorgcentrum Aelsmeer	 15.00 uur
Wo	 30 juli	 Bootreisje voor ouderen	 10.00 – 17.00 uur
Wo	   6 aug	 Zomerontmoeting	 10.30 uur 
Wo	   6 aug	 Maaltijdgroep	 18.00 uur
Za	   9 aug	 Teambuilding kerkenraad
Zo	 10 aug	 Inloop op de zondagmiddag	 14.00 uur
Di	 16 aug	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur
Ma	 25 aug	 Kring Zorgcentrum Aelsmeer	 15.00 uur 
Wo	   3 sept	 Maaltijdgroep	 18.00 uur
Zo	 14 sept 	 Inloop op de zondagmiddag	 14.00 uur 
Di	 16 sept	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur

Om alvast te noteren
Zo	 28 sept	 Mondig op Zondag in Mennorode	

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 22 augustus mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
6 september 2025.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. Ilse Zethof  (eindredactie),
tel. 06 53 66 02 62.
ilse@zethof.nl 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl
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BIJ DE COLLECTEN

Zomercollecten
De zomercollecten op 20 en 27 juli en 3, 17, 24 en 31 
augustus zijn bestemd voor een project in Shirati in 
Tanzania. Doopsgezind Wereldwerk is al vele jaren actief 
in het Mara District om daar samen met lokale doops-
gezinde Gemeentes de omstandigheden voor de veelal 
arme bevolking te verbeteren. Leo Bakker en Jolande 
Amorison gaan als bestuursleden van de Mara-werkgroep 
van Wereldwerk jaarlijks op reis naar Tanzania om alle 
projecten te bezoeken. 

Dit voorjaar bezochten we in Shirati het Akelo Girls Hostel, 
een plek waar ongeveer 25 jonge meiden kunnen ver-
blijven. Het zijn studentes van de nabijgelegen opleidingen 
voor verpleegkundigen. Een aantal van hen werkt in het 
doopsgezinde Shirati ziekenhuis waar Wereldwerk nauwe 
banden mee onderhoudt. Na schooltijd hebben de 
studenten een veilige plek om hun potje te koken, hun 
wasje te doen en te studeren. Het terrein is omheind en er 
is een bewaker en een nachtwacht.  
Wat ze echter niet hebben is een hygiënische manier om 
hun maandelijkse sanitaire afval kwijt te raken en daar-
voor willen ze erg graag een eenvoudige verbrandings- 
oven hebben. Die kost ongeveer € 500,- aan materialen. 
In de Vakantieweek wordt ook gecollecteerd voor dit doel 
en bij de OSA wordt verdubbeling aangevraagd. 

Namens Tabitha, Jolande Amorison

MET DE BIJBEL ERBIJ  

Het kleine goede 
Mattheus 25:40 “Alles wat jullie gedaan hebben voor één 
van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan”. (NBV) 
Begin juni waren mijn man en ik naar het Nieuwe Luxor 
in Rotterdam voor een theatercollege van Dirk de 
Wachter, psychiater uit België. Dirk de Wachter heeft het 
vermogen om heel eenvoudig over moeilijke dingen te 
spreken, waarbij zijn Vlaamse accent, humor en zelfspot 
eraan bijdragen om met plezier naar hem te luisteren. 
Hij sprak over ’het kleine goede, la petite bonté’, ontleend 
aan de Joodse schrijver Vasily Grossman. Hij schreef na 
de Tweede Wereldoorlog: ‘Ik geloof niet in het goede, ik 
geloof in goedheid’. Dirk de Wachter zei daarover: 

“Het is het ’onnozele’, 
naïeve goede dat de 
ene mens voor de 
ander doet. Het 
zijn kruimels, maar 
met een diamanten 
structuur. Ze zijn niet 
te vernietigen, ook 
niet door de pletwals van het kwaad. Dit kleine goede 
staat haaks op deze tijd, waarin egoïsme en eigenbelang 
prevaleren en waarin alles groots moet zijn en triomfan-
telijk. Het kleine goede is datgene waar het uiteindelijk 
om gaat, wat ons verder doet leven.” Als íets troost is, als 
iets góed doet, dan is het het kleine goede.  
Ik moest daarbij denken aan bovenstaande woorden 
uit Mattheus 25:40. Het kleine goede is altijd bij ons en 
voorhanden. Het is ín ons, we leven ervan, van het kleine 
goede dat aan ons gedaan wordt en dat wat we te geven 
hebben. Ook als het kwaad ons omringt is het kleine 
goede niet klein te krijgen. Filosoof Emmanuel Levinas 
schreef ooit: ‘De kleine goedheid kruipt overeind, zoals 
een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is 
misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’ – maar ze is 
tegelijk het meest menselijke in de mens.’  
Te midden van al wat is, gaat het om wat er aan goeds ín 
ons is gelegd en dat we dat leven en delen. L’Chaim! 

Ellen van Houten

 
VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Oproepje
Gevraagd: (elektrische) damesfiets voor de af te leggen 
bezoekjes door de ouderenpastor. Heeft u nog een goede 
fiets staan die we hiervoor mogen gebruiken, laat het ons 
dan weten. Onze dank is groot!
 
Ellen van Houten

LOODSBERICHTEN

‘Misschien heb je een stip op de horizon nodig’ 
Het is donderdagmorgen, 06.00 uur. We zijn onderweg 
naar Utrecht. Om de andere week passen we een dag op 
onze twee kleine schatjes van kleinzoons. Alles bij elkaar 
is het wel een beetje veel, mijn baan, de oppas, mijn 
moeder die een dagje ouder wordt, vriendschappen die 
we graag willen onderhouden. 
Toen we begonnen met werken was 65 jaar de pensioen-
gerechtigde leeftijd. “Misschien is dat ook goed en genoeg”,
hoor ik mijn man zeggen. De woorden klinken als muziek 
in mijn oren. Stel je voor… Maar kan dat ook financieel? 
Enige tijd later is er een overzicht en het kan! Ik vertel 
het zo hier en daar en zonder uitzondering is iedereen 
positief. Ik ben een beetje verbaasd, ik dacht dat zij 
verbaasd zouden zijn. 
Ik voel ook verdriet, afscheid nemen van jullie, dat wordt 
lastig. Gelukkig ben ik lid en kan ik nog een poosje 
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blijven, sowieso natuurlijk. Ik ben begonnen op 1 mei 
2010. In januari 2026 word ik 65. Mooi vind ik het om op 
1 mei 2026 te stoppen, dan maak ik de 16 jaar vol. 
En zo vertelde Leo Bakker het op zondag 8 juni in de 
Pinksterdienst. Het klonk en voelt goed. Ik ben er blij om, 
ondanks dat het straks vast ook een beetje lastig wordt. 
Dank jullie wel voor jullie support. Leuk dat jullie het ook 
een dapper besluit vinden. Dat klinkt eigenlijk wel stoer. 
Maar voorlopig ben ik er nog. Ruim de tijd om een nieuwe 
collega te vinden, die met nieuwe energie en frisse moed 
de draad van dit mooie werk op kan pakken. Want zeg nu 
zelf, wie kan nu ‘nee’ zeggen tegen deze prachtige baan? 

Ellen van Houten

OECUMENE

Oproep zangers gelegenheidskoor 
oecumenische vredesdienst
Dit jaar vindt de Vredesweek plaats van zaterdag 20 t/m 
zondag 28 september. Als Oecumenische Ambassade van 
Vrede Aalsmeer organiseren de Karmelparochie, Open 
Hof Kerk en de Doopgezinde Gemeente Aalsmeer diverse 
activiteiten. De week begint op zondag 21 september met
de oecumenische vredesdienst in de Karmelkerk, om 9.30 
uur. We gaan een groot koor vormen dat bestaat uit
parochianen/Gemeenteleden van de kerken en anderen 
die graag mee willen zingen. Het repertoire voor de 
vredesdienst bestaat uit moderne en bekende liedjes die
aansluiten bij het vredesthema. Het koor wordt gedirigeerd
door Lous Zandvliet. Leon Doeswijk en Oksana Polman 
verzorgen de begeleiding op piano.
Op vier achtereenvolgende maandagen wordt er 
gerepeteerd in de Karmelkerk aan de Stommeerweg.  
De repetities zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur op 
maandag 25 augustus - maandag 1 september - 
maandag 8 september - maandag 15 september. 
Lijkt het je leuk om mee te zingen, meld je dan aan 
via activiteitenkarmelparochie@gmail.com of bel naar 
0297-329977. Ken je nog andere mensen die ook mee 
willen zingen? Maak hen dan attent hierop. Er wordt wel 
verwacht dat je aan de repetities deelneemt. Er zijn geen 
kosten aan de deelname verbonden. 

Otto Zandvliet
Coördinator Gelegenheidskoor, mede namens de 
liturgiegroep van de Raad van Kerken

GEMEENTEWERK 

Feestelijke inwerkingstelling zonnepanelen
Het gaat eindelijk gebeuren: begin juli is de kabel gelegd 
aan de Gedempte Sloot die de door onze 116 panelen 
opgewekte zonne-energie gaat terugleveren aan 
netbeheerder Liander. 
Op vrijdag 18 juli om 15.30 uur wordt de inwerkingstelling
van de zonnepanelen op het kerkdak gevierd in de 
Bindingzaal. Het wordt een feestelijk samenzijn met alle 

deelnemers van de 
energiecoöperatie, 
de kerkenraad, 
duurzaamheids- 
commissie, de 
projectleiders van 
Onze Zon en de Zonnefabriek en vertegenwoordigers van 
de gemeente Aalsmeer. U bent van harte uitgenodigd. 

Nico Hofman en Leo Bakker

Aankondiging Mondig op Zondag op Mennorode 
Op zondag 28 september 2025 vindt Mondig op Zondag 
plaats op Mennorode, Elspeet. Een dag voor alle doops-
gezinden en iedereen die zich verbonden voelt met de 
doopsgezinden. Er komen (geloofs)inhoudelijke thema’s 
aan de orde. De bijeenkomst dient ook als moment van 
ontmoeting, viering en inspiratie en is een initiatief van 
het bestuur van de ADS. De uitvoering is in handen van 
het ADS-bureau, in samenwerking met de doopsgezinde 
geloofsgemeenschap. Het thema voor de editie van 2025 
is ‘Voeten in de aarde’ en gaat over duurzaamheid in de 
breedste zin van het woord. Er is veel ruimte voor 
ontmoeting en er zijn onder andere workshops over 
klimaat, activisme in de kerk, hoop, erfgoed en hoe je 
kunt aarden in de kerk. Je kunt ouderwets bijbelen, er is 
ruimte voor creativiteit en je kunt genieten van de 
prachtige natuur rond Mennorode. Ook zal er een uit-
gebreid programma zijn voor kinderen, jongeren en 
twintigers. Verder zullen er veel organisaties aanwezig zijn 
om te vertellen over hun werk. Hoofdspreker is mensen-
rechtenactiviste Chautuileo Tranamil. Er is voor alle 
leeftijden iets te doen en deze dag wordt u aangeboden 

door de ADS en is 
gratis toegankelijk. 
Een uitgelezen 
kans om doops-
gezinden buiten 
de Gemeente-
grenzen te 
ontmoeten!
De kerkenraad 
stelt voor om die 

dag met een bus vanuit Aalsmeer, Hoofddorp en 
Haarlem naar Mennorode te gaan. Hieraan zijn wel kosten 
verbonden €25,- pp. Die zondag zal er geen dienst zijn in 
de Doopsgezinde kerk te Aalsmeer. We willen graag 
weten wie er belangstelling heeft mee te gaan. Voor 
het bespreken van de bus is het van belang dat u zich snel 
opgeeft via secretariaat@dgaalsmeer.nl. Ook zal er een 
intekenlijst liggen op de tafel achter in de kerk. 
De komende weken volgt meer informatie over de 
workshops, sprekers en het randprogramma. Voor alle 
informatie daarover en over hoe u zich kunt aanmelden, 
houd u de website en de nieuwsbrief in de gaten. 
https://doopsgezinden.nl/nieuws/mondig-op-zondag-
voeten-in-de-aarde.

Willy Karssing
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Bijeenkomst wijkcontacten
Op maandag 12 mei kwamen de wijkcontacten van de 
DGA bij elkaar bij de coördinator Paulien Walch, in een 
heerlijk zonnetje. We spraken met elkaar over hoe het 
reilt en zeilt met het rondbrengen van de Paas-, Pinkster-, 
en Kerstgroet, en voor sommigen de plantjes of het 
Levenslicht. We hernieuwden afspraken en maakten 
nieuwe. Het was prettig om elkaar weer even te ont-
moeten en gezichten te zien bij de namen. Deze voor 

de Gemeente onmisbare groep vrijwilligers gaat er het 
komende seizoen weer tegenaan en iedereen zal in zijn 
of haar wijk, naast het hierboven genoemde, ook het 
contact zijn naar onze Gemeente toe, als u dat wilt. Weet 
u niet wie uw wijkcontact is? Bel of mail dan met Paulien
Walch-de Vries, 06-10500191 / pdevries870@gmail.com 
en zij helpt u verder.

Paulien Walch

5

Zinvol Ouder Worden over Keltische spiritualiteit
Op woensdagmorgen 21 mei was er een bijeenkomst 
van Zinvol Ouder Worden met het thema ‘Van Iona naar 
Aalsmeer en Dopersduin’ over Keltische spiritualiteit. 
Ellen van Houten was vorig jaar op het eiland Iona. 
Ieder jaar komen in Dopersduin mensen samen die zich 
geïnspireerd weten door de Keltische spiritualiteit van 
Iona. Ineke van Dam, Leny van Alphen en Ellen hielden 
een samenspraak over de geschiedenis van Iona. Er was 
al eens eerder een Gemeenteavond hierover, maar dit was 
een verdere uitleg. 
Iona kent een bijzondere geschiedenis en een wereld-
wijde uitstraling. Iona is een plaats waar hemel en aarde 
elkaar raken. Het verhaal gaat over dat de Ierse monnik 
Columba met twaalf medebroeders aan land komt en hoe 
de kerstening begon. Het Book of Kells werd geschreven 
en een Keltische bijbel en in de 13e eeuw werd er een 

Benedictijns klooster gebouwd. De moderne Iona 
community is in 1938 ontstaan en is nog altijd spring-
levend. Ineke en Ellen waren bijzonder gegrepen door de 
gezongen liederen. De teksten die gezongen worden, daar 
word je blij van. Ineke vertelde uitgebreid over het Book of 
Kells met voorbeelden. Erg interessant. Daarna gingen we 
zoals altijd uiteen in groepen om over zes stellingen 
te praten. Onder andere over: heb ik een beeld of 
herinnering uit mijn kinderjaren die mij religieus of gelovig 
heeft gevoed? Wat doen liederen mij? En de belangrijkste 
misschien wel: welke onderwerpen waar de Iona-
gemeenschap zich op richt spreken je aan, zou je een 
bijdrage aan willen leveren en hoe dan? Het was een hele 
interessante ochtend, waar we nog lang niet mee klaar 
zijn. 

Ineke van der Stroom
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Iona op Dopersduin  
Afgelopen Hemelvaartweekend maakten Ellen van 
Houten en ik op Dopersduin in Schoorl de jaarlijkse 
samenkomst mee van de groep mensen, die door Iona 

zijn geïnspireerd. 
De meesten van 
hen waren er één 
of meerdere keren 
geweest. Ik doe 
een greep uit het 
programma. 
Zoals we van 
tevoren hoopten, 
maakte de 
zogenaamde ‘Big 
Sing’ in de kapel 
een diepe indruk 
op ons. Onder 
begeleiding van 
cantor René Silvis 
zongen we ander-
half uur lang de 
prachtige liederen 
van Iona. 

Broeder Kleopas van de Sint-Adelbertabdij in Egmond 
was een dag lang te gast bij ons. Hij had als thema 
‘Levende Aarde’ gekozen. In de abdij leven de broeders 
volgens de Benedictijner regels; ze proberen een balans 
te vinden tussen het religieuze en het werk (ora et labora). 
Drukt het spirituele leven iets uit van de houding ten 
opzichte van de aarde? Het werken in de tuin bijvoor-
beeld werkt door in het geloofsleven van de monniken. 
Ze proberen vanuit de abdij goed om te gaan met onze 
waterbronnen en hierbij betrekken ze ook hun naaste 
buren, de bollenkwekers. Het werd een dag waarover nog 
lang en diep nagedacht kan worden.  
Ellen gaf ook een workshop, de zogenaamde Lectio 
Divina. We benaderden een Bijbeltekst vanuit ons gevoel 
en kwamen op die manier met elkaar in korte tijd diep 
naar binnen in een Bijbeltekst. 
Gedurende het hele weekend vertelden de ’Iona-gangers’ 
mij met heel veel enthousiasme over hun ervaringen 
op het eiland. Kortom, het waren waardevolle dagen op 
Dopersduin. 

Ineke van Dam-Menkhorst
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Bezoek aan de partnergemeenten in Duitsland
Met acht personen (twee kwamen met het vliegtuig en 
twee met de auto) vertrokken we 23 mei per trein richting 
Duitsland. Precies zoals het zesendertig jaar geleden aan
het begin in 1989 voor de Wende (val van de muur) ook is
gegaan. We stapten in Hoofddorp op en in Amsterdam 
gingen we met de Intercity naar Frankfurt. Van daaruit 
door naar Dresden waar we met auto’s opgehaald 
werden. In Großerkmannsdorf werden we zoals altijd heel 
gastvrij ontvangen door Isa Richter en er wachtte ons 
een heerlijke maaltijd. Daarna vertrokken we naar onze 
gastgezinnen. Zaterdag maakten we een rit naar Freiberg, 
een stad in de Duitse deelstaat Saksen. Een prachtige rit 
door de groene heuvels van Saksen. We bezochten de 

Sint-Mariadom, een 
protestants lutherse 
kerk. 
Paus Sixtus IV 
verhief het kerk-
gebouw in 1480 
tot kathedraal en 
ook na de refor-
matie bleef de naam 
Sint-Maria gehand-
haafd, zo vertelde 
ons een bevlogen 
gids die boeiend 
vertelde. Hij strooide 
ontzettend met al-
lerlei jaartallen, maar 
het was de moeite 
waard. Er was nog 
tijd voor een wandeling door de stad om even de benen 
te strekken voordat we weer aan de ‘Kaffee mit Kuchen’ 
gingen.  
Op zondag was er een gezamenlijke kerkdienst met het 
thema: ‘Onderzoek alles, maar behoud het goede’ 
(1 Thessalonicenzen 5:21) Een mooie dienst waarin het 
Geloof, de Hoop, de Liefde en het Gebed centraal 
stonden. Een samenspraak waarna telkens een steen in 
een schaal gelegd werd en ook de tekst van het lied van 
Bram Vermeulen gelezen werd: ‘Ik heb een steen verlegd in 
een rivier op aarde.’ De dienst was tweetalig, dus duidelijk 
voor eenieder. Zondagavond was er als sluitstuk natuurlijk 
het grote Gemeentefeest met BBQ en allerlei lekkers. En 
zo kwam er een einde aan een waardevol weekend met 
mooie momenten en goede gesprekken. 

Anneke Eveleens
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Verslag AED-BHV training 27 mei 2025
Voor deze training zijn bij elke zang-, kring- of groeps-
bijeenkomsten medewerkers uitgenodigd om bij die 
activiteiten – en tijdens kerkdiensten – eerste hulp te 
kunnen verlenen bij plotselinge onverwachte ongevallen 
of andere gebeurtenissen in of rond ons kerkgebouw. 
De afkorting AED staat voor Automatische Externe 
Defribillator. Het apparaat hangt in de hal van de kerk en 
kan worden gebruikt om mensen met een hartstilstand 
een elektrische schok toe te dienen. De tweede afkorting 
is BHV en dat betekent Bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf 
heeft een Bedrijfshulpverleningsorganisatie (vroeger 
waren dat EHBO-ers en brandwachten). Enkele – voor 
onze Gemeente – belangrijke punten van de bedrijfs- 
hulpverlening hebben we ook tijdens de training voor 
onze eigen hulpverleners behandeld. Een trainingsavond 
als maatwerk voor de kerk. We gaan dat nog evalueren 
en, waar nodig, verbeteren en willen dit dan ook jaarlijks 
mogelijk maken en ook oefenen in de kerk. De training 
werd op 27 mei gegeven door professionele instructeurs 
om zoveel mogelijk hulp te kunnen verlenen. Als een 
geval van nood zich in of tijdens de kerkdienst voordoet, 
zal dan ook altijd een schorsing van de kerkdienst (of 
activiteit) plaatsvinden, gevolgd door een ontruiming 
van de (kerk)zaal.
De deelnemers aan deze training zijn ermee bekend wat 
zij moeten doen wanneer het bewustzijn, de ademhaling 
en de bloedomloop van het slachtoffer in gevaar 
(kunnen) zijn. Voorbeelden daarvoor zijn de werking van 
het voornoemde AED-apparaat, de reanimatie, een 

verslikking en stabiele zijligging.
Het is dan van levensbelang dat we met onze hulpver-
leners de juiste actie ondernemen totdat de professionele 
hulpverleners, zoals politie, brandweer en/of ambulance, 
aanwezig zijn. Zij kunnen soms met medicijnen of andere 
reddingsmiddelen het slachtoffer weer verder helpen. 
Die professionele hulpverleners komen niet vanzelf, daar-
om moeten onze hulpverleners, indien nodig, meteen 
112 bellen, het adres noemen en de voordeur open- 
houden en mensen instrueren om die professionele 
hulpverleners op te vangen en te begeleiden naar de 
plaats van het slachtoffer. Dat geldt dus ook voor uw 
thuissituatie: altijd de voordeur openen om kostbare 
minuten niet verloren te laten gaan. In het komende 
seizoen kunnen er geen kring- of groepsbijeenkomsten
meer gehouden worden in ons kerkgebouw, als daar 
géén getrainde hulpverlener bij aanwezig is. Onze 
hulpverleners zijn Jolande Amorison, Leo Bakker, Aaltje 
Buis, Astrid Hoeksma, Anja Hofman, Ellen van Houten, 
Jan Joore, Willy Karssing, Mieke Keessen, Janina van der 
Laarse, Geeske Maarse, Neeltje Peters, Jacqueline Tas en 
de hoofden BHV en de kosters Leon de Graaff en Adrie 
Maarse. Op hen kunt u vertrouwen bij plotselinge, 
onverwachte ongevallen of andere gebeurtenissen in of 
rond ons kerkgebouw. Natuurlijk koesteren we de hoop 
dat zij niet vaak in actie hoeven te komen, maar zij zijn in 
elk geval getraind om het onverwachte te kunnen 
verwachten.

Willem van Bloemen, Arbo-coördinator DGA

Herinneringen delen bij inloop op zondag 
Op zondag 15 juni was er weer een gezellige inloop. 
Het thema was ditmaal ‘op eigen benen’. Er klonk een 
verhaal en naar aanleiding daarvan waren er wat vragen 
aan onze gasten voorgelegd en of zij wilden vertellen 
hoe het vroeger thuis bij hen ging. En vaak klonk er 
hetzelfde zoals het 
toen ging. Als je het 
oudste kind in het 
gezin was moest je 
vaak vechten voor 
de vrijheid en 
zelfstandigheid die 
je voor ogen had. 
Op een bepaalde 
tijd thuiskomen die 
jou niet schikte, was 
helemaal niet leuk 
en er volgde dan ook 
vaak huisarrest. Bij 
de jongere kinderen 
in het gezin ging het 
al veel makkelijker. 

Daarvoor was dan de weg van uitgaan al een beetje 
vrijgemaakt. Er werden leuke herinneringen gedeeld met 
elkaar. Na een liedje van Jan Smit werd het tijd voor de 
spelletjes en de gesprekjes, die de mensen altijd graag 
met elkaar hebben. Om half vijf werd er nog een kort 
zen-gedichtje voorgedragen: ‘Een rijke oogst’. Daar doe 

je het toch voor als 
mens? Heeft het 
leven je gebracht 
wat je ervan 
verwachtte? Zijn 
er nog dromen die 
vervuld moeten 
worden? Wat een 
geluk wanneer je 
terug kunt kijken op 
een rijk gevuld 
leven. Het was een 
fijne middag. 

Anneke Eveleens 
namens team 
Inloop
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Jaarlijkse akkervaart
De eilandcommissieleden Henk van Leeuwen en Jop Kluis 
namen op maandag 6 juni, een prachtige zomeravond, 
velen mee de Poel op om daar de stand van zaken rondom
de eilanden toe te lichten. Aan boord waren de werkers, 
kerkenraad, de commissie van Beheer en dit jaar ook de 
commissie BV J. Hoogendoorn, de Bezoekgroep en de 
commissie Partnergemeenten, Tabitha, het team 
Vakantieweek en Jeannette Heil en Dick van Leeuwen, 

die samen zorgen voor de mooie bloemstukken in de 
kerkdiensten. Met koffie, thee en een appelplaatcake van 
Stichting Ons Tweede Thuis op een van de eilanden en 
later een gezellig samenzijn in de kerktuin met een hapje 
en drankje, was het een gezellige en interessante avond. 
Het is goed om jaarlijks een vaartocht te houden.  
Met dank aan de eilandcommissie die jaarlijks veel werk 
verricht om te zorgen dat de eilanden goed onderhouden 
en verhuurd blijven.

Willy Karssing

Belevenissen in de Vakantieweek
De Vakantieweek van 28 juni t/m 4 juli is weer voorbij. 
Wie de belevenissen nog een keer terug wil lezen of 
nieuwsgierig is naar wat zich voor vrolijks in Ede heeft 
afgespeeld, wordt van harte uitgenodigd om op onze 
website www.dgaalsmeer.nl de humoristische, met foto’s 

verluchtigde dagverslagen te lezen. Ze zijn te vinden op 
de homepage. Even naar beneden scrollen en ze staan 
onder de drie nieuwsberichten, onder het kopje 
‘Uitgelicht’. 

Team Vakantieweek
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KRINGWERK

Uitnodiging Zomerkring
De ‘gewone’ kringen van onze Gemeente hebben 
inmiddels hun seizoen afgerond en zijn gestopt. 
De zomer biedt tijd voor rust en ontspanning - thuis of 
op vakantie. Wat een verademing kan dat zijn... maar 
soms ook een gemis. Want het duurt zo’n twee maanden 
tot de startzondag en tot de kringen en andere 
activiteiten weer beginnen. In mijn vorige Gemeente 
hebben we daarom een ‘zomerkring´ georganiseerd. 
Niet om de hele komkommertijd te overbruggen, maar 
één keer of maximaal drie keer. Het uitgangspunt is om 
rond een inspirerend thema bij elkaar te komen met een 
eenvoudige maaltijd vooraf (potluck).  
Graag wil ik dit met jullie doen: eerst met eenmaal zomer-
kring op woensdag 16 juli van 17.30 tot 19.30 uur in de 
Bindingzaal (inloop vanaf 17.15 uur). Het thema is 
(geestelijk) voedsel.  

We beginnen met een eenvoudige avondmaaltijd. 
Daarna is er een korte inleiding/verhaal over het thema 
om met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Dan 
sluiten we de kring af, zodat u nog de rest van de avond 
voor iets anders of voor uzelf over hebt. Als dit concept 
‘zomerkring’ bevalt, kunnen we volgend jaar een serie 
van twee- of driemaal plannen over een thema. 
Als u aan de zomerkring wilt deelnemen vragen we u 
om dat via email (bijbelgespreksgroep@dgaalsmeer.nl) 
of telefonisch (06-25193077) door te geven aan 
Mandy van der Zwaard. Dan weten we op 
hoeveel deelnemers we kunnen rekenen voor 
de maaltijd. Er zal een doos zijn voor een 
vrijwillige bijdrage in de kosten.

Paul F. Thimm

Kring Ruth op reis 
De reiscommissie, bestaande uit Aaltje, Jenny en 
Lida, nam ons 1 mei mee naar Broek op Langedijk. 
Met Margreet aan het stuur bereikten we, deze 
keer wel met een kleine bus, Museum Broeker-
Veiling. Daar stond Ellen van Houten ons al op te 
wachten. Binnen stonden de koffie, thee en 

uiteraard het gebak al klaar. Genieten. Even later 
arriveerden ook Marry en Jan en wat fijn dat zij er ook de 
hele dag bij konden zijn. 
Hierna was het tijd om met onze gids mee te gaan. Eerst 
een filmpje over het ‘Rijk der Duizend Eilanden’ en daarna 
verdere uitleg bij een grote maquette van het gebied en 
het ontstaan van de veiling. Vroeger waren er meer dan 
15.000 kleine eilandjes en alles moest per boot. Na de 
ruilverkaveling in 1967 zijn er nog een paar honderd 
eilanden over. Het werken werd een stuk eenvoudiger. 
Op een gegeven moment waren er drie veilingen in 
het gebied en veel zuurkoolfabrieken. Nu is er nog één 
zuurkoolfabriek en geen werkende veiling meer.
Tijd voor een bezoek aan de eigenlijke veiling. Met de 
rolstoelen was het best uitkijken op de steigers. Een nat 
pak is niet ingepland. De veilingmeester stond ons met 
zijn lieftallige assistentes in klederdracht op te wachten. 
Hij vertelde hoe het veilen precies verloopt: bij afslag. 
De wijzer draait hier met de klok mee en bij alle andere 
afslagveilingen tegen de klok in (omdat de prijs van hoog 
naar laag gaat). We mochten een paar maal oefenen om 
op de juiste prijs op je eigen knop te drukken. Dat was 
best lastig. Toen kwam de boot met de te veilen artikelen 
binnen met onder andere kool, rabarber, uien, tomaten 
en aardbeien. Alles werd vlot verkocht tegen soms forse 
prijzen! Ook de Ruthjes slaan hun slag. Hierna werd het 
tijd voor de lunch en manoeuvreerden we terug naar het 
restaurant, voor heerlijke soep en broodjes. 
Het volgende onderdeel was de rondvaart die, dankzij 
het prachtige weer, in een open boot plaatsvond. Marry 
kon met rolstoel en al ‘de boot in’. Een interessante tocht 
met veel uitleg van de schipper. Na een drankje onder de 
parasols buiten, was het alweer tijd om te vertrekken en 
namen we afscheid van Ellen, Marry en Jan.
Er was nog tijd om via kleinere wegen naar huis te rijden 
en zo genoten we hier en daar nog van bollenvelden en 
de verschillende kleuren groen in de natuur. Bij het ne-
men van een hobbel in de weg deed de rode kool nog 
een moordpoging door uit het bagagerek te wippen, 
maar hij belandde gelukkig in het middenpad. Rondom 
Amsterdam was het iets drukker op de weg dan gedacht. 
Dus arriveerden we iets verlaat op het Waterlelieplein, 
maar wat een heerlijk dag. Hulde aan de reiscommissie!

Gerda Kilian
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aan onze gast Wim van Leeuwen. We kregen een A4’tje 
uitgereikt en gingen bingo spelen. Niet op de gewone 
manier maar met afbeeldingen op de beamer met o.a. 
welk lied hoor je, van wie is deze stem, foto van een 
bekend persoon of gebouw en meer. Wie het eerste een 
rij vol had, kreeg een prijs. Uiteindelijk kregen we allemaal 
een prijsje. De middag werd besloten met een glaasje 
advocaat met een dot slagroom, of een glaasje appelsap 
of jus d’orange. Het was een gezellige middag en Wim 
werd bedankt voor zijn leuke bijdrage. Dit was de laatste 
middag van het kringseizoen. Op 18 september 2025 
komen we weer bijeen, voor de viering van ons 65-jarig 
kringjubileum.

Rietje Vonk

Bijzondere bingomiddag Kring Oase  
Elise opende de middag met een woord van welkom en 
het aansteken van de kaars, als teken van verbondenheid 
met elkaar en met God. Daarna sprak Elise enkele woorden
ter nagedachtenis bij het overlijden van ons kringlid zr. 
Martha Root. Tot op het laatst was zij aanwezig op de 
kringmiddagen. We zongen couplet vier van lied 978: ‘Aan 
U behoort, o Heer der heren’, wat ook was gezongen tijdens 
de afscheidsdienst. Clazien vertelde iets over de bezoek-
jes van ‘Lief en Leed’ en Jolande gaf een impressie in 
woord en beeld van het bezoek aan Tanzania voor Doops- 
gezind Wereldwerk. Elk jaar bezoeken Leo en Jolande 
enkele projecten (zie uitgebreid verslag in Levenslicht 
nummer 2 van maart 2025). Na de pauze was het woord 

Kringafsluiting Shalom op de midgetgolfbaan
Wat boffen we weer met het weer bij onze kringafsluiting 
op 15 mei. Speciaal voor onze kring is de midgetgolfbaan 
open op donderdagavond, waar we om 19.30 uur 
verzamelen. We mogen allemaal een speelkaart trekken. 
Nu is het de bedoeling dat we een groepje vormen met 
drie dezelfde speelkaarten. Handig deze indeling! We 
gaan al kletsend van start. Het is nog een hele klus dat 
kleine balletje door de openingen te krijgen en in het 

putje. Ons groepje heeft niet één keer ‘hole in one’ voor 
elkaar gekregen, maar het blijft een leuk spel. Aan het 
eind verzamelen wij weer voor een drankje en we kregen 
nog een certificaat. De winnaars waren Els en Peter 
Boogaard, die allebei 43 punten behaalden en rijp zijn om 
competitie te gaan spelen. Een mooi einde van een 
fantastisch kringseizoen. Volgend jaar weer?

Ineke van der Stroom
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Bijeenkomst van Kring Zorgcentrum op 26 mei  
Met een kleine groep kwam Kring Zorgcentrum op 26 mei 
weer bij elkaar. Eerst herdachten we zr. Martha Root, die 
een trouw bezoekster was en altijd actief meedeed. Haar 
favoriete lied ‘Aan U behoort o Heer der heren’ hebben we 
met elkaar gezongen. Daarna kwam het thema ‘Lente’ aan 
de orde. Ellen begon met het lezen van Hooglied 2:11-13, 
waarin het einde van de winter wordt beschreven. We 
zaten te genieten van de film, die Wim van Leeuwen had 
gemaakt over de lente. De voorjaarsbloemen kwamen in 
verrassend tempo tot ontwikkeling op een melodie van 
Strauss. Iedereen had wel een voorkeur voor een jaar- 
getijde en dat liep uiteen met alle herinneringen. De 
vogelhuisjes in de tuinen kwamen ter sprake, want wat 
een actie voor de ouders en dan pats en ze zijn ver-
dwenen. En dan de eend met de waggelende jonkies 
achter zich aan en hoe ze zich dan in het water laten 
vallen. Een paar gedichtjes werden voorgelezen waar-
onder het gedicht ‘Lente’:

Lente  
De winter is voorbij  
De lente komt eraan  
De dagen worden langer  
De kou is weggegaan  
De bloempjes komen op  
De knopjes komen uit  
De vlinders fladderen rond  
De vogels zingen luid  
Is het geen wonder zoals alles groeit  
En zelfs na een winter zo prachtig opbloeit  
Het blijft toch bijzonder  
Dat warmte en licht  
Bij plant, dier en mens  
Dit wonder verricht.  

Als afsluiting nog het lied ‘Op bergen en in dalen’ en zo 
kwam er een eind aan het uurtje bij elkaar. 

Aaltje Buis

Kring JoB ging ‘Wandelen met Frank’ 
11 juni, de laatste kringavond van kring JoB van het 
seizoen. Veelal afgesloten door ‘Wandelen met Frank’. 
En onder het mom van ‘Wandelen graag, maar niet met 

lege maag’ werden vooraf bij De Strooppot in De Hoef, 
pannenkoeken met saté, met shoarma, met aardbeien 
of gewoon naturel, onder genot van een drankje en een 
gezellige sfeer, verorberd. Al met al voldoende calorieën 
om de wandeltocht onder leiding van Frank van Itterzon 
aan te vangen. Een heerlijke avondwandeling met een 
strakblauwe lucht en een heerlijk briesje langs weilanden, 
kortom GENIETEN! Aan het einde van de wandeling 
trakteerde Frank ons nog op een eigengemaakt gedicht, 
die we jullie niet willen onthouden. Een prachtige 
afsluiting van een eveneens prachtig JoB-seizoen! 

Kring JoB gaat al heel veel jaren, 
in ieder geval 1 keer per seizoen, naar buiten 
Er wordt veel gesproken, elkaar gesteund 
en ook wel op een schouder geleund 
Al die jaren bijna altijd droog  
En ook wel een keer een dubbele regenboog 
Tochten uitzetten is een leuke klus 
Ga ik hier links of lopen we nog een extra lus 
Je denkt wel aan wat de groep kan lopen 
Want ik mag de ander toch niet slopen 
Het lopen gaat meestal gewoon voor een ieder goed 
Maar alles komt door de linker- en rechtervoet 
Hou die en ook de groep goed in de gaten 
Dan kunnen we nog vele jaren heel veel samen lopen en 
praten 
Lopen kun je altijd blijven doen door jong en oud 
Zelfs na je pensioen is wandelen je behoud  
Kom op en loop een rondje mee in dit gebied 
En ik hoop dat je dit en volgend jaar geniet 
van alle dingen die we als kring JoB doen 
Kom op we moeten dringend verder trek aan die schoen!! 

Jacco Piet
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VAN DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering 17 juni
De winkel in het pand van de voormalige Blokker-
vestiging, KIK, is inmiddels geopend. Omdat er in de 
zomer geen kringen bij elkaar komen wordt er een 
experiment Zomerkring gestart, een kring met eten en 
een thema, voor alle leden en vrienden toegankelijk. 
In het najaar worden er drie Bijbelkringbijeenkomsten 
gepland. Hoe verder na de discussie van 3 juni jl. over 

de toekomst van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer? 
In ieder geval wordt er over drie onderwerpen in werk-
groepen verder gesproken: vieringen, jeugdwerk en 
openheid. Er werd teruggeblikt op onder meer het 
bezoek aan de Partnergemeenten in Duitsland en op 
de Akkervaart, beide zeer geslaagd. Ook kwam de voor-
bereiding van de teambuildingsdag van de kerkenraad 
aan de orde.

Neeltje Peters

VAN DE BINDING
Alle Bindingkampen vertrekken en komen aan op het 
parkeerterrein van Zwembad de Waterlelie
De kampkids (en leiding ook!) vinden het superleuk om 
op kamp kaarten te krijgen. Het is nooit teveel.  
Deze informatie is ook te vinden op 
https://www.debinding.nl/kampen/vertrek-en-aankomst-
tijden-2025/

WEEK 1
Warnsveld 1 
11-jarigen (groep 7) 
Vertrek: 	 zaterdag 12 juli	 09.30 uur 
Aankomst: 	 zaterdag 19 juli	 12.45 uur
Adres Warnsveld: Kampeerboerderij Wagensvoort,  
Dennedijk 12, 7231 RD Warnsveld 

Epe week 1
12-jarigen (groep 8) 
Vertrek: 	 zaterdag 12 juli	 10.30 uur 
Aankomst:	 zaterdag 19 juli 	 13.30 uur 
Adres Epe: Bindingkamp, 
p/a Kortenkampseweg 3, 8161 BH Epe

Ardennen week 1
14/15-jarigen (2e klas, 3e klas) 
Vertrek: 	 vrijdag 11 juli 	 11.30 uur 
Aankomst: 	 vrijdag 18 juli 	 16.00 uur 
Adres Ardennen: Holiday Home l’Ecole Deiffelt, Deiffelt 6, 
6672 Gouvy, België

WEEK 2 
Epe week 2
13-jarigen (brugklas) 
Vertrek: 	 zaterdag 19 juli	 09.30 uur 
Aankomst:	 zaterdag 26 juli 	 12.30 uur 
Adres Epe: Bindingkamp, 
p/a Kortenkampseweg 3, 8161 BH Epe

Ardennen week 2
16-jarigen (4e klas) 
Vertrek:	 vrijdag 18 juli 	 06.00 uur 
Aankomst: 	 vrijdag 25 juli 	 14.30 uur 
Adres Ardennen: Holiday Home l’Ecole Deiffelt, Deiffelt 6, 
6672 Gouvy, België

Inge de Haan
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kerkenraad en felicitaties te ontvangen namens de 
Doopsgezinde Gemeente. Hoe fijn is het dat we al 60 jaar 
als koor hier mogen repeteren en optreden. 

Inmiddels wordt er onder leiding van Annelies Smit 
alweer met veel plezier gewerkt aan de voorbereiding 
van de Aalsmeerse korendag op 4 oktober en het winter/
kerstconcert op zondagmiddag 7 december. Ook ligt dit 
najaar nog de medewerking aan twee kerkdiensten in het 
verschiet. Enthousiast geworden en zin gekregen om aan 
te sluiten? Het Bindingkoor repeteert elke donderdag-
avond in de Doopsgezinde Kerk van 19.45 tot 22.00 uur 
en nieuwe leden zijn altijd welkom! Voor meer informatie: 
bindingkoor@gmail.com.

Mariska de Graaf

GEMENGDE BERICHTEN

Feestelijk jubileumconcert Bindingkoor 
Op zaterdag 24 mei gaf het Bindingkoor twee keer een 
concert ter ere van het 60-jarig jubileum. Met de 
bevlogen dirigent Annelies Smit op de bok werd een 
afwisselend programma ten gehore gebracht in drie 
uiteenlopende stijlen. De kerkzaal was, onder leiding 
van Dick van Leeuwen, weer stemmig aangekleed met 
planten in rood/groene tinten. En Marlies van Leeuwen 
had weer een prachtige beamerpresentatie gemaakt met 
sfeerbeelden die de muziekstukken ondersteunden. 
Het werd een spectaculair concert met voor de pauze het 
‘Gloria’ van Vivaldi begeleid door het Haarlems Amateur 
Symfonie Orkest. De Bindingkoorleden Wilma Schoen-
maker, Hanneke Maarse en Wilma Broere namen daarbij 
enkele solo’s voor hun rekening. 
Na de pauze volgde het ‘Stabat Mater’ van Karl Jenkins, 
begeleid op de vleugel door Charlie Bo Meijering. 
Een ontroerend stuk waarbij menig traantje vloeide bij 
het ‘And the Mother did Weep’, mede door de indruk-
wekkende beelden die erbij vertoond werden. Vervolgens 
werd het concert swingend afgesloten met ‘the Little Jazz 
Mass’ van Bob Chilcott, begeleid door de KwartOverJazz 
band. Wat een feest! 
Het speciale feestlied op de melodie van ‘Those were 
the days my friend’, was de uitsmijter en werd vol 
enthousiasme meegezongen door het publiek. Al met 
al een geslaagd en feestelijk concert. Heel leuk vond het 
koor bij aanvang toegesproken te worden door de 
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Tentoonstelling Passie door Kunst
Op de jaarmarkt in Kudelstaart raakte ik aan de praat met 
Bernard C. Sparnaaij Hzn. Hij had interessante kunst-
werken bij zich, overduidelijk gemaakt van een grote 
diversiteit aan onderdelen van fietsen, auto’s en andere 
machines. Ik kocht een mooi exemplaar van drie hartjes 
op een groot tandwiel en we spraken over geloven en 
kunst. Hij vertelde dat hij dit najaar meedoet aan de 
expositie in ons kerkgebouw. 
Speciaal voor het Levenslicht 
vertelt hij alvast iets meer. 
Bernard: “Nu ik met pensioen 
ben maak ik kunstwerken, van 
staal en ketting, lagers, 
tandwielen enz. Veel van die 
werken hebben met mijn 
geloof te maken. Niet allemaal 
hoor; een lamp is gewoon een 
lamp, die licht geeft.”
Naast dat hij kerkt in de 
Dorpskerk zit de Aalsmeerder 
ook in de commissie van Passie 
door Kunst. Zij organiseren van 15 t/m 21 september een 
tentoonstelling in de Doopsgezinde Kerk. Wat houdt die 
expositie in, vroeg ik hem. 
Bernard: “Ongeveer 20 kunstenaars laten werk zien over 
Bijbelse verhalen. Het thema dit keer is: 'Aan tafel: delen 
en samen zijn'.  Zelf mag ik ook een kunstwerk laten zien,
 maar die is nu nog niet helemaal klaar, dus daar is geen 
foto van.” 
Hierbij het kunstwerk ‘Geloof, Hoop en Liefde’ dat ik kocht 
op de jaarmarkt. 
Hartelijke groet en hopelijk tot dan!  

Mandy van der Zwaard

‘Digitale Jaarboekje’ ADS beschikbaar 
Vanaf heden is het ‘Digitale Jaarboekje’ van de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit (ADS) beschikbaar via hun 
website. Leden van doopsgezinde Gemeenten kunnen 
hierop inloggen en gebruikmaken van deze online 
versie, die altijd up-to-date is. Leden kunnen via jaar-
boekje.doopsgezinden.nl een account aanvragen. Na 
goedkeuring van de aanvraag ontvangen zij toegang tot 
het ‘Digitale Jaarboekje’. Hiermee is de informatie uit het 
vertrouwde Jaarboekje altijd online toegankelijk, waar 
en wanneer men maar wil. Het systeem is een betaalde 
abonnementsdienst en kost 15€,- per jaar. U kunt ook 
kiezen voor € 12,50 per jaar als u direct voor drie jaar lid 
wordt. Het geeft u toegang tot alle relevante informatie 
over Gemeenten en betrokkenen bij Gemeenten en 
instellingen. 
Het ‘Digitale Jaarboekje’ bevat actuele gegevens van alle 
doopsgezinde Gemeenten, predikanten, instellingen 
en verbonden organisaties. Het biedt gebruikers een 
compleet overzicht van het doopsgezinde netwerk in 
Nederland en is daarmee een belangrijk hulpmiddel 
voor onderlinge verbinding en communicatie. De 
overstap naar een digitale versie biedt veel voordelen. 

KRONIEK

Geboren
Op 14 april is geboren Isa Marie Bakker, dochter 
van Bart Bakker en kleindochter van Jolande 
Amorison en Leo Bakker   

Op 15 mei is geboren Kai Bakker van de Ven, zoon 
van Laura van de Ven en Wouter Bakker en klein-
zoon van Jolande Amorison en Leo Bakker  

Overleden
Op 7 juni 2025 is overleden mevrouw Jansje 
Johanna (Puck) Buis-Noordam, weduwe van Pim 
Buis, in de leeftijd van 93 jaar.

Op 16 juni 2025 is overleden de heer Arie 
Hendrik van Klaveren, partner van zr. Clazien van 
Dam-Geitenbeek, in de leeftijd van 81 jaar.

Huwelijksjubilea  
19 juli 2025, familie Van Harskamp-Zwaan, 
Copernicusstraat 19, 1433 MB Kudelstaart - 
40 jaar getrouwd.  

15 augustus 2025, zr. Math Towndrow-Dragt en 
B. Towndrow, Heavytrees Avenue 4, NG9 15BW 
Nottingham, UK - 50 jaar getrouwd. 

22 augustus 2025, zr. N. Spaargaren en dhr. J. 
Kluis, Dorpsstraat 55, 1431 CB Aalsmeer - 35 jaar 
getrouwd. 

Nieuwe vrienden
Mevrouw E.L. Sparnaaij (Esther), Kudelstaart 

De heer A.W. van Lent (Jan) Kudelstaartseweg 
174, 1433 GP Kudelstaart

De informatie is actueel, gemakkelijk te doorzoeken en 
duurzaam in gebruik. 
Iedereen met een functie in een doopsgezinde Gemeente 
of organisatie wordt van harte uitgenodigd om een 
account aan te maken en gebruik te maken van het 
‘Digitale Jaarboekje’. Alle informatie over het aanmelden 
en inloggen is te vinden op: 
https://jaarboekje.doopsgezinden.nl/ 
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Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 
u de Gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van ‘Mondig’ (nieuwe naam voor Doopsgezind 
nl), folders en actuele nieuwsbrieven van diverse 
organisaties waaronder ‘Korrel Zout’ van het Jeannette 
Noëlhuis en het ‘Bovenlanden Bulletin’, berichten over 
cursussen en Gemeenteactiviteiten bij ons, maar 
ook elders. Er ligt regelmatig informatie over diverse 
projecten. De mooie jubileumuitgave van Mennorode 
Elspeet ligt ter inzage op de kerktafel.

BEDANKT  

Verrast en ontroerd heb ik de mooie bos pioenrozen 
van Mariska de Graaf in ontvangst genomen. 
Samen met de bijbehorende kaart, geschreven door 
Jopie Eveleens-Hilverda. Dit naar aanleiding van het 
overlijden van mijn vader. Het is wat Jopie schrijft: 
“Door iemand te blijven noemen in verhalen en 
belevenissen blijft de herinnering altijd helder.”

Joke van der Zee

Wij willen jullie bedanken voor de belangstelling, de lieve 
kaartjes en woorden en het medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma Tini Man-Olij. Met name 
bedanken we de mensen die Tini bezocht en gesteund 

hebben tijdens de 
laatste maanden dat ze 
bij ons was. We hebben 
afscheid genomen van 
een bijzonder mens.

namens de familie, 
Marijke du Pau-Man

Zondag 22 juni was het ‘our finest hour’ in de Nederlands 
Hervormde Kerk van Bennebroek. We vierden niet alleen 
de komst van de (grote?) zomer maar ook mijn 55-jarig 
organistenjubileum in de PKN (waarvan ook 11 jaar in 
de DGA). Wat een verrassing was het bij de ingang van 
de kerk drie leden van de DGA tegen te komen: Arida, 
Kees en Tilly, ‘gewapend’ met een prachtige bos bloemen 
en een mooie kaart waarop gelukwensen en talloze 
namen en handtekeningen van vele bekenden uit de 
Gemeente. Het was buitengewoon hartelijk, betrokken en 
sympathiek naar ons toe. Kortom, vertrouwd en goed. 
Bij dezen willen wij de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer bedanken voor dit vriendelijk gebaar naar uw 
oud-organist. We hopen elkaar met enige regelmaat te 
blijven zien!         

Ruud en Willie Kooning 

Aan de bezoekgroep, het wijkcontact, de kerkenraad en 
de geestelijk werkers. Veel dank voor de Pinksterbloem 
en de Pinkstergedachte, die ik van u ontving. En hartelijke 
groeten aan de wijkcontacten Clazien van Dam en 
Geeske Maarse. 

Ina Been

Een bos mooie pioenrozen, een kaart met warme 
woorden van Jopie en een hartelijk bezoek van Elise. 
Dit alles omdat Meindert, na een heupoperatie en 
revalidatie, weer thuis was. Dank jullie wel daarvoor. 
Het viel tegen, hij is er nog lang niet en heeft nog steeds 
veel pijn, maar we houden hoop en hebben geduld.

Hartelijke groet,
Meindert en Albertie Vreeken

Veel dank voor alle kaarten met lieve wensen vanwege 
ons 35-jarig huwelijk. Het was echt een verrassing!!

Paulien en Jan Walch

Hartelijk dank voor de lieve berichtjes, kaarten, bloemen 
en telefoontjes tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn partner Arie van Klaveren. Het is hartverwarmend 
om te ervaren dat de Doopsgezinde Gemeente om mij 
heen staat.

Clazien van Dam
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