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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Earthrise 

Een foto van de aarde die opkomt boven de maan. Een 
schitterend beeld van de plek waar wij wonen. Gemaakt 
op kerstavond 1968 door William Anders die toen, met 
twee andere astronauten, tijdens de eerste bemande 
ruimtevlucht in de Apollo 8 rondjes vloog rond de maan. 
Eigenlijk zouden ze foto's maken van de ‘doodsaaie’ maan 
en de kraters daarop. Toen ze deze gaten voor de derde 
keer voorbij zagen komen was daar ineens de  
aarde. In al haar pracht, kleur-
rijk en mooi. Anders maakte de 
foto die nu bekend staat als  
‘Earthrise’. Het beeld legt op  
levendige wijze zowel de 
schoonheid als de kwetsbaar-
heid van de aarde in de uitge-
strektheid van de ruimte vast. 

Het moet een bijna beangsti-
gende ervaring zijn om ineens 
de planeet, de plek waar je 
woont te zien, daar waar je 
familie en vrienden zijn, zo 
klein, breekbaar en ver weg. 
Je zou toch bijna denken dat 
de drie astronauten iets 
gevoeld moeten hebben van 
een hogere macht. Dat ze 
spontaan gelovig werden. Naar 
mijn weten is daar niets over 
bekend maar je zou toch denken dat een beetje God zo’n 
kans niet voorbij laat gaan. De foto staat bekend als een 
van de meest invloedrijke foto’s uit de geschiedenis en 
wordt alom gezien als een inspiratiebron voor de milieu-
beweging. Ik snap dat wel. Zeker een foto in kleur spreekt 
tot de verbeelding. Lijkt bijna niet echt, zo groot is het 
verschil tussen de matgrijze maan en die blauwwitte bol. 

“Hiervoor kwamen we helemaal naar de maan om de 
aarde te ontdekken”, zei Anders later. 
Met je hoofd helemaal gefocust op het ene en dan iets 
ontdekken, onverwachts, dat misschien wel mooier  
is dan dat waar je naar op zoek was. Het overkomt ons 
allemaal. In het geval van de drie astronauten was het iets 
dat er altijd al was. Iets dat ze voor lief namen. De aarde 
was er gewoon, altijd al in hun leven, niets bijzonders. 
Totdat deze zich op een hele andere manier dan dat ze 
gewend waren aan hen presenteerde. Zo hadden ze de 
aarde, letterlijk en figuurlijk, nog nooit gezien. 

Op deze manier kan het ook op zondagochtend bij een 
overweging gaan. Veel Bijbelverhalen die we gelezen en 
uitgelegd krijgen horen we al voor de zoveelste keer.  
We kunnen ze wel dromen en misschien doen we dat ook 
wel tijdens de uitleg van de dienstdoende dominee (we 
zijn tenslotte maar mensen). En het kan gebeuren dat we 
ons al zo focussen op een bepaalde richting van uitleg 
voor zo’n verhaal dat een andere, onverwachte en  
mooiere uitleg ons kan overvallen, kan versteld doen 
staan. Ons een hele andere kijk kan geven op de lezing en 

daardoor op het leven. 

Verwacht het onverwachte, 
bewonder dat wat je hebt 
want is dat wat we gewoon 
vinden echt zo gewoon? Zijn 
we in staat om op een andere 
manier naar ‘gewone’ dingen 
te kijken? Kunnen we ons 
openstellen voor het onbe-
kende bekende? Of is dat juist 
wat geloven is? Niet het 
hebben van een bepaalde 
zekerheid van ‘zo is het’ maar 
juist zeker zijn van onzeker-
heid. Een niet weten maar 
erop vertrouwen dat de aarde 
elke dag weer opkomt. 

Bas Middelkoop 
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Kerkdiensten

  7 juli zr. Franka Riesmeijer (collecte Inloophuis Almere)
 14 juli ds. Jolan Gaaikema (collecte Nederlands Bijbelgenootschap)
 21 juli ds. Paul F. Thimm (collecte MCC Midden-Oosten)
 28 juli ds. Christine Schlette (collecte MCC Midden-Oosten)
   4 aug ds. Paul F. Thimm (collecte Jongerenwerk DGA)
 11 aug ds. Matthijs de Vries (collecte Ouderenwerk DGA)
18 aug ds. Paul F. Thimm (collecte (Vocational Open School Shirati)    
25 aug zr. Franka Riesmeijer (collecte (Vocational Open School Shirati)
  1 sept ds. Paul F. Thimm en zr. Ellen van Houten   
  Startzondag, Zondagsschool (collecte Vocational Open School Shirati) 

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79.

Agenda

Ma   8 juli Zin-Inn: Cursus Sacrale Dans 14.00 uur
Ma   8 juli Akkervaart  19.00 uur
Za 13 juli Teambuildingsdag kerkenraad in DG Alkmaar
Zo 14 juli Inloop op zondagmiddag 15.00 uur
Di 16 juli Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Ma 29 juli Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Wo  31 juli Bootreisje voor ouderen 10.00-17.00 uur
Zo 11 aug Inloop op zondagmiddag 15.00 uur
Di 20 aug Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Ma 26 aug Kring Zorgcentrum 15.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 16 augustus mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
31 augustus 2024.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje ,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Voorzitter:
Br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962

Andere werkkring voor Franka

Per 1 september begin ik bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) 
als coördinator Jeugd- en Jongerenwerk. Als Doopsgezinden hebben 
we een schat om uit te delen en zeker een plek in de hedendaagse 
maatschappij. Jeugd en jongeren hebben hierin een grote rol, weten 
we ook in Aalsmeer. Landelijk gaan we hard aan het werk om 
Doopsgezinden weer vol op de kaart te zetten, met een medewerker 
Vrede en Duurzaamheid (Iris Speckmann), een medewerker Gemeente-
ondersteuning (Willemijn Heerlien) en een adviescirkel (komt nog!  
Om theologische adviezen te schrijven met hulp van predikanten en 
geestelijk werkers uit het hele land). Ik ben blij om me hier ook voor in 
te zetten. Dit betekent wel dat ik in Aalsmeer stop. 
Ik ben eindeloos dankbaar voor alles wat ik in Aalsmeer heb geleerd, 
meegemaakt en georganiseerd. 
U bent allen van harte uitgenodigd op zondag 25 augustus, dan doen 
we een afscheid in de kerk. Details volgen nog.

Met zusterlijke groet, 
Franka Riesmeijer 
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BIJ DE COLLECTEN  

Vocational Open School Shirati 
Op 18 en 25 augustus evenals 1 september  is de collecte 
bestemd voor de Vocational Open School in Shirati, een 
project van Doopsgezind Wereldwerk in Tanzania waar de 
DGA al vaker projecten van ondersteunde. Ook tijdens de 
zondagsdienst in de vakantieweek in Lunteren wordt de 
collecte voor dit doel bestemd.
De VOS is een vervolgopleiding voor lager beroeps-
onderwijs en biedt diverse vakken aan. Dit soort 
opleidingen bestaan weinig in Tanzania en zeker in en 
rond Shirati terwijl er een grote behoefte aan is. 
De werkloosheid is enorm en studenten die met een 
diploma van deze school komen hebben een grote kans 
op het krijgen van een baan.
Het vak ‘textiele vormen’ geeft les in breien, naaien, 
patroon tekenen en alles wat ermee samenhangt. Voor 
dit vak zijn veel spullen nodig, met name materialen om 
kleding van te maken. Er is een aantal naaimachines en 
ook een breimachine, maar stof, garen, wol etc. moet 
worden aangeschaft. Vorig jaar kregen ze een opdracht 
van een naburige school om uniformen te maken en 
tevens gebreide truien. Ook dit jaar ligt er weer een 
opdracht van diverse scholen uit de omgeving voor 
uniformen en schooltruien. Een mooie kans om naast 
veel praktijkmogelijkheid een klein inkomen voor de 
school te genereren.
We hebben dit project ook aangevraagd bij OSA, 
Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer, die het 
ingezamelde bedrag verdubbelt mits het wordt 
goedgekeurd. Laten we een mooi bedrag inzamelen 
met elkaar zodat de verdubbeling ook een mooi bedrag 
oplevert!
Mocht u in augustus niet naar de kerkdienst komen kunt 
u uw bijdrage natuurlijk ook overmaken naar het 
bekende rekeningnummer van de Gemeente o.v.v. 
collecte VOS Shirati, Tanzania.

Namens Tabitha, Jolande Amorison

Bij de collectes voor MCC Palestina en Israël
Tijdens de diensten van 21 en 28 juli wordt gecollecteerd 
voor Mennonite Central Committee.

Palestina en Israël zijn namen 
van landen met een rijke 
geschiedenis, maar we kennen 
ze nu vooral als plaatsen vol 
van spanning en geweld. We worden er vooral heel 
verdrietig van. Het conflict is te complex om simpel op 
te lossen maar er blijven gelukkig mensen die proberen 
te doen wat mogelijk is. Het MCC (Mennonite Central 
Committee: “Geeft gemeenschappen kracht en bouwt 
vrede”) werkt samen met zowel Palestijnse als Israëlische 
partners die zich inzetten voor een rechtvaardige vrede. 
Ze begonnen hun werk op de Westelijke Jordaanoever in 
1949. Tegenwoordig werken ze samen met partners op 
veel locaties waarbij ze gezinnen helpen de voeding te 
krijgen die ze nodig hebben, traumahulp bieden en het 
economisch welzijn van mensen verbeteren. En dat 
terwijl er paden naar verzoening werden gebaand.

Gaza-crisis
MCC biedt noodhulp met lokale partners, deelt voedsel-
pakketten, hygiëneartikelen en beddengoed uit evenals 
geldoverdrachten aan gezinnen in nood.

Wij bevelen deze twee collectes van harte aan.

Namens Tabitha, Nico Eveleens

(Bron voor verdere informatie: https://mcc.org/
what-we-do/where-we-work/palestine-and-israel)

Gebed van het MCC over de crisis in de Palestijnse 
gebieden en in Israël.

O God van leven, liefde en vrede, 
wij zijn getuige van het geweld en het onrecht in uw 
Heilige Land 
en onze harten breken. 

Onze harten breken voor het volk van Israël – 
Voor de slachtoffers van gewelddadige aanvallen door 
Hamas 
Voor degenen die leven met angst en onzekerheid 
Voor degenen die lijden onder het intergenerationele trauma 
van geweld. 

Aan het werk achter de breimachine.
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Onze harten breken voor de Palestijnen – 
Voor de slachtoffers van gewelddadige aanvallen door het 
Israëlische leger 
Voor degenen aan wie water, elektriciteit en medische zorg 
wordt ontzegd 
Voor degenen die vluchtelingen zijn, die al lang uit hun 
huizen zijn verdreven. 

Wij bidden vooral: 
Dat oorlogswapens worden neergelegd 
Dat scheidingsmuren worden ontmanteld 
Dat gevangenen worden vrijgelaten 
Dat de demonisering van ‘de ander’ ophoudt 
Dat politieke leiders het welzijn van alle mensen in 
Palestina en Israël nastreven. 

O God, wiens hart breekt voor de wereld, 
Moge uw gerechtigheid in het land wonen. 
Moge uw gerechtigheid verblijven in vruchtbare velden. 
Moge het effect van gerechtigheid rust en vertrouwen 
voor altijd zijn. 
Moge het effect van gerechtigheid vrede zijn – duurzame 
vrede. 

Amen

(Bron: https://mcc.org/resources/
prayer-palestine-and-israel)

DANKBRIEVEN

Bedankt voor uw gift!
In december 2023 hebben wij gecollecteerd voor PAX. 
Wij hebben het mooie bedrag van € 756,75 opgehaald.

Pax bedankt ons voor de gift en schrijft daarbij:
“Wij kijken terug op een zeer bewogen jaar met 
verschrikkelijke oorlogen vlakbij. Uw betrokkenheid en 
steun betekenen daarom veel voor ons, onze partner-
organisaties en de vredesactivisten waarmee wij werken. 
De strijd voor vrede is nog niet gestreden. Daarom blijven 
we samen met u werken aan een wereld zonder 
(nucleaire) dreiging en geweld. Dank u wel voor uw steun 
en vertrouwen!”

Namens Tabitha, Jeannette Heil-Philippo

GEESTELIJK WERKERS

Bereikbaarheid in de zomermaanden
In de zomermaanden gaan de geestelijk werkers en 
de meeste kerkenraadsleden op vakantie. Ds. Paul F. 
Thimm en ouderenpastor Ellen van Houten wisselen 
elkaar af. Mocht u de geestelijk werkers niet kunnen 
bereiken, neem dan gerust contact op met iemand van de 
kerkenraad.

Gesprekskring Geloofsoriëntatie
In september of oktober wil ik opnieuw met een 
gesprekskring ‘Geloofsoriëntatie’ beginnen.
Dit biedt de mogelijkheid om met elkaar van gedachten 
te wisselen over wat geloof en Gemeente kunnen 
betekenen en om na te denken of je wel of niet vriend/in 
of lid van de Doopsgezinde Gemeente zou willen worden.
Er wordt vanzelfsprekend niet van je verwacht dat je na 
de gesprekken die stap neemt.

Verschillende mensen heb ik al gevraagd die daarin 
geïnteresseerd zijn. En natuurlijk ben jij of bent u van 
harte welkom – ook als je al lid of vriend/in bent maar 
graag met anderen dieper over dingen wilt praten. 
Voel je daarom helemaal vrij je voor die kring bij mij op 
te geven en mee te doen.
Het is de bedoeling dat er veel ruimte is voor vragen en 
zoeken, persoonlijke verhalen en ervaringen.

Ik hecht er veel waarde aan dat deze gesprekken voor 
deelnemers open en veilig voelen. Daarom zal ik met de 
deelnemers afspreken dat vertrouwelijk blijft wat we in de 
groep met elkaar delen.

Als je je aangesproken voelt 
neem gerust contact met me 
op – ook voor informatie 
hierover.

Paul F. Thimm
Voor informatie en aanmelden: 0297 743 044 of 
p.f.thimm.stelwagen@gmail.com

Bijbelkring
Op dinsdagavond 10 september begint weer een nieuwe 
Bijbelkring. Iedereen die leergierig is, is welkom.
De eerste keer zullen we met elkaar de Filemonbrief (1) 
lezen en bespreken.
Dan volgt een reeks avonden over een Bijbelgedeelte met 
bijpassende kunstwerken uit verschillende delen van de 
wereld (2).
Aan het einde van het seizoen bespreken we met elkaar 
de Jakobusbrief (3).
U kunt alle drie delen (1-3) volgen, maar ook voor een of 
twee van deze blokken komen. Ik hoop dat het daardoor 
voor meer mensen aantrekkelijk is om deel te nemen aan 
deze gesprekken en er iets van op te steken.

Meer details met data en onderwerpen volgen in het 
volgende Levenslicht.

Het is handig als u zich bij mij opgeeft zodat ik weet 
hoeveel le(e)smateriaal gekopieerd en hoeveel thee en 
koffie gezet moet worden.

Paul F. Thimm
Voor informatie en aanmelding: 0297 743 044 of 
p.f.thimm.stelwagen@gmail.com
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A Thin Place, reisverslag  
‘A Thin Place’, daar waar hemel en aarde elkaar raken. 
Zo wordt Iona genoemd, een eiland voor de Schotse kust, 
zo’n 15 uur reizen vanuit Alkmaar. Je vliegt naar Glasgow 
voor een overnachting, daarna ga je met de bus naar 
Oban, vandaar met de veerboot naar het – prachtige! - 
eiland Mull en tot slot kom je met een kleinere veerboot 
op Iona aan. De reis op zich wordt met recht al een 
pelgrimage genoemd.
Iona, ooit een van de invloedrijkste plaatsen in Schotland, 
is een minuscuul eilandje van minder dan een vierkante 
kilometer met nog geen 175 inwoners, maar het heeft 
een wereldwijde uitstraling. 

In de week voor Pinksteren verbleef ik samen met een 
groep van 20 collega’s uit verschillende kerken in de 
Abbey van de Iona Community. 

We gingen op reis, aangestoken door inspirerende en 
enthousiaste verhalen van anderen. Vorig jaar volgde ik 
de jaargang ‘Zorg voor de ziel’ in de abdij van Heeswijk-
Dinther en daar is het plan geboren. 
De Iona Community is een oecumenische gemeenschap, 
gesticht in 1938 door ds. George MacLeod. Met het doel 

om in de crisisjaren achtergestelde mensen uit Glasgow 
een beter perspectief te bieden. Werklieden werkten zij 
aan zij met predikanten (in opleiding) om de oude Iona 
Abbey te herbouwen.
Inmiddels is de Community een oecumenische en 
internationale gemeenschap van mensen met 
verschillende sociale achtergronden uit verschillende 
christelijke tradities. Zij leven vanuit de gedachte en het 
geloof dat werken aan gerechtigheid, vrede en een 
rechtvaardige samenleving dringend noodzakelijk is en 
dat we de verantwoordelijkheid hebben om te leven in 
een goede relatie met heel Gods schepping. 
De gemeenschap wordt wel beschouwd als de Angel-
saksische versie van de Taizé Gemeenschap in Frankrijk 
en vormt de drijvende kracht achter de interesse voor 
het Keltische christendom.
Het verhaal van Iona begint in 563 na Christus toen de 
Ierse monnik Columba met twaalf volgelingen voet aan 
land zette en zo het christendom introduceerde in 
Schotland. 

Worship & Work  
Een verblijf in de Abbey is geen vakantie en ook geen 
retraite. Het gaat om de combinatie van Worship & Work, 
van vieren en van praktisch werk. Als gast draag je bij 
door iedere dag mee te doen met diverse corveetaken 
en word je uitgenodigd om mee te werken aan de twee 
dagelijkse vieringen door een lezing te verzorgen, een 
lied te zingen, muziek te maken of wijn of druivensap en 
(glutenvrij) brood te delen. Er zijn iedere dag workshops 
en vieringen die tot nadenken stemmen, de beleving 
aanspreken en waarin een appèl wordt gedaan op onze 
verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan 
rechtvaardigheid en vrede.

Karakteristiek voor de gemeenschap zijn de 
verwelkomende gastvrijheid en de inclusieve benadering 
van mensen, ook in het taalgebruik. Er is bijvoorbeeld alle 
gelegenheid om net als bij ons het Onze Vader in de 
eigen gekozen vertaling te bidden. Nu ik daar geweest 
ben en de ruimte daarvoor heb ervaren, voel ik me er 
comfortabeler bij als we op zondagmorgen de 
verschillende vertalingen samen bidden. De vorm en taal 
van de vieringen zijn concreet, helder en inspirerend. De 
kracht is te vinden in de eenvoud. Vooral van het zingen 
heb ik genoten. ‘Het zingt weer in mij’ was waar ik vorig 
jaar uit Heeswijk Dinther mee thuiskwam. Iona heeft dat 
verdiept.

Wild Goose, de wilde gans, 
is het symbool van 
de Iona Gemeenschap, metafoor voor de manier waarop 
de gemeenschap functioneert. Ganzen vliegen in 
een V-formatie. De gans die op kop vliegt wordt met 
regelmaat afgelost, 
een ander neemt het 
stokje over. Als een 
gans ziek is of niet 
verder kan, vliegen 
twee andere ganzen 

5
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rondom hem in de achterhoede of blijven bij 
hem achter. Beeld van goede zorg én ruimte voor ieders 
talenten, om ze in te zetten en te ontwikkelen.

Het verhaal gaat…volgens de overlevering kwam de 
monnik Columba aan in een eenvoudige boot, zonder 
roer. Het betekende dat hij niet kon sturen, maar zich 
mee liet voeren met de wind: ‘Where the wind takes you’, 
het onbekende tegemoet. Het is een waagstukje dat, als 
het er in het leven op aankomt, je je in vertrouwen over 
kunt geven. Het leven van Columba laat zien dat het jezelf 
maar ook anderen veel goeds kan brengen.
Tijdens een Gemeenteavond op dinsdag 3 september en 
in de dienst van zondag 15 september hoort u er meer 
over!

Ellen van Houten

MET DE BIJBEL ERBIJ  

“Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw 
velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de 
maaiers is tot de Heer van de hemelse machten door-
gedrongen.” Jakobus 5:4

Bij het thema ‘Een wereld van verschil’ spreken we over 
de armen en onderdrukte mensen in de wereld. Mensen 
die buitengesloten worden, de ‘havenots’. Maar dat is 
natuurlijk maar de helft van het verhaal. Hoe komen zij 
arm? Wie sluit hen buiten? We kunnen niet praten over 

armoede zonder te praten over (extreme) rijkdom. 
De allerrijksten zijn de afgelopen vijf jaar explosief rijker 
geworden terwijl er meer bestaansonzekerheid is. Alleen 
spreken over armoedebestrijding is werken aan een 
symptoom. We kunnen niks doen aan een eerlijke 
verdeling van rijkdom, bezit en kennis zonder te kijken 
naar de ‘haves’. Dit gaat niet alleen over geld, maar heeft 
ook invloed op het klimaat.

U en ik kunnen de auto opgeven, volledig vega gaan eten 
en nooit meer nieuwe kleding kopen; dat weegt niet op 
tegen één privéjet. Ik kan hier een hele editie van 
Levenslicht over volschrijven maar het is het beste 
gezegd in het spotprentje. De rijke man (met een bord vol 
koekjes) zegt tegen de arbeider (met een koekje): “Pas op, 
maat, die buitenlander wil jouw koekje!”

Franka Riesmeijer

OECUMENE

Vredesweek
Vrede is meer dan de afwezigheid 
van oorlog en hoe dit eruit ziet 
en tot stand komt gaat iedereen 
aan. Daarom organiseert PAX al 
meer dan 50 jaar met duizenden 
mensen de Vredesweek. Ook dit 
jaar zullen van 14 t/m 22 
september honderden lokale 
activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk 
doel: vrede. Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, daar moet 
je aan werken, met elkaar. Daarom is het thema dit jaar: 
Samen voor Vrede. Nu! De Oecumenische Vredesambas-
sade Aalsmeer (Karmelparochie, Open Hof Kerk en Doops-
gezinde Gemeente) heeft weer een vol programma. Voor 
september zijn de details bekend, hier alvast het overzicht:
Film op maandag 16 september in het Parochiehuis met 
gesprek achteraf. Titel op aanvraag in verband met de 
rechten.
We zijn bezig met het inplannen van twee activiteiten, 
waarvan de data nog volgen. Als eerste een lezing in de 
Doopsgezinde Gemeente. Als tweede een vrijwilligers-
markt met barbecue voor jongeren in samenwerking met 
de Binding. Op een laagdrempelige en gezellige manier 
maak je kennis met jouw nieuwe vrijwilligerswerk.
Op vrijdag 20 september is er een soepmaaltijd in de 
Open Hof Kerk, om 18.00 uur. Hier zal Koen Persoon 
spreken over het goede doel van de week: Stichting 
Anders Amstelland (hierover meer informatie in de vol-
gende editie van Levenslicht). 
De week sluiten we af met een gezamenlijke dienst op 
zondag 22 september. Na de dienst is er een Walk of 
Peace. Een wandeling van een klein uur met gedichten, 
gebeden en andere teksten die we samen lezen. 
We hopen snel alle details te kunnen geven, noteer de 
week alvast groot in de agenda! 

Franka Riesmeijer
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GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Waarheen leidt de weg…
De grote Schotse filosoof David Hume (1711-1776) stond 
bekend als vrijdenker.
Een geestelijke trof hem heel onverwachts in een of ander 
gezelschap en wilde daarom zo snel en onopvallend 
mogelijk weer weg.
Maar Hume stapte op hem af: “Blijf toch hier,” zei hij rustig, 
“want na de dood zullen we toch dezelfde weg moeten 
gaan: ik uit gebrek aan geloof en u uit gebrek aan 
christelijke naastenliefde.”

Oppas of beschermengeltje
Moeder brengt Pietje naar bed. “Wees lief en ga lekker 
slapen. Mama gaat naar een concert en is gauw weer 
thuis.”
Pietje sputtert tegen: “Maar, Mam, ik ben zo bang alleen. 
Kan Marie niet bij mij op de kamer blijven?”
“Dat gaat niet, schat. Marie moet in de keuken 
aardappels schillen. Maar jij hoeft niet bang te zijn. 
Je beschermengeltje is bij jou en past op je.”
“Maar Mam,” jammert Pietje, “kan Marie niet beter op me 
passen en het beschermengeltje de aardappels schillen?”

Paul F. Thimm

GEMEENTEWERK 

Inloopmiddag in teken van sprookjes
Op 5 mei vond de Inloopmiddag plaats die in het teken 
stond van sprookjes. Wat heb je voorgelezen of welk 
sprookje heeft een onvergetelijke indruk achtergelaten? 
Er kwamen leuke reacties uit de groep. Op school werd 
veel voorgelezen. Wat konden sommige onderwijzers dat 
toch prachtig. Bij de een werd thuis veel meer gelezen 
dan bij de ander. Het krijgen van boeken of geld daarvoor 
was heel verschillend. Waar je mee opgegroeid bent 
neem je toch mee. Een oud boek, ‘Het Nieuwe Boek voor 
de Jeugd’ uit 1941, werd herkend. Daaruit werd het 
verhaal van een dikke, vette worst voorgelezen. 
Natuurlijk, zoals in veel sprookjes, over goed en kwaad, 
jaloezie en hebberigheid. Bij het verhaal over Roodkapje 
en De wolf en zeven geitjes, met daarin getallen verwerkt, 
was het opletten geblazen. De cijfers moesten ingevuld 
worden op een bingokaart.  

En dan de boekjes 
van Piggelmee, 
hoe je daarvoor 
plaatjes kon 
sparen. 
Verschillende 
titels kwamen ter 
sprake. De boek-
jes van Dick Bruna 
zijn door velen 
gelezen. 

De Gouden Boekjesreeks was minder bekend. 
Het was een middag met actie en reactie. Aan spelletjes 
zijn we niet toegekomen... 

Aaltje Buis 

Terugblik Pinksterdienst en Eilanddienst
De Pinksterdienst op 19 mei werd gehouden door 
ds. Paul F. Thimm, met medewerking van het 
Doopsgezind Kerkkoor o.l.v. Peter Veenhuizen en op de 
piano Wilma Broere. Zij hebben zich met succes gewaagd 
aan het mooie stuk van Joh. Sebastian Bach: ‘Freue dich, 
erlöste Schar’. We hebben de verjaardag van de Gemeente 
van Christus gevierd met heel veel taart bij de koffie. De 
bakkers hadden hun favoriete recept gebruikt, heerlijk! 
De dienst werd feestelijk afgesloten met tot slot heel 
hoopvol het ‘Lang zal zij leven’!

De Eilanddienst op 26 mei, waaraan het Aalsmeers 
Saxofoon Kwartet meewerkte, moest wegens natte 
weersomstandigheden uitwijken naar de kerk met een 
heel mooie tweetalige dienst door zr. Mandy van der 
Zwaard en ds. Paul F. Thimm. Er is weer heerlijk gebakken 
door de Gemeente voor bij de koffie na afloop van 
de dienst. Er was volop gelegenheid om bij te praten 
met de Partnergemeenten Ev. Lutherische Gemeinde 
Großerkmannsdorf & Kleinwolmsdorf uit Duitsland die 
bij ons op bezoek waren van 24 tot 27 mei.

Willy Karssing 

Huisarts op bezoek
Op woensdagmiddag 8 mei was dr. Joke Stam, huisarts in 
Aalsmeer, onze gast om te vertellen over het levenseinde 
en de palliatieve zorg. Het was een open uitnodiging aan 
de Gemeente om de middag mee te maken. Daar is ruim-
schoots gehoor aan gegeven, alle stoelen in de Binding-
zaal waren bezet. Dr. Stam gaf aan dat ze ‘een praatje’ 
kwam houden, ondersteund door een Power Point 
Presentatie. Zo vertelde ze over het Levenstestament en 
over het belang van tijdig informeren bij onze huisarts 
over wat onze wensen en grenzen zijn als het levenseinde 
nadert. Je kunt hier altijd op terugkomen en je wensen 
én grenzen wijzigen. Ze vertelde over het hospice en 
de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie, dat familie 
dan weer ‘gewoon’ familie kan zijn en de zorg - korter of 
langer- over kan laten aan anderen. Hoe belangrijk en 
rustgevend dat kan zijn, daar vertelde Leny meer over bij 
de Zinvol Ouder Worden ochtend van 29 mei. 
Dr. Stam sprak over de zorgvuldigheidseisen die spelen 
rond een euthanasieverzoek, over palliatieve sedatie, 
waarbij je niet door medicatie overlijdt maar op 
natuurlijke wijze. Ze vertelde dat mensen soms angst 
hebben voor morfine, maar dat dat niet is waaraan 
mensen komen te overlijden. Het is een prima pijnstiller 
en haalt de benauwdheid weg. Het onderliggend lijden is 
wat ons lichaam dan niet meer kan verdragen en daaraan 
is het dat we uiteindelijk zullen overlijden. Ook over 
bijzondere situaties zoals dementie en niet-aangeboren 
hersenletsel, vormen van wilsonbekwaamheid vertelde 
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ze, evenals over reanimeren en ‘de AED-club’ in Aalsmeer. 
Zij hebben een app waardoor zij altijd snel ter plekke 
kunnen zijn. Boven een bepaalde leeftijd is het het 
overdenken waard, gaf ze aan, om een penning te dragen 
waarmee duidelijk wordt dat reanimeren niet meer 
gewenst is. Er was gelegenheid om vragen te stellen, 
waar volop gebruik van werd gemaakt. Rijkelijk gevoed, 

weer workshops en een presentatie waar je stil van werd, 
van Rikke Voorberg met als titel: ‘Het meest hoopvolle 
gebeurt in de marge’. Rikke is theoloog, schrijver, theater-
maker en activist.  Het valt niet mee om onze gevoelens 
over te brengen, maar zijn performance was geweld-
ig! We kwamen thuis met een nieuw elan voor de door-
start van onze Gemeente. Echter dat niet alleen, deze dag 
gaf de aanwezigen moed om met nieuw elan te gaan 
bouwen aan de Gemeente van de toekomst. We hoorden 

en zagen dat elders in de wereld het woord ‘beleving’ 
een grote rol speelt en voor ons een inspiratie is om mee 
te nemen. In een later stadium zal deze dag zeker zijn 
uitwerking niet missen op onze gedachten en 
voorbereidingen van de toekomst van de Gemeente. 
De dag samenvatten kan eigenlijk heel eenvoudig met 
twee woorden ‘Doe iets’.  Het elkaar helpen op welk 
gebied dan ook is de opdracht waarbij nieuwe wegen 
toegankelijk gemaakt kunnen worden. We kijken 
alweer hoopvol uit naar de volgende Gemeentedag in 
2025. Zuster Miekje Hoffscholte staat met de ADS voor 
een grote uitdaging: het Vieringsproces in de Broeder-
schap verder te begeleiden. Deze dag gaf ons vertrouwen 
en moed daar van harte aan mee te werken. Een groot 
dank je wel voor de geweldige organisatie van deze dag! 
 
Nico en Jacqueline Tas

met nieuwe vragen en met veel om over na te denken, 
werd er nog lang nagepraat. 
Het gesprek gaat verder, in onszelf, met elkaar en ook bij 
de Zinvol Worden Ouder ochtend ‘Rond het Levenseinde’ .

Ellen van Houten 

Rond het levenseinde
Op 29 mei was een vervolg op de lezing die dr. Stam 
eerder gaf.  De morgen begon met het lezen van Psalm 
139 1-10 en het zingen van lied 601. Thuis hadden we 
het verhaal van Toon Tellegen: ‘Een onzeker slokje’ al 
toegestuurd gekregen. Het gaat erover dat er weinig 
zeker is. Ellen, Jeltje en Leny vertelden over hun 
betrokkenheid bij een levenseinde, ieder op haar eigen 
wijze en expertise. Het belangrijkste is wel te handelen 
in de geest van de overledene. In de loop van de jaren is 
de manier van afscheid nemen veranderd. Vroeger vanuit 
de traditie en nu meer met familie. Hoe ouder we worden 
hoe dichterbij het komt. Weten de kinderen en eventueel 
familie ervan? We gingen in kleine groepjes uiteen om 
over een aantal vragen te praten. Belangrijke vraag is wel: 
Wat hoop ik aan zorg te ontvangen tijdens mijn laatste 
levensdagen? Heel boeiend om het er met elkaar over te 
hebben. Een heel interessante ochtend waar we eigenlijk, 
gelukkig, nog niet over uitgepraat zijn.

Ineke van der Stroom

Inspirerende Gemeentedag 16 juni 
Je stapt in de bus op het Waterlelieplein en 1,5 uur later 
sta je handen te schudden met broeders en zusters die 
je jaren niet gesproken hebt. Maar dan begint om 10.45 
uur een dag die je niet snel vergeten zult. Met 240 doops-
gezinden uit heel Nederland. Wat een sfeer, wat een ver-
frissende dienst, die we voortaan Viering gaan noemen 
en daarna geen moment geestelijke rust tot de afsluiting 
om 16.15 uur. Wat een organisatie om 7 workshops in de 
ochtend en 7 workshops na de lunch te regelen. Je moet 
erbij geweest zijn om te begrijpen wat wij (30 leden) van 
de Gemeente hebben meegemaakt. Vraagt u lezers van 
dit verslag maar naar hun ervaringen, want alleen dit ver-
slag zegt niet alles. ‘Doorbreken van een vast stramien’ is 
eigenlijk de boodschap die op verschillende wijzen werd 
gepresenteerd. Tijdens de Viering als openingsdienst en 
daarna de workshops, de fantastische lunch en daarna 

Workshop.
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Werkgroep Bibliotheek
Er is weer een nieuwe groep in het leven geroepen 
binnen onze Gemeente. Ik hoor u denken, alweer een 
nieuwe groep? Ja, wij gaan proberen een bibliotheekje 
op te zetten in ons gebouw voor onze leden, vrienden en 
belangstellenden.
Voor onszelf dus. Nee we gaan de gemeentebieb niet in 
de weg zitten, het wordt een soort kerkbieb: naslag-
werken, doopsgezinde geschiedenis, actuele thema’s over 
vrede en gerechtigheid, gedichtenbundels en nog veel 
meer. Het begin is er. We hebben een eerste vergadering 
gehad, we hebben een plek, een kast en tassen vol boek-
en. Er moet nog heel veel denkwerk verzet worden hoe 
we dit gaan organiseren.
Zin om mee te denken en te doen? Van harte welkom op 
onze volgende vergadering op vrijdag 23 augustus om 
15.00 uur. De groep bestaat nu uit vier personen, onze 
predikant Paul Thimm, Nico Eveleens, Ineke van Dam en 
An Bolhuis. 
Bij laatstgenoemde kunt u zich opgeven als u zin hebt om 
mee te doen. Versterking kunnen we best gebruiken.
 
An Bolhuis, 497 327 0297

Doopsgezind Kerkkoor
Het Doopsgezind Kerkkoor heeft momenteel zomerreces 
maar we hopen op woensdagavond 4 september weer 
te beginnen met onze repetitie, om 20.00 uur in het 
achterzaaltje van de kerk.
Meer informatie? Mail dan naar kerkkoor@dgaalsmeer.nl.

Janina van der Laarse 

KRINGWERK

Weekend Shalom 
Vrijdag 3 mei werden we om 17.00 uur verwacht op ons 
inmiddels vertrouwde adres in Bakkeveen. De stuurgroep 
bestaande uit Wim, Elise, Margo, Geeske en Nelleke had al 
heel wat werk verricht. Ook dit jaar konden we van 

tevoren aangeven of we wilden koken of andere hulp 
wilden verlenen. We begonnen vrijdagavond met vre-
dessoep en familiesoep, net als vorig jaar. Het thema 
van het weekend was herinneringen. ‘s Avonds deden 
we een spel. In kleine groepjes liepen we langs allerlei 
vragen, zelfs met QR-codes. We moesten bijvoorbeeld 
spreekwoorden raden of de betekenis van een bepaald 
Fries woord. Ook raden waar een bepaald voorwerp van 
vroeger voor diende. Een heel geslaagde avond. 
Zaterdag was het droog en konden we op de fiets naar 
Drachten via een mooie route. Onderweg een voorwerp 
kopen in een kringloopwinkel voor het zondag-
programma (‘waar of niet waar’). Het museum in Drachten 
bestond uit twee onderdelen, de groep werd gesplitst. 
Een deel ging naar het Doesburg-Rinsemahuis. Heel 
bijzonder en zeker de moeite waard. Van Doesburg was 
een voorloper van Mondriaan en dat herkende je goed 
in het kleurrijke huis! Later bezocht de tweede groep het 
museum zelf. 
Terug naar huis want er moest op tijd gegeten worden 
vanwege 4 mei. De groep ging ’s avonds naar het 

herdenkings-
monument 
Allardsoog 
waar 10 april 
1945 tien 
verzets-
strijders zijn 
geëxecuteerd. 
Een bijzondere 
herdenking 
met buurt-
genoten, we 
legden 
bloemen. 
Later 
vertelden we 
over het 
voorwerp 
dat je van 
huis had 
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meegebracht en waar je speciale herinneringen aan 
hebt. Zondag een overdenking, ‘s middags eerst nog vrij 
fietsen, daarna het ‘waar of niet waar’ verhaal. De fantasie 
van sommigen van ons was heel moeilijk te doorgronden 
tijdens: waar of niet waar! Een lekkere binnen barbecue 
besloot voor sommigen het weekend, de rest had een 
leuke karaokeavond. 
Wat een fijn en ontspannend weekend!

Donderdag 16 mei afsluiting kringseizoen
We besloten het kringseizoen met een rondvaart in een 
fluisterpraam door de Bovenlanden van Aalsmeer-Oost. 
De overdekte boot lag klaar bij Hotel Centennial. 
Ook nu hadden we geluk en bleef het droog. We voeren 
een stuk over de ringvaart en door het natuurgebied 
langs molen de Zwarte Ruiter en langs seringenakkers. 
Een prachtige tocht. Als slot van het seizoen dronken we 
nog een drankje in het hotel. Wat een mooi einde van een 
fijn seizoen!

Ineke van der Stroom 

Traktatie bij Oase 
Jolande opende de bijeenkomst van kring Oase op 
16 mei met een woord van welkom, gevolgd door een 
gebed na het aansteken van de kaars. Daarna was het 
woord aan Leny Wegman die ons een prachtig verhaal 
voorlas van Toon Tellegen, arts en schrijver/dichter, vooral 
bekend van zijn kinderboeken. We dronken koffie of 
thee met een traktatie van Leny (60-jarig-huwelijk) en 
Tineke Dekker (verjaardag). Daarna kwam de man van de 
Aalsmeerse rondvaarten, Henk van Leeuwen, ons vertel-
len over de prachtige Westeinderplassen, geweldig! Hij 
raakt nooit uitgepraat. Erg interessant!
Vanwege Leny’s huwelijksjubileum kregen we nog een 
advocaatje of frisje, wat een feest. Nogmaals hartelijk 
dank voor de traktaties, dames. Johan (van Elise) heeft de 
Buurtse dames weer keurig thuisgebracht. 

Riet Spaargaren

Kring Ruth op stap naar Staphorst en Koekange
Op 16 mei hield kring Ruth haar jaarlijkse reisje. 
De reiscommissie bestond uit Aaltje Buis, Anneke 
Eveleens en Gerda Kilian. Het plan was te vertrekken 
vanaf het Waterlelieplein met ‘een wat kleiner busje’. 
Keurig op tijd reed de bus het plein op. Wat denk je? De 
grootste bus die je maar kunt hebben helemaal voor ons 
alleen. De kleine variant was niet beschikbaar. We konden 
kiezen waar we gingen zitten, toch maar gezellig naast 
elkaar!
De koffiestop was gepland in de open lucht, ook om de 
kosten wat te drukken. Een groot parkeerterrein met 
picknicktafel, heerlijke koek van Hulleman en zelf gezette 
koffie. Lekker ook even de benen strekken.
Dan verder naar het mooie dorp Staphorst met de huizen 
achter elkaar gebouwd in prachtige kleuren. Allemaal 
laagbouw.

In het museum werden we welkom geheten door een 
mevrouw die er prachtig uitzag in haar kleurige kleding 
en muts en haar haar zo kunstig in een rolletje eruit 
piepend. Rap begon ze aan haar uitleg. Ria werd uit-
gekozen als model. De lange broek moest uit. En dan 
kwamen de laagjes, een rok, kussentje om de billen wat te 
liften, nog een rok, een schort, bloes, omslagdoek, 
speciale schoenen.
En dan is er ook nog de rouwkleding en de zondagse 
kleding. Er zijn ongeveer 500 vrouwen die nog zo gekleed 
gaan. Je moet er niet aan denken om dat iedere dag alle-
maal aan te trekken. Maar mooi! Ria zag er beeldig uit in 
haar nieuwe outfit.
Heerlijke lunch genuttigd in het museum, maar we 
moesten weer voort. Door de mooie streek waar Aaltje is 
opgegroeid, naar school gegaan én getrouwd is, op naar 
Koekange, naar het Blikmuseum.
Nou dan denk je is dat nou wat? Jazeker: dat was 
wat! Nienke Bout, een goede kennis van Aaltje haar 
moeder, heeft daar met heel veel humor verteld over de 
ongeveer 4000 blikken en blikjes. Het verhaal over al dat 
blik dat schoongemaakt moest worden was een soort van Henk van Leeuwen vertelt.
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vakantie met een vriendin. ‘s Morgens soppen en 
‘s middags de hort op. Na een week vol lol waren alle 
blikken en blikjes weer spic en span.
De terugweg duurde veel langer dan gepland. Volgens 
mij hebben we een uur stilgestaan. Geen idee wat er 
gebeurd was. Eenmaal weer in beweging was er niets 
te zien van enig ongemak. Wij kwamen in ieder geval 
ongedeerd thuis.
Én blij dat wij ‘s morgens snel in onze spijkerbroek 
kunnen schieten!

Gerda Stieva

Wandelavond JoB
Naar aanleiding van de wandelavond van kring JoB – op 
22 mei – schreef Frank van Itterzon onderstaand gedicht. 

De schoenen 

Daar staan ze dan netjes bij de deur 

Met nu nog te zien de eigen kleur 

De deur gaat open 

en we gaan lopen 

Waar gaan we heen, waar is de start 

dit is eigenlijk pas een part 

Met welk doel ga je op pad 

Wat wil je zien, wat wil je voelen 

Kijk je naar het groen, praat je met de ander 

of loop je in stilte of is het een prestatietocht 

Voor mij is het gewoon genieten  

maar ik kan weleens op mijn voeten schieten 

omdat ze zeer doen door warmte, afstand of geen zin 

maar wij gaan nu starten aan het begin 

Dit geldt voor de tocht, groot of klein 

een steentje of zand veroorzaakt pijn 

Dit jaar toch weer de uitdaging aangegaan 

voor korte of lange baan 

De lange baan wordt Apeldoorn twee 

en neem ik deze twee weer mee 

Na vier dagen mogen ze even uit 

en denk ik: die zien er niet meer uit 

Maar na een dag of twee neem ik ze weer mee 

en loop ik een stuk alleen of met iemand mee 

Het enige dat geldt voor mij is Genieten  

van land, dier, mens of stilte en delen van dit lopen 

en ‘s avonds dan mogen we weer bij de deur bijkomen. 

Een liefhebber met passie vertelt 
Op maandagmiddag 27 mei was broeder Wim Kniep 
onze gastspreker bij Kring Zorgcentrum (op de foto 
geflankeerd door zijn zoon Henk).
Het thema ‘Vogels’ van de onlangs gehouden Lente-
ontmoeting vroeg in mei om een vervolg en zo 
informeerde ik bij Wim of hij over zijn plakboeken, vol 
met de prachtigste foto’s over vogels, deze 
Mei-Kringmiddag zou willen vertellen.

Hij vroeg zich af of hij dat op zijn hoge leeftijd, bijna 
101 jaar, nog wel kon doen en of het wel interessant 
genoeg zou zijn voor de aanwezigen om naar te luisteren.
Dat bewees het applaus na afloop en de vraag van de 
Kringleden of - als het zo zou mogen zijn - hij volgend jaar 
nog meer zou willen laten zien en vertellen. 
Genoten hebben we! De tijd vloog om. We zagen de 
leraar die hij geweest moet zijn te midden van ons 
enthousiast, onderhoudend, informatief en met liefde 
vertellen over de schoonheid van de vogels die hij in zijn 
leven heeft gezien en bewonderd. De plakboeken en zijn 
abonnement op het vogelmagazine ‘Roots’ houden zijn 
herinneringen levend. Nog iedere dag geniet hij van de 
kleuren, de karakteristieke eigenschappen en de grote 
diversiteit van vogels.  
Bij elke zorgvuldig uitgekozen foto voor deze middag, 
die zijn dochter en schoonzoon hadden gedigitaliseerd, 
hoorden we een persoonlijke ervaring waar en hoe Wim 
liefde voor de vogel had opgevat. Meegenomen werden 
we door zijn boeiende en heldere verteltrant. Een middag 
om niet snel te vergeten. Met veel dank aan onze broeder 
voor zijn voor mij én voor hem ongedachte ‘ja’.

Ellen van Houten 
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Afsluiting seizoen Kring Elia 
Op donderdag 30 mei sloot Kring Elia haar seizoen af in Nieuwkoop en wel met een heerlijke lunch en een boottocht. 
De Nieuwkoopse Plassen vallen onder het beheer van Stichting Natuurmonumenten. Een gids van de Stichting gaf 
ons uitleg over het ontstaan van het gebied en over alles dat we tijdens de boottocht tegenkwamen. Dankzij het 
enthousiaste werk van 50 vrijwilligers blijft het gebied een eldorado voor vogels, bomen en planten. Er werd ons van 
alles verteld over baggeren en turfsteken. De gids nam ons ook mee naar een eiland waar het vleesetende plantje 
‘Zonnedauw’ groeit. 
Kortom het was 
een heerlijke mid-
dag. In de komende 
zomer gaan we 
nadenken over de 
invulling van het 
volgend seizoen.

Neeltje Peters

Kringavond Job: Seizoensafsluiting
Thuis bij Agnes en Dick mocht kring JoB het kringseizoen 
afsluiten, op 12 juni. In hun gezellige huis genoten we 
van een potluckmaaltijd. Met z’n allen aan een hele lange 
tafel aten we soep, stokbrood met smeerseltjes, salades, 
hartige taarten, satéstokjes en nog meer: allemaal even 
lekker. Het bood de mooie gelegenheid om met elkaar 
te praten, bij te praten en ook te lachen. Na de heerlijke 
potluckmaaltijd was er ook een klein programmaatje. 
Eerst luisterden we naar een humoristisch reisverhaal van 
2 vliegen, geschreven door Anneke Eveleens, voorgelezen 
door Margreeth. We hebben achteromgekeken naar ons 
kringjaar 2023/2024 en we hebben vooruitgekeken naar 
het komende kringjaar. Er zijn alweer zoveel leuke plan-
nen voor het nieuwe seizoen! 
Tot slot: Voor veel mensen breekt de vakantietijd aan of 
is voor sommigen al aangebroken/geweest. Wanneer je 
op ‘surf-vakantie’ gaat op internet met als zoekopdracht 
‘vakantie’ kom je heel veel quotes tegen, waaronder: bat-
terij opladen… genieten… even niets doen… Dit wenst 
Kring JoB iedereen toe: Heerlijk thuis, ver weg, lekker om 
de hoek, waar dan ook! Heb een hele fijne zomer! 

Ageeth Vieveen
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Een nieuwe naam: De VerBinding (DVB)
Na ruim een jaar onder de werktitel Bindingkring Voor 
Ouderen (BVO) heeft onze kring een definitieve naam: 
De VerBinding (DVB), niet te verwarren met Digital Video 
Broadcasting, Democratic Voice of Burma of Dresdner 
Verkehrs Betriebe. Onder deze naam hebben we dit 
seizoen inmiddels alweer twee gezellige avonden gehad.

De eerste avond hebben we gesproken over De Kloof, 
het gapende gat tussen arm en rijk en alles wat daarmee 
samenhangt. Maakt het uit waar je geboren bent, welke 
opleiding je hebt gevolgd, of wat je ouders doen, voor de 
kansen die je op de rest van je levensweg krijgt? En ben je 
gelukkiger als je rijker bent? Interessante discussies 
volgden waarbij duidelijk werd dat het zeker uitmaakt 
waar je geboren bent, maar dat het niet per se iets 
uitmaakt voor hoe gelukkig je bent.

Met bijenwas een kunstwerk maken
De tweede avond was een creatieve avond onder leiding 
van Elise Moolhuijsen. Voordat we onbewust ons karakter 
blootgaven door met een strijkbout van een stewardess 
met bijenwas een kunstwerk te maken werden we eerst 
tot rust gebracht via meditatie. Met onze ogen dicht 
beeldden we ons in hoe water van een waterval via ons 
hoofd en armen door ons lichaam stroomde om ons te 
zuiveren. Daarna lieten we onze creativiteit de vrije loop 
en maakten we ieder een aantal kunstwerken die Elise 
vervolgens analyseerde. En tot slot creëerden we met 
z’n allen een groot kunstwerk.

Ik kijk uit naar de volgende avond met als thema 
‘Doemdenken’.

Arjen van Leeuwen 

VAN DE BINDING
Vertrek- en aankomsttijden Bindingkampen 
Locatie vertrek en aankomst van alle kampen: 
parkeerterrein Zwembad de Waterlelie.

Warnsveld 1 (week 1)
Vertrek:  zaterdag 20 juli  09.30 uur
Aankomst: zaterdag 27 juli 15.00 uur
11-jarigen (groep 7)

Warnsveld 2 (week 2)
Vertrek:  zaterdag 27 juli  10.30 uur
Aankomst: zaterdag 3 augustus 12.45 uur
12-jarigen (groep 8)

Adres Warnsveld
Kampeerboerderij Wagensvoort
Dennedijk 12
7231 RD Warnsveld

Kelberg 2 (week 1)
Vertrek:  zaterdag 20 juli  10.30 uur 
Aankomst: zaterdag 27 juli 18.00 uur
15-jarigen (3e klas)

Kelberg 1 (week 2)
Vertrek:  zaterdag 27 juli  06.00 uur
Aankomst: zaterdag 3 augustus 17.30 uur
13-jarigen (brugklas) en 14-jarigen (2e klas)

Adres Kelberg
Förderverein Freizeitheim Kelberg e.V.
Jugendfreizeitstätte, 53539 Kelberg, Duitsland.

De tijden zijn onder voorbehoud, kijk voor de meest 
actuele informatie op https://www.debinding.nl/kampen/
vertrek-en-aankomsttijden-2024/
Of voor de meest actuele tijden op: 
https://www.debinding.nl/kampen/vertrek-en-aankomst-
tijden-2024/.
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VAN DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 21 mei 
Na de opening door Jan over de klimaatcrisis en de 
noodzakelijke aanpassing van de leefwijze van de 
mensheid beginnen we met een verslag van de 
commissie Toekomst bij monde van Bas en Paulien. 
Na een goede start en verdeling in drie groepen met elk 
twee vraagstukken, blijkt dat het ‘out of the box denken’ 
nog niet meevalt en ongemerkt spelen financiën daarin 
een afleidende rol. Prettig om te constateren dat de 
commissie een evenwichtige samenstelling heeft.
Het schoonmaken van het kerkgebouw gebeurt 
momenteel niet naar wens. We zijn in contact met een 
veelbelovend alternatief.
De KR en enkele kringen hebben de kerk eens behoorlijk 
opgeruimd met een voor iedereen zeer bevredigend 
resultaat.
Gerbrand heeft kleding, overgebleven bij de Kledingruil 
van de ZinInn, bij het Jeannette Noëlhuis afgeleverd, 
waarvoor dank!
Kees Buis wil na jarenlang de kerktuin te hebben 
bijgehouden daarmee stoppen. De KR gaat op zoek naar 
vervanging.
De Hobbyzolder zal nieuw leven ingeblazen worden als 
thuishonk van een groep jongeren. Tijdelijke opslag van 
klederdracht van Historisch Aalsmeer verhuist naar de 
nieuwbouw boven.
Er wordt geïnventariseerd voor een Kinderdankzeggings-
dienst.
De boekenkast zal binnenkort in de tussenkamer worden 
gepresenteerd.
Leo stelt voor om elke vergadering een inhoudelijk punt 
te bespreken, naast alle zakelijke kanten die onze agenda 
veelal vullen.
De opbrengsten van de collectes zullen, op veler verzoek, 
in Levenslicht worden gepubliceerd.
De oude piano uit de Bindingzaal zal op Marktplaats aan 
de man worden gebracht.
Leo sluit de vergadering om 22.30 uur.

Jacco Piet

Uit de kerkenraadsvergadering van 18 juni 
Vele punten passeerden weer de revue in de laatste 
KR-vergadering. Hierbij een kleine greep uit het verslag.
Er wordt onderzocht of renovatie van de vloer in de 
Bindingzaal nog mogelijk is. Zo wordt ook bekeken of de 
stoelen waar vlekken op zitten kunnen worden gereinigd 
en of zij kunnen worden geïmpregneerd. 
Er is contact geweest met de burgemeester, die helaas 
niet de uitgedeelde parkeerboetes kan terugdraaien, 
maar wel zal bezien of de procedure parkeren op het 
Praamplein op zondag kan worden aangepast. 
De tijdlijn die op de website van de DGA stond blijkt 
auteursrechtelijk beschermde foto’s te bevatten, vandaar 
dat de tijdlijn van de website is verwijderd.
Installatie van zonnepanelen wordt verder onderzocht 
na akkoord van netleverancier Liander. 
De geestelijk werkers zijn druk met het voorbereiden van 

bijzondere diensten en de inhoudelijke-teambuildings-
dag die dit jaar in Alkmaar zal plaatsvinden. 
Een aantal betrokkenen zal een workshop Grondverhaal 
volgen, die aan de slag gaat met vragen over duurzaam-
heid en de omgang met de grond die onze Gemeente 
beheert. 
Het bezoek van de partnergemeenten is prima verlopen. 
Helaas geen eilanddienst tijdens dat weekend, omdat de 
grond te drassig bleef na het slechte weer van de 
afgelopen periode. 
Het Gemeenteberaad ‘Mondig op zondag’ in Mennorode 
op 16 juni was een prachtige dag met goede workshops 
en lezingen; 240 doopsgezinden uit geheel Nederland 
woonden dit evenement bij. Elders in dit blad een 
verslagje van deze dag. 
De Vakantieweek staat in de steigers: de deelnemers en 
begeleiders hebben er zin in. 
Er zal met een nieuw schoonmaakteam gewerkt gaan 
worden. De eerste geluiden zijn zeer positief!  Leo sluit de 
vergadering om 22.30 uur.

Annigje Leighton

GEMENGDE BERICHTEN

Hesston Choir grandioos 
Op16 mei was het Hesston College Choir weer op bezoek 
in onze Gemeente. Het was een jubileumbezoek, voor de 
20e keer kwam het koor uit Kansas (USA) naar Nederland 
om op diverse plaatsen hun prachtige geluid te laten 
horen. Intussen zijn de leiders van het koor, Russell Adrian 
en Ken Rodgers, oude bekenden van vele Doops-
gezinden in Nederland. Het was mooi dat ook diverse 
Gemeenteleden uit andere gemeenten het concert in 
onze kerk kwamen bijwonen. 
Aan het eind van de middag mochten we het koor al 
welkom heten. Leon en Franka hadden een heerlijke Chili 
con carne maaltijd voor het koor bereid en het was een 
heel fijn weerzien met vele bekenden. 
Om acht uur mocht ik de avond openen en het koor 
welkom heten in de kerk. Een prachtig concert van de 
zeer getalenteerde studenten van het Hesston College 
viel ons ten deel en alle bezoekers genoten daar volop 
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van. Prachtige liederen van het koor werden afgewisseld 
met mooie solo’s van zowel een docent van het College 
als van enkele studenten. Ter gelegenheid van dit 
jubileum waren er ook enkele alumni meegereisd die bij 
diverse liederen hun bijdrage leverden. Het was een mooi 
geheel en de passie voor muziek en een diepgelovige 
achtergrond kwamen heel duidelijk naar voren. 
Een staande ovatie was zeker op zijn plaats en na enkele 
mooie toegiften kwam er een einde aan dit concert. 
Ongetwijfeld zal daar komend jaar weer een vervolg aan 
worden gegeven. Een nieuwe kans voor degenen die dit 
concert gemist hebben! Tot in 2025. 

Leo Bakker

Midzomer met het Bindingkoor
In een sfeervolle, met veel hortensia’s en hedera 
aangeklede zaal, hebben publiek en de zangers van het 
Bindingkoor genoten van het Midzomerconcert dat op 
21 juni werd gehouden. Buiten was het nog niet echt 
zomer, maar binnen wel. En dat niet iedereen voor voet-
bal thuisbleef (Nederland moest spelen) bleek wel uit de 
zeer goedgevulde zaal.
Onder de dynamische leiding van dirigent Annelies Smit 
vertolkte het koor met veel enthousiasme en een goed 
niveau verschillende genres van klassiek, jazz en 
modern(pop). Uiteraard werden er ook een paar 
Scandinavische Midzomerliederen gezongen waaronder 
de prachtige melodische ‘Sommarpsalm’ van Waldemar 
Ahlen en het vrolijke ‘Dansa Kicky’ van Anders Nyberg.
Het prachtige intermezzo van Nobuko Takahashi op de 
vleugel met ‘Salut d’Ámour’ van Elgar en muziek uit de 
film Goodbye Lenin, ’Summer 78’ maakten evenals de 
sfeerbeelden die tijdens het concert getoond werden het 
geheel tot een zeer geslaagde muzikale avond.
Op 8 december is het volgende concert van het Binding-
koor.

Rode beuk
Sommigen zullen het hebben gezien. ‘Onze’ rode beuk 
heeft een vers juten jasje om zijn stam gekregen. Na een 
paar jaar kwijnen heb ik hem vorig jaar ingepakt. Beuken 
hebben een uiterst dunne, dus gevoelige bast, vlak onder 
die bast lopen vaatbundels, zeg maar de aderen voor 
transport. Een net geplante boom die zon op de stam 
krijgt kan daarom last krijgen van zonnebrand, het wordt 
te heet onder de dunne schil, dan aborteert de boom 
takken om te proberen het vege lijf te redden. Door deze 
stam in jute te verpakken wordt de beuk beschermd 
tegen zonnebrand. We zien nu dat er weer leven in de 
boom komt, jonge verse bladeren en nieuwe takgroei. 
Deze jute hoeft hierna niet meer ververst te worden. 
Naarmate de jute vergaat, of eraf gaat door de weer 
groeiende boom, raakt deze gewend aan het zonlicht. 
Hij kan dan op eigen kracht ons allemaal overleven.

Gert Karssing

Oproep 
Kees Buis wil na vele jaren stoppen met het bijhouden 
van de kerktuin. Wie zou dit een paar keer per jaar willen 
doen, eventueel samen met een paar anderen?
Meer informatie bij het secretariaat DGA:
secretariaat@dgaalsmeer.nl.

Afhalen
Gratis af te halen: een oude piano. Hij staat in de tussen-
kamer. Meer informatie bij het secretariaat DGA:
secretariaat@dgaalsmeer.nl.

Kerktafel, prikbord, folderrek
U vindt op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek 
de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van Mondig, folders en actuele nieuwsbrieven 
van diverse organisaties, berichten over cursussen en 
gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt 
regelmatig informatie over de projecten die we financieel 
steunen. U vindt momenteel o.a. de nieuwsbrief van het 
Jeannette Noëlhuis.

KRONIEK
Verhuisd
Mevrouw G. (Gré) Kalf, van Linnaeuslaan 28, 
1431 JV Aalsmeer, naar Molenpad 26, 
1431 CZ Aalsmeer.

Jubilea
8 aug. 2024, fam. Karssing-van Leeuwen, 
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer, 
50 jaar getrouwd.  
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Bedankt voor de attentie die ik gekregen heb in de vorm 
van een prachtig boeket bloemen. Even een hart onder 
de riem gestoken. Dit had ik nodig na verschillende 
behandelingen in het ziekenhuis. Ik ben er nog niet, maar 
ik ga ervoor! Op het moment gaat het goed met mij.

Elly Maarse

Onverwacht is onze vakantie in Italië (en tevens het 
puntje van mijn elleboog) afgebroken door een flinke 
valpartij met de fiets. Inmiddels is alles weer aan elkaar 
gesleuteld en kan de revalidatie beginnen. Blij verrast ben 
ik door alle kaartjes, berichtjes, bloemen en bezoekjes die 
ik heb mogen ontvangen. Het is fijn dat er zo’n Gemeente 
om je heen staat!

Jolande Amorison

Hartverwarmend, al die mooie en lieve wenskaarten die 
wij gekregen hebben ter gelegenheid van ons 60-jarig 
huwelijk. Heel veel dank daarvoor.

Hans en Leny Wegman

Heel veel dank voor het meeleven na het plaatsen van de 
knieprothese. De kaart met de warme woorden van 
Jacqueline Tas vergezelde de bloemen, gebracht door 
Gerrie Maarse. Bij het online volgen van de warme dienst 
van Bas Middelkoop was het spannend wie er zou komen. 
Het verloop van de revalidatie verloopt naar wens. 

Coos en Aaltje Buis

BEDANKT  

Het volgend bedankje is vorige keer per abuis helaas niet 
meegegaan. Excuses van de redactie.

Wat hebben we veel lieve kaartjes en Whatsappjes 
ontvangen vanuit de Gemeente voor ons 50-jarig huweli-
jk. Wij waren blij verrast dat zoveel mensen even aan ons 
gedacht hebben. Allemaal heel hartelijk bedankt.

Nico en Anja Hofman

Heel hartelijk bedankt voor de aandacht die ik van jullie 
ontving toen ik na het breken van mijn heup verbleef in 
het ziekenhuis en het Zonnehuis. Het was en is een steun 
in de rug! Ik ben inmiddels thuis. Het gaat weer goed 
met mij.

Jos Buis-Kelderman

JEUGD

Mind the Gap
Op 9 juni kwamen de jongeren van ‘Mind the Gap’ samen 
voor een middag vol wijsheden. Het thema was 
‘tegeltjeswijsheid’. We begonnen met het bespreken van 
spreekwoorden, Nederlandse en internationale (in 
Noorwegen kun je zeggen dat iemand een aantal 
kamelen moet inslikken, in Oostenrijk iemand vermanen 
niet een beledigde leverworst te spelen, wat zou dat 
betekenen?). Dit werd gevolgd door onze eigen wijsheden 
op een tegel te zetten. De volgende bijeenkomst is 7 juli 
wanneer het thema ‘Teamwork is dreamwork’ is. We gaan 
samenwerken naar een hoger niveau tillen. Alle 
12-16-jarigen zijn hartstikke welkom voor een middag 
vol gezelligheid. Voor meer informatie kijk je op 
instagram@mindthegapaalsmeer of mail Franka via 
franka@dgaalsmeer.nl. 

Franka Riesmeijer

Levenslicht nr. 5 | Juli 2024


