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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Oecumene en Europa

Van 15 tot 20 juni was de Conferentie van Europese 
Kerken in Tallinn. Vanuit de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit was ik gevraagd om naar Estland te reizen, 
samen met Iris Speckmann, om de Nederlandse Doops-
gezinden te vertegenwoordigen. Het thema was ‘Under 
God’s blessing – shaping the future’. Welke rol spelen 
kerken nog in Europa, welke rol willen wij spelen, hoe 
nemen wij onze plek in het publieke debat rond normen 
en waarden? 

Om ons in dit gesprek te helpen waren er vier sprekers 
uitgenodigd: Sviatlana Tsikhanouskaya, een Belarussische 
oppositieleidster, Hartmut Rosa, socioloog, Rowan Williams, 
voormalig aartsbisschop van Canterbury, en Zijne Heilig-
heid Bartholomeus, patriarch van de Oosters Orthodoxe 
kerk. De lezing van mevrouw Tsikhanouskaya was voorbij 
indrukwekkend: in een land als Belarus, hoe blijf je vreed-
zaam verzet tonen? Hoe blijf je broederschap en, zoals zij 
ook benadrukte, zusterschap onder de aandacht brengen 
in een verscheurd land? Haar doorzettingsvermogen en 
geloof in haar idealen is onwijs inspirerend. 

Het was niet alleen luisteren, maar ook aan de slag gaan 
in workshops, ontmoetingen met elkaar aangaan en 
in mijn geval: commissiewerk. Ik was genomineerd én 
verkozen voor de commissie Strategie en Beleid, in twee 
dagen hebben we een beleidsstuk geschreven voor de 
komende vijf jaar voor het bestuur van de samenwer-
kende Europese kerken. Absurdistische ervaring: dan zit 
ik zomaar aan tafel met de aartsbisschop van de Grieks 
Orthodoxe Kerk van Groot-Brittannië, in discussie over 
hoe wij de blijdschap mogen omschrijven van het mogen 
delen van de boodschap van Jezus. Doopsgezinden 
kunnen wat wars van titels zijn, maar ik had soms het 
gevoel dat ik er een paar te weinig had voor zulke grote 
discussies. 

Naast mijn commissie was er een commissie druk bezig 
met de financiën, een commissie die een officieel stuk 
heeft geschreven over de boodschap die wij als kerken 
willen uitdragen, en meer. 

Vijf dagen vol gesprek-
ken en ontmoetingen, 
drie vieringen per dag, 
114 kerkgenootschap-
pen, 250+ mensen, 
hoe schrijf je daar even 
een kort stukje over? 
Ik schrijf dit de dag 
nádat mijn vlucht weer 
geland is, nog vol van 

indrukken, gevoelens en gedachtes, nog te vol van 
energie die ik daar heb opgepikt en moe van lange 
dagen. In Estland is in de zomer de nacht maar vier uur 
lang, voor mijn gevoel waren mijn dagen inderdaad zo 
lang. Wat een hoofdlijn was in wat de sprekers vertelden, 
en wat doorklonk in alles, is dat de kerk een plek moet 
blijven voor samenkomen, samen op weg gaan, samen-
werken aan een betere wereld. Juist in delen zorgen we 
voor een plek waar verdieping, spontane resonantie 
en zegening mag plaatsvinden, voor ons en de gehele 
schepping. Daar klinkt ook een opdracht voor ons allen. 

Franka Riesmeijer

Samen met Iris Speckmann.
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Kerkdiensten

 9 juli zr. Paulien Walch (collecte Oudezijds 100)
 16 juli ds. Jaap Klanderman (collecte partnergemeenten)
 23 juli zr. Mandy v.d. Zwaard (collecte St. Hapin)
 30 juli ds. Daniël Serrano Bernal (collecte St. Hapin)
 6 aug br. Leo Bakker (collecte St. Hapin)
 13 aug ds. Katrijne Bezemer (collecte St. Hapin)
 20 aug ds. Paul F. Thimm (collecte Gemeenschap DG Broederschapswerk) 
27 aug  ds. Paul F. Thimm (collecte St. Hapin) 
 3 sept dhr. Herman O. de Roode (collecte Jongerenwerk DGA)

Aanvang om 10.00 uur.
 
Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, Baanvak 30, 
1431 LK Aalsmeer, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en 
brengschema worden opgesteld.

Agenda

Zo 9 juli Inloop op zondagmiddag 15.00 uur
Di  18 juli  Kerkenraadsvergadering  19.30 uur 
Ma 31 juli Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Woe 2 aug Maaltijdgroep (onder voorbehoud)  18.00 uur
Ma 7 aug Bootreisje voor ouderen hele dag
Zo 13 aug Inloop op zondagmiddag 15.00 uur
Ma 28 aug Kring Zorgcentrum 15.00 uur

Om alvast te noteren
Zo  10 sept Startzondag 10.00 uur
Di 21 nov Najaarsgemeentevergadering 19.30 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 18 augustus mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
2 september 2023.

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
mw. E.C. van Houten-Oranje,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Gedempte Sloot 44, 1431 CR Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Voorzitter:
br. B. Middelkoop, 
Cyclamenstraat 51,1431 RZ Aalsmeer,
tel. 06 20 61 33 66.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
dhr. J. Venema,
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962
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BIJ DE COLLECTEN  

Zomercollecte
Deze zomer willen we vijfmaal voor stichting Hulp 
Aan Papoea’s In Nood (HAPIN) collecteren. In het verleden 
hebben we al eens voor HAPIN gecollecteerd. Het is nog 
steeds nodig om deze stichting te ondersteunen. 
HAPIN is opgericht in 1972 in het Zeeuwse Veere door 
Nederlanders en Papoea’s die in Nederland wonen. 
Inmiddels bestaat HAPIN al 51 jaar en is ze nog steeds 
hard nodig. De stichting wilde de situatie voor de 
Papoea’s in Indonesië verbeteren. Sinds 1969, toen de 
kans op een onafhankelijk Papua tenietgedaan was door 
een gemanipuleerde volkstemming en (door immigratie 
van elders) de Papoea’s een minderheid in eigen gebied 
werden, kampen zij met marginalisering, discriminatie, 
rechteloosheid en geweld. 

Wat doet HAPIN?
De organisatie helpt mee de economie en de bestaans-
zekerheid van de bevolking van Papua te verbeteren. 
Daarbij wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van 
de Papoea’s. Kleinschalige projecten die door de mensen 
ter plekke worden opgezet en uitgevoerd vormen de kern 
van de hulpverlening, die bestaat uit een micro-krediet 
of een opstartsubsidie. Deze projecten richten zich vooral 
op onderwijs, jeugd- en gezondheidszorg alsook arbeid. 
De projecten zijn weliswaar kleinschalig maar hebben een 
grote reikwijdte voor de lokale gemeenschappen.
Collectedata: 23 en 30 juli en 6, 13 en 27 augustus. U kunt 
uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de 
Doopsgezinde Gemeente: NL47 RABO 0300 1219 62 
o.v.v. HAPIN. Informatie: https://hapin.nl.

Namens Tabitha, Jan Joore

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Van je familie moet je het maar hebben - Bijbelkring 
over de Jozefverhalen

Eind september start weer een Bijbelkring, niet de  
Bijbelkring. Het is namelijk geen ‘gesloten gezelschap’ 
maar een open gesprekskring voor iedereen die 
(op)nieuw wil deelnemen.
Omdat we met een nieuw Bijbelboek beginnen – de  
gesprekken over het boek Handelingen zijn afgerond – is 
het nú een geschikt moment om erbij te komen.
-  We zullen met elkaar de verhalencyclus van Jozef en zijn 

familie lezen.
-  We bespreken wat deze verhalen van toen ons nu  

zeggen over relaties tussen ouders en kinderen, broers 
en zussen.

Liefde en jaloezie, vertrouwen en wantrouwen, angst, 
verdriet en vreugde – niets menselijks is daarin vreemd.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Er volgt nog 
meer informatie in de flyer en in Levenslicht en u kunt mij 
gerust hierover vragen.

Samen leren is volop genieten van elkaars inzichten,  
vragen en antwoorden. Als gespreksleider zeg ik: 
Wees van harte welkom en kom erbij!

Paul F. Thimm

MET DE BIJBEL ERBIJ

‘Een wereld van verschil’

Luchthaven Tenerife:
‘Última Llamada’ (last call)
Wim en ik begrijpen: conformeer je en vanaf nu niet meer 
uit de rij stappen!
Dat bleek een verstandige beslissing, want twee dagen 
later konden we na een fijne en zonnige week weer 
genieten van lieve, kleine Mees. 

Maar…uit de rij stappen omwille van keuzes in je leven 
waartoe je je geroepen voelt kan heel heilzaam zijn en je 
bij je bestemming brengen.
Al vraagt dat wel om moed. 

Mooi voorbeeld uit Lucas 19:1-19. Zacheüs kwam om in 
het geld. Ideaal als je er genoeg van hebt. Het zat hem 
alleen niet lekker meer. Zacheüs, hoofd belastingdienst, 
leefde riant ten koste van anderen. Jezus’ oproep tot een 
rechtvaardige samenleving en een eerlijke verdeling van 
geld en goed werkte aanstekelijk en deed een appèl op 
zijn gevoel van onvrede. Er was een vuurtje gaan 
branden dat het ánders kon. Hij wilde Jezus graag van 
dichtbij zien. Zo geschiedde. Nadat Jezus hem verscholen 
in een vijgenboom had opgemerkt, stapte hij ‘uit de rij’ 
en koos voor een andere levenshouding met oog voor 
de armen en hen die hij had opgelicht. Zacheüs, een man 
van aanzien, vond de moed die nodig was en maakte het 
verschil. 
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De kracht om je los te maken van dat waarvan je weet dat 
het niet oké is, zoals de cartoon laat zien, is niet makkelijk, 
maar je kunt er erg van opknappen. Iemand uit het goede 
hout gesneden, die voorleeft hoe dat kan, helpt enorm 
om een eerste stap op die weg te zetten.

Ellen van Houten 

OECUMENE

Vredesweek
Van 16 t/m 24 september 2023 organiseren we weer een 
nieuwe Vredesweek. De Open Hof Kerk, Karmelparochie 
en de Doopsgezinde Gemeente hebben, onder de naam 
Oecumenische Vredesambassade, een vol programma 
voor u gepland. Bent u erbij?

Op zondag 17 september, om 9.30 uur, is de gezamenlijke 
viering in de Karmelparochie, onder leiding van Jeroen 
Hoekstra. Er is een gelegenheidskoor dat deze viering nog 
meer bijzonder maakt. Na de viering is de Walk of Peace, 
een wandeling met gedichten, verhalen, stiltemomenten 
en vooral ruimte voor gesprek. Het wordt een wandeling 
van een klein uurtje. 
Op maandag 18 september is de filmavond, in het 
Parochiehuis. De film die we gaan kijken is The Dictator, 
een komedie die ons een spiegel voorhoudt hoe demo-
cratisch en vrij het Westen is. De film begint om 20.00 uur, 
u bent welkom vanaf 19.30 uur. Bij de film wordt gecollec-
teerd voor het goede doel.
Op woensdag 20 september gaan we van een bijzondere 
voorstelling genieten: Saleh Hassan Faris speelt ‘Mijn 
Story’ in de Doopsgezinde vermaning. Een persoonlijke 
en ontroerende monoloog van een acteur die zijn land 
verlaat. Op zoek naar vrijheid van geest en lichaam. Saleh 
neemt je mee op reis van Bagdad naar Amstelveen, en 
vertelt over zijn zoektocht naar een plek in zijn nieuwe 
wereld. De voorstelling begint om 20.00 uur, u bent wel-
kom vanaf 19.30 uur. De kosten zijn €5,00 en achteraf is er 
ook collecte voor het goede doel.
Op donderdag is er een jongerenactiviteit, details hier-
over volgen.
Op vrijdag 22 september is de Soepsteenmaaltijd in de 
Open Hof Kerk. De maaltijd begint om 18.00 uur, om 
17.45 uur zijn de deuren geopend. Een heerlijke soep-
maaltijd wordt geserveerd, maar u draagt ook bij: er is 
een collecte in natura. Houdbaar eten, koffie, thee, 
toiletartikelen en powerbanks, alles is meer dan welkom. 
Opgeven is verplicht, bij Otto Zandvliet, via 
activiteitenkarmelparochie@gmail.com of 
tel. 0297 329 977. Bij alle activiteiten wordt gecollecteerd 
voor hetzelfde goede doel: Stichting Help Oekraïne, een 
organisatie die levensmiddelen brengt naar de plekken 
in Oekraïne waar dat het hardst nodig is. Daarmee is de 
Vredesweek niet enkel een feest voor ons, maar zetten wij 
ons ook in voor vrede in Europa. We zien u graag bij een 
of meerdere activiteiten. 

Franka Riesmeijer

 
                     GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Omdat dit Levenslichtnummer voor twee maanden is,  
staan er deze keer twee extra moppen in. Zo hebt u in deze 
stille zomertijd ietsje meer te lachen.

Toerist in Jeruzalem
Een toerist in het Heilige Land weet helaas niet hoe 
Klaagmuur in het Engels heet. Daarom zegt hij tegen de 
taxichauffeur: “Brengt u mij alstublieft naar het bouwwerk 
waar de mensen klagen.” - Kort daarna wordt hij afgezet 
bij de Belastingdienst. 

Collectebus voor de zieken
Jantje zit naast zijn moeder in de kerk. Ineens wordt hij 
erg misselijk en zegt dat hij moet overgeven. Moeder die 
blijkbaar net geboeid naar de preek zit te luisteren fluistert 
hem toe: “Ga dan even naar buiten tot je je weer beter 
voelt.” Een tijdje later komt hij weer terug. “Voel je je weer 
beter, Jantje?”  “Ja, ik heb het er allemaal uitgegooid.” – “En 
waar heb je dat dan gedaan?” “In de bus waar op stond: 
‘voor de zieken’.” *

*  Het schijnt dat op aanraden van de koster de kerkenraad 
van die kerk een wedstrijd heeft georganiseerd met een 
prijs voor degene die een nieuwe naam kan bedenken 
die fris is en in deze tijd meer de lading dekt dan ‘collec-
tebusje voor de zieken’.

Rekenfout
Kardinaal Faulhaber kwam bij een feestdiner naast profes-
sor Einstein te zitten. Einstein zag kans om de kardinaal 
uit de tent lokken en zei: “Eminentie, wat zou u zeggen als 
wij wiskundigen u onweerlegbaar zouden bewijzen dat er 
geen God is?” - De kardinaal antwoordde hem kalmpjes: 
“Ach weet u, professor, ik zou met alle geduld afwachten 
totdat u de rekenfout hebt gevonden.” 

Paul F. Thimm

GEMEENTEWERK 

Gezellige avond Bazarcommissie
Na de eerste echte Bazar sinds coronatijd was het fijn voor 
de Bazarcommissieleden en partners om op 16 april in 
een ontspannen sfeer bijeen te komen. 
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Deze avond was ook bedoeld om afscheid te nemen van 
twee commissieleden die er na heel veel jaar mee stoppen. 
Om te beginnen Yvonne, 27 jaar actief commissielid en al 
zolang het gezicht van keuken en restaurant. Toen zij om 
gezondheidsredenen moest stoppen dachten we: hoe 
moet dat verder? Maar wat fijn dat er dan zelfs een hele 
ploeg klaarstaat om het stokje over te nemen. Dankzij het 
uitgebreide draaiboek van Yvonne wisten ze precies wat 
hun te doen stond. De tweede die afscheid nam was Jaap, 
al 33 jaar in de commissie, eerst als aanstuurder van 
Het Rad en daarna als staflid. Manusje van alles, overal 
aanwezig, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Om 10.30 uur bij het openen van de deur, was hij degene 
die de mensen welkom heette. Om deze twee in het 
zonnetje te zetten was aan de andere commissieleden 
gevraagd om voor ieder twee bloemen mee te nemen 
en een kaartje met een gedichtje of iets dergelijks ge-
schreven aan de hand van een letter van het alfabet. Zo 
ontstonden twee schitterende boeketten met kaartjes vol 
lovende woorden. Terechte waardering.
Hierna was het tijd om met elkaar te gaan genieten van 
een potluck maaltijd. Heerlijk en verrassend wat er dan 
allemaal op tafel komt. Soep, salades, warme gerechten, 
diverse toetjes, meer dan genoeg voor iedereen.
En toen was het tijd om naar een Bazarfilm uit 1995 te 
kijken. Grappig om te zien hoe er toen al met net zoveel 
enthousiasme werd gewerkt. We zagen mensen die nog 
steeds meehelpen, maar ook gezichten van mensen 
van wie we voorgoed afscheid hebben moeten nemen. 
Waardevol, zo’n film. De tijd was inmiddels al aardig door-
gedraaid en, na het opruimen van de laatste koffiekopjes, 
kwam er een eind aan deze avond. 

Loes van Leeuwen

Inloop op de zondagmiddag
Op zondagmiddag 7 mei was er weer een inloop met 
het thema ‘Een gemiste kans’. Je kunt zomaar een prijs 
winnen en je bent het lot kwijt. Hoe verschrikkelijk is dat? 
Er werd een verhaal verteld over een gemiste kans en een 
loterij bij een toneelvereniging, die niet doorging. Veel 
mensen waren teleurgesteld want hoe spannend is het 
om een of meerdere prijzen te winnen, vooral als je veel 

lootjes gekocht hebt. Er klonk een verhaaltje van Toon 
Tellegen: De mier wilde graag weten wat ‘missen’ is en 
besloot daarom de eekhoorn een tijd niet te zien, want 
missen is iets dat je voelt als het er niet is, legde de eek-
hoorn uit. De eekhoorn wilde die ervaring niet delen; hij 
was erg gesteld op de mier. Daarna gingen we in gesprek 
wie er ervaring had met een gemiste kans. Iemand vertelde 
dat ze de kans kreeg om een jaar in het buitenland te 
gaan werken, maar ze had net een vriend, was dolverliefd 
en de trip werd afgezegd. Jaren later had ze er spijt van 
dat ze die kans niet doorgezet had. Na het gesprek was 
er tijd voor spelletjes en daar werd dankbaar gebruik van 
gemaakt. Het was een fijne middag.

Anneke Eveleens

Bezoek partnergemeenten 
Van 12 tot en met 15 mei werden partnergemeenten 
Kleinwolmsdorf en Grosserkmannsdorf bezocht.

De wekker ging om 5 uur, we moesten al heel vroeg op 
de parkeerplaats bij de Waterlelie staan. Allemaal keurig 
op tijd! De bus, herstel: de touringcar (van Willem, onze 
vertrouwde chauffeur mochten we geen ‘bus’ zeggen) is 
een heerlijk vervoermiddel. Veel ruimte voor de benen en 
we konden allemaal bij een raam zitten. Toen we eenmaal 
in Duitsland waren genoten we van het prachtige land-
schap: 56 tinten groen, afgewisseld met gele, golvende 
velden koolzaad. We vermaakten ons prima. Joost had 
een leuke quiz gemaakt om onze kennis van bloemen, 
liederen en meer te testen. Tussendoor verzorgde Frank 
de koffie en thee. Gelukkig had Jan weer zijn beroemde 
koeken gebakken. Zo kwamen we de reisdag wel door.
Op de plaats van bestemming stond een jongetje uit-
bundig met een Nederlands vlaggetje te zwaaien. Het 
was het jongste zoontje van de predikant! Binnen werden 
we warm welkom geheten. Over en weer begroetingen. 
Er stond een buffet voor ons klaar, gemaakt door 
Gemeenteleden. Dat kun je wel aan hen overlaten. 
Onze cadeautjes werden overhandigd: voor elke Gemeen-
te een vogelhuisje in de bekende Aalsmeerse kleuren. Na 
veel gezelligheid werd het tijd om naar de gastgezinnen 
te gaan en daar werd het vast niet laat, na deze lange 
reisdag.
Zaterdag richting Stolpen, een stad boven op een berg. 
De gids, de ‘Nachtwacht ‘, stond op ons te wachten, 
lantaarn in de hand, op klompen en een lompige broek 
aan met dode dieren aan zijn riem. Met veel enthousias-
me en dito woorden loodste hij ons door het mooie 
stadje. De geschiedenis van deze stad gaat terug tot 1487. 
We moesten flink in de benen want ons doel was de kerk 
die op de top stond. Deze is gebouwd in 1724. Eenmaal 
binnen klonk plots het orgel. De predikant van onze 
gastgemeente trakteerde op een juichend miniconcert. 
Geweldig! Weer onderaan de berg gebruikten we de 
lunch in het plaatselijk restaurant. Dan een spannende 
tocht, Willem reed de grote bus achteruit, op een heel 
smal paadje, de heuvel op. ‘Dat gaat nooit’, dachten wij 
maar jawel, het ging. Koffie, taart en een geweldig uitzicht.

Jaap en Yvonne. 
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te hebben liggen, verdeeld per wijk. Neem mee wat u 
denkt te kunnen rondbrengen bij uw wijkgenoten, of als 
u eens op bezoek bij iemand gaat. Als iedereen even kijkt 
of er wat ligt, dan komt het vast iedere zondag goed. En 
gelieve niet te vechten om de eer van het rondbrengen 
van de preek, u krijgt vast een week later de kans om deze 
goede dienst te bewijzen als er te veel postbezorgers in 
onze Gemeente zijn. 

Franka Riesmeijer 

Vakantieweek in Doorn
Van 8 t/m 14 juli is een groep van 25 mensen (waarvan 
4 leiding) van onze Gemeente op vakantie in Conferentie-
centrum Doorn. Daar zullen we op zondag een kerkdienst 
met Ellen van Houten hebben en gaan we er de rest van 
de week ook een feestje van maken met diverse uitjes op 
de dag en mooie, leuke, interessante avondprogramma’s 
en heerlijk ontbijt, lunch en diner. Stuur ons eens een 
kaartje want een berichtje van het thuisfront is een kers 
op de taart, en taart daar weten we wel raad mee. 
Bij 3 kaarten op 1 dag wordt het natuurlijk een liedje 
zingen! Ons adres: Conferentiecentrum Doorn, Postweg 9
3941 KA Doorn.

Vanuit Doorn wensen wij u ook het allerbeste!
Deelnemers Vakantieweek

Akkervaart van 26 juni
De eilandcommissieleden Henk van Leeuwen, Jop Kluis, 
Ger van Alphen en Jilles Dekker namen op dinsdag 
26 juni, een prachtige zomeravond, de geestelijk werkers, 
kerkenraad, de Commissie van Beheer en dit jaar de  
financiële beleids- en adviescommissie, de PR-plus en de 
Zin-Inn commissie mee de Poel op om daar de stand van 
zaken rondom de eilanden toe te lichten. Ook Jeltje de 
Jong was van de partij! Met koffie, thee en een appel- 
plaatcake van ‘Stichting Ons Tweede Thuis’ op een van de 
eilanden, en later een gezellig samenzijn in de Bindingzaal 
met een hapje en drankje was het een gezellige en 

Zondag naar de kerk, helemaal vol. Het thema was 
‘Du bist ein Gott der mich sieht’. Met samenspraak van Paul 
en Johannes. Er werd afscheid genomen van Christina en 
Sonnhard, zij verhuizen binnenkort naar een plek dichter 
bij de kinderen. Ze kregen een cadeau van ons, een glazen 
hart met bloemen, plus hartelijke woorden van Joost. 
De middag bracht ieder met het gastgezin door. ‘s Avonds 
het afscheid, met ‘Grill und Feuer’ in de tuin van de kerk. 
Weer veel gezelligheid, mooie gesprekken en natuurlijk 
lekker eten.
Maandag was helaas het afscheid. Tot volgend jaar bij 
ons. Zwaaien, allemaal in de bus. Nee, de touringcar!

Gerda Stieva

Bijeenkomst Zinvol Ouder Worden 
Op 24 mei was de zaal goed gevuld toen Zinvol Ouder 
Worden zijn laatste bijeenkomst had voor de zomer-
vakantie. De ochtend stond in het teken van ontwikkeling 
in de meest letterlijke betekenis van het woord. 
De inspiratie kwam van het boek van Willem Beekman: 
Openbaar Geheim. Enkele hoofdstukken in dat boek gaan 
over het aanpassen/beschermen tegen ontwikkelingen 
die het leven bedreigen. Een plant, een dier en een mens 
worden geboren uit zaad, maar gaandeweg hun ont-
wikkeling/groei moeten ze een beschermende rol, een 
verdedigende rol aannemen. Insecten hebben stekels of 
haren. Doen alsof je een wesp bent. Planten ontwikkelen 
een schors en ook stekels. Soms extra spierbundels om 
harde stormen te weerstaan. En mensen? Ook die worden 
na hun geboorte beschermd tegen gevaarlijke invloeden. 
Kleren, sportschool of goedgebekt zijn. Het leven is vaak 
zo ingewikkeld dat we ons letterlijk inwikkelen. Toch kan 
een ontwikkeling zorgen voor een puurder mens die 
eerlijker, opener naar zijn medemens of zichzelf of naar 
God kan kijken. Inleider Gert had, om alles visueel te 
maken, zijn vrouw Willy meegenomen om foto’s (uit eigen 
bezit) te laten zien. Het was een inspirerende ochtend 
waarin gememoreerd werd hoe belangrijk het is dat in 
deze groep het vertrouwen in elkaar zo groot is dat er 
open en eerlijk met elkaar de diepte ingegaan kan/mag 
worden. Dat is een positieve ontwikkeling.

Gert Karssing

Preek op papier, bezorgers gezocht
Op dit moment ontvangen twintig leden van onze 
Gemeente de preek op papier. Dit is voor mensen die de 
zondagse dienst wel willen meebeleven, maar niet altijd 
in staat zijn aanwezig te zijn of mee te kijken via YouTube. 
In de lockdown periode hebben we een oplossing 
gevonden: we brengen de preek op papier bij ze langs! 
Mensen vinden die het brengen of zelf op de fiets 
springen is mijn taak geweest, maar mijn verlof gaat 
binnenkort in (augustus tot november). De oplossing is 
heel simpel: ik vraag u allen! 
Leon en de kerkenraad gaan hun best doen om op 
zondagochtend de preken op papier, in enveloppen, klaar 
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interessante avond. 
Het is goed om jaarlijks 
een vaartocht te 
houden. Met dank aan 
de eilandcommissie 
die jaarlijks veel werk  
verricht om te zorgen 
dat de eilanden goed 
onderhouden en  
verhuurd blijven!
 
Willy Karssing

KRINGWERK

Vlinders en Deltawerken: uit met kring Ruth
Op donderdag 11 mei vertrokken we keurig op tijd vanaf 
het Waterlelieplein met een busje richting Leidschendam. 
Via bollenvelden die gelukkig nog niet allemaal uitge-
bloeid waren kwamen we aan bij de Tropische Vlinder-
jungle. Er was op ons gerekend: de tafels stonden klaar 
met de kopjes. De koffie, met natuurlijk appeltaart en 
slagroom, je bent uit of niet!  
Al gauw kwam de eigenaar om ons de geheimen van de 

vlinderwereld te vertellen. Van pop tot cocon en vlinder. 
(Of, eerst pop en dan cocon, dat weet ik niet meer.)
Er werd verteld wat er nog meer aan fauna aanwezig was 
in deze exotische tropentuin. Twee krokodillen lagen 
bewegingloos naast de grote vijver, er werd ons verzekerd 
dat ze echt waren! In de vijver grote vissen en ook nog 
papegaaien op de takken. Tussen de tropische planten 
fladderden meer dan duizend vlinders van bloem tot 
bloem op zoek naar voedsel. We konden ons verbazen in 
een veelkleurige en fascinerende wereld.
We hadden al gehoord van onze gids dat er niet lang 
geleden een geboortegolf was geweest van zwartgeel 
gestreepte exemplaren en inderdaad, die waren in de 
meerderheid. Prachtige grote blauwe soorten wilden we 
fotograferen maar zodra zij gingen landen klapten ze de 
vleugels in en weg was dan de blauwe kleur.

We waren nog lang niet uitgekeken maar we moesten 
door richting Hoek van Holland, naar de Maeslantkering, 
de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Tja, dat 
moet je gezien hebben. Enorme constructie om het water 
tegen te houden. Zo nietig ben je daar als mens bij. Heel 
veel landen hebben deze kennis van waterhuishouding 
min of meer overgenomen. De leuke gids heeft ons met 
humor over dit onderdeel van de Deltawerken en staaltje 
van kustbeveiliging verteld.
We aten er ook nog heerlijke broodjes.
Hulde voor het team dat dit organiseerde.

Gerda Stieva-Alderden

Shalom bezoekt huiskamermuseum
Donderdag 11 mei is de afsluiting van ons kringseizoen. 
We gaan het huiskamermuseum in Aalsmeer bezoeken, 
maar omdat de groep zo groot is, worden we in tweeën 
verdeeld. De bedoeling is dat gedurende het bezoek aan 
het museum de andere groep een wandeling over het 
Stokkeland gaat maken. Het weer zit niet mee, het is er 
modderig en koud, de groep blijft kletsen in de Binding. 
Janna van Zon leidt ons in haar huiskamermuseum rond. 
Wat een bijzonder museum, ooit als Galerie Mokum ge-

sticht door Dieuwke Bakker. Zij verzamelde 
realistische kunst. Veel schilderijen, etsen, 
tekeningen, aquarellen en litho´s in 22 jaar 
verzameld. Janna weet veel te vertellen en 
wij kijken onze ogen uit. Bekende namen 
als Ans Markus, Henk Helmantel, Clary 
Mastenbroek; te veel om op te noemen. 
Dit alles is in het huis te bewonderen, het 
is ook niet de bedoeling dat er delen van 
verkocht worden. Je kunt nog steeds een 
afspraak maken met Janna en zij leidt u 
rond, na afloop heeft ze een aanschuiftafel 
om met de groep van gedachten te 
wisselen. Zeer de moeite waard! 
Terug in de Binding, als we weer één groep 
zijn, wisselen we nog informatie uit, en 

nuttigen we nog wat lekkers. Een hele bijzondere kunst-
avond en een mooie afsluiting van het kringjaar. 

Ineke van der Stroom 

Kring Ruth bij de Maeslantkering.

Op de foto links Janna van Zon.
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Oase op bezoek in het Flower Art Museum
Op vrijdag 12 mei verruilde Kring Oase De Binding voor 
het Flower Art Museum, waar een tentoonstelling 
gehouden werd van bloemenaffiches, verzameld door 
ir. A.P. Csizik, destijds een zeer bekend persoon in 
Aalsmeer. 
Het werd een bijzondere middag in wat vroeger de 
waterkelder was. We konden ons dat niet voorstellen! 
Het is zo’n prachtige tentoonstellingsruimte geworden.
Elise heette ons en de gasten Ellen van Houten en Aaltje 
Buis welkom en noemde ook de commissie Lief en Leed, 
die weer actief geweest was.
Mariska de Graaf vertelde op haar eigen, humoristische 
wijzen de geschiedenis van de tentoongestelde affiches, 
die een historisch beeld geven van de bloemententoon-
stellingen vanaf 1909 tot 1971! Het zijn alle ware kunst-
werken, nu in het bezit van Het Flower Art Museum. 
Na deze uiteenzetting bekeken we de tentoonstelling 
met bekende slogans als ‘Bloemen houden van mensen’, 
‘Lente in januari’, enz. Bijzonder was ook het kunstwerk 
van Elize Eveleens in de vorm van omgekeerde seringen-
stammen; heel origineel. Tussendoor werden we verwend 
met sappen en happen. Het was een zeer geslaagde, 
laatste middag van het seizoen!

Gré Kalf

Kringafsluiting in het Tuinhuis
Op woensdag 7 juni kwam kring Mijdrecht bij elkaar in 
de Historische Tuin Aalsmeer. Het was de afsluiting van 
onze maandelijkse bijeenkomsten. Bijna de voltallige 
kring was aanwezig voor de lunch. Onze vorige afspraak 
op het eiland van Hein in Wilnis kon niet doorgaan van-
wege de enorme regenbuien. Voor alle zekerheid hadden 
we nu binnen gereserveerd in het Tuinhuis. Voor velen 
van ons onbekend, maar wat een leuke plek. Ieder zocht 
iets lekkers uit van de kaart. 
We hebben heerlijk gegeten, maar ook fijn met elkaar 
gepraat. Het was weer heel gezellig, in het nieuwe 
seizoen hopen we elkaar weer te zien.  

Anneke Visser-Metselaar

 In het Flower Art Museum.

Verslag van de ‘Bindingkring Voor Ouderen’
Sinds 11 januari is DG Aalsmeer een kring rijker, en wel de 
BVO (werktitel), wat staat voor Bindingkring Voor Ouderen. 
Inmiddels zijn we drie kringavonden verder en zitten we 
in ons zomerreces. Tijd om jullie op de hoogte te brengen 
van wat we de afgelopen drie avonden hebben gedaan.

De eerste avond was een introductieavond georganiseerd 
door Jos H. en Nico E. Met ongeveer 17 mensen,12 waren 
helaas verhinderd, werd de avond begonnen met koek 
en koffie en bijpraten. Vervolgens konden we via Kahoot! 
(digitaal onderwijsplatform) antwoord geven op vragen 
als ‘Wat verwacht je van een kringavond?’, ‘Wat vind je 
interessante thema’s?’ en ‘Hoe zou je de Doopsgezinde 
Gemeente omschrijven?’ Daar kwamen Gezelligheid, 
Verbinden, Lachen, Discussie, Duurzaamheid, Politiek, 
Opvoeding, Warm, Bazar en Toegankelijk als belangrijkste 
termen naar voren.

De tweede avond werd geleid door Jochem, Alexander en 
Ronald en had als thema ‘Wanneer raakt het jou?’ 
We discussieerden aan de hand van stellingen en video’s 
over waar je door wordt geraakt. Zijn het grote wereld-
problemen als het klimaat en oorlogen, of zijn het de 
kleine dingen als mooie muziek of uitspraken van vrienden 
en familie. Een inspirerende avond waar nog over werd 
nagepraat in café Joppe. De opkomst was wat lager 
(het is lastig om een avond te vinden waarop iedereen kan), 
maar het ledenbestand was inmiddels gegroeid naar 33.

De derde avond werd georganiseerd door Mariska, 
Marleen en Eline met als thema ‘Op weg’. Waar ben je naar 
op weg, waar sta je nu en hoe ben je daar gekomen? Ben 
je geworden wat je vroeger wilde worden en ben je tevre-
den met wat je nu doet? Het waren de onderwerpen waar 
we over gesproken hebben. Daar kwamen heel interes-
sante verhalen uit naar voren. In het algemeen kun je wel 
concluderen dat niemand in een rechte lijn van A naar B is 
gegaan. Leuke en soms minder leuke gebeurtenissen op 
je pad zorgen ervoor dat je nu staat waar je staat en waar 
de weg heen gaat weet niemand.

De conclusie na drie avonden is dat BVO voorziet in een 
behoefte. Er is behoefte aan verbinding, gezelligheid en 
zingeving en ik kijk uit naar de volgende avond. Wanneer 
die is staat nog niet vast. Tot nu toe waren de samen-
komsten op woensdag, maar dat is voor sommigen een 
lastige avond. Vandaar dat we na de zomer waarschijnlijk 
gaan kijken of we afwisselend ook op een andere avond 
van de week een kringavond kunnen houden.

Arjen van Leeuwen 

VAN DE BINDING 

Succesvolle optredens van het Bindingkoor
Als voorbereiding op de korendag in Monnickendam op 
10 juni gaf Het Bindingkoor op 8 juni een try-out in onze 
kerk. Wat fijn dat er zoveel publiek op af kwam! 



Levenslicht nr. 5 | Juli 2023

9

Een volle kerk gaf het koor een extra stimulans om er een 
mooi half uur van te maken. En dat werd het! Met dirigent 
Annelies Smit werd een nieuw repertoire gepresenteerd 
dat door het publiek zeer gewaardeerd werd. 
In Monnickendam mochten we het nog eens overdoen. In 
het gezellige zonovergoten stadje kwam je overal groep-
jes tegen in dezelfde kleding (zou dat ook een koor zijn?). 
Het was een gezellige drukte van belang. Er waren ruim 
60 koren die op 6 locaties hun zangkunsten konden laten 
horen. Wij mochten in de Grote Kerk zingen. Voordat we 
dat deden zochten we buiten in het centrum een brug 
uit en zongen daar voor de mensen die langsliepen of op 
de terrassen zaten. Daarna naar de goed gevulde Grote 
Kerk waar we weer konden rekenen op een enthousiast 
publiek. Het werd een mooie afsluiting van ons koorsei-
zoen die eindigde met een etentje in de tuin van een van 
de koorleden én met het besluit dat we met Annelies als 
dirigent doorgaan! We zien uit naar het nieuwe seizoen!

Heb je zin om in het nieuwe seizoen mee te zingen? 
Dat zouden we heel leuk vinden! Voor info kun je terecht 
bij Marlies van Leeuwen, secretaris van het Bindingkoor of 
via bindingkoor@gmail.com.

 

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering 16 mei 
In deze vergadering werd besloten om positief te reageren 
op een verzoek van de ADS; op een zondag in oktober of 
november zullen in de DG Aalsmeer twee internationale 
studenten worden ontvangen. Centraal voor deze dag 
staat het contact met onze Gemeenteleden. Er wordt voor 
deze dag een programma voorbereid. De door Franka
voorgestelde activiteiten voor de Vredesweek en de Zin-
Inn dit najaar worden met enthousiasme ontvangen. Er 
wordt teruggekeken op de teambuildingsdag van de 
Kerkenraad in Zaandam; deze was constructief en uitda-
gend. Het weekend bij de partnergemeenten in Duitsland 
had een prachtig programma en was vol mooie ontmoe-
tingen. Kortom, een groot succes! Aan enkele nieuwe 
vrienden werden welkomstbezoeken gebracht. Het idee 
is geopperd om een ‘buurtkastje’ te maken, zoals dat al bij 

enkele kerken bestaat, voor de eerste levensbehoeften 
van minderdraagkrachtige inwoners van ons dorp.
 
Erica de Ridder

Kerkenraadsvergadering van 20 juni 
We hebben de Pinksterdienst als een hele mooie dienst 
ervaren. Het Bindingkoor zong prachtig! Op 26 juni 
hebben we de jaarlijkse Akkervaart gehad. Nog even 
nagepraat. Altijd gezellig. We gaan op zoek naar een 
nieuw kerkenraadslid. Bas Middelkoop neemt afscheid 
als voorzitter. Om de toekomst van de DGA te bepalen 
zijn we in een kleine commissie bezig ons te oriënteren, 
hoe we daarmee aan de slag kunnen. Op 10 september 
is de startzondag, in samenwerking met de kinderen 
van de zondagsschool, zij doen mee aan de dienst. Het 
jaarthema blijft nog een jaar: ‘Een wereld van verschil’. 
Er is een grotere kast buiten neergezet voor de boeken, 
maar het bovengedeelte zal worden gevuld met 
houdbare etenswaren en toiletartikelen. We plannen een 
talentenveiling voor een nieuwe vloer in de Bindingzaal 
eind januari. Regelmatig melden zich nieuwe vrienden 

aan in onze Gemeente. Daar zijn we heel blij 
mee. 16 juli komt Ellen van Houten, onze 
ouderenpastor, met attestatie over naar onze 
Doopsgezinde Gemeente.
De ‘jongeren van toen’ gaan op 
vakantiekamp naar Doorn op 8 juli. Franka is 
naar the Conference of European Churches in
Tallinn geweest. Een aantal kerkenraadsleden 
is naar het ADS Gemeenteberaad in Menno- 
rode, Elspeet, geweest. Heel inspirerend met 
veel interessante workshops. Bericht van de 
Binding: Lisanne stopt met haar mede- 
werking aan de Binding. Lucinda is bereid 
de taak over te nemen. (4 uur per week i.s.m. 
Inge, ook 4 uur per week). Op 13 juni was er 
een AED-avond onder leiding van Willem van 
Bloemen. Er waren 12 deelnemers.

Tilly Overbeek 

 
INGEZONDEN

‘Platdiets’ sprekende Mennonieten 
Deze Mennonieten wonen in kolonies in Belize, Bolivia en 
Mexico. Vanuit deze kolonies zijn er de laatste maanden 
regelmatig mannen naar Suriname gereisd. Daar hebben 
ze grote stukken land aangekocht. De regering heeft erin 
toegestemd dat daar mensen zich zullen vestigen en het 
land wordt ontgonnen. Zo zal er een nieuwe kolonie van 
Mennonieten ontstaan. Maar méér land is er niet voor 
hen beschikbaar. In andere landen in de omgeving is ook 
wel land te koop, maar de Mennonieten zijn daar niet 
welkom. (Uit Anabaptist World)

Jeltje de Jong
Tel.nr 0297 297 179 (nieuw telefoonnummer)
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In Memoriam mevrouw Annie Verhoeve-Doeve

Op 27 mei overleed mevrouw Annie Verhoeve-Doeve. Annie is 99 jaar geworden. Ze was 
bekend als iemand met veel gevoel voor humor en ondeugende grapjes. Annie werd op 
13 januari 1924 geboren aan de Oosteinderweg in een hervormd gezin als tweede van 
vier dochters. Het gezin verhuisde al gauw naar de Vijfhuizerweg waar haar vader 
bloemen kweekte. Maar aan het begin van de oorlog moesten ze hun huis verlaten en 
gingen ze terug naar de Oosteinderweg.
 
Na de lagere school bezocht ze de Nijverheidsschool aan de Hadleystraat. Na anderhalf 
jaar moest Annie voortijdig stoppen, omdat vader in de crisistijd werkloos werd en zij aan 
het werk moest. Ondanks die moeilijke tijd heeft Annie een fijne jeugd gehad.

Door een vriend leerde Piet Verhoeve haar kennen en kregen ze verkering. In 1949 zijn ze getrouwd. Eerst woonden ze 
bij zijn ouders in. Ze kregen twee dochters: Anneke en Petra. Inmiddels woonden ze in een huis aan de Dorpsstraat 70.

Toen haar dochters Anneke en Petra naar de Westhill zondagsschool gingen, raakte Annie betrokken bij onze Doops-
gezinde Gemeente bij het Westhill-werk. Zo werd ze vriendin van onze Gemeente. Op oudere leeftijd kwam ze trouw 
naar ons dameshandwerkgezelschap met haar schoonzus Mat, want ze kon prachtig breien, haken en wandkleden 
borduren. Ze genoot van de ontmoetingen, ook van die op de ouderenmiddagen.
Annie Verhoeve was een echte Aalsmeerse. Toen beide dochters verhuisden naar Friesland en Drenthe gingen Annie en 
Piet vaak naar hun stacaravan om dicht bij hen te zijn, maar ze kon het niet opbrengen echt daarheen te verhuizen.

Pas toen ze alleen was en steeds meer in de war raakte, konden haar dochters een verzorgingshuis dicht bij Petra 
vinden, waar ze bijna twee jaar liefdevol verzorgd werd en zich thuis voelde en waar haar kinderen regelmatig bij haar 
konden komen.

Annie was een mens die kon lachen en anderen deed lachen. Ze was een gastvrije en blijmoedige vrouw.

Moge Annie Verhoeve-Doeve rusten in vrede bij de Eeuwige, die haar kent en in haar lange leven gezegend heeft met 
kracht, liefde en blijmoedigheid. 

Paul F. Thimm

Typering van de Doopsgezinden
Over de Amsterdamse Doopgezinde filantroop Piet van 
Eeghen (1816-1889) is onlangs een biografie verschenen 
van historica Laura van Hasselt onder de titel  ‘Geld, 
geloof en goede vrienden.’
Dat boek werd gerecenseerd in de Volkskrant van 27 mei 
2023 door Sander van Walsum.

In de recensie werd een – mijns inziens mooie – typering 
van de Doopsgezinden gegeven, die ik u niet wil 
onthouden: “De oudste, mildste en stilste brengers van 
de liberale, christelijke beschaving.”

Frans Misset

GEMENGDE BERICHTEN

Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 
u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van Mondig (voorheen Doopsgezind nl), folders 
en actuele nieuwsbrieven van diverse organisaties, 
berichten over cursussen en Gemeenteactiviteiten bij ons, 

maar ook elders. Er ligt regelmatig informatie over de 
projecten die we financieel steunen. U vindt o.a. de 
nieuwe folder van Dopersduin.

Bomen
Bomen over bomen. Dromen over bomen. De vervanger 
van onze bruine beuk is echter bijna een nachtmerrie 
geworden. Terwijl de tondelzwam nog welig tiert op de 
ondergrondse restanten, staat de nieuweling er alweer 
een paar jaar. Hij heeft het moeilijk, dat heeft u vast wel 
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gezien. Een droge zomer maakte het er niet beter op. 
Vorig jaar heb ik zijn stam in jute gewikkeld. Beuken 
hebben in hun jeugd een dunne bast en houden niet van 
felle zon daarop. Jammer dat hij niet vanaf zijn 
verschijnen ingewikkeld was. De zomer van ’22 was 
opnieuw zon-rijk. En ook dit jaar is er tot nu zon volop. 
Bij een beuk noemen we die gevoeligheid overigens ook 
zonnebrand. Net als bij mensen. Tijdens het schilderwerk 
mocht ik in de hoogwerker staan om gewapend met 
snoeischaar de vele dode takken weg te knippen. 
Mijn hoogtevrees overwinnend bleek dit een unieke kans. 
De boom heeft weer een beter uiterlijk. Heeft u trouwens 
gezien hoe bloemrijk de tuin tot nu toe is? 
Ook de platanen en annabellen staan er fraai bij.

Gert Karssing

Wat is een buurtkastje? 
Een buurtkastje is een soort minibieb, maar dan voor 
houdbare producten (etenswaren in pak of blik, artikelen 
voor persoonlijke verzorging zoals toiletpapier, maand-
verband en dergelijke en diervoeding). Iedereen die iets 
nodig heeft, over heeft of wil ruilen, kan bij het buurt-
kastje terecht. Op die manier gaan we verspilling tegen 
en worden mensen geholpen die ‘aan het eind van hun 
geld (een keer) een stuk maand overhouden’.  

Het is een landelijk uitgerold fenomeen. 
Als we het willen kunnen we het buurtkastje zelfs 
registreren bij https://buurtkastjeskaart.nl/kaart/. 

We bespraken in de kr-vergadering van dinsdag 20 juni 
het buurtkastje waarbij ik vertelde vrijdag een kast te 
hebben gevonden in de kringloopwinkel. 
Omdat ons buurtboekenkastje uit elkaar is gevallen, komt 
het goed uit dat het een grote kast is waar het buurtkastje 
in kan worden ondergebracht, zodat op zo’n manier het 
mogelijk is anoniem te shoppen.

KRONIEK
Nieuwe vriend van de Gemeente
Mevrouw M. (Marijke) Mulder en de heer P. (Pierre) 
Tuning, Ophelialaan 59, 1431 HA Aalsmeer.

Geboren
Op 20 april is geboren Linde Eveleens, dochter van 
Nikki de Veij en Nick Eveleens. Clazien Meivogel is 
haar trotse overgrootmoeder en haar dochter 
Agnes Berghoef en Koos Eveleens zijn haar groot-
ouders. Linde is ook de kleindochter van Karin en 
Rob de Veij.
Op 13 mei is geboren Laurens Jan Procházka, zoon 
van Menno en Angeline van Wirdum, kleinzoon van 
Mieke en Peter Procházka-Maarse en van Martin en 
Irene van Wirdum. Overgrootouders: Truus van 
Wirdum en Jo en Ally Maarse en Map Procházka.  

Overleden
Op 27 mei 2023 is overleden mevrouw Annegiena 
(Annie) Verhoeve-Doeve, weduwe van 
Piet Verhoeve, in de leeftijd van 99 jaar.
Op 5 juni 2023 is overleden de heer Herman Karel 
Bruines, echtgenoot van zr. Tineke Bruines-Groot, 
in de leeftijd van 89 jaar.
Op 11 juni 2023 is overleden zuster Ruth Marieke 
Margreet Hoogewoud-Verschoor, echtgenote 
van Frits Hoogewoud, in de leeftijd van 
76 jaar.

Jan Walch vroeg maandag of het een idee was dat hij 
mee ging kijken: “want hij past denk ik in mijn busje!”
Samen naar de Boemerang Amstelveen en hij stond er 
nog, afgeprijsd voor €50, en paste in het busje.
Leon gebeld en met zijn hulp de massief eiken kast 
geplaatst op de plek van het buurtboekenkastje 
(op het terrein van de kerk). De boeken overgeheveld, 
boeken die maandagavond kleddernat waren geregend 
in de papier-container gedaan. De bovenste twee rijen 
ruitjes (die komen niet in de zon) ga ik met ondoorzichtig 
folie beplakken zodat van de buitenkant de houdbare 
producten niet zichtbaar zijn.

U bent van harte uitgenodigd: Iedereen die iets nodig 
heeft, over heeft of wil ruilen, kan bij ons buurtkastje 
terecht. 

Willy Karssing
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BEDANKT 

Hierbij willen wij het bestuur van de D.G.A. bedanken 
voor de felicitaties die Anneke Brouwer ons toezond voor 
ons 60-jarig huwelijk. De door haar geschreven tekst 
heeft ons beiden goed gedaan en waarderen wij zeer. 
Ook het bezoek van Ellen van Houten met een prachtig 
bloemstuk en Janina v.d. Laarse en Gerda Stieva namens 
kring Ruth met een cadeaubon hebben wij zeer op prijs 
gesteld. 
Alle ‘Ruthjes’ daarvoor hartelijk dank! Ook iedereen die 
ons feliciteerde met een kaart: dank jullie wel.

Gerie en Nico ’t Hart

Heel hartelijk bedankt voor de kaarten, telefoontjes 
en de bloemen door Paul Keessen gebracht namens 
de Gemeente, met een speciale kaart erbij van Jopie 
Eveleens, tijdens en na mijn ziek zijn!

Puck Buis-Noordam

Een liedje van het water

Ik lag de lieve lange dag
tussen bloeiend fl uitekruid;  

er zweefde een liedje voor mij uit,
nu hoort naar wat ik zingen mag:

Wie nooit de lieve lange dag
bij ’t spiegelklare water lag,

zijn uur is kort, zijn vreugd heeft uit, -
want nimmer zag hij wat ik zag
tussen het bloeiend fl uitekruid.

Wie naar het klare water gaat
hem zullen de ogen opengaan,
want zeker zal hij hier verstaan,

geknield tussen wat groeit en leeft,
hoe God het schoonste zingen geeft

bij water, bloeiend kruid en riet
om niet!

Ida Gerhardt

Uit Verzamelde Gedichten
Athenaeum-Polak & Van Gennep

Deze week ontving ik namens de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer van Jopie Eveleens-Hilverda 
(een van mijn beste vroegere piano-leerlingen) een 
prachtig boeket bloemen, waarvoor hartelijk dank.
Door mijn slechte gezondheid kan ik de vele DGA-
bijeenkomsten niet bezoeken maar ik merk nu: 
er wordt toch aan mij gedacht!

Tokie de Groot-de Hartog

Uit de dienst van 25 juni waren de bloemen en een 
kaart met warme woorden, van Jopie Eveleens-Hilverda, 
bestemd voor mij en de kinderen, omdat het alweer een 
jaar geleden is dat Brian is overleden. Het is troostrijk om 
te ervaren dat de Gemeente zo meeleeft met ziekte en 
zeer van eenieder die daarmee te maken krijgt.
Heel hartelijk dank daarvoor!

Annigje Leighton-Van Leeuwen en kinderen


