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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

In de wolken

Hemelvaartsdag, heerlijk zo’n extra vrije dag! Mooi om 
het Vermaningspad te gaan fietsen. Maar wat weten we 
eigenlijk van Hemelvaartsdag? De evangelist Lucas lijkt 
het ook niet zo goed te weten. Hij schrijft er namelijk twee 
verhalen over. Er zit tien jaar tussen.

Eerst lezen we in ‘Handelingen 1:8’ over de discipelen die, 
getroffen door het onverwachte heengaan van Jezus, 
starend naar de hemel achterblijven. Hoe ga je na verlies 
van een dierbare verder? Hoe vind je 
je weg als alles anders is geworden 
en je dromen niet uitgekomen, maar 
wreed zijn verstoord? In ‘Lucas 24’ 
lijkt de hemelvaart reden tot feest. 
Daar zou je toch niet zo snel aan 
denken, zo vlak nadat je van iemand 
afscheid hebt moeten nemen. Wat 
vertelt de Bijbel eigenlijk over de 
hemel en waar is die hemel dan? 
Wel, het blijkt de woonplaats van 
God. Die woonplaats omvat heel 
de aarde. Gods hemel is dus zou je 
kunnen zeggen, om ons heen als 
bescherming en beschutting. 

De apostel Paulus noemt de volgelingen van Jezus soms 
‘burgers van de hemel’. Daarmee zijn geen mensen  
bedoeld die al met één voet in het graf staan, maar 
mensen die met beide benen in het leven staan en die 
weten wat er gedaan moet worden om hun steentje bij te 
dragen aan Gods Koninkrijk op aarde. Om zogezegd een 
hemel op aarde te maken, een plaats waar God tussen de 
mensen woont.

Lucas wilde zijn lezers duidelijk maken hoe hecht de band 
was tussen de aardse Jezus en zijn hemelse Vader. Zó  
intiem dat God hem in zijn nabijheid heeft opgenomen. 

De boodschap van Hemelvaart lijkt een variant op het 
Paasverhaal. Want wat is de opstanding anders dan dat 
Gods hemel opengaat en Hij het leven van Jezus over de 
dood heen naar zich toehaalde? Hemel en aarde worden 
er helemaal op elkaar betrokken. Lucas geeft aan de link 
tussen Hemelvaart en Pasen een extra accent door ze op 
dezelfde dag plaats te laten vinden. In ‘Handelingen’ valt 
deze verbinding weg, maar de boodschap blijft hetzelfde: 
de verbinding tussen hemel en aarde is een open  
verbinding. 

Jan van Opbergen schrijft: ’Jezus wég, zij wég van Hem, 
maar nog niet goed de weg wetend zónder Hem.’ Tot het 
Pinksteren werd en Gods Geest op hen neerdaalde. Toen 
voelden ze zich toegerust en geïnspireerd om het werk te 
doen waarmee Jezus was begonnen.

Misschien wil Hemelvaart ons vertellen dat we Jezus niet 
op moeten hemelen en ons realiseren dat Hij net zo goed 
over ons in de wolken is en dat wij hier op aarde net zo 

goed zijn woorden mogen doen. 
Dan begrijp ik beter dat de leer- 
lingen met blijdschap naar  
Jeruzalem terugkeerden en feest 
vierden.

Ik vermoed dat ze leefden vanuit de 
gedachte: ‘Wacht maar af, nog heel 
even, dan wordt het Pinksteren en 
ontvangen we de kracht die nodig 
is om te doen wat Jezus van ons 
heeft gevraagd. Dat was wat Jezus 
hen had toegezegd. De hemelvaart 
van Jezus zet ons aan om naar de 
wereld om ons heen te kijken, om  

te delen en te helpen. Om voor rechtvaardigheid en  
eerlijkheid op te komen, om verdraagzaam te zijn en mee 
te bouwen aan de vrede, hier en overal. 

Fijn zo’n vrije dag om daar weer eens bij stil te kunnen 
staan!       

Ellen van Houten
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Kerkdiensten/vieringen

25 mei		� br. Bas Middelkoop (collecte Community Peacemaker Teams)
  1 juni		 ds. �Jannie Nijwening (collecte Oudezijds 100)  
  8 juni		� ds. Paul F. Thimm - PINKSTEREN  

(collecte St. Doopsgezinde geloofsopbouw en solidariteit))
15 juni		� dhr. Herman O. de Roode (collecte Luchthavenpastoraat)
22 juni		 ds. Paul F. Thimm (collecte Luchthavenpastoraat)
29 juni		 zr. Mandy van der Zwaard m.m.v. Aalsmeers Saxofoon Kwartet  
		  (collecte Indonesische Broederschappen)
  	 6 juli	 ds. Christine Schlette (collecte Nederlands Bijbel Genootschap)
	 13 juli	 zr. Mandy van der Zwaard (collecte Inloophuis De Ruimte Almere)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Indien u op zondag niet op  
eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u contact opnemen met  
br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en  
brengschema opgesteld worden. 

Agenda

Vrij 	 23 mei	 Kring Elia seizoensafsluiting	  
Vrij 	 23 - ma 26 mei	 Bezoek aan Partnergemeenten 
Za	 24 mei	 Jubileumconcerten Bindingkoor	 16.00 en 19.30 uur
Ma	 26 mei	 Kring Zorgcentrum	 15.00 uur
Di	 27 mei	 AED/BHV training	 19.30 uur
Di 	 27 mei	 Duurzaamheidskring 	 20.00 uur 
Wo	 28 mei	 BEAU’TJE	 17.30 uur 
Di	   3 juni	 Gemeenteavond Toekomst	 20.00 uur 
Wo	   4 juni	 Zin-Inn Maaltijdgroep	 18.00 uur
Wo	 11 juni	 Kring JoB seizoensafsluiting 
Zo	 15 juni	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur
Ma	 16 juni	 Akkervaart
Di	 17 juni	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur 
Wo	 25 juni	 BEAU’TJE zomereditie	 17.30 uur  
Za 28 juni - vrij 4 juli 	 Vakantieweek Ede
Ma	 30 juni	 Kring Zorgcentrum	 15.00 uur 
Wo	   2 juli	 Maaltijdgroep	 18.00 uur 
Vrij 	 11-18 juli	 Bindingkamp België 1		   
Za	 12-19 juli	 Bindingkamp Warnsveld 1 
Za	 12-19 juli	 Bindingkamp Epe 1
Zo	 13 juli	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur
Di	 15 juli	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur 
Vrij 	 18-25 juli	 Bindingkamp België 2 
Za	 19-26 juli	 Bindingkamp Epe 2 

Om alvast te noteren
Wo	 30 juli	 Bootreisje voor ouderen	 10.00 – 17.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 27 juni mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
12 juli 2025.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. Ilse Zethof  (eindredactie),
tel. 06 53 66 02 62.
ilse@zethof.nl 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl
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MET DE BIJBEL ERBIJ 

Het lef van Jezus 
Jezus was met serieuze onderwerpen bezig en had 
humor. Hij praatte veel over God en zijn aanwezigheid 
in onze wereld. Liefst deed Jezus dat met verhalen 
die uit het dagelijks leven gegrepen waren en gaf er 
een verrassende draai aan. Ik denk bijvoorbeeld aan 
de beroemde gelijkenis van de verloren zoon in ‘Lucas 
15:13-32’. Welke ouder zou nou zo handelen als de vader 
in het verhaal? Wie zou er alles uit de kast halen om 
een kind dat in zijn leven verkeerd terechtkomt en na 
lange tijd weer thuiskomt, met een enorme barbecue te 
verwennen? Want wat zullen de rest van de familie en 
de buren daarvan denken? Jezus vindt dat God op zo’n 
merkwaardige ouder lijkt, die zich er niets van aantrekt als 
anderen er schande van spreken: zijn ene kind (het zwarte 
schaap) zomaar met open armen ontvangen en zijn 
andere plichtsbewuste kind daardoor kwaad en jaloers 
maken (je kunt het immers van verschillende kanten 
bekijken). Jezus heeft het lef om zijn dubieuze omgang 
met ‘verkeerde mensen’ (tollenaars en zondaars) in 
verband te brengen met de onvoorspelbare, grenzeloze 
liefde van God. Blijkbaar is het evangelie milder dan 
wij vaak zijn en richt zich juist tot hen, die wij gauw als 
‘hopeloos’ beschouwen. Jezus verdedigt zich met zulke 
verrassende verhalen tegen de verwijten zoals: “Waarom 
laat je je in met mensen die het spoor bijster zijn en 
verkeerd bezig zijn…de ‘losers’?”
Ik vraag me af of er veel mensen door Jezus’ woorden 
van mening zijn veranderd. Maar misschien gaat het er 
eerder om of wijzelf door de liefdevolle houding van 
Jezus geraakt en veranderd worden. En misschien gaat 
het erom dat we anderen niet veroordelen, maar een kans 
geven om een ander, beter mens te kunnen worden. Dan 
zitten we op het spoor van Jezus.
 
Paul F. Thimm

 GELOVEN  MET  EEN  GLIMLACH

Bidden voor het eten – of: volg je voorbeeld
Een vrouw nodigt mensen uit voor het avondeten. Aan 
tafel vraagt ze haar zesjarige dochtertje: “Wil jij bidden 
voor het eten?” Het meisje antwoordt: “Maar mama, ik 
weet niet wat ik moet zeggen!” “Zeg maar gewoon wat 
je mama hebt horen zeggen.” Daarop buigt het kind haar 
hoofd en zegt: “O God, waarom heb ik al die mensen 
eigenlijk uitgenodigd?”

OECUMENE

Succesvolle voedselinzameling Witte Donderdag
Op Witte Donderdag in de Goede Week is er een 
voedselinzameling gehouden. Ook de Open Hof Kerk, de 
Karmelparochie in Aalsmeer en de St. Jan Geboorte in 
Kudelstaart hebben meegedaan. Het is goed een voor-
beeld van een initiatief in oecumenisch verband. U hebt 
ruimhartig gegeven; een mooi gebaar voor degenen die 
het goed kunnen gebruiken. In totaal zijn er twee volle 
autokofferbakken ingezameld voor de daklozen, die 
Broeder Wim Ernst van de Karmelparochie bezoekt, en de 
Voedselbank. Veel mensen hebben we er blij mee kunnen 
maken. Hartelijk dank allemaal voor uw bijdrage!

Namens de Raad van Kerken Aalsmeer-Kudelstaart
Otto Zandvliet

GEMEENTEWERK 

Vakantieweek, ook iets voor u?
Met de zomer voor de deur gaat het bij 
velen alweer kriebelen: De vakantieweek komt er weer 
aan! We gaan van 28 juni t/m 4 juli naar Ede. Voor velen 
HET uitje van het jaar en voor diegenen die niet weten 
wat ze missen, hebben we goed nieuws: Er is nog 1 plekje 
te vergeven! Dus voor de snelle beslisser een buitenkans-
je en valt u buiten de prijzen, dan komt u op de reserve-
lijst te staan, mocht er ruimte vrijkomen. 
Opgave bij Jacco Piet (06 42 04 42 02) of via 
cie-vakantieweek@dgaalsmeer.nl.

Jacco Piet
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Avondmaalsdiensten thuis
In de aanloop naar Pasen werden verschillende 
Avondmaalsdiensten gevierd, zoals bijvoorbeeld in 
het Zorgcentrum Aelsmeer. Dit jaar hebben de  
predikanten ook mensen thuis bezocht voor het vieren 
van het avondmaal op Witte Donderdag. Dit waren  
bijzonder waardevolle momenten!

Arida van Oudenallen 

‘middengroep’ zal hierbij aandacht krijgen.
- �Behandeling van ‘viering en vernieuwing’ tijdens de 

teambuildingsdag van de kerkenraad en de geestelijk 
werkers.  

- �Instelling van een werkgroep ‘JEUGD’, omdat jongeren- 
en jeugdwerk cruciaal is. Op de Gemeenteavond zal dit 
verder besproken worden.

- �Financiën. Bovenstaande punten moeten gefaciliteerd 
worden. De Financiële beleidsadviescommissie en  
commissie BV J. Hoogendoorn zullen zich hierover 
buigen en in de najaarsgemeentevergadering met een 
voorstel komen.

Na de pauze kregen de commissies BV J. Hoogendoorn, 
Duurzaamheid en de Eilandencommissie gelegenheid 
om verslag te doen over het afgelopen jaar. De penning-
meester lichtte vervolgens de jaarrekening 2024 toe.  
Het jaarverslag van de Commissie van Beheer en de 
jaarrekening 2024 zijn te verkrijgen bij de penning-
meester of secretaris van de kerkenraad. Het verslag van 
de Commissie Toekomst zal aan de notulen van deze  
vergadering worden toegevoegd. 

Annigje Leighton-van Leeuwen

Voorjaarsgemeentevergadering 
Ouderenpastor zr. Ellen van Houten-Oranje opende  
dinsdag 22 april de vergadering en ging in op het jaar- 
thema van het verslag van de geestelijk werkers ‘Omgaan 
met veranderingen’. Ze vertelde het verhaal over zeven 
vissen die in een grote vijver leefden, waarbij de conclusie 
was dat verandering soms moeilijk is, maar ook kansen 
biedt voor groei. Ellen en Paul deden verslag van de  
activiteiten van de geestelijk werkers van het afgelopen 
jaar. Uitwisseling van kennis tussen oud en jong is een 
speerpunt in het beleidsplan van het ouderenwerk. 
Paul onderschrijft de gedachte over hoop, zoals dit is 
verwoord in een anoniem gedicht dat Václav Havel 
aanhaalt in een interview en stelt dat het goed is om te 
werken vanuit hoop, dat gestoeld is op wat goed is. De 
Gemeente heeft de taak om na te denken hoe generaties 
met elkaar te verbinden.

Bas Middelkoop lichtte het rapport toe dat de Commissie 
Toekomst heeft samengesteld. De voorzitter meldde dat 
de kerkenraad hiermee aan het werk gaat door:
- �organisatie Gemeenteavond op 3 juni in de Bindingzaal. 
- �Instelling van een werkgroep ‘OPEN’, omdat dit thema 

meerdere keren genoemd wordt in het rapport. Ook de 
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Lenteontmoeting voor ouderen
Op 23 april organiseerde de Doopsgezinde Gemeente 
van 14.00 tot 17.00 uur een vrolijke lenteontmoeting  
voor ouderen. Ongeveer negentig personen gaven 
gehoor aan deze uitnodiging en bij binnenkomst was er 
meteen een gezellige sfeer. De kerkzaal was ook helemaal 
met kleurrijke attributen versierd, zoals op elk tafeltje een 
beker met gekleurde vlaggetjes en een schaal met allerlei 
gekleurde slingers. Wat zouden we daarmee moeten 
doen? We werden er nieuwsgierig van. Maar na het 
welkomstwoord van voorzitter Anja was er eerst een  
kopje thee of koffie met een heerlijk kleurrijk gebakje.
We luisterden ondertussen naar de prachtige ‘Lentewals’ 
van Johan Strauss jr. en zo kwamen we al aardig in de 
lentestemming. Elise liet ons onze favoriete kleur noemen 
en met hulp van vier kleinkinderen haalde ze de strookjes 
met de lievelingskleuren op. Zo ontstond er op het  
podium een prachtig kleurengordijn, het leek wel een  
regenboog! En dat ontlokte bij Til een leuke vertelling 
over dat natuurverschijnsel. Na het tweede kopje thee 
of koffie vervolgde Ellen de middag met een prachtige 
overdenking uit ‘Johannes 2: 1-12’. Het verhaal van de 
bruiloft in Kana, waar de vaten met water op aanraden 
van Jezus in wijn veranderden. In dit verhaal werd iets 
zichtbaar van Gods nieuwe wereld. Het kleurloze water 

veranderde in een kleurrijke en smaakvolle drank. Een 
teken van een liefdevol bestaan met plaats voor vreugde, 
blijdschap en dankbaarheid. Ondertussen werd er voor 
iedereen een glaasje druivensap geserveerd, wat een 
gevoel van verbondenheid gaf. Ellen eindigde deze 
overdenking met het bekende lied over de liefde  
‘Bron van liefde, licht en leven’: 

Bron van liefde, licht en leven,
Laat uw vreugde in ons zijn,
Is de blijdschap weggebleven,
Liefde maakt van water wijn.

Na een drankje en een lekker hapje gingen we zelf aan 
de slag met een quiz over kleuren en toen kwamen die 
vrolijkgekleurde vlaggetjes goed van pas. Op de beamer 
stonden plaatjes met teksten en gezegdes, maar de kleur 
ontbrak. Door te zwaaien met de juiste gekleurde vlag 
kon je het juiste antwoord geven. Grote hilariteit en een 
mooie afsluiting van een hele gezellige en kleurrijke len-
teontmoeting. Bestuur en alle help(st)ers heel veel dank 
voor deze fijne middag!

Gré van der Meulen

5
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Een diner als symbool van ontmoeting 
In een tijd waarin verbinding belangrijker is dan ooit, 
slaan het Renaissance Amsterdam Schiphol Airport Hotel, 
de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en welzijns- 
organisatie Participe Amstelland de handen ineen.  
Deze bijzondere samenwerking staat volledig in het teken 
van het samenbrengen van mensen, ongeacht afkomst, 
leeftijd of achtergrond. Wat deze organisaties bindt, is een 
gedeelde visie: ‘iedereen is welkom, precies zoals die is.’ 
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer draagt al 
eeuwenlang een boodschap van inclusiviteit en openheid 
uit. Die gedachte sluit ook naadloos aan bij één van de 
kernwaarden van het Renaissance Amsterdam Schiphol 
Airport Hotel: “We are ourselves”. Participe Amstelland 
versterkt deze missie door haar dagelijkse inzet voor het 
bevorderen van sociale samenhang en het ondersteunen 
van bewoners bij het opbouwen van betekenisvolle  
relaties in de gemeenschap. 

Op initiatief van chef-kok Alice Tang van het Renaissance 
Hotel en in samenwerking met Leo Bakker, Willy Karsing 
en Leon de Graaff werd op 7 mei een bijzonder diner 
georganiseerd. Jong en oud uit Aalsmeer, Amstelveen 
en omstreken waren uitgenodigd om aan tafel aan te 
schuiven en de verbinding met elkaar op te zoeken. 
Het diner was méér dan een culinaire ervaring: een 
ontmoetingsplek waar verhalen gedeeld werden, vriend-
schappen konden ontstaan en verschillen werden 
gevierd. Een plek waar de kracht van gastvrijheid en  
gemeenschap voelbaar was.

Een toekomst vol samenwerking
Het hotel, onze Gemeente én Participe Amstelland hopen 
dat dit diner slechts het begin is van een langdurige 

samenwerking. Door elkaar op te zoeken en gezamen- 
lijke initiatieven te ontplooien, willen wij een brug slaan 
tussen het hotel, welzijnswerk en de lokale samenleving. 
“Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je  
verhaal ook is: bij ons ben je van harte welkom.” Deze 
gedeelde overtuiging vormt het fundament van deze  
bijzondere samenwerking, die hopelijk velen zal  
inspireren.

Willy Karssing
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Fairtrade commissie
Het is alweer een tijdje geleden dat u 
iets heeft kunnen lezen over de Fairtrade 
commissie. Maar we bestaan nog steeds! En we zijn ook 
nog een Fairtrade Kerk. Dat betekent dat we nog steeds 
ons best doen zo veel mogelijk eerlijke producten te 
gebruiken in ons gebouw. Dat zijn niet alleen koffie, thee 
en suiker, maar ook levensmiddelen en kruiden voor de 
maaltijdgroep, wijn in de bar en soms Fairtrade bloemen, 
zoals in de Fairtrade Week begin mei. Volgend jaar moeten
we weer een nieuwe aanvraag doen om de titel van Fair-
trade Kerk te behouden en dat betekent dat we dit jaar 
nog wel enige actie moeten ondernemen….
In de laatste Fairtrade Week hebben we ons aangesloten 
bij de actie van Fairtrade gemeente Aalsmeer door kof-
fieverpakkingen te verzamelen met het Fairtrade logo. 

Ook werd de kerk 
opgefleurd door  
vijftien prachtige 
bossen Fairtrade 
rozen van de firma 
Zuurbier uit Kudel-
staart.
Het is helemaal niet 
ingewikkeld om  
regelmatig een  
Fairtrade product te 
kopen want het 
aantal producten 
breidt nog steeds uit 
en elke supermarkt 

verkoopt inmiddels een behoorlijk assortiment.
Wereldwijd zijn er 35.000 artikelen verkrijgbaar, dertig 
landen dragen bij om het draagvlak voor eerlijke handel 
te vergroten en meer dan twee miljoen boeren en werk-
nemers zijn onderdeel van het Fairtrade systeem, waar-
door hun levensomstandigheden worden verbeterd. 
Maar het kan natuurlijk altijd beter! Wij kunnen hieraan 
bijdragen door ook regelmatig de keuze te maken een 
Fairtrade product te kopen.

Namens de Fairtrade commissie
Jolande Amorison

Doopgezind Kerkkoor bijna 95 jaar
Het Doopsgezind Kerkkoor is in 1930 opgericht en hoopt 
in december haar 95-jarig bestaan te mogen vieren. 
Vanaf begin september gaan we ons met frisse moed 
voorbereiden op dit jubileum.  
Het kerkkoor bestaat uit ruim twintig enthousiaste 
mannen en vrouwen en nieuwe leden zijn altijd welkom. 
We oefenen in het achterzaaltje van de kerk, iedere 
woensdagavond vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur. Wanneer 
u belangstelling heeft om met ons koor mee te zingen 
graag mailen naar: kerkkoor@dgaalsmeer.nl.

Janina van der Laarse

KRINGWERK

Kringmiddagen Mijdrecht 
Kring Mijdrecht kwam in de afgelopen periode twee keer 
bij elkaar. Op 5 maart verdiepten we ons, onder leiding 
van ds. Paul F. Thimm, in de brief die Paulus stuurde aan 
Filemon en aan de christelijke gemeente in Kolosse. 
We bekeken verschillende vertalingen van de oorspron-
kelijk in het Grieks geschreven tekst. Filemon was 
waarschijnlijk een rijke man, die in zijn huis een 
Gemeente kon ontvangen en die bovendien rijk genoeg 
was om slaven te hebben. Dat was in die tijd heel normaal 
als je het kon betalen. Paulus die vanwege zijn geloof 
gevangen zit, doet in deze brief een goed woordje bij 
Filemon om diens weggelopen slaaf Onesimus, die 
christen is geworden, te vergeven en weer als broeder 
te ontvangen. Het is de kortste brief van Paulus en de 
enige met een privékarakter, die bewaard is gebleven. 
Best bijzonder om zo’n oude brief, waarschijnlijk 
geschreven rond 55 n. Chr., te lezen en zo een kijkje te 
nemen in een andere tijd met ook een andere manier van 
schrijven.

De kringmiddag op 2 april was voorbereid door Wim van 
Leeuwen. Hij had ons gevraagd deze middag persoonlijke 
herinneringen te delen. Er kwam van alles voorbij, 
waaronder foto’s van vroeger, een Indonesisch gedicht, 
een mooie pop gekregen als troost bij ziekte, oude volks-
liedjes en nog veel meer soms emotionele en dierbare 
herinneringen. Het werd een bijzondere middag.

En zo er is er alweer een eind gekomen aan dit kring-
seizoen. We kijken uit naar de afsluiting met een 
gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd. 

Hanneke Niermeijer

Nederlandse Waterlinies centraal bij Kring Shalom
Donderdag 13 maart kwam Jo met zijn vriend Guido 
vertellen over de Nederlandse Waterlinies. Eerst werd 
er uitleg gegeven over het doel en wat verteld over de 
geschiedenis van de waterlinies. Het water gold als grens 
en de Rijn was een lange tijd de grens. Eerst was er een 
plattelandsstrijd, maar dat veranderde met de uitvinding 
van het buskruit. Oorlogen werden verplaatst naar de 
steden en forten. We kennen uiteindelijk allemaal de 
Tachtigjarige Oorlog, belangrijk vanwege de door wa-
ter verbonden versterkte steden. Er zijn in Nederland 
nog vele forten, zoals Fort Pannerden en de Stelling van 
Amsterdam. Ook de IJssel kent forten. Mocht je ooit in 
de gelegenheid zijn Zutphen te bezoeken, dan kan je 
met een fluisterboot een fantastische tocht maken en 
vele verhalen horen over de waterlinie. Jo en Guido, die 
geschiedenisleraar is, konden boeiend vertellen. 

Ineke van der Stroom
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Kring Shalom verdiepte zich in de islam
Donderdag 3 april opende Jolanda met een gedicht: 
‘Geluk zit in een klein hoekje’. Suzanne Lanser-El Kharbotly 
kwam vertellen over de islam: islam een wereld van  
verschil? Ze is logopedist, gespecialiseerd in de neuro- 
revalidatie en een praktiserende moslima. Ze vertelde 
over de geschiedenis van de islam, de geboorte van 
Mohammed in omstreeks 570 n. Chr. en de moeder van 
Mohammed en ze legde uit wat de soura (hoofdstuk in de 
Koran) betekent. Belangrijk is het geloof in één God en de 
sociale gelijkheid. Van belang zijn naastenliefde, vrouwen-
rechten en eerlijkheid (onder andere in de handel).  
Verder zijn belangrijke zaken: bidden, vasten, halal eten 
en alcohol mijden. Vijf keer per dag is er een gebed en 

één keer in je leven ga je op bedevaart naar Mekka. De 
Koran is het woord van God, overgeleverd via de engel 
Gabriel. De verwijzing naar de Bijbel, de Torah, leest als 
aanvulling. Het kernprincipe is: alles wat je doet, doe je 
voor God en na God voor je ouders. Suzanne legde ook 
uit wat de ramadan inhoudt en hoe de regels zijn, over 
halal en ze vertelde over de reis naar Mekka en wat er 
allemaal bij komt kijken. De uitdagingen in het westen 
zijn de minder goede taalbeheersing van het Arabisch, de 
invloed van de cultuur en het onbegrip en vooroordelen. 
Een hele mooie lezing en eigenlijk zijn er heel veel raak-
vlakken met het christendom.

Ineke van der Stroom

Kringverslag Oase
Op 10 april verwelkomden we dominee Paul F. Thimm op 
onze kringmiddag, die een Paasviering had voorbereid. 
Het was nog wel geen Pasen maar dat kwam nu zo uit.
De Bindingzaal was zeer sfeervol aangekleed met gele 
tafelkleden, gele begonia’s en mooie Paasbloemenbakjes 
op tafel. We zaten met elkaar in een grote kring. Zoals 
gebruikelijk werden we eerst welkom geheten en dit 
keer kregen we een traktatie van Tineke bij de koffie en 
thee. We staken de Oase-kaars aan en lazen de volgende 
kaarstekst: ‘In het licht van deze kaars herkennen wij Jezus 
Christus, Die de duisternis doorbrak, Die in de morgen de 
dood achter zich liet. En ons het licht gaf om te leven.’ 
Clazien vertelde over het lief en leed bij onze zusters 
en aansluitend las zij ook haar verslag van onze vorige 
bijeenkomst voor. Daarna was het woord aan Paul. We 
begonnen de viering met het lied: ‘Ik zeg het allen dat 
hij leeft’. We lazen het bekende verhaal van de Emmaüs-
gangers, die onderweg in gesprek raakten met een man 
die Jezus bleek te zijn. Pas toen hij de maaltijd met hen 
deelde en het brood brak herkenden zij hem. Hierna 

kregen we allen de gelegenheid in de tekst te onder-
strepen wat ons raakte en gingen we daarover in gesprek. 
Verrassende dingen kwamen naar voren. Na nog een lied 
en een gedicht werden er drie verschillende kunstwerken 
op de beamer getoond die ‘De Emmaüsgangers’ 
verbeeldden. Ook daar was genoeg in te ontdekken en 
over te vertellen.  
Na nog wat herinneringen aan de Paasfeesten van 
vroeger en een gebed, sloten we de middag af met het 
zingen van ‘Vrede wens ik je toe’. Paul werd hartelijk 
bedankt en kreeg een voorjaarsbloemetje. Het was een 
fijne middag.

Een deel uit het gedicht: 
‘Ontmoeten is steeds opnieuw op weg gaan
En onderweg de ander ontdekken
Net zoals dat ergens
Zo tussen Jeruzalem en Emmaüs gebeurde.’
(auteur onbekend) 

Jolande Amorison	
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Elia-avond over ‘Herinneringen’
Kring Elia hield op woensdag 23 april haar laatste 
kringavond van het seizoen over ‘Herinneringen’. 
Onder leiding van Wim van Leeuwen vertelde ieder van 
de aanwezigen, aan de hand van een meegenomen 
voorwerp, foto, boek, lied, brief of souvenir, welke 
herinneringen daarbij werden opgeroepen. Dat leidde 
tot mooie en soms ook ontroerende ontboezemingen.
Leo Bakker, voorzitter van de kerkenraad, was te gast in 
het kader van zijn bezoekjes aan alle dertien kringen en 
groepen van onze Gemeente. Om enerzijds over en weer 
kennis te maken en anderzijds te horen welke wensen etc. 
er leven naar de Gemeente toe. Hij vroeg ons ook mee te 
denken over het rapport van de Commissie Toekomst en 
memoreerde daartoe de Gemeenteavond van 3 juni.
In het nieuwe seizoen gaan de bijeenkomsten van de 
kring grotendeels naar de middag, omdat een aantal 
leden moeite heeft met de avond. Zo kunnen ook zij voor 
de kring behouden blijven.

Frans Misset          

Shalom midweek naar Hoorn 
Het was even wennen, vertrekken op maandag. Maar 
het was die dag lekker zonnig. We gingen deze keer 
een midweek weg van 28 april tot en met 1 mei, omdat 
de weekenden vol of te duur waren. Pas om 17.00 uur 
werden we verwacht bij de Woudhoeve in Oosterblokker 
bij Hoorn. Wat een prachtige locatie met uitzicht op de 
weilanden en de 
koeien. We konden 
meteen lekker 
buiten wat drinken. 
De slaapvertrekken 
zagen er hotelwaardig 
uit, want tja, met een 
groep die ouder wordt, 
kan je niet meer ver-
wachten dat die in 
slaapzalen verblijft. Er 
wordt ook rekening 
gehouden met leden 
die niet meer zo 
mobiel zijn, tenslotte is 
de leeftijd van 60 tot 80 
jaar een hele uitdaging!  
We besloten de eerste 
dag buiten te eten en 
er was keuze uit twee 
soepen die echt hele-
maal opgingen met een 
trifle van vruchten toe. 
Het avondprogramma 
ging in op het thema van deze midweek: ‘lachen is 
gezond’. Er werden hele leuke filmpjes getoond met als 
klapper: ‘same procedure as every year’.
De volgende morgen scheen de zon weer volop en na 
een heerlijk ontbijt gingen we met de auto naar Hoorn, 
waar we in een trein stapten met een hele wagon voor 

ons gereserveerd. Dat was maar goed ook, want het was 
verschrikkelijk druk met de bekende Aziaten. Ik geloof dat 
er wel tweehonderd mensen in de trein zaten die langs de 
bollenvelden reed. We stopten twee keer op een perron 
dat helemaal ingericht was als vroeger, heel leuk. Onder-
weg werden de kaartjes ook geknipt door een voormalige 
conducteur (W. van Leeuwen) en werd er verteld over 
West-Friese kledij van de dames met maar liefst zeven 
onderrokken om de benen warm te houden. Wat een 
fantastische dag! ’s Avonds aten we asperges, wat goed 
bij deze dag paste. Het avondprogramma was muzikaal in 
elkaar gezet door Jan. Samen met Jolanda kwamen zij 
heel leuk verkleed op. Wij werden in groepjes verdeeld 
en het werd een Beatles-avond. Jolanda had liederen 
vertaald en wij moesten de muziek raden. Dat viel nog 
niet mee, maar sommigen waren hier heel goed in. 
Al met al werd het een leuke muzikale avond. 
De woensdag stond in het teken van fietsen en we deden 
dit in ons eigen tempo. Onderweg een ‘lupa’ en dan kwam 
je elkaar weer tegen, dat houdt de verassing leuk. We 
kwamen via een hele mooie route door bos en weilanden 
aan in Enkhuizen bij het Flessenscheepjes Museum, 
uniek in de wereld. Uiteindelijk ging iedereen in een 
rustig eigen tempo en sommigen via de ijssalon, terug. 
En dan weer eten. Een fantastische, zeer uitgebreide 
Italiaanse maaltijd, verzorgd door de stuurgroep.
‘s Avonds werden de opdrachtfoto’s vertoond. Dinsdag 
hadden we namelijk allemaal een opdracht gekregen om 
iemand, in het geheim, te fotograferen met je mobiel. 
De opdracht was bijvoorbeeld een foto maken tijdens het 

corvee of de excursie. Het was heel leuk.
En dan kwam er een eind aan de leuke midweek. 
Het weer was niet te overtreffen en de sfeer ook niet!

Ineke van der Stroom
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VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergaderingen
Di 17 juni		  Kerkenraadsvergadering	 19:30 uur
Di 15 juli		  Kerkenraadsvergadering 	 19:30 uur
Di 19 augustus	 Kerkenraadsvergadering	 19:30 uur
Di 16 september	 Kerkenraadsvergadering	 19:30 uur

Hoofdpunten van de Kerkenraadsvergadering 
15 april 2025
Ellen en Paul trakteerden ons op een heerlijke maaltijd 
met brood, salades en fruit. Daarna werden ons drie 
vragen voorgelegd met wat bedenktijd en na een rondje 
antwoorden zonder verdere discussie, vervolgen we de 
vergadering. Paul zal met enkele ouders de Kinderdank-
zeggingsdienst nog evalueren. Ellen zal, met ondersteu- 
ning van Elise en Arida, bij twee zusters thuis het Avond-
maal vieren. Een eerdere afspraak om in de Stille Week 
geen vergadering te plannen proberen we weer te gaan 
handhaven. Er zal via de ADS en plaatselijke krant actief 
gezocht worden naar een Zin-Inn kweker. Het Palm- 

paasontbijt voor jong en oud op 13 april was een feest! 
Dit vraagt om herhaling. Tijd was wel een factor!  
De kerkenraad zal een teambuildingsdag hebben op  
9 augustus waar o.a. het rapport van de Commissie  
Toekomst op tafel komt.
Mondig op Zondag op 28 september in Elspeet-
Mennorode; er zal weer gezamenlijk busvervoer worden 
georganiseerd. Diverse vertegenwoordigingen passeren 
de revue: Commissie BV J. Hoogendoorn, Gebruikersover-
leg, Ring Noord-Holland Zuid West en de PR+ Commissie 
komen allemaal aan bod. Er zijn gesprekken geweest met 
De Binding om de samenwerking, waar mogelijk, te 
intensiveren. Op 27 mei zal een AED/BHV training worden 
gegeven. Nuttig en noodzakelijk! De Akkervaart wordt 
weer gepland, hopelijk met goed weer. De pianokruk in 
de kerk heeft zijn beste tijd gehad, er wordt gekeken naar 
vervanging. Met een volle agenda lukte het Leo toch om 
de hamer om 22.30 uur te laten vallen.

Namens de Kerkenraad
Jacco Piet

GEMENGDE BERICHTEN

Antieke Bijbel
Jaren geleden restaureerde ds. 
Gabe Hoekema een prachtige 
oude Bijbel die in de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer 
thuishoort. Zes jaar sierde hij 
de huiskamer van de familie 
Misset en zij gaven hem aan 
ons. Ook bij ons lag hij jaren 
in de kamer op een mooie 
standaard. Voorin zit een 
beschrijving van de Bijbel. 
Nu vinden Kees en ik het tijd om de Bijbel aan iemand 
anders binnen onze Gemeente door te geven! Komt u 
gerust naar dit prachtige exemplaar kijken. Interesse? 
Mail dan naar am_van_oudenallen@hotmail.com.

Arida van Oudenallen

De Nacht van de Vluchteling  
Dit jaar wandelen in de nacht van 14 op 15 juni mensen  
in zes grote steden, waaronder Amsterdam.  
Tijdens deze sponsorloop leggen duizenden deelnemers 
routes van tien, twintig of veertig kilometer af en halen 

daarmee geld op voor noodhulp-
projecten van Stichting Vluchteling. 
De opbrengsten worden jaarlijks 
toegewezen aan verschillende 
noodhulpprojecten. In 2024 werd 
bijna 1,7 miljoen euro opgehaald, 
dat werd ingezet voor hulp in Irak, 

Tsjaad, Afghanistan en de Democratische Republiek  
Congo. De groeiende deelname en opbrengsten  
benadrukken de betrokkenheid van de Nederlandse 
samenleving bij het lot van vluchtelingen. Concrete  
acties zijn van belang en daden gaan woorden te boven.  
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de  
officiële website: www.nachtvandevluchteling.nl. 
Deelnemers worden aangemoedigd om individueel of  
in teamverband deel te nemen en zo bij te dragen aan de 
ondersteuning van vluchtelingen wereldwijd.

Festival Klimaat van Hoop  
Het klimaat verkeert in crisis, een realiteit die dagelijks 
het nieuws haalt. Tijdens het eendaagse festival ‘Klimaat 
van Hoop’ op zaterdag 14 juni in Leiden zoeken bezoekers 
samen naar bronnen van hoop en veerkracht.  
‘Maak je geest warmer, niet de aarde’. Wat is er mogelijk? 
Hoe kunnen gevoelens rondom klimaatverandering 
worden gedeeld en verwerkt? En hoe kan geloof inspiratie 
en kracht bieden? De dag zit vol met creativiteit,  
workshops, inspirerende sessies, muziek, momenten van 
verstilling en concrete actie. Op het programma staan 
onder andere schrijver en artiest Mounir Samuel, een  
actietraining van Christian Climate Action (verbonden aan 
Extinction Rebellion) en een optreden van de queer-punk-
band TRUI. De dag begint om 11.00 uur met een klimaat-
viering, geleid door ‘scheppingsactivist’ en voorganger 
Rozemarijn van ’t Einde en eindigt om 22.00 uur. Het 
festival nodigt uit om hoofd en hart te verbinden en om 
samen te bouwen aan een hoopvolle toekomst. Toegang 
tot het volledige programma kost € 10,-, studenten en 
tieners betalen de helft. Meer informatie:  
www.arminius.remonstranten.nl.
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Wat maakt het zo leuk? 
“We hebben ieder boek in handen, soms meerdere keren. 
Het wordt nauwkeurig bekeken en als het goedgekeurd 
is, gaat het in het rek. Bijzondere en/of populaire boeken 
komen op een aparte tafel, bij mooi weer buiten, en die 
krijgen dan wat meer ‘een podium’.  Binnen worden alle 
boeken keurig gesorteerd en op thema gezet. Literatuur 
komt zelfs op alfabetische volgorde.”

Welke boeken zijn je bijgebleven?
“Ik herinner me nog een boek over Schiphol waarin een 
briefje was gedaan dat het bij Bol.com wel €120,00 
kostte. Maar we kregen ook eens een heruitgave van 
‘De Martelaersspiegel’, een heel oud boek uit de 17e eeuw. 
Dit soort boeken krijgt natuurlijk een mooi plekje op de 
speciale tafel, want die mogen natuurlijk niet voor een 
paar euro weggaan. Zo heeft ‘De Martelaersspiegel’ een 
goede bestemming gekregen voor een mooie prijs.”

Wat gebeurt er met de niet-verkochte boeken?  
“De overgebleven boeken gooien we nooit weg. 
Wel de boeken die stuk zijn of heel vies, maar de goede 
boeken die overblijven worden opgehaald door een 
tweedehandswinkel. Dit jaar is dat RataPlan.” 

Wat is echt ‘jouw’ uitspraak? 
“Hoewel ik het niet verwacht had, bevalt de rol van 
voorzitter me goed. Ik heb van Elise geleerd dat je iedere 
vergadering goed moet voorbereiden, dat doe ik ook 
echt. Een week van tevoren begin ik al met het verzame-
len van agendapunten etc., maar hoewel ik dit dus echt 
leuk vind, ben ik meer iemand van het doen. Hier een 
belletje, daar een berichtje; laat mij maar organiseren, 
daar krijg ik energie van. Toen ik aan het voorzitterschap 
begon zei ik: ”ik doe het voor maximaal twee jaar” maar 
nu overweeg ik toch…”

Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt u 
de Gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van Mondig, folders en actuele nieuwsbrieven 
van diverse organisaties, berichten over cursussen en 
gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt 
regelmatig informatie over de projecten die we financieel 
steunen. U vindt o.a. de nieuwe folder van Dopersduin.

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE DGA 

Bij de DGA gaat heel veel ‘vanzelf’. Althans, zo lijkt het. Dit 
jaar zetten we de kanjers die dit allemaal ‘maar even doen’ 
in de spotlight. En mocht u de volgende keer zien wat er van 
hun hand komt, dan is een bedankje heel fijn. Deze keer Anja 
Hofman. Zij vertelt over haar vrijwillige taken binnen de DGA 
waar ze voorlopig nog niet mee wil stoppen.
 

Wie: 	 Anja Hofman-Kniep 
Wat: 	� Voorzitter bezoekgroep en lid van de  

bazarcommissie
Waarom: 	 Affiniteit met ouderen en met boeken
Hoelang: 	� Sinds 2017 (voorzitter 2023) in de bezoek-

groep en sinds 2009 in de bazarcommissie
Uitspraak: 	� ”Ik ben meer van het doen dan van het  

vergaderen.”

Wat zijn precies jouw taken?
“Ik ben weliswaar de voorzitter van de bezoekgroep, 
maar we doen het met z’n tienen. We zorgen voor drie 
ontmoetingen per jaar voor alle 80-plussers binnen de 
Gemeente. Er wordt dan een gevarieerd programma 
aangeboden, soms met een gezamenlijke maaltijd. 
Ouderenpastor Ellen van Houten of ds. Paul F. Thimm 
houdt een korte overdenking en er is ruimte om gezellig 
bij te praten. In de zomer organiseren we een boottocht 
waar het hele jaar al naar uitgekeken wordt!
Verder organiseren we twee keer per jaar, in samen-
werking met de kerkenraad en het wijkcontact, een 
plantenactie. Met Kerst en met Pasen krijgen alle 
80-plussers binnen de Gemeente een plantje met een 
kerst -of paasgroet. We hebben ook een groep van zo’n 
40 bezoekers die ongeveer vier keer per jaar op bezoek 
gaan bij mensen die daar behoefte aan hebben. Mijn taak 
is het overzicht houden op het reilen en zeilen van de 
groep. Ook regel ik de plantenactie. In overleg met Co van 
der Laarse zorg ik dat de plantjes er zijn en dat er genoeg 
mensen zijn om de plantjes weg te brengen.
Daarnaast ben ik lid van de bazarcommissie. Sinds 2009 
‘doe ik’ de boekenafdeling. En ook dat doe ik niet alleen. 
Ineke van Dam en ik zijn al jaren een duo binnen die 
commissie. Tijdens de uitzoekdagen hebben we een 
groep vrijwilligers die allemaal ‘iets’ met boeken hebben. 
Dat is zo enorm leuk om te doen.”
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TERUG NAAR HUIS 3

In deze serie willen we u iets meegeven van de weg van 
de Keurbijbel, geschonken in 2024 door Anton van Hilten. 
Dat doen we in enkele delen in Levenslicht. Deze keer 
deel drie.

De Waterlandse Vermaning  
In 1525 ontstond het Doperdom in Zürich te Zwitserland. 
Vandaar dat wij dit jaar onze vijfhonderdste verjaardag 
hopen te vieren. In Aalsmeer ontstond circa 1534 ook 
een protesterende beweging, die naderhand de 
Vermaning, Mennonieten of Doopsgezinde Gemeente 
werd genoemd. Die gemeenschap heette aanvankelijk 
de Waterlandse Vermaning, die hun geloof belijden zoals 
de doopsgezinden in Waterland (dat is ten noorden van 
Amsterdam) het ook deden, alleen iets vrijer. Zo werden 
bij hen in die tijd al gemengde huwelijken met anders-
gelovigen toegestaan. In Uithoorn ontstond ook zo’n 
Waterlandse Vermaning waarvan het beginjaar onzeker 
is, maar in ieder geval wel in 1647 in oude papieren wordt 
genoemd. Waar zij in Uithoorn samenkwamen wordt al 
sinds 1689 de Mennonietenbuurt genoemd, tegenover 
Hotel-Restaurant Het Rechthuis aan den Amstel.

De oude voorvader van de Keurbijbelschenker Anton van 
Hilten (1931-2024) was Tymen van Hilten (1671-1749). 
Toen hij in 1695 24 jaar oud was, werd hij al leraar bij de 
doopsgezinden in Uithoorn. Enige jaren later preekte hij 
gedurende een half jaar in Altena te Duitsland. Toen hij 
terugkeerde, werd hij beroepen bij de Vlaams- 
Waterlandse Vermaning, de doopsgezinden in Aalsmeer. 
In 1711 werd hij beroepen naar Utrecht. Een jaar later  
echter overwon de liefde en trad hij in het huwelijk in  
Uithoorn. Hij werd tevens wederom leraar in Aalsmeer. 
Dat bleef hij, zowel in Uithoorn als in Aalsmeer, tot zijn 
overlijden in 1749. Hij werd opgevolgd door Pieter van 
Dam, die al sinds 1743 leraar was. In 1782 vertrekt  
Pieter en wordt hij opgevolgd - voor zowel Uithoorn als 
Aalsmeer - door Hendrik Gerrits Stuurman van 1782 tot 
1791. Die wordt opgevolgd door Cornelis Schermer van 
1791 tot 1804. Hij benadrukt vooral de nauwe samen- 
werking tussen Uithoorn en Aalsmeer. De diakenen van 
de doopsgezinden in Mijdrecht, Uithoorn en Aalsmeer 
werkten toen ook al nauw samen, onder wie Willem  
Eveleens en Willem Been. 

Landkaart van de Mennonietenbuurt Uithoorn
Uit: Historische Atlas Zuid-Holland, G. Wieberink. Uitgave Robas Producties 1989
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In Memoriam Pieter 
Frederik Vreeken 
8 oktober 1936 – 
27 maart 2025 

Op vrijdagmiddag 4 april 
hebben we in de kerk 
afscheid genomen van 
Pieter Frederik Vreeken. 
Pieter werd op 8 oktober 

1936 in een seringenkwekersgeslacht in Aalsmeer 
geboren. Samen met zijn broer groeide hij op 
tussen de planten en werd het ook zijn passie om 
onder meer seringen te enten en te telen. In 1960 
startte hij zijn eigen kwekerij. Pieter wilde de weg 
van de vrede bewandelen. Dat betekende voor 
hem dat hij dienstweigeraar werd en zonder enige 
voorkennis als leerling verpleegkundige te werk 
werd gesteld in de tbs-kliniek in Eindhoven. Dat was 
geen eenvoudige opgave. Het vormde hem tot een 
mild en tolerant mens die ergens voor stond. Pieter 
werkte in 2019 mee aan het project ‘De vrede dienen’ 
van de Gemeente. Een interview met hem is in het 
boekje en de film opgenomen. In de Doopsgezinde 
Gemeente leerde Pieter Alie Höpfner kennen. Met 
veel plezier werkten ze mee met het opzetten van 
de kinder- en jongerenkampen in Almen. Op 15 april 
1962 deden ze samen belijdenis en op 24 november 
1965 traden ze in het huwelijk. Ook al kwam Pieter 
later niet zo vaak meer over de drempel, hij wist 
zich, zoals hij zei: ‘Met huid en haar verbonden aan 
de Gemeente.’ Hij verzorgde jarenlang de planten 
voor de Bazar en ging de laatste jaren mee met het 
bootreisje. Vorig jaar nog was hij met veel plezier bij 
onze zomerontmoeting.  
Pieter en Alie kregen twee dochters en schoonzonen 
en vier kleinkinderen. Ze genoten van de vakanties 
in het Broederschapshuis in Schoorl. Het overlijden 
van Alie in september 2004 was een grote schok. 
Toch wist Pieter met vallen en opstaan een nieuw 
leven te vinden. Hij was er oneindig dankbaar voor. 
Ook voor de plek waar hij woonde en werkte. Het 
was in de schuur waar menigeen aanschoof voor een 
praatje of gesprek. Pieter kon oprecht genieten van 
de vriendschap en hartelijkheid die hij van mensen 
ontving. Hij was een bescheiden en zorgzaam man, 
hij had humor en oog voor het kleine. Pieter hield 
van eenvoud en ging behoedzaam om met dat 
wat hem was toevertrouwd. Pieter zijn leven en 
werken waren één. Kort door hem samengevat als: 
‘mijn carrière’. Op 27 maart is Pieter zijn carrière, 
liefdevol omringd door zijn dochters, op 88-jarige 
leeftijd beëindigd. We hebben Pieter, te midden 
van zijn mooiste seringen ‘gedag gezegd’ en hem 
toevertrouwd aan de oneindige goedheid van de 
Eeuwige. Moge hij rusten in vrede. 

Ellen van Houten

Begin 19e eeuw verminderde het aantal doopsgezinden 
in Uithoorn sterk en besloten beide voornoemde Willems 
en de toenmalige leden zich in 1804 te verenigen met 
Aalsmeer. Zij namen de stoelen en banken, de preekstoel 
en wat boeken met zich mee. Het kerkgebouw in 
Uithoorn werd verkocht aan een Joodse gemeenschap uit 
Amsterdam en werd zo een synagoge. Een Bijbel hadden 
ze al in Aalsmeer en zo bleef de toen ruim 50-jarige Bijbel 
in Uithoorn nog ruim 150 jaar stevig verpakt op zolder 
liggen in het pand aan de Wilhelminakade, van Anthonie 
van Hilten (1773 –1809).

Bronnen:
�1.	� Handboek bij de Bijbel door David en Pat Alexander, 

uitgave J.N. Voorhoeve – Den Haag, 1976, 3e druk 
(1977). 

�2. 	� Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden in Nederland, 
1530-1980, door Drs. S. Groenveld, Drs. J.P. Jacobszoon 
en Dr. S.L. Verheus, uitgave Walburg Pers, Zutphen, 
1980

�3. 	� Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, door 
N. van der Zijpp, herdruk 1980, oorspronkelijke uitgave 
Van Loghum Slaterus te Arnhem, 1952.

�4. 	� Vermaningen en Vermaners, 450 jaar Doperse geluid-
en in Aalsmeer door M.J. ’t Hart

�5. 	� Wikipedia en literatuurgeschiedenis.org/17e-eeuw/
de-statenvertaling

Lijkpredicatie Tymon van Hilten II –met gedicht.
Uit: Vermaningen en Vermaners, 450 jaar Doperse 
geluiden in Aalsmeer door M.J. ’t Hart
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In Memoriam 
Tini Man-Olij 
4 juni 1938 – 
25 april 2025

Op 25 april is in de 
leeftijd van 86 jaar 
rustig ingeslapen 
zuster Tini Man-Olij. 
Tini werd op 
4 juni 1938 in een 

hervormd gezin in Aalsmeer geboren. Het gezin 
telde twee broers en twee zussen. In Amsterdam 
volgde Tini de opleiding tot apothekersassistente. 
Ze bezocht er later graag musea, theaters en het 
Concertgebouw. Tini was een mensen-mens, 
rechtdoorzee, dapper, sterk, levenslustig, gastvrij 
en muzikaal. Al op jonge leeftijd werd ze lid van 
Muziekvereniging Aalsmeers Harmonie. Daar leerde 
ze Arie kennen. Ze werden een paar en trouwden 
op 8 oktober 1958. Ze kregen twee dochters, een 
zoon en drie kleindochters. Arie was doopsgezind. 
Dat geloof paste ook Tini goed. Op 10 april 1960, 
werd ze gedoopt op haar belijdenis. 
Tini werd lid van de kerkenraad, de financiële 
beleidscommissie, de Fairtradegroep, de bezoek-
groep, kring Ruth en kring Elia. Ze was vrijwilligster 
bij de Wereldwinkel en bij de weeksluitingen van 
het Zorgcentrum. Tini ging graag uit eten en was 
vaste gast bij het maaltijdproject. Ze was voorzitter 
van Muziekvereniging Aalsmeers Harmonie en 
van Kunst en Cultuur Aalsmeer en ze verzorgde 
de klassieke muziek voor de concerten in de Oud 
Katholieke kerk. Ze speelde op het orgel en de 
piano bij onze ontmoetingen voor ouderen en bij 
de Zinvol Ouder Worden-ochtenden.  
Haar man, maar ook haar vader overleden al op 
jonge leeftijd. Groot was haar verdriet toen ook haar 
jongste dochter stierf. Het waren haar kinderen, 
grote vriendenkring en de Gemeente waaraan ze 
steun ontleende en waardoor ze zichzelf hervond. 
Ondanks haar verdriet, gaf Tini het leven een 9. 
Op vrijdagmorgen 2 mei hebben we in de kerk 
afscheid van haar genomen. We lazen uit ‘Romeinen 
12: 9-18’ over de hoop die Tini door alles heen altijd 
heeft vastgehouden. Tot slot zongen we over het 
leven, waar Tini zo ontzettend van hield en van 
genoten had, met de woorden van het lied 
‘De Steppe zal bloeien’. 
In het Licht mogen we Tini weten, geborgen in de 
oneindige goedheid van de Eeuwige. 
Moge zij rusten in vrede.

Ellen van Houten

KRONIEK

Overleden 
Op 27 maart 2025 is overleden br. Pieter Frederik 
Vreeken, weduwnaar van Alie Vreeken-Höpfner,  
in de leeftijd van 88 jaar. 

Op 5 april 2025 is overleden zr. Agna Eveleens- 
ter Reehorst, echtgenote van Gerrit Eveleens, in 
de leeftijd van 87 jaar.

Op 22 april 2025 is overleden de heer Arie Willem 
Maarse, echtgenoot van Anneke Maarse-Beumer, 
in de leeftijd van 71 jaar.

Op 25 april 2025 is overleden zr. Tini Man-Olij, 
weduwe van Arie Man, in de leeftijd van 86 jaar.

Op 4 mei 2025 is overleden zr. Martha Root-de 
Boer, weduwe van Johan Root, in de leeftijd van 
96 jaar.

Huwelijksjubilea   
1 juni 2025, dhr. en mevr. Walch-de Vries,  
Oosteinderweg 21/B 1432 AC Aalsmeer -  
35 jaar getrouwd. 

14 juni 2025, zr. T. Plat en dhr. L. van der Weijden, 
Kudelstaartseweg 196, 1433 GP Kudelstaart -  
25 jaar getrouwd. 

16 juni 2025, dhr. en mevr. Groeneveld-Langelaar, 
Anne Frankstraat 16, 1433 PL Kudelstaart -  
30 jaar getrouwd. 

20 juni 2025, dhr. en mevr. De Graaff-Wies, 
Aalsmeerderdijk 418, 1436 BK Aalsmeerderbrug -
40 jaar getrouwd. 

21 juni 2025, dhr. en mevr. Schenkius-Spaargaren, 
Galvanistraat 133, 1433 LZ Kudelstaart -
40 jaar getrouwd. 

Met attestatie overgeschreven
Zr. F.A. (Franka) Riesmeijer, 
van Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
naar Doopsgezinde Gemeente Arnhem.
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En toen lag ik ‘zomaar’ een week in het ziekenhuis met 
een bacteriële infectie in mijn knie en onderbeen. Dat 
was schrikken! De knie is gespoeld en daarna vier weken 
aan de antibiotica. Een tijd aan huis gebonden. Inmiddels 
ruim acht weken verder en dankzij mijn fysiotherapeut 
komt er meer beweging in mijn been én in mijzelf. In deze 
periode, en nog steeds, hebben velen aan mij gedacht en 
dat bleek uit de vele kaarten, bezoekjes, appjes,  
telefoontjes, attenties en meer. Dat is bijzonder fijn om te 
ervaren, waarvoor HARTELIJK DANK, mede namens mijn 
geweldige privéverzorgende Loes. Speciale dank voor 
de bloemengroet namens de Gemeente, met een kaart 
en bemoedigende woorden van Jopie. Dit alles heeft me 
zeker geholpen om, met geduld en goede moed, verder 
te werken aan het herstel.  

Hartelijke groet, 
Jaap van Leeuwen

BEDANKT  

Hartelijk dank voor alle mooie kaarten en lieve wensen bij 
onze verhuizing! Wij zijn heel blij met ons nieuwe plekje.

Joost en Miekje Hoffscholte-Spoelder 

Blij en verbijsterd was ik vanwege de vele blijken van  
medeleven en betrokkenheid na mijn onfortuinlijke val 
enige tijd terug. Gelukkig gaat het de goede kant uit nu, 
maar de warmte vanuit de Gemeente die ik heb mogen 
ervaren is iets waar ik bijzonder dankbaar voor ben.  
Hartelijke groet, mede namens Pauline.

Willem Piet 

In Memoriam Martha Root-de Boer
24 november 1928 – 4 mei 2025 

Op woensdagmiddag 23 april was Martha nog op de Lenteontmoeting voor ouderen van onze 
Gemeente. Een week later bezocht ik haar. Ze wist dat haar einde nabij was. Op zondag 4 mei in 
de vroegte is ze in vrede en in vertrouwen op God overleden.
Martha en haar tweelingzus Netty zijn op 24 november 1928 geboren. Martha groeide op met 
drie zussen te midden van een liefdevol gezin, in het huis met een meubel- en handwerkzaak 
aan de Zijdstraat in Aalsmeer. Al heel jong was zij actief in onze Gemeente: vanaf haar veertiende 
werkte ze twaalf jaar als assistente en als leidster van de Westhill-zondagsschool. Later vroeg  
ds. De Lange haar om jeugddiensten te leiden en om de drie maandbladen ‘Bloem in de knop’ 

voor de kleintjes, ‘Jonge bloei’ voor de kinderen van de schoolleeftijd en ‘De ontplooiing’ voor de jeugdkerk te typen, 
op te maken en uit te geven. Dat was voor Doopsgezinde Gemeenten in het hele land. Zij heeft daarna tien jaar ons 
Gemeenteblad ‘Levenslicht’ verzorgd. Martha is mee geweest met de kinderkampen in Almen en in de Taunus. 
Al vanaf het begin was zij lid van de zusterkring Oase – alle 65 jaren dat die bestaat. Toen haar kinderen volwassen 
waren geworden, heeft ze ook als kerkenraadslid onze Gemeente gediend. Sinds haar doop op 10 april 1949 is zij een 
trouw en actief lid geweest van onze Gemeente. In 1955 trouwde ze met Johan Root, samen kregen ze drie kinderen: 
Marjan, Peter en Gea. Martha was een liefdevolle en zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder en een heel 
gelovig, dienstbaar en dankbaar mens. “Hoe ouder ik word, hoe langer mijn gebeden worden,” zei ze met een glimlach. 
In de afscheidsdienst op 9 mei lazen we ‘Matteüs 6:26-29’ uit de bergrede van Jezus en zongen we haar lievelingslied 
‘Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee’ (978), eindigend in een gebed:  
“Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.”

Paul F. Thimm
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