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Sterke verhalen, zachte bodem

Mijn allerbeste vriendin van de middelbare school is
Anna. We vertelden elkaar alles, vierden onze verjaardag
samen, hadden een geheimtaal. Na de middelbare school
ging zij hélémaal naar Middelburg en ik naar Groningen.
Flinke treinreis. Na Middelburg vertrok ze naar Glasgow
waar ze tijdens dansles een Italiaan ontmoette die haar
heeft verleid. Na een tijdje lange afstandsrelatie verhuisde
ze naar Alessio en nu wonen ze in Pisa.
Zoals we tijdens de middelbare school
alles samendeden, zo zetten we dat
voort op afstand: toen ik vier maanden
zwanger was werd Anna zwanger!
Allebei jongetjes! Straks kunnen onze
jongens ook vrienden worden als ze
wat groter zijn.

Nu is kleine Bruno 3 maanden en mag
ik op kraamvisite. Even een weekendje
naar Italié om een baby te knuffelen.
Het is een heerlijk mooi mannetje, zijn
vaders haar, zijn moeders ogen, nu al
goed in babbelen.

Alessio geeft een rondleiding door

Pisa en Lucca, met de wandelwagen
sukkelen we door die steden, met
pauzes voor voeden en luiers. Alessio is
een goede tourgids, ik raad ‘m absoluut
aan! Als hij ooit besluit z’n werk als computerweten-
schapper achter zich te laten staat deze carriére voor hem
klaar. Er zijn veel sterke verhalen over deze regio, een paar
van mijn favorieten:

De Medici, de rijkste familie van de wereld, wilden een
tolbrug bouwen. De gemiddelde bewoner van Pisa zag
dit ab-so-luut niet zitten, want ja, zij moesten de tol
betalen. Daarom smeedden ze een plan. Ze maakten een
gebouwtje waar de brug zou uitkomen, dat snel
gerealiseerd kon worden én niet afgebroken mocht
worden. Dit werd de kleinste kerk van de wereld.

De kathedraal van Pisa wilde botten van de heilige van
Pisa, Rainerius. Zij haalden de relieken op bij alle kerken

in de buurt. Zo kwamen ze aan twee hoofden en moesten
geestelijken uitvogelen welke de échte Rainerius was.

Veel gebouwen in Pisa hebben een laag stenen en
daarboven een laag bakstenen. Dit is ontstaan door een
conflict met Florence, dat Pisa een kopje kleiner wilde
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maken. Pisa mocht geen luxe meer en hoge gebouwen
zijn luxe. Alle hoge gebouwen zijn dus gehalveerd en
later herbouwd met een andere steen. De beroemde toren
van Pisa is van na deze tijd en heeft dit probleem dus niet.

Over hoge torens gesproken: in Lucca was een zo hoog
mogelijke toren een teken van aanzien. Maar je kunt niet
door blijven bouwen. Een oplossing hiervoor is simpel:
plant bomen boven op je toren, zo wordt je toren elk jaar
hoger en hoger Geniale oplossing. (Bart krijgt sokken
van die toren met de bomen erop als
souvenir)

Laatste verhaal is niet een sterk
verhaal, maar een grap waar Alessio
zelf erg tevreden over was. Bart eiste
een foto waarop ik de toren ging
omduwen, zoals iedere toerist. Dus
Alessio sleepte me gelijk de eerste
middag, net na aankomst, naar de
scheve toren van Pisa. De grond hier
is heel zacht, dus er zijn meer scheve
torens. We hebben een uitgebreide
fotoshoot gehad bij een andere scheve
toren die bij hen om de hoek is.
Minstens even scheef, minstens even
mooi, aanzienlijk minder toeristen.

Ik denk dat zo de beste verhalen
ontstaan: een sterk idee en een niet zo stevige
ondergrond! En een beetje scheef trekt misschien wel
juist extra aandacht.

Franka Riesmeijer

Zijdstraat 55,1431 EB Aalsmeer PostNL

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas
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Kopij voor het volgende nummer graag Kerkdiensten
uiterlijk vrijdag 21 juni mailen aan
levenslicht@dgaalsmeer.nl

19 mei ds. Paul F. Thimm, Pinksteren m.m.v. Het Kerkkoor

Het volgende nummer verschijnt rond (collecte ADS: St. Doopgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit)
6 juli 2024. 26 mei ds. Paul F. Thimm, eilanddienst met partnergemeenten
. (collecte Ouderenwerk DGA)
Levenslicht 2juni ds. Paul F. Thimm (collecte Oudezijds 100)
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 9juni zr.Franka Riesmeijer (collecte Oudezijds 100)
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer, 16 juni  Mondig op Zondag in Elspeet, geen dienst in DGA
tel. 0297 3265 27. 23 juni dhr. Herman O. de Roode (collecte Oudezijds 100)
Ehr' L'.(.je Graaff, 30juni ds.Yko van der Goot (collecte Oudezijds 100)
osterij@dgaalsmeer.nl o . )
tel. 06 1887 32 18. 7 juli  ds. Paul F. Thimm (collecte Inloophuis Almere)

Vrijdag vrij

Aanvang om 10.00 uur.

www.dgaalsmeer.nl

Aanleveren tekst en/of foto's voor website en . . . .

andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen,

Redacti kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79.
edactie:

mw. J. van der Zee (eindredactie),

tel.06 31 78 63 78.

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie: Agenda
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen: Di 21 mei Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
zr. P. Piet-Kreeft, Wo 22mei Wandel Frank 20.00
tel. 0172 40 83 96. o mei Wandelen met Frank, ' .00 uur
ledenadministratie@dgaalsmeer.n| Open Kringavond van Kring JoB

) Do 23 mei Zin-Inn: Lezing ‘Ziel zoekt Zin' 20.00 uur
Predlkant.: door Pauline Weseman
ds. PF.Thimm, 24-27 mei B K ¢ t
tel. 0297 74 30 44. mei Bezoek van partnergemeenten
paul.fthimm@dgaalsmeer.nl Ma 27 mei Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Maandag vrij Di 28 mei Gemeenteavond: Martelaren-typisch voor ~ 20.00 uur

de doopsgezinde traditie?

Srelg?.’?/r;ﬁaHsgoern—Oranje, Wo 29 mei Zinvol Ouder Worden,

tel. 06 14 14 43 44. thema: Rond het Levenseinde 10.00 uur
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl Za 1juni Zin-Inn:Vergeten vaardigheden op de 13.00-16.00 uur
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag Historische Tuin

Zondagsschool/Jeugdwerk Wo  5juni Maaltijdgroep 18.00 uur
zondagsschool@dgaa|5meer.n| Zo 9juni InIoop op zondagmiddag 15.00 uur
Zin-Inn: Ma 10juni Zin-Inn: Cursus Sacrale Dans 14.00 uur

zr. FA. Riesmeijer, Wo 12 juni Kring JoB 20.00 uur

tel. 06 48 63 04 97. Di  18juni Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl Vr  21juni Midzomerconcert Bindingkoor 20.15 uur
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag Ma 24 juni Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Voorzitter: 29 juni-5 juli Vakantiereis DGA

Br. Leo Bakker, Wo  3juli Maaltijdgroep 18.00 uur

tel. 06 53 42 04 45. Ma  8juli Zin-Inn: Cursus Sacrale Dans 14.00 uur
voorzitter@dgaalsmeer.nl Ma  8juli Akkervaart 19.00 uur
Secretaris:

zr.W. Karssing-Van Leeuwen, Om alvast te noteren

tel: 06 12 35 66 07. Wo 31juli Bootreisje voor ouderen 10.00-17.00 uur

secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:

br.J.Venema,

tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,

tel. 0297 32 24 86.
oudend4@caiway.nl

IBAN NL47RAB0O0300121962
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BIJ DE COLLECTEN

Ons collectedoel voor 2, 9, 23 en 30 juni is bekend.

We willen de opbrengst schenken aan een voor ons vrij
onbekende club: Oudezijds 100. Deze organisatie vindt
zijn inspiratie in Jezus.

Het is een communautaire gemeenschap in de binnen-
stad van Amsterdam die naar het leven en werken van
Jezus hulp biedt aan mensen die buiten de maatschap-
pelijke boot zijn gevallen.

Het is een woongemeenschap die werkt als een groot
gezin en een oefenschool. Naast enkele vaste krachten
draait de gemeenschap vooral op vrijwilligers.

Zij bieden met name hulp aan daklozen en (uitge-
procedeerde) asielzoekers en er is psychosociale zorg.
Kortom, een mooi doel dat zeker onze steun verdient.

Namens Tabitha, Ger van Alphen

GEESTELIJK WERKERS

Gemeenteavond op 28 mei

Op dinsdag 28 mei van 20.00 tot + 21.55 uur is er een
Gemeenteavond met als thema: Martelaren - typisch
voor de doopsgezinde traditie?

Weet u dat doopsgezinden de verhalen van hun
martelaren in boeken hebben verzameld? Waarom
eigenlijk? En waarom zijn er zelfs hele oude doperse
martelaarsliederen die gezongen werden en worden?

Wat geeft mensen de moed en de kracht om aan hun
geloof vast te houden, ook als ze door anderen daarvoor
vervolgd en zelfs veroordeeld en gedood worden?

Willem van Bloemen zal enkele wetenswaardigheden
vertellen uit de geschiedenis over de tijd en de
omstandigheden van de martelaren en martelaressen.
Paul F. Thimm zal daarna aan de hand van enkele
persoonlijke verhalen van doperse martelaressen en
martelaren met de aanwezigen in gesprek gaan over wat
deze gelovigen bezielde om vanuit hun geloofsover-
tuigingen zo principieel te (blijven) leven met alle risico’s
en gevolgen die dat met zich meebracht.

Samen kritische en nieuwsgierige vragen stellen en
praten over dit belangrijke, soms wat verwaarloosde
thema ‘martelaarschap’ - dat belooft een boeiende en
leerzame avond te worden voor allen die komen.
Hartelijk welkom!

Willem van Bloemen en Paul F. Thimm

MET DE BIJBEL ERBIJ

‘Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven
gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren .
Filippenzen 4:7

Tijdens de Gemeentevergadering hebben Paul, Franka

en ik verteld over ons werk en hoe de tekst uit
Filippenzen daarin doorwerkt. Aan de hand van drie
schilderijen mocht ik vertellen hoe de ervaringen van
oorlog en vrede in mijn werk ter sprake zijn gekomen.
Een van de schilderijen was van Claude Monet
(1840-1926), door hem ‘een eerbetoon aan de vrede’
genoemd. Monet vond zijn innerlijke vrede in zijn
bloeiende tuin. De waterlelies daarin werden een spiegel
van zijn eigen ziel en brachten hem vrede in een tijd van
onrust en oorlog. Hij vond er vreugde en inspiratie waar-
door hij staande kon blijven, ook te midden van spanning
en verdriet. Waar is voor ons zo'n plek te vinden? Hoe vin-
den wij vrede te midden van dat wat ons overkomt of wat
er in de wereld speelt? Bijzonder was dat ik na deze avond
stuitte op een gedicht van Frederik van Eeden:

‘De witte waterlelie’

‘Ik heb de witte waterlelie lief,

daar die zo blank is, en zo stil

haar kroon uitplooit in het licht.
Rijzend uit donker-koele vijvergrond
heeft zij het licht gevonden

en ontsloot toen blij haar gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het waterviak.
En wenst niet meer... "’

De waterlelie gaat een ontwikkeling door die we als mens
ook gaan of misschien moeten gaan: van het donker naar
het licht, het licht dat je zelf moet vinden of waardoor je
gevonden wordt en waarvoor je jezelf moet openstellen.
Het is een beeld van opengaan en verstilling zoals een
mens open kan bloeien en rust en vrede kan vinden in de
nabijheid van de Eeuwige.

Ellen van Houten

GEMEENTEWERK

Commissie Toekomst

Op 12 februari is de commissie Toekomst door de
kerkenraad ingesteld. Een vijftiental leden en vrienden,
jong en oud, regelmatig kerkbezoeker of totaal niet
kerkbezoekend zitten in de commissie. Een mooie mix
van enthousiaste mensen. Na een geslaagde avond
waarop inspirerende gedichten en gedachten werden
uitgesproken en al een beetje werd nagedacht over de
toekomst van de DGA, is de commissie met de opdracht
om out-of-the-box denkend te werken, op pad gegaan.
Sinds die avond heeft de commissie elke twee weken
vergaderd. We zijn begonnen om te inventariseren welke
vragen er nu leven bij de commissieleden en welke
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informatie er nodig is om een toekomst te bepalen voor
de DGA. Vanuit die vragen en gewenste informatie is een
zestal kernvragen/onderwerpen gekozen waarmee de
commissie aan de gang wil gaan. Dat zijn: communicatie
en publiciteit, jongeren, DGA en haar gedachtegoed,
gebruik van het gebouw, maatschappelijke rol en de
oecumene. In drie kleine groepjes van vijf personen is de
commissie sinds begin april bezig om deze zes kern-
vragen nader te gaan onderzoeken en uitwerken. Elk
groepje heeft de vrije hand in het onderzoek en het zou
zomaar kunnen dat naar uw mening of idee over een van
de onderwerpen wordt gevraagd. Maar ook

ongevraagd kunt u met vragen, opmerkingen, tips en
ideeén bij ons terecht. Het gaat tenslotte over de
toekomst van onze Gemeente!

De commissieleden zijn Paulien Walch, Jan Broere sr., Nico
Eveleens, Jan Broere jr., Nelleke de Graaff, Marlies van
Leeuwen, Leon de Graaff, Mariska de Graaf-Van der Zande,
Koen Persoon, Jos Hofman, Gerbrand Groeneveld, Co van
der Laarse, Mariet Tas-Moolhuijsen en Eline Koopman.

Namens de Commissie Toekomst, Bas Middelkoop

Avondmaalsviering
Maandag 25 maart
vierden we Avondmaal
met de Doopsgezinde
bewoners van Zorg-
centrum Aelsmeer.

Het verhaal van de
voetwassing uit
Johannes stond centraal.
Een reactie na afloop:
“Vroeger ging ik altijd
naar het Avondmaal, nu
gaat dat niet meer. Zo fijn dat we het nu hier hebben
gevierd” Een middag van verbondenheid.

Ellen van Houten

ZINVOL OUDER WORDEN

Ronald van de Kruk van Ons Tweede Thuis was op

27 maart bij Zinvol Ouder Worden te gast.

Ons Tweede Thuis is een organisatie die in Aalsmeer maar
o

ook daarbuiten woonvormen biedt voor verstandelijk
beperkte mensen. Ronald van de Kruk is pastor bij

Ons Tweede Thuis (OTT) en is door de Zinvol Ouder
Worden-commissie uitgenodigd om te vertellen over zijn
werk en hoe hij zijn kerkdiensten vormgeeft.

Een keer per maand is er een dienst waar vele bewoners
van OTT naartoe komen, vergezeld van familie en/of
begeleiders. De dienst begint om 10.30 uur en duurt een
klein uurtje.

Ronald vertelde ons zeer boeiend over de dingen waar hij
tegenaan loopt, de manier waarop hij een Bijbelverhaal
vertelt, waarbij vele attributen worden gebruikt om alles
een beetje inzichtelijk te maken en vooral begrijpelijk
zodat de aanwezigen hem goed kunnen volgen. Het is
zeer vermakelijk om Ronald aan het werk te zien, vooral
omdat blijkt dat de toehoorders hem in alles volgen en
veel aandacht van hem krijgen. Wat vooral belangrijk is,
gaf hij aan, is om te beseffen dat deze mensen wel een
verstandelijke
beperking
hebben, maar ”n’ﬁ
geen y
emotionele
beperking
over het alge-
meen, dus er
is verdriet,
blijdschap en
enthousiasme
te over tijdens  Gert Karssing en Ronald van de Kruk.

zo'n dienst.

Er wordt veel gezongen en een paar van de liedjes die
Ronald vaak gebruikt, zongen we met elkaar. Zo kregen
we een goed beeld van de manier waarop de dienst
wordt vormgegeven. Na zijn lezing gingen we zoals te
doen gebruikelijk in groepjes uiteen en spraken met
elkaar over drie toepasselijke onderwerpen, waarbij Ro-
nald steeds bij elk groepje even aanschoof. ledereen was
onder de indruk van zijn enorme toewijding en profes-
sionaliteit en we hebben een goed beeld gekregen van
zijn werk. Na hem met een bloemetje hartelijk te hebben
bedankt sloten we de ochtend af.

Jan Walch
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Aandacht voor monumenten tijdens Inloop
Zondagmiddag 7 april was er Inloop, deze keer met het
thema: Monumenten in Aalsmeer. Zo kort na Pasen
stonden we stil bij een toepasselijk gedicht: ‘Pasen gaat
altijd door’van Marinus van den Berg.

Het werd een gezellige middag, met beelden en uitleg
van Ruud. Zo vertelde hij dat er in Aalsmeer gemeente-
lijke, provinciale en Rijksmonumenten zijn (onze Doops-
gezinde kerk met kosterswoning), alle herkenbaar aan het
schildje in de kleuren van de Aalsmeerse vlag. Naast de
monumenten heeft Aalsmeer ook beschermde dorps-
gezichten. We keken naar mooie plaatjes van diverse
monumentale panden. En zoals dat vaak bij de Inloop
gaat, van het een kwam het ander. We haalden
herinneringen op en belandden bij Aalsmeerse bijnamen.
Uit de boekjes ‘Van de hak op de tak’van Coq Scheltens
en ‘Goed voor een glimlach’van Truus Oudendijk lazen we
verschillende verhaaltjes.

Hierna werd er een spelletje gedaan en om 16.30 uur ging

iedereen weer huiswaarts.
, -

= e

e

Kom gerust ook eens naar de Inloop op zondagmiddag, u
bent van harte welkom. Bijvoorbeeld op 9 juni, van 15.00
tot 16.30 uur. Uw gastvrouw is dan Arida van Oudenallen.

Elise Moolhuijsen

Keukenlinnen om mee te nemen
Het keukenlinnen is aan
vervanging toe. Om die
reden heeft Tilly Overbeek
handdoeken, thee-
doeken en vaatdoekjes

in dezelfde stijl en kleur
aangeschaft. Ze heeft ze
bij haar thuis gewassen i
en lekker aan de waslijn in de wind gehangen. De oude
keukendoeken gaan naar de Bindingkampen en worden
op meeneem-stapeltjes in de tussenkamer op de tafel
gelegd. Ze worden
aangeboden als
poetsdoeken. Als ze
er nog liggen, voel u
vrij om ze mee te
nemen.

Nieuws van de quiltgroep

In de Paasdienst heeft u weer kunnen genieten van de
vrolijke kleuren van de warme comforters. In de kerken-
raadsbanken links heeft u ze kunnen zien liggen.

Op 17 april brachten we weer 17 comforters voor
vluchtelingen in Oekraine naar Bussum. Een geweldige
prestatie want in oktober hadden we er ook al 30
gebracht. Het blijft een mooie gedachte dat wij hier, ver
van al het oorlogsgeweld, zo meeleven en de machte-
loosheid die ons soms overvalt kunnen vergeten door
comforters te maken voor hen die bijna niets meer
hebben. Het blijft bijzonder om op deze manier te laten
blijken dat we aan de mensen denken en meeleven. Een
comforter is een deken met een hart. Het geeft de
mensen warmte en troost doordat er ver weg mensen zijn
die deze warme dekens maken.

De quiltgroep is heel blij dat er een aantal nieuwe leden is
bijgekomen die met name de comforters maken. Een van
die dames is zo enthousiast dat ze zelfs de naaimachine
mee op vakantie neemt en als de anderen dan gaan skién
naait zij aan de comforter. “Mijn intentie om de naai-
machine mee te nemen is om mooie lappendekens te
creéren die hopelijk een glimlach en warmte bij de
ontvangers brengen.”

Jacqueline Tas

Terugblik op de kledingruil
Op vrijdagavond 19 april vond voor de tweede keer de
kledingruil plaats. Een samenwerking van de Zin-Inn van
de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en de Binding. Het
idee: neem kledingstukken mee uit je eigen kledingkast
en zoek zonder kosten nieuwe items uit van een ander.
Duurzaam en goed voor zowel kledingkast als portemon-
nee. Er was veel publiek van jong tot oud. Daarnaast was
het een mooi moment om elkaar te ontmoeten in de
Bindingzaal onder het genot van een drankje en hapje.
Het was een geslaagde avond en alle overgebleven
kleding is .
gedoneerd aan
het goede doel.
Voor volgend
jaar staat deze
activiteit ook
zeker weer op
de agenda.

Inge de Haan
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Lenteontmoeting voor ouderen

De uitnodiging zag er zo vrolijk uit, dat we de
lenteontmoeting van woensdag 24 april niet konden
overslaan. Voorzitter Anja kon 77 aanwezigen welkom
heten. Het thema was ‘Vogels’ en onze gast van vandaag
was Erik de Rijk, die de kerkzaal mooi had ingericht met
vogelhuisjes en foto's van prachtige vogels. Anja las een
gedichtje voor ‘De winter ligt achter ons, de natuur loopt
uit, de vogels fluiten en het zonnetje krijgt al meer kracht.
Het is Lente.’ Anja grapte dat ze als kind dacht dat alle
vogels Merel heten.

Na het openingslied ‘Kom laat ons vrolijk zingen tot God
die alles schiep’ dronken we thee of koffie met wat lekkers
erbij. Hierna kwam Erik aan het woord, hij begon met de
‘Bird song’. Op prachtige muziek liet hij ons veel foto's van
verschillende vogels zien, en het leek alsof zij die melodie
floten. Fantastisch gemonteerd. We zagen onder meer de
pestvogel, ijsvogel, uilen, zwaluwen, sperwers, kuifmees.
Te veel om op te noemen. Erik heeft engelengeduld: Hij
vertelde ons dat hij een camouflagepak aanheeft en zo
stil mogelijk de foto neemt op het juiste moment. Ook
legde hij ons wat technische zaken uit en dat je inderdaad
geduld moet hebben. Het is een mooie hobby.

Bij de tweede ronde koffie of thee kregen we een
chocolade vogel erbij.

Hierna kwam de overdenking van Ellen. Zij las ons een
gedeelte uit het verhaal van Noach voor. Noach liet na 40
dagen en nachten regen een duif los. Die kwam steeds
weer terug maar op een dag duurde het lang en toen hij
terugkwam met een olijftakje in zijn snavel was dat een
teken dat het water op aarde gedaald was. De duif bracht
goed nieuws: een nieuwe kans op een leven in vrede. Het
olijftakje is een teken van vrede en verzoening en de duif
een teken van hoop. Ellen sloot af met een mooi lied van
Trijntje Oosterhuis.

Na een hapje, een drankje en de collecte hielden we

de verloting. We hadden bij binnenkomst een lootje
gekregen en Jaap toverde vele lootjes uit de hoge hoed
die goed waren voor mooie prijzen. Aan het einde van de
middag bedankte Anja eenieder die deze bijeenkomst zo
goed had verzorgd. We zongen het slotlied ‘God die alles
maakte’ en gingen daarna allemaal voldaan naar huis met

een olijftakje waaraan een kaartje hing met de duif erop
en het woord vrede. Een teken van hoop!

Lyda Zondag-Koningen

Oproep: wie wil bakken?

Wie wil er iets lekkers bakken voor het koffiedrinken na de
Eilanddienst op zondag 26 mei? Dat weekend krijgen we
de partnergemeenten op bezoek en na de dienst is er ge-
legenheid voor ontmoeting. Het zou zoveel hartelijkheid
uitstralen als we op zelfgemaakt gebak kunnen trakteren!
Er ligt een intekenlijst op de kerktafel.

Kerkkoor zingt J.S. Bach

Het Doopsgezind Kerkkoor zal op eerste Pinksterdag weer
van zich laten horen tijdens de dienst. We hebben samen
met een aantal projectzangers het stuk ‘Freue dich,
erldste Schar' van J.S. Bach ingestudeerd en verheugen
ons om dit mooie stuk te zingen. In juni is ons zomer-
reces, daarna zullen we weer met veel enthousiasme in
september beginnen.

De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 uur tot
21.30 uur in het achterzaaltje van de kerk. ledereen die
mee wil zingen is van harte welkom. Inlichtingen bij
Janina van der Laarse: kerkkoor@dgaalsmeer.nl.

KRINGWERK

Kring Shalom over de veranderingen in Aalsmeer

Het thema op 14 maart was ‘De veranderingen in
Aalsmeer over de periode 1950-heden’

Gastspreker Dirk Jongkind verzorgde deze avond en
vertoonde eerst een aantal luchtfoto’s van diverse delen
van de gemeente met onder andere veel kassen, pijpen,
grasland en woningbouw. Dirk vertelde boeiend en met
allerlei weetjes over de vele veranderingen in de laatste
74 jaar, dus in onze generatie. Zoals het verdwijnen van
het pontje aan het eind van de Kanaalstraat op 30 novem-
ber 1962, de opening van het raadhuis in 1962, de bouw
en de afbraak van het postkantoor aan de Stationsweg,
het einde van de spoorlijn, de opkomst van het bus-
vervoer en de woningbouw in verschillende delen van

de gemeente. Na de pauze
keken we eerst naar een film
van Aalsmeer die in het
verleden in opdracht van de
gemeente is gemaakt. Aan het
eind van de avond werd er nog
over de veranderingen nage-
praat en werden herinneringen
uit het recente en het verdere
verleden opgehaald.

Peter Boogaard

Wim van Leeuwen en |
Dirk Jongkind.
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Paaswijding Kring Ruth
Op 21 maart kwamen wij bij elkaar voor de paaswijding.
Narcissen en groene takjes versierden de tafels. Barbara
opende de avond met het aansteken van de kaars.

Wij kregen deze avond hedendaagse iconen te zien van
Anne-Marie van der Wilt, beeldend kunstenaar en
theoloog. Wij zagen de prachtige beelden van het
lijdensverhaal van Jezus op het scherm in de Bindingzaal.
Afwisselend werden er stukjes uit de Bijbel en andere
teksten voorgelezen,
was er mooie muziek en
zongen wij liederen.

Na afloop waren we

stil en onder de indruk
hoe mooi deze avond

in elkaar was gezet en
daarna dronken we met
elkaar nog een glaasje
en wensten ieder een
goede Pasen.

B )

Lenie van Gaalen

Kring Elia in de Stille Week

Kring Elia kwam op 27 maart bij elkaar. Het was een
samenkomst in de Stille Week.

Wim leidt de avond.

Er zijn veel berichten van afmelding door ziekte of
herstellende van een operatie. We leven met onze kring-
leden mee.

Leny steekt de kaars aan en leidt de avond in met het
verhaal van de barmhartige Samaritaan. Heeft dit verhaal
met Pasen te maken? Pasen gaat niet over jezelf maar
over omzien naar elkaar. Het goede zoeken en doen.
Leven naar het gedachtegoed van Jezus. Zit Jezus ook in
jou? Ze sluit af met het mooie gedicht van Willem
Wilmink‘De trein maakt zijn vertrouwd geluid: Zij rijdt
véOr-, ik achteruit’

Dan begint Wim met het eerste deel van het programma.
Hij heeft in de loop van de tijd veel afbeeldingen van
Jezus verzameld en hij vraagt ieder van ons om een beeld
van Jezus uit onze jeugd uit te zoeken en een beeld zoals
we hem vandaag zien. Wat roepen de beelden veel op bij
ons: herinneringen aan onze jeugd en gedachten en
gevoelens die we nu over Jezus hebben.

Tijdens het tweede deel van de avond laat Wim de
prachtige afbeeldingen zien van de eigentijdse glas-
iconen, gemaakt door Anne-Marie van de Wilt. In het
bijzonder spreken de iconen die ze maakte over het
lijdensverhaal en opstanding ons aan. Een idee is het
misschien om haar persoonlijk uit te nodigen voor een
Zin—-Inn avond. Hielke begeleidt ons bij het zingen van
het slotlied ‘Ga met God en hij zal met je zijn

Een rijke Elia-bijeenkomst in de Stille Week.

Ineke van Dam-Menkhorst

Kring Mijdrecht over Menno Simons

Op 3 april was de voltallige kring Mijdrecht bijeen bij
Akke-Clara en Paul Thimm. Ook br. Leo Bakker was als
kersverse voorzitter van de kerkenraad aanwezig om ook
met onze kring kennis te maken.

We lazen tijdens deze middag met elkaar een brief van
Menno Simons waarin hij vertelt over zijn ‘verlichting,
bekering en beroeping’: Uyt Babel ghevloden, in Jeruza-
lem ghetogen, in hedendaags Nederlands vertaald door
W. Bergsma en S. Voolstra.

De 16e eeuw waarin Menno Simons leefde was een tijd
van grote politieke en religieuze spanningen. Een over-
gangstijd van de Middeleeuwen naar een nieuwe tijd en
dat ging gepaard met veranderingen, oorlogen en crisis-
situaties. Karel V kwam aan de macht in de Nederlan-
den en de macht van de Rooms-Katholieke kerk werd
aangetast. Mensen als Luther, Zwingli en Calvijn wilden
aanvankelijk de kerk van binnenuit hervormen, wat
echter niet lukte en uiteindelijk leidde tot een splitsing
(Reformatie). Ook de katholieke priester Menno Simons
uit Friesland kwam door het lezen van de Bijbel, met
name van het Nieuwe Testament, tot nieuwe gedachten.
Kennelijk hoorde het lezen in de Bijbel toen niet bij de
opleiding tot priester! Hij kreeg twijfels over door mensen
bedachte geboden en las in de Bijbel ook niets over de
kinderdoop. Na lang studeren, wikken en wegen besloot
hij de katholieke kerk te verlaten en zich aan te sluiten
bij de Wederdopers. Dat betekende voor hem het einde
van een relatief rustig leven omdat de Wederdopers als
‘ketters’werden beschouwd en ernstig vervolgd werden.
Ook voelde Menno zich geroepen om de leiding van deze
beweging, die door het debacle in Mlnster op drift was
geraakt, op zich te nemen en een meer vredelievende
richting in te slaan. Het werd voor hem en de zijnen een
moeilijke tijd van rondzwerven, geen vaste verblijfplaats
en steeds op de vlucht om aan vervolging te ontkomen.
Een heel persoonlijke en ook ontroerende brief!

Hanneke Niermeijer

Shalom tekent
Kring Shalom beleefde een mooie kringavond op 4 april.
We moesten tekenen aan de hand van het verhaal dat
Wim vertelde. De ene foto was zoals het verhaal was en
de tweede foto was het resultaat.

Het bleek dat we meer visueel waren ingesteld dan dat
we goed konden luisteren. Het was een gezellige avond.
Op 25 april hadden we een bijeenkomst om te
brainstormen over

het programma '
van volgend jaar.
In kleine groep
werd ook deze
avond heel
gezellig.

Ineke
van der Stroom
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Interessante verhalen bij kring Ruth

De laatste kringavond van dit seizoen was op 11 april.
Het leek het bestuur een aardig idee om na jaren weer
eens een‘inbreng’ programma te organiseren. Allemaal
worden we dan uitgenodigd om iets te vertellen over
wat ons heeft geraakt of waar een mooie herinnering aan
vastzit, waar we blij of verdrietig van werden. In het begin
verliepen de aanmeldingen nog wat stroef maar later
kwamen ze binnen. De onderwerpen waren zeer geva-
rieerd. Veel momenten en voorwerpen uit onze jeugd
maar ook uit recentere tijd. Lenie beet het spits af met
een indrukwekkend verhaal over familie en hun ontbe-
ringen in oorlogstijd. Daarna, in willekeurige volorde, een
poéziealbum van moeder, kinderkleding, zelfgenaaid met
het verhaal dat die jurkjes steeds vermaakt werden met
een strook ertussen als het rokje te kort werd. Verschil-
lende prachtige quilts, gekregen bij het afscheid na een
dienstverband. Eén gemaakt van alle stropdassen die de
echtgenoot had gedragen tijdens zijn arbeidsperiode. Hij
herkende ze nog! Boekje van Piggelmee, fotoboek van
een prachtige koude reis in het hoge noorden, tekst uit
de Bijbel Korinthe 13 over de liefde, een heel oude pop die
steeds maar weer door de moeder opgelapt en hersteld
werd. Een trouwjurk van schoonmoeder die ‘moest’ trou-
wen in 1940 omdat de schoonmoeder bij verbranding
om het leven was gekomen en er gezorgd moest worden
voor de man die achter bleef.

Een boekje vol geluksverhalen. Kampeervakanties in
Bakkum, als je in Amsterdam woonde en genoot van de
vrijheid op de camping. Een hilarisch verhaal van Anneke
Eveleens over twee vliegen Frits en Myra, zij waren
stiekem een auto ingevlogen die klaarstond om met
vakantie te gaan. We hoorden van de avonturen die de
vliegen in de auto meemaakten.

Als kers op taart keken we naar beelden van lang geleden
van een weekeinde Ruth in Noord-Holland in de buurt
van Schoorl uit 2006. Dat was lachen. Toen konden we
nog die hoge zandberg opklimmen. Met gemak!

Gerda Stieva

JoB naar de Beeldentuin

Kring JoB bezocht op 17 april de
Beeldentuin in Hoofddorp. In 1996
kwam pastoor Kees van Lent (nu in-
middels emeritus pastoor) naar de
Joanneskerk in Hoofddorp.

Achter deze kerk waren twee stuk-
ken grasland bij het kerkhof waar
schaapjes liepen. De pastoor vond het
een prachtige plaats om een Bijbelse
tuin te maken. Geinspireerd door zijn
bezoek aan Israél waar hij in een grote
Bijbelse tuin was geweest en door het
boek ‘tuinieren met Bijbelse planten’
van de Engelse auteur Nigel Happer, : =
gaf hij opdracht aan architecten om plannen te maken
om ook hier een Bijbelse tuin te maken.

Beeldhouwer Karel Gomes heeft de meeste bronzen
beelden gemaakt en er werd door Van Lent en de vele
vrijwilligers een mooie passende plek gezocht voor elk
beeld. Zo komt het dat je al wandelend door de parkach-
tige beeldentuin met begraafplaatsje, pluktuin,
kruidentuin, Labyrint (niet te verwarren met een doolhof)
en een vijver verrast wordt door de bijzondere, veelal op
de Bijbel gebaseerde flora. Voor ons Aalsmeerders was
het leuk te ontdekken dat er een verzameling rozen uit de
Historische Tuin aangeplant is. Wij kregen een rondleiding
maar ook zonder rondleiding is het er prima toeven. Bij
elk beeld staan bordjes met een QR-code voor informatie.
Ook op de site staat veel informatie en het is echt de
moeite waard voor een wandeling door de mooie, bijzon-
dere tuin. Enigszins verkleumd sloten we de avond in de
pastorie af met koffie en thee maar niet voordat we een
kijkje hadden genomen in de kleine kapel waar de vorige
bewoners, de nonnen, veel tijd doorbrachten.

Margreeth Eveleens

Het carnaval der
dieren bij Kring Oase
Op 19 april kwam

kring Oase bijeen. Niet
op donderdag, zoals
gewoonlijk, maar op
vrijdagmiddag. De mid-
dag was in twee delen.
Gestart werd in de Bin-
dingzaal zoals altijd, met
een welkomstwoord

en het ontsteken van de kaars door Margo. Te gast was
Neeltje van Leeuwen, studente aan het Conservatorium
en pas afgestudeerd op piano, met een 9. De overdenking
werd verzorgd door Jolande. Elise vertelde een verhaal en
een gebed over dieren van Franciscus van Assisi. De ken-
nis werd getest door vragen als: Wat voor dieren komen
er voor in de Bijbel? Ook het raden van dierengeluiden
hoorde erbij. Dit gedeelte werd afgesloten met een glaas-
je fris en het doven van de kaars. Daarna gingen we naar
de Kerkzaal. Wij waren niet de enige aanwezigen, er was
veel belangstelling. Neeltje vertelde de kring waar zij naar
gingen luisteren: Een verhaal in harmonie.'Het carnaval
der dieren’van de Franse componist Camille Saint-Saéns.
Dit was het afstudeerproject van Neeltje. Het geheel
werd uitgevoerd door jonge leerlingen in 13 korte frag-
menten die dieren uitbeelden. Het ging bijvoorbeeld om
de leeuw, de olifant, de koekoek en de zwaan. Elk stukje
werd gespeeld door twee leerlingen op piano of gecom-
bineerd met dwarsfluit, viool en klarinet. De muziek werd
afgeW|sseId door gedlchtjes en een afbeeldlng (viade
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beamer) van het betreffende dier. Aan het eind werden
de leerlingen bedankt met een luid applaus voor hun
bijzondere en mooie uitvoering. Het was een fijne middag
met dank aan Neeltje en alle muzikanten.

Rietje Vonk

Kring Elia naar het huiskamermuseum

Tijdens de kringavond van 24 april bezocht Elia het huis-
kamermuseum van Janna van Zon. Janna heeft in haar
museum de hele collectie van het voormalig Museum
Mokum. Deze collectie is verzameld door Dieuwke

Bakker in de periode dat zij eigenaar was van de Galerie,
van 1962 tot haar overlijden in 1984. Janna is galeriehou-
der van Mokum geweest en voelt zich verweven met de
schilderijen van de kunstenaars en het behouden van de
Mokum Collectie is Janna’s levenstaak. Er is geen kamer in
het huis van Janna waar de muur niet volhangt met schil-
derijen. Het enthousiasme waarmee zij over elk van de
kunstenaars kan vertellen is bijzonder; je hangt aan haar
lippen. ledereen is altijd welkom, wel op afspraak. Een
aanrader voor diegenen die nog nooit een bezoek ge-
bracht hebben aan de Van Cleeffkade nr. 12, je wordt met
open armen ontvangen. Heel erg bedankt Janna. Na het
overhandigen van een boekenbon werd de kringavond
met een drankje en een hapje afgesloten in de Binding.

Tini Man

Kring Zorgcentrum herdenkt

Bij kring Zorgcentrum Aelsmeer stond op 29 april het
herdenken van de Tweede Wereldoorlog centraal. De
meeste bezoekers van de kring hadden de oorlog mee-
gemaakt en wisten zich daar veel van te herinneren. Zo
van lieverlee kwamen wat verhalen los en herinneringen
aan bombardementen en schaarste aan eten, die tijd zal
men nooit vergeten. Er was iemand die zijn verhaal nooit
aan zijn kinderen verteld had. Dat is geen onwil maar juist
om mensen te beschermen. Soms zijn dingen te erg om
te vertellen. Uit het boek Historisch Aalsmeer stond een
stukje over de bevrijding, in Aalsmeer is de bevrijding
rustig verlopen. We luisterden naar het lied ‘Trees heeft
een Canadees, dat ieder wel kende. Er was een gedicht en
we zongen elkaar de vrede toe en we aten oranjesoesjes.
Het was een mooie, indrukwekkende middag waarin veel
verteld en geluisterd werd.

Anneke Eveleens
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Seizoensafsluiting Kring Mijdrecht

Op woensdag 8 mei jl. trokken de leden van Kring
Mijdrecht de polder in. Te voet, op de fiets en per auto
bereikten we het verborgen pareltje in de Ronde Venen
‘de Grote Sniep’om het kringseizoen 23/24 met een lunch
af te sluiten. Het afgelopen seizoen kwamen we weer
elke eerste woensdag van de maand bij een van de leden,
verspreid door De Ronde Venen, bij elkaar. Daar praatten,
luisterden, discussieerden of speelden we al naar gelang
de onderwerpen die de revue passeerden. Dat waren

b.v. het Ganzenbordspel, een nieuwjaarsquiz, iconen,

een boekbespreking, muziek en het leven van Menno
Simonsz. Er was tijdens deze laatste activiteit ook weer
genoeg stof om gezellig met elkaar te kletsen en natuur-
lijk lekker te eten. Na afloop ging ieder haar of zijns weegs
met goede wensen voor een mooie, gezonde zomer en
tot ziens in het nieuwe seizoen 24/25.

Vera Stein

GEMENGDE BERICHTEN

Midzomerconcert

Op 21 juni, op de eerste zomerdag, geeft het Bindingkoor
een Midzomerconcert. Liederen uit verschillende perioden
zullen tijdens dit concert de revue passeren die, zoals de
titel al doet vermoeden, betrekking hebben op de zomer.
Zo kunt u bijvoorbeeld genieten van het prachtige ‘Shall

| compare thee to a summer’s day’van Nils Lindberg op
tekst van Shakespeare, maar ook stukken van Brahms,
Morley, Elgar, Gershwin, Abba, The Beatles en er zal een
blokje Scandinavische ‘midsommar’ liederen zijn (de koor-
leden zijn druk bezig hun Scandinavisch op te halen).
Kortom, voor elk wat wils. Uitgebreidere informatie volgt
nog maar schrijft u

de datum alvast in o, M\ S R

de agenda. ) SRS ¢

Het Bindingkoor
heeft nog plaats
voor tenoren en
alten. lets voor
jou/u? ledereen is
welkom! Een
beetje toon otk i AED

houden is wel nodig maar je kunt ook nog veel leren op
een koor. Voor informatie: bindingkoor@gmail.com en
we zijn te vinden op de website van de Gemeente:
www.dgaalsmeer.nl.

|
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Gemeenteberaad in Elspeet

Elk jaar organiseert de ADS een Gemeenteberaad, in
Elspeet op Mennorode. Dit jaar wordt het Gemeente-
beraad onder de titel Mondig op Zondag gehouden op
zondag 16 juni. Het wordt een dag van ontmoeting,
verdieping en inspiratie rond het thema ‘Valt er nog iets
te vieren.

De dag wordt u aangeboden door de ADS en is gratis
toegankelijk.

Er is voor alle leeftijden iets te doen en een uitgelezen
kans om doopsgezinden buiten de Gemeentegrenzen te
ontmoeten!

De kerkenraad stelt voor om die dag met een bus vanuit
Aalsmeer naar Mennorode te gaan, er zijn nog plaatsen
vrij. Hieraan zijn wel kosten verbonden €25 pp. Wilt u
meer bijdragen dan mag dat natuurlijk altijd.

Die zondag zal er geen dienst zijn in de Doopsgezinde
kerk Aalsmeer.

Opgeven bij secretariaat@dgaalsmeer.nl, er ligt een
intekenlijst op de tafel achter in de kerk.

Voor meer informatie over workshops en sprekers en over
het randprogramma houdt u de website, Mondig en de
nieuwsbrief in de gaten https://doopsgezinden.nl/
agenda/mondig-op-zondag/

Kerktafel, prikbord, folderrek

Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt u
de gemeentebladen van onze buurgemeenten,

een exemplaar van ‘Mondig’ (nieuwe naam voor Doops-
gezind nl), folders en actuele nieuwsbrieven van diverse
organisaties waaronder ‘Korrel Zout’van het Jeannette
Noélhuis en het‘Bovenlanden Bulletin; berichten over
cursussen en gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook
elders. Er ligt regelmatig informatie over diverse projecten.

Andere emotie

Verwarring bracht de foto die Leon me onlangs stuurde.
“Ja maar, ik was er gisteravond nog!”Toen had ik de indruk
dat de kerktuin een lusthof was met alle tulpen, narcissen
en hyacinten. De foto liet echter een egaal groene tuin
zien zonder de kleuren van de bol- en knolgewassen.
Alleen de blauwe druifjes kon je nog zien. De bloemen
waren later op de avond geplukt en keurig op diverse
plekken neer gedrapeerd. In hele of halve cirkels!

In eerste instantie dacht ik aan kwajongensstreken of
dronken mensen. Dit gebeurt met regelmaat in onze
kerktuin. Het bleek bij navraag bij de politie te gaan om
een verwarde man. Het maakte bij mij een andere emotie
los dan wanneer het vandalisme was geweest. De man
heeft misschien meer oog voor onze florale schoonheid
dan gedacht. Evengoed zonde, eigenlijk.

Gert Karssing

In memoriam mevrouw Jannetje Baarsen-Eveleens
25 oktober 1933 - 12 januari 2024

Janny was nuchter en heel zorgzaam - en ze kon heel direct zijn. Toen ze merkte dat
haar einde dichterbij kwam, draaide ze er niet omheen: “lk ga dood, je weet het. Stom
hé?” zei ze tegen Johan en Willeke en tegen Leona, haar allernaasten.

Zo heeft ze op haar nuchtere manier haar liefde en pijn voor het afscheid geuit.
Tegelijkertijd kon ze ook zeggen: “Wat hebben wij het goed.”

Als jongste in het gezin van Klaas Baarsen en Teuntje de Jong groeide ze op met haar
twee broers en drie zussen. Als kind ging ze naar de zondagsschool (Westhill) van onze
Gemeente. Later is ze er ook een tijdje assistent-leidster geweest. In haar jonge jaren
heeft ze bij Bata gewerkt om kousen te herstellen. Ze was ook heel goed in naaien van
kleren. Toen Janny 19 jaar was leerde ze op Texel Johan Baarsen kennen. Hij was met een vriend op de fiets gestapt

om haar op haar vakantieadres op te zoeken. Dit eiland heeft in hun verder leven een bijzondere plek gekregen - ze
gingen er graag op vakantie. Op 19 augustus 1961 heeft ds. Sipkema hun huwelijk ingezegend met de woorden uit
1 Korintiérs 13 over de liefde en werd ‘Ik voel de winden Gods vandaag’ gezongen. Deze woorden en dit lied hebben
we in de afscheidsdienst van Janny op 18 januari 2024 weer gehoord.

Toen Johan en daarna Leona werden geboren werkte Janny niet meer buitenshuis. Jaren hebben ze als gezin in het
huis op de J.P. Thijssenlaan gewoond. De laatste jaren woonden Johan en Janny in een appartement totdat Johan
naar ‘t Kloosterhof verhuisde, omdat hij meer verzorging nodig had. Op 22 november 2017 is hij daar overleden.
Janny zocht contact met kring Oase. De coronatijd was moeilijk, maar Janny deed wat mogelijk was: lezen, puzzelen,
op het balkon zitten, een rondje met haar rollator lopen, bel-contacten. “We moeten het ermee doen”, zei ze.

Ze vond het niet leuk dat ze niet meer alles zelf kon regelen en zelf kon doen. Wel vond ze het fijn contact met
mensen te hebben en ook op zichzelf te zijn.

Dat de dierbare herinneringen aan hun lieve en zorgzame moeder en trotse oma haar familie altijd mogen bijblijven
en troosten.

Paul F. Thimm
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Bijzonder

Op zondag 7 april hebben we in de Open Ruimte
aandacht geschonken aan het feit dat op Palmzondag
7 april 1974 zeven personen zijn gedoopt na belijdenis te
hebben gedaan. Dat is dus 50 jaar geleden.

Wij vinden het best heel bijzonder om al 50 jaar lid

van de DGA te zijn. Voor dat heugelijke feit hebben we
één kaars aangestoken voor ons alle zeven en de toen-
malige predikant ds. Sipkema. In het licht van de kaars
voelden wij ons nog altijd met elkaar verbonden.

We zijn alle zeven, door de 50 jaren heen, altijd
verweven gebleven in de DGA. In wat voor functie dan
ook, we houden de DGA levendig.

De zeven broeders en zusters zijn Leo Bakker, Willem
Piet, Paulien Piet-Kreeft, Tineke Stolp, wijlen Alberta
Janssens, Til Dragt en ondergetekende Lyda Zondag-
Koningen.

Lyda Zondag-Koningen

KRONIEK

Nieuwe vriend van de Gemeente
Marjanne Maarse-Bruins, dochter van
Yvonne Lamers en Ammy Maarse.

Overleden

Op 22 maart 2024 is overleden de heer O. (Onno)
de Graauw, echtgenoot van Nelly Ravestein, in
de leeftijd van 81 jaar.

Adreswijziging

Zr.D. (Dit) Been, van Kanaalstraat 15, 1431 BV
Aalsmeer naar Zorgcentrum Aelsmeer, kamer
131, Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer.

Zr. A.M. (Ageeth) Vieveen-Eveleens, van
Aalsmeerderweg 487, 1432 ED Aalsmeer naar
Cyclamenstraat 1, 1431 RX Aalsmeer.

Jubilea

20 mei 2024, fam. Spaargaren-Kooij, Uiterweg
207/ws, 1431 AE Aalsmeer, 30 jaar getrouwd.
27 juni 2024, br. L. Bakker en zr. J.H. Amorison,
Zeemanhof 41, 1433 LP Kudelstaart, 40 jaar
getrouwd.

BEDANKT

Graag wil ik bedanken voor de vele lieve kaarten die ik
mocht ontvangen van zusters, broeders en lieve vrienden
en voor de bloemen met een begeleidende kaart van
Jopie Hilverda. Al die belangstelling geeft me weer
energie.

Tini Man

Blij verrast waren we toen onze zoon Hugo in het
ziekenhuis een bloemetje kreeg namens de DGA, bezorgd
door de schoondochter van Ellen.

Inmiddels is hij weer thuis en begint op te knappen. Mede
namens Hugo: hartelijk bedankt.

Kees en Arida van Oudenallen

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mij ver-
wende met lieve opbeurende berichtjes in de vorm van

VINNE v i

kaarten, appjes, "
telefoontjes, bezoek en
bloemen van de kerk. ”

Het helpt echt! Zoals b '

mijn kleindochter
schreef: het is niet fijn
om voor de tweede keer
je arm te breken. Nu
gaan we weer grenzen
verleggen met oefenen,
oefenen en oefenen.
Hopelijk zie ik jullie snel
zodat ik iedereen per-
soonlijk kan bedanken!

Jos Hofman

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle lieve
kaarten en berichtjes die we hebben ontvangen na het
overlijden van onze moeder en schoonmoeder.

We hebben dat enorm gewaardeerd.

Ook dank voor de bloemen met de door Jopie
geschreven kaart, waarmee ik aangenaam verrast werd
tijdens mijn ziek zijn.

Anita en Gerbrand Groeneveld
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Lezing ‘Ziel zoekt Zin’ van Pauline Weseman

Wat als alles waar je in geloofde je niet helpt wanneer het
eropaan komt? Pauline Weseman komt na het verlies van
haar man in een geloofscrisis. Alles begint te schuiven.
Ze gaat op zoek naar de contouren van een nieuw
christendom, buiten de gebaande paden. Tussen
september 2020 en juli 2022 interviewt ze voor Volzin
medezoekers en schrijft ze voor Trouw reportages over
nieuwe vormen die ontstaan na een crisis. Ze ontdekt
hoe de ziel steeds zijn weg vindt, juist door tegenslag.
Hierover schreef ze een boek, ‘Ziel zoekt Zin’ Wat ze heeft
geleerd over onze
menselijke zoek-
tocht naar zin, over
onzekerheid van
geloven en je eigen
draai vinden na een
moeilijke tijd vertelt
ze op donderdag
23 mei. Sinds het
boek is uitgekomen
is Pauline nog
verder gegroeid,
dus ook de nieuwe
ontdekkingen zal zij
met ons delen.
Donderdag 23 mei,
20.00 uur, deuren
open om 19.45 uur.
Kosten €5,-.

Vergeten Vaardigheden op de Historische Tuin

Je band plakken, messen slijpen, een knoop aannaaien,
het snoer van een apparaat vervangen.

Nuttige vaardigheden, maar kun jij het ook?

Deze middag met‘ouderwetse’ vaardigheden is voor
iedereen die nog wel iets nieuws wil leren.

We organiseren dit op een bijzondere locatie:

de Historische Tuin.
Wees dus welkom op
zaterdag 1 juni, van
13.00 tot 16.00 uur voor
bijzondere workshops.
Voor meer informatie
Zie:
www.dgaalsmeer.nl.

Terugblik: Palmpasen

Met Palmpasen was er groot feest in de kerk. Knutselen,
bloemetjes planten, een speurtocht en nog veel meer.
Het was heel gezellig, met veel kinderen, ouders en
grootouders.
Nelleke vertel-
de het verhaal
van Naomi die
een koning op
een ezel ziet.
We zien jullie
graag weer met
de zondags-
school of het
herfstfeest!

Terugblik: De dochter van de burgemeester

Astrid Cattel heeft op 14 april harten veroverd met een
warme, open en hilarische kijk in haar persoonlijke leven,
als kind, als tiener en als moeder van tieners. En het hart
van Astrid was duidelijk veroverd door Joost Hoffscholte,
die de voorstelling opende en Astrid mocht introduceren.
Als voormalig burgemeester had hij haar vader nog
gekend en als vader van ook een Astrid kon hij haar met
ouderlijke trots verwelkomen en bedanken. Het was een
prachtige middag vonden wij als publiek en vond ook
Astrid, vertelde ze.

Franka Riesmeijer




