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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Zij is als een vogel... 

Dit prachtige nagelkruid bloeit 
in onze tuin, wonderlijk. Met zo’n 
honderd bloempjes tegelijk.  
Eindelijk is het mooie weer aan- 
gebroken en kijk: ‘de natuur  
jubelt’. En heel de Schepping zingt 
en komt tot bloei. Hier in 

Nederland dan, want in Spanje bijvoorbeeld is het veel 
te heet en te droog. De natuur en ook de mensen lijden. 
We horen en zien de nood, maar we krijgen het maar niet 
voor elkaar om ons gedrag grondig te veranderen en 
maatregelen te nemen.

In deze mooie tijd van het jaar vieren we Pinksteren. Het 
feest dat, ook al verwacht u het misschien niet, alles met 
de Schepping te maken heeft. Een prachtig Pinksterlied 
van de geloofsgemeenschap van het Schotse eiland Iona 
begint zo: ‘Zij zit als een vogel, broedend op het water... 
moeder van de Schepping, wachtend op het woord totdat ze 
baren mag.’ Dit lied is doordrenkt van de warme Keltische 
spiritualiteit in beeldende taal. ‘Wie is die ‘zij’ dan? Om wie 
gaat het hier eigenlijk?’ vraag je je tijdens het hele lied af. 
Want elk couplet gaat over ‘haar’, zonder dat we precies 
weten wie het is. Het blijft gissen waar het over gaat. ‘Zij 
zweeft boven zee...’ (2e couplet) ‘Zij danst in het vuur...’ 
(3e couplet). Eindelijk, in het laatste couplet volgt de 
ontknoping:

‘Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.’

We worden op het verkeerde been gezet, omdat we nog 
steeds niet gewend zijn om over God te spreken in  
vrouwelijke beelden en woorden. Sallie McFague, een 
Amerikaanse feministische theologe, schreef al in de 
vorige eeuw dat het voor ons alleen mogelijk is om in 
beelden over God te spreken. Gangbare termen als ‘heer’ 
of ‘vader’ zijn metaforen voor God, maar geen beschrij-
vingen. We lezen in het boek ‘Groene theologie’ van Trees 
Montfoort (p. 184 e.v.) over het boek van McFague ‘Mo-
dellen voor God, nieuwe theologie in een bedreigde wereld’. 
McFague zoekt in haar boek naar een theologie die zeg-
gingskracht heeft in een tijdperk van ecologische crisis en 
nucleaire dreiging. In zo’n tijd zijn monarchale beelden 
van God riskant (koning, almachtige vader). We hebben 

meer vrouwelijke beelden nodig, en de schrijfster  
probeert daarom nieuwe beelden uit: als moeder, 
minnaar/minnares en vriend/vriendin. Het beeld dat bij 
haar onder deze beelden ligt, is dat van de wereld als 
Gods lichaam. Wij vormen dan, net als de rest van de 
Schepping, Gods lichaam. Een uitdagende gedachte. 

Terug naar Lied 701: in dit lied wordt God of Gods Geest 
als ‘broedende moederlijke duif’ ter sprake gebracht. Trees 
Montfoort vindt dit niet vreemd, ook zij schrijft (Groene 
Theologie, p. 140): ‘Waar het gaat over Gods relatie tot de 
hele werkelijkheid worden opvallend vaak vrouwelijke beelden 
voor God gebruikt. Scheppen wordt voorgesteld als baren. 
Daarbij staat God niet tegenover of boven de aarde, maar is 
er nauw mee verbonden. (...) De Geest en de Wijsheid, beide 
vrouwelijk in het Oude Testament, spelen een grote rol. Het 
Nieuwe Testament verbindt Christus met de hele Schepping, 
onder meer door hem te identificeren met Vrouwe Wijsheid’. 

Misschien is het hoog tijd om ‘vrouwelijke aspecten’  
van God en van de Heilige Geest te herontdekken.’ Een 
broedende vogel op het water, die zucht en zingt, moeder 
is van de Schepping en die wacht op het woord totdat zij 
baren mag...’ (couplet 1 lied 701). Deze Geest inspireert tot 
nieuw leven, tot een ander leven. Zij ‘Maakt de tongen los, 
taal en getuigenis..’ (couplet 3). Zij inspireert mensen en de 
hele Schepping waar wij deel van uitmaken. Zij verbindt 
niet alleen mensen, maar ook de hele Schepping met de 
mensen. Wij zijn daar maar een deeltje van. Dat mag ons 
bescheidener en zorgvuldiger maken in de  
omgang met de aarde en met de Eeuwige die haar  
geschapen heeft. 

Vervolg zie pagina 2
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Kerkdiensten

21 mei  ds. Paul F. Thimm (collecte Gered Gereedschap)
28 mei  ds. Paul F. Thimm, Pinksteren, m.m.v. het Bindingkoor 
  (collecte Doopsgezinde Zending)
  4 juni  ds. Paul F. Thimm (collecte Lepraziekenhuis Shirati)
11 juni  dhr. Herman O. de Roode (collecte Lepraziekenhuis Shirati)
18 juni  ds. Paul F. Thimm (collecte Jongerenwerk DGA)
25 juni  ds. Paul F. Thimm (collecte Ouderenwerk DGA)
  2 juli  ds. Paul F. Thimm (collecte Lepraziekenhuis Shirati)
  9 juli  zr. Paulien Walch (collecte Oudezijds 100)

Aanvang om 10.00 uur.
 
Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen,  
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, Baanvak 30,  
1431 LK Aalsmeer, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en  
brengschema worden opgesteld.

Agenda

Di 23 mei Zin-Inn: lezing Palestina en Israël 20.00 uur
Wo 24 mei Zinvol Ouder Worden 10.00 uur
Zo 4 juni Zin-Inn: muziekvoorstelling ‘Sommerhus’ 15.00 uur  
Wo 7 juni Maaltijdgroep 18.00 uur
Za 10 juni ADS Gemeenteberaad in Mennorode 10.30-16.00 uur 
Zo 11 juni Inloop op zondagmiddag 15.00 uur
Ma 12 juni Zin-Inn: Sacrale dans 14.00 uur
Di     20 juni Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Ma   26 juni Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Ma   26 juni Akkervaart 19.00 uur 
Wo 5 juli Maaltijdgroep 18.00 uur
Za 8 juli Vertrek Vakantieweek Doorn 14.00 uur 
Zo 9 juli Inloop op zondagmiddag 15.00 uur

Om alvast te noteren
 Ma 7 aug Bootreisje voor ouderen hele dag 
Di 21 nov Najaarsgemeentevergadering 19.30 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 23 juni mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
8 juli 2023.

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
mw. E.C. van Houten-Oranje,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Gedempte Sloot 44, 1431 CR Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Voorzitter:
br. B. Middelkoop, 
Cyclamenstraat 51,1431 RZ Aalsmeer,
tel. 06 20 61 33 66.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
dhr. J. Venema,
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962
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Pinksteren is het feest van Gods Geest 
die uitvliegt, scheidsmuren doorbreekt. 
Deze Geest maakt nieuw leven mogelijk, 
‘out of the box’: het gaat ons 
voorstellingsvermogen te boven. 
Troostrijk en inspirerend ... krachtig.

Kom, vogel uit de hemel, witte vredesduif!

Paul F. Thimm en Akke-Clara Thimm-Stelwagen
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BIJ DE COLLECTEN  

Collecte leprapatiënten 
Op 4/6, 11/6 en 2/7 collecteren 
we voor de leprapatiënten bij het 
ziekenhuis in Shirati in Tanzania. 
Daar verblijven al jarenlang 
ongeveer tien mannen en vrouwen 
die aan lepra lijden en die geen 
andere plek meer hebben om 
naartoe te gaan. Hetzij omdat ze 
niet meer geaccepteerd worden door hun familie, hetzij 
omdat ze te veel beperkingen hebben om zelfstandig te 
kunnen leven. Bovendien hebben ze vaak wond-
behandelingen nodig waarvoor ze ook op het ziekenhuis 
aangewezen zijn. Het zijn veelal wat oudere mensen, 
hoewel er een enkele keer ook een jong iemand binnen-
komt die de ziekte in een heel pril stadium heeft. Geluk-
kig kan daar dan snel iets aan gedaan worden en kan zo 
iemand meestal na korte tijd behandeld te zijn zonder 
beperkingen weer ontslagen worden. Het lepraverblijf ligt 
naast het ziekenhuis. Het bestaat uit een huis waar ieder-
een een kamer heeft en een grote ruimte waar gezamen-
lijk gegeten wordt. Verder een keukentje en een medische 
post waar zieken kunnen verblijven en wonden verzorgd 
worden. De mensen hebben geen geld en alles wordt dan 
ook betaald door het ziekenhuis. Bij ons laatste bezoek 
hebben we, evenals de vorige keren, een feestmaal met 
ze gedeeld en wat zeep en lotion uitgedeeld. Ook heb-
ben we hen vorig jaar met de opbrengst van een lezing in 
nieuwe kleren gestoken en een badhanddoek gegeven. 
Dit soort kleine gebaren zijn een klein feestje in een 
verder eentonig bestaan. Daarom zouden we heel graag 
in overleg met de leiding weer iets extra’s willen doen 
voor deze kleine gemeenschap. Van harte aanbevolen.

Namens Tabitha, Jolande Amorison

MET DE BIJBEL ERBIJ  

De verloren zoon
“Mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is 
van jou. We kunnen toch alleen maar feestvieren en blij zijn? 
Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen, hij was 
verloren en is teruggevonden.” Lucas 15.
De Farizeeën en Schriftgeleerden zijn aan het morren, 
Jezus ontvangt tollenaars en zondaars en eet met hen. 
Waarom wel met hen en niet met de Farizeeën en Schrift-
geleerden? Jezus vertelt enkele gelijkenissen, van het 
verloren schaap, de drachme die zoek is en de verloren 
zoon. Waarom viert de vader dat de zoon die hem heeft 
verlaten en zijn fortuin heeft verkwist terug is, terwijl hij 
nooit een groot feest gaf voor zijn oudste zoon, die al-
tijd bij hem was? Waarom besteedt Jezus aandacht aan 
zondaars en tollenaars en niet aan mensen die altijd al 
een innige relatie met God hadden? Mensen die al een 
veilige plek hebben bij God hoeven niet aan zijn tafel 
uitgenodigd worden. Zij weten zich al thuis. Het schaap 
dat ronddwaalt, de drachme en de verloren zoon; zij die-

nen gevonden te worden. Voor hen maakt de moeite die 
God en Jezus juist in hen steken een wereld van verschil. 
Waarom is het jaarthema gericht op mensen die buitenge-
sloten worden? De mensen die juist extra aandacht nodig 
hebben. Dat voelt voor sommigen in onze maatschappij 
als oneerlijk. Waarom krijgen vluchtelingen voordelen? 
Waarom is er aandacht voor de problematiek van trans* 
individuen? Waarom zijn er quota voor vrouwen in de top? 
Dat is toch niet eerlijk, kan iemand denken. Denk dan aan 
de woorden van Jezus. De mensen die al een veilige plek 
hebben hoeven niet geholpen te worden, zij zijn al thuis. 
Voor de mensen die buiten deze veilige plek vallen, voor 
hén maken wij een wereld van verschil. 

Franka Riesmeijer 

             GELOVEN MET EEN GLIMLACH 

Doordenkertje
Het is ongelofelijk wat mensen die ‘niets geloven’ 
allemaal moeten geloven.
Kardinaal Faulhaber (1869-1952)

Keer om 
Voor toekomstige deelnemers van de Bijbelkring in september, 
liefhebbers van jaarthema’s, maar ook voor anderen.

De dominee opperde het idee om het nieuwe jaarthema 
op allerlei manieren in de Gemeente bekend te maken. 
En zo kreeg de koster de opdracht van de kerkenraad om 
het jaarthema uit Marcus 1:14 aan de kerkdeur op te 
hangen – goed leesbaar vanaf de straat. Hij had een mooi 
bord gemaakt en opgehangen. Toen de dienst op zondag 
zou beginnen, zat er niemand in de kerk. Iedereen had 
het bord met het Bijbelvers ‘Keer om en geloof aan het 
goede nieuws! Marcus 1:14’ gelezen…en iedereen was 
daarom naar huis teruggekeerd.

Paul F. Thimm

OECUMENE 

Voedselinzameling 
Witte Donderdag
Op Witte Donderdag in 
de Goede Week werd 
een voedselinzameling gehouden. U hebt ruimhartig 
gegeven; een mooi gebaar voor degenen die het goed 
kunnen gebruiken. Dit jaar hebben de Open Hof Kerk, 
de Doopsgezinde Gemeente en de Karmelparochie in 
Aalsmeer en de St. Jan Geboorte in Kudelstaart mee-
gedaan en hebben we veel mensen blij kunnen maken.
In totaal zijn er twee volle autokofferbakken ingezameld
voor de daklozen die Broeder Wim Ernst bezoekt, de 
Stichting Help Oekraïne! en de Voedselbank. Hartelijk 
dank allemaal voor uw bijdrage!

Namens de Raad van Kerken, Otto Zandvliet 
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GEMEENTEWERK 

Narcissen Paasgroet
Op 29 maart was er weer een 
Plantenactie. Anja had dit samen 
met Co v.d. Laarse weer heel goed 
voorbereid en het was een feest 
om alle bakjes met narcissenbol-
letjes op de tafels in de Binding te 
zien staan. Na elkaar kwamen de 
bezorgers zich melden en waaierde iedereen met zo’n 4,5 
of 6 Paastasjes uit over de Gemeente om de Paasgroet 
te brengen. Net als afgelopen jaar was hier ook weer het 
prachtig vormgegeven boekje van Wim en Marlies bij, 
met gedachten en beelden bij de Stille Week.

Albertie Vreeken-Dragt

Lente Ontmoeting van 12 april
Wat werden we verrast bij binnen-komst door de geur en 
mooie kleuren van de seringenstruiken en boeketjes op 
de tafels. Elise heette iedereen van harte welkom en we 
zongen het lied ‘De lente is gekomen’. Onder het genot 
van een kopje thee of koffie keken we naar een film over 
de sering. Natuurlijk werd er ook gezellig met elkaar 
gepraat. De gast van vanmiddag was Gerard Hansen. Hij 
vertelde over de geschiedenis en teelt van de sering. Wat 
een zwaar en intensief werk is dat, voor de struiken in 
bloei staan ben je zes jaar verder. Zet de seringen vooral 
in een schone glazen vaas met voldoende water en voe-
ding. Paul Thimm deed de overdenking en bijbellezing. 
Mattheüs 6-26-30 en 33-34 ‘Kijk naar de vogels, kijk naar de 
bloemen’. Laten we ons wat minder zorgen maken en niet 
te veel vooruitdenken. Kijk naar de vogels, ze vinden ge-
noeg te eten en de bloemen komen spontaan weer op, 
dat we vertrouwen hebben in de Schepping van God en 
niet te veel aan onszelf denken, maar delen met elkaar. 
We zongen met elkaar ‘Aan U behoort o Heer der Heren’. 

Tijd voor een drankje met 
een hartig hapje, heerlijk. 
Natuurlijk ook de verloting, 
altijd spannend. Wordt 
mijn nummer genoemd? 
De hoofdprijs ging naar Ina 
Buis en Jan Maarsen. Elise 
sloot daarna af en zo kwam 
er een einde aan een hele 
mooie en gezellige 
middag.

Corrie Cuiper

Gebruiken van vroeger 
De Inloop op 16 april was een gezellige middag, waar 
iedereen aan bod kwam om zijn/haar zegje te doen. Het 
boek ‘Gouden Jaren’ van Annegreet van Bergen werd nu 
aan de hand van haar kalender behandeld. Met Pasen nog 
vers in het geheugen werd ingegaan op de gebruiken 

vroeger. Eerst Palmpasen met het broodhaantje op een 
versierde stok (kinderen van een basisschool gaan nu 
nog elk jaar naar een zorgcentrum, hier in Aalsmeer). Als 
volwassene deed je geloofsbelijdenis en mocht je daarna 
deelnemen aan het Avondmaal. Eieren verstoppen en 
eten. Speciaal snoepgoed zoals de kuikentjes, dat zo 
mierzoet was. Je kreeg ook vaak nieuwe kleren, die je met 
Pasen aan mocht. Half april ging meestal de kachel uit om 
pas in oktober weer aan te gaan. Wat een verschil met nu. 
Je had er veel meer werk aan. Het slaapgebeuren met o.a. 
de bedstee met stro of kapokmatras en de beddenplank 
met wat daarop stond. Ook werd de wintervoorraad van 
de aardappelen dikwijls onder de bedstee bewaard. 
Het inwonen kwam aan de orde, hetgeen niet altijd 
eenvoudig was. Van het woord privacy had men toen nog 
niet gehoord. Een oud gedicht van Speenhoff werd voor-
gelezen. Opoe, die voor het hele gezin gezorgd had, werd 
eerst op handen gedragen. Helaas toen haar centjes 
minder werden, kreeg ze een steeds kleiner kamertje.  
Hoe ging je naar school? Achterop (voet tussen de 
spaken), lopend, een te grote fiets met klossen op de trap-
pers. Iemand vertelde dat haar vader een fiets had ge-
maakt van allerlei onderdelen met een oude binnenband 
over de velg en dat was geen pretje over kinderkopjes. En 
dan lekker herrie maken met bijvoorbeeld blikjes erachter 
of een schoensmeerdoosje, bevestigd met wasknijper en 
elastiek. Zo werd er veel besproken, er zijn nog genoeg 
onderwerpen over.  Tot slot het gedicht Weinig-Veel en het 
lied van Jan Lelieveld ‘Mooi Aalsmeer’. 

Aaltje Buis
 



Levenslicht nr. 4 | Mei 2023

5

KRINGWERK

Mattheüspassie 
Tijdens de bijeenkomst van kring Mijdrecht op 29 maart 
bij Vera en Guus Stein stond de Mattheüspassie van 
Johann Sebastian Bach centraal. Vera vertelde over haar 
fascinatie voor deze prachtige muziek. Zij heeft vele keren 
meegezongen (in coronatijd zelfs via livestream) en ook 
heel verschillende uitvoeringen bijgewoond. O.a. in de 
Nederlandse hertaling van Jan Rot, of een uitvoering in 
Paradiso van het Nederlands Blazersensemble met een 
groep poppenspelers. Na haar inleiding beluisterden en 
bekeken we enkele gedeelten, al naar gelang de 
opvattingen van de dirigent, variërend van vrij langzaam 
tot behoorlijk snel. We beleefden met elkaar een mooie 
middag.

Hanneke Niermeijer

In het teken van Pasen
Eind maart stond de kringbijeenkomst in Zorgcentrum 
Aelsmeer in het teken van Pasen. Ellen had een liturgie 
gemaakt. Hierin lag een verbinding tussen de winter en 
de weg naar Pasen. Het bekende verhaal met mooie  
liederen en gedichten. De vraag naar onze herinneringen 
aan Pasen maakte de tongen los. Nieuwe kleren  
(paasbest), paasontbijt, eieren zoeken tot het eten van
meerdere eieren als wed-
strijdje in het gezin! Ook 
het paasspel ‘Kinderen van 
Jeruzalem’ gaf een blik van 
herkenning. Er waren kleine 
verhaaltjes/gedichtjes en 
niet te vergeten de mooie 
tafeldecoratie. Het was een 
fijne ontmoeting, waar we 
getrakteerd werden door 
een jarige. 

Aaltje Buis

Veelzijdig werk van het Luchthaven Pastoraat 
Op 13 april was er een Open avond bij Kring Ruth met 
als onderwerp ‘Luchthaven Pastoraat’.  De Bindingzaal 
was goed gevuld en het was zeer indrukwekkend wat 
Marieke Meiring, een van de drie pastores, ons allemaal 
vertelde. Een prachtig filmpje gaf ons een indruk van wat 
er op Schiphol allemaal gebeurt en wat het pastoraat 
daar doet. Er is een heel goed contact met de luchthaven-
medewerkers en enkele luchtvaartmaatschappijen. 
Marieke maakte duidelijk aan de hand van indrukwek-
kende verhalen hoe zij soms razendsnel iets voor elkaar 
moeten krijgen, of juist alle tijd moeten nemen om een 
passagier te kalmeren of op zijn/haar gemak te stellen. 
De opvang van mensen bij verdriet, meelopen met 
mensen in nood (geen goede papieren, verlopen 
paspoort, plotselinge ziekten); alles doet zich voor. 
Er werken drie pastores en veel vrijwilligers. 

Er is een stiltecentrum waar allerlei boeken te vinden zijn 
over de diverse godsdiensten, een wandkast vol gebeds-
kleden, yogamatjes enz. Het is een gebedsruimte voor 
iedereen, protestant, katholiek, moslim, jood, boeddhist. 
Men vangt iedereen op die dat nodig heeft. Er is respect 
voor eenieder! 
Het Regiecentrum benadert het pastoraat als er iets 
bijzonders is. Samen wordt dan overlegd wat er nodig is, 
pastoraat of medische dienst. Aandacht, empathie, troost, 
meeleven en heel alert zijn en soms ook heel praktisch. 
Diep onder de indruk van het veelzijdige werk sloten we 
de avond af met een collecte voor dit bijzondere werk op 
de luchthaven. En Marieke werd heel hartelijk bedankt 
met een groot applaus en een boeket bloemen. 
 
Jacqueline Tas 

Weekend Shalom 
Vrijdag 18 april 
vertrokken we in de 
stromende regen 
naar Bakkeveen. 
Adri, Kees en Arida 
waren vooruitge-
gaan om de fiets-
route van zaterdag 
te verkennen. Zoals 
afgesproken was iedereen om 17.00 uur gearriveerd. 
Helaas was vooral Adri druip- en druipnat. Het weekend 
kon beginnen, het werd ook langzaam droog! Na het eten 
- simpel soep met brood - eerst een ommetje en daarna 
het avondprogramma. In groepjes van 4 allerlei op-
drachten. Met zandloper om de vragen binnen de tijd te 
beantwoorden, veel lol! Het team dat won kreeg Shalom 
borden, hoe origineel. Zaterdag stralend weer, je krijgt 
wat je toekomt, we hadden dit vast verdiend! In groepjes 
of samen vertrokken we naar Veenhuizen. Na de lunch 
met lupa in de buitenlucht bezochten we de gevangenis. 
Indrukwekkend, waar we ons thema ‘vrij in vrijheid’ goed 
overdenken konden. Na een terrasje in de zon weer naar 
huis fietsen waar we lekker buiten voor het eten nog iets 
konden drinken. Toen het driegangendiner! Willy en Nel 
hadden het super voor elkaar. Asperges! We smulden. 
Onderweg op de fiets hadden we wat opdrachten 
gekregen en ‘s avonds was het de bedoeling dat we er 
een kwartet van maakten. Leuk: kwartetten! Hilarisch 
elkaar op het verkeerde been zetten. En dan merk je dat 
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avond. We kregen een papier met één regel erop, die we 
moesten beantwoorden met een rijmende zin met ons 
eigen woord erin. We gaven de vellen omgevouwen door 
en er moest een nieuwe regel gemaakt worden, weer met 
je eigen woord erin. Zo gingen de briefjes de kring rond 
en het was allemaal nog niet zo eenvoudig. Aan het eind 
las ieder een vel voor en het was soms hilarisch wat voor 
dichtregels er gemaakt waren. Heel knap van het bestuur 
dat er, na bijna 60 jaar, nog steeds in slaagt inspirerende 
programma’s te bedenken.

Loes van Leeuwen

Gasten bij Oase
Op 20 april kwam kring Oase bijeen. 
De inleiding doet Margo. Nadat de kaars aangestoken is 
zingen wij lied 275, ‘Heer onze Heer’. Daarna herdenken wij 
Jans de Boer, zij is 29 maart op 88-jarige leeftijd 
overleden. Vele jaren was Jans een trouw kringlid van 
Oase.
Daarna heet Margo onze gast welkom, mevrouw Mahjan 
Yari en haar zoon Mostofa. Ze gaan ons over het Suiker-
feest vertellen. Mahjan woont al jaren in Kudelstaart 
maar vluchtte jaren geleden met vier kleine kinderen uit 
Afghanistan. Een vreselijke reis. Zes maanden heeft zij 
erover gedaan voor ze in Emmeloord aankwam waar haar 
moeder en zus al waren. Haar man was overleden. Mahjan 
ging de taal leren en kwam via-via in Kudelstaart terecht. 
Inmiddels zijn de kinderen volwassen en doet zij vrijwil-
ligerswerk in Zorgcentrum Aelsmeer en bij stichting SAM. 
Haar beroep lerares kan ze hier niet uitoefenen. 
We horen over de islam, de ramadan en het Suikerfeest. 
De islam is de derde godsdienst op de wereld. Ongeveer 
een kwart van de mensen is islamitisch, moslim. Maar wat 
weten wij ervan? Na de pauze vertelt Mostofa waar de 
ramadan vandaan komt: het is een Arabisch gebruik, 
ontstaan nadat de engel Djibriel aan Mohammed ver-
scheen en hem de Koran openbaarde. Er wordt geleefd 
naar wat in de Koran staat.  
Ramadan is de vastenmaand voor moslims. Tijdens deze 
maand wordt er gevast tussen zonsopgang en zonson-
dergang. Niet eten, niet drinken. Extra aandacht wordt 
geschonken aan verdraagzaamheid, saamhorigheid en 

we wat ouder zijn en niet meer tot 3 uur spelletjes doen…
Zondag een mooie overdenking en ‘s middags vrij. 
Sommigen maakten nog een fietstocht, anderen gingen 
een klein stukje fietsen naar de Slotplaats en daar wan-
delen. Door de stuurgroep was een fantastische maaltijd 
klaargemaakt. ’s Avonds haalden we herinneringen op. 
Een fantastisch, zeer geslaagd weekend! Volgend jaar 
weer?

Ineke van der Stroom 

Theehuisclub 
Op donderdagavond 20 april kwam de Theehuisclub 
weer bij elkaar. Na heerlijk te hebben gegeten gingen we 
creatief en verbindend aan de slag. Iedereen maakte een 
schilderij. Door middel van vooraf getekende zwarte 
lijnen konden de schilderijen aan elkaar gelegd worden. 
Zo maakten we een gezamenlijk kunstwerk. 
 
Het thema van de schilderijen was ‘veiligheid’. Aan de 
hand van een meditatieve tekst kregen we de opdracht 
een plek te schilderen waar we ons veilig voelen. Dit kon 
bijvoorbeeld een plek ergens in je eigen omgeving zijn 
of een herinnering uit het verleden. Zo ontstonden er 
schilderijen van bergtoppen, watervallen of het uitzicht 
in de achtertuin. Als je goed kijkt is in het gezamenlijke 
schilderij de letter V terug te zien. De V van onder andere 

veiligheid, verbinding, 
vrede en vriendschap. 
 
Het was een gezellige en 
kleurrijke avond, waarbij 
we ons allemaal een klein 
beetje Bob Ross hebben 
gevoeld.

Namens de Theehuisclub, 
Marije de Haan

Shalom over reizen en vrijheid
De opening van de kringavond op 20 april werd deze keer 
verzorgd door Nelleke en Dick. Met het thema voor ons 
kringweekend ’Blij met Vrijheid’ in gedachten spraken 
ze met ons over reizen en vrijheid. Dick begon met een 
gedicht over de ‘Jas van Vrijheid’. Nelleke sprak over artikel 
13 van de ‘Universele verklaring van de rechten van de 
mens’, waarin staat dat eenieder het recht heeft zich vrije-
lijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van 
elke staat. Maar niet alle landen houden zich hieraan. Ook 
hadden zij gekeken wat er in de Bijbel gezegd wordt over 
vrijheid. We hadden iets om over na te denken. 
Daarna gingen we over op een wat luchtiger onderwerp. 
Net als op de eerste kringavond van dit seizoen moesten 
we een woord opschrijven dat onze gevoelens bij Shalom 
weergeeft. Woorden als Vriendschap, Omzien, Verrassend, 
Top, Saamhorigheid, Ongecompliceerd, Inspirerend, 
Gezellig en Bijzonder werden genoemd, maar ook Afrika 
omdat iemand goede herinneringen had aan een speciale 
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liefdadigheid. Wij kennen in het christendom ook een 
vastentijd: van Aswoensdag tot de zaterdag voor Pasen. 
Wij noemen dat de 40-dagen tijd. Het is lang niet zo 
streng als de ramadan. Het heilige boek van de islam is 
de Koran. Wel leuk dat er veel overeenkomsten zijn met 
de Bijbel. Een aantal verhalen komt in beide boeken voor, 
over Jezus, Jozef en Maria. De boeken van de Koran heten 
Soerahs. In de openingssoera komt min of meer het 
gebed voor dat wij elke week bidden: het Onze Vader. 
Ook de 10 geboden in de Koran komen overeen met die 
in de Bijbel. Waarom toch die strijd tussen sommige 
geloven? Als de ramadan afgelopen is wordt het Suiker-
feest gevierd. Wij vieren Suikerfeest met een heerlijke 
taart van Mahjan.
Na deze indrukwekkende middag, waar we veel geleerd 
hebben, bedankt Elise Mahjan en Mostofa en zingen we 
met elkaar een heel toepasselijk lied, 320: ‘Wie oren om te 
horen heeft’.

Clazien Meivogel

Willy Karssing te gast bij kring Elia 
Frans Misset opende de kringavond van Elia, op 26 april. 
Hij ging uit van de woorden die zo dikwijls in de Bijbel 
worden gebruikt: ’Sta op’. Deze zin kan uitgelegd worden 
als: ‘Neem het initiatief’. Frans las vier mooie één-minuut-
meditaties voor waarin het initiatief wordt genomen 
om een situatie te veranderen: tegen neerslachtigheid, 
tegen wanhoop, tegen slavernij en tegen dromerij.                                                                                                                                       
En daarna kwam Willy aan het woord. Zij voegde er direct
een wel heel speciaal en belangrijk initiatief aan toe. 
Want als er één organisatie is, die het initiatief neemt is
het wel Sanquin Bloedvoorziening.                                                                                                                                
                                                                               
Willy heeft 25 jaar gewerkt bij Sanquin op de afdeling 
Product en Procesontwikkeling. Ze vertelde dat er 
400.000 mensen in Nederland te vinden zijn, die hun 
bloed doneren aan 1 miljoen onbekenden.                                                                                                                                      
                                    
Willy noemde de donors mensen die een voorbeeld zijn 
van hoe zorgvuldig om te gaan met leven. Jezus was met 
zijn leven een voorbeeld. Hij gaf mensen leefregels als 
handvatten om met zichzelf en met elkaar om te gaan. 
Deze zijn fundamenteel voor de rechten van de mens.                                                                                                                                            
                          
Willy had als thema voor deze avond:                                                                                                 
‘Van donor naar patiënt’ en ‘Van bloed tot geneesmiddel‘.
Sanquin heeft een non-profit deel en een winstgevend 
deel binnen één organisatie. Onderzoek en ontwikkeling,
voorlichting en transfusiegeneeskunde worden betaald 
door het winstgevende deel. Nog even over bloed. Bloed 
is een koerier die voedingsstoffen, warmte, afweerstoffen 
en hormonen door het lichaam vervoert. Het haalt afval-
stoffen uit je lichaam en het brengt de zuurstof die je 
met je longen inademt door je hele lichaam.                                                                                                                                         
                                                                                                   
Bloed beschermt met de witte cellen tegen gevaarlijke
indringers. De bloedplaatjes behoeden ons voor leeg-
bloeden. Vroeger doneerden mensen hun bloed in 

buurthuizen, scholen en kerken. Daar was echter weinig 
ruimte voor hygiëne en bloed is wel een medicijn. 
Tegenwoordig rijden grote bussen door het land waarin
alle voorzieningen die de hygiëne waarborgen aanwezig 
zijn. Ze zagen er op foto’s die Willy liet zien heel indruk-
wekkend uit. Patiënten krijgen dat deel uit het bloed wat 
voor hen nodig is. Rode bloedcellen tegen bloed-
armoede, bloedpaatjes bij problemen met de stolling
en bloedplasma voor de vulling van het bloedvaten-
systeem en voor alle mogelijke factoren, plasma is
ongeveer een duizendcomponentenlijm.                                                                                                                          
                                 
Uit het plasma van donoren die voor een specifieke anti-
stof in aanmerking komen worden bij Sanquin antistoffen 
bereid in de plasmafabriek. Met speciale apparatuur is 
het mogelijk om specifieke afweercellen af te nemen 
Daarmee is de huidige immuuntherapie ontwikkeld. Willy 
sloot de avond af door ons een indrukwekkende film te 
laten zien over een van vele mensen, die zonder deze 
therapie niet meer zou leven. Hij was terminaal en is nu 
voorlopig genezen verklaard.

Ineke van Dam-Menkhorst

VAN DE BINDING

Het Bindingkoor treedt weer op
Sinds afgelopen januari heeft Het Bindingkoor een 
nieuwe dirigent, Annelies Smit. Met haar is het koor 
begonnen aan nieuw repertoire en zal het deelnemen 
aan de ‘Korendag Monnickendam’ op 10 juni, een 
festival waar veel koren op verschillende locaties in 
Monnickendam een concert geven van 25 minuten.

Generale repetitie
Op donderdag 8 juni geeft Het Bindingkoor een 
try-out/-generale repetitie in onze kerk waarvoor je van 
harte wordt uitgenodigd. Aanvang om 20.15 uur, duur 25 
minuten. Toegang is vrij, een gift na afloop is welkom. 
We hopen je op 8 juni te zien en/of wellicht in 
Monnickendam (om 14.30 uur in de Grote kerk). 

Op zoek naar 
nieuwe leden
Ook zijn we 
voor het nieuwe 
seizoen nog op 
zoek naar nieuwe 
leden, met name alten en tenoren. Vind je het leuk om te 
zingen, neem dan gerust contact met ons op. 
We hebben veel plezier met elkaar en…met elkaar zingen 
is echt leuk! Je hoeft geen prof te zijn, een beetje toon 
houden is natuurlijk wel handig. We hanteren geen 
leeftijdsgrens. 

Voor informatie over het koor en de korendag in 
Monnickendam kun je contact opnemen met 
Marlies van Leeuwen, secretaris van het koor of via de 
mail: bindingkoor@gmail.com.
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VAN DE KERKENRAAD

Teambuilding Kerkenraad en werkers
Op zaterdag 22 april reisden de kerkenraad en werkers af 
naar de Vermaning in Zaandam voor een teambuilding-
dag. Een dag waar de aandacht was gefocust op 
communicatie. De kerkenraad vergadert veel en het is 
belangrijk dat dit in een veilige omgeving gebeurt waarin 
iedereen kan (en durft te) zeggen wat zij of hij wil. In de 
ochtend hebben we ons verdiept in Geweldloze 
Communicatie (GC). GC is een manier van communiceren 
waarbij bewustzijn van taalgebruik, woordkeuze, 
gevoelens en behoeften ervoor kan zorgen dat een ge-
sprek of discussie niet in een conflict eindigt. GC zorgt 
voor onderlinge verbinding en gaat uit van het idee dat je 
als gesprekspartner zegt wat je wilt en nodig hebt, maar 
ook hoort wat de ander wil en nodig heeft.
Na de lunch en een bezoek aan de Bullekerk uit 1640, die 
niet meer als kerk in gebruik is maar als cultureel centrum, 
werd er in de middag in de vorm van een rollenspel 
gewerkt aan een denkbeeldig conflict dat in onze 
Doopsgezinde Gemeente zou spelen. Het zou gaan om 
strijd over het gebruik van liedboekmuziek met orgel-
begeleiding of wat nieuwere hedendaagse liederen met 
een band of cd als begeleiding. Iedereen kreeg een rol 
toebedeeld met een standpunt dat verdedigd diende te 
worden. Vooral als je een rol kreeg toebedeeld om een 
standpunt te verdedigen dat niet het jouwe is, was het 
een uitdaging om dat vol te houden. Aan de andere kant 
liet het ook zien dat het standpunt van een ander wel 
degelijk waarde heeft. Het was een intensieve en 
inspirerende dag vol inhoud, waarover nog veel nage-
dacht en gesproken zal worden en waarvan nog lang 
gebruik gemaakt zal worden binnen kerkenraads-
vergaderingen en daarbuiten.

Bas Middelkoop

GEMENGDE BERICHTEN

Nieuwe groepsfoto
Omdat we er allemaal aanwezig waren hebben we in 
Zaandam een nieuwe groepsfoto gemaakt.
Kerkenraad en werkers 2023, van links naar rechts:

Achterste rij: Tilly Overbeek-Keessen, Gerbrand Groeneveld, 
Annigje Leighton-Van Leeuwen, John Venema, Ellen van 
Houten-Oranje (Ouderenpastor), Jacco Piet, Jan Joore, 
ds. Paul F. Thimm. 

Voorste rij: Erica de Ridder, Leon de Graaff (Koster), 
Nelleke de Graaff-Wies (Zondagschool), Bas Middelkoop, 
Willy Karssing-Van Leeuwen, Neeltje Peters, Arida van 
Oudenallen-Hooiveld. 

Vooraan op haar hurken: Franka Riesmeijer 
(Zin-kweker).

Lied 689 uit het Liedboek

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, 
gebeurt aan ons vandaag. 

Dat vuur van het begin, wij ademen het in, 
Gods woord dat antwoord vraagt. 

Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak 
en baande nieuwe wegen, 

Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt 
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij, 
maar meer en meer wordt Hij 

de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, 

Hij peilt en proeft ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam 

aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud 

in leven en in sterven.

Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 

De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 

Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht 
aan alles wat wij deden. 

Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede.

Tekst: Huub Oosterhuis
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ADS Gemeenteberaad: Wereld van verschil
Op 10 juni zal in Mennorode het vierde Gemeenteberaad 
plaatsvinden. Een dag van informatie, inspiratie en 
ontmoeting voor alle doopsgezinden. Deze dag zal in het 
teken staan van het jaarthema ‘Wereld van verschil’ en 
richt zich op de kloof tussen arm en rijk in Nederland en 
in de wereld.
Er zijn workshops van Mirjam van Veen, Wieteke van 
der Molen, Jeannette den Ouden, Marijke van Duin 
e.a. Fotograaf en socioloog Ebru Aydin komt spreken. 
Houd voor inhoudelijke aanvullingen de website en de 
nieuwsbrief in de gaten.
Kom met uw Gemeente, organisatie, Bijbelkring, 
vriendengroep of familie. Deelname is gratis. Geef u nu 
op via het opgaveformulier, dat u vindt op de website 
https://doopsgezinden.nl/nieuws/gemeenteberaad-
wereld-van-verschil/.

Singelkerkconcert Amsterdam
Het Nymphéas Trombone 
Quartet duikt de renaissance in 
en brengt oude schatten van de 
zogenaamde ‘Oltremontani’ tot 
leven i.s.m. Jeroen Koopman.
In de serie Singelkerk-
concerten geeft zondagmiddag 21 mei om 14.15 uur het
Nymphéas Trombone Quartet een concert in samen-
werking met Jeroen Koopman op orgel. De groep compo-
nisten van de Franco-Vlaamse School stak in de vroege 
16e eeuw de Alpen over om hun muziek te verspreiden 
naar Noord-Italië. Componisten uit Frankrijk en de Lage 
Landen, zoals Adrian Willaert en Philippe Verdelot, beïn-
vloedden Italiaanse componisten zoals Giovanni Gabrieli, 
en zetten de ontwikkeling naar de vroege barok in gang. 
Het kwartet wisselt hun prachtige en harmonisch rijke 
madrigalen af met unieke arrangementen van Frans 
impressionistisch repertoire. De veelzijdige klanken van 
de vier trombones brengen zowel kerkelijke kalmte als 

seculiere kwiekheid ten gehore: een koperensemble zoals 
u er nog nooit een heeft gehoord!  Voor kaarten ga naar: 
www.doopsgezindamsterdam.nl

WAT BEWEEGT MIJ?

Een nieuwe rubriek waarin lezers vertellen over iets dat hen 
beweegt. Deze keer: Miekje Hoffscholte-Spoelder.

“Wat beweegt mij?”, is de vraag die de redactie 
van Levenslicht stelt. Je zou kunnen zeggen dat dit 
vragen naar de bekende weg is voor een lid van een 
geloofsgemeenschap. God als hoop en vertrouwen 
en Jezus als inspiratiebron. Zo, klaar. Of toch iets meer 
uitleg? “Wat beweegt mij” is de halve vraag. Wat 
beweegt je om een brood te bakken? Het proces van het 
mengen en kneden of het smakelijke eindresultaat? Wat 
beweegt mensen een kind te willen krijgen? Opvolging 
in de familie of zich volledig voelen? En wat beweegt je 
vrijwilligerswerk te doen, in een hospice, voor ouderen, 
voor sportende kinderen of in een museum? En nog 
veel meer! Over dat vrijwilliger zijn: men zegt mij dat ik 
moeilijk “nee” kan zeggen. En ook loslaten is niet een 
van de sterkste punten. Gek eigenlijk, dat die twee pas 
positief worden gevonden als je ze uitvoert. In mijn ogen 
is ja zeggen en doorzetten een teken van het willen delen 
van verantwoordelijkheid en bereid zijn iets te doen voor 
medemens en maatschappij. En op deze manier kun je 
ook ambassadeur zijn voor iets belangrijks, dat dankzij de 
inzet van vrijwilligers kan bestaan. Zoals de Wereldwinkel, 
die gepromoot moet worden voor een eerlijker verdeling 
van geld en goederen in de wereld. Zoals de doops-
gezinde broederschap, waar zoveel mensen gemeenten 
in stand houden met nieuwe initiatieven en verbinding. 
En zoals het Flower Art Museum, waar cultuur en erfgoed 
in stand blijft. Je krijgt er energie en voldoening en 
vriendschappen voor terug. Dat beweegt mij.

Miekje Hoffscholte-Spoelder

In Memoriam zuster Jans de Boer-Kooij
Op 28 maart is in de leeftijd van 88 jaar zuster Jans de Boer-Kooij overleden. Op 1 december 1934 
werd zij in Aalsmeer aan de Hornweg als derde in een gezin van vier kinderen geboren. Als 4-jarig
meisje ging Jans naar de Westhill zondagsschool, waarbij ze vanaf haar 12e jaar de liedjes op de 
piano begeleidde. Na de lagere school ging Jans naar de huishoudschool om daarna een half 
jaar naar Engeland te gaan om de taal te leren. Het was in de Doopsgezinde Gemeente dat Jans 
en Gijs de Boer elkaar leerden kennen. Samen deden ze op 14 april 1957 belijdenis bij dominee 
Sipkema. Ze trouwden op 20 april 1960 en kregen drie kinderen en negen kleinkinderen. Jans was 
een lieve en zorgzame moeder en oma en een hartelijke en belangstellende zuster. Ze hield van 
bloemen en de natuur. De wintersportvakanties in Schwarzenberg waren favoriet. Jans had een bijzonder gevoel 
voor vormgeving en kleur, zichtbaar in haar sfeervolle huis en hun meubelwinkel in de Zijdstraat. Ze was jarenlang 
lid van Kring Oase en later van de Kring in het Zorgcentrum. Op maandag 3 april hebben we afscheid van Jans 
genomen. Haar man Gijs, dochter Liesbeth en kleinzoon Jelle beleefden het afscheid mee via de livestream. We lazen 
over de liefde uit 1 Corinthe 13 en hebben haar ten slotte toevertrouwd aan de oneindige goedheid van de Eeuwige. 
Aansluitend is Jans te midden van haar kinderen en kleinkinderen op de Algemene Begraafplaats ten grave gedragen.

Ellen van Houten
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BEDANKT 
 
Hartelijk dank voor de prachtige bos bijzondere tulpen 
die Jan Broere ons kwam brengen namens de Gemeente 
ter gelegenheid van onze verhuizing naar de 
Gerberastraat. Een echte verrassing! Ook dank voor de 
kaart met goede wensen van Mariska de Graaf. Wij hopen 
samen nog wat tijd op deze nieuwe plek door te kunnen 
brengen.

Jaap en Elly Tas

In Memoriam broeder Theodoor Johan Valk
Op 30 maart is in de leeftijd van 88 jaar broeder Theodoor Johan Valk, die we kenden als 
Theo, overleden. Op 7 juni 1934 werd hij in een christelijk gereformeerd gezin dat zes 
kinderen telde in Westzaan geboren. Theo kreeg er les op het harmonium. Zo werd zijn
liefde voor het orgel geboren en speelde hij in de Gemeenten waaraan hij verbonden
was. Theo trouwde met Nelly de Groot. Ze kregen vier kinderen. Theo was een lieve en
zorgzame vader. Na hun scheiding huwde Theo Leny Molnár. Met haar drie kinderen 
vormden ze een samengesteld gezin. Er werden twaalf kleinkinderen en drie achterklein-
kinderen geboren. De onderlinge verbondenheid vervulde Theo met grote dankbaarheid.
Het was door hen dat hij zich omringd en beschermd wist in zijn laatste levensdagen. 
Nadat Leny overleed, viel het leven Theo zwaar. Het contact met anderen maakte zijn 
leven lichter, net als de reis die hij in zijn geestelijk leven heeft gemaakt. Na de christelijk gereformeerde en hervormde 
kerk verbond hij zich aan de Lutherse kerk, waarna hij lid werd van onze Gemeente.  
 
We hebben Theo leren kennen als een vriendelijke man die zich, met dat wat hij te geven had, inzette voor de Gemeente, 
zoals voor de restauratie van het orgel. Hij ontving samen met Leny gasten van onze Lutherse partnergemeenten uit
Duitsland en hij nam deel aan de Zinvol Ouder Worden ochtenden. In de Stille Week, op Witte Donderdag 6 april, hebben
we afscheid van Theo genomen. We lazen uit Mattheüs 22: ‘God is geen God van doden, maar van levenden’ en hebben 
hem toevertrouwd aan de oneindige goedheid van de Eeuwige. Moge hij rusten in vrede.

Ellen van Houten

In Memoriam mevrouw  Marry Maarsen-Klein
Op 24 april jl. is in de leeftijd van 74 jaar mevrouw Marry Maarsen-Klein overleden. 
Op 7 januari 1949 werd zij als tiende kind in een gezin van elf kinderen geboren. Haar 
ouders hadden een groentewinkel in de Zijdstraat waar ook Marry in meehielp. Daar was 
het waar Martin Maarsen haar zag en zij hém. Ze trouwden op 25 oktober 1972 en kregen 
twee dochters en twee kleinkinderen. 
Marry was een lieve, gezellige, zorgzame en betrokken moeder en trotse oma. Toen haar 
schoonmoeder Jannie in 2013 overleed, werden we als Doopsgezinde Gemeente betrok-
ken bij de uitvaart en werden Marry en Martin Vriend van de Gemeente. Marry voelde zich 
al een poosje niet goed, maar toch is haar overlijden onverwacht snel gekomen. Marry was 
niet gelovig, maar ze hoopte wel dat er iets zou zijn na dit leven en dat zij hen, die haar lief 
waren en die haar waren voorgegaan, terug zou zien.  

Op zaterdag 29 april hebben we in Crematorium Haarlemmermeer onder grote belangstelling afscheid van Marry 
genomen. We ontstaken een kaars, lazen woorden van Dietrich Bonhoeffer en dankten God voor haar leven, waarna 
we haar aan zijn liefde hebben toevertrouwd. Moge zij rusten in vrede. 
 
Ellen van Houten

Langs deze weg wil ik de Gemeente bedanken voor de 
mooie bloemen die mij werden gebracht door Hennie 
met de warme, lieve groet, geschreven door Mariska, 
die ik mocht ontvangen na mijn verhuizing naar 
Zorgcentrum Aelsmeer. Voor mij een moeilijke, maar 
noodzakelijke stap. Je oude vertrouwde stek verlaten 
met alle mooie herinneringen is verdrietig, maar ik heb 
nu een mooi tweekamerappartement met uitzicht op de 
Ringvaart en lieve zorg heel dichtbij en dat is fijn.

Martha Root-De Boer 
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Ten derden male in vrij korte tijd werden we verrast met 
een prachtig boeket bloemen uit de zondagse dienst. 
Daarbij een kaart beschreven door zuster Jopie Eveleens.
De tekst meldt dat de Gemeente met ons meeleeft bij de 
‘perikelen’ die ons de laatste tijd belagen. En de hoop op 
beterschap. Dat is nu hopelijk begonnen. Marina diali-
seert en dat gaat goed. Medeleven blijkt ook uit ontvan-
gen kaarten, telefoontjes en bezoeken (o.a. Ellen en 
ds. Paul). De Gemeente als warm bad om je heen. Gewel-
dig! Het forse boeket Lysimachia en Alstroemeria werd 
gebracht door Gerda Stieva. Dat leverde veel goede herin-
neringen op uit ons gezamenlijk verleden. En ’s middags 
kwam Kees bij ons op visite. Wat een vreugde. Maar hij 
heeft nog een lange weg te gaan. Heel hartelijk dank voor 
de steun, kracht en moed waarmee we verder kunnen.

Marina en Jan Broere 

Hartelijk dank voor de bloemen en mooie kaart die Gerda 
kwam brengen namens de Gemeente. Ook de lieve be-
richtjes en kaarten naar aanleiding van alle lief en leed in 
de afgelopen periode hebben ons aangenaam verrast. 
Het is fi jn als er zo met je meegeleefd wordt.

Gerbrand en Anita Groeneveld 

KRONIEK
Nieuwe vriend van de Gemeente 
Hr. N.J. Prent (Nico), Geerland 62, 1433 JT 
Kudelstaart, 06 23 20 61 33 n.j.prent@gmail.com.
Mw. J.H. Jongkind v.d. Meijden (Coby), 
Venusstraat 8, 1431 XE Aalsmeer, 0297 321 990.

Geboren 
Op 22 april is geboren Tobias Alexander Vooges 
(Toby), zoontje van Tessa Westerhof en Martijn 
Vooges. Hij is de kleinzoon van Henk en Kitty 
Westerhof en de achterkleinzoon van Grietje 
Westerhof-Been.

Overleden
Op 23 maart 2023 is overleden mevrouw 
A.M. van der Laarse-Eveleens, in de leeftijd van
90 jaar. Zij woonde in De Sluis 46, 9351 DD Leek.
Op 28 maart 2023 is overleden zr. Jans 

(Janny) de Boer-Kooij, echtgenote van 
br. Gijs de Boer, in de leeftijd van 88 jaar.
Op 30 maart 2023 is overleden br. Theodoor Johan 
(Theo) Valk, weduwnaar van Leny Valk-Molnár, in de 
leeftijd van 88 jaar.
Op 19 april 2023 is overleden mevrouw Helena Maria 
(Leny) Off erman-Jongkind, in de leeftijd van 98 jaar.
Op 24 april 2023 is overleden mevrouw 
Marry Maarsen-Klein, echtgenote van Martin Maarsen, 
in de leeftijd van 74 jaar.
Op 28 april 2023 is overleden mevrouw Greetje (Gré) 
van der Ploeg-van Maanen, weduwe van 
Jaap van der Ploeg, in de leeftijd van 84 jaar.

Jubilea
12 juni 2023, zr. S ’t Hart en dhr. Goossens, 
Burg. Van Trichtlaan 24, 3648 VH Wilnis, 
25 jaar getrouwd.  

Kliederkerk 
tweedaagse
Puck Middelkoop 
en ik zijn naar de 
Kliederkerk twee-
daagse geweest. Twee 
dagen die volgepropt 
waren met veel doen: 
drie rondes work-
shops, twee vieringen, 
veel kliederen, veel 
mensen ontmoet en 
lekker eten/hotelletje! 
Het was geweldig, intens, veel ideeën en zo gezellig. 
We hebben veel geleerd, veel nieuwe plannen gemaakt 
en vooral veel goede zin. We kunnen nog veel meer ver-
tellen, maar beelden zeggen meer dan duizend woorden.

Franka Riesmeijer
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Lezing ‘Palestina en Israël’ op 23 mei
Sandra en Emma zullen spreken over hun indrukken van 
de Israëlische bezetting van Palestina en hun werk voor 
EAPPI, het oecumenische begeleidingsprogramma in 
Palestina en Israël. In verband met de gevoeligheid 
rondom het verlenen van inzet voor mensenrechten in 
Palestina, is gevraagd enkel hun voornamen te gebruiken. 
Hoe ziet het leven eruit in een stad waar de gevolgen van 
de militaire bezetting op elke straathoek voelbaar zijn, 
maar het gewone leven doorgaat? Een greep uit 
ervaringen in het voorjaar van 2022, opgedaan in Hebron.
Sinds 1967 is er sprake van een militaire bezetting van de 
Palestijnse gebieden door Israël. Sindsdien worden er 
Israëlische nederzettingen gebouwd op Palestijns grond-
gebied. De afgelopen decennia is het aantal nederzet-
tingen drastisch toegenomen. Hebron, of Al Khalil zoals 
de stad door Palestijnen wordt genoemd, is met ruim 
200.000 inwoners de op één na grootste stad in de 
Westelijke Jordaanoever. Hebron is de enige stad in de 
Westelijke Jordaanoever waar kolonisten zich hebben 
gevestigd in het centrum.

De lezing begint om 20.00 uur, om 19.30 uur gaan de 
deuren open voor koffi  e en thee. Bij deze lezing is er een 
collecte voor EAPPI, het oecumenische begeleidings-
programma in Palestina en Israël.

Muziekvoorstelling ‘Sommerhus’ op zondag 4 juni
Een mooie middag met sfeervolle muziek, hoe kun je 
beter je zondag besteden? Het Rotterdamse duo 
Sommerhus kneedt elementen van pop, klassieke 
muziek, folk en avant-garde samen tot een eigen geluid. 
Deze muziek wordt bestempeld als kamerpop, maar de 
deur van die kamer staat regelmatig open voor allerlei 
verschillende inspiratiebronnen. Kom luisteren, ervaar wat 
muziek met je kan doen en zweef weg met de intieme, 
harmonische klanken van Sommerhus. 
Het programma begint om 15.00 uur, om 14.30 uur gaan 
de deuren open. De toegang is € 5,-. Dit wilt u niet 
missen!

Franka Riesmeijer
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Sommerhus

Lichtpuntje

Aandacht
We hebben elkaar nodig

Dat is toch zonneklaar
Want mensen willen warmte

En aandacht voor elkaar

Waarom niet even praten 
Waarom geen lieve lach

Zo zorg je voor een lichtpuntje 
Ook op een donkere dag

Iemand die naar je luistert
Iemand die met je praat
Dat is nou juist hetgene

Waar het bij een mens om gaat

(Ingezonden door Clazien van Dam)


