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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Verbeterde boekuitgave – 
onvoorstelbare voorstelling van Pasen 

Benjamin Franklin (1706–1790) was een veelzijdig mens
met een brede belangstelling. Hij begon als zeepzieder,
daarna als boekdrukker. Hij werd beroemd als natuur-
wetenschapper, onder andere als uit-
vinder van de bliksemafleider, maar ook 
als schrijver, politicus en diplomaat. Het 
meest bekend is hij als medeopsteller 
en ondertekenaar van de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring en later
van de Amerikaanse grondwet. 
Opvallend is het grafopschrift dat hij 
voor zichzelf schreef: origineel, geestig 
en doordrongen van vertrouwen in de 
Schepper die zijn werk niet loslaat, maar 
kan herscheppen. Het getuigt van een 
geloof dat niet alleen terugkijkt naar de 
opstanding van Christus, maar dat ook 
betekenis heeft voor het heden en de 
toekomst. Het luidt:

‘Het lichaam van Benjamin Franklin, een drukker, ligt hier; 
zoals een oud boek waarvan de pagina’s verscheurd, 
de titel en het verguldsel verbleekt zijn; 
als voedsel voor de wormen.’
Het werk zal echter niet verloren gaan, maar zal, 
daar hoopt hij op nog eenmaal verschijnen in een nieuwe, 
fraaie uitgave – herzien – door de Auteur.

De boodschap van Pasen is niet een vertroosting voor een 
beter leven later na de dood, maar de hoop op God voor 
nu én voor later. Die boodschap is een uitdaging voor ons 
moderne rationele denken. Dat we sterven is een feit dat 
we kennen en meemaken.
Opstanding is niet iets waar ons verstand bij kan. Het is 
ook niet iets wat af te dwingen is om er in te geloven.
Toch heeft het, wanneer je er langer bij stilstaat, een 
eigen logica. De apostel Paulus schrijft in ‘1 Korintiërs 15’ 
uitvoerig over de betekenis van de opstanding voor
geloof en levenshouding. Hij stelt scherp: “Als wij alleen
voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagens-
waardigste mensen die er zijn.” En hij verwijst naar zijn 
eigen ervaringen: “In Efeze heb ik op leven en dood 
gevochten; wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen 
hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, 
kunnen we maar beter zeggen: Laten we eten en drinken, 
want morgen sterven we.”
Bewijzen dat er ‘iets is na de dood’ kunnen we niet. 

Maar voor mij heeft vertrouwen in God een zekere inner-
lijke samenhang: wie gelooft in een Schepper van hemel 
en aarde, van zichtbare en onzichtbare werkelijkheid, kan
ook aannemen dat diezelfde God in staat is zijn schep-
selen opnieuw te herscheppen, tot een ander, nieuw 
leven. Hoe dat precies kan, gaat mijn voorstellings-

vermogen te boven. Daarom laat ik me 
verrassen.

Als God werkelijk rechtvaardig en lief-
devol is, kan ik niet geloven dat het 
onrecht dat mensen is aangedaan 
zonder herstel blijft. Ik vertrouw erop 
dat God wegen heeft om recht te doen 
aan wie geleden hebben: aan mensen 
als Anne Frank, Alexej Navalny en 
talloze anderen, ook aan onze eigen 
martelaren. Ik vertrouw erop dat Gods 
liefde en gerechtigheid creatieve 
mogelijkheden heeft die ik me nu nog 
nauwelijks kan voorstellen.

Dat geloof werpt nu al licht vooruit in 
ons leven. Als kinderen van God zijn wij geroepen om te 
leven vanuit het verlangen naar gerechtigheid en vrede. 
Geloof in de opstanding begint niet pas in een hier-
namaals, maar hier en nu. Het is persoonlijk en kwetsbaar, 
zoals bij apostel Paulus en bij Benjamin Franklin, maar 
juist die wijde horizon geeft mij hoop en moed om te 
leven, samen met anderen, en mijn werk te doen.

Paul F. Thimm
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Kerkdiensten/vieringen

  3 apr		� Oecumenische Goede Vrijdag Vesper, br. Kees Bos, Cees Vrooland,  
Ida Sipkes, Mariska de Graaf, 19.30 uur

  5 apr		 ds. Paul F. Thimm, Pasen (collecte Doopsgezind WereldWerk), 
		  Zondagsschool
12 apr		 zr. Franka Riesmeijer (collecte CMERK)
19 apr		 ouderenpastor Ellen van Houten, afscheidsdienst, (collecte Stichting 
 		  ANDERS). M.m.v. het Bindingkoor. Aanvang 15.00 uur
26 apr		 br. Bas Middelkoop (collecte Community Peacemaker Teams-NL)
  3 mei		� ds. Paul F. Thimm (collecte Oudezijds 100), Zondagsschool
10 mei	 br. Hermen de Graaf 
		  (collecte Doopsgezind Jeugd- en Jongerenwerk ADS)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Indien u op zondag niet op 
eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u contact opnemen met 
br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en 
brengschema opgesteld worden.

Agenda

Wo	   8 apr	 Bezoekersvergadering	 10.00 uur 
Wo	   8 apr	 Kring JoB	 20.00 uur 
Do	   9 apr	 Zusterkring Oase	 14.30 uur
Za	 11 apr	 Trainingsdag Bindingkampen				 
Zo	 12 apr	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur
Di	 14 apr	 Bijbelgespreksgroep ‘Tegen moedeloosheid’	 16.00 uur 
Di	 14 apr	 Zin-Inn lezing Jannie Nijwening en Danijel Horvat,	 20.00 uur 
		  ‘Tent of Nations’
Wo	 15 apr	 Lenteontmoeting 	 14.00-17.00 uur 
Do	 16 apr	 Kring Ruth	 20.00 uur 
Ma	 20 apr	 Kring Zorgcentrum	 15.00 uur
Ma 	20 - 23 apr	 Kring Shalom, midweek naar Gees 
Di	 21 apr	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur 
Wo	 22 apr	 Open Kringmiddag Elia 	 14.00-16.30 uur
		  ‘Doopsgezinden en Herrnhutters‘  
Di	 28 apr	 Voorjaarsgemeentevergadering	 19.30 uur
Do	 30 apr	 Zusterkring Oase	 14.30 uur 
Do	 30 apr	 Kring Shalom	 20.00 uur
Do	 30 apr	 Kring Ruth uitje				 
Zo	   3 mei	 Vrijheidsconcert	 15.30 uur 
Wo	   6 mei	 Zin-Inn maaltijdgroep	 18.00 uur
Zo	   10 mei	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur 

Om alvast te noteren
	14 t/m 17 mei	 CMERK, Amersfoort (inschrijven vóór 30 april)
Za 	 16 mei 	 Bezoek CMERK met onze Doopsgezinde Gemeente
29 mei - 1 juni		 Bezoek van onze partnergemeenten
Zo 	 31 mei	 Eilanddienst
Di	   2 juni	 Concert Bethel College Choir, Kansas 
Wo	 29 juli	 Boottocht

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 24 april mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
9 mei 2026.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. Ilse Zethof  (eindredactie),
tel. 06 53 66 02 62.
ilse@zethof.nl 

Abonnementsprijs Levenslicht: €40,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl
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BIJ DE COLLECTEN

Artsen zonder Grenzen 
Tabitha heeft voor de collectes van 21 en 28 juni en van 
12, 19 en 26 juli Artsen zonder Grenzen (AzG) als collecte-
doel verkozen. Wereldwijd bieden teams van AzG 
medische hulp aan slachtoffers van conflicten, natuur-
geweld of ziekte-uitbraken, zodat zij de zorg krijgen die 
ze nodig hebben. Waar de nood het hoogst is zijn de 
artsen aanwezig. Ook spreken zij zich actief uit over on-
recht dat ze tegenkomen. “Met onze poten in de modder 
of een vuist in de lucht, zetten wij alles op alles voor onze 
patiënten.” De mensen van AzG kiezen geen partij, zij 
helpen iedereen en sluiten niemand uit. Ze bepalen zelf 
waar en wie ze helpen en niemand anders. Al het werk 
dat zij doen wordt betaald door donateurs en zonder 
hulp van de Nederlandse overheid. Doelbewust omdat 
ze vaak in actie komen waar de overheid tekortschiet. 
Zij laten zich sturen door hun morele kompas en kunnen 
zo onafhankelijk hun keuzes maken. Tabitha rekent weer 
op mooie bijdragen om AzG in het belangrijke werk te 
steunen. 

Namens Tabitha, Ger van Alphen

MET DE BIJBEL ERBIJ

De bloeiende staf van Aäron 
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog winter, maar ze 
zijn er al wel, van die heerlijke zonnige dagen. Een geluk 
als je vrij bent en er alvast even van genieten kunt. Dat 
geluk is ons toegevallen. We logeren in Ede en zijn, in het 
zonnetje, naar het Kröller Müller Museum gefietst. Daar 
hangt één van de grootste collecties schilderijen van 
Van Gogh. Ik zou nog iets schrijven voor deze rubriek 
en zo keek ik ook naar de collectie. Hij hangt er niet, het 
schilderij met de amandelbloesem, maar ik moest er wel 
aan denken. Juist nu met Pasen. Aan het schilderij dat 
Vincent van Gogh maakte na de geboorte van zijn neefje.  

Ook in de Bijbel wordt op verschillende plaatsen naar de 
amandelboom verwezen als teken van nieuw leven. Als 

symbool van de overwinning van het leven op de dood. 
Uit het dode hout van de staf van Aäron kwam levende 
bloei. Een teken van de belofte dat na een moeilijke tijd, 
het leven weer zou bloeien en vrucht zou dragen. Geen 
teken van wereldse voorspoed, maar van gerechtigheid! 
Als wij maar leven naar hoe God de 10 Woorden heeft 
bedoeld. De amandelboom bloeit in warme landen als de 
zon haar kracht herwint, ook als het nog wintert. Ook ik 
kijk uit naar de bloei van de amandelboom met haar roze 
of witte bloemen en gele meeldraden. Ze lijken zo teer, 
maar ze kunnen de kou van de winter weerstaan. Al met 
een klein beetje zon komt er plotseling leven uit takken 
die kaal en dood leken. Amandelbloesem als een teken 
van hoop dat omstandigheden kunnen keren, dat het 
goede het kwaad overwint, op een dag! Een nieuw begin, 
het kan niet uitblijven. Broos en teer, maar toch! 

Ellen van Houten 

GEMEENTEWERK

Uitnodiging afscheidsdienst ouderenpastor 
Ellen van Houten-Oranje
Ellen heeft aangegeven per 1 mei met pensioen te willen 
gaan. En hoe jammer wij dat ook vinden, daar kunnen we 
alleen maar respect en begrip voor opbrengen. 
Het is haar van harte gegund!
Zij heeft zich 16 jaar met hart en ziel ingezet en heeft heel 
veel gedaan en betekend voor onze Gemeente. We hopen 
dat het een begin van een heel mooi nieuw tijdperk voor 
Ellen en Wim mag zijn. 
Wij zullen haar enorm gaan missen. Het ouderenwerk 
was bij haar in heel goede handen en zij heeft vele leden, 
vrienden en belang-
stellenden uit onze 
Gemeente begeleid. 
Haar uitvaartdiensten 
waren altijd bijzonder, 
persoonlijk en heel erg 
betrokken. Wij hebben 
een hele goede en fijne 
ouderenpastor in Ellen 
gekend, daar kijken we 
met heel veel dank-
baarheid op terug.

Ellen zal op zondagmiddag 19 april 2026 vanaf 15.00 uur 
afscheid nemen van onze Gemeente.
Er zal die ochtend geen dienst in onze kerk zijn.

Het programma voor de middag verloopt als volgt:
14.30 uur: 	Inloop met koffie
15.00 uur: 	�Afscheidsdienst met medewerking van het 

Bindingkoor
15.45 uur: 	Toespraken en aansluitend receptie

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 
Willy Karssing: secretariaat@dgaalsmeer.nl.
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Inloop op zondag: ‘Elk afscheid betekent 
de geboorte van een herinnering’ 
Zondag 8 maart hadden we een bijzondere inloop-
middag, omdat het de laatste keer was dat Ellen van 
Houten als gastvrouw de inloop verzorgde. Het thema 
sloot daar uitstekend op aan: ‘Elk afscheid betekent de 
geboorte van een herinnering’. Naast de deelnemers 
waren ook de andere gastvrouwen en -heren door Ellen 
uitgenodigd. Het was gezellig druk en naast het 
gebruikelijke kopje koffie en thee had Ellen heerlijke 
eigen gebakken cake meegenomen. Ellen had woorden 
op kaartjes gezet zoals: dankbaarheid, herinnering, liefde, 
moed, humor, loslaten en nog meer. De deelnemers 
mochten een kaartje pakken dat ze aansprak. Deze 
werden aan een waslijn gehangen en ze mochten indien
ze dat wilden hun keuze toelichten. Zo hoorden we mooie
verhalen. Daarna nam Aaltje het woord namens de gast-
vrouwen en -heren. Zij sprak Ellen toe en schetste de 

geschiedenis van de inloop waarvan Ellen aan de wieg
heeft gestaan. Namens allen kreeg Ellen een ingelijst 
‘certificaat van waardering’ en een bloemetje overhandigd.
Uiteraard werden er weer gezellig spelletjes gedaan. 

Ellen verzorgde het afsluitend woord met een gedicht 
van Toon Hermans: 
‘Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken’. 
‘Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen 
En weten van geen tijd 
Die zich kinderlijk verbazen 
Over iets wat barst van mooiigheid’ 
 
Bij vertrek kreeg iedereen een flesje bellenblaas mee. 
Het was een bijzondere middag; een herinnering is 
geboren. 

Ruud Eveleens
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Kring Zinvol Ouder Worden nam afscheid van Ellen   
Een feestelijke als ook een weemoedige woensdag-
morgen op 18 maart. Het was de laatste bijeenkomst van 
de kring Zinvol Ouder Worden (ZOW) met Ellen, die deze 
morgen met Wim had voorbereid. Er was een grote 
opkomst. Ellen begon de inleiding met herinneringen 
over het ontstaan van kring ZOW, nu meer dan 12,5 jaar 
geleden. Een kring die verdieping zocht bij het ouder 
worden, maar die geen afspiegeling moest zijn van een 
zusterkring. En het is gelukt! Samen met een denktank 
zijn het fijne ochtenden geworden. Deze morgen werd 
de inleiding verzorgd door Wim van Leeuwen. Het thema 
was: ouder worden een geschenk? Wim hield een 
boeiend en zeer persoonlijk verhaal over de eerste en 
de tweede berg; de fases van het leven en uitgesplitst in 
delen. Het geschenk van wijsheid en verdieping als eerste 
deel en het tweede deel is het geschenk van kwetsbaar-
heid. Deel drie is het geschenk van de innerlijke ver-

schuiving van geloof 
en het vierde deel het 
geschenk van nalaten-
schap en doorgeven. 
Durven wij ouder-
dom te zien als een 
geschenk? Het leven 
is niet maakbaar, maar 
mag ontvangen wor-
den als een geschenk. 
Een prachtige inleiding. 

Gedicht GENESIS van Ida Gerhardt 
‘Oud worden is het eindelijk vermogen  
ver af te zijn van plannen en getallen;
een eindelijke verheldering van ogen  
voordat het donker van de nacht gaat vallen. 
Het is een opengaan van vergezichten, 
een bijna van gehavendheid genezen;  
een aan de rand der tijdeloosheid wezen.  
Of in de avond gij de zee ziet lichten. 
Het is, allengs, een onomstotelijk weten 
dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen 
wanneer men van u schrijven zal: ‘ontslapen’.
Wanneer uw naam op aarde is vergeten.’
 
Daarna gingen we in groepjes uiteen en bespraken met 
veel verschillende meningen tien foto’s. Bij de vraag over 
hoe ervaart u het ouder worden, raakten we niet uitge-
praat. We kwamen niet eens aan alle vragen toe. 
De vraag was in een zin te formuleren met wat je zou mee 
willen geven aan jonge mensen over ouder worden. 
De conclusie: ‘Zelf ervaren!’ Toen namen we afscheid van 
Ellen. Ellen denkt overal aan, dus wat zullen we dat gaan 
missen. We hebben altijd met haar geboft en veel ook van 
haar geleerd: Iedere mening doet ertoe. Dag Ellen, fijne 
pensioentijd!

Ineke van der Stroom
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De Vakantieweek, iets voor u?
Heeft u altijd al eens meegewild met een enthousiaste 
groep kranige dames en een enkele heer? Dan is dit uw 
kans! De Vakantieweek heeft nog zeer beperkt ruimte 
en daar kunt u gebruik van maken. 

KRINGWERK

Olympische Winterspelen bij Oase
Op donderdag 12 februari stond de bijenkomst van 
Oase in het teken van de Olympische Winterspelen. Elise 
heette ons welkom en stak de kaars aan. We herdachten 
onze medezuster Ditje Wey-Ras, die op 92-jarige leeftijd 
overleed. Ook voor haar werd een kaars aangestoken en 
dachten we aan haar. Clazien Meivogel vertelde over Lief 
en Leed. Op humoristische wijze vertelde zij nu eens over 
haar eigen leed: een bezoek aan de tandarts! Dit keer 
hield Margo de inleiding en dat deed zij naar aanleiding 
van een prachtig verhaal over samenwerking, geschreven 
door een Afrikaanse zendingswerker. Ik kan het niet laten 
om dit verhaal in het kort te vertellen. 

De vingers  
Alle vingers zaten op een maanverlichte avond onder een 
mangoboom. Er ontstond een discussie, welke vinger het 
belangrijkste was. De wijsvinger sprak: “Luister, ben ik niet 
degene die door de mensen gebruikt wordt om aan te 
wijzen, wat ze bedoelen? Ik geef de goede richting aan!” 
De middelvinger stond op en sprak: “Hoort een echte 

leider niet in het middelpunt te staan zoals ik? 
Daarom moet ik de leider zijn!” 
De ringvinger: “De mensen vertrouwen zelfs hun goud 
aan mij toe. Vertrouwen jullie je leven maar met een 
gerust hart aan mij toe!” 

Dit jaar gaan we (met de bus) naar Ootmarsum. 
Vertrek op zaterdag 27 juni, thuiskomst op vrijdag 
3 juli. Interesse? Neem dan contact op via mail: 
cie-vakantieweek@dgaalsmeer.nl of bel naar 
Jacco Piet (06-42 04 42 02).
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De pink zei: “Ik ben niet wijs en niet sterk, maar wie is het 
die de klappen opvangt, als de mensen met hun vuist op 
tafel slaan? Daarom denk ik dat ik een goede leider zal 
zijn!” 
De duim zei wijs: “De vraag, die overblijft: wie is er nu het 
meest geschikt om leider te zijn? Leiding geven, samen-
leven en samenwerken vereist een dienende houding en 
dat doen we met elkaar!”  Aldus het verkorte verhaal.  
 
Na de pauze met een traktatie werden we in groepjes ver-
deeld en begon het Olympische Spel. En onder de namen 

‘Schansspringen’, 
‘Shorttrack’, 
‘Curling‘ en ‘Kunstrij-
den’ streden we met 
Olympische passie 
om de eerste prijs. 
Het was een heel 
gezellige en zinvolle 
middag.

Gré Kalf

Jeannette Noëlhuis te gast bij kring Ruth
Op 19 februari kwamen twee werkers van het Jeannette 
Noëlhuis uit Amsterdam ons vertellen over de organi-
satie en de kernwaarden van deze leefgemeenschap. 
Samengevat en zoals zij het omschrijven, is hun levens-
stijl gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en 
geweldloze actie voor een betere samenleving. 
Gastvrijheid is meer dan bieden van onderdak. Het is 
een manier van leven. Ze streven ernaar om het 
evangelie handen en voeten te geven (Matteüs 25). 
Onze gasten Merle en Frits vertelden over hun werk 
met de bewoners van verschillende nationaliteiten en 
de interessante woonsituatie. Merle las onder andere 
een brief voor van iemand die daar gewoond heeft. 
Bepaalde voorwaarden zijn noodzakelijk voor toelating. 
Te denken aan een organisatie of een plan. Ook werden 

de politieke wetten uitgelegd in een getoonde 
documentaire. De begrippen ongedocumenteerd en 
illegaliteit werden genoemd. Bevlogen vertelde Frits 
over de aangelegde tuin die voor werk zorgt, hetgeen 
een therapeutische waarde heeft. In een vragenrondje 
hoorden we nog enkele praktische leefregels, zoals 
altijd gezamenlijke gebedsmomenten en dat dit niet 
geldt voor de maaltijden. Het verblijf is ongeveer zes 
maanden en gemiddeld zijn er twintig personen. 
Ze zijn heel blij met de giften, donaties en voedsel-
pakketten. Na de presentatie met woorden en beelden 
bedankte Jacqueline hen en kregen ze beiden een 
gevulde tas. In december is er vast weer een ‘collecte 
in natura’.

Martha Spaargaren.

Levenslicht nr. 3 | April 2026



8

Kring Zorgcentrum leerde over Aalsmeerse 
merklappen 
Op 23 februari kwamen we met kring Zorgcentrum bij 
elkaar met zes bewoners, drie vrijwilligers, drie gasten en 
Ellen van Houten. We staken een kaars aan voor Harmke 
Maarse-van der Wal, die een paar dagen hiervoor over-
leden was. De gasten, Aaltje Buis, Maria Keessen en Anja 
Hofman kwamen vertellen over Aalsmeerse merklappen, 
die ze ook hadden meegenomen. Tot het eind van de 19e 
eeuw werd het linnengoed (lakens, slopen, servetten) met
de hand gemaakt. Dat was veel werk, dus men was er heel
zuinig op. Regelmatig moest het linnengoed gewassen
worden. Daarna werd het te drogen gelegd op de bleek 
en vaak was er een gemeenschappelijk bleekveld. Dan 
was er een probleem: welk linnengoed was nu van wie? 
Daarom werden er door de eigenaar initialen op gebor-
duurd. Dat moest natuurlijk heel netjes gebeuren, want 
iedereen zag dat borduurwerk! Vaak werden er ook 
motiefjes aan toegevoegd. De meisjes moesten de ver-
schillende traditionele motiefjes, randen, letters en cijfers 
eerst netjes leren borduren voordat ze op het linnengoed 
toegepast mochten worden. Randen van smal tot breed 
werden onder elkaar geborduurd en de rest van de lap 
werd met motiefjes versierd. Ook werd er een spreuk, de 
leeftijd en de naam van de maakster, het alfabet en het 
jaartal op geborduurd. Deze proeflapjes werden ingelijst 
opgehangen zodat eventuele toekomstige huwelijks-

kandidaten konden zien hoe netjes en nijverig de 
huwbare dochter was! In de 20e eeuw gingen scholen 
lesgeven in naai- en handwerktechnieken. Meisjes kregen 
vanaf de eerst klas al les in breien, haken, naaien en bor-
duren. Er werd geborduurd op stramien met felgekleurd 
garen en hoofdzakelijk in kruissteek. Anja vertelde hoe 
merklappen zijn ontstaan en wat kenmerkend was aan 
de Aalsmeerse merklappen. Ze had merklappen bij zich 
uit 1782 en 1797 en ook had ze ‘moderne’ merklappen 
meegenomen, gemaakt door haar moeder, haar oma en 
een van haarzelf, gemaakt toen ze tien jaar oud was. 
Maria had merklappen meegenomen van onder andere 
de moeder van Paul die voor iedere geboorte een merk-
lap maakte en een merklap van Heiltje Heeren. Aaltje had 
een merklap bij zich die haar moeder gemaakt heeft voor 
haar 20-jarig huwelijk. Daar staan allerlei persoonlijke 
taferelen op, zoals het huis, twee fietsers, de naam van 
het bedrijf, een schaatser en de hond. Het is grappig dat 
ze allemaal zo verschillend zijn, ze vullen elkaar goed aan. 
Onder de thee met iets lekkers vertelden de bewoners 
over hun borduurervaringen.  We zongen twee liederen 
die de gasten uitgekozen hadden en een bewoner las nog 
een stukje voor over juffrouw Buis. Ze had het gevonden 
tussen haar paperassen en was erdoor geraakt. Het was 
een fijne middag.

Anja Hofman

Vogelaars bij Kring Elia
Het was gezellig druk op woensdagmiddag 25 februari
bij Kring Elia. En wat leuk dat er een nieuw lid was aange-
schoven: Leni Keessen werd van harte welkom geheten.
Ook Gert-Jan Pieterse en Stef Strik werden voor deze 
middag van harte welkom geheten. Gert-Jan en Stef 
hebben veel kennis over vogels en met name de vogels 
van de Geerplas (gemeente Nieuwkoop). Echte vogelaars 
die hun jarenlange ervaring en kennis over natuurbeheer 
met ons wilden delen en bijna 2 uur prachtig vertelden 
over natuurgebied De Geerplas. Geestdriftig en met 
prachtige foto’s en geluiden namen zij ons mee in de 
wereld van (steen)uilen, puttertjes, ijsvogels, ganzen, 
eenden, de kievit en nog veel meer. Zij vertelden over het 
ontstaan (turfwinning) van het gebied en ze wezen ons 

op de kwetsbaarheid ervan veroorzaakt door de mens 
en wat intensieve landbouw doet met het landschap en 
de vogelstand. We leerden nieuwe woorden (stoven = 
takken, stobbe = stronk) en dat rigoureus snoeien, ook 
al doet dat soms pijn, toch heel goed kan zijn. Diverse 
projecten en samenwerkingsverbanden met instellingen 
die zich bezighouden met natuurbehoud en de (gemeen-
telijke) overheid hebben er inmiddels toe geleid dat de 
biodiversiteit en het aantal riet- en zangvogels in het 
gebied is toegenomen. Dat geeft hoop, maar stilzitten is 
geen optie. Er is wereldwijd nog heel veel te doen. Een 
leerzame middag die misschien voor herhaling vatbaar is, 
want Gert-Jan en Stef zijn nog lang niet uitverteld. 

Nelleke Spaargaren
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Kring Mijdrecht over boeken
Twintig jaar lang verzorgden Vera Stein en Anneke Visser 
jaarlijks een boekbespreking voor kring Mijdrecht. Het 
waren steeds fijne bijeenkomsten waarin ze ons met veel 
uiteenlopende boeken lieten kennismaken. We zijn ze 
daarvoor veel dank verschuldigd!
Op 4 maart kwamen we weer als kring bijeen en deze 
keer was ons gevraagd om zelf over een boek te vertellen 
wat je langer of korter geleden had gelezen. Er kwam van 
alles voorbij: de levensgeschiedenis van een familielid, 
een jeugdboek van Thea Beckman wat veel indruk 
maakte en met de kleinkinderen werd gedeeld en van 
Adriaan van Dis: ‘Naar zachtheid en een warm omhelzen’, 
een boek over het veranderende leven in een dorpse 
omgeving. En nog veel meer. Ook de huidige situatie 
in de wereld kwam ter sprake en hoe om te gaan met 
moedeloosheid. De ironische blik van Youp van ’t Hek op 
de wereld en de politiek in een NRC-column zorgde toch 
nog voor een wat wrange, maar vrolijke noot. 

Hanneke Niermeijer

Kring Shalom en de Emmaüsgangers 
Donderdag 5 maart kwam ds. Paul Thimm, in aanloop 
naar Pasen, vertellen over de Emmaüsgangers. Eerst 
opende Gert de avond en hij vertelde over zijn hobby; 
het zoeken naar weggegooide postelastieken. Elastieken 
gemaakt van rubber, elas-
tieken die verbinden. Van 
Paul kregen we papieren 
waarop het verhaal van 
Lucas 24: 13-45 uitgebeeld 
was in schilderijen of hout-
snede. Een persoonlijk 
bezinningsmoment. Toen 
gingen we in groepjes uiteen en schreven voor onszelf op 
wat je raakte in het verhaal en vervolgens deelden we dit 
in een gesprek met de groep. Het verhaal was in vieren 
verdeeld. Het leverde boeiende discussies op. 
Mijn groepje had de houtsnede die we eerst heel somber 
en naargeestig vonden, maar waar je, hoe langer je ernaar 
keek, steeds meer uithaalde! Het werd een echte inter-
actieve avond, waar heel veel gediscussieerd werd.

Ineke van der Stroom

Kring JoB met spirituele kringavond over intuïtie 
Op woensdag 11 maart kwamen we samen in de 
Bindingzaal voor een inspirerende avond. De avond 
werd begeleid door Elise Moolhuijsen en Jeannette Heil 
en stond in het teken van het thema ‘intuïtie’. We deden 
twee oefeningen in twee groepen. De eerste oefening 
begon eigenlijk al thuis. Iedereen had de opdracht 
gekregen om een veer te 
tekenen en deze in een 
envelop mee te nemen. 
Tijdens de kringavond 
werden de enveloppen ge-
opend. Jeannette vertelde 
aan de hand van de tekenin-
gen hoe intuïtie soms on-
bewust invloed kan hebben 
op wat we tekenen. Zo kon 
bijvoorbeeld een rechte of 
gebogen veer iets zeggen 
over een richting in het 
leven. Ook de aandacht van 
de tekening kon iets vertel-
len over gevoel of innerlijke 
beleving. De andere activiteit 
deden we in de Bindingzaal 
en was intuïtief strijken met 
bijenwas onder begeleiding 
van Elise. Dat was niet alleen 
ontspannend om te doen, 
maar leverde ook prachtige 
en verrassende kunstwerken 
op. In sommige werken 

herkende Elise vormen of symbolen die voor de 
kunstenaar een bijzondere betekenis hadden. Het was 
een bijzondere avond, waarbij we samen iets nieuws 
hebben ervaren en elkaar weer op een andere manier 
hebben leren kennen.

Carla Jooren
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Voorjaar en yoga bij Kring Oase
Margo opende de Oase-middag op 12 maart en stak de 
kaars aan. We hebben afgelopen maand helaas afscheid 
moeten nemen van twee kringleden: Harmke Maarse en 
Marleen Olij, waar Margo ook een kaars voor aanstak. 
Een nieuw lid werd welkom geheten: Menny van Leeuwen.
Ook vertelde Margo nog over het noodplan, dat de 
burgemeester woensdag kwam uitleggen. Wat vooral 
belangrijk is, help elkaar, wees creatief en schrijf belang-
rijke zaken, bijvoorbeeld telefoonnummers gewoon 
ouderwets op papier, wat je in de meterkast kunt hangen.

Elise sprak het gebed uit, daarna zongen we het lied: ‘In 
de bloembol is de krokus’ waarbij Elise ons begeleidde op 
de piano. Daarna vertelde ze over de lentekriebels: de na-
tuur die verandert, de krokus, de narcissen komen tevoor-
schijn. Iedereen geniet daar toch van. Al was dat vroeger 
wel anders. Het huis moest schoongemaakt worden. “Was 
de buurvrouw al begonnen?” En je dacht dat ga ik nooit 
doen, maar toch gebeurt het. Veel verhalen kwamen er 
los. Het grind wassen en de bomen boenen. 
Na de pauze kwam er een verrassing. Yogadocent Brenda 
Randeraat kwam langs om ons van alles over yoga te 

vertellen. Yogaoefeningen zijn al heel oud en belangrijk 
hierbij is om goed in en uit te ademen. Wij gingen zelf 
ook aan de slag met stoelyoga. Dat werd naar rechts en 
links bewegen met de armen en de benen. Voorover, 
achterover. Goed voor ons al die bewegingen en het 
leverde leuke foto’s op. Brenda werd bedankt met een 
mooi bakje voorjaarsbloemen. De kaars werd uitgeblazen 
en Brenda verliet ons met de speciale yogagroet: 
Namaste. Het was een zeer nuttige middag.

Clazien Meivogel
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Paaswijding bij kring Ruth
Er was een goede opkomst bij de kringavond van kring 
Ruth op 19 maart. De Bindingzaal zag er op haar Paasbest 
uit met een geel kleed op de tafels en voorjaarstakjes met 
narcissen. Jacqueline Tas heette ons allemaal welkom en 
had een aantal mededelingen. Ze verwelkomde ds. Paul 
Thimm, die ons door deze bijzondere Paasviering zou 
leiden.

‘Christenen vieren dat Christus is opgestaan uit de dood. 
Dit kunnen we zien als een wonder, maar het is ook 
symbolisch. Ieder jaar zien we de winter plaatsmaken 
voor de lente. De wonderen zijn de wereld niet uit, maar 
de wereld smacht naar een wonder!’

Ds. Paul had ons een papier gegeven met daarop een 
ander Paasverhaal. Een parallel van het traditionele 
verhaal dat wij meestal lezen. Dit verhaal gaat over God, 
Jona en de Ninevieten. Jona krijgt een nieuwe kans om 
naar Ninevé te gaan, als hij is gevlucht.
Ds. Paul vraagt ons welke zin in het verhaal ons aan-
spreekt. Dat is voor ieder weer anders. 
God is genadig en niemand kan Hem ontvluchten.
Relativeren is belangrijk!
De boodschap van God is: “Denk ruimer”
Het verhaal heeft duidelijk parallellen met het 
Paasverhaal zoals wij het kennen. 
Jona werd gered toen hij in zee werd geworpen. “U trok 
mij levend uit de dood omhoog, toen mijn levensadem 
mij verliet!”
Jezus staat ook op uit de dood en zijn verhaal leeft nog 
altijd voort.

Het was een inspirerende avond. 

Janina van der Laarse

In Memoriam mevrouw 
Harmke Maarse-van der Wal 
14 februari 1932 – 
19 februari 2026

Op 19 februari is in de leeftijd 
van 94 jaar rustig ingeslapen: 
Harmke Maarse-van der Wal. 
Harmke was vriend van onze 
Gemeente. Op 14 februari 1932

 werd Harmke in De Veenhoop in Friesland geboren 
en groeide op met haar twee broertjes. Ze was nog 
maar zeven jaar toen haar vader overleed en de oorlog
op handen was waardoor haar leven een andere kleur 
kreeg. Harmke was gezegend met een goed verstand. 
Dat, samen met haar brede interesse, heeft haar veel 
gegeven, zo ook haar jaren als verpleegkundige. In 
1964 nam ze in Aalsmeer de zorg op zich van het 
gezin Maarse. Na het overlijden van moeder Maarse, 
trouwde ze met Aldert Jan Maarse en zorgde ze op 
het Stokkeland met liefde voor de twee jongens en 
genoot ze later met volle teugen van de kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. Als somberte haar kon over-
vallen, waren zíj belangrijke lichtpuntjes in haar leven. 

Harmke hield van haar hond, van schaatsen en fietsen, 
borduren, quilten, gymnastiek en lezen. Ze was met 
veel plezier gastvrouw in Rozenholm, waar ze tijdens 
het laatste jaar van haar leven zelf liefdevol werd 
verzorgd. Harmke keek het meest uit naar de zon van 
6 januari. “Die heeft haar eigen kleur”, vertelde ze, “de 
kleur van het voorjaar”. 

Harmke wist zich verbonden met onze Gemeente. 
Ze was geen kerkgangster, maar ging graag naar de 
Middagzusterkring, waar ze tien jaar deel uitmaakte 
van het bestuur en voor het kasbeheer zorgde. 
Ze had haar inbreng bij de Bazar, ging mee met 
de ouderenreis, kwam naar onze ontmoetingen 
voor ouderen en genoot van de opgedane 
vriendschappen. Later ging ze naar Kring Oase en 
Kring Zorgcentrum. Daar was altijd haar kaarsje voor 
kinderen in oorlogsgebieden. 

Op donderdag 26 februari hebben we in de aula 
van crematorium Bouwens in De Kwakel haar leven 
uit handen gegeven. We lazen Psalm 139 over de 
onvoorwaardelijke liefde van de Eeuwige. We staken 
de kaars van Kring Zorgcentrum aan én een extra 
kaarsje voor de vrede en luisterden naar warme 
woorden over haar leven.  
Geborgen mogen we Harmke weten in de oneindige 
goedheid van de Eeuwige. In het licht mag ze nu zijn, 
het licht van de zon waar ze zo naar verlangde en die 
zo prachtig scheen op de dag dat we afscheid van 
haar namen.

Ellen van Houten
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VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering 17 februari 
Het Bindingbestuur was uitgenodigd om ons te infor-
meren over het reilen en zeilen van de Binding. Naast 
het succes van het Kerstspel en kring BEAU’tje zijn ook 
de kampen weer in voorbereiding. Vier kampen dit jaar, 
waarvan één volgeboekt en bij de andere nog plaats. 
Vooral het behouden van deelnemers blijft lastig. Re-
clame via flyers bij scholen mag niet meer, dus moeten 
andere kanalen worden benut. Financieel draait de Bin-
ding op subsidies en fondsen die aangeschreven worden. 
De kampen draaien quitte. Goed om dit contact jaarlijks 
zo te hebben! 
Het werven van een ouderenpastor en jongerenwerker 
verloopt nog niet erg voorspoedig, er is echter wel 
wat beweging. We wachten eventuele reacties van 
de advertentie in ‘Mondig’ af alvorens verdere actie te 

ondernemen. 
In aanloop naar het afscheid van Ellen is zij bezig met een 
beschrijving van haar werkzaamheden. Paul meldt negen 
aanmeldingen te hebben voor de eerste bijeenkomst 
voor de oriëntatiecursus!

Verder blikken we terug op de activiteiten en kijken we 
vooruit naar de zaken die komen en waar nodig actie 
moet worden genomen.  
Het Zin-Inn programma wordt besproken waarna de 
rondvraag volgt, waarbij Arida meldt 15 aanmeldingen te 
hebben vanuit onze partnergemeenten voor een bezoek 
in mei. Om 22.35 uur sluit vicevoorzitter Neeltje de 
vergadering.

Willy Karssing

Eilanddienst 
Op zondag 31 mei is weer de eilanddienst. Dat is leuk 
voor de partnergemeenten die dit weekend op bezoek 
zijn! Voor de organisatie van deze dienst is het handig 
om te weten met hoeveel mensen we de dienst ongeveer 
bijwonen, dan kunnen we daar de rondvaartboten en 
koffie en thee op afstemmen. Natuurlijk zal er voldoende 
hulp zijn bij het in- en uitstappen. We hopen op prachtig 
weer! Bij slecht weer vindt de kerkdienst plaats in de 
kerkzaal. Het Aalsmeers Saxofoon Kwartet zal de dienst 
begeleiden en ds. Paul Thimm gaat voor.
De eerste afvaart vanaf het Praamplein is om 9.15 uur, de 
tweede om 9.30 uur en tussen 12.00-12.30 uur zijn we 

weer terug aan vaste wal. Als u denkt dat het ’s morgens 
wat fris is dan is het verstandig om zelf een fleecedekentje 
mee te nemen. Ook vragen wij u om een klapstoeltje mee 
te nemen. (Er zijn wel wat reservestoeltjes aanwezig voor 
diegenen die ze echt niet kunnen meebrengen.) 
U kunt zich opgeven voor deze dag via de intekenlijst op 
de kerktafel of via secretariaat@dgaalsmeer.nl. 
We kunnen de partnergemeenten (en ook onszelf ) 
trakteren op iets lekkers bij de koffie. Op de intekenlijst 
kunt u aangeven of u wilt bakken.

Willy Karssing
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GEMENGDE BERICHTEN

Uitnodiging en informatie over CMERK 2026
Van 14 tot en met 17 mei 2026 vindt in Amersfoort de 
CMERK 2026 plaats: de Conférence Mennonite Européen-
ne / Mennonitische Europäische Regional Konferenz, een 
grote Europese doopsgezinde bijeenkomst die eens in de 
paar jaar wordt gehouden. Dit evenement is een feest van 
ontmoeting, bezinning en broederschap voor doops-
gezinden uit heel Europa (en daarbuiten). Het programma 
is gevuld met gezamenlijke vieringen, workshops, 
excursies, muziek, gesprekken en allerlei activiteiten om 
te leren, te delen en te vieren. De conferentie wordt 
gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort, een 
historisch pand vlakbij het station dat als centrale 
ontmoetingsplek dient voor alle deelnemers.

Wat kun je verwachten?
Tijdens de dagen zijn er onder meer:
•  Gezamenlijke plenaire sessies en worshipmomenten
•  Workshops en thematische programmaonderdelen
•  Menno’s markt en culturele activiteiten

•  Avondprogramma’s en ontmoetingen
•  Afsluitende viering op zondag

CMERK is een unieke kans om oude vrienden te 
ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen vanuit 
verschillende Europese contexten, om samen te vieren en 
uit te wisselen.

Er zijn ook speciale programma’s voor kinderen, tieners en 
jongvolwassenen. Een prachtige kans leeftijdgenoten uit 
heel Europa te ontmoeten. Voor het volledige program-
ma, praktische informatie en registratie zie de speciale 
website https://cmerk2026.eu. 

We willen als DGA met een groep naar de CMERK gaan 
op zaterdag 16 mei. Op de kerktafel komt een intekenlijst 
voor diegenen die meewillen. We kunnen in onderling 
overleg carpoolen.

In memoriam br. Jan Eveleens
20 mei 1939 – 10 maart 2026

Op 10 maart 2026 overleed, toch nog onverwacht, broeder Jan Eveleens. Jan werd op 
20 mei 1939 geboren in een doopsgezind gezin aan de Uiterweg in Aalsmeer. 
Zijn levensweg begon niet gemakkelijk. Al op jonge leeftijd moest hij de liefde van zijn 
ouders missen. Zijn moeder overleed toen hij vier jaar was. Vijftien maanden later her-
trouwde zijn vader, maar toen Jan negen jaar was, stierf ook hij. Na dit verlies werd hij 
ondergebracht bij familie. Op zijn veertiende vond hij een plek in een kostgezin. 
Jan werd kweker, net als zijn vader, een weg die als het ware al voor hem klaarlag.

Jan kon genieten van kleine dingen. Vooral wanneer de familie bijeen was met kinderen en kleinkinderen, was hij 
in zijn element. Hij maakte vele verre vakantiereizen, legde gemakkelijk contact en had altijd wel iets te vertellen. 
Jan hield zich soms groter dan hij was. Wie hem vroeg hoe het met hem ging, kreeg vaak te horen: “Het gaat goed 
hoor.” Maar achter die woorden ging een leven schuil dat ook periodes van eenzaamheid en verdriet kende, zeker 
in zijn jeugd.

Wat hem daarbij zijn hele leven heeft gedragen, was zijn geloof. In 1963 werd hij gedoopt door ds. Sipkema. 
Bij die doop kreeg hij woorden mee uit ‘Deuteronomium’: “Wees sterk en moedig, want God zelf gaat met u mee. 
Hij zal u niet verlaten.” Woorden die als een belofte met hem zijn meegegaan.
Die woorden kreeg hij niet zonder reden. Al vroeg in zijn leven droeg hij een zwaar juk en werd hij geconfronteerd 
met moeilijkheden die soms boven zijn draagkracht leken uit te gaan. Tegelijk mocht hij ervaren dat God zich aan 
hem had geopenbaard en hem toekomst gaf. De doopsgezinde Gemeente was voor Jan een vertrouwde plek. 
Hij zat vaak op een herkenbare plaats in de kerk. Hij kwam er niet alleen om te luisteren, maar ook om anderen te 
ontmoeten en een praatje te maken. Juist in die gewone momenten van samenzijn voelde hij zich verbonden. De 
Gemeente was voor hem een tweede thuis, een plek waar hij zich gekend wist. Zijn leven was niet gemakkelijk, 
soms zelfs zwaar, maar hij is zijn weg gegaan. Met volharding en met geloof.

Op 19 maart hebben wij onder grote belangstelling in crematorium Bouwens afscheid van hem genomen. 
Daar hebben wij hem toevertrouwd aan de God van Psalm 23, de God die met mensen meegaat op hun levensweg, 
in lichte dagen en in donkere dalen. Dat heeft ook Jan in zijn leven ervaren. Moge hij nu rust vinden bij God, die 
hem zijn hele leven heeft gekend en gedragen.

Wim van Leeuwen
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Paasbijeenkomst BEAU’tje bracht kinderen samen
Op woensdag 25 maart vond er opnieuw een gezellige 
BEAU’tje-activiteit plaats, dit keer helemaal in het teken 
van Pasen. De bijeenkomst trok weer een enthousiaste 
groep kinderen uit groep 6, 7 en 8, die samen genoten 
van een middag vol leuke activiteiten, creativiteit en 
samenzijn. De middag begon smakelijk; er werden wraps 
gegeten, waarbij de kinderen die wat eerder aanwezig 
waren zelfs hebben geholpen met het voorbereiden van 
het eten. Na het eten was het tijd voor een echte paas-
traditie: paaseieren zoeken. Verspreid door de kerkzaal 
gingen de kinderen fanatiek op zoek naar de verstopte 
eieren. Of ze uiteindelijk allemaal gevonden zijn, blijft nog 
even de vraag – misschien duikt er de komende tijd nog 
ergens eentje op.
Naast het actieve gedeelte was er ook ruimte voor 
creativiteit. De kinderen maakten hun eigen placemats, 
die vervolgens werden gelamineerd. Zo kunnen ze deze 
thuis gebruiken tijdens hun paasontbijt, -lunch of -diner. 
Een mooie en persoonlijke herinnering aan de middag. 
Opvallend was dat een groepje aanwezige kinderen zich 
heeft aangemeld voor het eerste Bindingkamp voor 
aankomende zomer. Dat is precies één van de doelen van 
BEAU’tje: kinderen op een laagdrempelige manier met 

elkaar in contact brengen en hen alvast kennis laten 
maken met andere deelnemers en mogelijke leiding.
Al met al was het weer een zeer geslaagde en gezellige 
editie. Alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 zijn van harte 
welkom om een keer aan te sluiten. Voor toekomstige 
activiteiten loont het om de website van De Binding, 
www.debinding.nl, in de gaten te houden. Deelname is 
gratis, dus iedereen kan meedoen.

Lucinda de Graaff

In Memoriam zuster Matje Jannie Verhoeve-Vreeken 
20 januari 1934 – 28 februari 2026

Op 28 februari is in de leeftijd van 92 jaar rustig ingeslapen: 
Matje Jannie Verhoeve-Vreeken. Matje werd op 20 januari 1934 op de Machineweg 
geboren. Haar vader was doopsgezind, haar moeder hervormd. Ze kreeg een zusje en 
een 15 jaar jonger broertje. Mat ging naar de Westhill zondagsschool en naar de kam-
pen in Almen. Ze groeide op in de oorlogsjaren, een spannende tijd. Tijdens dansles 
ontmoette ze Niek Verhoeve, met wie ze op 22 mei 1957 in het huwelijk trad. Met hun 

twee zoons beleefden ze gelukkige jaren samen. Ze genoten van vakanties en later van de geboorte van de twee 
kleinkinderen. Op 7 maart 1996 sloeg het noodlot toe toen Niek plotseling overleed. Een groot verdriet dat Mat 
haar leven lang met zich meedroeg, maar zo goed en zo kwaad als het ging, ging ze door. De klein- en achterklein-
kinderen waren hierin voor haar lichtstraaltjes. Zij hebben het gemis verzacht. Ook de jaren met Klaas Buis op de 
Uiterweg zijn fijn geweest. Mat reed graag auto, ze vond vreugde in haar werk op de veiling waar ze boeketten 
maakte en in borduren en breien.

Mat was 21 toen ze op 3 april 1955 werd gedoopt op haar belijdenis. Ze was trouw lid van de handwerkclub en 
nam andere zusters daarvoor mee. Ze ging mee met het bootreisje, bezocht de ontmoetingen voor ouderen en 
had haar eigen plekje op de Bazar, achter haar met veel plezier gebreide sokken.

Op vrijdag 6 maart hebben we in de aula van Crematorium Haarlemmermeer haar leven uit handen gegeven. 
We lazen Psalm 23 waar gesproken wordt over de ervaring terug te keren in het huis van de Eeuwige, zoals Mat 
zo graag thuis wilde komen bij haar Niek. We staken een kaars van de Gemeente aan en luisterden naar het lied 
´Ik voel de winden Gods vandaag´.
Geborgen mogen we Mat weten in de oneindige goedheid van de Eeuwige. Thuis in het huis van de Vader. 
In het licht, waar de zon ons over vertelt en waarvan Mat zo genoot en die ook zo heerlijk scheen op de dag dat 
we afscheid van haar namen.

Ellen van Houten
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BEDANKT  

Beste Gemeente, onze hartelijke dank voor de prachtige 
bossen tulpen en de kaarten met de mooie teksten van 
Jopie Eveleens-Hilverda. 

Vriendelijke groeten.
Truus van Wirdum, Kees en Jos Buis

Hartelijk bedankt voor de felicitaties en mooie kaarten 
die we mochten ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk.

Hartelijke groeten!
Tine en Wim Spaargaren

Wij waren heel blij dat op zondag 15 maart Cees en 
Barbara ons twee vrolijk gekleurde bossen tulpen 
brachten. Troost. Ik was de hoop kwijt. Door het gebaar, 
een cadeau, de warmte die ervan 
uitging, kwam de hoop terug. 
Intussen is mijn broer Johan 
verdrietig genoeg overleden. En 
toch hebben de vrolijk gekleurde 
bloemen en de lieve woorden van 
Jopie ons goed gedaan. 
Hartelijk dank. 

Leny en Ger van Alphen-Bol

              

KRONIEK

Overleden
Op 19 februari 2026 is overleden mevrouw 
Harmke Maarse-van der Wal, weduwe van 
Aldert Jan Maarse, in de leeftijd van 94 jaar

Op 28 februari 2026 is overleden zr. Matje Jannie 
Verhoeve-Vreeken, weduwe van Niek Verhoeve, 
in de leeftijd van 92 jaar

Op 6 maart 2026 is overleden zr. Geraldine 
Elisabeth Verbeek-van der Werff , echtgenote van 
Arie Verbeek, in de leeftijd van 81 jaar

Op 10 maart 2026 is overleden br. Jan Eveleens in 
de leeftijd van 86 jaar

Huwelijksjubileum
23 april 2026, de heer en mevrouw Eigenhuis-
Vreeken, Aalsmeerderdijk 511, 1435 BP 
Rijsenhout - 55 jaar getrouwd. 
              

Verhuisd
Zr. M. Procházka-van Leeuwen, 
van Sportlaan 63, 1431 HX Aalsmeer naar 
Zorgcentrum Aelsmeer, kamer 119, 
Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer

Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 
u de Gemeentebladen van onze buurgemeenten, 
een exemplaar van ‘Mondig’, folders en actuele 
nieuwsbrieven van diverse organisaties, berichten over 
cursussen en Gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook 
elders. 
Er ligt regelmatig informatie over de projecten die 
we fi nancieel steunen. Kijk eens wat de oproep 
om windsels te breien voor de Leprazending heeft 
opgeleverd!
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Verzetsverhaal ‘Tent of Nations’ 
14 april om 20.00 uur
In januari van dit jaar was het echtpaar Danijel Horvat 
en Jannie Nijwening voor de tweede keer als vrijwilliger 
op de boerderij van de Palestijns christelijke familie 
Nassar: de ‘Tent of Nations’. De boerderij ligt op een 
heuvel niet ver van Bethlehem en is omringd door illegale 
settlements. Het land is al meer dan een eeuw in bezit van 
de familie. De grootvader van Daher en Daoud, de twee
broers die nu het land bewerken, heeft het gekocht toen 
de Westbank nog tot het Ottomaanse Rijk behoorde. 
Al meer dan dertig jaar is de familie verwikkeld in een 

juridische strijd 
over het land en de 
kolonisten rukken 
steeds verder op. 
De familie laat zich 
inspireren door 
het voorbeeld 
van Jezus en kiest 
voor geweldloze 
weerbaarheid. 
Dankzij de ‘protective 
presence’ van 
internationale 
vrijwilligers hebben 
ze tot nu toe het land 
weten te behouden. 
Maar hoe lang nog?

Danijel en Jannie 
komen 14 april vanaf 
20.00 uur vertellen 
over hun ervaringen 
en doen dat onder andere aan de hand van beelden. 
Op deze avond, die vrij toegankelijk is, zal er worden 
gecollecteerd voor de familie Nassar. Ook is het mogelijk 
een bijdrage over te maken op de rekening van de 
Stichting Vrienden van de Tent of Nations Nederland: 
NL75 TRIO 0391 0822 21.

Vrijheidsconcert met het Amstel Gospel Choir
Vier de vrijheid met muziek die raakt! Op zondagmiddag 
3 mei 2026 organiseert Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer in 
samenwerking met Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
en het Flower Art Museum een bijzonder Vrijheidsconcert 
in de Doopgezinde Kerk in Aalsmeer.
Het Amstel Gospel Choir, één van de meest swingende 
gospelkoren van Nederland, brengt een middag vol 
energie, warmte en muzikaliteit. Met hun krachtige 
stemmen en aanstekelijke enthousiasme weten zij elk 
publiek te raken. Speciaal voor dit concert, in aanloop 

naar 4 en 5 mei, hebben zij een inspirerend programma 
samengesteld rond thema’s als hoop, liefde, veerkracht, 
verbondenheid en vertrouwen.
Onder leiding van dirigent Vladimir Pairel hoor je 
meeslepende gospels, moderne popsongs met een 
gospelgevoel en ontroerende ballads. Na hun succesvolle 
kerstconcert in Aalsmeer belooft dit opnieuw een middag 
te worden vol sfeer, gezelligheid en samenzang.
Laat je meevoeren, zing mee en beleef samen de kracht 
van muziek en vrijheid!

Praktische informatie
•  Datum: zondag 3 mei 2026
•  Tijd: 15.30 uur
•  Locatie: Doopgezinde Kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer
•  Entree: €17,50 (incl. koffie/thee en pauzedrankje)
•  Kinderen tot 16 jaar: gratis en jongeren t/m 25 jaar: €10,-

Tickets 
Bestel je kaarten eenvoudig online via 
kunstencultuuraalsmeer.nl/event/vrij-
heidsconcert-met-amstel-gospel-choir. 
of scan de qr code.
Wees er snel bij – vol is vol. 

ZIN-INN
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