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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

‘Drijf uit, o licht, wat duister is’

De wens ‘drijf uit, o licht, wat duister is’ is mij uit het hart 

gegrepen. Ik heb de woorden van deze hartenkreet niet 

bedacht. Toch komen ze wel enorm bij me binnen. Waar 

kunnen we meer naar verlangen dan 

dat het licht de duisternis verdrijft 

uit ons leven en uit onze wereld. 

Duisternis kan beangstigend zijn. 

Kinderen kunnen heel bang zijn in 

het donker, maar ook volwassenen 

durven soms in het donker niet 

naar buiten. In het donker voelt 

het niet altijd veilig. Maar ook in 

overdrachtelijke zin kan duisternis 

bedrukkend zijn. Je kunt er verdrietig 

en depressief van worden. En over 

kwade machten zeggen we dat ze ‘het daglicht niet 

kunnen verdragen’.

‘Drijf uit, o licht, wat duister is!’ Dit diep menselijke 

verlangen vind ik terug in het derde couplet van het 

prachtige ochtendlied ‘De trouw en goedheid van de Heer’ 

(nr. 207 in het Liedboek).

Johannes Zwick, dichter en predikant die leefde van 

1496-1523, schreef dit lied in het Duits. Als kind heb ik het 

in de oorspronkelijke Duitse versie leren zingen, dus met 

de woorden ‘Treib aus, o Licht, all’ Finsternis!’

Deze woorden raken mij juist in deze tijd van duisternis 

door de verschrikkelijke oorlogen, kwaad en verdriet in 

onze wereld, ver weg en dichtbij in mijn omgeving. Deze 

woorden spreken me in hun eenvoud en duidelijkheid 

ook bijzonder aan in deze tijd rond Pasen. Voor mij zijn ze 

een hartstochtelijk gebed aan God, maar dat niet alleen. 

Voor mij betekenen ze ook een opdracht aan mijzelf / 

onszelf. Kind van het licht, doe wat je kunt en wat in je 

macht is, om het duister te verdrijven. Breng licht, wees 

licht in de wereld. Doe het niet alleen, zoek bond-

genoten, sluit je aan bij anderen die zich sterk maken 

voor het goede en de liefde.

Voor mij is Pasen het ultieme feest van het leven in Gods 

licht, verzet en opstand tegen de macht van duisternis en 

dood. Ik schep vertrouwen, hoop en liefde uit de verhalen 

en liederen van Pasen. Nu is ‘De trouw en goedheid van de 

Heer’ strikt genomen niet een Paaslied. Maar dit dagelijks 

terugkerende verlangen naar het daglicht van het nacht-

donker geldt ook voor de Derde Dag, de Paasochtend 

waar het Licht en Leven doorbreekt in de boodschap van 

de opstanding van Jezus Christus. Moeilijk te begrijpen 

en te geloven. Het is van een heel andere orde, een ander 

niveau dan de momenten van duisternis waar wij mensen 

bang voor zijn. Ik geloof in God de Schepper, die mijn be-

perkte verstand te boven gaat en die leven kan herschep-

pen – die onze menselijke creativiteit 

en voorstellingsvermogen overstijgt.

En zo luister ik ook naar het lied ‘Drive 

Out The Darkness’, dat de Amerikaanse 

muziekgroep The Porter’s Gate heeft 

geschreven en gecomponeerd. Het 

is een hedendaagse variatie op ‘Drijf 

uit, o licht, wat duister is.’ Op internet 

kun je dit gevoelige lied opzoeken en 

ernaar luisteren.

Refrein:   

Come, O Come Kom,

Be our light Wees ons licht 

Drive out the darkness. Drijf de duisternis uit.

Come, and end all violence. Kom en beëindig alle geweld.

Come, do not be silent. Kom, wees niet stil.

Come, cling to your promise. Kom, houd vast aan je belofte.

Come, break all injustice. Kom, verbreek alle onrecht.

Come, Jesus, come. Kom, Jezus, kom.

Dit mooie lied past bij de boodschap van Pasen. Vanuit 

mijn doopsgezinde geloofsbeleving zou ik nog willen 

aanvullen: wijzelf worden ook gevraagd om, waar we  

kunnen, - als volgelingen van Jezus – de duisternis met 

licht te verdrijven.

Paul F. Thimm
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Kerkdiensten/vieringen

13 april   ds. Paul F. Thimm, Palmpasen, Viering met ontbijt en KliederZin  

(collecte Kruispost)

16 april  Passieronde, Lijnbaankerk, 19.30 uur

17 april  ds. Paul F. Thimm, Witte Donderdag, Avondmaalsviering 19.00 uur 

                       (collecte Kruispost en collecte in natura voor de Voedselbank)

18 april  Oecumenische Goede Vrijdagvesper, Karmelkerk, 19.30 uur

20 april  ds. Paul F. Thimm, Pasen mmv Kerkkoor  

  (collecte Doopsgezind WereldWerk)

27 april  ds. Margarithe Veen (collecte partnergemeenten)

4 mei  ds. Paul F. Thimm (collecte Luchthavenpastoraat)

11 mei  zr. Paulien Walch (collecte Ouderenwerk)

18 mei  ds. Akke-Clara Thimm-Stelwegen (collecte Jongerenwerk)

25 mei  br. Bas Middelkoop (collecte Community Peacemaker Teams)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Indien u op zondag niet op  

eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u contact opnemen met  

br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en  

brengschema opgesteld worden. 

Agenda

Za 12 april Zin-Inn Theater: Eddie voor het leven 20.00 uur

Zo 13 april Palmpasenontbijt en KliederZin 10.00 uur

Zo 13 april Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur

Di 15 april Veertigdagenmoment 12.00 uur

Di 15 april Kerkenraadsvergadering 19.30 uur

Wo 16 april Paaseditie BEAU’tje  17.30 uur

Do 17 april Theehuisclub 20.00 uur

Di 22 april Voorjaarsgemeentevergadering 19.30 uur

Wo 23 april Lenteontmoeting voor ouderen 14.00-17.00 uur

Wo 23 april Kring Elia 20.00 uur

Do 24 april Kring Shalom 20.00 uur

Ma 28 april Kring Zorgcentrum 15.00 uur

Ma   1 mei Kring Ruth, afsluiting kringjaar 

Wo   7 mei Zin-Inn: Maaltijdgroep 18.00 uur

Wo   7 mei Kring JoB 20.00 uur

Wo 15 mei Kring Oase, afsluiting kringjaar 14.30 uur

Do 14 mei Theehuisclub 20.00 uur

Zo 18 mei Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur

Wo 21 mei Zinvol Ouder Worden 10.00 uur

Do 22 mei Kring Shalom, afsluiting kringjaar   

Do 22 mei Kring De Verbinding 20.00 uur

Vrij   23-26 mei Bezoek aan Partnergemeenten 

Za 24 mei Jubileumconcerten Bindingkoor 16.00 en 19.30 uur

   

Om alvast te noteren 

Za 28 juni-4 juli Vakantieweek

Wo 30 juli Bootreisje voor ouderen 10.00 – 17.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 9 mei mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
24 mei 2025.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. Ilse Zethof  (eindredactie),
tel. 06 53 66 02 62. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
Br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl
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BIJ DE COLLECTEN  

50 jaar Luchthavenpastoraat  

Op 10 juni wordt op de luchthaven Schiphol het 50-jarig 

bestaan van het Luchthavenpastoraat (LHP) gevierd. Ook 

zal er in oktober nog een speciale kerkdienst buiten de 

luchthaven worden gehouden. Jaarlijks vangen de 

pastores van de luchthaven tientallen mensen met 

problemen op, omdat bijvoorbeeld een geliefde in het 

buitenland plotseling overleed. Ook als er problemen 

zijn weten zij de weg. Zij lopen dagelijks rond en signa- 

leren dingen. In het stiltecentrum zijn altijd vrijwilligers 

te vinden om mensen (die buiten het Schengengebied 

reizen) te ontvangen voor stilte of een gebed. Hiervoor 

heb ik namens het bestuur van LHP gevraagd of er voor 

dit belangrijke werk gecollecteerd mag worden. Dit 

gebeurt op 4 mei, 15 en 22 juni. Van harte bij u aan-

bevolen. Als u bijvoorbeeld een lezing of iets dergelijks 

zou willen, mag u contact met mij opnemen (tel. 0297 

32 24 86). Ik kan u dan verder verwijzen. Neemt u ook 

eens een kijkje op de site van het Luchthavenpastoraat: 

airportchaplaincy.nl. Namens alle doopsgezinden van 

Nederland ben ik in dat bestuur gekomen.

Met zusterlijke groet, 

Namens commissie Tabitha, Arida van Oudenallen-Hooiveld

Voedselinzameling Witte Donderdag 

In verschillende Aalsmeerse kerken wordt op Witte Don-

derdag en het Paasweekeinde een voedselinzameling ge-

houden. Dit jaar doet onze Gemeente ook weer mee met 

deze inzameling. Met deze actie tonen we ons solidair 

met hen die het minder hebben en een extraatje goed 

kunnen gebruiken. Door de alsmaar stijgende prijzen en 

inflatie is het voor veel mensen nog steeds moeilijk om 

rond te komen. U kunt op Witte Donderdag houdbare 

voedingsmiddelen, zoals groenten in blik en pot, sui-

ker, koffie, thee, rijst en pasta etc., meebrengen naar de 

Avondmaalsviering in de kerk. Het ingezamelde voedsel 

wordt verdeeld over de Voedselbank Aalsmeer, daklozen 

en anderen die het minder hebben. Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, dan kan het 

voedsel bij u thuis opgehaald worden.  

Neemt u dan contact op met Jan Joore, tel. 06 20 58 01 11, 

ook als u verdere vragen heeft over de voedsel- 

inzameling. Wij rekenen op uw gulle bijdrage! 

 

Jan Joore

MET DE BIJBEL ERBIJ

Rijk gezegend

‘Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie  

verdriet heeft.’ Romeinen 12:15.

De apostel Paulus wilde ooit een bezoek brengen aan de 

Gemeente in Rome. De mensen zochten naar een weg 

hoe ze na het sterven van Jezus zijn voetspoor konden 

volgen. Paulus gaf daarvoor onder meer bovenstaande 

aanwijzing. Daarmee is het ook een aanwijzing voor ons 

geworden. Blijdschap en verdriet gaan vaak hand in hand 

en volgen elkaar soms heel snel op.  

Zondag 23 maart vierden we de blijdschap over en de 

dankbaarheid voor de geboorte van acht kinderen in ons 

midden.  

Kort daarvoor én erna hoorden we van onverwachte 

ziekenhuisopnamen en moesten we afscheid nemen van 

dierbare Gemeenteleden. Ik weet van mijzelf, maar ook 

van anderen, dat het de verpleging in ziekenhuizen, maar 

ook de zorg in verpleeghuizen, opvalt dat we in vreugde 

en verdriet omringd worden door een warme Gemeente. 

Kennelijk verstaan we de kunst en opdracht van Paulus, 

ooit gedaan rond het jaar 56, nog altijd goed. 

We laten van ons horen als blijdschap of verdriet zich 

aandienen. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel goed dat 

kan doen. Rijk gezegend zijn we als we dit geschenk van 

meeleven en meelijden aan elkaar blijven geven. Het 

beeld van de duif van Bernini uit 1600 symboliseert de 

geest van God, die ons daartoe de inspiratie en kracht 

geeft.  

Ellen van Houten

 

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Veertigdagenmoment 

Ook dit jaar kwamen we, voorafgaand aan Pasen, drie 

dinsdagen in maart en twee in april samen voor een 

moment van verstilling, het ontsteken van kaarsen, het 

zingen van een lied en het lezen van een gebed. Tijd om 

even afstand te nemen van de dagelijkse drukte, om stil 

te staan bij de weg, die Jezus is gegaan en om inspiratie 

op te doen op weg naar Pasen. De ervaring leert dat 

het Veertigdagenmoment heel open is, voor iedereen. 

Juist in deze tijd samen de weg door het donker naar het 

Licht gaan. We komen nog één keer samen op 15 april 

van 12.00 uur tot 12.30 uur in de Bindingzaal. 

Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie of thee 

en is er gelegenheid om na te 

praten.
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´Samen vieren´

Op Witte Donderdag 17 april om 19.30 uur vieren we 

als Gemeente in onze kerk op weg naar Pasen, het 

Avondmaal. U kunt dat via livestream meebeleven 

als u niet in de gelegenheid bent om erbij te zijn. Als 

u dit samen delen mist en graag bij u thuis een klein 

Avondmaal-moment zou willen vieren, dan kan dat! 

Dominee Paul F. Thimm en ouderenpastor Ellen van 

Houten komen daarvoor graag met een kerkenraadslid 

of iemand van de bezoekgroep 's middags bij u op 

bezoek. Een kort moment van gebed, het ontsteken van 

een kaars, het lezen van een tekst, het delen van brood 

en wijn, wellicht het zingen van 

een lied. We nemen mee wat 

daarvoor nodig is. We doen het 

graag. Dit is een kans om de 

verbinding met de Gemeente 

gestalte te geven als u niet 

(meer) naar de kerk kunt komen. 

We bellen u om de tijd ervoor af 

te spreken. Laat u het ons weten 

als u dat fijn zou vinden – graag 

vóór maandag 14 april.

Paul F. Thimm: 0297 74 30 44

Ellen van Houten: 06 14 14 43 44

 GELOVEN  MET  EEN  GLIMLACH

Rare mensen

Een inbreker zoekt in een villa met zijn zaklamp 

naar voorwerpen van waarde. Als hij de kostbare 

muntenverzameling wil meenemen, roept een stem: 

“Kijk uit, Jezus ziet alles.”

Geschrokken richt hij zijn zaklamp in de richting van waar 

de stem vandaan kwam. Daar zit een papegaai in zijn 

kooi. “Wat heb jij mij aan schrikken gebracht. Hoe heet jij 

eigenlijk?” “Mozes”, antwoordt de papegaai. “Wat zijn dat 

voor rare mensen die hun papegaai Mozes noemen?”

Waarop de papegaai reageert met: “Dat zijn dezelfde rare 

mensen die hun Rottweiler Jezus noemen.”

OECUMENE

Oecumenische Goede Vrijdagviering in Karmelkerk

De Stille Week of Goede Week, zoals deze in de Rooms-

Katholieke traditie wordt genoemd, kent vier liturgische 

hoogtijdagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de 

Paaswake tot en met de vespers op paaszondag. Deze 

periode wordt het Paastriduüm genoemd. 

Al heel wat jaren wordt de Goede Vrijdagvesper in 

oecumenisch verband gevierd met de Doopsgezinde 

Gemeente, de Open Hof Kerk en de Karmelparochie. 

De vesper is dit jaar op 18 april in de Karmelkerk, 

Stommeerweg 13, en begint om 19.30 uur. Het thema 

is: ‘Overgave’. Er zullen delen uit het oratorium ‘Als de 

graankorrel sterft’ ten gehore gebracht worden.

In de viering gaan voor: Wim Zandvliet, Nan Goedbloed 

en Mariska de Graaf. Met medewerking van het EDK 

(Enkel Dames Koor) en begeleiding op piano door Oksana 

Polman. Van harte uitgenodigd.

Geen 4 mei-herdenkingsdienst

De Raad van Kerken Aalsmeer-Kudelstaart heeft besloten 

de jaarlijkse 4 mei-herdenkingsdienst, die voorafgaand 

aan de kranslegging op het Raadhuisplein afwisselend 

in de doopsgezinde kerk en Karmelkerk werd gehouden, 

niet meer door te laten gaan. De veranderde vorm en 

duur van de herdenkingsplechtigheid in het Raadhuis 

is de reden van dit besluit. Wel legt de Raad van Kerken, 

gezamenlijk met Aalsmeer over Hoop, een bloemstuk 

bij het monument voor de gevallenen namens alle 

Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken.

Mariska de Graaf

GEMEENTEWERK

Kinderdankzeggingsdienst

Op 23 maart stroomt de feestelijk versierde 

kerk vol blije gezichten. Dick van Leeuwen 

heeft een prachtig voorjaarsbloemstuk 

gemaakt. De kinderdankzeggingsdienst is zorgvuldig 

voorbereid door de 5 ouderparen, om wie het gaat, met 

ds. Paul Thimm. De ouders met hun 8 kinderen hebben 

hun ouders (de grootouders) meegenomen en hun vrien-

den. Daarom is het gezellig druk in de oppasdienst. Na de 

zegening door ds. Paul Thimm, spreken de ouders voor in 

de kerk uit wat zij hun kinderen hun verdere leven toe-

wensen. Ze zeggen toe dat ze er voor ze willen zijn in 

mooie tijden maar vooral ook als ze het moeilijk hebben. 

Tussen elke toespraak is er pianomuziek, gespeeld en 

ontroerend gezongen door Neeltje van Leeuwen. Pastor 

Ellen van Houten leest (Lucas 15:12-31) het verhaal van de 

verloren zoon (…en zijn broer) uit de Kijkbijbel die door 

Leo Bakker, met een begeleidende brief en een toespraak, 

cadeau wordt gegeven aan de vijf gezinnen namens de 

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Voor ieder kind 

wordt door Ellen een houten bloemetje, met hun naam 

en geboortedatum, in de boom op de Herdenkingsquilt 

gehangen. De muzikale begeleiding is door het 
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Aalsmeers Saxofoon-

kwartet. Het collectedoel 

heeft op verzoek van de 

ouders een Aalsmeerse 

bestemming en is voor 

‘Stichting Buurtgezinnen’. 

Deze Stichting werkt in 

zo’n 135 gemeenten in 

Nederland. Coördinato-

ren koppelen gezinnen 

die het moeilijk hebben 

aan een stabiel steun-

gezin in de buurt om te 

helpen bij het grootbren-

gen van hun kinderen. Sinds 2015 zijn meer dan 6000 

gezinnen geholpen.

We feliciteerden de ouders na de zegen: 

Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 

Vrede wens ik je toe. 

Dat er mensen zijn met wie je mag delen. 

Zegen wens ik je toe. 

De ouders hebben een avondje papieren handen uit zit-

ten knippen die de kerkgangers mogen beschrijven met 

hun wensen. Deze worden aan een ketting gehangen in 

de Bindingzaal waar na afloop tijdens het koffiedrinken 

gezellig wordt nagepraat.  

Willy Karssing

Zinvol ouder worden, 500 jaar doperdom 

Woensdagmorgen 26 maart was er een mooie 

bijeenkomst met ds. Gabe Hoekema als gast. De ochtend 

werd geopend door Jan Walch en daarna kreeg Gabe het 

woord en aan de hand van een PowerPointpresentatie 

vertelde hij ons over 500 jaar doperdom en over de  

ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk. Het was 

Maarten Luther King die zich in 1517 uitsprak over de  

aflaten (een kwijtschelding van een straf die een gelovige 

in het hiernamaals nog moest uitboeten). Er was veel  

geweld in Münster (daar was al een doperse beweging), 

waar men het hemelse Jeruzalem wilde stichten. Dit is 

met veel geweld gepaard gegaan. Na Münster werd  

Menno Simons als oudste aangesteld en bracht in de  

Nederlanden de Gemeenten bij elkaar. De doopsgezinden 

verspreidden zich over de hele wereld en nu zijn er 2,4 

miljoen doopsgezinden op de wereld. In Europa en 

Noord-Amerika behoren ze tot de middenklasse, in Afrika 

en Indonesië zijn het voornamelijk de ‘armen’.  

Als wereldorganisatie vormen we nu een Communion. 

Gabe vertelde dat hij bezig is met een boek met alle 

geschriften van Menno Simons te vertalen. Het boek is 

voor het laatst uitgegeven in 1681. Het was gedrukt in 

gotische letters en in een schrijfstijl die voor ons lastig is 

te lezen. Gabe probeert het in hedendaagse Nederlands 

te vertalen, maar wel met behoud van de stem van Menno. 

Het was heel fijn om Gabe weer eens in ons midden te 

hebben en het werd een boeiende en fijne ochtend. 

Anneke Eveleens

Hobby’s bij inloop op zondag 

Op zondag 9 maart was weer de maandelijkse inloop van 

15.00 tot 16.30 uur. Vandaag mochten we 15 gasten 

ontvangen samen met Elise, de gastvrouw van die 

middag. Het thema was hobby’s en daar was veel over te 

vertellen. Elise verzorgde de inleiding door te vertellen 

over haar hobby: de spirituele betekenissen van vogels, 

bloemen, kleuren en meer. Ze vertelde ons ook over de 

betekenis van de merel. De merel is een zangvogel en 

staat symbool voor communicatie, expressie en 

creativiteit. De merel is ook een vroege voorjaarsvogel en 

staat daarom ook symbool voor hoop, een nieuw begin 

en verandering. De merel is een monogame vogel en 

staat daarom ook symbool voor liefde, verbinding en 

commitment. Daarna vertelden de andere aanwezigen 

over hun hobby’s, wat varieerde van naaien, borduren, 

sudoku, bridgen, zentangle en meer. We merkten dat we 

ons niet snel vervelen. En mochten we dat wel gaan doen, 

dan zijn er altijd nog de spelletjes bij de inloop. De 

spelletjes skip-bo en rummikub en de sjoelbak maakten 

de middag weer compleet. Op naar de volgende 

inloopmiddag op zondag 13 april. 

Jos Hofman

5
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Bezoek aan onze partnergemeenten

Dit jaar zijn we van 23 t/m 26 mei uitgenodigd door onze 

partnergemeenten in Duitsland; Grosserkmannsdorf en 

Kleinwolmsdorf. Het is altijd weer een feest om daarheen 

te gaan. We reizen dit jaar met de trein. 

Als u meer informatie wenst of ook mee wilt gaan, dan 

kunt u contact opnemen met Arida van Oudenallen, 

tel.nr 32 24 86 of 06 51 28 81 52 of mail naar 

cie-partnergemeenten@dgaalsmeer.nl.

Ans Goezinne-Oud

Zonnepanelen op het kerkdak

Na een lange tijd van voorbereidingen is het nu eindelijk 

zover, de zonnepanelen liggen op het kerkdak. Maar liefst 

116 stuks in totaal! De installatie is intussen afgemaakt en 

het wachten is nu op Liander, die de aansluiting op het 

elektriciteitsnet moet gaan maken, zodat de stroom kan 

gaan vloeien. Het is mooi dat het gelukt is om onder de 

vlag van energiecoöperatie Onze Zon in Amsterdam een 

project te starten en uit te voeren om dit aantal 

zonnepanelen op het kerkdak te leggen. Een groep van 

34 enthousiaste mensen vanuit onze Gemeente neemt 

deel aan deze coöperatie en heeft ervoor gezorgd dat een 

lang gekoesterde wens ook in vervulling kan gaan. We 

zijn tenslotte een groene kerk nietwaar? Er waren veel 

hobbels te nemen. De welstandscommissie van de 

gemeente, de netbeheerder en de vogelbescherming 

moesten allemaal toestemming geven en dat is uit-

eindelijk gelukt. We gaan vanaf dit voorjaar met die 116 

panelen ruim 40.000 kWh elektriciteit per jaar opwekken 

en daarmee besparen we een uitstoot van ongeveer 

20.000 kg CO2. Alle beetjes helpen! 

Overigens, er zijn nog een paar panelen over, u kunt nog 

meedoen. Neem in dat geval even contact op met 

voorzitter@dgaalsmeer.nl. Het zou heel mooi zijn als we 

bij het opstarten van de installatie ook echt alle panelen 

belegd hebben. 

Leo Bakker

Dirigent kerkkoor Peter Veenhuizen in de bloemen

Woensdagavond 5 maart hadden we een bijzondere re-

petitie. Onze dirigent Peter Veenhuizen staat ons Doops-

gezind Kerkkoor al 20 jaar bij. Hij weet ons te inspireren, 

te motiveren en uit te dagen met de, soms voor ons, 

moeilijke stukken. Het geeft dan weer voldoening wan-

neer het is gelukt. We hebben 

dit gevierd met iets lekkers 

bij de koffie en onze voorzit-

ter sprak nog even over de 

muziekstukken, die we in de 

loop van die 20 jaar, allemaal 

gezongen hebben. Als dank 

kreeg Peter een mooie bos 

bloemen met een kaart van 

ons allen. 

Janina van der Laarse

KRINGWERK

Kring Zorgcentrum viert vriendschap

‘Vriendschap’ was het thema van de Kring Zorgcentrum 

Aelsmeer op 24 februari. Met het aansteken van de 

kaars en aandacht voor hen die er niet kunnen zijn, 

begonnen we. Daarna zongen we het lied 321 ‘Niet als 

een storm als een vloed’ (theologie van tederheid). Nadat 

Marcus 2, ‘Vrienden 

van een verlamde’ 

voorgelezen werd, 

kwamen er een 

aantal vragen en 

uitdrukkingen over 

het thema. Wat 

is eigenlijk een 

goede vriend of 

vriendin? Vrienden 

van vroeger en nu. 

Wat betekent het om 

een goede vriend of 

vriendin te moeten 

missen? Was er een 

speciale vriend of 

vriendin en wat heeft 

dat gebracht? ´In nood leert men zijn vrienden kennen’. 

Wat zou dit betekenen? Het bracht een goed interactief 

gesprek op gang. Natuurlijk ontbrak ‘Een vriend’ van Toon 

Hermans deze bijeenkomst niet. 

Ook de vraag: Zouden we Jezus als vriend kiezen? Stel 

dat hij hier aanwezig zou zijn, welke eigenschappen 

heeft Jezus, die hem tot een goede vriend maakt? Geen 

gemakkelijke vragen. Een paar gedeelten uit gedichten of 

gezegden werden aangehaald: ‘Er is geen honger in huis, 

als vriendschap de tafel dekt. Er is geen kilte in het huis, 

als vriendschap waakt bij het vuur. Er is geen oorlog in het 

huis, waar vriendschap vergeving spreekt. Vriendschap 

is een woord, dat ontstaat uit het niets. Hou me vast, als 

ik moet huilen, soms wordt het me te veel en wil ik bij je 

schuilen. Echte vrienden zijn eerlijk naar je als je één met 

ze bent en positief als je er niet bij bent.’ Hoewel we met 

een klein groepje waren, was het een fijne middag. Het 

kaartje van Winnie the Pooh, dat meegegeven werd, 

bracht een glimlach op de gezichten. 

Aaltje Buis
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Kring Elia over Spinoza

26 februari kwam Kring Elia weer bij elkaar. We hadden 

een lezing over de grote filosoof Spinoza; over zijn 

filosofie, zijn wijsgerige benadering van de werkelijkheid 

en zijn leven. Zeer interessant. Ook de manier waarop de 

lezing gegeven werd was erg plezierig, want moeilijk 

is het wel. Het heeft ons zeker aan het denken gezet.  

Er waren wat afzeggingen wegens ziekte en andere  

oorzaken, maar we hadden ook drie gasten die geïnteres-

seerd waren in Spinoza. Zo waren we toch met een goed 

aantal en kwam er na afloop van de lezing een mooi 

gesprek op gang. Kortom, een fijne avond om op terug te 

kijken.

An Bolhuis

Kring Ruth over decoupage 

Met koffie en thee met traktatie van Geertje, die vandaag 

80 jaar is geworden, begint de kringavond op 27 februari. 

Na de opening stelt Barbara mevrouw Carmen Malmberg 

aan ons voor, die aanvankelijk door het eendagsbestuur 

gevraagd werd. Zij geeft vanavond haar presentatie over 

decoupage. Dit is een eeuwenoude plaktechniek, begon-

nen in Oost-Azië, China en Japan. Heel bekend zijn de 

met rood en mooie figuren beplakte lampen van rijst-

papier. Het dunne, beplakte rijstpapier moet tot wel 30 

maal gelakt worden om het papier goed te conserveren. 

Al sinds de 17e en 18e eeuw wordt deze plaktechniek 

uitgevoerd op vazen, meubelen en hoedendozen.  

Marie-Antoinette, de echtgenote van koning Lodewijk de 

Zestiende, vulde haar dagen al met decoupage. Carmen 

beoefent haar hobby in één van de 60 kleine ateliers in 

het Art Centre aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer. Ze 

gebruikt vazen en potten van Dorcas en oesterschelpen 

van een visrestaurant om te decouperen, veelal door het 

in reepjes en stukjes scheuren van 1-laags papieren  

servetten. Later is er ook het schilderen met acrylverf 

bijgekomen en 

combineert 

ze de beide 

technieken in 

haar werk. Een 

heel interes-

sante avond 

over deze 

techniek, die 

voor velen van 

ons onbekend 

was, maar 

waar wij nu 

iets meer van 

weten.

Denny Pannekoek

Carrièredromen bij Kring JoB

Op 12 maart kwamen we met 14 kringleden bij elkaar 

in de Bindingzaal, waar ons een programma wachtte 

waarbij we van tevoren moesten laten weten wat 

we als kind later wilden worden. De rest werd op die 

avond zelf duidelijk. Margreeth opende de avond met 

een bijzonder woord van welkom aan Colette en het 

aansteken van de kaars en aandacht voor ‘Lief en Leed’. 

Daarna deelde ze een herinnering van ontmoetingen 

van haar kleinzoon Julian met oude buurman Jaap op 

de haven. De nog kleine jongen realiseerde zich dat het 

leven eindig is toen de buurman op een dag overleden 

was. Hij ging daarna ook anders kijken naar de oudere 

mensen in zijn eigen leven. Rimpeltjes, zou dat de 

richtlijn zijn? Een overgrootmoeder, al heeeel oud met 

veel rimpeltjes, maar ook zijn oma en opa met (nog) iets 

minder rimpels. Een aandoenlijk verhaal, maar ook met 

humor. Daarna kwamen op het scherm de beroepen 

voorbij van onder andere verloskundige, juffen, zangeres, 

ICT-er, prinses, brandweerman, cartograaf, bloemist, 

wegenwacht, clown, geen idee, boer, nieuwslezeres, die 

door iedereen waren doorgegeven. Aan ons de schone 

taak om aan ieder beroep de juiste persoon te koppelen. 

Wie had welke toekomstdroom? Het leverde hele leuke 

en verrassende resultaten op. Daarna gingen we drie 

keer in verschillende groepjes uiteen met vragen rond 

de volgende thema’s: werk, ouder worden en pensioen. 

Zo kwamen we van heel veel verschillende kringleden 

weer wat meer te weten. Zijn toekomstdromen op 

werkgebied uitgekomen? Hoe groot is je tevredenheid 

op werkgebied? Wat had je anders willen doen? Ouder 

worden, hoe beleef je dat? Fysiek? Mentaal? Wat waardeer 

je aan ouder mogen worden? Wat doe je er zelf aan? 

Pensioen zit er voor de eerste ‘Jobber’ aan te komen...wie 

maakt er al plannen voor zijn of haar pensioen? Er werden 

mooie gesprekken gevoerd. Margreeth sloot de avond af 

met het volgende gedicht van Richard Gere:

‘I am old, but l am forever young at heart. We are always the 

same age inside. Know that you are the perfect age. Each 

year is special and precious, you can only live it once. Do not 

regret growing. It‘s a privilege denied to many.‘ En zo is 't 

maar net!

 

Mieke Maarse

Bewegen bij Kring Oase 

Elise heette ons 13 maart welkom en stak de kaars aan. 

We herdachten Annie Tas. Zij is 6 maart overleden en 

velen kenden Annie. Elise las een gedicht van Phil Bosman 

voor en we zongen de laatste twee coupletten van het 

lied: ‘Ga met God’. Daarna las Gré Kalf haar verslag uit 

Levenslicht voor. Gré van der Meulen opende de middag 

met als onderwerp: ‘Meer bewegen voor ouderen’. Met je 

lichaam, maar ook met doen en denken! Mieke Regelink 

ging ons die middag in beweging zetten. Zij is de 

enthousiaste gymlerares waar velen van ons op 

vrijdagmorgen naartoe gaan. In onze doopsgezinde 

Gemeente hechten we veel waarde aan een geloof dat in 

beweging blijft, dus hoe toepasselijk was het dat wij die 
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middag gingen bewegen. Oase is een voorbeeld van in 

beweging blijven. Al 65 jaar een hechte kring en er is in 

de loop der jaren al veel georganiseerd. Wat hebben we 

toch een energie. Elk jaar een reisje en elk kroonjaar een 

feestje. Met het 20-jarig bestaan werd er een echte 

musical gepresenteerd: ‘Met Oase op weg naar de maan’. 

We traden op in Elspeet. Oase ging over de grens heen. 

Dat gebeurt nu ook dat mensen over de grens gaan. Dan 

is het de werkelijkheid. Het lijkt of de mensen elkaar niet 

meer verstaan en met geweld proberen ze wie de meeste 

macht heeft. Dat is een beweging die geen verbinding 

maakt. Dan denk je aan het zelfgemaakte lied van 40 jaar 

geleden, wat nu nog zo van toepassing is, aldus Gré.

Lieve mensen van de aarde 

waar gaan jullie allen naar toe? 

Met al jullie jachten en jagen 

en proberen steeds weer te slagen, 

zijn jullie wel op weg naar de vrede toe 

of zijn jullie daarvoor te moe? 

Lieve mensen van deze aarde 

kom reik toch elkaar weer de hand 

en probeer met elkaar te bewaren 

God’s pand, dat hij gaf vele jaren. 

Dan gaan we misschien toch op weg naar de vrede toe 

en wordt oorlog eindelijk taboe!

Mieke kwam binnen met een flamingo. Kunnen wij net 

als de flamingo op één been staan? Mieke is voor de 

derde keer bij Kring Oase en voelde zich als een vis in 

het water. We gingen bewegen op muziek uit allerlei 

landen, moesten raden uit welk land de muziek kwam 

en deden de bijpassende oefeningen. Elke spier werd 

hierbij gebruikt. Handen draaien, armen zwaaien (denk 

aan de buren) voeten bewegen, benen naar voor en 

achter. Alles op muziek: uit Frankrijk, hup nog even naar 

Afrika, Schotland en Griekenland. We gingen de hele 

wereld rond. Maar Mieke waarschuwde ons dat we een 

kwetsbare groep zijn. Zorg dat je goede schoenen aan 

hebt waar je goed op kan staan en lopen. Maar blijf in 

beweging. Tot slot werden Mieke en Gré bedankt voor 

deze beweeglijke middag, die zeker verbinding maakt. 

De Oase-zusters hebben nog nooit zo soepel de 

Bindingzaal verlaten.

Clazien Meivogel

Kring Ruth verlegt grenzen

Op 20 maart kwamen de leden van Kring Ruth weer 

bij elkaar. Het thema van de avond was ‘grenzen 

verleggen’. Ook de deelnemers aan de ouderenreis en de 

Bindingkampen hadden zich hier al mee beziggehouden. 

Het is een ruim onderwerp zodat daar nog genoeg over 

gezegd kon worden.

Barbara heette ons welkom, stak de kaars aan en las een 

mooi gedichtje voor van Toon Tellegen: 

‘Een Streep’

Ik trok een streep: tot hier,  

nooit ga ik verder dan tot hier.

Toen ik verder ging trok ik een nieuwe streep 

en nog een streep.

De zon scheen,  

overal zag ik mensen,  

haastig en ernstig,

en iedereen trok een streep, 

iedereen ging verder.

Hanneke las uit de Bijbel, uit het boek Ruth. Ruth volgde 

haar schoonmoeder naar een voor haar vreemd land en 

vreemde mensen. Ze moest letterlijk en figuurlijk grenzen 

over. 

We zongen een toepasselijk lied: ‘Wonen overal’, lied 419.

We gingen in groepjes uit elkaar om vier punten over 

grenzen verleggen te bespreken: Waar denk je aan 

bij grenzen verleggen en heb je zelf grenzen moeten 

verleggen? Blijf je binnen je grenzen of durf je erover 

heen te gaan? We hadden allemaal wel verhalen over 

dingen die we nooit zouden doen, maar soms gebeurden 

ze toch. Keuzes die je moet maken gaan wel eens tegen je 

eigen gevoelens in. Soms wil je de vrede bewaren in een 

groep of in de familie. Vaak durf je meer dan je dacht of 

wilde. Soms ervaar je angst als je iets doet wat je daarna 

nooit meer doen wilt, bijvoorbeeld zeilen met heel slecht 

weer. Je grenzen trekken kan veilig en nodig zijn, maar 

ook beperkend. Eroverheen gaan kan verruimend zijn en 

avontuurlijk.

Anneke Brouwer
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Avondmaal Kring Zorgcentrum Aelsmeer 

Op maandag 31 maart vierde de Kring Zorgcentrum 

Aelsmeer het Avondmaal vanwege de Veertigdagentijd. 

Zo fijn dat dat kan als je niet meer naar de kerk kunt! De 

tafel was gedekt, brood, druiven en sap stonden klaar en 

grote verrassing: Hielke Wierda was erbij en speelde, 

ondersteund door Jan Walch, op de piano. Willy Karssing 

was namens de kerkenraad in ons midden en brandde 

haar kaarsje voor onze kring. Het verhaal van de vrouw 

die Jezus met kostbare olie zalfde stond centraal. Een 

daad van belangeloze liefde te midden van een tijd die 

voor Jezus steeds grimmiger 

werd. Daden uit liefde gedaan, 

hoe klein ook in onze ogen, hou-

den hun waarde en blijven be-

staan. Nog altijd wordt het ver-

haal van deze vrouw verteld. Ook 

wij mogen iedere dag iets van de 

goedheid die in ons is met ande-

ren delen. Na afloop dronken we 

een lekker kopje koffie of thee 

met een verjaardagstraktatie van Henk Kniep en wensten 

we elkaar gezegende en fijne Paasdagen.

Ellen van Houten

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergaderingen

Di 15 april:  Kerkenraadsvergadering  19:30

Di 22 april: Voorjaarsgemeentevergadering  19:30

Di 20 mei:  Kerkenraadsvergadering  19:30

Di 17 juni:  Kerkenraadsvergadering  19:30

Kerkenraadsvergadering 18 februari

Onze voorzitter was voor Doopsgezind WereldWerk naar 

Tanzania om de projecten, die daar worden ondersteund, 

te bezoeken. Zijn vervanger, Neeltje, heeft de vergadering 

in goede banen geleid. Als er behoefte aan is wordt op de 

middag van Witte Donderdag de mogelijkheid gegeven 

om het Avondmaalritueel aan huis te vieren met iemand 

van de geestelijk werkers en een of twee kerkenraadsle-

den. Op 23 maart wordt de Kinderdankzeggingsdienst 

gevierd met vijf gezinnen en acht kinderen. Om iemand 

te vinden die Franka kan vervangen is nog een hele toer. 

Op een oproep via DGA-Nieuws is geen enkele reactie 

binnengekomen. Ook zijn er mensen rechtstreeks ge-

vraagd, maar ook dat heeft niets opgeleverd, helaas. Maar 

er wordt hard aan gewerkt. We zijn bezig om weer een 

teambuildingsdag voor de Kerkenraad te organiseren. Het 

weekbericht, dat alle aparte DGA-Nieuwsberichten moet 

gaan vervangen, staat in de steigers. De bereikbaarheid 

van de kerk is lastig voor mensen die niet goed ter been 

zijn. Dit in verband met de controle van de handhaving 

op het verbod van auto’s in de Zijdstraat en het parkeren 

op zondag in de blauwe zones. Leo heeft hierover contact 

met de gemeente Aalsmeer. Ook gaat geprobeerd wor-

den of het geluid wat thuis bij het streamen van de dienst 

uit uw luidspreker komt, de hele dienst een gelijk niveau 

kan krijgen. Dat is nu nog niet het geval. De verandering 

tijdens de dienst van de open ruimte in twee delen wordt 

door de kerkenraad als prettig ervaren. Nu is het aan het 

begin van de dienst het delen van nieuws en het aanste-

ken van kaarsen voor iets of iemand en na de overden-

king om inhoudelijk op de overdenking te reageren. 

Mariska de Graaf en Clazien van Dam zullen de taak van 

Hanneke Niermeijer bij het Levenslicht op zich nemen.

Jan Joore

 

Kerkenraadsvergadering 25 maart  

De opening van de vergadering werd gedaan door Arida 

van Oudenallen. Zij vertelde over haar ervaringen op 

Dopersduin, enige tijd geleden. De vergadering begon 

met een toelichting vanuit de Commissie Toekomst van 

de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer op het door hen 

opgestelde rapport. De kerkenraadsleden spraken hun 

complimenten uit over het snelle en heldere verslag, dat 

op de Gemeentevergadering van 22 april aan de orde zal 

komen. Daarna brachten de geestelijk werkers verslag 

uit over hun werkzaamheden. De Gemeentevergadering 

van 22 april werd voorbereid en in dit kader kwamen 

de jaarrekeningen van de BV J. Hoogendoorn en van de 

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer aan de orde. Ook 

werd er teruggeblikt op de Kinderdankzeggingsdienst. 

Tot slot werd er aandacht besteed aan de organisatie van 

het Palmpaasontbijt.  

 

Neeltje Peters

Ontruimingsoefening op komst 

In het kader van een goede aanpak van de bedrijfshulp-

verlening (BHV) is het noodzakelijk om ook te oefenen en 

mensen op cursus te laten gaan. Een van de verplichte 

oefeningen is om zo af en toe een ontruiming te houden 

van het gebouw, in ons geval een keer een oefening van 

een ontruiming tijdens een kerkdienst. Dat zal in de  

komende tijd een keer gaan gebeuren! Dus schrikt u niet 

en wees erop voorbereid. Het is van belang voor onze  

paraatheid als er echt een keer iets aan de hand is.  
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Uiteraard kunnen we niet van tevoren melden wanneer 

de oefening precies gehouden zal worden, anders is het 

geen oefening meer. Er moet een zekere onverwachtheid 

in zitten, we rekenen op uw begrip hiervoor.

Namens de kerkenraad en de BHV-organisatie van onze 

Gemeente,

Leo Bakker

VAN DE BINDING

Activiteiten BEAU’tje

Op 28 februari zijn de vrijwilligers van het BEAU (Binding 

Eigen Activiteiten Unit) als bedankje op stap geweest. 

Het was een feestelijke gelegenheid, want het is inmid-

dels een jaar geleden dat het BEAU’tje van start is gegaan. 

BEAU’tje organiseert activiteiten voor kinderen uit groep 

6, 7 en 8 en heeft in het afgelopen jaar al zes succesvolle 

evenementen in de Bindingzaal en Binding Boven geor-

ganiseerd. Deze activiteiten variëren van samen eten en 

spelletjes spelen tot film kijken. Gemiddeld nemen zo’n 

14 kinderen deel aan elke activiteit. Deelname aan de 

activiteiten is gratis. De volgende activiteit staat gepland 

voor 16 april en zal in het teken staan van Pasen. 

We kijken ernaar uit weer een gezellige middag met 

elkaar te hebben. Wil je je kind opgeven voor deze 

activiteit? Ga dan naar onze website: 

https://www.debinding.nl/activiteiten/beautje. 

We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken 

om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en 

enthousiasme. Zonder jullie zou BEAU’tje niet zo’n groot 

succes zijn! Mocht het je leuk lijken om ook te helpen als 

vrijwilliger, dan kun je via de website contact met ons 

opnemen.

Lucinda de Graaff

GEMENGDE BERICHTEN

Het Bindingkoor viert haar 60-jarig jubileum met 

twee concerten op 24 mei

Wat begonnen is als ‘Aalsmeers Interkerkelijk Jeugdkoor’, 

opgericht door Gerard van Hulst, is uitgegroeid tot een 

volwaardig volwassenenkoor. De naam veranderde in de 

loop der jaren, omdat de toenmalige jeugd bleef 

zingen. En die jeugd werd ook ouder. Het jeugdkoor werd 

‘Binding Jongerenkoor’ en uiteindelijk ‘Bindingkoor’. De 

leeftijd van de koorleden varieert momenteel van 50 tot 

74 jaar. Sommige leden zijn heel lang blijven hangen en 

hebben zelfs Gerard van Hulst nog meegemaakt! In de 

60 jaar van ons bestaan hebben drie dirigenten veel 

invloed gehad 

op het koor-

repertoire. 

Onder Van Hulst, 

die 10 jaar voor 

het koor stond, 

werden veel 

eigen(zinnige) 

composities 

gezongen, veelal 

gebaseerd op 

een Bijbel-

gedeelte. Herman 

Rouw (17 jaar 

dirigent) introdu-

ceerde in de jaren 

’80 de liederen 

van Huub 

Vermaningspad 2025 in Friesland

Thema: ‘De moed om te bewegen‘

In samenwerking met de doopsgezinde Gemeenten van 

Bolsward, Harlingen en De Lytse Streek organiseert de 

Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS) op Hemelvaartsdag, 

donderdag 29 mei, het Vermaningspad op de geboorte-

grond van Menno Simons. Er is een fietstocht van circa 

50 km uitgezet langs historische plekken, die zeer de 

moeite waard zijn om even bij stil te staan. Voor de 

autorijders staan ook Makkum en Franeker op het 

programma. Het begin- en eindpunt van het 

Vermaningspad is in Bolsward. Om alles in goede banen 

te leiden dienen de deelnemers vooraf in te schrijven. 

Dit kan tot 15 mei a.s. via een e-mail aan de FDS: 

frieslandfds@gmail.com.

De kosten van de dag zijn € 10,- per persoon. U kunt het 

geld tot 15 mei a.s. overmaken op rekening NL 20 RABO 

0146 4583 46 t.n.v. Friese Doopsgezinde Sociëteit, onder 

vermelding van Vermaningspad 2025, uw naam en uw 

Gemeente. Meer informatie: https://doopsgezinden.nl/

agenda/vermaningspad
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Antonio Vivaldi, dat wordt uitgevoerd samen met het 

‘HASO’ (Haarlems Amateur Symfonie Orkest). Charlie Bo 

Meijering (bekend van ‘Maestro’) begeleidt ons op piano

bij het ‘Stabat Mater’ van Karl Jenkins en de ‘Kwartover-

jazz Band’ staat garant voor de jazzy ondersteuning bij 

‘A Little Jazz Mass’ van Bob Chilcott.

Wij hebben er veel zin in en hopen u te ontmoeten op 

24 mei, ’s middags om 16 uur of ’s avonds om 19.30 uur!

Wilt u zeker zijn van een plaats, dan kunt u vanaf nu 

kaarten bestellen via bindingkoor@gmail.com of bij 

Marlies van Leeuwen (0297 34 49 69) Graag vermelden 

of het om een middag- of avondkaart gaat.

Oosterhuis. Samen 

met pop- en 

musicalsongs (o.a. 

‘Scrooge’ i.s.m. het 

Bindingkerstspel 

en de hilarische 

‘Vissersopera’) werd 

het repertoire meer 

divers. Henk 

Trommel (20 jaar 

dirigent) leerde ons 

naast het bestaande 

repertoire ook 

kennismaken met 

klassieke muziek. 

Hoogtepunten waren De ‘Misa Criolla’ van A. Ramirez 

bij het 40-jarig jubileum, de ‘Misa a Buenos Aires’ van 

M. Palmeri bij het 50-jarig jubileum en ‘Stella Natalis ‘

van K. Jenkins.  

Sinds 2023 heeft het koor de muzikale reis voortgezet 

met Annelies Smit. Annelies is een bevlogen dirigent, 

die naast koren ook orkesten dirigeert. Zij komt uit de 

klassieke hoek en daar leert het koor veel van. Samen 

met haar is het jubileumconcert tot stand gekomen. 

Annelies staat met veel enthousiasme, bezieling en 

humor op de bok en dat straalt ze af op de koorleden. 

Het programma voor het 60-jarig jubileum is, zoals u 

gewend bent, gevarieerd. We zingen ‘Gloria’ van 

Look at their faces, ervaringen in Nepal

Op 22 december vertrok ik naar Nepal om namens de 

stichting Hart4onderwijsNepal scholen te bezoeken om 

scholarships te overhandigen. Een scholarship bestaat 

uit kleding, schoenen en een rugtas gevuld met schrif-

ten, pennen, (kleur)potloden, passer, schetsblok en een 

rekenmachientje. Als we op een school aankomen staan 

de kinderen op het ‘schoolplein’ te wachten en vinden 

er ceremonies plaats. Toespraken, welkomstwoorden, 

dankbetuigingen, dansjes van leerlingen en uiteindelijk 

het overhandigen van de materialen. Het is niet in woor-

den uit te drukken wat de blijdschap en dankbaarheid 

van leerkrachten, maar vooral de kinderen, bij het in 

ontvangst nemen van de materialen, met mij doet. Het 

maakt zo’n enorme indruk! Ik denk nog vaak terug aan de 

woorden van Ganesh (mijn contactpersoon), die achter 

me stond toen ik kinderen de tassen overhandigde en me 

influisterde: “Look Mark. They are so happy! Look at their 

faces!” Het is zo fantastisch om dat te mogen ervaren. 

De dankbaarheid is zo groot en indrukwekkend, dat het 

soms zelfs een beetje ongemakkelijk voelt. De inzet van 

alle bestuursleden van de stichting H4oN, teamleden van 

Action Nepal en vooral alle donateurs maken het werk 

mogelijk. Juist de donateurs verdienen alle lof en dank. Ik 

ben tenslotte maar een klein schakeltje in het geheel. 

In totaal hebben we 276 kinderen op zes verschillende 

scholen schoolmaterialen kunnen overhandigen. Een 

medewerkster van Action Nepal was zeer onder de indruk 
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van ons werk. Zij stuurde me de 

volgende tekst, die treffend het 

belang van ons werk weergeeft. 

Ik eindig mijn inbreng voor deze 

Levenslicht met haar woorden, 

omdat het zo treffend weergeeft 

hoe uw bijdragen aan een goed 

doel worden gewaardeerd en welke betekenis ze hebben.

“Zo blij dat ik u heb mogen ontmoeten voor dit prachtige 

doel. U en alle leden van uw stichting en mensen die 

geld schenken om deze kinderen te steunen, hebben een 

goed hart en zijn ontzettend vriendelijk. Uw goede hart 

gaat verder dan vrijgevigheid; het is het vermogen om 

het potentieel in deze kinderen te zien en met compas-

sie te handelen om degenen in nood te helpen. Voor de 

kinderen, die profiteren van dit initiatief, is het meer dan 

alleen een financiële steun; het is een herinnering dat 

ze gewaardeerd en gesteund worden en in staat zijn om 

grootsheid te bereiken. Dit rimpeleffect van vriendelijk-

heid verandert niet alleen het leven van deze kinderen, 

maar inspireert ook een cultuur van geven en gedeelde 

verantwoordelijkheid, waarmee wordt verzekerd dat 

onderwijs een universeel recht wordt en geen voorrecht 

blijft. In de handen van deze jonge kinderen ligt de 

belofte van een betere, meer inclusieve toekomst, moge-

lijk gemaakt door de visie en empathie van degenen die 

om hen geven.”

Mark van Leeuwen

Believers Church Conference 2025 

In 2025 vieren doopsgezinden en baptisten een bijzonder

jubileum: 500 jaar Anabaptisme. De Believers Church 

Conference 2025, die van 1 t/m 4 juni gehouden zal 

worden, staat in het teken van deze mijlpaal. Op zondag 

1 juni om 15.00 uur is er een feestelijke jubileumdienst in 

de Singelkerk in Amsterdam. Tijdens deze dienst vieren 

doopsgezinden en baptisten samen in dankbaarheid 

500 jaar geloofsgemeenschap. Merlyn Hyde Riley, 

directeur van de Jamaica Baptist Union, zal spreken. 

Ook zal het ‘Gospel Choir Benediction’ uit Enschede 

meewerken. Een unieke viering in de historische Singel-

kerk waar ooit de eerste contacten tussen doopsgezinden 

en baptisten plaatsvonden. Op dinsdag 3 juni om 19.30 

uur zal in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam de 

Martin Luther King Lezing uitgesproken worden door 

Willie James Jennings, een toonaangevende theoloog uit 

de VS. Beide evenementen, waarvan de voertaal Engels is, 

zijn gratis toegankelijk. De aanmelding voor deze 

conferentie is gestart. Voor meer informatie kijkt u op de 

speciale website www.believerschurchconference.com. 

Viering 100 jaar Mennorode 

In juni 2025 bestaat Mennorode, ooit opgericht als 

Doopsgezind Broederschapshuis, precies 100 jaar. 

Dit vieren ze graag samen met zoveel mogelijk doops-

gezinden tijdens een feestelijk en verbindend Pinkster-

weekend in Elspeet van zaterdag 7 juni tot en met 

maandag 9 juni 2025. Een hoogtepunt is de bijzondere

Pinksterviering op Eerste Pinksterdag om 10.30 uur. Deze 

dienst, voorbereid door Alex Noord, Gabe Hoekema en 

Franka Riesmeijer, wordt een pelgrimage over het 

terrein van Mennorode, geschikt voor jong en oud. Ze 

sluiten af met een gezamenlijke picknick met Oerbrood 

uit Witmarsum. Het is een moment van samenkomen, 

vieren en verbinden. Daarnaast bieden ze een afwisse-

lend programma, waaronder een lezing door Henk 

Stenvers over zijn reis naar Oekraïne en het officiële 

moment op Tweede Pinksterdag om 13.30 uur, wanneer 

de bel wordt geluid om het 100-jarig bestaan te marke-

ren. Meer over het programma en praktische informatie 

op de website: www.mennorode.nl/100-jaar. U kunt zich 

daar ook aanmelden voor hun nieuwsbrief om op de 

hoogte te blijven van updates.

 

 

 

Passie door Kunst 

Ook dit jaar organiseert het samenwerkingsverband 

Aalsmeer over Hoop weer een kunstexpositie onder de 

noemer ‘Passie door Kunst’. Het thema dit jaar is: ‘Aan tafel, 

samen zijn en delen’. De werkgroep heeft naar aanleiding 

van dit thema een twintigtal Bijbelse verhalen en teksten 

gezocht die aan de kunstenaars worden meegegeven 

als inspiratie voor hun kunstwerk. Hier mogen ze de 

komende weken/maanden op ‘kauwen’, waarna ze hun 

gedachten in een kunstwerk kunnen omzetten. Dat hoeft 

niet altijd een schilderij te zijn. Integendeel, graag zien ze 

een grote variëteit aan kunstuitingen, van beeldhouwen 

tot houtbewerken, keramiek tot fotografie, pentekenen 

tot graffiti en alles wat daartussen zit. Ze proberen qua 

tijdstip aan te sluiten bij de Kunstroute in september. 

De exacte data en locatie wordt in een volgend bericht 

gemeld. Heeft u interesse om mee te doen, laat het de 

organisatie weten en meld u aan via 

passiedoorkunst@gmail.com. 

Levenslicht nr. 3 | April 2025



13

Expositie Jolan Gaaikema Hoofddorp 

Gastpredikante Jolan Gaaikema 

schildert naïef-narratief en expo-

seert haar schilderijen in de doops-

gezinde kerk in Hoofddorp (Hoofd-

weg 691, hoek Ter Veenlaan). 

Het thema van deze tentoonstelling 

is ‘grenzeloos kostbaar kwetsbaar’. 

Grenzeloos is ons denken, kostbaar 

is het leven (vanaf de geboorte) en kwetsbaar. De schilde-

rijen zijn te zien op maandagen van 09:00 tot 11:00 uur en 

op vrijdagen van 10:00 tot 12:00 uur. Toegang is gratis en 

de expositie is te bezichtigen tot en met 29 april 2025.

niet geheel opgedroogd zijn. 

Omdat je na zoveel jaren wel 

zo’n beetje weet hoe de hazen 

lopen, doet men ook nog steeds 

een beroep op dit netwerk voor 

het jaarlijkse plantje met Pasen 

en met Kerst. Dat doe ik nu dus 

al ergens tussen de 25 en 30 jaar, 

met ondersteuning uit de Bazarcommissie. Ergens rondom 

de eeuwwisseling ben ik gevraagd voor de Financiële Be-

leidscommissie en van daaruit, rond 2005/ 2006, voor de 

commissie BV J. Hoogendoorn.”

Transformatie legaat Hoogendoorn

“De transformatie van het verkregen legaat ‘Hoogendoorn’ 

in de staat van 1996 tot zijn huidige in 2025, is een ingrij-

pende geweest en in meerdere stappen gegaan. In 2008 

werd eerst het pand ‘Van den Ancker’ gesloopt en samen-

gevoegd met de winkel van Blokker, die daardoor bijna 

verdubbelde. Dit alles op verzoek van Blokker, die meer 

ruimte wilde en met nog een tweede appartement daar-

boven. Daarna in 2018 de bovenverdieping van de Blok-

kerwinkel, waar tuinmeubels verkocht werden, wegens  

tegenvallende verkopen teruggekregen en verbouwd tot 

4 appartementen. In 2022 ook nog een deel van de begane 

grond winkel teruggekregen, waar nu dus Switi Suri in zit. 

En als klap op de vuurpijl het faillissement van Blokker per 

1 januari 2025. Maar als de voortekenen niet bedriegen 

hebben we weer een nieuwe huurder per 1 mei 2025.”

Hoe lang wil je het blijven doen? 

“Deze commissie bestaat in de huidige samenstelling 

inmiddels ongeveer 15 jaar. Het is mijn mening dat het 

niet belangrijk is hoe lang we dit nog doen of willen doen, 

maar hoe we het overdragen van de opgedane kennis 

gaan doen. Dit is van belang zodat deze inkomstenbron 

voor de DGA voor de toekomst gewaarborgd blijft.” 

Vindt u of vind jij het leuk om hier een radartje in te zijn? 

En om langzaam in (een deel van) deze werkzaamheden 

te groeien? Neem dan contact op met Co of iemand van 

de kerkenraad via cie-hoogendoorn@dgaalsmeer.nl.

Mandy van der Zwaard

Kerktafel, prikbord, folderrek

Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 

u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 

exemplaar van Mondig, folders en actuele nieuwsbrieven 

van diverse organisaties, berichten over cursussen en 

gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt 

regelmatig informatie over de projecten die we financieel 

steunen. U vindt o.a.: de nieuwe folder van Dopersduin.

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE DGA 

Bij de DGA gaat heel veel ‘vanzelf’. Althans, zo lijkt het. 

Dit jaar zetten we de kanjers, die dit allemaal ‘maar even 

doen’, in de spotlights. En mocht u de volgende keer zien 

wat er van hun hand komt, dan is een bedankje heel fijn. 

Deze keer Co van der Laarse. Hij doet nu voornamelijk 

commissie BV J. Hoogendoorn en de planten voor de 

bazar. Maar hoe is het zo gekomen? 

Wie:  Co van der Laarse

Wat:  Diverse commissies 

Hoe lang:  Ergens in de jaren zestig van de vorige eeuw

Uitspraak:   “Het gaat er niet om wie jij bent, maar wie jij 

kent. Dat opent vaak deuren die anders  

gesloten blijven.”

Wat doe je allemaal?

“Op dit moment ben ik voorzitter van commissie BV 

J. Hoogendoorn, dat is de afdeling onroerend goed. 

Daarnaast help ik met het regelen van planten. Wat dit 

werk leuk maakt is dat je alles met elkaar doet en eenie-

der zijn eigen talenten naar hartenlust kan gebruiken.”

Je bent al heel lang actief binnen de DGA, wat heb je 

allemaal gedaan? 

“In de jaren zestig van de vorige eeuw, ben ik Al Tas opge-

volgd als voorzitter van De Brug, een soort voorloper van 

de Binding. Van daaruit ben ik weer in de Kampcommissie 

van de Doopsgezinde Jongeren Bond terechtgekomen en 

heb ik in 1965 tijdens een kamp Janina leren kennen. Ik 

als kampleiding en zij als kind, hoe kan het verkeren. Bei-

den 19 jaar toen. Ergens in de jaren ’90 ben ik begonnen 

met wat planten te sponsoren voor de Bazar, vanuit het 

bedrijf waar ik werkte. De meeste planten voor de Bazar 

kwamen toen van de keuring op de vaktentoonstelling 

middels bevriende contacten. Door veranderingen in de 

organisatie van de vaktentoonstelling dreigde die stroom 

op te drogen en zijn we op een andere manier gaan ver-

zamelen, namelijk het direct benaderen van de standhou-

ders. Na 40 jaar in dat circuit gewerkt te hebben, heb ik 

voldoende contacten die tot op de dag van vandaag nog 
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TERUG NAAR HUIS 2

In deze serie willen we u iets meegeven van de weg van 

de Keurbijbel, geschonken in 2024 door Anton van Hilten. 

Dat doen we in enkele delen in Levenslicht. Deze keer 

deel twee.

Bijbelboek Genesis    

Over de bijbel van Keur schreven we eerder al over de 

inleidende bladzijden, die voorafgaan aan het eerste 

Bijbelboek Genesis. Die inleidende bladzijden waren er 

ook niet zomaar. Het was de alleréérste Nederlandse 

Bijbel, die direct vanuit de grondtalen was vertaald. U 

moet zich daarbij wel kunnen voorstellen dat er nog géén 

correct Nederlands bestond. De vertalers zijn daarom 

systematisch aan het werk gegaan. De beslissingen van 

toen gelden voor een groot deel nog steeds in onze taal. 

Ook moesten de vertalers Hebreeuwse en Griekse zegs-

wijzen vertalen. Dat heeft geleid tot spreekwoorden en 

uitdrukkingen, zoals ‘iemand op handen dragen’, ‘in het 

duister tasten’, ‘de haren rezen hem te berge’, ‘iemand het 

mes op de keel zetten’ en ‘muggenziften’. Deze uitdruk-

kingen gebruiken we nog steeds. Daaruit blijkt de grote 

invloed van dit boek. Uit oogpunt van taal en stijl, 

gemeten naar de maatstaven van die tijd, een bijzonder 

meesterwerk. Deze vertaling was, in het midden van de 

17e eeuw, voor álle protestantse groeperingen dé 

standaarduitgave. Als we dan bij het eerste Bijbelboek zijn 

aangekomen, valt het meteen op dat we wel zes verschil-

lende blokken met teksten zien. Die hebben we in de foto 

hiernaast aangegeven met de cijfers 1-6. 

Het vak 1, meteen onder de benaming van het Bijbel-

boek, is een inleiding op de teksten in heel Genesis. 

Daarin begint aldus:  ‘DIT eerste Boeck Mosis wort 

genaemt met een woort uyt de Grieksche tale genomen, 

GENESIS, beteeckenende Geboorte, Ofte, Oorspronck, 

Geslacht. Want hierin hebben wy de beginselen (dewelke 

zijn als geboorten, Gen.2.4.) aller’. Deze en andere 

kanttekeningen werden direct ingevoerd bij de eerste 

Statenvertaling.  

 

Het vak 2 is een 2e inleiding, maar dan alléén op de 

teksten in Hoofdstuk 1 van Genesis. De vakjes 3 en 4 

tonen de werkelijke Bijbel-

tekst van het begin van 

Bijbelboek Genesis, wat 

begint met een zeer grote 

letter I en daarnaast een 

kleine N, de eerste regel, 

vak 3, zijnde:  ‘IN DEN  
1abeginne 2schiep Godt den 
3hemel / ende de aerde. De 
4aerde nu was 5 woest ende 

In Memoriam Annie Tas

16 maart 1934 – 6 maart 2025

Op 6 maart is zuster Annie Tas, in het bijzijn van haar naasten, in het hospice ThamerThuis 

rustig en vredig ingeslapen. Ze verbleef er slechts één nacht. Annie werd op 16 maart 1934 

in het kleine huisje aan de Uiterweg 142 geboren, zeven jaar na haar broer Klaas. 

Haar vader was seringenkweker. Annie ging naar de ULO in de Schoolstraat en volgde 

hierna een typecursus in Amsterdam. Haar eerste baan als bureausecretaresse vervulde 

zij op het gemeentehuis in Aalsmeer, haar laatste bij de ADS in Amsterdam. Als kind ging 

Annie graag naar de zondagsschool. Ze genoot van de verhalen. Later werd ze leidster op 

een afdeling. Op Palmzondag 30 maart 1958 is Annie op grond van haar belijdenis gedoopt. In haar belijdenis schreef 

ze dat ze erg dankbaar was dat ook zij het groeiproces naar geloof in en vertrouwen op God heeft mogen doormaken 

en dat ze dat graag wilde uitdragen. Het kerkelijke werk sprak haar erg aan. Ze hield van zingen en was lang 

verbonden aan ons kerkkoor en het Mennokoor. Ze bezocht onder andere de Zinvol Ouder Worden-bijeenkomsten en 

de Ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen in onze Gemeente. Lang heeft Annie de functie van secretaresse in de 

kerkenraad vervuld. Thuis luisterde ze de laatste jaren via de livestream naar de zondagse diensten. Zo bleef zij toch 

bij de Gemeente betrokken.

Annie ging alleen door het leven maar voelde zich absoluut niet alleen in het leven staan. Ze wist zich altijd omringd 

door heel veel mensen, die haar onder alle omstandigheden hebben omringd. Annie had een groot netwerk 

opgebouwd. Binnen, maar ook buiten de gemeente. Ze onderhield dat netwerk met heel veel zorg en liefde. Ze was 

trouw in haar vriendschappen en altijd geïnteresseerd in de ander. 

Op vrijdag 14 maart namen we in de kerk afscheid. We lazen de gelijkenis van de Zaaier, die Annie noemde in haar 

belijdenis en als een rode draad door haar leven liep. Vooral de woorden van Jezus, dat mensen die met heel hun 

hart naar het Woord luisteren, de zaadjes in de goede grond zijn en mooie dingen zullen doen voor God en voor alle 

mensen, spraken haar aan. Annie heeft met heel haar hart goed naar het Woord geluisterd en mooie dingen gedaan! 

Daar waren wij als Gemeente getuige van. Dat haar nagedachtenis tot zegen moge zijn.

Wim van Leeuwen
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KRONIEK

Overleden 

Op 6 maart 2025 is overleden zr. Annie Tas in de 

leeftijd van 90 jaar

Op 27 maart is overleden br. Pieter Frederik 

Vreeken, weduwnaar van Alie Vreeken-Höpfner, 

in de leeftijd van 88 jaar.

Jubilea 

17 april 2025, mevr. J. Hofman en dhr. N. Zekveld, 

Rameaulaantje 13, 1431 XX Aalsmeer - 40 jaar 

getrouwd.  

20 april 2025, dhr. en mevr. Strating-van Schaik, 

Noorderdiep 69, 9521 BB Nieuw-Buinen - 35 jaar 

getrouwd. 

11 mei 2025, Mevr. E. de Ridder en dhr. Q. Bun-

schoten, Uiterweg 21/ws, 1431 AA Aalsmeer - 35 

jaar getrouwd. 

11 mei 2025, dhr. en mevr. Lanser-Geleijn, Aals-

meerderdijk 665, 1435 BZ Rijsenhout - 65 jaar 

getrouwd. 

12 mei 2025, dhr. Buis en mevr. Souwer, Oostein-

derweg 39, 1432 AD Aalsmeer - 55 jaar getrouwd. 

Verhuisd

Fam. Hoffscholte-Spoelder (Joost en Miekje), 

van Uranusstraat 25, 1431 XH Aalsmeer naar 

Uranusstraat 6, 1431 XJ Aalsmeer  

Zr. C.M. (Tineke) Bruines-Groot, van De Muzen 

8, 1431 XP Aalsmeer, naar Residence Haganum, 

Tasmanstraat 188, kamer 14, 2518 VT Den Haag

Br. H.W. (Hielke) Wierda is verhuisd naar 

Verpleeghuis Rozenholm, Kamer 118, 

Molenpad 4, 1431 BZ Aalsmeer

Mevr. N.J. (Nel) Ravestein, van Verpleeghuis 

Groenelaan, De Helpende Hand 9, kamer 111, 

1186 AB Amstelveen, naar ’t Kloosterhof, 

kamer 302, Clematisstraat 16, 

1431 SE Aalsmeer

ledigh/ ende dunsternisse’. Vanwege de hoeveelheid 

ruimte voor de inleiding op héél Genesis, de samen-

vatting over Genesis 1 én de kanttekeningen (met de 

cijfertjes 1, 2 en 3 enz. aangegeven) bij de eerste verzen 

van hoofdstuk 1, gaat de tekst van vak 3 nu al over op de 

2e kolom, het vak 4, wat verder gaat met: ‘was 6op den 

afgront: ende de 7Geest Gods 8sweefde 9 op de wateren’.

Het vak 5 is een kanttekening op vers 1 van Genesis, dat 

is het piepkleine cijfer 1, in de hierboven geciteerde regel, 

en verwijst naar deze kanttekening, die met hetzelfde 

getal begint. Er staat dan: 1 Des tijts der scheppinge aller 

creaturen / die voor de scheppinge in’t wesen zijn; 

Náást het piepkleine cijfer 1, in de hierboven geciteerde 

regel, zien we ook een kleine letter a 

Die a verwijst in deze kanttekening onder meer naar 

citaten, dus elders in de Bijbel, hier het Bijbelboek Job 

38.4 waarin staat: ‘Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?

Vertel het Me, als je zoveel weet’ (NBVvertaling 2021).

In de volgende publicatie iets meer over de Waterlandse 

Vermaningen, zowel in Uithoorn als in Aalsmeer, waarmee 

dan de titel ‘Terug naar huis’ duidelijker mag worden.

Willem van Bloemen

RECTIFICTATIE 

In de vorige editie van Levenslicht stond per abuis een 

fout in het ‘In Memoriam’ van Petronella (Nel) Klaasse Bos-

Udo. Er stond geschreven dat ze veertig jaar verbonden 

was aan het ACOV, maar dit moest het Aalsmeers Koor 

zijn, waar Nel bij zong. Onze oprechte excuses. 

 

Ellen van Houten
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Zin-Inn Maaltijdgroep

Elke eerste woensdag van de maand is er 

de maaltijdgroep. Eten brengt mensen samen, zorgt 

voor verbroedering en rust in de dag. We willen met een 

gezellige groep mensen eens per maand samenkomen 

om een eenvoudige maaltijd te delen. De maaltijd is open 

voor iedereen: jong of oud, lid, vriend of belangstellend 

of helemaal niet betrokken. 

Inmiddels schuiven er zo’n 30-35 personen aan. 

De maaltijden zijn divers, van maaltijdsoepen en 

stamppotten, tot chinees, zelfs een barbecue in de 

zomerperiode tot een Sinterklaasspel rond 5 december.

Verschillende leden van de groep nemen het op zich 

BEDANKT 

En toen stonden Kees en Arida van Oudenallen plotseling 

voor de deur met een bosje bloemen namens de DGA. 

Dankjewel voor dit leuke gebaar. Mijn herstel na de knie-

operatie verloopt naar wens.

Hartelijke groet,

Ruud Eveleens

Tijdens de zondagdienst van 2 maart zou ik voorgesteld 

worden als nieuw redactielid voor Levenslicht, maar he-

laas kon ik door ziekte van mijn zoon hierbij niet aanwe-

zig zijn. Daar zou ik verrast worden met bloemen. Jacco 

Piet bracht ze na de dienst als service bij mij thuis, wat ik 

zeer waardeerde. Ze hebben mijn huiskamer lange tijd 

opgefleurd. Zoals eerder geschreven heb ik met liefde 

de werkzaamheden van Joke overgenomen, maar mede 

door dit mooie gebaar besef ik maar weer eens dat ik een 

warme gemeenschap mag helpen. Heel erg bedankt! 

Ilse Zethof  

ZIN-INN

om te koken, of om de avond te openen met een gebed, 

gedachte of gedicht. Dat wordt op de avond zelf vaak 

afgesproken. Het is dus echt een groepsactiviteit. De hele 

avond is voor de groep en door de groep. 

Op woensdag 7 mei wordt de Bindingzaal weer 

omgetoverd tot gezellige aanschuiftafel.

We beginnen om 18.00 uur, en het zal ongeveer een 

uurtje duren. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 5,-. 

Als jullie interesse hebben, horen wij dit graag. En neem 

gerust een buurman en/of buurvrouw mee.

Aanmelden is voor deze activiteit nodig via

kosterij@dgaalsmeer.nl, zo zorgen we dat niemand de 

hond in de pot vindt.

Leon de Graaff
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