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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

‘Het zijn de kleine dingen die het doen’

Onlangs liep ik samen met een collega een zogenaamde 
Emmaüswandeling. De eerste 20 minuten wandel je 
daarbij in stilte. Hoeveel je dán tegen de ander zou willen 
zeggen! Maar je wordt met vragen op pad gestuurd en al 
lopende kom je daar toch bij uit. De volgende 20 minuten 
deel je wat je bezig heeft gehouden, waarbij de ander 
luistert en af en toe een vraag stelt. Daarna draai je de 
rollen om. Wonderlijk wat je dan geschonken wordt, zoals 
in mijn geval het vertrouwen dat het goed komt. 

Zo moet het de Emmaüsgangers uit het oudst bekende 
Paasverhaal ook zijn vergaan (Lucas 24: 13- 32). Twee 
mannen gaan bergafwaarts, terug naar waar het allemaal 
begonnen was. Emmaüs is de plaats vanwaar ze zijn 
opgetrokken naar Jeruzalem om daar het joodse Pascha 
te vieren. Jezus, die hun hoop op een nieuwe toekomst 
had gegeven, bevrijd van de Romeinse bezetter, is wreed 
vermoord. Vragen, veel vragen hebben ze. Hun hoofd is 
er vol van, hun hart is stil en leeg. Ze voelen de pijn van 
het verlies. Je ziet ze gaan, die twee, de blik op de grond 
gericht, uit het lood geslagen zijn ze, gevangen in hun 
eigen gedachten. 

Tot een Derde zich bij hen voegt, hun verdriet hoort en 
zich vervolgens mengt in het gesprek. Ze luisteren wel, de 
Emmaüsgangers, maar ze horen niet wat hij zegt.  
Dat is het wat er gebeurt als je slecht nieuws hebt 
gekregen of als je iets verdrietigs is overkomen. Je bent 
verdoofd, je leeft in het moment en je merkt nauwelijks 
iets van wat er om je heen gebeurt.
Wat je dan nodig hebt? Geen oplossingen of adviezen. 
Het is ook het laatste wat Jezus doet, want hij is het, de 
Derde. Jezus luistert naar hun vragen en ongeloof. Jezelf 
uit kunnen spreken tegen iemand met echte aandacht, 
die de goede vragen stelt en er op het goede moment een 
ander, passend verhaal tegenaan legt, daardoor kunnen 
je ogen opengaan voor wat je eerder niet kon zien. En 
dat is wat er gebeurt. ‘Ons hart was brandende in ons. We 
kregen het er warm van’, zeggen die twee uit Emmaüs als 
ze terugkijken op de ontmoeting. Wat is er dan gebeurd? 
Al met al niet zo heel erg veel.  ‘Jezus nam een stuk brood, 
sprak de zegen uit en brak het….’ Een goed verstaander 
heeft maar een half gebaar of half woord nodig.  
 
In het woord van een medemens die je zo probeert nabij 
te zijn, kun je soms zomaar iets horen wat je hart raakt. Het 
is als een vonk die overspringt en je verwarmt, 

daar waar je het 
koud gekregen 
had. 
Zoals met 
de oorlog in 
Oekraïne en de 
aardbevingen in 
Syrië en Turkije. Je 
wordt er koud van 
en je vraagt je af: 
‘Waar blijven ze, de 
tekenen van hoop? 
Wanneer krijgen 
we weer zicht op 
het licht en durven 
we ons weer toe te 
vertrouwen aan 
het goede nieuws 
van Pasen, van 
leven door de dood 
heen?’
Het is als je samen 
afdaalt, deelt van wat 
er in je omgaat in de 
wetenschap dat er 
iemand is die naar 
je luistert, soms een 
vraag stelt en je daardoor onverwacht en ongedacht met 
nieuwe hoop en vertrouwen verder kunt. Je wist het niet, 
maar je liep in het licht en de hoop van Pasen.

Gezegend Paasfeest!

Ellen van Houten

Janet Brooks Gerloff, 
kerkinterieur Ittersbach 

https://martinlos.nl/mijnblog/
preek-op-weg-naar-emmaus/
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Kerkdiensten

 	 9 apr		 ds. Paul F. Thimm, Pasen, m.m.v. DG Kerkkoor 
		  (collecte Vluchtelingenwerk Nederland)
	16 apr	 br. Hermen de Graaf (collecte Ouderenwerk DGA)
	23 apr	 ds. Paul F. Thimm (collecte Christian Peacemaker Teams - CPT, Lesbos)
	30 apr	 mw. Ellen van Houten met Zinvol Ouder Worden  
		  (collecte Gered Gereedschap)
  	4 mei	 ds. Paul F. Thimm, Oecumenische Dodenherdenking in de  
		  Karmelkerk, 18.45 uur
  	7 mei	 ds. Paul F. Thimm (collecte Indonesische Broederschappen),  
		  Zondagsschool
	14 mei	 ds. J. Brüsewitz (collecte Gered Gereedschap)
	21 mei	 ds. Paul F. Thimm (collecte Gered Gereedschap)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
 
Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen,  
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, Baanvak 30,  
1431 LK Aalsmeer, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en  
brengschema worden opgesteld.

Agenda

Wo 	 12 apr	 Lenteontmoeting voor ouderen	 14.00-17.00 uur
Do  	 13 apr	 Kring Ruth, Open Avond over 	 20.00 uur 
			  Schipholpastoraat	
Zo   	 16 apr	 Inloop op zondagmiddag	 15.00 uur
Ma  	 17 apr	 Zin-Inn: cursus sacrale dans	 14.00 uur
Ma  	 17 apr	 Kring Zorgcentrum	 15.00 uur
Di    	 18 apr	 Voorjaarsgemeentevergadering	 19.30 uur
Wo  	 19 apr	 Zin-Inn: vervolgcursus Gnostiek	 15.00 uur
Wo  	 19 apr	 Kring JoB	 20.00 uur
Do   	 20 apr	 Kring Oase	 14.30 uur
Do   	 20 apr	 Kring Shalom	 20.00 uur
Za   	 22 apr	 Teambuildingsdag kerkenraad en geestelijk werkers
Zo   	 23 apr	 Zin-Inn: Theatervoorstelling ‘Wasteland’	 15.00 uur
Wo  	 26 apr	 Kring Elia	 20.00 uur
Wo    	 3 mei	 Zin-Inn: vervolgcursus Gnostiek	 15.00 uur
Wo    	 3 mei	 Maaltijdgroep	 18.00 uur
Zo     	 7 mei	 Inloop op zondagmiddag	 15.00 uur
Ma    	 8 mei	 Zin-Inn: cursus sacrale dans	 14.00 uur
Do  	 11 mei	 Kring Shalom, externe activiteit
Do  	 11 mei	 Kring Ruth, dagreisje
Do  	 11 mei	 Kring Oase	 14.30 uur
Vr-Ma	12-15 mei	 Bezoek aan partnergemeenten in Duitsland
Ma 	 15 mei	 Kring Zorgcentrum	 15.00 uur
Di   	 16 mei	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur
Wo 	 17 mei	 Kring JoB, Open Avond Wandelen met Frank	 19.30 uur
Do  	 18 mei	 Zin-Inn: Wandeling met verdieping	   9.30 uur
Do  	 18 mei	 Vermaningspad in Friesland 

Om alvast te noteren
Ma	 7 aug	 Bootreisje voor ouderen	 hele dag	
Di	 21 nov	 Najaarsgemeentevergadering	 19.30 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 5 mei mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
20 mei 2023.

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
mw. E.C. van Houten-Oranje,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Gedempte Sloot 44, 1431 CR Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Voorzitter:
br. B. Middelkoop, 
Cyclamenstraat 51,1431 RZ Aalsmeer,
tel. 06 20 61 33 66.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
dhr. J. Venema,
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962
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BIJ DE COLLECTEN  

Gered Gereedschap maakt er werk van
Gered Gereedschap steunt (leerling)vakmensen in  
ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen. 
De juiste gereedschappen en machines, een gedegen 
vak-opleiding en verdere begeleiding naar en op het werk 
zijn daar onderdeel van. Het geeft vakmensen de kans om 
een zelfstandig bestaan als bijvoorbeeld timmerman, 
automonteur of kleermaker op te bouwen. Zo pakken we 
armoede duurzaam aan en dat werkt. Op 30 april, 14 

en 21 mei wordt 
hiervoor gecol-
lecteerd. Graag 
willen wij de drie 
collectes voor 
‘Gered gereed-
schap’ van harte 

aanbevelen. Zie ook: https://www.geredgereedschap.nl/. 

Namens Tabitha, Nico Eveleens

MET DE BIJBEL ERBIJ  

“Vergeef ons onze schulden/zoals ook wij vergeven wie ons 
iets schuldig is.” (NBV21)

De nieuwe Bijbelvertaling van 2021 heeft een verandering 
in het Onze Vader. Een gebed dat al twee eeuwen wordt 
gebeden, toch een verandering van woorden. De vorige 
versie schreef: “Vergeef ons onze schulden/zoals ook 
wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.” De verande-
ring is misschien subtiel. Een paar kleine woorden. Maar ik 
word er gelukkig van: het gaat van een verleden tijd, waar-
in wij iets hebben gedaan, naar iets actiefs. Wij zijn dage-
lijks bezig met vergeven, dagelijks bezig met de opdracht 
van het Onze Vader. Iedere keer is het weer de keuze: ga 
jij deze persoon vergeven? Kan jij vandaag de ruimte in je 
hart maken voor de ander, die een fout heeft begaan? 
Pasen gaat over hoe God ons schulden vergaf.  
In Jezus krijgen we een tweede kans, een weg die we  
kunnen volgen om goed te leven. Dit is iets dat we  
constant mogen doen, dag na dag. Niet oog om oog, 
maar de andere wang toekeren. Dat is niet makkelijk. Ik 
ben er nog niet altijd even goed in. Maar het is iets waar u 
en ik mee aan de slag kunnen, niet alleen in het verleden, 
maar ook in het heden. Dat toont deze vertaling.

Franka Riesmeijer 

Flupsje! 
Medio september verwachten Bart en ik een kleine. Bij 
de eerste echo die we zagen zeiden we:  “Het is zo’n klein 
Flupsje!” Dus nu zeggen we, als we over de baby praten, 
Flupsje. Op het moment van schrijven is er nog niet veel 
te melden. Ik ben 15 weken zwanger, Flupsje is ongeveer 
9 cm, ongeveer 65 gram. Als Levenslicht uitkomt zal het 

rond de 17/18 weken zijn, tussen de 12 en de 14 cm en 
bijna een verdubbeling van het gewicht! (Dat is natuurlijk 
als alles goed gaat.) Bij de vorige echo zag alles er goed 
uit. Het bleek wel dat Flupsje nu al een druktemaker is die 
weigerde stil te liggen. 
Wie weet komt met Startzondag de mededeling dat de 
kleine er is. Maar daar is nog niet veel over te zeggen. 

Franka

             GELOVEN MET EEN GLIMLACH 

Vliegtuigen en vogels vergelijken
Francis Joseph Spellmann, aartsbisschop van New York 
bezocht eens een vliegbasis. Daar kwam hij met de  
officieren in gesprek. Een jonge luitenant begon op te 
scheppen over de snelheid van de vliegtuigen: “Kardinaal, 
met onze vliegtuigen winnen we het glansrijk van alle  
vogels en van veel andere schepsels van God.”  De kardinaal 
glimlachte toen en zei: “Uw vergelijking gaat niet helemaal 
op. Gaat u maar eens met uw vliegtuig op een dun takje 
zitten en gaat u daarbij een vrolijk ochtendlied tjilpen.”

Paul F. Thimm

OECUMENE 

Oecumenische 4 mei herdenking Karmelkerk
Donderdag 4 mei wordt om 18.45 uur een korte oecume-
nische herdenkingsdienst gehouden in de Karmelkerk 
aan de Stommeerweg. Ds. Paul F. Thimm gaat in deze 
bijeenkomst voor. Organist is Nico van Geijlswijk.
De dienst is voorbereid samen met de liturgiewerkgroep 
van de Raad van Kerken Aalsmeer. De samenkomst is om 
19.15 uur afgelopen, zodat er gelegenheid is om op tijd 
aan te sluiten bij de openbare herdenkingsplechtigheid 
vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. 
 
Meer informatie: Mariska de Graaf (liturgiewerkgroep)
06 30 96 26 47 - mariska@degraafvanderzande.nl.
Raad van Kerken Aalsmeer: www.kerkpleinaalsmeer.nl - 
raadvankerken@dgaalsmeer.nl. 
www.rkkerkaalsmeer.nl. 
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GEMEENTEWERK 

Zelfgemaakte kaarten te koop 
Er zijn weer kaarten te koop bij kring Ruth. Gemaakt 
met prachtige foto’s, voorzien van envelop. Ze kosten 
€ 0,50 per stuk en zijn af te halen bij Nelie Stuiver, 
Zwarteweg 33 (tel. 0297 331 039) en Tilly Overbeek, 
Emmastraat 7, (tel. 0297 325 918). Gezellig als je 
kaarten komt kopen!

Per ongeluk is deze foto in het 
vorige Levenslicht bij een andere 
tekst geplaatst. Hij hoort hierbij, 
het is een van de vele mooie foto-
kaarten.

Comforters voor Oekraïne
En weer heeft de Quiltgroep gehoor gegeven aan de 
oproep van WereldWerk om nog meer comforters te 
maken voor de mensen in Oekraïne. In januari hadden we 
er al zes ingeleverd en nu zijn er weer vijf klaar. We gaan 
gewoon door, want als we de beelden op tv zien van alle 
verwoeste huizen, dan begrijpen we dat de mensen daar 
niet veel meer hebben.  
Van de vorige keer dat de comforters gebracht zijn  
hebben we foto’s gezien (op Facebook) die voor zich  
spraken. Heel blije mensen die een mooie comforter in 
handen hadden. De blije gezichten en lachende mensen 
deden ons goed. Hoe blij zijn ze met de aandacht die ze 
krijgen, en dat er mensen zijn die aan hen denken. Blij zijn 
ze met deze warme quilts. En wij zijn dankbaar dat we ze 
kunnen maken. Iets voor onze medemensen te kunnen 
kunnen maken. Iets voor onze medemensen te kunnen 
doen die zo zwaar getroffen zijn in Oekraïne.
Deze keer zijn er tachtig comforters uit de verschillende 
quiltgroepen in doopsgezind Nederland samengesteld. 
Ze zijn eind maart via Duitsland naar Oekraïne gebracht. 
WereldWerk heeft beslist dat er in oktober nog een keer 
een zending naar het door oorlog getroffen land gaat, 
dus wij kunnen de hele zomer warme dekens maken voor 
hen die al zo lang in oorlog leven.  

En dat gaan we zeker doen want we hebben nog stof  
genoeg!  Ook de top voor de ‘Bazarquilt’ is af, nu de  
tussenvulling en achterkant op elkaar rijgen en het door-
quilten kan beginnen. Dan is er in november weer een 
prachtige quilt te winnen. 
Komt u gerust donderdagmorgen eens kijken bij de Quilt-
groep, misschien vindt u het wel leuk om te helpen bij het 
knopen van de comforters! 

Jacqueline Tas

Zinvol Ouder Worden van 1 maart 

Een iets kleiner gezelschap dan gewoonlijk begon met 
het zingen van lied 802 en tot slot 1014.
Na de koffie (ondertussen gingen vier kaarten rond voor 
de zieken) kreeg zr. Maria Keessen het woord en en zij ver-
telde over het thema: vluchtelingen, het verhaal van de 
tocht over de aardbol van haar familie. En wat een verhaal 
kregen we te verwerken! Hoe haar voorvoorouders van-
wege geloofsvervolging wegtrokken uit Nederland/België 
in het begin van de 16e eeuw en in Polen met veel moeite 
en tegenslag na generaties een goed bestaan wisten op 
te bouwen in de moerassige Weichseldelta. 
Maar eind 18e eeuw kwam dat gebied onder Pruisisch 
bestuur. Eén voor één werden de verleende toezeggingen 
ingetrokken. Daarop besloten ongeveer 1200 families alle 
verworvenheden achter te laten en in Oekraïne weer  
helemaal opnieuw te beginnen. En ook hier verging het 
hun goed na vele generaties. 
Tot in 1918 de Russische Revolutie uitbrak en in die  
anarchistische periode werden de Dopers de dupe. Hele 
dorpen werden door rondtrekkende bendes beroofd en 
de mensen vermoord. Velen probeerden het vege lijf te 
redden door naar Noord-Amerika te vluchten. Tot 1929. 
Toen gingen de grenzen dicht. Maria’s grootouders wil-
den dat op het laatste moment ook. Opa kocht een trein-
conducteur om met een fles wodka en mocht met zijn 
gezin in de trein naar Moskou. Vandaar via West-Europa 
naar het Zuid-Amerikaanse Paraguay. Op de boot hebben 
de ouders van Maria elkaar voor het eerst ‘gezien’. Er was 
door de Noord-Amerikaanse zusters en broeders land ge-
kocht voor hen in de Chaco. Ook hier moest door keihard  
werken op slechte grond een bestaan opgebouwd  
worden. De familie besloot na een aantal jaren naar  
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Bolivia te emigreren omdat daar de omstandigheden 
beter waren. En weer jaren later trok het gezin naar  
Canada. Paul Keessen ging daar als trainee heen, ont-
moette Maria en de vlam sloeg over. Zo kwam Maria in 
Nederland terecht en de trektocht was weer bij het be-
ginpunt. Na nog weer koffie gingen we in vier groepjes 
de vragen bespreken. Dat leverde nogal wat vragen op. 
Vluchten uit lijfsbehoud, vluchten vanwege je geloofsvrij-
heid, vluchten om het elders beter te krijgen. We kunnen 
ons dat hier moeilijk voorstellen. Vluchtelingen moeten 
in ieder geval goed opgevangen worden. Zoals dat nu 
gebeurt is niet goed. Maar we vonden het wel heel goed 
dat de DGA ook nu weer aan vluchtelingen onderdak 
verschaft. 

Jan Broere sr.

Op deze bijeenkomst droeg Jan Walch een gedicht voor: 
 
Moment voor Kosovo april 1998
(Bewerking februari 2023)

“Dag”

Dag oude man, zittend op jouw trekker,
Vluchtend met je kar met lekke band.
Met de grond nog aan je kleren en handen,
De grond van jouw Vaderland.

Dag jongen en dag meisje,
Met jouw vier dagen oude paardenstaart.
Met jouw mooie donkerbruine ogen,
Donker omdat de angst nu al op je netvlies is  
gebrand?
Dag vrouw met witte wangen,
Omdat je die hebt schoon gehuild.
Jij mocht alvast vooruit, je bent nu veilig,
Maar wat een misère want komt je man wel? Later?
Dag oude vrouw, na dagen lopen,
Vind je voor de laatste meters steun tot aan het  
vluchtelingenkamp.
Dit kamp staat in jouw nieuwe ‘thuisland’,
Maar toch heel ver weg van eigen huis en haard.

Dag jongeman met kleren aan als vodden,
Ik zag jou aan komen rijden met de trein.
Ik zag je ogen naar jouw geliefde zoeken,
Want ze zou op je blijven wachten hier op dit  
goederenperron.

Dag militair, je bent ‘onzichtbaar’,
Door jouw masker, door jouw modern vliegend  
wapentuig.
Jij voert uit wat je kreeg opgedragen, wat je werd  
gedicteerd,
Een brug wordt keurig platgegooid, een stad wordt keurig 
uitgekamd.

Dag dode, jij moest onnodig sterven,
Door een ‘foutje’ of met opzet vermoord.

Kon jij de medische hulp niet betalen,
Of ben je door uitputting zo maar ter aarde gestort?

Dag, dagen, het grote aantal dagen, elke dag duurt  
te lang,
Bommen gooien, vluchten voor je leven.
De druk wordt groter, de strijd is hevig,
Staakt het vuren! Geef ons vrede,
Dat is het machtigste van allemaal.

Jan Walch

‘Deze avond ga ik bewaren’
Tijdens de Inloop van 12 maart was er aandacht voor  
"het bewaardoosje", met een verhaal van Toon Tellegen. 
"Deze avond ga ik bewaren!", de mier haalde een klein 
doosje tevoorschijn en stopte de avond erin. Om hem 
niet meer te vergeten en om af en toe het deksel eventjes 
open te kunnen doen. Net zoals Donald Jones ooit zong: 
"Telkens even kijken en een zoen."
Herinneringen, mooie, verdrietige of vervuld van  
heimwee zijn deze middag wakker geroepen en daarna 
opgeschreven en in een doosje gedaan. Een aantal ervan 
werd gedeeld, waarna we uiteengingen voor een spelletje 
met een drankje en wat lekkers. Tot slot was er "een 
toetje" (Marinus van den Berg):

Jou bewaren wij
in onze verhalen
jou bewaren wij 

in ons hart
jou bewaren wij 

in ons gemis
jouw naam 

brengen wij ter sprake 
als anderen zwijgen

jouw naam noemen wij 
als anderen denken: 

al zo lang geleden
jou bewaren wij 

voor altijd.

Ellen van Houten
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De opbrengst is bestemd voor het ouderenwerk. Naast 
de vier keer per jaar dat we tijdens een kerkdienst 
collecteren voor het ouderenwerk, is de opbrengst van 
dit busje tevens een belangrijke inkomstenbron. Veel 
activiteiten voor ouderen vanaf 78 jaar kunnen hiermee 
georganiseerd worden, zoals o.a. de bijeenkomsten voor 
ouderen en de plantenactie met Kerstmis en Pasen. Ook 
is het mogelijk collectebonnen in het busje te doen. Van 
harte aanbevolen, dit groene busje op de zondagmorgen!

Bestuur Bezoekcommissie en kerkenraad

Wie vormen de Bezoekgroep?

Het leek ons aardig om eens een foto te plaatsen om 
de lezers te laten zien wie er deel uitmaken van de 
Bezoekgroep. 

Albertie Vreeken-Dragt

KRINGWERK

Open Kringavond Ruth
Donderdagavond 13 april zal kring Ruth een Open 
kringavond houden. We hebben voor deze avond 
ds. Marieke Meiring van Stichting Protestants Lucht-
havenpastoraat Schiphol uitgenodigd. Het Lucht-
haven-pastoraat bestaat uit drie pastores en een 
team vrijwilligers. De pastores zijn dagelijks op Schip-
hol om emotionele steun te bieden aan mensen die 
dat nodig hebben of daar behoefte aan hebben. Ze 
helpen mensen die van streek kunnen zijn, verdrietig 
zijn of zich verloren voelen. In het Meditation Centre 
zijn medewerkers aanwezig die een luisterend oor 
bieden. Je kunt er terecht om te bidden, te mediteren 
of voor een moment van rust. Het is 24 uur per dag  
geopend, zeven dagen per week voor alle religies en 
overtuigingen. Deze avond begint om 20.00 uur in 
de Bindingzaal, om 19.30 uur staat de koffie en thee 
klaar. Na afloop zal er een collecte gehouden worden.

Janina van der Laarse

Opruimactie 
Westeinderplassen
Ik wil niet zeggen dat we 
fysiek gezien de meest 
actieve club zijn van de 
DGA maar we komen wel 
in de buurt. Afgelopen 
11 maart was de jaarlijkse 
Schoonmaakdag op de 
Westeinderplassen in het 
kader van ‘NL doet’. De 
Eilandencommissie heeft 
dit aangepakt om een van 
de verlaten eilanden eilanden, waar nog wat spulletjes 
waren achtergebleven op te ruimen.Met hulp van wat 
opgeschoten jongelui hebben we een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan het totaal opgehaalde 
gewicht van 1800 kg aan rotzooi. Het zal nog even 
duren voordat het eiland weer verhuurbaar is, maar 
het begin is er. Ondertussen zijn de facturen van de 
huurpenningen verstuurd en een groot deel is per direct 
voldaan. Een teken dat men tevreden is en gaarne op de 
Westeinderplassen verblijft.  

Namens de eilandencommissie, Henk van Leeuwen

Het groene collectebusje 
Graag vragen we via deze weg 
aandacht voor het groene 
collectebusje. Elke zondag hangt het 
aan de deurpost van de kerkdeuren 
en doneren kerkgangers een 
bijdrage hierin. Wat gebeurt er met 
de opbrengst van dit collectebusje? 

Bootreisje 
Met heel veel genoegen laten wij van het bestuur 
van de Bezoekgroep u alvast weten dat het bootreisje 
(voor ouderen) doorgaat! En wel op maandag 7 
augustus, een ‘hele’ dagtocht. Rederij Van Hulst heeft 
die dag voor ons haar prachtige schip ‘River Dream’ 
gereserveerd. Schrijft u het alvast in uw agenda…
U hoort er later meer over, maar dit willen we alvast 
met u delen.

Bezoekgroep, Albertie Vreeken-Dragt
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Gabe Hoekema te gast bij Shalom
Donderdag 16 februari opende Jolande de avond met 
een gedicht van Ivo de wijs, Hobby. Vervolgens liet 
Janita een mantra horen: Snatam Kaur Mul, song at the 
end, zo werden we allemaal rustig. Onze gast was Gabe 
Hoekema die ons kwam vertellen over Menno Simons. 
Eerst, om een tijdsbeeld te schetsen, over de tijd waarin 
Menno Simons leefde.. Hoe belangrijk de uitvinding 
van de boekdrukkunst is geweest. Er zijn nogal wat 
kerkhervormers geweest in die tijd. Vervolgens kwam 
de religieuze wereld in Europa aan bod met de Doperse 
beweging in 
Münster. Wie 
kent niet de 
verhalen over 
Münster? De 
beroemde 
spreuk van 
Menno 
Simons: Want 
niemand kan 
een ander 
fundament 
leggen dan 
er ligt - Jezus Christus. De eerste keer dat werd gedoopt 
was in Zürich, op 25 januari 1525, de dag die we nog 
altijd vieren: Wereldbroederschapsdag! Het werd een 
boeiende avond. Gabe kwam niet eens toe aan de vragen 
die hij ons wilde voorleggen zoals: Wat heb je over voor je 
ideaal of levens-overtuiging als het je leven kost? En waar 
gaat het in de Gemeente over, je geloof en je manier van 
leven. Misschien iets voor een volgende keer?

Ineke van der Stroom

 
Kring Elia over waardevolle herinneringen
Op 30 november hadden wij een avond over numineuze 
ervaringen. Dierbare ervaringen van tijdloosheid, die in 
wezen niet in woorden uit te drukken zijn maar ons leven 
dragen. 
Op onze bijeenkomst van 22 februari had Ineke de film 
‘Afterlife’ van de Japanse regisseur Hirokazu Koreeda 
meegenomen. Deze film sloot mooi aan bij de avond 
over numineuze ervaringen. In deze film uit 1998 staan 
twaalf verhalen centraal. Deze verhalen zijn verzameld 
door medewerkers van Koreeda, die de opdracht 
hadden gekregen om honderden straatinterviews af 
te nemen. Aan jong en oud, rijk en arm, stedelingen 
en plattelandsmensen, werd slechts één vraag gesteld: 
“Wat is voor u het meest dierbare moment uit uw 
leven geweest?” Eigenlijk was de achterliggende 
vraag: welke ervaring had hemelse kwaliteiten, had 
eeuwigheidswaarde en zou je willen meenemen naar het 
hiernamaals? Volgens Koreeda blijkt één zo’n ervaring 
voldoende om een heel leven te dragen.
In de film worden we geconfronteerd met overleden 
mensen die zich in het voorgeborchte bevinden; een 
gebouw in de wolken tussen hemel en aarde. Daar 
moeten zij beslissen wat voor hen de meest waardevolle 

herinnering was. Voor de één makkelijk, voor sommigen 
uiteindelijk teleurstellend, anderen aarzelen lang.
De medewerkers werkten net zo lang aan de enscenering 
van de herinnering van de nabestaanden tot zij met een 
glimlach van herkenning konden zeggen: “Ja, zo was het 
precies. Ik heb nu weer hetzelfde gevoel.” We genoten 
van een indrukwekkende film waarover we naderhand 
nog wat napraatten maar eigenlijk ook stil van waren.

Erna Belandi-Parzer

Kring Mijdrecht over de derde dimensie 
Op 1 februari werd de kring Mijdrecht gastvrij ontvangen 
bij Akke-Clara en Paul Thimm. Als opening las Vera een 
mooie vertaling voor van een bekend gedicht van de 
Engelse dichter William Wordsworth over ‘Daffodils’. Zij 
had voor de gastvrouw en gastheer een fleurig boeketje 
narcissen meegenomen.
Het onderwerp van deze middag was: de derde dimensie. 
Uitgangspunt was een artikel van Cees Glashouwer ‘Op 
zoek naar een gelovige levenskunst’. Bij de eerste dimen-
sie denken we aan werk, bij de tweede aan plezier en 
ontspanning. Enkelen van ons vertelden over de voldoe-
ning waarmee ze op hun vroegere werk terugkeken. Ook 
de tweede dimensie lijkt in onze huidige tijd voldoende 
aan bod te komen. De derde dimensie is wat minder con-
creet, het gaat hierbij om aandacht voor de hoogten en 
diepten van het leven. Verwondering en verbijstering, de 
vraag naar het diepste verband van de werkelijkheid en 
de zin van het leven. Vragen waarmee de verschillende 
levensbeschouwingen en godsdiensten – dus ook het 
christendom – zich bezighouden. Niet zo gemakkelijk om 
over te spreken, omdat de woorden die we gebruiken dui-
den op zaken die ons verstand te boven gaan. Het vergt 
een andere manier van kijken naar de wereld om je heen. 
Aandacht hebben voor het wonder van het bestaan. 
Maar ook: wie ben ik eigenlijk en wat wordt er van mij 
verwacht? 
 
Hanneke Niermeijer

Bijzondere fotografie bij Kring Ruth  
Op 2 maart hadden we een zeer bijzondere kringavond. 
Monic Persoon en Reint Baarda waren op bezoek. Ze 
vertelden ons over hun 
creativiteit. Op de tafels lagen 
veel foto's en Monic vertelde 
hoe zij te werk ging. Ze maakt 
veel zelfportretten en de 
kleding die ze daarbij aanheeft 
maakt ze zelf. Een creatief mens 
dus. Ze vertelde dat ze veel bij 
Dorcas te vinden is. Ze zoekt 
daar naar stoffen of accessoires 
die ze nodig heeft. Ze maakt 
dan foto's die ze bewerkt 
met de computer om zo tot 
een bevredigend resultaat te 

Reint M. Baarda toont 
fotowerk.
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komen.                    
Reint Baarda fotografeert huizen. Hierbij zijn veel 
woningen die door prof. Berghoef ontworpen zijn. Hij 
maakt wel 100 foto's van een huis. Met behulp van de 
computer maakt hij dan een afbeelding van het object 
zonder de tuin en zonder gordijnen. Het wordt dan een 
echt kunstwerk. Het was voor ons bijzonder om deze 

mensen te horen en te zien 
hoe ze werken. 

Hennie Jooren 
 

 
 

Shalom en ‘dwarse vrouwen’
Donderdag 9 maart was Akke-Clara Thimm-Stelwagen 
bij ons op bezoek om te vertellen over ‘dwarse vrouwen’. 
Maar eerst opende Arida de avond met een klein stukje 
geschiedenis. In de 17e eeuw woonden in Zwitserland 
in een kleine vallei boeren zonder op te vallen, ze lieten 
vanwege hun geloof hun kinderen niet dopen. Dat was 
reden genoeg voor verbanning of nog erger, marteling. 
Daarna zongen we met saxofoonbegeleiding van Kees 
het lied: Door de wereld gaat een woord. 
Hierna kreeg Akke-Clara het woord. Ze nam ons mee 
naar de beginjaren van de Wederdopers en vertelde 
over mensen die tot het uiterste gingen voor hun geloof. 
Verhalen, opgetekend in de Martelaarsspiegel. En deze 
avond ging het vooral over vrouwen. We luisterden naar 
afscheidsliederen, eerst besproken door Akke-Clara om 
een beetje thuis te raken in het Oud-Nederlands van de 
teksten. We hoorden over Maeyken Wens, Richt Heynes 
en Anneken Jans, ‘dwarse vrouwen’, die stonden voor 
hun geloof tot de dood erop volgde. 
We waren onder de indruk, zouden wijzelf zo ver gaan 
voor ons geloof? Na de pauze spraken we hier over. En 
waren wij zelf wel eens ‘dwars’? Kenden we ‘dwarse 

vrouwen’? Waar willen wij ons voor opofferen? Voor onze 
kinderen, voor de natuur, voor het klimaat. Veel stof om 
over na te denken. Een boeiende avond met een klein 
inkijkje in onze geschiedenis.

Loes van Leeuwen

Inbreng bij Oase 
Op 16 maart was het de derde donderdag van de 
maand en dat betekende dat kring Oase weer bij elkaar 
kwam met dit keer een inbrengmiddag als thema. De 
opkomst was ± 30 personen en de leiding bestond dit 
keer uit Margot en Elise, want Jolande en Yvonne waren 
verhinderd. De kaars werd door Margot aangestoken met 
de woorden 

“In het Licht van de kaars mogen we herkennen  
het Licht wat schijnt voor ieder mens”

Clazien hield ons weer helemaal op de hoogte van al het 
lief en leed en feliciteerde Leny Wegman met haar 85ste 
verjaardag, wat Leny vergezeld deed gaan met heerlijke 
cake bij de koffie/thee.
Na het zingen van Vrede voor jou, hierheen gekomen, hield 
Elise een korte overdenking in de Veertigdagentijd, n.a.v. 
een stukje van Jeannette  den Ouden uit Doopsgezind.nl.
En toen kon de eigen inbreng beginnen... 
Er was veel en van alles wat, soms ‘een wereld van verschil’ 
(jaarthema). Zo zagen we een oud schilderij met een 
verstopt levensverhaal, een heel oud poëziealbum met 
een prachtige tekening, hoorden we een leuk gedicht 
over een koe, een-vroeger-en-nu-verhaal van een a.s. 
overgrootmoeder, waren er hele oude trommeltjes, foto’s, 
een verrekijker, natuurlijk ook boeken van een actieve 
lezeres, Karin Bloemen kwam voorbij met een lied en er 
was een prachtig gedicht over geluk, geschreven door 
ons oud-bestuurslid, Rie Eveleens-Nieuwkoop. Natuurlijk 
zongen we ook oude zondagsschoolliedjes. Kortom, een 
geweldige middag waarin we veel deelden en elkaar 
soms van een hele andere kant leerden kennen. Tot slot 
zongen we het bekende zondagsschoolliedje: Jezus zegt 
dat hij hier van ons verwacht... 

Gré van der Meulen 

Voor een 
zelfportret 

maakt Monic 
Persoon er ook 

de kleding bij.  

Reint Baarda 
fotografeert 
huizen en 
bewerkt deze 
foto’s dan op 
een bijzondere 
manier.



Levenslicht nr. 3 | April 2023

9

VAN DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 21 februari 
In deze vergadering hadden we twee gasten: Marlies van 
Leeuwen van de Vluchtelingencommissie en Clazien van 
Dam van de Kledingbeurs. 
Marlies kwam ons even bijpraten over een gesprek dat  
zij had met Gillian Engel, contactpersoon Opvang  
Vluchtelingen Aalsmeer (Oekraïense vluchtelingen).  
De commissie had een belangrijke vraag over de kosten, 
huurlasten, gas, licht en water, die gemaakt worden voor 
de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Kan er aan-
spraak op vergoeding gemaakt worden? Dat kan, en zelfs 
met terugwerkende kracht. Dat is prachtig nieuws voor 
de commissie en voor onze Gemeente. 
Clazien van Dam, Jacqueline Tas, Geeske Maarse en Laura 
Dekker zijn de dames van de jaarlijkse kledingbeurs. Cla-
zien was de enige die vanavond in de vergadering aanwe-
zig kon zijn. Voor dit jaar stond de kledingbeurs gepland 
op 18 maart. Maar bij het zien van de mindere opbrengst 
van de kledingstand tijdens de Bazar en het vele werk dat 
het met zich meebrengt hebben zij besloten om de kle-
dingbeurs niet meer te organiseren. 20 jaar heeft de kle-
dingbeurs in een behoefte voorzien. Maar de laatste jaren 
liep de opbrengst terug. Wat we gaan missen is de  
creatie van Clazien in de open ruimte op de zondag na 
de kledingbeurs om de opbrengst bekend te maken. Bas 
bedankte de commissie en overhandigde Clazien vier 
cadeaubonnen voor de dames. 

Er werd nog even teruggekeken op de dienst van 
22 januari waarin de Wereldbroederschapsdag centraal 
stond. Het was een hele mooie dienst in Haarlem. Een  
volgende keer, als we weer in een andere Gemeente naar 

de kerkdienst gaan, is het zinvol om het vervoer te  
regelen. Ook zijn de open ruimte en de gesloten ruimte 
(een contradictio in terminis) aan de orde gekomen. 
Misschien is besloten ruimte een mooier woord voor dit 
gedeelte. We vinden als kerkenraad dat we deze mogelijk-
heid moeten blijven aanbieden. 

Namens de kerkenraad, Jan Joore

GEMENGDE BERICHTEN

Vermaningspad 18 mei 
De Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS) organiseert in 
samenwerking met de doopsgezinde gemeenten van 
Berlitsum, Hallum, Leeuwarden en Stiens het jaarlijkse 
Vermaningspad op 
Hemelvaartsdag 
2023: 
donderdag 18 mei. 
Zoals elk jaar zijn 
er ook nu weer een 
fietsroute en een 
autoroute uitgezet, 
die voeren langs ver-
schillende ver-
maningen. Ditmaal 
in het noordwestelijk 
deel van Friesland. 
Deelname aan het 
Vermaningspad kost 
€10 per persoon. Dit 
is inclusief koffie/thee 
en soep. Iedereen 
neemt zelf zijn eigen broodjes mee voor de lunch.
De fietsroute is circa 50 kilometer, de autoroute beslaat 
een afstand van 80 kilometer. De route voert door het 
gebied dat Het Bildt heet en verbindt beide voormalige 
oevers van de Middelsee. Aan het eind van de dag wordt 
een vesper gehouden in de vermaning van Leeuwarden. 
Dominee Tjitske Hiemstra zal in deze dienst voorgaan. 
Inschrijven kan tot 10 mei per mail: fdsfriesland@gmail.
com. Uw betaling (à € 10 per persoon) svp ook vóór 
10 mei op rekening NL20 RABO 0146 4583 46 t.n.v. Friese 
Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van 
Vermaningspad 2023, uw naam en woonplaats.
De start  is bij Autobedrijf van der Horst, Alexanders 
Cohenweg 1, 8914 BG Leeuwarden van 9.00 tot 10.30 uur, 
waar koffie en thee met wat lekkers voor u klaarstaan.
Informatie: zr. Rita Grolleman: fdsfriesland@gmail.com, of 
06 12 88 02 37. 

Open colleges Vrijzinnige Theologie aan de VU 
Met de titel ‘Oorlog om grondstoffen & goede methoden 
voor rechtvaardige vrede’ zullen open colleges Vredes-
theologie plaatsvinden tussen 23 maart en 11 mei op 
verschillende locaties en online. De voertaal is Engels, er 
wordt op locatie ook vertaald naar Nederlands. 

Lied 818 uit het Liedboek
 

Niet is het laatste woord gesproken,
er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, reisgenoten,

op weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal is nog verborgen,

God weet wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen,

waarmee ik mij verzoenen laat.
 

Wie als het water uitgegoten
de dorre grond tot bloeien brengt;

wie als de dauw daalt in de morgen
en schepping teer met licht doordrenkt,

leeft niet vergeefs, gaat niet verloren
in duisternis van niemandsland.

Een naam klinkt in het wuivend koren:
belofte van het nieuwe land.

 
Tekst: Andries Govaart
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We zien nog steeds dat de meeste oorlogen gevoerd  
worden om de toegang tot grondstoffen, vooral door 
samenlevingen die zich laten leiden door economische 
belangen. De door de mens veroorzaakte opwarming van 
de aarde en de snelle klimaatverandering putten essen-
tiële hulpbronnen verder uit, zodat een wereldbevolking 
van meer dan 8 miljard mensen nauwelijks zal hebben 
wat zij nodig heeft om te leven. In deze tijden van  
mondiale crises zal deze strijd waarschijnlijk snel intensi-
veren, deels omdat de toegang tot drinkwater en voed-
sel nu al niet voor iedereen is gegarandeerd. Mensen in 
kwetsbare posities worden nu al zwaar getroffen.

In deze reeks openbare lezingen willen we samen  
verschillende scenario’s analyseren en bespreken. We 
doen dit vanuit verschillende disciplines, en vanuit ver-
schillende regio’s. Daarnaast willen we zoeken naar juiste 
methodes om bij te dragen aan een duurzame recht- 
vaardige vrede - voor iedereen.  
De leidende vraag is: Welke goede methoden kunnen we 
bedenken om een ontwikkeling te veranderen, die  
mogelijk zal leiden tot een toenemend aantal geweld-
dadige conflicten - ook in bevoorrechte gebieden die tot 
voor kort vrij ‘veilig’ leken?

Locaties: VU / Doopsgezinde Gemeenschap van Haarlem, 
Utrecht, Zaandam. Link: https://www.religionpeacejustice.
com/public-lectures.

WAT BEWEEGT MIJ?
 
Een nieuwe rubriek waarin lezers vertellen over iets dat 
hen beweegt. Wat beweegt jou? Deel het met ons via 
levenslicht@dgaalsmeer.nl.

De Gedichtentuin
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) organiseert 
diverse activiteiten op het gebied van kunst. De Kunst-
route, exposities in het Oude Raadhuis Aalsmeer en 
cabaretavonden zijn daar voorbeelden van. Er is ook aan-
dacht voor de kunst van het woord. Zo wordt jaarlijks de 
Gedichtentuin gehouden op een bijzondere locatie: het 
Boomkwekerskerkhof. Deze oude begraafplaats in Aals-
meer heeft de monumentenstatus en wordt omzoomd 
met monumentale bomen als de moerascypres, oude 
beuken en eiken. Het kerkhof vormt een passende om-
geving voor de gedichten die jaarlijks een ander thema 
hebben. Je kunt er op je gemak dwalen onder de reus-
achtige bomen terwijl je mijmerend de gedichten leest. 
Er komt wel wat organisatie bij kijken. Zo worden dichters 
aangeschreven, de mooiste inzendingen gelamineerd 
en in de Gedichtentuin opgesteld en er wordt met alle 
bijdragen een bundel gemaakt. Als hobbydichter ben ik al 
een aantal jaren ‘van de partij’. Tijdens een van de corona-
jaren werd de Gedichtentuin bemand: het was de tijd dat 
we nog een beetje in de gaten moesten houden of er wel 
voldoende afstand werd gehouden en er werden bezoe-
kersaantallen bijgehouden. 

Er werd aan deelnemende 
dichters gevraagd of ze ook 
een uurtje in de Tuin 
aanwezig konden zijn. Dat 
wilde ik wel en zo raakte ik met 
de organiserende ‘club’ in con-
tact en werd me gevraagd of ik 
me niet wilde aansluiten. Het 
is leuk om je in te zetten voor 
kunst met gewoon een ‘kleine’ 
letter, dus die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Laag-
drempeligheid vind ik heel belangrijk. Ik hoop dat ook dit 
jaar weer veel dichters meedoen aan de Gedichtentuin in 
september en verheug me alweer op een ‘rondje’ langs de 
oude graven waartussen mooie gedichten zijn te lezen.
 
Joke van der Zee

Reactie op Groene dienst
Tijdens de inspirerende kerkdienst van de commissie 
Duurzaamheid (5-2-2023) moest ik voortdurend denken 
aan mijn reis in Nepal, waar ik een bezoek heb gebracht 
aan de Vajra Academy. Directeur van deze school in  
Khatmandu is Udit Bhatta en hij gaf ons een lesje 
duurzaamheid. 

De eerste groene school 
in Nepal
Het regenwater wordt 
opgevangen, gefilterd en 
geschikt gemaakt voor 
drinkwater. Via zonne-
collectoren op het dak 
wordt het opgevangen 
water ook verwarmd. 
Naast de school worden 
koeien gehouden die de 
leerlingen zelf verzorgen. 
De melk wordt gebruikt om de kinderen in de pauze aan 
te bieden en de mest wordt omgezet in biogas, dat weer 
nuttig is in de keuken. Rondom de school zijn schooltui-
nen en een kwekerij waar leerlingen hun eigen groenten, 
fruit en rijst telen. De school heeft een eigen bakkerij en 
met de producten uit de tuin en kwekerij worden er elke 
dag 500 maaltijden geserveerd. Volgens de visie van Udit 
moeten scholen kinderen leren hoe je elkaar als mens res-
pecteert, hoe je met de ander en met de aarde omgaat. 
De jongste kinderen werken en ‘spelen’ in de tuin en met 
de koeien om empathie voor de natuur te ontwikkelen. 
De oudere kinderen zijn verantwoordelijk voor de ver-
zorging van de dieren en het telen van groenten, fruit en 
rijst. De school heeft ervoor gekozen om een elektrische 
schoolbus aan te schaffen en gebruik van plastic te beper-
ken tot een minimum. Het gebruik van plastic tassen is in 
school not done! Overal hangen zelfgemaakte posters om 
natuurvriendelijke producten te promoten, synthetische 
producten te vermijden en geen water te verspillen. Udit 
sprak over een project waar het terugdringen van plastic 
of het hergebruik daarvan centraal stond en liet een 

Schooldirecteur Udit
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filmpje zien waar kinderen gevonden plastic tassen in 
elkaar vlochten en daar ‘touw’ van maakten. Toen ik hem 
naar meer informatie vroeg stelde hij voor om tegelijker-
tijd, ik op mijn school in Beverwijk en hij in Kathmandu 
dat project uit te voeren. 
Ik kijk er nu al naar uit om dat te realiseren en kinderen 
via Zoom met elkaar in contact te brengen.
Ik was in Nepal bij Udit, maar ook tijdens de dienst onder 
de indruk van hoe je met een juiste mindset veel kunt 
betekenen om een bijdrage te leveren aan een schonere 
wereld. 

Mark van Leeuwen

BEDANKT  

Hartelijk dank dat wij al meerdere keren in de afgelopen 
jaren de bloemen vanuit de Gemeente mochten  
ontvangen. Het voelt erg goed dat er aan ons wordt  
gedacht. Dank ook voor de bemoedigende tekst van  
Jopie Eveleens en de fijne gesprekken met ouderenpastor 
Ellen van Houten. Al deze bemoedigende woorden  
helpen ons enorm. 

Gijs en Jans de Boer
 

12 februari stond Clazien van Dam met een mooie bos 
sneeuwballen en een opbeurende kaart voor de deur. 
De week ervoor had ik mijn enkel gebroken. Inmiddels 
ben ik (onder meer) dankzij alle bloemen, soep, kaarten, 
telefoontjes alweer een stuk verder in het herstel. Ik ga 
weer een beetje lopen! Vaak is er niets aan de hand, maar 
soms komt alles tegelijk. Fijn dat er oren en handen van 
anderen zijn; daarvoor dank!

Jan Broere jr.

Hartverwarmend, de bloemen en de kaart met warme 
woorden die ik mocht ontvangen vanuit de Gemeente, 
gebracht door mijn nicht Martha samen met haar man 
Aldert Spaargaren.  
Hartelijk dank daarvoor.

Ina Keessen–Maarsen

Hartverwarmend al die mooie 
wenskaarten ter gelegenheid van ons 
55-jarige huwelijk. Dank daarvoor!   
 
Irma en Jan Kwak

KRONIEK

Geboren 
Op 22 maart is Moïs geboren. Zij is een dochter 
van Jasper en Jaimy Dekker-Maarse, zusje van 
Casey. Grootouders zijn Jilles en Laura Dekker-
Bolhuis. Zij is het achterkleinkind van Lou en 
Anny Bolhuis en Tineke Dekker.

Overleden
Op 18 februari 2023 is overleden mevrouw 
Nelly Groeneveld-Eveleens, weduwe van 
Jan Groeneveld, in de leeftijd van 92 jaar.
Op 23 februari 2023 is overleden mevrouw 
Alida Mathilda (Alie) Buis-Spaargaren, weduwe 
van Jaap Buis, in de leeftijd van 94 jaar.

Adreswijziging 
Zr. M. (Martha) Root-De Boer, van Molenpad 78, 
1431 CZ Aalsmeer, naar Zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad 2, kamer 222, 1431 BZ Aalsmeer.
Zr. G.J. (Grietje) Westerhof-Been, van Ophelialaan 
62, 1431 HJ Aalsmeer, naar Zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad 2, kamer 231, 1431 BZ Aalsmeer.

Jubilea
19 april 2023, fam. Eveleens-Van Andel, 
Oude Spoordijk 11/ws, 1432 AA Aalsmeer, 
35 jaar getrouwd. 
29 april 2023, fam. Van der Zwaard-Eggink, 
Zeemanhof 28, 1433 LN Kudelstaart, 
12,5 jaar getrouwd. 
2 mei 2023, fam. Adolfs-Verhoeve, Buorren 6, 
8816 HV Schingen, 50 jaar getrouwd. 
16 mei 2023, fam. ’t Hart-De Rijk, Laurierhof 37, 
1431 DW Aalsmeer, 60 jaar getrouwd. 
18 mei 2023, fam. Moolhuijsen-Eveleens, 
Uiterweg 27/ws- 2, 1431 Aalsmeer, 
45 jaar getrouwd. 

Lichtpuntjes

Soms is het leven als een druppel water 
Soms spat het uiteen en is er geen later 

Elke dag is er een om voor te gaan 
Hij wordt je steeds cadeau gedaan 

 
Geniet toch vooral van elke dag 

Zolang als het kan en zo lang als het mag 
Want soms is het leven als een druppel water  

En spat het uiteen, dan is er geen later

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ouder worden is als het beklimmen van een berg: 
Hoe hoger je komt, hoe meer kracht je nodig hebt 

Maar hoe verder je kunt zien
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23 april: Theatervoorstelling 
‘Wasteland’ om 15.00 uur

‘Ik heb echt niks om aan te trekken!’
Herkenbaar? 
Elke dag worden we verleid. Niet door onze grote liefde 
maar door de nieuwste trends. Lopend door de stad, 
scrollend door ons Instagramaccount: mode is overal. 
Het liefst lopen we elke week in een nieuwe outfit en 
genieten we van de kick van het kopen van iets nieuws. 
Maar wat is de invloed van ons koopgedrag? Weten we 
precies wat er allemaal 
nodig is om het T-shirt, 
dat je misschien maar 
één keer zult dragen, te 
produceren?
Kaartjes voor de voor-
stelling ‘Wasteland’ zijn 
te kopen via de website 
van Geestdrift, daar is 
ook alles te lezen over 
de theatermakers én 
voorstellingen in andere 
vermaningen in Noord-
Holland. 
Zie: www.projectgeest-
drift.nl/voorstelling/
wasteland.

Over de maker
Esther de Haas, Márin 
Kroon en Sannah 
Aukes studeerden in 

2019 af van de opleiding Muziektheater van ArtEZ en 
vormen samen Collectief TROJKA. In 2019 waren ze te 
zien tijdens Karavaan Festival in de voorstelling Duinland 
in Egmond aan Zee. Met Wasteland maken ze hun eerste 
voorstelling samen.

Project Geestdrift
Dit is onze eerste samenwerking met Project Geestdrift. 

Een aantal Doopsgezinde 
kerken in Noord-Holland 
heeft onder de naam 
Project Geestdrift de 
krachten gebundeld. 
Samen bieden zij een 
serie eigentijdse muziek- 
en theatervoorstellingen 
aan, met als doel u te 
verwelkomen op deze 
bijzondere locaties en op 
verbindende wijze met 
elkaar kennis te maken. 
Met de voorstellingen 
geeft Project Geestdrift 
vorm aan de geschie-
denis, de waarden en de 
verhalen van de mensen 
die al eeuwenlang in 
deze gebouwen 
samenkomen.

18 mei: Korte Pelgrimage om 9.30 uur
Hemelvaart betekent dauwtrappen! Trek je schoenen en 
sokken uit en voel de dauw op je blote voeten. 
We beginnen deze keer vroeg, want dauwtrappen om 
19.30 uur gaat niet lukken. Sta dus klaar om 9.15 uur, we 
vertrekken om 9.30 uur van een locatie die we nog 
bekend maken. Onder leiding van Frank van Itterzon gaan 
we een uur wandelen, met ruimte voor gesprek of juist 
stilte. Aanmelden gewenst. 

23 mei: Lezing ‘Palestina en Israël’ om 20.00 uur 
Sandra  en Emma van EAPPI zullen spreken over hun 
indrukken van de Israëlische bezetting van Palestina en 
hun werk voor EAPPI, het oecumenische begeleidings-
programma in Palestina en Israël. Hoe ziet het leven eruit 
in een stad waar de gevolgen van de militaire bezetting 
op elke straathoek voelbaar zijn, maar het normale leven Franka Riesmeijer

gewoon doorgaat? Een greep uit ervaringen in het voor-
jaar van 2022 opgedaan in Hebron. Sinds 1967 is er sprake 
van een militaire bezetting van de Palestijnse gebieden 
door Israël. Sinds de militaire bezetting worden er 
Israëlische nederzettingen gebouwd op Palestijns grond-
gebied. De afgelopen decennia is het aantal neder-
zettingen drastisch toegenomen. Hebron, of Al Khalil 
zoals de stad door Palestijnen wordt genoemd, is met 
ruim 200.000 inwoners de op één na grootste stad op de 
Westelijke Jordaanoever. Hebron is de enige stad op de 
Westelijke Jordaanoever waar kolonisten zich hebben 
gevestigd in het centrum van de stad. Bij deze lezing is er 
een collecte voor EAPPI, het oecumenische begeleidings-
programma in Palestina en Israël.


