
VIERING / DIENST op 26 april 2026, 10 uur, 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   
Kerkenraadslid: Tilly Overbeek  Lezer: Gerda Misset  
Orgel/Piano: Valeriya Zakopaj  
Voorganger: Bas Middelkoop 

Welkom en mededelingen (kerkenraad) aansteken van 
kaars 
 
Lied 218, Dank u voor deze nieuwe morgen, vers: 1, 2 en 3 
 
Votum en groet 
Vandaag komen wij bij elkaar, misschien twijfelend, misschien nieuwsgierig en vol vragen, of 
juist in de volle overtuiging dat zijn handen ons dragen.  
Dat haar levensadem voelbaar is op onze wangen.  
En we ons omringd weten door de liefde van die Ene, vrouw of man, die orde schiep in 
chaos. Die het licht scheidde van de duisternis en land schiep uit water. Daarmee ons een 
plek gaf om te leven en te wonen in harmonie met alle levende organismen. 
Die Ene wiens trouw wij mogen ervaren, wiens liefde wij mogen voelen en die ons hier 
welkom heet zoals wij zijn. En we blij mogen zijn, rust en vrede te ervaren. 
Amen 
 
Lied 218 vers: 4 en 5 
 
Met elkaar delen 
 
Gebed 
 
God, 
U heeft vele namen en we beleven U ieder op onze eigen manier. 
Door opvoeding, plaats van geboorte, wat we meemaakte in ons leven zijn wij gevormd en U 
vormde zich met ons mee. Wat U bent voor diegene die naast mij zit dat bent U voor mij 
misschien wel helemaal niet. En de kracht die ik uit uw aanwezigheid haal is misschien wel 
dezelfde kracht die die persoon drie stoelen achter mij precies zo ervaart. U bent er in vele 
vormen en hoedanigheden net als wij. Het is fijn dat we dat met elkaar, in dit uur van 
samenzijn, met elkaar mogen delen. Misschien niet door er uitgebreid over te praten maar 
vanuit de geest, de gedachte, de sfeer die verbondenheid met elkaar te mogen voelen en 
ervaren. Wij mogen op uw aanwezigheid vertrouwen. Hier, nu, maar ook op andere 
momenten en plaatsen in ons leven. 
Wij danken U daarvoor.  
Amen 
 
Lied 287, Rond het licht dat leven doet, vers: 1, 2 en 5 
 
Schriftlezing 1:  Psalm 23 
1 De Heer is mijn herder, 
Het ontbreekt mij aan niets. 



 
2 Hij laat mij rusten in groene weiden 
En voert mij naar vredig water, 
3 hij geeft mij nieuwe kracht 
En leidt mij langs veilige paden 
Tot eer van zijn naam 
 
4 Al gaat mijn weg 
Door een donker dal, 
Ik vrees geen gevaar 
Want u bent bij mij, 
Uw stok en uw staf, 
Zij geven mij moed 
 
5 U nodigt mij aan tafel 
Voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 
Mijn beker vloeit over. 
 
6 Geluk en genade volgen mij 
Alle dagen van mijn leven, 
Ik keer terug in het huis van de Heer 
Tot in lengte van dagen 
 
Lied 23C, Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, alle verzen 
 
Schriftlezing 2:  Johannes 10; 1 – 10 
De Goede Herder, 
 
1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens 
anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de 
herder van de schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn 
stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn 
schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat 
ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze 
de stem van een vreemde niet kennen.’ 6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze 
begrepen niet wat hij bedoelde. 
7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8 Wie vóór mij 
kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen 
geluisterd. 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij 
zal in- en uitlopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen om te roven, te 
slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn 
volheid.’ 
 
Lied 221, Zo vriendelijk en veilig als het licht, alle verzen 
 
Overdenking 
Zusters en broeders, 



De herder en zijn schaapskudde.  
Is er een mooier beeld van een geloofsgemeenschap te verzinnen? De herder, Jezus, die 
zijn schapen, de gelovige, leidt en voedt en beschermt. Hoe mooi wilt u het hebben? Een 
beeld dat warmte uitdraagt. Die knuffelige bolletjes wol, die lieve lammetjes en hun 
zorgzame schapenmoeders doen vele mensenharten smelten. Niet alleen die van de zusters 
zeker ook die van de broeders. Geeft u maar toe, broeders. Het is een beeld dat ook bij 
kinderen al richting geeft, gevoelens oproept over groepsgebeuren, gemeente zijn, zorg voor 
elkaar dragen, normen en waarden. Die stoere, sterke, door weer en wind getekende, altijd 
lachende en fluitende herder die jou, klein hulpeloos lief schaapje, beschermt, de wegwijst, je 
helpt en ondersteund. Dat grote voorbeeld van die herder die jou leert hoe je in het leven 
moet staan, hoe je zorgt voor anderen en hoe je met elkaar omgaat. En dat resulteert in een 
verlangen en leidt jou naar dat ene moment van geluk in het jaar, het kinderkerstfeest. En 
laten we eerlijk zijn, als kind wilde je dolgraag verkleed als herder of als schaap op dat 
podium staan. Maar je durfde niet zo goed. En als je dan eindelijk besloten had om je hand 
op te steken dan waren net alle herderkostuums en schapenvelletjes al uitgedeeld. 
Teleurstelling, verdriet, dikke tranen en geen leuke kerstviering. We hebben het allemaal 
meegemaakt, geef het maar toe. Wie herkent het?  
 
Excuus meelezer, het vervolg van deze preek kon ik niet makkelijk op papier zetten. U zult, 
achteraf, hoop ik, begrijpen waarom niet. 
 
Muziek 
 
Open ruimte 
 
Voorbeden + stilgebed + Onze Vader 
 
God, 
Een kudde zijn wij,  
Schapen of koeien, wilde beesten of zebra’s het maakt niet uit, het gaat om het kudde zijn. 
We zijn groepsdieren, we kunnen soms niet met maar vooral niet zonder elkaar. Samen 
staan we sterk, alleen zijn we zwak en mogen we hopen dat we gevonden worden. Dat 
iemand ons oppakt, meeneemt, voedt en verzorgd. Beschermt en ons een toekomst geeft.  
 
Als ik nu naar de wereld rondom mij kijk, dan snap ik er niets meer van. Dan zie ik een 
steeds grotere groep van mensen die andere mensen ontmenselijken. Vernederen, 
kleineren, vermoorden. Waar is dan het groepsgevoel, het kudde zijn, het WIJ gebleven. 
Wanneer is het WIJ veranderd in Ik of nog meer in JIJ NIET! Een grote vraag God waar niet 
een simpel antwoord op te geven is. Zo zijn er nog veel meer grote en kleine vragen waar 
geen makkelijk antwoord voor is. Daarom vond ik het fijn om even terug te gaan naar de 
basis, de herder en zijn kudde. Het beeld wat mij vertrouwen geeft, wat mij steunt en 
waarmee ik verder kan en ik hoop dat er anderen zijn, hier, thuis of ergens in de wereld die 
dat het zelfde ervaren. 
 
God we worden stil, om met u te delen wat een ander niet voor ons kan zeggen. 
 
God, dit leggen we aan u voor, uit naam van Jezus Christus die ons leerde bidden. 
 



Onze Vader in de hemel, 
Laat uw naam geheiligd worden, 
Laat uw koninkrijk komen 
En uw wil gedaan worden 
Op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
Maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
De macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Collecte 
 
Lied 913, Wat de toekomst brengen moge, alle verzen  
 
Bedanken 
 
Zegenbede (Samen) 
De Eeuwige zegent je en behoedt je! 
De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig! 
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede! 
 
Lied 418, God schenk ons de kracht, alle verzen 
 
Doven van de kaarsen 
 

 

 


