VIERING / DIENST op 19 april 2026, 10 uur, 3® zondag van Pasen
Afscheidsdienst van Ellen van Houten-Oranje als ouderenpastor van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

Kerkenraadslid: Annigje Leighton  Lezer: Anneke Eveleens
Orgel/Piano: J.R. m.m.v. het Bindingkoor o.l.v. Wilma Broere
Voorganger: Ellen van Houten-Oranje

Welkom door de kerkenraad

Aansteken van de kaars en het kaarsje voor de kinderen
Zingen lied 791 ’Liefde, eenmaal uitgesproken’, vers 1 t/m 4
Bemoediging en groet

"We zijn hier samen rond het licht van het begin,
Licht dat schijnt in de duisternis,

Licht dat leven wakker roept

en dat met ons meegaat op onze weg.

Licht en vrede zij met ons en met de wereld.”

Vooruitlopend op het moment van Samen Delen zingen we van lied 1005 de verzen 1 en 2
Zingen lied 1005 ‘Zoekend naar licht’, vers 1 en 2

Met elkaar delen

We zingen van lied 1005 vers 5

Gebed

God, hier zijn we.

Met een hoofd vol van alles of juist wat stil, met alles wat goed gaat en wat lastig is.
We zijn hier, met alles wat er in ons leeft. Soms vol vertrouwen, soms met lege handen.
Zoals uw leerlingen, die op een dag niet wisten waar ze het zoeken moesten,

zo herkennen wij ons soms ook. En téch bent U er, dichtbij.

U roept ons, vaak zachter dan wij verwachten.

Help ons om stil te worden en te luisteren.

Open onze ogen, dat wij U herkennen in het gewone.

In elkaar, in het delen verhalen en wat we voor elkaar doen.

Maak ons tot mensen van vrede, die leven vanuit liefde en eenvoud.

Zegen ons samenzijn, zodat we hoopvol en bemoedigd verder kunnen. In Jezus’ naam, Amen.

Inleiding

Het is zo ver! Mijn laatste dienst als ouderenpastor. Een bijzonder moment.

Dank jullie wel dat jullie daarvoor hier naartoe gekomen zijn.

We maken het niet te lang, maar wat ik nog wel fijn vind om te vertellen,

is dat ik op zondag 2 mei 2010 niet langer kon wachten om te beginnen met mijn nieuwe baan en ik de
dienst was binnengestapt.



De eerste die ik écht zag, was Anneke Eveleens. Ze opende die ochtend als kerkenraadslid de dienst en
vandaag verzorgt ze op speciaal verzoek de lezing. En ze is ook nog jarig! We luisteren graag allereerst naar
jou Anneke en aansluitend naar het Bindingkoor.

Bijbellezing Johannes 21: 1-14
Bindingkoor ‘Dan zal ik leven’, Antoine Oomen & Huub Oosterhuis

Dan zal ik leven, dan zal ik leven. Het zal in alle vroegte zijn, als toen.

De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.

Mijn ogen kunnen het licht verdragen. Ik loop en struikel niet.

Ik spreek en versta mijzelf. Mensen komen mij tegemoet — wij zijn in bekenden veranderd.

Overdenking

Lieve mensen, we leven in de Paastijd — een tijd die ons als geen andere tijd vertelt dat liefde sterker is
dan de dood. Dat, hoe het leven zich ook aan ons voordoet, we - door alles heen - zullen |éven. Dat is de
boodschap van Pasen, en die vieren we in deze weken. Met zingen, en met woorden die ons dragen.

Er bestaat een oecumenisch leesrooster waarin voor elke zondag vier lezingen worden aangereikt. Meestal
kiezen we er twee — dat is vaak al genoeg. Vandaag heb ik ervoor gekozen om één lezing centraal te
stellen, maar de andere teksten wil ik wel kort met jullie delen. Samen nemen ze ons namelijk mee langs
een weg van geroepen worden, naar in je kracht gezet worden om te kunnen leven in liefde, vrede en zorg
voor elkaar — precies zoals we deze dienst zingend zijn begonnen.

In Jesaja (43:1-12) klinkt het: “Wees niet bang, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent
van Mij.” Het is een uitnodiging. De God van Abraham, Isaak en Jakob wil er voor ons zijn en nodigt ons uit
tot een relatie — een relatie van onvoorwaardelijke liefde en respect. Midden in het alledaagse leven,
waarin ons van alles kan overkomen, is daar die Ene die zegt:

Ik ben bij je, vandaag en alle dagen van je leven.

De psalmist (116) zegt: “Ik bleef vertrouwen, ook toen ik zei: ik ben diep ongelukkig.” We horen hier een
mens die worstelt en twijfelt, maar die — ondanks alles — blijft vertrouwen.

In de eerste brief van Petrus wordt dat vertrouwen concreet gemaakt: “Leef in ontzag... heb elkaar vurig
lief... je bent opnieuw geboren.” Hier wordt het spannend. Want geloven is niet alleen iets voor de
binnenkamer. Het vraagt om navolging, om zichtbaarheid. Daden gaan woorden te boven, zoals een
doopsgezinde spreuk zegt. Daden van vrede. Daden van liefde, juist waar het moeilijk wordt.

En dan is daar dat prachtige verhaal uit Johannes 21, waarin Jezus na zijn opstanding verschijnt aan zijn
leerlingen bij het meer van Tiberias. Een wonderlijk verhaal — misschien moeilijk te geloven — en toch ook
herkenbaar. Want het kan zomaar gebeuren dat je iemand die je liefhad en gestorven is, ineens weer even
dichtbij voelt. In een droom, een herinnering, een moment van nabijheid. Het Paasverhaal vertelt ons:
liefde is sterker dan de dood. Maar wanneer je door gemis getroffen bent, kan het een poosje duren
voordat je dat zo kunt zien.

De leerlingen zijn intussen weer gaan vissen. Ze pakken de draad van het gewone leven op. Maar ondanks
al hun inspanningen vangen ze niets. Dat is pijnlijk, want juist dit kdnden ze. Dit gaf hen voldoening en
houvast. Ze hebben met Jezus geleefd en zijn geinspireerd geraakt door zijn woorden en zijn manier van
leven. Ze hebben gedroomd van een nieuwe wereld — een wereld van vrede en gerechtigheid. En nu? Nu
lijkt daar zo maar weinig van over.

Die ontgoocheling is herkenbaar. We hebben zo lang in relatieve vrede geleefd. Ik herinner me nog hoe
hoopvol het voelde dat de doodstraf op steeds meer plekken in de wereld werd afgeschaft — en nu wordt



die op plekken weer ingevoerd. Het is om koud van te worden. Wat blijft er over van de vrede, de
gerechtigheid, de liefde? En wat kun je doen? Al met al niet zo heel erg veel.

De dood heeft de tijd in het leven van de leerlingen stil gezet. De hoop lijkt
verdwenen. Dan gewoon maar weer doen wat je altijd deed...
Maar de netten blijven leeg.

En dan — in de ochtendschemering — staat Jezus daar. Onopvallend bijna. Hij ——
zegt: “Gooi het net uit aan de andere kant.” En dan gebeurt het. Een overvol net. Overvloed — waar eerst
leegte was, 153 vissen!

Dat juist dit verhaal vandaag op het leesrooster staat, voelt bijna als meer dan toeval. Want ‘het over een
andere boeg gooien’ — dat is precies waar we samen voor staan. Het oude loslaten en iets nieuws
beginnen. Albert Schweitzer zei ooit: “Toeval is een glimlach van God.” Ik vind het een fijne gedachte en
houd hem er in.

Ik ga mijn net aan de andere kant uitgooien. Mijn leven gaat over een andere boeg. Spannend — maar in
vertrouwen. Zoals ik dat eerder heb gedaan. En dat heeft mij hier gebracht, bij jullie. Zestien prachtige
jaren, waar ik oneindig dankbaar voor ben.

Achteraf zie ik daarin de weg die Jesaja, de psalmist en Petrus beschrijven: geroepen worden, gekend en
gezien zijn, en vanuit dat vertrouwen stappen zetten die je eerder niet voor mogelijk had gehouden. Zoals
Petrus ooit de sprong waagde, zo vraagt ook dit moment om vertrouwen.

Afscheid nemen vind ik niet gemakkelijk. En toch ga ik opnieuw het net aan de andere kant uitgooien. Het
is tijd. Het beeld van het net aan de rechterkant uitgooien helpt mij daarbij. De rechterkant staat symbool
voor de goede kant, de kant van het bewustzijn, het vertrouwen en van het wagen, omdat je gelooft dat
het goed is wat je doet.

Bovendien staat er ergens in de Bijbel: “De eeuwige God is u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.”
(Dt.3:27). Woorden die dragen. Woorden die moed geven. In dit proces van verandering mogen we ons
gedragen weten — door God, en door elkaar. Zoals een circusartiest die zich laat vallen, in het vertrouwen
dat hij wordt opgevangen.

Een tijd geleden spraken we met een aantal mensen over deze lezingen. Er werd veel moois gezegd. Maar
soms vat één woord alles samen. lemand zei: vertrouwen. lets doen zonder te weten wat de uitkomst is —
en het toch doen. Er is een net. En dat wordt gevuld als je het waagt. Als je jezelf durft te geven.

Ik dacht iets te komen brengen, maar kwam tot de ontdekking dat ik rijker wegga dan dat ik gekomen ben.
Mijn net is hier gevuld — rijk gevuld.

Met ontmoetingen, met vreugde en verdriet, met vertrouwen dat ik heb mogen ontvangen.

Met warmte en vriendschap.

Met alles wat ik van jullie heb mogen leren en ontvangen — van jong en ouder.

Met de verhalen die mij zijn toevertrouwd. |k bewaar ze, zoals Maria, in mijn hart.

Wegwijzers voor mijn werk en mijn leven.

Ik heb mij thuis gevoeld bij jullie. Werkelijk thuis. Ook in het Doopsgezinde geloof en leven.
Het was heerlijk om mét en bij jullie te werken

Nu breekt er een nieuwe levensfase aan — eerder dan gedacht, maar het is goed. Ik ben er dankbaar voor.

En Jezus? Hij nodigt ons nog altijd uit. Aan het vuur. Bij brood en vis. Heel eenvoudig en heel gewoon.
Aan het water. Aan de andere kant van de oever.



We worden uitgenodigd om niet vast te houden aan onze eigen pogingen,
maar te luisteren naar die zachte stem die ons soms een nieuwe richting wijst.
Naar daar waar het vuur al ontstoken is en brood en vis op ons wachten.

Een plek om aan te schuiven, waar we welkom zijn. Het gaat Jezus om 6ns,
heel persoonlijk. Om ontmoeting. Om gemeenschap.

Hij is er — uitnodigend en liefdevol.

God roept ons allen bij onze naam. En eenmaal geroepen, laat Hij ons niet los.
Hij is aanwezig — in kleine daden van liefde, in de mensen om ons heen.

Hij wekt vertrouwen, juist wanneer wij zoeken naar wat goed is om te doen.
En Hij nodigt ons uit om te leven — zichtbaar, concreet, in liefde.

Zo mogen wij verder gaan. leder onze weg, en toch verbonden.
Want steeds weer klinkt daar die stem aan de oever: Kom en eet. Ik ben er. Amen.

Pianospel

Met onder meer, speciaal voor Mees en Pim:

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?

Van je krr, krr, krr, doe ‘m open voor God

want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. (2x) Harry Govers

Zingen lona 40 ‘Wil je opstaan en Mij volgen?’, vers 1, 3 en 5, J. Bell & G. Maule/G. Lubberts
Gebed en ‘Onze Vader’, melodie "We are sailing’, Rod Stewart
Na de gesproken woorden zingen we met elkaar de woorden van het Onze Vader:

Goede God, U die ons tegemoetkomt, ook wanneer wij U niet direct herkennen,
wij brengen voor U, wat leeft in de wereld en in ons hart.
Geef dat we naar het voorbeeld van Jezus leven in eenvoud, vrede en dienstbaarheid.

Wij bidden voor de wereld waarin wij leven, voor plaatsen waar mensen zich inspannen voor de vrede,
en waar het er maar niet van komt, waar moedeloosheid en onzekerheid heersen.
Wij denken aan gebieden van conflict en onrecht en bidden om vrede, gerechtigheid en nieuwe hoop.

Wij bidden voor allen die zich leeg of uitgeput voelen,
voor wie hard werken en toch weinig resultaat ervaren,
voor wie zoeken naar richting in hun leven.

Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen bemoedigen
en tekenen van hoop zien, onverwacht en nieuw.

Wij bidden voor wie ziek zijn of kwetsbaar, voor wie rouwen en gemis dragen,
voor allen die verlangen naar nabijheid en troost.

Wij danken u voor vandaag, een dag van afscheid nemen

en meenemen wat ons lief en dierbaar is geworden.

Dat dat voor altijd bewaard mag blijven in ons hart.

We danken u dat liefde sterker is dan de dood.

Het is de boodschap van Pasen, de dag van het nieuwe begin.

Goede God, neem onze gebeden aan, ook wat onuitgesproken blijft,

en blijf ons leiden op de weg van nieuw leven, door Jezus Christus, de Levende.



Mar van der Velden
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als een lo-pend vuur van liefde, morgenlicht en warm-te-bron.
2. Werd Jouw Rijk van recht en vrede door de mensen maar aanvaard,

dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op aard.
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3. Laat niet af van deze wereld; geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander zonder baat of winstbejag.

4. Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn.
Maar vernietig al wat kwaad is. Onze Vader, maak ons vrij.

5. Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud?
Door wie anders, onze Vader, door wie anders dan door Jou. Amen.

Collecten voor Stichting Anders en het werk van de Doopsgezinde Gemeente
Zingen lied 416, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’, vers 1 en 4
Zegen door het Bindingkoor ‘The Lord bless you and keep you’, John Rutter

The Lord bless you and keep you
The Lord make his face

to shine upon you, and be gracious
and be gracious unto you

The Lord lift up the light

of his countenance upon you

And give you peace. Amen.

De Eeuwige zegene en behoede u

De Eeuwige doe zijn aangezicht

over u lichten en zij u genadig

De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede. Amen.

Doven van de kaarsen

De afbeeldingen zijn van een wandkleed,
gemaakt door Ina Been, Henny Vermey-Treur en Tilly Overbeek-Keessen.
Te bewonderen in de Oosterkerk.



