VIERING / DIENST op 5 april 2026, 10 uur
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer PASEN

Orgel/Piano: J.R. Koster: Leon de Graaff
Kerkenraadslid: Tilly Overbeek Lezer: Miekje Hoffscholte
Predikant: Paul F. Thimm
Pasen inzingen - Ik zing voor God mijn morgenlied lona 2 (alle 4)
voordat dienst begint - U zij de glorie 634 (alle 2)
- De steppe zal bloeien 608 (alle 3)

Welkom
Zingen “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur” 598 (3x)

met aansteken van de kaarsen (Taizé)

Bemoediging en Groet

Het is Pasen! Belangrijkste feest en bron van christelijk geloven.

Daarom is elke zondag — als eerste dag van de week - een stille hint naar Pasen.
“De Heer is opgestaan! Christus is waarlijk opgestaan!” —

Met deze oude Paasgroet uit het evangelie, begroet ik jullie op deze (Paas)ochtend.

Onze hulp is in de naam van God de Eeuwige,

Die hemel en aarde maakt,

Die trouw is in eeuwigheid;

Die niet verloren laat gaan het werk van zijn handen.

Genade, barmhartigheid en vrede

van God, die ons liefheeft

en van Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer
door de Heilige Geest, die ons troost en ons inspireert. Amen.

Met elkaar delen (kaarsen aansteken)
Zingen “Sta op! Een morgen ongedacht” 630 (alle 4)

Gebed

God, bron van leven, U bent ons een licht als het donker is op onze weg.
U wilt met ons meegaan, wanneer we bang en onzeker zijn,
wanneer we verdrietig zijn, maar ook als we gelukkig zijn.

Wij danken U dat uw liefde sterker is dan alles in onze wereld,

sterker dan haat, sterker dan de dood, sterker dan de angst voor de toekomst.

Wij danken U, dat we vandaag Pasen mogen vieren - tegen alles in wat ons benauwt:
feest van het leven dat uiteindelijk overwint, feest van de hoop ondanks alles

- door Jezus Christus, onze broeder en meester.

Schenk ons uw Geest die ons uitdaagt en inspireert, om meer en meer te beseffen en te
vertrouwen, dat U ons niet vergeet en dat U ons uiteindelijk niet opgeeft en prijsgeeft aan
de macht van het kwaad en aan de macht van de dood.

Daarom zeggen we U lof en dank op deze dag van Pasen,

Heer van de schepping en Heer van ons leven. Amen.



Inleiding Bijbellezingen

De paasverhalen uit de vier evangelies van Matteus, Marcus, Lucas en Johannes
hebben de meesten van ons vaker gehoord. Ze worden elk jaar verteld en voorgelezen.

De paastekst die vandaag centraal staat, is eerder opgeschreven dan de bekende
paasverhalen uit de evangelies.

De apostel Paulus heeft in zijn 1¢ brief aan de Korintiérs een heel lang hoofdstuk (hfst.
15) over het onderwerp van de opstanding. We lezen het eerste stuk daaruit. Paulus
citeert daar een paas-overlevering die nog voor hem is opgeschreven.

Als 1¢ bijbellezing horen we daarvéodr het tegendraadse lied van Hanna uit het boek 1
Samuél. Haar krachtige, opstandige woorden vol tegenstellingen en contrasten passen
heel goed bij wat we met Pasen vieren.

Dus vandaag horen we niet twee geijkte Paasteksten, wel twee persoonlijke uitspraken:
uit een lied en uit een brief.

Bijbellezing: 1 Samuél 2:1-8a
“‘Hanna bad” - eindigend met: “De zwakke en de arme haalt Hij overeind,
Hij haalt hen uit het stof en uit het slijk.”

Zingen “In de Heer schep ik mijn vertrouwen” Taizé 3x
Bijbellezing: 1 Korintiérs 15:1-11
Zingen “Jezus Christus is verrezen” lona 28 (alle 4)

Preek / overdenking
Lieve Paasvuur-vierders, lieve gemeente op deze Paasdag,

l.
Als je de woorden uit de brief van Paulus hoort, zou je jaloers kunnen worden dat je er
toen niet bij was, bij die leerlingen en meer dan 500 mensen. Aan hen is Christus de
opgestane — op de een of andere manier — verschenen.

Zou dat het voor ons misschien niet gemakkelijker maken om te geloven in de opstan-
ding uit de dood tot leven? - Eerst zien, dan geloven. Ja toch?

Ja, het zou ook al enorm helpen, als je met een paar van die 500 Paas-getuigen recht-
streeks in gesprek kon gaan. Toen - zo schrijft Paulus - waren de meesten die Jezus
hadden meegemaakt nog in leven. Weet u, ik zou best zin hebben om die volgelingen
van Jezus te interviewen voor “The Passion” of tenminste een persoonlijke pittige discus-
sie met hen te voeren. |k zou hen alle moeilijke vragen willen stellen die ik altijd al heb
willen stellen. Hebt u dat ook?
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En vooral Paulus zou ik graag het hemd van het lijf vragen. Leg ’s uit hoe bedoel je dit
en wat betekent dat? - Fijn hoe die christenen van Korinthe met Paulus konden
communiceren en corresponderen. Ze stelden allerlei praktische en diepzinnige vragen
over hoe te geloven en hoe te leven en over de toekomst en de opstanding. En ze kregen
uitvoerige brieven met antwoorden terug. Dat is al heel wat en het smaakt naar meer.

1.
Ik zou natuurlijk met een makkelijke vraag beginnen.
Bijvoorbeeld: “Paulus, waarom noem je in je lijst van Paasgetuigen niet de vrouwen, de
Maria’s, die op de paasochtend als eersten naar het graf komen, de steen weg
gewenteld zien en het graf leeg aantreffen?
Waarom vertel je niets over de vrouwen die als eersten de boodschap van de engel
horen ‘Christus is hier niet. Hij is opgewekt uit de dood.”?

Broeder Paulus, ik wil je er niet van verdenken dat je vrouwen niet belangrijk vindt.
Je bent ze vast vergeten, Paulus? Of wist je daar nog niets van, toen je je brief schreef?

En ik zou Paulus willen vragen: “Wat bedoel je met “Christus is voor ons, voor onze
zonden gestorven?” — Leg dat alsjeblieft uit, want ik begrijp dat niet zo goed.

Ik begrijp wel, dat christenen van begin af aan worstelden met de vraag “wat heeft de
schandelijke kruisdood van Jezus voor zin?” Was het alleen een politieke moord of een
juridische dwaling of een tragische samenloop van omstandigheden? Of zit er ook nog
een diepere betekenis achter die ik nog niet helemaal kan doorgronden?”

Maar wat nog belangrijker is, wat betekent dat gebeuren met Pasen, het opwekken van
Christus uit de dood? En heeft dat gevolgen voor ons, voor ons leven, voor onze
toekomst?

I
Lieve gemeente, persoonlijke verhalen zijn indrukwekkend en kunnen ons raken — zo
ook dat van de apostel Paulus.
Ook voor Paulus is de ontmoeting met de opgestane Christus — in een visioen onder-
weg naar Damaskus een keerpunt geworden in zijn leven. En zijn verandering heeft een
enorme impact gehad in de ontwikkeling en verspreiding van het evangelie en de groei
van de gemeente van Christus in de wereld.

De paasboodschap “Christus is opgestaan uit de dood” is zo ongelooflijk, dat niet alleen
wij in deze tijd problemen daarmee hebben, maar ook de eerste christenen al. De apostel
Paulus voerde al lange discussies daarover met leden uit de gemeente in Korinthe.

Dat God het leven laat winnen van de dood en met Christus een voorbeeld daarvoor
gegeven heeft, is een mysterie dat we met ons beperkte mensenverstand niet kunnen
oplossen. Maar gelukkig hoeft dat ook niet, omdat wij als mensen niet alleen een hoofd,
maar ook een hart en een ziel hebben. We kunnen en hoeven niet alles volledig te
doorgronden, te bewijzen, te beredeneren.

Zijn betoog klinkt alsof hij wil bewijzen dat Christus echt gestorven, begraven en opge-
staan is, omdat het zo in de heilige schrift is aangekondigd. - En omdat er geloof-
waardige, betrouwbare getuigen voor zijn. Paulus noemt ze op: Kefas (bekender onder
zijn Griekse naam “Petrus”, de Rots), de twaalf, dan 500 zusters en broeders, Jakobus
de broer van Jezus, zuil in de oer-gemeente van Jeruzalem, de andere apostelen en
tenslotte Paulus zelf.
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Zijn door dat indrukwekkende aantal alle twijfels uit de weg geruimd? - Nee, eigenlijk
niet. Maar deze opsomming is ook helemaal niet als bewijs bedoeld. Want het gaat
Paulus niet om abstracte feiten, maar om een levendige ervaring.

Dat zegt hij zo: “Het belangrijkste dat ik jullie heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook
weer ontvangen.” (V.3b)

En nadat hij dus zijn lijst van Paasgetuigen heeft genoemd, wordt hij heel persoonlijk en
eerlijk. Hij noemt zichzelf een misgeboorte en zegt: “Want ik ben de minste van de
apostelen, ik ben de naam van apostel helemaal niet waard, omdat ik Gods gemeente
heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet
zonder uitwerking gebleven...” (V.9-10b)

Paulus werd ooit onderweg naar Damascus door de Opgestane, door Christus inge-
haald. Paulus, die ook Saulus heette, was onderweg om de christenen te vervolgen en
te arresteren. Ineens werd hij door een licht verblind en viel van zijn paard. In een visioen
hoorde hij de stem van de Levende: “Saulus, waarom vervolg je mij?”

Die gebeurtenis heeft Paulus tot bezinning en ommekeer gebracht. Dit heeft hem totaal
veranderd.

Het licht van Pasen dat het duister doordringt, verandert mensen. De ontmoeting met de
opgestane maakt mensen nieuw, anders. Dat is de clou van de Paasverhalen zoals die
van Maria en Petrus en die andere leerlingen. En dat is ook de clou waarom ook Paulus
de belevenis en boodschap nodig door moest geven, moest verkondigen op zijn reizen
naar Korinthe en elders in de wereld.

V.
Maar ook Hanna — uit het Oude Testament - hoort, geloof ik, bij die doorgaande levens-
lijn van Pasen.
Want ze zingt een ongelooflijk en strijdbaar lied. Ze zingt als vrouw die eerst geen
toekomst had, want ze was kinderloos. Geen kind om haar liefde en haar toekomst aan
door te geven. Zo voelde het voor haar. Lang heeft ze gebeden om een kind, en eindelijk
zijn haar gebeden verhoord!
Hanna verkondigt zingend — op heel persoonlijke vreugdevolle wijze - de God, die
doodlopende wegen doorbreekt: ze zingt over redding die komt.

Ze zingt over God die de wapens van oorlogshelden verbreekt en tegelijk wie wankelt
ongekende kracht geeft.

Ze ziet de andere werkelijkheid van God: zij die te veel hebben, beleven dan eindelijk
eens wat het betekent om moeite te moeten doen voor brood op de plank, terwijl
hongerigen genoeg hebben om hun maag te vullen.

Ze laat het aan iedereen horen: dat juist zij die geen toekomst meer zien, de kans krijgen
om een zinvol en vruchtbaar leven te leiden — ouders, kinderen, generaties.

Hanna en Paulus en zoveel andere mensen helpen ons om de wereld van God, om
de Opstanding en Pasen, beter te kunnen begrijpen en te volgen. Er is nog zoveel te
winnen als we zelf bewust meegaan met die Paasboodschap van vandaag.
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De uitdaging zit hem erin om op Gods weg te durven vertrouwen: dat we ons niet laten
beperken tot wat de wereld gelooft en mogelijk acht. Maar dat we het lef hebben, in
Gods onmogelijke mogelijkheden te geloven.
Laten we grenzen verleggen in ons leven: dat we het ondenkbare denken,
Het ongelooflijke geloven — misschien eerst aarzelend, maar meer en meer overtuigd.

Pasen daagt ons uit om de dodelijke en kwade machten die niet te tellen zijn te
bestrijden. Dat we opstandig worden en opstaan. Dat we niet het geloof in God en in de
toekomst uitlachen, maar daarvoor in de plaats dat we met alle kracht de dodelijke
machten belachelijk maken, de levensverachtende leiders in onze wereld uitlachen.

Jaap Zijlstra schrijft in een gedicht treffend wat Opstanding voor hem betekent:

Opstanding is een groot woord.
Ik probeer het kleiner te zeggen, schaal één op tienduizend.

Opstanding is wakker worden
En de lijsters preken van de daken — en de raven van de kansels: Jezus leeft!

Opstanding is Luther die er niet meer tegenop kon
En met grote letters op zijn tafel schreef: Vivit! Hij leeft!

Opstanding is mijn moeder, ten dode opgeschreven
Door alle mogelijke doctoren en een razendknappe professor,
Maar kijk: ze leeft zo bedrijvig als een huismus.

Opstanding is een berm vol bloemen,
Een poldersloot vol leven, beter geen vogel in de hand en tien in de lucht.

Opstanding is de grafsteen van Martin Luther King en daarop de letters:
God zij - dank — ik ben eindelijk vrij.

Opstanding is licht dat terugkeert naar de zon,
Regen naar de wolken, woorden terug in mijn mond.

Opstanding is een wonder, een verwondering,
Je wrijft je ogen uit, het is klaarlichte nacht.

Opstanding is een schaterlach van licht,

De hoeken van je mond krullen om,

Je ogen gaan open en dicht van zoveel licht na zo veel waarom.

Lieve mensen, dat lachen van Pasen, is een gezond, bevrijdend en daadkrachtig lachen.

Het zet aan tot praktisch handelen, anderen goed te doen en een zegen te zijn.
Daarom: Vrolijk Pasen! Amen.

Muziek

Open Ruimte



Gebed en Onze Vader

Laten we stil zijn om zelf te bidden:
voor mensen aan wie we denken, voor dingen of gebeurtenissen die ons bezig houden.

...stilte. ..

Wij danken U, God, dat U het leven en de liefde tot hun recht laat komen.

Help ons om in te dringen in het mysterie van Pasen — dat we ons niet laten bepalen
door het verschrikkelijke dat gebeurt in de wereld maar door hoop en door het leven.
Door Pasen hebt u ons laten weten, dat het leven en het goede wint - ondanks alles.
Dat kunnen we nauwelijks bevatten.

Wij bidden U voor allen die lijden onder de last van dood, kwaad, schuld en verdriet.
Wij bidden U voor vluchtelingen overal ter wereld. Mensen die hun thuis kwijt zijn, hun
familie en hun vrienden, en die moeilijk een veilige plek kunnen vinden.

Wij bidden u voor slachtoffers van oorlogen, ver weg in Soedan, Israél en Gaza, Iran, of
dichterbij in Oekraine en Rusland en elders.

Er is soms zo weinig wat we kunnen doen, God. Toch willen we ons niet neerleggen bij
onmacht en onrecht. Help ons zoeken naar wegen om op te komen voor vrede en
gerechtigheid, voor mensenrechten en liefde.

Blijf bij de mensen die lijJden en zend hen boden van hoop in tijden van wanhoop.

Wij bidden U, stel ons Jezus Christus voor ogen, zodat ook onze moedeloosheid en
twijfel verandert in vreugde en vertrouwen en blijmoedig verzet.

Wij bidden U: schenk uw kracht aan een ieder, die sprakeloos van angst is of gevangen
in uitzichtloosheid.

Geef ons de moed om vol te houden, geef ons de moed om op te komen voor U en uw
liefde. Laat ons ook onze donkere momenten verdragen en uitzien naar de toekomst.

Wij bidden U, blijf bij allen, die het zwaar hebben in hun leven, omdat ze ziek zijn, alleen
zijn en verdrietig. Blijf bij hen die een dierbare verloren hebben en bij hen die zelf rust en
geborgenheid missen.

Laat uw licht van Pasen schijnen, laat de boodschap van de Opstanding doordringen tot
de donkerste hoeken van onze wereld.

God, luister als we samen de woorden van Jezus bidden voor de wereld en voor onszelf:

(oudere versie) (versie van NBV 2006)

Onze Vader die in de hemel zijt. Onze Vader in de hemel!
Uw naam worde geheiligd Laat uw naam geheiligd worden,
Uw koninkrijk kome. laat uw koninkrijk komen
Uw wil geschiede in de hemel, en uw wil gedaan worden

alzo ook op de aarde. op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
En vergeef ons onze schulden, Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is.
En leid ons niet in verzoeking, En breng ons niet in beproeving,

maar verlos ons van de boze. maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van u is het koninkrijk Want aan U behoort het koningschap,
en de kracht en de heerlijkheid de kracht en de majesteit

- in eeuwigheid. AMEN.



Collecten

Zingen “De steppe zal bloeien”

Zegen (samen)
De theoloog Franck Ploum schrijft:

‘De kracht van liefde is

dat ze weigert te geloven,

dat iets dat geboren wordt,

zou kunnen verwelken,
kapotvriezen, vergaan,

alsof het er nooit was geweest.
Durf jij

je toe te vertrouwen

aan die liefde?

Durf jij

alle ellende de rug toe te keren
en je te richten op de liefde?

Zo kan, wellicht tegen de stroom in,
alle haat, alle duisternis, alle verdrukking,

bedolven worden
onder de liefde tot het uiterste toe.’

608 (alle 3)

Laten we nu samen elkaar zegenen, ja Gods schepping waar wij bij horen:

De Eeuwige zegent je en behoedt je!
De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten

en is je genadig!

De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je

en geeft je vrede!

Zingen “Gezegend gaan we nu van hier...Amen”
= melodie van 273 “Loof God die zegent al wat leeft”

Gezegend gaan wij nu van hier,

en God gaat met ons mee

en geeft ons moed en levenskracht,
z0 gaan wij niet alleen. Amen.

Doven van kaarsen

Zingenderwijs 57



