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“verslagenheid en toch volharden”

Aansteken van de kaarsen Welkom
Zingen “Wonderwereld vol geheimen, schepping van God” lona 7

Bemoediging en Groet

Van God, de Schepper is de aarde en al haar bewoners.

God is onze hulp, want God kent ons, is en blijft bij ons

in tijden van moeite en pijn en in tijden van vreugde en geluk.

Hoe goed en kostbaar is het als mensen in liefde en vrede samenleven.
Gezegend zijn zij en tot een zegen zullen ze worden voor anderen.

Genade, barmhartigheid en vrede
van God, die ons liefheeft.
en van Jezus Christus, die ons voorgaat.

door de Heilige Geest, die ons steunt en die ons uitdaagt. Amen.
+++

Met elkaar delen (kaarsen aansteken)
Zingen “Wij mensen blijven dromen dromen” Zingenderwijs 167
Gebed

O God, wat zouden we zijn zonder U en zonder elkaar?
Hou zou het zijn als er geen plekken waren waar we telkens weer herinnerd worden
aan liefde en solidariteit, aan gerechtigheid en vrede?

Laat ons zo’n plek zijn waar deze woorden gekoesterd, geleefd en uitgedragen worden
- niet alleen vandaag en niet alleen hier, maar altijd en overal waar we zijn en komen.
Geef ons de kracht en de moed, om dat vol te houden en te oefenen in onze gemeente
en naar anderen toe buiten onze vertrouwde kring.

We danken U voor de bijbel, uw boodschap in mensentaal, uw verhaal van trouw aan
ons — in hoopvolle tijden en in lastige tijden. Als we twijfelen of onzeker zijn, raak ons
dan aan met uw goede Geest en vervul ons met vertrouwen en liefde.

Zegen deze dienst, zodat we ons begrepen en bemoedigd voelen en doordrongen en
gelnspireerd worden door uw goedheid en wijsheid.

Zo bidden we in Jezus’ naam, mensenkind naar uw hart en wegwijzer om te volgen.
Amen.



Bijbellezing: Nehemia 2:1-8, 11-18
Zingen “Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd” Z77 407a

Vraag: Wat ontmoedigt mij? —->Verzamelen en voorlezen van enkele briefjes

Gedachten over Verslagenheid en toch wederopbouwen

Zien jullie het voor je — mensen in de puinhopen van hun veroverde en verwoeste stad?
Eigenlijk had dat nooit mogen gebeuren:

- oorlog die huizen en akkers kapot heeft gemaakt,

- slachtoffers van fysiek en psychisch geweld — verminkt, gewond, vermoord,
getraumatiseerd, gevangen, gedeporteerd.

Zo was dat toen in Jeruzalem na de tijd van de Babylonische oorlog en de Babylonische
ballingschap van het volk Israél.

Ik kan me voorstellen, dat we allemaal direct moeten denken aan, hoe de situatie nu in
Gaza is, na twee jaren oorlog: puinhopen, haast geen muur die meer overeind staat. Wat
toen het volk Israél overkwam, is nu het Palestijnse volk overkomen.

Nee, ruines en puinhopen hadden er nooit moeten zijn. Als er iets helemaal niet
duurzaam en groen is dan is oorlog en geweld dat wel. Ik weet en voel dat uit de ervaring
van mijn vader uit Danzig en mijn moeder uit Vietham — hoe schadelijk dat is en hoe
lang de gevolgen van oorlog blijven in de hoofden en harten van mensen, ja voor de hele
schepping die God heeft geschapen.

Maar ja, oorlog gebeurt helaas wel en moedwillige verwoesting van huizen, vernieling
van de leefomgeving van planten, dieren en mensen, van aarde, lucht, water gebeurt
wel.

Wat kun je dan doen na de ramp? Niks meer aan doen is toch geen optie.
De schouders ophalen en doorgaan kan toch niet. Berusten en de ogen sluiten helpt niet
verder.

Nehemia riep zijn tijdgenoten, de mensen van zijn volk op om de handen uit de mouwen
te steken. En denk niet dat wederopbouw van de stad eenvoudig is, dat herstellen van
schade gemakkelijk is. Nehemia rouwt om zijn kapotte stad. En de Perzische koning die
hij als hoge ambtenaar dient, voelt die grote verslagenheid van Nehemia aan.

We luisteren vandaag in deze Groene dienst, naar het verhaal van Nehemia en de
wederopbouw van de verwoeste stad. Waarom?
Omdat de stappen waar Nehemia en de medewerkers van zijn volk doorheen moesten,
lijken op wat wij in onze tijd blijkbaar ondergaan.

1. De Perzische koning Artaxerxes steunt Nehemia’s plan om Jeruzalem te herstellen.
Nehemia bidt tot God om de juiste woorden te vinden om deze koning als bondgenoot
te winnen.

Misschien hebben wij dat ook nodig, het gebed om moed en wijsheid en het zoeken van
bondgenoten die meehelpen om de verwoesting van onze aarde te stoppen en zo goed
mogelijk te herstellen.
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2. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn namelijk heel wat hobbels en
weerstanden tegen vooruitdenken en de schade in de wereld aanpakken.
De grootste vijanden zijn de macht van moedeloosheid en ontmoediging van jezelf, en
de macht van de weerstand en tegenwerking van anderen. De gedachte “Ach, ik kan er
toch niet echt iets aan veranderen. Ach, het lukt toch niet om de wereld te verbeteren.
Ach, wat ik doe, doet er toch niet toe.”

En dat is wat Nehemia en zijn werklui helaas ook ervaren. Ze worden op allerlei manieren
tegengewerkt en ontmoedigd, ze worden uitgelachen om hun idealen en plannen. Ze
worden zelfs bedreigd. — Ook zij die zich nu inzetten voor het milieu, hebben vijanden
die hen tegenwerken en gevoelens van teleurstelling en moeheid die hen ontmoedigen
om door te zetten. In sommige landen worden milieuactivisten die het beste voorhebben
en zich verzetten tegen vernielen van de natuur zelfs met de dood bedreigd en door
bedrijven en overheid achtervolgd en omgebracht. In ons land gelukkig niet, maar
duurzaamheid en toekomst van de natuur verliest steeds meer onze aandacht.

En de vraag is: hoe belangrijk vinden we het om te strijden voor een gezondere en
duurzamere wereld voor ons en de komende generaties?

En waardoor laten we ons leiden? Geven we het op of helpen we elkaar om vol te
houden?

Bijbellezing: Nehemia 4:1-5, 6:5-9
Zingen “In de harten van de mensen” 777 692a:1,2,4
Vraag: Wat bemoedigt mij? —->Verzamelen en voorlezen van enkele briefjes

Gedachten over tegenwerking en toch volhouden

Gelovige of religieuze mensen zijn niet beter of heldhaftiger dan ander mensen. Zeker
niet.

Nehemia en de zijnen zijn heel kwetsbaar, bang en uitgeput. Het puinruimen is hen te
zwaar. En ze twijfelen of de herstelwerkzaamheden hen ooit zullen lukken.

Ze bidden tot God, zuchten en klagen. Blijkbaar helpt het om je spirituele krachtbronnen
aan te boren. Dat is wat bidden is en dat is wat gelovige of religieuze mensen kunnen
doen als ze niet verder weten — zich wenden tot God.

En daarna toch maar weer aan de slag, aan het werk. “Ora et labora” — bid en werk,
zoals een oude kloosterwijsheid luidt.

Ik geloof, dat wij in onze tijd ook hierin van Nehemia en zijn kwetsbare medewerkers
kunnen leren. Ze zijn een voorbeeld, want ze worstelen, ze bidden in hun nood en
onzekerheid. En Nehemia spoort hen aan om vol te houden, door te gaan met hun inzet
voor de wederopbouw van de verwoeste stad, het herstel van hun woon- en leefruimte.

Laten wij dat ook doen: bidden en met elkaar bemoedigende leuzen bedenken om door
te gaan met het herstellen van duurzaamheid en een aarde zoals God haar geschapen
en bedoeld heeft voor al zijn schepselen. We kunnen elkaar helpen daarbij om ons niet
van de wijs te laten brengen, niet af te laten leiden van wat echt belangrijk is voor onze
wereld.
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Wij hebben allemaal voorbeelden nodig zoals Nehemia toen of Greta Thunberg nu en
hoe de doorzetters allemaal heten.

Straks luisteren we naar twee bemoedigende voorbeelden van doopsgezinden die zich
op creatieve en krachtige manieren inzetten voor een duurzame aarde en een betere
wereld.

Muziek

“Klimaatbestuivers” — twee voorbeeldverhalen over doopsgezinden en het klimaat:
Verhalen nr 10 (Verenigde Staten), nr.36 (Colombia)

Open Ruimte

Gebed en Onze Vader

Laten we beginnen in de stilte te bidden met onze persoonlijke gedachten en woorden.
...stilte...

God, Bron van gerechtigheid en vrede!

We maken ons zorgen over onze aarde.

We zien, horen en voelen het onrecht en de oorlog, ver weg in andere landen maar ook
dichtbij in ons land. Dat mensen elkaar het leven verzuren en onmogelijk maken, hoe we
uw schepping beschadigen en vernielen, niet alleen medemensen maar ook andere
medeschepselen.

Daarom bidden we U, geef ons kracht, zodat we durven op te komen voor gerechtigheid
en vrede voor onszelf maar én voor de wereld waarin we leven. Schenk ons wijsheid in
de keuzes die we maken, ook in de komende week met de verkiezingen.

God, Bron van liefde en warmte!

We krijgen de rillingen en voelen ons hulpeloos door zo veel slecht nieuws dat ons
worden overspoeld: ellende en leed, negatieve dingen die gebeuren. Het is ons te veel,
we dreigen ons af te sluiten daarvoor, zoeken afleiding en worden som onverschillig,
omdat we ons machteloos voelen en niet weten wat we kunnen doen.

Daarom bidden U, laat onze liefde en warmte niet afkoelen, houd vuur van inspiratie en
moed in ons brandend, zodat we ons niet neerleggen bij haat, onverschilligheid en
onmenselijke daden om ons heen. Maak dat we opstaan en Jezus Christus volgen en
van hem leren te vertrouwen en te handelen als naasten en kinderen van God in de
wereld. Dat we elkaar geluk en zegen te brengen.

God, Bron van hoop en kracht,

We vergeten soms waartoe U ons roept en uitzendt.

We twijfelen en klappen dicht, we raken ontmoedigd door hen die bedreigen, die
ontmoedigen, die uitlachen en brutaal en gevoelloos hun gang gaan.

Daarom bidden we verbindt ons nog sterker met elkaar, zodat we hoopvol en sterk
genoeg zijn om samen op te staan en ons in te zetten voor uw koninkrijk — de nieuwe
wereld die ons over grenzen en bubbels bij elkaar brengt en versterkt. Dat we elkaar
bemoedigen en helpen in de samenleving en op deze aarde.

God van duurzaamheid en solidariteit,
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We hebben soms zo weinig energie en vertrouwen in de toekomst. We voelen ons soms
klein en alleen, soms oppervlakkig en met stomheid geslagen.
We kunnen het niet alleen, we leven niet alleen, we hebben elkaar en U nodig.
Daarom bidden we, open onze oren, onze ogen, onze harten, zodat we elkaar bijstaan.
Dat we elkaar nabij zijn, dat we omzien naar hen die verdrietig zijn en zich alleen voelen,
dat we omzien naar hen die ziek zijn en het moeilijk hebben. Dat we gemeente zijn ook
voor mensen die gediscrimineerd of vergeten worden in onze maatschappij.

We bidden nu samen de woorden die Jezus ons voorgeleefd en voorgebeden heeft:

(oudere versie) (versie van NBV 2006)
Onze Vader die in de hemel zijt. Onze Vader in de hemel!
Uw naam worde geheiligd Laat uw naam geheiligd worden,
Uw koninkrijk kome. laat uw koninkrijk komen
Uw wil geschiede in de hemel, en uw wil gedaan worden
alzo ook op de aarde. op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
En vergeef ons onze schulden, Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is.
En leid ons niet in verzoeking, En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van de boze. maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van u is het koninkrijk Want aan U behoort het koningschap,

en de kracht en de heerlijkheid - in eeuwigheid de kracht en de majesteit - in eeuwigheid. Amen
Collecten
Zingen “Wie leeft vanuit het hart” Zingenderwijs 156

Opdracht: Romeinenbrief 12:11-12

De apostel schrijft in zijn Romeinenbrief als aanmoediging:
11Laat uw enthousiasme niet bekoelen,
maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
12Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Zegen Ruth Fox (met aanvullingen door Mariska)

God, zegen ons met onrust

over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden
en oppervlakkige relaties.

Zodat er diepgang mag zijn in onze harten.

God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, uitbuiting van mensen en vervuiling van de aarde,
Zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid,

vrijheid, vrede en een duurzame wereld.

God, zegen ons met tranen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger, oorlog en klimaatgeweld.

Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

Om pijn in vreugde te veranderen.




En God, zegen ons met voldoende dwaasheid

om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
Maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door Zijn Geest.

God, zegen ons daarbij met de moed om vol te houden. Amen.

Zingen “Gezegend gaan we nu van hier...Amen” Zingenderwijs 57

Gezegend gaan wij nu van hier, en God gaat met ons mee
en geeft ons moed en levenskracht, zo gaan wij niet alleen. Amen.



