VIERING op zondag 2 november 2025, 10 uur

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

Voorganger: Bas Middelkoop Kerkenraadslid: Annigje Leighton-van Leeuwen
Lezer: Anneke Eveleens Muziek: Aalsmeers Saxofoon Kwartet

Welkom en mededelingen (kerkenraad) aansteken van kaars
Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste, vers 1 en 2

Votum en groet

Vandaag komen wij bij elkaar, misschien twijfelend, misschien nieuwsgierig en vol vragen, of
juist in de volle overtuiging dat zijn handen ons dragen.

Dat haar levensadem voelbaar is op onze wangen.

En we ons omringd weten door de liefde van die Ene, vrouw of man, die orde schiep in
chaos. Die het licht scheidde van de duisternis en land schiep uit water. Daarmee ons een
plek gaf om te leven en te wonen in harmonie met alle levende organismen.

Die Ene wiens trouw wij mogen ervaren, wiens liefde wij mogen voelen en die ons hier
welkom heet zoals wij zijn. En we blij mogen zijn, rust en vrede te ervaren.

Amen

Lied 216 vers 3
Zondagsschool

Met elkaar delen
Intro-duck-tie

Herdenken In Memoriam br. W. Buis
In Memoriam Rick Molema

Lied 413: Grote God, wij loven U, vers 3

Gebed

God,

Als individuen komen wij hier bij elkaar

In uw huis

Wij komen bij elkaar om gemeenschap te zijn
Om gemeente te zijn

Om met elkaar te delen

Verdriet en vreugde,

angsten en twijfels

We delen dat met elkaar



Omdat dat fijn is en goed voelt
Samen staan we sterker dan alleen
Samen kunnen we de wereld van alle dag aan

Het is goed om met elkaar te luisteren naar verhalen die ons een spiegel voorhouden
Om met elkaar over die verhalen na te denken

Om daarvan te leren

Dat Liefde, Woede kan overwinnen

En Vrede de Oorlog kan verslaan

Geef ons de kracht om dat uit te dragen

Zo vragen wij u in Jezus naam

amen

Lied 314: Here Jezus, om uw woord alle verzen

Schriftlezing 1: Psalm 32 Bijbel in Gewone Taal

U hebt mij vergeven

U hebt mij vergeven, Heer

U denkt niet meer aan mijn fouten.
Daarom ben ik gelukkig.

Ik kan eerlijk tegen u zijn,

U kijkt niet meer naar mijn schuld.
Daarom ben ik gelukkig.

Eerst zweeg ik over mijn fouten.

Ik werd ziek, ik huilde de hele dag.

Dag en nacht voelde ik uw woede, Heer.
Ik verloor al mijn kracht,

Ik kon niet meer verder.

Toen vertelde ik u over mijn fouten,

Ik zweeg niet langer over mijn schuld.
Ik zei eerlijk wat niet goed was,

En u hebt me alles vergeven.

Nu kan ik zingen

Mensen die u trouw zijn,

Moeten doen wat ik gedaan heb.

Ze moeten tot u bidden als het niet goed met hen gaat.
Dan zijn ze veilig in het grootste gevaar.

Heer, u beschermt me, u bevrijdt me.
Daarom zing ik en juich ik.
Want dit hebt u gezegd:



‘Ik zal je de weg wijzen die je moet gaan.
Ik zal je raad geven,

Ik zal voor je zorgen.

Wees niet eigenwijs,

Laat je door mij leiden.

Dan zal geen kwaad je treffen.’

Vertrouw op de Heer

ledereen moet dit weten:

Slechte mensen moeten veel lijden.
Maar mensen die op de Heer vertrouwen,
Vinden overal liefde en geluk.

ledereen die trouw is aan de Heer,
Moet blij zijn en juichen.

ledereen die eerlijk is,

Moet zingen van vreugde.

Want de Heer is goed!

Lied 531: Jezus die langs het water liep alle verzen

Schriftlezing 2: Lucas 19: 1-10 Bijbel in Gewone Taal

Zacheiis wordt gered

Toen ging Jezus de stad Jericho binnen. Daar woonde een man die ZacheuUs heette. Zachels was
het hoofd van de tollenaars, en hij was erg rijk. Hij wilde wel eens zien wie Jezus was. Maar dat
lukte niet, want Zacheus was klein, en er stonden veel mensen om Jezus heen. Daarom rende
Zacheus een stuk vooruit. En hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou komen. Op die manier
kon hij Jezus toch zien. Toen Jezus langs de boom liep, keek hij omhoog en zei: "ZacheUs, kom
snel naar beneden! Want ik kom bij jou logeren.” Zachelis kwam meteen naar beneden. Hij was
blij dat Jezus met hem mee naar huis ging. Maar de mensen klaagden. Ze zeiden: ‘Kijk nou, Jezus
logeert bij een dief.’

Toen zei ZacheUs tegen de Heer; ‘Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven.
En als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.”’ Toen zei Jezus:
‘Zacheus, je hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. Want ik,
de Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.’

Lied 324: Wat vrolijk over U geschreven staat, alle verzen
Overdenking

Zusters en broeders,

Als ik mij ga voorbereiden op een dienst dan begin ik altijd met het lezen van de Bijbelteksten die
het oecumenisch leesrooster voor vandaag voorstelt. Meestal is er keuze uit 4 basisteksten en



dan worden er ook vaak nog 2 tot 4 alternatieve teksten voorgesteld. Vaak weet ik er wel twee uit
de voorgestelde 8 te vinden waarmee ik gelijk iets heb en die dan ook nog bij elkaar passen.

Zo ook met de teksten van vandaag. Ik begin tegenwoordig zo’n twee maanden voor de dienst
met het uitzoeken van de teksten. Als ik mijn keuze heb gemaakt dan lees ik de twee teksten een
aantal keer door. Ik typ ze uit in een word document en laat de teksten dan een maand sudderen
in mijn hoofd. Tijdens het werk, een wandeling of gewoon zittend op de bank ploppen die
teksten dan zo af en toe omhoog en denk ik na over wat ik er mee wil of wat ik er over kan zeggen
en wat de teksten met mij doen en voor mij betekenen. Het gebeurt wel dat mijn gedachten met
de teksten aan de haal gaan. Dat ik op het moment van het schrijven van een overdenking, de
teksten er weer eens bij pak en het idee wat ik dan heb voor de overdenking dan eigenlijk niet
meer past bij de Bijbelteksten. Ik ben dan ook blij dat ik maar 1 of 2 keer per jaar een dienst mag
voorbereiden.

In het geval van vandaag Psalm 32 en Lucas 19: 1-10 verliep het gelukkig anders. Bij de eerste
keer lezen van Lucas was er één woord wat mij greep. Eerlijk.

Toen vertelde ik u over mijn fouten,

Ik zweeg niet langer over mijn schuld.
Ik zei eerlijk wat niet goed was,

En u hebt me alles vergeven.

David schrijft een loflied voor God. Hij prijst God om zijn goedheid omdat God David zijn fouten
vergeeft die hij eerlijk opbiecht. Terwijl David bang en zelfs ziek was van angst voor wat God hem
aan zou doen voor de fouten die hij heeft gemaakt. David is bang voor een woedende God. Maar
die God van David blijkt best mee te vallen en hij vergeeft hem zijn fouten en steunt en
beschermt hem juist. David ervaart God dichter bij hem en daarover kan hij zingen en ik neem
aan ook dansen.

In de tekst van Lucas over Zachels hebben mijn gedachten ergens het woord “eerlijk”
toegevoegd. Ik dacht dat het daadwerkelijk in de tekst staat maar dat is helemaal niet het geval.
Ik denk dat mijn brein dacht: ‘dat wat ZacheUs doet, beloven de helft van zijn bezit aan de armen
te geven. En geld wat hij van iemand heeft afgepakt, vier keer zo veel teruggeven’. Dat dat
hetzelfde is wat David doet, het opbiechten van fouten, dat dat dus eerlijk is. Dat Zachelus
helemaal niet zo’n dief is waar de mensen hem wel voor aanzien. En dat Zacheus door eerlijk te
zijn wordt gered.

Volgens de Dikke van Dale betekent «eerlijk», dat iemand wars is van leugen en bedrog, oprecht
en deugdzaam is, of zich niet verrijkt aan andermans eigendom. Een eerlijk persoon spreekt de
waarheid en bedriegt niet, en een eerlijk spelis een spel dat op een gepaste en eervolle wijze
verloopt.
Verdere uitleg:

e Oprecht en deugdzaam:
Een eerlijk persoon wordt gekarakteriseerd door zijn of haar deugdelijke karakter en
oprechtheid, vrij van leugens.

e Vrijvan bedrog:



Het impliceert ook het niet stelen, bedriegen of misleiden van anderen, en het zich niet
vergrijpen aan andermans eigendom.

¢ Rechtschapen:
Een eerlijk persoon is ook rechtschapen, oftewel iemand die zich nooit heeft misdragen.

o Gelijkwaardigheid:
In het geval van een eerlijke verdeling, bijvoorbeeld, betekent het dat iets rechtvaardig en zonder
voorkeur of oneigenlijke winst wordt verdeeld.

Samenvattend staat «eerlijk» in de Dikke van Dale voor een combinatie van oprechtheid,
deugdzaamheid en het vermijden van bedrog in woord en daad

Eerlijk.

Wat betekent dat nu voor mij? En hoe zie ik dat binnen mijn geloof?

Ik weet niet of ik, mocht ik de kans ooit krijgen in een persoonlijk gesprek te komen met mijn
God, of ik dan eerlijk zou kunnen zijn. Of ik dat zou durven. Misschien als het duidelijk voor mij is
dat ik aan het eind van mijn leven ben en niet meer terug hoef naar de aarde dat ik denk: “Ach ja,
wat kan mij het schelen, niemand die het verder hoort, niemand waar ik me dan voor hoef te
schamen, dus hup gooi alle missers, flaters en ongemakkelijkheden er maar uit. Dan zien we
wel waar het schip strandt. Maar zomaar midden in het leven, op woensdagmiddag, op een
bankje in het Seringenpark, in gesprek met God. Het schaamrood zou op mijn wangen staan.
Want stel je voor dat alles wat je opbiecht bij God algemeen bekend zou worden. En mensen
spreken je daar opaan. Wijzen je na als je voorbij wandelt. Of het gesprek valt ineens stil als je bij
een groepje komt staan. In mijn geval is schaamte zo’n beetje de hoogste drempel waar ik
overheen zou moeten klimmen om eerlijk te zijn.

Nu denk ik dat ik best een eerlijk mens ben. Ik probeer een eerlijk mens te zijn. Toch zijn er
situaties in mijn leven geweest waarbij ik voor de makkelijke weg koos en ik daardoor profiteerde
van iets ten opzichte van anderen. [k weet dat ik in situaties ben geweest waarbij ik, achteraf en
soms nog jaren later, terugdenkend weet dat ik hele andere, vriendelijkere woorden had moeten
gebruiken. Een andere houding had moeten hebben. Want wat ik toen zei ging ten koste van die
ander, en was beter voor mijzelf. En eigenlijk bewijst het schurende nare gevoel dat ik nog
steeds daarover heb, dat ik fout zat en de ander waarschijnlijk goed.

Noem het jeugdige onbezonnenheid, kattenkwaad, onvolwassen gedrag. Er is altijd een excuus
te verzinnen voor oneerlijk handelen maar als je al een reden moet verzinnen om je eigen gedrag
te kunnen goedkeuren hoe goed, hoe eerlijk, ben je dan bezig.

Terwijl 2 november en de verkiezingen, het moment voor een eerlijke keuze, steeds dichterbij
kwamen en ik niet zo goed wist waar ik met dit verhaal heen wilde, zag ik tot mijn verbazing in de
Mondig, een artikel van Iris Speckmann. Met de titel; “Eerlijk naar onszelf kijken.” Een stuk dat
gaat over mennonieten in Latijns-Amerika die betrokken zijn bij ontbossing en landonteigening
en dat dat ongemak oproept bij Nederlandse doopsgezinden. |k ga niet in op wat Iris hier schrijft
maar ik herkende wel een gedachtegang in haar stuk wat bij mijzelf ook al sluimerend aanwezig
was. Als je beoordelend of veroordelend naar een ander kijkt, kijk dan eerst nog eens naar je
eigen doen en laten voordat je je mening uit.



Ik vertaal dat naar vandaag als:
Als je eerlijk wilt zijn naar een ander toe, zal je eerst eerlijk over jezelf moeten zijn.

Dat riep allerlei vragen bij mij op:

Op welke partij ga ik stemmen? En met welke redenen.

Kies ik voor mijn eigen toekomst of voor een toekomst voor iedereen?
Waar zeg ik van, waar ik voor sta, maar sta daar werkelijk voor?
Discriminatie kan niet, maar discrimineer ik echt niet?
Vrouwonvriendelijke opmerkingen vind ik niet kunnen, maar maak ik ze nooit?
Fairtrade producten zijn fantastisch, maar koop ik ze?

Hoe groen ben ik eigenlijk?

Ben ik wel de persoon die ik zeg te zijn?

Doe ik de dingen die ik zeg te doen?

Hoe eerlijk ben ik over mijzelf?

Vragen die confronterend zijn. Die in een gesprek met mijn God ook gesteld zullen worden, of
aan een hemelpoort? Hoe zal ik die dan beantwoorden?
Elke dag opnieuw heb ik de kans om eerlijke keuzes te maken.

Als ik eerlijk kies dan doe ik mijzelf en anderen EER aan. Dan maak ik keuzes en doe ik dingen die
anderen en mijzelf laten groeien en leven. ledere dag opnieuw krijg ik de kans om te kiezen, om
eerlijk of oneerlijk door het leven te gaan. En ja, daar zullen soms missers en verkeerde keuzes
tussen zitten. Want soms weet je gewoonweg niet wat de juiste keuze is. Achteraf blijkt dan dat
het toch anders had moeten zijn. En het is niet dat Gods bliksem mij dan treft, of dat ik zeven
jaar ongeluk heb, maar het voelt wel vervelend en naar en ik blijf daar dan ook vaak aan
terugdenken.

Maar soms, als ik kies voor eerlijk en oprecht iets doen dan overvalt mij een gevoel van rust,
gevulde leegte, een voldaan gevoel. Ik voel me vrolijk en ontspannen en ik zou wel kunnen
zingen, net als David. En misschien ervaar ik op dat moment dat mijn God heel dicht bij mij
staat.

Amen

Muziek Aalsmeers Saxofoon Kwartet
Open ruimte
Voorbeden + stilgebed + Onze Vader

God

Aan het einde van deze dienst leggen wij onze gedachten bij u neer
Onze vragen en twijfels

Onzekerheden

Verdriet



Vreugde

Alles wat bij ons leeft

Daarmee mogen wij bij u komen
dat mogen we met u delen

zodat inzichten kunnen ontstaan
inspiratie kan groeien

en wij verder kunnenin ons leven
hoor ons in de stilte aan

- Stilgebed -

Zo mogen wij dit met u delen
En onze dank daarvoor uitspreken
Met het gebed dat Jezus ons leerde

Onze Vader in de hemel,

Laat uw naam geheiligd worden,

Laat uw koninkrijk komen

En uw wil gedaan worden

Op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,

Maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

De macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

Amen

Collecte Eirene NL
Lied 689, Wat altijd is geweest, alle verzen
Zegenbede: Lied 415: Zegen ons, Algoede, alle verzen

Doven van de kaars



