
Viering op 13 juli 2025, 10 uur  

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   

Muziek: Valeriya Zakopay 

Kerkenraadslid: Annigje Leighton-van Leeuwen    Lezer: Gerda Misset 

Voorganger: Mandy van der Zwaard 

 
Welkom en mededelingen (kerkenraad) aansteken van kaars, én de ruimte om te delen 
kaarsen 

Laten we deze dienst beginnen met: 
Lied 275  

Votum en groet  

Onze hulp is in de naam van de Heer, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij 
kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop kunnen lopen. De eeuwige die altijd 
trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen. 

Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren. Dit durven we zeggen, in 
vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de eeuwige, die zich in ons laat zien in de geest 
van de liefde.” 

Zingen we nu samen: 
Lied 225 

Laten we bidden: 
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen 
Help mij te bidden 
en mijn gedachten te richten op U 
Ik kan het niet alleen  
 
In mij is duisternis, bij U is licht 
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet  
Ik ben bevreesd, bij u is hulp 
Ik ben onrustig, bij U is vrede 
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld. 
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg. 

Amen…  

Lied 314 



Schriftlezing 1  
Lucas 11:  1-13 

Het gebed 

1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn 
leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd 
heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 
“Vader, laat uw naam geheiligd worden 
en laat uw koninkrijk komen. 
3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4 Vergeef ons onze zonden, 
want ook wijzelf vergeven iedereen 
die ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving.”’ 
5  Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de 
nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend 
van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En 
veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en 
mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik 
zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel 
opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt, en hem alles geven wat hij nodig 
heeft. 9  Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop 
en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, 
en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het 
om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei 
vraagt? 13 Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, 
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem 
daarom vragen!’ 
 

Lied 894 – 1-2 

Schriftlezing 2  

Mattheüs 6:5-8 (NBV21): 
"Wanneer jullie bidden, doe dat dan niet als de huichelaars, die graag in de synagogen en op 
de hoeken van de straten staan te bidden om door de mensen gezien te worden. (...) Maar 
als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het 
verborgene is; en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Gebruik bij 
jullie gebeden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, die denken dat ze door hun 
overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na, jullie Vader weet immers 
wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het Hem vragen." 
 

Lied 894 – 3 - 4 



 
Overdenking 

Beste broeders en zusters,  

Een paar weken geleden was het erg warm. Niet die dag dat het zo enorm heet was, maar 
gewoon een goed warme dag. Op de ochtend van die dag sprak ik een dame die zei: “Wat 
heerlijk dit mooie weer. Ik heb erom gebeden want mijn dochter trouwt vandaag.” Na mijn 
welgemeende felicitaties, nam ik het voor kennisgeving aan en vervolgde mijn weg. ’S 
Middags sprak ik de aardappelteler van verderop en hij zei: “Ik bid voor regen, want anders 
wordt het een slecht jaar…” Ik sprak mijn hoop en medeleven voor hem uit, nam het voor 
kennisgeving aan en vervolgde mijn weg.  

’s Avonds zat ik te mijmeren op de bank en 
de gedachte kwam bij me op dat als twee 
mensen, twee dingen bidden, hoeveel 
gebeden hoort God dan niet op een dag? 
Mag je wel bidden voor jezelf? Kwam er 
gelijk achteraan. Toen brak er een dam in 
mijn hoofd…  

Is bidden hetzelfde als vragen? Hoe bid je 
eigenlijk? Wanneer weet je goed bidt? Mag 
ik alles zeggen? Waarom vouwen we onze 
handen eigenlijk? Kan ik God bidden om 
deze antwoorden? Kan ik ergens leren 
bidden?  

Voor ik het wist, had ik een A4’tje vol met 
vragen. (Ja, zo gaat dat. Welkom in mijn 
hoofd.) 
 

In de denktocht naar antwoorden legde ik 
de link naar ‘het vragen aan God en kant-en-klare antwoorden willen hebben’. Ik kon me 
voorstellen dat dit zo niet werkte… 

Daarna stuitte ik op de gedachte; Wat nou als de mens Chat Gpt als de moderne God 
beschouwt? Altijd bereikbaar. Altijd antwoorden paraat. Wil je iets weten? Toets het in bij 
Google en je krijgt een antwoord. Je hoeft niet te wachten op het antwoord van de Eeuwige. 
Je hoeft ook niet meer de hele Dikke van Dale door te spitten, je kunt het 1,2,3 online 
vinden. Ik bedoel maar, we zijn er inmiddels al aardig gewend aan die kunstmatige 
‘intelligentie’. Zelfs bij Google staat boven aan de pagina al een antwoord van Chat GPT.  



Dat dit niet voor iedereen opgaat bewees een kennis van ons. Hij kocht voor zijn wederhelft 
een T-shirt met de tekst: Vergeet Google, mijn vrouw weet het beter.  Bij ons thuis hangt de 
spreuk; Respecteer je ouders, zij doorliepen hun schooltijd zonder Google.  

Kortom, instant antwoorden zijn al helemaal ingeburgerd. Chat GPT geeft direct antwoord 
en we weten zeker dat het bestaat. Maar zijn het de antwoorden die ik zoek? Zijn het de 
platonische woorden die ik wil horen?  

Ik besloot het eerst bij de bron te zoeken. De bijbel zelf. Knap ingewikkeld overigens, want 
waar vind ik de delen die over bidden gaan? Ik wilde het niet moeilijker maken dan het al is 
en gebruikte google als zoekmachine om delen in de bijbel te vinden die over bidden gaan. 
Zo ben ik dan ook wel weer…  

Ik begon bij het vouwen van de handen, dat leek me de eenvoudigste vraag. Waarom doen 
we dat?  

Ik kwam erachter dat niemand precies weet wanneer en waarom men in deze houding is 
gaan bidden. Er zijn wat theorieën over ridders en vazallen die hun handen vouwden om die 
van hun heer. En van een overwonnen krijger die knielde en zijn hoofd boog toen hij zich 
overgaf, maar in de bijbel staat over beide voorbeelden helemaal niets.  

Dat is wel een heel mooie gedachte… Je buigt je hoofd en geeft je over aan God. Je behoort 
aan hem toe. En als het handen vouwen dan staat voor even helemaal niets anders doen. 
Voor het echt even stilstaan en overgeven aan God, dan past het heel mooi bij het huidige 
bidden.  

Bidden. Het leek me zo eenvoudig. Je doet je ogen dicht en vraagt aan God wat je wilt. Maar 
is dat het ook? Hoe doe je dat eigenlijk; bidden? Als je al heel lang bidt, kan ik me voorstellen 
dat het een gewoonte wordt. Een sleur. 

Als je nieuw bent met het fenomeen bidden, weet je niet zo goed wat en waarom je dat 
eigenlijk doet. En ook niet hoe je feitelijk moet bidden. Wat vraag ik aan God? Hoe spreek ik 
tot hem?  

De eerste schriftlezing van Lucas vertelt Jezus over het Onze Vader. Het oer-gebed. Het 
neemt ons mee naar het moment dat Jezus vertelt aan zijn leerlingen hoe dat je moet doen, 
bidden. 

Jezus zegt: “Wanneer jullie bidden, zeg dan:  

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden…  
(…)” 



Het is opvallend dat er drie keer ‘Uw’ staat. Niet ‘ik bid u’ niet ‘ik wil u vragen’. Nee, drie keer 
‘Uw’. Voordat we beginnen met geef ons…, vergeef ons…, breng ons …, legt Jezus eerst de 
focus waar het om gaat in een gebed. Om Hem. Om God. 

Het besef daalt in dat bidden dus helemaal niet gaat om mij, of de vrouw die bidt voor 
mooie weer, of de boer die regen wil. Het gaat om Hem. De eeuwige. Het is omgekeerd 
evenredig.  

Bidden bestaat al zolang, ik ben echt niet de eerste die daarmee begint. Het gaat niet om 
mij. Een van de eerste vragen die God stelt in de bijbel is; “Mens, waar ben je?” Hij roept ons 
al zolang en ons Bidden is een antwoord op zijn roepen. We laten hem in ons hart kijken, 
daar leest hij alles wat hij moet weten. 

Het gaat dus helemaal niet om wat we vragen, drong er tot me door. Het gaat zelfs niet om 
welke woorden we gebruiken. Jeetje, dat vond ik wel wat. We laten hem zien wat we hoe we 
zijn en dat is genoeg.  

Het gaat erom dat we luisteren naar wat God ons wil vertellen. Ons bidden is antwoorden 
aan hetgeen dat Hij ons wil laten weten. In de stilte van het bidden zeggen we tegen God: 
Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. 
Vertel ons God, hoe wij dat voor elkaar kunnen krijgen.  

Dat is waar bidden voor staat. Wat kunnen wij doen, om te zorgen dat zijn koninkrijk komt. 
Niet of het gaat regenen of mooi weer wordt. Niet of we gezond worden of niet. Nee, hoe 
bidden we tot God zodat zijn wil geschiedde. Dat is wat Jezus ons probeert mee te geven. 

Mag je dan helemaal niets voor jezelf vragen? Zeker wel, maar het uitgangspunt is niet dat 
wij goed bezig zijn voor de wereld. Zelfs niet dat we goed bezig zijn voor onze medemensen. 
Nee, vragen in een gebed zijn er voor een gesprek met God. Een gesprek mét hem, niet 
tegen hem.  

God heeft geen ellenlang dagverslag nodig van alles wat er hier op aarde gebeurt. Hij weet 
wat er gebeurt. Je hoeft hem niet te updaten van het dagelijks leven. Hij is er, Hij weet dat. 
Maar - zo rees bij mij de vraag - als Hij alles al weet, waarom moet ik dan nog tot Hem 
bidden?  

En weer kwam ik tot de conclusie dat we niet bidden om Hem iets te vertellen of te vragen. 
Ik leerde dat bidden is bedoeld om te luisteren naar wat Hij van ons verlangt. Ik bid u God, 
geef mij richting.  

Voor het bidden op die manier is wel een groot vertrouwen nodig. Vertrouwen op en in de 
Eeuwige. Jakobus zegt het zo: “Komt iemand wijsheid te kort? Vraag God erom en Hij zal die 
geven, want Hij geeft aan iedereen, zonder voorbehoud en zonder verwijt. Maar vraag vol 
vertrouwen, zonder enige twijfel.” 



Twee dingen vallen op: Je vraagt God om wijsheid en krijgt het, ongeacht wie je bent én je 
vraagt het met het volle vertrouwen dat God je hoort.  

Dat God je hoort is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de tweede schriftlezing van 
Mattheüs lezen we dat je niet moet bidden als een heidenen. De heidenen die hier bedoeld 
worden, geldt ieder die niet in Jezus gelooft. In die tijd geloofde iedereen, en had iedereen 
zijn eigen Goden. Ieder die niet in Jezus geloofde was een heiden. En die hadden - zo blijkt 
uit de tekst – vaak ellenlange monologen nodig om hun goden te overtuigen om te luisteren. 
Zo niet de Eeuwige. Je mag erop vertrouwen dat hij je hoort.  
  

God ís vertrouwen. Daar kan geen kunstmatige intelligentie tegen op. Want God heeft niets, 
maar dan ook niets met intelligentie te maken. Niet in het echte leven, en niet in een 
kunstmatige omgeving. Bidden tot God gebeurt in je hart, niet in je hoofd. Het is stil zijn, 
luisteren naar zijn stem en spreken mét God. Bidden is antwoorden aan God.  

Laten we daarvoor leren bidden. 
Amen.  

Orgelspel – rustig en meeslepend 

Open ruimte 

Laten we samen bidden. 
God wij bidden u om Uw woorden. Om Uw stem die ons aanraakt als we met U in gesprek 
zijn. We bidden u om moed om te horen wat U ons aanreikt. We bidden u dat we de Geest 
mogen horen en volgen. Dat we Luisteren naar uw stem, zodat we beter horen.  

Eeuwige, we bidden u voor ieder die het moeilijk heeft. Moge ook zij uw stem horen en 
kracht putten uit uw aanwezigheid, hoe hun gebed ook klinkt. We bidden ook tot U voor een 
betere wereld. Dat Uw stem meer gehoord wordt en zo uw koninkrijk dichterbij komt. Dat 
de doofheid in leiders verdwijnt door uw woorden, en dat hun hardheid verdwijnt door 
antwoorden op uw roep.  

God, we bidden u dat ondanks alle verschillen, de taal van de liefde, van geduld en 
verzoening harder zal klinken dan ooit tevoren.  

Amen 

Mogen we nu stil van binnen bidden over dát wat ons hart bezighoudt en daarna samen het 
Onze Vader bidden.  

Stil zijn….  

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 



laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

Collecte   

Voorspelend muziek  

Zegen  

God, zegen onze stilte 
De stilte in ons om uw stem te horen,  
de stilte om te antwoorden op de stem van de Geest. 

God, zegen onze standvastigheid 
De kracht om vast te houden  
De kracht om de weg te gaan die Jezus Christus ons wijst 

God, zegen onze harten  
Onze harten die zuiver willen zijn voor U  
Zegen onze harten in antwoord op uw roepen.  

Amen 

Lied 423  

Doven van de kaarsen 

  


