
 
 
VIERING op 13 april 2025, 10 uur  Palmpasen  
  
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   
Orgel/Piano: J.R.    Koster: Leon de Graaff 
Kerkenraadslid: Arida van Oudenallen Lezer: Clazien van Dam 
Gidsen door de dienst: Nelleke de Graaff, Esther Sparnaaij, Paul F. Thimm 
 
 
Zingen “Wees welkom allemaal”  uit: Geroepen om te zingen nr.11 (3 coupletten) 
 
 
Welkom – Kaarsen aansteken - Mededelingen 
 
 
Ontbijt  
openen met Zingen van “Voor alle goede gaven, Heer” 
 

1. Voor alle goede gaven, Heer,   2. Wij danken U voor ‘t daag’lijks brood, 3. Halleluja, halleluja, 
    zij U de dank en eer.        Kracht en gezondheid, Heer.          halleluja. Amen. 
 
 
Voorbereiden van de Palmpaasoptocht: Palmtakken maken    
 
 
Inleiding 
 
          
Palmpasen-optocht (met de kinderen)  palmtakken, kleren (van boven) 
  
terwijl we samen zingen “Dans en zing” (555 – beide coupletten en 3x refrein) 
 
 
Gesprek “Waarom rijdt Jezus op een ezel?    
  met voorlezen van Palmpaasverhaal (Kijkbijbel, p.286-291)  
 
N: Nelleke P: Paul C: Clazien 
 
N: Vandaag vieren we Palmzondag. Wat fijn dat we samen konden ontbijten. 
 
P: Dat was voor het eerst - een Palmpaas-ontbijt in deze kerk, toch, Nelleke? 
 
N: Ja…eh nee. Ja, we hebben nog hier niet eerder een palmpaasontbijt gehad met 
kinderen en volwassen, met jong en oud. We hebben heel vaak met de zondagschool 
een palmpaasontbijt gehad…en vroeger toen er heel veel kinderen op de Westhill 
kwamen ook, toen waren er zoveel kinderen dat we het niet eens allemaal in de kerk 
konden doen en ook niet met kinderen en volwassenen. 
 
P: O, dan is het wel spannend maar ook mooi om met alle leeftijden bij elkaar te zitten 
en te ontbijten in de kerk. Dat is ook gezellig. 
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J: Ja, dat vind ik wel - alle leeftijden bij elkaar: kinderen, ouders, opa’s en oma’s, niet 
alleen mensen van dezelfde leeftijd. Prachtig. Want we horen toch ook bij elkaar. 
En dat maakt Palmpasen vieren feestelijk en vrolijk. 
 
P: Maar is Palmpasen wel een vrolijk feest? Wat vieren we eigenlijk op Palmpasen? 
 
J: Nou, misschien is het goed om het verhaal van Palmpasen weer te horen, net zoals 
we elk jaar met kerst het kerstverhaal van de geboorte van Jezus steeds weer lezen en 
horen. 
 
P: Weet je, Clazien heeft zich voorbereid om dat verhaal voor te lezen, vandaag speciaal 
voor de kinderen uit de Kijkbijbel. Laat we daarnaar luisteren. 
 

 
C:  Palmpaasverhaal uit de Kijkbijbel (p.286-291) plaatjes laten zien 
 
Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. 
Ze zijn er bijna. 
Hij roept twee van zijn leerlingen bij zich. 
 
Hij zegt tegen hen: 
“Gaan jullie maar vooruit. 
Onderweg zul je een ezel met haar veulen zien staan. 
Breng die hier bij mij. 
Als iemand vraagt: “Wat doen jullie daar?”, 
dan moet je zeggen: “De Heer heeft ze nodig. 
Straks brengen we de ezels weer terug.” 
 
De twee leerlingen halen de ezels en brengen ze bij Jezus. 
Ze leggen allemaal hun mantels op de rug van de ezel. 
Jezus gaat erop zitten. Zo rijdt hij naar Jeruzalem. 
 
Veel mensen staan te kijken. 
Jezus lijkt wel een koning! 
Zij trekken hun mantels uit en leggen die op de weg. 
Ze plukken ook takken van de bomen. 
Die leggen ze ook op de weg. 
Jezus mag er overheen rijden. 
 
Ze roepen en zingen: 
“Groot is onze koning, de zoon van David! 
Laat God hem zegenen. 
God heeft hem naar ons toegestuurd. 
Groot is onze God in de hemel!” 
 
Zo rijdt Jezus de stad binnen. 
De mensen komen uit hun huizen en vragen: 
“Wie is dat toch?” 
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“Dit is Jezus, de profeet, uit Nazaret!” roepen anderen. 
“Je weet toch wel wat de profeet Zacharia vroeger heeft geschreven: 
Let op, mensen van Jeruzalem, Uw koning komt eraan. 
Hij is heel gewoon en rijdt op een ezel.” 
 
Jezus en zijn leerlingen willen het paasfeest vieren. 
De leerlingen maken alles klaar voor het eten. 
 

 
P: Palmpasen….Waarom heet het feest van vandaag eigenlijk “Palmpasen”? 
 
N: Nou, ik denk, omdat de mensen Jezus verwelkomen met palmtakken als hij 
Jeruzalem binnenrijdt: ze zwaaien met de palmtakken en gooien die voor hem op de 
grond om Jezus te eren. 
 
P: Maar in Jeruzalem groeien geen palmbomen langs de weg. 
 
N: O nee?...en waar halen de mensen dan de palmtakken dan vandaan? 
 
P: Er waren wel andere bomen waar ze takken van afhaalden om op de weg te spreiden 
vóór Jezus uit. 
 
N: Ja, en er wordt verteld dat ze ook hun jassen op de weg legden, zodat Jezus er als 
een koning overheen kon rijden. …Maar ze hadden toch ook nog palmtakken.  Waar 
haalden de mensen die dan vandaan? 
 
P: Die brachten ze van thuis mee, denk ik. Joodse mensen hebben bundeltjes met takjes 
in huis, “loelaf” noemen ze die. Die gebruiken ze voor het Loofhuttenfeest. Dat is een 
typisch Joods feest. Bij dat Loofhuttenfeest denken ze aan de tijd dat ze in loofhutten in 
de woestijn hebben gewoond. In die “loelaf”-bundeltjes zitten ook palmtakken. 
 
N: O…en je denkt dat ze die palmtakken van thuis meenemen om Jezus toe te juichen. 
 
P: Ja, dat denk ik. Want die palmtak is een teken van overwinning. Met palmtakken kun 
je een succesvolle koning toezwaaien. 
 
P: Het gekke is, Jezus komt helemaal niet als een koning Jeruzalem binnenrijden. Hij 
heeft geen kroon op zijn hoofd, geen scepter of zwaard. Hij zit niet hoog te paard zoals 
koningen en keizers dat doen of in een koets. Niet op een trots paard van de Romeinen 
die zijn land bezet hielden. 
 
N: Jezus rijdt niet op een paard, maar wel op een ezel – en de mensen roepen hem 
enthousiast toe. 
Maar waarom rijdt Jezus op een ezel en niet op een paard? 
Een ezel is toch klein en beetje gewoon. 
 
P: Precies, vroeger in de tijd van Jezus en in sommige landen rijden gewone mensen 
nog steeds op ezels. Op de ruggen van de ezels kunnen ze ook zware zakken en spullen 
meesjouwen. 
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N: Dus Jezus was heel gewoon. Hij is zeg maar een koning die bij het volk hoort. Daarom 
rijdt hij op een ezel. Koning Salomo reed trouwens ook op een ezel, toen hij tot koning 
werd gezalfd. 
 
P: Weet je dat het nog niet zo gemakkelijk is om op een ezel rijden? Een ezel kan heel 
koppig en eigenzinnig zijn. Een ezel kan ineens stoppen en dan niet meer verder willen 
gaan.  
 
N: Blijkbaar weet Jezus hoe hij met een ezel moet omgaan. Want het lukt hem om op 
een wildvreemde ezel Jeruzalem binnen te rijden. 
Misschien kon Jezus dat, omdat hij als zoon van de timmerman Jozef handig en sterk 
was en ook in het bedrijf van zijn vader lang heeft gewerkt. 
 
P: Dat zou best kunnen. – Haha, ineens moet ik aan iets grappigs denken. 
Weet je, vroeger hadden ze met Palmpasen van die vrolijke optochten met een echte 
ezel waar iemand op zat – soms een kind, soms de bisschop. 
 
N: Zou dat niet iets voor jou zijn, Paul, op een ezel Aalsmeer binnen te rijden op 
Palmpasen? 
 
P: Nou, ik ben geen bisschop. En ik weet ook niet of ik dat zou kunnen.  
Trouwens eeuwen laten hebben ze in Zwitserland en in andere landen ezels van hout 
gemaakt met wieltjes eronder. Die houten ezels zijn gemakkelijker onder controle te 
houden dan echte levende, koppige ezels. 
Palmezels noem je die houten ezels die op wieltjes getrokken werden in een processie, 
een optocht.  – Daar heb ik een foto van gevonden. Kijk dit is een foto van een Zwitserse 
palmezel. Dit staat in een groot museum in Zürich. Hij is uit de 11e eeuw, dus bijna 1000 
jaar oud. 
 
N: Kun je nagaan. Dat is mooi om daarmee het palmpaasverhaal, de intocht van Jezus 
als koning van de vrede na te spelen en zo te beleven…(en het verhaal niet alleen te 
horen). 
 
P: Een beetje zoals wij dat zonet ook gedaan hebben. Met de vriendelijke jonge palmezel 
van jou, Nelleke, die jij nog maar kortgeleden geknutseld hebt. 
 
Jezus trekt op een ezel Jeruzalem binnen. 
Apart, dat de mensen zo enthousiast en vol bewondering achter Jezus aanliepen. Wat 
was het toch dat de mensen zo aantrok aan Jezus? 
 
N: Jezus kon mensen genezen, beter maken. Jezus kon ook dingen over God zeggen, 
waar mensen ademloos naar konden luisteren en wat hen ook raakte. En daarom 
hadden zij hoge verwachtingen van Jezus. Ze dachten dat Jezus hen als machtige en 
sterke leider welvaart en vrijheid zou brengen. 
 
P: Jezus vertelde verhalen – voorbeelden en gelijkenissen – hoe je kunt merken dat God 
van mensen en van de wereld houdt. En Jezus kon laten zien dat hij aandacht had voor 
alle soorten mensen – zieke en gezonde, sterke en kwetsbare, aardige en gemene. 
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Jezus was niet een wrede leider of koning die anderen met geweld onderdrukt of bang 
maakt. Dat niet. 
 
Jezus – dat voel je – heeft een bijzondere band met God. En daarom wordt Jezus ook 
wel zoon van God genoemd, omdat  hij de liefde van God doorgeeft en omdat hij anderen 
– zoals jou en mij – roept om dat ook te doen. 
 
 
Zingen “Stap voor stap gaat door Jeruzalem” (553 – alle 4 coupletten 
 
 
Gedichtjes schrijven          
 
    
Muziek (gedichten worden in de palmtakken gehangen) 
 
 
Inleiding en Gebed 
 
Vandaag hebben we het verhaal van de intocht van Jezus op een ezel  
gehoord en gezien: 
Jezus kwam niet om de baas te spelen en mensen bang te maken, 
maar om te laten zien hoe we samen in vrede kunnen leven 
- liefdevol en vriendelijk voor elkaar, en niet elkaar pijn te doen of te pesten. 
 
 
Laten we samen bidden. 
 
God, we zien U niet, maar soms merken we dat U dicht bij ons bent 
en soms voelen we dat niet. 
 
God, we bidden tot U, omdat we gehoord hebben 
dat U ons begrijpt als we verdrietig zijn of juist blij, 
dat U met ons meeleeft als we bezorgd zijn of onbezorgd. 
 
Wij danken U dat we samen kunnen zijn om feest te vieren zoals vandaag 
van jong tot oud, kinderen en volwassenen, omdat we elkaar nodig hebben. 
 
Wij danken U voor goede verhalen die ons aan het denken zetten, 
verhalen die ons helpen om goed te zijn voor elkaar en voor anderen. 
 
God, help toch, dat we altijd blijven vertrouwen 
dat het goede sterker zal zijn dan het kwaad in de wereld. 
Help ons ook om meer en meer te kunnen geloven, 
dat de kwetsbare weg van Jezus van met elkaar veel beter is 
dan de wrede weg van tegen elkaar of zonder elkaar. 
 
 
We bidden vandaag speciaal voor de mensen in landen die een moeilijk leven hebben, 
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moeilijker dan wij, omdat ze bang moeten zijn voor geweld en oorlog, of omdat ze ziek 
zijn, of zo alleen of verdrietig omdat ze iemand missen van wie ze houden. 
God, wees bij mensen die we kennen en die we niet kennen 
en maak dat we hen kunnen laten voelen dat we met hen meeleven  
en hen misschien gelukkiger kunnen maken. Dat bidden wij, God. Amen. 
 
 
Zegen zingen “Vrede wens ik je toe” (ZZZ 147, Iona-lied) 
 
 
Paashaasliedje 
 
 
Collecten bij de uitgang 
 
De kinderen gaan buiten paaseieren zoeken. 
Wie op hen wachten zijn welkom om samen een kopje koffie of thee te drinken. 


