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Aansteken van de kaarsen 
   
Welkom 
 
Zingen “Bijeengeroepen uit onze huizen”  Geroepen om te zingen 18 (alle 2) 
        melodie “Geest van hierboven” (675)  
 

Bemoediging en Groet        
 
ONZE HULP is in de naam van God, de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die sprak: “Er zij licht” en er  was licht in de duisternis”; 
en die zijn grenzeloze liefde en trouw te kennen gaf in Jezus Christus, 
 
Genade, barmhartigheid en vrede 
van God, die ons liefheeft  
en van Jezus Christus, die ons bijblijft 
dankzij de Heilige Geest die ons helpt om scherp te zijn en het goede te doen. Amen. 
 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
a) tak laten zien - vraag: weten jullie wat dit voor een tak is ? 
 
b) vertellen: komt uit onze tuin – dit is een vijg (lekker – maar duurt een paar maanden 
tot er vijgen te zien zijn en tot ze rijp/zoet zijn    - geduld 
 
c) de vijgen zijn lekker zoet  - Nelleke, jij hebt iets meegenomen om dat te proeven 
 
Zingen “Met nieuwe woorden”    ZZZ 102 (alle 3) 
 
 
Met elkaar delen (kaarsen aansteken) 
 
Gebed          
 
God, er zijn dingen gebeurd in de afgelopen week. 
U weet welke gevoelens en gedachten dat in ons oproept. 
U begrijpt wat er door ons heengaat aan zorgen en aan vrees, 
 
God, geef ons wat we nodig hebben, als we ons hulpeloos voelen. 
Help ons om te kunnen denken, te kunnen zeggen, te kunnen doen wat wijs en goed is, 
wat nodig en mogelijk is. En schenk ons ruimte voor positieve inzichten en 
opbeurende belevenissen, zodat we niet in beslag genomen worden  
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door slecht nieuws en onzekerheid over de toekomst. 
 
We klampen ons vast aan uw woord van liefde en trouw, aan uw geest van vrede en 
gerechtigheid. Spreek tot ons en wees ons nabij – in Christus’ naam. Amen. 
 
 
Bijbellezing: Psalm 92: 1-6 en 13-16 
 
 
Zingen “Wij zoeken hier uw aangezicht”   281:1,2,4,9,10   
 
 
Bijbellezing: Lucas 6:39-49 
 
 
Zingen “Wie zich door God alleen laat leiden”  905:1,3,4 
 
 
Preek / overdenking 
 
Lieve gemeente – hier in de kerk en thuis met ons verbonden via livestream! 

I. 
Mensen vragen mij of het soms niet moeilijk is om te preken – als de situatie in de wereld 
akelig is. Of ze wensen me sterkte met het voorbereiden van de dienst en het voorgaan. 
Ja, het is niet altijd gemakkelijk om te preken en voor te gaan in de dienst. Het is soms 
een uitdaging om de woorden te vinden die ik kan en moet zeggen. En ik ben heel 
dankbaar dat zusters en broeders dat beseffen en mij en ik voel me gedragen door uw 
steun, de steun van onze geloofsgemeenschap. 
 
Weet u, de woorden die ik spreek, hoef ik gelukkig niet uit mijn tenen te trekken. Ik ben 
niet zo krachtig en altijd klaar om op alles iets zinnigs te zeggen. 
Gelukkig hoeft dat ook niet. Het hoeft niet allemaal uit mezelf te komen. Wij, u en ik, 
kunnen putten uit bronnen. En die bronnen buiten ons kunnen ons kracht en inspiratie 
geven als we een weg zoeken in lastige omstandigheden zoals in deze dagen van 
onzekerheid, spanning en verbijstering. 
 
Drie jaar geleden om deze tijd, toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak, stond 
onder andere precies de tekst Lucas 6:39-49 op het lees- en preekrooster. Dat verrast 
me. Heel goed om deze woorden van Jezus weer tot ons te laten spreken. Ik geloof dat 
ze ons nog steeds houvast kunnen geven – ook nu weer. 
 

II. 
Jezus heeft het over schijngeloof én over kerngezond geloof. En hij gebruikt daarvoor 
het beeld van een huis met een sterk fundament. 
Fundamenten zijn ongelofelijk belangrijk – voor een huis, voor het leven, voor de relatie 
tussen mensen en volken. Als fundamenten wankelen en beven veroorzaakt dat schrik 
en opschudding. Dat geldt letterlijk voor huizen in Groningen. Maar dat geldt ook voor de 
normen en waarden waar onze samenleving en onze wereld op is gebouwd. 
 



3 
Jezus heeft veel hierover nagedacht en gesproken – over hoe geloof een basis in je 
leven kan worden. In de tekst die we hoorden gebruikt Jezus zes verschillende beelden 
en vergelijkingen om duidelijk te maken wat het betekent om te geloven in God en om 
Jezus na te volgen.  
 
Het 1e beeld is “Kan de ene blinde de andere leiden? Vallen ze dan niet beiden in een 
kuil?” (V.39) – Dit beeld waarschuwt om je niet te laten leiden door ongeschikte, blinde 
leiders. Omdat dat gevaarlijk is. 
 
Geen mens kan zich alleen redden. Niemand weet zelf zoveel dat hij/zij geen hulp van 
een ander nodig heeft. Ik betrap me zelf erop, dat ik - als iets niet begrijp - aangewezen 
ben op iemand anders die het mij uitlegt of wegwijs maakt. Het is alsof ik voor sommige 
dingen blind ben en daarom moet kunnen vertrouwen op iemand die beter en dieper ziet 
en inzicht heeft dan ik. 
 
Wat heb je dan aan politieke of geestelijke of persoonlijke leiders die even blind zijn dan 
ik. Mijn vraag is dan: “waar kan ik op vertrouwen?” en “wanneer is het beter om te 
wantrouwen of tenminste om kritisch en sceptisch te zijn?”  
Jezus was geen voorstander van lichtgelovigheid maar van wijsheid. Jezus waarschuw-
de voor leiders die hun volk misleiden door leugens en schijnheiligheid. 
 

III. 
Het 2e beeld dat Jezus gebruikt, is dat van leerling en leermeester. Jezus zegt: “Een 
leerling staat niet boven zijn leermeester, maar al wie volleerd (uitgeleerd) is, zal zijn als 
zijn leermeester.” (V.40) 
Dit algemene spreekwoord krijgt door Jezus een diepere betekenis: een leerling van 
Jezus staat niet boven Jezus zelf, maar ook niet boven anderen die van Jezus leren. 
Van een goede leraar leer je niet alleen interessante kennis voor je hoofd maar ook 
vaardigheden om als mens – als medemens(!) te kunnen functioneren. 
 
Ik geloof dat onderwijs leeft van gezag en van vertrouwen. Echt gezag is niet dat een 
leraar of lerares leerlingen autoritair onderdrukt of vernedert. Ik heb het meeste geleerd 
van geweldloze mensen die iets van hun inzichten konden overbrengen en waar ik nooit 
van uitgeleerd raakte. Jezus is een leraar die zijn luisteraars en volgelingen weet te 
prikkelen om beter na te denken en beter te leven. En Jezus deelde zijn levens- en 
geloofs-ervaringen op zijn heel persoonlijke, integere manier. En daardoor won hij aan 
gezag en vertrouwen. Jezus leefde zelf ook wat hij anderen leerde – zonder geweld. 
Een goede leerling denkt niet zo gauw “ik weet het al”, maar blijft leren – een leven lang.  
 

IV. 
Om het 3e beeld van Jezus te begrijpen, heb je wat humor en zelfkennis nodig. 
Ja, Jezus is best grappig en origineel in zijn manier van praten. Want Jezus overdrijft 
graag om iets duidelijk te maken zodat je het niet zo gauw vergeet.  
“Waarom kijk je naar de splinter van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog 
niet ziet?” 
 
Balken passen helemaal niet in een oog. Maar die uitdrukking van Jezus is al eeuwen-
lang blijven hangen en we begrijpen wat hij daarmee wil zeggen. De boodschap daarvan 
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is duidelijk. Stel je voor dat we de aanwijzing die Jezus humoristische aanwijzing serieus 
zouden toepassen. 
 
Ik bedoel dat iedereen, niet alleen “die daar boven”, nee echt iedereen eerst zijn /haar 
eigen grote fouten zou zien en toegeven voordat hij of zij de akkefietjes van anderen zou 
bekritiseren. 
Wat een verademing zou dat zijn! Een echte stap naar zelfkennis en een basis voor 
vrede zou dat zijn – in de wereld en in onze naaste omgeving. Jezus had een hekel aan 
schijnheiligheid en hypocriete trekjes van mensen. Zo doen alsof je veel beter bent dan 
de ander. Zo doen alsof jou die fout nooit zou overkomen. Jezus pleit dus voor eerlijkheid 
ten opzichte van mijzelf en ten opzichte van de ander. Je eigen onfeilbaarheid leren 
relativeren. Dat vermogen wens je niet alleen van harte toe aan onuitstaanbare en 
verwaande politici maar iedereen van ons. 
 

V. 
Met het 4e en 5e beeld dat Jezus gebruikt heb ik wat moeite. Ze komen zo ongenuan-
ceerd over en haast in tegenspraak van wat Jezus anders zegt en doet. 
Ik bedoel het gezegde dat “een slechte boom altijd een slechte boom blijft. En een goede 
boom brengt goede vruchten voort.” (V.44) 
En “een goed mens brengt uit zijn goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar 
een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart 
vol van is daar loop de mond van over.” (V.45) 
 
Als ik hoor dat Jezus zich juist inlaat met wie wij slechte mensen noemen, dan twijfel ik 
of Jezus echt van mening was dat je mensen kunt indelen in zij die helemaal bedorven 
en zij die helemaal goed zijn. Jezus zag het goede én het slechte in mensen. En Jezus 
bleef de dialoog zoeken met hen die “hopeloos” lijken en met wie hij het niet eens kon 
worden. Als ik Jezus goed begrijp, dan bekritiseerde hij mensen maar veroordeelde ze 
nooit als onomkeerbaar slecht.  
Ik zou in ieder geval graag aan Jezus vragen: Zou God die liefde is, iemand als hopeloos 
en onomkeerbaar slecht veroordelen? Of zou God beter dan wij mensen dat kunnen, 
wel verschil maken tussen mensen en hun daden. Omdat ieder mens niet samenvalt 
met zijn goede of slecht daden. En wíj, wat weten wij er eigenlijk van? 
 

VI. 
Het 6e en laatste beeld van Jezus gaat over de fundering waarop een huis staat. 
Jezus zegt: “Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij mij komt, naar mijn woorden 
luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat 
groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het 
water tegen het huis, maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was.” (V.48) 
 
Eigenlijk staat “huis” hier symbool voor je hele bestaan. 
De vraag die Jezus stelt, is dus: “Waar is je leven op gebouwd? Wat is de kern, de basis, 
je houvast?” 
 
Het is een goede vraag. En het is zinvol om die vraag niet uit de weg te gaan. Het is ook 
de vraag naar het verband tussen het goede weten en het goede ook daadwerkelijk 
doen. 
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Jezus wijst mensen erop, dat een stevige fundering niet ontstaat door alleen te luisteren 
naar zijn wijze woorden en zijn boodschap. Maar het fundament van je huis, van je leven 
wordt pas draagkrachtig als je ook iets daarmee doet. 
Gerechtigheid en vrede, geloof en liefde zijn mooie woorden, maar als je ze niet toepast 
en in praktijk brengt, kunnen ze jouw leven niet steunen en dragen. 
 
Als we als gemeente en als samenleving alleen zouden filosoferen over onze normen 
en waarden, maar die niet uitdragen, wat geeft ons dan stevigheid en houvast? Als we 
over liefde praten, maar afgunst en haat toelaten in de omgang met bepaalde mensen, 
wat voegt dat dan toe aan de cohesie, de kracht van onze maatschappij en onze wereld? 
 
Jezus zegt nooit dat het gemakkelijk is om hem te volgen. Jezus zegt wel dat God ons 
geroepen heeft om zout voor de aarde en licht voor de wereld te zijn. Dat kan niemand 
alleen, maar dat hoeft ook niemand alleen te doen. Gelukkig hebben we elkaar, om 
elkaar daarbij te ondersteunen en aan te vullen. 
En het is steeds de vraag op welk fundament bouw ik / bouwen wij – op het fundament 
van angst en afschrikking bijvoorbeeld of op het fundament van vertrouwen in 
menselijkheid en in Gods kracht en wijsheid in ons? Amen. 
           
Muziek   Open Ruimte  
 
 
Gebed en Onze Vader      
 
Bron en fundament van ons leven, U die we God noemen! 
Maak ons open voor uw geweldloze liefde en voor wijze levenslessen van Jezus. 
Help ons om te groeien in zelfkennis en in vertrouwen in U in plaats van schuld 
afschuiven op anderen. 
Geef ons de moed en de wijsheid om ons leven te bouwen op een stevig fundament, 
dat we alert zijn voor wat uw Geest zegt en dat we ook daarnaar durven handelen en 
leven. 
 
We bidden U voor allen die lijden en hunkeren naar vrede op aarde,  
naar geluk in het leven en naar vreugde met elkaar. 
We bidden U ook vandaag voor hen die in oorlog leven, voor landen en volken 
die vernederd en bedreigd worden door de het geweld van woorden en wapens, 
van meedogenloze machthebbers, zoals de mensen in Congo, in Oekraïne, in de 
Palestijnse gebieden en op andere plaatsen in de wereld. 
Dat er werk gemaakt wordt om het messentrekken van jonge mensen en het 
bommengooien in de wereld gestopt en voorkomen wordt. 
 
Wees bij de slachtoffers van geweld en hen die rouwen om dierbaren die omgekomen 
zijn, wees bij de hulpverleners die doen wat ze kunnen, maar lang niet alle nood kunnen 
lenigen. 
Maak dat we doordrongen worden van uw gerechtigheid en aandacht voor mensen die 
kwetsbaar zijn en het alleen niet kunnen redden – voor vreemdelingen en vluchtelingen, 
voor kinderen, voor hen die weinig of zelfs niet genoeg hebben om te leven. 
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Dat we verder durven denken dan onze eigen veiligheid en verdediging, maar ook aan 
hen die tekortkomen en aangewezen zijn op ontwikkelingssamenwerking en op onze 
solidariteit en menselijkheid. 
 
Wij bidden tot U - persoonlijk en in de stilte - voor allen die onze solidariteit en ons gebed 
nodig hebben en die het moeilijk hebben – dichtbij en ver weg.,. 
 
      …stilte… 
 
God, verhoor ons en verander ons, als we nu samen bidden, zoals Jezus gebeden heeft: 
 
   (oudere versie)       (versie van NBV 2006) 
Onze Vader die in de hemel zijt.   Onze Vader in de hemel! 
Uw naam worde geheiligd    Laat uw naam geheiligd worden, 
Uw koninkrijk kome.     laat uw koninkrijk komen 
Uw wil geschiede in de hemel,    en uw wil gedaan worden 
   alzo ook op de aarde.       op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood.  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
En vergeef ons onze schulden,   Vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.     zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is. 
En leid ons niet in verzoeking,    En breng ons niet in beproeving, 
   maar verlos ons van de boze.     maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want van u is het koninkrijk    Want aan U behoort het koningschap, 
en de kracht en de heerlijkheid - in eeuwigheid    de kracht en de majesteit - in eeuwigheid.  AMEN. 
 
 
Collecten 
 
 
Zingen “Ga met God en Hij zal met je zijn”  416:1,2,4 
 
 
Zegen (samen)         
 
Laten we samen de zegen uitspreken voor de wereld waarin we leven:  
 
 De Eeuwige zegent je en behoedt je!   
 De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten 
      en is je genadig! 
 De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je 
      en geeft je vrede! Amen.  
 
 
 
 
Zingen “Gezegend gaan we nu van hier…Amen” Zingenderwijs 57 
 = melodie van 273 “Loof God die zegent al wat leeft” 
 
 
Doven van kaarsen 
        


