
 
 

Anabaptist World Fellowship Sunday op 26 januari 2025 
DG Haarlemmermeer, DG Haarlem en DG Aalsmeer  
in de Vermaning van Hoofddorp  m.m.v. Gelegenheidskoor o.l.v. Paulien Walch 
 
Thema: The Courage to Love = de Lef om lief te hebben 
 
Ringvoorgangers:, Alex Noord, Daniel Serrano-Bernal, Lineke van Welt, Ellen van 
Houten 
Akke-Clara Thimm-Stelwagen en Paul F. Thimm 
 
 
Orgelspel: Adagio-Fuge-Adagio H. Heron-Volutary 10 in G. 
 
Welkom en mededelingen herdenken Jarek Kubacki 
 
Koor zingt “O Prince of Peace” (uit Wereldcongresbundel) 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
U ziet hier een wereldbol, met daaromheen 6 kaarsen in verschillende kleuren. 
Elke kleur kaars staat voor 1 continent. Aan het begin van deze viering steken we de 
kaarsen van alle continenten aan en denken daarbij aan de broeders en 
zusters in elk continent. 

 
Ellen van Houten steekt de groene kaars aan: Amerika 
Alex Noord steekt de gele kaars aan: Afrika 
Lineke van Welt steekt de blauwe kaars aan: Europa 
Paul steekt de rode kaars aan: Azië 
Akke-Clara steekt de paarse kaars aan: Oceanië 
Daniël steekt de zwarte kaars aan: Zuid-Amerika 
Tenslotte steken we de gemeente-kaars aan. 

 
Begroeting en uitleg over Anabaptist World Fellowship Sunday 

 
Zingen “In Christus is noch west noch oost” – in 4 talen 

 
Gebed 

 
Koor zingt “Somlandela” (uit Wereldcongresbundel) 2 coupletten, allen 3e couplet 
 
Internationaal getuigenis 

 
Bijbellezing Psalm 133  

 
Zingen “Liefde eenmaal uitgesproken” in wisselzang   (791) 

 
Bijbellezing Lucas 7:36-50 

 
Koor zingt “Om liefde gaan wij een leven”  (uit Zangen van zoeken en zien 46 a) 
 
 
 
Dialoogpreek: AC = Akke-Clara P = Paul 

I. 



 
 

AC: “Courage to love”, beste feestvierders hier vandaag, wat een prachtig thema voor een 
Doopsgezinde Wereldgemeenschapszondag! 
 
P:  We hebben het vertaald in “Lef om lief te hebben.” – Mooi toch? 
 
AC: Ja, echt wel, want “lef” betekent “moed” (courage)…én “lef” is ook het Hebreeuwse 
woord voor “hart”. 
 
P: Dat hebben we als voorgangers toch maar weer mooi bedacht…al zeg ik het zelf... 
Maar het bijbelverhaal dat de “Mennonite World Conference” bij dit thema heeft uitgezocht 
en aangereikt, vind ik niet zo mooi. 
 
AC: O nee? - Hoezo? 
 
P: Nou, dat pijnlijke verhaal van die prostituee, die hoer, die… 
 
AC: …sekswerker heet dat tegenwoordig… 
 
P: Nou…Dit verhaal vind ik niet passen in het Nieuwe Testament. Weet je die nare 
oorlogsverhalen in het Oude Testament zijn lastig…en nu weer dit vreselijke verhaal - in het 
Nieuwe Testament…En dat noemt zich de “Heilige Schrift”. Wat een schandaal! 
 
AC: Klopt…dat vond dat mannenrondje dat bij de Farizeeër op bezoek was toen ook al: dit is 
een groot schandaal. 
Simon, de Farizeeër en gastheer had zich zijn feestje heel anders voorgesteld. Hij had een 
heerlijke gespreksavond voor echte heren georganiseerd – een “symposion” noemde je dat 
toen: lekker eten en een goed gesprek met een interessante VIP als gast. 
 
P: …en die bijzondere gast was Jezus. Wat een eer om hem uit te nodigen voor een nadere 
kennismaking. 
 
AC: Zeker. Maar dan komt er zo’n vrouw binnen ploffen…een echte party-crasher. 
 
P:…een party- wat? 
 
AC: Party-crasher! Ken je dat woord niet? - Party-crasher is iemand die onuitgenodigd komt 
en de feeststemming helemaal bederft. – Weet je, dit verhaal moet je niet even lezen, maar 
dat moet je je echt voorstellen. 
 
P: Maar dat is zo gênant, zo pijnlijk. - Stel je voor dat zoiets hier vanochtend in de Vermaning 
zou gebeuren. Dat er een dronken dakloze binnen zou waaien met geuren waar je van 
kokhalst…Zie je het voor je? 
 
AC: …of een drugsverslaafde…of iemand uit Amsterdam van de Wallen met dure parfum. 
Toegegeven ook wij zouden - op zijn zachtst gezegd – er heel ongemakkelijk van worden. Je 
schaamt je dood. Dat wil je niet. 
En daarom doen kerken ook voordat de dienst begint de deuren op slot, zodat ze niet 
gestoord worden door onplezierige incidenten en onaangename geurtjes. Is dat soms 
gastvrij? Wat zou Jezus ervan zeggen, dat we mensen uitsluiten om met rust gelaten te 
worden? 
 



 
 

P: Wacht eens even…veel kerken hebben een zijdeurtje dat wel openblijft voor de laatkomers 
om stilletjes binnen te glippen. 
 
AC: Nou…dat moet je maar net weten…Trouwens dit symposion van die Farizeeër was juist 
een semi-openbare aangelegenheid. Een soort barbecue in de tuin, zodat voorbijgangers 
niet mee konden eten maar wél mee konden luisteren naar de gesprekken over “een best wel 
ingewikkeld onderwerp”. Want dat was de bedoeling van zo’n symposion (gezien en gezien 
worden). – Maar zo ver kwam het die avond met Jezus en die party-crasher niet. 
 

II. 
P: Nou…Wat mij verbaast is, dat Jezus het eerst allemaal laat gebeuren zonder “stop” te 
zeggen.  
 
AC: Ja, stel je voor:  die mannenbroeders liggen om de tafel heen – hoofden naar elkaar toe, 
voeten naar achter. En dan komt die vrouw binnen. 
 
P: Poorten en deuren waren niet op slot maar open. Een beetje dom. Dat is toch vragen om 
problemen! 
 
AC: En ze begint me toch te huilen – tranen met tuiten – over de voeten van Jezus heen. En 
ze houdt maar niet op. En gauw droogt ze met haar losse haren de voeten van Jezus af. 
 
P: Heel pikant: ze raakt de voeten van Jezus aan. - En alsof dat nog niet genoeg is, gaat ze 
zijn voeten ook nog met haar dure parfum masseren en zalven.  
Ik snap wel dat die mannen gedacht hebben: “Dit hoort niet! Dit is ongepast erotisch gedrag. 
Schaamteloos!“ 
 
AC: Nou schaamteloos? Dat weet ik niet of zij zich niet schaamt, vergeet niet ze huilt…het zijn 
tranen van spijt en schaamte. – Ik vind dat die mannen zich moeten schamen. Talibanachtige 
moraalridders zijn het: ze veroordelen de vrouwen maar helpen ze niet om een ander leven 
te kunnen leiden. Veel regeltjes maar weinig barmhartigheid. Zo houden huichelaars een 
mensonwaardig systeem in stand. 
 
P: Maar het toppunt vind ik: Jezus laat het allemaal gebeuren, hij laat haar haar gang gaan 
zonder zich te weren. Waarom zegt hij er niets van? Waarom blijft hij passief? 
 
AC: Dat is helemaal niet zo. Vaak komt Jezus pas in actie zodra iemand anders genadeloos 
aangevallen wordt. Moet je maar ’s op letten. 
 
P: Oké. Dat is ook zo: Jezus neemt het altijd op voor hen die aangevallen worden of niet 
serieus genomen worden, zoals vrouwen, kinderen, vreemdelingen, melaatsen…mensen 
zonder naam of met een slechte naam. 
 
AC:  Zo is het! 

 
III. 

P: Jezus stond ook bekend als “vriend van tollenaars en zondaars” en van zulke vrouwen. 
Dat hebben zijn tegenstanders - hoe noemde je die ook alweer? -  o ja, die “talibanachtige 
moraalridders” hem voortdurend verweten. 
Dat Jezus met zondaars en met tollenaars omgaat en aan tafel zit, is moeilijk te verteren. Maar 
dat hij daarnaast ook nog omgaat met keurige burgers zoals Farizeeërs en schriftgeleerden, 



 
 

dat is onbegrijpelijk. Had hij maar de ene of andere kant gekozen: vriend van zondaars of 
vriend van fatsoenlijken. - Maar Jezus moest het zo nodig met iedereen over Gods grenzeloze 
liefde en een beter leven hebben. Tja, dan maak je het jezelf niet gemakkelijk! 
 
AC: Jezus kiest dus in ons verhaal voor de rechtschapen Farizeeër Simon én voor deze vrouw 
met een slechte reputatie. Ik kan me voorstellen dat Simon aan de mensenkennis van Jezus 
twijfelt. 
 
P: Je bedoelt, omdat Simon denkt: “Als Jezus echt een profeet van God zou zijn, zou hij toch 
moeten weten, wat dit voor een slechte vrouw is.” 
 
AC:…dat Jezus anders niet ingetrapt was in haar dramatische onhandige gedoe. 
 
P: Precies. – Ik weet niet of Jezus Simons afkeurende blikken heeft gezien en gelezen of dat 
hij zijn gemompel over haar heeft gehoord. In ieder geval Jezus komt dus direct in actie en 
reageert: hij wijst hij Simon fijntjes terecht. 
 
AC: Ja, heel subtiel via de omweg van een gelijkenis. Dat doen profeten als ze iemand tot 
nadenken of omdenken willen brengen. Hij stelt eigenlijk een persoonlijke vraag: “Wie zal zijn 
schuldeiser het meest liefhebben en dankbaar zijn? Degene die veel of degene die weinig 
schuld is kwijtgescholden? 
 
P: Dus Jezus is wél een profeet die diep in het hart van mensen kan zien, meer dan Simon in 
de gaten heeft. 
 
AC: En wat ziet hij dan in de harten? - In het hart van Simon ziet hij: schaamte over de ander, 
onzekerheid en keiharde, starre rechtlijnigheid. 
 
P: En andere kant, in het hart van de vrouwe ziet hij ook weer schaamte (maar dan schaamte 
over zichzelf), dankbaarheid en liefde. – Trouwens: In het Grieks zijn meerdere woorden voor 
verschillende vormen van liefde: a) éros voor seksuele passie, b) filia voor sterke vriendschap 
en c) agapè voor onvoorwaardelijke liefde voor God en voor de ander. 
 
AC: En welk woord voor liefde wordt hier gebruikt? 
 
P: Agapein! – onbaatzuchtig liefhebben van een ander. Heel puur. Dus deze vrouw – drukt 
haar liefde tot Jezus uit - onhandig en verdacht misschien, maar toch wel echt. 
 
AC: En Jezus voelt dat dus goed aan en doorziet dat ondanks de schijn, dit wel puur en echt 
gemeend is, wat ze doet. 
In ieder geval zet Jezus Simon flink aan het denken en wendt zich tot de vrouw. – En dan 
komen we er eindelijk achter waarom Jezus haar met haar onhandige, dubieuze gedoe heeft 
laten geworden. 
 

IV. 
P: En er is nog iets: Jezus maakt een onderscheid tussen zonde en zondaar. Want een mens 
valt niet samen met wat zij/hij doet. Een zondaar bestaat nooit alleen uit zonde. 
 
AC: Dat klinkt heel ingewikkeld. Je wilt zeggen dat je iemand nooit mag vastpinnen op zijn 
slechte daden. 
 



 
 

P: Precies, want daarmee ontken je dat een mens kan veranderen om beter te handelen.  
Ik vind dat zogenaamde orthodoxe protestanten te veel gefocust zijn op de zonde. Zo van: 
mensen zijn door en door zondaars (niks anders dan zondaars!). Dat is een te pessimistisch 
mensbeeld. 
 
AC: Maar het is ook niet een oplossing om zonde niet meer te noemen, zoals vrijzinnige 
christenen vaak doen. Zo van: zonde, praat me er niet van. Dat is een te optimistisch 
mensbeeld. 
 
P: Het bijbelse mensbeeld en dus het mensbeeld van Jezus is daarom veel realistischer 
dan dat van orthodoxen en vrijzinnigen. Zonde daar moet je niet onder verpletterd worden, 
maar zonde daar moet je juist van bevrijd worden. 
Gods liefde, agapè, omvat zelfs hen die liefdeloos zijn. 
 
AC: God heeft lef om allen lief te hebben. 
 
P: En wat we uit ons evangelieverhaal van vanmorgen mee zouden kunnen nemen: Jezus 
heeft lef om lief te hebben, ook al wordt hij niet door iedereen begrepen. 
En ook de vrouw die niet welkom is en uitgesloten wordt vanwege haar verleden heeft lef om 
lief te hebben (agapein). Jezus erkent dat nadrukkelijk. 
 
AC: En het is de vraag of iemand als de Farizeeër Simon ook lef krijgt om lief te hebben - 
barmhartig en onvoorwaardelijk. 
 
P: …en of wij Jezus in zijn goddelijke roeping volgen met lef om lief te hebben met de liefde 
die God ons geeft. 
 
AC: Wat betekent “lef om lief te hebben” voor ons nu? – Daar weet ik een mooi voorbeeld voor. 
Ik denk aan Mariann Edgar Budde. Ik had nog nooit van haar gehoord tot vorige week. Wat 
blijkt? Zij is de eerste vrouw die tot bisschop is gekozen in de diocees Washington. 
Bisschop Mariann Budde verzorgde de preek in de dienst na de inauguratie van de nieuwe 
president van Amerika in de Kathedraal van Washington. 
De president was er zelf bij, en de camera’s draaiden. Ze zei onder andere tegen de president: 
‘In de naam van onze God, vraag ik u om barmhartig te zijn met de mensen in ons land die nu 
bang zijn’. Ze smeekte om compassie voor kwetsbare mensen en pleitte voor de Lhbtquia+ers, 
immigranten en vluchtelingen in de VS. Om dat te doen in het openbaar… 
 
P: Wow!…dat is lef om lief te hebben - opkomen voor mensen die kwetsbaar zijn in het land! 
Ze verwijst naar God die liefdevol is. 
 
AC: Ze heeft – dat was bijna niet anders te verwachten – heel wat verwijten en kritiek over zich 
heen gekregen. De president eiste zelfs excuses van haar voor wat ze gezegd had. Daarom 
vind ik haar een voorbeeld. Ze toont namelijk lef om lief te hebben. In het spoor van Jezus 
komt ze op voor mensen die het moeilijk hebben en die onrecht wordt gedaan. 
 
P: Dit jaar herdenken we 500 jaar doperdom. Misschien is het goed om dan ook te zeggen: 
Laten we lef hebben om - zo verschillend wij Doopsgezinden in de wereld zijn in hoe we leven 
en geloven – om elkaar te respecteren als zusters en broeders door Christus. Zo dragen weij 
de liefde van God uit. 
Het lied (791) dat we samen gezongen hebben, zegt heel treffend: 
 



 
 

AC / P: Liefde, eenmaal uitgesproken 
  als uw woord van het begin, 
  Liefde, wil ons overkomen 
  als geheim en zegening.    Amen. 

 
Koor zingt “True Evangelical Faith” allen zingen het refrein mee. (Uit Wereldcongresbundel) 
 
Kort gesprek (twee aan twee) 
 

 Tijd om kennis te maken met wie naast u zit, of achter u zit. We gaan 
 in tweetallen praten over de vraag: 
 Wanneer kost het u moeite om lief te hebben? Wat vindt u moeilijk om lief te 

hebben? 
U krijgt elk twee minuten om aan uw buurman of buurvrouw te vertellen, wanneer het 
u echt moeite kost om lief te hebben.  

 Wat vindt u, wanner vindt u het moeilijk? Na twee minuten wisselt u en mag de ander 
het vertellen. Na vier minuten is de tijd om en gaan we verder met de liturgie. Ik zal 
dan nog één of twee mensen vragen naar hun moeite om lief te hebben.  

 
Zingen “We are one in the spirit” in verschillende talen. 

 
Gebed 

 
Laten we eerst in stilte onze eigen gedachten voorleggen aan de Eeuwige.  

 
..............stilte............. 

 
God, wij danken U voor de schoonheid van uw schepping.  
Wij bidden U, versterk in ons de liefde voor alles wat leeft en groeit op aarde.  
Wij maken ons zorgen om verwoesting en vernietiging door oorlog en klimaatrampen.  
– Help ons met eerbied en verantwoordelijkheid te leven in uw schepping.  
Wij vragen U, God: geef lef om lief te hebben.  

 
God, wij danken U dat U van ons allemaal evenveel houdt.  
Wij bidden U, leer ons om anderen niet te veroordelen, maar eenieder te  
te accepteren zoals die is. Vandaag denken we in het bijzonder aan minderheden  
die het moeilijk hebben, zoals de asielzoekers in ons land en doopsgezinden in Vietnam, 
Myanmar, Indië en elders op de wereld.  
Wij vragen U, God: geef lef om lief te hebben. 

 
God, wij danken U voor vergeving die mensen van schuld bevrijdt.  
Wij bidden U, maak ons bewust, hoe wij elkaar kansen kunnen geven voor de toekomst en 
nieuwe hoop op verzoening en vrede. Zendt Uw goede Geest naar de plaatsen waar 
mensen lijden in conflicten en oorlogen, en in angst en haat leven.  
Wij vragen U, God: geef lef om lief te hebben. 

 
God, wij danken U voor de verscheidenheid aan gaven en meningen. Wij bidden U om moed 
en volharding voor hen die instaan voor mensenrechten en gerechtigheid en voor hen die 
daarvoor vervolgd worden. 
Zegen onze wereldwijde doopsgezinde geloofsgemeenschap, dat we ondanks verschillen 
van geloofsbeleving en cultuur elkaar als zusters en broeders erkennen.  
Wij vragen U, God: geef lef om lief te hebben. 

 
God, wij danken U dat wij met anderen kunnen meeleven en in nood kunnen helpen.  



 
 

Wij bidden U voor een ieder die het moeilijk heeft. We denken vandaag aan allen die Jarek 
Kubacki om hem rouwen, ook aan onze Doopsgezinde zustergemeente IJmond die nu hun 
predikant missen. 
Wees bij hen die ziek zijn of eenzaam, dat zij zich niet vergeten voelen. 
Wij vragen U, God: geef lef om lief te hebben. 

 
God, wij danken U voor de inspiratie van Jezus Christus en de Heilige Geest.  
Wij bidden U voor de wereldwijde geloofsgemeenschap en voor de Mennonite World 
Conference. Help dat onze liefde doorklinkt in wat we zeggen en doen. 
Verbindt ons met elkaar over grenzen heen. 
Wij vragen U, God: geef lef om lief te hebben. 
Hoor ons en verander ons door de woorden van Jezus die klinken in zoveel moedertalen: 
Onze Vader…. 

 
Collecte en orgelspel 
Zingen “Zoekend naar licht hier in het donker” (1005) 
 
Opdracht en zegen 
 
De opdracht en zegen komt uit het materiaal voor de Anabaptist World Fellowship Sunday: 

 
Ga dan, houd van de wereld en van allen die haar bewonen, 
want de liefde is van God. 
Vertel de mensen over God en blijf in Jezus Christus. 

 
Voed uw leven met God, zoals planten die in een tuin staan 
en moge God, de Schepper jou verzorgen en je tot bloei laten komen; 
moge Christus Jezus ín jou blijven en jou leven geven; 
en moge de Heilige Geest alle angsten verdrijven  
en jou vervullen met Gods liefde. 

 
Laten we gaan in vrede om God te dienen en lief te hebben, 
in de naam van Christus. Amen.  

 
Tot slot zingen we elkaar de zegen toe met:  

 
Zingen “Kirisuto” (Laat zijn vrede gaan met jouw) Japanse zegenlied in 3 talen 

 
Orgelspel Allein Gott in der Höh sei Ehr (Var. 1 en 4), J.Pzn. Sweelinck 

 
Mededelingen over de lunch 

 


