Oecumenische dienst op 19 januari 2025  Open Hof Kerk te Aalsmeer

Thema: “Ja, wij vertrouwen”

m.m.v liturgiewerkgroep Raad van Kerken Aalsmeer-Kudelstaart: Mariska de Graaf, Anita Nijland,
Lia Pieterse, Henriétte van der Horst, Wilma Schoenmaker.

Zang en piano: Neeltje van Leeuwen

Muzikale begeleiding J.R.

Voorganger: ds Paul F. Thimm

1. Welkom en mededelingen Anita
2. Zingen “Zing voor Gods licht” melodie LB 868
3. Bemoediging en groet ' V= voorganger, A= allen Paul

Eerste dag van de week — elke zondag weer samenkomen op de dag van Pasen.
Hoopvol licht in de duisternis. Opstaan om te leven tegen het kwaad en de dood in.
Laten we elkaar vandaag verwelkomen en begroeten met woorden uit een nieuw
Doopsgezind liedboek uit Amerika.

: Of je opgetogen bent dat je hier bent en of je moe bent of bezwaard,
: Je bent welkom

: Of jouw geloof sterk is en of jouw geloof op de proef gesteld of breekbaar is,
: Je bent welkom

: Of je ernaar verlangt om God te eren, en of je het nodig hebt om stil te zijn,
: Je bent welkom

God verwelkomt ons allen

En belooft om ons hier te ontmoeten.

>< P P

V: Genade, barmhartigheid en vrede van God, die ons liefheeft
En van Jezus Christus, die ons voorgaat
Door de Heilige Geest, die ons inspireert en uitdaagt. Amen.

4. Kyriegebed Wilma

God Schepper en hemelse Vader

U heeft de mens gemaakt naar uw beeld en gelijkenis

Laat alle mensen in de wereld beseffen dat U de God van
hemel en aarde bent.

Laat ons ook beseffen dat uw Zoon een Gids is voor ons allen.
En dat wij allemaal samen uw volk zijn,

U bent onze God.

Allen: Heer ontferm U

Heer Jezus Christus,

1 Bemoediging vertaald/bewerkt uit “Voices together”, Worship Leader Edition, MennoMedia Harrisonburg VA 2020,
nr.15



U heeft geleefd voor de mensen, bent gestorven en opgestaan voor alle mensen.
Laat uw aanwezigheid voelen aan iedereen, die in nood en ellende verkeert.
Wees met iedereen die bang is of in doodsangst verkeert.

Allen: Heer ontferm U.

Heilige Geest, Geest van wijsheid, kracht en liefde,

Laat ons doen dromen van een veelkleurige gemeenschap waarin mensen tot
Hun recht komen.

Inspireer ons om die droom te verwerkelijken.

Help ons te delen in rechtvaardigheid en mededogen.

Allen: Heer ontferm U.

Drie -ene God: Vader, Zoon en Geest

Laat Uw aangezicht over ons schijnen

Voor vrede en verzoening.

Verenig ons samen te bouwen aan Uw koninkrijk.

Laat alle wereldlijke leiders Uw boodschap van rechtvaardigheid en vrede uitdragen.

Allen: Heer ontferm U. Amen.

5. Zingen (Glorialied) “Zing van de vader die in den beginne” LB 304:1,2:3
6. Lezing: Psalm 150 hertaald door Huub Oosterhuis. Wilma
7. Kinderlied

8. Gebed opening van de schrift Anita
9. 1¢ Bijbellezing: Deuteronomium 6: 4-9 (NB21). Anita
10. Zingen “lk geloof”’ (mel. Boudewijn de Groot, tekst Astrid Nap) Neeltje

refrein met gemeente

1 Ik geloof in God, in Onze Vader, en de schepping die hij leven doet;
Ik geloof in ’t goede hier op aarde, in de liefde,
de mensheid en in Zijn vlees en bloed
Dagen dat het leven je zo plots’ling overvalt
Hij ziet het vuur van hoop en twijfel in je ogen,
en Hij kent je diepste angst.
Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij;
Maar, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij!

2 Ik geloof in Jezus de bevrijder die ons naar de toekomst leidt
Ik geloof in mensen die Hem volgen, langs zijn wegen
In de Vader, die ons weer bevrijdt.
Uren langzaam wakker worden zwevend door de tijd
Hij ziet het licht van hoop en twijfel
en Hij weet verleden geeft geen zekerheid.
Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij;
Maar, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij!
Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij!



3 Ik geloof in hemel en de aarde, In mensen die Hij leven geeft
Ik geloof in Hem die zo ver weg lijkt,
in het leven dat Hij van binnen, in ons eeuwig leeft.
Uren, dagen, maanden, en het leven kruipt voorbij
Hij ziet de traan van hoop en twijfel
en Hij weet eens komt er hoop voor jou en mij.

Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij;
Maar, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij!
Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij!

11. 2¢ Bijbellezing: Johannes 11: 17-27. (NB21) Lia

12. Zingen “In den beginne was het Woord” GVL 4751,2,4,5 (melodie LB ,488)

13. Dialoogpreek Paul & Henriétte

Henriétte van der Horst (H) en Paul F. Thimm (P)

l.
P: In de vorige oecumenische dienst ging het ook al over M. & M. - Maria en Marta -
twee zussen die heel verschillend zijn.

H: Ja heel verschillend. Maria is stiller. Ze luistert graag naar Jezus en ze denkt diep
over dingen na. Marta is doortastend, een doener en regelt van alles in huis. Ze vindt
dat Maria haar best wat mag helpen in de keuken als Jezus bij hen te gast is. Maar
Jezus neemt het voor Maria op: “Martha, laat Maria toch, als ze naar mijn woorden
wil luisteren.”

Vandaag dus weer een verhaal over Jezus en Maria en Martha. Maar ik vind dit verhaal
best moeilijk. Wat vind jij?

P: Ja, dat vind ik ook. De mensen van de kloostergemeenschap uit het Italiaanse
Bose, die (dit jaar) de bijbellezingen hebben uitgekozen en materiaal voor deze oecu-
menische dienst hebben samengesteld... ze hebben het ons niet gemakkelijk
gemaakt.

H: Want het gaat hier over dood en opstanding van hun broer Lazarus en over het
geloof van Marta. Dat is best pittig en moeilijk te geloven, dat verhaal. Dat is nogal
wat!

P: Ja, dat is ook zo. Er zijn best bijbelteksten die voor ons toegankelijker zijn en beter
te begrijpen. Waarom hebben ze uitgerekend deze uitgekozen? - Daar zitten we mooi
mee in onze maag. — Nou ja, en toch kan ook een lastig bijbelgedeelte ons helpen om
onze horizon te verbreden en misschien zelfs ons geloof te verdiepen.

H: Dat is dus een mooie uitdaging voor ons. En we hebben als liturgiegroep bij de
voorbereiding van deze dienst al wat met elkaar van gedachten gewisseld.
- Maar laten we bij het begin van het verhaal beginnen. Wat gebeurt er eigenlijk?



P: Goed idee. Laten we dat doen. De evangelieschrijver Johannes vertelt dat Maria en
Marta wonen met hun broer Lazarus samen in één huis.

H: Waarschijnlijk zijn ze ongetrouwd. Jezus was goed met die drie bevriend en kwam
zo nu en dan op bezoek. Maar ineens werd Lazarus ziek...

P: ...en niet zo’'n beetje ziek, maar heel ernstig. Het lijkt erop dat hij niet meer beter
wordt.

H: Zijn twee zussen, Maria en Marta, worden erg bezorgd en heel ongerust. \Wat te
doen? - Weet je, dat is zo herkenbaar: als iemand die je liefhebt heel ziek wordt, kan
je hele leven op de kop staan. Je gaat met hem of haar naar de dokter, naar het
ziekenhuis voor onderzoeken...

P: ...misschien ga je een experimentele behandeling uitproberen of naar een buiten-
landse kliniek. Je probeert van alles en nog wat, omdat je je dierbare niet kwijt wilt.
Toch?

H: Precies, dat is begrijpelijk. Marta en Maria voelden zich hulpeloos en machteloos.
En dan denken ze aan Jezus. Misschien dat hij nog kan helpen. Ze sturen een bood-
schap naar Jezus, want ze weten dat hij mensen kan genezen. Dat heeft hij vaker
gedaan. Maar Jezus komt niet...

P: ...in ieder geval niet op tijd. Snap jij dat?

H: Nee, dat is toch om wanhopig van te worden! Want elke dag, elke minuut telt toch,
als iemand zo ziek is. Waarom laat Jezus op zich wachten? Heeft hij het te druk?
Neemt hij de situatie niet serieus genoeg? Wat is dit?

P: Weet dat is iets wat mij ook raakt als predikant en pastor. Natuurlijk heb ik zo nu
en dan ook heel druk. Maar als ik geroepen wordt naar een stervende van mijn
gemeente, dat voel ik me best schuldig als ik te laat zou komen. En dat kan ons
predikanten en pastores ook kwalijk genomen worden.

H: Nou ja, het verbaast me niet dat Marta tegen Jezus zegt: “Als u hier was geweest,
Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!” - Ik hoor daarin iets van diepe teleurstelling
en een toon van verwijt. Zo van: “Waarom was je er niet eerder om Lazarus te
genezen?”

P: Te laat: Lazarus is overleden en wordt begraven. Het huis vult zich met verdriet.
En Jezus, hun vriend, is er niet. Onbegrijpelijk.

H: “En er waren veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten.” zegt
het verhaal verder. — Ontroerend en warm vind ik dat. Zo menselijk.

P: Het is nog steeds een mooie Joodse gewoonte, dat in de week na het overlijden
veel mensen op bezoek komen om samen met je te rouwen. Gewoon om met jou
en er voor je te zijn — niet zozeer om te praten maar om te luisteren.



H: Wat fijn! Dat is inderdaad een mooie traditie. Dat mensen elkaar proberen bij te
staan en te troosten in zo’n moeilijke tijd. Dat is iets anders dan iemand alleen te laten
om het allemaal zelf te verwerken.

Trouwens mij valt op, hoe verschillend Marta en Maria zijn: Maria blijft thuis, terwijl
Marta Jezus tegemoet gaat. Daar heb je het weer: één zoekt de verstilling, de ander
moet iets doen. Zo verschillend kunnen mensen zijn - zoals de twee zussen M. & M.

[l
P: En dan komt Jezus. Eindelijk. Het is vier dagen geleden dat Lazarus begraven is.
Wat dan belangrijk is, is het gesprek van Marta en Jezus. — Marta begint zoals gezegd
met haar teleurstelling en verwijt en haar verdriet daaronder ligt.

H: Wat mij verbaast is dat Marta ondanks haar wrevel en teleurstelling, toch in Jezus
blijft geloven. “Maar ook nu weet ik, wat u God zal vragen, God zal het u geven!”
Indrukwekkend als iemand zo sterk kan geloven of vertrouwen?

P: Nou...ik weet het niet. Ik krijg wel eens de jeuk, als iemand te sterk gelooft en zo
zeker is van hoe God is en wat God gaat doen. Dan denk ik “heb je nooit iets van twijfel
gehad of geworsteld met God en geloof? Geloof je echt zo rotsvast of probeer je je
onzekerheid te overschreeuwen, omdat je er bang voor bent.

H: Nou ja, ik kan wel eens jaloers zijn op mensen zoals Marta die zo'n sterk geloof
heeft.

P: Ja, ook dat is waar. - Eigenlijk gebruik ik liever het woord “vertrouwen” dan het
woord “geloven”. “Ik geloof kan namelijk zoveel betekenen. Soms zeg ik daarmee dat
ik een bepaald vermoeden heb, bijvoorbeeld “ik geloof dat het morgen mooi weer
wordt.” of andersom dat ik iets heel zeker weet, bijvoorbeeld “ik geloof dat God niet
bestaat of dat God wel bestaat.”

H: Maar welk woord kun je dan gebruik je dan om te zeggen dat je in iemand gelooft?

P: Vertrouwen. Als je zegt “ik geloof in jou” dan bedoel je dat je vertrouwen in mij hebt.
In de bijbel is geloven niet alleen dat je in allerlei feiten moet geloven...

H: ...maar dat je iemand vertrouwt, met wie je een vertrouwensband hebt.
P: Ja, precies.

V.
H: Oké...en hoe zit dat met Marta? — In het gesprek zegt Jezus op een gegeven
moment tegen haar: “Je broer zal opstaan!” — Moet ze nou in dat feit geloven?

P: Goede vraag. Marta reageert heel typisch, zoals ze dat geleerd heeft; ze zegt: “ik
weet dat mijn lieve broer Lazarus uit de dood zal opstaan - ergens in de toekomst, aan
het einde der tijden.” Het lijkt, alsof Marta keurig haar lesje opzegt dat ze weet. - ik
bedoel dat niet negatief. - Maar geloof gaat dieper dan alleen geloofsfeiten en droge
dogma'’s die je uit je hoofd kent.



H: Zeker. ...Zou dat verklaren, waarom dat gesprek van Jezus en Marta zo merk-
waardig verdergaat?

P: Hoe bedoel je?

H: Ik bedoel dat Jezus ineens heel persoonlijk wordt “/k ben de opstanding en het
leven...wie in mij vertrouwt zal leven...”

P: En dat Marta heel persoonlijk antwoordt: “Ja, want ik ben op jou gaan vertrouwen,
omdat je de Messias, de gezant van God, bent.”

H: Ja, precies. Dat is op zijn zachtst gezegd, een gesprek wat moeilijk te volgen is.

P: Ik snap wat je bedoelt. Je vraagt je af of ze langs elkaar heen praten. Waar slaat
het op wat ze tegen elkaar zeggen? Is het niet wat zweverig?

H: Ja, dat bedoel ik.

P: Weet je, ik heb het gevoel dat ze overstappen naar een ander niveau van geloven,
een diepere laag zeg maar. Van oppervlakkig geloven van godsdienstige kennis
naar een geloven wat met persoonlijk vertrouwen te maken heeft. Dat je in God
gelooft niet alleen met je hoofd en verstand...

H: ...rationeel...

P: ...ja, niet alleen rationeel met je hoofd, maar dat je God ook durft lief te hebben,
dus te vertrouwen — met je hart en met je ziel en met al je kracht, zoals de Joodse
oer-geloofsbelijdenis zegt die we uit Deuteronomium hebben gehoord.

H: Oké. Marta durft heel persoonlijk ja te zeggen, dat ze gelooft, dat ze in Jezus
vertrouwt, dat hij staat voor al het goede wat God geeft, als ik het zo mag zeggen.
Maar wij, kunnen wij nog zo volmondig zeggen “ja, wij vertrouwen” zoals Marta?
Zou jij kunnen zeggen, omdat ik op God vertrouw en op Jezus, geloof ik in de
opstanding? — Sorry, misschien ben ik een beetje te direct of persoonlijk.

P: Nou nee. Ik vind het een goede vraag; ik geef toe dat het niet een gemakkelijke
vraag is. Best pittig.

Ik heb de uitvaartdienst gevolgd van Jimmy Carter, de oud-president van de Ver-
enigde Staten. Dat raakte mij. Dat begon met teksten die uit de bijbel gelezen werden,;
ook die de woorden van Jezus uit het Johannesevangelie die we hoorden: “lk ben de
opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft.”

Jimmy Carter geloofde daarin zoals vele anderen. En dat maakte hem een wijs en
verstandig mens. En hij leefde er ook naar. We weten dat hij zich inzette voor vrede
en gerechtigheid waar hij kon. En hij stond op tegen dodelijke machten in onze
wereld zoals oorlog of armoede. Hij heeft gezorgd dat Egypte en Israél vrede gesloten
hebben. Hij bleef zich in zijn dorp en in zijn kerk inzetten voor mensen die het moeilijk
hebben. Hij hielp zelf huizen bouwen in verschillende landen voor mensen zonder dak



boven hun hoofd. Carter was daadkrachtig tot op zeer hoge leeftijd. Maar hij bleef
bescheiden en menselijk. (Jawel, Amerika heeft ook wel goede presidenten.)

H: Kun je zeggen, dat geloven in de opstanding niet letterlijk bedoeld is, maar meer
symbolisch?

P: Nou ik zou het anders willen zeggen: de opstanding begint niet pas later na onze
dood, maar nu al; als we ons inzetten voor anderen, zodat ze kunnen leven in vrede
en veiligheid - ook in ons land. Christenen die in God vertrouwen en Jezus navolgen,
zijn geroepen om voorlopers te zijn voor een waardig leven op deze aarde.

Wij christenen mogen best wat opstandiger en tegendraads zijn in de wereld.

Maar ik vertrouw ook op God, omdat ik besef dat ons menselijk verstand ook beperkt
is en er meer is tussen hemel en aarde.

H: Gelukkig wel.

P: Ja, gelukkig wel. En ik ben blij, als ik samen met anderen, - niet alleen met mijn
verstand, maar ook met hart en ziel en met alle kracht die in me is, dat we samen
kunnen zeggen: “Ja, wij vertrouwen”. Dat zou zo mooi zijn.

God staat voor leven en liefde meer nog dan wij dat kunnen. Dat geeft inspiratie en
kracht en een wijde horizon.

H: Dat het zo mag zijn.

P: Ja, dat het zo mag zijn. Amen.

14. Pianospel: “If you believe”  (Jim Brickman) Neeltje
15. Zingen “Vlammen zijn er vele” LB 970:1,2,3,4,5
16. Voorbeden, stil gebed, Onze vader (NBV) Mariska

Bron van leven en liefde, God van de wereld — toen, nu en in de toekomst:

Christus verbindt mensen nog steeds, omdat Hij leefde vanuit uw liefde voor anderen.

Wij danken U daarvoor. Tegelijkertijd bidden wij nu voor al die plaatsen waar haat en
onverschilligheid gezaaid wordt in onze samenleving en in de wereld.

God, vervul ons toch meer en meer met uw Geest van verzoening en vrede die ons geneest
van wrok en wraak en ons samenbrengt tot diepere eenheid en eerbied voor uw schepping.
Dat we ons -zo goed we kunnen- inzetten zodat vijanden vrienden worden.

Christus staat midden in het leven, als een mensenmens en als uniek kind van God.

Wij danken U daarvoor. Tegelijkertijd bidden wij nu voor onze wereld, dat er meer ruimte
komt voor menselijkheid en goddelijkheid, voor warmte en geborgenheid in plaats van
dodelijke kilte en verwoestend kwaad. Dat wij ons niet laten verleiden door onmenselijke en
goddeloze leuzen van wij en zij en eigen volk eerst. Verbreed onze horizon en ons begrip,
zodat we bidden om eenheid en werken voor saamhorigheid zoals Jezus ons voordeed.

Christus streed tegen de macht van de dood en voor het leven in vrijheid en kracht — ook
verder dan vertrouwen.



Wij danken U daarvoor. Tegelijkertijd bidden wij nu, help ons om dieper in te dringen in het
geheim van de opstanding uit de dood, dat U ons niet prijsgeeft aan de macht en aan de grip
van de dood, maar dat U ons leven schenkt — onverwoestbaar en eeuwig - nu al en straks ook.
We kunnen dat met ons beperkte verstand niet bevatten. Maar help ons om op U te durven
vertrouwen, zoals Marta en zoveel anderen toen en nu — vast of aarzelend. Want U, God bent
en blijft de Schepper van leven en geeft diepgang onze grenzen van tijd en ruimte.

Christus is begaan met hen die getroffen worden door ziekte en die rouwen om de dood van
een naaste. Zo genas hij mensen en schonk hij hoop en troost. God, wij danken U daarvoor.
Tegelijkertijd bidden wij nu, wil ook bij ons en bij een ieder zijn die ziek is, verdrietig en bang.
Wij bidden voor de slachtoffers van onrecht, geweld, natuur- en klimaatrampen.

God, aanvaard onze lof en dankbaarheid voor wat christenen verenigt in de belijdenis van en
het getuigenis van Jezus de Heer. Verhaast het uur waarop alle kerken elkaar zullen erkennen
in de ene gemeenschap die U gewild hebt en waarvoor Uw Zoon tot U gebeden heeft in de
kracht van de Heilige Geest. Hoor ons, U die leeft en heerst, nu en voor altijd.

In de stilte denken en bidden we nu onze eigen gedachten en onze persoonlijke
gebeden voor dat wat ons hart beweegt

...stilte...
Laten we nu samen bidden met de woorden van Jezus ons gegeven heetft:

Onze Vader in de hemel!

Laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap, de kracht en de majesteit
- in eeuwigheid. AMEN.

17. collecten: 1. Kerk en Beheer rekn: NL44 RABO 0373735510
2. Raad v Kerken rekn: NL44 RABO 0373735936
Pianospel Venetianisches Gondellied, F. Mendelssohn, opus 19, nr 6
Neeltje
18. Vredeswens Paul
Laten we nu zoals in elke oecumenisch dienst de mensen die voor ons, achter ons

en naast ons in de ogen kijken. En laten we elkaar daarbij Gods vrede toewensen.
“Gods vrede zij met jou”



19. Zingen “Geest van hierboven” LB 675:1,2

20. Zegen Paul

Onze wereld heeft de zegen van goedheid en vrede nodig
en niet de vloek van onverschilligheid en kwaad.

Laten we daarom met Gods liefde en zegen van hier gaan — de nieuwe week in,
om liefde en zegen uit te dragen in de wereld waarin we leven
- naar elkaar toe en naar anderen toe.

Ik wil u vragen om — als u dat wilt — de woorden in uw hart met me mee te spreken.

De Eeuwige zegent je en behoedt je!

De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten
en is je genadig!

De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je

- en geeft je vrede! Amen.

21. Zingen “Gezegend gaan wij nu van hier” Zingenderwijs 57



