KERSTDIENSTop 25 december 2024, 10.00 uur

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

Doopsgezind Kerkkoor onder leiding van Peter Veenhuizen en begeleid door Wilma Broere (*)
Orgel/Piano: Valeriya Zakopay Lezer: Ineke van der Stroom Kerkenraadslid: Annigje Leighton
Koster: Leon de Graaff Opname/regie: Commissie techniek

Herbergier: Jacco Piet Maria: Tessa Westerhof Engel: Mattie Keessen Herder: Paul F. Thimm

Inzingen (voor de dienst) Komt allen tezamen 477:1,2,5
Kindje van de vrede 509 (alle 4) nieuw lied
Wij trekken in een lange stoet 506:1,2,4
Stille nacht, heilige nacht 483 (alle 3)
Aansteken van de kaarsen Welkom

Zingen “Go tell it on the mountain” allen refrein “Go tell...” / koor de coupletten 484 (alle 3)*

Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de naam van God, de Eeuwige

die hemel en aarde maakt,

die sprak: ‘Er zij licht’, en er was licht in de duisternis’,
die Jezus zond om licht te zijn in de wereld,

zodat mensen, zodat wij Gods kinderen worden.

Genade, barmhartigheid en vrede

van God, die ons liefheeft

en van Jezus Christus, die ook voor ons geboren is

- door de Heilige Geest, die ons steunt en uitdaagt. Amen.

Zingen “Licht in onze ogen” 463:1,2,3,5,7
Met elkaar delen (kaarsen aansteken)

Gebed

God, U die ons liefhebt als geen ander!
U opent de hemel en zoekt ons op.
U doorbreekt de donkerheid van de nacht en brengt ons bij elkaar.

Wij danken U voor het feest van Kerstmis.

Wij danken U, dat U niet gekomen bent met macht en geweld,
maar in een kwetsbaar klein mensenkind, Jezus Christus,

in Bethlehem tussen herders in een stal.

En zo bidden wij U, God,

help ons om U steeds opnieuw te verwelkomen in ons leven.

Help ons dat we uw boodschap van liefde en vrede

meer en meer begrijpen en ernaar te durven leven met elkaar en met anderen.
Zo bidden we in de naam van Jezus Christus,

uw woord van trouw aan ons. Amen.



Bijbellezing: Micha 5:1-4a (fot “...en hij brengt vrede.”)

Zingen “Bethlehem, o uitverkoren stad” 498:1

Bijbellezing: Lucas 2:1-20

Koor zingt “Hodie nobis...” *

Vier getuigen over kerst:
Beste mensen,

“Liefde in de steigers” — dat was me een prachtig kerstspel van de Binding giseren — zo
mooi gezongen en gespeeld. (Nou ja, die dominee dat is misschien een beetje een
twijfelgeval.)

Maar voor de rest heel mooi spel en mooie kerstboodschap over wat is echte liefde
eigenlijk. Indrukwekkend!

Het kerstverhaal kennen we allemaal. Vandaag laten we vier getuigen uit het kerst-
verhaal aan het woord komen.

Hoe kijken zij tegen de geboorte van Jezus aan? En welke boodschap hebben ze voor
ons nu?

We luisteren naar Herbergier Bram (Jacco), Moeder Maria (Tessa), Herder Jo (Paul) en
Engel Else (Mattie).

Na elk van hun verhalen zingen we een couplet uit het Kerstlied “Bethlehem, o
uitverkoren stad”. (We zingen die dus zonder dat ik dat meer aankondig).

Herbergier Bram: (Jacco Piet)

Ik voel me bijzonder vereerd hier het woord te mogen voeren, en nog wel over de
geboorte van dat bijzondere kind, dat ze Jezus genoemd hebben. Weet je, eigenlijk
word ik niet eens genoemd in dat verhaal. Lucas schrijft: ‘en ze legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad’. Dat
nachtverblijf: dat is mijn herberg! De grootste in het stadje, de mooiste, de
vriendelijkste, en vooral de goedkoopste! Het halve dorp springt bij en helpt zodat alle
mensen gastvrij ontvangen en verzorgd worden. |k betaal ze trouwens goed hoor!

Dat jaar had ik echt stress. De Romeinse keizer Augustus moest zo nodig een
volkstelling houden. Een totaal rampzalige belastingmaatregel. De overheid wilde
weten hoeveel onderdanen er waren en hoeveel belasting ze konden heffen en
hoeveel soldaten ze op konden roepen.

Alle burgers moesten naar hun geboortestad of — dorp terug om zich daar te laten
registreren. Wat een chaos, wat een bureaucratie, wat onpraktisch en impopulair.



Typisch overheid: ze op zoek naar mogelijkheden om de gaten van de schatkist te
dichten. En dat gaat niet altijd even handig. Ik zie dat bij jullie ook weer gebeuren...

Nou ja, iedereen was dus onderweg: oude mensen, jonge mensen, kinderen,
zwangere vrouwen. Wat een toestand! Er werden soms lange afstanden lopend
afgelegd, en iedereen zocht naar een plekje voor de overnachting. Je begrijpt het wel,
wij hadden het smoordruk en ook andere herbergen en B&B'’s waren propvol.

Ik weet het nog goed, dat dit stel aan de deur kwam. Moe, hongerig, en ... hoog
zwanger, die vrouw. Zeg dan maar eens nee! Het is niet leuk als je niemand meer kunt
helpen, geen gast meer gastvrij een plek kunt bieden, omdat al je kamers uitgeboekt
zijn. Ik had ook geen container om ze tijdelijk onderdak te bieden. Maar ik ben en wil
geen onmens zijn, ik kon ze toch niet dakloos op straat laten slapen? Pijnlijk. — En
helemaal pijnlijk om in de loop van de tijd als herbergier in sommige kinderbijbels en
verhalen kil te worden genoemd, omdat ik niemand meer op wilde nemen. |k heb dus
toch maar onze stal aangeboden aan de man en zijn hoogzwangere vrouw. Je moet
toch wat.

Dus: ik weet hoe het is: nee zeggen als het vol is. Maar ik heb ook gemerkt: waar een
wil is, is een weg. Er is altijd wel een plekje te vinden.

De overheid die bedenkt iets wat chaos en irritatie veroorzaakt, en wij burgers, wij
moeten het uitvoeren. Wij zitten met de gebakken peren.

Gelukkig, jullie leven staat niet op z'n kop onder de druk van een Romeinse keizer.
Jullie hebben zelf wat in de melk te brokkelen, in die democratie van jullie. Dat betekent
toch, dat jullie als volk bepalen wat er gebeurt? Dan is er vast een goed huis en warm
huis voor iedereen.

Met kerst denken jullie aan de geboorte van Jezus, hij nam het op voor iedereen — arm
of rijk, of ze nou op reis waren, onderweg of niet. Kerst heeft voor mij te maken met
een gastvrij en veilig onderdak bieden voor iedereen. Dat is mijn beroep, maar
daarvoor ben je ook mens voor je medemens, toch?

We zingen “In het ondoordringbaar duister” 498:2
Moeder Maria: (Tessa Westerhof)

Als Moeder van Jezus mag ik ook mijn zegje doen. Sinds de geboorte van Jezus is er
over mij heel veel te doen geweest, er is veel éver mij gezegd en er wordt nog veel
gezegd. Maar ikzelf zeg niet veel....

Jullie kennen mij als moeder van Jezus. Maar na Jezus kregen Jozef en ik nog meer
zonen en dochters. Daar hoor ik jullie nooit over. Alle kinderen zijn bijzonder voor ons,
we houden hen van allemaal. Alleen Jezus en ik kwamen in de spotlights te staan. Jezus
was bijzonder, zeker. Hij was vanaf het begin een zorgenkind. Hij deed onverwachte,
riskante dingen en vroeg veel aandacht. Hij had lef. Door hem hebben we veel verdriet
gehad — naast dat hij ook veel geluk gebracht heeft. Dat wil ik wel even kwijt.

Die bewuste nacht waarin hij geboren werd vergeet ik nooit meer. Doodvermoeiend was
de lange voettocht naar Bethlehem, ik was hoogzwanger, bijna uitgerekend. Dagenlang
waren we onderweg. |k wist niet of ik het zou volhouden. Hoe en waar zou ons kind
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geboren worden? Is er een vroedvrouw, is er kraamzorg. Toestanden: zoiets wens je
toch niemand toe, zeker niet als je voor het eerst moeder wordt!

Gelukkig had ik Jozef bij me. Hij deed wat hij kon om mij te helpen en bij te staan. Tegen
zo’n onzalige overheidsmaatregel kon hij ook niets doen.

Gelukkig vonden we onderdak — maar het was niet ideaal om daar een kind te baren.
Improviseren maar: een voerbak waar ik onze lieve Jezus in doeken wikkelde en neer-
legde, ondanks alles warm en droog.

En er kwam zelfs kraamvisite: herders uit de omgeving. Schatten van mensen, zo
zorgzaam! Sommigen vinden herders maar verdacht volk en niet te vertrouwen: ze laten
de schapen immers overal grazen, op weilanden van anderen! Heus niet allemaal zo
legaal!

Nou, zo hebben wij hen niet ervaren. Herders zorgen goed voor mensen en dieren.

En wat ze zeiden over onze pasgeboren Jezus was heel bijzonder. Ik ben hun woorden
niet vergeten en blijf erover nadenken. Zij voelden aan dat Jezus een bijzonder mens,
een zorgzame en herderlijke mens voor anderen zou worden. Daar hadden ze een
antenne voor en dat hadden ze van engelen, boden van God gehoord, zeiden ze. Dat
raakte me: die hoopvolle woorden die de herders en engelen over Jezus zeiden. Die
woorden zijn mij bijgebleven.

Dat is het ook, wat ik jullie zou willen doorgeven. Toen Jezus opgroeide bleek, dat hij
zich geroepen wist om Gods liefde en nabijheid uit te dragen. Hij had het steeds over het
koninkrijk van God. Dat is heel anders dan onze koninkrijken. In het koninkrijk van God
gaat het om vrede, en niet om geweld, om gerechtigheid en niet om onderdrukking, het
gaat daarin niet om haat en onverschilligheid, maar om meeleven met elkaar en om
liefde. Voor mensen, voor dieren, voor de hele schepping.

We zingen “Hef uw hoofden, kleine mensen  498:3

Herder Jo (Paul F. Thimm)

Hallo allemaal! Wat zitten we hier lekker warm en gezellig bij elkaar. Als schapen in de
schaapskooi. Veilig en vertrouwd. Gevoed en verzorgd.

Nou, wel wat luxer hoor, dan in de schaapskooi. Helemaal niet sober als je het mij vraagt.
Maar ja, andere tijden andere zeden.

Die avond, waar we het over hebben, was ik met mijn collega herders met de kudde in
het veld ergens bij Bethlehem. Het was een donkere nacht, we zochten elkaar op voor
wat gezelschap en warmte. Stoere kerels en stoere meiden, nergens bang voor.
Donker? Roofdieren? (Schouders ophalen). Zo is het leven nu een maal. Samen zorgen
we ervoor dat de schapen zich veilig en geborgen voelen. Wij zorgen ervoor dat ze het
goed hebben. Wij leiden ze naar bronnen en grazige weiden waar ze hun honger en
dorst kunnen stillen. We zijn altijd waakzaam want gevaren zijn er altijd.

Maar die nacht! We zaten weer rustig bij elkaar. Ik soesde een beetje weg bij het
kampvuur... en opeens: veel licht, te veel licht: een engel vertelde ons van de geboorte
van een kind, in doeken gewikkeld en in een voerbak. En dan ineens een heel
engelenkoor, die zongen: ‘Ere zij God en vrede op aarde’. — Wij wakker, schapen
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wakker, - wat een gedoe. We gingen zo snel we konden op weg naar dat kind, dat ons
zou redden! Ik geloof daarin: dit zijn grote tekenen, wonderen. Voor God is niets te veel!

Prachtig dat wij als herders en herderinnen op kraamvisite mochten zijn bij deze zoon
van God. Hij werd later een Goede Herder. Zijn geboorte, zo arm en in een stal. Hij bracht
mij in aanraking met de Eeuwige, met God en dat vervult me nog steeds met hoop en
diepe vreugde. Ook al ging mijn leven als herder daarna gewoon door op het veld: ik
vertelde het aan iedereen. Ik heb gehoord hoe Jezus opgevoed is, hoe hij leefde. Hij
kwam voor de minsten op, voor wie niet meetelde, en vertelde over een andere betere
wereld, hier en nu al.

Als herder kan ik jullie zeggen: de wereld heeft zorgzame, herderlijke, betrokken en
toegewijde mensen nodig. Koning David was een herder: hij werd geroepen en hij was
een herder. Als herder leer je voor het leven door de omgang met je schapen.

Jezus werd een herder, een pastor voor zijn discipelen en volgelingen en anderen. Hij
was geroepen en gezonden door God om een geestelijk leider te zijn.

Dit kindje is een geboren herder, die ons in aanraking brengt met God en die ons leven
in een heel ander licht zet: een licht van geloof, hoop en liefde. We mogen vertrouwen
dat de wereld niet hopeloos verloren is maar de moeite waard en onze liefde waard is.
Dat vertellen we al eeuwenlang door.

We zingen “Trouw en goedheid zullen wonen 498:4

Engel Else (Mattie Keessen)

(Lachend) Boeh - Wat schrokken die herders, toen we daar midden in de nacht opeens
in de velden verschenen! ‘Stoere mannen en vrouwen’? Nou even niet dus! Stiekem
vond ik dat heel leuk, die herders de stuipen op het lijf te jagen. Maar ja, we hadden wel
een boodschap over te brengen, nogal belangrijk. Dus ik moest ze snel geruststellen
‘Wees niet bang.... ik heb goed nieuws, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen..”. En we zongen een lied, dat helpt altijd, dat geeft weer moed. Muziek kan
dat. We zongen ‘Ere zij God aan de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen
die hij liefheeft’, zo goed en zo mooi we konden. Want God heeft ook de herders lief,
iedereen.

Dat was mijn belangrijkste rol in dit geboorteverhaal. Want ik ben een engel, al zeg ik het
zelf. We werden bijna schor en hees van het zingen, want we zongen het in die nacht
vele keren en sindsdien zingen we het elk jaar weer. In allerlei overal koren, op allerlei
plekken, voor allerlei mensen. En dit lied moet zeker blijven klinken in de wereld, juist nu
— 0ok op de donkere plekken.

Hoe ik dit vond? Het was en is fantastisch. De herders waren op onze premiéere, ze waren
de eersten die de boodschap van vrede van ons hebben gehoord. Het duurde even,
maar toen hebben ze het begrepen en opgepakt. Ze gingen naar Bethlehem om Jezus,
het vredeskind in de kribbe te zoeken. En ze vonden Jezus daar, samen met Maria en
Jozef. Jezus, koningskind, vorst van en voor de vrede, Messias.
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Ik ben een engel zonder vleugels. Een engel heeft geen vileugels nodig en ook niet een
bijzondere uitstraling. ledereen kan een engel, een boodschapper van God zijn. Als je
maar open bent voor de liefde en de vrede van God en anderen daarop wilt wijzen. Als
je maar bereid bent om hemel en aarde te dienen en met elkaar te verbinden.

Om engel te zijn hoef je niet per se mooi te kunnen zingen en te schitteren: als je maar
oog hebt voor wat goed is, en als je maar een oor hebt zodat je Gods stem kunt horen
en op zijn woord vertrouwt. Om engel te zijn hoef je niet eens heel vroom te zijn of
diepgelovig. Het helpt wél dat je kritisch bent op wat mensen elkaar napraten en dat je
open bent voor die boodschap van Jezus, juist voor kwetsbare, zoekende en onzekere
mensen.

Trouwens ‘Wie wil onze collega worden’? In ons engelenkoor is personeelsgebrek. Dat
komt in allerlei beroepen voor. Jammer is dat.

Kom gerust bij ons engelenkoor. Engelen zijn altijld nodig, en ik heb genoeg bij jullie
rondgekeken om te kunnen zeggen: vooral in de wereld van nu. Er is geen vooropleiding
of diploma nodig, er zijn geen drempels voor, om engel te worden. Je hoeft geen contract
te ondertekenen en niets officieels te doen, het kan ook heel stiekem en klein.

Zo werkt dat in het nieuwe koninkrijk van God. Je inzetten voor de vrede, met liefde en
vertrouwen — kan ook in het klein. Zo zijn er gelukkig al veel onder jullie die dat doen, en
tegen hen wil ik zeggen: dank jullie wel en ga vooral er mee door! ‘Ere zij God in de
hoogste hemel en vrede op aarde’ — Ja vrede op aarde!

Zingen “Ere in de hoge zingen” 498:5
Muziek
Koor zingt “In lonely hills...” (Shephards’ carol) *

Open Ruimte

Gebed en Onze Vader

Laten we nu tijd nemen van stilte, om te denken en te bidden,
wat ons nu zelf bezighoudt of aan wie we op dit moment zelf denken.

God van toen, van nu en van de toekomst,

Dank u, voor Maria en Jozef, die hun weg in vertrouwen op U zijn gegaan - naar
Bethlehem en later met Jezus op de vlucht.

En nu bidden we U voor alle mensen, die ook tegen hun wil onderweg moeten zijn, omdat
ze achtervolgd worden in hun land of omdat ze door een natuurramp of door de oorlog
hun leven niet zeker zijn — in Gaza en Israél, in Oekraine, in Congo of elders waar zoveel
slachtoffers vallen. - Wij bidden u ook voor de Syriérs thuis in eigen land of gevlucht naar
het buitenland en niet weten waar ze aan toe zijn, voor allen die geestelijk en lichamelijk
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gewond zijn. Dat ze menselijkheid, veiligheid en vrede mogen vinden ook door ons hier
in Nederland.

Dank U voor alle herders van toen en nu - open voor wat uw boden van vrede hebben
te melden en bereid om uw roep te volgen.

Wij bidden U, help dat we ons steeds weer aansluiten bij zulke mensen, die kunnen
luisteren en die zorgzaam en herderlijk zijn. Wij bidden U in het bijzonder voor
hulpverleners die hun werk met kundigheid en toewijding doen: voor hen die in de zorg
werken, die voor veiligheid zorgen en hulp in de nood. Dat ze de erkenning en
waardering krijgen die ze nodig hebben.

Dank U God voor elke engel die we op onze weg ontmoeten; elke mens die voor ons tot
een engel wordt, omdat hij of zij ons vrede en vreugde geeft om te leven.

We bidden voor iedereen die nieuwe hoop, licht en liefde verspreidt en de wereld
leefbaar maakt door geloof.

Dank u voor het kind in de in de kribbe, voor Jezus Christus, een kwetsbaar mensenkind
die opgroeide tot ambassadeur van uw betere, vernieuwde wereld van vrede en
gerechtigheid, van begrip, vriendschap en verzoening over grenzen heen.

Wij bidden u, liefdevolle God, voor alle mensen die in deze dagen nauwelijks aan
vreugde en feestvieren toekomen — voor de mensen die lijden, die verdrietig zijn, voor
hen die arm zijn en niet weten hoe hun leven morgen zal zijn. We bidden voor
slachtoffers van explosies en aanslagen, die nog totaal overrompeld en van slag zijn.
En zo bidden we ook voor hen die twijfelen en vertwijfelen en voor hen die ondanks alles
blijven zoeken en hopen. Zegen hen die kwetsbaar of ziek zijn, voor hen die eenzaam
zijn of arm.

Dank u voor het kerstverhaal waar warmte en licht van uitgaat

God, laat uw licht opgaan voor eenieder van ons, dat uw liefde en vrede ons beware
door alle tijden en het kerst wordt — hier op aarde. Zet ons in beweging en vernieuw ons
geloof en onze moed.

Zo bidden we met de woorden van Hem die ook voor ons is geboren:

(oudere versie) (versie van NBV 2006)
Onze Vader die in de hemel zijt. Onze Vader in de hemel!
Uw naam worde geheiligd Laat uw naam geheiligd worden,
Uw koninkrijk kome. laat uw koninkrijk komen
Uw wil geschiede in de hemel, en uw wil gedaan worden
alzo ook op de aarde. op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
En vergeef ons onze schulden, Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is.
En leid ons niet in verzoeking, En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van de boze. maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van u is het koninkrijk Want aan U behoort het koningschap,

en de kracht en de heerlijkheid - in eeuwigheid de kracht en de majesteit - in eeuwigheid. AMEN.

Collecten



8

Zingen “Kindje van vrede” 509 (alle 4)

Zegen(samen)

Laten we nu samen de zegen uitspreken voor elkaar en voor anderen op deze aarde.
En laten we daarna het lied van de engelen meezingen, het lied voor de vrede:

De Eeuwige zegent je en behoedt je!

De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten
en is je genadig!

De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je
en geeft je vrede! Amen.

Zingen “Ere zij God...in de hoge...en vrede op aarde...en de mensen een welbehagen”

Doven van kaarsen



