
 

                                    
Orde van dienst 25 augustus 2024 – Afscheidsdienst Franka Riesmeijer 
___________________________________________________________________________ 

Voorganger: Franka Riesmeijer 
Muzikale ondersteuning: JR, Mirelle Verheijen, Paulien Walch 
Lezer: Clazien van Dam 
Kerkenraadslid: Annigje Leighton 
___________________________________________________________________________ 

Thema: Martha en Maria als weerspiegeling van de gemeente 

Muziek vooraf 

Opening Kerkenraad, aansteken kaarsen 

Lied 287 Rond het licht dat leven doet v.1,2 

Votum 

Wees welkom in dit huis 
dat door mensenhanden werd gebouwd. 
Wees welkom in dit huis 
waar wij samenkomen als zusters en broeders. 
Wij mogen hier zijn 
met al onze vragen en twijfels 
levend vanuit een dragende liefde 
gelovend in die Ene, te groot voor woorden. 
Wees welkom in dit huis 
dat gewijd is aan de Eeuwige. 
Moge Zijn vrede op u rusten 
vandaag en alle dagen. 
Amen. 
 
Lied 287 Rond het licht dat leven doet v.1 

Inleiding en gebed 

Goedemiddag allemaal, ik kan amper beschrijven hoe raar het is om hier nu zo te staan. Al 
tien jaar ben ik onderdeel van deze gemeente, ik heb hier zoveel meegemaakt. Ieder jaar 
nieuwe uitdagingen, nieuwe ideeën, waardoor ik geleidelijk steeds meer heb geleerd en 
mogen ervaren. Daarnaast persoonlijk: toen ik hier kwam was ik 24 jaar, in de laatste 
maanden van m’n studie, en nu sta ik hier als moeder van kleine Max. Een heel nieuw 
seizoen van mijn leven ben ik hier begonnen. En dat allemaal heeft mogen plaatsvinden in 
Aalsmeer, tussen u allen. Ik heb met u samengewerkt, u heeft meegeleefd, een aantal van u 
beschouw ik absoluut als mijn vrienden, twee van u hebben zelfs de titel van mijn 



“Aalsmeerse ouders” gekregen. En nu op naar weer een nieuw seizoen. Dat betekent ook 
hier afsluiten. Zoals ik zei, ik kan het amper beschrijven. Maar ik heb wel het een en ander 
hier opgepikt, dus ik wil het hebben vandaag in deze dienst over Martha, Maria, gastvrijheid, 
taken en verplichtingen. Liesbet heeft ooit over Martha en Maria gezegd dat je nooit goed 
over deze twee vrouwen kan preken, omdat mensen altijd ter verdediging van Martha zullen 
spreken. Mensen herkennen zich in haar. U kennende begrijp ik dat 100%. Dus leek dit me 
de tekst om hier mijn jaren af te sluiten.  

Eerst mogen wij bidden, een moment van rust, stilte, in jezelf keren, tegelijkertijd met alle 
mensen om u heen, gericht op God.  

God, wij komen hier als mensen samen,  
In woord, gebed en lied,  
Wij mogen Uw aanwezigheid ervaren,  
In hoop geloof en liefde.  
U bent bij ons als trouwe steun,  
U kent ons, U troost ons,  
Wij zijn naar U gericht.  
God, U kent ons als kostbare en kwetsbare mensen,  
Heeft ons geschapen als broeders en zusters,  
U roept ons tot de ander,  
Zo verschillend als wij zijn, 
Ras of huidskleur, rangen, standen,  
Samen zijn wij één.  
Wij gaan met vrienden en met vreemden,  
Samen op zoek naar Uw vrede.  
Samen worden wij door Jezus aan tafel geroepen, 
Breed en wereldwijd gedekt,  
Wij delen eten en drinken,  
Gesprek en stilte.  
We zijn te gast bij U, o God.  
Amen.  
 
Lied van Mirelle 

Lezing Lucas 10: 38-42 

Lied 738 Kom zing het lied van Eva 

Overdenking 

“Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een 
vrouw die Martha heette.” Vergis je niet, Martha en Maria (en hun broer Lazarus) stelden 
hun huis open voor niet enkel Jezus. Jezus reisde niet alleen. Hij kwam met zijn leerlingen. 
Een groep jonge mannen. Lang waren ze onderweg, ze hadden veel meegemaakt, moe en 
vies en vooral hongerig kwamen ze binnen. En de honger van een groep jonge mannen durf 
ik niet te onderschatten. Dus Martha gaat aan de slag. Gastvrij worden ze ontvangen, dus de 
mogelijkheid om te wassen, iets te drinken, te eten, een plek om comfortabel te zitten. Het 
is niet zomaar geregeld. U ziet het vandaag: vele handen hebben geholpen om u gastvrij te 
ontvangen.  



Gastvrijheid is een van de grootste verantwoordelijkheden in de Hellenistische en Romeinse 
tijd, de periode waarin Jezus leefde. Verhalen in de Hebreeuwse bijbel, maar ook in de 
Griekse en Romeinse mythe, over engelen of goden die op bezoek komen, in vermomming, 
en die straffen als je niet een perfecte gastheer of -vrouw bent. Er waren strenge wetten 
hierover in de religieuze teksten, het was een grote belediging om iemand niet gastvrij te 
ontvangen. Martha deed dus haar taak. Maria doet echter iets vreemds. Zij gaat zitten en 
luisteren. Zij laat haar verplichtingen even liggen, zij heeft iets belangrijkers te doen. En Jezus 
bevestigt dit ook, zij heeft het beste deel gekozen. Jezus waardeerde Martha ook zeker. In 
Johannes staat: “Jezus hield veel mar Martha en haar zuster, en van Lazarus.” Dit in het 
verhaal waar Lazarus erg ziek wordt en overlijdt. Martha en Jezus zijn belangrijk voor elkaar. 

Waarom gaat Martha er dan niet ook lekker bijzitten? Maar zo makkelijk is het niet. Een 
groep komt op bezoek. Je kan de boel niet de boel laten. Je wil toch iets op tafel zetten, je 
wil toch dat mensen kunnen ontspannen. In onze gemeente hebben we een groot aantal 
Martha’s. Lieve mannen en vrouwen die altijd bezig zijn. Die zorgen, die regelen, die koffie 
schenken, die poetsen, die de website bij houden, die in de bezoekgroep zitten, die lekkers 
regelen, die alle hand en span diensten doen die gedaan moeten worden. Want dat is 
gastvrijheid. Hoe fijn is het niet om een mooie bos bloemen te krijgen als teken dat er aan je 
gedacht wordt? Om aan te kunnen schuiven bij de inloop, de maaltijdgroep of de koffie na 
de dienst en verzorgd te worden? Om te weten dat de dienst terug is te zien online, als je 
niet naar de kerk kan komen. Het werk wordt gedaan. En als er een grote groep jonge 
mannen op je stoep verschijnt, dan is er behoorlijk wat werk te doen.  

Voor alles is een tijd. Martha is maar bezig, blijft maar door rennen en vindt zo onvoldoende 
tijd voor rust, verstilling, gebed, overdenking of gewoon ontmoeting. Martha gebruikt haar 
gaven, maar daardoor kan ze zelf niet genieten. En dat herkennen sommige gemeenteleden 
misschien ook wel. Zo druk dat je daardoor niet zelf kan genieten van wat er allemaal 
gebeurt. Altijd maar opletten wat er moet gebeuren, altijd maar vooruitkijken, waardoor je 
niet in het hier en nu bent.  

Paul wees mij op het verhaal van Karel Eijkman. Hij vertelt in Woord voor woord, een 
kinderbijbel, ook het verhaal van de twee zussen. Uiteindelijk gaat Martha naast Maria 
zitten, luistert naar het verhaal, is gelukkig. En om het verhaal helemaal af te maken: daarna 
gaan Maria, Martha én Jezus de afwas doen, en tijdens het afwassen kan je goed verder 
praten. Dat wil ik de gemeente graag meegeven. Let op wie altijd de Martha is. Vraag die 
Martha om het rustig aan te doen, om te genieten van het moment, om even te leven in het 
nu. En daarna is het belangrijk om deze Martha, deze zuster of broeder, ook de mogelijkheid 
te geven om te genieten van het moment, door ze te ontlasten. Want de gemeente kan 
alleen maar gastvrij zijn als het werk gedaan wordt, maar de last moet gedeeld worden, niet 
alleen door de Martha’s, maar ook door de Maria’s, en ook door Lazarus, die tot dusver in dit 
hele verhaal de dans is ontsprongen. Wie blijven er ongenoemd in onze gemeente? Wie 
vallen buiten ons verhaal? Op wie moeten onze ogen richten? Ook dat zijn belangrijke 
vragen als het gaat om gastvrijheid. Dus werk samen, luister samen, wees gastvrij, heb 
vertrouwen, en laten wij samen ons richten op Jezus, in ons werken en luisteren, in onze 
handen en in ons hart.  

Duet door Paulien en Mirelle 



Open ruimte 

Gebed en Onze Vader  

Laat ons bidden voor een sterke gemeenschap, met de woorden van Franciscus van Assisi: 
 
Heer, maak ons een instrument van Uw vrede.  
Laat ons liefde brengen waar haat heerst,  
laat ons vergeven wie ons beledigde,  
laat ons verzoenen wie in onmin leven,  
laat ons geloof brengen aan wie twijfelt,  
laat ons waarheid brengen aan wie dwaalt,  
laat ons hoop brengen aan wie wanhoopt,  
laat ons licht brengen aan wie in duisternis is,  
laat ons vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  
Laat ons niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet bemind te worden, maar te beminnen.  
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  
door te verliezen, dat men vindt  
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen. 
 
In stilte bidden we voor de zaken waar geen woorden voor zijn, of die ik niet voor u kan 
benoemen. 

Bidden we de woorden die Jezus ons geleerd heeft:  

Onze vader in de hemel, 
Laat uw naam geheiligd worden, 
Laat uw koninkrijk komen, 
Laat uw wil gedaan worden 
Op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,  
Zoals wij ook vergeven 
Wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
Maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
De macht en de majesteit 
In eeuwigheid. Amen.  
 
Tijdens collecte zingen we Lied 1005, v1,2,3 

Lied van Paulien 

Zegen 
We zijn gezegende mensen vanaf ons eerste tot ons laatste moment, als geliefde, kostbare 
en kwetsbare kinderen van God, en op deze zondag mogen wij herinnerd worden van de 
zegen die op ons rust: 



Het ga je goed 
Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn: 
De vreugde van de ontmoeting 
De pijn van de ontbering 
De tijd van de verwachting 
Het genot van de volheid 
De kaalte van het gemis. 
 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
Dat je ogen met mildheid kijken, 
Dat je handen open zijn en opbouwen. 
Dat je luistert tot in het zwijgen, 
Dat je woorden oprecht zijn 
En dat je in hart en nieren bewogen bent 
Om de mens op je weg. 
God zegene jouw weg, 
Moge jouw leven tot Gods eer zijn. 
 
Lied 416 Ga met God en hij zal met je zijn 

Doven van de kaarsen 


