
Liturgie voor de oecumenische viering op 14 januari 2024 
in de Doopsgezinde Kerk (Zijdstraat 55) van Aalsmeer 
aanvang: 10 uur 
 
Voorganger: Ds. Arianne Geudeke 
Organist: JR 
m.m.v. vocaal kwartet Uithoorn 
Voorbereid met de liturgiewerkgroep van de Raad van Kerken Aalsmeer-Kudelstaart 
Bloemschikking: Dick van Leeuwen 
Technische ondersteuning: commissie Techniek 
 
Thema: Heb God lief en je naaste als jezelf 
 
Welkom en aansteken gemeentekaars  
 
Lied: Liedboek 993 Samen op de aarde (1,2,3,4,7)  
 
Begroeting  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: De Eeuwige is trouw tot in eeuwigheid 
A:  Hij laat niet varen wat Zijn hand begon. Amen. 
 
Woorden ter inleiding  
 
Muziek    Zoals de regen (NLB 929)  
 
Kyriegebed  
God van alle mensen, 
als u ziet, al het onmenselijk geweld 
dat ieder stukje levensvreugde vernietigt 
en het leven van uw mensen verwoest, 
Wees dan daar met uw ontferming 
 
Als u ziet dat uw mensen bekneld worden 
door kwade machten,  
door ziekte of eenzaamheid, 
nauwelijks adem voelen,  
niet gezien worden, buitengesloten, 
Wees dan daar met uw liefde 
 
Als u ziet dat wij mensen 
uw schepping verwaarlozen, 
geen waarde hechten 
aan het leven van dieren of planten,  



de zee en lucht vervuilen, 
Wees dan daar met uw Geest 
om ons te bekeren 
  
Ontferm u zo over uw schepping 
ontferm u zo over uw mensen 
Wees aanwezig, ontbreek ons niet! 
  
Glorialied: GvL 491 Looft de Heer al wat gemaakt is (1,2,3)  
 
Gebed bij de opening van de schrift  
Eeuwige God, 
U nodigt uit tot het horen naar uw stem die kan klinken in oude woorden en die tot leven komt in het 
diepste van de ziel. Terwijl u achter ons bent om ons te bemoedigen loopt u ook voor ons om de weg te 
wijzen. Wij danken u dat wij u kunnen horen. 
Amen. 
 
Eerste lezing: Genesis 18: 1-8 
  
Muziek  Tijd van vloek en tijd van zegen (NLB 845)  
  
Evangelielezing: Lucas 10: 25 – 37  
 
Lied Lb 791 Liefde eenmaal uitgesproken (1,2,4,6) 
  
Overweging  
Het was zomer. Zondagmiddag. 
Het ene kind was zwemmen, het andere kind fietsen. Mijn kerkdienst was geweest. 
Tijd om rustig in de tuin te zitten met een glaasje. 
Ik sloeg mijn boek open en de telefoon ging. De zoon die op de fiets naar het strand was. 
Mam, kun je komen met handdoeken en water. 
Wat is er gebeurd? Waar ben je? Ik schrok en zag de ergste scenario’s al voor me. 
Ik ben in de buurt, ik ben niet gevallen maar heb een hele erge bloedneus gehad. Alles zit onder, m’n 
handen, m’n schoenen, m’n telefoon; ik weet me geen raad. 
Ik ben in de auto gesprongen, met water en handdoeken. En trof mijn zoon aan ergens langs de plassen,  
een plek waar veel fietsers langkwamen. Oudere en jonge mensen, elektrische fietsen, racefietsen. Een 
druk fietspad. 
‘Ik zat daar’, mijn zoon wees naar een bankje, ‘met m’n hoofd naar beneden. 
M’n fiets lag op de grond. En iedereen reed voorbij.’ 
‘Kwam er niemand naar je toe?’ vroeg ik. 
‘Een jongen op een racefiets racete mij voorbij, stopte toen, keerde om en vroeg of hij wat kon doen. 
Maar verder niemand van al die fietsers…’ 
‘Je had ook even aan kunnen bellen bij een van die huizen daar’, zei ik, ‘om water te vragen.’ 
‘Dat durfde ik niet’, antwoordde zoon, ‘ze zien me aankomen onder het bloed…’. 
 
Aan deze gebeurtenis van afgelopen zomer moest ik denken bij de lezingen van vandaag. 
 
Wat doe jij, wat doet u, wat doe ik? 



 
Als je iemand ziet vallen, een ongeluk ziet gebeuren 
Als je iemand alleen op het schoolplein ziet staan 
Als je iemand ziet bedelen in het winkelcentrum 
Als je iemand alleen aan een tafeltje ziet bij de koffie na kerktijd 
 
Loop je gauw door? 
Ga je er met een boog omheen? 
Keer je je hoofd om? 
Kijk je een andere kant op? 
 
De opdracht die Jezus geeft is niet nieuw. 
Het zijn oude, vertrouwde woorden ten leven uit Deuteronomium en Leviticus. 
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht’. 
 
De priester, de leviet, de wetgeleerde, ze zijn met deze woorden opgevoed en opgegroeid. En ze 
proberen eruit en ernaar te leven. Ze dienen God. 
 
Maar je kunt God niet dienen en liefhebben  
zonder oog, oor, zonder hart te hebben voor de ander. 
‘Heb de Heer, uw God, lief en de naaste als uzelf. 
 
We kunnen ons verliezen in een discussie over wie de naaste dan is. 
Maar Jezus vertelt een verhaal over wie naaste is. 
 
Je familie, je vrienden, je bekenden, je zusters en broeders uit de kerk? 
Het is soms al heel lastig om het goed met hen te hebben en te houden. 
Hen lief te hebben. 
 
Laat staan een naaste die een vreemde voor je is 
Iemand uit een ander land 
Met een andere huiskleur of naam 
Een ander geloof 
Andere gewoonten en gebruiken 
 
Wie is de naaste? 
De man die overvallen werd door rovers uit het verhaal van Jezus? 
De gasten die onverwacht bij Abraham onder zijn bomen staan? 
 
Nee, de wetgeleerde antwoordt juist op de vraag van Jezus: 
De mens die barmhartigheid heeft betoond: díe is naaste geweest voor de ander. 
 
De Samaritaan, Abraham: zíj zijn naaste geweest voor wie op hun pad kwam. 
 
De naaste is niet de hulpbehoevende. 
De naaste is degene die zich ontfermt over. 
 
Een lied uit de evangelische traditie heeft het goed begrepen: 
 
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? 
En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 



Toen ik dorst en honger had, waar was jij?  
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?  
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? 
 
Wij zijn geroepen, in navolging van Jezus, naaste te zijn voor elkaar. 
 
Liefde en barmhartigheid te tonen aan mensen in nood. 
Ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond.  
 
Het is niet onze gedeelde identiteit die ons ertoe moet aanzetten de ander te hulp te komen,  
maar liefde voor de ander. 
 
Dat wij in verbondenheid met elkaar in vertrouwen en met vreugde  
vandaag, morgen, dit nieuwe jaar NAASTE zullen zijn 
 
Voor mensen die bij ons voor de deur staan, bij ons aankloppen voor hulp 
Voor mensen die wij tegenkomen op onze weg, waar we een stukje mee oplopen 
 
Heb de Heer, uw God, lief 
met heel uw hart en met heel uw ziel  
met al uw kracht en met heel uw verstand, 
en de naaste als uzelf. 
Amen. 
 
Muzikaal intermezzo  Als wild gras (t. Sieds Prins, m. Tom Löwental)  
 
Lied Lb 793 Bron van liefde, licht en leven (1,2)  
 
Open ruimte (gelegenheid te reageren op de overweging, of iets persoonlijks mee te delen, een kaarsje 
aan te steken)  
 
Voorbeden  
Zovelen 
Er zijn er zovelen 
Die hoopten en niet kregen; 
Die kregen en moesten afstaan. 
Er zijn er zovelen 
Die niet vonden wat ze zochten; 
Die vonden en weer verloren. 
Er zijn er zovelen 
Die strijden en lijden aan elkaar. 
Er zijn er zovelen 
Die onterecht veel pijn wordt gedaan. 
Bid met ons. 
 
Er zijn er zovelen 
Die verlangen naar eenheid die samenbindt 
En naar de dialoog met elkaar 



Om elkaars verschillen proberen te begrijpen 
Er zijn er zovelen 
Die inspiratie zoeken in mens en natuur: 
Tekens van leven die spreken van U. 
Bid met ons. 
 
Er zijn er zovelen 
Die hartstochtelijk in het leven willen aarden. 
Er zijn er zovelen 
Die rust en stilte zoeken; 
Uitzien en verlangen 
Naar een hartelijke kerk. 
Er zijn er zovelen 
Die zoeken naar warmte, 
Geborgen zijn 
In tijd en eeuwigheid. 
Bid met ons. 
 
Stil gebed  
 
Onze Vader  
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden. 
Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens voor elkaar  
 
Gezongen gebed om vrede in de wereld: Dona nobis pacem (canon)  
 



 
 
Collecte (Muziek ‘Bridge over troubled water’ tijdens de collecte door JR)  
1e collecte voor de Voedselbank Aalsmeer 
2e collecte voor het werk van de Raad van Kerken Aalsmeer-Kudelstaart 
  
Muziek  Wat vrolijk over U geschreven staat (NLB 324)  
 
Zegen  
 
Slotlied Lb 425 Vervuld van uw zegen  
 
Doven van kaarsen  
 
Week van Gebed voor eenheid: 21 t/m 28 januari 2024:  
 
Heb God lief en je naaste als jezelf 
 
Gebedsbijeenkomsten in Aalsmeerse kerken. Aanvang 19.30 uur 
 
Zondag 21 januari (avond)  Dorpskerk 
Maandag 22 januari   Karmelkerk (samenwerking Karmelparochie, OHK en DGA) 
Dinsdag 23 januari   De Spil (samenwerking Samen-op-Weggemeente, Alphakerk en  
     Sint Jan Geboorte) 
Woensdag 24 januari   Levend Evangelie Gemeente (LEG) 
Donderdag 25 januari  Lijnbaankerk 
 


