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MA A N D B L A D  VA N  D E  D O O P S G E Z I N D E  G E M E E N T E  A A L S M E E R

Levenslicht
Ja

a
rg

a
n

g 
98

  |
   

n
r.

 2
 M

a
a

rt
 2

02
5

Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

 Zinvol ouder worden!? 

Een breed begrip dat vanaf de geboorte begint. Je stapt 
immers in een wereld, die ook ouder aan het worden 
is. Dat geldt voor de aarde, voor je ouders enzovoort. 
Eigenlijk is het een proces dat na de oerknal nooit meer 
gestopt is. Echter, het woord 
‘zinvol’ roept vele vragen op. 
Wat zinvol is voor de één, kan 
voor de ander onzin zijn en 
omgekeerd. 
Na je geboorte bepalen je 
ouders in de eerste jaren wat 
‘zinvol’ voor je is en ga je zelf 
daar later een eigen weg in 
volgen. Ook je gezondheid 
wordt mede bepaald door de 
genen van je ouders. Na je 
eerste huilen bij de geboorte, 
wat met vreugde wordt 
ontvangen, ontvouwt het 
leven zich met een lach en 
een traan. Die eerste tranen 
worden met gejuich ontvangen, 
evenals je eerste lach en al 
groeiende merk je dat een 
traan medelijden oproept 
en lachen warmte geeft in je 
omgeving. Lachen en huilen 
horen bij elkaar, maar bij het 
ouder worden lijkt het wel of 
het evenwicht tussen deze twee 
verdwijnt en de woorden een 
andere gevoelswaarde krijgen. 

Voor zinvol ouder worden geldt misschien meer de 
uitdrukking: ‘Een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd’, al staat het huilen je soms nader dan het lachen. 
Zinvol ouder worden gaat gepaard met beide en geeft de 
uitdrukking ‘Ik kijk wel blij, maar van binnen huil ik’ vaker 
onze gemoedsgesteldheid weer dan we willen. 

Doordat de gemiddelde leeftijd stijgende is, neemt in 
deze tijd vaak de roep om hulp toe, die nog niet gehoord 
wordt met alle gevolgen van dien. Ook bij de jeugd wordt 
de groep, die om hulp vraagt steeds groter, hetgeen nog 
meer tranen tot gevolg heeft. 

Alle ontwikkelingen van deze tijd leiden ertoe dat het 
lachen ons soms vergaat en de somberheid over ons 

komt. Het lijkt wel of de zorgen om de wereld, de kerk 
en de mens in deze tijd in een stroomversnelling zijn 
gekomen, mede aangewakkerd door de moderne 
communicatiemiddelen. Het huilen staat ons nader dan 
het lachen; dat klinkt niet zinvol. 

Ook de kerken lijden onder dit 
verschijnsel en worden leger 
en leger. Wie blijft zoeken naar 
oorzaken en weinig aandacht 
schenkt aan de ‘positieve 
ontwikkelingen’, dreigt door 
zijn tranen ‘het goede’ te gaan 
missen. 
Als Gemeente van Christus 
staan we voor de uitdaging 
onze en elkaars tranen te 
drogen en oog te houden voor 
de positieve zaken, die een 
lach op ons gezicht kunnen 
laten zien. Het is fijn dat er 
een Gemeente is waar dat 
kan. En we kunnen juist vanuit 
die kleine gemeenschappen 
proberen een lach te 
brengen op al die betraande 
gezichten. Ons geloof kan 
daarbij de stimulans zijn zinvol 
ouder te worden en vooral 
elkaars tranen te drogen.                                            

Nico Tas
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Kerkdiensten

  9 maart		 dhr. Herman O. de Roode (collecte ADS, jeugd- en jongerenwerk), 
		  begin Veertigdagentijd
16 maart	 ds. Jolan Gaaikema (collecte Kruispost)		
23 maart	 ds. Paul F. Thimm (collecte Kruispost), Kinderdankzeggingsdienst
30 maart	 ds. Paul F. Thimm (collecte Kruispost)
 	 6 april	 br. Wim van Leeuwen (collecte Kruispost)
	 13 april	 ds. Paul F. Thimm, Palmpasen (collecte Kruispost) 

Aanvang om 10.00 uur.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79. 
Na overleg kan er een haal- en brengschema opgesteld worden. 

Agenda

Zo	   9 maart	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur	
Ma	 10 maart	 Zin-Inn: Cursus Sacrale dans	 14.00 uur		
Di	 11 maart	 Gebedsmoment in de Veertigdagentijd	 12.00 uur
Di	 11 maart	 Zin-Inn: Cursus Meister Eckhart	 14.00 uur
Wo	 12 maart	 Oecumenische Passieronde ‘De Spil’	 19.15 uur
Wo	 12 maart	 Kring JoB	 20.00 uur
Do	 13 maart	 Kring Oase	 14.30 uur
Do	 13 maart	 Kring Shalom	 20.00 uur
Vr	 14 maart	 Zin-Inn: Cursus Zentangle	 19.30 uur
Di	 18 maart	 Gebedsmoment in de Veertigdagentijd	 12.00 uur
Wo	 19 maart	 Oecumenische Passieronde Open Hof Kerk	 19.15 uur
Wo	 19 maart	 Kring Duurzaamheid	 20.00 uur
Do 	20 maart	 Kring Ruth	 20.00 uur
Di	 25 maart	 Gebedsmoment in de Veertigdagentijd	 12.00 uur
Di	 25 maart	 Zin-Inn: Cursus Meister Eckhart	 14.00 uur
Di	 25 maart	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur
Wo	 26 maart	 Zinvol Ouder Worden	 10.00 uur
Wo	 26 maart	 Oecumenische Passieronde NH Dorpskerk	 19.15 uur
Wo	 26 maart	 Kring Elia	 20.00 uur
Ma	 31 maart	 Kring Zorgcentrum	 15.00 uur
Di	   1 april	 Gebedsmoment in de Veertigdagentijd	 12.00 uur
Di	   1 april	 Zin-Inn: Cursus Meister Eckhart	 14.00 uur
Wo	   2 april	 Kring Mijdrecht	 14.30 uur
Wo	   2 april	 Zin-Inn: Maaltijdgroep	 18.00 uur	
Wo	   2 april	 Oecumenische Passieronde RK Karmelkerk	 19.15 uur
Do 	   3 april	 Kring Shalom	 20.00 uur
Di	   8 april	 Gebedsmoment in de Veertigdagentijd	 12.00 uur
Di	   8 april	 Bijbelgesprekskring:
		  Contextueel Bijbellezen Avondmaal	 20.00 uur
Wo	   9 april	 Plantenactie bezoekgroep
Wo	   9 april	 Oecumenische Passieronde in de DGA	 19.00 uur
Wo	   9 april	 Kring JoB	 20.00 uur	
Do	 10 april	 Kring Oase	 14.30 uur
Do	 10 april	 Kring Ruth	 20.00 uur
Za	 12 april	� Zin-Inn: Theatervoorstelling: 
		  Eddie voor het leven	 20.30 uur
Zo	 13 april	 Palmpasenontbijt en KliederZin	 10.00 uur			 
Zo	   13 april	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur
			 
Om alvast te noteren 
Di	 22 april	 Voorjaarsgemeentevergadering	 19.30 uur
Wo	 23 april	 Lenteontmoeting voor ouderen	 14.00 uur – 17.00 uur
Wo 	 30 juli	 Bootreisje voor ouderen              	 10.00 uur – 17.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 28 maart mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
12 april 2025.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. Ilse Zethof  (eindredactie),
tel. 06 53 66 02 62. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
Br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl
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Inlegvel contactgegevens
Zoals gebruikelijk bevat het tweede Levenslicht van 
het jaar het inlegvel met de gegevens van de werkers, 
kerkenraadsleden, commissies, groepen, kringen 
etc. Handig om te bewaren! Alle leden, vrienden en 
belangstellenden, ook diegenen die geen abonnement 
hebben, ontvangen een exemplaar van dit Levenslicht.
Mocht u zich willen abonneren op Levenslicht, 
dan kunt u dit doorgeven aan Pauline Piet-Kreeft, 
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl, tel 0172 40 83 96 of 
06 18 52 22 68.

BIJ DE COLLECTEN  

Kruispost Amsterdam
Collectes in de Veertigdagentijd
Via een van de Bindingkoorleden zijn wij in contact 
gekomen met Kruispost. Kruispost biedt al meer dan 
veertig jaar zorg aan Amsterdammers, die tussen wal en 
schip vallen. Mensen die dakloos, niet gedocumenteerd 
of onverzekerd zijn en daardoor geen toegang hebben 
tot reguliere basiszorg. Als medische post in hartje 
Amsterdam zorgen zij ervoor dat deze kwetsbare groep 
de zorg krijgt die ze nodig heeft. Een team van vrij-
willigers voor een gezond Amsterdam, bestaande uit 
(huis)artsen, tandartsen, specialisten en receptionisten, 
werkt op vrijwillige basis. Zo kunnen zij professionele en 
adequate basiszorg bieden, inclusief psychosociale 
ondersteuning en trauma-therapie. Zij hebben ruime 
ervaring met de complexe problematiek van onverze-
kerden en bieden hun een veilige plek waar ze altijd 
welkom zijn. Tabitha vindt dit een heel mooi en passend 
doel voor de collectes in de Veertigdagentijd.

Namens commissie Tabitha, Jeannette Heil-Philippo

MET DE BIJBEL ERBIJ

Vertrouwen 
‘Een pelgrimslied van Salomo. Als de HEER het huis niet 
bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad 
niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs 
is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor 
wat brood- hij geeft het zijn lieveling in de slaap.’ 
Psalm 127:1-5
We hebben als geestelijk werkers de afspraak dat we 
de rubriek ‘Met de Bijbel Erbij’ vullen. We hebben geen 
jaarthema, dus gaat het erom een tekst te vinden die bij 
de Gemeente past of bij onszelf aansluit.  
Onze jongste zoon en zijn vriendin hebben een huis 
gekocht. Volgend weekend gaan ze ‘over’. De tussenetage 
is klaar, daar gaan ze voorlopig wonen. Aannemers laten 
lang op zich wachten. Het duurt nog drie tot zes maanden 
voordat het beneden klaar is. Zij kunnen dat. Ik vind dat 
knap, ook hoe ontspannen ze erin staan. Ik moet er niet 
aan denken en maak mij er regelmatig zorgen over. Ik zou 
van alles willen doen, maar dat gaat helemaal niet. Het 
vraagt om wachten in vertrouwen. Ze zeggen dat mijn 

moederhart ermee te maken heeft. Waar vindt een mens 
zijn of haar vertrouwen? Zo kwam ik uit op de psalm, een 
tekst over een huis, ons levenshuis. Blijkt de tekst ook 
over vertrouwen te gaan. Dat trof! ‘Hij geeft het zijn lieve-
ling in de slaap.’ Het vraagt er wat mij betreft allereerst om 
te delen wat je bezighoudt, om je dan, volgens de  
psalmist, over te kunnen geven in vertrouwen. Toen 
diende ook 1 Korintiërs 3:11 zich aan ‘Want niemand kan 
een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus´, 
leidraad in het leven van Menno Simons. Jezus, die ook 
ons als Gemeente tot op de dag van vandaag inspireert. 
De evangelist Lucas liet tot slot ook nog van zich horen: 
‘Als je je levenshuis bouwt op een goed fundament blijft het 
overeind, omdat het degelijk gebouwd is’ (Lucas 6:47-49). 
Een belangrijke sleutel voor een leven in vertrouwen. 

Ellen van Houten

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Veertigdagenmoment 
´Op weg naar het Paasfeest´
Ook dit jaar komen we, voorafgaand 
aan Pasen, gedurende zes weken 
iedere dinsdag samen voor een 
moment van verstilling, het 
ontsteken van kaarsen, het zingen 
van een lied en het lezen van een 
gebed. Tijd om even afstand te 
nemen van de dagelijkse drukte, om 
stil te staan bij de weg, die Jezus is 
gegaan en om inspiratie op te doen op weg naar Pasen. 
De ervaring leert dat het Veertigdagenmoment heel open 
is voor iedereen. Welkom om juist in deze tijd samen 
de weg door het donker naar het Licht te gaan. 
We komen van 12.00 uur tot 12.30 uur samen in de 
Bindingzaal op dinsdag 11, 18 en 25 maart en op 1, 8, en 
15 april. Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie 
of thee en is er gelegenheid om na te praten.

Ellen van Houten

´Samen vieren´
Op Witte Donderdag 17 april om 19.30 uur vieren we 
als Gemeente in onze kerk op weg naar Pasen, het 
Avondmaal. U kunt dat via de livestream meebeleven als 
u niet in de gelegenheid bent om erbij te zijn. Als u dit 

samen delen mist en graag bij 
u thuis een klein Avondmaal-
moment zou willen vieren, dan 
kan dat! Dominee Paul F. Thimm 
en ouderenpastor Ellen van 
Houten komen daarvoor graag 
met een kerkenraadslid of 
iemand van de bezoekgroep  
's middags bij u op bezoek.  
Een kort moment van gebed, 
het ontsteken van een kaars, het 
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lezen van een tekst, het delen van brood en wijn, wellicht 
het zingen van een lied. We nemen mee wat daarvoor 
nodig is. We doen het graag. Dit is een kans om de 
verbinding met de Gemeente gestalte te geven als u niet 
(meer) naar de kerk kunt komen. We bellen u om de tijd 
ervoor af te spreken. Laat u het ons weten als u dat fijn 
zou vinden – graag vóór maandag 14 april.

Paul F. Thimm: 0297 74 30 44
Ellen van Houten: 06 14 14 43 44

Kinderdankzegging
Op zondag 23 maart is er een 
bijzondere dienst. Samen met 
vijf gezinnen zullen we dan een 
Kinderdankzeggingsdienst vieren te 
midden van de Gemeente. Zo willen de ouders hun 
baby’s en jonge kinderen voorstellen en graag de 
dankbaarheid voor hen met iedereen delen. De dienst 
wordt voorbereid door de ouders en mij, uw predikant. 
Ter bescherming van de kinderen zal deze speciale dienst 
niet via internet buiten de kerk te volgen zijn. U bent 
van harte uitgenodigd om te komen om deze dienst 
in de kerk mee te vieren. Er wordt gezorgd voor een 
kinderoppas tijdens de dienst.

Paul F. Thimm
 

 GELOVEN  MET  EEN  GLIMLACH

Wij en de anderen
De kerkdienst is al begonnen, als twee bezoekers 
stilletjes de kerk binnensluipen. Bij binnenkomst horen 
ze de predikant zeggen: “Wij zijn op de wereld om aan 
anderen goed te doen.”
De twee kijken elkaar verbaasd aan en dan zegt de één 
tegen de ander: “Maar waarvoor zijn de anderen dan op 
de wereld?”

OECUMENE

Passieronde 2025 
Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen! De Raad van 
Kerken Aalsmeer – Kudelstaart organiseert in de Veertig-
dagentijd de twintigste Passieronde langs Aalsmeerse 
en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van 
stilte, bezinning en inkeer, ter voorbereiding op het 
komende Paasfeest.  

Zes weken - op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 uur - 
bent u van harte welkom in één van de kerken. 
Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen 
wijze inhoud aan het half uurtje van samenkomst. 
Zo gaan wij samen oecumenisch op weg naar Pasen! 

De ‘haltes’ zijn:	
12 maart: 	� Kerkelijk Centrum ‘De Spil’ Kudelstaart (SOW 

in samenwerking met RK Sint Jan Geboorte)
19 maart:	 Open Hof Kerk
26 maart:	 NH Dorpskerk
	 2 april:	 RK Karmelkerk 
	 9 april:	 Doopsgezinde kerk
	 16 april:	 Lijnbaankerk (19.30 uur)

Tot ziens in de kerken!
 
Wim van Leeuwen

GEMEENTEWERK 

Zinvol Ouder Worden, omgaan met ziekte
Woensdagmorgen 29 januari 2025 mocht de ZOW een 
grote groep verwelkomen. De opening werd verzorgd 
met een gedicht van Han G. Hoekstra ‘Leo is ziek’. Hoe 
toepasselijk voor een morgen waarin zorg over ziek zijn 
behandeld werd. Ds. Alex Noort uit Haarlem was gast-
spreker en hield een overdenking over Marcus 8:23 ‘Hij 
pakte de blinde bij de hand’. Het werd een boeiend verhaal 
hoe om te gaan met een ziekte, met wat anders is. Ook 
kwam onbegrip over ziek zijn aan de orde en de theologie 
van de aanraking, de zachte krachten. Zoals gebruikelijk 
gingen we in kleine groepjes uiteen om over vijf stellingen 
te praten: Wat heeft mij geraakt in het verhaal van  
Marcus? Hoe ben ik omgegaan met angst, die kan komen 
kijken bij ziekte? Wat betekent de gemeenschap in het 
ondersteunen van mensen, die ziek zijn? En ook nog: wat 
zou ik willen doorgeven aan jongere generaties over het 
omgaan met ziekte of lijden? We raakten niet uitgepraat. 
Bijzonder boeiend hoe er soms over werd gedacht. Aan-
dacht en warmte zijn woorden, die mij zijn bijgebleven en 
vooral ook optimisme. Een hele fijne en nuttige morgen. 

Ineke van der Stroom

Inloop op zondag met nostalgische verhalen  
Zondag 9 februari was er weer een geslaagde inloop in de 
Bindingzaal. Een mooie opkomst met achttien gasten. Fijn 
dat zoveel mensen hun weg weten te vinden naar deze 
bijeenkomsten. Er was koffie en thee en er werden twee 
nostalgische verhalen verteld uit de verhalenbundel van 
Anneke Eveleens. Naar de markt en voor het eerst patat-
friet eten voor een kwartje. En een verhaal over stiekem 
geld uit de spaarpot halen om snoep te kopen in het 
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stalletje aan de overkant en vervolgens de spaarpot open 
op tafel laten staan, hetgeen door moeder natuurlijk 
ontdekt werd. Dikke tranen en spijt, vooral om het feit dat 
moeder niet boos werd, maar in gesprek ging met de be-
treffende dochter van vijf jaar oud. Ze had geen benul van 
de waarde van het geld en had het overige geld maar in 
de sloot gegooid, omdat ze het niet mee naar huis durfde 
te nemen. Er klonk muziek en natuurlijk werden er met 
veel plezier spelletjes gedaan. Het was een fijne middag. 

Anneke Eveleens

Lezing Participe Amstelland 
Op woensdagmiddag 19 februari 
vertelde, nadat ze van harte welkom 
was geheten door ouderenpastor 
Ellen van Houten, ouderenadviseur 
Elly Weijers van Welzijnsorganisatie 
Participe over het aanbod op het 
gebied van ouderenwerk. De belang-
stelling voor deze middag was groot, 
want tweeëndertig mensen bezochten de bijeenkomst. 
Aan de hand van een PowerPointpresentatie liet Elly zien 
hoe breed het aanbod is. ‘Iedereen in de samenleving kan 
meedoen, het is voor iedereen van 18 tot 118’ (website van 

Participe). Het ouderenadvies werd opgedeeld in 
verschillende factoren; Welzijn: dagbesteding, Welbehagen: 
levensvragen over eenzaamheid, Wonen: in hoeverre zijn 
er aanpassingen mogelijk in uw woning of advies als men 
wil verhuizen, Zorg: huishoudelijke hulp en persoonlijke 
verzorging, maaltijden thuis en meer. Participe Amstelland 
biedt goede ondersteuning en kan u vertellen wat u nodig 
heeft en wat u kunt doen als u op enigerlei wijze hulp 
nodig heeft. Het was een interessante middag met veel 
informatie. De middag werd georganiseerd door ouderen-
pastor Ellen van Houten en ondersteund door ZOW (Zinvol 
Ouder Worden) en het bestuur van de bezoekgroep. 

Anneke Eveleens

Bezoek aan onze partnergemeenten
Dit jaar zijn we van 23 t/m 26 mei uitgenodigd door 
onze partnergemeenten in Duitsland, Grosserkmannsdorf 
en Kleinwolmsdorf. Het is altijd weer een feest om daar-
heen te gaan. We reizen dit jaar met de trein. 
Als u meer informatie wenst of ook mee wilt gaan, dan 
kunt u contact opnemen met Arida van Oudenallen, 
tel.nr 32 24 86 of 06 51 28 81 52 of mail naar 
cie-partnergemeenten@dgaalsmeer.nl.

Ans Goezinne-Oud

Quiltgroep maakt comforters 
De quiltgroep van de Doopsgezinde Gemeente heeft de 
afgelopen tijd hard gewerkt aan het maken van 
comforters. Comforters zijn functionele, gewatteerde 
lappendekens, die bruikbaar zijn als deken, matras en 
tentisolatie. De bovenkant bestaat uit 165 vierkanten 
van 15 x15 cm in mooi patroon aan elkaar gestikt, een 
tussenvulling van fiberfill en een achterkant van stof aan 
elkaar geknoopt. Al twee jaar lang worden deze dekens 
naar Oekraïne gestuurd en daarvoor jarenlang naar 
Syrische vluchtelingen in kampen in Jordanië. 
De ontvangers zijn er blij mee. Het geeft warmte en het 
gevoel dat er aan hen wordt gedacht. Onlangs konden we 
23 dekens afgeven voor transport, zodat ze later 
verstuurd kunnen worden. Iedere donderdagmorgen 
komt de quiltgroep bij elkaar en we kunnen altijd 
katoenen lappen gebruiken. 
Heeft u iets wat wij kunnen gebruiken? Kom dan vooral 
langs of mail naar quiltgroep@dgaalsmeer.nl. Vanaf 10.00 
uur staat de koffie klaar in de Bindingzaal. Iedereen is 
welkom!  

Breiwol voor handwerkclub 
Misschien heeft u nog wat breiwol liggen en doet u er 
niets mee. Dan kunt u het bij de handwerkclub brengen, 
die er erg blij mee is. Graag niet te dikke wol, maar wol in 
vrolijke kleurtjes is altijd meer dan welkom. Wij zijn iedere 
dinsdagmiddag tussen 14.30 en 16.30 uur te vinden in de 
Bindingzaal. Bedankt alvast. 
 
Corrie Kuiper
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Winterontmoeting met thema humor  
In een overvolle kerkzaal opende Anja Hofman, even over 
elven, de dag met het thema humor. Honderd mensen 
waren op deze dag afgekomen en terecht. Iedereen die 
binnenkwam kreeg een smiley opgeplakt, dus als je naar 
iemand keek zag je die lachende sticker! Wat was het 
geweldig, een heel fijne sfeer en wat is er gelachen. 
Heel verzorgd zag 
alles eruit. Heerlijk 
kopje koffie met een 
Westplasje met 
smiley, verzorgd door 
Bakkerij Vooges.  
Vervolgens prachtige 
winterfoto’s van Aals-
meer, mooie bos-
foto’s en twee honden met een sjaal om. Wat is het 
mooi in de natuur als er een pak sneeuw ligt. Na het 
tweede kopje koffie kwam dominee Paul Thimm naar 
voren met de bekende balk en splinter uit Mattheüs 7.  
Hij was oecumenisch gekleed. Een Amish-hoed, een  
katholiek overhemd, een kruisje van de oosterse geloven, 
een protestantse broek, een doopsgezind colbert en 
Jezus-sandalen. Dat was dus oecumenische humor. Uit-
eindelijk zullen we de vier Bijbelgedeelten die hij in zijn 
overdenking gebruikte, niet meer vergeten. Jezus was 
een levensgenieter en met humor kon hij mensen op hun 

plaats zetten. Daarna kregen we een drankje en tegen 
13.00 uur was er een warme maaltijd. Stamppot zuurkool 
en boerenkool met stukje worst of gehaktbal, verzorgd 
door slagerij/catering Ron Steen. Het was heerlijk en wat 
is het gezellig om met elkaar te eten. En een heerlijk  
toetje tot slot. Om 14.00 uur startte het middagprogram-
ma, samengesteld door Wim van Leeuwen. We kregen 
een compilatie van beelden met veel humor te zien. Alle 
lof voor Wim, fantastisch! Lachsalvo’s door de kerk bij de 
beelden van Toon Hermans (dollen met volksliedjes) en 
Bert Haanstra (Alleman, beelden van het strand). En nog 
meer of minder bekende komieken. Het eindigde met het 
prachtige lied van Paul van Vliet: ”Ik ben zo vaak opnieuw 
begonnen”.  Daarna zongen wij tot slot: ‘Ga met God’. Een 
groot applaus voor het bestuur van de bezoekgroep, die 
deze dag tot in de puntjes had voorbereid en verzorgd. 
Dankbaarheid is er na zo’n dag, waarin zoveel gepraat kan 
worden met iedereen en waarop zoveel gedaan wordt 
voor de ouderen in onze Gemeente.  

Jacqueline Tas-Baardse 

Bezoek WereldWerk aan Tanzania
Zoals velen van jullie weten, zijn wij sinds een aantal 
weken in Tanzania. Voor Doopsgezind WereldWerk 
bezoeken wij elk jaar een aantal projecten van de 
doopsgezinde kerk in Tanzania, de Kanisa la Mennonite 
Tanzania (KMT). Deze projecten bevinden zich in het 
Mara-district, een arme regio in het noordwesten van 
het land. WereldWerk steunt daar in drie Gemeenten 
diverse projecten. Niet toevallig al een flink aantal jaren 
in Shirati, de plaats waar de Amerikaanse Mennonites in 
de jaren dertig over het Victoriameer aan land kwamen. 

Destijds bouwden ze daar de eerste doopsgezinde 
kerk en het eerste doopsgezinde gezondheidscentrum. 
Inmiddels is dat laatste uitgegroeid tot een goedwerkend 
districtsziekenhuis. Niet in de laatste plaats door de 
ongelofelijke inzet van de medisch directeur. Recent 
is er een tandheelkundige afdeling gebouwd, onder 
andere met hulp van de opbrengst van de bazar. Aan de 
inrichting wordt nu gewerkt en WereldWerk doneert een 
tandartsstoel.
Zojuist hebben we de kerkdienst meegemaakt en dat is 
altijd een hele happening! Wijs geworden door vorige 
jaren, besloten we om pas later aan te sluiten, want vanaf 
half 8 duurt een dienst zo’n 3 tot 4 uur! We mochten 
naar voren komen om ons voor te stellen en hebben 
de groeten overgebracht van de DGA en een kaarsje 
aangestoken als symbool van onze verbondenheid. Ook 
in de vorige Gemeente in Mugumu hebben we dat op die 
manier gedaan. In Mugumu zijn we een week geweest 
om met iedereen van de projecten te overleggen en te 
horen welke stappen ze in gedachten hebben. Ook daar 
een doopsgezind 
ziekenhuis, 45 jaar 
geleden op initiatief 
van de toenmalige 
president Nyerere 
gebouwd. In het 
ziekenhuis zijn de 
afgelopen jaren 
diverse zaken 
aangepakt. Nieuwe 
operatielamp, 
nieuw dak op de 
operatiekamer 
vanwege lekkage, 
uitbreiding van het lab 
en zonne-energie voor 
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een deel van het ziekenhuis. De bijbehorende medische 
opleiding heeft internet en zonne-energie gekregen en 
nieuwe washokken voor de meisjes. En ten derde de 
doopsgezinde Gemeente zelf, waar een kinderdagverblijf 
is gestart voor twee- tot vijfjarigen. In een mooi nieuw 
klaslokaaltje doet een enthousiaste juf haar best de 
kinderen iets bij te brengen. Voor alle drie de projecten 
zijn vanzelfsprekend nog wensen, hoewel iedereen heel 
dankbaar is voor wat is gerealiseerd. Wij hebben nog één 
plaats te gaan, waar onder andere ook het hoofdkantoor 
van de KMT gevestigd is.
En dan gaan we thuis alles rustig op een rijtje zetten en 
kijken wat we met alle aanvragen kunnen doen. 

Jolande Amorison en Leo Bakker

KRINGWERK

Kring Ruth over Dorcas
Op donderdag 28 november 2024 hadden we een 
interessante avond toen Hannie Verhoef ons vertelde 
over Dorcas. Het ging onder andere over wat deze 
belangrijke organisatie betekent. Maar wie is Dorcas 
eigenlijk? Dorcas is een vrouw uit de Bijbel. Zij stond 
bekend om haar gulheid en goede werken. De Dorcas-
winkels danken hun naam aan deze bijzondere vrouw. 
Vanaf oktober 2013 zijn alle activiteiten ondergebracht in 
de organisatie ‘Stichting Dorcas Aid International’. Dorcas 
komt in actie voor mensen in nood en armoede, ongeacht 
hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Er zijn 
vestigingen in veertien landen, die worden geleid door 
lokale collega’s. In Nederland is Dorcas een beweging van 
tienduizend betrokkenen, waar iedereen op zijn eigen 
manier aan bijdraagt. Samen bouwen ze aan sociale 
vangnetten, waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar 
accepteren en elkaar de zorg geven, die ze nodig hebben. 
Ze zijn dankbaar voor alle goederen, die in het hele land 
worden ingezameld. De goederen worden nu verkocht 
en het geld gebruikt voor de projecten. Elke dag dat ze 
open zijn, en dat is in Aalsmeer op dinsdag, donderdag 
en zaterdag, kunnen er spullen worden afgegeven of ze 
halen het met de wagen bij mensen thuis op. Het was 
een mooi verhaal over het bestaan en de organisatie van 
Dorcas. 
 
Anke Spaargaren

Spelletjesmiddag bij kring Oase
Jolande heette ons welkom op 16 januari, de eerste 
kringmiddag van het nieuwe jaar. Ze hoopt op een 
mooi en gezond Oase-jaar en stak de kaars aan. Daarna 
dronken we thee of koffie met een heerlijke traktatie 
van twee dames, die op Driekoningen jarig zijn. We 
herdachten het overlijden van een trouw kringlid: Dit 
Been. Wat heeft Dit veel gebreid op de handwerkclub, 
onder leiding van Corrie Cuiper. Lies Kuite vertelde over 
mooie herinneringen met Dit. Veel herinneringen heb ik 
ook aan haar, omdat we jarenlang in het bejaardenhuis 

Seringenpark gewerkt hebben. Dit was onze vrolijke 
hardwerkende collega. 
We zongen lied 216 ‘Dit is een morgen om nooit te 
vergeten’. Margo vertelde ons een verhaal van Toon 
Tellegen over een mier en een eekhoorn. De mier heeft 
een zwaar hoofd, wat steeds zwaarder wordt. Dat komt, 
denkt hij, omdat hij zoveel weet en ervaart dat hij 
eigenlijk te veel weet. Een eekhoorn komt langs en samen 
bedenken ze dat je toch beter wat kan vergeten. Dan 
wordt je hoofd wat minder zwaar. Een goede oplossing. 
Margo en Jolande (Elise is er niet vanwege een 

knieoperatie) legden ons het spel uit. Iemand krijgt een 
vraag. Bijvoorbeeld: Je loopt tegen een vechtpartij op, 
wat zou je doen? Na het antwoord mag je een volgende 
persoon aanwijzen, die dan een vraag krijgt. We genoten 
van de leuke en soms moeilijke vragen. Dat werd 
nadenken over vragen als: Wat is de leukste reclame? Wat 
zou je nog willen doen? Wat is je leukste herinnering uit 
je jeugd? Welke vakantie zou je nog weleens over willen 
doen? Veel 
antwoorden 
waren er 
mogelijk. Na de 
pauze deden 
we bingo op 
muziek. Fijn 
dat Leon kwam 
helpen met de 
techniek. Je had 
of een nummer 
of een liedje 
en dat werd 
meezingen 
natuurlijk. Alle bekende liedjes uit onze tijd kwamen 
voorbij: Ritme van de regen, De Vlieger, M’n Opa, Zijn het 
je ogen? en veel andere meezingers. De kaarten raakten 
vol en al snel hoorde je bingo roepen. Natuurlijk waren 
er ook prijsjes. De middag was veel te snel voorbij. Als 
afsluiting hadden we een laatste groet voor Dit met 
bloemen en een kaart, die meegenomen wordt naar de 
afscheidsdienst. De kaars werd uitgeblazen en we gingen 
naar huis met de bingoliedjes nog in ons hoofd. Het was 
weer een mooie Oase-middag. 

Levenslicht nr. 2 | Maart 2025



8

Clazien Meivogel
De oester en de parel bij Kring Ruth
Op 16 januari hadden we weer voor de eerste keer kring 
in het nieuwe jaar en het eendagsbestuur was aan de 
beurt om deze avond in te vullen. Na een paar gezellige 
vergaderingen bij Nelie, hadden we een leuk programma 
bedacht met als thema ‘De oester en de parel’. Gerda 
opende de avond en na het aansteken van de kaars kreeg 
Martha het woord. Zij vertelde hoe parels ontstaan en 
dat in de Bijbel Matth. 13- vers 44 - 46 Jezus het koninkrijk 
van God vergelijkt met een koopman, die op zoek is naar 
mooie parels. Er is een Joods sprookje waar dit verhaal 
ook wordt verteld en dat werd door Nelie voorgelezen. 
Daarna kreeg Miekje het woord en zij vertelde over haar 
werk bij de ADS, wat veelomvattend is. Na de pauze was 
het de bedoeling dat een kunstenares ons zou komen 
vertellen over haar werk. Zij beschildert onder andere 
vazen, maar ook schelpen waar prachtig paarlemoer in 
zit. Het zijn echte kunstwerkjes, die ze ook weer verkoopt. 
Helaas belde zij een dag voor de kringavond op dat ze 
met griep op bed lag en niet kon komen. Gelukkig is 
Miekje heel creatief en ze had op het laatste moment 
een pubquiz in elkaar gezet waar toch ook weer ons 
onderwerp, de parel, in voorkwam. Het hoogtepunt was 
dat iedereen een tekening mocht maken van het ‘Meisje 
met de parel’. Of Vermeer tevreden zou zijn geweest over 
het resultaat betwijfel ik, maar leuk was het wel. Na nog 
een gedicht als afsluiting, sloot Gerda de kringavond af 
met de bekende woorden: “We blazen de kaars uit, maar 
nemen het licht met ons mee naar huis en de wereld in.”

Nelie Stuiver

Waterschappen en waterbeheer bij Kring Elia 
De vloer van de Bindingzaal wordt opgeknapt en 
daarom is Kring Elia voor deze ene keer verhuisd naar de 
kerkenraadskamer. Op woensdagvond 22 januari jl., de 
eerste kringavond van het jaar, zitten we schouder aan 
schouder samen met door enkele leden meegenomen 
introducés. Na het kopje koffie of thee, met het 
meegebrachte lekkers van Neeltje, gaan als eerste onze 
gedachten en beterschapswensen uit naar degenen, die 
door ziekte niet aanwezig kunnen zijn. Dan opent Nelleke 
de avond met een heel kort verhaal en een korte fabel. In 
deze onrustige tijd, waarin het lijkt of iedereen op zoek 
is naar overlevingskansen, vriendschap en steun voor 
de toekomst, kun je je ineens afvragen: “Wie zijn mijn 
vrienden? En hoe kies ik die? Zien degenen, die wij als 
onze vrienden beschouwen, ons ook als hún vrienden? Is 
berusting misschien de beste strategie?”  
Dan volgt de spreker van de avond, Luuk Heijlman. Luuk 
wist de hele avond de aandacht te pakken. Op leuke 
en informatieve wijze vertelde hij over waterschappen 
en waterbeheer. Waterschappen zijn de eerste en 
oudste democratische bestuursvormen, die wij kennen 
(sinds 1255). Hij spitste zijn verhaal toe op de twee 
waterschappen, waarmee Aalsmeerders te maken 
hebben: het Hoogheemraadschap van Rijnland en 
Waterschap Gooi en Vechtstreek, die verantwoordelijk 

zijn voor waterveiligheid, de waterkwaliteit en -kwantiteit. 
De zuivering van drinkwater is een taak van PWN, hier 
houdt het waterschap zich dus niet mee bezig.   
In een periode van droogte moeten de waterschappen 
bijvoorbeeld zorgen voor voldoende zoet water. Dat 
doen ze door water vast te houden en te bufferen, 
bijvoorbeeld de waterbassins langs de N201 (bij de afrit 
Uithoorn), die ook gebruikt worden als overloop bij 
hevige regenval. De cijfers die Luuk noemde, ontlokten bij 
de aanwezigen wat ‘ooohs’ en ‘aaahs’. Zo zou ongeveer 
60% van Nederland overstromen zonder de inzet van de 
waterschappen. Op het gebied van duurzaamheid zijn de 
laatste jaren grote stappen gemaakt. De waterschappen 
zelf hopen in 2025 energie- en klimaatneutraal te zijn. Of 
we met zijn allen goed hadden opgelet, moest blijken 
uit de quiz die volgde. Helaas had niemand van ons alle 
vragen goed kunnen beantwoorden. Henny bedankte 
Luuk en overhandigde hem een boekenbon onder groot 
applaus. Wat een gezellige en informatieve avond!

Nelleke Spaargaren 

Kring Shalom aan de slag met verhalen 
Het was donderdag 30 januari 2025 en weer werden we 
getrakteerd. Dit keer door het bijna 25 jaar getrouwde 
bruidspaar Janita en Peter. Ook werd de eerste 80-jarige 
(Ineke tot haar verassing} gehuldigd met een handig 
hulpstuk voor de toekomst. Albertie opende de avond 
met een gedicht van Jean de la Fontaine over de raaf en 
de vos, zoals ze ooit op school had geleerd in het Frans. 
Gelukkig vertaalde ze het meteen. Toepasselijk, want 
ds. Paul Thimm kwam vertellen over Toon Tellegen. 
De verhalen van deze auteur vertonen diepgang en 
heel veel humor. Toon, geboren in 1941, schreef eerst 
voor volwassenen en sinds 1984 moderne fabels. We 
kregen in groepjes vijf verhalen uitgereikt, allemaal een 
ander verhaal. Wij hadden als groep het verhaal van de 
eekhoorn en de karper. De zin uit het verhaal, die we 
allemaal bijzonder vonden, was ‘misschien weet ik wel 
niets.’ Wat zou dat eigenaardig zijn! Het was duidelijk 
een verhaal over elkaar niet begrijpen. Erg leuk om een 
verhaal te ontleden. Ook in de andere groepen werd er 
gezellig gekletst. Wordt vervolgd, denk ik.

Ineke van der Stroom

Boekbespreking bij kring Mijdrecht
Op 5 februari kwam kring Mijdrecht weer bijeen voor 
de maandelijkse kringbijeenkomst. Deze keer stond een 
boekbespreking op het programma, als altijd verzorgd 
door Anneke en Vera. Ze waren het snel eens over het 
boek dat ze wilden gaan bespreken: ‘De Tuinen van 
Buitenzorg’ van Jan Brokken. Hierin gaat de schrijver op 
zoek naar de geschiedenis van zijn moeder Olga, die in 
1935 op 23-jarige leeftijd met haar man Han verhuisde 
naar Nederlands-Indië, waar de ene na de andere wereld 
voor hen openging. De eerste maanden brachten ze 
door op Java. Later woonden ze in Makassar, waar Han 
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als theoloog onderzoek deed. Het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog verwoestte de wereld waarin 
ze volledig waren opgegaan. In 1947 keerden ze terug 
naar Nederland waar Han predikant werd in Rhoon, 
een dorp ten zuiden van Rotterdam. Hier werd hun 
jongste zoon Jan geboren. Na het overlijden van zijn 
ouders overhandigde een tante hem de brieven, die zijn 
moeder vanuit Indië aan haar had geschreven. In dit boek 
gaat de schrijver in die brieven op zoek naar de vrouw, 
die gedurende haar leven altijd een onbekende voor 
hem was gebleven. Het is een prachtig boek van deze 
meesterverteller, die zoals altijd het persoonlijke verhaal 
verweeft met beschouwingen over muziek, literatuur, 
cultuur en geschiedenis. Zeker de moeite waard om nog 
eens helemaal te lezen.

Hanneke Niermeijer

Kring Ruth over de Geerplas
Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor 
de open kringavond op donderdagavond 6 februari. Er 
werd dan ook veel moois verteld over de Geerplas, niet zo 
ver van Aalsmeer. 
De Bindingzaal 
zat bijna helemaal 
vol en stoelen 
moesten worden 
bijgeschoven. 
Gert-Jan 
Pieterse en Stef 
Strik, beiden 
gepensioneerd 
en bevlogen vogelaars, vertelden over de 
Vogelbescherming, die inmiddels 125 jaar bestaat. De 
heer Strik is coördinator en de heer Pieterse doet aan 
educatie en bewustwording. Ze namen ons mee naar 
de Geerpolderplas tussen de Drecht, het Aarkanaal en 
de Leidsevaart. Hier werden legakkers, stroken grond 
in het veengebied, in pacht uitgegeven, waarop het 
uitgebaggerde veen te drogen werd gelegd om er later 
turf van te maken. De legakkers waren lang en smal en 
omgeven door water of moerassige veengrond. Aan 
de randen van de plas zijn essenhakhoutbossen en het 
hout wordt gebruikt voor de regio. Er is een eendenkooi 
geweest en het is inmiddels een Staatsnatuurmonument. 
Er groeien onder andere bijzondere sneeuwklokjes. 
Met de verbetering van de waterkwaliteit hebben veel 
visetende vogels de Geerplas gevonden als broedplaats 
of om er voedsel te zoeken. De blauwe reiger, de lepelaar 
en de grote zilverreiger zijn regelmatig op en rond de plas 
te vinden. Er blijven echter veel dingen over die beter 
zouden kunnen. Zo bevat het gebied nog te veel fosfaat, 
waardoor er minder vissen en dus ook minder vogels 
komen. Maar ook Schiphol, geluidsoverlast, loslopende 
honden, mensen die gaan wandelen in de afgesloten 
gedeelten, zwerfvuil en de wisselende waterstand zijn 
bedreigingen. De erosie heeft invloed en ook de koppels 
met ganzen. In de rui kunnen ze echter gemakkelijk bij 
elkaar gedreven worden, daar ze dan niet kunnen vliegen. 

Ze worden gevangen en vergast, maar het schijnt goed 
vlees te zijn. Het natuurherstel zorgt ervoor dat de oevers 
stabieler blijven, zodat de legakkers niet verdwijnen. 
Inmiddels zijn er allerlei verschillende eenden te vinden 
en veel vogels die hier ook overwinteren.
De plaatjes, die we te zien kregen, zijn prachtig. Eigenlijk 
was de avond te kort en wilden de heren ons nog veel 
meer vertellen. Onder applaus namen ze afscheid. 
Barbara blies de kaars uit en zo namen we allemaal wat 
licht mee naar huis en de wereld in. Met dank aan 
www.ivn.nl 

Janina van der Laarse 
 

Kring JoB op muzikaal avontuur.
Kring JoB was op 12 februari uitgenodigd op de 
Antoniusschool in Kudelstaart, omdat een muzikale 
collega van Mieke Keessen ons een actieve avond wilde 
laten beleven. Na koffie en thee in de personeelskamer, 
werd de avond met kaars en muzikaal gedicht geopend: 
‘Muzieken…dorfine, muziek, vitamine; piano, gitaren: 
gevoelige snaren’. We verplaatsten ons naar het lokaal 
van Miekes groep 3. Daar stonden een muziekkast, 
boomwhackers en kisten met ukeleles klaar. …Oeps! Juf 
Neeltje van Leeuwen stelde ons gerust: “Don’t worry, be 
happy”. Het digibord loodste ons door de oefeningen 
met de boomwhackers (gekleurde plasticbuizen op 
toonhoogte). Als je maar op tijd met de buis op hand 

of been slaat. We zongen, maakten muziek, lachten en 
Neeltje speelde er gitaar bij. En het lukte. Als toegift 
speelden we ‘We Will Rock You’. Na de pauze met 
verjaardagscake werden de ukeleles uit de dozen gehaald 
en kreeg ieder groepje een akkoord met uitleg van 
vingerzetting en instructie van de juf. Dit keer gaf het 
digibord het schema van ‘Let it Be’ aan, waardoor we onze 
slagen op tijd op de ukelele konden aanslaan. Spelen 
en tegelijk zingen leek wat lastig, maar na een paar keer 
kregen we het wel voor elkaar. Op deze manier kregen we 
een inkijkje in de muzieklessen voor de bovenbouw van 
de school. Wat een feest als je op deze manier muziekles 
krijgt. Leuk om Neeltje in haar rol mee te maken. ‘Genieten 
van spelen, van zingen, van horen - blijft oren bekoren’. Met 
een vrolijk gevoel kwamen we weer thuis. 

Jan Broere jr. 
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Adoptie bij Kring Oase 
De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij, zijn in een ander weten. 
De mensen van voorbij, zijn met ons verweven 
in liefde en verhalen.  
De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij! 
Met een (gedeelte) uit het prachtige en bekende vers van 
Hanna Lam en het aansteken van een kaars, herdachten 
we op 13 februari Nel Klaasse-Bos, die destijds een trouw 
lid was. Margo werd dit keer bijgestaan door Aaltje Buis 
en Albertie Vreeken, bij afwezigheid van Elise en Jolande. 
Margo hield een prachtige inleiding en refereerde daar-
bij aan 1 Cor 13. Als altijd vertelde Clazien Meivogel wat 
de commissie Lief & Leed aan werk verzet heeft en dat 
was weer veel! Ook las zij het verslag van de vorige bijeen- 
komst voor. Daarna was het woord aan mevr. Weth- 
mar, bestuurslid van het Adoptiefonds van Doopsgezind 
WereldWerk, met als thema ‘Geef een kind een kans’. 
Allereerst ging zij in op de bestuursvorm van deze stich-
ting, die bestaat uit diverse werkgroepen. Het werd ons 
duidelijk dat deze soort van adoptie niet gaat om hier 
een kind aan te nemen, maar adoptie op afstand. Een 
kind een kans geven door scholen te stichten in diverse 

arme landen en hen een schooluniform, een paar 
schoenen en leermiddelen te geven. De kinderen worden 
ook na schooltijd opgevangen, zodat zij niet in de omge-
ving van geweld, drugs en drank opgroeien. Ze krijgen 
daarbij ook verantwoord eten en hun moeder kan blijven 
werken. Bovendien worden zo de grootouders niet over-
belast. En voor de grotere kinderen betekent het dat ze 
niet op straat hoeven te zwerven. Omdat fysiotherapie in 
deze landen nog in de kinderschoenen staat, wordt daar 
ook aandacht aan geschonken. Door dit werk te spon- 
soren in onder andere Tanzania, waarmee onze Gemeente 
warme banden heeft, geven we dus een kind een kans. Zo 
dragen we elkanders lasten! Via filmbeelden zagen we 
kinderen uit verschillende landen enthousiast zingen. 
Mevrouw Wethmar bracht een en ander met het nodige 
enthousiasme. De collecte was deze keer dan ook voor 
dit Adoptiefonds. Er werd ook weer volop getrakteerd. 
Margo vertelde bovendien over het ontstaan van 
Valentijnsdag. Valentinus was een heilige en daar is 
Valentijn uit voortgekomen. Na het zingen van het lied 
‘Soms groet een licht van vreugde’ met de toepasselijke 
beginregels: Als mensen leren geven en delen met elkaar, 
dan vieren we het leven en wordt de vrede waar!
gingen we met een Valentijnsroos opgewekt naar huis. 

Gré Kalf

Interessante beroepen bij Kring Shalom
Donderdag 20 februari kwamen we weer bij elkaar en 
Arida en Kees openden de avond. Arida vertelde over 
relaties en Kees over ontmoeting. Ze vulden elkaar goed 
aan. Vervolgens kwamen twee jonge mensen vertellen 
over hun niet alledaagse beroepen. Lucinda de Graaff 
vertelde over neuropsychologie en hoe ze tot deze keuze 
was gekomen. Toen ze nog op de HAVO zat, was ze ge- 
vallen bij het trampolinespringen en kreeg ze een hersen- 
scan. Dat vond ze allemaal zo interessant dat ze wist 
waar ze zich in wilde verdiepen. Ze werkt nu als gedrags- 
deskundige met mensen met niet-aangeboren hersen- 
letsel bij Stichting Ons Tweede Thuis. Het was heel inte- 
ressant, temeer daar wijzelf ook testen voorgeschoteld 
kregen. Jerry Schuurman is in opleiding als uitvaart-
verzorgende. Het omvat het rijden met de wagen tot de 
catering aan toe. Niet het afleggen van de overledenen, 
daar zijn anderen voor. Hij heeft altijd al gewerkt bij de 
uitvaartverzorging, totdat hij ineens bedacht om de 
opleiding te doen bij een verzorgingsbedrijf. Het gaat er 
vooral om dat je afstand kunt bewaren en dat je plezier 
hebt in je werk. Het is niet de bedoeling het verdriet te 
verergeren. Je krijgt met allerlei rituelen te maken, zoals 
bijvoorbeeld dansen bij een Surinaamse begrafenis. Er 
komt veel bij kijken om in korte tijd met de nabestaanden 
een passend afscheid voor elkaar te krijgen en ook de 
financiën niet uit het oog te verliezen. Hoe hard het 
ook klinkt, het is big business. We hadden best nog veel 
vragen en het werd een interessante avond. Voor ons heel 
leuk om jonge mensen te ontvangen.

Ineke van der Stroom

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering 21 januari 2025 
Deze dinsdagavond begonnen we met een BHV-instructie, 
zodat we als kerkenraadsleden weten wat ons te doen 
staat in geval van een calamiteit in onze kerk. We maakten 
een rondgang door het gebouw waarbij we aanwijzingen 
kregen, in de hoop deze nooit te hoeven opvolgen. 
Neeltje opende daarna de vergadering met het gedicht 
‘God, wie bent U’, van Pater Damian. Bij de mededelingen 
hoorden we dat de hortensia’s ‘Annabelle’ achter de 
kerkmuur zullen worden vervangen door exemplaren, die 
minder snel omvallen bij slecht weer. De samenwerking 
met Participe krijgt gestalte, het is goed om op gemeen-
telijk niveau contacten te intensiveren. De toestand in de 
wereld rechtvaardigt het organiseren van een gemeente-
gespreksavond waarbij we kunnen overleggen hoe we 
ons als kerkelijke Gemeente kunnen ‘bewapenen’ tegen 
oorlogsdreiging. Bezien zal worden of Iris Speckmann, die 
werkzaam is als coördinator Vrede bij de ADS, hiervoor 
komend voorjaar kan worden uitgenodigd. Terugblikkend 
op de drukke decembermaand werd geconcludeerd dat 
alle diensten en activiteiten in die periode sfeervol van 
karakter waren. Na het faillissement van Blokker heeft zich 
een potentiële nieuwe huurder van het pand gemeld, 
waarmee gesprekken gaande zijn. Het appartement 
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In Memoriam Dirkje (Dit) Been  
12 juli 1930 – 9 januari 2025

In de avond van 9 januari is rustig ingeslapen zuster Dirkje Been, die wij kenden als Dit. Op 12 
juli 1930 werd ze als één van een tweeling in een kwekersgezin geboren. Ze had zes broers en 
zussen. Roeiend ging ze naar school op de Oosteinderweg en naar haar oma, waar ze graag 
kwam. Ze werkte al jong mee op de seringenakker van haar vader. Dit trouwde met Henk Huis 
en kreeg zeven kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Met veel plezier heeft ze in het 
Seringenpark gewerkt. We kenden haar als een opgeruimde, goedlachse, warme en hartelijke 
vrouw met een groot hart voor kinderen. Dit zag ondanks moeite en pijn toch altijd weer de 

zonzijde van het bestaan. Na haar scheiding beleefde ze nog mooie jaren met Jo de Graauw. Dit genoot van de natuur, 
van vogels in het bijzonder. Op 29 april 2001 kwam ze met attestatie over vanuit de Hervormde kerk. Ze kwam trouw naar 
de kerk en zong graag. Als kind ging ze al naar de zondagsschool. De liedjes daarvan zijn altijd in haar hart bewaard 
gebleven. Dit was en bleef een kind van het water en hield van varen. Ze sloeg geen bootreisje over. Ze ging graag mee 
met onze vakantieweken, kwam naar onze ontmoetingen voor ouderen en was lid van kring Oase, de handwerkclub en 
later van kring Zorgcentrum. Over haar geloof vertelde ze dat ze niet alleen door het leven ging en er altijd Iemand voor 
haar was. Ze was er zeker van dat ze naar haar hemelse Vader zou gaan. Op vrijdag 17 januari hebben we in de Binding-
zaal, de plaats waar Dit graag was, afscheid van haar genomen. We lazen uit Johannes 14 over de vele kamers in het huis 
van de Vader en hebben haar toevertrouwd aan de oneindige goedheid van de Eeuwige. Moge Dit rusten in vrede.

Ellen van Houten

en de kleur is fraai wit-groen. De bloem houdt zich 
moeiteloos staande. Niet alle bloemen bloeien tegelijk, 
waardoor er bloeispreiding is. Dat is langer genieten voor 
de voorbijganger en een betere aankleding van onze kerk.

Willy Karssing

Jubileumconcert 60 jaar Bindingkoor 24 mei
Het Bindingkoor is momenteel met veel enthousiasme 
aan het oefenen voor het 60-jarig jubileum dat gehouden 
wordt op zaterdag 24 mei met twee concerten (een mid-
dag- en avondconcert). Het programma is zoals u gewend 
bent gevarieerd. We zingen uit het ‘Gloria’ van Antonio 
Vivaldi, dat wordt uitgevoerd samen met het ‘HASO’  
(Haarlems Amateur Symfonie Orkest). Charlie Bo Meijering 
begeleidt ons op piano bij het ‘Stabat Mater’ van Karl 
Jenkins en het combo ‘Kwart Over Jazz’ staat garant voor 
de jazzy-ondersteuning bij ‘A Little Jazz Mass’ van Bob Chil-
cott. De algehele leiding is in handen van Annelies Smit, 
die na een onderbreking van een half jaar weer met veel 
enthousiasme, bezieling en humor op de bok staat. Wij 
hebben er zin in en we hopen u ook! Noteer alvast de da-
tum. In het volgende nummer van Levenslicht meer info. 

Marlies van Leeuwen (bindingkoor@gmail.com)

van Franka Riesmeijer komt per 1 maart dit jaar vrij; via 
DGA-Nieuws zal een nieuwe huurder worden geworven. 
De bereikbaarheid van het kerkgebouw voor ouderen 
tijdens middagactiviteiten is met de burgerlijke gemeente 
overlegd, die nadenkt over een oplossing. In mei zal een 
bezoek worden gebracht aan onze partnergemeenten in 
Duitsland; de eerste vergadering om de organisatie hiervan 
te bespreken is vastgelegd. Tenslotte werden afspraken 
gemaakt over het bezoek van een vertegenwoordiging van 
de kerkenraad aan een nieuwe vriend van de Gemeente. 
 
Annigje Leighton-van Leeuwen

GEMENGDE BERICHTEN

Kerktuin 
“Annabel” zong Hans de Booy jaren geleden tot vervelens 
toe over een schoonheid, bedacht door Boudewijn de 
Groot: “Annabel”. Ook de DGA heeft haar eigen Annabelle. 
Een heel rijtje zelfs. Vanaf de Zijdstraat gezien van de 
ingang tot het kostershuis. Tien meter lang neemt zij in. 
Maar onze Annabelle is minder populair geworden. Vorig 
jaar juli was goed te zien waarom dit het geval was. Op 
dat moment had ze haar maximale hoogte bereikt, op 
iedere steel een grote bloem. Maar regendruppels maken 
de bloemen topzwaar. Na een bui buigen de takken naar 
de grond en naarmate het meer regent komen ze niet 
meer overeind. Dat is het probleem van het verouderde 
soort. Kwekers hebben een ‘strong Annabelle’ ontwikkeld, 
maar ook die is niet sterk genoeg om fier rechtop te staan. 
Besloten is dat het de investering waard is om de oude 
Annabelle te rooien en te vervangen door een stevigere 
variant en het geitenkoptype is erg geschikt. De stelen zijn 
sterker en altijd rechtopgroeiend. De snoei is eenvoudiger 
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De Vrijzinnige Lezing 2025 met Claartje Kruijff 
Op vrijdag 21 maart om 20.00 uur verzorgt theologe 
Claartje Kruijff in de Geertekerk in Utrecht de Vrijzinnige 
Lezing. Het thema is: ‘De x-factor van de vrijzinnigheid; 
vrijmoedig én ontvankelijk’. De psycholoog, predikant en 
voormalig theologe des vaderlands zal in de lezing ver-
kennen hoe we ons in de huidige tijd kunnen verhouden 
tot het mysterie van ons bestaan. Over de lezing zegt 
Claartje: “In een God als Almachtige, Allesbepalende en 
Alleswetende Regisseur ergens daarboven, geloven de 
meeste mensen tegenwoordig niet meer. De tijd van  
geloofsdeconstructie, die ingezet werd in de jaren zestig 
van de vorige eeuw, is hard nodig geweest. Het zijn  
bevrijdende decennia geweest voor velen. Toen ik aan de 
Vrije Universiteit studeerde leerde ik over het dappere en 
bevrijdende werk van theoloog Kuitert, en theologen met 
en na hem, die de dogmatische geloofswaarheden van 
hun jeugd hebben afgepeld en afgelegd. Voor mij was dat 
niet wat ik zocht, omdat ik juist de leegte had ervaren van 
een omgeving waar geloofsruimte en -taal/verbeelding 

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE DGA 

Bij de DGA gaat heel veel ‘vanzelf’. Althans, zo lijkt het. 
Dit jaar zetten we de kanjers die dit allemaal ‘maar even 
doen’ in de spotlights. En mocht u de volgende keer zien 
wat er van hun hand komt, dan is een bedankje heel fijn. 
Deze keer Hanneke Niermeijer-Holleman. Zonder haar 
geen Levenslicht. Wat houdt deze taak eigenlijk in?  

Wie: 	 Hanneke Niermeijer-Holleman
Wat: 	 Redactie van Levenslicht 
Waarom: 	� Er moest iemand uit de Gemeente deel  

uitmaken van de redactie
Hoe lang: 	 Sinds 2015
Uitspraak: 	 “Ik ben een pietje-precies”

Wat is precies jouw taak?
“Als vertegenwoordiger vanuit de doopsgezinde 
Gemeente zit ik in de redactie van Levenslicht.”

Waarom ben je dit gaan doen?
“Ongeveer tien jaar geleden gaf de vorige redactie van 
Levenslicht aan dat ze wilde stoppen. Er is toen herhaal-
delijk een oproep gedaan voor een nieuwe redactie. 
Toen het niet lukte mensen hiervoor te vinden, besloot 
de kerkenraad een professionele kracht aan te trekken. 
Daarnaast was het nodig dat ook iemand vanuit de 
Gemeente deel zou uitmaken van de redactie. Ik heb toen 
aangegeven dat ik dat wel wilde doen. Eerst heb ik deze 
taak samen met Ellen Piet gedaan, die ook in de vorige 
redactie zat. Van haar heb ik geleerd wat het werk zoal 
inhield en een poosje zijn we samen opgetrokken. Toen 
Ellen ziek werd en kort daarna overleed, heb ik het werk 
voortgezet.”

Wat houden je werkzaamheden in?
“Allereerst stel ik de rubriek ‘Kerkdiensten en Agenda’ 
samen. Dat is een heel secuur werkje. Uit alle ingekomen 
post zoek ik de data op die aan de redactie zijn door-
gegeven. En als iets niet klopt of als er vragen zijn zoek ik 
dat uit. Verdere taken zijn het controleren van het door 
de hoofdredacteur opgestelde Word-bestand, waarin alle 
binnengekomen kopij is ver-
werkt. Na deze correctie gaat 
het bestand, voorzien van 
foto’s, naar de drukker. 
Die zorgt voor de opmaak en 
stuurt het als pdf-bestand 
terug naar de hoofdredacteur. 
Ook dan verzorg ik de tweede 
correctie. Tenslotte maak ik de 
planning voor het komende jaar 
en vraag ik schrijvers voor de 
voorpagina.”

Hoe lang wil je dit nog doen?
“Al vorig jaar heb ik aangegeven dat ik wilde gaan 
stoppen. Er is voor alles een tijd. Mijn taak wordt door 
Mariska de Graaf en Clazien van Dam overgenomen.” 

Wat maakt het werk zo leuk?
“Ik ben een ‘pietje-precies’ en dat komt, denk ik, bij deze 
taak wel van pas. Verder vind ik het leuk om met ‘taal’ 
bezig te zijn. Bovendien heb ik de samenwerking met de 
collega-redacteuren steeds heel plezierig gevonden.”

Mandy van der Zwaard 

geen rol speelden. Komend uit een context waarin religie 
en geloofsleven geen rol hadden, was deze afgepelde 
ruimte mij al te bekend. Laat ik het zo zeggen, er viel niet 
veel meer te deconstrueren. Ik was op zoek naar een 
andere taal en ruimte. Een existentiële, menselijke 
geloofstaal en -ruimte.’ Claartje Kruijff verkent in deze 
lezing de ruimte die we als vrijzinnigheid hebben en 
innemen kunnen.
Kaarten zijn te bestellen via www.devrijzinnigelezing.nl

Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 
u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van Mondig, folders en actuele nieuwsbrieven 
van diverse organisaties, berichten over cursussen en 
gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt 
regelmatig informatie over de projecten die we 
financieel steunen. 
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In Memoriam Petronella (Nel) Klaasse Bos-Udo
23 juli 1936 – 27 januari 2025 

In de ochtend van 27 januari is in de leeftijd van 88 jaar onverwacht, maar gelukkig rustig 
ingeslapen zuster Petronella Klaasse Bos-Udo, die wij kenden als Nel. Op 23 juli 1936 werd 
ze als oudste van drie kinderen in een Hervormd bakkersgezin in Ouder-Amstel geboren. 
Ze kreeg twee broertjes. Nel ging naar de zondagsschool en heeft in de Hervormde kerk 
belijdenis gedaan. Ze liet zich later uitschrijven, omdat ze moeite had met de strenge 
regels. Door haar huwelijk met Henk Klaasse Bos op 6 juli 1961 kwam ze in Aalsmeer 
te wonen en in contact met Zusterkring Oase. Ze hield van het eenvoudige geloof van 

de doopsgezinden en de lichtheid, die ze er ondervond. Ze deed op 8 april 1990 opnieuw belijdenis bij dominee 
Jeltje de Jong. Lichtheid was wat Nel nodig had. Nel en Henk kregen twee dochters en twee kleindochters. Van haar 
achterkleinzoon Mats heeft ze heel erg genoten. Nel kwam graag naar de kerk. Van 2000-2008 was ze als bestuurslid 
aan het ouderenwerk verbonden. Ze stak graag de handen uit de mouwen voor de ontmoetingen met ouderen. Ze 
kon goed werken en vond het fijn om ouderen te bezoeken. Ze zorgde voor de Paas- en Kerstattenties en ging graag 
mee met de vakantieweken. De laatste jaren kwam ze naar de Kring in het Zorgcentrum waar ze een mooie inbreng 
tijdens de gesprekken had. Nel was een zorgzame, belangstellende moeder, trotse oma en overgrootmoeder en leefde 
met mensen mee. Later was ze oprecht blij met de bezoekjes die ze zelf mocht ontvangen. Nel hield van zingen en was 
maar liefst veertig jaar verbonden aan het ACOV (Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging). De liederen gaven haar 
vreugde en kracht en brachten haar troost als ze dat nodig had. Nel wist zich in moeilijke dagen omringd en gedragen 
door haar naasten en door de zusters van kring Oase. Daarin ervoer ze de nabijheid van God, ze gaven haar steun en 
houvast. 
Op 6 februari hebben we in uitvaartcentrum Bouwens afscheid van haar genomen. We zongen tot slot het gebed uit 
haar kinderjaren: ’Ik ga slapen, ik ben moe. ‘k Sluit mijn beide oogjes toe. Here, houdt ook deze nacht, over mij getrouw de 
wacht.’ Moge Nel rusten in vrede.

Ellen van Houten

TERUG NAAR HUIS 1

In deze serie willen we u iets meegeven van de weg van 
de Keurbijbel, geschonken in 2024 door Anton van Hilten. 
Dat doen we in enkele delen in Levenslicht.

De Keurbijbel, of de Bijbel van Keur, is een beroemde 
uitgave van de Bijbel in de Statenvertaling, gedrukt door 
Hendrick en Jacob en (later) Pieter Keur. Hun oorspron-
kelijke Bijbeluitgave is van het jaar 1666. De eerste 
Statenbijbel werd in 1637 uitgegeven door Paulus Aertsz 
van Ravesteyn in Leiden. Later volgden bij andere 
uitgevers nieuwe uitgaven. Hendrick en Jacob hadden 
het drukkersvak van hun stiefvader Jacob Corneliszoon 
Braat geleerd. Deze werkte in de drukkerij in de Lange 
Breestraat te Dordrecht. Na zijn dood in 1665 namen 
beide broers de drukkerij over. In 1666 brachten zij een 
uitgave op de markt, die zéér gewaardeerd werd en 
bekend zou worden als de Keurbijbel.

Over de vondst en de fraai gerestaureerde Bijbel van 1756 
is veel te vertellen en daarom beperken we ons hier alleen 
tot het aan ons geschonken boek zelf. Op de titelpagina 
lezen we: 
‘BIBLIA, dat is de gantsche H. Schrifture, bevattende alle de 
Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, 
door last der Hoogh. Mog.Heeren STATEN GENERAAL van de 
Verenigde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de 
Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 

ende 1619 uyt de oor-
spronckelicke talen in 
onse Nederlandtsche 
tale getrouwelick over 
gezet. Met nieuwe 
bygevoeghde 
Verklaringen op de 
duystere plaetsen, 
aenteeckeningen vande 
gelyck-luydende texten, 
ende nieuwe Registers 
over beyde de 
Testamenten ende door 
gemeene ordre der 
Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en 
Misstellingen die inde eersten Druck gevonde werden.’
De volgende bladzijde bevat de Acte van Authorisatie, 
waarin burgemeesters en regeerders van Dordrecht in het 
jaar 1747 hun goedkeuring geven aan de drukkerij van 
Jacob- en Hendrik Keur om de Bijbel geheel of ten dele te 
mogen drukken, verkopen en uitgeven. Die moet dan wel 
deze acte bevatten en die moeten zij met pen 
ondertekenen. De daaropvolgende bladzijde bevat de 
mededeling van de Staten Generaal, waarin staat dat zij 
de opdracht hebben gegeven (en betaald) voor deze 
Statenvertaling. Dan zijn we nog niet bij het eerste 
Bijbelboek, want dan volgen enkele bladzijden met alle 
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correcties, (citaat: ‘de vele fautenende misstellingen’) van 
A tot Z, met toelichting. De daaropvolgende bladzijde 
bevat het citaat:  ‘de Vermaninge tot OnderSoeck en de 
Betrachtinge der Heylige Schrift’, waarin een achttal Bijbel-
teksten beschreven worden, zoals uit het Evangelie naar 
Johannes, hoofdstuk 5, vers 39, waarin staat: ‘OnderSoeckt 
de Schriften: want gy meynt in deSelve het eeuwige leven te 
hebben: ende die zijn ’t die van my getuygen.’
En dan volgt eindelijk de bladzijde met de inhouds-
opgave van de 39 Bijbelboeken van het Oude Testament 
en de 27 Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. 
Ze beginnen voor de naam éérst met het aantal hoofd-
stukken, dan de naam van het boek en het folionummer 
(bladzijdenummer). Daar is nog veel over te vertellen, dus 
dit wordt vervolgd. 
 
Tenslotte nog over het kijken of lezen in deze Bijbel de 
gebruiksaanwijzing. Onze handen zijn van nature altijd 
vettig. Willekeurig bladeren laat altijd sporen na, wat (vet)
vlekken worden, die vaak later zichtbaar worden. Dus 
voor het bladeren door het boek ligt er een paar witte 
handschoenen onder het boek. Die moet u dragen 
wanneer u het boek nader bekijkt. Ook niet spreken 
tijdens het bladeren, omdat daardoor óók onuitwisbare 
vlekken kunnen ontstaan. 

Willem van Bloemen

BEDANKT  

Hartelijk dank voor de lieve kaarten, de bloemen en de 
aandacht tijdens de ziekte en na het overlijden van Arie. 
Speciale dank voor de mooie woorden die Wim van 
Leeuwen gesproken heeft bij het afscheid van Arie. 

Trijnie Burggraaf

Verrast werden wij met een prachtig boeket bloemen uit 
de dienst, met lieve woorden van Mariska. Willy en Gert 
bleven wel een uur voor een goed gesprek. Dat alles helpt 
om de drie gaten, die in korte tijd in onze familie gevallen 
zijn, een plekje te geven en met het verdriet en het gemis 
verder te kunnen leven. Zeer hartelijk bedankt.  

Marina en Jan Broere 

Bij deze willen wij iedereen van de doopsgezinde 
Gemeente bedanken voor de prachtige bloemen en de 
kaart met bemoediging, die Nelie en Anke ons kwamen 
brengen. Zoals Jopie al op de kaart vermeldde konden 
wij helaas niet vanwege gezondheidsredenen op de 
Winterontmoeting voor Ouderen aanwezig zijn, maar we 
hopen de Lentebijeenkomst in april wel weer te kunnen 
bezoeken. 
 
Met hartelijke groet, Gerie en Nico ‘t Hart 

Op 4 februari 2025 is het alweer een jaar geleden dat 
onze moeder, Ina Buis-Wies, na een mooi leven, in de  
leeftijd van 90 jaar rustig is ingeslapen. Wij kijken met 
liefde terug op de vele mooie herinneringen aan en met 
haar. Niet in de laatste plaats de viering van haar 90ste 
verjaardag op 20 januari vorig jaar, in aanwezigheid van 
al haar dierbaren. De laatste jaren van haar leven is onze 
moeder meerdere keren voor langere tijd opgenomen 
geweest in het ziekenhuis. Op die momenten, maar ook 
wanneer ze weer thuis was, werd er enorm met haar  
meegeleefd door de doopsgezinde Gemeente en ontving 
zij een hart onder de riem d.m.v. lieve kaartjes, een  
bloemetje of bezoekje aan huis. Zij was hier altijd heel 
dankbaar voor en wij met haar! Na het overlijden van 
onze vader in 2018, kwam onze moeder graag naar de  
bijeenkomsten van kring Oase. Ze genoot van het 
gezellige samenzijn, de spelletjes en de fijne gesprekken. 
 Toen ze zelf niet meer mobiel genoeg was om er te 
komen, was er altijd iemand beschikbaar om haar thuis 
(en later ook bij de dagbesteding in de Kloosterhof ) op te 
halen en haar na afloop weer thuis te brengen. 
Heel fijn!
Graag wil ik mede namens mijn broer, iedereen die een 
bijdrage aan dit alles heeft geleverd, hartelijk bedanken!

Erna Schipper-Buis 

Heel veel dank voor jullie  
medeleven na m’n knie-
operatie en de tijd daarna. 
Zoveel belangstelling, zoveel 
lieve woorden, het heeft me 
enorm goed gedaan. Na wat 
pech lijkt het nu de goede 
kant op te gaan en hoop ik 
snel weer de oude te zijn.​
Tot ziens! 

Elise Moolhuijsen

Heel blij was ik met de bloemen, die ik zondag 16 februari 
na de kerkdienst kreeg na de operatie aan mijn heup. 
En natuurlijk ook dank voor de mooie woorden van Jopie 
Eveleens, die op de kaart stonden. Hartelijk dank hiervoor. 

Elly Lanser-Gelijn
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In Memoriam Wiebren (Wieb) Lenos  
3 maart 1935 – 2 februari 2025 
 
In de avond van 2 februari is in de leeftijd van bijna 90 jaar onverwacht rustig ingeslapen  
de heer Wiebren Lenos, die wij kenden als Wieb. Op 3 maart 1935 werd hij in Haule, 
Friesland geboren. Wieb kreeg een broertje en groeide op op een boerderij. Later volgde  
hij in Aalsmeer de Middelbare Tuinbouwvakschool en leerde hij Riet Harting kennen. 
Op 23 december 1965 traden ze in het huwelijk. Wieb en Riet kregen vier kinderen en vier 
kleinkinderen. De familie kende ook verdriet. Op vijfjarige leeftijd verloor Wieb zijn vader. 
Hij sneuvelde op 10 mei 1940 bij de Slag om de Residentie in Den Haag. Ook het eerste 

kindje van Riet en Wieb stierf. Verdriet dat een mens een leven lang met zich meedraagt. Toen Wieb in Aalsmeer ging 
studeren werd hij de chauffeur van dominee Sipkema. Zij kenden elkaar via zijn oma. Dominee Sipkema was destijds 
predikant in Friesland. Zo kwam het dat Riet en Wieb vriend van de Gemeente werden en later onze ouderendagen 
bezochten en meegingen met het bootreisje. Wieb werkte in zijn leven op verschillende kwekerijen. Hij werd onder 
meer lid van de OVAK, was vrijwilliger bij Tafeltje Dekje en maakte deel uit van het bestuur van de Aalsmeerse 
wandelclub. We kenden Wieb ook van een praatje bij de bloemenstal op de weekmarkt. Wel en wee deelde hij op de 
wikkel van het Friesch Dagblad dat zuster Jeltje de Jong, Friezin van oorsprong, van hem ontving. Bij het overlijden 
van Riet op 18 mei 2019 zijn we als Gemeente betrokken geweest. Wieb was dol op bloemen. Ze sierden zijn woning 
en de voortuin. Bij zijn afscheid op dinsdag 11 februari in uitvaartcentrum Finnema werd hij omringd door witte rozen 
en andere mooie boeketten. De Friese vlag sierde op zijn verzoek de kist en we luisterden onder meer naar het Friese 
volkslied. Aansluitend aan het afscheid heeft de familie hun heit naar zijn laatste rustplaats in Friesland gebracht. 
Moge Wiebren rusten in vrede. 

Ellen van Houten

KRONIEK
Overleden
Op 22 december 2024 is overleden  
Mevrouw Geertruida (Truus) Visser-Bol, weduwe 
van Cor Visser, in de leeftijd van 92 jaar.

Op 24 december 2024 is overleden  
mevrouw Jannie Flameling-Dammuller, weduwe 
van Gerrit Flameling, in de leeftijd van 101 jaar.

Op 31 december 2024 is overleden  
de heer Arie Leonardus Siecker, partner van 
zr. Trijnie Burggraaf, in de leeftijd van 85 jaar.

Op 9 januari 2025 is overleden zr. Dirkje (Dit) Been 
in de leeftijd van 94 jaar.

Op 27 januari 2025 is overleden  
zr. Petronella (Nel) Klaasse Bos-Udo, weduwe van 
Henk Klaasse Bos, in de leeftijd van 88 jaar.

Op 2 februari 2025 is overleden de  
heer Wiebren Lenos, weduwnaar van  
Anna Maria Lenos-Harting, in de leeftijd van  
89 jaar.

Jubilea
20 maart 2025, dhr. en mevr. De Jongh-van den  
Handel, Roerdomplaan 46, 1431 WK Aalsmeer -  
55 jaar getrouwd. 

21 maart 2025, mevr. Nap en dhr. Maarse, Primula-
straat 45, 1431 TG Aalsmeer - 40 jaar getrouwd. 

13 april 2025, dhr. en mevr. Groenendijk-Buis, Kanaal-
straat 41, 1431 BV Aalsmeer - 65 jaar getrouwd.  

Verhuisd
Zr. G.I. (Gerda) Kilian-Stolp, van Stommeerweg 20, 
1431 EW Aalsmeer naar Zijdstraat 40F, 1431 ED 
Aalsmeer.

Mevrouw H. Maarse-van der Wal, van Ketelhuis 10, 
1431 LT Aalsmeer, naar Verpleeghuis Rozenholm,  
kamer 119, Molenpad 4, 1431 BZ Aalsmeer.

Nieuwe vriend van de Gemeente
Mevrouw A. (Anneloes) Hansen-Houtkamp, 
Baanvak 87, 1431 LJ Aalsmeer.
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Cursus Zentangle 
Vrijdag 14 maart zijn 
er nog een paar  
plaatsen vrij bij de 
laatste avond van de 
cursus Zentangle. 
Wilt u meedoen? Vooraf opgeven is verplicht via 
zininn@dgaalsmeer.nl. De kosten zijn €5,- inclusief 
materiaal, koffie en thee. Inloop is vanaf 19.00 uur en 
koffie of thee staan klaar. Carla Jooren is gecertificeerd 
Zentangle-docent. Zij gaat ons leren prachtige kunst-
werken te maken. Een Zentangle maken is in kleine 
stappen te leren en toegankelijk voor iedereen. 
Bij Zentangle teken je met aandacht. Door je te concen-
treren op je tekening kom je van je hoofd naar je hart. 
Zentangle is een soort meditatie en tegelijkertijd ook een 
kunstvorm. Laat je verrassen door de vele technieken, 
schaduwen en patronen die er zijn. Natuurlijk is er ook tijd 
en gelegenheid om je te laten inspireren door het werk 
van anderen of om je eigen werk te laten zien.  

De Zin-Inn cursus over Meister Eckhart
Meister Eckhart is voor in de Veertigdagentijd een goede 
leermeester en begeleider. Ook al leefde en werkte hij 
in de Middeleeuwen, zijn preken en traktaten klinken 
op een of andere manier in onze tijd super actueel. Hij 
brengt ons bij wat echt belangrijk is en weet daar vaak 
een geestige draai aan te geven. Bij de eerste bijeenkomst 
bespreken we een aantal uitspraken van hem als een 
proeverij. En op de tweede en de derde bijeenkomst 
gaan we een hele preek lezen en bespreken die gaat 
over gelukkig zijn de armen van geest. Het is fijn om een 
hele tekst van zo’n belangrijk iemand te lezen. Hij schrijft 
best toegankelijk. En dan raak je thuis bij hem. De cursus 
wordt gegeven door ds. Christine Schlette en wordt 
gehouden in onze doopsgezinde Kerk.
De data zijn: 11 en 25 maart en 1 april om 14.00 uur. 
De kosten bedragen €5,- per bijeenkomst.
  

Theatervoorstelling: ‘Eddie voor het leven’ 
met Peter Lusse  
Zaterdag 12 april - 20.30 uur.  
Inloop: vanaf 20.00 uur. (Kerkzaal) 
Een avond mét humor óver humor, over voorspoed, maar 
ook over tegenwind. Omdat Peter cabaretier in hart en 
nieren is, blijven een paar conférences en liedjes u niet 
bespaard… Na drie decennia van tv-programma’s, 
toneelstukken, cabaretvoorstellingen, musicals en opera-
concerten, is hij voor veel mensen nog steeds 
‘Eddeped’. Over hoe het allemaal begon, hoe het eraan 
toe ging en wat er daarna gebeurde, Peter vertelt er met 
smaak over. Over hoe zo’n comedyserie nou eigenlijk 
gemaakt wordt. Over de techniek van het comedy 
acteren, en van het comedy schrijven. Over hoe je het 
beste een mop kan vertellen. Over de bizarre avond dat 
‘Vrienden voor het Leven’ de Televizier-Ring won. Over 
wat humor nou eigenlijk precies is en hoe het werkt en 
waarom het zo belangrijk is. Over alles wat u altijd al had 
willen weten (én over wat u misschien liever niet had 
willen weten, maar waarvoor het te laat is, als u eenmaal 
een kaartje hebt gekocht!). Over de relatie tussen Peter 
en Eddie. Hoe Alter is zijn Ego eigenlijk? Over een bizarre 
carrière, over een woelig leven. Kortom: een uitgebreide 
kijk in de keuken van Vrienden, en ook in de keuken van 
Peter zelf.  
De voorstelling duurt 1 uur en 45 minuten en na afloop 
komt Peter nog gezellig iets drinken en hij hoopt dan een 
praatje met de bezoekers te maken.   

Tickets €15,- via www.eddievoorhetleven.nl of 
www.projectgeestdrift.nl of aan de zaal €17,50 
(alleen pin).

ZIN-INN
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