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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Een groene dienst

Eens in het jaar houden we een groene dienst. Een dienst 
die wordt voorbereid door de leden van de commissie 
Duurzaamheid, samen met onze predikant. Dat leverde al in 
de voorbereiding boeiende gesprekken op. Vragen over de 
motivatie van mensen om duurzamer te gaan leven. 
Momenteel is de aanleiding om zuinig om te gaan met gas 
en elektriciteit vooral financieel gedreven. Nu het gas zo 
duur is kan de thermostaat een graadje lager, en met een 
dekentje over je benen op de bank zitten is al heel gewoon 
geworden.

Ook tal van technische oplossingen worden steeds breder 
toegepast, zoals zonnepanelen en elektrische auto's. Zo 
filosofeerden wij over motivatie en techniek, over nieuwe 
slimme oplossingen en over gedragsverandering. Over 
zeespiegelstijging en smeltende gletsjers. Over 
microplastics en het afvalprobleem, over hergebruik en 
circulaire economie. Over consuminderen en de belangen 
van onze pensioenfondsen.

Kortom, het onderwerp duurzaamheid kent een enorm 
aantal facetten, waar we in meer of mindere mate als 
individu iets aan kunnen doen. 

Maar wat is onze drijfveer? Natuurlijk is er het toenemende 
gevoel van urgentie. Verschijnselen in de wereld worden 
zichtbaar. Klimaatverandering leidt tot extremer weer. Gas 
wordt schaarser en duurder. Maar er is ook een innerlijke 
drijfveer. Het besef dat wij de aarde in bruikleen hebben en 
in goede conditie willen doorgeven aan onze kinderen en 
kleinkinderen. De aarde is ons in bruikleen gegeven, opdat 
we er gebruik van kunnen maken, gewassen kunnen ver- 
bouwen, een goed leven op kunnen hebben en kunnen ge- 
nieten van al het moois dat de wereld en de natuur ons 
biedt.

Maar daar komt ook verantwoordelijkheid bij. De 
verantwoordelijkheid om duurzaam met de aarde om te 
gaan, om vooruit te kijken naar de gevolgen van onze 
levenswijze, en een gezonde leefomgeving achter te laten 
voor de volgende generaties.

Die innerlijke drijfveer, of gevoel van verantwoordelijkheid 
wordt gevoed door het geloof. Paul verwoordde dat in de 
dienst door het Bijbelverhaal van de vissers. Jezus adviseert 
de vissers om een al jarenlange manier van vissen te 
veranderen. Het roer omgooien en het anders proberen.

Zo kunnen we ook kijken naar onze samenleving. De 
huidige problemen zijn het gevolg van een jarenlange 
leefwijze die de aarde uitput. Het is tijd voor verandering, 
het roer moet om.

Deze gedachte leeft in onze Gemeente. Dat was wel 
duidelijk uit het grote aantal kerkgangers op 5 februari, en 
het werd ook duidelijk in de onderlinge gesprekken over de 
stelling: 'Duurzaamheid gaat ons leven grondig veranderen'.

Bij het uitgaan van de dienst kregen de bezoekers nog een 
boodschappenzakje van bio-katoen mee, met een label 
'Ommekeer'. Een handig tasje voor bijv. het fruit of het brood 
uit de supermarkt. Geen wegwerpzakje, maar een die ge- 
maakt is voor hergebruik. Gewoon een kleine verandering, 
maar als we dat met velen doen heeft het zeker effect. Om- 
mekeer, samen veranderen. Vanuit ons geloof dat de aarde 
en de mensheid het verdienen om nog lang mee te gaan.

Commissie Duurzaamheid 
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Kerkdiensten
Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
 
 	 5 mrt	� ds. Paul F. Thimm, 2e zondag in de 40-dagentijd 
		  (collecte St. Menno Simons SDMF), Zondagsschool
	 12 mrt	� dhr. Herman O. de Roode, 3e zondag in de 40-dagentijd  

(collecte Vluchtelingenwerk NL)
	 19 mrt	� mw. Katrijne Bezemer, 4e zondag in de 40-dagentijd  

(collecte Vluchtelingenwerk NL)
	 26 mrt	� ds. Paul F. Thimm, 5e zondag in de 40-dagentijd (collecte Vluchtelingenwerk NL)
	 2 apr	� ds. Paul F. Thimm, 6e zondag in de 40-dagentijd (collecte Vluchtelingenwerk NL)
	 6 apr	 �ds. Paul F. Thimm, Witte Donderdag, Avondmaal (collecte Vluchtelingenwerk NL)
		  19.30 uur
	 7 apr	 zr. Franka Riesmeijer, Oecumenische Goede Vrijdag Vesper, 19.30 uur, 
		  m.m.v. Aalsmeers Saxofoon Kwartet (collecte Voedselbank Aalsmeer)
	 9 apr	� ds. Paul F. Thimm, Pasen, m.m.v. DG Kerkkoor (collecte Vluchtelingenwerk NL)

* �Op zondag 5 maart komt de Online Viering van de ADS uit Aalsmeer. Voorganger is  
mw. Ellen van Houten. U kunt deze viering volgen vanaf 10.00 uur via de bekende kanalen.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen kunt u contact 
opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, Baanvak 30, 1431 LK Aalsmeer, tel. 06 50 80 53 79. 
Na overleg kan er een haal- en brengschema opgesteld worden.

Agenda
Di		  7 mrt		 Gebedsmoment in de tijd naar Pasen	 12.00 uur
Di		  7 mrt		 Bijbelgesprekskring	 20.00 uur
Wo		  8 mrt		 Oecumenische Passieronde, RK Kerk Kudelstaart	 19.15 uur
Do		  9 mrt		 Kring Shalom	 20.00 uur
Zo	 12 mrt	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur
Ma 	 13 mrt	 Zin-Inn, Cursus ‘Sacrale dans’	 14.00 uur
Di	 14 mrt	 Gebedsmoment in de tijd naar Pasen	 12.00 uur
Wo  	 15 mrt		 Oecumenische Passieronde, Herv. Dorpskerk 	 19.15 uur
Wo 	 15 mrt	 Kring JoB	 20.00 uur
Do	 16 mrt	 Kring Oase	 14.30 uur
Za	 18 mrt	 Binding en Zin-Inn, kledingruil	 13.00-17.00 uur
Di	 21 mrt	 Gebedsmoment in de tijd naar Pasen	 12.00 uur
Di	 21 mrt	 Bijbelgesprekskring	 20.00 uur
Wo	 22 mrt	 Bezoekersvergadering	 10.00 uur 
Wo	 22 mrt	 Oecumenische Passieronde, Open Hof Kerk	 19.15 uur
Wo	 22 mrt	 Kring Elia	 20.00 uur
Do	 23 mrt	 Kring Ruth	 20.00 uur 
Ma	 27 mrt	 Kring Zorgcentrum	 15.00 uur
Di	 28 mrt	 Gebedsmoment in de tijd naar Pasen	 12.00 uur
Di	 28 mrt	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur
Wo	 29 mrt	 Plantenactie	 09.30-12.00 uur
Wo	 29 mrt	 Kring Mijdrecht	 14.00 uur
Wo	 29 mrt	 Oecumenische Passieronde, Lijnbaankerk	 19.15 uur
Wo	 29 mrt	 Zin-Inn, Eric van der Meer ‘Over bijen’	 20.00 uur
Do	 30 mrt	 Kring Shalom	 20.00 uur
Zo		  2 apr	 Palmpasenviering Zondagsschool ‘Op weg naar Jeruzalem’
				   KliederZin 	 14.00-15.30 uur
				   Verhaal van Nelleke	 15.30-16.00 uur
Ma		  3 apr	 Zin-Inn: Een korte pelgrimage	 19.30 uur
Di		  4 apr	 Gebedsmoment in de tijd naar Pasen	 12.00 uur
Wo		  5 apr	 Zin-Inn, Vervolgcursus ‘Gnostiek’	 15.00 uur
Wo		  5 apr	 Zin-Inn, Maaltijdgroep	 18.00 uur
Wo		  5 apr	 Oecumenische Passieronde, Doopsgez. Kerk	 19.15 uur

Om alvast te noteren
Wo 	 12 apr		 Lenteontmoeting voor ouderen	 14.00-17.00 uur
Di   	 18 apr		 Voorjaarsgemeentevergadering	 19.30 uur
Ma 	 7 aug 		 Bootreisje voor ouderen  	 hele dag

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 24 maart  mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl.

Het volgende nummer verschijnt rond 
8 april 2023.

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
mw. E.C. van Houten-Oranje,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Gedempte Sloot 44, 1431 CR Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Voorzitter:
br. B. Middelkoop, 
Cyclamenstraat 51,1431 RZ Aalsmeer,
tel. 06 20 61 33 66.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
dhr. J. Venema,
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962

Rectificatie
In Levenslicht 1 werd vermeld: In het najaar zal de Gemeentevergadering plaatsvinden 
op zaterdag 21 november, 10.00 uur, dit moet zijn dinsdag 21 november, 19.30 uur.

Inlegvel contactgegevens 
Zoals gebruikelijk bevat het tweede Levenslicht van het jaar het inlegvel met de 
gegevens van de werkers, commissies, groepen, kringen, kerkenraadsleden etc.  
Handig om te bewaren! Alle leden, vrienden en belangstellenden, ook diegenen die 
geen abonnement hebben, ontvangen een exemplaar van dit Levenslicht.
Mocht u zich willen abonneren op Levenslicht dan kunt u dit doorgeven aan 
Pauline Piet-Kreeft, ledenadministratie@dgaalsmeer.nl, tel. 0172 408 396.
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BIJ DE COLLECTEN  

De collectes van het 40-dagentijdproject zijn bestemd 
voor Vluchtelingenwerk Nederland, ze zijn gepland voor 
12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 6-4 en 9-4 . 
Vluchtelingenwerk is ontstaan in de jaren 70 van de 
vorige eeuw en deze organisatie is momenteel de 
belangrijkste belangen-behartiger van vluchtelingen en 
asielzoekers in Nederland. Zij ondersteunen vluchtelingen 
en asielzoekers van het moment dat ze worden opge-
vangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg 
hebben gevonden. Dankzij de hulp van donateurs en 
vrijwilligers kunnen zij vluchtelingen helpen met het 
opbouwen van een bestaan in ons land. Als je van een 
AZC naar een woning verhuist komt er nog veel op je af, 
denk maar eens aan verzekeringen, het vinden van een 
tandarts of een school voor je kinderen. Er wordt hulp 
geboden bij het vergroten van een sociaal netwerk, aan 
je zelfredzaamheid wordt gewerkt.  Wij weten zeker dat 
uw bijdrage een grote steun is voor het werk dat deze 
organisatie verricht.

Ger van Alphen, namens Tabitha

DANKBRIEVEN 

Dankbriefje 
van Mikondo
In januari heeft 
OSA (Ontwikke-
lingssamenwerking 
Aalsmeer) het 
bedrag van de 
collectes verdub-
beld. In totaal gaat 
nu €755,25 naar 
Mikondo. 
Er kwam een aardige 
bedankbrief, zie 
bijgaand. 
 
Tabitha 
 

MET DE BIJBEL ERBIJ  

Zonder Barnabas geen Paulus
De meeste christenen waren echt bang voor Paulus. Want 
Paulus zat in een arrestatieteam dat de aanhangers van 
de ‘sekte van Jezus’ oppakte en voor de rechtbank bracht. 
Tijdens een van de razzia’s kwam juist deze Paulus op 
mysterieuze wijze in aanraking met Christus…als in een 
visioen hoorde Paulus Christus zeggen: “Waarom vervolg 
jij mij en mijn volgelingen? Waarom?”

Op de Bijbelkring over het boek Handelingen hebben we 
met elkaar dat boeiende verhaal gelezen: dat uitgerekend 

de fanatieke Paulus – hoe is het mogelijk - van een 
vervolger van christenen met dezelfde Joodse wortels zo 
radicaal veranderde. Hij werd een navolger van Christus.
Paulus ging voortaan het evangelie verkondigen. Dat was 
niet gebeurd als niet iemand hem had vertrouwd en zich 
voor hem had ingezet. Die iemand was Barnabas.
In Handelingen 9 is het allemaal na te lezen en welke 
belangrijke rol Barnabas speelde.

“Toen hij (= Paulus) terug was in Jeruzalem wilde hij zich 
aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem 
omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was gewor-
den. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht 
hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus 
(= Paulus) onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem 
had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam 
van Jezus had verkondigd.” (Hand.9:26-27).

Hoe wonderlijk kan het gaan…ook in de kerkgeschie-
denis. Zonder Barnabas had Paulus vermoedelijk niet de 
steun en het vertrouwen van medechristenen gekregen 
en zo’n belangrijke zendingsreiziger kunnen worden voor 
de boodschap van Jezus.

Paul F. Thimm

LOODSBERICHTEN 

´Wijsheid in de ouderdom´
Je hebt op enig moment heel wat kennis in huis en je 
de nodige vaardigheden eigen gemaakt. En toch, ouder 
worden vraagt haar eigen scholing, want hoe maak je 
van je laatste 20 á 30 levensjaren fijne jaren? Bij welke 
school ben je aan het goede adres? Bij opleidingsinstituut 
‘De successtory’, waar je leert over langer leven en 
over ‘forever young’, hoe je fysiek gezond, mentaal 
weerbaar en sociaal actief kunt blijven? Een goede keus 
voor wie dat allemaal gegeven is! Of voel je meer voor 
de gerenommeerde opleiding ‘Downhill’? Een school 
voor mensen zonder vrolijk perspectief, waar iedereen 
welkom is. Vakken als inleveren, hoe doe ik stapjes terug, 
hoe aanvaard ik wat niet meer kan en hoe ga ik om met 
verlies staan op het programma. Geen van beide leek 
hoogleraar Frits de Lange een aantrekkelijk script voor 
het ouder worden. Tijdens het symposium ‘Wijsheid in de 
ouderdom' stelde hij een nieuw op te zetten opleiding 
voor: ‘School voor wijsheid in de tweede levenshelft’. 
Een opleiding waarin je nadenkt over wie je de komende 
jaren wilt zijn en wie je worden wilt. Die je helpt om 
jezelf opnieuw uit te vinden, omdat ouder worden ook 
vraagt jezelf los te wikkelen van de rollen die je in je leven 
opgenomen hebt en om het eigen ego te verliezen. Je 
staat voor de taak om je de kunst van zelfrelativering 
eigen te maken. Dichteres Elisabeth Eijbers schreef: ´Ik mis 
mijzelf steeds minder´. Oog krijgen voor het mysterie van 
het bestaan en genieten van de schoonheid van de kleine 
dingen van het leven lijken hierbij goede sleutels.

Ellen van Houten 
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Behoefte aan een goed gesprek? Bel of mail ons!
De geestelijk werkers en de bezoekgroep staan voor u 
klaar. Of het om grote vragen gaat of om een klein kopje 
koffie, we komen graag langs. We proberen zo goed 
mogelijk de vinger aan de pols te houden binnen onze 
Gemeente, welke mensen behoefte hebben aan een 
afspraak, maar helaas zien we niet alles. Bent of kent u 
iemand met een (pastorale) vraag?
Neem contact met ons op, we bieden graag een 
luisterend oor. Ds. Paul F. Thimm is bereikbaar via 
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl en via tel. 0297 74 30 44. 
Op maandag heeft Paul zijn vrije dag en is hij alleen 
te bereiken in noodgevallen. Ellen is bereikbaar via 
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl en via tel. 06 14 14 43 44. 
Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag, 
maar dient zich iets bijzonders aan, ook op andere dagen. 
Franka is bereikbaar via franka@dgaalsmeer.nl en via 
tel. 06 48 63 04 97. Haar werkdagen zijn ook maandag, 
dinsdag en woensdag. Op donderdag doet zij haar best 
onbereikbaar te zijn, maar andere dagen kunt u bellen, 
appen of mailen.

Franka Riesmeijer

 
             GELOVEN MET EEN GLIMLACH 

“Spreken wat bondig is”
De Amerikaanse president Calvin Coolidge (1872-1933) 
stond als grote zwijger bekend. De volgende anekdote 
gaat over een gesprek tussen deze president en de first 
lady (zijn vrouw).

Op een zondag, toen president Coolidge weer uit de kerk 
thuiskwam, probeerde zijn echtgenote hem uit te horen 
over de dienst:
“En, hoe was het?” – “De dominee heeft gepreekt.” – 
“Natuurlijk. En waarover dan?” – “Over de zonde.” – “Ja; en 
wat heeft hij dan gezegd?” – “Hij was ertegen.”

Paul F. Thimm

(Zou Calvin Coolidge in een Open Ruimte in de kerk meer 
zeggen over de preek dan thuis?)
 

OECUMENE

Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen!
De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert ook dit jaar in 
de Veertigdagentijd een Passieronde langs Aalsmeerse 
en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van 
stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paas-
feest. Zes weken - op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 
uur - bent u van harte welkom in een van de kerken. Elke 
deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze 
inhoud aan het half uurtje van samenkomst. Zo gaan wij 
samen oecumenisch op weg naar Pasen!   

De ‘haltes’ in 2023 zijn:
	 1 maart	 Karmelkerk (Stommeerweg)
	 8 maart	� RK kerk Kudelstaart 			 

(Kudelstaartseweg)
 	�	  Samenwerkingsverband van de drie  

	 Kudelstaartse kerken:
	�	  Samen Op Weg - Alphakerk - Sint Jan Geboorte
15 maart	 Hervormde Dorpskerk (Dorpsstraat)
22 maart	 Open Hof Kerk (Ophelialaan)
29 maart	 Lijnbaankerk (Lijnbaan)
	 5 april	 Doopsgezinde kerk (Zijdstraat)
      

VAN DE REDACTIE

Bondig(er) schrijven 
Het is natuurlijk fijn om veel kopij binnen te krijgen. Dat 
kan bijna ook niet anders met een Gemeente die veel 
activiteiten organiseert. Er is veel enthousiasme om 
daar verslag van te doen. Toch drukken we u op het hart 
bijdragen bondig te houden. Kort, maar krachtig houdt 
bij Levenslicht in: 200-250 woorden. Te lang geschreven 
teksten korten we in of – in het uiterste geval – nemen we 
niet of later op. Dat geldt ook voor kopij die in een vol-
gend nummer tevens nog actueel is. 
Bedankt voor uw begrip.

GEMEENTEWERK 

Gebedsmoment Veertigdagentijd 
In de Veertigdagentijd worden er op 7, 14, 21 en 28 maart 
alsmede op 4 april van 12.00 tot 12.30 uur korte medita-
ties gehouden. Een lied, stilte, een tekst, een gebed en 
het ontsteken van kaarsen. We willen komen tot een rust-
moment en inspiratie in de tijd richting Pasen. Tijd van 
bezinning op lijden, en vooruitdenken aan de boodschap 
van leven en blijdschap met Pasen. De ervaring leert dat 
het gebedsmoment heel open is, voor iedereen. En een 
ontmoetingsmoment. Voel je dus vrij om een keer binnen 
te lopen en in de kring te komen zitten.

Willy Karssing

Zinvol Ouder Worden  
Op 25 januari was de Bindingzaal gevuld voor de eerste 
bijeenkomst van ZOW in dit jaar. Om 10 uur ging de jarige 
Ellen van Houten de opening verzorgen. Lief en leed, 
absenties en het aansteken van de kaars. Vragen over 
vertrouwen over wat er deze ochtend besproken gaat
worden. Deze morgen gaat het over een aangereikt 
boek: ‘Nooit heb ik niets met u’, van Henk Veldkamp. 
Een gevarieerd boek met 25 interviews van bekende en 
minder bekende mensen over hun idee wie God voor hen 
is en wat dat betekent in hun leven. 
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Bracht hun gang door het leven andere inzichten? Was er 
een omslagpunt? Op hun eigen wijze namen de inleiders 
Ellen, Ineke en Gert iemand of meerdere personen onder 
de loep. Wat sprak hen aan of waarmee voelden ze zich 
verbonden? De gesprekken in de groepjes waren intens 
en indringend. Er waren goede bij en ik vermoed dat ze 
ook tot gedachten aanzetten de rest van de dag. De soep 
achteraf smaakte verrukkelijk. Een inspirerende ochtend. 
We kijken uit naar 1 maart als het gaat over vluchtelingen. 

Gert Karssing

Kledingruil op 18 maart
Al jaren een hoogtepunt: de kleding-
beurs. Geef kleding een tweede kans en vul je eigen kast 
aan met mooie nieuwe stukken. Dit jaar steken we het 
evenement in een ander jasje. Op zaterdag 18 maart 
organiseren De Binding en Zin-Inn een kledingruil. De 
kledingruil heeft hetzelfde doel als de kledingbeurs: 
gezelligheid, duurzaamheid, en het stimuleren van de 
circulaire economie. Goed voor de natuur én goed voor 
je kledingkast en portemonnee. Maar dit jaar zijn er ook 
dingen anders: het is een ruil, dus je brengt wat in en 
neemt wat mee, zonder kosten. Inleveren kan alleen op 
de dag zelf, gesorteerd op de tafels, en wat over is gaat 
naar het goede doel. Wij zorgen voor een lekker hapje, 
drankje en muziekje in de Bindingzaal, jullie zorgen voor 
de kleding en de gezelligheid. De inloop is van 13.00 tot 
17.00 uur, houd de website en de mail van de Binding en 
DGA-nieuws in de gaten voor verdere details. Meer infor-
matie kan ook altijd bij Franka, via franka@dgaalsmeer.nl. 
Tot 18 maart! 

Inge en Franka
 
Winterontmoeting 
Op 2 februari was er weer een bijeenkomst voor ouderen, 
georganiseerd door het bestuur van de Bezoekgroep. De 
kerkzaal zag er feestelijk uit, met allerlei versieringen en 
‘spullen’ die ons deden denken aan de ijspret uit onze 
jeugd. Het was een fijne dag. Voor mij vooral door het 
plezier dat de bestuursleden en anderen die meehielpen 
die dag uitstraalden. Dat gaf een extra glans aan het hele 
gebeuren. Wat is er hard gewerkt, ook door de groep in 
de keuken die ervoor zorgde dat we niets te kort kwamen. 
Ze hebben ook de lunch helemaal verzorgd. 

Wat een inzet. Heel hartelijk dank! Nog even dit. Voor de 
lunch was er tijd om met elkaar te praten. Ik zat in het 
midden achter de mooie nieuwe tafel. In gesprek met 
mijn buurvrouw aan mijn linkerkant. Plots kwam iemand 
aan de andere kant naast haar zitten en begon met haar 
te praten. Zag mij daar kennelijk niet zitten. Toen ik me 
naar rechts keerde ging daar iemand zitten met de rug 
naar me toe. Daar zat ik. Ben toen maar de zaal ingelopen 
en heb met allerlei mensen kunnen praten, van wie 
sommigen ook ‘alleen’ zaten.

Jeltje de Jong

Ook Aaltje Buis schreef over de Winterontmoeting   
Het thema was: �O wind, als de winter komt,   

Kan de lente dan ver achterblijven? 

Wat was het een mooi gezicht toen de gasten de kerk 
binnenkwamen. Van de prikbur, koek- en zopietent tot 
sneeuwpoppen in allerlei uitvoeringen. Zelfs de plaats-
namen van de Elfsteden hingen aan de kant en een paar 
quilts met winterse taferelen. Op de tafels de lente in de 
vorm van potjes krokussen.  
Elise heette iedereen welkom en we begonnen met het 
liedje van de Westhill ‘In de bloembol is de krokus’. Toen 
was het tijd voor chocolademelk met slagroom en een 
stroopwafel.  Om het thema te openen kwam het bestuur 
binnen in winterse outfit onder de klanken van de  
Schneewalzer van André Rieu. Ze schaatsten aan de col-
lectestok door de kerk. De toon was gezet.   
Ellen van Houten gaf een verhandeling over de eerste 
bloesems in de winter. Ook een warm woord kan de win-
termaand verwarmen. Wat zijn we blij wanneer de dagen 
weer gaan lengen.  Er werd veel gepraat en daar is zo’n 
ontmoeting voor. De maaltijd was ook winters, namelijk 
erwtensoep met roggebrood en spek of courgettesoep.  
Bij de verloting was er voor iedereen een prijs maar als 
extra was er een hoofdprijs voor Jan Maarsen en Tineke 
Dekker.   
Zo gleden we de middag in en werden we verrast met 
een hilarisch gedicht van Annie MG Schmidt: ‘De koning 
wou gaan schaatsenrijden’. Dat ging natuurlijk niet goed 
in het verhaal.   
Beelden van schaatspret in onze omgeving waren de 
inleiding voor de gast. Richard Pannekoek vertelde over 
zijn hart voor schaatsen. Veel trainen en lesgeven aan de 
jeugd. Tweemaal heeft hij deelgenomen aan de Tocht 
der Tochten, die van 24 februari 1985 en 3 januari 1997. 
Hij sprak er zeer beeldend over, van voorbereiding tot 
de tocht zelf. Totaal verschillende omstandigheden. Je 
zag het voor je hoe zwaar dat kan zijn, maar ook hoe ze 
‘gedragen’ worden door het publiek. De stimulans die dat 
geeft en het doorzetten.  

Wat was het een fijne dag. Je ging opgeruimd naar huis in 
deze soms sombere tijd.  

“In het hart van de elke winter zit een glimp van de lente”.  

Aaltje Buis
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Zondagmiddag Inloop 
Er klonk al een gezellig geroezemoes, toen ik de Bin-
dingzaal binnenliep op zondagmiddag 12 februari. De 
Zondagmiddagkring kwam bijeen! Het thema was eigen 
inbreng. Iedereen werd voorzien van koffie of thee en 
Elise begroette de aanwezigen. Haar inbreng was muziek 
uit de opera Aïda. Heel mooi! Er waren nog meer onder-
werpen, mooie verhalen, heel divers! 
Over Sinterklaas en houten speelgoed, een oud boek, 
liedjes van de Zondagsschool, spontaan ingezet, en nog 
veel meer. Ook werden er nog spelletjes gedaan. 
De middag vloog om en dat is wat de bedoeling is van 
deze kring. De volgende middag is op 12 maart, ook weer 
in de Binding van 15.00 tot 16.30 uur, thema is dan: ‘Welke 
herinnering zou jij in een doosje willen bewaren?’ Ellen zal 
de middag leiden.

Arida van Oudenallen-Hooiveld

Nieuws uit onze Partnergemeenten
Onze Partnergemeenten Grosserkmannsdorf en Klein-
wolmsdorf uit Duitsland hebben ons dit jaar weer uitge-
nodigd om hen te komen bezoeken. Dit zal plaatsvinden 
van 12 t/m 15 mei. Het is altijd weer fijn om elkaar te 
ontmoeten. We reizen met een comfortabele bus. Hoe het 
programma eruit zal zien weten we op dit moment nog 
niet maar het wordt vast fantastisch. We nodigen u hierbij 
uit om mee te gaan. Ook jongeren zijn van harte welkom. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Arida van Oudenallen, 
tel. 0297 322 486 of bij Anneke Eveleens, 
tel. 0297 326 801.
Geef u snel op voor deze onvergetelijke ontmoeting.

Namens de commissie Partnergemeenten,
Ans Goezinne-Oud

Lotenverkopers gezocht
Tijdens de herstart van de Bazar (na corona) is de Grote 
Verloting niet teruggekomen. Dat vinden wij jammer, 
ook voor wat betreft de inkomsten. Daarom willen wij 
nu een nieuwe Grote Verloting gaan houden, in een iets 
ander jasje dan vóór corona. En hiervoor zijn wij op zoek 
naar u, naar jou! Het enige dat we van u vragen is om tien 
loten te verkopen voor een tientje per stuk. Wij denken 
dat dit een haalbare klus is in uw kring van mede kring-/
groepsleden, familie, vrienden en bekenden. Er zijn 
prachtige prijzen te winnen. Niet zo veel als vroeger, maar 
wel een aantal mooie waardevolle prijzen ter waarde van 
in totaal 20% van de bruto-opbrengst met een hoofdprijs 
van €250. Wilt u meewerken met het realiseren van 
dit plan, dan kunt u zich aanmelden bij onderstaande 
contactpersonen. Wij hopen en vertrouwen op ruim 
vol-doende vrijwilligers! De loten zullen in de periode van 
juni tot september worden verkocht. De winnaars van de 
prijzen worden op de Bazar bekendgemaakt. Uiteraard zal 
de trekking openbaar zijn.

Informatie:
Team Grote Verloting (kortweg: TGV), Albertie Vreeken-Dragt 
(tel. 06 13 24 92 86) en Nico Eveleens (tel. 06 24 21 80 19) 

KRINGWERK

Nieuwjaarsbijeenkomst Shalom 
Traditiegetrouw hield Shalom in januari haar 
nieuwjaarsbijeenkomst. Meestal gaan we dan ergens 
heen en zo ook deze keer, op 8 januari. Om 14.30 uur 
werden we verwacht bij de koepelkathedraal in Haarlem. 
Daar was de crypte omgetoverd tot een magische 
wereld met 300 kerstgroepen en –stalletjes uit allerlei 
landen. Ook liep er een modelspoorbaan door een 
winterlandschap. De treinen reden langs kerstdorpjes en 
landschappen die gebouwd waren door verschillende 
hobbyisten. Heel leuk allemaal om te zien. Daarnaast 
was het mogelijk om de toren te beklimmen. Ook ik 
waagde me daaraan en dacht meermalen: Waar ben ik 
aan begonnen? Maar ja, als je begonnen was moest je 
door, buiten adem en met diverse tussenstops kwam 
ook ik boven. De beloning was een prachtig uitzicht over 
Haarlem. De terugtocht was zo mogelijk nog lastiger 
maar we kwamen allemaal weer veilig beneden. Velen 
deden zich in het restaurantje nog te goed aan warme 
thee, koffie of chocolademelk. Hiermee was ons uitje 
echter nog niet afgelopen. We stapten weer in onze 
auto’s en reden naar het Pannenkoeken-paradijs in het 
Reinaldapark. We genoten daar van een drankje, lekkere 
pannenkoeken en eventueel nog een toetje. 
Het was weer een heel gezellige, leerzame en ook nog 
lekkere bijeenkomst. 
Een goed Shalom begin van 2023. Bestuur, bedankt weer 
voor de organisatie.

Loes van Leeuwen
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Kring Ruth met een lach het nieuwe jaar in 
De kringavond van 19 januari werd verzorgd door het 
eendagsbestuur, bestaande uit Lyda Zondag, Anke 
Spaargaren, Aaltje Buis en Geertje Keessen.
Het werd een vrolijke avond met spelletjes, maar we 
begonnen met het aansteken van de kaars en het zingen 
van lied 913 Wat de toekomst brenge moge. Met een 
glimlach het nieuwe jaar ingaan, wie wil dat nou niet? 
Natuurlijk is 2022 voor veel mensen een minder jaar 
geweest. We laten het oude jaar nu achter ons en gaan 
met vreugde en humor 2023 tegemoet. En zo begonnen 
we met het spelletje Pim Pam Pet, waar iedereen leuk aan 
meedeed, daarna moesten er Bijbelse spreuken geraden 
worden. Het werd erg gezellig: de zusters lagen op hun 
knieën op de vloer een spreuk uit te beelden. Of stonden 
heel onschuldig in de lucht te kijken. Anke had het 
sprookje Sneeuwwitje meegenomen en las het voor, daar 
waren 75 getallen in verstopt en dat werd toen Bingo! 
Toen nog het sprookje Roodkapje met een geweldige 
tekst die duidelijk afweek van de originele tekst!

Aaltje had 40 kraanvogels gevouwen voor ons, toen ze 
in Hiroshima was geweest zag ze het monument waar 
een kraanvogel op staat. Deze vogel staat voor hoop en 
vrede, in deze tijd met de vreselijke oorlog in Oekraïne 
heel toepasselijk. Het was een aangrijpend verhaal, over 
een meisje dat op 11-jarige leeftijd de ‘bomziekte’ kreeg 
en 1000 vogels wilde vouwen. Dat heeft ze niet gered; 
werd maar 12 jaar, maar anderen hebben het voor haar 
afgemaakt. We mochten ieder een kraanvogel uitkiezen 
en meenemen als herinnering aan deze avond. We kijken 
terug op een vrolijke avond waar erg veel is gelachen, en 
dat was precies de bedoeling. 

Geertje Keessen

Tuin in beeld bij Oase 
De eerste kringmiddag in het nieuwe jaar van Oase werd 
op 19 januari gehouden, er waren 27 aanwezigen. We her-
dachten Rina Moenis, die in december was overleden. De 
lief-en-leed commissie deed verslag, Daarna zongen we 
een toepasselijk lied: Lied 982: In de bloembol is de krokus.
Vandaag waren Gert en Willy Karssing te gast om ons 
met verhaal en beeld mee te nemen naar hun tuin aan de 
Oosteinderweg. Een tuin wordt wel vergeleken met een 
organisatie, diverse mensen met verschillende kwalitei-
ten moeten zorgen dat het geheel goed draait, maar dat 
kan alleen als de omstandigheden goed zijn. Net als in 
een tuin met allerlei soorten bomen en planten die ook 
alleen tot hun recht komen als ze genoeg zon krijgen of 

juist schaduw, de juiste verzorging en aandacht. In onze 
Gemeente hechten we belang aan rentmeesterschap van 
de aarde; wij hebben de aarde in bruikleen en dienen die 
zo goed mogelijk te beheren voor generaties na ons. Dat 
is niet helemaal goed gelukt want we consumeren veel te 
veel! Het tij moet dus keren en daar zijn gelukkig steeds 
meer mensen van overtuigd. Na de pauze startte Willy 
de presentatie op. Gert vertelde over het ontstaan van 
hun tuin, vanuit een stuk weiland, een vijver uitgegraven, 
moerasland, steeds kwam er een stukje bij. Het leek soms 
een wilde tuin maar om dat zo te houden moet er juist 
heel veel in gewerkt worden. Anders overwoekeren sterke 
snelle groeiers de andere planten. Gert vergeleek zijn tuin 
ook met het leven, soms ging het heel goed maar ook 
waren er tegenslagen. Soms ook moest je afscheid van ie-
mand nemen. Het werken in de tuin, met je handen bezig 
zijn, in de aarde wroetend kon helend werken.  Het was 
een heel boeiend verhaal, zeker met de mooie foto’s erbij!
We sloten de middag af met het lied: Aan U behoort, o 
Heer der heren, de aarde met haar wel en wee. Dat konden 
we allen volmondig meezingen! 

Jolande Amorison 

Paul Thimm bij Kring Elia
Op 25 januari jl. was ds. Paul Thimm te gast bij kring Elia.
Hij nam ons mee op reis door zijn zeer indrukwekkende 
familiegeschiedenis en de weg die hij zelf gegaan is. Na 
zijn verhaal mochten de Elianen vragen stellen.
Deze liepen uiteen van “Hoe zie je de toekomst van de 
Doopsgezinde Gemeente?” tot “Wat is jouw godsbeeld?”.
Het werd een boeiend en open gesprek waarin we elkaar 
zeker beter hebben leren kennen. Met dank aan Wim voor 
de mooie inleiding en coördinatie.

Gerbrand Groeneveld

‘Bloederige bijeenkomst’
Donderdag 26 januari komt kring Shalom weer bij elkaar. 
Nel Lanser opent de avond en leest daarbij ook een 
limerick voor. 

Een teek in de bossen van Leek
Zat op een droogje sinds een week
Dacht: “Ik heb trek in een blondine”
Maar dan moet ik het wel goed uitkienen
Dat het bloed daar loopt waar ik steek.
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Zij maakt hiermee en mooi bruggetje naar het thema 
van deze avond: Bloed. Willy Karssing heeft heel lang als 
onderzoeker van bloed gewerkt bij Sanquin. Zij vertelt 
deze avond waarom bloed zo belangrijk is. Bloed is leven. 
Bloed is de transporteur van zuurstof naar de organen. 
Bloed voert de afvalstoffen (zoals CO2) van de verbran-
dingsprocessen af. Bloed beschermt met witte cellen 
tegen gevaarlijke indringers. De bloedplaatjes behoeden 
ons voor leegbloeden. Jaarlijks vinden er in Nederland 
ongeveer 1 miljoen bloedtransfusies plaats. Dit is ontzet-
tend belangrijk! Dit bloed maakt voor mensen die dit ont-
vangen een wereld van verschil. Het jaarthema!

De pauzes vult Kees van Oudenallen op met zijn saxofoon. 
Hij speelt een compositie van Gerard van Hulst en twee 
stukken van Piazzolla. Willy legt ons uit hoe met een 
centrifuge bloed wordt opgesplitst in rode bloedcellen, 
stollingscellen en plasma. Zij probeert ons mee te nemen in 
het proces van de immuuntherapie. Hoe meer zij er over 
vertelt des te belangrijker het bloed wordt. Als slot laat Kees 
ons nog een grappig filmpje zien waarin het Sax Masters 
Quartet een komische uitvoering geeft van “When I am six-
tyfour”. Het is een leerzame, geslaagde, bloedmooie avond.

Nico Hofman 

Ruth reist mee naar Afrika
De avond van 9 februari stond in het 
teken van de prachtige reis naar Zuid-
Afrika van Janina en Co van der Laarse. 
Zij reisden in 2013 langs de grote Ka-
lahariroute. Zij vlogen naar Kaapstad 
en vervolgens maakten zij in een gehuurde camper een 
groepsreis die begon bij Kaap de goede Hoop. Op de foto 
was goed te zien hoe de Atlantische en Indische oceaan 
bij elkaar komen. Een woeste zee en hoge rotsen. Kor-
hoenders, Blesbokken kwamen voorbij, diverse prachtig 
gekleurde vogels waaronder ook het ijsvogeltje in de 
meest prachtige kleuren. Vanuit Zuid-Afrika naar Namibië. 
Veel kwekerijen waren daar te zien waarin de Protea's 
geteeld worden voor de export. Er was een lange weg 
van 2000 km te gaan op een onverharde weg met gravel 
bestaande uit scherpe steentjes. Van tevoren werd even 
een cursus wiel verwisselen gegeven, want het krijgen 
van een lekke band lag op de loer. Vervolgens werden de 
wandelende duinen getoond, rode zandbergen, bij veel 
wind schuiven ze zo’n 10 cm op. En ineens rijd je dan op 
een mooie geasfalteerde weg met palmbomen. De steen-
bokkeerkring werd gepasseerd. Voorbij het Swakopunt 
werd meer wild gespot. De volgende camping lag aan 
een rivier met veel krokodillen en Co en Janina zaten vlak 
bij deze rivier. Van Namibië ging het naar Botswana, daar 
was veel wild te zien. Hierna namen we een kijkje in Zim-
babwe met zijn prachtige watervallen. Zuid-Afrika kwam 
weer in beeld. Aangekomen in Johannesburg betekende 
dit het einde van de reis. Dank jullie wel, Janina en Co, dat 
we zo met jullie mee mochten reizen.

Anneke Eveleens

Pittige middag voor Oase 
Op donderdag 16 februari beleefde kring Oase een pittige, 
maar zeer interessante middag, geleid door ds. Paul F. Thimm. 
Elise heette ons welkom. We herdachten Annie Bol, die op 
92-jarige leeftijd is overleden. Voorts werd een kaars aange-
stoken voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. Elise besloot 
met het prachtige gedicht van Hannah Lam: ‘Mensen van 
voorbij’. De commissie Lief en Leed is versterkt met Corrie 
Cuiper en bestaat dus nu uit Clazien, Aukje en Corrie.
 
Hierna vertelde Paul Thimm over het jaarthema ‘Een 
wereld van verschil’. Hij startte met de vraag welke 
verschillen we in het dagelijks leven tegenkomen. Dat 
bleken er vele te zijn: huidskleur, gezondheid, geloof, 
cultuur, opleiding, arm en rijk. Vervolgens ging Paul 
vooral in op het verschil in rijkdom en armoede en 
gebruikte daarvoor de inleiding van Sonja van der 
Meulen. Het blijkt wel dat de verschillen op het ogenblik 
zeer groot zijn in de wereld van nu. Laat ik even Sonja 
aan het woord laten: “Bij alles wat we het komende jaar 
zeggen over rijk en arm, is het van belang om onze eigen 
ideeën over omgang met geld en bezit, bewust te maken. 
Zelf heb ik altijd gedacht, dat ik geld niet belangrijk vond, 
maar onlangs werd mij duidelijk, dat dat is omdat ik daar 
genoeg van heb en dat het eigenlijk heel vanzelfsprekend 
is.” Zij vervolgt en citeert econoom Piketty: “De manier 

Kring Mijdrecht over sprookjes
De kringmiddag op 1 februari had als verrassend thema 
‘sprookjes’. We hadden opdracht gekregen om iets over 
ons favoriete sprookje te vertellen. ‘Sneeuwwitje’ werd 
een paar keer genoemd, mede door de goede afloop en 
de mooie Disneyfilm. Ook over ‘De rijke bramenplukker’ 
uit het sprookjesboek van Godfried Bomans en ‘Repel-
steeltje’ werd verteld. Het woord sprookje is afgeleid 
van het middeleeuwse ‘sproke’, dat verhaal of vertelling 
betekent. Tegenwoordig zijn sprookjes kinderverhalen 
met levenslessen, maar in oorsprong is een sprookje 
een volksverhaal voor volwassenen. Ze behoren tot 
een oude traditie van doorvertellen van verhalen. Vaak 
bevatten ze een diepere wijsheid of moraal, ze vertellen 
van liefde, geluk en ongeluk, leven en dood en ze lopen 
lang niet altijd goed af. Vanaf halverwege de zestiende 
eeuw werden de sprookjes door schrijvers in verschillen-
de landen op schrift gezet. Later hebben de gebroeders 
Grimm hun collectie uitgegeven onder de titel ‘Kinder- 
und Hausmärchen’. Nog weer later werd Hans Christiaan 
Andersen bekend met veel nieuwe sprookjes. Br. Paul 
had het sprookje ‘de Bremer stadsmuzikanten’ uitge-
zocht. We hebben het met elkaar gelezen. Wat een mooi 
verhaal over de ezel, de hond, de kat en de haan, die 
waren afgedankt door hun ‘baas’. We bespraken wat de 
betekenis kon zijn en kwamen tot de volgende conclu-
sie: ook nadat je bepaald werk door leeftijd of ongemak 
niet meer kunt doen komen er altijd nieuwe kansen. 
Onmisbaar is daarbij: doorzettingsvermogen, hulpvaar-
digheid, creativiteit, optimisme en een doel om (al dan 
niet) te bereiken. We hadden een leerzame middag!

Pauline Piet
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waarop we koek verdelen is geen economische of 
technologische wetmatigheid, maar een ideologische en 
politieke keuze.” Ga er maar aan staan! En staat er niet 
in de Bijbel: “De armen zijn altijd onder ons!” Ik hoor het 
mijn vader nog zeggen, evenals: “Er zullen altijd oorlogen 
zijn en geruchten van oorlog!”. En dat zei hij dan met een 
gedragen stem! Sonja haalt ook Leviticus aan, waarin 
geschreven wordt dat er eens in de 50 jaar een radicale 
herverdeling plaatsvindt: omdat de aarde van de Heer is 
en niet van ons. Het bezit is slechts te leen! Dat zijn wij 
natuurlijk vergeten! Het kan anders en dat begint met een 
idee, een gedachte, zoals alles in het leven. Sonja eindigt 
haar betoog met: “Laten we vandaag een start maken 
voor een jaar, waarin we opnieuw leren zien dat alles 
anders kan.” Een enorme opdracht. Er ontspon zich een 
interessante discussie, waarin ook veel over het leven, 
zoals het vroeger was, werd aangehaald!
 
We zongen lied 993: “Samen op de aarde, 
dat beloofde land “(maar niet voor iedereen).

Gré Kalf

VAN DE BINDING

‘All inclusive’ vakantie zonder ouders
Wil jij tijdens de zomervakantie een week op kamp? 
Dan is een Bindingkamp wat voor jou. Een Bindingkamp 
is vooral een heel gezellige week vakantie met een 
groep leeftijdsgenoten. De week wordt begeleid door 
een leidingteam van vrijwilligers die van alles voor je 
verzorgen. Eigenlijk een ‘all inclusive’ vakantie maar dan 
zonder ouders.  
Je staat gezamenlijk op, je eet met elkaar en gaat allemaal 
op hetzelfde tijdstip naar bed. Je brengt de dag door met 
afwisselende en verrassende activiteiten. Een kamp heeft 
onder andere een ‘bonte dag’ met een bijzonder en actief 
programma. De leiding en/of jijzelf doft zich op, verkleedt 
zich in een outfit passend bij de dag en die eindigt 
natuurlijk met een feestavond.  
In een Bindingkamp staat altijd een kampthema centraal. 
Door middel van spel, toneel of discussie nemen we dit 
thema onder de loep. Vorige zomer was dit: Vallen en 
opstaan, staan en opvallen.
Ben je creatief, sportief of juist rustig, tijdens een 
Bindingkamp is er voor iedereen een activiteit om te 
kunnen ‘shinen’. Er zijn momenten dat je met de groep op 
pad gaat om een bosspel, een speurtocht, een wandeling 
of een fietstocht te maken. Bij goed weer plannen we 
altijd een actie in als zwemmen of lekker met water 
kliederen. Je maakt een spannende nachtwandeling 
of je schrijft verhalen voor de Kampkrant. Ook zing je 
met elkaar en op de laatste avond zit je met je (nieuwe) 
vrienden rond het kampvuur.
De kampen worden georganiseerd voor verschillende 
leeftijdsgroepen vanaf groep 7 van de basisschool. De 
groepsgrootte is meestal tussen de 30 en 40 deelnemers. 
Dat de kampen heel geslaagd zijn blijkt wel uit het feit 
dat deze traditie intussen al meer dan 75 jaar bestaat! 

Een Bindingkamp kun je eigenlijk niet beschrijven, dat 
moet je meemaken!  Kijk op de website van de Binding, 
er zijn nog een paar plekken vrij, dus wacht niet en schrijf 
meteen in! Zoek het kamp voor jouw leeftijdsgroep.
Ga naar: www.debinding.nl.

Eline Koopma

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraad en geestelijk werkers 2023

Van links naar rechts achterste rij: Gerbrand Groeneveld, 
Jacco Piet, Tilly Overbeek-Keessen, Jan Joore, ds. Paul F. 
Thimm, Ellen van Houten-Oranje (ouderenpastor), Erica de 
Ridder, Annigje Leighton-van Leeuwen. Voorste rij: Willy 
Karssing-van Leeuwen, Nelleke de Graaff-Wies (zondags-
school), Puck Middelkoop (zondagsschool), Neeltje Peters, 
Valeriya Zakopay (organist/pianist), Arida van Oudenallen-
Hooiveld, Bas Middelkoop, John Venema. Op de foto 
ontbreken Franka Riesmeijer (Zin-kweker) en Leon de Graaff 
(koster).

Kerkenraadsvergadering van 17 januari 
Bas heet de nieuwe kerkenraadsleden Arida van Oudenal-
len en Gerbrand Groeneveld welkom en wenst ze een 
goede tijd in de kerkenraad. De hoofdpunten van deze 
vergadering: De nieuwe stoelen en tafels voor in de Bin-
dingzaal zijn nu echt besteld, de vloer van de Bindingzaal 
zal met advies van De Vries Schoonmaakbedrijf worden 
opgeknapt. De stemtraining voor sprekers binnen onze 
Gemeente is als zeer positief ervaren, wellicht krijgt dit 
een vervolg. Ook positieve reacties op de manier van 
uitdelen van het brood en de wijn tijdens de avondmaal-
dienst. Vijf mensen uit onze Gemeente waren aanwezig
 bij de intrededienst van Liesbeth Geijlvoet bij haar 
nieuwe Gemeente. Ook is er een kaart gestuurd met onze 
gelukwensen. Het preekrooster voor 2023 is zo goed als 
rond en voor 2024 wordt al een start gemaakt door 
Neeltje. Het alarm-/brandmeldsysteem geeft heel veel 
fouten met alle risico’s van dien. Dit zal worden vervangen. 
Franka heeft het samen met anderen druk gehad met de 
flyer met een bijzonder mooi resultaat. Er wordt 
nagedacht om het DGA-nieuws een nieuw uiterlijk te 
geven en eens per week te versturen. Ellen gaat de cursus 
‘Zorg voor de ziel’ volgen. 
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Ook meldt zij dat de Bezoekgroep op zoek is naar een 
coördinator. Paul gaat een cursus ‘Psychologie en leider-
schap’ volgen. In februari start hij weer een geloofsoriën-
tatie-cursus en ook is er een pril begin te bespeuren voor 
een Geboortedankzeggingsdienst. De taakverdeling van 
de KR-leden wordt besproken en hier en daar aangepast. 
De KR zal een teambuildingsdag houden op 22 april en 
de vorming van een toekomstvisie-commissie wordt op-
gestart. In de terugblik worden o.a. de Kerstdienst voor de 
kleintjes en het Bindingkerstfeest als een ‘feestje’ bestem-
peld. Ook de Nieuwjaarsbijeenkomst viel in goede aarde. 
Van 12 t/m 15 mei zal een delegatie naar onze partner-
gemeenten afreizen. Op 21 mei hopen we op een Eiland-
dienst. Bij de rondvraag noemt Arida de open infoavond 
bij kring Ruth over het Schiphol pastoraat en Franka de 
Repair-Café dag op de Historische Tuin (15 en 29 april). Na 
deze lange avond sluit Bas de vergadering om 22.42 uur.  
 
Namens de Kerkenraad, Jacco Piet

GEMENGDE BERICHTEN

WAT BEWEEGT MIJ?

Een nieuwe rubriek waarin lezers vertellen over wat hen 
beweegt.

Bijna 25 jaar geleden werd in Wilnis het Johannes Hospiti-
um geopend. Een high care hospice met kamers voor zes 
bewoners die daar in hun laatste levensfase liefdevol en 
met alle denkbare aandacht worden verzorgd. Er werden 
veel vrijwilligers gevraagd toen. Een paar jaar later, nadat 
ik minder was gaan werken, ben ik ook over de drempel 
gestapt en ik ben er niet meer weggegaan. Ik was er kok 
en gastvrouw en nu nog steeds o.a. mederedacteur van 
het blad voor de vrijwilligers, ik verzorg de PR, zorg dat 

er stukjes in de krant komen en heb een aandeel in de 
herdenkingsbijeenkomsten die tweemaal per jaar worden 
gehouden. 
Naast verpleegkundigen en twee coördinatoren zijn er 
ruim honderd vrijwilligers aan het hospice verbonden: 
de grootste groep in de zorg, verder voor de tuin en voor 
klussen, als gastvrouw of kok, voor de bloemen in huis of 
in de administratie. Er is goede begeleiding, scholing en
ruimte om wat je meemaakt te kunnen delen. Dat we met 
elkaar de sfeer weten te creëren die familie van bewoners 
vaak doet verzuchten ‘hadden we maar eerder geweten 
dat deze mogelijkheid er was’ geeft ons een gevoel van 
dankbaarheid. Met elkaar brengen we wat, maar halen 
ook iets, namelijk het besef dat de dood zo bij het leven 
hoort, dat je met een lach en een traan door het huis 
loopt, maar ook dat je weet dat je met elkaar, ieder op je 
eigen plek, er mag zijn voor mensen die het laatste stukje 
van hun leven leven. Dat is wat mij destijds bewoog en 
nog steeds beweegt.

Vera Stein  

In Memoriam zuster Annie Bol
Op 30 januari is in de leeftijd van 92 jaar zuster Annie Bol overleden. Annie werd op 1 februari 
1930 in Aalsmeer geboren. Ze groeide op met twee lieve broers. Op jonge leeftijd al was ze 
nauw betrokken bij de Gemeente en de Westhill zondagsschool. Op 11 maart 1951 werd ze 
gedoopt op haar belijdenis. Annie werd verpleegkundige en werkte o.m. in Katwijk, Leersum, 
Hilversum en Emmen. 25 jaar lang deelde ze haar leven met haar vriendin Jo. Het verdriet was
groot toen zij ziek werd en stierf. Annie was een zorgzame verpleegkundige. Kinderen lagen 
haar daarbij na aan het hart. Zo ook de kinderen en kleinkinderen van haar broers en schoon-
zussen. De familieband was hecht en tot op hoge leeftijd leefde ze mee met wat voor jongeren 
belangrijk was. Toen Annie 55 jaar was, stopte ze met werken en kwam ze terug naar Amstelveen en Aalsmeer. Ze zette 
zich in voor de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen, werkte mee aan het Gemeenteblad Levenslicht 
en aan de Bazar. Ze was jarenlang lid van Kring Oase en van de handwerkgroep. Ze ging mee met de vakantieweken, de 
bootreisjes en bezocht de Inloop. De laatste jaren woonde Annie in het Zorgcentrum en bezocht ze aldaar de Kring. Annie 
had een opgewekte natuur. Ze was hartelijk en belangstellend, ze ‘was er’ als het nodig was. Op zaterdag 4 februari 
hebben we in onze kerk afscheid van haar genomen met woorden van Prediker 3: ’Alles heeft zijn tijd’ en hebben we haar 
toevertrouwd aan de oneindige goedheid van de Eeuwige. Aansluitend hebben we haar in besloten kring op de 
Algemene Begraafplaats te ruste gedragen.

Ellen van Houten

Hospice in Wilnis.
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BEDANKT  

Hartelijk bedankt voor het lieve kaartje dat ik van 
Jopie Eveleens-Hilverda kreeg toen ik uit het ziekenhuis 
was gekomen.

Ina Buis

Zeer verguld was ik met de bloemen die ik uit de kerk 
kreeg en die Jan Joore kwam brengen met een mooie 
kaart en een tekst van Jopie Eveleens erbij. 
Iedereen hartelijk bedankt.

Kees en Gerda Keessen 
 
Graag ik wil ik bedanken voor de prachtige bos sneeuw-
ballen en de bemoedigende brief die zr. Jopie Eveleens 
schreef namens de Gemeente. Fijn dat er in de Gemeente 
aan je gedacht wordt. Dat is zeker stimulerend en troost-
rijk. Het gaat weer iets beter met me gelukkig. Ook voor 
het nieuwe jaar ontving ik veel goede wensen. Heel veel 
dank en ook u veel heil en zegen.

Jeltje Adema

Zeer verrast werden we toen zr. Tineke Dekker ons een 
prachtig boeket rozen kwam brengen namens onze 
Gemeente. Ze kwamen helemaal uit en hebben ruim twee 
weken gestaan. Met een kaart met diep doorvoelde tekst 
van zr. Mariska de Graaf-van der Zande. Dit vanwege alle 
narigheid die Marina en onze Kees eind december over-
kwam, met als slotstuk een dubbele enkelbreuk bij Jan 
jr. De vele kaarten, telefoontjes en bezoeken hebben ons 
diep geraakt en doen beseffen (al weer) dat de Gemeente 
met ons meeleeft en -draagt in deze moeilijke tijden.
 
Marin en Jan Broere sr.

Schoolpakketten voor Nepal 
Samen met een bestuurslid en drie medereizigers 
vertrok ik op 23 december namens de stichting 
Hart4onderwijsNepal naar Nepal. Na 3 jaar ‘pauze’  van-
wege Covid konden we gelukkig weer naar Nepal gaan 
om schoolpakketten te overhandigen. Mede dankzij de 
donaties van diverse kringen, collecten tijdens kerk-
diensten en enkele Aalsmeerse sponsoren hebben we 
voor 489 kinderen veel kunnen betekenen. We hebben op 
vier scholen in Dhading en Bara onder andere wand-
platen, schriften, pennen, potloden, kleurpotloden en 
kleurboeken geleverd. Een belangrijk onderdeel zijn de 
rugtassen met inhoud voor kinderen. Het brengen van de 
materialen ging gepaard met officiële ceremonies die 
telkens heel feestelijk waren. Enkele kinderen hebben 
voor ons gedanst en er was veel belangstelling van
ouders. Vooral de enorme blijdschap en dankbaarheid 
van kinderen, leerkrachten en ouders maakten op mij 
wederom een onvergetelijke indruk.

Leesplan
Dankzij de donaties heb ik een leesplan kunnen opzetten 

en financieren. Het was geweldig om met eigen ogen te 
zien dat dat plan geheel volgens afspraken is gerealiseerd 
en er in lokalen boekenkasten met leesboeken waren te 
zien. Namens de stichting, maar vooral namens de leer-
krachten, kinderen en ouders van de scholen wil ik u allen 
hartelijk danken. 

Mark van Leeuwen
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KRONIEK
Nieuwe vriend van de Gemeente
De heer H.J. Kniep (28 maart 1957),  
Zorgcentrum Aelsmeer kamer 245, Molenpad 2, 
1431 BZ Aalsmeer. Hij heeft geen telefoon en is per  
e-mail te bereiken via zijn zus Anja Hofman-Kniep 
(n.hofman@kabelfoon.nl).

Geboren
Op 3 januari 2023 is Olivia Aaltje Hansen Hout-
kamp geboren, dochter van Anneloes en Obbe 
Hansen Houtkamp. Olivia is de kleindochter van 
Herma en René Hansen.

Overleden
Op 30 januari 2023 is overleden zr. Annie Bol in 
de leeftijd van 92 jaar.

Adreswijziging 
Br. J. (Jaap) Tas en mevrouw E. Tas-van Dijk, 
van Linnaeuslaan 32, 1431 JV Aalsmeer, naar 
Gerberastraat 21, 1431 RA Aalsmeer.

Jubilea
22 maart 2023, fam. Kwak-Eveleens, 
P.F. Sieboldlaan 52, 1431 KJ Aalsmeer, 
55 jaar getrouwd. 
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Lezing ‘Over bijen’ op 29 maart
Imker Eric van der Meer vertelt ons over het leven van 
bestuivers en het leven van honingbijen in het bijzonder. 
Bijen zijn een belangrijk onderdeel van de schepping, van 
het voorbestaan van onze wereld. Daarom moeten we 
goed voor ze zorgen. 
We collecteren voor Imkervereniging Amstelland. Zij be-
steden donaties o.a. voor het organiseren van open da-
gen, beschikbaar stellen van educatiemateriaal, bezoeken 
van scholen in de regio Amstelland. Daarnaast hebben ze 
aandacht voor de ondersteuning van biodiversiteitspro-
jecten om de leefomgeving voor bestuivers te verbeteren 
en projecten om de bijengezondheid te verbeteren.

Korte Pelgrimage op 3 april 
In de Stille Week is er een bijzondere pelgrimage. Een 
wandeling van een uur, onder leiding van Frank van 
Itterzon, met een opdracht. Deze keer gaan we op weg 
door de Stille Week, van het feest van Palmpasen, naar 
het avondmaal, de pijn van Goede Vrijdag en de rouw van 
Stille Zaterdag, naar wat het nieuwe begin van Pasen met 
ons doet. 
De startlocatie wordt later bekend. We verzamelen om 
19.15 uur en om 19.30 uur vertrekken we. Aanmelden 
gewenst via franka@dgaalsmeer.nl.

Vervolg van de cursus ‘Gnostiek’
Met drs. Katrijne Bezemer bespraken we dit najaar de Nag 
Hamadi teksten, waaronder het evangelie van Thomas, 
in hun historische context en hun relevantie voor nu. De 
gnostiek was een religie die in de eerste eeuwen ontstond 
en waarbij de verwerving van gnosis centraal stond. De 
teksten zijn uit een vervlogen tijd, maar de inhoud doet 
nog steeds iets met ons. Daarom een tweede deel van 
deze cursus: de meditaties op de gnostiek. 
Gnosis is de ultieme kennis die mensen meenden te kun-
nen bereiken. De teksten blijven interessant, drs. Bezemer 
wil ook met ons kijken wat ze met ons doen. Wees wel-
kom op woensdag 5, 19 april en 3 mei, van 15.00 tot 16.30 
uur. Aanmelden verplicht, via franka@dgaalsmeer.nl. 
Kosten: €15 voor de gehele cursus. Heeft u het eerste deel 
niet meegedaan? Dan kunt u evengoed aanschuiven! 

Franka Riesmeijer

KliederZin op 2 april 

Op Palmzondag is er KliederZin. Het 
thema dit jaar is ‘Op weg naar Jeruzalem’. 
Ezeltjes, speurtochten, Palmpasen-
stokken en met natuurlijk een mooi 
verhaal. Om 14.00 uur gaan de deuren 
open en dan gaan we kliederen tot 
15.30 uur. Dit is inloop. Dit betekent dat 
je de volle anderhalf uur kunt kliederen, 
of later kunt aansluiten. 
We zorgen voor een speurtocht, spel-
letjes, uitdagingen en meer. Om 15.30 
uur is er een korte viering onder leiding 
van Nelleke de Graaff. Zij heeft weer een 
mooi verhaal, een liedje en een gesprek 
voor jullie. 
We sluiten af met eitjes zoeken.

Nelleke, Joost, Puck en Franka


