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MA A N D B L A D  VA N  D E  D O O P S G E Z I N D E  G E M E E N T E  A A L S M E E R
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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

´Je leeftijd doet niet ter zake, 
tenzij je een kaas bent´ 

Een quote van actrice Billie Burke (1884-1970). Dat we 
geen kaas zijn lijdt geen twijfel, maar de realiteit vertelt 
ons ontegenzeggelijk dat onze leeftijd er wel degelijk toe- 
doet. Sinds ik als ouderenpastor op 3 mei 2010 met veel 
plezier in de Gemeente aan het werk ben gegaan, zijn we 
allemaal 16 jaar ouder. Ik zie het om me heen en ik merk 
het ook aan mezelf dat de jaren iets met je doen. Albert 
Schweitzer (1875–1965) schreef daarentegen:  
‘Niemand wordt oud omdat 
hij een aantal jaren achter zich 
heeft. Men wordt alleen oud 
als men zijn idealen vaarwel-
zegt.’ En dan heeft Billie weer 
helemaal gelijk. Dat is ook wat 
ik zie en merk, dat we, ook al 
zijn we ouder, jong van hart 
blijven omdat we ons geïnspi-
reerd weten door mensen die 
het goede leven zoals God het 
heeft bedoeld leven en in 
hun voetspoor willen gaan.  
 
In de eerste plaats in dat van 
Jezus, maar ook, als ik denk 
aan een van de kerstspelen 
van onze jongeren, in dat van Martin Luther King, 
Mahatma Gandhi, moeder Teresa, Nelson Mandela en de 
Dalai Lama. Mensen die de woorden uit de ‘Bergrede’ in 
praktijk hebben gebracht. Mensen die als zout en licht 
(‘Mattheüs 5:13-16’) zijn geweest. Gelukkig zijn zout en 
licht heel gewoon en een heel klein beetje van allebei 
kan alles anders maken. Dus het gaat zeker ook op voor 
ons. Ook wij zijn smaakmakers en lichtbrengers. Mensen 
van vlees en bloed die in navolging van de woorden en 
het leven van Jezus proberen er voor elkaar en de wereld 
te zijn. Een hartig blokje kaas dat we samen vormen en 
dat smaak brengt aan het leven is soms heel hard nodig 
om het leed te verzachten voor de mensen om ons heen. 
Dichtbij en verder weg.  
 
Ondanks dat we met z’n allen 16 jaar ouder zijn, zijn we 
nog steeds jong omdat we proberen te leven naar de 
woorden uit de ‘Bergrede’. Woorden die vertellen over 
vrede en gerechtigheid, over hoop dat het anders kan. 
Liederen die we tegen de klippen op blijven zingen, 
ook al lijkt de vrede soms ver weg. Hoop die we blijven 
houden, omdat we niet anders kunnen omdat Jezus ons 

de hoop heeft voorgeleefd. Vanuit die idealen leven, die 
passie en die spirit vasthouden, dát is wat ik zie als ik om 
me heen kijk en luister naar onze ouderen. Ouderen die 
dingen zeggen die hout snijden, omdat ze niet kunnen 
en niet willen geloven dat het kwaad het winnen zal en 
tekenen blijven zien van Gods nieuwe wereld. Ook al 
laat het lichaam het soms afweten en nemen de energie 
en krachten af, zomaar opeens is er dan een verhaal of 
licht er iets op van een diepgeworteld geloof dat het 
anders kan, zoals in dat prachtige gedicht van  
Henriette Roland Holst:  

‘De zachte krachten zullen zeker 
winnen in ‘t eind - dit hoor ik als 
een innig fluistren in mij: zo ‘t 
zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van 
binnen…’
Zout en licht, we zijn en we 
blijven het, tot in onze hoge 
ouderdom, omdat we kinde-
ren van de Vader zijn.

Ellen van Houten-Oranje
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Kerkdiensten/vieringen

	 1 mrt	 ds. Paul F. Thimm (collecte St. Doopsgezinde Geloofsopbouw en  
		  Solidariteit) en zondagsschool
	 8 mrt	 br. W. van Bloemen (collecte De Regenboog)
	15 mrt	 zr. Mandy van der Zwaard (collecte De Regenboog)
	22 mrt	 ds. Paul F. Thimm (collecte De Regenboog) m.m.v. 
		  Aalsmeers Saxofoonkwartet
	29 mrt	 ds. Paul F. Thimm, Palmpasenviering (collecte De Regenboog) 
29 mrt 	 Palmpasen voor de kinderen, 14.00 uur	
	 2 apr	 ds. Paul F. Thimm, Witte Donderdag (collecte De Regenboog én  
		  collecte in natura voor daklozen en Voedselbank).    
		  Avondmaalsviering, 19.30 uur
	 3 apr	 Oecumenische Goedevrijdagvesper, 19.30 uur
  	5 apr	 ds. Paul F. Thimm, Pasen (collecte Doopsgezind Wereldwerk)
	12 apr	 zr. Franka Riesmeijer (collecte CMERK)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Indien u op zondag niet op 
eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u contact opnemen met 
br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en 
brengschema opgesteld worden.

Agenda

Di	   3 mrt	 Veertigdagenmoment ‘Op weg naar Pasen’	 12.00 – 12.30 uur
Wo	   4 mrt	 Kring Mijdrecht	 14.30 uur 
Wo	   4 mrt	 Zin-Inn Maaltijdgroep	 18.00 uur 
Wo	   4 mrt	 Passieronde, halte St. Jan Geboorte	 19.15-19.45 uur 
Do	   5 mrt	 Kring Shalom	 20.00 uur
Zo	   8 mrt	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur 
Di	 10 mrt	 Veertigdagenmoment ‘Op weg naar Pasen’	 12.00 – 12.30 uur
Wo	 11 mrt	 Uitleg Noodplan voor ouderen door 	 10.00 – 12.00 uur
		  burgemeester Gido Oude Kotte	   
Wo	 11 mrt	 Passieronde, halte NH Dorpskerk	 19.45 uur 
Wo	 11 mrt	 Kring JoB	 20.00 uur 
Do	 12 mrt	 Zusterkring Oase	 14.30 uur 
Vrij 	 13 mrt	 Zin-Inn lezing Hein Stufkens: ‘Van geluk gesproken’	 20.00 uur
Ma	 16 mrt	 Kring Zorgcentrum Aelsmeer	 10.45 uur
Di	 17 mrt	 Veertigdagenmoment ‘Op weg naar Pasen’	 12.00 – 12.30 uur
Wo	 18 mrt	 Zinvol Ouder Worden	 10.00 uur
Wo	 18 mrt	 Passieronde, halte Doopsgezinde kerk	 19.45 uur
Do	 19 mrt	 Kring Ruth	 20.00 uur
Di	 24 mrt	 Veertigdagenmoment ‘Op weg naar Pasen’	 12.00 – 12.30 uur
Wo	 25 mrt	 Paasplantenactie	 v.a. 10.00 uur 
Wo	 25 mrt	 Kring Elia	 14.00 uur
Wo	 25 mrt	 Passieronde, halte Open Hof Kerk	 19.15 – 19.45 uur
Do	 26 mrt	 Kring Shalom	 20.00 uur 
Ma	 30 mrt	 Kring Zorgcentrum	 15.00 uur
Di	 31 mrt	 Veertigdagenmoment ‘Op weg naar Pasen’	 12.00 – 12.30 uur
Di	 31 mrt	 Bijbelgespreksgroep	 14.00 uur
Wo	   1 apr	 Kring Mijdrecht	 14.30 uur 
Wo	   1 apr	 Zin-Inn maaltijdgroep	 18.00 uur 
Wo	   1 apr	 Passieronde, halte Lijnbaankerk	 19.30 – 20.00 uur
Wo	   8 apr	 Bezoekersvergadering	 10.00 uur 
Wo	   8 apr	 Kring JoB	 20.00 uur 
Do	   9 apr	 Zusterkring Oase	 14.30 uur
Za	 11 apr	 Trainingsdag Bindingkampen				 
Zo	 12 apr	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur

Om alvast te noteren
Di	 14 apr	 Zin-Inn – Jannie Nijweening en Danijel Horvat	 20.00 uur 
		  Tent of Nations
Zo	 19 apr	 Afscheidsdienst zr. Ellen van Houten	 15.00 uur 
Di	 28 apr	 Voorjaarsgemeentevergadering	 19.30 uur
	 14-17 mei	 CMERK, Amersfoort
Zo	 31 mei	 Eilanddienst (bezoek partnergemeenten 29 mei t/m 1 juni)

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 20 maart mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
4 april 2026.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. Ilse Zethof  (eindredactie),
tel. 06 53 66 02 62.
ilse@zethof.nl 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl
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Inlegvel Levenslicht
Zoals gebruikelijk bevat dit tweede Levenslicht van 
het jaar het inlegvel met gegevens van de werkers, 
commissies, groepen, kringen, kerkenraadsleden, etc. 
Handig om te bewaren! Leden, vrienden en belang-
stellenden, dus ook diegenen die geen abonnement 
hebben, ontvangen een exemplaar van dit Levenslicht. 
Mocht u zich willen abonneren op Levenslicht kunt u 
dit doorgeven aan Pauline Piet-Kreeft, 
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl, tel. 0172 40 83 96.

BIJ DE COLLECTEN

Veertigdagentijdproject 
Tabitha heeft De Regenboog Groep 
in Amsterdam uitgekozen als 
collectedoel in de veertigdagen-
tijd. De Regenboog Groep is een 
stichting die al 51 jaar bestaat. 
De Regenboog is er voor mensen uit Amsterdam en 
omstreken die het moeilijk hebben en nergens anders 
terecht kunnen. Zij mobiliseren de kracht in de samen-
leving om hen te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk 
mee te doen in de maatschappij. Ze vinden dat ieder 
mens een waardig bestaan verdient. Armoede, 
verslaving, psychiatrische problematiek of dakloos zijn 
maken een mens niet minder mens. Zij geloven dat er 
voor iedereen een plek moet zijn in de stad. Een stad 
waarin de mensen betrokken zijn bij elkaars leven en 
waarin de mensen elkaar versterken. Of zoals zij zeggen 
‘MENSEN ONDER ELKAAR’. Het is een grote organisatie 
met zo’n 1700 vrijwilligers en diverse inloophuizen in 
Amsterdam. 
Voor ons project hebben we gekozen voor het mond-
zorgproject. Hierbij worden mensen doorverwezen naar 
de tandarts. Meestal zijn dit mensen die in de inloop-
huizen komen, pijnklachten hebben en naar de tandarts 
moeten, maar geen geld hebben om de tandarts te 
betalen. Ze werken samen met twee praktijken waar ze 
mensen naar doorverwijzen om ze te helpen. Zij betalen 
de tandartskosten en hebben hiervoor heel voordelige 
prijsafspraken met de praktijken. Een goed gebit is heel 
belangrijk om gezond te blijven of überhaupt te kunnen 
eten. En bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk is een 
gezond gebit ook heel belangrijk. In 2025 zijn er 
225 mensen doorverwezen naar de tandarts om ze aan 
een gezond gebit te helpen.  
Wij denken dat dit een heel mooi doel is om te 
ondersteunen. Meer informatie is te vinden op de 
website www.deregenboog.org. 

Namens Tabitha, Jan Joore 

Operatiecampagne Paz Holandesa in Peru  
De eerste twee weken van januari 2026 zijn we met een 
Nederlands team, bestaande uit een plastisch chirurg, 
een anesthesist, een anesthesiemedewerker en twee 
operatieassistenten naar Arequipa in Peru geweest om 
daar kinderen met een lip-, kaak-, en/of gehemeltespleet, 
een meisje met ernstige brandwonden en een kindje met 
een andere aangeboren afwijking te opereren. Door alle 
toestanden op Schiphol op de dag van vertrek hadden wij 
ruim 27 uur vertraging. We besloten echter bij aankomst 
direct aan het werk te gaan, waardoor we uiteindelijk 
maar een halve dag minder hebben geopereerd. 

De dagen werden bomvol gepland met patiënten en 
zodoende hebben we alle 27 kinderen kunnen opereren 
die we op onze lijst hadden staan. Vooral bij de kinderen 
met een gespleten lip is het resultaat direct zo zichtbaar. 
De kinderen zelf krijgen er nog niet zoveel van mee, maar 
de ouders zijn zo intens dankbaar. Soms werden we 
onthaald als filmsterren, want veel ouders wilden met ons 
op de foto. Wat ook zo bijzonder was, is dat niet alleen de 
ouders dankbaar waren voor de operaties en resultaten, 
maar ook de medewerkers van het ziekenhuis. 
De coassistenten, de diëtisten, de kokkin, maar ook de 
schoonmakers en de directeur van het ziekenhuis, 
iedereen bedankte ons voor wat we hebben gedaan voor 
de kleine kinderen uit gezinnen die slecht toegang 
hebben tot medische zorg.  

Al deze woorden van dank wil ik doorgeven aan u, want 
mede dankzij uw bijdrage aan de adventscollecte konden 
wij doen wat we hebben gedaan. Met elkaar hebben we 
deze kinderen en hun families een mooiere, zorgelozere 
toekomst kunnen bieden. Namens alle ouders en 
patiëntjes, de medewerkers in Clinica Paz Holandesa en 
het UMCG-team, nogmaals ontzettend bedankt voor uw 
bijdragen!

Hartelijke groet,  
Leonie Rüttermann
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VAN DE GEESTELIJK WERKERS 

Bijbelgespreksgroep ‘tegen moedeloosheid’ 
– wijziging datum
De eerstvolgende samenkomst van de bijbelgespreks-
groep staat nu gepland op 31 maart om 14.00 uur. 
De oude datum, 10 maart, komt hiermee te vervallen. 
We bespreken hoofdstukken uit het boek van Erik 
Borgman: ‘Tegen moedeloosheid’. In het gesprek delen 
we met elkaar de gedachten over dit thema. Het staat je 
vrij aan te schuiven als je ook behoefte hebt om van 
gedachten te wisselen over dingen die je raken. Of waar 
je je wellicht wat moedeloos of verslagen door voelt. 
Samen vinden we bemoedigende Bijbelteksten, wijze 
woorden en hoop. 
Na 31 maart is er nog een bijeenkomst gepland op 
14 april. Aanmelden is niet nodig, maar het helpt ons 
wel met het maken van de koffie en kopieën. Wanneer 
je wel wilt komen, maar het vervoer een hobbel is, neem 
dan ook even contact op. Dat mag via de mail bijbel-
gespreksgroep@dgaalsmeer.nl of telefonisch via Mandy 
van der Zwaard, 06 16 06 75 77. 

Hartelijke groet 
Paul F. Thimm (gespreksleider van de bijbelgespreksgroep)

Veertigdagenmoment ´Op weg naar Pasen´
Ook dit jaar komen we voorafgaand aan Pasen 
gedurende 6 weken iedere dinsdag samen voor een 
moment van verstilling, het ontsteken van kaarsen, het 
zingen van een lied en het lezen van een gedicht of 
gebed. Tijd om even afstand te nemen van de dagelijkse 
drukte, om stil te staan bij de weg die Jezus is gegaan en 
om inspiratie op te doen op weg naar Pasen.
De ervaring leert dat het Veertigdagenmoment heel open 
is, voor iedereen. Welkom om juist in deze tijd samen de 
weg vanuit het donker naar het Licht te gaan. We komen 
van 12.00 uur tot 12.30 uur samen in de Bindingzaal op 
dinsdag 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart. Na afloop 
drinken we gezellig een kopje koffie of thee en is er 
gelegenheid om na te praten.

Samen Avondmaal vieren
Op Witte Donderdag 2 april 
om 19.00 uur vieren we als 
Gemeente in onze kerk ‘Avond-
maal op weg naar Pasen’. 
U kunt dat via livestream mee-
beleven als u niet in de gelegen-
heid bent om erbij te zijn. Als u 
dit samen delen mist en graag 
bij u thuis een klein Avondmaal-
moment zou willen vieren, dan kan dat! Dominee Paul F. 
Thimm komt daarvoor graag met een kerkenraadslid of 
iemand van de bezoekgroep overdag bij u op bezoek. Een 
kort moment van gebed, het ontsteken van een kaars, het 
lezen van een tekst, het delen van brood en wijn, wellicht 
het zingen van een lied. Een moment om de verbinding 
met de Gemeente te ervaren als u niet (meer) naar de 
kerk kunt komen. Met plezier wordt meegenomen wat 
ervoor nodig is. Laat u het weten als u dit fijn zou vinden? 
– Graag vóór maandag 30 maart. U wordt gebeld om de 
tijd hiervoor af te spreken.

Met broederlijke groet, 
Paul F. Thimm: 0297 74 30 44

OECUMENE

Passieronde
Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen! De Raad van 
Kerken Aalsmeer-Kudelstaart organiseert in de Veertig-
dagentijd opnieuw een Passieronde langs de kerken van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Gedurende deze periode bent u 
wekelijks welkom voor een moment van stilte, bezinning, 
reflectie en inkeer, als voorbereiding op het komende 
Paasfeest. Zes weken 
lang, op woensdag-
avond van 
19.15 tot 19.45 uur, 
bent u van harte 
welkom in telkens een 
andere kerk. Op 1 april 
begint de bijeenkomst 
om 19.30 uur. 
Elke deelnemende 
geloofsgemeenschap 
geeft op eigen wijze 
inhoud aan dit half 
uur van samenkomst. 
Zo gaan wij samen, 
in oecumenische ver-
bondenheid, op weg 
naar Pasen. 
De ‘haltes’ in 2026: 25 februari: Karmelkerk – 04 maart: 
St. Jan Geboorte Kudelstaart - 11 maart: NH Dorpskerk - 
18 maart: Doopsgezinde kerk - 25 maart: Open Hof Kerk 
- 01 april: Lijnbaankerk (19.30 uur). 

Tot ziens in de kerken!

 

Passieronde ‘26 

Tot ziens in de kerken 

44  mmaaaarrtt  ::    SStt..  JJaann  GGeebboooorrttee    
KKuuddeellssttaaaarrtt  

2255  mmaaaarrtt  ::  OOppeenn  HHooff  KKeerrkk  

1111  mmaaaarrtt  ::    NNHH  DDoorrppsskkeerrkk  

11  aapprriill  ::  LLiijjnnbbaaaannkkeerrkk  
AAaannvvaanngg::  1199..3300  uuuurr  

2255  ffeebbrruuaarrii  ::  KKaarrmmeellkkeerrkk  

1188  mmaaaarrtt  ::    DDooooppssggeezziinnddee  kkeerrkk  

19.15 - 19.45 uur 
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GEMEENTEWERK

Bezoek burgemeester
HELP, het noodplan in de bus, de burgemeester op 
bezoek! 
Ook al heeft nog niet iedereen het boekje ontvangen, 
we weten er allemaal van, van die eerste 72 uur na een 
ramp dat we onszelf moeten zien te redden. 
Op woensdagmorgen 11 maart is er een ‘Meet & Greet’ 
met burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer. Een 
ontmoeting waarin hij het boekje toelicht en er gelegen-
heid is om vragen te stellen. Iedereen is welkom, maar 
deze ontmoeting is 
allereerst en in het bij-
zonder voor de ouderen 
in onze Gemeente. Het 
welkom is om 10.00 uur 
voor een kopje koffie en 
thee. En vanaf 10.30 uur 
tot 12.00 uur is de 
burgemeester onze 
gast.  
 
Ellen van Houten

Hulp gevraagd voor onze Duitse gasten
In het weekend van vrijdag 29 mei tot en met maandag 
1 juni zullen er weer Duitse gasten komen van onze 
partnergemeenten Kleinwolmsdorf en Grosserkmanns-
dorf. Natuurlijk zou het weer heel fijn zijn als wij onze 
gasten onderdak kunnen verlenen. Het zijn altijd heel 
waardevolle weekenden waarin er veel met elkaar 
gedeeld wordt en op de zaterdag altijd een uitje gepland 
staat. Op zondag 31 mei hopen we op mooi weer zodat 
een eilanddienst gerealiseerd kan worden. Wij stellen het 
zeer op prijs als er vanuit de Gemeente weer mensen 
bereid zijn onze commissie hierin te steunen. 
Met name voor de potluckmaaltijd op vrijdag als onze 
gasten aankomen. Wie zou er een gerecht willen maken; 
een salade, soep, een hartige taart of iets anders? 
Op dit moment is het aantal gasten nog niet bekend, 
maar als u bereid bent te helpen of mensen onderdak wilt 
verlenen, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Arida van Oudenallen: 
telefoon 06 51 28 81 52 of bij Anneke Eveleens: 
06 25 33 14 58.

Vriendelijke groet namens de 
commissie partnergemeenten.

Anneke Eveleens   

Met elkaar zingen moet blijven! 
Dat was de gedachte die Wilma Broere en onder-
getekende hadden toen ons ter ore kwam dat het 
Doopsgezind Kerkkoor zou ophouden te bestaan. 
Een koor dat elke week ’s avonds repeteert, dat gaan 
we niet doen. Wat we wel gaan doen is het opstarten 
van een projectkerkkoor!

Voor wie: voor iedereen die van zingen houdt! 
Leeftijd en van blad kunnen zingen zijn niet belangrijk, 
maar altijd handig als je dat laatste wel kunt.
Hoelang duurt een project: vijf weken, elke week 
samen oefenen. 
Wanneer: woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur 
met pauze.
Hoe vaak in de kerkdienst zingen: twee à drie keer 
per jaar.
Wat: zingbare drie- en vierstemmige muziek 
instuderen, meest met een religieuze ondertoon.
Kosten: een klein bedrag per project, om zo ook de 
onkosten te kunnen dekken. Denk daarbij aan blad-
muziek, honorarium etc.
Door wie: Paulien studeert alles met de deelnemers 
in en Wilma begeleidt een paar keer de repetities en de 
kerkdienst.
Wanneer starten we: 30 september.

Hoe geef je je op: persoonlijk bij Paulien of 
telefonisch: 06 10 50 01 91.
Waarom beginnen we eigenlijk niet gelijk? Omdat 
Paulien nog werkt. Na de zomer gloort haar pensioen.

Wilma en ondergetekende gaan dit ‘uitproberen’ en als 
het iedereen bevalt komt er volgend voorjaar wéér een 
project. We hebben er zin in en hopen dat jullie je in 
groten getale aanmelden! De kerkkoorleden van weleer 
hebben bijna allemaal enthousiast gereageerd, maar 
mogen nog laten weten of ze dit project mee kunnen 
doen.

Paulien Walch
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Zinvol Ouder Worden over bidden
Het thema van de bijeenkomst op 21 januari was 
‘Wie bidt er nog?’ en ds. Alex Noort was de gastspreker. 
De inleiding was naar Matteüs 6:6 ‘…en bid tot je Vader, 
die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene 
ziet, zal je ervoor belonen.’  
Alex vraagt zich af: wat is nu een gebed, wat doen 
mensen als zij bidden; wat zeg 
ik zelf of is er alleen maar stilte, 
de stille aanwezigheid van die 
Ander die wij slechts ver-
moeden maar waarvan wij 
zo zeldzaam daadwerkelijk 
tekenen zien? Een paar citaten 
uit zijn inleiding: ‘Bidden als 
op wacht staan, maar 
nooit los van wat er in de 
wereld gebeurt. Bidden is 
niet altijd een feest, want je 
betreedt een ruimte waarin je 

niets kunt grijpen 
of bezitten.’  
Zoals gebruikelijk 
gingen we in 
groepjes uiteen, dit 
keer met stellingen 
over bidden. We 
mochten twee 
toppers uitkiezen en 
twee minners, die je 
niet aanspraken. Het 
werd een levendige 
discussie. Toppers waren bijvoorbeeld ‘Nood leert 
bidden’ en ‘Bidden is behoorlijk intiem’. Minners waren 
‘God is geen alarmcentrale’ en ‘7 days without prayer 
makes one weak’.  Eigenlijk raakten we er niet over uit-
gepraat en was de formule met stellingen heel geslaagd. 
Een fijne ochtend. 

Ineke van der Stroom

Wereldbroederschapsdag Haarlem
Op 25 januari vierden we met een flink aantal mensen uit 
Aalsmeer en acht zusters/broeders uit de Haarlemmer-

meer de Wereld-
broederschapsdag 
in Haarlem. 
Het thema was 
‘Solidariteit’. Een 
gelegenheidskoor 
had twee zater-
dagen geoefend in 
de vermaning van 
Hoofddorp onder 
leiding van 
Paulien Walch. 
Er werden kaarsen 
aangestoken die 
de werelddelen 
symboliseerden 
met een kleur. 
Er waren filmpjes 

uit diverse landen waarin mensen vertelden wat 
solidariteit voor hen betekent. De wereldkaart, die de 
werkelijke grootte der werelddelen weergaf, liet ons met 
andere ogen kijken naar de onderlinge verhoudingen 
(wie verantwoordelijk is voor de meeste CO

2
-uitstoot) en 

naar de werkelijke ecologische voetafdruk.
Na afloop was er de mogelijkheid tot een theatrale 
rondleiding door ‘Mennistenhemel’: een inkijkje in het 
prachtige gebouw en zijn geschiedenis.

Willy Karssing
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‘Overwinteren’ bij de Winterontmoeting 
Op woensdag 4 februari vond de Winterontmoeting 
plaats met als thema ‘overwinteren’. Anja Hofman 
opende de bijeenkomst met een hartelijk woord van 
welkom aan maar liefst 87 gasten, een geweldige op-
komst. Daarna volgde een prachtige diavoorstelling, 
samengesteld door Wim van Leeuwen, met als thema 
‘Winter in Nederland van 1600 tot 1940’. Met hulp van 
Artificial Intelligence (AI) kwamen winterse schilderijen 
van oude meesters tot leven. Opeens bewogen de 
schilderijen. Zwierende paren op het ijs maakten het 
geheel compleet. Dit alles werd begeleid door muziek 
van Emile Waldteufel met zijn bekende ‘Schaatsenrijders-
wals’. 
Na deze prachtige beelden ging Wim in zijn inleidende 
woorden dieper in op het thema ‘overwinteren’. 
Overwinteren, zo schetste hij, is niet slechts een tijd van 
stilstand, maar een periode van reflectie en misschien 
zelfs van verwondering. Een tijd waarin in de diepte iets 
kan rijpen en groeien, op weg naar een nieuw, wezenlijk 
ander begin en een nieuwe toekomst.
Ellen van Houten nam het van hem over met een 
betekenisvolle en ook persoonlijke overdenking. Aan de 
hand van het verhaal over Elisabeth en Zacharias en de 
geboorte van hun zoon Johannes, zoals beschreven in 
het Lucasevangelie, liet zij zien dat een nieuw begin altijd 
klein en kwetsbaar is, vaak onverwacht. Net zoals bij de 
geboorte van Johannes en Jezus, waarmee een nieuwe 
tijd aanbrak. Haar woorden werden ondersteund door 
diabeelden uit de Kijkbijbel, die het verhaal op een 
treffende manier tot leven brachten. Ze vertelde ook over 
de nieuwe tijd die voor haar straks gaat aanbreken en wat 
dat voor haar betekent.

Tussendoor werden de gasten getrakteerd op een 
echte winterse verwennerij: warme chocolademelk met 
slagroom en een heerlijke gevulde koek. Tijdens de 
lunch ontbrak uiteraard ook de klassieke erwtensoep 
met roggebrood en katenspek niet. Het cateringteam 
verdient een echte pluim, want wat is er hard door hen 
gewerkt.
Na de lunch volgde een gezellige winterbingo met een 
kopje thee tegen de ‘wedstrijdstress’. Iedere tafel ontving 
een bingokaart met 25 winterse afbeeldingen, die één 
voor één verschenen op de schermen naast het orgel, 
regelmatig begeleid door passende muziek. Er werd 
gespeeld om een foto van de winnaars in Levenslicht en, 
niet onbelangrijk, de eeuwige roem.
Samengevat: het was een warme overwintering!

Ageeth Vieveen
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Inloop op de zondag met winterherinneringen
Op zondagmiddag 8 februari liep de Bindingzaal vol en 
na een kop koffie of thee nam Elise de deelnemers mee 
naar het onderwerp ‘winter’. Frank nam het daarna over 
met de vraag wat weet u nog van vroeger van de winter. 
Opeens kwamen de verhalen los: van je mocht niet 
eerder het ijs betreden voordat je vader erop kon staan, 
schaatsen aantrekken in de kamer en dan lopend over de 
straat het ijs op en oh ja, de winter van ‘63 met de auto en 
fiets het ijs op. Hierna nog een kop koffie/thee met een 
slagroomsoes, die wel op een sneeuwbal leek! Heerlijk. De 
groepjes werden gevormd, de spelletjes kwamen op tafel 
en er werd fanatiek gespeeld. Jammer dat de tijd snel om 
was. Met een lied werd de middag afgesloten en daarna 
met ‘tot volgende keer’ werd deze middag afgesloten.

Frank van Itterzon 

De PR-commissie, wie, wat, waar? 
Van de vele commissies die de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer rijk is, is de PR-commissie mis-
schien wel de meest onduidelijke, want wat doen ze 
dan allemaal? Een korte uitleg: De PR-commissie is in 
het leven geroepen om (nagenoeg alle) communicatie 
naar de diverse media toe en intern te coördineren. Dat 
houdt in dat aangeleverde teksten van bijvoorbeeld 
een open kringavond, een activiteit van Zin-Inn, een 
lezing of andere ‘open’ activiteiten die ook door mensen 
buiten onze Gemeente bezocht kunnen worden, door 
de PR-commissie worden bekeken, eventueel worden 
geredigeerd (om bijvoorbeeld de leesbaarheid te 
verbeteren, spelling te checken of aanpassingen te 
doen met betrekking tot de maximale lengte van een 
bericht) om daarna naar de diverse mediakanalen te 

worden verzonden (bij voorkeur met illustratie). Naar 
welke media, is afhankelijk van de aard van de activiteit. 
Dat kan de externe pers zijn, de website, Facebook, het 
weekbericht of Levenslicht. Helaas komen we regel-
matig tegen dat het aanleveren van teksten naar 
externe media geen garantie is voor plaatsing, maar 
we doen ons best! De PR-commissie maakt zelf GEEN 
teksten voor publicatie. We zijn dus afhankelijk van wat 
ons door u wordt toegestuurd en daar gaan we zo 
adequaat mogelijk mee aan de slag. 
Dus heeft u kopij voor een PR-uiting, stuur het dan naar 
pr@dgaalsmeer.nl. De PR-commissie is uw link naar de 
interne en externe media!  
 
Namens de PR-commissie 
Jacco Piet
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Overhandiging cheques OSA – 50e Bazar
Dinsdag 16 februari hebben Betty Kooij en Wim Haijtink 
van de OSA vijf cheques overhandigd aan leden van de 
Bazarcommissie en een afvaardiging van Tabitha.

De 50e Bazar bracht het prachtige bedrag van € 31.000 
op. 50% van deze opbrengst gaat naar goede doelen. 
Dat is dus € 15.500. Maar dankzij de verdubbeling van 
onze opbrengst voor een 5-tal van deze goede doelen 
door de OSA (Stichting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer) met een bedrag van € 11.500 komt het totaal 
voor de goede doelen uit op een bedrag van maar liefst 
€ 27.000.

De vijf door de OSA verdubbelde mooie goede doelen 
zijn: een laboratoriumlokaal voor het Kisare College 
(Tanzania), een röntgenapparaat voor de Dental Unit 
van het Mara Ziekenhuis (Tanzania), de bouw van een 
snoezelruimte bij Peace Home (Ghana), computers voor 
Stichting Vrienden van Mikondo (Congo) en een 
landbouwproject van SpotTanzania.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, in 
het bijzonder aan de gemeente Aalsmeer voor het 
verdubbelen van deze opbrengst voor het goede doel.

Jeannette Heil-Philippo

KRINGWERK

Kring JoB naar Filmtheater Gerrit
Het nieuwe jaar start voor Kring JoB eigenlijk altijd met 
een film. Het is inmiddels een fijne traditie. Ons kringlid 
Arthur Dalm neemt ieder jaar de tijd om een film uit te 
zoeken die past bij onze kring. Dit jaar koos hij op 
13 januari voor de film Christy.
In de film Christy wordt het verhaal verteld van een jonge 
jongen Christy die, na zijn uithuiszetting bij zijn pleeg-
ouders, terechtkomt bij zijn broer Shane en diens gezin in 
een arbeiderswijk in Cork. Christy’s leven is allesbehalve 
stabiel geweest. Zijn moeder is overleden aan de gevol-
gen van drankmisbruik, en sindsdien zoekt hij houvast. 
In de film zie je hoe hij worstelt met zijn verleden, met wie 
hij is geworden, en met de vraag of er ruimte is voor een 
toekomst, voor zichzelf én samen met zijn broer.
De film laat zien hoe belangrijk het is om ergens thuis te 

mogen zijn bij iemand, in een buurt, bij Kring JoB of 
gewoon bij jezelf. En ook dat het verleden altijd meekomt, 
maar niet alles hoeft te bepalen.
Het was heel waardevol om deze film samen te kijken. 
We hebben er vast allemaal iets anders uit meegenomen, 
en juist dat maakt een gezamenlijke avond als deze zo 
bijzonder. Tot slot: 
Arthur, heel erg 
bedankt voor deze 
mooie avond!

Ageeth Vieveen
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Winterse Oase-middag 
De eerste kringmiddag van het nieuwe jaar was op 
15 januari. Joland heette ons welkom en stak de kaars 
aan. Ook stak ze een kaars aan voor Fia Spaargaren. Zij is 
op 89-jarige leeftijd overleden. Joland las het gedichtje 
‘Uitgezwaaid’ voor.

Gré Kalf las haar verslag van 20 november uit het Levens-
licht voor en daarna luisterden we naar de inleiding van 
Elise. We zitten in de sneeuwperiode. Sneeuw maakt de 
winter mooier en kinderen genieten ervan. De slee wordt 
opgezocht en zelfs de schaatsen. Ria heeft een gezegde 
‘Sneeuwt het 10 dagen, dan blijft het nog 10 weken 
winter.’  We gaan het afwachten. Wij beleven de sneeuw-
pret toch anders en blijven liever binnen. Sommigen 
voelen zich eenzaam, omdat er minder visite komt. We 
dachten aan overwinteren. Het is leren geloven dat de 
lente komt. Het is tijd van vertrouwen dat het licht zal 
terugkeren. 

Daarna de inbreng. Tineke Dekker had een foto en 
krantenknipsel met Aalsmeerse eeuwgenoten en we 
zien veel bekenden op de foto. Corrie vertelde over het 
programma van Robert ten Brink. Kerstavond komt haar 
kleindochter met haar man en baby van Tahiti naar 
Nederland. Corrie hoopt ze natuurlijk snel te zien. Truus 
kwam met een poesiealbum en Lena heeft een brief van 

heel vroeger gevonden, met een heel oud taalgebruik. 
Bijzonder hoe mensen toen een felicitatie aan elkaar 
schreven. Gré Kalf deelde een mooi verhaal over vakantie 
van vroeger en Gré van der Meulen kwam met een 
enorme vaas, die al jarenlang door de familie is gegaan 
en op veel kasten heeft gestaan. Een vaas met veel 
herinneringen en nu bij Gré op de kast, als hij goed over-
komt.

Om het winters te houden, dronken we lekkere chocomel 
met slagroom en waanden we ons bij een Koek en Zopie. 
We zagen een film van Oud Aalsmeer met daarin 
schaatsen bij Dragt en de oude Spoordijk en ook een 
schaatswedstrijd bij Topsvoort in februari 1991. Voor ons 
herinneringen en prachtig om de schaatsfilm te zien. 
Margo sloot af en doofde de kaars. We verlieten in 
gedachten schaatsend de kerk op deze mooie winterse 
Oase-middag. 

Clazien Meivogel
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Nostalgische avond van Kring Shalom 
Donderdag 21 januari 2026 was er weer een kringavond. 
Door omstandigheden ging het oorspronkelijke 
programma niet door en werd het nu een inbrengavond. 
Ineke opende de avond met een verhaal over vriend-
schap. Vervolgens kwam Elise aan de beurt en toevallig 
vertelde zij over de jarenlange vriendschap met de 
‘Starke Meiden’, die meededen aan de Pramenrace. 
Janita had als hobby legpuzzels maken van wel 3000 
stukjes. Kees vertelde over een saxofoonstuk wat hij aan 
het instuderen was. De verhalen werden afgewisseld met 
de pop Herman die iets kon uitbeelden en wij maar 
raden. Nelleke toonde een tekening van haar voorouder-
lijk huis, heel bijzonder. Margo had een oud poëziealbum 
met herkenbare versjes. Uiteindelijk werd het een 
nostalgische avond met nog veel meer inbreng.

Ineke van der Stroom

Kring Zorgcentrum Aelsmeer over ‘Strenge Winters’ 
Nadat de deelnemers opgehaald waren, begonnen we op 
26 januari met winterse attributen op tafel. 
Een paar regels over dit onderwerp wordt onder andere 
beschreven in Genesis 8:22 ‘Zolang de aarde bestaat, 
zullen zaaien en oogsten, kou en warmte, zomer en winter, 
dag en nacht niet ophouden.’

De ijsbloemen op de ramen 
die zo prachtig waren. 
Al snel kwamen reacties 
over het onderwerp. Hoe 
leerde je schaatsen en door 
wie werd je geholpen. De 
houten schaatsen met 
de oranje linten, koude 
handen bij het strikken en 
de krant onder de kleding 
tegen de kou. Mutsen, 
shawls…  Schaatsen op 
de ijsbaan bij de Sportlaan 
en natuurlijk de Poel met de tochten die daarop gereden 
werden. De bekende schaatsers Ard en Keessie. Er werd 
gekeken naar de wedstrijden met de krant om de ronde-
tijden bij te houden. Ook het kunstschaatsen met Sjoukje 
Dijkstra en Joan Haanappel, hoe sierlijk was dat. 
De Elfstedentocht werd besproken en daarvan staat die 
van 1963 nog op het netvlies.  In dat jaar gingen er auto’s 
over het ijs van de Ringvaart. 
In de pauze kregen we een bekend nieuwjaarsrolletje met 
slagroom van de firma Vegter. Deze worden ook nog thuis 
gebakken op een elektrisch ijzer en vroeger boven het 
vuur met een wafelijzer met lange stelen. 
Na de pauze een prachtige presentatie met winterse 
taferelen, onder andere van de Poel met de Topsvoort-
boom, seringensledes, ijspegels aan de daken (afblijven), 
schaatsen en meer.

Daarna luisterden we naar een paar gedichtjes:

‘Winterkleur’ van Bas Rompa
‘Kijk de tuin nou donker kijken, kale struiken en kale 
bomen.
Ja. De herfstwind heeft haar laatste oude kleuren 
meegenomen. 
Zou zij uitzien naar de lente, die vol nieuwe kleuren zit,
Nee. Die hoeft nog niet te komen, zij wacht op het 
winterwit.’ 

‘Winter’
‘Een rusttijd is soms nodig, wat saai maar heel erg 
gezond. 
Want juist in de winterperiode groeit veel onder de 
grond.’
 
Nog een paar citaten:
‘De kleur van de lente zit in de bloemen, de kleur 
van de winter zit in de verbeelding. 
Eén vriendelijk woord kan de wintermaanden 
verwarmen.
Leer in de zaaitijd, onderwijs in de oogsttijd, geniet 
in de winter.’ 
 
Aaltje Buis
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Elia-bijeenkomst met boeken Toon Tellegen
Tijdens deze kringmiddag op 28 januari was Paul F. 
Thimm bij ons op bezoek om ons mee te nemen in de 
wereld van Toon Tellegen, arts en schrijver van vele 
(kinder)boeken. Een wereld waarin dieren menselijke 
trekjes vertonen, het rijk der fabelen.
Na het voorlezen van enkele van zijn fascinerende en 
ontroerende verhalen gingen we in groepjes uiteen om 
in elk groepje een verhaal te ontleden en betekenis te 
geven. Het was wonderlijk te ontdekken hoeveel facetten 
er in elk verhaal te vinden waren. En hoeveel karakter-
trekken aan de mier, de eekhoorn, de schildpad en niet te 
vergeten de olifant toegedicht konden worden. 
Depressie, vriendschap, eenzaamheid, verlangen en de 
dood komen allemaal voorbij. Taart biedt vaak troost. 
Kortom, we hebben een leuke en boeiende middag met 
elkaar gehad met dank aan Paul.

Anita en Gerbrand Groeneveld

Sami, rituelen en tradities bij Kring Ruth 
Op 29 januari deed ik het gordijn open en mijn blik viel 
op een prachtige witte wereld. Tegelijkertijd dacht ik 
“O nee, niet weer toch?!” Onze kringbijeenkomst was 
namelijk al een keer uitgesteld door hevige sneeuwval. 
Maar gelukkig was de wereld ‘s avonds weer helemaal 
sneeuwvrij en kon iedereen veilig afreizen naar de 
Bindingzaal, alwaar het programma dan eindelijk 
gelanceerd kon worden. Het programma werd verzorgd 
door het eendagsbestuur bestaande uit Tilly Overbeek, 
Jenny Gravemaker, Ria Scheewe en Anneke Eveleens. 
Het was een mooie opkomst, iedereen had er zin in elkaar 
weer te ontmoeten en onder het genot van een kopje 
koffie of thee met een eigengebakken Zweeds 
kardemomkoekje konden we van start gaan. De avond 
werd geopend door Anneke en Tilly stak de kaars aan 
opdat wij ons verbonden weten met God en met elkaar. 
Na een klein stukje uit ‘Genesis 1:8 en 9’ en na het zingen 
van lied 807: ‘Een mens te zijn op aarde’, kreeg Jacqueline 
Tas het woord en deelde wat lief en leed met ons. 
Jenny legde het één en ander uit over de documentaire 
over het nomadische Sami-volk, die we zouden gaan zien. 

Alles speelt zich hierin 
af; de verandering van 
het klimaat, de snelle 
vooruitgang van de 
techniek en de bedrei-
ging van de gevolgen 
hiervan voor dit volk en 
hun rendieren. De Sami 
is een inheemse bevol-
king in Lapland dat van 
oudsher leefde van de rendierhouderij, jacht en het 
verzamelen van voedsel voor de wintermaanden. 
Vandaag de dag is een groot deel van de Sami echter niet 
nomadisch meer en heeft een modern leven als visser, 
boer of ondernemer. Sommigen leven nog deels een 
nomadische levensstijl, waarbij ze hun rendierkuddes 
volgen. Ze maken gebruik van de traditionele, afbreek-
bare tenten (Lavvu), gemaakt van rendierhuiden en stok-
ken. Het is cultureel erfgoed. Ondanks de modernisering 
koesteren veel Sami hun cultuur en tradities, zoals het 
maken van traditioneel handwerk en het zingen van een 
traditionele zangvorm (joik). De meeste Sami behoren tot 
de Lutherse kerk. Hun klederdracht is heel kleurig, met 
veel borduurwerk. Ze bezitten ook een eigen vlag. De 
hoofdpersoon in deze documentaire is Britta Marakatt-
Labba, een Zweedse textielontwerpster en kunstenaar. 
Haar werk bestaat uit borduurwerk op textiel, waterverf-
schilderijen en lithografieën. Ze heeft ook boeken 
geïllustreerd en gewerkt als kostuum- en decor-
ontwerpster. Na deze indrukwekkende documentaire 
bogen we ons in groepjes nog over enkele vragen: 
Hoe belangrijk zijn tradities en bepaalde rituelen voor 
ons? Bijvoorbeeld Kerstmis, Sinterklaas, verjaardagen of 
andere gewoonten. En is het belangrijk om cultureel erf-
goed in ere te houden? Denk aan de vele musea in 
Nederland en in Aalsmeer de Historische Tuin bijvoor-
beeld. Dit leverde een levendige discussie op.
Ria sloot af met een mooi gedicht van Paul van Vliet: 
‘Als we niet geloven dat het kan, wie dan wel?’
En zo kwam er dan een einde aan een waardevolle en 
leerzame avond waarvan we allemaal volop genoten. 

Anneke Eveleens

 Britta Marakatt-Labba-Historja foto KORO / Cathrine Wang
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Kring JoB in hoger sferen
Op 11 februari was kring JoB te gast bij het Flower Art 
Museum. Een avond georganiseerd door Mariska de Graaf 
en Frank van Itterzon. Vanwege een grote verbouwing is 
het museum gesloten tot eind oktober, maar er werd een 
speciale pop-up tentoonstelling georganiseerd in de 
Watertoren! ‘Flower Power in the Water Tower’ is de naam 
van deze tentoonstelling die tot zondag 15 februari te 
bezichtigen was. Een verrassende combinatie van kunst, 
natuur en licht. Er werd verzocht warme kleding aan te 
doen met een muts. Deze muts ging vaak op en af want 
we deden eerst een quizje. Antwoord 1: mutsje op, 
antwoord 2: mutsje af. Deze quiz ging onder andere over 
de Watertoren en over het gebouw van het Flower Art 
Museum. Na de koffie/thee met een watertorenkoekje 
bekeken we de kunst op de begane grond. 

De deelnemende kunstenaars waren AlexP, Christine 
Deussen-McCall, Ellen Kuijl en Marloes Joore. Kunst valt 
niet uit te leggen, dat moet je zien/beleven. Zie vooral de 
foto’s. Op de verschillende verdiepingen beleefden we het 
met elkaar. Soms was het zelfs sprookjesachtig. Onze klim 
werd beloond met een prachtig uitzicht. In tegenstelling 
tot ’s morgens was het droog, helder en best aangenaam 
weer. Rond 22.00 uur gingen we huiswaarts na Mariska en 
Frank bedankt te hebben voor deze prachtige avond.

Jan Leliveld beschrijft het in zijn lied: ‘Aalsmeer’, 
het dorp met de mooiste watertoren’. 
Aan de rand van onze Westeinder 
torent deze hoog boven ons mooie dorp 
met uitzicht over steeds wisselende landschappen 
staat daar ons vaste baken, de Watertoren.

Al generaties lang staat hij daar 
vanaf het geboortejaar van mijn moeder 
Onze ouders kenden ‘m al. 
Onze kleinkinderen zullen ‘m ook leren kennen want 
daar staat ons vaste baken, de Watertoren.

Altijd fijn om hem weer te zien 
als je naar huis rijdt van een reis. 
Je weet: je bent er bijna. 
Want daar staat hij, in volle glorie 
ons vaste baken, de Watertoren.

Varend door de Dijksloot genietend 
van de natuur of 
op het open water met de wind in de haren 
vind je altijd de weg terug. 
Eén blik vertelt jou daar in de verte 
daar staat ons vaste baken, de Watertoren.

Margreeth Eveleens
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Stichting Anders Amstelland bij kring Shalom
Donderdag 12 februari kwam Koen Persoon vertellen 
over Stichting Anders Amstelland. De stichting gelooft in 
het principe van geven, niet om er zelf beter van te 
worden, maar geven omdat het ons als mens verrijkt. Een 
andere manier van denken en handelen. De stichting is 
een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die 
hulp nodig hebben. Hun missie is samen bijdragen aan 
een mooiere wereld. De visie van de stichting daagt 
ondernemingen uit om zichzelf beschikbaar te stellen aan 
kwetsbare mensen in de samenleving die ondersteuning 
nodig hebben. De slogan: ‘Want geven maakt rijk’, is zeker 
van toepassing. Er wordt begonnen bij de hulpvraag, dan 
volgt er huisbezoek en wordt er gekeken of er een match 
is met een ondernemer en wordt de vraag doorgegeven. 
Er zijn maatschappelijk betrokken ondernemers die zich 
aangemeld hebben. En het werkt! Een keukenboer die 
nog wel een keuken beschikbaar heeft of bijvoorbeeld 
een ondernemer die voor verf kan zorgen, een fietsen-
winkel met een extra fiets, lampen, vloeren. Jij doet iets 
goeds voor een ander en de krijger betaalt in het bak-
ken van een taart of limonade of iets wat hij kan missen. 

Nieuw in onze omgeving is de tandarts die een dag gratis 
behandeling geeft voor minima. In 2025 kwamen 256 
hulpvragen bij de stichting binnen. Situaties waarin stress, 
schaamte en uitzichtloosheid vaak de boventoon voer-
den. Er werd 86% van de vragen succesvol afgehandeld 
met onder andere 24 bedden, 37 kasten om kleren in op 
te bergen, 20 emmers muurverf en nog heel veel meer. 
Huizen die weer een thuis werden, rust in de gezinnen en 
perspectief. Stichting Anders laat zien dat met een klein 
team en heel veel betrokkenheid geven echt rijk maakt. 
Een boeiende avond. We waren er stil van.

Ineke van der Stroom

VAN DE KERKENRAAD

Vergadering januari 2026
Leo opende met een welkom aan gast Miekje Hoffscholte, 
die CMERK kwam toelichten, dat van 14-17 mei plaats zal 
vinden in Amersfoort. Het thema van deze Europese 
bijeenkomst is ‘Beleven in geloof, dansen in de stroom’. 
Informatie over het programma met plenaire zittingen, 

vele workshops (34) en een feestelijke zondagsdienst is 
te vinden op https://cmerk2026.eu/ De verwachting is dat 
er ongeveer 800 deelnemers zullen komen. Ook Paulien 
Walch werd welkom geheten op haar eerste 
kerkenraadsvergadering.
Terugblikkend op de activiteiten tijdens de kerstperiode, 
zoals de adventmomenten, het kerstdiner samen met 
Participe, het Bindingkerstspel ‘Heisa in de Hemel’ en de 
dienst op eerste kerstdag, kan geconcludeerd worden dat 
al deze bijzondere momenten erg succesvol waren. 
Ten aanzien van de nota ‘Toekomstvisie Open 
Kerkactiviteiten’ wordt de vraag gesteld: Hoe nu verder? 
De Open Kerk is wat bezoek betreft teleurstellend 
gebleken. Besloten wordt om in de zomermaanden en 
met festiviteiten de kerk open te stellen. Wellicht kan 
koffie schenken buiten in de zomermaanden een verschil 
maken. 
Een eerste concept van de evaluatie van activiteiten van 
Zin-Inn is gemaakt. Gesteld wordt dat we vooral moeten 
doorgaan met dit soort activiteiten. Soms zijn de onder-
werpen wat elitair. Bekeken moet worden of wat meer 
maatschappelijke onderwerpen (zoals bijvoorbeeld 
dementie) en muziek aangeboden kunnen worden om 
het geheel wat meer laagdrempelig te houden. 
Verstaanbaarheid in de kerk is een punt van aandacht. 
Er moet in de microfoon worden gesproken. Bezien zal 
worden of een andere standaard bij de tafel een 
oplossing kan bieden.
De werving van een ouderenpastor en een jongeren-
werker heeft (op dit moment) nog geen reacties op de 
advertentie opgeleverd.
Een eerste vergadering over het bezoek in mei van de 
partnergemeenten heeft plaatsgevonden. Het plan om 
op zaterdag naar Gouda te gaan zal uitgewerkt worden.  

Annigje Leighton-van Leeuwen

GEMENGDE BERICHTEN

Gebreide zwachtels voor Leprazending
Leprazending heeft behoefte aan gebreide zwachtels. 
Helpt u mee?  
Waarom breien? De zwachtel die u voor mensen met 
lepra breit wordt 
gebruikt om de 
voeten of handen 
te verbinden na een 
operatie. U breit een 
kwalitatief hoogwaardig 
product dat niet in 
de landen zelf wordt 
geproduceerd. Het 
grote voordeel is 
dat uw zwachtel kan 
worden gewassen 
en hergebruikt. Het 
is belangrijk om 
hiervoor 100% katoen 
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te gebruiken. Dit materiaal absorbeert vocht en voelt 
niet zweterig aan bij het dragen in landen met hoge 
temperaturen. Daarnaast geeft de zwachtel de patiënt 
stevigheid en vormt zij een verzachtende laag om de 
gevoelige wonden. 
 
Zwachtels kunnen gebreid worden van 100% katoen 
geschikt voor naalddikte 2,5 tot 3,5 mm. De katoen mag 
ongebleekt zijn, maar mocht u een andere kleur hebben 
dan is dat uiteraard ook goed. 
20-30 steken opzetten (breedte moet tussen de 10 en 
15 cm worden) en ribbelsteek breien. De lengte van de 
zwachtel is 150 cm. Het breien gaat als volgt: eerste steek 
recht afhalen, recht breien tot het eind van de naald. 
Deze toer steeds herhalen. U kunt de zwachtels opsturen 
of brengen naar: Leprazending, Arnhemseweg 1, 
7331 BA Apeldoorn. U bent uiteraard van harte welkom 
op ons kantoor in Apeldoorn.

Namens Tabitha,
Jolande Amorison

Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 
u de Gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van Mondig, folders en actuele nieuwsbrieven 
van diverse organisaties, berichten over cursussen en 
gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt 
regelmatig informatie over de projecten die we financieel 
steunen. 

              

BEDANKT  

Op zondag 7 december werd ik onverwacht verblijd 
met een prachtig boeket bloemen uit de dienst, 
vergezeld van een mooie kaart met lieve opbeurende 
woorden. En er ontstond een heel goed en gezellig 
gesprek met de brengster van al dat moois, Aaltje Buis. 
Ik genoot er alle dagen van. Heel hartelijk dank.

H.W. (Hetty) Lagerweij 

Bij deze wil ik danken voor de mooie bak hyacinten die 
ik kreeg voor mijn 95e verjaardag!
Paul kwam gezellig op de koffie om het te brengen. 
Dank ook voor de mooie brief van Anja namens het 
bestuur van de bezoekgroep en de kaarten die ik mocht 
ontvangen. Ellen, ik vond het fijn dat je me belde! 

Hartelijke groet,
Emmy Hilverda- van der Boon  

KRONIEK

Overleden
Op 3 februari 2026 is overleden de heer 
Aldert (Ad) Spaargaren, weduwnaar van 
Wil Spaargaren-Spaargaren, in de leeftijd van 
91 jaar

Op 10 februari 2026 is overleden mevrouw 
Dirkje (Dit) Weij-Ras, weduwe van Rinus Weij, 
in de leeftijd van 92 jaar

Adreswijziging:
Mevr. G. Spaargaren-Eigenhuis, van Uiterweg 285 ws, 
1431 AH Aalsmeer naar Zorgcentrum Aelsmeer, 
kamer 33, Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer
 
Zr. J.M. (Joke) Schneider-van Gils, 
van Venusstraat 16, 1431 XE Aalsmeer naar                  
’t Kloosterhof, kamer 09, Clematisstraat 16, 
1431 SE Aalsmeer
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ZIN-INN
Lezing Hein Stufkens: ‘Van geluk gesproken’
We wensen elkaar vaak ’veel geluk’, bijvoorbeeld bij 
verjaardagen en bij het begin van het nieuwe jaar. 
Maar wat bedoelen we eigenlijk met geluk? In deze 
lezing gaat Hein Stufkens in op de vraag: ‘wat maakt ons 
gelukkig?’ Is dat succes, rijkdom, aanzien, gezondheid? 
Of moeten we het zoeken in de liefde en in de inzet voor 
het geluk van de ander? Of in de wijsheid, bijvoorbeeld 
door het inzicht dat nu eenmaal alles in dit leven niet 
gaat zoals je zou willen en dat je gelukkig wordt als je 
ophoudt om te willen krijgen wat je wilt en in plaats 
daarvan leert te willen wat je krijgt? Moeten we 
trouwens eigenlijk wel naar geluk streven of worden we 
pas gelukkig als we onze fixatie op geluk loslaten? 

Daarbij komen verschillende antwoorden langs uit de 
geschiedenis van de oosterse en westerse filosofie en 
uit religieuze tradities, want de vraag ‘wat maakt ons 
gelukkig?’ heeft in de loop der tijden al vele antwoorden 
gekregen. Maar uiteindelijk zal ieder daar in zijn of haar 

eigen leven een antwoord op moeten vinden.  
Hein Stufkens is filosoof, (zen)leraar, dichter en auteur 
van tal van boeken op het grensvlak van filosofie, 
religie en dieptepsychologie. Hij woont en werkt in het 
bezinningscentrum La Cordelle in Cadzand 
(www.lacordelle.nl).  
 
De lezing is vrijdag 13 maart om 20.00 uur en de toegang 
bedraagt €5,-.

Neeltje Peters

Uitnodiging en informatie over ‘CMERK 2026’
Van 14 tot en met 17 mei 2026 vindt in Amersfoort de
 ‘CMERK 2026’ plaats: de Conférence Mennonite 
Européenne / Mennonitische Europäische Regional 
Konferenz, een grote Europese doopsgezinde bijeen-
komst die eens in de paar jaar wordt gehouden.  

Dit evenement is een feest van ontmoeting, bezinning en 
broederschap voor doopsgezinden uit heel Europa (en 
daarbuiten). Het programma is gevuld met gezamenlijke 
vieringen, workshops, excursies, muziek, gesprekken 
en allerlei activiteiten om te leren, te delen en te vieren. 
De conferentie wordt gehouden in de Rijtuigenloods in 
Amersfoort, een historisch pand vlakbij het station dat als 
centrale ontmoetingsplek dient voor alle deelnemers. 

Tijdens de dagen zijn er onder meer: Gezamenlijke 
plenaire sessies en worshipmomenten, workshops en
thematische programmaonderdelen, Menno’s markt en
culturele activiteiten, avondprogramma’s en ontmoe- 
tingen en de afsluitende viering op zondag.  
‘CMERK’ is een unieke kans om oude vrienden te ontmoeten 
en nieuwe mensen te leren kennen vanuit verschillende 
Europese contexten, om samen te vieren en uit te 
wisselen. 

Voor het volledige programma, praktische informatie en 
registratie zie de speciale website https://cmerk2026.eu. 

Hein Stufkens
Foto: Guy Kleinblatt
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