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MA A N D B L A D  VA N  D E  D O O P S G E Z I N D E  G E M E E N T E  A A L S M E E R
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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Wie dan wel? 
Een pleidooi voor optimisme

Kijkt u wel eens naar de onlinedienst 
van de ADS, die eens in de maand uit 
een andere Doopsgezinde Gemeente 
wordt uitgezonden? Ik wel. Het is de 
moeite waard een kijkje te nemen in 
een ander monumentaal kerkje, een 
andere liturgie te beleven, te zien en 
te horen hoeveel goede zangers, 
pianisten en organisten wij onder 
onze zusters en broeders hebben. En 
vooral is het treffend en opbeurend 
te zien hoe ook kleine(re) gemeenten 
met elkaar hun zondagsviering 
beleven en krachtig zijn in verbon-
denheid en activiteiten. Letterlijk 
uitvoerend wat in Matteüs 18 vers 20 
staat: Want waar twee of drie vergaderd 
zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun 
midden.

In een zo’n dienst vanuit Damwoude 
(Damwâld voor de Frysksprekenden 
onder ons: ondanks Friese familie 
hoor ik daar niet bij) werd een lied van 
Paul van Vliet gezongen en dat trof 
mij. Het is tijdloos, op iedereen van 
goede wil van toepassing en een  
opsteker voor mensen die soms  
denken dat hun inbreng te klein is en 
niets uitmaakt. 

Als voorzitter van de ADS maak ik ze vrijwel dagelijks mee: 
doorzetters en doemdenkers; ontstekers van nieuw licht 
en mensen die het licht uit willen doen; initiatiefnemers 
en ploeteraars; verbinders en navelstaarders. God zij dank 
meer van de eerstgenoemden dan de laatste. Het kleiner 
en grijzer worden van onze Broederschap (en andere 
geloofsgenootschappen) is een feit, maar dat betekent 
volgens mij niet dat je het op moet geven. In het nu is er 
nog genoeg te doen, te delen, te bezoeken, te quilten, te 
bespreken, te vieren. 

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit werd in 1811 
opgericht met twee doelen: het opleiden van predikanten 
en het financieel ondersteunen van behoeftige Gemeenten. 
Solidariteit hoog in het vaandel dus, een solidariteit die 

vandaag ook nog wordt uitgevoerd door de bijdragen 
van de Gemeenten, landelijk via de ADS en bijvoorbeeld 

via Wereldwerk ook internationaal.  
In de huidige maatschappij, waar 
individualisering hoogtij viert, ben ik 
dankbaar voor die solidariteit. 

En dan denk ik even: is dat zo  
verschillend van vroeger? De Doops- 
gezinde joffers en mannen die ons hun 
vermogen nalieten deden dat vast 
ook uit een gevoel van eenheid en 
toekomstbestendiging. Omdat zij zich 
verbonden voelden met onze doperse 
gemeenschap, brachten zij door hun 
schenkingen de mogelijkheid fondsen 
op te richten en daaruit te putten voor 
(nieuwe) ideeën. Hoe mooi is dat!

Paul van Vliet schreef veel liedjes met 
geestige en prachtige teksten. Over 
troost, over hoop, en voortdurend de 
oproep: doe iets, je kunt iets doen. 
Mijn moeder (beter bekend als  
mammie) zei altijd: “Het is verboden 
bij de pakken neer te zitten.” Dat geef 
ik u en de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer graag mee.

Miekje Hoffscholte-Spoelder

Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?

Als wij niet meer vertrouwen op houden van
Wie dan wel?

Als wij niet meer proberen
Om van fouten wat te leren

Als wij ‘t getij niet keren
Wie dan wel?

Als wij niet meer zeggen hoe het moet
Wie dan wel?

Als wij niet meer weten wat er toe doet
Wie dan wel?

Als wij er niet in slagen
De ideeën aan te dragen

Voor een kans op betere dagen
Wie dan wel?

Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?

Als wij er niet mee komen, met een plan
Wie dan wel?

Als wij er niet voor zorgen
Dat de toekomst is geborgen
Voor de kinderen van morgen

Wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen
Een gat in de lucht te zingen
Waar zij in kunnen springen

Wie dan wel?

(Paul van Vliet)
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Kerkdiensten

 25 feb  ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen, 2e zondag 40 dagentijd  
(collecte ADS, St. doopsgezinde geloofsopbouw en solidariteit)

 3 mrt  ds. Paul F. Thimm, 3e zondag 40 dagentijd (collecte 40 dagen project),  
Zondagsschool

 10 mrt  ds. Jaap Brüsewitz, 4e zondag 40 dagentijd (collecte 40 dagen project)
 17 mrt  dhr. Herman O. de Roode, 5e zondag 40 dagentijd (collecte 40 dagen project)
 24 mrt  ds. Paul F. Thimm, Palmzondag, m.m.v. DG Kerkkoor (collecte 40 dagen project)
 28 mrt   ds. Paul F. Thimm, Witte Donderdag, avondmaal, 19.30 uur  

(collecte 40 dagen project)
 29 mrt  Oecumenische Goede Vrijdagvesper in de Open Hof Kerk, 19.30 uur
 31 mrt  ds. Paul F. Thimm, Pasen m.m.v. het Bindingkoor 

(collecte St. DG Monumenten in Friesland)

Aanvang om 10.00 uur tenzij anders vermeld.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, tel. 0297 32 15 82. 
Na overleg kan er een haal- en brengschema opgesteld worden. 

Agenda

Ma  26 feb Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Di    27 feb Gebedsmoment in de tijd naar Pasen 12.00 uur
Wo  28 feb Oecumenische Passieronde, de Spil, Kudelstaart 19.15 uur
Do   29 feb Kring Ruth 20.00 uur
Di    5 mrt Gebedsmoment in de tijd naar Pasen 12.00 uur 
Di    5 mrt Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Wo   6 mrt Bezoekersvergadering 10.00 uur
Wo   6 mrt Kring Mijdrecht 14.30 uur
Wo   6 mrt Maaltijdgroep  18.00 uur
Wo   6 mrt Oecumenische Passieronde, Karmelkerk 19.15 uur
Do    7 mrt Kring Oase 14.30 uur
Zo  10 mrt Inloop zondagmiddag  15.00 uur
Ma  11 mrt Cursus sacrale dans  14.00 uur
Di  12 mrt Gebedsmoment in de tijd naar Pasen 12.00 uur 
Wo  13 mrt Oecumenische Passieronde, Doopsgez. Kerk 19.15 uur
Do   14 mrt Kring Shalom 20.00 uur
Ma  18 mrt Zin-Inn: lezing en concert door Peter den Ouden 20.00 uur
Di    19 mrt Gebedsmoment in de tijd naar Pasen 12.00 uur
Di    19 mrt Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Wo  20 mrt Plantenactie Bezoekersgroep 10.00-11.30 uur
Wo  20 mrt Oecumenische Passieronde, Open Hof Kerk 19.15 uur
Wo  20 mrt Zin-Inn: cursus Vergeving door Kok Klever 20.00 uur
Wo  20 mrt Kring JoB 20.00 uur
Do   21 mrt Kring Ruth 20.00 uur
Zo   24 mrt Zin-Inn: Kleine Pelgrimage 11.30 uur
Zo    24 mrt Palmpasenviering zondagsschool ‘Op weg naar Jeruzalem’
  Kliederzinn 14.00-15.30 uur
  Verhaal van Nelleke 15.30-16.00 uur
Ma  25 mrt Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Di    26 mrt Gebedsmoment in de tijd naar Pasen 12.00 uur
Di    26 mrt Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Wo  27 mrt Zinvol Ouder Worden, thema: ‘Ook zij horen erbij’ 10.00 uur 
Wo  27 mrt Oecumenische Passieronde, Lijnbaankerk 19.30 uur
Wo  27 mrt Kring Elia 20.00 uur

Om alvast te noteren
Di    23 apr Voorjaarsgemeentevergadering 19.30 uur
Wo  24 apr Lenteontmoeting voor ouderen 14.00-17.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 15 maart mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
30 maart 2024

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje ,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Voorzitter:
Br. Leo Bakker, 
tel. 06 20 61 33 66
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
dhr. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962
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Contactgegevens en activiteiten
Zoals gebruikelijk bevat het tweede Levenslicht van het 
jaar het inlegvel met de gegevens van de werkers, 
kerkenraadsleden, commissies, groepen, kringen etc. 
Handig om te bewaren! Alle leden, vrienden en belangs-
tellenden, ook diegenen die geen abonnement hebben, 
ontvangen een exemplaar van dit Levenslicht.
Daarnaast vindt u in het midden van Levenslicht het  
programma van activiteiten die de Gemeente organiseert 
van februari tot en met augustus. 
Mocht u zich willen abonneren op Levenslicht dan kunt  
u dit doorgeven aan Pauline Piet-Kreeft,  
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl, tel.: 0172 408 396.
Het Inlegvel is aangepast aan de eisen van AVG. 
De adresgegevens zijn verwijderd en de 
e-mailadressen zijn versleuteld tot @dgaalsmeer.nl. 

Hoe om te gaan met de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De AVG is een Europese verordening over de omgang 
met privacygevoelige gegevens.
De basis van alles is zorgvuldigheid. Een kerkelijke  
gemeente heeft contact met mensen, communiceert met 
en over mensen. Mensen vertrouwen ons gegevens toe: 
om bereikbaar te zijn, over hoe ze betrokken zijn, over  
levensgebeurtenissen (doop, geboorte, verhuizing,  
overlijden, scheiding) en over lief en leed (ziekte, verdriet, 
vreugde). Deze gegevens worden vastgelegd en soms 
openbaar gemaakt (voorbeden, vermelding in 
Gemeenteblad). 
We realiseren ons echter niet altijd dat de wereld erg 
veranderd is, zeker met internet. Diensten worden soms 
op internet gezet (en wat er eenmaal op staat is eigenlijk 
altijd terug te vinden), gemeentebladen komen op de 
website, gemeenten zetten soms de naam, foto, adres 
en persoonlijke e-mailadressen van kerkenraadsleden of 
andere vrijwilligers op de website en ga zo maar door.
De AVG-regels dwingen ons tot een herbezinning.

De norm is: mensen hebben er recht op dat hun ge-
gevens niet leiden tot ongewenste publiciteit, dat ze niet 
publiek bekend worden of kunnen worden zonder hun 
toestemming.
Het gaat hierbij niet alleen over de ledenadministratie 
maar over alle gegevens. Bijvoorbeeld: kerkbladabonnees 
van buiten de kerk, ingeschrevenen voor een digitale 
nieuwsbrief, een lijstje van deelnemers aan een  
Gemeenteweekend en zelfs de persoonlijke aan- 
tekeningen van de predikant of pastoraal werker.

Wat mag niet 
§ Rondslingerende ledenlijsten 
o in een kastje in de kerk, op de tafel in de predikants- of 

KR-kamer; én thuis! 
o in de PC/laptop bij alle KR-leden e.v.a.
o in ‘the cloud’ (Dropbox e.d.) zonder controle op  

toegang 

§ Ledenadministratie 
o in PC van penningmeester, boekhouder en/of  

administrateur zónder inlogcode 
o in vrij toegankelijke kast (in kerk of thuis) 

§ Publicatie van leden/vrienden/belangstellenden-
gerelateerde gegevens in kerkblad, digitale 
nieuwsbrieven, het prikbord in de kerk en/of op website, 
zoals:
o verhuisberichten, nieuw e-mailadres e.d. 
o andere persoonsgebonden berichten (doop, 

huwelijksinzegening, ziekte, thuiskomst uit ziekenhuis, 
jubilea, geboorte, bloemengroet e.d.)

o namen/adressen toetreding nieuwe leden/vrienden
o ledenlijsten (óók commissie-overzichten) in 

combinatie met programmaboekjes e.d.

Alleen met schriftelijke toestemming kunnen uit-
zonderingen gemaakt worden! De ledenlijst wordt alleen 
verstrekt aan diegenen die er functioneel mee werken.

Wij vragen u om met zorgvuldigheid om te gaan met het 
Inlegvel van Levenslicht.

Kerkenraad 
Leo Bakker, voorzitter    
Willy Karssing, secretaris 

BIJ DE COLLECTEN  

Het veertigdagentijd project
Voor het veertigdagentijdproject zoeken we altijd naar 
een binnenlands doel. Dit jaar is het geworden ‘Stichting 
Niet Graag Een Lege Maag’. 
Een Rotterdamse stichting die Johan Muurlink oprichtte.
Hoe is het begonnen? Vier jaar geleden zag hij toeval-
lig dat zijn zoon zijn brood en drinken deelde met een 
klasgenootje. Zijn zoontje kreeg mee dat zijn vader het 
gadesloeg en vroeg of het goed was dat hij zijn brood en 
drinken deelde. Zijn vader was trots en verdrietig. Trots 
op zijn zoontje en verdrietig dat er kinderen naar school 
komen zonder ontbijt of lunch vanwege armoede. Daar 
wilde Johan wat aan doen. In een gesprek met de direc-
teur was het voor hem snel duidelijk. Er moet een lunch 
verzorgd worden voor de kinderen die er geen hebben. 
Zogezegd, zo gedaan. In 2016 eerst op één school en in 
2019, toen hij de stichting oprichtte, is het uitgebreid 
naar meer scholen. Inmiddels dertien. Met de stichting 
worden met hulp van vrijwilligers en donaties zo’n 2000 
boterhammen per dag gesmeerd en samen met een 
pakje drinken en een stuk fruit op scholen uitgedeeld. Dit 
draagt ertoe bij dat de kinderen zorgeloos kunnen spelen, 
leren en zich beter kunnen concentreren. Johan staat 
inmiddels bekend als Johan de Boterhammenman. 
Wij van Tabitha vinden dat dit initiatief ondersteuning 
verdient. Meer informatie kun je vinden op de website: 
https://ngelm.nl. 

Namens Tabitha, Jan Joore
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VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Gebedsmoment
U bent van harte uitgenodigd voor het Gebedsmoment 
op weg naar Pasen. Een moment voor korte meditatie 
met een lied, ruimte voor stilte en gebed, teksten en het 
ontsteken van kaarsen.
We komen samen op dinsdag 20 en 27 februari en 5, 12, 
19 en 26 maart in de Bindingzaal van de kerk van 12.00 
tot 12.30 uur. Voel je vrij om binnen te lopen en aan te 
schuiven. Na afloop drinken we een kopje koffie of thee. 
Fijn als je komt!

Namens de Geestelijk Werkers,
Ellen van Houten

MET DE BIJBEL ERBIJ

Als alles duister is
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft

Op 9 februari viel de stroom uit bij 1635 huishoudens in 
Aalsmeer, ook bij ons. Mijn man liep al naar de meterkast 
toen ik hem erop wees dat ook de straatverlichting 
uitstond. Dus op zoek naar kaarsen. Ik ben dol op het 
ontsteken van de kaarsen in de dienst, zeker in de 
open ruimte. Zo zichtbaar, dat sprankje hoop dat daar 
ontstoken wordt. Maar in huis ben ik niet van kaarsen, ik 
vind het onveilig. In de kerk kijken er tientallen mensen 
mee, het zal wel goedkomen, in huis kan zo’n kaars 
omvallen als wij net even niet kijken. Dus de kaarsen 
liggen niet voor het grijpen. Met een zaklamp dook ik de 
kast in en wat blijkt: we hebben amper normale kaarsen. 
Zes waxinelichtjes, en verder? Een Amnestykaars was de 
handigste, gewoon een ronde in een glazen pot. Verder: 
veel geurkaarsen, een kaars in de vorm van een engel, 
een kaars in de vorm van een Hawaiiaanse bloem, een 
kaars in de vorm van een kerstboom… U snapt het wel, 
niet veel nuttigs. Tegen de tijd dat de stroom terugkwam 
brandden de waxinelichtjes en de Amnestykaars en lag 
mijn kast overhoop; het bleek maar weer: sprankjes hoop 
komen in alle vormen en gedaanten. 

Franka Riesmeijer

THEOLOGIE DOEN

Over Schepping
Op het moment is er op een aantal dinsdagen een 
onlinecursus ‘Doing Theology in Anabaptist perspective’ 
(theologie doen vanuit Dopers perspectief ) van ons 
Doopsgezinde Seminarie met prof. Fernando Enns. Ik 
doe mee aan deze internationale deelnemersgroep. We 
lezen en bespreken o.a. het nog steeds actuele boek van 
Dorothee Sölle ‘Gott denken’. De andere deelnemers lezen 
het in de Engelse vertaling van deze introductie tot de 
theologie. Ik geniet ervan om het in het Duits te lezen.

4

Hoofstuk 5 gaat over hoe je tegen de schepping aankijkt. 
Sölle begint met vertellen over een geliefd spelletje uit 
haar jeugd (misschien kent u het ook). Het gaat zo:
Waar ligt je school? – In Raderberg. – Waar ligt Raderberg? 
– In Keulen. – Waar ligt Keulen? – In het Rheinland. – En 
waar ligt het Rheinland? – In Duitsland. – En waar ligt 
Duitsland? – In Europa. – En Europa? – Op de aarde? – En 
waar ligt de aarde? – In Gods hand.
Zo groeit het kleine thuis van een kind in steeds grotere 
cirkels uit tot de hele wereld die in Gods hand ligt.

“Zij/Hij houdt in haar/zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren Haar/Hem toe,
van Haar/Hem is de zee, door Haar/Hem gemaakt,
en ook het droge, door Haar/Zijn handen gevormd.” 
Psalm 95:4-5

Als we zeggen dat we door God geschapen zijn is dat 
een geloofsuitspraak. Daarmee drukken we een aardse 
verbondenheid uit – niet alleen tussen ons mensen, maar 
ook met alle andere levende wezens. Wij zijn met alles 
dat bestaat, samen zo gewild en bedoeld. In het Bijbelse 
scheppingsgeloof zijn drie elementen belangrijk:

1e element: God is schepper. Dat is een bron van eerbied 
en vertrouwen. Je onderscheidt de schepping van de 
schepper, maar scheidt ze niet van elkaar. Want als we dat 
doen verliezen we alle respect en saamhorigheidsgevoel. 
Dan handelen we alsof we alles met de schepping 
en onze medeschepselen mogen doen alsof we daar 
eigenaar en baas over zijn.

2e element: Schepselen zijn principieel tot vrijheid 
geschapen. Dat is een groot risico. Want het betekent dat 
we in staat tot het kwaad en niet meer onderworpen zijn 
aan een ouderlijke bescherming of dwang. De Schepper 
heeft ons niet gemaakt als volledige marionetten zonder 
eigen wil. Tegelijkertijd zijn we allemaal wél onderworpen 
aan bepaalde behoeften zoals voedsel, slaap, warmte, 
geborgenheid enz.

3e element: de Schepping is goed. Goed betekent 
niet dat de schepping onverwoestbaar en zonder 
problemen is. Ze is ‘zeer goed’ (zoals God concludeert in 
het scheppingsverhaal van Genesis 1 tot 2:4a), omdat ze 
de moeite waard is om door ons gekoesterd en bewaard 
te worden (Gen.2:15) - met liefde en diep respect. Dus de 
schepping – en dat gaat dieper dan wat we ‘de natuur’ of 
‘het milieu’ noemen - is geen toeval en geen duivelswerk, 
maar Gods ‘goede schepping’. 
De Bijbelse visie op de schepping is dus zeker niet zo 
negatief neerbuigend of heerszuchtig zoals wij moderne 
mensen kunnen zijn.

Het is nog best leerzaam hoe de Bijbel spreekt over het 
leven en de schepping.

Paul F. Thimm
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😃   GELOVEN MET EEN GLIMLACH

‘Wie mensen weer tot lachen brengt, ontsluit (opent) 
voor hen het hemelrijk.’
Jürgen Moltman

Vertaling van ‘Wer Menschen wieder zum Lachen bringt, 
schlieβt ihnen das Himmelreich auf.’
Prof. Moltmann was een van mijn hoogleraren theologie in 
Tübingen. Hij is inmiddels 97 jaar oud.

Offervaardigheid
Ze drinken op hun nieuwe vriendschap.
“Zeg, als je vijf televisies had, zou je mij een daarvan 
schenken?” - “Natuurlijk.”
“En als je vijf auto’s had, zou je mij er een van geven?” - 
“Natuurlijk.”
“En als je vijf overhemden had, zou je mij er een van 
schenken?”
De ander schudt zijn hoofd als antwoord.
“En waarom niet?” - “Omdat ik vijf overhemden heb.”

Paul F. Thimm

5

OECUMENE 

Passieronde 2024 
Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen!
De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert voor het 19e 
jaar in de 40 dagentijd, die op Aswoensdag begint, een 
Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken 
voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer 
ter voorbereiding op het komende Paasfeest. 

Zes weken - op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 
uur - bent u van harte welkom in een van de kerken. De 
aanvangstijd op 27 maart is 19.30 uur. Elke deelnemende 
geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan 
het halfuurtje van samenkomst. Zo gaan wij samen 
oecumenisch op weg naar Pasen! 

De ‘haltes’ zijn:
 21 februari:  RK Kerk Sint Jan Geboorte Kudelstaart
 28 februari: Kerkelijk Centrum ‘De Spil’ Kudelstaart
 6 maart: RK Karmelkerk Aalsmeer
 13 maart: Doopsgezinde kerk
 20 maart: Open Hof Kerk
 27 maart: Lijnbaankerk (19.30 uur)

Tot ziens in de kerken!

Wim van Leeuwen 

GEMEENTEWERK 

Winterontmoeting 31 januari 
Het thema voor de Winterontmoeting was: Een nieuw 
begin! Zoals de bloemencyclus van het leven ook 
een begin is. Bij de ingang kregen we een prachtige 
bloemencorsage van vilt, gemaakt door Tilly en Leen 
Overbeek. We werden welkom geheten door de nieuwe 
voorzitter Anja Hofman, zij leidde ons prima door het 
programma heen. We zongen met begeleiding van 
ds. Paul Thimm op piano. : Dank U voor de mooie morgen. 
Elise Moolhuijsen was op 1 januari afgetreden als 
voorzitter en kreeg van de zaal een aubade waarin 
zij werd bedankt. Dat was een grote verrassing voor 
haar en van Jaap van Leeuwen kreeg ze een prachtig 
boeket! Na de koffie met een heerlijk taartje was er een 
overdenking van ouderenpastor Ellen van Houten. Er 
ging een prachtig lied aan vooraf, The Rose van Bette 
Midler. Aansluitend las Elise 1 Korinthiërs 13, 1-13, waarin 
gesproken wordt over de Liefde.
Liefde is loslaten, begon zij, en opnieuw beginnen, zodat 
er weer een nieuw leven kan beginnen. Ellen haalde 
Paul van Vliet aan die zei: ik ben al zo vaak opnieuw 
begonnen. Met de bekende spreuk Geloof, Hoop en 
Liefde kunnen we de dag weer opnieuw beginnen! Na 
de prachtige overdenking van Ellen luisterden we naar 
de gast van vandaag, Leo Bakker. Hij is sinds 1 januari 

de nieuwe voorzitter van de kerkenraad. Voor velen een 
bekend gezicht. Leo gaat met een nieuwe commissie 
brainstormen over wat er anders of beter kan in de 
Gemeente. Hij vraagt of wij willen meedenken en ideeën 
kunnen bij hem worden neergelegd.
Na een voortreffelijke lunch, verzorgd door Kerzaan en 
Het Catering team, was er een quiz over bloemen. 
Erg leuk want we konden meedenken, waarna er ineens 
twee verliefde mensen door de zaal liepen met rode 
hartjes, het thema bleek te zijn: Geld maakt niet gelukkig, 
het geluk zit bij ons binnen! Het was een geweldig 
toneelstuk, opgevoerd door Anja en Jaap!
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Hierna dronken we een kopje thee met weer 
wat lekkers en daarna was de verloting. Jaap 
noemde de getallen op van de lootjes en de 
dames van het team holden steeds met leuke 
prijzen door de zaal. Wat een sportievelingen! 
Met het gedicht van Karel Eykman, Zonder 
liefde ben ik nergens en het slotlied 829 
De Liefde gaat ons voor, kwam er een einde 
aan deze reuze gezellige en zeer geslaagde 
middag!
Dank aan de mensen die dit hebben 
georganiseerd, het was geweldig! Tot 24 april.

Geertje Keessen

Veiling Vloer Bindingzaal uitgesteld 
Na rijp beraad heeft de commissie die zich bezighoudt 
met het organiseren van de veiling voor een nieuwe vloer 
in de Bindingzaal besloten om deze uit te stellen tot een 
tijdstip later dit jaar. Diverse redenen liggen hieraan ten 
grondslag. 
Wij zullen met diverse betrokkenen om de tafel gaan om 
te kijken wat de mogelijkheden zijn zodat voldoende 
draagvlak kan worden gevonden voor het succesvol 
houden van de veiling. 

Commissie Veiling Vloer Bindingzaal, 
Neeltje Peters, Co van der Laarse, Annigje Leighton

Inloop 14 januari 
De inloop op zondag 14 januari was een gezellige middag 
met twaalf bezoekers, twee vrijwilligers en de koster. Het 
thema was ‘Eigen opgedane wijsheid om mee te nemen 
het nieuwe jaar in’. Tegeltjeswijsheden en ‘de oma van 
Loesje’ hebben ons op weg geholpen: ‘Ouder worden 
is best vernieuwend’, ‘Hoe meer kaarsjes, hoe groter de 
taart’, ‘Achter de wolken schijnt de zon’ en ‘Zelfs in een 
puinhoop is hoop te vinden’. 
Heeft u zin in een leuke activiteit op zondagmiddag, kom 
dan gezellig naar onze volgende Inloop op 11 februari 
(van 15.00 uur tot 16.30 uur). Uw gastvrouw is dan 
Anneke Eveleens.

Ellen van Houten

10 jaar Zinvol Ouder Worden, het ontstaan en hoe het 
verder is gegaan
Woensdag 24 januari vierden we een bijzonder jubileum: 
10 jaar Zinvol Ouder Worden.         
In het voorjaar van 2012 heeft het bestuur van de 
bezoekcommissie een enquête laten uitgaan over het 
toenmalige aanbod voor 75-plussers in de Gemeente. 
Men was er blij mee, zo bleek, maar verdiepende 
gesprekken over specifieke thema’s in kleine groepjes 
werden gemist.  
In september 2013 stelden Agnes van Leeuwen, Elise 
Moolhuijsen en ondergetekende aan de hand van de 
uitslagen een ‘denktank’ voor om te inventariseren waar 
de behoeften van de ouderen lagen en waar men over 
wilde spreken.  
Dat betekende dat op 11 oktober de tafel in de 
kerkenraadskamer vol zat met gemotiveerde en 
enthousiaste ouderen. Over geloof, verdieping, ouder 
worden en verbinding tussen de generaties zou het moeten 
gaan. Geen verdubbeling van het kringwerk.  

Op 4 november kwam een afvaardiging van die volle 
kerkenraadskamer-tafel samen om de ochtenden voor te 
bereiden. De naam Zinvol Ouder Worden werd geboren en 
pr-afspraken werden gemaakt en zo startten we op 24 
februari 2014 met de eerste Zinvol Ouder Worden 
ochtend met het onderwerp ’De lijdenstijd en wijzelf’, met 
een inleiding van Jeltje de Jong. We vonden een goed 
format dat we in de loop der jaren bijschaafden waar 
nodig. Het vertrouwelijk met elkaar spreken in kleine 
groepjes heeft ertoe bijgedragen dat we open en vrijuit 
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Wereldbroederschapsdag
Op 28 januari vierden we in Aalsmeer met ongeveer 100 
kerkgangers Wereldbroederschapsdag samen met onze 
ringgemeenten Haarlem en Haarlemmermeer, waaruit 
een gelegenheidskoor is samengesteld o.l.v. de dirigent 
van Het Kerkkoor Peter Veenhuizen met Wilma Broere op 
de piano. We werden in groepjes ingedeeld op basis van 
de kleuren van de olympische ringen: blauw (Europa), 
zwart (Afrika), rood (Amerika), geel (Azië) en groen 
(Australië) aan de tafels die in de kerkzaal waren 
opgesteld met een bloemstukje in de betreffende kleur, 
ingeleid en begeleid door de voorgangers Akke-Clara 
Thimm-Stelwagen, Alex Noord, Franka Riesmeijer, Ellen 
van Houten en Paul F. Thimm. Het thema ‘Gods open 
mozaïek’ was prachtig verbeeld in een bloemstuk dat 
samen met de tafelboeketjes is gemaakt door Jeannette 
Heil. Na afloop was er een eenvoudige lunch. We voelden 
ons verbonden in de Broederschap en verwelkomden en 
ontmoetten en spraken vele bekenden over Gemeente-
grenzen heen.

Willy Karssing

Bezoek Partnergemeenten 
Onze partnergemeenten Grosserkmansdorf en Klein-
wolmsdorf uit Duitsland komen dit jaar van 24 t/m 27 mei 
naar Aalsmeer. Dit jaar zien we elkaar voor de 35e keer. De 
commissie Partnergemeenten is al druk bezig om voor dit 
bijzondere jaar een mooi programma samen te stellen. 
Het is altijd weer fijn om elkaar te ontmoeten. Wel zijn we 
nog op zoek naar logeeradressen. Heeft u nog plaats dan 
kunt u zich opgeven bij Arida van Oudenallen, 
tel. 0297 322 486 of bij Anneke Eveleens, tel. 0297 326 
801. 

Namens de commissie Partnergemeenten 
Ans Goezinne-Oud

met elkaar hebben kunnen spreken, waarbij het 
onderlinge vertrouwen in de loop der jaren groeide. Het 
is fijn en goed om te kunnen delen wat de behandelde 
thema’s met je doen en hoe je ze ervaart in je leven. Zo 
spraken we over ‘Geloof, waard om te delen’, over 
Godsbeelden, over de ziel met Erna van der Haak, Licht, 
Engelen, Levenseinde, ‘Genesis en de evolutieleer’ door 
Aukje Kila en ‘Vrede en gerechtigheid met Lenie Woelinga. 
Vijfmaal per jaar een inspirerende ochtend met ook 
ontroerende momenten.

Na afloop van de ochtenden is er gelegenheid om met 
elkaar te lunchen voor wie dat wil. Er is altijd een zelf-
gemaakt soepje van de hand van Gerda Stieva of Anneke 
Eveleens. Anneke verzorgt bovendien daarnaast alle 
promotie, de notulen, de uitnodigingen en meer.  
Als denktank bereiden we de ochtenden voor. Momenteel 
bestaat de denktank uit Jeltje de Jong, Anneke Eveleens, 
Lenie van Alphen, Ineke van Dam, Annie Bolhuis, Gert 
Karssing, Jan Walch en mijzelf. Spreek ons vooral aan als u 
vragen heeft of ideeën voor een thema.
Na die eerste ochtend volgden er vele waarbij we ons 
mochten verheugen over een grote groep deelnemers 
en we vaak tafels en stoelen moesten bijzetten met als 
gevolg dat we op 24 januari ons tweede lustrum vierden 
en spraken over ‘Thuiskomen’. Gaandeweg het leven 
thuiskomen bij jezelf, de ander en bij God om je ten slotte 
geborgen te mogen weten in de oneindige goedheid van 
de Eeuwige.

De eerstvolgende keer Zinvol Ouder Worden is woensdag 
27 maart, dan is dominee Ronald van der Kruk onze gast, 
het thema is ‘Ook zij horen erbij!’ 
Houdt u ook woensdagmiddag 8 mei in de gaten. Dan is 
huisarts mevrouw dokter Stam onze gast. Ze vertelt over 
het levenseinde en wat goed is om daarvan te weten. Een 
Gemeentebreed aanbod, een open middag voor iedereen 
die wil en kan komen. Woensdag 29 mei haken we aan 
op deze middag en dan vertellen Jeltje de Jong en Ellen 
van Houten over ervaringen en mogelijkheden vanuit de 
geestelijke leiding rond en bij het levenseinde.
U leest er later meer over in Levenslicht en op 
DGA-nieuws. 
Al met al reden tot dankbaarheid en blijdschap over wat 
Zinvol Ouder Worden heeft betekend. Een mooi stuk 
samenwerking, in verbondenheid met God en met elkaar.

Ellen van Houten
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Dinsdag 27 februari, 12.00 uur: Gebedsmoment
Een half uurtje voor stilte, gebed en bezinning, op weg 
naar Pasen

Zondag 3 maart, 10.00 uur: Zondagsschool 
Dinsdag 5 maart, 12.00 uur: Gebedsmoment
Dinsdag 5 maart, 20.00 uur:   Bijbelkringavond
Het zal gaan over de Jozefverhalen in Genesis 37-50.
Jaloezie, angst, haat, liefde, gemeenheid, vergeving en 
meer herkenbare menselijke emoties 

Woensdag 6 maart, 18.00 uur: Maaltijdgroep
Samen koken, bijpraten en opruimen, als gemeenschap. 
Opgeven verplicht, via franka@dgaalsmeer.nl

Zondag 10 maart, 15.00 uur: Inloop op zondagmiddag
De inloop is voor iedereen in Aalsmeer en omgeving die 
zin heeft in een leuke activiteit op de zondagmiddag

Maandag 11 maart, 14.00 uur: Cursus Sacrale Dans
Sacrale Dans is een verstillende dansvorm die ons een 
reis naar binnen biedt. Sacrale dans is voor iedereen. 
We vragen een bijdrage van €2,-

Dinsdag 12 maart, 12.00 uur: Gebedsmoment
Woensdag 13 maart, 19.15 uur: Halte Passieronde in de 
Doopsgezinde Gemeente
Maandag 18 maart, 20.00 uur: Lezing en concert 
‘Haydn’s Kruiswoorden’ door Peter den Ouden
De zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis in de 
muziek van Joseph Haydn. Peter den Ouden, voormalig 
docent aan het conservatorium, legt op een meeslepende 
manier uit wat de muziek betekent, voordat hij het ten 
gehore zal brengen 

Dinsdag 19 maart, 12.00 uur: Gebedsmoment
Dinsdag 19 maart, 20.00 uur: Bijbelkringavond
Woensdag 20 maart, 10.00 uur: Plantenactie door de 
Bezoekersgroep
Woensdag 20 maart, 20.00 uur: Cursus Vergeving door 
Kok Klever 
Desmond en Mpho Tutu hebben in hun ‘Boek van 
Vergeving’ een methode ontwikkeld om gecontroleerd 
door onze gekwetstheid heen te gaan. Kosten: €20,- 
voor de gehele cursus. Overige data: 10 april, 24 april en 
15 mei

Zondag 24 maart, 11.30 uur: Kleine Pelgrimage 
Na de kerkdienst in beweging komen met de Kleine 
Pelgrimage. Een wandeling met gesprek, verdieping en 
ruimte tot stilzijn. Het thema deze keer is ‘Hosanna’ 
Opgeven gewenst. Startlocatie is onze eigen vermaning   

Zondag 24 maart, 14.00 uur: KliederZin Palmpasen
Ezeltjes, speurtochten, Palmpasenstokken en natuurlijk 
een mooi verhaal. Om 14.00 uur gaan de deuren open 
voor klieder- en doe-activiteiten tot 15.30 uur. 
Om 15.30 uur is er een korte viering onder leiding van 
Nelleke de Graaff 

Dinsdag 26 maart, 12.00 uur: Gebedsmoment
Woensdag 27 maart, 10.00 uur: Zinvol Ouder Worden 
Deze keer is Ronald van der Kruk onze gast. Hij gaat re-
gelmatig voor bij Ons Tweede thuis. Het thema is ‘Ook 
zij horen erbij’. Na de bijeenkomst bent u welkom voor 
samen lunchen, er is soep, neem zelf brood mee

Donderdag 28 maart, 19.30 uur: Witte Donderdag
Vrijdag 29 maart, 19.30 uur: oecumenische Goede 
Vrijdag Vesper 
Zondag 31 maart, 10.00 uur: Paaszondag
Woensdag 3 april, 18.00 uur: Maaltijdgroep
Zondag 7 april, 10.00 uur: Zondagsschool 
Zondag 7 april, 15.00 uur: Inloop op zondagmiddag
Maandag 8 april, 14.00 uur: Cursus Sacrale Dans
Dinsdag 9 april, 20.00 uur: Bijbelkringavond
Woensdag 10 april, 20.00 uur: Cursus Vergeving door 
Kok Klever
Zondag 14 april, 15.00 uur: Theatervoorstelling: De 
dochter van de burgemeester. 
Sprankelend cabaret door de brave burgemeestersdochter 
die eigenlijk bruist van de energie. Als verse Sarah kijkt 
Astrid Cattel met emotie en zelfspot terug op de eerste 
helft van haar leven. Kaarten via www.projectgeestdrift.nl

Programma van activiteiten 
Dit voorjaar komt er geen flyer uit met alle activiteiten. Omdat velen van u wel hebben 

aangegeven dat het fijn is vooraf de interessante activiteiten in de agenda te kunnen noteren 
hierbij een overzicht. Het is niet compleet, er komen vast nog meer interessante 

activiteiten voorbij, maar het is zeker een goed begin. Houd vooral Levenslicht, de website en 
DGA-nieuws in de gaten voor alle informatie.
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Maandag 15 april, 20.00 uur: Film en gesprek ‘Where are 
you, Adam?’ 
Een prachtige documentaire die verschillende prijzen 
heeft gewonnen en al in verschillende film-
huizen in Nederland te zien was. ‘Where are you, Adam’ 
van de Oekraïense filmmaker Oleksandr Plyska en regis-
seur Aleksandr Zaporoshchenko. De entree voor deze film 
is €10,- (contant aan de zaal) en de opbrengst komt 
geheel ten goede aan Oekraïense families rond de film

Vrijdag 19 april, 19.00 uur: Kledingruil door de 
Binding en Zin-Inn
Lever je kleding (schoon en in goede staat) in en ruil die 
voor een nieuwe outfit. Hip, duurzaam en gezellig! 

Dinsdag 23 april, 19.30 uur: Voorjaarsgemeente-
vergadering
Woensdag 24 april, 14.00 uur: Lenteontmoeting
Ontmoeting voor ouderen
met gezelligheid, vermaak en hapjes. Dit wil u niet missen
Woensdag 24 april, 20.00 uur: Cursus Vergeving door 
Kok Klever

Dinsdag 30 april, 20.00 uur: Leesgroep ‘Ziel zoekt Zin’ 
In groepsverband het boek ‘Ziel zoekt Zin’  
lezen en bespreken voor de lezing van 23 mei

Woensdag 1 mei, 18.00 uur: Maaltijdgroep
Zaterdag 4 mei, 18.45 uur: Oecumenische herdenking
Zondag 5 mei, 10.00 uur: Zondagsschool 
Zondag 5 mei, 15.00 uur: Inloop op zondagmiddag
Dinsdag 7 mei: Leesgroep ‘Ziel zoekt Zin’
Woensdag 8 mei, 14.00 uur: Zinvol Ouder Worden 
met gast dokter Stam. Zij vertelt over ‘Levenseinde en 
palliatieve zorg’. De ZOW-ochtend van 29 mei haakt op 
het thema aan 

Maandag 13 mei, 14.00 uur: Cursus Sacrale Dans
Woensdag 15 mei, 20.00 uur: Cursus Vergeving door 
Kok Klever
Donderdag 16 mei, 20.00 uur: 
Hesston College Choir
Voor de twintigste keer komt het 
Hesston College Choir naar 
Nederland! Het repertoire 
omvat volksliedjes, 
gezangen en spirituals met 
werken van Hassler, Bach, 
Mendelssohn en vele anderen 
van de Renaissance tot de 
twintigste eeuw. Collecte aan 
het einde van het concert

Zondag 19 mei: Pinksteren
Dinsdag 21 mei: Leesgroep ‘Ziel zoekt Zin’
Woensdag 22 mei, 20.00 uur: Wandelen met Frank
Open Kringavond van Kring JoB 

Donderdag 23 mei, 20.00 uur: Lezing ‘Ziel zoekt Zin’ van 
Pauline Weseman. Een crisis blijkt vaak een voedings-
bodem voor nieuwe ideeën en vormen. Helaas lijkt op het 
crisismoment zelf alles verloren. Hoe ga je dan verder, hoe 
geef je zin en betekenis aan je leven? Journalist Pauline 
Weseman neemt je mee in haar zoektocht en die van 
tientallen geïnterviewden. Kosten €5,-

Woensdag 29 mei, 10.00 uur: Zinvol Ouder Worden
Het thema van deze keer is  ‘Rond het levenseinde’. 
Na de bijeenkomst bent u welkom voor samen lunchen, 
er is soep, neem zelf brood mee

Zaterdag 1 juni, tijdstip volgt: Vergeten Vaardigheden 
op de Historische Tuin
Je band plakken, messen slijpen, een knoop aannaaien. 
Nuttige vaardigheden die iedereen moet kunnen doen, 
maar kun jij het ook? Deze middag met ‘ouderwetse’ 
vaardigheden organiseren we op een bijzondere locatie: 
de Historische Tuin 

Woensdag 5 juni, 18.00 uur: Maaltijdgroep
Zondag 9 juni, 15.00 uur: Inloop op zondagmiddag
Maandag 10 juni, 14.00 uur: Cursus Sacrale Dans
Woensdag 3 juli, 18.00 uur: Maaltijdgroep
Maandag 8 juli, 14.00 uur: Cursus Sacrale Dans
Zondag 14 juli, 15.00 uur: Inloop op zondagmiddag
Zondag 11 augustus, 15.00 uur: Inloop op zondag-
middag
Bootreisje, dag uit voor ouderen (Datum volgt nog)
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KRINGWERK

Shalom naar het theater 
In augustus had Albertie al kaarten geregeld om in de 
Stadsschouwburg van Haarlem de Ashton Brothers te 
bezoeken. De hele kring plus aanhang had zich aange-
meld. Het werd een oogstrelende en eigenwijze theater-
show, op 7 januari. De Stadsschouwburg was omgetoverd 
in een warm, vrolijk en mysterieus Paleis der Wonderen, 
met acrobatiek, humor en poëzie. Een visueel en muzikaal 
spektakel vol met kerstmedleys, slapstick en dans. We 
genoten. Tot slot werden we in de Binding verwacht voor 
een kopje soep. Het bestuur had zich van zijn beste kant 

laten zien. Behalve soep 
was er ook een pasteitje, 
salade en een toetje. Wat 
een verrassing. Heerlijk! 
Het was een super 
nieuwjaarsbijeenkomst, 
dat belooft wat voor de 
rest van het seizoen!

Ineke van der Stroom

Kring Ruth over Antonia Brico
Ondanks de gladheid was er op 18 januari een goede 
opkomst. 
Het eendagsbestuur, bestaande uit Marije, Jacqueline, 
Marry en Wil, verzorgde het programma. Jacqueline 
vertelde ons eerst over vrouwen uit het Nederlandse 
feminisme. Antonia Brico was een van hen. Ze droomde 
ervan om dirigent te worden. Maar vrouwelijke dirigenten 
bestáán niet. Ze kreeg privéles van een dirigent, ging later 
naar het conservatorium en ze bereikt haar doel. Ze werd 
dirigent van een vrouwenorkest. 
Ze trad op in New York en ontving veel steun van 
mevrouw Roosevelt, de vrouw van de Amerikaanse 
president. Door de film, het voorwoord en de 
traktatie met popcorn hadden we een mooie avond.   

Hennie Jooren 

Creatieve middag bij Oase
Donderdag 19 januari was de eerste bijeenkomst van de 
kring Oase in het nieuwe jaar.
Elise heette ons welkom met het aansteken van de kaars 
en een mooie tekst als teken van verbondenheid met de 
wereld.
Klazien vertelde over de commissie lief en leed. 
Daarna las Elise een mooi verhaal voor, ‘Thuis is het het 
fijnst’, geschreven door Ellen van Houten.
We hadden een gast in ons midden, Leo Bakker, 
de nieuwe voorzitter van de kerkenraad. Hij kwam 
kennismaken en vertelde over zijn werk.
Deze middag werd een creatieve middag met ‘Encaustic 
Art’, dit is een eeuwenoude techniek waarmee je met 
verwarmde bijenwas met een klein strijkijzertje en kleine 
blokjes gekleurde bijenwas fantasietekeningen maakt. 

De bijenwas wordt op de ‘zool’ gesmolten, daarna ga je 
met het ijzer over het gecoate papier en dan wrijf je het 
met een katoenen doek op, dan gaat het glimmen. Het 
resultaat is vaak heel apart. Het was heel leuk om te doen 
en iedereen was enthousiast.
De middag was snel om. We zongen nog een lied, Elise 
doofde de kaars en toen was het alweer tijd om naar huis 
te gaan.
Het was een hele gezellige middag.

Rieke de Jongh
 

Kring Elia over antroposofie 
Op 24 januari was mevrouw Marianna de Nooij te gast 
bij kring Elia om iets te vertellen over de beginselen 
van de antroposofie. Marianne is werkzaam als 
priester in de Andrieskerk te Amsterdam, een kerk van 
de Christengemeenschap (beweging tot religieuze 
vernieuwing). De Christengemeenschap kent wereldwijd 
zelfstandige gemeenten, de leden daarvan hebben 
volledige vrijheid van belijdenis. Het enige dogma is 
de 7 sacramenten. De Christengemeenschap heeft 
een band met de beginselen van de antroposofie. 
Grondlegger van de antroposofie is Rudolf Steiner, een 
Oostenrijkse filosoof en geesteswetenschapper die 
een diep inzicht in geestelijke achtergronden van het 
individuele leven combineerde met een praktische geest 
op technisch, artistiek, sociaal en maatschappelijk gebied. 
Belangrijke werkgebieden in de antroposofie zijn o.a. 
de biologisch dynamische landbouw en architectuur, 
antroposofische geneeskunde en het onderwijs (Vrije 
School). Marianne vertelde ons over de gelaagdheid van 
het antroposofische mensbeeld, een mens heeft naast 
zijn fysieke lichaam ook een ziel en een geestelijke kern. 
Ook de waarde die in de antroposofie wordt gehecht aan 
ritmes zoals weekritme en jaarritme kwam aan de orde, 
evenals reïncarnatie en de antroposofische fases van het 
leven. Kortom; het was een zeer boeiende avond die veel 
Elianen aan het denken zette. 

Gerbrand en Anita 
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beroepsopleiding kunnen volgen. Het is moeilijk in de 
toekomst te kijken. Daar groeien de DG-kerken en hier 
wordt het minder en dus ook de geldstromen. Er blijven 
nogal wat vraagstukken liggen, hoe is de relatie tussen de 
broederschappen en hoe moet het financieel in de 
toekomst? Hoe is de betrokkenheid en de tijd die er is 
voor ondersteuning. Joland en Leo gaan half februari weer 
voor een maand kijken hoe het staat met de verschillende 
projecten, ze zijn heel benieuwd hoe het gaat. We horen 
vast nog wel van ze. Zo is er een aantal jaren geleden 
gecollecteerd voor een industriële wasmachine zodat ver-
band niet meer met de hand gewassen hoeft te worden, 
ze zijn er reuzeblij mee. We wensen hen veel succes.

Ineke van der Stroom

Boekbespreking bij Kring Mijdrecht 
Voor de kringmiddag op 7 februari hadden Vera Stein en 
Anneke Visser een boekbespreking voorbereid. Gekozen 
was voor het boek ‘Gemmetje Victoria’ van Yvonne Keuls.
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw brak Yvonne 
Keuls echt door met haar ‘sociale romans’ zoals Jan Rap 
en z’n maat, Het verrotte leven van Floortje Bloem en De 
moeder van David S. In diezelfde categorie valt ook
Gemmetje Victoria, een boek dat binnen dat enorme 
oeuvre nog geschreven moest worden. Yvonne Keuls 
heeft met Gemmetje Victoria feitelijk een belofte 
ingelost aan Gem; al vanaf hun eerste kennismaking 
droomde Gem ervan dat Yvonne ooit een boek over 
haar zou schrijven. Je zou het boek kunnen zien als een 
aanklacht tegen foute keuzes die er in de jeugdzorg 
en door de kinderbescherming zijn gemaakt. Yvonne 
Keuls ontmoette de nog jonge Gemmetje ergens in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw in een opvanghuis 
voor jongeren, waar Keuls als vrijwilligster werkte. Het 
nog minderjarige meisje had in haar jonge leven al 
zeventien kindertehuizen, acht pleeggezinnen en een 
paar psychiatrische inrichtingen van binnen gezien 
en kondigde luidruchtig aan dat er niet voor niets met 
grote letters een stempel met ‘onhandelbaar’ op al 
haar dossiers stond. Als baby is ze weggehaald bij haar 
biologische moeder, van wie ze de achternaam niet kent. 
Victoria is een bedachte achternaam, omdat Gem altijd 
wel weer boven komt drijven. 
Ondanks de rauwe werkelijkheid beleeft de rebelse en 
vrijgevochten Gemmetje de gekste avonturen: ze trouwt 
op aanraden van een vriendin met een Turk voor het geld, 
verliest het geld op vakantie in Suriname, wordt met coke 
gesnapt op Schiphol en draait de gevangenis in, om maar 
eens wat te noemen. Iedere keer belazert ze de kluit, maar 
ze is ook ondernemend en kennelijk begiftigd met humor 
en een enorm charisma.
Wat een aangrijpend verhaal, prachtig verteld door Vera 
en Anneke. We waren diep onder de indruk. Toch blijf je je 
afvragen wat er van deze vrouw geworden zou zijn als ze 
na haar geboorte wel bij haar moeder had mogen blijven 
en niet in de handen van de jeugdzorg was gevallen.

Pauline Piet

Tegeltjeswijsheden bij Kring zorgcentrum 
Met een mooie koppel mensen bespraken we 
op 29 januari het thema ‘Tegeltjeswijsheid’, zoals b.v. de 
spreuken: ‘Als de drank is in de man, is de wijsheid in de 
kan’ of ‘de kunst van het weten is weten wat te negeren’, 
het gezegde als een vraag: ‘wat is wijsheid?’ Dat was ook 
een vraag van Ellen: wat is wijsheid, wijsheid kun je 
verstaan onder goed naar iemand kunnen luisteren, 
proberen het juiste te zeggen, aandacht voor de ander. 
Ook werden aan de mensen papieren tegeltjes uitgereikt 
waar ze zelf nog wat spreuken op konden schrijven. Ik 
noem er een paar: ‘Van het concert des levens krijgt 
niemand een program’ en ‘Doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg’. Ellen liet nog een prachtig lied horen van 
Andries Govaert, gezongen door Karin Bloemen. Ik citeer 
een couplet: ‘Luister naar de stem van wijsheid, op de markt 
prijst zij haar waar. Hoor het woord dat mens geworden ware 
goedheid openbaart. Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 
vinden recht en trouw elkaar.’ Het zijn altijd fijne middagen, 
de mensen zijn meer dan tevreden en worden er blij van. 
De middag vloog voorbij en er wordt alweer uitgekeken 
naar de volgende bijeenkomst.

Anneke Eveleens

Leo en Joland bij Shalom
Op 1 februari verwelkomden we Leo en Joland 
Bakker-Amorison. Elise opende de avond met het lezen, 
toepasselijk, over de goede Samaritaan en een gedicht 
van Gré Kalf. Vervolgens vertelden Leo en Joland hoe ze 
ertoe gekomen waren om in ontwikkelingslanden project-
en te gaan ondersteunen. Joland is gestart in India, vier 
maanden na haar verpleegstersopleiding en later zijn ze 
samen in Zimbabwe terechtgekomen. Het was zwaar om 
te zien hoe Mugabe het land naar de knoppen bracht.  Een 
paar jaar terug in Nederland en na diverse reizen begon 
het weer te kriebelen. Ze hadden een gezamenlijk doel 
om mensen te versterken in hun positie in moeilijke om-
standigheden en ze perspectief te geven. Zo zijn ze via DG 
Wereldwerk in Tanzania (Shirati) terechtgekomen. Een 
gebied waar oorspronkelijk de Amerikanen in 1930 al 
kerken hadden opgezet, later een ziekenhuis en scholen. 
De Doopsgezinde gemeente groeit, dat komt omdat 
mensen ergens bij kunnen horen. Het onderwijs is 
belangrijk omdat mensen na de middelbare school een 
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Hersenkrakers bij kring Ruth
Op donderdag 8 februari werd bij kring Ruth een pubquiz 
gespeeld, gemaakt door Hanneke Niermeijer en Vera 
Stein voor kring Mijdrecht in januari 2024, nu bij kring 
Ruth gepresenteerd door Hanneke en Pauline Piet.
Barbara Eveleens opende de avond met een welkom en 
het aansteken van de kringkaars. Zij heette daarna Leo 
Bakker welkom, die als voorzitter van de kerkenraad wil 
kennismaken met alle groepen en kringen van de . Leo 
stelde zich voor en liet weten dat hij veel zin heeft in zijn 
3e kerkenraadsperiode.
Daarna was het tijd voor de quiz.
Er zijn 5 groepjes van 5 á 6 deelnemers ingedeeld. 
Hanneke en Pauline stelden om beurten 10 vragen over 6 
onderwerpen, te weten: muziek, politiek, doperdom, 
geografie, literatuur, kunst en cultuur. Over iedere vraag 
werd overlegd binnen de groepjes, zo zacht dat de 
antwoorden rondzingen. Het waren moeilijke en gemak-
kelijke vragen, 2 groepjes eindigden op de eerste plaats.

Het laten kraken van de grijze cellen leverde veel plezier 
en gezelligheid op.
 
Gerda Misset

Sportief met kring Oase

Kring Oase doet sportief 
Onder zeer slechte weersomstandigheden hadden we 
toch een heel gezellige en sportieve middag, op 
8 februari. We waren met 25 leden. Onze middag begon 
met de kaars aansteken en daarna zongen we lied 982: 'In 
de bloembol is de krokus'. 
Daarna kwam lief en leed aan bod. We gedachten Ina 
Buis-Wies en Jannie Baardse-Eveleens. Beiden waren lid 
van onze kring. Toen was het tijd voor een heerlijk kopje 
koffie of thee met een lekkere traktatie. Daarna 
begonnen we ons voor te bereiden op de gym-middag, 
met als inleiding 'spreekwoorden en gezegden'. Dat viel 
eerst nog niet mee, maar later lukte dat aardig. Toen 

kwam Mieke binnen, onze gymjuf voor deze middag. We 
kregen bejaarden-gym. Dat houdt in dat ieder vanuit zijn 
stoel oefeningen deed. Het ging voortreffelijk met ook 
nog een heerlijk muziekje erbij want daar wordt ieder ook 
nog vrolijk van. Dit is echt voor herhaling vatbaar. Met een 
goed gevoel keerden wij weer huiswaarts, het was 
inmiddels half vijf. Dus tot de volgende keer!

Elly Maarse 

Levenslicht nr. 2 | Februari 2024



13

met Paulien Walch. Verkoop van het eiland is bij de 
notaris gepasseerd. 26 mei is er weer een eilanddienst 
met onze partnergemeenten. De wijnproeverij was een 
succes met een rode en witte fairtradewijn die we op 
voorraad zullen nemen in de Bindingzaal. Informatie over 
het Bindingkoor wordt verplaatst van de Binding-site naar 
de DGA-site. Bij de rondvraag komt weer de vraag naar 
reservekosters naar boven, de spoeling wordt dun. De 
uitgave van de ledenlijst wordt besproken (ivm AVG) en 
betreffende leden zullen bericht ontvangen. 
Rond 23.00 uur sluit Leo zijn eerste en deze volle 
vergadering af.

Jacco Piet 

GEMENGDE BERICHTEN

Menno Simonslezing Esmah Lahlah
Op zaterdag 23 maart 2024 wordt opnieuw de Menno  
Simonslezing gehouden. Spreker in de Doopsgezinde 
kerk in Utrecht zal zijn politica Esmah Lahlah. Tot de  
verkiezingen van 22 november was zij wethouder 
Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talent- 
ontwikkeling in Tilburg. Bij de afgelopen verkiezingen 
stond ze op plaats 2 op de lijst van GroenLinks-PvdA.  
Sinds 6 december is ze Tweede Kamerlid voor die partij.

Met het jaarthema van de doopsgezinden ‘Wereld van 
verschil’ kwam de bestaanszekerheid, de kloof tussen arm 
en rijk in Nederland en armoede onder de aandacht van 

VAN DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 16 januari
Leo Bakker wordt welkom geheten in de KR. Vicevoor-
zitter Jacco Piet last een stemming in waarbij Leo als 
voorzitter wordt gekozen en de voorzittershamer direct 
ter hand neemt. Nadat Leo zich heeft geïntroduceerd 
met zijn verwachtingen (o.a. openheid, ruimte om alles 
te kunnen/mogen zeggen/persoonlijk contact) meldt 
hij dat hij hoopt veel groepen en kringen een keer te 
bezoeken. Daarna mogen ook de KR-leden hun reactie 
en verwachting geven. Zo weet iedereen waar we aan 
toe zijn, waarbij we kunnen beamen: “We doen het 
samen!”. Ook Franka is na haar zwangerschapsverlof 
weer aanwezig. Enkele zaken die in de vergadering 
zijn besproken: We lopen de organisatie van de 
Broederschapsdag door en concluderen dat er wel veel 
van de KR wordt gevraagd op het punt van uitvoer. 
We missen een groep ‘vrijwillige handen’ die we waar 
gewenst in kunnen zetten. Dit voorjaar geen flyer, maar 
de middagpagina’s in Levenslicht. Zinvol Ouder Worden 
bestaat 10 jaar, een klein feestje waard! Paul volgt 
een seminar dat online wereldwijd wordt gevolgd. De 
nieuwe KR-taakverdeling wordt besproken en op een 
aantal punten aangepast, mede door het wegvallen van 
Erica. De commissie Toekomstvisie wordt vastgesteld 
uit de aanmeldingen en aanbevelingen van de KR, een 
startdatum wordt geprikt. Bij de terugblikken noemen 
we o.a. de herdenkingsdienst, het kerstconcert met 
kinderkoor en Bindingkoor, het kinderkerstfeest, het 
kerstspel, de kerstdienst en de Nieuwjaars-zangdienst 

In memoriam broeder Klaas Nico Kooij 
Op 1 januari is in de leeftijd van 85 jaar rustig ingeslapen broeder Klaas Nico Kooij. Al 
snel bleek dat de naam Klaas hem niet paste en werd hij Nico genoemd. Op 10 april 
1938 werd hij in Hoofddorp als de middelste van drie kinderen geboren. Nico was een 
echt buitenkind, maar ging ook graag naar school. Tijdens dansles in de Oude Veiling in 
Aalsmeer leerde Nico Tonie Janssens kennen. Het ‘klikte’ en op 17 oktober 1962 traden 
ze in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer in het huwelijk. Ds. Keyser zegende het 
huwelijk in. Ze kregen een zoon en een dochter en drie kleindochters. Nico was een lieve 
en zorgzame echtgenoot, vader en opa. Op 15 april 1962 deed hij belijdenis en raakte 
hij betrokken bij Wijk West en maakte er diverse keren deel uit van de kerkenraad. Nico 
werkte 40 jaar voor Fokker. Hij begon er als machinebankwerker en door bijscholing 
werkte hij zich op tot chef-leermeester. Nico had een luisterend oor voor zijn leerlingen. 
Hij hield van tuinieren en stapte graag op de fiets, hij was sportief en hield van voetbal- 

len. Nico had oog en oor voor mensen die hulp nodig hadden en was er als het nodig was. Hij was een perfectionist 
en leverde goed werk. In 2016 verhuisden Nico en Tonie naar Hoofddorp en werden ze lid van de Doopsgezinde 
Gemeente Haarlemmermeer. Hij werd betrokken bij het werk in de tuin en genoot van de verbondenheid. Fijn was 
de liefdevolle zorg vanuit de Gemeente toen Nico meer zorg nodig had. Aalsmeer behield ook een plek in het hart 
van Nico en Tonie, nog altijd bezochten ze de ontmoetingen voor ouderen en gingen ze graag mee met het 
jaarlijkse bootreisje. Jarenlang gingen Tonie en Nico mee naar Polen om de graven van Mennonieten op te knappen. 
Dat er voor overledenen geen zorg zou zijn, kon Nico niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Op 10 januari namen 
we in crematorium Haarlemmermeer afscheid van Nico en lazen we het verhaal over de Barmhartige Samaritaan. 
Een vreemdeling die de zorg voor de mens langs de kant op zich nam. Het tekende ook Nico zijn leven. Ten slotte 
hebben we Nico toevertrouwd aan de liefdevolle geborgenheid van de Eeuwige. Moge hij rusten in vrede. 

Ellen van Houten
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de doopsgezinden. Een thema dat de laatste jaren ook 
aan aandacht wint in het hele maatschappelijke debat, 
gelukkig. Mevrouw Lahlah zal spreken over de thema’s 
bestaanszekerheid en armoede.

Schrijf de datum vast in uw agenda en komt allen!  
De inloop is vanaf 10.30 uur en de toegang is gratis. 

(Uit: doopsgezinden).

Kerktafel, prikbord, folderrek

Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 
u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van Mondig, folders en actuele nieuwsbrieven 
van diverse organisaties, berichten over cursussen en 
gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt 
regelmatig informatie over de projecten die we financieel 
steunen.

KRONIEK
Nieuwe vriend van de Gemeente:
Dhr. K.C.A. (Koen) Persoon.

Overleden:
Op 12 januari 2024 is overleden mevrouw Jannetje 
(Janny) Baarsen-Eveleens, weduwe van 
Johan Baarsen, in de leeftijd van 90 jaar.
Op 17 januari 2024 is overleden mevrouw Cornelia 
Adriana (Corry) Weij-Van de Koppel in de leeftijd van 
83 jaar.
Op 4 februari 2024 is overleden mevrouw Klasina 
(Ina) Buis-Wies, weduwe van Jan Dirk Buis, in de 
leeftijd van 90 jaar.

Jubilea:
1 mrt. 2024, fam. van Oudenallen-Hooiveld, 
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer, 
50 jaar getrouwd. 
11 mrt. 2024, dhr. Westerhof en mevr. Matthijs, 
Hornweg 69, 1432 GD Aalsmeer, 
35 jaar getrouwd. 
12 mrt. 2024, fam. Misset-Groenveld, 
Bieslook 64, 1422 RR Uithoorn, 
55 jaar getrouwd. 
21 mrt. 2024, fam. Hartog-van Kooten, 
Albatros 14, 2441 DL Nieuwveen, 
45 jaar getrouwd. 

Adressen vermeld met toestemming 
van de betrokkenen

In memoriam mevrouw Klasina Buis-Wies
Op 4 februari is in de leeftijd van 90 jaar rustig ingeslapen mevrouw Klasina Buis-Wies, 
weduwe van Jan Buis, die wij kenden als Ina. Ina werd op 20 januari 1934 geboren en groeide 
aan de Aalsmeerderdijk met haar 3 broertjes op. Ina was een lieve, zorgzame, dankbare, 
enthousiaste en hartelijke vrouw. Zowel Jan als Ina hadden Doopsgezinde wortels en gingen 
beiden mee met de Doopsgezinde kampen. Hun liefde groeide en op 2 oktober 1957 traden 
ze in het huwelijk. Ze kregen een zoon en een dochter en 4 kleinkinderen. Jan en Ina werkten 
samen op hun kwekerij en genoten van mooie vakanties en van ontmoetingen met goede 
vrienden. Ze werden vriend van de Gemeente. Na het overlijden van Jan kwam Ina naar de 
ontmoetingen voor ouderen en werd ze lid van Zusterkring Oase. Ze genoot van de pro-
gramma’s, de gezelligheid en de onderlinge vriendschap. Kort na haar 90e verjaardag werd 

Ina ziek en was er niet genoeg kracht om het te boven te komen. In de aula van de Algemene Begraafplaats hebben 
we op 12 februari afscheid van haar genomen. We lazen over de liefde uit 1 Corinthe 13 en hebben Ina toevertrouwd 
aan de oneindige goedheid van de Eeuwige, waarna we haar ten grave hebben gedragen. Moge zij rusten in vrede.

Ellen van Houten

BEDANKT  

Wat was er met kerst weer een leuke verrassing, namelijk  
een mooie bol in een pot, met een klein puntje groen. 
Ik was er erg blij mee, want ik wist, uit die bol komt  
vast weer een bloem.
En ja, op een dag, niet te geloven,
kwamen er wel 3 kaarsrechte stelen naar boven.
En uit die stelen kwamen 7 prachtige bloemen.
Men ging ze de Amaryllis noemen.
Maar dan op een dag denk je: zie ik het goed?
Komt daar weer een groen puntje opzij?
Ja, er komt weer een prachtige steel.
En daarna, weer 5 prachtige bloemen.
Voor 1 bolletje dus wel heel veel.
Het is een groot wonder van de natuur
waar je alle dagen met plezier naar kijkt,

je blij maakt, en je aandacht verrijkt.

Map Procházka

Levenslicht nr. 2 | Februari 2024



15

ZIN-INN
Lezing en concert ‘Haydn’s Kruiswoorden’ 
door Peter den Ouden
De zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis, in de 
muziek van Joseph Haydn. Dit stuk is gelaagd, 
inspirerend, ontroerend. Peter den Ouden, voormalig 
docent aan het conservatorium, legt op een meeslepende 
manier uit wat de muziek betekent, voordat hij het ten 
gehore zal brengen. Tijdens het concert worden beelden 
en kunstwerken vertoond op de beamer voor een extra 
verdieping.
Dit meesterwerk van de Oostenrijkse componist Joseph 
Haydn werd geschreven als een volwaardige 
vastenmeditatie. Het werk begint met een ouverture 
gevolgd door zeven meditaties (als het ware auditieve 
ensceneringen) van/op de zeven laatste woorden van 
Jezus. Wees er dus bij op 18 maart, om 20.00 uur. 
De kosten zijn €5,-.

Kleine Pelgrimage 
Wandel mee op Palmpasen, 24 maart om 11.30 uur. 
Na de kerkdienst in beweging komen met de Kleine 
Pelgrimage. Een wandeling met gesprek, verdieping en 
ruimte tot stilzijn. Het thema deze keer is ‘Hosanna’. 
Opgeven gewenst, in het geval van hagel of windkracht 
10. Startlocatie is onze eigen vermaning. De wandeling 
duurt ongeveer een uurtje. 

Cursus Vergeving door Kok Klever 
‘Laat degene die niemand iets te vergeven heeft als eerste 
opstaan’, en we zullen zien… dat niemand opstaat! 
Want eigenlijk loopt iedereen wel met iets rond dat nog 
vergeven moet worden. Sterker nog, de gedachten van 
velen onder ons worden regelmatig beheerst door ‘iets 
dat ons is aangedaan’. Voorvallen die soms niet meer 
opgelost kunnen worden, of persoonlijke conflicten 
waarvan de aanstichter niet meer bereikbaar is of zelfs 
niet meer in leven. Welnu, het vergevingsproces van 
Desmond en Mpho Tutu biedt hiervoor een oplossing. 
Zij hebben in hun ‘Boek van Vergeving’ een methode 

LICHTPUNTJES

Inlevingsvermogen is:
Kijken met de ogen van een ander
Luisteren met de oren van een ander
En voelen met het hart van een ander 

 
Wat je met een zuiver hart doet

Is altijd mooi
Wat je met een goed geweten doet

Is altijd juist
Wat je met een vreugdevolle ziel onderneemt

Verspreidt altijd licht

Een eik groeit door weer en wind
Een mens door tegenslagen die hij overwint

 
Elk moment van ons leven is opgebouwd uit keuzes
We hebben zelf de optie om keuzes te maken
Soms is kiezen verliezen en soms kan kiezen 
het begin zijn van een nieuwe start…
welke keuzes je ook maakt, maak ze met je hart…

ontwikkeld om gecontroleerd 
door onze gekwetstheid 
heen te gaan om vervolgens 
niet meer voortdurend met 
ons hoofd en ons gevoel in 
de ban te zijn van wat ons is 
overkomen! 

Kosten: €20,- 
voor de gehele cursus. 
Data: 20 maart, 10 april, 
24 april en 15 mei, 
om 20.00 uur. 
Opgeven zeer gewaardeerd, 
via franka@dgaalsmeer.nl
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JEUGD

Jeugdgroep opgericht
Op zondag 4 februari kwamen 
9 jongeren van 11 tot 16 bij 
elkaar rond het thema ‘Oud&Nieuw’. 
Een nieuwe groep in een lange traditie, 
welke plek mogen zij gaan innemen? 
Dit kreeg vorm in oude schilderijen een 
nieuwe look geven. We hadden van 
de Bazar de overgebleven schilderijen 
bewaard en de jongeren hebben ze 
een ander uiterlijk gegeven. Een lama 
die opeens een ruimtehelm op had en 
sterren en planeten om zich heen of 
mensen in klederdracht die bezocht 
werden door buitenaardse wezens. 
Het was geweldig om te zien wat de 
jongeren voor invulling gaven aan de 
opdracht.
De afspraak is dat we eens per maand 
samen gaan komen of op de zondag-
middag of de maandagavond (met 
samen eten). De groep heeft de naam 
‘Mind the Gap’ aangenomen, mindful 
en met je mind bezig zijn in het gat 
tussen kind en 
volwassenen, tussen zondagsschool en 
kringen. Ben je of ken je iemand van 
deze leeftijd die wel wil 
aanschuiven? Mail Franka via 
franka@dgaalsmeer.nl of zie onze 
instagram: @mindthegapaalsmeer.

KliederZin Palmpasen
Ezeltjes, speurtochten, Palmpasenstokken en natuurlijk 
een mooi verhaal. Palmpasen is een feest voor jong en 
oud, daarom nodigen we iedereen uit op 24 maart bij de 
KliederZin. Om 14.00 uur gaan de deuren open, en dan 
zijn er klieder- en doe-activiteiten tot 15.30 uur. 
Dit is inloop. Dit betekent dat je de volle anderhalf uur 
kunt kliederen of later aansluit. We zorgen voor een 
speurtocht, spelletjes, uitdagingen en meer. 
Om 15.30 uur is er een korte viering onder leiding van 
Nelleke de Graaff. Zij heeft weer een mooi verhaal, een 
liedje en een gesprek voor jullie. We sluiten af met eitjes 
zoeken.

Franka Riesmeijer 
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