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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

 Levenskunst – goed leven is 
een hele kunst

Levenskunst, niet een woord dat we dagelijks gebruiken. 
Maar waar al sedert de filosoof Plato uit de vierde eeuw 
voor Christus in de wijsbegeerte en in de ethiek, en later 
ook in het christendom, veel over wordt geschreven en 
gesproken. Want met levenskunst houden we ons bezig 
wanneer we ons de vraag stellen wat het leven de moeite 
waard maakt, wat de kwaliteit van leven is. En hoe wij 
vervolgens daaraan zelf betekenis en invulling kunnen 
geven.

Door de eeuwen heen zijn 
veel verschillende omschrij-
vingen van levenskunst 
gegeven, maar daarbij treden 
twee fundamentele over-
eenkomsten op. In de eerste 
plaats dat de mens zelf op 
eigen wijze vorm geeft aan 
het eigen leven, zolang hij/zij 
de ander maar niet schaadt.  
Ten tweede dat de mens daar-
bij het goede leven beoogt, 
dat hij/zij op een goede wijze wil verwezenlijken, samen 
met anderen. Wat hierbij opvalt is dat de anderen 
(als christenen spreken we liever van naasten) bij het 
praktiseren van de levenskunst een essentieel onderdeel 
vormen. De crux zit hem evenwel in wat onder ‘goed’ 
moet worden verstaan. Daarover enige opmerkingen.

Levenskunst is een verzamelterm voor een groot aantal 
visies op wat het goede leven is. Veelal worden genoemd: 
een gelukkig leven, een vrij leven, een succesvol leven, 
een genotvol leven, een prettig leven, een geslaagd 
leven. U kunt er zelf vast wel enkele aan toevoegen! 
Van oudsher wordt in de Westerse wereld geluk als het 
belangrijkste doel van het menselijk leven gezien. Zoals 
gelukkig zijn in de liefde, in vriendschappen, je gezins-
leven, je beroep, gezondheid en in het geluk hebben 
schoonheid en vreugde te ervaren. Ook dat kunt u zeker 
aanvullen! En dan niet geluk voor eventjes, maar lang-
durig – ‘nog vele jaren’ voegen we aan gelukwensen toe.
Voor een deel valt geluk je toe, voor een deel hangt ze af 
van anderen en van omstandigheden en voor een deel is 
ze maakbaar. Wat dat laatste betreft: gelukkig zijn én 
blijven wordt met name bereikt door je geluk te delen 
met je naasten. Dan kun je van een ‘gelukt’ leven spreken.

Daarnaast bestaat levenskunst ook uit visies op hoe je 
vorm geeft aan dat goede leven, hoe je dat doet. Een 
deugdzaam leven is daartoe een van de belangrijkste 
wegen. Daaronder wordt verstaan:
– �dat je rechtvaardig (eerlijk, betrouwbaar) bent in woord 

en daad jegens anderen,
– dat je moed (sterkte, standvastigheid) betoont,
– dat je gematigdheid (zelfbeheersing, geduld) betracht,
– �dat je verstandig en met wijsheid de juiste beslissingen 

neemt.
Deze vier deugden, ook al bekend sedert Plato, werden 

door Thomas van Aquino in 
de 13e eeuw de ‘kardinale 
deugden’ genoemd. Hij 
voegde daar drie christelijke 
deugden aan toe: geloof, 
hoop en liefde. Waarbij 
onder liefde met name 
naastenliefde wordt verstaan, 
met verwijzing naar de zes 
werken van barmhartigheid 
uit ‘Mattheüs 40: 25-40’.

Tenslotte: Naast deze zeven 
deugden zijn ook andere 

van belang om het goede leven te leven. Denk aan 
toewijding, zachtmoedigheid en integer zijn. Het karakter 
van ons mensen is medebepalend voor welke van de 
deugden worden gepraktiseerd. Maar ook onze wil doet 
ertoe en waar de wil er is voor het goede leven, is er ook 
de weg daarheen. 

Frans Misset

Levenslicht nr. 1 | Januari 2026



2

Kerkdiensten/vieringen

	25 jan	 Wereldbroederschapsdag, DG Haarlem met de Ringpredikanten.
	 1 feb	 ds. Paul F. Thimm (collecte Leprazending) en zondagsschool 
 	 8 feb	 ds. Kees Bos (collecte Leprazending) 
	15 feb	 ds. Paul F. Thimm (collecte Ouderenwerk) mmv Doopsgezind Kerkkoor 
	22 feb	 ds. Paul F. Thimm. begin veertigdagentijd (collecte Jongerenwerk) 
	 1 mrt	 ds. Paul F. Thimm (collecte St. Doopsgezinde Geloofsopbouw en  
		  Solidariteit) en zondagsschool
	 8 mrt	 br. W. van Bloemen (collecte veertigdagenproject)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Indien u op zondag niet op 
eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u contact opnemen met 
br. Gerbrand Groeneveld, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en 
brengschema opgesteld worden.

Agenda

Ma	 26 jan	 Kring Zorgcentrum Aelsmeer	 15.00 uur 
Di	 27 jan	 Zin-Inn lezing Adjan van Dongen over Amsterdam	 20.00 uur 
Wo	 28 jan	 Kring Elia	 14.00 uur
Wo	 28 jan	 BEAU’tje spelletjesavond	 17.30-19.30 uur 
Do	 29 jan	 Kring Ruth	 20.00 uur    
Wo	   4 feb	 Winterontmoeting ouderen	 11.00-15.00 uur 
Wo	   4 feb	 Kring Mijdrecht	 14.30 uur (ovb) 
Wo	   4 feb	 Zin-Inn Maaltijdgroep	 18.00 uur
Zo	   8 feb	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur
Di	 10 feb	 Bijbelkring 'tegen moedeloosheid'	 14.00-16.00 uur 
Wo	 11 feb	 Kring JoB	 20.00 uur 
Do 	 12 feb	 Zusterkring Oase	 14.30 uur
Do	 12 feb	 Kring Shalom	 20.00 uur
Di	 17 feb	 Kerkenraadsvergadering	 19.30 uur
Do	 19 feb	 Open avond Kring Ruth met het Jeannette Noëlhuis	 20.00 uur	  
Ma	 23 feb	 Kring Zorgcentrum Aelsmeer	 15.00 uur 
Di	 24 feb	 Veertigdagenmoment 	 12.00 uur
Wo	 25 feb	 Kring Elia	 14.00 uur
Wo	 25 feb	 Passieronde, 1e halte: Karmelkerk	 19.15-19.45 uur 
Vrij 	 27 feb	 BEAU’tje Silent Disco	 18.30-20.30 uur 
Di	   3 mrt	 Veertigdagenmoment	 12.00 uur
Wo	   4 mrt	 Zin-Inn Maaltijdgroep	 18.00 uur 
Wo	   4 mrt	 Passieronde, 2e halte:  
		  St. Jan Geboorte Kudelstaart	 19.15-19.45 uur 
Do	   5 mrt	 Kring Shalom	 20.00 uur
Zo	   8 mrt	 Inloop op de zondagmiddag	 15.00 uur

Om alvast te noteren
Zo	 29 mrt	 KliederZin Palmpasen met ontbijt	 10.00 uur 
Za	   4 apr	 Musical ‘Unbroken’ (Tygerberg Children’s Choir)	 19.30 uur
Di	 28 apr	 Voorjaarsgemeentevergadering	 19.30 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 13 februari mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
28 februari 2026.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. Ilse Zethof  (eindredactie),
tel. 06 53 66 02 62.
ilse@zethof.nl 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl

Elke dinsdagochtend ontmoeting in de kerk
Tussen 10.00 en 12.00 uur staan de deuren open voor koffie, thee en een 
gezellig praatje. Een mooie kans om even binnen te lopen, elkaar te 
ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen. Of je nu buurtbewoner 
bent, al langer bij de Gemeente betrokken of gewoon nieuwsgierig bent 
naar ons gebouw en de mensen: je bent van harte welkom. Neem gerust 
je buren, vrienden of familie mee – samen is het nóg gezelliger.
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BIJ DE COLLECTEN

Leprazending
Op 25 januari aanstaande is het Wereldlepradag. Elk jaar 
wordt op de laatste zondag van januari overal ter wereld 
stilgestaan bij de gevolgen van lepra en aandacht 
gevraagd voor de situatie van leprapatiënten.  De ziekte 
lepra (melaatsheid) komt nog steeds voor, elk jaar krijgen 
zo’n 220.000 mensen wereldwijd deze diagnose. Het is 
een armoedeziekte en komt voor in landen in Afrika, Azië 
en Zuid-Amerika wanneer de leefomstandigheden niet 
hygiënisch zijn en de weerstand van de mensen laag, 
waardoor ze sneller besmet worden. Als lepra niet vroeg 
ontdekt wordt, zijn de gevolgen groot. Lichamelijke 
problemen als wonden en stomphanden en -voeten, 
maar ook krijgen de patiënten in hun omgeving te maken 
met minachting, discriminatie en uitsluiting. En dat terwijl 
de ziekte heel goed te behandelen is met antibiotica, 
omdat het een bacteriële infectie is. Leprazending is al 
meer dan vijftig jaar werkzaam in een aantal landen waar 
lepra voorkomt en ze hebben als doelstelling: voor 2040 
lepra de wereld uit! Daar willen wij als Gemeente graag 
jaarlijks ons steentje aan bijdragen, alleen niet op 

25 januari zelf, want dan is er Wereld-
broederschapsdag in Haarlem. De collectes 

voor Leprazending vinden plaats op 
1 en 8 februari aanstaande.

Namens Tabitha, Jolande Amorison

MET DE BIJBEL ERBIJ

Kent u het verhaal van Mozes en de brandende braam-
struik? Misschien heb je dat als kind voor het eerst 
gehoord, thuis uit de kinderbijbel of op zondagsschool. 
Het staat in ‘Exodus 3’. Het is een van de belangrijkste 
verhalen in de Bijbel. Het gaat namelijk over vrijheid en 
hoe God mensen zoals Mozes oproept om anderen, ja 
een heel volk, naar de vrijheid te leiden.
Wat ik merkwaardig vind, is dat de keuze daarbij niet valt 
op zelfverzekerde, autoritaire leiders die hun volk met 
geweld bloedig en wreed onderdrukken. Mozes is herder
(in het Latijn pastor!) als hij geroepen wordt zijn volk voor 
te gaan naar het beloofde land. David, de jongste van het 
gezin, is trouwens ook een schaapherder. Ze zijn beiden
heel verlegen en zitten zeker niet te springen om de 
macht naar zich toe te trekken. Zij willen niet voorop-
lopen als leiders met alle hommeles, gemopper en 
terechte en onterechte weerstanden die dat met zich 
mee kan brengen. “Nee, laat mij maar liever schapen 
hoeden en verzorgen.”

Indrukwekkend in het roepingsverhaal van Mozes vind 
ik niet zozeer de brandende braamstruik, die wonderlijk 
genoeg niet verbrandt, maar de wonderlijke dialoog 
tussen God en Mozes. Bijna niet te geloven dat God met 
zijn gezag Mozes kiest. En nog wonderlijker is dat die 
grote God, Heer van de schepping, Mozes niet dwingt om 

leider te worden. De 
goddelijke manier om 
iemand een opdracht of 
taak te geven gaat blijk-
baar via geduldig ‘onder-
handelen’ en niet via een 
bars bevel, waar je alleen 
maar met ‘tot uw orders!’ 
op kunt reageren. Naar de 
bezwaren en de angsten 
van Mozes wordt serieus geluisterd. En God gaat in op het 
tegensputteren van Mozes. Dit is een mooi voorbeeld van 
liefdevol partnerschap tussen God en mens. En wat het 
vertrouwen tussen beiden een enorme boost geeft is de 
toezegging, de belofte van God “Ik zal bij je zijn!...” 
(Ex. 3:12)
Misschien kan dit verhaal ons uitdagen om ons af te 
vragen: 
-  hoe kan ieder van ons op haar/zijn manier zich inzetten 

voor een sfeer van vertrouwen en partnerschap? 
-  hoe steunen we elkaar, ook als we het niet altijd met 

elkaar eens kunnen worden, in onze Gemeente, in de 
samenleving, in de politiek en de wereld?

-  hoe herinneren we zo nodig dat God ook ons toezegt 
“Ik zal bij je zijn”?

Paul F. Thimm

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Bijbelkring ‘tegen moedeloosheid’
Heb je dat ook weleens, dat je moedeloos of verslagen 
wordt van wat je meemaakt en wat je raakt? Dat kan je 
persoonlijke leven zijn, maar ook wat er in de wereld 
gebeurt. Wat zou je kunnen doen om dat misschien wat 
beter aan te kunnen? Wil je daarover samen van 
gedachten wisselen? 
Erik Borgman schrijft in zijn nieuwste boek ‘Meer dan het 
leven – Tegen moedeloosheid’ wijze, bemoedigende en 
krachtige dingen. Hij haalt bekende en minder bekende 
Bijbelteksten aan die helpen om de moed en de hoop erin 
te houden. Borgman is emeritus hoogleraar theologie en 
goed te volgen.
Graag nodig ik je uit om in een Bijbelkring stukken uit zijn 
goed leesbare boek samen te bespreken. Dat is meer dan 
de moeite waard juist in deze tijd.
Dit zijn de geplande kringbijeenkomsten in onze kerk:
Dinsdag 13 januari (inmiddels geweest), 10 februari, 
10 maart, 14 april - steeds tussen 14.00 en 16.00 uur.
Aanmelden is niet verplicht, maar helpt ons om te weten 
hoeveel leeskopieën we moeten maken en hoeveel thee 
en koffie we kunnen zetten.
Je kunt je aanmelden bij Mandy van der Zwaard via 
bijbelgespreksgroep@dgaalsmeer.nl of telefonisch 
06 16 06  75 77.

Hartelijke groet 
Paul F. Thimm (gespreksleider van de bijbelkring)
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Veertigdagenmoment ´Op weg naar Pasen´
Ook dit jaar komen we voorafgaand aan Pasen gedurende 
zes weken iedere dinsdag samen voor een moment van 
verstilling, het ontsteken van kaarsen, het zingen van een 
lied en het lezen van een gedicht of gebed. Tijd om even 
afstand te nemen van de dagelijkse drukte, om stil te 
staan bij de weg die Jezus is gegaan en om inspiratie op 
te doen op weg naar Pasen.
De ervaring leert dat het Veertigdagenmoment heel open 
is, voor iedereen. Welkom om juist in deze tijd samen de 
weg vanuit het donker naar het Licht te gaan. We komen 
van 12.00 uur tot 12.30 uur samen in de Bindingzaal op 
dinsdag 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart. Na afloop 
drinken we gezellig een kopje koffie of thee en is er 
gelegenheid om na te praten.

LOODSBERICHTEN

‘We proberen maar wat’
Filosoof Marjan Slob schrijft in de bijlage ‘Tijdgeest’ van 
dagblad 'Trouw' over onze onmacht om het onrecht in de 
wereld te stoppen. Ik herken het gevoel van machteloos-
heid dat me kan overvallen als het nieuws de kamer 
binnenstroomt en ik me afvraag wat ik in hemelsnaam 
kan doen voor bijvoorbeeld de mensen in Oekraïne, die 
de stad moeten verlaten omdat het zo koud is en er geen 
elektriciteit noch water is. Mijn hart gaat naar hen uit, 
maar veel meer dan dat kan er niet zijn. Afschuwelijk. 
Maar wat kan dan wel? Daar schrijft Marjan Slob iets  
moois over: ‘Liefde is hier en nu expressie geven aan waar 
je van houdt. Zonder een verlies- en winstrekening op te 
maken. Een mens is als een musje zo klein tegenover de 
grote kwesties van onrecht en sterfelijkheid. Maar je kunt 
áltijd, altijd leven naar wat je liefhebt en daar uitdrukking 
aan geven. Dat is het grootse. En verder proberen we 
maar wat.’ Ik voel me erdoor aangesproken om niet 
anders dan zo te leven, maar ook door het relativerende 
wat Marjan Slob verwoordt. ‘We proberen maar wat’. 
Meer kan het niet zijn met wat ik doe en hoe ik leef, maar 
beslist ook niet minder. Daarin volharden, dat is wat liefde 
kan: ‘Ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt 
vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft 
ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze (1 Kor. 13:6-7). 

Ellen van Houten

GEMEENTEWERK

Laatste keer Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer
Zondag 7 december 2025 hebben we samen een mooie 
dienst mogen beleven ter gelegenheid van ons 95-jarig 
bestaan. We waren zelfs compleet, want alle leden waren 
aanwezig. Woensdag 10 december hebben we hier nog 
eens bij stilgestaan en ons jubileum nog eens uitgebreid 
gevierd met een gezellig etentje. Op zondag 15 februari 
2026 zullen we voor de aller laatste keer met ons koor 
tijdens een dienst in de kerk 
zingen. Onze gemiddelde 
leeftijd is inmiddels 79 jaar en 
de meesten van ons zijn de 
80 jaar al ruimschoots gepas-
seerd. Het afgelopen jaar 
hebben veel leden met ziekte 
te maken gehad en moesten 
er regelmatig repetities uit-
vallen. Omdat er geen nieuwe, 
jongere leden meer bijkomen 
en onze dirigent geen nieuwe 
uitdaging meer ziet, zijn we 
tot het pijnlijke besluit 
gekomen om te stoppen met 
het kerkkoor. Alles bij elkaar 
heeft dit ons als bestuur, 

bestaande uit Ineke van der Stroom, Gerda Kilian en 
Janina van der Laarse, doen besluiten onze functie ter 
beschikking te stellen. Hieraan is intensief overleg vooraf-
gegaan met het bestuur en met onze dirigent, Peter Veen-
huizen. Echter, omdat de koorleden het heel erg jammer 
vinden dat ze moeten stoppen, wordt er nu gekeken naar 
een eventuele doorstart in projectvorm. Hierover in het 
komende Levenslicht meer. 

Janina van der Laarse
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Terugblik Kliederkerk en Familiekerstfeest
Op z ondag 14 december stroomden kinderen, ouders, grootouders, tantes, ooms en geïnteresseerden binnen 
in de sfeervolle kerkzaal met de prachtige kerstboom. Bij de Kliederkerk werd vanaf 14.00 uur, onder leiding 
van Joost Hoffscholte, Maaike Tas en Ella Breuker, veel geknutseld. Engeltjes voor in de boom en met stickers en 
stempels werd een kerststal gecreëerd. En er werden pinda’s geregen voor de vogels. 

Om 15.30 uur startte het familiekerstfeest. Kinderen met lantaarntjes liepen zingend binnen. Nelleke de Graaff 
vertelde het kerstverhaal ondersteund door beelden op de beamer, bediend door Leon de Graaff. 

Op het podium werd het kerstspel opgebouwd met kinderen door Lilianne en Lucinda de Graaff, verkleed tot 
Jozef met Maria, samen met het kindje in de kribbe, schapen, herders en wijzen. Kinderen die het durfden, 
zongen onder groot applaus hun favoriete kerstliedje. 

Na afloop kreeg iedereen drinken met wat lekkers en de kinderen kregen een gevuld tasje en per gezin een 
kerstboompje mee naar huis. Jong en oud genoten van het eeuwenoude kerstverhaal en de warmte en 
gezelligheid. Het werd een sfeervolle middag!

Willy Karssing

5
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Kerstdiner met Aalsmeer over Hoop en Participe
Op 17 december hadden wij in de kerkzaal van de Doops-
gezinde Gemeente het kerstdiner, voor de zesde keer 
georganiseerd door Participe, Aalsmeer over Hoop en 
voor de eerste keer nu ook door onze Gemeente. Met 23 
vrijwilligers en hotel Renaissance Amsterdam Schiphol 
aan de Bosrandweg met zeven medewerkers, hebben 
wij voor mensen die wel wat extra aandacht kunnen 
gebruiken geprobeerd er een fijne avond van te maken. 
We hebben de kerk met tien ronde, door Accuraat met 
korting geleverde, tafels voorzien van witte tafellakens 
met bloemen, lichtjes en mooi servies voor tien personen 
klaargemaakt. Een hele organisatie. Dus in totaal waren 
er ruim honderd mensen aanwezig. Hotel Renaissance 
sponsorde en zorgde voor het heerlijke diner, dat ze ook 
uitserveerden. Er waren veel mensen en kinderen uit alle 
windstreken, zoals Nederland, Polen, Tsjechië, Syrië en 
Servië en uit Oeganda kwam een gezin met tien kinderen. 
Iedereen was feestelijk en prachtig gekleed. Voor de kin-
deren was er een speelhoek met knutseltafel waar ze zich 
uitstekend vermaakten, onder leiding van Madelief van 
het Cultuurpunt en Maaike van onze zondagschool. Aan 
het eind van de avond schitterden zij allemaal van top tot 
teen. Ik zat aan tafel met vier vrouwen en drie kinderen uit 
Syrië. Spreken met elkaar ging niet zo gemakkelijk, maar 
we genoten! Onze kaars werd aangestoken en het verhaal 
van de geboorte van Jezus werd gelezen door Joost 
Hoffscholte. We zongen ‘Stille nacht, heilige nacht’ met 
begeleiding van pianist ds. Paul en Ellen en Paul vertelden 
een verhaal over lichtjes. Tot slot zongen we ‘Go tell it on 

the mountains’ en werd de kaars gedoofd.
Aan het einde van de avond kreeg ieder kind een 
cadeautje, mede mogelijk gemaakt door Mattel en 
Buurtgezinnen en verder ging iedereen met chocolaatjes 
(ook met korting gekocht) van Martinez naar huis. 
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Toen moest alles nog worden opgeruimd, het leek wel 
bazar-opruimen, maar binnen korte tijd was alles weer 
spic en span.
Wat was het een bijzondere ervaring en heel fijn om met 
verschillende organisaties samengewerkt te hebben. 
Er werden vele contacten gelegd, er was aandacht voor 
elkaar, verbondenheid en warmte. Onvergetelijk!

Tilly Overbeek

Tasjes voor de CMERK 2026  
Een poosje geleden is er een oproep gedaan om tasjes te 
naaien volgens een vaststaand patroon voor de CMERK 
in mei in Amersfoort. Uiteindelijk kwam het bericht dat 
de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer er maar vijftig 
hoefde te naaien. Verschillende mensen zijn toen aan de 
slag gegaan en nu is het moment daar om de tasjes te 
verzamelen. 
U kunt de tasjes die klaar zijn inleveren op donderdag-
morgen tussen 9.30 en 11.30 uur bij de quiltgroep in de 
kerk of u kunt Jacqueline Tas bellen op nummer
06 22 02 54 57. Dan komt zij uw tasjes halen. 
 
Jacqueline Tas 

KRINGWERK

Open avond kring Ruth met het Jeannette Noëlhuis 
Op 19 februari komen enkele mensen van het Jeannette 
Noëlhuis op bezoek bij kring Ruth. 
Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in 
Amsterdam Zuidoost waar wordt samengeleefd met 
mensen zonder papieren. De levensstijl is gebaseerd op 
eenvoud, gastvrijheid, gebed en geweldloze actie voor 
een betere samenleving.
Al een aantal jaren wordt er in onze Gemeente hiervoor 
gecollecteerd. Ook worden er regelmatig levensmiddelen 
en dergelijke gebracht. Omdat we dachten dat mensen 
buiten onze kring misschien ook belangstelling hebben, 
nodigen we jullie van harte uit deze avond bij te wonen.
Vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee klaar.

Namens kring Ruth, 
Hanneke Niermeijer

Kerstviering bij kring JoB
Op 10 december kwamen de leden van kring JoB bij 
elkaar om samen Kerstmis te vieren. We werden ver-
welkomd in de mooi versierde ‘kantoorwoonkamer’ van 
Ursula. Met 25 personen was bijna de hele kring 
compleet. We begonnen de avond, zoals gewoonlijk, met 
het aansteken van de kaars. Daarna werden we voorzien 
van een heerlijke maaltijd die Ursula bereid had. We 
konden genieten van een ovenschotel met chipolata 
en knolselderij, een bloemkoolschotel met gehakt en 
aardappelschijfjes en een zuurkoolschotel met kip. 
Heerlijke winterse ovenschotels! Iedereen genoot volop, 
wilde alle smaken proberen en naderhand werd Ursula 
gevraagd de recepten te delen. Een mooi compliment 
voor de kok! Nadat de tafels waren afgeruimd was het tijd 
voor koffie en thee met heerlijke zelfgemaakte baksels. 
Vervolgens gingen we creatief aan de slag, want het is 
gezellig om met elkaar te kletsen en daar kunnen we best 
een avond mee vullen, maar iets maken tijdens dat 
kletsen is ook altijd leuk. Het werden hulstkransen. Een 
stekelig werkje, maar met een heel mooi resultaat. Ook 
aan de zieken die de avond moesten missen werd 
gedacht, want voor hen werd ook een krans gemaakt.
Na het creatieve deel had Robert Jan nog een geweldig 
alternatief kerstverhaal geschreven om de avond mee 
af te sluiten. Een verhaal over een kalkoenboer, een wolf 
(Bram), een hechte groep dieren die met elkaar in het bos 
wonen, eensgezindheid en voortschrijdend inzicht. De 
moraal van het verhaal? Zoek met elkaar naar een manier 
waarop je in vrede naast (of zelfs met) elkaar kunt leven. 
Een verhaal waar een aantal wereldleiders nog iets van op 
kan steken…
Al met al een gezellige avond waar iedereen met veel 
plezier op terugkijkt! 

Mieke Keessen

Levenslicht nr. 1 | Januari 2026



88

Adventsviering kring Shalom  
Door de commissie, bestaande uit Marian, Jan, Anja, Jaap 
en Elise, was voor de kringbijeenkomst van 11 december 
gevraagd een hartje te maken van ongeveer 10 cm en 
daarbij te vermelden waar jij op wacht deze adventstijd. 
Er was een programmaboekje en een versierde Binding-
zaal waar we in een grote kring konden zitten. En lekkers 
bij de koffie gemaakt door weer een ander groepje. De 
inleiding was een actueel verhaal van Jan Terlouw. Om 
de beurt mochten we ons hartje ophangen in een houten 
‘kerstboom’ en vertellen wat we opgeschreven hadden. 
Dit werd afgewisseld met een lied en er werd een lichtje 
aangestoken. De opmerkingen die bij het hartje geplaatst 
werden waren: wachten op wat komen gaat. Luisteren 
naar elkaar. Verbinding met elkaar. Kracht van de liefde 
die uiteindelijk zal overwinnen. Licht voor waar het 
donker is. Geloof, hoop en liefde. Tolerantie, zodat het 
fatsoen terugkomt. 
Prachtig zo’n avond waar we het met elkaar zo eens zijn 
en toch verschillende invalshoeken tegenkomen. We 
zongen ook nog: ‘Zal er ooit een dag van vrede’, wat oh 
zo toepasselijk is in deze tijd. En dan was er nog een 
nazit met lekkere hapjes. Zo had iedereen bijgedragen 
aan een sfeervolle adventsavond.

Ineke van der Stroom

Adventsviering kring Ruth 
Op donderdagavond 18 december was Wim van 
Leeuwen aanwezig om onze adventsviering 
‘Verwacht het onverwachte’ te leiden. Hij had een 
mooie liturgie gemaakt en wij startten de dienst met 
het doorgeven van het Licht door allemaal om de 
beurt een kaars aan te steken. De rust tijdens dit 
moment was heel voelbaar. Het thema van deze 
viering was: al keren wij telkens al jaren terug naar 
dezelfde eerlijke en vredevolle hoop voor de kersttijd, 
het blijft geen gewoonte. Dit is omdat wij veranderen 
en omdat de wereld verandert. Advent is ook oeroud, 
maar wij vieren het elk jaar opnieuw, in vandaag ligt 
een deel van het verleden. Wij luisterden naar een lied 
van Paul van Vliet ‘In de optocht van de tijd’ en ook in 
dit lied was de leidraad van de tijd belangrijk, hoe wij 
meelopen van de wieg tot aan het graf en over het 
ontstaan van nieuwe ideeën. 

Wij hebben kort gepraat over het thema ‘Verwacht het 
onverwachte’, door bijvoorbeeld de ervaringen te 
delen van de maaltijd in de kerk op 17 december. 
Wij moeten het onverwachte in ons dagelijkse leven 
verwachten, in dingen die herhaald worden, in stilte 
en aandacht. Om dit nog meer uit te beelden had 
Wim foto’s van een videokunstenaar, Bill Viola, die juist 
de alledaagse dingen laat zien waaruit je betekenis 
kan halen: de dagdelen, de jaargetijden en je 
dagelijkse beslommeringen. 

Wij moeten proberen deze dingen vast te houden en 
aandacht te geven, want het verwachten op kerst 
tijdens de adventtijd moet geen gewoonte worden.

Barbara Eveleens
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Advent/kerstviering kring Oase
Op 18 december kwam kring Oase bijeen in de Binding-
zaal voor de jaarlijkse advent/kerstviering.
Deze keer kregen we ongeveer een week van tevoren 
een uitnodiging in de vorm van een geboortekaartje om 
aanwezig te zijn bij de viering van de geboorte in de stal, 
(lees Bindingzaal). Niet alleen als herinnering aan het 
kerstverhaal, maar ook als teken van nieuwe hoop, kracht 
en verbinding. Helaas kon Elise deze bijeenkomst wegens 
ziekte niet bijwonen, wat we voor haar, maar ook voor 
ons erg jammer vonden. Fijn was het dat Ellen ook dit 
jaar weer haar medewerking wilde verlenen en de mooie 
liturgie was dan ook van haar hand. Deze keer werden we 
op de piano begeleid door Hanneke, de dochter van Jo 
Maarse, wat ons ondersteunde bij het zingen. Blij waren 
we dat Yvonne, als oud-bestuurslid, ook gezellig bij ons 
aanschoof. 
En toen was er koffie en thee met natuurlijk een kransje 
en kon de viering beginnen, nadat we eerst nog 
luisterden naar het lief en leedoverzicht van Clazien. 
We herdachten twee kringleden, die helaas waren over-
leden en we deelden nog meer verdrietig nieuws met 
elkaar. Zo voelden we ons in lief en leed verbonden met 
elkaar. Na het aansteken van alle kaarsen zongen we 
mooie kerstliederen en volgden we de liturgie en lazen 
daarbij het bekende Lucas-evangelie (Lucas 2:1-20). 
Bijzonder was het om met elkaar het aloude liedje ‘Het 
staldeurtje kraakte’ te zingen, dat riep wel nostalgische 
herinneringen aan de zondagsschool op! Toen las Jolande 

een prachtig kerstver-
haal van Annemie Snier 
voor, dat begon als een 
gewone kerstavond, 
maar het eindigde heel 
ongewoon. Het ging over 
een bijzondere geboorte, 
die in een bejaardenhuis 
onverwachts plaatsvond.
In de pauze was er een 
traktatie van twee 
jarigen, dat bijzonder 
paste bij het geboorte-
verhaal, namelijk biscuits 
en flikken met blauwe en witte muisjes.
In haar overdenking merkte Ellen op dat we allemaal het 
Licht van Kerstmis ieder jaar nodig hebben, dat geeft ons 
meer energie en zo kunnen we de boodschap van hoop 
beter in ons hart bewaren.
Tot slot verraste Hanneke ons nog met een kleine muziek-
quiz en toen werd het tijd voor het prachtige slotlied ‘Ere 
zij God’, wat menigeen ontroerde. Bij het afscheid was er 
voor iedereen een engeltje, gemaakt in Lapland en 
wensten we elkaar vredige en liefdevolle kerstdagen toe.
We beleefden een mooie en sfeervolle kerstmiddag, waar 
door het bestuur veel zorg aan was besteed.

Gré van der Meulen
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Nieuwjaarsbijeenkomst kring Shalom
Onze nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 4 januari 2026 
was wel heel bijzonder en we waren bijna allemaal 
aanwezig. We werden om 14.30 uur verwacht in het 
Theater Onder De Pannen in Leimuiden. Zoveel mogelijk 
reden we met elkaar mee en dat was maar goed ook, 
want er lag een dik pak sneeuw. We werden ontvangen 
met thee en koffie en konden elkaar het beste wensen 
voor het nieuwe jaar. Om 15.00 uur bereikten we via een 
steile trap de saloon ‘Molly’s Inn’ en namen boven plaats. 
We werden getrakteerd op een beleving vol muziek, 
movie en visuele elementen van theatergroep de 
‘SerpentinA’s’, genaamd ‘Amazing Rebels’. Een ware 
westernbeleving en met recht een luchtige vermakelijke 
kijkerservaring. Het verhaal werd afgewisseld met liedjes 
en de film zat heel apart in elkaar. In de pauze kregen we 
een drankje en een hapje en voor degenen die de trap 
niet nog een keer af en op wilden werd het zelfs gebracht. 

In de pauze werd er heerlijk bijgepraat met elkaar. 
Na afloop nog een meet & greet met de artiesten en een 
drankje en toen glibberden we weer heel voorzichtig 
huiswaarts. Allemaal kwamen we veilig thuis en we 
kunnen weer uitzien naar de rest van het seizoen.

Ineke van der Stroom 

VAN DE KERKENRAAD

Decembervergadering 
De decembervergadering van de kerkenraad is altijd een 
bijzondere vergadering. Een vergadering waarbij afscheid 
genomen wordt van aftredende kerkenraadsleden. 
Maar dit jaar niet. Het is een van de weinige december-
vergaderingen waar we geen afscheid hoefden te nemen 
van kerkenraadsleden. Beter nog, we krijgen er in januari 
een nieuw kerkenraadslid bij. Maar toch, zo’n laatste 
vergadering is altijd bijzonder. We probeerden het een 
beetje korter te houden dan anders, wat gelukt is. 
We hebben de vergadering traditioneel met een hapje 
en een drankje afgesloten.
Deze vergadering keken we met een heel goed gevoel 
terug op de avondmaalsviering, het 95-jarig jubileum van 
het kerkkoor en het familiekerstfeest op zondagmiddag 
14 december.

We blikten vooruit naar het kerstfeest wat de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer samen met Participe en 
Aalsmeer over Hoop organiseerden voor mensen die het 
niet zo breed hebben in Aalsmeer. 
We hebben ook gekeken naar de conceptadvertenties 
voor een ouderenpastor en de jongerenwerker. Beide 
advertenties moesten op een paar punten bijgewerkt 
worden en kunnen daarna geplaatst worden op of in de 
diverse media. Nu hopen dat we straks veel te kiezen 
hebben. De minder dringende punten van deze 
vergadering hebben we doorgeschoven naar januari.
Graag wil ik toch nog even terug naar het begin van mijn 
stukje. Het is niet ieder jaar dat er niemand aftreedt van 
de kerkenraad. Komend jaar zullen er wel mensen 
aftreden en ik hoop dat er nieuwe mensen opstaan die de 
dan lege stoelen van de kerkenraad willen bezetten.
Tot slot wil ik u allen een goed 2026 wensen.

Namens de kerkenraad, Jan Joore
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GEMENGDE BERICHTEN

Sfeervol Kerst/Winterconcert door Bindingkoor
Voor een uitverkochte zaal genoot het publiek zichtbaar 
én hoorbaar van het gevarieerde concert dat het 
Bindingkoor gaf op 7 december jl. Onder leiding van 
dirigent Annelies Smit opende het Bindingkoor met vijf 
sfeervolle a-capellastukken uit verschillende perioden.
Pianist Charlie Bo zorgde vervolgens met grote klasse 
voor een virtuoos intermezzo: de ‘Toccata in E minor’ van 
J.S. Bach. Daarna bracht het koor, samen met het 
Haarlems Amateur Symfonie Orkest, twee kerstliederen 
uit de 17e eeuw van Dietrich Buxtehude ten gehore.
Het was een feest voor het koor om weer met dit orkest te 
mogen samenwerken. 
Natuurlijk ontbraken ook de traditionele carols van 
John Rutter niet in het programma. Het koor sloot af met 
‘A Little Jazz Mass’ van Bob Chilcott, prachtig begeleid 
door Charlie Bo. Het slot met ‘Dona nobis pacem’ vormde 
een mooie en passende kerstgedachte. De sfeerbeelden 

van Marlies van Leeuwen, die op de beamerschermen 
werden getoond, maakten het geheel compleet.
Zowel koor als publiek kunnen terugkijken op een 
sfeervolle en prachtige muzikale middag.

Bij de Bindingkerstvieringen op 24 december trad ook 
een aantal Bindingkoorleden op met een verrassende 
flashmob. En tot slot werkten we ook met veel voldoening 
mee aan de kerkdienst op Eerste Kerstdag. Al met al een 
intensieve decembermaand voor het koor.  

Begin januari zijn we alweer met veel plezier en inzet 
gestart met de repetities voor het zomerconcert op 
zaterdag 6 juni met… ‘water’ in de hoofdrol. Zet de 
datum maar alvast in uw agenda!

Mariska de Graaf

Installatie Paulien Walch
In de dienst van zondag 5 januari is Paulien Walch welkom geheten in de kerkenraad door 
voorzitter Leo Bakker met een symbolisch spekstenen beeldje dat ‘we doen het samen!’ 
uitbeeldt. Hiermee is de vacature opgevuld en is de kerkenraad weer op volle sterkte met 
elf leden. Daar zijn we blij mee, want er is altijd veel te doen.

Willy Karssing
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Kerstspel De Binding ‘Heisa in de hemel’
Op 24 december vond zoals gebruikelijk het kerstspel 
van De Binding plaats. Deze keer stond een reprise van 
een 21 jaar oud stuk op het programma. Een nieuw script 
met nieuwe (maar ook oude) personages. De hemelingen 
kregen te maken met uitdagingen, die we ook op aarde 
maar al te goed kennen. Een kerstspel over verdraag-
zaamheid, begrip voor elkaar en samen bouwen aan een 
betere wereld. Tussen de scènes door kon het publiek 
genieten van prachtige muziek van de liveband. De 
opbrengst van de collecte, na twee volle zalen, is een 

recordbedrag van meer dan € 2800,-. De helft hiervan 
komt ten goede aan De Binding zelf en de andere helft 
gaat dit jaar naar Stichting Achter de Regenboog. 
Zij bieden steun aan kinderen en jongeren die een 
dierbare hebben verloren en helpen hen om te gaan met 
het verlies en een weg te vinden in hun verdriet. Samen 
bouwen ze aan een toekomst, achter de regenboog. 
Dankzij ruim zeventig betrokken vrijwilligers was het 
weer een groot succes. Tot volgend jaar! 

Lucinda de Graaff
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High tea Stichting Steun 22q11 
Het 22q11 syndroom is een zeer veelvoorkomend 
syndroom, maar is nog vrij onbekend. Een op de 2000 
kinderen wordt ermee geboren en daarmee is het, na 
Downsyndroom, het meest voorkomende syndroom. 
Het is een aangeboren afwijking in het DNA. Er zijn 
wel 195 kenmerken en uitdagingen van 22q11 bekend 
op fysiek, sociaal-emotioneel en psychisch vlak. Denk 
aan hartafwijkingen, voedingsproblemen, spraak- en 
taalachterstand, gedragsproblemen of leeruitdagingen. 
Juist doordat de uiterlijke kenmerken vaak subtiel zijn 
en de klachten zo uiteenlopen, wordt het syndroom niet 
altijd snel (h)erkend. 

Stichting Steun 22q11 zet zich met man en macht 
in om meer bekendheid te verkrijgen onder artsen, 
verpleegkundigen en andere professionals, want 
onbekend maakt onbegrepen. 
Voor Jasper Eigenhuis betekent het dat hij levenslange 

KRONIEK
Overleden
Op 5 december 2025 is overleden mevrouw 
Ina Cornelia (Ina) Keessen-Maarsen, weduwe van 
Aldert Keessen, in de leeftijd van 95 jaar. 

Op 8 december 2025 is overleden br. Jacob 
(Jaap) Maarse, echtgenoot van zr. Ali Maarse-
Meijer, in de leeftijd van 90 jaar. 

Op 22 december 2025 is overleden de heer August 
(Guus) Stein, echtgenoot van Vera Stein-Postma, 
in de leeftijd van 90 jaar.

Op 2 januari 2026 is overleden mevrouw Sophia 
Neeltje (Fia) Spaargaren-Schouten, echtgenote van 
Wim Spaargaren, in de leeftijd van 89 jaar.

Geboren
Op 14 december 2025 is Oliver Manuel 
geboren. Zoon van Maria Migueles en 
Thomas Zekveld en kleinzoon van 
Ansje Weima en Teun en Jolande Zekveld. 

Huwelijksjubilea  
23 februari 2026, de heer en mevrouw 
Spaargaren-Filius, Koningsstraat 58, 
1432 JR Aalsmeer - 60 jaar getrouwd.

 

zorg nodig heeft! Iedere dag is voor hem met recht een 
uitdaging. Al jaren sta ik, Judith van Oudenallen-van 
Gaalen, als kinderverpleegkundige, naast Jasper en 
zijn gezin. De zorg gaat van fysieke en mentale zorg 
tot meedenken wat wijs en slim is om te doen met de 
volgende operatie en hoe Jasper zo goed mogelijk kan 
blijven functioneren in het dagelijks leven. Hij is zo’n 
strijder, iedere dag weer en dat is de reden dat ik me 
samen met Team Jasper in wil zetten om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor Stichting Steun 22q11.
Dat doen we onder andere door een high tea te 
organiseren op zondag 15 februari 2026 van 13.30-15.30 
uur. Locatie: Dagcentrum Mendel (Ons Tweede Thuis), 
Zwarteweg 98 in Aalsmeer. Let op: inschrijven kan nog tot 
1 februari via e-mail: teamjaspereigenhuis@gmail.com of 
telefonisch: 06 17 42 32 12. De kosten zijn € 22,11.

Judith van 
Oudenallen-
van Gaalen
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Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 
u de Gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van Mondig (ADS), folders en actuele nieuws-
brieven van diverse organisaties, berichten over cursus-
sen en Gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. 
Er ligt regelmatig informatie over de projecten die we 
financieel steunen. U vindt o.a. ‘Schoorlse Berichten’, 
folders van Dopersduin en van Oude Zijds 100. Op het 
prikbord treft u informatie over de AKC kampen.

BOEKENRUBRIEK

Een nieuwe rubriek in Levenslicht: de boekenrubriek. 
Heeft u een boek gelezen waar u van onder de indruk 
was of heeft u een tip voor een boek waarvan u denkt dat 
anderen hier enthousiast van worden of iets aan kunnen 
hebben? Deel deze aanraders dan in deze boekenrubriek. 
In iedere editie van Levenslicht willen we (bij voldoende 
input) een of twee boeken voorstellen.
Deze eerste keer kwam Ellen van Houten met een tip. 

‘Buig niet. Bijbels tegengif voor nu’ van 
Ad van Nieuwpoort
Boek over vergroten van onze mentale 
weerbaarheid in een roerige wereld

In een tijd waarin autocraten de dienst uitmaken, 
flagrante leugens als waarheden worden verkocht, 
techmiljardairs onze publieke ruimte lijken te bezetten 
en daarmee voor een groot deel bepalen hoe wij denken, 
zullen we alert en weerbaar moeten blijven. En dat is niet 
zo eenvoudig. In zijn boek ‘Buig niet – Bijbels tegengif voor 
nu’ laat Ad van Nieuwpoort zien hoe een actuele 
herlezing van aloude Bijbelverhalen ons kan helpen om 
mentaal weerbaar te worden.
Dr. Ad van Nieuwpoort is predikant van de Haagse 
Duinzichtkerk, publiek theoloog en schrijver van tal van 
boeken op het snijvlak van Bijbel en 
actualiteit.
Een aanrader!

Ellen van Houten

BEDANKT  

Heel veel dank voor het meeleven na het toch nog 
onverwachte overlijden van Guus. Wat heeft het mij en 
de kinderen goedgedaan zoveel kaarten, brieven en 
appjes te ontvangen. De aanwezigheid van velen uit de 
Gemeente bij zijn hartverwarmende en troostrijke 
afscheid betekent voor ons dat Guus gekend en 
herinnerd wordt zoals hij zich jarenlang verbonden 
voelde met de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. 

Vera Stein

Verrast was ik door de bloemen die ik kreeg. Ik heb 
weliswaar een ongeneeslijke ziekte die in de laatste 
behandelingsfase is aangeland, maar ik voel me niet ziek 
en kan tot nu toe nog alles doen. Ik krijg na het infuus 
met Lutetium op 31 december nog minimaal drie keer 
deze behandeling en dan ben ik alweer vier keer zes 
weken ouder geworden. Mijn 85e verjaardag in mei zal 
ik zeker halen en wie weet wat er nog achteraankomt. 
Bedankt en tot ziens.

Arie van Gaalen

Daar zit je dan: je bent gevallen, breekt je rechterarm die 
niet in het gips kan. Vervolgens mag je drie maanden 
lang de arm niet gebruiken. Kortom, ik werd helemaal 
afhankelijk. En wat heb ik van jullie toen veel praktische 
hulp gekregen. Daar ben ik innig dankbaar voor. Behalve 
de praktische hulp deden jullie bezoeken, de telefoontjes, 
kaarten en de bloemen van de Gemeente met een mooie 
kaart van Jopie me zo goed. Dank jullie wel.

Ineke van Dam- Menkhorst

Ik was blij verrast toen ik een prachtig boeket kreeg 
van de Gemeente. Ik was geveld door een vervelende 
longontsteking en het is zo fijn als er zo met je mee-
geleefd wordt. Hartelijk dank daarvoor, lieve Gemeente, 
Ineke voor het bezoek en Jopie voor de kaart met mooie 
tekst.  

Hartelijke groet.
Anneke Brouwer
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Zondag 11 januari ontvingen wij via de 
familie van Gaalen een mooi boeket bloemen, 
begeleid door de groeten van de Gemeente, heel warm 
verwoord door Jopie Eveleens. Hiervoor hartelijk dank! 
Wij zijn blij dat wij, ondanks Gerie’s gezondheid, niet 
alleen nog samen zijn, maar ook contacten ondervinden 
van de Gemeente, onze ouderenpastor en kring Ruth. 
Het geeft ons het fijne gevoel lid te zijn van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. 

Met hartelijke groet,
Gerie en Nico ’t Hart

In Memoriam August Stein
26 augustus 1935 – 22 december 2025

Op 22 december 2025 overleed, niet geheel onverwacht, August Stein, die wij kenden als 
Guus. Sinds hij in 2018 ernstig ziek werd, is hij nooit meer de oude geworden, hoewel hij 
nog veel bleef doen wat voor hem mogelijk was.
Guus werd op 26 augustus 1935 in Haarlem geboren. Zijn vader vertrok kort na zijn 
geboorte naar Nederlands-Indië om zich bij het KNIL aan te sluiten. Negen maanden 
later volgden zijn moeder en de jonge Guus met het schip Johan de Witt. Guus had een 
onbezorgde jeugd totdat in 1942 de Japanners Nederlands-Indië binnenvielen. Hij werd 

samen met zijn moeder en zijn aldaar  geboren broertje geïnterneerd, onder andere in kamp Bangkinang op 
Sumatra, diep gelegen in het oerwoud. Zijn vader werd krijgsgevangene gemaakt. In augustus 1945 werd het 
kamp bevrijd en later werd het gezin herenigd. In 1946 keerden zij tijdelijk terug naar Nederland. Halverwege 1947 
vertrokken zij opnieuw naar Nederlands-Indië, waar inmiddels de politionele acties gaande waren. In 1950 keerde 
het gezin definitief terug naar Nederland, maar zonder zijn vermiste vader, die nooit is teruggekeerd. De kamptijd 
had een diepe invloed op Guus zijn leven. Hij sprak geregeld over wat hij had meegemaakt en vooral had gezien en 
zei dat de Japanners hem zijn jeugd hadden afgenomen. Bitter was hij niet; het ervaren onrecht voedde zijn sterke 
rechtvaardigheidsgevoel dat hem zijn leven lang heeft geleid. Op verschillende scholen in groep 8 vertelde hij over 
die tijd en over hoe zijn leven er toen uitzag. 

Na terugkeer in Nederland groeide Guus op in Voorburg. Na zijn opleiding vond hij, na enkele omwegen, zijn 
roeping in het personeelswerk. Zijn loopbaan stond steeds in het teken van aandacht voor mensen; op de werk-
vloer, binnen organisaties en later ook maatschappelijk en bestuurlijk. Die betrokkenheid typeerde hem: loyaal, 
zorgzaam, rechtvaardig, eerlijk en altijd aanspreekbaar. In 1966 trouwde hij met Vera. Samen kregen zij twee 
kinderen en een kleindochter. Ook na zijn pensionering bleef Guus actief, onder meer in onze Gemeente, waar hij 
een betrokken vriend was. Zijn geloofsleven stond in het teken van ontmoeting en gesprek. Jarenlang was hij lid 
van de bezoekgroep en van kring Mijdrecht. Daarnaast woonde hij de bijeenkomsten van Zinvol Ouder Worden bij, 
waarvan hij medeoprichter was.

Op 30 december namen wij, omringd door velen die hem dierbaar waren, afscheid in crematorium Bouwens. Met 
warme woorden van Vera en dochter Anneleen en met Paulus’ woorden over de liefde uit ‘1 Korinthe 13’, werd zijn 
leven herdacht. Guus blijft in onze herinnering als een mens die, getekend door zijn verleden, bewust koos voor 
menselijkheid, rechtvaardigheid en liefde.

In Gods hand mogen we Guus weten, veilig geborgen in Zijn eeuwige liefde.

Wim van Leeuwen
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JEUGD- EN JONGERENWERKER
voor een dienstverband van 60%

In samenwerking met de Binding, een stichting die 
zich richt op welzijnswerk voor jeugd en jongeren in 
Aalsmeer en Kudelstaart zoeken wij een geschoolde 
kracht op HBO-niveau met ervaring, die:
•    Inhoudelijk sterk is en diverse groepen kan leiden, 

zowel kinderen als jongeren;
•   Vrijwilligers kan ondersteunen, trainen en toerusten;
•  Bruggen kan slaan tussen:
 - diverse jongerengroepen
 - de Binding en de DGA
 - jongeren en ouderen in de gemeente
•   Affiniteit heeft met zowel kerkelijk als maatschappelijk 

jongerenwerk;
•   Openstaat voor vernieuwing en samenwerking met 

externe partners.

Tot de taken behoren onder andere:
•   Verbinding leggen tussen bestaande initiatieven in 

zowel de DGA als de Binding;
•   Zorgdragen voor continuïteit van de bestaande 

groepen en activiteiten;
•   Inhoudelijke en organisatorische begeleiding bieden 

aan de diverse groepen en activiteiten;
•   Vrijwilligers coachen en opleiden;
•    Nieuwe projecten en activiteiten opzetten;
•    De samenwerking versterken met maatschappelijke 

en kerkelijke partners in Aalsmeer en aansluiting 
zoeken bij landelijke (doopsgezinde) activiteiten.

OUDERENPASTOR
voor een dienstverband van 60%

Wegens pensionering van onze huidige ouderen-
pastor zoeken wij met ingang van april 2026 een 
ouderenpastor. We willen graag in gesprek komen 
met een kandidaat:
•    op HBO-niveau;
•    die een aantal jaren werkervaring heeft;
•    die beschikt over goede contactuele eigenschappen;
•     die goed kan samenwerken in een team, ruimte kan 

geven en kan inspireren;
•    die affiniteit heeft met het dopers geloofsgoed en 

bereid is mee te denken en mee te werken aan het 
geestelijk beleid.

Tot de taken behoren onder andere:
•    pastoraal werk onder alle leden en vrienden ouder 

dan 80 jaar;
•    het verzorgen van bijzondere diensten, waaronder 

rouwdiensten in de DGA en weeksluitingen in het 
Zorgcentrum Aelsmeer;

•    het begeleiden en toerusten van diverse groepen en 
vrijwilligers binnen de DGA.

VACATURES

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
is een levende, actieve Gemeente waar 
met grote inzet en betrokkenheid van 
Gemeenteleden en vrienden 
geprobeerd wordt het ‘Gemeente-
zijn’ in de huidige samenleving 
vorm te geven. Op dit moment 

hebben we twee vacatures.

Voor inlichtingen over beide functies kunt u contact 
opnemen met onze voorzitter Leo Bakker, email: 
voorzitter@dgaalsmeer.nl , tel. 06 53 42 04 45. 

Meer informatie kunt u vinden op de website 
www.dgaalsmeer.nl/actueel/nieuws
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