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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

 1525-2025 of 2026 of 2036

De eerste maand van dit jaar is voorbij en we hebben al 
een evenement meegemaakt: de Wereldbroederschaps-
dag. Op 21 januari 1525 (of dat de echte datum is?) vroeg 
een priester aan een leek hem te dopen.*  
En dat was het begin van onze waarden, waarvan de  
gelovigendoop een van de meest kenmerkende is.  
De viering van 500 jaar wederdopers 
of anabaptisme wordt uitgebreid 
herdacht in Zürich op 29 mei met 
een groot aantal activiteiten. Veel 
van onze buitenlandse zusters en 
broeders zullen de reis naar Zürich 
ondernemen, met daaraan gekop-
peld een reis door Europa naar  
markante doperse plekken. 

Maar er is meer. Direct na Zürich  
is de start van de driedaagse  
Believers Church Conference in  
Nederland, die terugblikt op die 
radicale hervorming 500 jaar  
geleden en die zich afvraagt wat die 
in onze tijd van crises en onrecht 
betekent en hoe we hoop houden in 
“een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde”.**

In het Pinksterweekend volgt dan de 
viering van het 100-jarig jubileum van Mennorode, ook 
een gedenkwaardige mijlpaal. Wie heeft daar niet een  
doperse cursus gevolgd, een conferentie, een kampeer-
week. Ik werd op 12-jarige leeftijd vanuit onze woonplaats 
Brussel met mijn fiets op de trein gezet voor een week 
doopsgezind meisjeskamp. En nu nog weet ik hoe specta-
culair het grote onweer was, waardoor alle tenten onder-
liepen en wij met natte spullen onder de bliksem- 
flitsen naar de kerk moesten rennen om daar verder te 
kamperen. Geen wonder dus dat de dag ‘Mondig op  
Zondag’, waar wij vanuit Aalsmeer vorig jaar in groten 
getale aanwezig waren, dit jaar niet in juni, maar op 28 
september zal plaatsvinden.

Terugkijken en de herinnering vieren is mooi, maar alleen 
als het nut heeft voor de toekomst. Terugkijken mag,  
zolang je het gebruikt om vooruit te gaan en er inspiratie 
uithaalt voor de toekomst. De doperse geloofsgemeen-
schap is als beweging begonnen, op verschillende plaat-
sen in Europa. Het heeft een roerige geschiedenis gekend, 
met goede en kwade gebeurtenissen. Steeds in beweging.

In mei 2026 is doopsgezind Nederland gastland van de 
MERK, de zes-jaarlijkse Europese ontmoeting. In Amers-
foort zullen hopelijk honderden meedoen aan het ‘be-
wegen in geloof’ en ‘dansen in de stroom’, de gekozen 
thema’s. Ontmoeting, vieren en inspireren staan hoog op 
de agenda, voor jong en oud. Gericht op toekomst.

Menno Simons trad in 1536 toe tot onze beweging.  
Hij is ons boegbeeld geworden naar 
wie wij heten. Al waren er tussen 
1525 en 1536 veel dapperen, die wij  
misschien niet zo op kunnen  
noemen, maar die een wezenlijke rol 
speelden voor de ontwikkeling van 
ons geloof. En dat is het ken- 
merkende voor een beweging; je 
kan niet precies zeggen: “en die dag 
wist ik het zeker”. Dat is ook niet 
belangrijk. Het gaat erom dat je je 
ergens bij hebt aangesloten, dat je 
actie onderneemt, dat je meeleeft, 
dat je je thuis voelt. In 2025, in 2026, 
en daarna, jijzelf of anderen, die 
weer door jou geïnspireerd zijn  
geraakt.

Miekje Hoffscholte-Spoelder

*    lees het artikel van ds. Jaap Brüsewitz erop na op 
Doopsgezinden.nl

** zie de website www.believerschurchconference.com
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Kerkdiensten

 26 jan Ringpredikanten, viering Wereldbroederschapsdag in DG Hoofddorp 
  2  febr ds. Paul F. Thimm, Zondagsschool (collecte: Leprazending)
  9  febr ds. Arianne Geudeke (collecte: Leprazending)
 16 febr ds. Paul F. Thimm (collecte St. DG Geloofsopbouw en Solidariteit)
 23 febr br. Hermen de Graaf (collecte Jongerenwerk DGA)
 2  maart  ds. Paul F. Thimm, Zondagsschool (collecte Ouderenwerk DGA)
 9  maart   Herman O. de Roode, begin 40-dagentijd (collecte ADS Jeugd en  

Jongerenwerk)

Aanvang om 10.00 uur.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, tel. 0297 32 15 82. 
Na overleg kan er een haal- en brengschema opgesteld worden. 

Agenda

Ma 27 jan Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Wo 29 jan Zinvol Ouder Worden 10.00 uur
Do 30 jan Kring Shalom 20.00 uur
Zo     2 feb Zin-Uit: naar klooster Heiloo (vertrek Praamplein) 13.00 uur
Wo   5 feb Kring Mijdrecht 14.30 uur
Wo   5 feb Maaltijdgroep 18.00 uur
Wo   5 feb Kring JoB 20.00 uur
Do   6 feb Kring Ruth, open avond over  20.00 uur
  Vogels van de Geerplas 
Zo   9 feb Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur
Ma 10 feb Zin-Inn: cursus Sacrale Dans 14.00 uur
Di 11 feb Zin-Inn: lezing Henk Stenvers over  19.30 uur 
  500 jaar Doperdom 
Wo 12 feb Winterontmoeting voor ouderen              11.00-15.30 uur
Do 13 feb Kring Oase 14.30 uur
Vr 14 feb Zin-Inn: cursus Zentangle 15.00 uur 
Di 18 feb Bijbelkring: de Brief van Jacobus, 3 20.00 uur
Wo 19 feb Lezing Elly Weijers van welzijnsorganisatie  14.00 uur 
  Participe 
Do  20 feb Kring Shalom 20.00 uur
Ma 24 feb Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Wo 26 feb  Kring Elia 20.00 uur
Do 27 feb Kring Ruth 20.00 uur
Vr 28 feb Zin-Inn: cursus Zentangle 15.00 uur
Di   4 mrt Bijbelkring: de Brief van Jacobus, 4 20.00 uur
Wo   5 mrt Bezoekersvergadering  9.45 uur  
Wo   5 mrt Kring Mijdrecht 14.30 uur
Wo   5 mrt Maaltijdgroep 18.00 uur
Zo   9 mrt Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur

Om alvast te noteren 
Di 22 april Voorjaarsgemeentevergadering 19.30 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 21 februari mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
8 maart 2025.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. Ilse Zethof  (eindredactie),
tel. 06 53 66 02 62. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, 
tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje ,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:
Br. Leo Bakker, 
tel. 06 53 42 04 45.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
br. J. Venema,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962 

Vertrouwenspersoon ADS 
Monique Blaauw, 
tel. 06 15 05 53 07 
blaauw.care.management@ziggo.nl
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BIJ DE COLLECTEN  

Wereldlepradag
De laatste zondag in januari is het Wereldlepradag. 
Dan wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor lepra, 
ofwel melaatsheid. Helaas is het nog steeds het geval dat 
elke twee minuten iemand de diagnose lepra krijgt, voor-
namelijk in armere gebieden. Het is een ziekte die vooral 
arme mensen treft, waarschijnlijk doordat zij een lagere 
weerstand hebben. Op zich is lepra goed te behandelen, 
maar als het verwaarloosd wordt of in een laat stadium 
ontdekt wordt, kunnen grote verminkingen het resultaat 
zijn. Daarnaast nog het stigma dat leprapatiënten 
hebben, ze worden vaak buitengesloten door hun 
gemeenschap en raken dan geïsoleerd.
Wij collecteren elk jaar voor LepraZending en in 2025 
wordt dat op 2 en 9 februari.
Voor €24,- kan één patiënt lepravrij worden gemaakt 
d.m.v. opsporing, medicatie en wondverzorging. 
In Nepal heeft LepraZending een ziekenhuis in de  
Kathmandu-vallei, het Anandaban ziekenhuis.
In september j.l. zijn er hevige overstromingen geweest in 
de vallei met grote aardverschuivingen als gevolg, die ook 
een gedeelte van het ziekenhuis hebben getroffen.  
U begrijpt dat er veel geld nodig is om het ziekenhuis 
weer op te bouwen, van harte aanbevolen dus.
Meer informatie is te vinden op www.leprazending.nl

Meer nieuws: LepraZending heeft samen met een  
koffiebranderij een nieuw koffiemerk ontwikkeld: ‘Coffee 
to Care’. Een eerlijk geproduceerde koffie uit Nicaragua, 
waarvan de winst volledig ten goede komt aan de meest 
kwetsbare mensen. Op de zondagen dat we voor  
LepraZending collecteren schenken we deze koffie. 
Zie ook https: leprazending.nl/coffeetocare 

Namens commissie Tabitha, Jolande Amorison

VAN DE REDACTIE

Ilse Zethof stelt zich voor 
Een nieuw jaar en een nieuw redactielid voor Levenslicht, 
want ik heb de eer gekregen uw mooie Gemeenteblad 
mede te mogen samenstellen. Joke van der Zee stopte er 
na zo’n tien jaar mee door andere werkzaamheden en ik 
mag haar werk overnemen. Ik doe mijn best haar goede 
werk voort te zetten en zal dit met plezier gaan doen.  
Ik ben 56 jaar, woon in Kudelstaart met mijn man Richard, 
zoon Rick (24), dochters Lotte (21) en Fleur (17) en onze 
labradoodle Kyra. Mijn man heeft mij bijna dertig jaar 
geleden overtuigd om het Brabantse Roosendaal te 
verlaten en sindsdien voel ik me een echte Kudelstaartse. 

Via mijn communicatiebureautje heb ik opdrachtgevers 
waar ik onder andere evenementen voor organiseer, 
magazines, nieuwsbrieven en websites voor maak, social 
media en persberichten voor verzorg en hun 
communicatie regel in de breedste zin van het woord. 
Gevarieerd en dus nooit saai. Naast mijn betaalde werk 

vind ik vrijwilligerswerk erg 
belangrijk. Ik ben onder  
andere betrokken bij  
Stichting Dag van je Leven, 
Radio Aalsmeer, Aalsmeer 
Vandaag, werkgroep  
Inclusief & Toegankelijk 
Aalsmeer, Carnavals- 
vereniging De Pretpeurders 
en de G-tenniscommissie  
van Tennisvereniging  
Kudelstaart. Ik word blij  
van mensen met een verstandelijke beperking, zoals onze 
zoon met Downsyndroom, een rondje varen in ons sloepje, 
een potje tennis, een avondje theater, een saunabezoekje, 
uit eten en spelletjes doen met mijn kinderen. 

Ilse Zethof  

MET DE BIJBEL ERBIJ 

Orde van dienst in de 1e eeuw?
Hadden de christelijke Gemeenten eigenlijk al zoiets als 
een ‘orde van dienst’? Was er iemand die preekte, die het 
zingen begeleidde? Mocht je als ‘kerkganger’ ook iets 
zeggen? Was er iets als een ‘open ruimte’? En zou het ons 
helpen als we na zoveel eeuwen zouden weten hoe het 
er toen in een zondagsdienst aan toeging, wie praatte en 
wie luisterde?

We weten er zo weinig van, over toen. Maar Paulus geeft 
in een van zijn brieven een paar eenvoudige, praktische 
richtlijnen. Verrassend ‘modern’ en met meer ‘open ruimte’ 
dan wij misschien gewend zijn,  toen in de 1e eeuw al!

Paulus schrijft in zijn 1e brief aan de Korintiërs 14:26:
“Wat staat er te doen, broeders en zusters? – Wanneer jullie 
samenkomen, draagt iedereen iets bij: een lied, een levensles 
of geloofsinzicht, een vreemde uiting of vertolking daarvan. 
Maar laat alles tot opbouw gebeuren!”

Blijkbaar was er veel open ruimte voor de inbreng vanuit 
de Gemeente. Levendig en veelstemmig zal het eraan 
toegegaan zijn in de dienst. Prachtig wanneer mensen 
iets meenemen naar de kerk: een gedicht of lied, een 
bijzondere geloofservaring, een aanvulling op de preek. 
Dat zal soms spontaan gegaan zijn. Maar misschien was 
het ook iets wat je thuis had opgeschreven en op zondag 
meebracht: een belevenis of iets wat je hebt gelezen 
en wat jouw geloof heeft gesterkt. Misschien kwamen 
de kerkleden wel met allerlei briefjes waar ze iets op-
geschreven hadden voor de dienst of de open ruimte. 
Ik zie het zo voor me.

Goede tip van Paulus: “Breng iets opbouwends waar de 
anderen iets aan hebben.” Mooi idee!

Paul F. Thimm
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 GELOVEN  MET  EEN  GLIMLACH

Gebed van Thomas More (1478-1535)
Engelse jurist, staatsman, fi losoof en humanist en 
schrijver van Utopia

Heer, schenk mij gezondheid en voldoende wijsheid om deze 
naar behoren te verzorgen.
Geef mij ook de weldaad van een goede maag en voldoende 
stof om te verteren.
Ik vraag U de gunst om op U te lijken zodat mijn ziel nooit 
het ideaal van goedheid en zuiverheid uit het oog verliest.
Laat mij niet onrustig worden door het vooruitzicht van mijn 
zwakheden, maar laat mij steeds de orde in mij herstellen.
Laat niet toe dat mijn ziel in verveling verzuurt of afstompt, 
noch dat ik mij zou laten gaan in gemor en voortdurende 
tegenbeschuldigingen.
Maak dat ik mij niet teveel met mezelf bezig houd en dat ik 
aan mijn persoontje geen overdreven belang hecht.
Verleen mij de zin voor humor en de genade geestigheden 
te waarderen opdat ik hier op aarde ook enkele goede 
momenten zou hebben en dat ik een beetje vreugde aan 
anderen mag geven. Amen. 

Paul F. Thimm

GEMEENTEWERK 

Familiekerstfeest bij de boom
Op zondag 15 december vierden we met kinderen vanaf
0 jaar samen met hun ouders en/of grootouders en 
vrienden kerstfeest bij de boom. Vanaf 14.00 uur was 
iedereen welkom om binnen te lopen en te beginnen met 
KliederZin. Er waren verschillende activiteiten. Je kon je 
eigen winterkerstschutbol maken en uit papier werden 
de mooiste sneeuwvlokken geknipt en in de boom 
gehangen. Natuurlijk was er een speurtocht en waren er 
nootjes voor de vogels om te rijgen. Het thema van deze 
middag was: ‘elke sneeuwvlok is uniek en ook jij bent 
uniek’.
Om half 4 begon de viering bij de boom. De meeste 
kinderen liepen in een lange rij met lantaarntjes de kerk 
binnen terwijl de ouders “Kom ga mee, kom ga mee, nu 
ons kerstfeest gaat beginnen” zongen. Een sfeervol 

gezicht. En wat zagen de kinderen er mooi uit; 
glimmende jurkjes, broeken, schoenen en strikjes, maar 
ook glimmende gezichtjes. We doen de deurtjes open van 
het kerkje, luiden het belletje, zingen liedjes en kijken/
luisteren naar een verhaal over een uniek sneeuwvlokje. 
Daarna vertelden de kinderen en Nelleke het geboorte-
verhaal van Jezus en mocht iedereen, die wilde, verkleed 
op het podium.

Hierna tijd voor chocomel en een heerlijk kerstkransje. 
Nog even een gedichtje en lied en dan is het familiekerst-
feest alweer voorbij. Met een kerstboompje, een tasje met 
nog een cadeautje en wat lekkers gaan de kinderen weer 
naar huis. Wat een voorrecht om dit te mogen doen en 
hiervan zo te kunnen genieten.

Nelleke de Graaff

Doopsgezind Kerkkoor
Een nieuw jaar waarin het Doopsgezind Kerkkoor haar 
95-jarig bestaan hoopt te vieren. We hebben afgelopen 
kerst weer met veel plezier gezongen in de dienst. Ook 
dit jaar staat er een dienst in Verpleeghuis Bornholm op 
het programma en in de paasdienst zullen we ook weer 
optreden. Dit allemaal onder de bezielende leiding van 
Peter Veenhuizen, die al twintig jaar onze vaste dirigent 
is en met medewerking van Wilma Broere, die we zeker 
niet kunnen missen. Er is nog altijd plaats in ons koor voor 
nieuwe leden. Vooral de bassen en tenoren kunnen wel 
wat extra steun gebruiken. Inlichtingen tel: 06-224 361 83 
of kerkkoor@dgaalsmeer.nl. 

Janina van der Laarse

Inloop op Zondag met kniepertjes
Op zondag 12 januari mochten we als 4-hoofdig team 
13 gasten bij de Inloop verwelkomen. We hebben samen 
het nieuwe jaar ingeluid met nieuwjaarrolletjes, oftewel 
kniepertjes.  We luisterden naar bekende openingstunes 
van radio en tv van korter en langer geleden. Tunes zoals 
het Eurovision Intro van het Nieuwjaarsconcert in 
Wenen, de NOS, het Polygoonjournaal en Podium 
Klassiek. We deelden herinneringen en wat de program-
ma’s voor ons betekenen of betekend hebben. Er werd 
weer naar hartenlust gesjoeld, Rummikub en Skip-Bo 
gespeeld. Het ‘toetje’ kwam van ‘Met het oog op morgen’ 
...es wird Zeit für mich zu gehen. Toch altijd even een 
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lastig moment om de gezelligheid los te laten, maar om 
17.00 uur was alles weer spic & span en draaiden we de 
lichten uit. Tot 9 februari met Aaltje Buis!

Ellen van Houten

Bijeenkomst Zinvol Ouder Worden 
Op woensdag 29 januari 2025 zal er weer een bijeen-
komst zijn van ZOW om 10.00 uur in de Bindingzaal. 
Ditmaal zal ds. Alex Noord bij ons te gast zijn. Hij zal 
vertellen over de kwetsbaarheid van het bestaan en de 
theologie van de tederheid. Dat doet hij naar aanleiding 
van een preek over Marcus 8: 23 waar Jezus een blinde bij 
de hand pakt. Na zijn inleiding zullen wij weer in groepjes 
het gesprek aangaan aan de hand van enkele vragen. Na 
de bijeenkomst is er weer een mogelijkheid om te blijven 
lunchen. U bent allen van harte welkom.

Namens de denktank en ouderenpastor Ellen van Houten

Lezing met Participe
Op woensdag 19 februari om 
14.00 uur vertelt ouderenadviseur 
Elly Weijers van Welzijnsorganisatie 
Participe over hun aanbod op het 
gebied van ouderenwerk. Iedereen is welkom, van jong 
tot oud(er). Ook een goede bron van informatie voor 
mantelzorgers. De koffie en de thee staan klaar. 

Ellen van Houten

KRINGWERK

Open avond Kring Ruth op 6 februari
Op 6 februari is er bij kring Ruth een lezing door de heren 
Gert-Jan Pieterse en Stef Strik over ‘Vogels van de 
Geerplas’. Het belooft een bijzondere avond te worden 
met prachtige beelden. Graag willen we ook andere 
belangstellenden buiten onze kring uitnodigen deze 
avond bij te wonen. We beginnen om 20.00 uur precies en 
vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar in de Binding-
zaal. U bent van harte welkom.

Hanneke Niermeijer

Kaarten Kring Ruth
Kring Ruth is weer gestart 
met de verkoop van kaarten! 
Ze zijn verkrijgbaar bij 
Nelie Stuiver, 
Zwarteweg 33, tel. 0297 
331039 en Tilly Overbeek, 
Emmastraat 7, tel. 0297 
325918. De kaarten kosten 
0,75 per stuk.

Tilly Overbeek

65e verjaardag Kring Mijdrecht
Op 4 december jl. stond, naast de pepernoten, ook een 
taart op tafel. Kring Mijdrecht bestond in 2024 namelijk 
65 jaar en dat werd nog gevierd op deze kringmiddag, te 
gast bij Akke-Clara en Paul in Mijdrecht. Er hingen zelfs 
vlaggetjes (weliswaar nog van een verjaardag van een 
van de kinderen van onze gastgevers, maar toch gaf dat 
iets extra feestelijks). Er werden herinneringen opgehaald 
aan bijzondere kringactiviteiten en aan kringleden, die 
korter of langer niet meer in ons midden waren. Maar er 
was ook een mooi programma, verzorgd door Akke-Clara 
met als thema ‘Hoe oude vredes-popsongs onze hoop 
kunnen voeden’. Zij putte daarbij uit het boekje ‘Hits from 
heaven, Wie die Songs des Friedens unsere Hoffnung 
nähren’. 

Na een rondje persoonlijke herinneringen gerelateerd 
aan de oorlog kwamen oude protestsongs langs op het 
scherm. Songs, waarvan sommige ook nu weer actueel 
zijn en daarnaast  ‘oh ja’s’, en ‘achs’ van herkenning op-
riepen. Het was met recht een middag vol herinneringen.

Vera Stein

5
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Kerst met Kring JoB
In het knusse huis van Agnes en Dick, versierd met lichtjes 
en met de geur van kerst en versgebakken lekkernijen, 
verzamelde Kring JoB zich 11 december om kerst te  
vieren. Agnes en Dick hadden hun deur gastvrij geopend 
en het kerstcomité – Mirelle, Carla, Mandy en Dick – had 
alles tot in de puntjes voorbereid.
De JoB-kaars werd aangestoken en mooie woorden 
vulden de ruimte. Na de opening stond er heerlijk eten 
klaar, gemaakt door verschillende kringleden. 
Iedereen schoof aan tafel, waar gelegenheid was om met 
elkaar bij te praten en waar natuurlijk ook gelachen werd. 
Na het eten brak een moment van creativiteit aan. Aan de 
lange tafel werden kerstbomen van papier gevouwen en 
geknipt. Ook werden er schrijfboekjes versierd.  

Het schrijfboekje was meer dan een knutselproject; het 
was een boekje voor persoonlijke herinneringen en ge-
dachten. Maar er was meer. Een prachtig kerstverhaal 
klonk door de ruimte. En ook… muziek. Niet zomaar 
muziek, maar een zorgvuldig samengestelde Kring JoB 
Spotify-afspeellijst. Door elk lid van Kring JoB was een 
kerstlied gekozen dat iets voor hem of haar betekende. 
De lijst bestond daardoor uit de meest uiteenlopende 
kerstmuziek. En deze muziek liet zich op de achtergrond 
horen. De avond eindigde met een mooie afsluiting. De 
JoB-kaars werd uitgeblazen. We hadden allemaal moeite 
om op huis aan te gaan. Het was echt een avond met een 
gouden randje.

Ageeth Vieveen

Adventsavond 
Kring Shalom
Donderdag 12 december 
was het adventsavond met 
als thema ‘Wat betekent het 
licht van Kerstmis voor jou 
in deze tijd?’ We kregen thuis nog een envelop met ‘iets’ 
wat we mochten versieren. De Bindingzaal was weer heel 
stemmig versierd door het bestuur. Het werd een hele 
fijne persoonlijke avond. We mochten na onze inleiding 
ons werkstuk neerleggen als een puzzel. Uiteindelijk werd 
dit een komeet met twee staarten waar Wim en Marlies 

een mooie kerstkaart van hebben gemaakt. Bijzonder was 
dat er drie personen uit onze groep hetzelfde onderwerp 
hadden gekozen. Uit de adventskalender van Doops- 
gezind Joure: Het lied van Stef Bos, ‘Geef licht’: 
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
de dromer staat alleen
Geef licht
Zijn we een eensgezinde groep of niet? Een fijne avond 
om op terug te kijken.

Ineke van der Stroom

Kerstviering Kring Elia 
De kerstviering van Kring Elia 
vond plaats op 18 december
bij Ineke van Dam. Zij had haar 
huis in een prachtige kerst- 
sfeer gebracht. Een commissie 
had de avond inhoudelijk 
voorbereid en Henny praatte alle 
onderdelen aan elkaar. Tussen-
door klonk er prachtige (kerst)
muziek en werden er kerst-
liederen gezongen. Annie had het onderwerp  
Verwachting. “Mijn verwachting is ook dat we dit jaar 
misschien wat meer met bezinning bezig zijn, wat kerst 
nu eigenlijk betekent. Want het is meer dan een boom 
met ballen, veel boodschappen doen, gasten ontvangen 
en lekker eten. Ik verwacht het goede, is dat een te grote 
verwachting? Neen, we mogen blijven hopen, ook in  
duistere tijden, en verwachten dat het lichter wordt.” 
Leny had het onderwerp Verwondering toebedeeld 
gekregen. “Blijf openstaan voor verwondering, blijf je toch 
verwonderen. Wat blijft er over van de wereld zonder 
geloof in het goede en dat het echt beter wordt. Blijf het 
verhaal vertellen, de wereld kan niet zonder.  
En ieder pasgeboren kind is, behalve een mysterie, het 
bewijs van een wonder, dat het leven steeds opnieuw  
begint.” Er werden prachtige gedichten voorgedragen, 
nog meer mooie verhalen verteld en van heerlijke  
lekkernijen genoten. 

Tot slot een gedicht van Angelus Silezius: 
Een hart dat zich verliest, 
in stof en plaats en tijd, 
beseft nog niet ten volle, 
zijn onmetelijkheid.
U jaagt de hemel na, 
weet dat hij in u is. 
En zoekt u elders hem, 
U loopt hem aldoor mis.

Neeltje Peters 
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Adventsviering Kring Ruth
Bij binnenkomst in de mooi versierde Bindingzaal werden 
wij verwelkomd door Ellen van Houten, die deze avond 
met ons meevierde. Na een kopje koffie of thee met  
lekkers, opende Barbara de avond op 19 december met 
het aansteken van de kaars, verwelkomde ze Corine en 
Lydia en deelde ze lief en leed en mededelingen met ons. 
Na ons tweede kopje koffie of thee begon de  
Adventsviering met als thema: ‘Licht voor onderweg’.  
Bij het zingen werden wij begeleid door Tini Man op de 
piano. Tijdens de viering was er ruimte om onze dromen 
of lichtpuntjes die wij in ons leven ervaren, te delen.  
Hierna ontstak Barbara haar kaars, gaf het licht door en 
gaven wij een voor een het licht door aan elkaar.
Na deze mooie Adventsviering werd de kringkaars 
gedoofd en was er nog een gezellig samenzijn onder het 
genot van glühwein en een hapje.

Marry Lloyd-Spaargaren

Kerst(advent)viering Kring Oase
Donderdag 19 december 2024 kwam zusterkring Oase 
met circa 25 mensen bijeen voor de jaarlijkse advents-
viering in de sfeervol versierde Bindingzaal. We werden 
ontvangen met koffie en thee met wat lekkers van Lena 
en Jo, die beiden in november jarig waren geweest.
Margot opende deze middag met een warm welkom voor 
Ellen, die de liturgie gemaakt had en die graag aan deze 
middag mee wilde werken. Ook heel fijn was het dat  
Wilma ons op de piano wilde begeleiden bij het zingen. 
Het was voor iedereen een grote teleurstelling dat Elize, 
vanwege een knieoperatie, er deze middag niet bij kon 
zijn. Na het aansteken van de kaars en de adventskaarsen 
en het bekende verslag van Lief en Leed, vervolgde Ellen 

deze viering met de uitleg van het thema ‘VREDE en  
sterren in de nacht.’
Door het lezen van het bekende bijbelgedeelte en het 
zingen van mooie liederen beleefden we het kerst- 
evangelie, dat gevolgd werd door een samenspraak- 
verhaal van de drie leidsters over de zoektocht naar de 
vrede van een grijs vogeltje, dat aan het einde van zijn 
omzwervingen een mooi roodborstje geworden was.
En toen was het pauze, met weer een lekkere traktatie.  
Na de pauze het mooie gedicht van Henk Jongerius: ‘Ik 
zoek een land’, wat een mooie inleiding was naar een vrij 
kerstverhaal verteld door Ellen. Het verhaal ging over de 
oude schoenmaker Panov, die zijn hele leven al op zoek 
was naar Jezus, die hij niet vond. Toch bleek dat hij door 
zijn manier van leven heel goed begrepen had dat je de 
vrede van Jezus altijd bij je kan dragen, als je leeft zoals 
Hij dat van je vraagt. Een verhaal om over na te denken!
Na een prachtige muzikale improvisatie over de ‘Drie 
Wijzen uit het Oosten’ van Wilma, zongen we tot slot 
staande: ‘Ere zij God’, wat een ontroerend besluit van onze 
viering was. Na afloop van deze prachtige middag bleven 
we onder het genot van een glaasje nog wat napraten en 
kregen we bij de uitgang een door de leiding gemaakte 
‘hartverwarmende‘ herinnering mee naar huis. 

Gré van der Meulen

Traditionele nieuwjaarsbijeenkomst Kring Shalom
We verzamelden ons op zondagmiddag 5 januari bij het 
Flower Art Museum waar we werden ontvangen met 
thee en een heerlijk stuk appeltaart. Constantijn  
Hoffscholte gaf een rondleiding met uitleg over de  
boeiende tentoonstelling ‘Bloeiende Melodieën’. De emotie 
van de beeldende kunst wordt in deze expositie verrijkt 
met de ervaring van muziek. Mike Boddé had zich door 
het werk van de kunstenaars laten inspireren en had  
speciaal voor deze tentoonstelling muziek geschreven.  
De muziek gaf dan ook een extra dimensie aan de  
beleving van de beeldende kunst.  

Het was een prachtige tentoonstelling en we hebben 
genoten. Na afloop togen we naar de Binding voor een 
hapje, nou ja het was gewoon een driegangenmenu.  
Lekkere soep, slaatje ragout en ijs met vruchten toe. 
Voldaan kunnen we aan het nieuwe jaar beginnen.

Ineke van der Stroom
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collecte, na twee volle zalen, is een recordbedrag van 
meer dan €2200,-. De helft hiervan komt ten goede 
aan de Binding zelf en de andere helft gaat dit jaar 
naar Stichting SINA. Dankzij de meer dan  
40 betrokken vrijwilligers was het weer een groot  
succes. Tot volgend jaar! Heb je de voorstelling(en) 
bijgewoond en heb je een foto gemaakt op de rode 
loper?  
Deze zijn te vinden op onze website:  
www.debinding.nl/kerstspel.

Inge de Haan

Nieuwjaarskring Mijdrecht
Op 8 januari kwam Kring Mijdrecht bijeen voor de  
jaarlijkse Nieuwjaarskring bij Ans in Vinkeveen. 
Allereerst stonden wij stil bij het overlijden van de partner 
van een van onze kringleden. Daarna waren er oliebollen 
en de traditionele quiz, die dit keer bestond uit allerlei 
taalvragen van woordslang, Bijbelse uitdrukkingen uit de 
Nederlandse taal, het aanvullen van ontbrekende  
woorden in spreekwoorden tot de opdracht om een  
limerick te maken. 
Onder het genot van een drankje en een hapje werden de 
resultaten gepresenteerd en de limericks voorgelezen. 

Wij komen elke maand bijeen
In Mijdrecht, Wilnis of Vinkeveen
Qua onderwerpen volop keus
Nu eens luchtig, dan weer serieus
Maar doperse waarden staan op één.
 
Twee doopsgezinden
Zaten onder de tamarinde
Uit de zon 
Als dat kon
En ze konden het samen goed vinden.

We kijken met z’n allen uit naar de volgende 
kringmiddagen in 2025.

Vera Stein

VAN DE BINDING

Kerstspel ‘Liefde in de steigers’
Op 24 december vond zoals gebruikelijk het kerstspel  
van De Binding plaats. Het thema van dit jaar: een  
datingshow! Het was een feelgood stuk over de  
betekenis van echte liefde. Drie kandidaten gingen op 
zoek naar ware liefde, terwijl de regie van het programma
vooral bezig leek te zijn met de kijkcijfers en het welzijn 
van de kandidaten langzaam uit het oog verloor.  
Tijdens het stuk werd de boodschap langzaam duidelijk:
 liefde bestaat in alle vormen en is niet te regisseren. 
Tussen de scènes door kon het publiek genieten van 
prachtige muziek van de live band. Ds. Paul had een  
verrassende gastrol als BAM! De opbrengst van de  
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VAN DE KERKENRAAD

Op www.dgaalsmeer.nl vindt u in februari de taak- 
verdeling van de kerkenraadsleden.

Kerkenraadsvergadering 17 december 2024
Na de opening van de vergadering door Jan Joore  
stellen we een korte agenda vast en vieren we dat Jan 
voor nog een extra termijn van twee jaar in de kerkenraad 
is herkozen. De KR zal op een later moment terugkomen 
op de vraag van Nico Tas in de Gemeentevergadering 
m.b.t. minder kerkdiensten in de zomerperiode. Er zijn 
een aantal belangstellenden van de Gemeente, die zich 
gaan oriënteren of ze zich als vriend of lid willen laten 
inschrijven. Paul zal inventariseren of een oriëntatiecursus 
opgestart kan worden. We zijn in contact met iemand, die 
enkele taken van Franka over zou willen nemen. Verhuur 
van het pand van Blokker is volop in beweging, echter tot 
op heden nog geen definitieve besluiten hierover.  
Het familiekerstfeest was met recht een feest. Circa 40 
kinderen met bijbehorende ouders/grootouders genoten 
van een sfeervol samenzijn. Voor het nog op te richten  
Gelegenheidskoor voor de viering van de Wereld- 
broederschapsdag op 26 januari in Hoofddorp zal nog 
werving plaatsvinden via diverse oproepen. Ilse Zethof  
zal na de jarenlange inzet van Joke van der Zee de  
redactionele taken overnemen en daar zijn we heel blij 
mee! De uitslag van de enquête van de toekomst- 
commissie zal begin februari met de KR worden  
besproken. De toegankelijkheid van de kerk is voor 
mensen met een rollator lastig. Er wordt gekeken naar 
een mogelijke oplossing. We besluiten de vergadering 
met een gezellig moment met elkaar onder het genot  
van een hapje en drankje en een verrassende act van Jan! 

Jacco Piet

GEMENGDE BERICHTEN

Kerstconcert Bindingkoor
Op 8 december jl. heeft het Bindingkoor, o.l.v. interim 
dirigent Michiel ter Heide, voor een uitverkochte zaal een 
stemmig kerst/winterconcert ten gehore gebracht met 
als uitgangspunt het ‘Weihnachtsoratorium’ van J.S. Bach. 
Het koor zong hieruit een aantal koralen, die afgewisseld 
werden met bekende en onbekende kerst- en winter-
liederen. Ook kreeg het publiek een voorproefje van het 

jubileumconcert in 2025 met 3 delen uit het ‘Gloria’ van 
A. Vivaldi. Naast de a-capellastukken begeleidde Nobuko 
Takahashi het koor op de vleugel en speelde ze twee 
stukken van Chopin en Bach. Michiel, die naast dirigent 
ook professioneel zanger is, zong prachtig het lied ‘Amarilli, 
mia bella’ van G. Caccini. Met het gezamenlijk gezongen 
‘Stille Nacht’ werd het concert afgesloten en konden koor 
en publiek terugkijken op een mooi en sfeervol concert. 
Het Bindingkoor dankt Michiel ter Heide hartelijk voor de 
fijne samenwerking. Inmiddels is vaste dirigent Annelies 
Smit weer voldoende hersteld om op de bok te staan. 
Onder haar leiding is het koor alweer druk aan het  
oefenen voor het 60-jarig jubileum. Meer info hierover 
volgt nog.

Kas voor Rouwen en Vieren
Op 14 december vond in de DGA de officiële opening 
plaats van de Kas voor Rouwen en Vieren, een plek die 
mensen ondersteunt bij het missen van een dierbare en 
die ruimte biedt voor 
hun eigen rouwproces. 
Zo’n 60 mensen waren 
aanwezig bij de intieme 
bijeenkomst. Warme 
woorden en muziek 
legden de nadruk op de 
missie van de kas. 
Initiatiefnemers Arjen 
Vos en Ellen Vollmuller 
openden met een 
inspirerende toespraak en benadrukten met hun woorden 
het belang van een plek waar rouw letterlijk zichtbaar 
mag zijn. Agnes Kombrink droeg een ontroerend gedicht 
voor dat perfect aansloot bij deze missie. Rikko Voorberg, 
bedenker van het inmiddels landelijke project, sprak over 
de kracht van zichtbaar herdenken en vieren en vertelde 
een aangrijpend verhaal over een vriendin, die haar twee 
dagen oude dochter verloor en die het zo moeilijk vond 
om haar verdriet te delen met anderen. Een verhaal dat 
de aanzet werd tot dit bijzondere initiatief. Dit jaar werd in 
dertien gemeenten een kas geplaatst, zoals onder andere 
in Amsterdam, waar het project inmiddels voor de vierde 
keer op het Mercatorplein te zien was.  
Saskia Veenswijk ontroerde met een prachtig, zelf bewerkt 
lied. Ook wethouder Kikkert sprak bemoedigende 
woorden en prees het initiatief. 
Vanuit de kerk wandelde iedereen vervolgens naar de 
kas op het Drie Kolommenplein, die ceremonieel werd 
geopend door wethouder Kikkert, ondersteund door 
muziek van de zangers van Davanti en opnieuw Saskia 
Veenswijk.  
De sfeervol ingerichte kas was tot 29 december dagelijks 
toegankelijk om een kaarsje aan te steken, een gesprekje 
aan te gaan met een van de vele vrijwilligers of gewoon 
even stil te zijn met de eigen gedachten. Met deze kas 
bood Aalsmeer een plek van warmte, herinnering en 
verbinding in de donkere dagen rond Kerstmis.  

Annigje Leighton-van Leeuwen
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ACHTER DE SCHERMEN VAN DE DGA

Bij de DGA gaat heel veel ‘vanzelf’. Althans, zo lijkt het. 
Dit jaar zetten we de kanjers, die dit allemaal ‘maar even 
doen’ in de spotlights. En mocht u de volgende keer zien 
wat er van hun hand komt, dan is een bedankje heel fijn. 
Deze keer Pauline Piet. Zonder haar geen ledenadmi- 
nistratie, geen adressenlijst en wordt het Levenslicht niet 
verstuurd. Maar ze doet nog meer… 

Wie:  Pauline Piet - Kreeft
Wat:   Vraagbaak voor alles wat met  

adresgegevens te maken heeft
Waarom:  Ervaring als financieel medewerker 
Hoe lang:  Sinds 1 januari 2014
Uitspraak:  “80 is een grens”

Wat doe je allemaal?
“Mijn werkzaamheden omvatten alles wat met de leden-, 
vrienden- en belangstellendenadministratie te maken 
heeft. Al die gegevens gaan in een speciaal bestand dat 
gekoppeld is aan het bestand van ADS. Zo blijft alles  
up-to-date. Het werk omvat vooral: verwerken van  
adreswijzigingen en andere mutaties in het bestand.  
Deze wijzigingen worden doorgegeven aan betrokkenen  
binnen de DGA die het moeten en mogen weten.  
En: lijsten maken van de adreslijst, die diegenen die een  
functie hebben binnen de Gemeente in januari 
toegestuurd krijgen tot de lijst van 80-plussers voor Ellen 
en de bezoekgroep. Maar denk ook aan adresetiketten 
voor uitnodigingen voor de winter- lente- en herfst- 
ontmoeting, de bootreis en voor de paas-, pinkster- en 
kerstgroet.” 

Levenslicht
De Noordense verzorgt ook het versturen van Levenslicht, 
waarbij een deel bij de bezorgers wordt gebracht en een 
deel in een postzak naar de Bruna gaat voor het versturen 
per post. Hanneke Niermeijer helpt daarbij. Onderdeel 
daarvan is ook het controleren van de lijsten van de vorige 
verzending om te zien of daar nog wijzigingen in zitten.

“Dan zorg ik ook voor  
verspreiding van de  
stukken voor de  
Gemeentevergaderingen. 
Deels op papier, maar  
het grootste deel per 
email. En dan nog de 
brieven van de penning-
meester over de bijdrage 
voor Levenslicht en de  
bijdrage voor de ont- 
wikkelingssamenwerking, 
plus al de andere bericht-
en die verstuurd moeten 
worden. Daarom is ook 
PostNL een onderdeel 
van het pakket. Soms 
veranderen de tarieven 
of iets in ons contract en grote partijen post moet je eerst 
online aanmelden.”

Het klinkt wel als veel, hè?
Alsof dat niet genoeg is – “Het klinkt wel als veel, hè?  
Maar ‘t is te doen hoor!” - maakt Pauline ook de lijst van 
mutaties van het afgelopen jaar omtrent het leden- 
bestand. Wie is lid geworden etc., want dat is ook de 
checklist of alle aantallen nog kloppen. Daarbij heeft de 
privacy extra aandacht nodig. “Daar moeten we echt  
rekening mee houden.” Uiteraard is er dan ook nog de 
post ‘onvoorzien’, de incidenten.

Hoe lang wil je het blijven doen? 
“Het lijkt me een goed idee als iemand anders ook op de 
hoogte is van hoe het werkt. Ik ben nu 75 jaar en 80 is wel 
een grens…”

Vindt u of vind jij het leuk om hier een radartje in te zijn? 
En om langzaam in te groeien in (een deel van) deze 
werkzaamheden? Neem dan contact op met Pauline of 
iemand van de kerkenraad. 

Mandy van der Zwaard 

KRONIEK
Overleden
Op 2 december 2024 is overleden mevrouw  
Jacoba Konst-Spaargaren (Co) in de leeftijd van 
89 jaar.

Geboren 
Op 8 januari is geboren Pim Louis, broertje van 
Mees en kleinkind van Ellen en Wim van Houten.

Jubilea
4 febr. 2025, fam. Buskermolen-Koster, Oude 
Spoordijk 17/ws, 1432 AA Aalsmeer, 25 jaar  
getrouwd. 

23 febr. 2025, dhr. H. van Leeuwen en  
Mevr. W. Broere, Uiterweg 27/ws 1,  
1431 AA Aalsmeer, 25 jaar getrouwd. 

Pauline Piet  
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In memoriam mevrouw Jacoba Konst-Spaargaren
23 januari 1935 – 2 december 2024

Het was op 2 december jl. dat mevrouw Jacoba Konst-Spaargaren, die wij kenden als Co, 
in de leeftijd van 89 jaar rustig is ingeslapen. Co werd op 23 januari 1935 in Aalsmeer 
geboren als één van de zes kinderen uit het gezin Spaargaren. Op 4 november 1958 
trouwde ze met Henk Spaargaren. Co en Henk werden verblijd met twee zoons, twee 
schoondochters en twee kleinkinderen. Co werd belangstellende van de Gemeente. 
Zij was een lieve, intelligente, rustige, bescheiden en belangstellende vrouw. Haar opa 
was Doopsgezind lekenpreker en 25 jaar voorzitter van onze kerkenraad, haar moeder lid 

van één van onze zusterkringen. Later in haar leven bezocht Co met veel plezier onze ouderenmiddagen. Ze ging af 
en toe naar de dienst op zondagmorgen en graag mee met het bootreisje, ook samen met haar schoondochter. Als 
Co ergens van hield, dan was het van varen. Samen met Henk heeft ze veel gezeild. Co hield van de natuur, in het 
bijzonder van vogels. Ook van de jaren waarin ze les gaf in Haarlem en Hillegom heeft ze genoten. De laatste jaren 
volgde ze onze livestream-kerkdiensten. Ze deden haar goed. In gedachten was ze bij ons en leefde ze met ons mee.
Voor het afscheid van haar man in 2020, koos Co de liederen en Psalm 23. Mooi was dat juist deze Psalm in de laatste 
dagen van haar leven voor haar gelezen is.
Op vrijdag 6 december hebben we in Crematorium Haarlemmermeer in kleine kring afscheid van haar genomen. 
We luisterden naar ‘Wat de toekomst brengen moge’ en hebben Jacoba Konst-Spaargaren toevertrouwd aan de 
oneindige goedheid van de Eeuwige. Moge Co rusten in vrede.

Ellen van Houten

Bij deze wil ik u allen hartelijk bedanken voor uw blijken 
van medeleven bij het overlijden van onze moeder en 
oma, Tine Hooiveld-Mulder. Dit deed ons allen heel goed! 
Ook hartelijk dank voor uw reacties bij mijn val en voor de 
bloemen na de dienst. Het herstel vergt geduld maar het 
komt vast goed!

Namens de familie, Arida van Oudenallen-Hooiveld

Gisteren 8 december bracht Hanneke mij namens onze 
Gemeente de bloemen uit de kerk. Ik was blij verrast iets 
te horen van de Gemeente. Zoals het nu is, kan ik niet 
meer naar de kerk komen en dan is het mooi om te 
merken dat je er toch nog bij hoort. Heel erg bedankt. 

Anneke Visser-Metselaar

Wat een verrassing toen Jolande me de bloemen uit de 
Kerkdienst van zondag 5 januari bracht met de mooie kaart 
met het lieve schrijven van Mariska.
Heel hartelijk bedankt daarvoor.   

Janny Arnold Bik-Ripping

BEDANKT  

Hartelijk dank voor alle lieve berichtjes, telefoontjes, 
kaarten, bloemen, fruit en bezoekjes tijdens en na mijn 
verblijf in het ziekenhuis. Het was hartverwarmend! Ik 
moet nog een paar maanden revalideren, maar het komt 
weer goed.

Gerbrand Groeneveld

Heel erg bedankt voor de mooie kaarten met lieve 
woorden en wensen voor ons 40-jarig huwelijksfeest. We 
voelen ons rijk met elkaar én ons gezin en hebben het 
gezellig gevierd met familie en vrienden. Nogmaals dank. 

Groetjes Ton en Gea van der Schilden 

Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt u de gemeentebladen van onze 
buurgemeenten, een exemplaar van Mondig, folders en actuele nieuwsbrieven van diverse 
organisaties, berichten over cursussen en gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. 
Er ligt regelmatig informatie over de projecten die we financieel steunen. 
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ZIN-INN

Cursus Zentangle
Op vrijdag 14 februari om 15.00 uur, vrijdag 28 februari 
om 15.00 uur en op vrijdag 14 maart om 19.30 uur kun 
je een cursus Zentangle volgen. De kosten zijn €5,- per 
avond, inclusief materiaal,  
koffie en thee. In verband 
met maximum aantal deel-
nemers is vooraf opgeven 
verplicht via  
zininn@dgaalsmeer.nl.  
Inloop is een halfuur voor 
aanvang en koffie en thee 
staan klaar. 

Carla Jooren is gecertifi-
ceerd Zentangle docent. 
Zij gaat ons leren prachtige 
kunstwerken te maken. Een 
Zentangle maken is in kleine 
stappen te leren en daarmee 
toegankelijk voor iedereen. 
Bij Zentangle teken je met 
aandacht. Door je te concen-
treren op je tekening kom 
je van je hoofd naar je hart. 

De tekenkunst is abstract, volg je gevoel en laat je pen 
je gedachten overnemen. De tangles die je leert bestaan 
uit patronen, die soms ingewikkeld lijken, maar in 4-6 
stappen eenvoudig te leren zijn. Zentangle is een soort 

meditatie en tegelijkertijd 
ook een kunstvorm. Laat je 
verrassen door de vele  
technieken, schaduwen 
en patronen die er zijn. 
Natuurlijk is er ook tijd en 
gelegenheid om je te laten 
inspireren door het werk van 
anderen of om je eigen werk 
te laten zien. Carla zal ons in 
drie bijeenkomsten kennis 
laten maken met deze  
veelzijdige tekenkunst. Deze 
bijeenkomsten zijn te volgen 
als opvolgende stappen of 
als losse avonden.

Zin-Uit naar Klooster in Heiloo
De Zin-Inn gaat eropuit! In Heiloo is het Diocesaan  
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Dit is de grootste 
Mariale bedevaartplaats in Nederland. De geschiedenis 
van het Heiligdom gaat terug tot het eind van de 14e 
eeuw. Op 2 februari gaan we voor een rondleiding naar 
dit klooster, gevolgd door een bijzonder gezongen  
Gregoriaanse Vesper. Elke 1e zondag van de maand zingt 
het Schola Cantorum Kennemerland in de Genadekapel. 
Een prachtige manier om ons onder te dompelen in de 
kloostercultuur. We verzamelen 13:00 uur op het Praam-
plein en rijden samen naar Heiloo. We krijgen een rond- 
leiding van anderhalf uur, waarna we aanschuiven bij de 
Gregoriaanse Vesper. Geef u op via zininn@dgaalsmeer.nl, 
met vermelding of u wilt rijden of dat u mee wilt rijden, 
dan zorgen wij dat we samen kunnen carpoolen.

500 Jaar Doperdom door Henk Stenvers
Henk Stenvers, president van de Mennonite World  
Conference, belicht op dinsdag 11 februari om 19.30 uur 
in een lezing het doperdom in Nederland anno nu. Hij 
gaat in op het ontstaan en kenmerken van het doperdom 
en hoe het doperdom zich over de wereld verspreidde. 
Toegang is gratis. 

Cursus Meister Eckhart  
Christine Schlette neemt ons mee in het werk van  
Meister Eckhart (1260-1328) op 11 maart, 25 maart en op 
1 april. De bijeenkomsten starten om 14.00 uur. De eerste  
bijeenkomst is los te volgen, maar wij raden aan om de 
drie bijeenkomsten samen te volgen. De kosten zijn €5,- 
per bijeenkomst (twee keer KR kamer, een keer nieuw-
bouw boven).

Eckhart was een belangrijke laatmiddeleeuwse filosoof  
en theoloog. Hij behoorde tot de Dominicanen en had 
een sterk mystieke inslag in zijn schrijven. In de eerste 
bijeenkomst maken we rustig kennis met Eckhart via een 
paar kernteksten van hem op kaartjes, die uitnodigen om 
met elkaar te bespreken. Zo kan iedereen kennismaken 
met zijn denkwereld.  
Tijdens de twee vervolgbijeenkomsten duiken we er  
dieper in door een preek van hem te lezen. Deze preek 
heet ‘Zalig zijn de armen van geest’ en gaat over armoede. 
Meister Eckhart is een theoloog die het leren kennen 
waard is. Gelukkig leest hij behoorlijk toegankelijk, zeker 
onder begeleiding van Christine.
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