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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Van Hiernumaals naar Hiernamaals

Als je ouder wordt ervaar je steeds meer het verlies van 
familieleden, vrienden en bekenden door overlijden. 
Dat geldt met name voor leeftijdgenoten. Bij het verwer-
ken van het verdriet neemt het denken over een mogelijk 
hiernamaals toe; althans bij mij.

Er zijn ten minste twee filosofieën te onderkennen over 
het sterven van de mens. Eén daarvan gaat uit van de 
eenheid van lichaam en ziel. (Voor ziel zijn ook andere 
woorden beschikbaar zoals geest, identiteit of je wezen-
lijke ‘ik’.) Als de mens sterft, zo is daarbij de gedachte, 
betreft het de dood van de gehele mens, zowel het 
lichaam als de ziel. Er is 
niets ná dit aardse bestaan, 
het is over en uit. Hopelijk 
‘leef’ je in goede herinne-
ring van je nabestaanden 
voort. 
 
Een tweede denkwijze gaat 
ervanuit dat lichaam en 
ziel twee aparte entiteiten 
zijn. Ze vormen weliswaar 
samen één uniek mens 
maar zijn te onderscheiden. 
Het lichaam is tijdgebonden 
en volgt de weg van ‘blinken en verzinken’. De ziel is in die 
gedachtegang onsterfelijk, eeuwig.
 
In Genesis hoofdstuk 2 vers 7 staat: “Toen formeerde de Here 
God de mens van stof uit de aardbodem en blies hem de 
levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend 
wezen.” Die Bijbeltekst kun je zo verstaan dat God het 
lichaam vormt uit stof dat Hij uit de aarde neemt, stof dat 
vergankelijk is en dat God door de levensadem de ziel 
toevoegt, die uit Hem, de Eeuwige, komt. 
In Mattheüs hoofdstuk 10 vers 28 geeft de evangelist 
woorden van Jezus weer dat het lichaam wel gedood kan 
worden maar de ziel niet.

Mede door deze (en andere) Bijbelgedeelten ben ik die 
tweede denkwijze toegedaan. Van deze dingen hebben 
we geen weet; het is een kwestie van geloof, van ‘tastend 
geloof’, zoals Huub Oosterhuis dat zo mooi zegt. Daarbij 
zie ik het eeuwig-zijn niet als een eigenschap van de ziel 
maar als een geschenk van God aan de mens die, door de 
dood heen, mag ingaan tot Gods eeuwigheid.

“Wie sterft zal ontwaken tot eeuwig leven”, aldus besluit 
het aan Franciscus van Assisi toegeschreven gebed. 
 
Vanaf den beginne is God voor ons, als degene die in zijn 
barmhartigheid en genade ons schiep, in wie wij onze 
oorsprong hebben en op wie wij zijn aangewezen. Ook is 
Hij met ons, als degene die ons liefheeft, die ons behoedt 
en bewaart. En ook is Hij na ons, als degene die zich over 
ons ontfermt en die wij in vertrouwen tegemoet mogen 
gaan. Al deze drie gevallen zijn aspecten van Gods 
eeuwigheid.
 
Hoe we ons die eeuwigheid moeten voorstellen? Geen 
idee; het gaat je voorstellingsvermogen te boven. Aardse 

begrippen als ruimte en 
tijd zijn dan niet meer aan 
de orde. “Ik laat me verras-
sen”, zeg ik anderen na. En 
in vertrouwen aanvaard ik 
het moment wanneer dat 
daar is. 

Tot dat moment hoop ik ‘een 
mens te zijn op aarde’: in en 
met het gezin, de familie, de 
vrienden, de buurt, de 
Gemeente, de Broederschap; 
in de wereld. 

Willem Barnard geeft in lied 538 aan wat dat onder meer 
inhoudt:  “... dat is de Geest aanvaarden die naar het leven 
leidt: de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan...”

Frans Misset
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Kerkdiensten

21 jan  ds. Marieke Meiring (collecte Leprazending)
28 jan   Ringpredikanten, viering Wereld Broederschapsdag, 
   m.m.v. gelegenheidskoor, aanvang 10.30 uur. 
   (collecte Mennonite World Conference)
  4 feb   br. Hermen de Graaf, Thema: ‘Niet zonder ons’, m.m.v. zr. Paulien Walch  

(collecte Leprazending), zondagsschool
11 feb  ds. Jan Willem Stenvers (collecte jongerenwerk DGA)
18 feb  ds. Paul Thimm, 1e zondag 40-dagentijd (collecte ouderenwerk DGA)
25 feb   ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen, 2e zondag 40-dagentijd 
   (collecte ADS, doopsgezinde geloofsopbouw en solidariteit)

Aanvang om 10.00 uur tenzij anders vermeld.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u 
contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, Baanvak 30, 1431 LK Aalsmeer, 
tel. 06 50 80 53 79.

Agenda

Za 20 jan Binding en Zin-Inn: Snert & Spel 16.00 uur
Ma 22 jan Zin-Inn: Muziek luisteren met Peter den Ouden 20.00 uur
Di  23 jan Bijbelgesprekskring  20.00 uur
Wo 24 jan Zinvol Ouder Worden, thema: Thuiskomen 10.00 uur
Wo 24 jan Kring Elia   20.00 uur
Ma 29 jan Kring Zorgcentrum  15.00 uur
Ma 29 jan Zin-Inn: Kleine Pelgrimage 19.30 uur
Di 30 jan Zin-Inn Film over Oekraïense cultuur 19.00 uur
   Concert Oekraïense musici 20.00 uur
Wo 31 jan Winterontmoeting voor ouderen 11.00-15.00 uur
Do 1 feb Kring Shalom  20.00 uur
Zo 4 feb ‘Oud en Nieuw’, voor 12- t/m 16-jarigen 14.00 uur
Ma 5 feb Zin-Inn: Muziek luisteren met Peter den Ouden 20.00 uur
Di 6 feb Bijbelgesprekskring  20.00 uur
Wo 7 feb Maaltijdgroep  18.00 uur
Do 8 feb Kring Oase   14.30 uur
Do 8 feb Kring Ruth   20.00 uur
Zo 11 feb Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur.
Di 13 feb Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Do 15 feb Kring Elia   20.00 uur
Do 22 feb Kring Shalom  20.00 uur

Alvast noteren
Di  23 apr  Voorjaarsgemeentevergadering  19.30 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 9 februari mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl

Het volgende nummer verschijnt rond 
24 februari 2024

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
zr. E.C. van Houten-Oranje ,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Gedempte Sloot 44, 1431 CR Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Voorzitter:
Br. Leo Bakker, 
Zeemanhof 41, 1433 LP Kudelstaart,
tel. 06 20 61 33 66
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-Van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
dhr. J. Venema,
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl 

IBAN NL47RABO0300121962
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Nieuwjaarsdienst 
Op Nieuwjaarsdag, deze keer 
op een maandag, vierden 
we met elkaar het begin van 
het nieuwe jaar tijdens een 
dienst in de Bindingzaal, in 
een intieme setting met zo’n 
veertig mensen. We zongen 
veel met elkaar (de inge-
brachte liederen) en deelden 
onze gedachten daarover, 
luisterden naar Lucas 2, met 
een kleine overdenking en genoten van het pianospel 
van Valeriya Zakopay. Zij bracht Air van Bach en een Lied 
ohne Worte van Mendelssohn ten gehore. Alles bij elkaar 
voelde het vertrouwd en warm. Na de dienst proostten 

we op het nieuwe jaar, compleet met een heerlijke olie-
bol. Er is, nu we als Gemeente dit een paar keer op deze 
manier deden, een nieuwe traditie geboren wat mij 
(en velen mét mij) betreft!

Paulien Walch

DANKBRIEVEN 

Met de Bazar hebben we - als een van de goede doelen - 
Sheltersuits gesteund. Een project om dak- en thuislozen 
van een waterdichte, warme jas+slaapzak te voorzien 
zodat ze beter bestand zijn tegen slechte weersom-
standigheden. Voor mensen in warmere streken is een 
zg. Shelterbag ontwikkeld, een draagbaar bed (matras 
en kussen) van waterdicht materiaal dat opgerold kan 
worden tot een tas. Als reactie ontving de Gemeente 
onderstaande brief.

 Allereerst voor u allen een heel voorspoedig en gezegend 
2024!
 
Wij willen jullie als kerkenraad, maar zeker ook de 
Gemeenteleden, heel hartelijk danken voor de gulle gift.
Wij zijn blij verheugd dat u ons werk een warm hart toe-
draagt maar ook dat u omziet naar onze dakloze naasten. 
Door uw gift kunnen wij meer dan 6 daklozen van een 
sheltersuit voorzien om hen warm te houden in deze koude 
wintermaanden.
Nogmaals heel erg bedankt namens het hele Sheltersuit 
Team. (Zie ook www.sheltersuit.com) 

GEESTELIJK WERKERS

Anabaptist World Fellowship Sunday (AWFS) 
Dit jaar ontvangen we mensen van de zustergemeenten 
uit onze ring om de Doopsgezinde Wereldgemeenschaps-
dag dag te vieren, op 28 januari. ’s Ochtends is er een ge-
zamenlijke dienst met medewerking van de voorgangers 
en koorzangers uit de Doopsgezinde Gemeenten Haarlem- 
mermeer, Haarlem en Aalsmeer. De dienst begin om 
10.30 uur. Om 10.00 uur is er koffie. We sluiten de AWFS 
af met een gezamenlijke lunch. Het thema is: Mozaïek – 
deel worden van Gods kunstwerk. Er zal oppas tijdens de 
dienst zijn voor kinderen onder de 4 jaar.
World Fellowship Sunday biedt de kans om elkaar over 
gemeentegrenzen heen te ontmoeten, met elkaar te 
vieren, van gedachten te wisselen, samen te eten.

Paul F. Thimm

Bijbelkring over de Jozefverhalen 
Op 23 januari, 6 en 27 februari, 12 maart, 9 en 23 april 
2024 van 20.00-21.45 uur komt de Bijbelkring samen om 
de zo herkenbare familieverhalen van Jozef (uit Genesis) 
te lezen en erover te praten. Van harte welkom!

Paul F. Thimm

😃   GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Verwant 
‘Humor is de broer van het geloof.’
Martin Buber (1878-1965), Joodse godsdienstwetenschapper 
en godsdienstfilosoof

Toeval?
De winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde Albert 
Einstein (1879-1955) – beroemd door zijn relativiteits-
theorie – praatte een keer uren met een kennis over het 
ontstaan van het leven. Hij sloot zijn gedachten over het 
thema met de volgende woorden af: “De waarschijnlijk-
heid dat het leven puur door toeval is ontstaan, vergelijk 
ik met de waarschijnlijkheid dat een compleet woorden-
boek het gevolg is van een explosie in de drukkerij.”

Paul F. Thimm

OECUMENE

Heb God lief… en je naaste als jezelf 
De Week van gebed voor eenheid van christenen is dit 
jaar van 21 tot en met 28 januari en staat in het teken van 
het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je
naaste als jezelf. Verschillende kerken in Aalsmeer verzorgen 
die week korte gebedsdiensten, aanvang 19.30 uur. 
De DGA werkt mee aan de dienst op maandagavond 
22 januari in de Karmelkerk. Van harte uitgenodigd. 

Mariska de Graaf
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VAN DE REDACTIE 

Correctie
In het in memoriam van Aldert Been, is helaas een 
foutje gemaakt. Het gaat om het geboortejaar van Aldert: 
1945, en niet – zoals abusievelijk vermeld – 1948. 
Aldert overleed op 78-jarige leeftijd. 
Excuses voor deze vergissing.

GEMEENTEWERK 

DGA-activiteiten 
Dit voorjaar komt er geen flyer uit maar van meerdere 
mensen is wel de vraag gekomen om een overzicht van 
de activiteiten te maken. Dit overzicht zal worden 
opgenomen in het Levenslicht van februari en biedt 
informatie over bijvoorbeeld de Bijbelkring, wijnproeverij, 
Bindingkampen, zondagsschool, Zinvol Ouder Worden, 
bijzondere diensten en meer.

Franka Riesmeijer 

Gedichten en verhalen bij Zinvol Ouder Worden 
Op woensdag 29 november was er een samenzijn met als 
thema: Licht drager. Van tevoren was er gevraagd om 
inbreng, een gedicht, lied of verhaaltje. De Denktank 
maakte er een mooi geheel van. De Bindingzaal zag er 
sfeervol uit met prachtige 
boeketjes in kleine vaasjes 
met een theelichtje ernaast. 
Dit keer bleven we ook in 
de Bindingzaal en gingen 
we niet in discussiegroepjes 
uiteen. Na je verhaal of ge-
dicht stak je een theelichtje 
aan. We waren onder de 
indruk van al die verschillende gedichten en verhalen. 
Aan het eind van de morgen mocht je een vaasje 
uitzoeken en meenemen met boeketje. Het boeketje van 
mij stond met Kerstmis nog!

Ineke van der Stroom

4

10 jaar Zinvol Ouder Worden
Zinvol Ouder Worden bestaat tien jaar, op 24 januari 2024 
is er aandacht voor dit jubileum. U bent van harte uit-
genodigd hierbij aanwezig te zijn. Thema: ‘Thuiskomen’. 
Waar waren we thuis in ons leven, wat maakte dat plekken 
in ons leven tot een thuis werden? De Zinvol Ouder 
Worden ochtenden kunnen zo’n plek (geweest) zijn. Je 
ergens thuis voelen is waar we deze morgen bij stilstaan 
en over zullen nadenken. Over thuiskomen bij jezelf, de 
ander en bij God. An Bolhuis en Ellen van Houten nemen 
ons mee in hun gedachten en ervaringen en na een lekker 
kopje koffie gaan we er met elkaar over in gesprek. De 
ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur met 
de mogelijkheid om deel te nemen aan de lunch. Een 
soepje staat voor u klaar, brood dient u zelf mee te nemen. 
Als er vervoersproblemen zijn geeft u dat dan even aan? 
Info: zow@dgaalsmeer.nl of tel. 06 25 33 14 58.
 
Denktank ZOW

Kerkkoor
Er is vorig jaar afgesproken 
dat het kerkkoor zijn 
bestaan elk jaar zal vieren 
met feestelijke koffie. Ook 
afgelopen december hebben 
we dat gedaan. In 2023 
bestonden we 93 jaar! Op 
naar de 95 en wie weet halen 
we ooit nog 100 jaar. We zullen ons in elk geval weer 
laten horen op de Wereldbroederschapsdag op 
28 januari a.s.

Janina van der Laarse
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Fairtade wijnproeverij
Wij zijn een fairtrade kerk. Het is de 
bedoeling dat we zoveel mogelijk 
fairtrade producten gebruiken. 
Omdat sommige kringen bij het afsluiten van de avond 
wel eens een glaasje wijn drinken leek het de Fairtrade 
groep leuk om een wijnproeverij te organiseren. Samen 
met de Wereldwinkel was iedereen uitgenodigd om op 
16 december te komen proeven. Frans Misset van de DG 
had verschillende wijnen voorgeproefd. Het was best 
spannend of er mensen kwamen, gelukkig was dat het 
geval. Heel officieel waren de tafels ingericht voor witte 
wijn, rode wijn en water, zelfs de spuugbakjes ontbraken 
niet. Ook was er stokbrood om je mond te neutraliseren. 
Frans legde ons duidelijk uit hoe de procedure was, van 
‘walsen’, ruiken en de afdronk. Echte proevers slikken 
niet door, maar ach zo’n heel klein slokje kon toch geen 
kwaad? We kregen eerst drie witte wijnen te proeven. 
Grappig dat de meningen verdeeld zijn. Uiteindelijk was 
de frisse lichte wijn uit Chili, de Caiti, bij de meerderheid 
favoriet. Toen was het de beurt aan de rode wijn. Ook hier 
waren de meningen verdeeld, maar met de doelgroepen 
in gedachten is gekozen voor de Malbec uit Argentinië. 
Het was een leuke proeverij!
Aan het eind van het jaar heeft de Fairtrade commissie bij 
de Open Hof kerk, de Hervormde kerk in de Kanaalstraat 
en de R.K.-kerk een klein fairtrade pakketje met een kaart 
gebracht. Het thee/snoepjes pakketje, vergezeld van 
onze goede wensen voor het nieuwe jaar, gold als een 
aanmoediging om door te gaan met zo veel mogelijk 
fairtrade producten te gebruiken in de kerk. 
Hopelijk viel het in goede aarde!

Namens de Fairtradecommissie, Ineke van der Stroom en 
Miekje Hoffscholte

Kaartenverkoop van kring Ruth 

We zijn alweer actief met kaarten maken voor de Bazar in 
november. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Nelie Stuiver, 
Zwarteweg 33, tel. 0297 331 039 en Tilly Overbeek, 
Emmastraat 7, tel. 0297 325 918.

Veiling voor nieuwe vloer Bindingzaal 
Zoals eerder is aangekondigd via DGA Nieuws en de 
kersteditie van Levenslicht zal op 19 april een veiling 
plaatsvinden om geld in te zamelen voor een nieuwe 
vloer in de Bindingzaal. De commissie van drie leden 
heeft inmiddels al enkele vergaderingen gehad waarin 
steeds duidelijker wordt hoe een en ander moet worden 
vormgegeven. Graag zouden we de commissie uitbreiden 
met enkele enthousiaste leden, vrienden of 
belangstellenden. Het gaat hierbij om een periode van 
enkele maanden. 

De gedachte is om voorafgaand aan de veiling een 
potluck-maaltijd te organiseren, klaargemaakt door 
eenieder die dat leuk vindt. Voor inbreng van gerechten 
kunt u contact opnemen met Annigje Leighton: 
annigje.leighton@xs4all.nl. Tel. (tot 24 maart) 06 10 27 51 52. 
Er zijn inmiddels al mooie kavels aangeboden waaronder 
enkele vaartochten, een midgetgolf-arrangement en een 
escape-room voor acht personen. 
Het begin is er dus, maar als u een mooie kavel wilt 
aanbieden of de commissie wilt versterken dan kunt u Co 
van der Laarse benaderen: vanderlaarse.fam@gmail.com  
en tel. 06 51 34 49 61.

De inbreng van uw talenten op allerlei gebied is mogelijk 
zoals koken, bakken, schilderen, schoonmaken, breien 
of haken. Ook artikelen zijn welkom: een mooie vaas 
of een stoel waar u geen plek meer voor heeft. Er zijn 
mogelijkheden genoeg om deze veiling tot een succes te 
maken.  Graag rekenen we op uw medewerking!

Namens de veilingcommissie, Annigje Leighton

5
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De onofficiële kerstbomencommissie
Hoe gaat dat eigenlijk met zo’n kerstboom in de 
kerkzaal? Al een paar jaar (zo’n 35!) verzorgt de 
‘kerstbomencommissie’ - die officieel geen commissie 
is - de kerstboom in de kerkzaal. Het is een groepje 
mannen (tja) dat min of meer een binding heeft met de 
DGA en in wisselende samenstelling opereert. Even wat 
namen van de afgelopen jaren in willekeurige volgorde: 
Aat, Willem, Martin, Coen, Bart, Jerry, René, Paul, Henk-
Jan, Johan, Hans, Rob, Arno, Walter, Piet en Henk. Waar 
komt zo’n boom vandaan? Uit de wijde omgeving van 
Aalsmeer. Er zijn nog opnamen van een kerstbomenactie 
in Uithoorn van 1988 waarbij de boom uit de tuin werd 
gehaald van de familie Misset. Daarbij moest de boom 
over een sloot en door een hondenuitlaatplaats. Dat 
hebben we geweten bij het opzetten! Vaak zijn het 
bomen die in het verleden door de Westhill aan de 
kinderen zijn verstrekt. Hoe duurzaam kun je bezig zijn! 
Dit jaar kwam de boom uit de tuin van hovenier Jelle 
Kuipers aan de Kudelstaartseweg die af en toe voor de 
eilandencommissie wat snoeiwerk verricht. En het was 
een makkie. Jelle had hem zelf al omgezaagd en hij 
lag klaar om te vervoeren, een kwestie van opladen en 
meenemen. Na het tellen van de jaarringen bleek de 
boom ca. 15 jaar oud te zijn. 
De kerkzaal in is altijd weer een dingetje. De boom komt 
binnen door de deur in het achterzaaltje en wordt niet 
bepaald zachtzinnig naar binnen getrokken. Dan kijken 
we wat ervan overgebleven is en en bepalen we wat de 
‘mooie kant’ van de boom is. Soms is het helemaal geen 
mooi exemplaar en stoppen we er wat extra takken in. 
Dit jaar was het een acceptabele boom, lekker hoog en 
niet zo breed. En puntje van aandacht is altijd de piek en 
het bovenste verlichtingssnoer, dat lukte de laatste keer 
niet zo. De ster in top wees de verkeerde kant op en het 
bovenste verlichtingssnoer deed het niet. Maar de boom 
stond weer! Hij heeft dienstgedaan tot 4 januari. In knap 
anderhalf uur restte er niets dan groenafval. 
En dan weer de 
uitdaging voor 
de komende 
kerstviering, 
vinden we er 
weer één? Het 
is de afgelopen 
35 jaar gelukt 
dus dan zal het 
dit keer ook 
wel weer goed 
komen.

Henk van 
Leeuwen

KRINGWERK

Verhalen komen los in Kring Zorgcentrum 
Op 27 november kwam Kring Zorgcentrum bijeen en 
keek uit naar de kerstperiode.
Na het welkom van Ellen herdachten we degenen die ons 
ontvallen zijn en staken we een kaarsje aan. Ook werd 
Martha Root hartelijk gefeliciteerd met haar 95e verjaar-
dag. Allemaal staken we een lichtje aan voor iemand aan 
wie we dachten. We zongen het lied Grote God, wij loven 
U. Toen kwamen de verhalen los: hoe bij ons het kerst-
feest werd gevierd met een boom, die werd vaak vlak 
voor kerst neergezet, met echte kaarsen. Of geen boom 
maar een tak. Het was heel gezellig om samen met familie 
te zijn en lekker te eten. Na de pauze pakten we een pakje 
uit en vertelden er iets over, zo kreeg elk figuurtje een 
plekje in de stal en dat maakte de kerststal compleet.
Het slotlied ‘k Wil u o God mijn dank betalen zongen we 
waarna de kaarsen werden gedoofd. 

Na een hele fijne middag gingen we met een goed gevoel 
allen weer naar ons eigen plekje toe!

Corrie Cuiper

Bemoedigende adventsviering Oase
Het was een warm welkom toen wij op 7 december jl. 
de prachtig versierde Bindingzaal binnenkwamen. 
Een slinger van brandende kaarsjes en witte engeltjes 
zweefde aan het plafond en keek op ons neer. De mooi 
gedekte lange tafels nodigden ons uit om een kring daar 
omheen te vormen.
Natuurlijk was ook het oude zondagsschoolkerkje met 
een moderne kerststal opgesteld en menigeen ging in 
gedachten even terug naar de vroegere jaren. Na de 
koffie en de thee met een traktatie van twee jarige 
zusters, opende Margot de middag. 
Helaas moest ze mededelen dat Elise door ziekte ver-
hinderd was. Gelukkig wilde Ellen van Houten graag aan 
deze viering meewerken en dat was voor Jolande en 
Margot erg fijn. Zoals gebruikelijk was Clazien eerst aan 
de beurt om, op haar eigen wijze, ons op de hoogte te 
brengen van het lief en leed van onze zusters. Voorop 
onze liturgie stond ‘Onze hoop herboren’ en dat was het 
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Adventsviering Kring Elia 13 december
De Adventsviering van onze kring werd een mooie sfeer-
volle avond in het gastvrije huis van Leny en Ger. Van de 
Advent stuurgroep kregen we van tevoren de opdracht 
om verschillende figuren en groepen rond de kribbe uit te 
beelden. We mochten er op onze eigen manier vorm aan 
geven. De verteller verbond de figuren rond de kribbe 
met elkaar. Behalve de prachtige verhalen van Maria, 
Jozef, de herbergier, de engelen, de herders, de schapen, 
de os en de ezel en niet in de laatste plaats, de vlieg op 
de muur, luisterden we naar passende muziek en zongen 
de altijd weer stemmige kerstliederen. Na ons bezoek 
aan het kind in de kribbe hebben we nog lang met elkaar 
nagepraat en gelachen. Al onze verhalen waren mooi. 
Een paar stukjes uit het verhaal van de vlieg op de muur:                                                                   
“Samen met torretjes, spinnen en ander ‘klein gespuis’ 
woon ik in een stal. Ik vlieg wat rond of zit te suffen tegen 
de muur. Ja, ik ben hier de vlieg op de muur. Ik heb alles 
gezien van het begin tot het eind. Eerst Maria, Jozef en 
een ezel die met veel lawaai de rust kwamen verstoren. 

Wat er toen gebeurde… Babygehuil, wat een paniek, 
geen wieg, geen kleertjes, niks. Dan maar de voerbak met 
een paar lappen. Want het was wel erg koud. Het werd 
een drukte van belang. Eerst het felle licht van een 
prachtige ster, daarna kwamen er herders met hun 
schapen om het kindje te bewonderen. En, o ja, engelen 
waren er ook. Dit was dus niet zomaar een baby, nee dit 
was een wonder om nooit meer te vergeten. En... ik was 
erbij. Toch denk ik dat ik geen vlieg op de muur moet 
blijven maar dat ik de verantwoordelijkheid moet nemen 
om rond te bzzen zodat iedereen gaat begrijpen wat een 
bijzonder kindje dit was, 2023 jaar geleden.”  

Ineke van Dam-Menkhorst

thema deze middag, dat door middel van liederen, ge-
dichten en woorden prachtig uitgelegd werd. We zongen 
veelal bekende liederen, die steeds afgewisseld werden 
door het kerstevangelie van Lucas 2:1-21. Ook waren er 
prachtige gedichten tussendoor en toen kwam het kerst-
verhaal, fantastisch verteld (en soms even gezongen) 
door Ellen over engel Gabriëlle. Een verhaal met een 
boodschap voor ons allen!

Na de pauze was er een korte overdenking waarin Ellen 
ons aanraadde niet de hoop te verliezen, ondanks dat 
het soms somber is en lijkt. In het kerstverhaal was het de 
engel Gabriëlle die de mensen hoop gaf, zodat ze weer in 
de liefde gingen geloven. Een voorbeeld dat navolging 
verdient! We kunnen soms een engeltje op onze schouder 
voelen, maar het is nog belangrijker om een engel te zijn!
Tot slot zongen wij het bekende zondagsschoolliedje 
‘Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht’. Een oud lied 
maar zeker ook nu van toepassing. Aan het einde van 
deze viering wensten wij elkaar fijne en hoopvolle kerst-
dagen toe en kregen als herinnering aan deze mooie 
middag een papieren engeltje mee naar huis. Na de
afsluiting volgde nog een gezellige nazit; het was een 
sfeervolle en bemoedigende adventsviering.

Gré van der Meulen
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VAN DE BINDING

Gevarieerd Winter-Kerstconcert 
Bindingkoor
Voor een uitverkochte in kerstsfeer 
getooide kerkzaal gaf het Bindingkoor 
op vrijdag 15 december het 
Winter-Kerstconcert. Het was het eerste 
concert o.l.v. dirigent Annelies Smit. 
Met medewerking van het Het Binding-
kinderkoor en pianist Charlie Bo 
Meijering werd het een sfeervol 
afwisselend programma. Het begon met 
de mooi a capella gezongen Coventry 
Carol vanaf het balkon. Stemmige en 
klassieke muziek van o.a. A. de Klerk en 
J.S. Bach (koralen uit het Weihnachts-
oratorium) werd afgewisseld door het 

Eigentijds kerstverhaal bij Shalom 
Voor deze kringavond (13 december) hadden we eerder 
een opdracht meegekregen. We werden in groepjes van 
drie verdeeld en kregen een pop of schaap mee, iets dat 
met de geboorte van Jezus te maken had. We moesten de 
pop eigentijds aankleden, een verhaal erbij maken en als 
het kon een versnapering meebrengen. Het was een 

uitdagende op-
dracht en kort 
dag! Maar wat 
zouden we tegen-
woordig moeten 
zonder app! Ie-
dereen had gauw 
een appgroep en 
zo hoefden we 
niet veel thuis te 
vergaderen. Het 
werd op de avond 
zelf spannend 

waar de groepjes mee kwamen. Het is wonderlijk hoe het 
verhaal van Maria en Jozef makkelijk vertaald kan worden 
naar deze tijd. De herders waren arbeidsmigranten en we 
proefden ‘pierogi’, Poolse aardappelkoekjes gevuld met 
aardappel en witte kaas. Jozef kreeg geen plek in een luxe 

suite maar in een bushokje, 
de baby lag in een bood-
schappenkar (leuke film!) in 
plaats van een kribbe. 
Maria, een verhaal van 
vluchtelingen en narig-
heid. Met Arretjes cake 
gemaakt van Mariabiscuit. 
Een verhaal over het zwarte 
schaap. De Engel werd de 
boodschapper en 
we verwezen naar sociale 
media. Wonderlijk dat wij 
als groep met zoveel 
verschillende mensen toch 
in eenheid een prachtig 
verhaal naar de tijd van 
nu hebben kunnen 
vertalen. Edith had als 
sluitstuk nog een mooi 
verhaal over de bellende engel aan de Basiliek van 
’s-Hertogenbosch. We kregen een kaars. Licht voor jou, 
een vlam van hoop en vrede voor iedereen. 

Ineke van der Stroom

Kring Mijdrecht luidt het nieuwe jaar in
Op 3 januari kwam kring Mijdrecht voor de nieuwjaarsbijeenkomst bijeen bij Ans Goezinne in Vinkeveen. 
Omdat de traditionele oliebollen in heel Mijdrecht al uitverkocht waren, had Vera in de haast nog hele lekkere 
appelflappen gebakken die we ons goed lieten smaken. Daarna moesten de aanwezigen flink aan de slag om de 
door Vera en Hanneke bedachte vragen voor een heuse pubquiz te beantwoorden. Er waren 60 vragen over 
literatuur, geschiedenis, politiek, doopsgezind zijn, muziek en geografie en na het beantwoorden van alle vragen 
kon er nog een wens van de samenstellers gepuzzeld worden. 
Al met al een hele klus, maar een heel genoeglijke start van het nieuwe jaar. 

Hanneke Niermeijer
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kinderkoor dat na maar zes repetities met heel veel enthou- 
siasme vrolijke kerstliedjes liet horen, alles uit het hoofd!

Een hoogtepunt voor het Bindingkoor was een selectie 
uit de ‘Wintersongs’ van Ola Gjeilo met drie melodieuze 

Genieten van het kerstspel 
Op 24 december vond zoals gebruikelijk het kerstspel 
plaats. De setting was dit jaar een gevangenis. 
Gedurende anderhalf uur werd door een groep 
gevangenen toegewerkt naar een grote ontsnapping, 
onder leiding van gevangene Oma Han. Tijdens het stuk 
werden de achtergrondverhalen van deze gevangenen 
steeds duidelijker. Tussen de scènes door kon het publiek 
genieten van prachtige muziek en soms zelfs meezingen. 

De opbrengst van de collecte, na twee bijna uitverkochte 
zalen, is meer dan €1800. De helft hiervan komt ten 
goede aan de Binding zelf en de andere helft gaat dit jaar 
naar Justice and Peace. Dankzij de meer dan 40 betrokken 
vrijwilligers was het weer een groot succes, tot volgend 
jaar!

Inge de Haan

koorstukken, waarvan 
1 met vrouwenkoor 
en 2 pianosolo’s. 
Samen met de 
winters getoonde 
sfeerbeelden een 
mooi geheel. Het 
laatste blokje werd 
gevuld met Christmas 
Carols van John Rutter 
met als feestelijke 
afsluiting de ‘Star 
Carol’ uitbundig 
gezongen door beide 
koren. Een mooie 
afsluiting van dit 
Winter-Kerstconcert!

Heb je zin om mee te 
zingen? 
Dat kan, het Binding-
koor heeft nog plaats 
voor nieuwe leden! 
We hanteren geen 

leeftijdsgrens. 
Repetities donderdagavond van 19.45 – 21.45 uur. 
Voor info: bindingkoor@gmail.com.

Marlies van Leeuwen
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VAN DE KERKENRAAD

Najaarsgemeentevergadering van 21 november
Zr. Ellen van Houten opende deze najaarsgemeente-
vergadering door het aansteken van de Gemeentekaars. 
Zij staat in het licht van agendapunt 5 - De toekomst van 
de DGA - stil bij de vragen die we kunnen stellen bij hoe 
we deze toekomst zien.  
Bij de mededelingen verontschuldigt de voorzitter zich 
dat de KR niet geheel conform het Reglement heeft 
gehandeld bij de aankondiging van de namen van 
degenen die tot de Gemeente zouden toetreden en licht 
toe hoe zaken zijn gelopen. Het opnemen van de namen 
van nieuwe leden in het ledenboek tijdens de doopdienst 
zal in komende gevallen de aandacht krijgen die deze 
symbolische handeling verdient.  
Een commissie zal worden ingesteld die de opties gaat 
onderzoeken voor de toekomst van de DGA.  
De diverse commissies doen verslag van hun werkzaam-
heden in de afgelopen periode. Zo komen achtereen-
volgens vertegenwoordigers van de Binding, 
BV J. Hoogendoorn en de Commissie van Beheer aan het 
woord. 
De eilandencommissie doet het voorstel om over te gaan 
tot verkoop van het eiland Zwetsloot Oost; dit wordt na 
stemming goedgekeurd zonder tegenstemmen.
Br. Leo Bakker wordt voorgedragen én gekozen als 
nieuwe voorzitter van de kerkenraad bij het vertrek van 
Bas Middelkoop. Leo’s taak als voorzitter van de 
Commissie van Beheer zal worden overgenomen door 
Nico Hofman.  
De herverkiezingen van Nico Hofman in de Financiële 
Beleids Adviescommissie en Geeske Maarse-Koningen 
in de Financiële Controle Commissie worden met grote 
meerderheid van stemmen aanvaard. 
Het prachtig verzorgde jaarverslag wordt met een 
applaus ontvangen.  
Ten slotte vraagt Jacco Piet het woord om de scheidende 
voorzitter Bas Middelkoop in een geestige speech te 
danken voor alles dat hij tijdens zijn zittingsperiode voor 

Er werd afscheid genomen van voorzitter Bas Middelkoop, rechts

de DG heeft betekend. Bas richt zich daarna tot de 
Gemeente en dankt eenieder waarmee hij in de 
afgelopen periode heeft mogen samenwerken en sluit 
af met de woorden waarmee we ook zingend de 
vergadering afsluiten: 

De vreugde voert ons naar dit huis, 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 

Annigje Leighton-van Leeuwen

Uit de kerkenraadsvergadering van 16 december
Er is veel vraag naar de terugkeer van de oude versie van 
het Onze Vader. Die zit in het hart en kan uit het hoofd. 
Dit wordt positief ontvangen door de kerkenraad. 
De Nieuwjaarsoliebollenzangdienst met Paulien Walch 
wordt voorbereid en glühwein mag. Collectedoel: Het 
Jeannette Noël Huis. Er gaat een DGA-nieuwsbericht uit 
met de oproep een favoriet lied op te geven. 
De Wereldbroederschapsdag op 28 januari zal worden 
georganiseerd in de DGA met de Ringgemeenten. 
Peter Veenhuizen gaat met ons kerkkoor en leden 
van het Bindingkoor en de cantorij uit DG Haarlem, 
een gelegenheidskoor vormen. Liefhebbers kunnen 
aanhaken. Vooraf oefenen wordt gepland. Er is 
kinderoppas. Na afloop is er een eenvoudige maaltijd: 
soep met brood.
Om een goede weerspiegeling van de Gemeente te 
borgen zal voor het samenstellen van de Commissie 
Toekomstvisie een DGA-nieuwsbericht verstuurd 
worden om deelnemers van verschillende groepen, 
achtergronden en betrokkenheid uit te nodigen die zich 
willen inzetten voor het voorbestaan van de DGA en 
de Gemeente een warm hart toedragen. Bas heeft een 
lange lijst met aanmeldingen en mensen die we gaan 
benaderen, daar gaan we samen naar kijken.
Nico Tas vroeg in Gemeentevergadering de temperatuur 
van de kerkzaal te verhogen naar 20 graden. De 
temperatuur een graad omhoog kost 6 procent meer, 
maar een kerkdienst duurt maar twee uur. We stemmen 
ermee in, in elk geval voor de zondagochtenden en voor 
Kring Oase.

Tilly gaat de kerstpakketten verdelen die zij samen met 
Erica heeft samengesteld. Zij zien er prachtig uit, echt fijn 
om uit te delen samen met een mooie zentangle-kaart.
We sluiten de vergadering om, met een hapje en een 
drankje, afscheid te nemen van onze voorzitter Bas 
Middelkoop. Dit was zijn laatste kerkenraadsvergadering.

Willy Karssing 
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Recept Borsjtsj/Borscht
Maria Keessen serveerde tijdens een bijeenkomst van 
Zinvol Ouder Worden vorig jaar een soep naar recept 
van haar moeder. Borsjtsj vindt zijn oorsprong in de 
Oekraïense keuken.

Benodigdheden
1 mergpijp 
300 gram runderlapjes of hacheevlees
2 takjes dille
2 takjes krulpeterselie 
5 peperkorrels
1 laurierblaadje
1/2 rode Spaanse peper (heel laten)
1 ui (grof gesneden)
1 liter water
zout naar smaak
 
Van deze ingrediënten bouillon trekken tot het vlees gaar is.
Spaanse peper, dille en de peterselie eruit halen.
 
Dan toevoegen:
1 winterwortel (in halve plakjes)
2 middelgrote aardappels (in blokjes)
1/2 witte kool (grof gesneden)
1 blik tomatenblokjes
 
Koken ± 45 minuten, in de laatste 15 minuten verse 
gesneden peterselie en flink wat gesneden dille 
toevoegen. Indien gewenst bij het serveren een theelepel 
crème fraîche in de soepkom toevoegen.

GEMENGDE BERICHTEN

Uitnodiging boekpresentatie
Op zondag 7 januari 2024 werd de kerkdienst geleid door 
ds. Jolan Gaaikema uit Amsterdam. De liederen van de 
dienst waren bekende melodieën, maar de teksten waren 
opvallend anders. Nu verschijnt op de beamer bij de aan-
kondiging van een lied altijd – zoals het hoort- de titel van 
het lied, de tekstschrijver en de componist. Bij een aantal 
liederen stond dan ook als tekstschrijver: Jolan Gaaikema. 
Tijdens de koffie ná de dienst sprak ik haar daarover aan, 
waarop zij mij de volgende uitnodiging gaf. Die mocht ik 
dan ook aan u doorgeven.

Zondag 4 februari 2024 om 12.30 uur houdt Jolan Gaaikema 
in de Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452 te Amsterdam, 
een boekpresentatie van ten minste twee nieuwe uitgaven 
van haar boeken. De titel van het eerste boek is: Zingen 
verruimt het hart, nieuwe kerkliederen op bekende melo-
dieën. In dit liederen-boek staan niet alleen gewone kerk-
liederen, maar ook enkele die te zingen zijn bij een kinder-
opdracht, doop, avondmaal, herinneringsdienst, advent, 
kerst, nieuwjaar, Goede vrijdag, Pasen, hemelvaart en Pink- 
steren (de prijs is 27,50 euro). Het tweede boek is een E-book 
met de titel: Mensen met gevoel, personen van Genesis 
vertellen hun verhaal. In dit boek laat Jolan een aantal Bij-
belse figuren aan het woord, zoals Eva, Jubal, Ismael, Bilha, 
Ezau, Tamar en Benjamin. In totaal komen er 20 personen 
uit het Bijbelboek Genesis aan het woord (de prijs is 5 euro).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om erheen te gaan, 
dan zal ik in de loop van februari de twee boekjes op de 
leestafel ter inzage leggen.

Willem van Bloemen

BEDANKT

Weer mocht ik een mooi boeket bloemen van de Ge-
meente ontvangen en niet te vergeten de bemoedigende 
brief van zr. Jopie. Als je niet meer naar de kerk kunt, is het 
fijn als de kerk een beetje naar jou toekomt. Daarom heel 
erg bedankt allemaal. 

Jeltje Adema

Hartverwarmend, de bloemen en kaarten en warme 
woorden die wij mochten ontvangen vanuit de Gemeen-
te na het overlijden van mijn lieve fijne man, onze fantas-
tische vader, schoonvader en opa, Aldert Been. Wat een 
troost dat zoveel mensen meeleven. Hartelijk dank daar-
voor. Tevens wil ik iedereen een liefdevol 2024 wensen.

Willy Been, kinderen en kleinkinderen

KRONIEK
Overleden
Op 1 januari 2024 is overleden br. Klaas (Nico) Kooij, 
echtgenoot van zr. Tony Kooij-Janssens, in de leeftijd 
van 85 jaar. Nico was, evenals Tony, lid van de 
Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer.

Jubilea
1 januari 2024, fam. Hoffscholte-de Rooij, 
Apollostraat 2, 1431 WR Aalsmeer, 12,5 jaar getrouwd. 

19 januari 2024, fam. Ruysenaars-Berghoef, 
Rodenbachlaan 14, 1422 TC Uithoorn, 12,5 jaar 
getrouwd. 

20 januari 2024, fam. Dekker-Bolhuis, Berkenlaan 2, 
1431 JE Aalsmeer, 35 jaar getrouwd. 

20 februari 2024, fam. Bolhuis-Jongkind, Kas 97, 
1431 MD Aalsmeer, 60 jaar getrouwd. 

21 februari 2024, fam. Maarse-Koningen, 
Dorpsstraat 35, 1431 CA Aalsmeer, 
50 jaar getrouwd. 
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17 december: het familiekerstfeest
Rond de klok van 2 uur komen de eerste kinderen binnen 
met hun ouders/grootouders, voor de Kerst KliederZin. 
Op de tafels achter in de kerk liggen de knutselspullen 
klaar. Er wordt druk gewerkt en de grote boom krijgt 
zelfgemaakte hangers. De speurtocht gemaakt door Puck 
en Roos eindigt deze keer bij de kribbe naast de boom.
Er komen meer kinderen en om half vier start de kerst-
viering. Een rij met kinderen met in hun handen een 
lantaarn loopt de kerk binnen. “Kom ga mee, kom ga mee, 
nu ons kerstfeest gaat beginnen”, ouders en grootouders 
zingen dit lied. Wat ziet iedereen er prachtig uit, ik zie 
glitters, strikjes en stropdassen. We kijken naar de boom, 

Snert en Spel
Op zaterdag 20 januari hopen we op echt snertweer! 
De Binding en de Zin-Inn organiseren dan Snert en Spel. 
Van 16.00 tot 19.00 uur is de Bindingzaal onze warme 
huiskamer, met erwtensoep, warme chocolademelk en 
natuurlijk spelletjes. Neem uw eigen favoriet mee en daag 
elkaar uit. Natuurlijk zijn er ook spellen aanwezig, zoals 
sjoelen, uno en rummikub. 
 
Inge, Lucinda en Franka

Kleine Pelgrimage 
Op 29 januari is de Kleine Pelgrimage. Om 19.30 uur 
vertrekken we bij de Vermaning voor een wandeling met 
gesprek, verdieping en ruimte tot stilzijn. De wandeling 
duurt een klein uurtje, onder leiding van Frank. Het 
thema deze keer is: heilig. Wat betekent heiligheid 
tegenwoordig nog? Wat betekent het voor jou? Opgeven 
gewenst voor het geval van hagel of windkracht 10. 
Dit kan via franka@dgaalsmeer.nl.

Franka Riesmeijer 

ZIN-INN

doen de luikjes van 
het kerkje open en 
zingen liedjes. Het 
kerstverhaal uitge-
beeld door kinderen 
wordt verteld en aan 
het einde is er een 
fotomomentje. 
Franka mocht nu 
eindelijk eens schaap 
spelen. Ik denk de 
leukste rol in het hele verhaal. 
Dan krijgt iedereen chocomel of limonade te drinken met 

een kerstkoek en is het kerstfeest 
bijna afgelopen. Een klein gedichtje 
en nog 1 lied, het uitdelen van de 
kerstboompjes met een cadeautasje, 
het familiekerstfeest zit erop. 

Aan het einde van het feest wordt 
baby Tobias wakker en kan er nog 
een foto gemaakt worden in de 
kribbe (past nog net). Het was weer 
een fijne warme middag met elkaar, 
een lichtpuntje in deze donkere tijd. 

Nelleke de Graaff

Concert met Oekraïense muziek
Op dinsdag 30 januari komt de Oekraïense musicus 
Jurij Fedynskyi samen met drie andere Oekraïense musici 
naar de Doopsgezinde kerk om een concert te geven. Zij 
zullen traditionele Oekraïense liederen, psalmen en his-
torische liederen spelen. Jurij Fedynskyi is een vooraan-
staand musicus die traditionele Oekraïense instrumenten 
heeft herontdekt. Voorafgaand aan het concert is er een 
film over Oekraïense cultuur 
met toelichting. De film be-
gint om 19.00 uur, het concert 
om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Er is wel een collecte. 
De taal is Oekraïens en Engels.

Namens Valeriya en Franka

Oud en nieuw: jongerenactiviteit
Zondag 4 februari is er ‘Oud en Nieuw’, een programma 
voor 12- tot en met 16-jarigen. Oude schilderijen krijgen 
een nieuwe look, de jongeren gaan creatief aan de slag. 
Het gaat om een eigen draai te vinden, om buiten de 
verwachtingspatronen om te gaan en om nieuwe adem 
in bestaande plekken te blazen. Ben jij tussen de 12 en de 
16 jaar? Kom dan zeker langs. We beginnen om 14.00 uur. 

Tot dan, Puck, Roos en Franka

Baby Tobias Vooges 
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