Vrijdag 14 juli

Johan is er al vroeg bij, om 8:00 uur staat hij al de fietsen in te laden en ook de sjoelbakken en wat
bagage verdwijnt in de mooie aanhangwagen. Geweldig dat Johan dit voor ons wil doen, bedankt!
Om 8:30 uur schuiven we aan aan ons laatste ontbijt op Kaap Doorn, waar we aan het einde van de
maaltijd het personeel van Kaap Doorn bedanken voor al hun uitstekende service. Jacco doet een
mooi woordje en de fooi die is ingebracht wordt overhandigd met de melding dat we graag hier nog
een keertje komen logeren. Vandaag staat er niet zoveel meer op het programma dan de koffers
inpakken en een koffie/thee die om 10:30uur weer buiten op het terras wordt genuttigd. Er zijn wat
schermutselingen omtrent de zitplaats van de leiding die op vriendelijke doch dringende wijze wordt
gewezen naar hun plaatsen. Later blijkt dit zijn nut te hebben als Nelleke het woord neemt en de
leiding in het zonnetje zet. Maar er moet wel worden ‘gewerkt’ om het cadeau uit te pakken. Op een
zelfde wijze waarop we de week zijn begonnen wordt de week nu afgesloten. Met enkele vragen die
beantwoord moeten worden over zaken die deze week de revue zijn gepasseerd, gooit de leiding een
gekleurde bol wol naar elkaar en dan blijkt er in de wol een verrassing te zitten, waarmee de leiding
zich naar eigen inzicht maar eens moet verwennen. Jacco meldt dat we mogelijk met deze bijdrage
als leiding zullen gaan BBQ-en, en daarbij ook de vorige leiding (Yvonne, Margot en Elise), hierbij
zullen uitnodigen omdat dat niet is gebeurd ivm Corona. Daarna worden de kamers gecheckt op
gevonden voorwerpen en niet lang daarna staat de lunch al weer klaar. En dan is het zo
langzamerhand tijd om afscheid te nemen. De een na de andere deelnemer wordt opgehaald door
familie of vrienden. Handen worden geschut, knuffels worden uitgedeeld en de groep wordt kleiner
en kleiner. Rond 14:15uur vertrekt ook de leiding vanaf Kaap Doorn richting Aalsmeer. We kunnen
terugkijken op een schitterende week met mooi weer, mooie programma’s, mooie uitjes en geen
ernstige ziekte of zeer. Een groep met prachtige mensen en een hotel met heerlijk eten en veel
medewerking en service van het personeel. Kortom alles wat je zou willen wensen is voor de leiding
uitgekomen. We kijken stiekem al weer uit naar 2024, maar eerst nog een reunie!

Tot volgend jaar!!




