
Donderdag 13 juli 
En dan is het al weer donderdag, het lijkt zowaar een beetje druilerig buiten maar echt nat word je er niet 
van. Conny had vandaag de dagopening. Ze vertelde over het maken van kleurrijke vluchtelingen quilts, 
die voor haar als lichtpuntje, als iets goeds voor de samenleving gelden. Ook luisterden we naar het mooie 
door Bouwdewijn de Groot zelf geschreven lied Witte Muur, met de mooie regel “hoeveel kleuren kan je 
vinden in een witte muur”. Na het ontbijt was het tijd om lijf en leden even onder handen te nemen met 
een extra aflevering van Heel Nederland in beweging waar toch weer veel animo voor was. 
Na een goede workout was het weer koffietijd en ook dit keer konden we buiten genieten, al deden we 
het dit keer onder de luifel in verband met de diverse “schepen met zure appelen” die in de lucht voorbij 
dreven. Tijdens de koffie las Gerda Kilian het dagverslag voor en Lenie Keessen had een mooi verhaal over 
de tijd dat zij les gaf aan de vluchteling kinderen in Almere. Daarbij had ze nog 3 mappen gevuld met 
mooie foto’s van dit tijd. Tineke had nog een oud kranteknipsel waar de gehele Aalsmeerse scheldnamen-
cultuur op rijm werd genoemd. Een leuk stukje Aalsmeerse geschiedenis. 
Vandaag stond een bezoek aan De Kersenhut op het programma. De groep fietsers bestegen hun stalen 
ros rond kwart over 1 en degene die met de auto werden vervoerd kort daarna. Gezamenlijk kwamen we 
aan bij de boomgaard alwaar we eerst het museum bezochten, met aan het eind een klok met afmijnzaal 
waar een spel werd gepeeld en men virtueel partijen kersen konden kopen. De eerste ronde was duidelijk 
nog wat onwennig en onduidelijk, maar de tweede ronde was veel beter en ging het er wat zakelijker aan 
toe. Daarna was het koffietijd met, hoe kan het ook anders, een kersentaartje. Aansluitend werd een 
bezoek aan de landwinkel gedaan en schoof de groep langzamerhand richting de kersenpitspuugbaan. 
Daar werd door enkele van ons flink fanatiek een paar pitten gespuugd. Dat viel nog niet mee, maar was 
wel erg leuk om te zien. Kort na vieren werden de fietsen weer opgezocht en via een mooie voor de 
windse route kwamen we weer op onze thuisbasis Kaap Doorn. Ook degene met de auto waren weer 
veilig op honk.  
Het diner was dit maal op het terras, en we werden getrakteerd op een fantastische BBQ compleet met 
een spies, hamburger en een worstje met allerlei heerlijke sauzen, geroosterde broodrondjes en salades. 
Het hotel had ons getrakteerd op consumptiebonnen die nu goed van pas kwamen voor een wijnje, rose 
of andere drankjes. En alles lekker makkelijk aan tafel geserveerd. Dat was echt genieten. 
De laatste avond van de week is traditioneel de bonte avond, of inbreng avond. Deze keer iets anders met 
voorwerpen of voorvallen met mooie of speciale herinnering waarover men wat wilde vertellen. Zo 
kwamen er een horloge, een leuk verhaal wat ouderen vroeger allemaal NIET hadden, een klok, een 
babyjurkje, een merklap, een verhaal over leren breien met een klein klosje katoen, een regenboog 
verhaal, een mooi gekleurd doosje, een quilt, een oude lepel, een kleurige jurk en een bijzonder 
‘omgekeerd’ verhaal voorbij en misschien ben ik nog wel wat vergeten. Al deze verhalen brachten ons een 
mooie avond welke werd afgesloten met een ABC van de vakantieweek in Doorn, met een kleurrijk 
optreden van het leidingteam Jeannette, Conny, Jolande en Jacco. Met een wat kleiner clubje dan normaal 
hebben we nog even nageborreld en gingen we daarna moe maar voldaan onder de wol. Morgen de 
laatste dag. 
 
 

 



 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 
 


