
Dinsdag 11 juli 
 
Wederom lachtte de zon ons tegemoet, tjonge wat treffen we het met het weer!  
Het ontbijt stond al geserveerd en we worden weer flink in de watten gelegd.  
Vandaag staat een fietstocht op het programma met als einddoel Huis Doorn. Een aantal blijven thuis 
tot na de lunch en worden dan met de auto er naartoe gebracht. 9 Fietsers en 2 begeleiding 
vertrekken om half twaalf (na de koffie) om via een mooie route waarbij we de lunch nuttigen op een 
mooie plek met een uitzicht op de kruising van de Lek en het Amsterdam-Rijn kanaal. Met een 
heerlijk windje zien we het pondje diverse keren oversteken. Maar we kunnen niet te lang blijven 
zitten anders komen we te laat op onze eindbestemming! 
Huis Doorn is een statig huis en de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II, die na de eerste 
wereldoorlog naar het neutrale Nederland was gevlucht. Het huis was voor ca. 500.000 gulden 
aangekocht en verbouwd voor ca. 800.000 gulden. En met 50 medewerkers in vaste dienst liet deze 
keizer zich nog steeds als keizer behandelen. Een wonderlijk stukje geschiedenis met veel pracht en 
praal. Op het zelfde terrein werd ook nog een tentoonstelling bezocht met gebruiksvoorwerpen van 
net na de eerste wereldoorlog. Ondanks de warmte was het de moeite waard. Gelukkig was Huis 
Doorn dicht bij en stonden we allemaal ruim voor vijf uur weer op Kaap Doorn. Tijd om even op te 
frissen. 
Wim van Leeuwen was voor vanavond uitgenodigd om het avondprogramma te doen en was ruim 
voor het diner gearriveerd om ook al vast met de deelnemers kennis te maken. Het diner was weer 
heerlijk, een Captain’s Diner met raasdonders en een speklap, stroop, augurken, zilveruitjes, mosterd, 
piccalilly en jus. Ja, zo maak je van elk diner een feestje!  
Na de avondkoffie was het de beurt aan Wim met een programma dat samen met Jos Hofman was 
voorbereid. Aan de hand van het kampthema werd ons een soms lastige maar mooie avond 
voorgeschoteld, waar we onze gekleurde meningen konden geven. Verrassende antwoorden en een 
verassende avond! Wim (en Jos) bedankt! En na zo’n avond moet de druk er natuurlijk even vanaf en 
de bar is daarvoor ‘the place to be’! En dan, na een verfrissende stortbui buiten, koelde het gelukkig 
wat af in onze slaapkamers en dat is ook wel eens lekker.  
 

 
  



 
 

 
 



 
 

 
 


