
Maandag 10 juli 
Deze gewone “werkdag” begint met de dagopening van Jacco. Hij vertelt een verhaal over 
vooroordelen, van bv een uit de bocht geschoten motorrijder die niet te snel bleek te rijden, maar die 
moest uitwijken voor een kind en daarmee zichzelf verwondde. Alles is gekleurd en misschien toch 
anders dan dat je eigenlijk zo op het eerste gezicht zou denken. Het lied van Herman van Veen “Anne” 
horen we tot slot, nadat Jacco heeft vertelt dat hij hoopt dat zijn eerste kleindochter Hana wellicht de 
wereld een stukje mooier zou kunnen maken. 
Na het wederom heerlijke ontbijt, is het hoog tijd om de beentjes van de vloer te doen met  
gymnastiek onder leiding van Team “Soepel door het leven”. En op de beelden van Heel Nederland in 
beweging wordt er verrassend sportief door IEDEREEN meegedaan inclusief de leiding. Na deze 
oefeningen is het hoog tijd voor de koffie buiten op het terras. Bij terugkomst in de koele zaal staan 
de sjoelbakken opgesteld voor een echte competitie. De teams van 2 worden geloot en het spel kan 
beginnen! Fanatiek worden de stenen in de hokjes gesjoeld en na een paar rondjes staat er weer een 
lunch voor ons klaar. Kort na de middag gaan de fietsers hun eerste rondje doen na de uitstel van 
gisteren. Met prachtig weer met 25+ graden en een verkoelend windje maken we een mooi tochtje. 
De planning van ca. 8 KM, maar met een extra ommetje om een ijsje te scooren werden het toch 17 
KM, maar geen enkele wanklank uit het peloton, dat vraagt om meer! De thuisblijvers hebben even 
lekker buiten gezeten, een eindje gewandeld, een middagtukje gedaan of lekker gelezen want ja, het 
is tenslotte vakantie. Na de thee wordt het tijd om de sjoelbakken weer op te zoeken en de 
competitie af te maken. Janny en Mennie konden na de laatste zich als winnaars laten toejuichen en 
Tineke en Nelleke hadden wat minder geluk. Mooi om te zien hoe fanatiek onze oudere jeugd nog 
steeds kan worden. 
Het avondprogramma van Jeannette, de “Mood-box”, bleef een mysterie tot de laatste minuut. Maar 
na de uitleg begon iedereen met het versieren/knutselen en het “in de mood brengen” van het 
doosje. Een prachtig avondprogramma waar we aan elkaar via tekeningen, kleuren, plaatjes, woorden 
vertelden wie we zijn, met aan de binnenkant jouw geheimen…! Bijzondere Mood-boxen zijn er 
gemaakt met ontroerende momenten. Zo’n mooie avond vliegt dan weer voorbij en voor je het weet 
sta je dan weer in de kring voor het Wachterslied. En al weer is er een mooie dag voorbij… 

 
  



 
 

  



 
 

 
 

 
 



 
 

  



 
 

 


