
Vakantieweek 2023 – Kaap Doorn 
Zaterdag 8 juli 
 
In de hete zomerzon druppelen langzamerhand familie en vrienden de parkeerplaats aan de Dreef 
op. Ook de deelnemers, sommige op de fiets, zijn ruim op tijd gearriveerd om de fietsen, koffers en 
tasjes in te leveren bij Johan Heil die dit jaar het transport van de fietsen en bagage op zich heeft 
genomen. Iedereen is er klaar voor en klokslag 1400u wordt de foto van de leiding voor de bus 
gemaakt, zoals dat gebruikelijk is bij ieder kamp, dus waarom ook niet bij de vakantieweek! 
Gevuld met afscheidskussen hebben de deelnemers een heerlijke plek in de bus (met airco!) 
gevonden en gaan we op reis naar Doorn! 
Daar aangekomen worden de koffers naar de kamers gebracht en genieten wij van een kopje koffie of 
thee waarna het tijd is om de kamer in te richten en op onderzoek te gaan in de nabije omgeving van 
Conferentieoord Kaap Doorn. De eigen zaal wordt gezellig aangekleed met slingers en zelfs een 
enkele quilt, waarna de klok al weer snel 1800u aanwijst: tijd voor het diner! Erik, de kok heeft zich 
niet voor niets in het zweet gewerkt, want het resultaat is meer dan voortreffelijk! Het voorgerecht, 
het hoofdgerecht en het toetje zijn een lust voor oog en mond! Tevens wordt Conny in het zonnetje 
gezet omdat ze vandaag jarig is!  
Om 2000u start het avondprogramma wat we buiten op de mooie veranda doen. Allereerst bekijken 
we de kampplaat en vertellen we het verhaal wat daarbij en bij het thema “Alles is gekleurd” is 
geschreven door de Binding. Daarna gaan we met een spel elkaar wat beter leren kennen waarbij we 
met vragen en een bol wol elke keer naar een ander gooien en het draad bij ons houden De bol wol 
verandert ook van kleur bij het uitrollen. Het geeft aan het einde van de avond een mooi gekleurd 
web van draden. Het loopt tegen 2200u en tijd voor het wachterslied om de avond mee af te sluiten. 
De bar is ook nog open en het hotel trakteert! Je begrijpt dat het nog lang gezellig was… 


